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Teist-ateist tartışmalarında aniden ortaya çıkan oldukça yaygın bir soru var: “Tanrı'yı kim yarattı?”. Richard Dawkins gibi popüler ateistlerden internetteki sıradan ateist aktivistlere kadar bu soru, ilginçtir ki İlahi olana karşı geçerli bir argüman olarak düşünülür. Şüpheciler bu soruyu farklı şekillerde ifade edebilirler: “Eğer evrenin bir nedene ihtiyacı var ise neden Tanrı'nın bir nedene ihtiyacı yok?’, “Yaratıcıyı kim yarattı?” gibi. Bu yazıda, bu görüşün neden yanlış olduğunu öğreneceksiniz. 


Bu soru dört ana şekilde irdelenebilir: 


1. Mantık 

2. Nedensellik ilkesi 

3. Sonsuz gerileme 

4. Muhammed'in (s.a.v) konu hakkındaki ifadeleri 
Mantık 


Bazı sorular içlerinde varsayımlar barındırır ve irdelenmeden önce bunları açıklığa kavuşturmak gerekir. “Tanrı'yı kim yarattı?” sorusu Tanrı'yı fani ve yaratılmış bir mevcudiyet olarak varsayar. Bu soru mantıki açıdan bir anlam ifade etmez. Tanrı, tanımı gereği, geleneksel teolojik anlamda, yaratılmamış, zaruri ve sonsuz bir varlıktır. 


Tanrı zaruri olmasının gereği olarak sonsuzlezeli-ebedi)|, dolayısıyla yaratılmamış olmalıdır. 
Teolojik ve felsefi bilgi alanlarında ‘zorunlu’ kelimesi, bir şeyin var olmama ihtimalinin olmaması anlamına gelir. Aynı zamanda zorunlu olan şeyin varlığını açıklayacak harici bir açıklama ve faktör yoktur anlamındadır. Zorunlu bir varlığın yaratılmış olduğunu söylemek onun sonlu/fani olduğunu ifade etmektir. Fani olan şeyler bağımlıdır(Zorunlu değildir), çünkü varlıklarının açıklanması için kendileri haricinde bir açıklamaya ihtiyaç duyarlar. Mesela bir cep telefonu sınırlı ve sonlu fiziki niteliklere sahiptir (boyut, ağırlık, renk gibi). Bu sınırları telefonun kendisi tayin etmiş değildir. Telefonun sınırlarını açıklayan birtakım harici faktörler veya harici bir açıklama vardır. Bunun ışığında, Tanrı'nın yaratılmış olduğunu söylemek, “Zorunlu olan varlık zorunlu değildir”, demekle birdir. Bu ifade bir çelişkidir, dolayısıyla anlamsızdır. 


Buna daha basit bir şekilde bakmanın bir yolu da Tanrı'nın tanımındaki ana bir konuya odaklanmaktır: O'nun yaratılmamış ve sonsuz oluşu. “Tanrı'yı kim yarattı?” sorusunu sormak onun yaratılmış olduğunu iddia etmektir. Fakat Tanrı, tanımı gereği yaratılmış değildir. 
Mantıki açıdan bakılırsa “Dünyada kaç tane evli bekar vardır?” sorusunu sormaya benzer bu. 
Soru bir çelişki barındırıyor, dolayısıyla açıkça tutarsız ve anlamsızdır. 


Nedensellik ilkesi 


Evrenin bir nedeni vardır, öyleyse Tanrı'nın da bir nedeni olması lazımdır diyenler nedensellik ilkesini yanlış anlamışlardır. İlke “her şeyin bir nedeni vardır? demiyor; “varlığının başlangıcı olan her şeyin bir nedeni vardır? diyor. Evrenin bir başlangıcı var, dolayısıyla biz de evrenin bir nedeni var diyoruz; Tanrı'nın bir “başlangıcı” yok, dolayısıyla bu soru Tanrı'ya uygulanamaz. Varlıkta sonsuz olarak bulunan bir top düşünün, eğer biri “bu topu kim yaptı?” 


diye soracak olsaydı cevap hiç kimse olurdu. Top varlığa gelmiş değil; daima orada, öyleyse topun menşeini sorgulamanın hiçbir anlamı yok. 


Prof. John Lennox, God's Undertaker: Has Science Buried God?! Başlıklı kitabında bu yanlış varsayımı ifşa ediyor: 


“İrlandalı bir arkadaşın şöyle söylediğini işitir gibiyim: “Öyle ya, şunu gösteriyor ki, eğer daha iyi bir argümanları olsaydı, onu kullanırlardı.” bunu çok sert bir tepki olarak görüyorsanız, şu soruyu bir düşünün: Tanrı'yı kim yarattı? Bu soruyu sormak bile soruyu soran kişinin kendi zihninde bir Tanrı yarattığını gösteriyor... Kainatı yaratan ve idame eden Tanrı, yaratılmamıştır — ezelidir. Kimse tarafından “meydana getirilmemiştir’, dolayısıyla bilimin keşfettiği kanunlara bağlı değildir; kainatı, kanunlarıyla birlikte yaratan O'dur. 
Aslında bu gerçek, Tanrı ile kainat arasındaki temel farkı/mesafeyi ihtiva ediyor. Kainat yaratılmıştır, Tanrı yaratılmamıştır.”? 


Sonsuz gerileme 


Argümanımız için “Tanrı'yı kim yarattı?” sorusuna Tanrı'yı başka bir ‘Tanrı’ yarattı cevabını vermiş olalım. Bu cevap, soruyu soran kişiyi tatmin eder mi peki? Tabii ki hayır. Tartışmacı kişi açıktır ki bu defa, “O Tanrı'yı kim yarattı?” diye soracaktır. Eğer “Başka bir Tanrı” diye cevaplayacak olursak bu defa ne diyecek? Evet, doğru tahmin ettiniz: “Bu Tanrı'yı kim yarattı?” diye soracaktır. Eğer bu saçma diyalog sonsuza değin devam etseydi, içinde bu tartışmayı gerçekleştirebileceğimiz bir evren dahi var olamazdı. 


Peki neden? Çünkü sonsuz defa başka bir Tanrı tarafından yaratılmış bir Tanrı'nın var olma durumu mümkün değil! Bu basitçe mantıksız. Aşağıdaki örnekler üzerine düşünelim: 


Ateş etme izni için kumanda merkezinden radyo ile izin alan bir keskin nişancı düşünün. 
Kumanda merkezi, daha üst bir makamdan izin almak üzere keskin nişancıdan beklemesini talep ediyor. Üst makamdaki kişi daha üst bir makamda olan birinden izin alıyor ve bu böylece devam ediyor. Eğer bu daima devam ederse, keskin nişancı hedefine hiçbir zaman ateş edebilir mi? Tabii ki edemez! Birileri üst makamdan emir beklerken o da olduğu yerde beklemeye devam eder. Emrin verildiği bir makam veya kişi olması gerekiyor; daha üstü olmayan bir makam. Dolayısıyla bu örnek Tanrı'nın sonsuz gerileme ile bir yaratıcısı olabileceğini öne süren düşüncedeki mantıki hatayı ortaya koymuş oluyor. Yaratıcıların geriye doğru sürekli başka bir yaratıcı tarafından yaratılması mümkün değildir, veya, keskin nişancının hiçbir zaman ateş edemeyeceği gibi, yaratılmışlarlmahlukat| da hiçbir zaman yaratılmış olamaz; üzerinde konuşabileceğimiz bir evrenin varlığı da mümkün olmaz. 
Gelgelelim yaratılmışlar(mahlukat| vardır, mevcuttur. Görebildiğimiz, tecrübe edebildiğimiz bir evren mevcut, öyleyse nedenselliğin sonsuz gerilemesi fikrini mantıksız bir öneri olarak reddedebiliriz. Peki bunun alternatifi nedir? Alternatif ilk nedendir. Nedeni olmayan bir neden. 


XI YY alimlerinden ve bir felsefeci olan İmam Gazali, sebep olunmamış bir sebep veya yaratılmamış bir yaratıcı fikrini şöyle özetliyor: 


“Aynı şey sebebin sebebi için de söylenebilir. Şimdi bu sonsuza dek tekrar ederek [ad infinitum] de gidebilir, ki bu mantıksızdır, ya da, bir nihayete erer.” 


Bunu şu şekilde de düşünebiliriz: Diyelim ki işinizden 3 aylığına izne ayrılmak istiyorsunuz ve bölüm müdürünüze 3 aylık izin talebinde bulunuyorsunuz. Müdürünüz size bu talebinizi onaylayamayacağını, bunu departman yöneticisine sorması gerektiğini söylüyor. Fakat 


departman yöneticisi de, tıpkı onun gibi, talebi onaylayamayacağını ve bunu şirketin genel müdürüne sorması gerektiğini söylüyor. Genel müdür de onaylayamayacağını söyleyerek eşine sorması gerektiğini söylüyor. Genel müdürün eşi de onaylayamayacağını söyleyerek kuzenine sorması gerektiğini söylüyor. Eğer izin talebine onay almak için soru sorma serisi sonsuza değin devam etseydi, 3 aylık izne çıkmanız mümkün olur muydu? Tabii ki olmazdı! 
İzin almanızın tek yolu size izin verecek olan kişinin başkasının onayına ihtiyaç duymamasıdır. Aynı şekilde, mantıki olan, Tanrı'nın başka Tanrı'lar tarafından sonsuz gerileme ile yaratılması değil, ezeli ve yaratılmamış olan bir Tanrı'nın var olmasıdır. 


Tanrı'nın son vahyi olan Kur'an da bizi Tanrı hakkında bilgilendirmiştir. Kur'an'da Tanrı'nın yaratılmamış ve ezeli olduğu belirtiliyor. Bunu basit fakat oldukça etkili sorular ile öne çıkarıyor: “Yaratıcı bulunmadan mı yaratıldık?” “Kendi kendimizi mi yarattık’? “Evreni biz mi yarattık?” 


“Acaba onlar bir yaratıcı bulunmadan mı yaratıldılar, yoksa yaratıcı kendileri midir? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yaratmışlar? Hayır hayır! Onlar bir türlü idrak edip inanmıyorlar.” 


Bu sorular evren dahil, varlığının başlangıcı olan her şeye yöneltilebilir (delillerin kahir ekseriyeti evrenin başlangıcı olduğunu gösteriyor). Yazının akışı için, üçüncü soruya odaklanalım: “Evreni biz mi yarattık?” 


Kur'an retorik olarak bunun mümkün olmadığını ima ediyor. Mantıki açıdan aslında şunu söylüyor, “Biz (sonradan var olan mahluklar) evreni (sonradan var olan diğer bir şeyi) yaratabilir miyiz?’ Bir diğer deyişle, yaratılmış olan bir şeyi diğer bir yaratılmış olan şey ile (varoluş açısından] açıklayabilir miyiz? Tabii ki açıklayamayız, çünkü bu durumda “Öyleyse o şeyi kim yarattı?” diye sorardık. 


Daha önce de bahsettiğimiz gibi bu durum, sonsuz gerilemenin absürtlüğünü ortaya koyuyor. 
Aşağıdaki örneği inceleyelim: Bu evrenin E1, ön bir sebep olan E2 tarafından yaratıldığını, ve E2'nin de başka bir sebep olan E3 tarafından yaratıldığını, bunun da sonsuz defa devam ettiğini düşünün. Bu şekilde E1 hiçbir zaman yaratılmış olamazdı. Şöyle düşünün, El ne zaman var oluyor? Ancak E2 var olduktan sonra. Peki E2 ne zaman var oluyor? O da ancak E3 meydana geldikten sonra var oluyor. Aynı sorun, sonsuz defa geriye gitsek dahi devam eder. Eğer El 'in meydana gelmesi, yaratılan evrenlerin sonsuz zincirine bağlı idiyse, E1 hiçbir zaman meydana gelemezdi. İslam düşünürü ve alimi Dr. Cafer İdris [Jaafar Idris] şöyle yazıyor: “Aslında bir sebepler serisi değil fakat sadece bir yoklar serisi olurdu... Fakat gerçek şu ki, etrafımızda varlıklar var; dolayısıyla, onların nihai sebebi geçici|fani| sebepler dışında bir şey olmalıdır.” 


Bunu daha açıkça göstermek için bir borsacıyı ele alalım. Diyelim ki borsacı, borsanın işlem odasında hisse senedi veya satın almak veya satmak için yatırımcıdan izin alması gerekiyor, yatırımcının da kendi yatırımcısından izin alması gerekiyor, bu böylece sonsuz defa devam ediyor. Borsacı bu durumda hisse senedi veya tahvil satın alabilir veya satabilir mi? Cevap, hayır olacaktır. Buna benzer şekilde, eğer bunu evren için de düşünürsek mantıki bir zorunluluk gereği nedensiz bir neden varsaymamız gerekir. Kur'an yaratıcının yaratılmamış olduğunu şöyle belirtiyor: 


“Ondan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir).”* 


Yukarıdaki bahsin temel anlamda ifade ettiği şey bir şeyin daima var olmuş olması gereğidir. 
Burada iki seçenek var: Tanrı veya evren. Evrenin bir başlangıcı olduğuna göre ve bağımlı 


olduğuna [zaruri olmadığına] göre, daimi olarak var olması mümkün değildir. Dolayısıyla daimi olarak var olan şey ancak Tanrı olabilir. Profesör Anthony Flew'un kitabı Yanılmışım Tanrı Varmış'ın ek kısmında, felsefeci Abraham Varghese bu sonucu basit fakat ikna edici bir şekilde izah ediyor. Şöyle yazıyor: 


“Teistler ve ateistler artık bir şey üzerinde açık biçimde hemfikirdirler: Eğer bir şey var ise, ondan önce daima var olan bir şey olmalıdır. Bu ebediyen var olan gerçeklik nasıl meydana gelmiştir? Cevap, böyle bir gerçekliğin asla meydana gelmediğidir. Bu gerçeklik her zaman vardı. Seçiminizi yapın: Tanrı veya evren. Biri, en başından beri [daima] vardı..” 


Hz. Muhammed'in (s.a.v) konuyla ilgili sözleri 


Tanrı'yı kimin yarattığıyla alakalı soruya işaret eden sahih bir hadis var: “Ebü Hüreyre”nin (ra) naklettiğine göre, Resülullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Sizden herhangi birinize şeytan gelir ve “Şunu böyle kim yarattı? (Şunu) böyle kim yarattı?” en sonunda, “Rabbini kim yarattı?” diye sorar(ak sürekli vesvese verir). İşbu raddeye gelince o kişi derhâl (şeytandan) Allah”a sığınsın ve (vesvesesine) hemen son versin!”8 diğer bir rivayet ise “Ben Allah'a inanıyorum.” şeklinde bitiyor. 


Bu nebevi ifadeler Tanrı hakkında bu tür düşünceler barındırmanın manevi bir temeli olduğunu da vurgulamaktadır. Kişinin bu tür düşüncelere sahip olması entelektüel bir şüpheden kaynaklanmak zorunda değildir. Bunun yerine düşüncelerin altında Hz. 
Muhammed'in (s.a.v) öğretilerini takip ederek aşılabilecek manevi sebepler yatabilir. Bu durumda yapılması gereken Allah'a sığınmak ve O'na olan imanı tazelemektir. 


Bu nebevi öğretinin manevi ciheti bir yana, sorunun mantıki olarak geçersiz olduğu ilim insanları tarafından da ortaya koyulmuştur. Örneğin Ibn Teymiyye bu konuda şöyle yazmıştır: 


“Adem oğullarından makul olan herkes, zorunluluk ve fitrat üzere bilir ki, bu soru geçersizdir. 
Yaratılmışların Yaratıcısı'nın bir yaratıcıya sahip olması mümkün değildir. Eğer biri yaratıcısı olsaydı, Kendisi bir yaratılmış[mahluk] olurdu ve her şeyin Yaratıcısı olmazdı.” !9 


Sonuç olarak, “Tanrı'yı kim yarattı?” klişesi yanlış, tutarsız ve yersiz bir sorudur. 
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REFAH VE ATEİZM: ARALARINDA BİR İRTİBAT VAR MI? 


Dr. Osman Latiff-2 Mart 2021- sapienceinstitute.org/ 


Bu makale inançsızlığın bazı türlerinin kendine aşırı güvenme ve zenginliğe sırtını yaslama ile irtibatlı olduğunu öne süren görüşü tahlil eder. Makale, inançsızlık ile bu iki unsur 


arasındaki karşılıklı ilişkiye ışık tutarak bu soruna manevi çözümler sunar. 


Kur'an'da bazı insanların inanca muhalif tutumları hususunda dikkat çekici bir anlatım mevcuttur. Kur'an'da neslin (çocuk sahibi olmanın) ve refah elde etmenin başarı ve itibar için bir kıstas olarak tesis edilmesinin ilahi emir ile irtibata mani olabileceği ortaya koyulur. Bu durumda olan insanlar refahları üzerinden kendilerinden emin olan ve güvende hisseden insanlardır ve bu durum onların dini ve ahlaki anlamda umursamaz olmalarına sebep olabilir: 


“Biz hangi ülkeye bir uyarıcı göndermişsek mutlaka oranın varlıklı ve şımarık kişileri: Biz, size gönderilmiş olan şeyi inkâr ediyoruz, demişlerdir. Ve dediler ki: Biz malca ve evlâtça daha çoğuz, biz azaba uğratılacak da değiliz.”! 


Kur'an'da, kendileri için inşa ettikleri hayat sahalarında rahatlık ve konfor içinde yaşayan insanların sınırları aşmalarına dair sunulan örnekler tafsil edilmektedir. Yeni buldukları zenginliğin ihtişamının tadını çıkarırken bir yandan da öz farkındalıklarının ve insanın işgal ettiği her mekân, zaman ve durumdaki savunmasızlığının ve hassaslığının bilincinde olma halini zedeleyen bir kibir hali sergiliyorlar. Kur'an'da soruluyor, 


“Veya o ülke halkının güpegündüz eğlenirlerken kendilerine azabımızın gelmeyeceği konusunda güvenceleri mi vardı?”? 


Connor Wood, Does Atheism Arise From Wealth? (Ateizm Zenginlikten Mi Kaynaklanır?) 
başlıklı makalesinde “maddi anlamda konfor içinde olan insanların sosyal dünyaları üzerinde konuşmak için harcayabilecekleri enerji daha çoktur”? demektedir. Hugh McLeod'un ortaya koyduğu gibi eğlence sektörünün, müzikhollerin, “siyasi teşkilatlarınve sosyal kulüplerin gittikçe çoğalmaya başlaması kilisenin birçok toplumsal işlevinin yerini almıştır.” Yeni bulunan maddi konfor, fırsatlar ve bu sosyal ortamların gelişimi arasında bir yakınlık mevcuttur. Wood'a göre sekülerler, dindarların aksine, muğlak toplumsal roller ile uyum sağlayabilirler çünkü durumları buna müsaittir.> Mihaky Csikszentmihayli?ye göre “kişinin ruhi enerjisi maddi hedeflere bağlandıkça diğer mükafatlara/hedeflere olan ilgisi körelir. 
Arkadaşlık, sanat, edebiyat, doğal güzellik, din ve felsefe gittikçe daha az ilgi çekici hale gelir.” Bu durumun kişide nasıl tezahür edeceği, yani refahın neticeleri olan güvenlik ve konfordan dolayı ortaya çıkan hislerin nasıl açıklanacağı Kur'an'da detaylıca ele alınmıştır. 
Kur'an, insan davranışlarının tutum ve kalıplarına mutabık davranışları öngörür ve bu makalenin bağlamında kendine-yeterlilik ve ayrıcalık hislerinden dolayı açgözlülükten büyüklenmeye kadar ortaya çıkan psikolojik halleri kullanır. 

Nigel Barber tarafından yapılan bir çalışma insanların hayatlarında tecrübe ettikleri rahatlık ve konfor ile aşkın (üstün, müteal) bir varlığa inanma hususunda duyulan isteksizlik arasındaki 


karşılıklı ilişkiye delil sunar.” Barbera göre insanların dine dönüşlerinin arkasında hayat boyunca yaşadıkları zorluklar yatıyor. Şüphesiz ki ölüm riski gibi aniden gelebilecek tehlikelerle karşı karşıya kalmak insanda bir zaafiyet ve acziyet duygusu uyandırabilir. 
Kur'an'da insanın bu temayülüne dair birçok misal verilir. Tarih kriz anlarında Tanrı'ya yalvarış ve yakarışta bulunarak teselli bulan ve karşılaştıkları krizleri daha iyi anlamlandırmaya çalışan insan topluluklarının örnekleriyle doludur. Barber, zafiyet içinde olanlara bakım ve konfor sağlayan, hastalık ve ölümlerin riskini azaltmayı hedefleyen sosyal yardım programlarının, enstitülerin ve ajansların bulunduğu, gelecek hakkında daha az korkunun ve belirsizliğin bulunduğu sosyal demokrasilerde insanların hayatı daha kontrol altında gördüklerini ve bunun sonucunda da kendilerini dine daha az muhtaç hissettiklerini ifade ediyor. 


1960'lı yıllar, Batı Dünyası'nda yeni bulunan sosyal fırsatlar ve bu firsatların din üzerinde etkisi hususunda dramatik sosyal ve kültürel değişimin yaşandığı bir dönemdi. 1960lar'ın refah ortamı insanlara bir aidiyet ve kimlik bahşeden mevcut toplumsal yapılara karşı meydan okumada araçsal bir etkiye sahip olmuş ve insanlar önceleri lüks olarak görünen şeylere sahip olma imkanına erişmiştir.? Bunlara toplumsal sınıflar, siyasi mensubi yetler ve hizipçi kimlikler dahildi. Savaş sonrası on yılda Batı-Avrupa hane halklarında toplumsal hayatın dinamiklerini, ulaşıma erişimi, “toplum” denilen şeyin ne anlama geldiğini, krediye/borca erişimi değiştiren hızlı bir gelir yükselişi meydana geldi. Bunun sonucunda aileler evde daha uzun süre beraber vakit geçirebiliyorlardı. Aileler için beraberce televizyon izlemek ve ev sahibi olmayı düşünmek standart hale geldi ve McLeod'un ifadesiyle “ev, kimliğin ve tatmin olmanın ana kaynağı haline geldi.”!9 Evde gelişen toplumsal değer sistemleri başlangıçta iyi olsa da yeni özgürlük ve kendini tatmin etme idealleri bir süre sonra mevcut toplumsal yapılara meydan okuyan ve bireysel özgürlüğe dayalı bir dünya görüşüne yönelen daha sert ve asi bir gençliğin yükselmesiyle sonuçlandı. Giyim tarzlarından, saç tıraşından yasadışı uyuşturuculara ve cinsel ahlak anlayışından kopuşa kadar meydana gelen değişime ve medyadaki sansürün gevşekliğine; ben merkezli bireyci anlayışa sahip nesil ile irtibat kurma hususunda büyük meydan okumalarla karşı karşıya kalan kilisenin ta kendisiydi. Budurum, vaftiz rakamlarına büyük bir düşüş olarak yansıdı.!! Çok vakit geçmeden feminizm de eşcinsel haklar hareketi gibi başlıca toplumsal kuvvetlerden biri haline geldi. İngilizler daha serbest bir toplum haline geldikçe birçok insan kiliseleri terk etmeye başladı. 


Janel Eccles, on dokuzuncu yüzyılın ateistleri Robert Owen, Charles Bradlaugh ve sonradan Bertrand Russell ve A.J. Ayer'in (ayrıca bkz. Bagg ve Voas!?) tesirinin ardından kültür devrimi sırasında yeniden ortaya çıkan ateizmin “hümanizm? olarak isimlendirildiğini ifade eder. İngiliz Hümanist Derneği (BHA)'nın 1967'de kurulmasıyla birlikte ateist yönelimler daha kabul görür hale geldi ve bu dönem aynı zamanda refah seviyesinin yükseldiği, iş imkanlarının yüksek olduğu ve İngiliz nüfusunun çok daha bağımsız ve kendine yeter hale geldiği bir dönem idi.!*St. Clair Drake ve Horace Cayton şunu ileri sürerler: 


“Kilisenin tesirini zayıflatmada en önemli faktör kentsel (şehirli) muhitin merkezi çekimidir. 
Hayret verici derecede çeşitli zümreler mevcut ve her bir zümre içinde farklı türde kiliseler mevcuttur. Filmler, top oyunları, sosyal kulüpler ve yasadışı bahis şirketleribirbiriyle rekabet eden katılım biçimleri teklif ediyorlar ve bütün mutlak günah anlayışları üzerinde şüphe uyandırıyorlar. Küçük kasabaların grup kontrolü artık mevcut değil. Başarılı ‘günahkarlar’ artık “fakir ermişler'e karşı daimi bir meydan okumadırlar.”!* 


Bu dönemde yeni bulunan refahla beraber dinselliğin azalmasını etkileyen başka birçok faktör de mevcuttu. Çok sayıda insan düzenli dini ibadet alışkanlıklarını kaybettiler! ve önceden “Hıristiyan” olan toplumlar sonradan büyük oranda çoğulcu toplumlara dönüştüler.!9 Bu da 


dolayısıyla inançta ve etik anlayışındaki ahengin azalmasıyla neticelendi.!” Refahın yükselişinin işaret ettiği şey, Hollandalı sosyolog Leo Laeyendecker'in The Postwar Generation and Establishment Religion in the Netherlands başlıklı çalışmasında işaret ettiği modernizasyonun uzun dönem vetiresidir. Birçoğu için, özellikle gençler için Soğuk Savaş'ın güçlüklerinin baskısından kurtuluş, yükselen refahla birlikte yeni bir hedonistik/hazcı gençlik kültürünün benimsenmesiyle sonlanmıştı.!8 

Caroline Gregoire'nin de gösterdiği üzere zenginliğin ve eşitsizliğin insan davranışı üzerine etkisini inceleyen psikologlar, zenginliğin düşüncelerimizi ve hareketlerimizi kasıtsız bir şekilde, ekonomik durumumuza bakmaksızın güçlü bir şekilde etkileyebildiğini tespit etmişlerdir.!? Kur'an kişinin başarılarını ve zenginliğini zihnen otonomize etmesi|sadece kendine ait görmesi] hususundaki tehlikeler hakkında uyarılarda bulunur. Bu uyarıları sadece gurur, kibir ve gösteriş gibi doğal olarak ortaya çıkacak olan davranışsal kalıplar için değil, zenginlik ile ortaya çıkan şükürsüzlüğün, büyüklenme ve inançsızlığın tehlikeleri hakkında da yapar. Bu tehlikeler Kur'an'ın 18. Suresinde(Kehf) zengin bir kişiye verilen iki güzel bahçe ve bahşedilen diğer güzelliklerden etkili bir anlatımla bahsedilerek ortaya koyulmuştur: 


“Onlara, misal olarak şu iki adamı anlat: Bunlardan birine iki üzüm bağı vermiş, her ikisinin de etrafını hurmalarla donatmış, aralarında da ekin bitirmiştik. Bağların ikisi de yemişlerini verip hiçbir ürünü eksik bırakmamışlardı. İki bağın arasından bir de ırmak akıtmıştık. Böylece adamın bol ürünü oluyordu. Bu yüzden arkadaşıyla konuşurken ona şöyle dedi: “Ben, servetçe senden daha zenginim; nüfusça da senden daha güçlüyüm.'(Böyle gurur ve kibirle) kendisine zulmederek bağına girdi. Şöyle dedi: “Bunun, hiçbir zaman yok olacağını sanmam.” 
“Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Şayet Rabbimin huzuruna götürülürsem, hiç şüphem yok ki, (orada) bundan daha hayırlı bir akıbet bulurum.” Karşılıklı konuşan arkadaşı ona hitaben: “Sen, dedi, seni topraktan, sonra nutfeden (spermadan) yaratan, daha sonra seni bir adam biçimine sokan Allah'ı inkâr mı ettin?” “Fakat O Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmam.” “Bağına girdiğinde: Mâşâdallah! Kuvvet yalnız Allah'ındır, deseydin ya! Eğer malca ve evlâtça beni kendinden güçsüz görüyorsan (şunu bil ki)” “Belki Rabbim bana, senin bağından daha iyisini verir; senin bağına ise gökten yıldırımlar gönderir de bağ kupkuru bir toprak haline gelir.” “Yahut, bağının suyu dibe çekilir de bir daha onu arayıp bulamazsın.” 


Refah sahibi birey kendisini zenginliğin sarhoşluğu ve geçici keyif bahçeleri içinde kaybeder ve bu durum nihayette onun yoldan sapması ile sonuçlanır. Zenginlik ve konforun daima kendini önemli göstermek ve hedonizm (zevk bağımlılığı) için bir katalizör rolü oynadığını varsayamasak da zenginlik ve konfor insanlara Cömert ve Muktedir olan, onlara bu zenginliği bahşedebilen bir aşkın varlığı hatırlatmalıdır: “Bu Allah'tandır, benim kuvvetim değil, Allah'ın kuvveti ile olmuştur.” (el-Kehf, 18:39). 1960ların yeni keşfedilmiş özgürlükleri veya daha rahat öngörülebilir şekilde çağımızın imkanları — teknolojik gelişmeler, ulaşım kolaylığı, çevrimiçi alışveriş, sanal gerçeklikler — sadece insanın başarılarına hayret oluşturmak yerine daha uygun bir şekilde insana bu uğraşların peşine düşme yeteneği, zamanı, hayatı ve zihni veren Zât için bir hayrete, şaşkınlığa sebep olurdu. Elde ettiklerini kendinden bilen kişinin cahilliğini ortaya koymak için Allah, nimetleri bahşedenin kendisi olduğunu hatırlatır: “Bunlardan birine iki üzüm bağı vermiş(tik)”(el-Kehf, 18:32) veya “Biz ona öyle hazineler vermiştik ki, anahtarlarını güçlü-kuvvetli bir topluluk zor taşırdı. Kavmi ona şöyle demişti: Şımarma! Bil ki Allah şımarıkları sevmez.”?! Kur'an, kendine-yeterliJinsanların kendilerini kendilerine yeter olarak gördükleri] Tanrısız kültürün üretilebileceği kibrin önüne geçiyor/dengeliyor. Kontrolsüz gücün ve kayıtsızlığın hakim olduğu bir kültür kişiyi kendi geçiciliğinden/faniliğinden uzaklaştırır — tıpkı Percy Shelley'in Ozymandiası'ndaki gibi. 
Şiirde Firavun'un sözleri “Yapıtlarıma bak ey güçlüler güçlüsü, ve titre!”2 feci halde ironik 


çünkü durumu yansıtmıyorlar; çıplak ve boş kum ufka genişçe yayılıyor ve onun o mükemmel “yapıtları” artık ortada yoklar.” 


Buna benzer bir şekilde Sanches De Toca da şöyle bir yorumda bulunuyor: “Refah ve seküler kültür, yakın ve hazır olmayana karşı bir ihtiyaç ve arzu tutulmasına sebep oluyor. Aşkınlığa olan arzuyu maneviyat için basit, öznel bir ihtiyaca; mutluluğu ise maddi refaha ve cinsi dürtülerin tatmin edilmesine indirgiyorlar.”2* De Toca'nın bahsettiği yakın ve hazır olmama durumu, konfor ve rahatlığın geçici bir şekilde de olsa, insanın daima karşı karşıya olduğu, savunmasızlığının ve acizliğinin açığa çıkmasına karşı bir tampon vazifesi gören bireyci bir kendine-yeterlilik tarafından üretilen bir yaşam tarzı üzerinden doğabilir. Kur'an'da kendisine üzüm bağı verildiği ifade edilen adam gayet aşikar olan bir durumu görmezden gelerek kendi bilincine ihanet etmiş olarak tanımlanır — “Böyle bir böbürlenme içinde kendine kötülük ederek bağına girdi ve şöyle dedi: “Bunun hiçbir zaman yok olacağını sanmam.” “ (el-Kehf, 18:35). Müfessirler meyve bolluğunun “zenginlik, altın ve gümüş”ü” simgeleyebileceğini ve adamın “üzüm bağının bozulmayacağına ve varlığının sona ermeyeceğine”” inandığını ve “kıyamet gününün gelişinden emin olmadığını”? ifade etmektedirler. Bu kişi varlığa/zenginliğe öylesine bağlı ve saplantılı idi ki büyüme ve maişet döngüsünün hiçbir zaman sona ermeyeceğini varsayıyordu. Sayısız doğal faaliyetin bir ürünü olan mal varlığının aşkın bir güçten bağımsız bir şekilde meydana gelebileceğini düşünerek yanılıyordu. Palmiye ağaçlarının, nehirlerin ve meyvelerin doğal gelişimi onun içinde şükür ve minnet duygusunu barından manevi bir gelişme ve Allah'ın fiil ve icraatlarına karşı bir hayret duygusu uyandırması gerekiyordu. İkinci olarak, refaha sahip bu adam kendinde bir yetki/salahiyet ilan ederek “«Bunun, hiçbir zaman yok olacağını sanmam.» «Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Şayet Rabbimin huzuruna götürülürsem, hiç şüphem yok ki, (orada) bundan daha hayırlı bir akıbet bulurum.»” dedi. Refah sahibi adamın arkadaşı ona dikkatini yöneltmediği temel, önemli ve varoluşsal soruları hatırlattı — “«Sen, dedi, seni topraktan, sonra nutfeden (spermadan) yaratan, daha sonra seni bir adam biçimine sokan Allah'ı inkâr mı ettin?.»” 


Bu dünyada birbiri ardına meydana gelen hadiseler tefekkür için büyük bir öneme sahiptir. İnsanların servetleri sebepsiz ve gayesiz hadiselerin sonuçları olmadığı gibi insanın yaratılışı da sebepsiz ve gayesiz değildir. Arkadaşının ona nasihatinin devamında refah sahibi kişiye tevazu hissi aşılama gayesi vardır. Kur'an şöyle birhatırlatmada bulunuyor: 


“Gerçek şu ki, insanın yaratılış tarihinde onun henüz anılan bir şey olmadığı bir dönem gelip geçmiştir. Hakikatte biz insanı katışık bir nutfeden yarattık; imtihan edelim diye onu işitir ve görür kıldık.”28 


Ve: “Ey insan! Seni yaratıp seni düzgün ve dengeli kılan, seni istediği bir şekilde birleştiren, ihsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir?” 


Kehf Süresi'ndeki Kur'âni ifadede refah sahibi olan kişi kibirle göğüslerini kabartırken bir yandan da yanındaki arkadaşına bu büyüklük hissini sevketmek için benlikçi arzuları tarafından tüketiliyor. Daha varlıklı olduğunu iddia ediyor — çünkü görünürde olan budur ve söylenmelidir! Taraftarları, toplumsal ağı, daha sayıca daha çok olan kendi kavmi ve toplumsal önemi de buna dahil. Refah sahibi kişi şöhretinde kendinden emindi ve onun kıyamet gününü inkar edişi kendine-yeterliliği hususunda kendini ayrıcalıklı gördüğünü gösteriyor, çünkü kıyameti inkar ederek ahlaki sorumluluktan da kaçmış oluyor. 


Bu örnek, inançsızlığın yalnızca Tanrı'nın varlığını inkar ile sınırlı olmadığını, aynı zamanda hesap gününü inkara da bağlı olduğunu ortaya koyuyor. Böyle bir inkar, bireyin, kabul 


edilebilir davranışlara ve pratiklere yönlendiren ve teşvik eden ahlaki sınırların dışında kalan özerkliğe/bağımsızlığa sahip olmasını öngörüyor. Adamın tavrına bakılırsa bu gurur ve kibirdir; kendisini önemli görmesine sebep olan duygular, sanki kendisi tarafından ortaya koyulan kasti gayret onun başkalarının müdahalesi ve gözleminden azade edermiş gibi, başarıyı ve refahı kendi yarattığı bir ürün olarak görme biçimini yansıtıyor. Yüksek bir gücün varlığını kabul etme ihtimali olsa da ne o gücün bağımsızlığını tanıyor ne de yaklaşan hesaba çekilmek gibi bir şeyin var olması durumunda ahlaki sınırlılıklara riayet etmek zorunda kalacağını kabulleniyor. 


Rollo May gibi psikologlar uzun zamandır “İçimizdeki gücün merkezini keşfetmek uzun vadede insanlarımız için yapabileceğimiz en iyi şeydir.” şeklinde bir kanıya sahiptiler. 
Kur'an'da vurgulanan örneklerde gördüğümüz açgözlü bireycilik, toplumsal dayanışmaya zıt düşer ve tevazunun, acziyetin ve en önemlisi yüksek bir gücün tanınmasının önünü keser. 
Bireycilik bunun aksine benmerkeziyetçi, atomcu ve narsistbir büyüklenmeyi besleyen bir anlayıştır. Buna ilaveten söylemek gerekir ki refah ve dinsizlik arasındaki herhangi bir korelasyon birçok nedene bağlanabilir olsa da burada ortaya koyulan kendine-yeterlik ve bağımsızlık duygularının faniliği/geçici olması, mekânsal kimlikleri ve gayeyi içeren varoluşsal faktörlerin farkına varmasının önüne set çekebilir. Hayatta tecrübe edilen her şeyin bir gün sona ereceğini bilmek sadece bir kendini sorgulama ile değil aynı zamanda bir tevazu hissi ile sonuçlanmalı. Olabilir ki bazı durumlarda varlık sahibi kişi varlığını tesadüfi bir lütuf olarak görebilir fakat buna karşın dindar olan kişiyi özü itibariyle daha az varlık sahibi ve görünürde [maddi gelişim için] metafizik, harici faktörlere bağımlı bir kişi olarak görebilir. 
Dindar olanlar yüksek bir güce dayanmaya meyilli olduğu için bu tür bir durum inançsızlar tarafından iç dayanaktan mahrum olmak olarak yorumlanabilir/yargılanabilir; çünkü varlıklı kişinin sahip olduğu konfor ve imtiyazlar fiziki ve maddi gayretlerden ve onların sonuçlarından ortaya çıkar. İnançsızlar bu durumda adil olmayarak dindarların maddi menfaat ve gelişim için azalan bir arzularının olduğu yönünde bir varsayımda bulunabilirler. 


Bu, tabii ki delilsiz bir iddiadır. Kur'an burada kendilerine zenginlik ve güç bahşedilmiş bireylerin örneklerinden yola çıkarak bu tür kendi kendine yeterlilik duygularının neden olduğu hain kibir örnekleri ile bireyci arzuların aksine daha bütüncül bir zenginleşmeye sahip olanları birbiriyle karşılaştırıyor. Bu örnekler/arketipler yüksek bir gücün fiillerinden haberdar idiler ve zihinleri ve vicdanları onları sahip oldukları konfor, güvenlik ve refah için şükran duymaya icbar ediyordu. Hz. Süleyman bir defasında etrafindaki olağanüstü hadiselere hayret ile bakmıştı. Açıktır ki onun dünyevi otoritesi ve hakimiyeti kendi kendini şımartmak için değil aksine Rezzak(rızk veren) ve Vehhâb(karşılıksız bahşeden)'in yansımalarının farkına varması içindir. 


“...Süleyman, tahtı yanı başına yerleşmiş olarak görünce şöyle dedi: “Bu, şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınayan rabbimin bir lütfudur. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur, nankörlük edene gelince, o bilsin ki rabbimin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, kerem sahibidir.”3! 


Tabii ki bütün insanlar — ateistler, dindarlar ve dindar olmayanlar — güzel olan ve ilham verici olana dair duygular beslerler. Jesse Preston ve Fatih Shin tarafından yapılan bir araştırmanın gösterdiğine göre inançsızlar ve dindar olmayanlar tıpkı dindar insanlar gibi doğa ve insanlığa işaret eden genel temalar üzerinde, haşmet ve güzellik karşısında derinden etkileniyorlar.*? Ateistler ve inançsız olanlar iyi olan her şeye duyarsızdır diye bir şey yok. 
Kur'an hakikatin tanınmasının önündeki engelleri ortaya koyarken refahı bu potansiyel engellerden biri olarak öne çıkarıyor. Refahın toplumsal bağlılığı koparmamakla beraber daha baskın bir şekilde Rezzak ve Kayyum olan Allah'a bağlılığın da önüne geçmemesi gerekiyor. 


Nicolas Baumard'ın da işaret ettiği gibi, psikoloji araştırması gösteriyor ki “Refah, varoluşsal/ meseleler üzerinde] düşünce için daha çok zaman sağlıyor: Belki de daha büyük bir ahlaki sorumluluğumuz var. Belki de hayatın bir gayesi var.” 


İfade etmek gerekir ki refah kibre veya inançsızlığa meylettirmez |meylettirmek zorunda değildir]. Bütün varlıklı insanlar refah sayesinde sahip oldukları rahatlık ve konfordan ötürü Allah'a ibadet etmekten ve onu tanımaktan vazgeçmezler. Refah ile ateizm arasında bireysel refah ve kitlesel refah ilişkilendirilerek kapsamlı bir korelasyon kurmak da zordur. Bir kısım en zengin ve en fakir ülkelerde raporlanmış olan ateizm çok düşük orandadır fakat bazı durumlarda, zamanlarda veya yerlerde bu tür bir korelasyon mevcuttur. Kur'an'da refaha sahip inananların ve inançsızların örnekleri ortaya koyularak kişinin kendisini, dünyasını ve sahip olduğu refahı algılayış biçiminin en büyük belirleyici olduğu anlatılır. Daha önce de bahsedildiği üzere Kur'an, kişide gurur ve egoizm gibi nankörlüğü, şükürsüzlüğü, büyüklenmeyi ve inançsızlığı besleyen davranış kalıplarına karşı uyarıda bulunur. 


“İnsanlara bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevinirler. Eğer kendi işledikleri şeyler sebebiyle başlarına bir kötülük gelirse, bir de bakarsın ki ümitsizliğe düşerler. Allah'ın, rızkı dilediğine bol verdiğini ve (dilediğine) kıstığını görmediler mi? Bunda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır.”3* 


Bu makale, Kur'an'da kişinin aşırılığa sapmasının kendi iç hastalıklarından/sorunlarından kaynaklanıyor olarak tanımlandığını göstermiştir. Seçilen örnekler Allah'ın inkar edilmesiyle alakalı ve gurur/kendi kendine yeterlik duyguları tarafından üretilen iradi bir cahiliyeti ortaya koymuştur. Bu durum Kur'an'daki bir ayette çarpıcı bir şekilde oraya koyulur: 


“Hayır! Gerçek şu ki insan, kendini kendine yeterli görerek çizgiyi aşar.”35 

Kuran, insanın sözde kendine-yeterliliğine meydan okurken, okurlarına, insanların kendi iç durumlarında düzeltilmemiş bir şeyin sonucu olarak belirli inanç ve davranışlara ulaştıklarını hatırlatır. Gösterildiği gibi, öz üstünlük duyguları, ben merkeziyetçi kibir, kişinin zihninde ve eylemlerinde zararlı verici bir etkiye sahiptir ve sonuç olarak Kuran bize insanın trajedisinin, insan benliğinin en önemli parçası olarak gördüğü bu içsel durumun kontrol edilmesi ve çaresinin aranmasında olduğunu hatırlatır. 


Kur'an, örneğin, kendini temizlemeyel nefs tezkiyesi | vurgu yapar ve bunu, bir noktada, antik bir medeniyet olan Semud(M.O VIII. YY) tarafından sergilenen inatçı kibir ile ilişkilendirir. 
İlk ayetler insanın haline dikkat çekmektedir: 


“Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını (kötülükten sakınma yeteneğini) ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. 
Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. Semüd kavmi, hak tanımazlığı yüzünden (peygamberini) yalanladı.” 


Başlangıçtaki ayetler pozitif ve negatif temayüllere sahip bir kişinin durumundan bahsediyor ve sonradan gelen ayet de bahsedilen erdemli temayülleri aramayı emreden buyrukları görmezden gelmenin ve bunun yerine umursamaz tavır sergilemenin “tuğyan”|bir önceki ayette geçen Arapça ifade; “azmak, sapmak” anlamında| ile sonuçlanacağının altını 

çiziyor. Ayetlerdeki bu yapısal sıralama öğreticilik anlamında oldukça mühimdir. Allah aynı zamanda Semud kavminin de diğer kavimler gibi zamanla yok olduğunu hatırlatıyor. Bütün o servet ve büyüklenme ani bir sonla yok oldu ve bütün insanlar da aynı sona maruz kalacaklar. 
Dolayısıyla kendi kendine yeterlik iddiası ile kasılarak yürüyen herkes aslında kendisinin aldatıcı bir akılsızlık içerisinde olduğunu göstermiş olur. Kur'an, kişinin kendisinin zayıf ve 


mütevazi kökenini, acziyetini ve ölümün kaçınılmazlığını kabullenmesi üzerinden bizi Allah'ın büyüklüğünü ve kudretini düşünmeye davet eder: 


“Ey insanlar! Allah'a muhtaç olan sizlersiniz. Allah ise hiçbir şeye muhtaç değildir ve mutlak kemaliyle hep övgüye lâyık olan O’ dur.”?7 


Kur'an bize kendi hakiki gerçekliğimizi ve insanlık halimizi (insan olma hasletlerimizi) içselleştirerek insanın kendisinin daha iyi olan haline ihanet eden öngörüsüzlüğün önüne geçebileceğimizi hatırlatıyor. Allah'ın tanınması ve ona minnet duyulması ise ilahi rahmete ve hidayete yol açar ; O'nun haşmeti karşısında korkmaya davet ederek etrafımızdaki dünya ile O'nun varlığını hatırlatan işaretler ve mucizeler hakkında yeni bir farkındalığa dikkat çeker. 
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İSLAM ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLAR MI? 


Hamza Andreas Tzortzis- 8 Şubat 2021- sapienceinstitute.org/ 


Özgürlük aslında ne demektir? Genel kullanımdan, siyasi sloganlardan ve kişisel duygulardan bağımsız olarak ve kelimenin gerçek dünyadaki karşılıklarını göz önünde bulundurarak özgürlük fikrini izah etmeli ve felsefi olarak tahlil etmeliyiz. Bu, İslam'ın özgürlüğü kısıtladığına yönelik ortaya atılan iddiaya cevap vermemize yardımcı olacaktır. 
Bu makale özgürlük fikrini felsefi olarak incelemektedir. Makalemiz özgürlüğü, 


baskının/zorlamanın olmaması; baskının olmamasını da kişinin haklarının ihlal edilmemesi olarak tanımlar. Bu esasa göre bir şey özgürlüğü kısıtlıyor ise hangi hakların ihlal edildiği 


sorulmalıdır; bu da hangi hak anlayışının doğru veya tutarlı olduğu sorusunu akla getirir. Eğer İslam geleneği kişilere ve gruplara hak tanıyorsa, İslam'ın özgürlüğü kısıtladığına yönelik iddia yersizdir. 


Herkes özgür olmak ister ve özgürlük talebimiz bizi insan yapan şeydir. Bilindiği gibi özgürlük güçlü ve sık sık farklı bağlamlarda kullanılan bir kelimedir. Ahlaka işaret ederken “kimseye zarar vermedikçe istediğimi yapmakta özgürüm” gibi genel ifadeler kullanılır. 
Siyaset alanında özgürlük, medeni bir ülkenin şiarı olarak kullanılır ve baskıcı rejimler bu kelime ile bağdaştırılmaz. Sezgilerimiz bize özgürlüğün iyi olan ve doğuştan gelen bir hak olduğunu, gerekirse uğruna savaşılması gerektiğini öğretir. İçinde yaşadığımız seküler çağda özgürlük kelimesi dine; bilhassa İslam Dini’ne karşı meydan okumak için de kullanılmaktadır. Din, özgürlüğü kısıtlayıcı olarak algılanır; “gerici (köhne, eskimiş)”, “demokratik olmayan”, “orta çağdan kalma” olarak tarif edilir ve reform edilmesi gerektiği düşünülür. 


Bütün bunlarla beraber özgürlük aslında ne demektir? Genel kullanımdan, siyasi sloganlardan ve kişisel duygulardan bağımsız olarak ve kelimenin gerçek dünyadaki karşılıklarını göz önünde bulundurarak özgürlük fikrini izah etmeli ve felsefi olarak tahlil etmeliyiz. Bu, İslam'ın özgürlüğü kısıtladığına yönelik ortaya atılan iddiaya cevap vermemize yardımcı olacaktır. Cevap vermeden önce bu makalenin—İslam'ın özgürlüğü kısıtladığını öne süren görüşü desteklemek için atıf yapılan—İslam hukukunun yanlış temsillerini açığa çıkarmaya çalışmadığını, Allah'ın emirleri hakkındaki yanlış kanıları reddetme yazısı olmadığını veya İslam'ın farklı cihetleriyle alakalı yanlış anlaşılmaları düzeltmeye çalışmayacağını not etmem gerekir. Bu makale özgürlük fikrine analitik bir bakış açısıyla yaklaşarak özgürlüğün sadece belirli bir kavramsal bakış açısı üzerinden anlaşılabileceğini gösterecektir. 

Özgürlük ve Baskı 


Özgürlüğün tutarlı ve tartışmasız tanımları baskının/zorlamanın olmaması merkezinde yapılmıştır. Dolayısıyla İslam'ın özgürlüğü kısıtladığı iddiasına cevap vermek için baskı kavramı anlaşılmalıdır. Ampirik teoriler baskıyı şöyle tanımlar: Bir kişinin, diğer kişi (veya entite) tarafından istenene uygun davranmak dışında makul bir alternatifi veya tercihinin olmaması.! Ampirik olmayan? baskı teorilerine göre ise kişinin başka makul seçenekleri olmayabilir fakat bu durumda dahi baskı altında değildir.” 


Baskının Ampirik-Olmayan Açıklaması 


Harvard Üniversitesi'nin vefat etmiş profesörlerinden Robert Nozick, baskının ampirik- olmayan açıklamasının taraftarıydı. Nozick, kişinin “ciddi derecede kısıtlı seçenekler” ile karşı karşıya olduğu durumda kişinin hareketlerinin iradi olup olmadığı ile ilgileniyordu. 
Kişinin hareketlerinin baskılanıp baskılanmadığını anlamak için “onun alternatiflerini kısıtlayan şey”in” anlaşılması gerekiyor. Örneğin, eğer kısıtlayıcı faktör doğadan geliyor ise kişinin hareketleri baskılanmış değildir. Yürüyüşe çıkmaya karar veren bir kişiyi ele alalım. 
Yürüyüşü esnasında bir yol ayrımına denk gelir ve yürüyüşüne sol taraftan devam etmek ister ancak cep telefonuna gelen bir aramada gitmek istediği yönde bir fırtına olduğu ve eğer fırtınaya tutulursa hayati tehlike yaşayabileceği bilgisi verilir; o da haliyle geri dönmekten başka bir seçenek göremez. Nozick”e göre bir kişi eğer diğer insanların “[o] kişinin mevcut [hareket] firsatlarına bir kısıtlama getiren”? hareketlerinin üzerine inşa edilmiş bir şey yaparsa bu şeyi yapmaya zorlanmış olur. Diğer insanların hareketleri, eğer belirli bir (tek) şekilde hareket etme hakkına sahip değilse baskıcı/zorlayıcı olarak addedilir.” 


Nozick, “insanlar kendi haklarına uygun hareket etseler ve onların bu hareketleri diğer bir kişinin alternatiflerini kısıtlasa (veya alternatif seçenekleri makul olmaktan çıkarsa veya istenmeyen duruma getirse), onların hareketleri baskıcı olmaz” diyerek akıllıca bir argüman geliştirdi. Argüman şöyle; 


Eş arayan 26 erkek ve 26 kadın grubumuz var. Bir grup A ile Z arasında, diğeri ise A’ ile Z” arası sıralanıyor. Sıralama evlilik isteğine göre yapılıyor. A ile A’ evlenmeye karar veriyorlar fakat B de A’ nü evlenmeye en muhtemel kişi olarak görüyor. A” halihazırda evli olduğu için B, B’ ile evleniyor. A'nın |A” değil, A] hareketi diğerlerinin alternatiflerini açıkça kısıtlıyor fakat evlenmeyi düşünebilecekleri başka bir kişi bulunabildiğinden ötürü hareketleri baskılanmış değil veya Nozick'in terminolojisiyle ifade etmek istersek “istem dışı değil”s.Bu şekilde nihayetinde Z ile Z’ evleniyor. Z ve Z’ birbiriyle evlenme dışında bir alternatife sahip değil fakat onların evliliği de isteyerek/gönüllü yapılan bir evlilik; bir baskı söz konusu değil. 


“Onların diğer alternatiflerinin (onlara göre) daha kötü olması ve diğer kişilerin haklarını belirli şekillerde kullanmayı seçmiş olmaları ve böylece Z ve Z” için dış çevredeki seçenekleri şekillendirmeleri, onların evliliklerinin istem dışı veya gönülsüz olduğu anlamına gelmez.”? 


Nozick'e göre diğer kişiler evlenmek istedikleri kişileri kendi hakları çerçevesinde seçtikleri için ve kimsenin hakkı ihlal edilmediği için Z ile Z’ baskı altında kalmamıştır. 


“A'dan Y'ye kadar herkes hakları dahilinde isteyerek ve gönüllü hareket ettiler... Bir kişinin farklı derecelerde hoş görülmeyen/tercih edilmek istenmeyen alternatifler arasındaki tercihi, diğer kişilerin ona daha hoş görebileceği bir alternatif sunacak şekilde gönüllü olarak ve hakları içinde hareket ettiklerinde, gönülsüz hale gelmez.” 1? 


Baskının Ampirik Açıklaması 


Siyaset felsefecisi Serena Olsaretti, Nozick'in görüşüne katılmıyordu. Olsaretti, baskının ampirik açıklamasını savundu. Olsaretti”ye göre bir kişinin başka makul/uygun bir seçeneği yoksa o kişinin özgürlüğü engellenmiştir. Olsaretti Nozick'in argümanına Z ve Z’ tercihleri hakkındaki meseleyi yanlış sunması üzerinden itiraz etmiştir. Ona göre de Z ve Z’ evlilik tercihlerindelevlenmeyi tercih edişlerinde| bir baskı ve zorlama altında değildiler ve bahsedilmesi gereken problem de bu değildi. Aksine, buradaki problem Z'nin Z’ ile baskısız/zorlamasız bir şekilde evlenip evlenmediğidir. 


“Şüphe duyulacak şey onların gönüllü olarak evlenip evlenmedikleri değildir. Bunun aksine, şüphe duyulacak şey o kişi ile evlenmeleridir yani evlendikleri kişiyi gönüllü olarak seçip seçmedikleridir.”!! 

Olsaretti, Nozick'in düşünce deneyini, evlenmemenin “evlenmemiş olmaya bağlı güçlü sosyal dışlanma”!? gibi uygun/makul olmayan ve olumsuz alternatiflere yol açacağını içerecek şekilde değiştirdi. Bu senaryoyu evlenmemenin ölüme yol açacağını düşünerek daha da kötü bir hale getirebiliriz. Olsaretti'ye göre bu tür bir senaryonda vazgeçmek/caymak mümkün değil, dolayısıyla Nozick'in dediği gibi herkesin hakları dahilinde hareket etmesi durumunda baskının olmadığı görüşü, savunulamaz.!? 


Amypirik Açıklama Tutarsızdır 


Siyaset felsefecisi Alan Wertheimer baskının ampirik açıklamasına, bir tercih önerisinin sonucunun bağlama dayalı olduğunu ifade ederek itiraz etmiştir. Belirli bir önerinin muhtemel alternatiflerinin makul olmayışı konu ile alakalı değildir; önemli olan önerinin kişinin haklarının ihlal edip etmeyişidir. Hayati bir operasyon geçirmesi gereken bir hastayı ele 


alalım. Doktorlar hayatta kalması için ameliyat olması gerektiğini söylüyorlar. Ameliyatın gerçekleşmesi için ise hastanın bir rıza formunu imzalaması gerekiyor. İmzalamamasının sonucunda istenmeyen bir durumla; ölümle karşılaşılabilir. Ampirik açıklamaya göre hasta rıza formunu imzalamak zorunda kalmıştır [baskı altındadır] çünkü alternatif seçenek istenilmeyen bir şeydir. Fakat bu senaryo hak temelli yaklaşımla ele alındığında problem çözülmüş olur. Hastanın rıza formunu imzalamak dışında makul bir seçeneği olmasa dahi imzayı baskı altında kalmadan atmaktadır. Eğer ameliyat doktoru rıza olmadan ameliyatı gerçekleştirecek olsaydı bu da fiziksel şiddet veya suiistimale girerdi. Bu örnekten ve diğer benzer örneklerden anlıyoruz ki bir önerinin alternatifleri makul olmadığı durumlarda bir kişinin baskı altında bırakıldığını söylemek o kadar basit değil. Baskı/zorlama, hak ihlali ile alakalı bir şey. 

Özgürlük Haklar İle Alakalıdır 


Yukarıdaki anlatının ışığında diyebiliriz ki baskı kavramı açısından önemli olan şey bizim hak anlayışımızdır. İki ayrı hak anlayışını ele alalım: negatif ve pozitif. Negatif haklar “başkalarına size bir şeyler sağlamaları için bir yükümlülük yüklemez”!4; “hayat, özgürlük ve mal”!5 ile sınırlıdır. Pozitif haklar ise insanlara “belirli şeyler sağlanması”nı!9 gerektirir. Bu da kişilerin birbirlerine karşı yükümlülükleri olduğunu ima eder. Bu yükümlülükler diğer insanların haklarına müdahil olmamanın yanı sıra “kişinin hakkı olan şeyi elde etmesi”ni!7 de temin eder. Pozitif haklara örnek olarak gıda, barınak ve giyim gibi temel ihtiyaçların temin edilmesi verilebilir. 


Liberteryenler gibi negatif hakları savunanlar pozitif hakların olamayacağını iddia etmektedirler. Onlara göre pozitif haklar, insanlara, diğer insanların haklarına olanak sağlama yükümlülüğü yüklediği için özgürlüğü engelliyor. Onların görüşlerinin temelinde özgürlüğün baskının/zorlamanın olmaması olarak tanımlanması yatıyor. Fakat liberteryen için baskı kavramı insanların sahip olduğu haklara dayanmakta: 


1. Özgürlük baskının olmamasıdır. 
2. Hakların ihlal edilmediği durumlarda baskı yoktur. 
3. Öyleyse özgürlük haklar ihlal edilmediğinde sağlanmış olur. 


Liberteryen özgürlük kavramı baskının olmamasıdır ve baskı da hak ihlali olduğunda ortaya çıkar. Bu, negatif görüşü varsayar ki bu da liberteryenlerin argümanlarının öncüllerinin, sonuçları kadar doğrulamaya muhtaç olmasını gerektirir. Bu da —circulus in probando (dairesel akıl yürütme) safsatasına sebep olur. 

4. Negatif görüş, haklar hususunda doğru görüştür. 


5. Öyleyse kişinin negatif haklarını muhafaza etmesi onun özgürlüğünü muhafaza eder. 


2 ve 3'e göre, 4 ve 5 dairesel bir argüman sunar çünkü negatif görüşü |doğru | varsaymış olur. 
Argümanın işlemesi için kişinin negatif haklar görüşünü kabul etmesi gerekir. Bu, 4ün yani negatif hakların doğrulanması/ispatlanması gerektiğini belirtiyor. 


Buna karşılık, eğer bir kişi pozitif haklar görüşünü benimserse ve özgürlük de hakların ihlal edilmemesi olduğuna göre, pozitif görüş hiçbir zaman özgürlüğün kısıtlanması olarak görülemez. Öyleyse, pozitif hakları savunanlar, mesela sosyalistler de aynı sorunla karşı karşıyalar. Baskı, kişinin haklarını ihlal ise, evvela kendi görüşlerini ispatlamadan, liberteryen hak anlayışının özgürlüğü kısıtladığını iddia edemezler. 


4'. Pozitif görüş haklar hususunda doğru görüştür. 
5'. Öyleyse kişinin pozitif haklarını muhafaza etmesi onun özgürlüğünü muhafaza eder. 


Tekrar, 2 ve 3'ün ışığında 4' ve 5' dairesel bir argüman oluşturuyorlar. Argüman bu defa pozitif görüşü [doğru] varsaymış oluyor. 1’e göre özgürlük, baskının olmaması olduğundan ötürü ve 2'ye göre de hak ihlali durumunda baskı ortaya çıktığı için 4' ve 5' ile dairesel argüman oluşuyor çünkü pozitif görüşün, bir kişinin özgürlüğünü muhafaza etmeden önce ispat edilmesi/doğrulaması gerekmekte. Özetleyecek olursak negatif ve pozitif hak görüşleri(daha geniş anlamda herhangi bir hak görüşü/anlayışı) bir kişinin hakkını muhafaza etmekten bahsetmeden önce doğrulanmaya muhtaçtır. 


Buraya kadar çıkarabileceğimiz basit sonuç şudur: 

Özgürlük, tercihlerle alakalı olmak zorunda değildir; özgürlük haklar ile alakalıdır. 
İslam Özgürlüğü Kısıtlar Mı? 

Yazının akışı bizi aşağıdaki ana soruları sormaya yönlendiriyor: 


Hak kavramını doğru tanımlayan kimdir? 

Liberteryenler gibi negatif hakları savunanlar mıdır yoksa pozitif hakları savunanlar mıdır? 
Ya da hak kavramının dini tanımı mı doğrudur? 

“Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık.”!8 


Baskı hak ihlali sonucunda oraya çıktığına göre farklı hak kavramları, kişinin özgürlük hakkındaki görüşünü de değiştirir. Öyleyse eğer İslam geleneğinde kişilere ve gruplara haklar veriliyorsa, İslam?ın özgürlüğü engellediği/kısıtladığı yönündeki iddia yersizdir. Bu durumda tartışılması gereken şey hangi hak anlayışlarının doğru olduğudur. Tartışma kaçınılmaz olarak İslami hak anlayışının temelini araştırmaya yönelik yersiz iddialardan uzaklaşır. İslam'ın hak anlayışının temeli tutarlı ve doğru ise, İslam'ın haklar hususundaki görüşü doğrudur ve İslam kişinin özgürlüğünü muhafaza eder. 


İslam entelektüel geleneğine göre Allah'ın varlığı aşikar, apaçık bir gerçeklik olmakla beraber akıl yürütmeye dayalı bir sorgulama ile de doğrulanabilir ve bize hakları bahşeden de Allah'tır. Bu haklar doğrudur çünkü mükemmel olan Allah'tan gelmektedirler. Allah ilim ve hikmetin tamamına sahiptir — O resmin tamamına hakimken biz ise sadece küçük bir karesini(pikselini) görebiliyoruz. İyiliğin kaynağı ve mutlak adil olan O'dur. 


“Şüphesiz ihsanı bol ve çok merhametli olan da yalnız O”dur.”!? 


Bu konuyu tartışmak şüphesiz başka bir yazının konusudur. Bununla beraber bu makalede sunulan argüman bir kişinin belirli bir hak anlayışını varsaymadan İslam'ın özgürlüğü kısıtladığını/engellediğini iddia edemeyeceğini göstermiştir. | Kendi anlayışlarını] doğru varsaymaları dahi dairesel akıl yürütme safsatasına düşmelerine sebep olur. İddiada bulunan kişiler kendi hak anlayışlarının doğru olduğunu göstermek zorundadırlar. 
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EVRİM TEORİSİ'Nİ MÜFREDATTAN ÇIKARMAK AKLA AYKIRI! 


21 Mart 2017-Ayşe Arman-Hurriyet 


BİRBİRİ ardına o kadar çok şey yaşanıyor ki bu ülkede, artık hangi birine yetişeceğimizi şaşırıyoruz... 


Bakakalıyoruz. 


Daha birini, “N*oluyor?” diye kavramaya çalışırken, yeni bir tsunamiyle karşı karşıya kalıyoruz. 
Evrim Teorisi?nin müfredattan çıkarılması benim için öyle bir şey!!! 


Hâlâ ağzım açık, ne olacak şimdi diye duruyorum... 


Ali Alpar Hoca... 


Dünya şahanesi bir bilim adamı. 


Bilim Akademisi Başkanı. 


Aynı zamanda eski Türk Astronomi Derneği Başkanı. Hayatını bilime adamış biri. Lisans eğitimini ODTÜ'de almış, fizik okumuş, doktorasını Cambridge'te yapmış, uzmanlık alanı nötron yıldızları ve pulsarlar. Boğaziçi'nde, Columbia”da, TÜBITAK ta, ODTÜ'de ders vermiş. Hep çok sevilen bir profesör olmuş, İki kere öğrencilerin en sevdiği hoca seçilmiş. 
Şu anda Sabancı Üniversitesi?nde çok sevilen bir hoca. 

Sormak istediklerimi sorabilmek için en uygun kişi. Beşiktaş'taki Bilim Akademisinde karşısına dikildim. Sağ olsun kırmadı beni, sorularımı yanıtladı... 

Hocam, nedir bu Evrim Teorisi?nin müfredattan çıkarılması olayı? 


Sormayın, üzücü. Bence, daha geniş bir hamlenin bir parçası... 


Nasıl yani? Devamı da mı gelecek?... 
Bence gelecek. Aslında meselenin özü bilimsel düşüncenin, eğitimden, ortak değerlerimizden ve kültürümüzden tamamen çıkarılmaya çalışılması. Bu çok çok ciddi bir problem. Eğitimde, 


bilim açısından 60'lı yılların çok daha gerisine düşüyoruz... 


Gerçekten mi? 

Ne yazık ki öyle! Evrim, kamuoyunun dikkatini çeken mihenk taşı, daha gerisi var. Bakın, bilimin aslında çok basit bir tanımı var: Bilim, sağduyu demektir! O sağduyuyu dışlamak, bir şeyi denemeden, insanlığın tecrübelerine bakmadan, körü körüne bir yerde yazanların ya da birilerinin yorumlarının ya da bir hoca efendinin söylediklerinin peşinden gitmektir. Dünyada bunu yapan bütün toplulukların sonu tabii iyi olmuyor. Tecrübeyle, deneyle, sağduyuyla 


hareket etmek lazım. Evrim Teorisi'ni reddetmek, tüm bunlara sırt çevirmek demek... 


Ne zaman yürürlüğe girecek? 

Fiilen girmiş gibi. Müfredat konusundaki bu düzenlemeler aslında Türkiye'de eğitimin yıllardır geriye gitmesinin bir parçası. Ama son 10 yıl içerisinde, bu geriye gidiş çok daha hızlandı. Mesela biz, Bilim Akademisi olarak, şimdiki müfredat konusunda genel bir duyuru yaptık. Kavram olarak sunulan şekliyle ne kadar yanlışlarla dolu olduğunu yazdık, ki üyelerimiz Türkiye'nin en önde gelen bilim insanları, ayrıntılı analiz de yaptılar... Şöyle çarpıcı bir şey çıktı ortaya: Fen liselerine baktığınız zaman -ki Türkiye'nin en iyi 


öğrencilerinin gittiği liseler bunlar- bu liselerin müfredatını, 1960'ların sonundaki ilk fen 


liseleriyle karşılaştırdığımızda, biyoloji müfredatı yarı yarıya azalmış. Yarısı atılmış yani! O 


yarıda da evrim var, kalıtım var... 


Nasıl yani? Fen liselerinin müfredatında artık bunlar yok mu? 

Ne yazık ki yok! Siz, bir de düz liselerin halini düşünün. Dünyanın her tarafında insanlar gençlerine ellerinden geldiği kadar iyi eğitim vermek ister. Biz n'apıyoruz? Ezberin daniskasını öğretiyoruz. Dahası, artık büyük bir kavram karmaşası yaşatıyoruz. Biyoloji derslerinde, fizik dersinde, yerli yersiz, milli değerlerimiz ve din ahlak kültürü dersleri okutuyoruz. Bu derslerin içinde okutuyoruz. Bunların birbirinden ayrı şeyler olduğunu bile öğrencilere sunmuyoruz. “Sunmuyoruz” derken, tabii üstüme alınmıyorum. Türkiye'de bu 


yapılanlara itiraz edenler de var... 


Hocam, bunlar kabul edebilir mi? 

Tabii ki değil. Neden değil? Çünkü akla aykırı! Bilim dediğimiz şey, deney ve gözleme tabidir. Bilim, hiçbir şeyin peşinen doğru olduğunu iddia etmez. İdeolojinin ve dinin tersine, bir şeylerin yanlış olabileceğini kabul eder ve kendisini sürekli teste tabi tutar. Dahası dünyanın her tarafında, bağımsız olarak birçok bilim insanı, aynı hipotezin, doğru mu, yanlış 


mı olduğunu aynı deneylerle, defalarca sınar. Sınadıktan sonra, bu bir “teori” haline gelir... 


Peki bizim günlük hayatta kullandığımız “teori”yle bilimsel anlamdaki “teori” aynı şey mi? 
Hayır! Bilimdeki teori, günlük hayattaki gibi spekülasyona açık bir şey değil. Defalarca 


deneylerle ve gözlemlerle sınanmış, kanıtlanmış bir şey... 


Evrim Teorisi’ nden söz ederken, “Bu da bir teoridir bütün teoriler gibi neticede. 
Kaldırsak ne olur ki...” lafı doğru bir değerlendirme mi? 

Tabii ki değil. Çok yanlış ve zararlı bir değerlendirme. Bizim Sağlık Bakanlığımız, artık antibiyotikleri eczanelerde reçeteli satıyor. Neden? Çünkü bakteriler ve mikroplar, antibiyotiklere karşı direnç kazandı. Nereden biliyoruz? Kendimizden. Ne demek direnç kazanmak? Bakteri evrim geçirmiş! 20 yıl önce mikropların yapısı başka türlüyken, o 


antibiyotik işe yarıyordu, şimdi yaramıyor... 


Bu demektir ki, Sağlık Bakanlığı, Evrim Teorisi'ni kabul ediyor... 


Sonuçları itibariyle öyle. Mikroplar, 20 dakikada bir bölünüyorlar ve bir gün içinde 20 bin nesil geçiyor. Bu değişim de mikroskop altında görülebiliyor. Sonuçlarını da biz yaşıyoruz zaten. 10 yıl önce aldığım antibiyotik aynı hastalıkta artık işe yaramıyor. Sağlık Bakanlığı da bu sonucu gördüğü için, antibiyotiği artık reçeteyle sattırıyor. Ama insan evrimi, milyonlarca 


yıl sürüyor ve gözle görülmüyor. 


Aklını Kullanmak Yerine Biat Etmek 
Dünyada böyle bir şey var mı? 

Evrimin, kendi din yorumlarına karşı olduğunu düşünen siyasi iktidarlar var. Onların din yorumuna karşı olabilir ama her din yorumuna karşı değil. Mesela Papa bile, evrimin pekâlâ dini inançla bağdaşır ve kabul edilebilir bir şey olduğunu söyledi. Ama Amerika'daki kökten dinci birtakım Protestan mezhepleri hâlâ okul müfredatlarından evrimin çıkarılması için 


çalışıyor. Gerekçeleri de bizimkilerle aynı: “İnancımızla çelişiyor...” 


Eğitim sistemimizden evrim teorisi kaldırılırsa ne eksilmiş olur? 

Bence aklı çekip almış oluruz! Ne olur, yeni jenerasyonlar aklını kullanmaz! Aklından vazgeçmek istemediği için burada yaşamaktan vazgeçebilir. Beyin göçü olur. Oysa, akıl iyi bir şey. İnsana zorluklar da getiriyor ama aklımızı kullanarak bilim yapıyoruz, sanat yapıyoruz, aklımızı kullanarak gelişiyoruz. Medeniyetler böyle oluşuyor. Bunu yapmayan bir toplum, çocuklarına, aklını kullanmak yerine, biat etmeyi öğretiyor. O zaman da üretken, verimli, dinamik bir toplum olamıyorsunuz. Hiçbir şeyi sorgulamayan bir topluma 


dönüşüyorsunuz... 


EVRİM TEORİSİ'Nİ REDDETMEK BİLİMİN TEMEL TAŞINI ÇEKMEK DEMEK 


22 Mart 2017- Ayşe Arman-Hurriyet 


Dün başlayan röportaj bugün de devam diyor. Ali Alpar Hoca, Evrim Teorisi'nin Milli Eğitim müfredatından çıkarılmasının ne anlama geldiğini anlatıyor... 


- “Evrim Teorisi”ne itiraz” bin yıldır bildiğimiz şey... 

- Evet tabii! Akla karşı olmak, ideolojik bir duruş. Dünyada hâlâ dini sebeplerle, evrimin kendi din yorumlarına karşı olduğunu düşünen siyasi iktidarlar var. Bu, onların din yorumuna karşı olabilir ama her din yorumu karşı değil. Mesela Papa, evrimin pekâlâ dini inançla 


bağdaşır ve kabul edilebilir bir şey olduğunu söyledi. Şu son bir yıl içinde hem de. Ama 


kökten dinci birtakım Protestan mezhepleri hâlâ karşı... 

- Gerekçeleri ne? 

- Hep aynı şey: “Bizim inancımızla çelişiyor...” 

- Onlar, “Evrim mevrim yok, her şeyi Allah yarattı, bunları konuşmayalım bile” mi diyorlar? 
- Evet! Ama inanç bilimle çelişmeyebilir aslında. Ben yine bir yüce varlığa, Yaradan'a inanıyorumdur. O Yaradan'ın, evrenin nasıl işleyeceğiyle ilgili kanunları da yarattığını inanıyorumdur da anbean her şeyi tekrar değiştirip müdahale ettiğini düşünmüyorumdur. O zaman işte fizik, kimya, biyoloji, kısacası bilimde öğrendiğimiz bütün her şey anlam kazanıyor. Yoksa şu oluyor: “Ben tecrübelerimden öğrenmeyeceğim, aklımı kullanmayacağım!” Ama yok, “Benim Tanrı anlayışım bu! Her an, her şeyi yazboz gibi yeniden yapan bir Tanrı'ya inanıyorum” derseniz, o zaman “Gezegenler nasıl hareket ediyor, bir uydunun yörüngesini nasıl hesap ederim”, bunları öğrenmenize gerek yok. Sizin için bilimin varlığına da gerek yok. Evrim de bunun gibi bir şey. İlle de “Bilmem Kim Hoca Efendi'nin değerlendirmesine kalırsak, o zaman evet, bilim dine aykırı. Ama sizin din yorumunuz; “İnsanlar, dünyada sadece kendileri için değil, başka insanların mutluluğu için de yaşıyorlar. O yüzden de güzel ahlaklı, güzel insanlar olacaklar” ise, bilimi bizi geliştiren son derece faydalı bir şey olarak görebilirsiniz... 

-2017”de bunları konuşuyor olmamız acı değil mi? 

- E acı tabii. Ama işte, insanın tabiatında bu var. Kendi çevrelerinde görmediklerini, analarından, babalarından öğrenmediklerini, tecrübelerine uzak olan şeyleri kafadan reddediyorlar. Evrim dediğiniz şey de mikroskop altında küt diye göremediğimiz bir şey, o zaman da gösteremiyorsunuz. Buradaki önemli mesele, aklını kullanmak yerine, bir lidere, hoca efendiye, kimse artık o insanlar, onlara inanmaları. E tabii kolaycılığı da var bunun, o senin yerine düşünüyor, sen biat ediyorsun! 

Evrimin Teleskopu Yok! 

- Evrim Teorisi'ni yok etmek, bilimin temel taşını çekmek gibi bir şey mi? 

- Aynen öyle. Mikropların evrimini gördüğümüz gibi mikroskop altında da göremiyoruz insanlığın evrimini. Evrimin teleskopu da yok! Bir de etkileri insan hafızasının alamayacağı kadar uzun zamanlarda oluyor. Binlerce, milyonlarca insan nesli sonrasında ufak bir 


değişiklik gerçekleşiyor. 


- Siz Evrim Teorisi'nin yok sayıldığı bir ülkede profesörlük yapmaktan üzüntü mü duyuyorsunuz? 

- Üzüntü duyuyorum. Ama şaşırmıyorum, daha başka şeyler de bekliyorum. Ben, bu toplumun potansiyelini harcıyorlar diye üzülüyorum. Ama kariyerime ülkemde devam ettiğim için üzülmüyorum, iyi ki ülkeme dönmüşüm, iyi ki ülkemde araştırma yapmışım. Ben memleketimi çok seviyorum ama bu memleketteki gençlerin kötü eğitilip harcanmalarını, cahil kalmalarını istemiyorum. En çok buna üzülüyorum. 

Bilim İnançla Niye Çelişsin? 

İslamiyette olsun, bütün dinlerde olsun, farklı yorumlar vardır. Daha derin, daha incelikli, daha sofistike yorumlar da vardır. Tasavvuf geleneğinde mesela, bu dünya göründüğü gibi değildir deniyor. Bilim de bunu diyor, “Göründüğü gibi olmadığını bilin ama ne olduğunu anlamak için, siz filancanın söylediğine inanmayın, araştırın, deneyin!” diyor. “Binlerce insan aynı deneyi yapsın, sonuçlarını tartışsın. Bilgi, ancak o zaman kanıtlanmış oluyor!” Bilim 


böyle diyor. Niye inançla çelişsin ki? 


STEPHEN HAWKİNG, TANRIYA İNANIYOR MUYDU? 
20/03/2018-Yazan: Reşat Okur-sophosakademi.org/ 


Geçtiğimiz 14 Martta, 76 yaşında hayatına gözlerini yuman astrofizikçi Stephen Hawking'in sözlerini, ateist bir argüman olarak kullanmayı seviyorlar. Fakat gerçek biraz daha farklı. 
Ayrıca O, 15 mart 2018'de kesin cevabı bulmuş olmalı. 


Stephen Hawking'in kamu bilinci ve kültürü üzerinde büyük etkisi olduğu tartışılamaz. 
Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi kuşkusuz üstün zekalı bir insanın felçli bedeniyle karşımıza çıkmasıydı. Konuşmakta zorlanan, her saniye teknolojiye bağımlı ve tekerlekli sandalyeye mahkum bir beden fakat galaksilere kadar uzanan bir zeka... İnsanlar üzerinde ne derece bir hayranlık bıraktığının farkında olan Hawking bu özelliğini kullanmayı o kadar iyi biliyordu ki bu yüzden televizyon programlarında boy gösteriyordu. 


Dinle ilgili kaçamak cevaplar 

Hawking dinden bahsedildiğinde hiçbir zaman açık ve net olmadı. Zamanın Kısa Tarihi isimli kitabında şöyle yazmıştı:“Her Şeyin Teorisini birgün keşfettiğimizde insan zekasının en büyük başarısını elde etmiş olacağız. Çünkü o zaman Tanrı'nın düşüncesini öğrenmiş olacağız”. Bu sözünden sonra bilim insanının dini görüşüyle ilgili birçok 


spekülasyon ortaya atıldı.Daha sonra İspanyol gazetesi El Mundo'ya verdiği demeçte şunları söylemişti: 

“Bilimi anlamadan Tanrı'nın evreni keşfettiğine inanmak doğal. Ama bilim artık ikna edici bir açıklama getiriyor. Böylece Tanrı'nın düşüncesini öğrenmiş oluruz derken Tanrı olsaydı — ki yok- bildiği her şeyi öğrenmiş olurduk demek istedim. Ben ateistim.” 

Ancak Hawking çelişkili olarak verdiği cevaplara bir başkasını ekliyordu. Başka bir yerde verdiği röportajda ise şunları söyledi: “Evrenden önce ne vardı sorusu, kuzey kutbunun 


kuzeyinde ne var sorusu kadar mantıksızdır.” 


Yoksa inanıyor muydu? 

İnsanların düşünceleri zamanla değişebilir. Söylenenlere göre Hawking zaman zaman Cambridge”deki St. Andrews Kilisesini ziyaret ederdi. İlk eşi Jane bir Hristiyandı. Gazeteci Andrew Graystone şu tweetiyle Hawking'le gerçekleştirilen bir röportajda şunlara dikkat çekiyor: 


“Kendisine detaylıca Tanrı'nın varlığına inanıp inanmadığını sordum. Soruya cevap vermek istemedi. Nedenini sorduğumda ise ‘Tanrı'ya inandığımı söylersem herkes hemen hemen kendisiyle aynı Tanrı'ya inandığımı iddia edecek. Bu yüzden bu konuda konuşmayacağım’ dedi.” 


Müdahale etmeyen tanrı 

Hawking'in dünyaya müdahale eden bir Tanrı'ya (teizme) inanmadığı kesin. Reuters'e 2007 
yılında verdiği bir röportajında şöyle demişti: “Evrenin bilim kuralları tarafından yönetildiğini düşünüyorum. Bu kuralları Tanrı koymuş olabilir ama Tanrı kuralları çiğnemek için müdahale etmiyor.” El Mundo'ya ise “Bana göre insan aklının erişemeyeceği hiçbir gerçek yoktur” demişti. Hawking bu konuyla ilgili kaçamak cevaplar verecek kadar zeki olsa da Tanrı hakkında çoğu demeci ateizimden ziyade agnostizm (bilinemezcilik) barındırırdı. Einstein 'ın tanrıya dair meşhur sözüyle ilgili ise şunu söylemişti: 


“Einstein Tanrı zar atmaz derken yanılmış... Aslında sadece bazen zarı bizim göremediğimiz bir yere atmış”. 


Hawking, en geç 15 Mart 2018'de sorunun cevabını bulmuş olmalıdır. 


Kaynak: 


e hitp://www.livenet.de sitesi e Hawking, Her Şeyin Teorisi 


'TANRI YOK' DİYEN HAWKİNG PİŞMAN OLDU 
04 Eylül 2010-memleket.com.tr/ 


Bilim dünyasından Hawking'e tepki yağıyor..Hawking'in “Modern fizik evrenin oluşumunda Tanrı'ya yer bırakmamıştır” sözleri ilahiyatçıları ve dini liderleri ve pek çok bilim adamını kızdırdı. 

Zamanın Kısa Tarihi kitabında Tanrı'nın bilimin evrene yaklaşımıyla uyumsuz fikir olmadığını yazan ünlü bilim adamı Stephen Hawking'in son kitabı daha önceki çalışmalarındaki dinle ilgili görüşlerinden çok farklı. Hawking, The Grand Design (Büyük Tasarım) adını taşıyan son kitabında “Nasıl ki Darwinizm biyolojideki yaratıcı ihtiyacını sona erdirdi, yeni fizik teorileri de evrenin oluşumu konusunda yaratıcının rolünü gereksiz kılmıştır” dedi. 


İngiliz Times gazetesinin eki Eureka dergisi Hawking'in yayınlanmak üzere olan son kitabından alıntılar yaptı. Kitapta “Evrenin bir yaratıcıya ihtiyacı var mı?” sorusunu soran Hawking “Yerçekimi gibi bir kuvvet olduğu için evren kendi kendini hiçten yaratabilir ve yaratacaktır” dedi. Kitap Sör Isaac Newton'ın teorisinin yapı sökümünü hedefliyor. 


Bilim Adamları Topa Tuttu 
Yakında piyasaya çıkacak kitabı 'Büyük Tasanm'da 'Evreni Tanrı yaratmadı' diyen Prof. 
Stephen Hawking'i dini liderler ve bazı bilim insanları topa tuttu. 


Yakında piyasaya çıkacak kitabı 'The Grand Design'daki (Büyük Tasarım) kuramlarıyla yine büyük yankı uyandıran Prof. Stephen Hawking"e, İngiltere'de dini liderler ve bazı bilim insanlarından tepki var. 


The Times gazetesinin aktardığına göre, Anglikan Kilisesi Başpiskoposu Rowan Williams, "Fizik tek başına 'Neden hiçbir şey değil de bir şeyler var" sorusuna yanıt bulamaz" diyor. 

Uluslar Topluluğu Başhahamı Jonathan Sacks'a göreyse "Büyük teoriler varlığımızın nasıl ortaya çıktığına izah getirir. Neden çıkmadığına değil..." 


'Evreni Tanrı olmaksızın açıklamanın mümkün olmadığında ısrar eden Oxford Üniversitesi matematik profesörü ve yazar Prof. John Lennox ise dünkü The Daily Mail'e yazdığı makalede "Ben bilimi giderek daha iyi anladıkça, Tann'ya daha fazla inanıyorum" diyor. The Guardian gazetesi de 'Kendiliğinden yaratılış kavramının birçokları için çelişkili göründüğünü hatırlatarak ironik bir not düşüyor: "Tann'ya bunca zaman sonra bile hâlâ var olup olmadığı hakkındaki bütün bu tartışmalardan bıkkınlık gelmişse pek de şaşmamak gerek!" 


1988'de böyle düşünmüyordu. 

Hawking, yeni kitabında Büyük Patlama'nın fizik yasalarının kaçınılmaz sonucu olduğu saptamasını yapıp evrenin hiçten var olabileceğini söylüyor. Oysa ünlü fizikçi geçmişte bir yaratıcıya inanmanın, bilimle çelişmeyeceğini savunmuştu. 1988'de çok satan kitabı A Brief History of Time'da (Zamanın Kısa Tarihi) Hawking, evrenin yaratılışında Tann'nın rol oynamış olabileceği yolundaki görüşlere yer vermiş ve "Eğer bütün bir teori kurabilirsek bu, insan mantığının nihai zaferi olacaktır çünkü ancak bu sayede Tann'nın aklını da anlayabiliriz" demişti. 

Hawking son kitabında İngiliz fizikçi ve matematikçi Sir Isaac Newton'ın teorilerini çürütmeye çalışıyor. Newton, evrenin bir kaos sonucu oluşamayacağını ve Tann tarafından tasarlanmış ol- ması gerektiğini söylemiş, "Yerçekimi gezegenlerin nasıl hareket ettiğini açıklıyor, gezegenleri neyin yörüngeye soktuğunu değil... Her şeyi Tann yönetir" demişti. Hawking ise "Yerçekimi 


diye bir yasa olduğu için, evren kendi kendisini hiçten yaratabilir ve yaratmaya devam edecektir" diyor. 
'Hawking denilen adam kendi kendine mi oldu?' 


Süleyman Ateş (Eski Diyanet İşleri Başkanı): Hiçbir şey kendi kendine olmaz. Hawking denilen adam kendi kendine mi oldu? Anası-babası olmasaydı olabilir miydi? Dünya kurulduğundan beri bunları iddia edenler var. Bunlar doğru şeyler değil. En dinsiz insan bile, bir deprem olduğunda ya da bir felaketle karşılaştığında içinden, doğasının gereği 'Allah' der. 
Bu insan böyle diyor ama Amerikalı bilim adamları da insanda Tann geninin, Allah'a inanç geleneğinin olduğunu söylüyor. Bu sözlere pek değer vermemek gere kiyor. Bir sene önce de 'İlim Allah'ın varlığını kabul eder' diyordu. 


Prof. Dr. Recep Kaymakcan (Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi): Kitabı okumadan bir şey söylemek doğru değil. Ama evrenin yaratılışında Tann'yı kabul etmemek, 'dini' kabul etmemek demektir. Aşağı yukarı bildiğimiz tüm dinler yaratılışa inanıyor. Dini metinleri baz alacaksak İslamiyet, Yahudilik, Hıristiyanlık detaylarda farklılık olsa bile yaratılış konusunda hemfikir. 


Prof. Dr. Saim Yeprem (Eskİ Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı): Bu yeni bir iddia değil. Tarih boyunca filozoflar tarafından savunulmuş bir şey. Hawking'in kendi felsefi görüşü; ne kantlanması mümkün ne de inkâr edilmesi. Ben inanıyorum ki bu kainat bir yaratıcı tarafından yaratılmıştır. Bu da bir görüştür. Meşhur Fransız filozoflarından birinin 'Tann'yı İnkar Mümkün müdür? diye bir kitabı var mesela. Tann'nın pozitif bilim açısından ispatı da, inkârı da mümkün değil. Çünkü bu, bunların dışında bir olaydır. Kendi görüşünü yazmış. 


İSPAT YÜKÜNÜ KİM YÜKLER? REFORM EPİSTEMOLOJİ VE DÜZGÜN 
TEMEL İSLAMİ İNANÇ 


Jamie Turner-9 Aralık 2020-sapienceinstitute 


Bu makale hem tutarlı bir epistemik bilgi teorisinin ana hatlarını çizmeye hem de onun dini inançla ilişkisini şart koşmaya çalışmaktadır. Bunu yaparken, makale şu tezi savunuyor: Özellikle İslami inancın temel bir şekilde tutulması, rasyonel argümantasyona başvurmadan bilgi için yeterli olabilir ve İslam teizmine inananlar ispat yükünü omuzlamaz. 


Tanrı'ya inanan bir kişinin kanıtlama yükünün - en azından Tanrı'ya olan inancı söz konusu olduğunda - iyi ve gerçekten omuzlarında olduğu tipik olarak kabul edilir, hatta belki de bir tür apaçık ilke olarak varsayılır. göstermek. Fakat teistin bu yükü miras alması ne anlama gelir (o an için miras kaldığını varsayarsak)? Belki de Aşağıdaki gibi bir şey şu anlama gelir: Tanrı hakkında bilgi erişme iddiası gibi bilginin olamayacağı süreceTeistin bu inanç için sahip olduğu ezici bir çoğunlukla güçlü kanıtlar vardı B. Yani, iyi argüman (lar) yoluyla kanıt. Bu nedenle, B yalnızca N olarak bilinir, ancak ve ancak B'yi destekleyen iyi bir argüman A varsa. 
Basit bir ifadeyle, B'nin N olması için A'ya ihtiyacımız var! Yani, ancak Tanrı'ya olan inancımız için iyi argüman (lar) a sahip olduğumuzda, O'na olan inancımızın “bilgisi” ile değerlendirilebilirdik. Buna "teizme kanıtsalcı itiraz" deyin. ! Belki daha doğru ifade edilir: 


e Tanrı'ya inanmak, ancak iyi bir argüman yoluyla haklı çıkarılır (veya garanti edilir) ? . 


e Ancak Tanrı'ya inanmak için iyi bir argüman yoktur. 
e Bu nedenle, Tanrı'ya olan inanç haklı değildir (veya garanti edilmez). 


Bu tür bir itirazın savunucuları, teistik argümanların tek başına teizme inanç için uygun ya da tek "zemin" oluşturduğunu düşünürler . Ama bir an için duralım ve bir soruyu ele alalım: Sahip olduğumuz belirli inançlar, bilgiyi çağırmaktan memnun olacağımız inançlar veya bu inançları bu şekilde temellendiren herhangi bir argüman olmaksızın, başka türlü savunmada rasyonel değil midir? Bir veya iki tane düşünebilir misin? Yoksa basitçe, tabiri 

caizse tiim rasyonel inançlarımız sadece argüman yoluyla mı destekleniyor? 


Örneğin başka zihinlere olan inancı ele alalım. Kendimiz gibi diğer bilinçli kişilere inanıyoruz (veya en azından öyle olmasını umuyorum!). Aslında, kelimenin tam anlamıyla şüphesiz, en azından kendi bilinçli deneyimimizi tanıyoruz, ancak büyük bir çoğunluğumuz için, aynı zamanda, bize benzer olan diğer insanların da bilinçli olduklarına ve makineler gibi yapay robotlar olmadığına inanıyoruz. "Dışarıdaki" dış dünyanın gerçekliğine olan inancı da bir düşünün, çoğumuz için "dışarıdaki" dünyanın bir matris simülasyonu veya sadece bir rüya olmadığı, daha çok ne zaman olduğunu düşündüğümüz gibi biz aklımız var. Peki ya geçmişe olan inancımız? Şimdiki andan önce olmuş gibi görünen anılarımıza ve olaylara kesinlikle ağırlık veriyoruz. Normalde dünyanın beş dakika önce yaratıldığını düşünmüyoruz, Yıllar önce meydana gelen olaylara karşılık geldiğini düşündüğümüz anılar, aslında şu andan birkaç dakika önce gelişimiz üzerine yerleştirildi ve hiçbir zaman gerçekleşmedi. Rasyonel yeteneklerimizin yanlış olmayışına olan inanç gibi başka inançlarımız da var. Yani, rasyonel düşünme süreçlerimizin aşağı yukarı dünya hakkındaki gerçek inançların üretilmesine veya ulaşma kapasitesine sahip olduğuna inanıyoruz. Buna inanmasaydık, bu konudaki şüphelerimizi iddia bile edemezdik, çünkü bu tür şüphelere ulaşmak için güvendiğimiz fakültelerin herhangi bir şekilde doğru olduğunu nasıl bilebilirdik? rasyonel yetilerimizin yanıltıcı olmamasına olan inanç gibi. Yani, rasyonel düşünme süreçlerimizin aşağı yukarı dünya hakkındaki gerçek inançların üretilmesine veya ulaşma kapasitesine sahip olduğuna inanıyoruz. Buna inanmasaydık, bu konudaki şüphelerimizi iddia bile edemezdik, çünkü bu tür şüphelere ulaşmak için güvendiğimiz fakültelerin herhangi bir şekilde doğru olduğunu nasıl bilebilirdik? rasyonel yetilerimizin yanıltıcı olmamasına olan inanç gibi. Yani, rasyonel düşünme süreçlerimizin aşağı yukarı dünya hakkındaki gerçek inançların üretilmesine veya ulaşma kapasitesine sahip olduğuna inanıyoruz. Buna inanmasaydık, bu konudaki şüphelerimizi iddia bile edemezdik, çünkü bu tür şüphelere ulaşmak için güvendiğimiz fakültelerin herhangi bir şekilde doğru olduğunu nasıl bilebilirdik? 


Eğer kuruş şimdi düşmediyse, o zaman aldığım noktayı daha açık hale getirmeye çalışacağım. "Kanıtsalcı itirazımıza" ve özellikle ilk öncüle, yani "Tanrı'ya olan inancın ancak iyi argümanlar yoluyla haklı çıkarıldığına (veya garanti altına alındığına)" 

dönelim. Görüyorsunuz, yukarıda belirtilen inanç türleri, yani diğer zihinlerde, hafızada, dış dünyada ve yetilerimizin yanlışlığı, normalde rasyonel (hatta sahip olduğumuz bilgi) olarak kabul edeceğimiz inançlardır ve yine de biz onlar için iyi bir argümana sahip 

görünmüyor. İstesek bile onlar için iyi tartışmalarımız olabilir mi? Ve eğer yaparsak, bu şeylere her halükarda argümanlar yoluyla kendimiz inanıyor muyuz? Görünüşe göre bu soruların cevabı aşağı yukarı yankılanan bir hayır. Şüphesiz Dünyanın beş dakika önce yaratılmadığını veya geçmişte böyle bir olayla ilgili objektif bir hafizam olduğunu bildiğimi, sadece hatırladığım için iyi bir argümanla kanıtlayamam, çünkü buna güvenmek gerekir. söz konusu olan çok fakülte (hafızam) !. Benzer şekilde, benimki gibi diğer tüm akılların da olduğunu iyi bir argüman yoluyla kanıtlayamam ya da yeteneklerimin yanıltıcı olmadığını, zaten varsaymadan argümanlarla gösteremem. Öyleyse, her türden inancı, bizim için sezgisel olan inanç türlerini tartışmasız olarak haklı bir şekilde tutabilirsek, Tanrı'ya olan inancımızda 


bu kadar tuhaf olan nedir? Bu özel inanç (kendi başına tartışmalı bir şekilde sezgisel olan) neden diğer inançlarla aynı türden epistemik taleplerden muaf olmayacak kadar küçümsemeli? ya da geçmişte böyle ve böyle bir olayla ilgili objektif bir hafızam olduğunu bildiğimi, çünkü bunu hatırladığım için, çünkü bu, söz konusu olan fakülteye (hafızam) güvenmek olacaktır !. Benzer şekilde, benimki gibi tüm bu diğer akılların da olduğunu iyi bir argüman yoluyla kanıtlayamam ya da daha önce varsaymadan yeteneklerimin yanlış olmadığını argümanlarla gösteremem. Öyleyse, her türlü inancı, bizim için sezgisel olan inanç türlerini tartışmasız olarak haklı bir şekilde tutabilirsek, Tanrı'ya olan inancımızın nesi bu kadar tuhaf? Bu özel inanç (tartışmalı olarak kendi başına sezgiseldir) neden diğer inançlarla aynı türden epistemik taleplerden muaf olmayacak kadar küçümsemek zorunda? ya da geçmişte böyle ve böyle bir olayla ilgili objektif bir hafızam olduğunu bildiğimi, çünkü bunu hatırladığım için, çünkü bu, söz konusu olan fakülteye (hafızam) güvenmek olacaktır 

!. Benzer şekilde, benimki gibi tüm bu diğer akılların da olduğunu iyi bir argüman yoluyla kanıtlayamam ya da daha önce varsaymadan yeteneklerimin yanlış olmadığını argümanlarla gösteremem. Öyleyse, her türlü inancı, bizim için sezgisel olan inanç türlerini tartışmasız olarak haklı bir şekilde tutabilirsek, Tanrı'ya olan inancımızda bu kadar tuhaf olan nedir? Bu özel inanç (tartışmalı olarak kendi başına sezgiseldir) neden diğer inançlarla aynı türden epistemik taleplerden muaf olmayacak kadar küçümsemek zorunda? çünkü bu, söz konusu olan fakülteye (hafızama) güvenmek olacaktır !. Benzer şekilde, benimki gibi tüm bu diğer akılların da olduğunu iyi bir argüman yoluyla kanıtlayamam ya da daha önce varsaymadan yeteneklerimin yanlış olmadığını argümanlarla gösteremem. Öyleyse, her türlü inancı, bizim için sezgisel olan inanç türlerini tartışmasız olarak haklı bir şekilde tutabilirsek, Tanrı'ya olan inancımızda bu kadar tuhaf olan nedir? Bu özel inanç (tartışmalı olarak kendi başına sezgiseldir) neden diğer inançlarla aynı türden epistemik taleplerden muaf olmayacak kadar küçümsemek zorunda? çünkü bu, söz konusu olan fakülteye (hafızama) güvenmek olacaktır 

!. Benzer şekilde, benimki gibi diğer tüm akılların da olduğunu iyi bir argüman yoluyla kanıtlayamam ya da yeteneklerimin yanıltıcı olmadığını, zaten varsaymadan argümanlarla gösteremem. Öyleyse, her türden inancı, bizim için sezgisel olan inanç türlerini tartışmasız olarak haklı bir şekilde tutabilirsek, Tanrı'ya olan inancımızda bu kadar tuhaf olan nedir? Bu özel inanç (kendi başına tartışmalı bir şekilde sezgisel olan) neden diğer inançlarla aynı türden epistemik taleplerden muaf olmayacak kadar küçümsemeli? ya da zaten varsaymaksızın, yeteneklerimin yanlış olmadığını tartışarak göstermek. Öyleyse, her türden inancı, bizim için sezgisel olan inanç türlerini tartışmasız olarak haklı bir şekilde tutabilirsek, Tanrı'ya olan inancımızda bu kadar tuhaf olan nedir? Bu özel inanç (kendi başına tartışmalı bir şekilde sezgisel olan) neden diğer inançlarla aynı türden epistemik taleplerden muaf olmayacak kadar küçümsemeli? ya da zaten varsaymaksızın, yeteneklerimin yanlış olmadığını tartışarak göstermek. Öyleyse, her türden inancı, bizim için sezgisel olan inanç türlerini tartışmasız olarak haklı bir şekilde tutabilirsek, Tanrı'ya olan inancımızda bu kadar tuhaf olan nedir? Bu özel inanç (kendi başına tartışmalı bir şekilde sezgisel olan) neden diğer inançlarla aynı türden epistemik taleplerden muaf olmayacak kadar küçümsemeli? 


Bu tür soruları ele almak için, bu makale, özellikle İslam ilahiyatçısı İbn Teymiyye'nin (6. 
1328) düşüncesine odaklanarak, “Reform Epistemoloji” (dini inancın argümanlar olmadan rasyonel olabileceği fikri) ° tezini savunmaya çalışacaktır .. Onun kavramı üzerinde Çizim fi T ra , Istidlal bi'l Ayat (İmzalar yoluyla çıkarsama) ve genel epistemik 

çerçeve. İ deneme sadece Allah'a inancı rasyonel olabilir yollarını keşfetmek 

olmaz olmadanargümanlara başvurmak, aynı zamanda bunun İslami inanca nasıl genişletilebileceğini de araştırmak. Bununla birlikte, “Taymiyyan” reformlu epistemolojik hesabımızı inşa etmek için, bu modeli sıfırdan inşa etmemiz gerekecek: temel epistemik kavramların gerekli araçlarından başlayıp, ardından planın ana hatlarını çizerek ve modeli 


Tanrı inancına uygulanacak şekilde inşa etmeliyiz. , nihayet eşsiz İslami ortamda son rötuşları fırçalamadan önce. Ancak o zaman modelimiz eksiksiz olarak kalacaktır. Öyleyse düşünme kapınızı takın ve araçlarımızı toplayarak başlayalım. 


Kavramsal araç setimizi bir araya getirmek: 

Bu makalenin ele almayı amaçladığı sorulardan da anlaşılacağı üzere, temelde epistemoloji konularını ele alıyoruz (yani bilgi çalışması ve bununla ilgili kavramlar), “özel olarak dini bir bağlama uygulanmıştır. Bu yüzden yapmayı hedeflediğimiz şey, aşağıdaki kavramsal araçları kavramak ve anlamaktır; bunlar, yeniden yapılandırılmış epistemoloji modelimizi oluşturmamıza yardımcı olacaktır. Yani, kavramlar: (1) üçlü bilgi teorisi ve Gettier problemi, 
(2) garanti ve gerekçelendirmenin anlamı, (3) uygun işlevsellik ve (4) temel ve temel olmayan inançlar. Görünüşe göre, kabul edilmesi gereken çok şey gibi görünüyor, ancak bunun olması gerekmiyor, çünkü bu kavramların anlamı çoğunlukla oldukça açık ve kavramlarımızı bu şekilde zenginleştirerek, incelemeye karşı duran, yeniden biçimlendirilmiş bir epistemoloji modelini ortaya çıkarmak için çok daha iyi bir konumda. O halde (1) ile başlayalım: üçlü bilgi teorisi. 


Diyelim ki bir inancınız var. Afrika'daki tüm fillerin pembe renkte olduğuna 

inanıyorsunuz. Bu inanç bilgi için yeterli olabilir mi ve değilse neden olmasın? Görünüşe göre bilgi için gerekli olan bariz bir içeriği, yani gerçeği, gözden kaçırıyor! Afrika'daki fillerin pembe renkte olmadığı göz önüne alındığında, filler hakkında sahip olduğunuz bu inanç, inanç da doğru olmadığı sürece bilgi için yeterli olmayacaktır. Ancak, gerçek inanç tek başına bilginin doğasını açıklamak için yeterli midir? Sahip olabileceğiniz başka bir inancı düşünün: Accrington Stanley'nin FA Cup çeyrek finalinde Manchester United'ı deplasmanda 5-0 yeneceğine inandığınızı söyleyin. Ve varsayalım ki, bakalım, durum bu. Öyleyse (1) 

bir inancınız vardı ve (2) bu inancın doğru olduğu ortaya çıktı, ama Accrington'un maç başlamadan önce 5-0 kazanacağını biliyor muydunuz , özellikle de sınıfta iki takım arasındaki büyük uçurum göz önüne alındığında? 

Çoğu insan muhtemelen hayır demeye meyillidir. Görünüşe göre epistemik şansın talihli yoluna düştünüz: gerçek bir inanç edindiniz, ancak bu inanç için yeterli zemine sahip değildiniz . 9 Bir şey eksikti. Belki de kaçırdığınız şey gerekçelendirmedir . Bu gerçek inancı yeterince temellendiren herhangi bir gerekçeniz (sebep veya kanıt) yoktu. Daha sonra sahip olabileceğiniz üçüncü bir inancı düşünün. Diyelim ki dışarıda yağmur yağdığına inanıyorsunuz ve aslında dışarıda yağmur yağdığını varsayalım. Ancak futbol maçına olan inancınızın aksine, diyelim ki bu inancınız için güçlü 

bir gerekçeniz var . by gerekçesiÖncelikle, inançla kanıtı birbirine bağlayan temellere dayalı olarak belirli bir sonuca vardığınızı ve / veya epistemik görevlerinizi yerine getirdiğinizi kastediyoruz: Kanıta baktınız ve konumunuz lehinde veya aleyhine gerekçeler düşündünüz diyelim. "Belki de bu durumda gerekçeniz, pencerenizin dışındaki yağmuru görmeniz ve yağmur damlalarının üzerlerinden sıçrayan pıtırtı sesini duymanızdır. Bu durumda, belki de yalnızca gerçek inancınızı bilgiye dönüştürmek için sihirli bileşeni bulmuşsunuzdur. Bu, üç koşulu taşıyan üçlü bilgi teorisi olarak bilinir: (1) inanç, (2) gerçek ve (3) 

gerekçelendirme. Bize bilginin doğasını ve epistemolojinin disiplinini anlamak için yararlı bir giriş sağlar. Bununla birlikte, daha da önemlisi, göreceğimiz gibi, şimdi bu bilgi açıklamasının daha önce karşılaştığımız epistemik şans sorunundan kaçmadığını düşünmek için iyi bir nedenimiz var ve bu sorunu nasıl çözeceğimizi düşündüğümüzde, çağdaş literatürdeki bilginin daha iyi bir açıklamasını ele almamızı sağlar, 

Yani, bilginin sadece söylemek daha sonra düzeltmek olduğunu ise haklı-gerçek-inanç (JTB)? Pek çok epistemolog şimdi durumun böyle olmadığından oldukça eminler. Edmund Gettier'in meşhur kısa makalesi "Is Justified True İnanç Bilgisi mi?", #çağdaş konumu ortaya 


çıkaran JTB hesabı sorunu ve JTB teorisinin ortadan kalkmasına neden olan "Gettier Problem (ler) i" hakkında sık sık konuşulanlar üzerine. Basit bir "Gettier Problem" durumunu ele alalım. Yerel diş hekiminizin bekleme odasına yeni girdiğinizi varsayalım. İçeride ağır nefes alıp verdiniz, randevunuzu kaçırmış olabileceğiniz için paniğe kapıldınız ve saatinizin şu anda kuyumcularda tamir altında olduğu göz önüne alındığında, saatten pek emin değilsiniz. Hızlı bir şekilde oturup karşınızdaki duvarda asılı olan saate bakarsınız, eşleştirilmiş iki saat eli on ikiyi vurur, randevunuzun henüz on beş dakika daha olmadığını bilerek rahat bir nefes alırsınız, oturursunuz ve beklersiniz. sabırla... Bir an için geri adım atalım o zaman, ve bekleme odasına geldiğinizde saatin önerdiği gibi saatin gerçekten de saat on iki olduğunu varsayalım. Yani, bir B inancınız vardı, yani saat on iki ve bu inanç gerçekten de gerçek T idi ve saati gözlemledikten sonra duyularınıza getirilen kanıtlar yoluyla J gerekçelendirmesine sahiptiniz. Bu nedenle, JTB'niz vardı. Ama farz edelim ki, saat aslında çalışmıyordu, hiç çalışmıyordu ve öyle oldu ki, onları gözlemlediğinizde her iki saat ibresi de on ikinin üzerinde kaldı. Sonra, sonunda oldukça şanslıydın. Ama farz edelim ki, saat aslında çalışmıyordu, hiç çalışmıyordu ve öyle oldu ki, onları gözlemlediğinizde her iki saat ibresi de on ikinin üzerinde kaldı. Sonra, sonunda oldukça şanslıydın. Ama farz edelim ki, saat aslında çalışmıyordu, hiç çalışmıyordu ve öyle oldu ki, onları gözlemlediğinizde her iki saat ibresi de on ikinin üzerinde kaldı. Sonra, sonunda oldukça şanslıydın.? Ve JTB'ye sahip olmanıza rağmen, epistemik şansla üzerine düştüğünüz düşünüldüğünde , bu durumda biliyormuşsunuz gibi 

görünmüyor ; JTB'niz vardı, ancak yine de bilginiz yoktu. 

Öyleyse, JTB hesabının bilgi koşullarını çerçevelemek için yeterli bir yol olmadığı anlaşılıyor, ancak yine de bir şeyler eksik görünüyor. Bu kesin koşulların neye benzediğini açıklamak için çeşitli girişimler var ve hala öneriliyor, ancak tartışmasız en güçlü bilgi açıklaması, "Gettier Sorunları" nı ortadan kaldırıyor ve bilginin felsefi açıklamasını ve ilgili kavramlar, tez uydurma, “uygun işlevsellik” dir. Ve Taymiyyan çerçevesine çarpıcı bir tutarlılıkla uyuyor gibi görünen, özellikle dini kaygılarımızı ele almak için benimseyeceğimiz bu bilgi açıklamasıdır. Ancak bu alternatifi düşünmeden önce, bir adım geri atmalı ve epistemik “gerekçelendirme” kavramları arasında önemli bir ayrıma dikkat etmeliyiz. ve bu makalenin geri kalanında öncelikli olarak neyi ele alacağımız “garanti”. Daha önce de belirtildiği gibi, “gerekçelendirme” söz konusu inancı destekleyen gerekçeler ve kanıtlarla ilgili olarak yerine getirilen görevlerle ilgilidir. Örneğin, bahçenizde dışarıda bir ağaç gördüğünüze inandığınızı ve bu inancınızı buna dayandırdığınızı 

varsayalım.gözüken, duyularınız tarafından teslim uygun eşleştirerek ve size yapmış seviyesini -best (vaka ortaya gerekirse), size “gerekçe” olduğunu söyleyebiliriz bu inanca karşı çıkıyor herhangi bir karşı-itirazlar ile başa çıkmak için. Ancak, daha önce de gördüğümüz gibi, gerçek inançla birleşen “gerekçelendirme” bilgi için yeterli değildir. 

Bu nedenle, bilgi için gerekli ve yeterli olan bu koşulları neyin yakaladığını anlamak için gerekçelendirmeden başka bir kavrama atıfta bulunacağız ve biz buna "garanti" 

diyoruz. Yetki, basitçe “gerçek inancı bilgiye dönüştüren özel mülkiyet” olarak 

tanımlanır. Ancak bunun, gerekçelendirmeyi tamamen bir kenara bırakmamız gerektiği anlamına gelmediğine dikkat edin. Çünkü bu, "pozitif epistemik değerlendirme" terimlerinin sadece biridir. (Gerekçe, gerekçe ve rasyonellik gibi kavramların tümü, birbirinden farklı olan olumlu epistemik değerlendirmenin önemli kavramlarıdır). Ama şimdi alternatif bilgi teorimize (yani inançlarımıza yetki veren teoriye) dönelim. 


Tartışmalara dayanarak değil, çok sayıda ve hatta oldukça önemli inanca sahip olduğumuzu gördük: diğer akıllar, geçmiş, dış dünya vb. Hakkındaki inançlar. Biz 

edemiyorsan biliyorum argümanlar yoluyla bu inanç, henüz bunu oldukça eminseniz yok , ne ediyoruz ima bunları bilmek (epistemik) biz sahip olmak ve aslında yapmak mevcut bilişsel fakülte güven ve olmasıdır bizim tasarladığımız ekipman (tabii ki teistler için bu tasarım, 


yalnızca doğal bir süreç değil, Tanrı'nın yaratıcı iradesinin bir sonucudur). !9 Ve bu nedenle, bilmek ya da “izin” sahibi olmak, temelde bilişsel yetilerimizin çıktısı ve işleyişi ile ilgilidir. 
Tekrar dışarıda yağmur yağdığına olan inancınızı düşünelim. Sahip olduğunuz inanç açıkça bilişsel yeteneklerinizin, özellikle bu durumda algısal yeteneklerinizin (yani görme ve işitme) doğrudan bir ürünüdür. İnanç, kafanızda bir sonuca varmak için koştuğunuz öncüllerin bir sonucu değildir, ancak anlık bir türdendir. Bu gibi durumlarda "garantili" olduğunuza güveniyorsunuz çünkü diğer şeylerin yanı sıra, fakültelerinizde istenmeyen bir şey olduğundan şüphelenmiyorsunuz, hepsi normal çalışıyor gibi görünüyor ve pencerede yağmur damlalarının görüntüsü geliyor. size kristal kadar berrak. Ama bir tür bilişsel bozukluktan muzdarip olduğunuzu varsayalım: sincap halüsinasyonlarının oluşumunu gerektiren garip bir bozukluğunuz vardı, tahmin edelim. Bahçeye baktığınızı varsayalım, ve size bir sincap gibi görünen şeyi (garip bilişsel işlev bozukluğunuzun bir sonucu) fark ettim, oysa aslında orada hiç sincap yok. Belli ki inancının senin için çok az emri olacaktı. Sorun elbette ki, fakültelerinizin bilişsel bozukluk nedeniyle gerçeği doğru bir şekilde aktarmayarak size oyun oynuyor olması. Belki de bunun iyi bir örnek olmadığını iddia edebiliriz, sadece "gerçekçi olmadığı" için değil, aynı zamanda bu vakada izin vermeyi engelleyen şeyin bilişsel bozukluk olmadığı için, basitçe gerçeğin yokluğundan kaynaklanıyordu. inanç. O zaman biraz değiştirelim. Bu kez bahçede bir sincap olduğuna dair inancınızı oluşturduğunuzda (bilişsel işlev bozukluğundan kaynaklanan bir halüsinasyon şeklinde), İnancınızı oluşturduğunuzda aslında bahçede bir sincap vardı. Bu durumda, inancınız, doğru olmadığı için garanti eksikliğinden yoksundur, ancak bu bilişsel bozuklukta temellenen bir “epistemik şans” vakası olduğu için garanti yoktur. Bu nedenle, yetki belgesini bilişsel yeteneklerimizin işlevi ve çıktısı ile ilişkilendirme ihtiyacı göz önüne alındığında (çünkü gidecek başka bir yerimiz yok!), Bu fakültelerin "düzgün bir şekilde işlev görmesi", yani tasarlandıkları şekilde olması gerekir. bunu yapmak için normal şartlar. Değilse, yukarıda özetlenen gibi örnekler, inançlarımızın hatalı işleyen bilişsel yeteneklerden kaynaklansaydı garanti edilmeyeceğini düşünmemiz için neden verir. ancak, bu bilişsel bozukluğa dayanan bir "epistemik şans" vakası olduğu için, garanti yok. Bu nedenle, yetki belgesini bilişsel yeteneklerimizin işlevi ve çıktısı ile ilişkilendirme ihtiyacı göz önüne alındığında (çünkü gidecek başka bir yerimiz yok!), Bu fakültelerin "düzgün çalıştığı", yani tasarlandıkları yolun gerekli bir şartı vardır. 
bunu yapmak için normal şartlar. Değilse, yukarıda özetlenen gibi örnekler, inançlarımızın hatalı işleyen bilişsel yeteneklerden kaynaklansaydı garanti edilmeyeceğini düşünmemiz için neden verir. ancak, bu bilişsel bozukluğa dayanan bir "epistemik şans" vakası olduğu için, garanti yok. Bu nedenle, yetki belgesini bilişsel yeteneklerimizin işlevi ve çıktısı ile ilişkilendirme ihtiyacı göz önüne alındığında (çünkü gidecek başka bir yerimiz yok!), Bu fakültelerin "düzgün bir şekilde işlev görmesi", yani tasarlandıkları şekilde olması gerekir. 
bunu yapmak için normal şartlar. Değilse, yukarıda özetlenen gibi örnekler, inançlarımızın hatalı işleyen bilişsel yeteneklerden kaynaklansaydı garanti edilmeyeceğini düşünmemiz için neden verir. normal koşullarda bunu yapmak için tasarlandıkları yol. Değilse, yukarıda özetlenen gibi örnekler, inançlarımızın hatalı işleyen bilişsel yeteneklerden kaynaklansaydı garanti edilmeyeceğini düşünmemiz için neden verir. normal koşullarda bunu yapmak için tasarlandıkları yol. Değilse, yukarıda özetlenen gibi örnekler, inançlarımızın hatalı işleyen bilişsel yeteneklerden kaynaklansaydı garanti edilmeyeceğini düşünmemiz için neden verir. 


Ama ya yetilerimiz gerçek inancı edinmeyi hedeflemese de, hayatta kalma gibi başka bir şeyi hedefleseydi diyelim (eğer Darwinci natüralizmi kabul edersek durum gerçekten böyle görünürdü). ''Eğer fakülteleriniz bunu yapmak için kuruldukları şekilde çalışıyorsa ve yine de bu fakülteler gerçek inancı edinmeyi amaçlamıyorsa, o zaman belki tüm inançlarınız gerçekten doğru değildir, bunun yerine başka bir hedefe ulaşmanıza yardımcı olur. Eğer böyle olsaydı, o zaman dışarıda yağmur yağdığına dair inancınız “garanti” gerektirmez, çünkü inanç 


ille de doğru değildir, daha çok hayatta kalmanıza yardımcı olur. Bu nedenle, "izin" yalnızca 
(1) düzgün işleyen fakültelerden oluşamaz, aynı zamanda (2) gerçek inançları hedefleyen fakültelerden de ortaya çıkmalıdır. Yine de, başka bir şey olmalı, çünkü farz edelim ki, diyelim ki otelinizin penceresinin dışındaki güzel sahil-sahil manzarası inancını oluşturduğunuzda gerçeği hedefleyen bilişsel yetenekleriniz düzgün işliyordu, ama bu vesileyle, öyle oldu ki, otel odanızın duvara sabitlenmiş yüksek teknolojili bir televizyonu sahnenin oldukça gerçekçi bir tasvirini veriyordu. Bu durumda, (1) - (2) arasındaki koşullar nedeniyle değil, daha çok bir şey "bilişsel ortamınızı" rahatsız ettiği için, bilişsel yetenekleriniz ve çevreniz uygun şekilde uyumlanmadığı için "yetki" hakkına sahip olmayacaksınız, ! Öyleyse, bunu “izin belgesi” hesabımızı güvence altına almak için koşul (3) olarak eklemeliyiz. O halde kabaca konuşursak, bir inancın, ancak ve ancak, bu fakültelerin uygulanmak üzere tasarlandığı ortamlarda, bilişsel yetileri takip eden düzgün işleyen hakikatle üretilmesi durumunda garanti edildiğini söyleyebiliriz. Bu koşullar birlikte, kabaca, "uygun işlevsellik" icat edilen garanti teorisini oluşturur. Bu durumda, (1) - (2) arasındaki koşullar nedeniyle değil, daha çok bir şey "bilişsel ortamınızı" rahatsız ettiği için, bilişsel yetenekleriniz ve çevreniz uygun şekilde uyumlanmadığı için "yetki" hakkına sahip olmayacaksınız, ! Öyleyse, bunu “izin belgesi” hesabımızı güvence altına almak için koşul (3) olarak eklemeliyiz. O halde kabaca konuşursak, bir inancın, ancak ve ancak, bu fakültelerin uygulanmak üzere tasarlandığı ortamlarda, bilişsel yetileri takip eden düzgün işleyen hakikatle üretilmesi durumunda garanti edildiğini söyleyebiliriz. Bu koşullar birlikte, kabaca, "uygun işlevsellik" icat edilen garanti teorisini oluşturur. Bu durumda, (1) - (2) arasındaki koşullar nedeniyle değil, daha çok bir şey "bilişsel ortamınızı" rahatsız ettiği için, bilişsel yetenekleriniz ve çevreniz uygun şekilde uyumlanmadığı için "yetki" hakkına sahip olmayacaksınız, ! Öyleyse, bunu “izin belgesi” hesabımızı güvence altına almak için koşul (3) olarak eklemeliyiz. O halde kabaca konuşursak, bir inancın, ancak ve ancak, bu fakültelerin uygulanmak üzere tasarlandığı ortamlarda, bilişsel yetileri takip eden düzgün işleyen hakikatle üretilmesi durumunda garanti edildiğini söyleyebiliriz. Bu koşullar birlikte, kabaca, "uygun işlevsellik" icat edilen garanti teorisini oluşturur. "Teminat" hesabımızı güvence altına almak için bunu koşul (3) olarak eklemeliyiz. O halde kabaca konuşursak, bir inancın, ancak ve ancak, bu fakültelerin uygulanmak üzere tasarlandığı ortamlarda, bilişsel yetileri takip eden düzgün işleyen hakikatle üretilmesi durumunda garanti edildiğini söyleyebiliriz. Bu koşullar birlikte, kabaca, "uygun işlevsellik" icat edilen garanti teorisini oluşturur. "Teminat" hesabımızı güvence altına almak için bunu koşul (3) olarak eklemeliyiz. O halde kabaca konuşursak, bir inancın, ancak ve ancak, bu fakültelerin uygulanmak üzere tasarlandığı ortamlarda, bilişsel yetileri takip eden düzgün işleyen hakikatle üretilmesi durumunda garanti edildiğini söyleyebiliriz. Bu koşullar birlikte, kabaca, "uygun işlevsellik" icat edilen garanti teorisini oluşturur. !? 


Bu yetki teorisinin bir “erişim” koşulunu içermemesinin yanlış olduğu konusunda ısrar edilebilir. “Yani, söz konusu inancın neden garanti altına alındığına dair kişinin kendi nedenlerine “erişmesi” gerekir, öyle ki bu nedenler kişinin inancına yetki verilmesine katkıda bulunur. Ancak, geniş bir inanç yelpazesine ilişkin tartışmamızdan da açıkça görüldüğü gibi, inançlarımıza hak kazandıracak tüm koşullara (nedenler, argümanlar vb.) Doğrudan erişemiyoruz. Örneğin, hafızamın çıktılarına ilk başta güvenmeden inanmam için bana neden verecek hiçbir iyi (döngüsel olmayan) argüman yoktur. Ancak yine de, hafızaya dayalı inançlarımın çoğu için bir yetkim var gibi görünüyor. Bu nedenle, uygun işleve odaklanan yetki koşulları, bizim durumumuzda bilgiye ulaşma şeklini daha anlamlı kılıyor gibi görünüyor ve bir "erişim" koşulu gerektirmiyor. Son olarak, şimdiye kadar öğrendiğimiz kavramları yeniden biçimlendirilmiş epistemoloji modelimize uygulamadan önce, inançların ve inanç oluşturma (noetic) yapılarının doğası hakkında kısaca bir şeyler söylemeliyiz. !5 


İlgili inançlar zincir oluşturabilir. Diyelim ki kapı zilinizin sesini duyduğunuzda, kapınızda birinin olduğu inancını oluşturuyorsunuz. Burada, B'ye inanmak için küçük bir A inanç zinciri edindiniz. İnanç B (kapınızda biri olduğuna dair), başka bir inanca, yani A'ya dayalı bir inançtır. Ama inanç A (kapı zilinin çaldığı), başka bir inanç temelinde tutulmaz, a, işittiğiniz anda size hemen geldi. Bunun gibi inançlara - diğerine dayanmayan - “temel inançlar” 

denir. Başkaları temelinde tutulan inançlara "temel olmayan (çıkarımsal) inançlar" denir. O halde temel inançlar, sıradan algısal inançlarımız (yani önünüzde bir şey görmek) gibi inançlar, apaçık mantıksal inançlar (yani A'nın aynı anda B ve B olamayacağı), tanıklık yoluyla inançlar olabilir. (yani eşinizin yemeğin hazır ve beklediğine dair tanıklığına inanmak, hafiza yoluyla inançlar (yani bu sabah kahvaltınızı hatırlamak). Temel inançlarımızda ortak olan şey, hemen bize gelmeleri ve başkalarının temelinde tutulmamasıdır; argüman veya çıkarım yoluyla yapılmaz. Teizme karşı kanıtsalcı suçlamaya yanıt verirken, burada tartıştığımız şey, Tanrı inancının temel bir inanç olabileceğidir (ve aslında çoğu inanan için de öyle). Ancak daha da önemlisi, bu inancın sadece temel olmadığını, aynı zamanda garanti ile ilgili olarak da “uygun şekilde temel” olduğunu, yani inanan için garanti edilen temel bir inanç olduğunu (başkaları temelinde kabul edilmeyen) tartışacağız. Temel inançlarımızda ortak olan şey, hemen bize gelmeleri ve başkalarının temelinde tutulmamasıdır; argüman veya çıkarım yoluyla yapılmaz. Teizme karşı kanıtsalcı suçlamaya yanıt verirken, burada tartıştığımız şey, Tanrı inancının temel bir inanç olabileceğidir (ve aslında çoğu inanan için de öyle). Ancak daha da önemlisi, bu inancın sadece temel olmadığını, aynı zamanda garanti ile ilgili olarak da “uygun şekilde temel” olduğunu, yani inanan için garanti edilen temel bir inanç olduğunu (başkaları temelinde kabul edilmeyen) tartışacağız. Temel inançlarımızda ortak olan şey, hemen bize gelmeleri ve başkalarının temelinde tutulmamasıdır; argüman veya çıkarım yoluyla yapılmaz. Teizme karşı kanıtsalcı suçlamaya yanıt verirken, burada tartıştığımız şey, Tanrı inancının temel bir inanç olabileceğidir (ve aslında çoğu inanan için de öyle). Ancak daha da önemlisi, bu inancın sadece temel olmadığını, aynı zamanda garanti ile ilgili olarak da “uygun şekilde temel” olduğunu, yani inanan için garanti edilen temel bir inanç olduğunu (başkaları temelinde kabul edilmeyen) tartışacağız. Burada tartıştığımız şey, Tanrı'ya olan inancın temel bir inanç olabileceğidir (ve aslında çoğu inanan için). Ama daha da önemlisi, bu inancın sadece temel olmadığını, aynı zamanda garanti ile ilgili olarak da "uygun şekilde temel" olduğunu, yani inanan için garanti edilen temel bir inanç olduğunu (başkaları temelinde kabul edilmeyen) tartışacağız. Burada tartıştığımız şey, Tanrı'ya olan inancın temel bir inanç olabileceğidir (ve aslında çoğu inanan için). Ancak daha da önemlisi, bu inancın sadece temel olmadığını, aynı zamanda garanti ile ilgili olarak da “uygun şekilde temel” olduğunu, yani inanan için garanti edilen temel bir inanç olduğunu (başkaları temelinde kabul edilmeyen) tartışacağız. 


Şimdi, açıkça herhangi bir eski temel inanç "tam anlamıyla temel" olamaz. Birdenbire kendinizi önümüzdeki hafta her gün yağmur yağacağı inancıyla bulursanız, çok az kişi bu inancın temel bir şekilde, yani herhangi bir çıkarım biçimine veya diğer inançlara başvurmadan uygun şekilde temel alınabileceğini düşünürdü. Sahip olmak. Aksine, kendinizi bugün dışarıda yağmur yağdığı inancıyla bulmuşsanız, düşünme eğiliminde olduğumuz böyle bir inanç sizin için tam anlamıyla temel olabilir. Ama o zaman aradaki farkı belirleyen 

nedir? Aradaki fark, belli türden inançların üretimine yönelik olarak sahip olduğumuz çeşitli (alt) fakültelerimiz (yani, duyu algısı, hafıza, akıl) ile belirli inanç oluşturma yeteneklerimizle veya başka türlü ifade edersek açıkça ilgilidir. Nitekim, önümüzde bir bilgisayar olduğunu argümanlara başvurmadan söyleyebilme yeteneğine sahibiz, veya kişinin düşünceleri / zihinsel durumları (yani, "acı çekiyorum") veya belirli hafıza temelli inançlar ("kahvaltıda mısır gevreği yedim") hakkındaki inançları, ancak belki de havanın nasıl olacağı hakkında bir şeyler söyleyemiyoruz. Önümüzdeki hafta alternatif günler gibi olun ya da diğer inançlardan 


çıkarıma başvurmadan başkalarının düşüncelerini temel bir şekilde tanımaya başlayın çünkü bu tür inanç oluşturma yeteneklerimiz yok. Bu nedenle, bilişsel tasarım planımız, yani yeteneklerimizin olması gerektiği gibi işlev görürken doğası, temel şekilde kabul etmemiz için neyin rasyonel olduğunu ya da başka bir şekilde başka inançlar temelinde neyin çıkarılması gerektiğini şart koşar. ama belki önümüzdeki hafta alternatif günlerde havanın nasıl olacağına dair bir şeyler söyleyemeyiz veya diğer inançlardan çıkarım yapmadan başkalarının düşüncelerini temel bir şekilde öğrenemeyiz çünkü bu türlere sahip değiliz inanç oluşturma yetenekleri. Bu nedenle, bilişsel tasarım planımız, yani yeteneklerimizin olması gerektiği gibi işlerken doğası, temel olarak kabul etmemiz için neyin rasyonel olduğunu ya da başka bir şekilde başka inançlar temelinde neyin çıkarılması gerektiğini şart koşar. ama belki önümüzdeki hafta alternatif günlerde havanın nasıl olacağına dair bir şeyler söyleyemeyiz veya diğer inançlardan çıkarım yapmadan başkalarının düşüncelerini temel bir şekilde öğrenemeyiz çünkü bu türlere sahip değiliz inanç oluşturma yetenekleri. Bu nedenle, bilişsel tasarım planımız, yani yeteneklerimizin olması gerektiği gibi işlerken doğası, temel şekilde kabul etmemiz için neyin rasyonel olduğunu ya da başka bir şekilde başka inançlar temelinde neyin çıkarılması gerektiğini şart koşar.!9 Uygun fakültenin düzgün işleyişinin oluşturduğu ve böyle bir fakültenin başvurmak üzere tasarlandığı ortamlarda gerçeği hedefleyen temel inançlar söz konusu olduğunda, bu inançlar bizim için uygun şekilde temel olabilir. 


Öyleyse, şimdi (İslami) teizme olan inancımızın tam anlamıyla temel inançlarımız arasında olabileceği zemini oluştururken, bu bölümde öğrendiğimiz bu fikir ve kavramlardan yararlanmaya çalışalım. 


Planın Ana Hatlarını Oluşturma ve Modeli Oluşturma: ' 

Şimdiye kadar, Taymiyyan-İslami çevrede sağlam bir “reform edilmiş epistemoloji” modelini uygun şekilde formüle etmemize izin verecek epistemik araçları topluyoruz. Öncelikle “garanti” nin, yani gerçek inancı bilgiye dönüştüren özel özelliğin, ancak bir inancın, bilişsel fakültelerin uygulanmak üzere tasarlandığı ortamlarda, doğru şekilde işleyen bilişsel yetileri takip ederek üretildiği durumlarda elde edildiğini öğrendik. Ve yeniden biçimlendirilmiş epistemolojik modelin kaygısının, Tanrı'ya inancın, gerekçe açısından, yani argümanlara başvurulmadan bilindiği gibi, uygun bir şekilde nasıl temel olabileceğini, benzer bir şekilde, uygun şekilde temel (yani, diğer zihinlere inanç vb.). Bu bölümde, 


Beş ana noktaya ayrılmış modelin temel bir taslağını ele alalım: 


e Yaratıcı olarak Tanrı, Kendisi ve yaratılmış dünya hakkında gerçek inançlar edinmesi için insanlara farklı yetiler aşılamıştır. 


e o Tanrı, tüm insanları Kendisini tanımaya, O'nu tanımaya ve O'na ibadet etmeye teşvik eden doğal bir anayasa ( fi fi ra ) üzerine yarattı . 

e Fit ra gerçek inançların üretimi için diğer bilişsel fakülteleri ile tandem işe koyuldu edilmiştir. Ne zaman kişinin fi t ra fonksiyonlar olması gerektiği gibi, kalp / zihin (geçmesine rağmen 'tetikleyiciler' Qalb ) Allah'ın acil farkındalık. 

e Tecistik inançla doruğa ulaşan bu yetilerin doğru işlevi , yaratılan dünyanın birçok işaretinin' ( &yâ? ) anlaşılmasından kaynaklanır ve kişinin Tanrı bilgisini temel bir şekilde deneyimlemesine izin verir. 

e Bu nedenle, epistemik rolü sayesinde fi t ra ile birlikte Qalb Tanrı'nın 'işaretleri' yakalanması üzerine, O'na inanç argümanları başvurmaksızın hemen ulaşılır. 

Yukarıdaki noktaların detaylandırılmasının ardından, sonucun uygun bir izin belgesi işleviyle nasıl tutarlı olduğunu ve bu izin açıklamasının Taymiyyan epistemolojisi ile nasıl tutarlı 


olduğunu göstermeye çalışacağız, öyle ki kişinin Tanrı'ya olan inancı uygun şekilde temel bir şekilde garanti edilebilir. . 


Kuran, (1) numaralı önermenin teolojik konumunu açık hale getirir. Örneğin, okuruz: 


Sizi annelerinizin karnından hiçbir şey bilmeden çıkaran ve şükredebileceğiniz işitme, görme ve kalpler [yani düşünen akıllar] veren Allah'tır. '8 

Böylelikle insanoğlunun dünyaya herhangi bir ön bilgisi olmadan girdiği söylenir, ancak Allah'ın verdiği yetiler aracılığıyla, Allah'ı tanıyabilecek ve bundan sonra O'na ibadet edebilecek bilgileri edinebilirler. Dolayısıyla, öncül (1) o zaman İslami bir bakış açısından oldukça belirgindir ve bu nedenle hızla devam edebiliriz. 


Bu modelin ve daha genel olarak İbn Teymiyye'nin epistemolojisinin 

merkezinde fi / ra kavramı vardır , bu nedenle anlamını daha fazla detaylandırmak çok önemlidir. Sözcük düzeyinde, fi / ra " terimi Arapça radikallerden gelir: fa t a ra , sözlü 

isim fa frun ... [ki bu] kelimenin tam anlamıyla şu anlama gelir: bir şeyin ilk kez var olmasına ve doğal anne karnında bir çocuğun yaratıldığı anayasa ”. 1? Dolayısıyla, tüm ınsanlara var olduklarında yaratılmış ve aşılanmış bir şeyi ifade eder. Bu, okuduğumuz Kuran'dan açıkça anlaşılmaktadır: 

Öyleyse [Ey Peygamber), saf iman sahibi bir adam olarak, dine olan bağlılığınızda sağlam ve dürüst durun. Bu, Tanrı'nın insanlığa aşıladığı doğal eğilimdir [fi t sıçan Allâh) - Tanrı'nın yaratışını değiştirecek bir şey yoktur - ve çoğu insan farkında olmasa da bu doğru dindir. © En az iki kilit kavramlar içinde gömülü Bu ayet vurgular fi t ra : İlk Tanrı insanı yarattı bunun üzerine doğal anayasaya referans bulunmaktadır. İkincisi, fi / ra'nın doğuştan gelen bir şey olmasıdır. Kehanet gelenek de başvurusunu içeren fi t ra ve daha fazla deşifre onun anlamı yaşamamızı sağlar: 


Ebu Hurayra [tarafindan] anlatılıyor : Tanrı'nın Elçisi (©), 'Doğal bir anayasa 

(fi tra) dışında hiçbir çocuk doğmaz ve sonra ebeveynleri onu bir Yahudi'ye, bir Hristiyan'a veya bir Magian'a dönüştürür’ 'dedi. ?! 

Bu h adıih her insanın doğal bir anayasa üzerine doğar fikrini yineledi, ama aynı zamanda bize bir çevreyi kuşatan ne zaman bozuk bu anayasa içinden, insanlarda doğuştan dünya hakkında bazı inançlar satın alacak değil fikrini verir. Anlamını açıklarken fi T ra yukarıda belirtilen geleneğinde İbn Teymiyye şöyle der: 

Onun | Peygamber ] demek istediği, Allah'ın insanı yarattığı belli bir tabiat olduğudur ve bu İslam'ın doğasıdır. Allah, onlara hitap ettiği gün, 'Ben senin Rabbin değil miyim?' Diyerek bütün insanlara bu özü bahşetmiş ve onlar, 'Evet, tanıklık ettik' dediler [Kuran 7: 172). Fi bulunmaktadır T ra İslam'ın gerçek kavramlarını kabul etmeye hazır daha sonraki inanç ve uygulamalar, tarafından bozulmamış insanın özgün doğasıdır. ” 

O halde Fi ra , Tanrı'nın tanınmasına yönelik bir durum veya güçtür ve yalnızca O'na tapınmaya hazırlanmıştır. Böylece, normal koşullarda insanlar, doğal olarak, İbn Teymiyye'nin "Tanrı dışında ibadete layık yoktur" olarak tanımladığı İslam inancına (simpliciter) katılacaklardır. ? İbn Teymiyye ayrıca açıkça belirten tarafından, bu fikirleri elucidates fi t ra aslında zamanın içinde bulunur, bu gücü Tanrı'yı ve ahlaki iyilik 

bilmek. Şöyle diyor: “İnsanın doğal eğiliminde [yani fi / ra |, gerçeğe inanmak ve 

yararlı olanı amaçlamak için bir güç olduğu gösterildi... fi t raYaradan'ı bilme ve ona inanma gücü vardır... fi / ra [ayrıca] O'nun Birliği ( taw h 7d) için bir güce sahiptir ”. 2 Öyleyse, İbn Teymiyye'ye göre fi t ra, “belki de en iyi 'orijinal normatif eğilim ' terimiyle ifade 

edilir .” > Bu, sadece doğal bir anayasa ya da durgun ve muğlak orijinal bir eğilim değil, normatif içerik bakımından zengindir: bir potens “ahlaki hem ve bilişsel (yani 

epistemikJ”. 29 Ancak bu ihtiyacın fi f raaynı anlamda akıl ya da duyularımız hakkında 


düşündüğümüz bağımsız bir yetidir , daha ziyade tüm bilişsel yetilerimizin yön bulmak 

için yöneldiği odak noktası olarak: fi t ra onları hakikat yönünde yönlendirir. Böylece, öncül (2) 'ye geri dönüldüğünde , yani Tanrı insanları fi ra üzerine O'nu tanıma dürtüsü ile yarattı ve 
(1) öncülüyle bağlantılı olarak, Tanrı'nın insanların bilişsel yetilerini yapabilmeleri için yarattığı O'nu tanıyın, bunun sonucu olarak, Tanrı, insanları O'nun bilgisine ve tanınmasına yatkın kılan ortak bir doğa üzerinde yaratmıştır. 

Şimdi, epistemik şemasında İbn Teymiyye, duyu algılama fakültesi ( tıslama ), akıl (' aql ) ve kalp / zihin ( galb ) gibi bir dizi bilişsel fakülteyi daha genel olarak tüm bilişin merkezi olarak kabul eder. 2” Bununla birlikte, yukarıda önerildiği gibi, fi f ra durumunda , aynı anlamda bağımsız bir fakülte olarak yorumlanmamaktadır. İbn Teymiyye ve ikamet yeri düşündürmektedir fi t ra kalp / akıldır. O yazıyor: “TAllahJ yapılan fi t raHizmetçilerinin [şeylerin] gerçeklerinin kavranmasına ve anlaşılmasına ve onları bilmeye eğilimliydi. Ve eğer kalplerin / akılların ( qalb ) bu hazırlığı (yani f fi ra ) olmasaydı , ne spekülatif akıl yürütme ne de gösteri, söylem veya dil mümkün olurdu ”. İbn Teymiyye şöyle devam ediyor: “Tanrı fiziksel bedenleri yiyecek ve su ile beslenmeye hazır hale getirmişse ve bu olmasaydı, onları [yani bedenleri] beslemek ve büyütmek mümkün olmazdı, ve tıpkı fiziksel bedenlerin uygun beslenme ile onun zıddı arasında ayrım yapma yetisine sahip olması gibi, kalpte de bundan daha büyük olan hakikati ve yalanı ayırt edecek bir yetenek var ”. ?? Daha sonra kalp / zihin ikamet eden 'öğretim' olduğu O fi T ra . Ancak, kalp / zihin 

ve fi tra bilişsel olarak hangi anlamda ilişkilidir? Ve bunun, inanan için teistik inancın ortaya çıkma yolunda ne etkisi vardır? Aşağıdakileri göz önünde bulundur: 

Kalb —> Fitra > Düzgün Temel Teistik İnanç 

Yukarıdaki diyagram , Tanrı inancının üretimi için qalb ve fi t ra arasındaki bilişsel ilişkiyi vurgulamayı amaçlamaktadır . İlk olarak, kalbin epistemik işlevini düşünün : 

İbn Teymiyya şöyle yazar: “Eğer | kalb | yaratıldığı durumda, herhangi bir hatıradan ve herhangi bir düşünceden bağımsız olarak bırakılırsa, o zaman bilgiyi cehaletten 

ve görmeden kabul ederdi. hakkında hiç şüphe olmayan açık gerçek; sonuç olarak Rabbine iman edecek ve tövbe ile O'na yönelecektir. " 39 Benzer şekilde, “ £a/binhakikat dışında [yani teistik doğrular dahil] kendi başına alıcı değildir. İçine [hiçbir şey] yerleştirilmediğinde, yalnızca kendisi için yaratıldığı şeyi alır. " 3! Öyleyse bunun anlamı, kişinin 

basitçe kalbin uygun işlevi ile Tanrı hakkında bilgi sahibi olabileceğidir . Peki bu fi tra 

ile nasıl bağlantılı ? İbn Teymiyye “zaman olduğunu iddia fi t ra bozulmamış bırakılır, kalp, Allah'ı bilen O'na seviyor ve yalnız O'na ibadet”. » Fi /ra'nın - düzgün çalıştığı zaman - kalbin “temel” bir şekilde Tanrı'nın bilgisine ulaşmasını sağladığı söylenir . Bu nedenle, doğal işleyişinden yoluyla fiT ra fakültesi üzerine Qalb , adam Tanrı'yı bilmek 

yapabiliyor. Ve dolayısıyla, İbn Teymiyye koyar onu olarak, “Bir Yaratıcının tasdik ve O'nun mükemmellik birine göre doğuştan gelen ve gerekli olan ise fi t ra sağlam kalır”. ** Başka bir yerde, "Tanrı'nın varlığının kabulü, O'nun bilgisi ve O'nu sevmek ve O'nu 

birleştirmek fi radan ve kalbin sertliğindendir " diye ekliyor . ** Bu nedenle, 

kişi kalb fakültesinde Tanrı'nın temel bir şekilde var olduğunu bilebilir , ancak bu tür bir bilgi ancak kişinin fi t radüzgün çalışıyor. Bu nedenle, yukarıdaki ve (1) ila (3) arasındaki öncüllerin teistik inancın temel bir şekilde kazanılabileceği epistemik tarzı ana hatları verildiği göz önüne alındığında, şimdi böyle bir inancın gerçekte nasıl ortaya çıkabileceğini düşünmemiz gerekir. 

Öyle görünüyor ki, Tanrı hakkındaki bu temel inançlar, Tanrı'nın "işaretlerinin" anlaşılmasıyla ortaya çıkabilir. Bu nedenle, bu noktada İbn Teymiyye'nin göstergeler teorisini (ToS) ortaya koymalıyız. ToS, Kuran'daki âya terimiyle ilgilidir . Aya kelimesinin , Tanrı'nın gücünün ve iradesinin bir simgesi anlamında bir "işaret" olduğu söylenir. " 35 İbn Teymiyye'ye göre - Anke von Kügelgen'in belirttiği gibi - bir âya'nın Tanrı'nın 'kanıtı' olmakta özel bir rolü vardır, bu onun anlayışında " Tanrı'nın göstergeler aracılığıyla 


ispat yöntemi"dir ( istidlâluhuta âlâbil-âyât) ve [o] bunu ani olarak kabul eder - bu 

bir fi t ri bilgi - işaretler tek bir Yaratıcının varlığını gösterdiği ölçüde ”. 39 Böylece, işaretler (kavramı ayat bir 'kanıtı' gibi) özünde bağlıdır fi t ra . 

İbn Teymiyye, “Allah'ın varlığını işaretlerle ( &yâ? ) ispat etmek zorunludur. Bu Kuran'ın yolu ve doğasında olan fi t ra kulları”nin. 3” Başka bir deyişle, Tanrı'nın âyâ£'ı aracılığıyla inanç kazanmak , O'nun bilgisinin oluşmasının doğru (ve doğal veya fi ¢ rī ) yoludur. Fakat bir 'gösterge' tam olarak nasıl Tanrı'nın bir kanıtı olarak veya teistik inanç için yeterli bir zemin olarak işlev görür? Kuran, birçok ayetinde 'işaretlerden' söz eder. Aslında Kuran'ın kendisi işaretlerden oluşur: Kuran'ın her ayeti bir âya'dır . Bazı Kuran örneklerini ele alalım: 

Gece, gündüz, güneş, ay, O'nun ayetlerinden sadece birkaçıdır. * 

Gerçekten işaretler vardır... Anlayışa sahip olanlar için gece ve gündüzün değişiminde. * İnananlar için göklerde ve yerde ayetler vardır. © 

Bu Kuran ayetlerinde, Allah'ın "alametleri" olarak hareket eden olaylardan veya olaylardan bahsedilir, öyle ki, onların kavrayışları ve tefekkürleri üzerine, Allah'ın varlığının gerçekliği ve işaret ettikleri sıfatlar ortaya çıkar. İbn Teymiyye Tanrı uyandırmak olanlar için insana bu işaretleri iletmek için peygamberler gönderdiğini açıklayan fi Tra.* O şöyle yazıyor: “Hiçbir Peygamber kavmine hitap etmedi ve önce kendi Yaratıcısını bilmelerini, çeşitli argümanlara bakmalarını ve onlardan O'nun varlığını çıkarmalarını istedi. Herkes fi t ra ile doğar , ancak sonradan üzerine bir perde atan bir şey olur. " “Bu nedenle, 'işaretler' 

yalnızca fi t ra ile içsel bağlantıları yoluyla bir “kanıt” işlevi görür . Ne zaman fi t ra sestir - bizim diğer bilişsel fakülte ile birlikte - bu bu işaretleri apprehends ve Tanrı hakkında temel inançlarımızı üretir. Bu 'işaretler' yaratılan dünyada çok geniştir ve İbn Teymiyye'nin “ yâ al- anfus ” olarak tanımladığı şeyle ilgili olabilir : tek benlik içindeki işaretler veya “ âyât al- âfâg ”: ufuk ve kozmostaki işaretler. “Bu tür işaretler, Tanrı'nın varlığı ve mevcudiyeti hakkında güçlü bir his yaratabilir. Bu, gece gökyüzünün ihtişamını ve ihtişamını gözlemlerken, evrenin enginliği üzerine düşünürken veya hatta bir annenin çocuğuna merhametini gözlemlerken gerçekleşebilir. Bu çeşitli 'işaretlerin' kavranmasıyla, kişi derhal ve basit bir şekilde Tanrı'ya inancı edinebilir. Bu nedenle, (1) 'den (4)' e kadar olan öncüllerden topladığımız şeyde, modelin (5) öncülünden, galb ile bağlantılı olarak ve Tanrı'nın 

' kavranması üzerine fi tra'nın epistemik rolü aracılığıyla anlaşılıyor gibi 

görünüyor. göstergeler, O'nun varlığına dair temel inanç, argümanlara başvurulmadan hemen ortaya çıkabilir. 

Peki ya arama emri sorusu? Bu model, önceki bölümde tartıştığımız garanti (uygun işleve dayalı) açıklamasını hangi anlamda yerine getirebilir? Öncelikle, bu modelin oryantasyonda Taymiyyan olduğu düşünüldüğünde, bu izin açıklamasının Taymiyyan epistemolojisi ile nasıl tutarlı olduğu konusunda bir şeyler söylemeliyiz. İbn Teymiyye'nin için, yukarıda açıklandığı gibi fi t ra tüm bilişsel fakülte odak noktası o olmasaydı, o da anlaşılacağı gibi için 

vardır fi t ra kalplerde / insanın kafasında, ne söylem, çıkarsama, dil ve bu nedenle biliş daha genel olarak mümkün olacaktır. Dahası, başka bir yerde, sesin temelinde, düzgün 

işlediğini yazıyor fi ira o adamın “gerçeğin bilgisi ve onun bunun teyidi ve yalan tanınması ve bunun onun reddi” “ topraklanır. Ve başka bir yerde, "hakikat kişinin 

zihnine eriştiğinde , fi t ra onu doğal olarak kabul eder ... ama yanlış olduğunda, doğal olarak ondan uzaklaşır" diyor. © Carl Sharif el-Tobgui'nin ifade ettiği gibi, İbn Teymiyye'nin epistemik şemasında, “ tiim epistemik yeteneklerimizin düzgün 

işleyişi ... her durumda fi #ra'nın sağlığı ve düzgün işleyişine dayanır ”. “© Bu nedenle, sesin düzgün çalışmasıdır fi fra , kişinin inancını garanti altına alan veya başka bir şekilde koyan doğal bilişsel yetilerimizle birlikte, bilgiden yeterli olmayan inançları elden çıkarır. İbn Teymiyye devletler gibi, “çocukların sesi ile doğarlar fi t ra , sol ses ve bozulmamış ise, onları 
bilgiyi (seçim yapacak marifet onun reddi üzerine) ve iman ( iman ) üzerinden inançsızlık.” 47 


Bu nedenle, bu Taymiyyan planının yukarıda tartışılan izin belgesinin uygun işlev koşullarını nasıl karşılayabileceğini görmek zor değildir. Ancak bunu açıklığa kavuşturmadan önce, nasıl yapılabileceği konusunda daha net olmak için, hepimizin genel olarak sıradan koşullarda uygun şekilde temel olduğunu düşündüğümüz birkaç inanç örneğini (yukarıda tartıştığımız türler) bir kez daha ele alalım. Tanrı hakkındaki temel inançlarında garanti edilmeli. Daha önce gördüğümüz gibi, bellek temelli ve algısal algısal inançlarımız gibi temel bir inanç, yalnızca, bu fakültelerin uygulamak üzere tasarlandıkları ortamlarda, bilişsel yetileri takip eden doğru şekilde işleyen doğrular tarafından üretildiklerinde garanti sağlar. Bu nedenle, kahvaltıda ne yediğimize veya şu anda dışarıdaki havanın durumuna dair inançlarımız bu şekilde üretilirse, Bir anlamda hatalı çalışmayan veya aldatılmayan ve gerçek inançlar üretmeyi amaçlayan hafıza veya duyu algımız tarafindan üretilen), o zaman inançlarımız haklı olacaktır. Elbette, izin belgemiz olmadığından şüphelenmek için bir neden edinirsek, çünkü diyelim ki birisi inancımızımağlup (belki de yetilerimiz, diyelim ki görüşümüz olması gerektiği gibi çalışmadığı ve gözlüklerimizi takmayı unuttuğumuz için!). Fakat normal şartlarda, bu temel inançların, argümansız, temel şekilde kabul edildiğinde bizim için bir hakka sahip olduğu görülmektedir ve bu nedenle, gerekçe açısından "tam anlamıyla temeldir", Öyleyse... Tanrı'ya olan inancımız ne olacak? 

Eh, ana hatlarıyla olduğunu Taymiyyan İslam modeline, Allah'a temel inanç uygun fonksiyon sonucu dünyada O'nun çeşitli işaretler, bir iletişim ve yakalanması yoluyla ortaya 

çıkarmasa Qalb ile birlikte fi t ra Tanrı tarafından tasarlanmış, bunun gerçekleşmesi için uygun ortamlarda doğru inançları başarılı bir şekilde elde etmek. Bu nedenle, İslami modelimiz, Tanrı inancının, diğer temel inançlarımızın birçoğuna benzer şekilde, uygun bir yetki işlevine göre nasıl garanti edilebileceğini gösterebilir. 


Son Dokunuşların Fırçalanması: 

Şimdiye kadar, bir Teymiyyan modeline göre, Kuran'da bize anlatılan Tanrı inancının nasıl temel bir şekilde haklı olabileceğini gördük. Modeli tamamlamak için, daha spesifik olarak İslami inanç için nasıl genişletilebileceğini görmeye çalışacağız. Standart modelin bir uzantısı, öncelikle Hizmet Şartları ve Kuran'a atıfta bulunularak tasarlanmıştır. İbn Teymiyye'ye göre iki geniş işaret kategorisi ( äyät ) vardır: “Rab'bin 

[varlığını] yüceltebileceğini gösteren işaretler - [1] Kuran'da bahsettiği sözlü işaretleri ve [2 

] Ruhlarda ve kozmosta yarattığı yaratıcı oyunculuğunun işaretleri ( al-anfus wa'l-âfâg ). 

" Böylece, vahyinde bulunan Tanrı Sözleri, O'nun daha yakın bir türden belirtileri olarak hareket eder: Bize O'nun güzel isimlerini, eylemlerini ve insanlık amaçlarını açıklar. Benzer şekilde, İbn Teymiyye'nin ilk müridi İbn Kayyim el-Cevziyye (6. 1350) şöyle yazar: Kuran'da Allah, kullarını iki yoldan tanımaya davet eder: Biri yaratılışı düşünerek, diğeri Kuran'ı düşünerek ve anlamlarını düşünerek. Birincisi, görülen ve şahit olunan O'nun ayetleridir; ikincisi, okunan ve anlaşılan işaretleri. " * 

Dolayısıyla, Kuran'ın bizi yaratılan dünyadaki çeşitli alametlere işaret etmesi gibi, vahyin kendisi de daha mahremiyetin işaretlerini içerir. Tanrı'nın "okunan ve anlaşılan" işaretlerini kavrayarak ve düşünerek, bu "işaretlerin" gerçeğine olan inanç sağlam fi t ra tarafından ortaya çıkarılabilir , öyle ki inanan kişi arkasındaki Yazar'ın varlığına temel bir inanca sahip olabilir. 
onları. Bu nedenle, Kuran'ın açığa çıkarıcı hakikatine olan temel inanca, genel teistik inancın kazanılabileceği benzer bir şekilde ulaşılabilir: kişinin fi t ra ile birlikte kalbin uygun işlevi yoluyla . Nitekim, İbn Teymiyye'nin belirttiği gibi, " fi / raİslam dinini gerektirir. Onunla 
ilgili bilgi ve sevgiyi gerektirir. " 59 

Böylece, Taymiyyan modelinin tamamını tamamlamak için standart modeli bu ek genişletme noktalarıyla bir araya getirebiliriz: 


SSO 


e Yaratılan dünyadaki birçok 'işareti' aracılığıyla Tanrı'nın varlığının hemen kavranmasını mümkün kıldığı gibi, vahyindeki 'işaretler' vasıtasıyla da O'nun daha yakın bilgisine izin vermiştir. 


e İnsan, "okunan ve anlaşılan" bu ifşa edici "işaretler" in anlaşılması üzerine, Tanrı'nın vahyinin hakikatine ve dolayısıyla O'nun dininin hakikatine dair temel inançları edinebilir. 


e İslam'ın hakikatine olan bu acil inanç , bu işaretlerin (yani Kuran ayetlerinin) kavranması üzerine , fi tra'nın kalp / zihin ile birlikte doğal işleyişinden kaynaklanmaktadır . 

e Bu nedenle, tam teşekküllü İslami inanç, argümanlara başvurulmadan, hemen ve temel bir şekilde edinilebilir. Ve uygun işlevsellik koşullarına uygun olarak garanti edilir 


Sonuç olarak, bu genişletilmiş Teymiyyan modelinde, hem Allah inancı hem de İslam inancı, Allah'ın dünyadaki ve vahyinde bulunan çeşitli işaretlerinin anlaşılmasıyla ortaya 

çıkarılabilir . Bu temel inançlar ( 'içeren kalbin yansıması sonucudur AOL ses ile 

birlikte), fi t ra resmi argümanlar için gerek kalmadan, gerçek inançlarını edinme Tanrı tarafından tasarlanmış. Bu nedenle, bu model bize Tanrı inancının ve dolayısıyla İslam'ın kendisinin, uygun bir işlev açıklaması uyarınca nasıl garanti edilebileceğini 

göstermektedir. Ancak, belli ki modeli “İslam doğruysa” koşullu esas alan, ancak o zaman neden bir kişinin o olduğundan şüpheleniyorsanız gerektiğini de aslında gerçek? 

Daha önce de belirttiğimiz gibi, insanlar olarak sınırlı bilişsel donanıma sahibiz, gerçekten başka kişilerin olduğunu veya anılarımızın nesnel bir geçmişe karşılık geldiğini kesin bir argüman yoluyla kanıtlayamayız. bu şeyleri fark etme şeklimiz değil, bilişsel yetilerimizin doğal işleyişiyle hemen aklımıza geliyorlar. Yine de, tüm bunları bildiğimizden eminiz. Biz sadece bilişsel yetilerimize güveniyoruz ve çıktılarına güveniyoruz. “Aslında, bu yardım edemeyeceğimiz ama yapamayacağımız bir şey! Peki ya Tanrı'ya ve İslam'a olan inancımız ne olacak? Pekala, bize çeşitli farklı durumlarda, Tanrı'nın - Kuran'da Kendisini tarif ettiği gibi - var olduğu, belki de tüm bir sürü hakkında inançlar oluşturduğumuz koşullardan çok farklı olmayan koşullar var. argümanların yokluğunda garanti etmemiz gereken diğer şeyler, özellikle bu inancı terk etmek için iyi bir neden görmediğimizde, teistik (İslami) inancımız neden bu kadar farklı olsun? Böylece, İslam modeline biz sunulan gördüğü düşünüldüğünde, açıktır ki Allah bizim inanç canHafıza temelli ve algısal algısal inançlarımızın garanti edildiği bazı karşılaştırılabilir epistemik anlamda garanti koşullarını karşılarsa, bu sıradan temel inançlar için bilişsel yetilerimize olan güvenin sağlamlığı, teistik ve hatta İslami durumumuza doğal olarak genişletilebilir görünmektedir. inanç! Öyle ki, bu inançların gerçekten haklı olduğundan şüphelenmemiz haklı. Bu daha dünyevi inançlar gibi, teistik / İslami inancımız için herhangi bir yenilginin olmaması durumunda, inanan, Tanrı'ya ve İslam'a olan inancını garanti altına almakta haklı çıkar. 5? 

Son olarak, bu denemeyi başlattığımız ispat yükü ve teizme kanıtsalcı itiraz sorununa dönebiliriz. İyileştirilmiş epistemoloji ile ilgili İslami modelimiz, uygun bir işlevselci garanti gerekçesiyle temellendirildiğinden, başarılı olursa, ateist, eğer öyleyse teistin (ve İslami) inancının doğruluğunu argümanlar yoluyla ilk olarak göstermesi gerektiğini artık iddia edemez. haklı ve / veya garantili. Aksine, İslam'ın doğru olması koşuluyla, o zaman gerçekten de ana hatlarını çizdiğimiz model bize, argümanların yokluğunda Müslümanın gerçekten de garanti altına alınacağını düşünmek için neden veriyor gibi görünecektir. Ve bizim de öne sürdüğümüz gibi, yenilgiye uğratanların yokluğunda, diğer temel inançlarını garanti altına aldığı gibi, bunu böyle kabul etmekte haklı. Böylece,doğru değil . Ama o zaman bunu yapmanın yükü Müslüman değil, onun mahkemesinde yatıyor. 


Modeli İki kez Kontrol Etme: 


Makaleyi ve modelin kendisini tamamlamak için, en az bir ana tartışmayı dikkate 

almalıyız. Aslında, şimdiye kadar söylediklerimize birkaç şekilde yanıt verilebilir, ancak tüm bu tartışmaları ele alacak vaktimiz yok. Belki de önemli bir endişe, benzer bir modeli, farklı dinsel gelenekler içinde uygun işlevselci çizgiler üzerinde yansıtabilme ve dolayısıyla, sonuçta ancak yolla çözülmesi gereken (bu yenilgi yoluyla) izinlerini kaldırabilme olasılığı olabilir. argümanlar. 


Başlangıç olarak, dinsel çeşitliliğin bu şekilde bir yenilgiye uğradığı iddiasıçünkü İslam'a olan temel inancımız bir varsayıma, yani epistemik akranlar hakkında bir "eşit ağırlık ilkesine" dayanıyor gibi görünüyor (yani, kişi A ve kişi B eşit derecede mantıklı, eldeki konu ile ilgili aynı kanıta erişime sahip). Kabaca konuşursak, fikir şu ki, epistemik akranlar olduğumuz için dini anlaşmazlıklarımız karşısında, akranlarımızın yargılarından şüphe duyacak bazı argümanların yokluğunda, akranlarımızın dini görüşlerine de olduğu kadar eşit ağırlık vermeliyiz. kendimize veriyoruz. Ama neden böyle bir ilkeyi kabul etmeliyiz? Öncelikle, bu prensibi kabul etsek, yani teoride epistemik akranlarımızın yargılarına verdiğimiz miktara eşit ağırlık vermemizin doğru olduğunu kabul etsek bile, yine de yapabiliriz. diğer dini inançlarınas/ında epistemik akranlarımız. Elbette, İslami inancımız fi / ra'nın uygun işlevi tarafından üretiliyorsaBu inancın üretimi için tam anlamıyla bağlı olduğumuz ve İslami inancın gerçeği içimizde o kadar sağlam görünüyor ki, durumumuzda izin koşullarının yerine getirildiğine çok büyük ölçüde güveniyoruz, yapmayacağız (ve belki de yapmamalıyız). 't), diğer dindar halkı bu konudaki epistemik akranlarımız olarak kabul edin. Örneğin, kendimizle radikal bir şüpheci arasındaki bir durumda bunun nasıl sonuçlanacağını hayal etmek kolaydır: Doğrudan bilincimizdeki bir şey hakkındaki bilgimizle ilgili epistemik akranımız olduğunu kabul etmiyoruz ki, şüphe etmemiz gerektiğini ve burada da tipik olarak bir argümana ihtiyaç olduğunu düşünmeyeceğimizi gösteriyor. * Gerçekten, fi / ra ile ilgili peygamberlik geleneğinden hatırlarsakkendisi, o doğal sonuçlarını ulaşmasını peçeli fi T ra İslam inancına sonuçlanan anlamıyla onların önlemek bazı sosyal ortamlarda örtünme yenik sahip fi t ri onlar normalde olduğu gibi oluşturuluyor gelen tasarrufta. Öyleyse Müslüman, İslami teizmin hakikati ile ilgili oluşturduğu inançlar ve deneyimler söz konusu olduğunda, diğer geleneklerin takipçilerini neden epistemik akranı olarak görsün? Bununla birlikte, eşit ağırlık ilkesinin kendisi için hala daha kritik bir engel var: Görünüşe göre bir "eşit ağırlık ilkesi" aslında kendi kendini engelliyor. Çünkü eğer insanlar A p'ye inanırsa, “Eşit ağırlık prensibi” doğrudur ve insanlar B inanıyoruz yani o ~ p , ilke doğru olmadığını, o zaman bu ilke kendisi tarafından, insanlar bir emri eksikliği ve doğru olup olmadığı konusunda kendi kararını askıya almak zorunda kalacak, ya da başka türlü, diğerlerinin basitçe reddedebileceği keyfi öznel bir 
tercih olarak kabul edin. 5 

Bununla birlikte, kişi (şimdiye kadar bahsedilmeyen diğer nedenlerden dolayı), inananın inancını garanti belgesi ile güvence altına alması için argümanların bir anlamda hala gerekli olduğunu düşünebilir. Belki de öneri, bir kişinin İslami inancı başlangıçta uygun bir şekilde temel bir şekilde teminat altına alınsa da, "dini çeşitlilik sorununun" bir versiyonundan bir yenilgiye uğrayan kişinin, yenilgiyi yenmek için bir nedeni veya argümanı olması gerektiğidir. , yalnızca “öneri olmayan” kanıtının gücüne başvurmak değil (yani, inançlarının haklı olduğu deneyimsel görünümünün gücüne). Bu çizgiler boyunca bir görüş, başka bir yerde "İki Kanıtsalcılık" olarak adlandırılmıştır. Kabaca konuşursak, birinci ve ikinci derece inanç durumları arasında bir ayrım yapar. “Öyleyse, ilk inanç durumunda veya ilk inanç durumunda, İslami inancın bir kişi için uygun bir şekilde temel bir şekilde garanti edildiği iddia edilebilir. Daha sonra, ikinci mertebeden, birinci ya da daha düşük seviyedeki inançları hakkındaki inançları için bir yenilgiye uğrayan kişi edinilir. Böyle bir yenilgi, kişiye daha düşük seviyedeki inancının garanti edilmediğinden şüphelenmesi için sebep verir. Bu ilk durumda garantili kalabilmek için, kişinin ikinci düzeyde edinilen inancın, birinci dereceden 


inancını garanti altına almaktan kaçınmak için tek bir neden vermediğini ve dolayısıyla yenilgiyi mağlup ettiğini düşünmek için bir nedene veya argümana sahip olması gerekir. 

. Dolayısıyla inançlarını bir kez daha temelde tutmaya devam edebiliriz. Eğer bu strateji başarılı olursa, inanan kişinin sadece yenilginin kendisinin başarısız olduğunu düşünmek için nedenlere ihtiyacı vardır, ille deİslami inançları için olumlu nedenler. Bununla birlikte, bu durumda, kişinin inancının gerekçesi, kısmen dolaysız ve kısmen de çıkarımsal gerekçelere dayanacaktır. Yine de, bu Taymiyyan modelini Stephen W ykstra'nın "Mantıklı 

Kanıtcılık" 5 (ve yapılabilecek diğer önemli hamleler) doğrultusunda yeniden çalışma olasılığı da dahil olmak üzere bu stratejiler hakkında çok daha fazla şey söylenmelidir Ben şu anda shâ 'Allâh'da yayınlanacak olan araştırma makalelerinde geliştirme sürecindeyim). 


Sonuç: 

Bu makalenin başında, bazı insanların teistik inanca nasıl karşı çıktıklarını gördük: Yalnızca argümanların Tanrı'ya olan inancı temellendirebileceğini ve bu tür argümanlar tamamen eksik olduğu için (veya öyle diyorlar ki ...) Tanrı inancının haklı olmadığını iddia ediyorlar. veya daha da önemlisi garanti edilmiyor. Şimdi bu itirazın nasıl yanlış yerleştirildiğini 

görebiliriz. Bir kere, argümanların, kanıtın kendisi için gerekli bir koşul olduğunu varsayar, ki gördüğümüz gibi, durum böyle değildir: Herhangi bir argüman yokluğunda garanti edilebilecek bir sürü inanca sahibiz. Bu nedenle, hepimizin güvendiği bilişsel fakültelerin düzgün işleyişine dayanan daha makul bir garanti hesabını göz önünde bulundurarak, eşsiz İslami ortamda, teistik ve İslami inancımızın garanti için gerekli koşulları nasıl karşılayabildiğini gördük. 


Bu nedenle, bu makalenin temel fikirlerini aşağıdaki noktalarda özetleyebiliriz: 


1. Gerekçe, salt gerçek inancı bilgiye dönüştüren "özel mülkiyettir". 


2. Yetki, bir inanç, bu fakültelerin uygulanmak üzere tasarlandığı ortamlarda, doğru şekilde çalışan hakikat izleme fakülteleri tarafından üretildiğinde elde edilir. 


3. Anılara, diğer kişilere ve gerçek dünyaya olan inanç gibi argümanların yokluğunda sahip olduğumuz birçok inanca, bu şekilde tanımlandığı şekliyle nasıl izin verebileceğini görmek kolaydır. Ancak bu, Tanrı'ya olan inancımız için de geçerli olabilir. 


4. Çünkü Tanrı varsa, bizi fi ra olarak bilinen ve O'nun hakkında gerçek inançlar üretmek için tüm bilişsel aygıtımızla birlikte çalışan özel bir yetiyle yarattı . 

5. Yaradılışta Tanrı'nın çeşitli işaretlerini ( &yât ) kavrayarak , O'nun varlığına dair temel inancı edinebiliriz. Bizim zaman FI T ra fonksiyonlar tasarlandı şekline göre, bu inanç biz argümanları yokluğunda, Allah'a düzgün-temel inanç garanti edilmedikçe, öyle ki, emri için gerekli koşulları yerine getirecektir. 

6. Benzer şekilde, Tanrı'nın "okunan ve anlaşılan" ifşa edici işaretlerinin anlaşılması üzerine, uygun şekilde temel garantili İslami inanca sahip olabiliriz. 


7. Herhangi bir yenilginin yokluğunda, inanan, tipik olarak Tanrı'nın gerçekten var olduğundan ve diğer temel inançlarımıza garanti veren benzer bir anlamda İslami inancımızda garantiye sahip olduğumuzdan şüphelenmek için haklı gerekçelere sahip olacaktır. 


Son bir sonuç olarak, bu model öncelikle İbn Teymiyye'nin fikirlerinden yararlansa da, bu onun Tanrı'yı tanıma konusundaki tüm fikirlerinin geniş kapsamını ve dolayısıyla İslam'ı kapsadığı anlamına gelmez. Daha ziyade, düşüncesinin yalnızca bir yönüne, 

yani fi t ra yoluyla bilgiye odaklanmaya hazırlanmıştır . Ancak İbn Teymiyye, aynı 


zamanda /h usn al-na z ar (sağlam akıl yürütme) yoluyla da Allah'ın bilgisine izin verir . O, bu kimin biri için gerekli olabileceğini, özellikle kabul fi T rabir ölçüde bozuldu. Örneğin, "Yaradan'ın kurulması ve tanınması doğuştan gelir [ve] tüm insanların ( fi t rīt d arūrī fi nufüs al-nâs ) ruhlarında gereklidir , ancak bazı insanlar kendilerini bozmak için bir şeyler yapmış olsa bile. (Tanrı'nın) bilgisine ulaşmak için bir çıkarıma ( na z ar ) ihtiyaç duyacak 

şekilde doğa . Bu, insanların çoğunluğunun yanı sıra becerikli tartışmacıların ( & adhâg al- 

nu zz âr ), Tanrı bilgisinin bazen zorunlulukla (yani “temel” dolaysız biçimde] ve diğer zamanlarda çıkarım yoluyla elde edildiği görüşüdür ."" “Nitekim Wael Hallag, İbn Teymiyye'nin Allah hakkında bilgi edinme yaklaşımını yorumlarken de belirttiği gibi, “İbn Teymiyye, önemli bir pasajda, Tanrı'nın varlığı esas olarak fi ¢ ra tarafından bilinirken , bunun mümkün olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Onun varlığı na ar , yani çıkarım ya da spekülasyonla bilinebilir ." 5 Bu nedenle, "kanıtsalcı itirazı" çürütmek için eşit derecede "Teymiyyan" bir yaklaşım benimsemiş olabiliriz, ikinci öncüle (yani, Tanrı'nın varlığı için hiçbir argüman olmadığı fikrine) saldırmayı seçebiliriz, ancak buna gitmek zorundayız. başka bir durum için. 
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ATEİZM YARDIM EDEBİLİR Mİ? k 
Yazar: John Lennox-Çevirmen:Ibrahim Y eşua Ozçelik-29 Mart 2021- onculanalitikfelsefe.com/ 


Dünya görüşünüz, korona virüsü salgını ve depremler ya da tsunamiler gibi felaketlere nasıl reaksiyon göstereceğiniz konusunda bir farklılık yaratacaktır. Örneğin birçok teist, Mezmur 46'daki sözler üzerinden Tanrı'ya olan inançlarını tasdik ederek Yeni Zelanda'daki deprem felaketine yanıt vermişlerdir. Mezmur 46 şöyle der: 


Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür, Sıkıntıda hep yardıma hazırdır. Bu yüzden korkmayız yeryüzü altüst olsa, Dağlar denizlerin bağrına devrilse, Sular kükreyip köpürse, Kabaran deniz dağları titretse bile. (Mezmur 46:1-3) 


Diğer teistler salgınların, depremlerin ve tsunamilerin Tanrı'nın doğrudan bir yargısı olduğunu söyler. Çeşitli dinlerden insanlar da 2011'de Japonya'da ve 2016'da Yeni Zelanda'da meydana gelen deprem ve tsunami durumları için de benzer bir şey ileri sürmüşlerdir. Bu çokça gereksiz acıya neden olan oldukça kaba bir yanıttır. 


Bu görüşle ilişkili olarak, panteizmde bulunan temel inançlardan birisi acı çeken kişilerin önceki yaşamında işlemiş olduğu günahlardan dolayı böylesi acıları çektiği ve şimdiki yaşamında çektiği acının onların karmasını tamamlamasına yardım etmeye hizmet ettiğine dair inançtır.|1 | Bu nedenle sebep-sonuç zinciri bozulamaz olduğundan onların acılarını dindirmeye ya da rahatlatmaya yönelik herhangi bir çabada bulunmanın hiçbir anlamı yoktur. Bu sadece onların arınma sürecini yavaşlatmaya hizmet eder. Bu dünya görüşünün korona virüsten ya da diğer hastalıklardan dolayı acı çeken insanlara nasıl bir umut 


sunduğunu görmek oldukça zordur. Sorunları daha da karmaşıklaştıran ise, bazı Doğu düşünürlerinin acıyı salt bir yanılsama olarak görmeleridir. 


Kutsal Kitap'a göre, eğer bir kişi bir hastalıktan ya da kazadan dolayı acı çekiyorsa, bu kişinin işlediği ciddi günahlardan dolayı gizliden gizliye suçlu olduğu sonucuna varmamız gerektiğini söyleyen anlayış doğru değildir. Popüler düşünce sıklıkla bu görüşün Kutsal Kitap'ın bakış açısı olması gerektiğini tasavvur etmiştir. Fakat Eski Antlaşma”daki Eyüp kitabının tamamı bu fikre karşı bir protestodur. Tanrı'nın kendisi, Eyüp'ün kendi acılarından sorumlu olduğunu söyleyen arkadaşlarına hatalı olduklarını söyler.|2) Dahası Eyüp'ün acı ve kederine doğal ve ahlaki kötülüğün bir karışımı neden olmuştur. Eyüp'ün ailesine yapılan saldırının kaynağı Sabalılar ve Kildaniler (ahlaki kötülük) ve ateş ve rüzgârın neden olduğu iki doğal afet tarafından (doğal kötülük) gerçekleşen iki kanlı baskındır (Burada kullanılan “kötülük” kelimesinin, acının kaynağının ahlaksız olduğu —ki bir ateşin kendisinde hiçbir ahlaksallık bulunmamaktadır— anlamına gelmediğini, fakat meydana getirdiği tahribatın bu felaketlerden etkilenen kişiler için kötü olarak tasvir edilebildiğini işaret ettiğinin yeniden altını çizmek isterim).|3) 


İsa da aynı şekilde acının zorunlu olarak kişisel hatalarla bağlantılı olduğu düşüncesini açık bir şekilde reddetmektedir.|4) Tekrar, Eyüp kitabında olduğu gibi, bağlam doğal ve ahlaki kötülük konularıyla doğrudan ilişkilidir. İsa Mesih'in tarihsel biyografisini kaleme alan tarihçi Luka (bunu genelde “Luka İncili” ya da sadece “Luka” olarak adlandırıyoruz) bu olayı aktarmaktadır: 


O sırada bazı kişiler gelip İsa 'ya bir haber getirdiler. Pilatus'un nasıl bazı Celileliler'i öldürüp kanlarını kendi kestikleri kurbanların kanına kattığını anlattılar. İsa onlara şöyle karşılık verdi: “Böyle acı çeken bu Celileliler'in, bütün öbür Celileliler'den daha günahlı olduğunu mu sanıyorsunuz? Size hayır diyorum. Ama tövbe etmezseniz, hepiniz böyle mahvolacaksınız. Ya da, Şiloah 'taki kule üzerlerine yıkılınca ölen o on sekiz kişinin, 

Yeruşalim 'de yaşayan öbür insanların hepsinden daha suçlu olduğunu mu sanıyorsunuz? Size hayır diyorum. Ama tövbe etmezseniz, hepiniz böyle mahvolacaksınız.” (Luka 13:1-5) 


Dikkati devlet tarafından (ahlaki kötülük) acı çeken insanlara çektikten sonra İsa bu kez doğal bir felakette ölen kişileri hatırlatmaktadır. Sonrasında ise her iki duruma ilişkin olarak da bu olağan dışı hadiseleri kurbanlarının Tanrı'nın özellikle cezalandırdığı korkunç günahkârlar olmaları gerektiğine dair bu popüler düşünceyi azarlamaktadır. Bu şu anlama gelir: bizler böylesi olayların meydana gelebildiği, ama Tanrı her şeyin üzerinde Egemen Tanrı olsa dahi bu olayların her zaman doğrudan Tanrı tarafından gerçekleştirilmediği bir dünyada yaşıyoruz. 


Bununla birlikte bu meselede bundan daha fazlasının olduğunu gösteren İsa'nın bu durum hakkındaki son yorumunu da gözden kaçırmamak gerekir. Bazılarının, diğerlerinin başına gelen bu kötü olaylardan esirgenmiş olması onların masum oldukları anlamına 


gelmemektedir: “Ama tövbe etmezseniz, hepiniz böyle mahvolacaksınız” (Tövbe etme konusunu daha sonra inceleyeceğiz). 


Bütün bunlarda, tüm felaketler ya da hastalıklar (Eyüp'ün durumunda olduğu gibi) Tanrı'nın bir yargısı olmamasına karşın bazılarının böyle olması açık bir şekilde Hristiyan öğretisinin bir parçasıdır. İlk kilisedeki önderlerden Pavlus, Korint'teki kiliseye yazarken onlardan bazılarının Tanrı'nın yargısının bir sonucu olarak hasta olduklarını söylemiştir.|5) Fakat Pavlus bunu yazarken Tanrı'nın Ruh'u tarafından esinlenen bir kişi olarak özel bir kavrayış ile yazmıştır. Bizler kimin bu şekilde cezalandırıldığına karar vermede aynı yetkiye sahip değiliz. Doğal kötülükler tarafından kaynaklanan acıları ilahi bir ceza olarak yorumlayan kişilerden sakının. Ancak eşit derecede Tanrı'nın bu salgın aracılığıyla insanlara —özellikle de kültürel olarak Tanrı'yı yersiz olarak görüp ona sırt çevirmiş olan Batı toplumuna- hiçbir şey söylemediğini söyleyen kişilerden de sakının. 


Neden Ateizm Size Yardım Edemez 


Bazı ateistlerin bir tür yargıya ya da kadere inanmaları incelemeye değerdir. Bu onların “onlara müstahak” ifadesinin arkasında yatan şeydir. Ateistlerden bahsetmek beni, birçok kişinin doğal kötülük ve felaket sorununa tek çözümün Tanrı inancını terk etmek ve ateizmi benimsemek olduğunu düşünüyor olması gerçeğine götürmektedir. 


Elbette onlar korona virüsün, kanserlerin, tsunamilerin ve depremlerin bize aslında bir Tanrı olmadığını gösterdiğini söylemektedirler. Burada yüzleşmemiz gereken bir gerçek vardır ve bu da tüm bunların evrenin bu şekilde, sert ve duygusuz, bizim yaşamamız ya da ölmemizle hiç de ilgilenmeyen bir şekilde var olmasıdır. 


İskoç Aydınlanma filozofu David Hume, benim gibi Hristiyanların mücadele etmesi gereken bu problemlere işaret etmektedir. M.O. 3. yüzyılda yaşamış olan bir Grek filozofa atıfta bulunarak yaygın bir şekilde alıntılanan şu açıklamayı yapmıştır: 


Epikür ün eski soruları hâlâ yanıtlanmamıştır. [Tanrı] Kötülüğü önlemek mi istiyor ama gücü yetmiyor mu? O halde güçsüzdür. Gücü yetiyor ama istemiyor mu? O halde kötücüldür. 
Kötülüğü önlemeye hem gücü yetiyor hem bunu istiyor mu? O halde kötülük nereden geliyor?[6] 


Fakat bu ateistin yolu nerede sonlanıyor? Bu, buradan başlayıp acının gerçekliğine ilişkin Richard Dawkins’in dogmatik ateist reaksiyonuna giden kısa bir adımdan başkası değildir: 


Doğal dünyada her yıl yaşanan ıstırabın toplam miktarını havsalamız almaz. Benim bu cümleyi yazdığım bir dakika içinde binlerce hayvan canlı canlı yeniyor; diğerleri hayatlarını kurtarmak için korkudan inleyerek koşuyor; bazıları korkunç parazitler tarafından yavaş 


yavaş içten kemiriliyor; her türden binlercesi açlıktan, susuzluktan ya da hastalıktan ölüyor. 
Böyle olmak zorunda. Bir bolluk zamanı yaşansa, bu gerçek, doğal açlık ve sefalet hali yeniden yerine gelene dek, nüfusun otomatik olarak artmasına yol açar. Kör fiziksel kuvvetlerden ve genetik kopyalanmadan oluşan bir evrende kimi insanlar zarar görür, kimileri şanslı olur ve bunda ne ahenk ya da anlam bulunabilir, ne de adalet. Gözlediğimiz evren tam da temelde hiçbir tasarımın, hiçbir amacın, iyilik ya da kötülüğün olmaması, kör, acımasızca bir kayıtsızlıktan başka hiçbir şeyin bulunmaması durumunda beklememiz gereken özellikleri gösteriyor. DNA bilmez de umursamaz da. DNA yalnızca vardır. Ve biz, onun müziğiyle dans ederiz.[7] 


Bir Hristiyan buna nasıl karşılık vermelidir? Söylenebilecek ilk şey Dawkins'in ateizme dayalı determinist yaklaşımının burada iyi ve kötü kategorilerini hükümsüz kıldığı görülmekte ve bunların yerini kaderci bir evrende kör, acımasız kayıtsızlık almaktadır. Buna karşın iyi ve kötüyü reddetmek beraberinde korona virüsün kötü ve nahoş olduğuna dair herhangi bir konuşmanın anlamsız olduğuna işaret edecektir (Dawkins'in aslında buna inandığını hayal etmek zor olsa da). 


Yine de Dawkins, Tanrısız bir inanç sisteminin korona virüse mantıklı bir yanıt verip vermediğini sormamızın gerekli olmasını göz önüne aldığımızda ciddi bir nokta üzerinde durur. Eğer bir Tanrı yoksa her şeyden önce sahip olduğumuz iyi ve kötü kavramları nereden geliyor? Bizler korona virüsün ve onun etkilerinin her halükârda “kötü” olduğunu söyleyemez durumda oluruz, çünkü yarattığı ölümcül sonuçlar da dahil olmak üzere onun sonuçları yalnızca atomların kendilerini yeniden düzenlemesidir. 


Fyodor Dostoyevski şöyle yazar: “Eğer Tanrı yoksa o zaman her şey 

mubahtır. ”[8$] Herhangi bir yanlış anlaşılmadan kaçınmak için, Dostoyevski'nin ateistlerin ahlaklı bir şekilde davranış sergileyemeceğini kastetmediğini söylemek gerekir. Mesele kesinlikle bu değildir. Aslında ateistler kendi ahlaklı davranışlarıyla dindar kişileri utandırabilir. Bu konudaki Hristiyan perspektifi şudur: Tüm erkek ve kadınlar, Tanrı'ya inansınlar ya da inanmasınlar Yaratan Tanrı'nın suretinde yaratılmış olan ahlaki varlıklardır. 
Dolayısıyla tüm insanlar ahlaklı bir şekilde davranabilirler. Dostoyevski, ateistleri ahlaki inanç eksikliği ile suçlamaz. Bundan daha derin bir şey öne sürer: Eğer bir Tanrı yoksa iyi ve kötü kavramları için hiçbir mantıksal ya da akılcı teminat yoktur. Richard Dawkins'in açıklaması da tümüyle bunu desteklemektedir. 


Richard Dawkins (1941-....) 


Ahlaki kötülük değil, ama doğal kötülük burada asıl konumuz olmasına karşın, yeri gelmişken Dawkins'in görüşüne göre, Kamboçya ve Rwanda da insanları katleden soykırım mimarlarının ve teröristlerin yalnızca içlerinde var olan kendi genetik programlarını hayata geçiriyor olduklarını fark etmek önemlidir. Benzer şekilde insanlığa karşı işledikleri korkunç 


suçlarında Stalin”de, Hitler'de ve Mao'da olduğu gibi... Bir çocuğu zevk için öldürmek istiyorsan, (bu görüşe göre) acaba bu sadece DNA’ mzla dans etmek mi olacaktır? Eğer böyleyse, o zaman hiç kimse bazılarının yanlış yönlendirilerek kötü olarak adlandırdığı şeye yardım edemez. Bizler ve onlar, şikâyet etmeksizin bunu kabul etmeliyiz. Ahlak anlamsızdır. 


Kanımca bu görüş basitçe yaşanılabilir değildir. Richard Dawkins'in kendisi bunun bir kanıtıdır. Onun argümanı, iyi ve kötü olarak böylesi şeylerin gerçekliğinin altını oymaktadır. 
Buna karşın neden o zaman o 11 Eylül olayını ve diğer vahşetleri kötü olarak görmektedir? [9] 


Dikkat edilmesi gereken diğer bir şey de doğal ve ahlaki kötülüğe karşı meşru öfkenin bizden bağımsız olan ve objektif bir şekilde gerçek olan bir iyi ölçütünü varsayıyor olmasıdır. Öyle ki belirli şeyleri kınamada başkalarının da bizler ile hem fikir olmasını bekleriz. Bu ölçütler ya da standartlar “aşkın”dır yani bireysel ya da kişisel düşünceler düzeyinin ötesinde var olmaktadır. Örneğin, elbette her birimiz, dünya görüşümüze bakmaksızın, korona virüsün kötü olduğunu söylemekte tereddüt etmeyiz. Buna karşın eğer Tanrı -ve dolayısıyla aşkın değerler- yoksa o zaman nasıl herhangi bir objektif iyi ölçütü var olabilir? Eğer her halükârda iyi ve kötü yoksa, ahlaki kavramlar ortadan kaybolur ve ahlaki öfke absürt olur. Sözüm ona kötülük “problemi” —ahlaki ve doğal olarak— umursamaz maddenin acımasız kayıtsızlığına doğru yok olup gitmektedir. Filozof Richard Taylor bu konuda hem fikirdir: 


Modern dönem, hemen hemen ilahi bir yasa koyucu fikrini reddederken yine de ahlaki doğru ve yanlış fikrini muhafaza etmeye çalışmaktadır. Tanrı'yı bir kenara iterken ahlaki doğru ve yanlış için de anlamlılık koşullarını ortadan kaldırdıklarını fark etmemektedirler. Buna karşın eğitimli kişiler bunun gibi soruların din dışında asla yanıtlanmamış olduğunun kendilerine söylenmesine gerek duymazlar./10)J 


XIX. yüzyıl filozofu Friedrich Nietzsche Batı medeniyetinin temelinde bulunan Kutsal Kitap'a dayalı ahlak anlayışını terk etmenin ne tür sonuçlara neden olabileceğini herhangi bir kişiden çok daha net bir şekilde görmüştür. Tanrı'nın ölümünün, güçlünün zayıf olanı saf dışı bırakacak olan ya da bırakması gereken “güç istemini” açığa vuran Darwinci bir buyruğa yol açacağını öngörmüştür. Nietzsche şöyle yazmıştır: 


İncil'deki yasaklama: “Öldürmemelisin!” bir parça naifliktir... Yaşamın kendisi bir organizmanın sağlıklı ve dejenere parçalan arasında hiçbir dayanışma, hiçbir “eşit hak” kabul etmemektedir: ya dejenere olan parça kesilip atılacaktır ya da bütün yok olacaktır.J11) 


Nietzsche, Hristiyan ahlakını kölelerinkine benzeterek hor görmüş ve Tanrı'nın ölümünün 


merhamet, iyilik ve bağışlamanın ölümü demek olduğuna işaret etmiştir: 


Hıristiyan inancından vazgeçildiğinde, Hıristiyan ahlakına sahip olma hakkının zemini de ortadan kalkmış olur... Hıristiyan ahlakı bir emirdir: kökeni aşkındır... Ancak hakikat Tanrı ise, sahiptir hakikate — Tanrıya inançla birlikte ayakta durur ve yıkılır.J12) 


Bir diğer kitabında Nietzsche şu soruyu sormaktadır: 


Hayat, doğa ve tarih ahlaktan yoksun iken neden ahlak diye bir şey olsun ki?[13] 


İşte bu, her bir ateistin boğuşması gereken sorudur. 


Hristiyanlık İçin Problem 


Gerçek şudur ki ahlak vardır. Bizler doğrudan deneyimlerimiz aracılığıyla ahlaki varlıklar olduğumuzu biliriz. Önde gelen Oxford etikçilerinden J. L. Mackie şöyle yazmıştır: 


[Etik], onları yaratan her şeye kadir bir Tanrı olmaksızın olayların olağan gidişatında ortaya çıkmış olması oldukça ihtimal dışı olan çok garip bir grup nitelikler ve ilişkiler teşkil etmektedir. O zaman eğer doğası itibarıyla böylesi kural koyucu (prescriptive) değerler varsa, onlar bir Tanrı'nın var olmasını (onların olmadığı bir dünyadan) daha olası kılmaktadır. 
Dolayısıyla sonuç olarak Tanrı'nın varlığına dair savunulabilir bir ahlak argümanına sahip oluruz.[14] 


Mackie’nin kendisi böylesi mutlak ahlaki ölçütlerin varlığını reddeden bir ateistti. Yine de kuşkusuz hepimiz bebeklere işkence etmek gibi bazı şeylerin mutlak suretle yanlış olduğunu görebiliriz. Eğer ateizmi benimsiyor ve onun mantığını izlemeyi istiyorsak böyle şeyler söyleyebilmeyi bırakmışız demektir. 


Tanrı'yı denklemden çıkarmak acı ve sıkıntıyı ortadan kaldırmaz. Onları oldukları gibi bırakır. Fakat Tanrı'yı denklemden çıkarmak başka bir şeyi yani her türlü nihai umudu ortadan kaldırır. Bu daha sonra tekrar dönüş yapacağımız bir meseledir. 


Fakat David Hume'un etkili bir şekilde ortaya koyduğu soru ile henüz boğuşmadık: Korona virüsü, sevgi dolu bir Tanrı'nın varlığı ile uzlaştırılabilir mi 
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[8] Fyodor Dostoyevski, The Brothers Karamazov (1880), Book 11, Chapter 4. 

[9] “Time to Stand Up” (Freedom From Religion Foundation, 2001). 

110) Virtue Ethics (New York, 1991), p 2-3. 
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113) Friedrich Nietzsche, Gay Science, Vintage, 1974, s. 282. 

114) The Miracle of Theism (Clarendon Press, 1982), p 115-116. 


Uyarı! Bu yazı, John Lennox'ün “Where is God in a Coronavirus World?” (The Good Book Company, 2020) adlı kitabından alıntılanmıştır ve yazarın ve yayıncının izni ile kullanılmıştır. Kitabın “Can Atheism Help” adlı bu bölümünün çevirisini yayınlamamıza izin verdikleri için teşekkür ederiz. Bu yazı yazarının, yayıncının ve çevirmenin izni olmaksızın kullanılamaz. 


RUS POZİTİVİZMİ — NEBİ MEHDİYEV 
Öncül Analitik Felsefe-29 Mart 2021 


Giriş 


Pozitivizm (lat. positivus, fr. positivisme), Rus düşünce tarihinde Batıcılığın en yaygın ve etkin akımlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Auguste Comte'un Fransa'da yayınlanan Pozitif Felsefe Dersleri (1830-1842) adlı altı ciltlik çalışması, birkaç yıl içerisinde, bir parça da Rus aydınlarının Fransa ve Fransızca ile ilişkilerinin yakınlığı dolayısıyla, Rusya'da geniş yankı buldu. 1840'larda bilinmeye başlanan bu yeni görüş, Rusya'daki Batıcı akımların sığındığı bir kaleye dönüşmüş ve metafizik karşıtlığın en uygun yolu olarak görülmüştür. Ünlü eleştirmen Vissarion Belinski, daha 1847'de, pozitivizmin kurucusu Comte'u bilimin teolojiye karşı başkaldırısının bir simgesi olarak ilan etmiştir.[1] Bu dönemde, pozitivizmin yaygın olarak özellikle Petraşevskiciler çevresinde tartışıldığını görüyoruz; devlete karşı isyan girişimiyle suçlanan -genç Dostoyevski'nin de aralarında bulunduğu- Petraşevski çevresi, daha sonra pozitivizmin ağır toplarından Herzen ve Çernışevski gibi isimleri de içinde barındırıyordu. Fakat 1848-49 yıllarında Avrupa'da gerçekleşen burjuva devrimleri, zaten karanlık bir dönem olarak nitelendirilen 1. Nikolay döneminde (1825-1855) yönetimin daha ciddi baskılar uygulamasına yol açmıştır: Batılı yayınlara sansür uygulanmış, öğretim üyelerinin yurtdışına çıkışı özel izne tabi tutulmuş, üniversitelerde felsefe öğretimi yasaklanmıştır. Ünlü pozitivist sosyolog Maksim Kovalevski, Rus düşüncesinin oluşumunda Batılı etkilerden söz ederken, I. Nikolay döneminde aydınların fikirlerini yalnızca arkadaş sohbetlerinde paylaşabildiğini ve görüşlerin de yine yalnızca dergi sayfalarındaki yazıların satır aralarında, o da dolaylı olarak ifade edildiğini kaydeder./2| 


Fyodor Dostoyevski (1821-1881) 


II. Aleksandr'ın tahta çıkmasıyla birlikte (1855-1881), Rusya'da toplumsal hayatın tamamında olduğu gibi felsefe üzerindeki baskılar da kısmen azalmış (1861 Islahatları, üniversitelerde felsefe öğretiminin yasaklayan kararı yürürlükten kaldırmıştır) ve Comte'un öğretisi daha açık bir şekilde yeniden tartışılmaya başlanmıştır. Fakat Rus aydınlarının pozitivizm ilgisini sadece sansürlerin yol açtığı etki-tepki olarak değil, aynı zamanda geç kalınmış kapitalizme geçiş sürecinde sanayileşme ve hızlı kentleşmenin toplum üzerindeki entelektüel etkileri bağlamında da düşünmek gerekir. Rusya'da pozitivizm, başka hiçbir akımın müyesser olmadığı kadar ilgi görmüş ve bir anlamda, solcu aydınlarının “manevi gıda”sı olmuştur.|3) İ. Turgenev'in Aleksandr Islahatlarının ertesi yılı (1862) 

yayınladığı Babalar ve Oğullar adlı ünlü romanı, Rus gençleri arasında pozitivizmin bu entelektüel etkilerinin ne kadar canlı olduğunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 


Comte'un Pozitif Felsefe Dersleri, tam olarak ancak 1880'lerde Rusça çevrilerek akademik müfredat içerisinde yerini alabilmiştir. Fakat bu, buzdağının yalnızca görünen tarafıdır; oysaki en genel anlamıyla pozitivizm, Batıyla eşzamanlı olarak 1840'lardan itibaren Rus aydınlarının 


gündemine girmiş ve pozitivist, yarı-pozitivist, materyalist, sosyalist, halkçı gibi sıfatlarla anılan önemli düşünürler yetişmiştir. 


Rus Pozitivizmi 


Batıda pozitivizm, Comte'un toplum öğretisinde olduğu gibi, sosyoloji bağlamında değerlendirilmiş ve haddizatında sosyolojik bir olgu olarak görülmüştür; Rusya'da da durum bu sürece tamamen zıt olmamakla birlikte, Batının daha önce felsefi düzlemde tecrübe 

ettiği “yeni” görüşlerle birleştirilmek suretiyle felsefi bir öğretiye dönüştürülmüştür. Bu durum, “Rus pozitivizmi” kavramının doğuşuna yol açmıştır; Rus pozitivizminin, Batılı pozitivizmden en önemli farkı, hem özellikle ve bilinçli olarak felsefi bir düzlemde tartışılması hem de Katoliklik ve dolayısıyla da din vurgusu sebebiyle Pyotr Çaadayevw'le birlikte yenilgiye uğrayan Batıcılığın tüm entelektüel birikimini yansıtan bir olgu şeklinde tezahür etmesidir. 


Zenkovski'ye göre, felsefi anlamda Rus pozitivizminin üç temel ayağı vardır: (1) bilginin çeşitli tezahürlerinin ortak bir yönteme sahip olduğu inancı (naif rasyonalizm), (2) tüm bilgilerin tarihsel (evrimsel) olduğu ve dolayısıyla da her halükarda mutlak diye bir kavramın anlamsız olduğu fikri ve (3) bilimi engellediği gerekçesiyle her türlü metafizik girişimin reddi.[4] Buradan da anlaşılacağı üzere, Batıcı kökenli Rus aydınlarının tek kaygısı, Comte'ta olduğu gibi pozitivist ya da bilimsel safhaya geçiş süreci değil, aynı zamanda dini dünya görüşüne eşit ve alternatif bir profan dünya görüşü oluşturmaktı. Dolayısıyla, Rusya'da pozitivizmin en önemli bileşenlerinden birisi, materyalizmdi. Girişte ifade edildiği gibi, Rusya'da pozitivizmin Comte ile bağlantısı resmi engellerden dolayı uzun süre kurulamamış gibi gözükse de, aslında Rus aydınları bu konuda çok da istekli değillerdi; daha açık bir ifadeyle, solcu Rus aydınlarının gözünde, pozitivizm fikrinin kendisi Comte'un sosyal ya da bilimsel öğretilerinden çok daha değerliydi.|5| 


Rus düşünce tarihinde Comte pozitivizmiyle doğrudan temas kurmuş ilk ve tek isim, Grigori Vırubov'dur (1843-1913). Yüksek eğitim için Paris'e giden Vırubov, burada Comte’ çularla tanışmış ve kısa sürede pozitivizmi benimseyerek Littre ile birlikte bu akımın esas yayın organı olan La Philosophie Positive dergisini çıkarmaya başlamıştır (1867-1882). Vırubov pozitivizminin temel özelliği, Descartes ile başlayan ve Kant ile zirveye ulaşan özne merkezli rasyonel geleneği tümüyle reddetmesidir. Pozitivizmin Kant felsefesiyle ilişkisinin biraz karmaşık olduğunu kabul etmek durumundayız; Comte, bir taraftan Kant'ın “mutlak bilgi” eleştirisinden övgüyle söz ederken, diğer taraftan da pozitif felsefeyle Kant'ın öğretisinin gaye ve yöntem bakımından birbirinin tamamen zıddı olduğunu iddia etmiştir.|6| Vırubow'un Kant karşıtlığı da, Kant ile Comte arasındaki bu gaye farklılığından, yani birisinin zihnin bilişsel imkanlarından hareketle bilinebilir ve bilinemez ayırımına gitmesi, diğerinin ise sadece bilinebilir (positive) olan üzerine yoğunlaşması ve bütünüyle bu kavrama dayalı bir felsefe/bilim anlayışı tesis etmeye çalışmasından kaynaklanmaktaydı; Walicki'nin veciz bir şekilde ifade ettiği gibi, ona göre, “pozitif felsefe”nin kurucusu (Comte) gerçek dünya ile ilgilenmişken, Kant, düşünen öznenin incelenmesi üzerinde odaklanarak gerçekliği yöneten nesnel yasaları anlayabilme olanağına sahip olduğumuz görüşünü kabul etmemişti ./7| 


Auguste Comte (1798-1857) 


Kant karşıtlığı Rus pozitivizminin ayırıcı bir özelliği değildir; hatta tam tersine, bu tavrın büyük ölçüde Vırubov ile sınırlı olduğunu dahi rahatlıkla söyleyebiliriz. Nitekim Rus pozitivizminin önemli isimlerinin Neo-Kantçı bir çizgi üzerinde bulunmaları da bu iddiayı güçlendirmektedir. Sözgelimi Vladimir Leseviç (1837-1905), her ne kadar gerçekliğin yalnızca pozitif bilgi, yani “bilimsel felsefe ”ye bağlı olduğunu iddia etmiş olsa[8] da, Zeller'in Almanya'da yaptığı “Kant'a dönüş” çağrısına Rusya'da olumlu cevap veren ilk felsefecilerden birisidir. Leseviç, Comte'un açıkça ifade etmemiş olmasına rağmen, pozitivizmin esasında Kant felsefesinin zorunlu bir sonucu olduğunu savunmuş ve bu anlamda, bir bütün olarak pozitivizmin yalnızca “üç hal kanunu” olmayıp, aynı zamanda epistemolojik bir mesele olduğu veya olması gerektiğini iddia etmiştir. 


Pozitivizmin Rusya'da sosyoloji -Comte'un nesnellik iddiasına karşın Pyotr Lavrov (1823 - 1900) ve Nikolay Mihaylovski (1842-1904) gibi halkçı sosyologların geliştirdiği “öznel sosyoloji” teorileri- ve psikoloji -Nikolay Grot'un (1852-1899) başını çektiği Voprosı Filosofii i Psihologii (Felsefe ve Psikoloji Meseleleri) adlı Rusya'daki ilk felsefe ve psikoloji dergisi- gibi alanlardaki etkilerini bir tarafa bırakırsak, Vırubov'a karşı Leseviç'in pozitivizmin epistemik boyutuna dikkat çekmiş olması, Rus pozitivizminin yalnızca genel geçer bir yöntem arayışıyla sınırlı olmadığını ve bundan öteye materyalist epistemolojiyle olan bağlantısını akla getirmektedir. Bu anlamda, biraz daha geri dönmek zorunda kalsak dahi, Batıcılık-Rusçuluk çatışması bağlamında Rus düşünce tarihinin en büyük pozitivist materyalist düşünürleri A. Herzen ve N. Çernışevski?dir. 


Aleksandr Herzen (1812-1870) 


Zenkovski'ye göre, Herzen, Rus düşünce tarihinde aşkın olandan kopuşun ilk belirgin örneğini temsil etmektedir.|9| Rusçuluğun -diğer adıyla Slavofilizm'in- etkin olduğu dini bir ortamda yetişmiş olmasına rağmen Herzen, yaşadığı buhranlar sonucunda, aşkın olandan kopuşun simgeleri olan -Comte'un hocası Saint Simon gibi- Fransız düşünürlerin fikirleriyle tanışmış ve benimsemiştir. 


Entelektüel hayatının başlarında ateşli bir Dekabrizm savunucusu olan ve bu yüzden de birkaç yılını sürgünde geçiren Herzen, 1942”de eşinin hastalığı, kısa aralıklarla annesi ve üç çocuğunun ölümünden Tanrıyı suçlu tutar; buna 1848 devrimlerinin başarısızlığı da eklenince, Bıloye i Dumı (Geçmişim ve Düşüncelerim) adlı ünlü eserinde Herzen, içinde bulunduğu durumu şu sözlerle şikayet eder: “Özel ve genel, Avrupa devrimi ve aile düzenim, dünyanın özgürlüğü ve benim mutluluğum, hayatımda ne varsa her şey altüst oldu.” [10] Bu “altüst olma” durumu, Herzen'in dünya görüşündeki yön değişiminin çarpıcı bir özeti niteliğindedir. Yolun hemen başında, Rus aydınlarını esir alan Hegelci tarih 

anlayışından| | 1) uzaklaşır; Sehmid'in ifadesiyle, mutlak Ruhun insan kaderi üzerindeki egemenliğini reddederek tarihi doğalaştırır (naturalizes history).[12] Diğer taraftan, 


Darwin'in 1859'da yayınlanan Türlerin Kökeni adlı eserini büyük bir coşkuyla karşılar ve bunu, tarihin herhangi bir amacının bulunmadığı tezinin en önemli kanıtı olarak değerlendirir.|13) 


ALEXANDER HERZEN 


Herzen'e pozitivizminin, yahut da kendi ifadesiyle, bilimsel realizmin bir diğer önemli önemli ılham kaynağı, L. Feuerbach'tır. Das Wesen des Christentums (Hıristiyanlığın Mahiyeti) ile daha 1942'de tanışan Herzen, aradığı şeyin tam da bu olduğuna kanaat getirmiştir: “İlk satırlarını okur okumaz sevinçten havalara uçtum.”(14J Herzen, Feuerbach'a borçlu olduğu duyulara dayalı (ya da duyularla sınırlı) bilgi anlayışını, en önemli felsefi eserlerinden birisi olan Doğanın İncelenmesi Üzerine Mektupları’ nda (1844-45) ortaya koymuştur. Burada Herzen, eski (skolastisizm) ve yeni felsefe (idealizm) ayırımından hareketle her ikisinin de sorunlu olduğunu savunur: eski felsefe, sadece kendi içine kapandığı için insanın karşı koyma gücüne imkan tanımamıştır; yeni felsefe ise, ınsanın doğal yönünü ya da doğanın bir parçası olduğu olgusunu görmezden gelerek onun gerçek yönünü ihmal etmiştir. Bu anlamda, biçimi ne olursa olsun, aslında tarihsel olarak tüm felsefi sistemler, insana her şeyden daha yakın olan gerçeği teğet geçmiştir. Bunun nedeni de, tüm felsefi sistemlerin zamanla mukayyet olması, yani zamanının şartlarına göre biçimlenmiş olmasıdır. Oysa aklın görevi, ebedi olandan zamansal olanı değil, zamansal olandan ebedi olanı çıkarmaktır.(15) 


Feuerbach antropolojizmi, Herzen'in Marksçı çizgiye yaklaşması için yeterli olmamıştır. Bir dönem aynı şehirde (Londra) ikamet etmelerine karşın asla bir araya gelmemişlerdir; bunun bir nedeni, Bakunin gibi anarşistlerle yakınlığından dolayı Marks'ın kendisinden hazzetmemesi ise, bir diğer nedeni de, Herzen'in pozitivizmi bir çıkış noktası olarak görmesinin yanı sıra hiçbir felsefi ve siyasi öğretinin mutlak olmadığını ve olamayacağını savunmasıdır. 


Herzen, aklın görevinin hakkıyla yalnızca Alman materyalizmi ve Fransız pozitivizminin ürünü olan en yeni felsefenin, bilimsel realizmin üstlenebileceğine inanır. Fakat her alanda olduğu gibi, burada da tereddütleri vardır. Herzen, pozitivizmin mutlak karşıtlığından hoşnuttu; fakat mutlak karşıtlığının mutlaklaştırılmasının da aynı sonuçlara yol açacağının farkında olduğundan, gerek teistik gerekse de ateistik olsun mistik arayışlarından kurtulamaz. 
Bu anlamda ve sadece bu anlamda, Kant ahlakına de karşıdır; ona göre, ahlak, kişinin kendi imkanlarıyla sınırlı bir düzen anlayışından öte bir şey değildir. Herzen felsefesinin en belirgin özelliği, mistisizm ya da irrasyonalizmin eşlik ettiği işte bu öznelci tavırdır;| 16) bu tavır, aynı zamanda Çernışevski ile en üst noktasında ulaşacak hümanist ya da pozitivist estetiğin de habercisidir. 


Nikolay Çernışevski (1828-1889) 


Herzen gibi Çernışevski de, Comte'tan ziyade hocası Saint-Simon, Fourier ve özellikle de Feuerbach'tan etkilenmiştir. Dünyada kötülüğün neden var olduğunu anlamlandıramamış ve 


giderek, yine Herzen gibi, profan bir düşünceye meyletmiştir. Toplumsal anlamda, monarşinin kötülüğe kaynaklık ettiği gerekçesiyle, Rus kültürünün temel unsuru 

olan “obşşina” (komün) olgusuna dayalı bir köylü devrimi fikrini yaymaya başlamış, bundan dolayı da 1862'de tutuklanarak Sibirya'ya sürülmüş ve ölümünden birkaç yıl önce (1883) beraat etmiştir. 


Ludwig Feuerbach (1804-1872) 


Çernışevski”nin materyalist antropolojiye dayalı felsefi görüşlerinin, biyoloji, iktisat, ahlak ve estetik alanında somut yansılamaları söz konusudur. Fakat bunlara geçmeden önce, Çernışevski ile pozitivist gelenek arasındaki ilişkiyi açıklığa kavuşturmakta yarar vardır. O, bilimin ruhuna en uygun felsefi sistemin Comte’ çu pozitivizm olduğunu iddia etmesinin yanı sıra, üç hal teorisine mesafeli davranmış ve bunu Kant felsefesinin “bilimselleştirilmesi” şeklinde yorumlamıştır. Bu anlamda Feuerbach'cı epistemolojinin, en azından nesnenin bilgisinin idrak edilebilir olması bakımından kaba ve oluşturmacı pozitivizmden daha tutarlı ve üstün olduğunu kabul etmiştir.|17| 


Not: Bu içerik yazarından izin alınarak sitemize Taner Beyter tarafından uyarlanmıştır. 
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PSİKANALİZ BİLİMSEL BİR TEORİ Mİ? İLHAM DİLMAN'IN FREUD YORUMU 
— NEBİ MEHDİYEV 
Öncül Analitik Felsefe-31 Mart 2021 


Özet: İlham Dilman, Freud üzerine kaleme aldığı yazılarında psikanalizin daha geniş bir perspektiften okunabilmesi ve psikoloji araştırmalarına ilgi duyan herkes tarafından kolayca anlaşılabilmesini sağlamış olan birkaç önemli düşünürden birisidir. Dilman'ın Freud yorumundan hareketle psikanalizin bilimsel bir teori olup olmadığı sorusuna cevap aradığım ve dolaylı olarak da “psikoloji ve bilim” ilişkisini sorguladığım bu yazı iki kısımdan oluşmaktadır; birincisinde, Dilman'ın psikoloji algısı ve psikanaliz yorumunun bir panoramasını oluşturacak, ikincisinde ise, buradan hareketle psikanalizin bilimselliğinin ne anlama geldiğini belirlemeye çalışacağım. 


Giriş 


Freud'un klinik bulguların yorumundan hareketle ortaya koyduğu psikanaliz teorisi, Darwinci evrim ve Marksçı iktisat teorisinin yanı sıra yirminci yüzyılın en önemli birkaç çok -yönlü öğretisinden birisine dönüşmüş ve güçlü bir şekilde hem savunulmaya hem de eleştirilmeye devam etmiştir. Kimileri psikanalizin insan tabiatına dair tüm soruları cevapladığına inanırken, kimileri de bunu bir sapkınlık ve safsata olarak görmüşlerdir. Fakat bu iki uç yorumu bir tarafa bırakacak olursak, psikanaliz teorisinin hâlen dahi bilimsel bir teori olup olmadığı tartışmalarının revaçta olması, söz konusu teorinin kolayca şu veya bu şekilde yargılanmasının mümkün olmadığını göstermektedir. Özellikle bilim felsefecilerinin başını çektiği bu tartışmalar, söz konusu teorinin bilimsel olup olmadığının yanı sıra bilimsel bir teori olarak kabul edilmesi durumunda “bilimsel yöntem ”in tüm gerekliklerini yerine getirip getirmediği gibi sorular etrafında kümelenmektedir. Buna ilaveten, özelde psikanalizin ve genelde psikolojinin bir “bilim” (yani bir doğa bilimi) mi yoksa bir “insan bilimi” mi yahut da bu ikisi arasında bir tür entelektüel faaliyet mi olduğu sorusu da ayrıca bir tartışma konusudur. 
Tüm bunlar, son dönemde “insan bilimleri”nin güç kazanmasıyla iyiden iyiye alevlenen “bilim savaşı” tarafları arasındaki çekişmenin sonlanacak gibi olmadığını bir göstergesidir. 


Bu yazıda, psikoloji ve psikanaliz üzerine argümanlarının son derece açık, aydınlatıcı ve çoğu zaman da ikna edici olduğuna inandığım ve bunun da ötesinde entelektüel derinliğinden büyük bir memnuniyet duyduğum İlham Dilman'ın ilgili görüşlerini ele 

alacağım.|1| Dilman'ın Freud yorumundan hareketle psikanaliz teorisinin daha geniş bir perspektiften mütalaa edilebileceği inancıyla, temelde psikanalizin bilimsel bir teori olup olmadığı sorusunun yanı sıra bilimin ne olduğu, psikolojinin mevcut bilim tanımı içerisinde nasıl konumlandırılabileceği ve buna bağlı olarak da psikanalizin “bilimselliğinin” ne anlama geldiği gibi tali ve yardımcı sorulara cevap arayacağım. Bu tahlilin, psikoloji, bilim ve din felsefelerinin ortak konularını oluşturan bilimin sınırı, insan tabiatının bilinme imkanı, dinin 


insanın kendisini-bilmedeki rolü gibi meselelere çok-yönlü bakmayı mümkün kılacağını umuyorum. 


İlham Dilman'ın Psikoloji Algısı ve Psikanaliz Eleştirisi 


Bilim felsefesi literatüründe “bilim” denildiğinde, ilk akla gelen şey, doğru ve güvenilir bir bilgi oluşturma mekanizması olarak görülen doğa bilimleridir. Bunun dışındaki disiplinler, doğa bilimlerinin ayırıcı özelliklerinden birisi olan kişisel -olmayışı niteliğini taşımadığı için “insan bilimleri”, yani insanın (bazen birey bazen de topluluk olarak) yorumuna dayanan disiplinler olarak görülmek durumundadır. Fakat burada doğa bilimlerinin dışında kalanın insan bilimler olarak adlandırıldığı gibi bir sonuç çıkmamalıdır; bu iki ayrı bilimsel disiplinler kümesinin kendine özgü yöntemleri söz konusudur.|2| Bu ikisi dışında kalan ya da kendisini öyle olmadığı halde bir doğa ya da insan bilimi olduğunu iddia eden “teoriler” sözde-bilim olarak adlandırılır. Sözgelimi, yaratılış bilimi, bilimsel materyalizm yahut da bazı yorumları dolayısıyla evrim ve burada üzerinde durduğumuz psikanaliz teorileri bu sözde-bilim tanımı içerisinde mütalaa edilmektedir. Şimdilik, psikanalizin sözde-bilim olup olmadığı meselesini bir bir süreliğine erteleyerek, bu teoriyi içine alan psikoloji disiplininin konumuna ilişkin yorumları ele almak daha doğru olacaktır. 


Psikoloji disiplininin kurucusu olarak görülen W. Wundt'un (1832-1920) deneysel çalışmaları, günümüzde artık nöroloji ve psikiyatri gibi yeni disiplinler çerçevesinde sürdürülmektedir. Dolayısıyla psikoloji, ilk algılanışından farklı olarak artık bir tıp disiplini değildir; daha ziyade insan tabiatını (sosyal psikoloji bağlamında topluluğun tabiatını), yani onun tutum ve davranışlarının nedenini açıklayan ve bunu anlamlandıran bir disiplin olarak kabul edilmektedir. Fakat psikologlar, kendi disiplinlerini, bilim felsefecilerinden farklı olarak, artık bir tıp branşı değilse bile bir doğa bilimi olarak görme çabası içine girmişlerdir. 
Moleküler ve mekanik davranış çözümlemeleri veya duyu-motor üzerine bilişsel psikoloji çalışmaları gibi girişimler bu bilimselcilik çabasının bir ürünü olsa gerek. Peki, psikoloji bir doğa bilimi midir? 


Dilman'a göre, bir disiplinin doğa bilimleri arasında mütalaa edilebilmesi için deney ve nesnellik gibi temel şartları eksiksiz olarak yerine getirmesi gerekir. Deney, her şartta ve herkes için aynı sonucu vermeli, tekrarlanabilir olmalı ve -Taylor'ın doğa bilimlerinin en temel özelliği olarak gösterdiği- öngörüde bulunmalıdır. Halbuki aklın (düşünce, duygu, yönelim gibi zihinsel faaliyetlerin) öngörülmesi mümkün olmadığı gibi, herkesin her şartta aynı davranışları tekrarlaması da hayalden öte bir şey değildir; dolayısıyla, psikologun laboratuarı yalnızca bir hayal ürünüdür. Diğer taraftan, bilimde gözlemcinin gözlemlediği nesneden tamamen bağımsız olması gerekir. Fakat psikolojide bir davranış biçimini anlamak için ya o davranışı sergileyenin sahip olduğu zihinsel kalıplarının içine girmek ya da kendi zihinsel kalıpları içine aktararak anlamlandırma zarureti söz konusudur. Çünkü insan bir kültür ve yaşam tarzının ürünüdür ve gerek gözlemleyen, gerekse de gözlemlenenin bu üst katmanın dışında bırakılması durumunda genel olarak insan tabiatının anlaşılmasının imkanı ortadan kalmaktadır.|3| 


Şimdi, Dilman'a göre bir disiplin olarak psikoloji, bir doğa biliminde aranan tekrarlanabilir ve öngörülebilir deney ve gözlemcinin gözlenenden bağımsızlığı anlamında nesnellik şartlarını, tabiatı gereği, yerine getirememektedir. O halde, bu tartışmanın bir devamı olarak, psikanalizi nasıl değerlendirebiliriz; bu teori bir sözde-bilim örneği midir yoksa insan bilimleri içerisinde mütalaa edilebilecek ve insan tabiatını anlamaya hizmet eden bir girişim midir? Bu sorunun cevabı, önemli ölçüde Dilman'ın psikanaliz yorumunda gizlidir. 


Dilman, öncelikli olarak psikanaliz öğretisinin, Freud'un düşünsel muhitinin izlerini 

taşıyan “felsefi taşkınlık "tan arındırılması gerektiğini ileri sürmektedir. Psikanaliz üzerine kaleme aldığı üçlüsünde|4)J, Freud'un hedonist ve mekanik cinsellik anlayışını ve aşk ve cinsellik ya da cinsellik ve kişilik kavramlarını ilişkilendirme, Oedipus kompleksini evrenselleştirme, baskılayıcı bir güç olduğu iddiasıyla tüm ahlaki yaptırım ve müesseseleri olumsuzlama, bilinci süper-ego ile özdeşleştirme, kısacası, insan tabiatını libidonal dönüşümlere ilişkin biyolojik evrelerle açıklama çabalarını ciddi bir eleştiri süzgecinden geçirerek tümüyle reddetmektedir. Fakat, Dilman'a göre, bu hususların reddedilmesi psikanaliz öğretisinin son tahlilde temelsiz olduğu anlamına gelmez; tam tersine, onu felsefi heyezandan arındırmak suretiyle Freud'un psikoloji alanındaki özgün katkılarını görmemize yol açabilir. Freud'un bu özgün katkılarını iki kısımda toplamak mümkündür: zihnin katmanlarını ifade eden bilinç ve bilinçdışı, kişilik bölünmesini temsil eden ego, id ve süperego kavramlarının aslında ontolojik bir bölünme değil de insan tabiatını anlamaya yardımcı olacak hipotetik bir varsayım (kavramsal boyut) ve genel anlamda (eylem, düşünce, başarısızlık, mutsuzluk gibi tüm zihinsel rahatsızlıkları içine alan) davranış bozuklularına ilişkin mevcut hipnotik terapi yöntemlerinin tersine, yine kökleri insanın “kendi 

içinde” (geçmişinde) bulunan iç çatışmalara dayalı nevrotik semptomların ortadan kaldırılmasına yönelik psikoanalitik terapi yönteminin keşfi (pratik boyut). 


Sigmund Freud (1856-1939) 


Dilman'a göre, Freud'un zihin katmanları ve kişilik bölünmesi modelleri kesinlikle mutlak ve değişmez bir şey değildir. Bu modellerin amacı, kişinin bilinçdışı durumunun bilinç durumuna göre çok daha geniş bir alana yayıldığını vurgulamaktır.|5| Fakat, Freud'un bu ayırımlardan kastının yalnızca kişiliğimizin büyük bir kısmının bilinçdışının etkisinde oluştuğunu göstermek olmadığı açıktır; bundan öteye, bilinçdışı alanın bütünüyle haz ilkesine göre çalıştığını, yani temelinde doğuştan getirdiğimiz -gerek haz merkezli gerekse de nesne merkezli- cinsellik dürtüsünün bulunduğunu ve bu alanın da sürekli çevre (süperego) dayatmasıyla ego (akıl veya mantık) tarafından baskılandığını ifade eder.J6) Bu demektir ki tüm insanlar psişik travmaların yer aldığı evrensel bir geçmişi paylaşmaktadır ve dolayısıyla da zihinsel açıdan sağlıklı bir insan söz konusu değildir. Sağlıklı görünen insanlar ise, ya ego'nun id'in kendisini dışa vurması için uygun bir ortam bekleyişinde olması ya da süperego”nun baskıları karşısında gerilemesinden kaynaklanmaktadır. Dilman, geçmişteki travmanın mitolojik bir ifadesi olan Oedipus kompleksini, tatmin edici hiçbir klinik, antropolojik veya bilimsel bir gerekçesi bulunmadığı nedeniyle reddederek, cinsellikten arındırılmış yahut da sınırlandırılmış bir bilinçdışı katmanına geri döner. Kaldı ki Freud'un 


tıpkı Kant'ın “Kendinde şey” veya “numen” kavramı gibi neredeyse gözlemlenemez ve bilinemez olan bilinçdışını yalnızca belirli bir dürtüyle açıklamak felsefi olarak da kendi kendisiyle çelişmek demektir.(7| Dolayısıyla, ona göre, Freud'un böyle bir genellemede bulunmasının nedeni, daha önce de “felsefi taşkınlıklar” içerisinde mütalaa edilen determinizm ve bilimsellik kaygısıdır.[8] Başka bir ifadeyle, Freud'un bağlı bulunduğu determinist bilim anlayışı, bir olguyu genelleme ya da tüm olayları tek bir olguya indirgemesini gerekli kılmıştır. Oysa ki bu tür genelleme ve indirgemelerden arındırılmış bir zihin katmanları ve kişilik bölünmesi modeli, insan tabiatının anlaşılmasında önemli bir rol oynayabilir; bilinç ve bilinçdışı katmanlarından oluşan bir zihin modeli, bilgilerimizin önemli bir kısmının farkında olmadığımızı göstermesi, kişilik bölünmesi modeli de insanın kendisini - bilmesini ve diğer geleneksel yöntemlerden farklı olarak psikanalitik yöntemin bir gereği olarak özgür iradesini devreye sokması bakımından önemli bir imkan sağlamaktadır. 


Şimdi, psikanalitik terapiyle diğer tıbbi terapiler arasındaki fark nedir? Özgür irade olmaksızın terapinin uygulanması mümkün müdür? Terapi sürecinde terapist ya da analizand'ın değerlerinin hiçbir önemi yok mudur? Bu terapi insanı değiştire ya 

da “iyileştire”bilir mi? Bu sorular, Dilman'ın yanlış Freud okumaları ya da onun gerçek kastının göz ardı edilmesinden kaynaklanan yaygın psikoanalitik terapi algısına ilişkin tereddütlerinin bir yansımasıdır; o, ancak bu sorulara tatmin edici cevaplar aldıktan sonra söz konusu terapinin genel anlamda psikanaliz teorisinin tutarlı ve gerçekçi bir bileşenine dönüşebileceğini savunmaktadır. 


Zihinsel hastalık kavramı, insan tabiatına yönelik araştırmaların merkezinde yer almaktadır. 
Şöyle ki, sözgelimi, delilikle kimi zaman dini, kültürel veya ekonomik nedenlerle ortaya çıkan mutsuzluk, başarısızlık, görevini yerine getirememe gibi duygular arasında herhangi bir benzerlikten söz edilebilir mi? Tıpta tamamen fiziksel nedenlere bağlı olduğu düşünülen psikoz türlerinin tedavisinde yirminci yüzyılın başlarından itibaren ilaç, cerrahi ve elektrokonvulsif tedavileri uygulanmaktadır. Freud'un zihinsel rahatsızlıklar için kullandığı “nevroz” kavramı, psikozun dışındaki günlük ya da varoluşsal sıkıntıları kapsamaktadır. Fakat Freud'un -tıpkı dindarlığı kişisel bir nevroz olarak gördüğü ünlü yazısında[9] olduğu gibi- metaforik bir dil kullanması, psikanalitik terapinin farklı şekillerde yorumlanmasına yol açmıştır. Oysa ki, Dilman'a göre, Freud'un “Neurosis and Psychosis” (Nevroz ve Psikoz) adlı yazısında dolaylı olarak ifade ettiği üzere, kişi, psikozda “gerçeklik”ten uzaklaşmakta iken, nevrozda “ego”dan uzaklaşmış olmaktadır.|10J Bu husus, nevroz durumlarının fizik- kimyasal müdahaleleri gerektiren psikoz durumlarından farklı bir şey olduğunu ve ayrıca, ego'dan uzaklaşmış kişiye kapalı olan bilinçdışı katmanının farkına varması için aktif katılımının gerekliliğini (ki psikozda böyle bir katılımdan söz edilemez) ortaya koymaktadır. 


Psikanalitik terapide temel konumu haiz serbest çağrışım, analist ve analizandın oluşturduğu ortak bir alandır; buradaki asıl amaç, her ikisi için de kapalı olan bilinçdışını bilinç düzeyine çıkarmak suretiyle analizandın buradan kaynaklanan nevroz durumunu ortaya koymaktır. 
Dilman, Freud'un, “Bilinçdiışını bilinç düzeyine çıkarma, baskıları ortadan kaldırma, 


hafızadaki boşlukları doldurma” kavramları yerine “kendini bulma” ya da “kendini bilme” kavramlarını kullanmakta ve böylece bu süreçte kişinin özgür iradesine vurgu yapmaktadır. 
O, bu kavramları, epistemolojik bir ifade olmaktan öteye, insanın kendi kendisini aldatmaya son vermesi anlamında kullanmaktadır.|111 Kendi kendisini aldatmaya son veren insan, o noktaya kadar aslında farkında olmadığı (bilinçdışı) gerçeklerin ortaya çıkışına zemin hazırlamaktadır. Doğal şekilde uzun zaman alacak ve belki de gerçekleşmeyecek olan bu süreci hızlandıran ve disipline eden analistin yorumları da yalnızca bu amaca yönelik olmak durumundadır. Dolayısıyla, insanın kendi iradesi söz konusu olmaksızın, analistin yorumları asla onun kendi kendisini aldatmaya son vermesini sağlayamaz. Dilman'ın yazılarında sıkça başvurduğu bir örnek olarak Suç ve Ceza'daki Raskolnikov karakterinin durumu, aslında bu tartışmanın en edebi ifadelerinden birisini oluşturmaktadır. Özgür iradesini kullanmamış olsaydı, Raskolnikov suçunu itiraf etmeyecekti; yani, burada analisti temsil eden doğal veya resmi sürecin bu suçu itiraf ettirecek noktaya gelmediği açıktır. Peki, Raskolnikov'u suçunu itiraf etmeye götüren şey ne idi? 


Bu neden, hiç şüphesiz ki, Freud'un terminolojisinde insana dışarıdan dayatılan bir kişilik bileşeni konumundaki süperego, yani ahlaktı. Freud'a göre, en genel anlamıyla ahlak kötüdür, çünkü “haz güdülerini sınırlamaktadır. ”[12] Dilman, burada Freud'u tek yönlü olmakla eleştirmektedir; evet, ahlak insan tabiatını belirli noktalarda sınırlamaktadır, fakat diğer taraftan da kendisini bilmesini sağlamakta ve dolayısıyla da yaşam ölçütünü temsil etmektedir; ahlaki değerler, sadece insan davranışlarını belirlemekle kalmayıp aynı zamanda insanlar arası ilişkileri de şekillendirmekte ve bir arada yaşamayı mümkün kılmaktadır. Fakat Freud'un psikanaliz teorisinin retrospektif ve ayrıştırmacı özellikleri, kişinin karakter bütünlüğünün ve ahlaki değerleri de bu bütünlüğün zorunlu bir ölçütü olarak görülmesini engellemektedir.|131 Ahlaki değerlerin psikanalitik terapiyle ilişkisine gelince, değerlerden yoksun bir analizandın kendini-bilmesinin imkanı, yani bilinçdışının bilinç düzeyine çıkarılmasının ölçütü ortadan kalmaktadır. 


Özgür iradenin katılımı dolayısıyla psikanalitik terapinin tıbbi terapilerden farklı olduğuna göre, buradaki “iyileşme” de fiziksel bir iyileşmeden farklı bir şey olmak durumundadır ki bu da, Dilman'a göre, “cihet değişimi”dir. Nitekim Freud da, bu değişime dikkat çekmektedir: 


Psikanaliz, tarafsız bir bilimsel araştırmadan öteye bir terapik ölçüttür. Gayesi bir şeyleri ispatlamak değil değiştirmektir.|14| 


Fakat Freud'un daha önce sözünü ettiğimiz felsefi ve bilimselci kaygılarından dolayı aslında tüm psişik durumları nevroz olarak görme eğiliminde olduğunu bir tarafa bırakacak olursak, psikanaliz teorisi, din, ahlak, kültür gibi tüm çevresel faktörlerin (süperego'nun) ego'dan uzaklaşan kişiler için olumsuz ve baskılayıcı, kendini bilen ve olgun kişiler için de olumlu ve teşvik edici bir gücü temsil ettiğinin farkına varmamız açısından son derece işlevsel bir teori olduğu görülmektedir. 


O halde, Dilman'a göre, mekanik ve indirgemeci Kartezyen düşüncesinin empoze ettiği evrensel bir cinsellik dürtüsü üzerine kurulmuş kişilik anlayışı ve bir bütün halinde medeniyeti nevrotik davranışların bir temeli olarak görme gibi felsefi taşkınlıklardan soyutlandığı takdirde, psikanaliz teorisi, gerek kavramsal gerekse de pratik boyutuyla insan tabiatını anlamada önemli bir boşluğu doldurmakta ve psikoloji disiplinine bir zenginlik katmaktadır. 


Psikanaliz Bilimsel Bir Teori mi? 


Dilman'ın psikanaliz yorumunun, yukarıda sözünü ettiğimiz bilimin temel özellikleri ışığında değerlendirdiğimizde, bir doğa bilimi anlamında psikanalizi bilimsel bir teori olarak görmeyi mümkün kılmadığını kesin bir dille ifade edebiliriz. Psikanaliz retrospektif bir yönteme dayanmakta ve dolayısıyla da analistin gözlemlediği davranışlardan öngörülebilir sonuçlar çıkarmasına imkan tanımamaktadır; kaldı ki insan, kendi kendisini aldattığı gibi bilinçli olarak deneyi geçersiz kılmak için başkalarının tecrübelerini aktarabilir ya da yalan söyleyebilir. Çünkü psikolojik deneylerin muhatabı, nihayetinde doğa biliminden farklı olarak tezahürleri tahmin edilemez bir değişken zihin yapısına sahiptir. Bu anlamda, psikolojinin tümevarımsal bir yöntemi haiz olmadığı açıkça ortaya çıkmaktadır.|15) Aynı şey, nesnellik şartı için de geçerlidir; hiçbir deneysel çalışma, her birinin farklı karaktere sahip olduğu bireylerle ilgili genel geçer bilgi sağlayamaz. Fiziksel-olmayan tüm davranışların psikolojik bir açıklamasının var olduğunu iddia eden bilimsel psikolojinin temel sıkıntısı, kendi sınırlarını aşarak, bir taraftan temel insani ilgileri görmezden gelmesi, diğer taraftan da, mantık gereği, kendi sonunu ilan etmesidir.|16) 


Dilman, insan tabiatını anlamanın bilimsel imkanını bir ilke olarak reddeder. O halde, hem insan tabiatının bilimsel olarak anlaşılamayacağı hem de psikanalizin doğa bilimi içerisinde mütalaa edilemeyeceğini bir arada düşündüğümüzde, söz konusu teorinin bir sözde-bilim olduğu iddia edilebilir mi? Psikanalizin, özellikle ikinci nedenden dolayı bir sözde-bilim örneği olduğunu ilk dile getiren K. Popper olmuştur. O, bilimin ölçütünün doğrulama değil de yanlışlama, yani test edilebilir ve çürütülebilir olduğunu ileri sürerek bilim felsefesinde bir çığır açmıştır. Bilimle sözde-bilimi birbirinden ayıran, yani bir teoriyi bilimsel kılan şey de işte bu yanlışlama ilkesidir; psikanaliz teorisi, tıpkı diğer astroloji veya psikoloji teorileri gibi kesinlikle test edilemez ve çürütülemezdir ve böyle olunca da, nihayetinde doğru olsa ya da içinde doğru unsurlar barındırmış olsa bile bilimsel bir teori olarak addedilemez; kaldı ki, psikanaliz teorisi, deneysel (klinik) verilere dayanıyor gibi görünebilir, fakat aslında tamamen mitolojik bir tarzda ifade edilmiş ve fizik teorileriyle asla bağdaşmayacak birtakım bilim-dışı önermelerden ibarettir.[17] Popper'ın psikanalizi sözde-bilim olarak nitelemesi, görüldüğü üzere, psikanalizin bilimsellik iddiasından kaynaklanmaktadır. 


Dilman, psikolojinin ve dolayısıyla da psikanalizin yalnızca sözde-bilim dilini kullandığını ve fakat gerçekte “insan bilimleri” içerisinde mütalaa edilmesi gerektiğini ya da öyle olduğunu ileri sürer.|18) Burada Dilman, psikanalizin insan bilimleri içerisinde nasıl konumlandırılacağı konusunu açık bırakmış olsa da, bu noktada bazı tahminlerde bulunmak güç değildir. Dilthey'ın ortaya attığı doğa bilimleri (Naturwissenschaft) ve insan bilimleri (Gcisteswissenschafi) ayırımı açısından baktığımızda, ki bu ayırımın Anglo-Sakson düşüncesindeki önemli bir savunucusu olan Peter Winch'in Dilman üzerinde büyük bir etkisi söz konusudur, insan tabiatını anlamaya yönelik yardımcı bir teknik olan psikanalizin insan bilimleri içerisinde mütalaa edilmesinin gayet tutarlı bir yaklaşım olduğunu söyleyebiliriz. 
Fakat buradaki temel sorun, Dilman'ın psikanalizi Freud'un kendi ifadelerinin ötesine taşımış olmasıdır; oysa ki, insan bilimleri -Dilman'ın psikanalitik terapiye yönelttiği temel eleştirilerinden birisinde olduğu gibi- araştırmacının projesini biçimlendiren yargı ve 


kabullerden soyutlanamayacağı, yani kişisel-olmayan (impersonal) bir teoriden söz edilemeyeceği iddiası üzerine inşa edilmiştir. 


Thomas Kuhn'un, Dilthey'cı gelenekten hareketle açıklama/anlama ayırımını gündeme taşıyan Taylor'a cevaben, doğa bilimlerinin dahi -ünlü “paradigma” tezinde ifade ettiği gibi- ön kabullerden azade olmadığını ve böyle bir kolay ayırım yerine doğa bilimlerinin anlamadan, insan bilimlerinin de açıklamadan yoksun olduğu görüşünün daha ağır bastığı şeklindeki eleştirisi dikkat çekicidir.(19| Bu demektir ki, doğa bilimleri değil de insan bilimleri içerisinde konumlandırılması psikanalizin bilimsel olduğu anlamına gelmez. Diğer taraftan, Freud'un kendisi de böyle bir konumlandırmayı kabul etmezdi: “Akıl ve zihin, tıpkı diğer herhangi bir insani-olmayan nesnede olduğu gibi bütünüyle bilimsel bir araştırmanın konusudur.”(20) Freud'un bu parite argümanı, günümüzdeki anlama/açıklama ayrıştırmalarına topyekun bir cevap oluşturmaktadır; insan bilgisinin parçalanamaz oluşunun yanı sıra deneye dayalı bir araştırma da determinizmin kurallarına harfiyen uymak durumundadır: “bütünüyle bilim-dışı olan bu [özgür irade] inancınızı, zihinsel yaşamı belirleyen bir determinizm inancıyla değiştirmek zorundasınız.” [21] 


Thomas Kuhn 


Freud'un psikanaliz teorisiyle Dilman'ın psikanaliz yorumu arasında açık bir farklılık söz konusudur. Günümüzde psikanalizin kendi içindeki Spotnitz, Kohut veya Lacan'cı ayrışma ve kutuplaşmaları göz önüne aldığımızda bu yorumun farklılığı olağan bir durum olarak görülebilir, fakat Dilman'ın psikanaliz anlayışını ısrarla Freud'un yaklaşımıyla sınırlı tutması, söz konusu yorumun da bir başka yoruma açık olduğunu ortaya koymaktadır. 

Dilman'ın “felsefi taşkınlık” dediği genelleyici veya indirgemeci ve bilimselci yargılar, Freud'un kendi bilinçdışı katmanının bir ürünü olmaktan öteye bilinçli olarak dile getirdiği ve teorisinin temelini oluşturduğu unsurlardır. Şimdi, sözgelimi Oedipus kompleksi, bunun bir uzantısı olan “medeniyet hoşnutsuzluğu” tutumundan farklı olarak, Freud'un teorisinin bir sonucunu değil, çıkış noktasını oluşturmaktadır. Başka bir ifadeyle, cinsellik dürtüsünün nevrozun temelini oluşturduğu iddiası, psikanaliz epistemolojisi içerisinde aksiyomatik bir temel inanca tekabül etmektedir. Bu temel inancın, Dilman örneğinde olduğu gibi, değiştirilebilir olduğunu düşünmek, epistemik açıdan çelişkili görünmektedir. Bu, Dilman'nın psikanaliz teorisinin epistemik yapısını değiştirdiğinin bir göstergesidir. 


Dilman'ın Freud yorumu, psikanalizi insan bilimleri içerisinde konumlandırmayı mümkün kılmaktadır; böyle bir yorum, tüm diğer beşeri ve sosyal araştırmalarda olduğu gibi psikanalizin de insan tabiatına yönelik kesin ve genel geçer bir teori olmadığı sonucuna götürmektedir. Freud'un asla kabul edemeyeceği bir diğer husus da işte budur. O, yalnızca kendi teorisinin kapsamlı bir bilgi sunduğunu iddia etmekle kalmayıp aynı zamanda kendisine büyük bir hayranlık duyduğu Darwin'in evrim teorisiyle birleştirilebileceğini ve dolayısıyla da bilimlerin bütünlüğü görüşünü savunmuştur: “psikanalitik totem görüşüyle Darwin'in insan topluluğunun ilk durumuna ilişkin teorilerini birleştirecek olursak, şimdiye kadar birbirinden kopuk olan olgular arasında açık bir ilişki kurulmasını sağlayacak bir varsayıma ulaşabiliriz. ”(22) Freud'un bilimlerin bütünlüğüne olan inancı ve daha önce de 


işaret ettiğimiz gibi zihinsel yapıyla fiziksel-olmayan yapılar arasında tesis ettiği epistemik parite anlayışı, psikanaliz teorisinin “anlama”ya dayalı insan bilimleri içerisinde mütalaa edilmesine imkan tanımamaktadır. 


Sonuç 


Bu yazıda, Dilman'ın yorumundan hareketle, psikanalizin bilimsel bir teori olup olmadığı sorusu üzerinde durduk ve Dilman'ın, “Freud'un kendi döneminin ürünü olan Oedipus kompleksinin evrenselleştirilmesi şeklindeki hedonist ve mekanik kişilik anlayışı gibi felsefi ve bilimselci yargılardan arındırılması durumunda psikanalizin bilimsel bir teori olarak mütalaa edilebileceği” iddiasında bulunduğunu gördük. Fakat psikanalizin “bilimsellik” değerini kazandığı alan, açıklamaya dayalı doğa bilimleri değil de anlamaya dayalı insan bilimleridir. Çünkü psikoloji, deney, gözlem, tümevarım ve nesnellik gibi şartların arandığı doğa bilimlerinden farklı olarak, yine bu bilimlerin insan tabiatına dair bir açıklamadan aciz olduğu insan bilimleri kümesi içerisinde yer almaktadır. 


Ne var ki Freud'un kendi anlayışının herhangi bir yoruma sığmayacak kadar 

geniş, “hilimselci” ve kesinlik iddiası taşıması, Dilman'ın psikanaliz yorumunun tartışmaya açık olduğunu göstermektedir. Başka bir ifadeyle, Freud'un psikanaliz anlayışı, psikoloji, antropoloji, sosyoloji veya herhangi bir insan ve kültür disiplininin içinde mütalaa edilemeyecek kadar çok yönlü bir öğretidir; kısacası, psikanaliz, yalnızca bir psikoloji teorisi değildir ve böyle bir -Dilman'ın yapmaya çalıştığı gibi- sınırlamanın epistemolojik bir tenakuza yol açması kaçınılmazdır. 


O halde, psikanaliz bir doğa veya insan bilimleri teorisi değilse de nedir? Burada, Dilman'ın düştüğü epistemolojik bir tenakuzdan kaçınmak istiyorsak, psikanalizi, Popper'ın iddia ettiği gibi bir sözde-bilim olarak görmek durumundayız. Yahut da en iyi halde, Finkelman'ın yaklaşımında olduğu gibi, bu iki bilim kümesi arasında bir tür entelektüel faaliyet olarak görebiliriz.|231 Bu yaklaşım, Dilman'ın psikanaliz yorumunun işe yararlığı noktasında önemli bir perspektif sunmaktadır; şöyle ki, doğa bilimlerinin birikimsel gelişim ve deneysel yönteme kayıtsız bağlılığının yanı sıra insan bilimlerinin bilişsel anlamda “sezgisel” veya kişisel yöntemlerinden unsurları içinde barındırması anlamında psikanalizin bir tür disiplinler-arası ya da psikoloji-ötesi entelektüel faaliyet olarak görülmesi, hem yandaşlarını hem de karşıtlarını “sözde-bilim ” tartışmasından uzaklaştırarak insan tabiatını anlamaya yönelik yeni arayışlara teşvik edebilir. 
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İNSANLIK TARİHİ NE ZAMAN BAŞLAMIŞTIR? 
Sorularlaislamiyet(e.t:07.04.2021) 


Dünyanın şu andaki nüfusu, bu konuda bize bir fikir vermektedir. İlk insan on beş bin yıl önce yaratılmış olsa, tarih boyunca ortalama ömrün hep 70 yıl olduğu kabul edildiğinde, dünya nüfusunun şimdi | trilyon civarında olması gerekir. Şu andaki teorik anlayışa göre yüz binler yıl olduğu ileri sürülen insanlık tarihinin 15.000 yıldan daha kısa olması gerekiyor. 


Bu da kâfi gelmemekte, atalarımızın ilk zamanlar 600-1.000 yıl gibi uzun ömürlü olduklarını kabul etmek durumundayız. Geriye doğru gittiğimizde, Hz. İsa döneminde dünya nüfusunun 
250 milyon kadar olduğu hesaplanıyor (Miller, C.Tyler. “Living In the Environment” 
Kaliforniya A.B.D. 1975). Dünya nüfusuna tesir eden veba gibi salgınlar ve savaşlarda ölenlerin, ancak nüfusun yüzde bir buçuğuna karşılık geldiği kabul ediliyor. Bu durumda insanlığın ömrünün yüz binler yıl olduğu iddiası da geçerliliğini kaybediyor. Sadece nüfus artış hızı bile insanlığın ömrünün 10.000 yılı geçemeyeceğini gösteriyor. 


Bugünkü tarih hesaplamalarında kullanılan metot, yetersiz bir metottur. En güvenilir ve doğru kaynak, Kur'an ve hadislerin haberleri olmalıdır. Zaten ilmin doğru sonuçları ile Kur'an'a ait gerçekler birbiriyle her zaman mutabık kalmış, birbirini çürütmemiştir... 

Çünkü kâinat ve Kur'an, Allah'ın iki ayrı kitabıdır. Yeter ki her iki kitabı da doğru anlayalım ve yorumlamayı bilelim. Bazen görülen yanlışlıklar, yorumlayanların yetersizliğinden ileri gelmektedir. 


Peygamberimiz, 

“Ben insanlığın ikindi vaktinde geldim.” 

buyuruyor. Diğer bir hadisinde ise 

“Benim ümmetimin ömrü 1.500 seneyi pek geçmeyecek.” 


buyurmuş. Günün dörtte ya da beşte biri olan ikindiden akşama kadar ki vakti 1.500 yıl kabul ettiğimizde, insanlığın ömrünün 6.000 - 7.500 yıl arasında olduğu ortaya çıkar. Diğer bir meşhur hadis rivayetinde ise bu açıkça ortaya konmuştur: 


“Âdem'den kıyamete kadar insanlığın ömrü yedi bin senedir.” 


Görüldüğü gibi, bu iki hadis birbirini doğrulamakta ve tamamlamaktadır. /bk. Kenzu '7-Ummal, h.no: 16439; Tezkiretu 'I-Mevduat, 1/223.; Sahavi, el-Makasıdu '-hasene (Deylemi'den naklen), 1/693, h.no: 1243; Munavi Feyzu 'I-Kadir, 11/547; h.no: 4278 (Deylemi'den naklen) | 


Bununla beraber, bu açıklamalar sadece birer yorumdur. Çünkü insanlığın ömrünün 7.000 yıl olduğuyla ilgili rivayette geçen "yıl" ifadesinin ne anlama geldiği kesin değildir. Bu açıdan başka ve farklı yorumlar da yapılabilir. Başka derin manâlarının da olabileceği ve onların açıklamaya başka manâ boyutu getirebileceği de düşünülebilir. 


Dünyanın kendi ekseni etrafındaki ve güneş etrafındaki hareket hızlarının eski devirlerden şimdiye değişiklik gösterdiğinden şimdiye kadar hiç bahsedilmediği ve zamanın da hıza bağlı 


olarak değişebileceği gözönüne alınarak, sadece eski devirlerdeki büyük bitki ve hayvanların ömür müddetleri ile şimdikileri kıyaslayarak eski devirlerde zamanın daha hızlı aktığı söylenebilir. 


Selam ve dua ile.. 


HOMO NALEDİ EVRİME DELİL OLUR MU? 
Prof.Dr.Adem Tatl- Sorularlaislamiyet(e.t:07.04.2021) 


Soru: Güney Afrika'daki bir mağarada daha önce varlığı bilinmeyen insan benzeri iskeletler bulunmuş. Bunların boyunun 1.50 m., kafasının küçük olduğu internetten duyuruldu. Lee Berger, bunu insan türünün yeni atası olarak takdim etmiş. Kaç yıllık oldukları daha tespit edilememiş. Homo Naledi olarak adlandırılan bu varlıkhakkında bilgi verir misiniz? 

Cevap: İnternetteki görüntülerinden anlaşıldığına göre, kafatası maymun kafatasına benzemektedir. Bir araya getirilmiş iskelet kemikleri çok parçalıdır. Parçalar küçük. Tırnak, parmak ve kaburga kemikleri çok parçalıdır. Bunlardan hemen insanın atasını çıkaran, olsa olsa ateist evrimcilerdir. Çünkü onların işi budur. 


Binlerce sene geçmiş. Pek çok canlının iskeletleri parçalanıp ufalanıp birbirine karışmış. Bu fosil parçalarının 15 canlıya ait olduğu bildiriliyor. Belki daha fazla canlının fosilleri. Çünkü 
1500 fosil parçasının bulunduğundan söz ediliyor. Dolayısıyla, daha neye ait olduğu belli 
olmayan bazı fosil parçalarını tek canlıya ait kabul etmeyi ve onu da hemen insanın atası diye takdim etmeyi yadırgamadık. Çünkü bu, bir yaratıcıyı kabul etmeyip her şeyi tesadüfe veren evrimcilerin devamlı takip ettiği bir metottur. 


Belli birkaç kişinin haricindekilerin bu fosilleri elde etme ve inceleme imkanı yoktur. Onlar bunu bildikleri için, kendi fikirlerinde olan gazete ve mecmualara böyle beyanat vererek 

işin içerisinde olmayan pek çok kimseyi, insanın geçmişi hakkında yanıltırlar. İlk İnsan ve ilk peygamber Hz. Âdem hakkında tereddüt meydana getirirek gençleri aldatıp dinsiz yaparlar. 
Esas hedefleri ve gayeleri de zaten budur. 


Böyle haberler de her halde karşılıksız bırakılmaz. Birileri maddi ve manevi menfaat sağlarken, birileri de dünyada dinsiz ve imansız sayısını arttırmanın keyfini sürmektedir. 


Aslında bir Müslümanın, insanın geçmişi hakkında bir şüphesi olmaması gerekir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim’ de insanların atasının Hz. Âdem olduğunu ve onu topraktan yarattığını, ondan da Hz. Havva'yı halk ettiğini, bu ikisinden de insanları meydana getirdiğini gayet açık beyan ediyor. Dolayısıyla ilk insan ve ilk peygamber olarak Hz. Âdem'i kabul etmemek veya onun hakkında tereddüde düşmek, Allah'ın ve peygamberin sözüne ve bildirdiğine inanmamaktan ileri gelir. Böyle bir kimse, yani Allah'ın Kur'an'da açık olarak bildirdiği Âdem babamız hakkında şüpheye düşen Müslüman olarak kalabilir mi? 


Ateistler bunu bildikleri için, bir takım uydurma fosillerle ve sansasyon haberlerle gençleri bu konuda terddüde sevk edip İslam dininden uzaklaştırmak istiyorlar. 


Kur'anın ve Hz. Peygamberin (Sallallahu Aleyhi Vesellem) insanın geçmişi hakkında bu kadar açık, seçik beyanı varken, bu tip yayınlar karşısında bazı Müslüman gençler insanın ilk atası hakkında hemen tereddüde düşerse, her hangi bir dine mensup olmayanlar veya aslını kaybetmiş diğer Semavi dinleri benimseyenler ne yapacaklar? İnsanın geçmişi hakkında onların ellerinde böyle güvenilir kaynaklar yok. Müslüman bir genç bu konuda tereddüde düşerse, onlar haydi haydi düşerler. 


Bu haberin gayesi ve maksadı da zaten budur. Böyle bir sonucu elde etmek, yani dünya gençliğini insanın geçmişi hakkında tereddüde ve şüpheye düşermek, onlar için, insanın atasını gerçekten tespit etmiş olmaktan çok daha önemlidir. Çünkü burada onlar için iki gaye vardır. 
Birisi, bu tip uydurma haberlerle Müslüman gençleri İslamdan soğutmak, diğeri de, İslamı seçmek isteyen kimselere, bu konuları nazara vererek, sanki bunlar bilimmiş gibi, Kur'an'ın bilime ters düştüğü propogandasını yapmaktır. 


Kanatimce bu konuya böyle bakmak gerekir. 
CELAL ŞENGÖR DİYE BİRİ, TATARA TİTİRİ* 


Talat Kırış-22 Haziran 2020-t24.com.tr/ 


Ben Türkan Hoca hakkında böyle konuşabilen biri kimdir diye merak ettim. Bilim insanı fetişistliği yaparken, televizyon pop starı olmanın cazibesine, şehvetine yenik düşmüş, sahne ışıkları altında şöhret sarhoşluğuna kapılmış Celal Şengör'ün nasıl biri olduğunu, neler söylediğini anlamaya çalıştım 


Kamuoyunda, daha çok katıldığı popüler televizyon programlarıyla tanınan Celal 

Şengör isimli zat, Rahmi Turan isimli gazeteciye mektup göndermiş. O da mektubu Sözcü deki köşesine yapıştırmış (mektubu okuyarak mı, okumadan mı aldı köşesine bilmiyorum). 
Türkiye'deki üniversitelerden, eğitimden söz ederken birden bire, rahmetli Türkan Saylan'a laf çakmaya başlıyor Celal Bey. Söyledikleri aynen şunlar: 


"Yere göğe koymadığımız rahmetli Türkân Saylan, YÖK üyesiyken YÖK'ü yuvarlak lâflarla eleştirmekten başka dişe değer tek bir fikir üretemediydi. Cumhuriyet'te yayımladığı saçma sapan bir yazıya ben sert bir cevap yayımlamıştım. Dönüp baktığınızda kendisinin bilim üretiminin de neredeyse yok düzeyinde olduğunu görüyorsunuz.Bu durum, sağ-sol demeden tüm sözde bilim insanlarımızın acınılacak durumuna pek çarpıcı bir örnektir." 


Bu ipe sapa gelmez sözleri önce sevgili hocamın oğlu, arkadaşım, kendisi de annesi gibi bir dermatolog olan Dr. Çınar Örge'nin sosyal medya paylaşımında gördüm. Çınar "Sevgili Annem" diye başlayıp, şöyle söylemiş: "Cevap vermemin bile, bu kişinin düzeyine inmemi gerektirdiğini düşündüğüm için sessiz kalıyorum. Bu kişinin bu bilgisizliğini ve düzeysizliğini neye dayandırdığını bilemiyorum. Sen artık aramızda olmadığın için kendini savunamayacağını varsaymış herhalde kendisi. Ben bu söylediği mesnetsiz şeylere karşı, sevenlerini, meslektaşlarını, öğrencilerini ve yetişmelerine destek verdiği gençleri cevap vermeye davet ediyorum." 


Sevgili Çınar, merak etme Türkan Hoca kıymetlimizdir, dediğin gibi düzeysizce laf çakılmasına elbette sessiz kalmayız. Daha bir ay önce Türkan Hoca'yı bir bukle de olsa anlatan, anan, özleyen bir yazı yazmıştım (Bir zamanlar Anadolu'da Türkan Saylan'la bir minibüs yolculuğu), ama bu beyefendiye Türkan Saylan'ı anlatmak gereğini duymuyorum. 
Kendisi zaten milyonların kalbine taht kurmuş, ülkemizin yetiştirdiği çok iyi bir hekim, hoca, aktivist ve sivil toplum önderiydi. Ülkemizde cüzzam gibi yıkıcı bir hastalığın yok edilmesi için yaptıkları tıp tarihine geçmiştir. 


Ben Türkan Hoca hakkında böyle konuşabilen biri kimdir diye merak ettim. Bilim insanı fetişistliği yaparken, televizyon pop starı olmanın cazibesine, şehvetine yenik düşmüş, sahne ışıkları altında şöhret sarhoşluğuna kapılmış Celal Şengör'ün nasıl biri olduğunu, neler 


söylediğini anlamaya çalıştım. Röportajlarını okudum, videolarını izledim. Aşağıda kendisinin söylediklerinden bir seçki sunuyorum: 


"Sosyal bilimler bilim değildir." 

"Teoloji bir bilimdir." 

"Kendi dışkımı yedim.Hatta onun dışında İsviçre'de benim doktora alanımda otlayan ineklerinkini de tattım. Dağ keçilerinin de tattım. Özellikle insan dışkısı acıydı. Ötekiler de tatlı değildi ama ama insanınki kadar acı değildi." 

"İnsana dışkısını yedirmek işkence değil." 


"Kenan Evren'in 12 Eylül döneminde yaptığı her şeyi tasvip ediyorum. Evet istisnasız." 


"Kenan Evren ve arkadaşlarının yaptığı müdahale demokrasiyi kurtarmak için yapılan bir müdahaleydi." 


"İhtilal ne demektir biliyor musun sen? Devrim ne demektir? Darbe? Zorla bir işi yapmak demektir! Kusura bakmasın kimse." 


"Deniz Gezmiş gibi bir eşkiyaya kahraman denildiğini gördüm! Yuh be!" 


"Erdal İnönü çok kötüydü, fizik profesörü olmuş birinin fizikte hiç bir şey yapmamış olması. 
O yaptığı işle ilgili hiç bir şey anlamamış demektir bu adam." 


"Ecevit bayağı cahil bir adamdı" 
"Başbakan Ecevit kilowattla, watt arasındaki farkı dahi bilmeyen bir zırcahildi." 


"Marx'a ahmak deyip demediğimi hatırlamıyorum, Marx'ın çok akıllı bir adam olmadığını..., aptal demişimdir." 


"Hegel'den bahsetme, çünkü o salak." 

"Ben Carl Sagan'ı tanıdım, sahtekarın biriydi. Arkası boş bir adamdı." 
"Edward Said entellektüel değildir. " 

"E vallahi bir oligarşi yönetmeli bu toplumu." 


"YÖK'ün kaldırılması söz konusu olamaz. YÖK'ün kaldırılması ile üniversitelerin düzeni, iletişimi bozulur. Başıboş kalır." 


Çınar Kardeşim adamı dinleyip okudukça, cevap vermek için zaman ayırmaya değmeyeceğini anladım. Eski bir halk deyişiyle bitireyim yazımı, sen de sıkma canını. 


"Kazara bir taş bir altın kaseye değse, ne taşın kıymeti artar, ne kıymetten düşer kase." 


* Aydın (Engin) Abi kusura bakmasın, onun popülarize ettiği Oktay Rıfat dizesini başlık yaptım, ama o kadar denk düştü ki... 


TÜRKAN SAYLAN VE CELAL ŞENGÖR 


05 Temmuz 2020 Pazar-Orhan Bursalı-cumhuriyet 


Aramasaydı da yazacaktım, ama araya yaşadığımız büyük olaylar girdi, bugün de planladığım yazı başkaydı, ama şimdi tam zamanı dedim, sinirlerimi yatıştırmam gerekiyordu. 


Niye aramıştı? Ta 2017'de 106 yaşında ölen Goebbels”e 3 yıl sekreterlik yapan ve yalanlarını daktilo eden Brunhilde'nin bir röportajda söylediğini nakletmek için. Brunhilde, “Diktatörler, Hitler de normal seçimleri kullanarak iktidara gelirler, sonra diktatörlüklerini kurarlar” benzeri laf etmiş. ABD ve Türkiye'yi de örnek göstermiş. Yeni bir şey değil, ama eksik, hayatında hiç mücadele etmemiş bir kadının ne ABD'yi ne Türkiye'yi inceden bilecek hali yok. Ama Alman hayranlığı önemsetiyor söylediğini! 


Bir de Avusturya'nın en değerli madalyasını (büyük jeolog Eduard Suess) aldığını da laf arasında haber vermek için. 


- Madalyan batsın, dedim. 


Şaşırdı mı bilmem, çünkü şaşırmasına fırsat vermeden Türkan Saylan hakkında yazdıklarına düşüncelerine giydirmeye başladım. 


Binler, bir Türkan Saylan etmez 
Nefes almak için durunca, ama mama ben falan demeye kalkıştı. 


- Sen ne, arada sırada toplumu geren laflarınla bazen beyin ishali olmuş birisin. İnsan aklına gelen bir şeyi şöyle bir döndürür, gırtlak boğumlarında tutar, düşünür, bu söyleyeceğim doğru mu, yerinde mi diye dilinde dolandırır. 


- Ya ben onun toplum liderliğine bir şey demedim ki, sadece bilim alanında bir şey yapmadığını söyledim, TÜBİTAK yönetiminde üye iken de bilim için ne yaptı diye sordum... 
Prof. unvanı taşıyorsa bir insan araştırmacılığını da sorgulamak gerek, sadece bunu söylemek istedim. 


- Ya kardeşim, ülke bu unvanı taşıyan ama arkasında hiçbir bilimsel araştırması katkısı olmayan binlerce insanla dolu, üstelik bol bol da rektör atanıyorlar, önemli idari işlerin başlarına getiriyorlar, salt siyasetin kontrolünde olsun diye. Topla çoğunu tek bir Türkan Saylan etmez. Türkan Hoca'nın bu ülkeye yaptığı, bazılarının önemi olmayan yüzlerce makale yazmasıyla bile karşılaştırılmaz. Aklıma hiç gelmez Saylan'ın makalelerine bakmak, çünkü o hizmetleriyle o kadar önemli işler yaptı ki bunları görmeyip araştırması var mı diye bakanın aklından zoru vardır. Bunu da koca ülkede bir sen yaptın! 


- Ama ben Türkan Saylan'ın bu yönünü takdir ederim.. 


Saf gerçek anlamlı mı? 


99 ce 


- Etme kardeşim, bir çuval inciri berbat etmemek için sadece sus. Her şey “bilim”, “makale” açısından değerlendirmek değildir. Öyle insanlar ve işler vardır ki yüzlerce makaleye değer hizmetlerde bulunur. 


Saf gerçekler, bazen hiç gerçek değildir. Anlamsızdır dile getirmek. Çünkü başka saf gerçekler onu yok eder. Sen bilim, bilim tarihi, eğitim, evrensel bilim bakışı ve bilim ilişkileri çok güçlü bir insansın. Jeolog olarak dünya çapında bir otorite olarak kabul edilirsin, toplamadığın madalya yok, ama sosyal konularda sıfır olduğunu yazmıştım CBT?de, hatırlarsan. 

- Evet, yazmıştın. Zaten karım Oya da bana her şeyi berbat etmekte ustasın der. 

- Oya senin hakkından nasıl gelemiyor hayret... Türkiye bilim, bilim kültürü açısından zayıf bir ülke. Ben 40 yıldır bu kültürün gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyorum; yazarak, yayınlar çıkararak, gerçek bilimsel değerleri, bilimin önemini vurgulayarak... 

Bilimi kurban etmek 

Ama sen bizim 40 yıldır yapmaya çalıştıklarımızı, biriktirdiklerimizi, bir kılıç darbesiyle yerle bir ediyorsun, on para etmez iki söz ederek. Millet sağduyusuyla, wan edeyim bilimine, Celal'ine diyor. Senin sarf ettiğin değersiz iki laf üzerine, ne sen kalıyorsun, ne evrensel bilimsel katkıların, aldığın onur madalyaların ne başka bir şeyin... 

Olan bize de oluyor. Bizim çalışmalarımızın da içine ediyorsun. 

Sustu, utanmıştır biraz da pişman olmuş mudur bilmem, ama hissettiğim o. 


Aklına geleni söyleyen ve bundan önce de potlar kıran bir insan vardı karşımda. 


Bir yanıyla asla reddedilemeyecek kendi alanında bir bilim devi.. Savunulacak, korunacak ve zekâsına şapka çıkarılacak... 


Öte yanıyla, çok çok zayıf, sosyal değerlendirmeleri dikkate alınmayacak ve yerden yere vurulacak bir kişi. 


Ve kırdığı potlarına da kurban edemeyeceğimiz bir durum... 

Ne bilimi ne Celali... 

CELAL ŞENGÖR'E ÇOK SERT TÜRKAN SAYLAN TEPKİSİ 
20.06.2020-odatv4.com/ 

Celal Şengör mektubunda, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kurucusu ve uzun yıllar Genel başkanlığını yapan Prof. Dr. Türkan Saylan için tartışma yaratan ifadeler kullanmıştı. ÇYDD ise konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Celal Şengör'e sert tepki gösterdi. 

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan dünkü köşesinde, "Kara günlerde aydınlık 


mektup" başlıklı bir yazı kaleme almıştı. Turan yazısında, Prof. Dr. Celal Şengör'ün mektubuna yer vermişti. 


Şengör mektubunda, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kurucusu ve uzun yıllar Genel 


başkanlığını yapan Prof. Dr. Türkan Saylan için tartışma yaratan ifadeler kullanmıştı. 
Celal Şengör söz konusu mektupta, Türkan Saylan için şunları söylemişti: 


"Üniversite hocalarımızın ezici bir çoğunluğu lise hocası bile olamayacak düzeydedir. 
YÖK'ün uyguladığı kontenjan politikası her türlü aklıselimin haricindedir. 

Düşününüz ki, 25 tane optik mineraloji (mineral bilimi) mikroskopu olan bir jeoloji bölümüne 
70 kontenjan verilmiştir. Bu açıkça “Eğitim yapmayın' demektir. 

ürkiye'deki intihal (aşırma) sayıları insanı korkutacak düzeyde olup üniversite içinde pek ciddi bir ahlâk erozyonuna işaret etmektedir. 

Yere göğe koymadığımız rahmetli Türkân Saylan, YÖK üyesiyken YÖK'ü yuvarlak lâflarla eleştirmekten başka dişe değer tek bir fikir üretemediydi. 

Cumhuriyet'te yayımladığı saçma sapan bir yazıya ben sert bir cevap yayımlamıştım. Dönüp baktığınızda kendisinin bilim üretiminin de neredeyse yok düzeyinde olduğunu görüyorsunuz. 
Bu durum, sağ-sol demeden tüm sözde bilim insanlarımızın acınılacak durumuna pek çarpıcı bir örnektir." 

ÇYDD'den Açıklama 

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ise konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamayla, hem Sözcü 


gazetesi yazarı Rahmi Turan'a hem de Celal Şengör'e sert tepki gösterdi. 


Açıklamada, "Akademik etiğe, basın etiğine ve toplumsal ahlaka açıkça aykırı şekilde, Büyük Atatürk'ün çağdaş uygarlık seviyesine erişilmesi hedefi için yurdun tüm evlatlarına çağdaş ve bilimsel eğitim verilmesi ve fırsat eşitliği sağlanmasına bütün ömrünü adamış ve son günlerini kendisinin ve ÇYDD”nin uğradığı saldırılarla mücadele ederek geçirmiş bir toplum önderine bu tür dayanaksız ve soyut tezlerle saldıranları ulusumuz asla affetmeyecektir"' denirken, Şengör'ün saygısızlık yaptığı vurgulandı. 

ÇYDD tarafından yapılan açıklamada, hem Şengör'ün hem Turan'ın özür dilemesi gerektiği 


vurgulandı. 


ÇYDD'nin açıklaması şu şekilde: 

"Bilim insanı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin efsane Genel Başkanı ve son yüzyılın 
en önemli toplum önderlerinden biri olan Prof. Dr. Türkan SAYLAN'ın hatırasına, 19 
Haziran tarihli Sözcü Gazetesi'nde Rahmi TURAN 'ın köşesinde, unvanında profesör yazan ve öyle sandığımız Celal ŞENGÖR tarafindan yazılan bir mektupla büyük bir saygısızlık yapılmıştır. 

Adı geçen kişi hangi payesine, hangi ulusal, toplumsal ve evrensel çalışmasına ve başarısına dayanarak önce cüzzamı Türkiye'de yenmiş ve uluslararası alanda bu başarısı “Gandhi Barış 


Ödülü” ile ve başkaca sayısız ödüllerle ödüllendirilmiş, eğitimdeki eşitsizliği ve cehaleti 


yenme hedefiyle ömrünün son dakikasına kadar çalışmış bir toplum önderinin bilimsel yeterliliğini sorgulamaktadır, amacı ve beklentisi nedir? Bu mektubu köşesine taşıyan ve çok kısa süre önce benzer bir skandalla aklımızda büyük soru işaretleri oluşturmuş bir kişi, nasıl olur da saygın bir basın kuruluşunda halen başyazarlık yapabilmektedir? Bu soruların yanıtını halkımızın vicdanına bırakıyoruz. 

kademik etiğe, basın etiğine ve toplumsal ahlaka açıkça aykırı şekilde, Büyük Atatürk'ün çağdaş uygarlık seviyesine erişilmesi hedefi için yurdun tüm evlatlarına çağdaş ve bilimsel eğitim verilmesi ve fırsat eşitliği sağlanmasına bütün ömrünü adamış ve son günlerini kendisinin ve ÇYDD 'nin uğradığı saldırılarla mücadele ederek geçirmiş bir toplum önderine bu tür dayanaksız ve soyut tezlerle saldıranları ulusumuz asla affetmeyecektir. 

Bu cümleleri kuran ve bu saçmalıkları köşesine taşıyan kişiler açık ve ivedi şekilde özür dilemelidir. Aksi takdirde amaç ve beklentileri zamanla kendiliğinden anlaşılacak, bu süreçte toplumdaki tüm güvenlerini kaybedecek ve her söylediklerine kuşkuyla yaklaşılan, güvenilmez kişiler olarak yaşamaya devam edeceklerdir. Güneşin balçıkla sıvanamayacağı gibi Türkan SAYLAN Hocamızın ışığı da, bu karalamalar ile söndürülemez. 

Son olarak, gerçek anlamda gazetecilik yaptığına inanmak istediğimiz Sözcü Gazetesi'nden bu skandal için ivedi bir açıklama beklediğimizi belirtiyor ve Türk Halk Edebiyatının büyük ozanı Pir Sultan Abdal'ın bu dizelerini hatırlatıyoruz: 

.. Şu ellerin taşı hiç bana değmez 


İlle dostun bir tek gülü yaralar beni beni beni..." 


TÜRKİYE'DE EVRİM TEORİSİ TARTIŞMASININ TARİHİ 
Açık Görüş Kitaplığı / Murat Güzel-08.06.2019-star 


Alper Bilgili, beş önemli makaleden oluşan “Darwin ve Osmanlılar? adlı kitabında, özellikle 1980'lerden bu yana diğer rakip teorilerin de müfredata alınıp alınmaması gündeme geldiğinde alevlenen bir tartışma olan Darwin'in evrim teorisinin ne anlama geldiğini irdeliyor. 


Modern zamanlarda geliştirilen ve üzerinde en çok fikir, tartışma ve polemik yürütülen isim ve teorilerin başında gelir Charles Darwin ve onun evrim teorisi. O ve teorisi 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren sadece İngiltere merkezli olarak Batılı toplumlarda değil, Batı? yı takip ya da taklit eden diğer toplum ve ülkelerde de ilgi çeker, üzerinde durulur; birçok fikri, 


toplumsal veya siyasi kavgada kendisine başvurulan bir metaforlar hazinesi, bir cephanelik rolü üstlenir. 


19. yüzyılın gözde fikri olan “ilerleme mitosu”nun yaygınlaşıp modern felsefelerin kalbine yerleşmesinde evrim teorisinin rolü büyüktü. 


Newton mekaniğinin organik doğa alanına uygulanmasını kolaylaştıran, organik ve beşeri doğadaki değişimlerin temel mekaniklerini açığa vuran kilit bir role kavuşturulan teori “insanlığın ahlaki ve tarihsel ilerleyişi” şeklinde özetlenebilecek, Kant'tan Hegel'e, Marx'tan Comte'a kadar farklı fikirlerdeki birçok kişinin de aklını cezbeden bir formülasyonun bilimsel doğrulanışı olarak görülüyordu. 


Orta yolculuk 


Darwin ve 
Osmanlılar 


— ALPER BİLGİLİ 


Darwin'in ileri sürdüğü teori böylelikle bilimsel bir teori olmaktan ötede, birçok metafizik ve ideolojik ihtirasın istismarına maruz kalıyordu. Bilumum sosyalizmlerden ırkçılık ve faşizmlere kadar başka türlü ilgi kurulamayacak birçok ideolojik ve teorik formasyonun kendi entelektüel meşruiyetlerine dayanak yaptığı düğüm noktası Darwin'in teorisiydi. Alper Bilgili, beş önemli makaleden oluşan Darwin ve Osmanlılar adını taşıyan kitabında Türkiye''de de hakkında kafa karışıklığı olan, özellikle 1980'lerden bu yana diğer rakip teorilerin de müfredata alınıp alınmaması konusu gündeme geldiğinde alevlenen bir tartışma konusuna dönüşmüş Darwin'i ve onun evrim teorisinin ne anlama geldiğini derinlemesine incelemeye çalışıyor. Sözgelimi Nobel Bilim Ödülü sahibi ilk Türk bilim insanı olan Aziz Sancar'ın Allah'a ve evrim teorisine ayrı ayrı ve birlikte inandığını açıklamasının hem dindar hem de ateist çevrelerde oluşturduğu şaşkınlığın, tamamen olmasa da en büyük payın, bilimin ateist bir dünya görüşünü dayattığı veya Tanrı'yı/dinleri gereksiz ve geçersiz kıldığı iddialarının yüzeyselliğinden ve evrim teorisine muhalefetin sadece ideolojik-metafizik gerekçe ve kaygılarla sınırlandırılmasından neşet ettiğini vurguluyor. Evrim teorisine inanmak için ateist ve dinsiz olmanın gerekli olmadığına işaret eden Bilgili, ayrıca hem evrim teorisine hem de Allah'a inanmanın “orta yolculuk” olarak tasvir edilmesindeki ucuzluğu da gösteriyor. Hem İsmail Fenni Ertuğrul özelinde Osmanlıların Darwin ve teorisi hakkındaki görüşlerini, hem Darwin'in Osmanlılar hakkındaki düşüncelerini ayrı ayrı iki makalesinde ele alan Bilgili, “Kraliçe, Maymunlar ve Rahipler” başlığını taşıyan üçüncü makalesinde ise evrim teorisinin o dönem İngiltere”sinde nasıl bir anlam ifade ettiğinin izini sürüyor. Özellikle evrim teorisinin doğduğu tarihsel-sosyolojik bağlamın irdelenişi Türkiye'de yürütülen tartışmaların da pek o kadar yeni olmadığını ortaya çıkarması bakımından önemli. 


Türkiye'de en az evrim teorisi kadar istismar konusu haline dönüştürülmüş Galileo'nun öldürülüşü hadisesini ele aldığı dördüncü makale ve Nazım Hikmet'in şiirlerinde bilimi nasıl konu edindiğini soruşturan beşinci makaleyle kitap ana tezlerini takviye edebilme imkanına kavuşuyor. 


Hegel'in felsefesine ilk adımlar 


Son dönemlerde Hegel felsefesini okuyup anlamaya çalışanlar için Türkçe'de Hegel felsefesine giriş niteliği taşıyan birçok güzel eser yayınlandı. İdealizmi benimsemiş bir felsefe öğretmeni olan Walter Terence Stace'in kitabı da bunlardan biri. Stace kitabında Hegel'i tamamen benimsemiş bir filozof olarak onu hiç yorumlamamaya çalışıyor, tanıtıyor. Bütün kitaplarını taramış bir kişi olarak o, bu kitapların bütününden ortaya çıkan büyük “Hegel Sistemi'ni belirliyor. Hegel sisteminde bir kategoriden ötekine hangi akli çıkarımlarla geçildiğini gösteriyor. Yeri gelmişken Stace'in kitabının Türkçe'de ilkin 1980'lerde yayınlandığını belirtelim. 


Hegel Üzerine, Walter Terence Stace, çev. M. Belge, Fol, 2019 


İki cepheden savaş hatıraları 


Çanakkale & ve Kafkas 


Cephesi 
Harp 
Hatıratı 


Üzerinden 100 yıl geçen ve Osmanlı devletinin de birçok cephede birden yer aldığı Birinci Büyük Savaş'ın dehşetini anlamak, sonraki dönemlerde oluşturduğu etki ve travmaları kavrayabilmek açısından cephede tutulmuş notlardan oluşan hatıraları okumak bire bir. Süvari Teğmen Safiyyüddin Efendi'nin 31 Temmuz 1914 tarihinden 4 Kasım 1917 tarihine kadar yaşayıp gördüklerini, günü gününe tuttuğu notlarından oluşan hatırat da bunlardan biri. 
Safiyyüddin Bey'in, I. Dünya Savaşı'nın iki önemli cephesindeki gözlem ve şahitliklerini aktardığı hatırat hem içerdiği bilgiler, hem de gözlemleri ve üslubuyla dikkat çekiyor. 


Çanakkale ve Kafkas Cephesi Harp Hatıratı, yay. haz. Esen Ergül, Yeditepe, 2019 
EVRİM YA DA DEVRİM TEORİSİ 
10 Mayıs 2017-Anlatanadam-hurriyet 


Şurada beş, on yıl öncesine kadar “gizemli insanın çekiciliği?” diye bir şey varken; kendimizi açık saçık ortaya döktüğümüz, gittiğimiz her yeri, gördüğümüz her şeyi, yediklerimiz kadar sevdiklerimizi de başkalarıyla hunharca ve memnuniyetle paylaşan insanlara dönüştük. 


Eskiden sahilde tek başına oturan yakışıklı çocuk, diskoda bir masaya ilişmiş yalnız kız, karikatürlerde denize bakarken pardösüsü uçuşan gizemli adam tuhaf görüntüler değildi. 


Disko zaten kalmadı, son karikatür dergisi neredeyse kapandı, sahilde tek başına oturan biri varsa da jandarmayı aramak gerekiyor artık. 


Bir ara “cep telefonu kullanmıyorum insanları” vardı, hatırlamazsınız bile belki. Önceleri, sağlam hobileri olan, kendilerine zaman ayırmayı seven bu insanların her yere telefon götürmek istememelerini anlamıyorduk. Insan neden bu kadar yalnız olmak isterdi ki? 


Sonra telefon kullanmayan insan kavramı bitti. Sosyal medya icat oldu, mertlik iyice bozuldu. 
Biz anında Facebook kullanmayan insanları anlayamamaya başladık. Nasıl olur da bir insanın Facebook hesabı olmazdı? “Herkes orada, sen nasıl olmazsın? Nasıl? Atma!’ 


Akabinde, bir gün herkesin Facebook'u oldu. Sanki zorunlu hale gelmişti. O zaman da, Facebook hesabı olup da az kullanan, girip sadece başkalarına bakan, bir şey paylaşmayan insanlar türedi. Bunlar kendilerine ‘teknoloji özürlü” diyorlardı. Anne ve babalarımızdan falan bahsetmiyorum ha, yanlış anlamayın. Bir çok orta yaş üstü, zorla da olsa Facebook işini çözdü, hatta profesyonel lige geçti. 


Teknoloji özürlü olanlar bunu bir havayla söyleyenlerdi. “Twitter kullanmıyorum, Facebook da var ama girip çıkıyorum sadece” cümlesi, eskinin ‘cep telefonu kullanmıyorum” havalı kavramının evrim geçirmiş haliydi artık. Biz de, hiç paylaşım yapmayan insanları anlamamaya başladık. 


Gün geldi, “Whatsapp'ın var mı?” sorusu birisine soracağın en aşağılayıcı sorulardan biri oldu. “Herhalde var!” bile denmeyecek hallere gelindi. Bu soruyu soran anca art niyetliydi, acaba ne demek istiyordu? Kimin Whatsapp'ı olmazdı ki? Hemen Whatsapp kullanmayanları anlayamaz hale geldik. 


Hamilelik üç ayı bulmadan kimseye söylemeyenler, hamileliklerinin tamamını fotoğraflamaya, gün gün paylaşmaya başladılar. Bir baktık ki, paylaşma dürtüsü nazarı yenmişti. 


Kızın sert mizaçlı babası görecek diye sakım sakım saklanan sevgililer; yanak yanağa fotoğraflarını, diz dize videolarını reklam yapar gibi yaymaya çalıştılar. Anladık ki, paylaşma heyecanı korkuyu bastırmıştı. 


Çaldığı paralarla, kaldığı otelin yatağında poz verip, Instagram'dan canlı yayın yapan hırsız, on iki dakika sonra kapıdan giren polise şaşırıp kaldı. Fark ettik ki, “herkes beni görsün” duygusu, hırsızlık kavramını temelden sarsmıştı. 


Takipçi sayısı sosyal bir prestij seviyesi haline dönüşünce, önceleri öğle yemeklerini paylaşmayı ihmal etmeyenler; evdeki köpek ve kediciklerden başlayarak, gece hayatlarını, havuz kenarında ayaklarını, mayoyla güneşlenme detaylarını derken, yatak odası ve banyo aynası paylaşımlarıyla, yeni takipçi adaylarına daha cazip hesaplar gösterme yarışına giriştiler. 


Her şeyi gördük, herkesin her şeyini gördük. Bunu doğal hakkımızmış gibi talep ettik, takipçi olduk. Söke söke falan değil, kolayca aldık. Hatta, her şeyini paylaşmayanı anlayamaz olduk. 


Bu yarışta geride kalanlar, sanki mümkün olsa iki yüz kişi yerine iki milyon kişi takipçi istemiyormuş gibi, hesaplarını kilitleyip, izleyici konumuna geçtiler. Böyle tercih ediyoruz kafalarına girdiler. E, tabi ki biz de daha fazla takipçi istemeyenleri anlayamamaya başladık. 


“Düşünüyorum, o halde varım” yerini “paylaşıyorum, beni görün!” şekline evrildi. Çünkü eğer görünmüyorsan, yoksundu. 


“Beni görün!” dürtüsü insanın aklını, mantığını alıp götürdü. Herkes görünebilmek için türlü hale büründü. 


Masasının başında, evden hiç çıkmadan, sadece bilgisayarında oyun oyna yan ve bunu Youtube'da paylaşan ergeni milyonlarca insan takip etmeye başlayınca; önce reklam ajansları bocaladılar. Sonra yıllarını sanata, sahneye ya da televizyona vermiş ve reklam dünyasından para kazanmayı bekleyen ünlüler şaşırdılar. Daha sonra da reklam vererek, ürünlerini satmaya çalışan şirketler afalladılar. Biz hemen yeni nesil internet ünlülerini hiç tanımayanları anlayamamaya başladık. 


Peki şimdi ne olacaktı? Televizyon işleri nereye gidecekti? Yeni ünlülerle işler neye evrilecekti? On ikiden otuz beş yaşına kadar herkese ulaşmak için sadece internet videoları yeterli mi olacaktı? Televizyondaki tek bir bölüm program için on binlerce lira para isteyen bir çok ünlü, yaşına başına bakmadan beleşe Youtube hesapları açtılar. Saniyesinde Youtube hesabı olmayan insanları anlayamaz duruma geldik. 


Her şey, en yakından takip edenin tahmin ettiğinden hızlı gelişmekteydi. Gözümüzün önünde insan evriliyordu, ya da bir devrim gerçekleşiyordu. 


Mesela, gelecekteki reklam pastası hala krokanlı mı, yoksa daha ergen işi muzlu, çilekli miydi? 


Bence artık o gün gelmişti, hatta süratle geçmekteydi. Biz anında ‘televizyon asla bitmez hocam? diyenleri anlayamaz olduk. 


Bana Twitter, Facebook ve Instagram'dan ulaşabilirsiniz: ©anlatanadam 


SÜPER NESİL YÜKLENİYOR HAZIR MISIN? 
16 Mayıs 2017-Kanat Atkaya-hurriyet 


MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın yeni müfredat hazırlıklarına başlaması “Atatürk sosyal bilimler derslerinden kaldırılıyor” ve “Evrim Teorisi müfredattan çıkarılıyor” hattında tartışılmıştı. 


Ocak ayında MEB tarafından açılan web sitesinde askıya çıkarılan taslağa 28 günde 175 bin 
342 yorum yapılmıştı. 


Bu yorumların, tartışmaların, karşı çıkışların ve alkışların ne derece etkili olduğunu bu hafta içinde öğreneceğiz Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre. 


Bu Hafta Geliyor 


Çepni'nin “Evrim yok, Atatürk daha az” başlığıyla yayınlanan haberinden aktaralım son durumu: 


“2017-2018 eğitim döneminde 1, 5 ve 9 sınıf öğrencilerine okutulmaya başlanacak müfredatın bu hafta içinde açıklanacağı öğrenildi. 


Edinilen bilgiye göre, “Atatürkçülük” kavramını sosyal bilimler derslerinin müfredatından tamamen çıkaran, Atatürk'ün işlenişinin kapsamını daraltan, Biyoloji ders programından Darwin'in Evrim Teorisi'ni çıkaran ve birçok seçmeli derste “cihat” kavramını anlatmaya 


hazırlanan MEB, gelen binlerce eleştirinin ardından bazı konularda değişikliğe gitti. 


Bakanlık ayrıca son şeklini almış müfredat ile birlikte aylardır bekletilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi müfredat taslağını da değerlendirmeye sunacak...” 


Bilgisayar terminolojisine abanarak ifade etmek gerekirse “Süper nesil yükleniyor” yani sevgili okur. 


Müfredatta ülkenin kurtarıcısı ve Evrim Teorisi”ne yapılan bu müdahalelerin ardından eminim dünyadaki en ileri eğitim sistemine kavuşacağız. 


Işın Atağına Dikkat! 

En ileri, en özgürlükçü... 

Çok demokrat, pek bilimsel... 

Analiz yeteneğini zırh gibi kuşanmış, dünyadaki akranlarına tur bindirmiş... 
Memleket tarihine de, bilimsel tartışmalara da hâkim... 


Silikon Vadisi'ni fethedecek, yerlerde süründüğümüz uluslararası eğitim derecelendirme 


raporlarında bayrağı dikecek... 


Yabancı dili yabancılardan iyi konuşup, Darwinizm'i “Haydi ateyizler bunu açıklasın” dedirtecek argümanlarla çürütecek... 


Süper mi süper, hiper mi hiper bir nesil yükleniyor. 

Hazır olalım bu zihinsel aydınlanma çağının oluşturacağı ışın ataklarına. 
Gözlerimizi kapatalım... 

Kapatalım ve uyuyalım... 

EVRİM TEORİSİNİ ANLATAN ÖĞRETMENE SORUŞTURMA 
02.07.2004- hurriyet 


Charles Darwin'in tarafından insanların varoluşuna ilişkin geliştirilen "Evrim Teorisi" sınıf 


öğretmeni Zeliha Avcı hakkında soruşturma nedeni oldu. 


Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Mamak ilçesindeki Ulu Önder İlköğretim Okulu öğretmenlerinden Zeliha Avcı'nın başı, 2'nci sınıfların "Hayat Bilgisi" dersinde değindiği bir 


konu nedeniyle başı derde girdi. 


Derste canlılara ilişkin konuyu anlatırken "insanların da hayvanlar türüne girdiğini" ve 


konunun "Evrim Teorisi'nde işlendiğini" söyleyen Avcı hakkında soruşturma açıldı. 


Velilerin şikayeti üzerine açıldığı belirtilen soruşturma için Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü 


ilköğretim müfettişlerinden Ziya Acun'u görevlendirdi. 
Evrim Teorisi Müfredatta Yok Ki 


Müfettiş Acun, Zeliha Avcı hakkında yürüttüğü soruşturmayı "Müfredatta olmamasına rağmen Evrim Teorisi'nden bahsederek, 8 yaşındaki çocukların beyninde tahribata yol açtığı" 


iddiasına dayandırdı. Müfettiş Acun'un, Zeliha Avcı'nın ifadesini de aldığı öğrenildi. 
Evrim Teorisi 4*ncü Sınıf Müfredatında Var 


Öte yandan öğrencilerin soruları üzerine "insanların hayvan türünden olduğunu", konunun 


Evrim Teorisi'ni işlendiğini belirten Zeliha Avcı'ya yöneltilen suçlamanın dayanaksız olduğu 


ortaya çıktı. Evrim Teorisi ilköğretim 4'ncü sınıftaki "Fen Bilgisi" dersinde ayrı bir konu 


olarak işleniyor. 


EVRİM TEORİSİNİ MÜSLÜMANLAR'DAN ALDILAR! 


Tülay Şubatlı-13 Mart 2009 Cuma- gazetevatan 


Yaşar Nuri Öztürk, teoriyi ilk olarak bir Müslüman bilim adamının ortaya attığını söyledi, Süleyman Ateş ise “Evrim geçirdik ama maymundan gelmedik” dedi. 

TÜBİTAK'ın Bilim ve Teknik dergisinin “Darwin? kapağını baskı aşamasında değiştirmesi, iki yüz yıldır tartışılan evrim teorisini yeniden gündeme taşıdı. İslamiyet'te evrimin yeri de tartışmaya açıldı. İşte iki ünlü ilahiyatçımızın Darwin ve evrim teorisiyle ilgili görüşleri... 
“Hurmadan geldik? 

- Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk: Sözüm ona sansürü Müslümanlık adına yapıyorlar. Halbuki Darwin, evrim tezini ünlü Müslüman filozof İbn Miskeveyh'ten çaldı. Evrim teorisi Batı'nın değil Müslümanlar'ındır. 940-1030 yılları arasında İran'da yaşayan İbn Miskeveyh, ?El-Fevzü'l-Asgar” adlı ölümsüz eserinde evrimleşmeyi, Darwin’ den tam 850 yıl önce incelemiş ve onun vardığı sonuçlara daha o zaman varmıştır. Miskeveyh'e göre, yüksek alemden inen nefs (ruh) çeşitli dünya varlıklarında kendini göstere göstere tekamül etmiş, nihayet insanlık mertebesine gelmiştir. Bu süreçte, hayat eserini ilk kabul eden varlık bitkidir. Aşağı düzeyinde bitki tohumsuz ürer. Otlar gibi... Nihayet evrim, üzüm ve hurma ağacına ulaşır. 
Bitkiler alemi, hurma ile tekamülünün son sınırına varmış olur. Hurmada artık hayvan özelliği belirmeye başlamıştır. Hurma, bitkinin son, hayvanın ilk mertebesidir. Hayvanlar aleminde ilk mertebe, kısmen hareket edebilen, sadece dokunma duyusu bulunan sedef ve salyangoz gibi hayvanlardır. Evrimleşme, köstebek ve benzeri 4 duyu sahibi hayvanlarla devam edip 5 duyu sahibi, terbiye edilebilir hayvanlara ulaşır. Bu mertebede at ve şahin tipiktir. Evrimleşmenin insanlık mertebesine bağlanma noktasında maymunlar ve benzeri gelişmiş hayvanlar görülür. 
“Kuran'da evrim var? 

- Prof. Dr. Süleyman Ateş: Darwin'e karşıyım ama bilimde sansür olmaz. Kuran'a göre insan bir evrim geçirmiştir. Ama Darwin'in dediğin gibi insan maymundan gelmiş değildir. 
Kuran'da insanın henüz halife olmazdan önce, yani yeryüzünde Allah'ın temsilcisi olmazdan önce barbar, kan dökücü bir canavar gibi olduğu söyleniyor. Ama akıl potansiyeliyle insan olgunlaşıyor ve yeryüzündeki varlıklara hakim olacak duruma geliyor. Bu Allah'ın bir lütfu sayesinde oluyor. Bakara suresinin ayetlerinde buna işaret edilmektedir. İnsan suresinde ise ” İnsan kendisinin hiç anılmadığı uzun zamandan geçmedi mi “ diye buyurulmaktadır. Yani insan daha insan değildi ama insan olma yönüne yönlendirilmişti. 

Darwin tekrar kapak olacak 

ANKARA - “Darwin sansürü” ile eleştirilen TÜBİTAK'tan “resmi” açıklama dün geldi. 


Açıklama özetle şöyle: “Mart 2009 sayısında * Küresel iklim değişikliği” ana temasının işlenmesi kararlaştırılmıştır. Mart sayısı Darwin Yılı veya kuramına hasredilmemiş, ancak Darwin ve Evrim Kuramı ile ilgili TÜBİTAK yayınları, derginin *Yayın Dünyası’ sayfalarında yer almıştır. Ancak, rutin yayın süreçlerinin dışında, basım aşamasından hemen önce Dr. 
Atakuman tarafından, dergiye 16 sayfa Darwin yazısı ilave edilmiş ve kapak da değiştirilmiştir.” 

Sansür yok, yetki aşımı var 

“Dergi 2 Mart sabahı Prof. Dr. Cebeci'nin görüşüne sunulmuştur. Doğal olarak, Darwin Yılı temasının, bir uzman yardımcısı tarafından kaleme alınmış ve bilimsel değerlendirmesi yapılmamış ilave sayfalar ile yayınlanmasının uygunluğu sorgulanmıştır. Bunun üzerine, Dr. 
Atakuman yaptığı yanlışlığın farkına vararak kendi inisiyatifiyle dergi içeriğini ve kapağını tekrar Küresel iklim değişikliği? temasına dönüştürmüştür. Darwin için bir baskı veya sansür söz konusu değildir, yetki aşımı vardır. Atakuman'ın daha önceki dönemlerde de sergilediği yetki aşımı ile ilgili olaylar da göz önüne alınarak, kendisine kurum içinde birim değişikliği önerilmiştir. Her yıl olduğu gibi, Darwin Yılı olan 2009'da da Darwin Bilim ve Teknik Dergisi'nde detaylı ve yeterli olarak ele alınacaktır. Bir sayı bu konuya tahsis edilecektir.” 
Dünya dönmüyor, Galileo deli! 

Dün çeşitli üniversitelerden akademisyenler ve öğrenciler, TÜBİTAK önünde toplanarak sansürü protesto etti. Öğrenciler, “Evrimi reddetmek yetmez; mikroplar hastalık yapmaz, Pasteur halt etmiş, Galileo delidir, Dünya dönmüyor, Newton yanılıyor elmalar yere düşmüyor, Televizyonda küçük insanlar yaşıyor” yazılı pankartlar açtı. ODTÜ”lüler de, bugün ODTÜ Stadyum'undaki Devrim yazısının D’sini kapatarak Evrim kelimesini açıkta 


bırakacaklar. Eylemin fotoğrafları ise dergiye kapak olması için TÜBİTAK'a gönderilecek. 


DARWİN'İN EVRİM TEORİSİ NEDİR, NELER SÖYLER? EVRİM TEORİSİNDE 
KULLANILAN ÖRNEKLER NELERDİR? 
22.03.2021 -milliyet 


Dünya'da birçok teori bulunmaktadır. Özellikle ünlenmiş ve dünya çapında tartışma konusu olan bu teoriler günümüzde dahi tartışılmaya devam etmektedir. Darwin'in evrim teorisi de bu teorilerden en ünlü olanlardandır. Darwin'e göre bir yaratılış ve canlılar arasında oluşan evrimler vardır. Darwin'in evrim teorisi son haftalarda arama motorlarında trend haline gelmiştir. Peki Darwin'in evrim teorisi nedir? Darwin'in evrim teorisinde neler vardır? İşte evrim teorisinde kullanılan örnekler ile ilgili tüm detaylar. 


Darwin'in evrim teorisi en ünlü teorilerden bir tanesidir. Darwin'in bu teorisi bilimsel açıdan da sorgulamaya devam etmektedir. İlk olarak bu düşünce Charles Darwin tarafından 20 yıl önce ortaya atılmıştır. 


Darwin'in Evrim Teorisi Nedir? 


İnsanların ortak bir primattan meydana geldiğini savunan bir teoridir. Evrim teorisi doğal seçilim yolu ile ortak atadan evrildiğini savunmaktadır. Charles Darwin bu teoriyi ortaya koyduktan sonra bu teorisini destekleyen pek çok kanıtta o dönemde sunmayı başarmıştır. 
1930'lu yıllarda da Darwin'in Evrim Teorisi kabul görmüştür. Bilim dünyası tarafından kabul edilen Darwin'in Evrim Teorisi günümüzde geçerliliğini ise yitirmiştir. 

Evrim Teorisinde Kullanılan Örnekler Nelerdir? 

Evrim teorisinde kullanılmış olan birçok örnek vardır. Bu örnekler ile birlikte evrim teorisi desteklenmektedir. 

1) Körelmiş Organ 

Körelmiş bir organ evrim teorisine en büyük örneklerden bir tanesidir. Darwin'e göre işlenmeyen ve kullanılmayan organlar körelir. Ona öre zürafaların boyunun uzun olmasının sebebi yüksek yerlerde yer alan yiyecekleri almaya çalışması ile birlikte boynunun uzamasıdır. Kullanılmayan organlar ise özellikle insanlarda kuyruk sokumu körelmiştir. 

2) Doğal Seçilim 

Evrim teorisine en büyük örneklerden bir tanesi olarak doğal seçilim gösterilmektedir. Doğal seçilim güçlü olanın hayatta kalması olarak da adlandırılır. Buna göre doğada daha güçlü olan 


kişiler hayatta kalır güçsüzler ise yaşayamazlar. 


EVRİM TEORİSİ GİBİ! 
01.07.2014 -milliyet 
Dirk Kuyt, profesyonelliğinin yardımıyla son 10 senede saha içinde 4 bölge değiştirdi. 


Dirk Kuyt, Hollanda Milli Takımı'ndaki yeni göreviyle büyük sürpriz yaptı. Louis Van Gaal tarafından sol bekte oynatılan tecrübeli oyuncu, son 10 senede 4. kez bölge değiştirmiş oldu. 
33 yaşındaki futbolcu Utrecht'te forvet olarak başladığı ve 2004'te Van Hooijdonk'un yerine 
alternatif olarak alınmıştı. 


2007'de golcülüğüyle öne çıkarak Liverpool'a geçen Kuyt, dönemin menajeri Rafa Benitez tarafından sağ kanada kaydırılarak ilk kez yer değiştirdi. Fenerbahçe'ye geldiği 2012 yılına kadar sağ kanat olan tecrübeli yıldız, Aykut Kocaman döneminde bu defa sol tarafta denendi. 
2012-13 sezonunun ilk yarısında zaman zaman merkezde de görev alan Dirk Kuyt, 2014 
Dünya Kupası'nda tamamen yer değiştirerek, sol bek görevine soyundu. Portakalların 5-3-2 sisteminde kanat bek gibi oynayan yıldız oyuncu, Meksika maçının ikinci yarısında da sağ beke geçerek farklı bir role büründü. 


Öte yandan, Daily Mirror gazetesi de Kuyt'ın analizini yaparak profesyonelliğine örnek verdi. 
Kuyt'ın 100. maçına çıkmasının da Robben ile Van Persie'den önemli olduğu belirtildi. 


YENİ YILIN ÖNE ÇIKAN SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI hozkomurcu.com/75-farkli-sosyal-medya-sitesi/ 


Facebook (2,7 milyar), YouTube (2,2 milyar), WhatsApp (2 milyar), Facebook Messenger (1,3 milyar) ve Instagram (1,2 milyar) kullanıcı sayısıyla öne çıkıyor. 


21. yüzyılın kaçınılmaz gerçeği olan sosyal medya, maalesef ki herhangi bir ortamda bahsi geçtiğinde “Facebook ve Twitter gibi sosyal medya siteleri.” olarak anlaşılmakta. 


Peki Sosyal Medya siteleri bu ikisiyle mi sınırlı? Kesinlikle hayır. Sizin için yaklaşık 500 
farklı sosyal medya sitesi içinden en çok kullanılan, şahsen en çok beğendiğim 96 farklı sosyal medya sitesini/uygulamasını tanıtmaya çalışacağım. 


1- Facebook 

Nedir? Arkadaşlarınızla ya da benzer faaliyette bulunduğunuz kişilerle tanışmanıza ortak paylaşımlarda bulunmanıza yarayan bir sosyal medya sitesidir. Bunun yanı sıra, çevrimiçi satış yapmak için farklı Facebook uygulamalarına erişebilir ve hatta ücretli Facebook reklamlarını kullanarak işletmenizi, markanızı ve ürünlerinizi pazarlayabilir veya tanıtabilirsiniz. 

Aylık aktif kullanıcı sayısı: 1,59 milyar. 

2- Whatsapp 

Nedir? Facebook tarafından 2014 yılında satın alınmış olmasına rağmen hala bağımsız bir platform. Anlık mesajlaşma uygulaması olmanın yanı sıra WhatsApp, görüntülü arama özelliği ile de iletişime geçmek istediğiniz kişilerle görsel iletişim kurmanıza olanak tanıyor. 
Aylık aktif kullanıcı sayısı: yaklaşık 1 milyar. 

3-00 

Nedir? Tencent QQ (daha çok QQ olarak bilinir) bir anlık mesajlaşma sosyal medya uygulaması. Çin'de piyasaya sürüldükten sonra 80'den fazla ülkenin kullandığı uluslararası bir platform haline geldi. Metinler, görüntülü görüşmeler ve sesli sohbetler aracılığıyla arkadaşlarınızla iletişim halinde kalmak için kullanılabilir. Hatta sohbetlerinizi çevirmek için kurulu bir çevirmene de sahip. 

Aylık aktif kullanıcı sayısı: 853 milyon. 

4— WeChat 

Nedir? Seçtiğiniz kişilerle bağlantı kurmanızı sağlayan, mesajlaşma ve arama için hepsi bir arada bir iletişim uygulamasıdır. WeChat, Tencent tarafından Çin'de geliştirildi ve QQ ile 


birlikte kolayca çalışabilir bir uygulama. Bir araştırmaya göre kullanıcı sayısı bakımından birkaç yıl içerisinde Whatsapp'ı yakalayacağı öngörülmekte. 

Aylık aktif kullanıcı sayısı: 697 milyon. 

5 — OZone 

Nedir? OZone da tıpkı OO ve WeChat gibi Tencent tarafından geliştirilen bir başka sosyal ağ hizmeti. Fotoğraf paylaşmanıza, video izlemenize, şarkı dinlemenize, blog yazmanıza ve günlük tutmanıza olanak tanır. Ayrıca aksesuar seçmenize, OZone web sayfalarınızın görünümünü ve tarzını özelleştirmenize olanak tanır. 

Aylık aktif kullanıcı sayısı: 640 milyon. 

6 — Tumbir 

Nedir? 2013'ten beri Yahoo'ya ait olan Tumbir, girdilerinize yazı, fotoğraf, alıntı, link, sohbet, ses ve video ekleyebildiğiniz bir mini blog sosyal medya platformudur. Twitter'a göre daha uzun bloglar yazabileceğiniz bu uygulama, neredeyse her şeyi özelleştirme esnekliği sağlamakta. 

Aylık aktif kullanıcı sayısı: 555 milyon. 

7 — Instagram 

Nedir? Instagram, tamamen fotoğraf ve video paylaşımına dayanan benzersiz bir sosyal ağ platformu. Şahsi kullanıma ya da ticari amaçlara hizmet eden Instagram, fotoğraflarınızı adeta bir sanat eserine dönüştürebileceğiniz birden fazla filtre kullanmanıza olanak tanıyor. Artık Facebook imparatorluğunun bir parçası. 

Aylık aktif kullanıcı sayısı: Yaklaşık 400 milyon. 

8 — Twitter 

Nedir? Bu mikro blog sosyal medya uygulaması, mesajınızı dünyaya iletmek için sınırlı sayıda karakter (en fazla 280) içeren kısa metin mesajları (tweet) göndermenizi sağlar. 
Çevrimiçi alışveriş için artan çılgınlık ile Twitter, işletmelerinizi tanıtmanızı ve hatta doğrudan tweet aracılığıyla alışveriş yapmanızı mümkün kılıyor. 

Aylık aktif kullanıcı sayısı: 320 milyon. 

9 — Baidu Tieba 

Nedir? Bir arama motoru şirketi olan Çinli Baidu tarafından sunulan Baidu Tieba, Baidu arama motorundaki anahtar kelime aramalarına dayalı bir sosyal forum ağıdır. Bu tartışma forumu, herhangi bir konu için sosyal ağ grubu oluşturma, arama motorunu kullanma ve hatta online sosyal gruplara katılma gibi özgün konseptlere sahip. 

Aylık aktif kullanıcı sayısı: Yaklaşık 300 milyon. 

10 — Skype 

Nedir? Microsoft'un sahibi olduğu Skype, en popüler iletişim tabanlı sosyal ağ platformlarından biridir. İnsanlarla sesli veya görüntülü aramalar yahut mesajlaşma yoluyla bağlantı kurmanızı sağlar. Hatta grup konferans görüşmeleri de yapabilirsiniz. Ve en iyi yanı, Skype'tan Skype'a aramaların ücretsiz olması ve dünyanın herhangi bir yerinde bulunan herkesle internet üzerinden iletişim kurmak için kullanılabilmesidir. 

Aylık aktif kullanıcı sayısı: Yaklaşık 300 milyon. 

11 — Viber 

Nedir? 30'dan fazla dilde mevcut olan bu çok dilli sosyal platform, anlık mesajlaşma ve sesli mesajlaşma yetenekleriyle biliniyor. Viber kullanarak fotoğrafları, videoları ve sesli mesajları paylaşabilirsiniz. Bunun yanında Viber Out adlı bir özellik vasıtasıyla Viber olmayan kullanıcıları arama yeteneği sunar. 

Aylık aktif kullanıcı sayısı: 249 milyon. 

12 — Sina Weibo 

Nedir? Twitter ve Facebook özelliklerinin karışımı olarak bilinen, Çin'de oldukça popüler olan bir mikroblog sosyal platformudur. 

Aylık aktif kullanıcı sayısı: 222 milyon. 


13— LINE 

Nedir? LINE, fotoğrafları, videoları, metin mesajlarını ve hatta sesli mesajları veya dosyaları paylaşmanıza olanak tanıyan, dünya çapında bir mesajlaşma sosyal medya ağıdır. 

Aylık aktif kullanıcı sayısı: 215 milyon. 

14 — Snapchat 

Nedir? Resimleri kullanarak arkadaşlarınızla sohbet etmenizi sağlayan bir görüntülü mesajlaşma sosyal medya platformudur. Haberleri keşfetmenize ve hatta dünya çapında gerçekleşen canlı hikayelere göz atmanıza da olanak tanır. 

Aylık aktif kullanıcı sayısı: Yaklaşık 200 milyon. 

15- YY 

Nedir? YY, Çin'de grup görüntülü sohbetleri sağlayan önemli bir video tabanlı sosyal medya platformudur. Bu tür sohbetlerde 100.000*den fazla üye, bir etkinliği yapan tek bir kişiyi izleyebilmekte. Böyle bir aktivite, öğretici bir video vermekten şarkı söylemeye kadar her şey olabilir, bu durum da kullanıcılara nakite dönüştürülecek şekilde sanal para kazanmalarında yardımcı oluyor. 

Aylık aktif kullanıcı sayısı: 122 milyon. 

16— VKontakte (VK) 

Nedir? VK, Rusya'daki en büyük sosyal ağ platformlarından biridir ve Facebook'la oldukça benzer özelliklere sahiptir. Rus Facebook'u olarak bilinir. 

Aylık aktif kullanıcı sayısı: Yaklaşık 100 milyon. 

17 — Pinterest 

Nedir? Pinterest ağırlıkla kadınların kullandığı moda, kozmetik, dekorasyon gibi alanlar yanında projeleriniz için yeni fikirler bulmanızı ve bunları kaydetmenizi sağlayan bir fotoğraf paylaşım ve görsel imleme sosyal medya sitesidir. Pinterest'i kullanarak modayı takip edebilir, ev dekorasyon projeleri yapabilir veya seyahat planlayabilirsiniz. 

Aylık aktif kullanıcı sayısı: 100 milyon 

18- LinkedIn 

Nedir? LinkedIn, en popüler profesyonel sosyal ağ sitelerinden biridir ve 20'den fazla dilde mevcuttur. Tüm dünyada her tür profesyonel tarafından kullanılır ve farklı işletmelerle bağlantı kurmak, ideal çalışan adaylarını bulup işe almak ve daha fazlası için ideal bir Sanal CV sosyal medya platformudur. İş dünyasındaki profesyoneller kendi işleri ile ilgili verileri paylaşır. 400 milyondan fazla üyeye sahiptir. 

Aylık aktif kullanıcı sayısı: Yaklaşık 100 milyon. 

19 — Telegram 

Nedir? WhatsApp'a benzeyen ve sekizden fazla dilde kullanılabilen anlık mesajlaşma ağıdır. 
Ancak Telegram, platformunu kullanarak internet üzerinden gönderdiğiniz mesajların gizliliğine ve güvenliğine daha fazla odaklanmasıyla WhatsApp'tan ayrılır. Böylece, şifrelenmiş ve kendi kendini imha eden mesajlar göndermenizi sağlar. 

Aylık aktif kullanıcı sayısı: Yaklaşık 100 milyon. 

20 — Reddit 

Nedir? Reddit, içerik göndermenize ve daha sonra içeriğe oy vermenize olanak tanıyan bir sosyal medya platformudur Oylama, içeriğin yukarı ya da aşağı hareket etmesini sağlar. Bu da nihayetinde ilgi alanlarına (subreddit) göre düzenlenir. 

Aylık aktif kullanıcı sayısı: Yaklaşık 100 milyon. 

21 — Taringa 

Nedir? Taringa, Latin Amerika'daki en büyük sosyal ağ platformlarından biridir ve kullanıcıların deneyimlerini, içeriklerini ve daha fazlasını paylaşmalarına olanak tanır. 

Aktif kullanıcı sayısı: 75 milyon. 

22 — Foursquare 


Nedir? Arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle birlikte gidebileceğiniz ideal yerleri (konumunuza göre) bulmanızı sağlayan yerel arama ve keşif tabanlı bir sosyal medya platformu. Konuma göre en iyi lokantaları, gece eğlence yerleri ve daha fazlası için uygun arama sonuçları verir. 
Sosyal ağ özelliği artık Swarm adlı ayrı bir uygulama üzerinden sağlanıyor. 

Aktif kullanıcı sayısı: 40 milyon. 

23 — Renren 

Nedir? Renren, Çin'deki en büyük sosyal ağ sitesidir ve kelimenin tam anlamıyla herkese uygun bir sosyal medya platformudur. Kullanıcıların başkalarıyla kolayca bağlantı kurmasına, düşünce ve gönderilerini hızla paylaşmasına ve modlarını güncellemesine olanak tanıdığından ve Facebook'a benzerliğinden dolayı gençler arasında oldukça popüler. 

Aylık aktif kullanıcı sayısı: 30 milyondan fazla 

24 — Tagged 

Nedir? Tagged, arkadaşlık ve ilişkiler üzerine kurulu harika bir sosyal medya sitesidir. 
Browsing profilleri, ortak ilgi alanları vb. aracılığıyla sosyalleşmenizi sağlar. 

Aktif kullanıcı sayısı: 25 milyon. 

25 — Badoo 

Nedir? Badoo flört tabanlı bir sosyal medya sitesi olup 200'den fazla ülkede faaliyet göstermektedir. Bölgenizde veya yakınınızdaki ve hatta gerçek hayatta karşılaşmış olabileceğiniz insanlar hakkındaki ayrıntıları paylaşmaktadır. 

Aylık aktif kullanıcı sayısı: 20 milyon. 

26 — Myspace 

Nedir? Myspace, müzik odaklı bir sosyal ağ sitesidir. Bloglar, grup ve kişisel profiller, resimler ve videolara olanak sağlar. 

Aktif kullanıcı sayısı: 20 milyon. 

27 — Mix 

Nedir? Resmi olarak 2018'de piyasaya sürülen Mix, önceden başka bir tanınmış platform olan StumbleUpon olarak biliniyordu. Ağ, en sevdiğiniz içeriği toplamanıza izin veren bir haber toplama sitesi. Tarayıcı uzantıları ve akıllı telefon uygulamaları sayesinde favorileri kaydedebilir, siteleri paylaşabilir ve daha fazlasını kolayca yapabilirsiniz. 

28 — The Dots 

Nedir? the-dots.com, yaratıcı sürece dahil olan herkesin daha güçlü, daha kârlı ve çeşitli bir yaratıcı sektör oluşturmaya yardımcı olan bir bağlantı kurmasına, iş birliği yapmasına ve ticarileştirmesine yardımcı olan bir ağ oluşturma platformu. Yaratıcı endüstrileri daha açık ve meritokratik kılmak için 2014 yılında İngiltere’ de piyasaya sürüldü. 

29 — Kiwibox 

Nedir? Bu, özellikle New York'ta yaşayanlar için topluluk temelli bir sosyal medya sitesidir. 
Moda ipuçları, tavsiyeler ve sohbet yoluyla gençleri hedefleyen çevrimiçi bir platform sunmakta. Bunların yanında genç yetişkinlerin, beceri ve ilgi alanlarını herkesin bilmesini sağlayan bir platformdur. 

30 — Skyrock 

Nedir? Skyrock, kullanıcılarına bloglar oluşturup göndermek, profil eklemek ve mesaj alışverişi yapmak için ücretsiz ve kişisel bir web alanı sunan Fransız sosyal medya sitesidir. 
Fransızca ve İngilizce dışında beş farklı dilde daha mevcuttur. 

31 — Delicious 

Nedir? Önde gelen sosyal yer imleme hizmetidir. 2003 yılında piyasaya sürülen Delicious, web yer imlerini saklamak, paylaşmak ve keşfetmek için idealdir. Ayrıca, kullanıcılarının onları herhangi bir anahtar kelimeyle etiketlemesine izin verir. 

32 — Snapfish 


Nedir? Snapfish, üyelerine fotoğraf yüklemeleri için sınırsız depolama alanı sunan web tabanlı bir fotoğraf paylaşım sosyal medya sitesidir. Uygulama sayesinde geniş fotoğraf koleksiyonunuz için depolama sorununuzu ortadan kaldırırsınız. 

Aktif kullanıcı sayısı: 100 milyon (2018) 

33 — ReverbNation 

Nedir? Müzisyenlerin ve profesyonellerin müzik endüstrisindeki diğer kişilerle bağlantı kurması için ideal bir sosyal medya platformudur. Müzisyenlere kariyerlerini yönetmeleri için farklı araçlar sunar, müzik endüstrisine ve hayranlara erişmeyi mümkün kılar. 

Aktif kullanıcı sayısı: 4 milyon. 

34 — Flixster 

Nedir? Flixster, film izlemeyi seven ve kendiyle benzer düşünen insanlara, film yorumlarını ve derecelendirmelerini paylaşarak bağlantı kurmalarına yarayan Amerikan sosyal medya sitesidir. 

35 — Care2 

Nedir? Care?, aktivistlerin dünya üzerinde topluma etki eden benzer bireyler, işletmeler ve kuruluşlarla bağlantı kurmasına yardımcı olur. 

Aktif kullanıcı sayısı: Yaklaşık 50 milyon. 

36 — CafeMom 

Nedir? Reklam destekli bir sosyal medya web sitesi olan CafeMom, anneler ve anne adayları için hamilelik, moda, sağlık ve yemek gibi çeşitli konularda destek ve tavsiye almalarını sağlamaktadır. 

Aktif kullanıcı sayısı: 75 milyon. 

37 — Ravelry 

Nedir? Ravelry, dikiş, örgü, dokuma ve tığ işi gibi dokuma sanatlarıyla ilgilenen kişileri hedefleyen topluluk temelli bir sosyal medya sitesidir. Kullanıcılar platform sayesinde kendi koleksiyonlarını, farklı fikirlerini paylaşabilir ve iş birliği olanaklarına sahip olabilir. 

Aktif kullanıcı sayısı: Yaklaşık 1 milyon. 

38 — Nextdoor 

Nedir? ABD'deki mahallelere özel bir sosyal medya platformudur. Amacı kullanıcıların kendi bölgelerindeki insanlarla bağlantı kurmasını sağlar. 

Aktif kullanıcı sayısı: 10 milyon. 

39 — Wayn 

Nedir? Wayn, seyahat ve yaşam tarzı temelli bir sosyal ağ platformudur. Kullanıcılarına nereye gideceklerini, ne yapacaklarını ve bunlara dair deneyimlerini paylaşma ve ilaveten benzer fikirlere sahip insanlarla nasıl tanışacaklarını keşfetme imkânı sağlar. 

Aktif kullanıcı sayısı: 21 milyon (2018) 

40 — Cellefun 

Nedir? Cellefun denilen sosyal oyun topluluğuna herhangi bir mobil cihazdan kolayca erişilebilir. Ayrıca bununla kullanıcılar sosyalleşebilir, avatar oluşturabilir, oyunlar oynayabilir ve sanal ürünler satın alabilirler. 

41— YouTube 

Nedir? YouTube, kullanıcıların video yüklemesine, paylaşmasına, görüntülemesine, yorum yapmasına ve beğenmesine olanak tanıyan dünyanın en büyük video paylaşım sosyal medya sitesidir. Bu sosyal ağa dünyanın her yerinden erişilebilir ve hatta kullanıcıların kişisel olarak kaydettikleri tüm videoları arkadaşlarına ve takipçilerine sergilemek için yükleyebilecekleri bir YouTube kanalı oluşturmalarına olanak tanır. 

Aktif kullanıcı sayısı: 2 milyar. 

42 — Upstream 


Nedir? Upstream, profesyoneller için -mobil öncelikli- yeni bir sosyal medya platformudur. 
Bazıları bunun LinkedIn için yeni bir alternatif olduğunu söylemekte. Upstream'in amacı, yardım etme ve yardım alma konusunda profesyonel bir ağ oluşturmak. 

43 — Classmates 

Nedir? Kullanıcıların okul ve üniversiteden arkadaş ve tanıdıklarını bulmasına, bağlantı kurmasına ve onlarla iletişim halinde olmasına olanak tanıyan bir sosyal medya platformudur. 
Kullanıcıların okul yıllarına ait yıllıklarını yüklemeleri de mümkündür. 

Aktif kullanıcı sayısı: 70 milyon. 

44 — MyHeritage 

Nedir? Bu, 42'den fazla dili destekleyen ve kullanıcılarına aile ağaçları oluşturma, aile fotoğraflarını yükleme, bunlara göz atma ve ayrıca kendi aile geçmişlerini yönetme yetkisi veren çevrimiçi bir şecere sosyal medya platformudur. İnsanlar tarafından atalarını bulmak ve onlar hakkında daha fazla bilgi almak için kullanılabilir. 

Aktif kullanıcı sayısı: 96 milyon. 

45 — Viadeo 

Danışmanlık ya da Eğitim Teklifi Al 


Nedir? Viadeo, çoğunlukla Avrupa'daki iş adamlarının birbirleriyle bağlantı kurmalarına yardımcı olan, iş tabanlı çevrimiçi bir sosyal medya sitesidir. İngilizce ve Fransızcadan Almanca ve Portekizceye kadar birçok farklı dilde mevcuttur. 

46 — Xing 

Nedir? Bu profesyonel sosyal medya sitesi, ana kullanıcıları İsviçre, Avusturya ve Almanya'da olmak üzere LinkedIn'in özelliklerine benzer özellikler sunmakta. Bununla birlikte, belirli bir şirketin veya işletmenin üyeleri arasında kapalı grup tartışmalarına olanak sağlaması açısından benzersizdir. 

47 — Xanga 

Nedir? Blog tabanlı sosyal ağ platformu Xanga, kullanıcıları için web günlüklerini, fotoğraf bloglarını ve sosyal ağ profillerini barındırır. 

48 — LiveJournal 

Nedir? San Francisco tabanlı sosyal ağ sitesi, Rusya'da Zhivoy Zhurnal veya Zhe Zhe olarak bulunmakta. Kullanıcıların gizlilik kontrolleriyle birlikte bir günlük, blog ya da dergi tutmasına olanak tanıyor. 

49 — Friendster 

Nedir? Friendster, önceden arkadaş bulmanızı ve iletişimde kalmanızı sağlayan bir sosyal medya sitesiydi. Ancak şimdi Asya'daki oyun severler için bir sosyal oyun ağı haline geldi. 
50 — Funny or Die 

Nedir? Bu komik video içerikli sosyal web sitesi, webdeki en komik videoları bir araya getirmeyi amaçlamakta. Ünlüler bu sosyal platformu çok takip ediyor ve kullanıcıların video paylaşmasına, yüklemesine ve derecelendirmesine olanak sağlıyor. 

51 — Gaia Online 

Nedir? Gaia Online, anime temalı bir sosyal ağ ve forum tabanlı bir web sitesidir. 
Kullanıcılar için avatarlara, sanal dünyaya, oyunlara vd. erişim sağlar. 

52— We Heart It 

Nedir? 20'den fazla dilde mevcut olan bu fotoğraf paylaşım sosyal medya sitesi, kullanıcıların günlük ilham veya motivasyonları için bire birdir. Kullanıcıların son derece ilham verici fotoğrafları görüntülemelerine ve arkadaşlarıyla paylaşmalarına olanak tanımaktadır. 


Aktif kullanıcı sayısı: 45 milyon. 

53 — Buzznet 

Nedir? Bu sosyal medya sitesi, kullanıcıların video, fotoğraf ve dergi şeklinde kişisel ilgi alanlarına göre içerik paylaşmasını sağlar. Ayrıca Facebook ile sorunsuz bir şekilde bütünleşir. 

54 — DeviantArt 

Nedir? DeviantArt, sanatsever ve sanatçılar için en büyük online sosyal medya topluluğu olarak kabul edilmektedir. Kullanıcıların sanat eserlerinin fotoğraflarını çekmesini ve başkalarıyla paylaşmasını sağlar. 

55 — Flickr 

Nedir? Flickr, oldukça popüler bir başka fotoğraf paylaşım sitesidir. Özellikle fotoğrafçılar veya fotoğrafçılığı seven kişiler tarafından çok sayıda yüksek kaliteli görüntüyü yüklemeye yarayan bir platform. Aynı zamanda verimli bir online fotoğraf yönetimi ve paylaşım hizmetidir. 

Aktif kullanıcı sayısı: 90 milyonun üzerinde. 

56 — MeetMe 

Nedir? Eskiden myYearbook olarak bilinen MeetMe, yeni arkadaşlar bulmak ve onlarla sohbet etmek isteyen kullanıcıları hedeflemekte. Bu, onu gençler ve genç öğrenciler arasında oldukça popüler kılıyor. 

Aktif kullanıcı sayısı: 10 milyon. 

57 — Meetup 

Nedir? Bu sosyal ağ portalı, bulunduğunuz yerin yakınında sizinle benzer şeylerle ilgilenen, benzer düşünen insan gruplarını bulmanızı sağlar. Çevrimdışı grup toplantılarını da kolaylaştırır. Platform sayesinde bu tür grupların ve onların tartışmalarının bir parçası olabilirsiniz. 

58 — Tout 

Nedir? Tout, 15 saniye uzunluğundaki videoları görüntülemenizi ve paylaşmanızı sağlayan bir mikro blog sosyal medya platformudur. Bu platformda paylaşılan videolar Tout olarak bilinir. 

59 — Mixi 

Nedir? Bu, yaklaşık 20 milyon aktif kullanıcıya sahip olan popüler Japon bir sosyal medya hizmetidir. Platform, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle rahat bir şekilde ve bunun yanında ilgi alanlarınıza göre bağlantı kurmanızı sağlar. 

60 — Douban 

Nedir? Bu Çin sosyal ağ sitesinde hem kayıtlı hem de kayıtsız kullanıcılar için bir şeyler bulunabiliyor. Platform, kayıtlı kullanıcıların, Çin şehirlerindeki müzik, film, kitap ve etkinliklere dayalı bilgiyi kaydetmesine ve içerik oluşturmasına olanak tanır. Kayıtlı olmayan Douban kullanıcıları ise kitap, müzik ve filmlerin incelemelerini ve derecelendirmelerini bulabilir. 

Aktif kullanıcı sayısı: 300 milyon. 

61 — Vero 

Nedir? Vero, reklamı olmayan ve herhangi bir kişisel kullanıcı verisi toplamayan abonelik tabanlı bir sosyal medya platformudur. Facebook’un para kazanmak için kullanıcı verilerine ihtiyaç duyması bakımından Facebook’tan tamamen farklı bir modeldir. 

Aktif kullanıcı sayısı: 1 milyon. 

62 — Quora 

Nedir? Quora, insanların soru sorup cevaplayarak bilgi paylaşabileceği ve bilgi edinebileceği bir sosyal medya platformudur. 

Aktif kullanıcı sayısı: 300 milyon. 

63 — Spreely 


Nedir? Spreely, sansürsüz ve gölge yasaklamalardan arınmış bir sosyal medya platformudur. 
“Spreely” adı Speak ve Freely'den bir araya getirilmiştir ve tüm kullanıcıları için konuşma özgürlüğünü destekler. 

64 — Discord 

Nedir? Discord şu anda 250 milyondan fazla kullanıcısı olan en popüler platformlardan biridir ve her hafta en az bir milyon yeni kullanıcıyla büyümektedir. Oyuncuların sesli ve yazılı sohbet etmeleri için tasarlanmıştır. “0100 ücretsizdir, güvenlidir ve hem masaüstünüzde hem de telefonunuzda çalışır. 

Aktif kullanıcı sayısı: 250 milyon. 

65 — TikTok 

Nedir? TikTok, kullanıcılarının kısa videolar paylaşmasına izin veren bir sosyal video uygulamasıdır. Videolarınıza ekleyebileceğiniz çok sayıda çıkartma, filtre ve artırılmış gerçeklik özelliği vardır. 2018'de en çok indirilen 4. uygulama oldu ve ilerde bu listenin başında yer alacak gibi görünüyor. TikTok, 3 ila 15 saniye arasında kısa müzik videoları oluşturmak için popüler olup, ayrıca 3 ile 60 saniye arasında kısa döngülü videolar oluşturabilme özelliğine de sahiptir. 

Aktif kullanıcı sayısı: 700 milyon. 

66 — WT Social 

Nedir? WT Social, Wikipedia kurucu ortağı Jimmy Wales tarafından başlatıldı. WT Social, kullanıcılarından gelen bağışlarla finanse edilen reklamsız bir sosyal ağdır. WT Social'ın amacı, üyelerin kendi içerik seçimlerini sağlamak, içerik ve toplulukta bir bütünlüğü teşvik etmek ve beslemektir. 

67 — Triller 

Nedir? Kullanıcıların, TikTok’a benzer özellik ve işlevlerle saniyeler içinde profesyonel kalitede videolar çekmesine olanak tanıyan yapay zekâ destekli bir müzik video uygulamasıdır. Kullanıcılar, platformda takipçileriyle paylaşabilecekleri müzik ve dudak uydurma videoları oluşturabilmektedir. 

68 — Elpha 

Nedir? Elpha, teknoloji alanındaki kadınların online ortamda kolayca ve samimi bir şekilde konuşabileceği benzersiz bir sosyal ağdır. Sadece kadınlar için arkadaş canlısı bir Linkedin gibi. Kullanıcılar platformda iş fırsatları ve sektörlerinde arkadaş edinmek için kişisel ve profesyonel destek bulurlar. 

69 — Yubo 

Nedir? Yubo, çevrimiçi arkadaşlıkları yeniden keşfetmeyi uman yeni bir sosyal ağ uygulamasıdır. Bunu, herkes için güvenli bir çevrimiçi ortam oluşturarak yapmak isterler. 
Yubo üyeleri kendi profillerini (gerçek isimler ve fotoğraflarla) oluşturabilir, yeni arkadaşlar ekleyebilir ve bire bir veya gruplar halinde sohbet edebilir. Platform, canlı video akışı için kullanabileceğiniz bir Facebook alternatifidir. 

Aktif kullanıcı sayısı: 30 milyon. 

70 — PopBase 

Nedir? PopBase, kullanıcının sanal bir sürümünü oluşturan ve daha sonra kullanıcı tarafından oluşturulan etkileşimli içerik aracılığıyla hayranlarla etkileşim kurmaya yardımcı olan bir platformdur. Temelde dijital ve etkileşimli bir hayran kulübü olarak işlev gören bir içerik dağıtım platformudur. 

71 — Peanut 

Nedir? Peanut, anneler için arkadaş bulmalarına yardımcı olan, onlara yararlı kaynaklar, Soru-Cevap forumları, Peanut sayfaları ve grupları sağlayan bir sosyal medya sitesidir. Son zamanlarda gebe kalmaya çalışan kadınlara ulaşmak için hedef kitlelerini genişletmişlerdir. 
72 — Valence 


Nedir? Valence, siyahi profesyonelleri birbirine bağlayan bir sosyal ağ veya topluluktur. 
Platform, küresel siyah profesyonel topluluğunu sergiliyor ve güçlendiriyor, kariyer fırsatları yaratan ve yeni girişimler doğuran anlamlı bağlantılar yaratmaya yardımcı oluyor. 

73— Flip 

Nedir? Flip, moda alanında bir sosyal ticaret ağıdır. Başkalarının kıyafetlerine oy verdiğiniz bir moda hizmeti olan Flip, daha sonra satın alınabilecek ve evinize gönderilebilecek benzer öğeler önerir. 

74— HouseParty 

Nedir? İlk olarak 2016'da piyasaya sürülen HouseParty, yüz yüze iletişimi amaçlayan bir ağdır. Önerme basit: Üyeler aynı anda sekiz farklı kişiyle görüntülü sohbet etmek için dijital “odalar” oluşturabilir. Arkadaşlarınız uygulamayı açtığında ve bir odaya katıldıklarında, kullanıcılar anında bağlanmak için bildirim alır. Kullanıcıların kaç oda oluşturabileceğine dair bir sınırlama yoktur, böylece insanlar bir sohbetten bir başka sohbete geçebilir ve bağlantıda kalabilir. 

Aktif kullanıcı sayısı: 2 milyon. 

75 — Caffeine 

Nedir? Kafein, canlı akışı yeniden icat etmeye ayarlanmış nispeten yeni bir sosyal medya platformudur. Kullanıcılar izleyici veya yayıncı olarak katılabilir. Bir görünüm olarak, dünyanın her yerinden canlı yayıncılara erişiminiz olabiliyor. Ünlü oyuncular, sporcular ve eğlenceler, haftalık şovlar hazırlıyor. Kullanıcılar akışları yükseltebilir ve hatta favori yayıncılara bağış yapabilir. Diğer akış platformlarının aksine, Caffeine'in reklamları veya abonelik katmanları yoktur. İş ortağı programı da olmadığı için herhangi bir içerik oluşturucu tarafından erişilebilir. 

76 — Steemit 

Nedir? Steemit, kullanıcılarını kripto para birimi ile ödüllendiren bir sosyal medya platformudur. Kullanıcılar çok çeşitli konuları kapsayan gönderiler oluşturabilir. Diğer üyeler daha sonra yorum ekleyebilir ve oy verebilir. Oylama sistemi Reddit ve diğer popüler platformlara benzer. Kullanıcılar bir gönderi veya yoruma olumlu oy verdiğinde, ödemeye de onlar karar verir! Steemit, kullanıcı içeriğini STEEM kripto para birimi ile ödüllendirir. 

77 — Goodreads 

Nedir? Goodreads'te, dünyanın her yerinden kitap kurtlarının olduğu bir dijital kitap kulübüne katılabilirsiniz. 2006'da kurulan platform, bir kataloglama sitesi ve bir sosyal ağ olarak iki görevi yerine getirmekte. Tek tek kitapları arayıp başkalarının hakkında ne düşündüğünü görebilir veya kendi incelemelerinizi bırakıp başkalarına tavsiyelerde bulunabilirsiniz. Ağda sanal kulüplerin yanı sıra akıllı bir öneri sistemi de bulunmakta. 

78 — Twitch 

Nedir? Son on yılın en şaşırtıcı başarılarından biri, Twitch’e ait. Twitch, 2018 itibariyle yaklaşık 15 milyon aktif günlük kullanıcıya sahip bir canlı yayın platformudur. Twitch çoğunlukla oyun oynamak için kullanılır. Pek çok profesyonel eSpor oyuncusunun kariyerlerini başlattığı ve izleyicilerin yeni oyunları keşfetmesine sebep olan bir yer olmaya devam etmekte. Ancak, oyun oynamaktan çok daha fazlası olup, Kullanıcılar, çok çeşitli konuları ve stilleri kapsayan her tür içeriği yayınlayabilir veya yükleyebilir. 

79 — CaringBridge 

Nedir? CaringBridge, çok değerli bir hizmet sunan benzersiz bir sosyal ağdır. Ağ 1997'den beri var. Başından beri amaç, her zaman tıbbi bir yolculuktan geçenlerin sevdikleri kişilerle iletişim halinde olmalarına yardımcı olmaktı. Kullanıcılar, yolculuklarının kaydını tutan bağımsız siteler oluşturabilir. Güncellemeler yayınlayabilir ve aile üyelerine mesaj gönderebilirler. Bu arada sevdikleriniz, güvenli bir platformda neler olup bittiğiyle ilgili daha fazla bilgi edinebilir. Bu, türünün tek örneği. 

80 — WattPad 


Nedir? Hem amatör hem de profesyonel yazarları hedefleyen WattPad, hikayeler anlatmak için tasarlanmış bir ağdır. WattPad bir yayın platformu görevi görür. Yazarlar, hayran kitlelerini oluşturabilir ve onları eğlendirmek için sürekli içerik yayınlayabilir! WattPad'in ayrı bir yayıncılık ve medya bölümü bile var. 

Aktif kullanıcı sayısı: 80 milyon. 

81 — Crunchyroll 

Nedir? Anime, manga ve dorama hayranları muhtemelen Crunchyroll'a aşinadır. 
Crunchyroll, benzer düşünen bireyleri sevdikleri içerik türüyle buluşturan bir sosyal ağ. 
Crunchyroll ayrıca bir Amerikan distribütörü, yayıncı ve lisanslama şirketi olarak hareket etmekte. Üyeler anime şovlarını izleyebilir ve yayınlanan mangaları okuyabilir. Yeni içerik keşfetmenin yanı sıra tanıdık favorileri yeniden ziyaret etmek için de harika bir platform. 
Crunchyroll'un sosyal yönleri, diğer anime severlerle bağlantı kurmanıza ve forumlara katılmanıza izin verir. 

82 — Soundcloud 

Nedir? Soundcloud müzik paylaşım platformu 2008'de piyasaya sürüldü ve giderek büyüyen yeni yetenekleri keşfedilecek bir platform haline geldi. Kullanıcılar hayran kitlelerini oluşturmak için orijinal parçalar yükleyebilir, başkaları daha sonra o parçaları dinleyebilir, paylaşabilir ve yorumlayabilir. Ağ, gelecek vadeden sanatçılar için bir yer olarak başlarken, yerleşik müzisyenlerin bile platformda bir varlığı bulunmakta. 

Aktif kullanıcı sayısı: 76 milyon. 

83 — Mocospace 

Nedir? MocoSpace, yeni insanlarla tanışmak, sohbet etmek ve oynamak için kurulu sosyal medya platformudur. Genel sohbet odaları ve özel grup sohbeti ve özel bireysel mesajlaşma aracılığıyla insanlarla bağlantı kurabilirsiniz. Ayrıca bir oyun koleksiyonu oynayabilir, e-kart gönderebilir, müzik paylaşabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. 

84 — CouchSurfing 

Nedir? 2004 yılında kurulan CouchSurfing, dost canlısı gezginleri dünyanın her yerinden insanlarla buluşturmayı amaçlayan bir ağdır. Maceracılar için tasarlanan ağda kullanıcılar, seyahat noktalarında bağlantı kurabilecekleri yerel halkı bulabilirler. Ayrıca buluşmak ve varış noktanızı birlikte keşfetmek için diğer gezginlerle tanışabilirsiniz. Bu ağın benzersiz yönlerinden biri de kalacak bir yer bulmak! Adından da anlaşılacağı gibi, seyahatlerinizde kalacak bir yer talep etmek için uygulamayı kullanabilirsiniz. 

85 — italki 

Nedir? Akıcı bir şekilde konuşabilen birinden başka bir dil öğrenmek istediyseniz, italki size uygun bir platform. 2007'de başlatılan sosyal medya platformu sizi eğitimciler ve diğer öğrencilerle buluşturur. Aralarında seçim yapabileceğiniz sayısız dil var, bu nedenle seçenekleriniz sınırsızdır. Dil öğrenen biri olarak, yapılandırılmış planlara sahip topluluk öğretmenleri veya profesyonel eğitimcilerle bağlantı kurma seçeneğiniz vardır. 

86 — Medium 

Nedir? Medium, kullanıcılar tarafından oluşturulan makalelerle dolu bir içerik yayınlama ağıdır. Üyeler, seçtikleri hemen hemen her konuda içerik oluşturabilirler. Makaleler yayınlandıktan sonra dünya çapında milyonlarca okuyucuya sunulur. Okuyucular, yorum sistemi aracılığıyla geri bildirim bırakabilir ve övgüde bulunabilir. İçeriğin çoğu okuyucuların eğlenmesi için ücretsizdir. Bununla birlikte, oluşturdukları içerikten para kazanmak isteyenler için ücretli bir üyelik katmanı da bulunmakta. 

87 — Ello 

Nedir? Ello, sanatçılar için oluşturulmuş bir platformdur. Aslen 2014’te kurulan Ello, dünyanın dört bir yanındaki görsel sanatçıların en son kreasyonlarını paylaşmaları için kısa sürede gidilecek bir yer haline geldi. Doğal olarak, her sofistike gözü memnun edecek canlı renkler ve büyüleyici sanat eserleriyle doludur. Platforma katılmak için sanatçı olmanıza 


gerek de yok. Sanatseverler, yorum ve mesajlar aracılığıyla başkalarıyla bağlantı kurarken başkalarının çalışmalarından da keyif alabilirler. 

88 — Vimeo 

Nedir? Vimeo, YouTube'a benzer bir video paylaşım platformudur. Ancak, daha zengin özelliklere sahiptir ve genellikle profesyonellere odaklanır. Vimeo, aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli üyelik kademelerine sahip ücretli bir video platformudur. Üyelik seviyeleri, yararlanabileceğiniz farklı özellikler sunar. Örneğin, en üst katman; izleyici sohbeti, anketler, grafikler ve daha fazlasıyla canlı etkinlikler sunma becerisi içerir. 

Aktif kullanıcı sayısı: 170 milyon. 

89 — Giphy 

Nedir? 2013'te piyasaya sürülen Giphy, GIF sanatına adanmış eğlenceli bir platformdur. 
Kullanıcılar, animasyonlar veya döngüsel videolar içeren kısa GIF dosyalarını ses olmadan paylaşır. Sitenin sosyal yönleri, en sevdiğiniz GIF'lere tepki vermenize ve hatta bunları diğer platformlarda arkadaşlarınızla paylaşmanıza olanak tanır. Giphy genellikle bir veri tabanı ve arama motoru olarak da kullanılmakta. Metin mesajlarında, e-postalarda, sosyal medyada ve daha fazlasında kullanmak için milyonlarca komik GIF'i arayıp bulabilirsiniz. 

90 — Tribe 

Nedir? Tribe, tüketicilerin favori markalarını tartışmaları için bulut tabanlı bir platformdur. 
Markalarının hayranlarıyla doğrudan bağlantı kurmalarına olanak tanıdığından işletmeler için harika bir sosyal medya ağıdır. Şirketler ürünler hakkında geri bildirim alabilir, soruları cevaplayabilir ve onları destekleyenlerle etkileşim kurabilir. 

91 — Kuaishou 

Nedir? Kuaishou resmi olarak 2011'de piyasaya sürüldü ve Çin'deki en popüler video paylaşım platformlarından biri haline geldi. Milyonlarca büyük bir kullanıcı tabanına sahip. 
Ağ, yeni içerik keşfetmeyi ve videoları aile ve arkadaşlarla paylaşmayı kolaylaştırma özelliğine sahip. Çin pazarı için oluşturulmuş olmasına rağmen, dokuzdan fazla ülkede kullanıcısı bulunmaktadır. 

92 — Imgur 

Nedir? Imgur bir fotoğraf paylaşım sitesidir. Doğal olarak diğer bazı büyük platformlara benzer ancak basittir ve hem profesyonel hem de amatör fotoğrafçılar tarafından tercih edilmektedir. Kullanıcılar içeriği paylaşabilir ve hatta diğer platformlara çapraz gönderi yapabilmektedir. Peşinde olduğunuz içeriği bulmanıza yardımcı olacak sağlam bir hashtag ve konu tabanlı arama sistemi de vardır. 

Aktif kullanıcı sayısı: 300 milyon. 

93 — Influenster 

Nedir? Influenster, tamamen yeni ürünleri keşfetmekle ilgili bir sosyal medya ağı olup geniş tüketici kitlelerine hitap eden ürünleri bulabilir, geri bildirim bırakabilir, markaları tartışabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Influenster ile ilgili güzel olan şey, uygulamanın, kullanıcılarının ne kadar etkili olduğunu ölçmek için sosyal medya analizlerini kullanmasıdır. 
94 — FilmAffinity 

Nedir? FilmAffinity, daha önce hiç duymamış olabileceğiniz yeni filmleri keşfedebileceğiniz bir sosyal medya platformudur. İster daha az bilinen Indie filmlerinin hayranı olun ister büyük gişe rekorları kıran filmlerin hayranı... Bir filmin zaman ayırmaya değer olup olmadığını belirlemek ve diğer film meraklılarından öneriler almak için incelemeleri kullanabilirsiniz. 
Netflix, Amazon gibi popüler internet ortamlarında nelerin oynatıldığı hakkında da bilgi edinebilirsiniz. 

95 — Open Diary 

Nedir? Open Diary, kökleri 1998 yılına kadar uzanan basit bir platformdur. 2014'te zorlu bir dönemden geçti ve tamamen çevrimdışı oldu. Ancak 2018'de yeniden başlatıldı. Open Diary, başkalarıyla paylaşabileceğiniz blog yazıları oluşturmanıza olanak sağlamakta. Günlükler 


özel, herkese açık veya yalnızca arkadaşlara açık olabilir. Günlüğünüze erişimi olanlar, bir Açık Günlük Panosunda yorum bırakabilir, içerik paylaşabilir ve gönderileri başkalarıyla ilişkilendirebilir. 

96 — Bubbly 

Nedir? Bubbly, 2005'ten beri piyasada. Sesli yayınlar etrafında dönen sosyal medya platformudur. Kullanıcılar, herkese açık olarak göndermek veya arkadaşlarla paylaşmak için 
90 saniyelik sesli notlar oluşturabilir. Uygulamanın ilk günlerinde, sesli mesajlar oluşturmak 
ve almak için kısa kodlu metin numaraları gerekiyordu. Bugün, ağın çoğu özelliğine iOS ve Android uygulamasından erişilebilir. Uygulamayı filtre uygulamak, fotoğraf eklemek ve daha fazlası için de kullanabilirsiniz. 


Oyun oynamak, arkadaş edinmek, flört etmek, fotoğraf paylaşmak ve blog yazmak gibi farklı kategorilere uygun sosyal ağ platformlarının yukarıdaki listesinin işinize yarayacağını düşünüyorum. 


YENİ YILIN ÖNE ÇIKAN SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI 
13 Şubat 2021 Cumartesi-cumhuriyet 


Facebook (2,7 milyar), YouTube (2,2 milyar), WhatsApp (2 milyar), Facebook Messenger (1,3 milyar) ve Instagram (1,2 milyar) kullanıcı sayısıyla öne çıkıyor. 


Veri güvenliği, paylaşım kısıtlamaları gibi konularla sıkça gündeme gelen sosyal ağ uygulamaları, tartışmaların gölgesinde milyarlarca kullanıcıya hizmet vermeyi sürdürüyor. 


AA muhabirinin online istatistik portalı Statista'nın "Sosyal ağ kullanıcılarının sayısı" verilerinden derlediği bilgilere göre, 2020 yılı itibarıyla dünyada toplam 3,6 milyar sosyal ağ kullanıcısı bulunuyor. Her sene düzenli olarak artan sosyal ağ kullanıcı sayısının 2025 yılında 4,4 milyara ulaşması bekleniyor. 


Sosyal ağ uygulamaları arasında, Ocak 2021 aylık aktif kullanıcı verilerine göre, Facebook (2,7 milyar), YouTube (2,2 milyar), WhatsApp (2 milyar), Facebook Messenger (1,3 milyar) ve Instagram (1,2 milyar) kullanıcı sayısıyla öne çıkıyor. Türkiye'de son dönemde paylaşım kısıtlamalarıyla gündeme gelen Twitter ise 353 milyon kullanıcıyla en çok tercih edilen sosyal ağ uygulamaları listesinin alt sıralarında yer alıyor. 


3 Milyardan Fazla Kullanıcı Bulunuyor 


Tercih edilen sosyal ağ uygulamaları ülkelere göre değişiklik gösterse de 3 milyardan fazla kullanıcı söz konusu uygulamalar aracılığıyla paylaşım yapıyor. Günlük yaşamın bir parçası haline gelen bu uygulamalar; veri ihlali, gizlilik ilkesi ve kullanıcı politikaları nedeniyle de sıkça gündeme geliyor. 


En çok kullanılan sosyal ağ uygulamaları listesinde zirvede bulunan Facebook, 2018 yılında, ABD ve İngiltere'de siyasi seçimleri etkilemek için 50 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarının izinsiz toplandığı "Cambridge Analytica" veri skandalıyla gündeme gelmişti. Bu olayın ardından veri güvenliği konusu kamuoyunda daha fazla ele alınmaya başlamış ve bu uygulamalara yönelik yasal düzenlemelerin devreye alınma süreci hızlanmıştı. 


Facebook, en çok kullanılan sosyal ağ uygulamalarından WhatsApp, Facebook Messenger ve Instagram'ı da bünyesinde bulunduruyor. Facebook bünyesindeki anlık mesajlaşma 


uygulaması WhatsApp, geçen ay veri kullanımına ilişkin düzenlemeler içeren yeni "Gizlilik İlkesi"yle ilgili kullanıcılardan yoğun eleştiri almış, Türkiye'deki kullanıcılar da "#WhatsAppSiliyoruz" etiketiyle binlerce paylaşım yapmıştı. 


Paylaşım kısıtlamaları, veri ihlali, hesapların askıya alınması gibi konularla sıkça gündeme gelen ve milyarlarca kullanıcı tarafından tercih edilen sosyal ağ uygulamaları arasında şu platformlar öne çıkıyor. 


Facebook 


2,7 milyar aylık aktif kullanıcısı bulunan platform, dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformu olarak zirvede yer alıyor. Dünyada toplam 3,6 milyar sosyal medya kullanıcısı olduğu düşünüldüğünde, dünyadaki kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu Facebook'u tercih ediyor. Veri ihlalleriyle sıkça gündeme gelen platform, yazı, fotoğraf ve video paylaşımına imkan sağlamanın yanı sıra ürün pazarlama ve reklam amacıyla da yoğun olarak kullanılıyor. 


Twitter 


Kullanıcılarının gündemde olan konular hakkında bilgi edinmesini ve bu konular hakkında paylaşım yapmasını sağlayan uygulama, 353 milyon kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılıyor. Kullanıcılar paylaşım yapabilmenin yanı sıra, diğer kullanıcıların paylaşımını beğenip kendi hesapları üzerinden takipçilerine sunabiliyor. Statista verilerine göre Türkiye, 13,6 milyon kullanıcıyla Twitter'ı en çok kullanan 7'nci ülke konumunda bulunuyor. 


Youtube 
2,2 milyar kullanıcısıyla Facebook'tan sonra en çok tercih edilen sosyal ağ uygulaması olan YouTube, kullanıcılara videolarını geniş bir kitleye sunma imkanı sağlıyor. Bu videolar 


üzerinden kullanıcılar etkileşim sağlayabiliyor ve izlenme sayısına göre gelir elde edebiliyor. 
Platformda öne çıkan içerik üreticileri "YouTuber" olarak isimlendiriliyor. 


Instagram 

Görsel odaklı bir platform olan video ve fotoğraf paylaşımı yapmayı sağlayan Instagram'ın 1,2 milyar kullanıcısı bulunuyor. Kullanıcılarına "hikaye" olarak isimlendirilen günlük paylaşımlar yapma imkanı da veren platformda, canlı yayın da yapılabiliyor. 

Pinterest 

Görsel odaklı bir diğer platform olan Pinterest'in 459 milyon kullanıcısı bulunuyor. 
Kullanıcılar uygulamada panolar oluşturabiliyor ve bu panoya görseller yükleyebiliyor. 
Reddit 

Kullanıcılara her alanla ilgili konu başlığı oluşturma imkanı veren platformda, farklı kaynaklardan en son gelişmeler paylaşılıyor. Kullanıcılar oluşturulan başlıklar altındaki paylaşımlarla etkileşime girerek, konuyla ilgili yorumda bulunabiliyor ve paylaşımlarla ilgili 


olumlu ya da olumsuz olarak oy kullanabiliyor. 52 milyon günlük aktif kullanıcısı olan platform; ABD), Birleşik Krallık ve Kanada'da aktif olarak kullanılıyor. 


Geçen günlerde ABD'de platform üzerinden örgütlenen bireysel yatırımcılar, "GameStop" ismi verilen oluşumla Amerikan borsasında çeşitli gelişmeler yaşanmasına neden olmuştu. 


Tumblr 


Mikroblog platformu olan Tumblr, multimedya ve diğer içeriklerin bloglar aracılığıyla paylaşılmasını ve kullanıcıların birbirlerinin bloglarını takip edilmesini sağlıyor. 2020 yılı verilerine göre, platformda 500 milyona yakın kullanıcının blogu bulunuyor. 


Tiktok 


Kısa videoların paylaşıldığı ve kullanıcıların birbirlerini takip edebildiği uygulamanın 689 
milyon kullanıcısı bulunuyor. 


Çin merkezli bir teknoloji şirketi tarafından geliştirilen uygulama da canlı yayın da yapılabiliyor. 


Snapchat 

Görsel odaklı bir diğer uygulama olan Snapchat'te kullanıcılar günlük görsel içerikli paylaşımlar yapabiliyor. Gençler arasında popüler olan uygulama, dünyada 498 milyon kullanıcı tarafindan aktif olarak kullanılıyor. 

VK 

Rusya merkezli sosyal medya sitesi olan VK, gruplar ve sayfalar oluşturulmasına, etkinlikler düzenlenmesine ve mesajlaşmaya imkan sağlıyor. Rus kullanıcılar tarafından yoğun olarak tercih edilen platformda, fotoğraf ve video paylaşımı da yapılabiliyor. 

Clubhouse 

Davetiye ile kayıt olunabilen ve son zamanlarda gündemde olan mobil uygulama, sesli sohbet yapmaya imkan sağlıyor. Uygulama sadece Apple'ın uygulama mağazası AppStore'dan indirilebiliyor. 

Ello 


Sanatçılar tarafından tercih edilen platform, sanatçıların çalışmalarını sergilemelerini ve diğer sanatçıların çalışmaları hakkında bilgi sahibi olup etkileşimde bulunmalarını sağlıyor. 


Vero 


İnsanlar arasında "gerçek" bağlantılar kurmayı amaçlayan platformda kullanıcılar; şarkı, fotoğraf, kitap gibi favori içeriklerini paylaşabiliyor. 


Linkedın 


740 milyona yakın üyesi bulunan platform; işverenlerin, iş arayanların, kurumların yoğun 
olarak kullandığı internet ortamındaki en geniş profesyonel ağı olarak öne çıkıyor. 


Platformda profil oluşturularak; fotoğraf, video ve makale paylaşılabiliyor, etkinlikler düzenlenebiliyor, gruplar oluşturulabiliyor. 


Academia 

Akademisyenlerin ve araştırmacıların profil oluşturup çalışmalarını paylaştığı platformun 150 
milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı bulunuyor. Platformda, 22 milyondan fazla akademik çalışma yer alıyor. 


Goodreads 


Kitap odaklı sosyal ağ sitesi Goodreads, kullanıcıların kitaplarla ilgili paylaşım yapmalarına ve birbirleriyle etkileşime geçmelerine imkan sağlıyor. 


Twitch 

Oyun yayıncıları tarafından tercih edilen canlı yayın platformu Twitch, kullanıcıların oyunlarla ilgili canlı yayınları izlemesine ve diğer oyuncularla etkileşimde bulunmasını sağlıyor. Platformda, 9,2 milyon aktif yayıncı yer alıyor. 

Discord 

Sesli ve yazılı mesajlaşmaya imkan sağlayan platform, oyunseverler tarafından yoğun olarak kullanılıyor. Görüntülü görüşmelerin de yapılabildiği uygulama, grup sohbeti yapılabildiği 


için oyun dışında farklı amaçlarla da kullanılabiliyor. Discord'un 140 milyondan fazla aylık aktif kullanıcısı bulunuyor. 


Wattpad 


Okuyucuların ve yazarların tercih ettiği, 90 milyon kullanıcısı bulunan sosyal hikaye anlatma platformu Wattpad'de, kullanıcılar tarafından oluşturulan hikaye, şiir gibi içerikler alıyor. 


Soundcloud 

Müzik paylaşım platformu olan SoundCloud'da kullanıcılar, profil oluşturarak orijinal müziklerini paylaşabiliyor, çalma listeleri oluşturabiliyor ve diğer kullanıcılarla etkileşime geçebiliyor. 

Flickr 

Fotoğrafçılar ve grafik tasarımcılar tarafından yoğun olarak kullanılan platformda, yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve grafik paylaşımı yapılabiliyor. Sitede 100 milyondan fazla fotoğrafçının hesabı bulunuyor. 


Medium 


Çevrim içi yayın platformu Medium'da kullanıcılar, profillerini oluşturarak bloglarında yazılarını paylaşabiliyor ve diğer kullanıcılarla etkileşime geçebiliyor. 


QQ 


Çinli teknoloji devi Tencent tarafından geliştirilen hızlı mesajlaşma uygulamasının 617 
milyon kullanıcısı bulunuyor. 


Uygulama yazılı mesajlaşmanın yanı sıra, sesli ve görüntülü görüşmeye de imkan sağlıyor. 
Weibo 


"Çin'in Twitter'ı" olarak isimlendirilen sosyal ağ sitesi Weibo, 511 milyon kullanıcı tarafından paylaşım amacıyla aktif olarak kullanılıyor. 


QUORA 
Soru-cevap sitesi Quora, 300 milyon aylık aktif kullanıcı tarafından tercih ediliyor. 
YAAY 


Yerli sosyal medya platformu Yaay, gündem ve haber takibi, doğru bilgiye ulaşma, bilgilendirme, rozet uygulaması gibi özellikleri ile farklı bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor. Profillerini oluşturan kullanıcıların paylaşımlarını yapabildiği platform, diğer sosyal medya platformlarındaki birçok özelliği aynı çatı altında buluşturuyor. 


WhatsApp 


2 milyar kullanıcıyla dünyanın en çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 
anlık mesajlaşmanın yanı sıra sesli ve görüntülü görüşme imkanı da sağlıyor. Facebook bünyesinde yer alan uygulamanın WhatsApp Business versiyonu ile de işletmeler uygulamada profil oluşturup müşterileriyle iletişim sağlayabiliyor. Uygulama, AB ülkeleri ve diğer ülkeler arasında farklı veri kullanım politikaları uygulaması sebebiyle kullanıcılardan yoğun eleştiri almış, şubat ayında yapmayı planladığı "Gizlilik İlkesi"yle ilgili güncellemesini ileri bir tarihe ertelemişti. 


BiP 


Türk mühendisleri tarafından geliştirilen uygulama ile metin mesajı dışında sesli ve görüntülü görüşme, belge gönderip alma ve benzeri birçok işlem yapılabiliyor. Tüm iletişimin şifreli bir şekilde taşındığı BiP'in verileri, Türkiye'deki veri merkezlerinde tutuluyor. Uygulama, Whatsapp'la ilgili gelişmelerin ardından Türkiye'deki kullanıcılardan yoğun ilgi görüyor. 


Signal 

"Gizliliğe merhaba de" sloganıyla 2014 yılında kullanıma sunulan mesajlaşma servisi Signal, anlık mesajlaşma programlarının sunduğu sesli, görüntülü görüşme gibi birçok özelliği bünyesinde barındırıyor. 

Telegram 

Uçtan uca şifreleme gibi birçok özelliği bünyesinde barındıran uygulama, diğer mesajlaşma 


programlarından farklı olarak binlerce kişinin katılabildiği grupların oluşturulmasına imkan sağlıyor. Uygulamanın 500 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunuyor. 


Wechat 
Çin merkezli anlık mesajlaşma uygulaması WeChat'te kullanıcılar, mesajlaşmanın yanı sıra 


profilleri aracılığıyla fotoğraf ve video paylaşımı da yapabiliyor. Çin'de yoğun olarak kullanılan ve 1,2 milyar kullanıcısı bulunan uygulama ile ödeme de yapılabiliyor. 


NURAY MERT: SAFLARDAKİ ÇATLAK SES 


Adnan Ekşigil-15 Ağustos 2017 Salı-birikimdergisi.com/ 


"Sadece şu bitmez tükenmez ‘evrim’ tartışması ile ilgili bir not düşeyim; İslama uygun veya değil, ben de evrim teorisinin bilim yerine konmasına karşıyım. Adı üzerinde evrim teorisi, ne kadar bilimsel kesinlik kazandırılmaya çalışılırsa çalışılsın veya ne kadar bilimsel olarak çürütülmeye çalışılırsa çalışılsın, nihayetinde insanın oluşumuna ilişkin bir akıl yürütme biçimi". 


Bayağı gürültü koparan ve sonunda Nuray Mert'in Cumhuriyet gazetesinden uzaklaştırılmasına neden olan sözleriydi bunlar sanırım. Kendine has aşırı özgüveniyle çok keskin yargılarda bulunmaktan hiç kaçınmayan bu polemik savaşçısı, hiç değilse Evrim gibi uçsuz bucaksız bir konuda düşüncesini iki satırlık bir “not” içine sığdırmaktan imtina etmeliydi. 


Bilindiği gibi, “sadece bir teoridir” argümanı, Evrim kuramıyla baş edemeyen Yaradılış’ çıların onu akıllarınca marjinalleştirmek için başvurduğu bir yoldur. Dokunduğu her noktaya eleştirel bir gözle bakmayı şiar edinmiş biri olarak, Nuray Mert'in bu ucuz argümanı böylesine kolaylıkla benimsemiş olması tuhaf. 


“Akıl yürütme biçimi” olsa olsa en fazladan bir felsefi ekolü tanımlamaya yarayabilir, bir bilimi değil. Oysa Evrim kuramıyla anlaşılan muazzam bilgi ve pratik birikimi, pekâlâ bir bilimdir ve bilimin dik alasıdır. Bugün fizik, kimya gibi temel bilimlerin ne kadar geniş bir ampirik tabanı varsa, Evrim kuramının da en az o kadar vardır. Biyoloji, jeoloji, paleontoloji, ekoloji, embriyoloji, zooloji, arkeoloji, botanik, genetik -bütün bunlar, Evrim kuramının bilimsel kurgusunu destekleyen özgül araştırma alanlarıdır; Evrim kuramı olmadan, bu alanların hiçbirinde anlamlı ve etkin iş görülemez. 


Kuşkusuz, diğer bütün bilimler gibi, Evrim kuramının da henüz açıklanamayan bölgeleri, bazı “kara delik”leri vardır; dahası, gene diğer bilimler gibi, Evrim kuramı da bazı sorulara yanıt getirirken, bazı yeni sorulara da yol açar. Diğer taraftan, kapalı sistem deneyleri 


yapma, öndeyide bulunma, yalnızca geriye, yani geçmişe dönük yürüme gibi konularda Evrim kuramının bazı sınırlamaları ve diğer bilim dallarından ayrıldığı hususlar elbet vardır; fakat bunlar kuramın inceleme nesnesinin -yaşamın- karmaşıklığından kaynaklanan ve (dar bir pozitivist cendereye sokulmadığı sürece) bilimselliğine halel getirmeyen hususlardır. 


Sonuç olarak, Evrim kuramı insanlığın bilgi üretim tezgâhında tamamen yerleşik, yerleşik olduğu kadar da hızla ilerleyen bir bilimdir; daha doğrusu, çeşitli özgül bilim dallarının belirleyici ilkesidir. Kuşkusuz, her bilimsel kuram gibi Evrim kuramı da prensipte kapsam ve yön değişikliğine uğrayabilir, hatta en dramatik şekilde çok daha güçlü bir kuram tarafından baştan sona yanlışlanabilir. Ancak henüz öyle bir “mesih kuram” ufukta görünmüyor. 
Görününceye kadar, Evrim dimdik ayakta duracağa benziyor. 


Nuray Mert, kopan fırtınaya karşı koymak için, daha sonraki bir yazısında sanki Evrim kuramına karşı değilmiş de sadece kuramın pozitivistçe yorumlanmasına karşıymış gibi bir gerekçelendirme yoluna gitmiş. Şöyle diyor: “Yok, oturup Darwin, evrim teorisi, yaratılış inancı ve bunlar üzerine uzun uzadıya bir tartışmaya girişecek değilim. Öncelikle bu çok bayat bir tartışma, üzerine söylenmiş çok şey var, sadece konunun sığ pozitivist bir yaklaşımla tartışılmasının devrinin çoktan geçtiğini hatırlatayım.” Mert, bu sözlerle başladığı uzunca paragrafta, belli ki pozitivizm kavramını farklı bir şekilde kullanıyor. Genellikle, bazı (benim “dar” dediğim) pozitivistler çok sıkı ve indirgemeci ölçütlere tabi tutarak Evrim'in bilimselliğini sorgulamak hatta yadsımak isterler; Mert'in yorumunda ise tersine, Evrim'i bilim mertebesine yükselten pozitivistler oluyor. Burada Mert'in pozitivistten anladığı, yanlışlanabilirlik ilkesinden bihaber, bilim denen şeyin değişmez ve mutlak olduğuna inanan kişiler. Mert, Türkiye'de çok bol olduğunu düşündüğü böyle kişilerin Evrim'i bir dogma olarak algılamasından ve başta okul müfredatı olmak üzere toplumun geneline dayatmaya kalkışmasından şikâyetçi. Türkiye'de bilim kültürünün durumu malum. Bu nedenle, Evrim kuramını granit taşa kazınmış ebedi bir yazıt gibi görenler olduğu muhakkak. Fakat onların bu yanlış algısı, kuramın bilimsel olmadığı anlamına gelmiyor. Son tahlilde, kuramı dayatan onlar değil, kuramın kendisi. 


Fakat asıl fırtınayı koparan, Nuray Mert'in Evrim'le ilgili sözlerinden çok, müftülük nikâhı hakkında yazdıkları oldu galiba. Bu, Mert'in daha hakim olduğu bir alan; hatta doğrudan uzmanlık alanına girdiği söylenebilir. Şöyle yazmış: 


“Müftülüklere nikâh yetkisine gelince, kusura bakmayın ama bu değişikliğin dini düşünce ve yaşam tarzını dayatma ile alakası yok. Tam da bu nedenle, ateşli itirazların çoğu havada kalmaya mahküm. Müftülüklerde kıyılan nikâh, şeri çerçevede değil, mevcut medeni kanunun nikâha ilişkin mevzuatına uygun olacak, yani nikâhını müftülükte kıyan dört eş ile evlenmeye kalkışamayacak, “eşini talakı selase” ile boşayamayacak, vs. Öyle bir düzenleme olsaydı, çok ciddi bir gelişme olurdu, olmadığına göre müftünün nikâh kıyma yetkisi olması neden sorun yaratsın? Tam tersine, ‘imam nikâhr adı altında, hiçbir yasal güvencesi olmayan akitlerin ve bunların yaratacağı suüstimalleri önlemek açısından faydalı bir sonucu olabilir. İçinde müftü 


lafı geçti diye muhalefet etmek, tam da iktidar partisinin fazlasıyla işine yarayacak bir tutum. 
Dahası hakkaniyetli değil, evliliğe dair hukuki çerçeve değişmediği durumda nikâh kıyan memurun din görevlisi olması neden sorun olur? Bırakın isteyen istediği makamda nikâhını 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kıydırsın.' 


Mert'in bu sözleri, Evrim hakkında söylediklerinin yanında daha anlaşılır ve makul sayılır. 
Karşı çıkılabilir, en azından zamanlaması eleştirilebilir, ama hiç değilse artısıyla eksisiyle tartışılabilir. Fakat ne yazık ki, demokratik haklar adına başörtüsü yasaklarına karşı verilen mücadele günleri çok geride kaldı. Şimdi sıra, laik düzen ve yaşam tarzına getirilen kayıt ve yasaklara karşı verilecek mücadelede. Bu mücadelenin giderek kızıştığı bir ortamda, yüzde yüz isabetli bile olsalar sinir uçlarına kolayca dokunabilecek tespit ve müdahalelerde bulunmak daha bir dikkat ve özen ister. AKP iktidarının attığı her adım artık açık bir İslâmcı dayatma olarak yaşanırken, Mert'in kalkıp “positivistler”in Evrim dayatmasından bahsetmesi, üstüne bir de müftülük nikâhıyla ilgili ince ayarlara girişmesi, geniş bir kesimin “istiap haddi”ni aştı anlaşılan. Belli ki, toplumun tartışmaları kaldırma kapasitesi gitgide azalmakta; kimsenin kendi saflarında çatlak ses duymaya tahammülü yok. 


Ne var ki, Cumhuriyet gazetesi yönetimi bu tahammülü göstermeliydi. Nuray Mert'in alenen kovulması, bugün muhalefetin en önemli seslerinden biri haline gelen bu gazete için bir kayıptır. Kuşkusuz, her gazetenin belirli bir yayın çizgisi vardır ve bunu korumakla sorumludur. Cumhuriyet'in çizgisi de, laikliğin, “çağdaş kültür”ün ve bilimsel değerlerin muhafazası yönündedir; ama daha güncel ve acil olarak da, bu çizgi halihazırdaki iktidara karşı en geniş perspektifli ve akıllı muhalefeti seslendirmek üzerine kuruludur dersek, yanlış olmaz sanırım. Mert, bazen şeytanın avukatlığını yapar gibi görünse de, böyle bir muhalefete katkı getiren bir yazardır. Nitekim dikkat edilirse, yukarıda alıntıladığım müftülük nikâhına dair tahlilinin de, özünde iktidarın eline koz vermeyecek bir strateji arayışının parçası olduğunu görmek zor değil. Mert'in bazı tespit veya ifadeleri yanlış olabilir, fakat geçmişindeki yakın ilişki ve aşinalığı dolayısıyla, onun İslâmcılarla ve İslâmcı iktidarla ilgili söylediklerinin ayrı bir önemi vardır; hele hiç de seyrek olmayan şekilde onları doğrudan eleştirdiği durumlarda bu önemi daha da artar. 


Şu bir gerçek ki Mert'in sivri diliyle baş etmek herkesin harcı değildir. Buna rağmen, hatalı olduğu noktalarda eksiklik ve çelişkilerini ortaya dökmek o kadar zor olmasa gerek. Nitekim bizzat kendi gazetesinde bazı köşe komşularının bunu rahatça yaptığını gördük. Mert gönderilmeden de, bunu yapmaya devam edebilirlerdi; üstelik aralarındaki tartışmadan gazete de, okuyucuları da bir şey kaybetmez, tersine kazanırdı. 


Nuray Mert,mücadeleci azmiyle bundan sonra da durmayacak, bulduğu her mecrada yazmaya ve konuşmaya devam edecektir. Yolu açık olsun. Yalnız olur da bir ara durursa, “bayat” mayat demeden,Darwin ve Evrim tartışmalarına daha yakından bir göz atmasını dilerim. 


İSLAM VE EVRİM : İKİ ZIT KUTUP 
Sorularlaevrim 


- Evrim teorisini savunanların büyük çoğunluğu tamamen Allah'ı dışlayan, her şeyi tesadüflere havale eden ve “kendi kendine oldu” felsefesinden hareket eden pozitivist, materyalist bir düşünceye dayanmaktadır. 


- Şunu unutmayalım ki, İslam dininin akidesine aykırı olmayan her şeyin mutlaka var olduğunu veya olacağını kabul etmek büyük bir yanlıştır. Örneğin, “Allah dilerse, insanı fareden yaratabilir. İsterse deveden karınca yaratabilir.” ihtimalinden bunların gerçek vaki olduğunu iddia etmek yanlıştır. Keza, Allah'ın bütün insanları -Hz. İsa gibi- babasız yaratması noktasından hareketle, bunun realitede vaki olduğunu iddia edemeyiz. 


Bu sebeple, akideye aykırı düşmeyen her tasavvurun vakide hayat bulduğunu söylemek bir hayal-perestliktir. 


Evrim de böyle bir konudur. Şayet Allah dileseydi, insanları maymundan yaratırdı. İnsan ile böcekleri aynı atadan yaratırdı. Fakat, bunun mümkün olması, vaki olduğunu göstermez. 
Kaldı ki, evrimcilerin büyük çoğunluğu ateisttir. Bu düşüncelerine uygun buldukları için dört elle evrim teorisine dayanırlar. 


- Bu konuyu bir kaç madde halinde özetlemeye çalışacağız: 
a) Kur'an ve hadislerde türlerin birbirinden devşirildiğine işaret eden bir bilgiye rastlayamadık. 


“Aslında bu putlar sizin ve atalarınızın uydurduğu, kuru isimlerden, boş lafızlardan başka bir şey değildir. Allah onların tanrılıklarına delil olabilecek hiçbir şey indirmemiştir. Onlar sadece zanlarına ve nefislerinin heva ve heveslerine uyarlar. 
Halbuki onlara Rab'leri tarafından uyacakları mükemmel Rehber çoktan gelmiş bulunuyor!” (Necm, 53/23) mealindeki ayette putçular hakkında söylenen sözlerin aynısı, evrim teorisyenleri için de pekala söylenebilir. 


b) Kur'an'da Hz. Adem'in ilk insan olarak bağımsız bir varlık olarak ve doğrudan topraktan yaratıldığına açıkça vurgu yapılmıştır. (bk. Enam, 6/2; Araf, 7/12; Müminün, 23/12; Secde, 32/7; Sad, 38/71-72, 76; Rahman, 55/14) 


- Keza cinlerin ve onların bir kabilesi olan şeytanların da doğrudan ateşten yaratıldığı vurgulanmıştır. (bk. Araf, 7/12; Rahman, 55/15) 


- “Yarattığı her şeyi güzel ve muhkem yapıp insanı ilkin çamurdan yarattı. Sonra onun neslini, önemsiz bir suyun özünden, meniden üretti.” (Secde, 32/7-8) mealindeki ayetin açık-seçik ifadesi karşısında -bu ifadeye tamamen ters olan- evrimin devrimine inanmak mümkün mü? 


c) Bizim görebildiğimiz kadarıyla, insanın, kurbağa, maymun veya benzeri başka bir türden geldiğini gösteren hiç bir bilimsel açık veri yoktur. Teorisyenlerin ortaya koydukları bazı bilimsel sayılabilecek veriler belli bir yere kadar gider, orada söner beş para etmez. 
İnsanın gerçekten bir maymundan geldiğini gösteren kesin bir biyolojik delil yoktur. Bazı verilerin varlığından esinlenerek hayal gücünü harekete geçirenler, bu hayal ile hakikate ulama yapıyorlar, bir hatt-ı muvasala, bir köprü kurmak istiyorlar. 


d) İki şey arasındaki benzerlikler, mutlaka onların bir ortak ataya sahip olduğunun göstergesi değildir. Eğer öyle olsaydı, güneş ve aydaki elementlerin önemli bir kısmı insanda da görüldüğüne göre, güneşin bir insan olduğu veya insanın aslında bir güneş olduğunu söylemek de mümkün olurdu. Oysa bu ilmen bir saçmalıktır. 


- İnsanın maymun ile olan ilişkisi kadar kurbağa veya fare ile de ilişkisi vardır. İnsanın aslının fare olduğunu söylemek hangi bilimsel veriye dayanır? 


- O eski çağlarda her şeyin daha köhne, daha noksan, daha tekemmüle ihtiyaç duyduğu bir zaman diliminde tekamül kuralı çerçevesinde insana dönüşen o maymunlar, fareler niçin bu modern çağda öyle bir şey beceremiyorlar? 


e) Bediüzzaman hazretlerinin ifade ettiği gibi, Kur'an'da Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren deliller genel olarak iki çeşittir. Biri; her şeyin bir gaye, hikmet ve amaca hizmet edecek şekilde yaratılmasıdır. Diğeri ise; her şeyin bizzat yoktan var edilmesi ve yaratılmasıdır. 


Buna göre, her türün bağımsız olarak yaratılması, Allah'ın varlığı ve birliğinin göstergesi olması açısından daha güzel ve hatta zorunludur. 


Demek ki, her türün bağımsız bir yaratık şeklinde yaratılması Allah'ın varlığını, birliğini gösteren bir ihtira (ontolojik) delildir. Bu harika delili, evrim ile sekteye uğratması düşünülmemelidir. Kaldı ki, mahiyet ve hakikatleri farklı türlerin birbirine geçmesi muhaldir. 
Bediüzzaman hazretlerinin ilgili ifadeleri şöyledir: 


“Mahlukatın her nev'ine, her ferdine ve o nev'e ve o ferde müretteb olan âsâr-ı mahsusasını müntic ve istidad-ı kemaline münasib bir vücudun verilmesidir. Hiç bir nevi' müteselsil-i ezeli değildir. İmkân bırakmaz. İnkılab-ı hakikat olmaz. Mutavassıt nev'in silsilesi devam etmez. Tahavvül-ü esnaf inkılab-ı hakaikın gayrısıdır.” (Mesnevi-i Nuriye, 253) 


Yani, Allah her bir türe ve o türlerin her bir ferdine bağımsız bir vücut, bir bünye vermiştir. Bu türlerin ve bu fertlerin her birisine onun istidat ve kabiliyetinin gelişmesi ve olgunlaşmasını sağlayacak ve ondan alınmak istenen neticelerin hasıl olmasına yardımcı olacak münasip bir vücut/bir yapı vermiştir. Hiç bir tür ezeli değildir. Çünkü “imkân” prensibine göre, bütün eşyanın yokluğu ile varlığı aynı özgül ağırlığına sahip bir dengededir. Buna rağmen madem bazı eşyanın varlık kefesi ağır basmış var olmuşlar, öyleyse onları var eden ezeli bir iradeye sahip ve“vacibu'l-vücud” olan yani “varlığı aklen zorunlu olan” bir yaratıcı vardır. Çünkü, bir terazinin eşit ağırlıkta ve dengede olan kefelerinden birinin kendiliğinden ağır basması aklen muhaldir, imkânsızdır.” 


“İnkılab-ı hakikat olmaz”dan maksat, mahiyet ve hakikatleri ayrı olan türlerin ve fertlerin kendi kimliklerini bırakıp başka bir türe dönüşmesi -ilmen- kabul edilen bir şey değildir. 
Öyleyse bir maymunun bir insana dönüşmesi diye bir şey söz konusu olamaz. 


Kaldı ki “Mutavassıt nev'in silsilesi devam etmez”, çünkü, pratikte bunun örneği yoktur. 
Mesela, at ile eşeğin ilişkisinden doğan ve melez bir hayvan olan katırın nesli yoktur. 


“Tahavvül-ü esnaf inkılab-ı hakaikın gayrısıdır” cümlesinin anlamı şudur: Türlerin birbirine dönüşmesi -yukarıda da ifade edildiği üzere- hakikatlerin değişmesi anlamına gelir ki bu mümkün değildir. Ancak aynı türün kendi içinde bazı değişiklikler göstermesi hakikatin değişmesi manasına gelmez. Aynı hakikatin kendi içinde başka bir renkte boy göstermesi 


anlamına gelir ki bu mümkündür ve vakidir. Kuşların, kelebeklerin, sığırların, arıların, karıncaların kendi aralarında farklı sınıflara ayrılması bunun gözle görülen delilidir. 


Demek ki bir gergedan türü kendi içinde siyah ve beyaz renklerde, farklı boy ve ağırlıkta olabilir. Fakat bir gergedanın karıncaya dönüştüğünü söylemek mümkün değildir. 


f) Allah her şeyi yaratırken kendi varlığı yanında ilim, irade, hikmet, kudret, rahmet, ihsan gibi isimlerini ve sıfatlarını da göstermek istemiştir. Bu gayenin tahakkuk etmesi için her şeyde doğrudan Allah'ın isim ve sıfatları, rahmet ve iradesinin görülmesi gerekir. 


Bu nedenle, Allah sebepleri çok zayıf bir şekilde yaratmıştır ki, onların 

penceresinden “müsebbebat” denilen varlıklar görülsün. Diğer bir ifadeyle, Allah tırnak kadar küçük sebeplere dağ gibi yaratıkları takıyor ki, sebeplerin yaratmada hiç bir müdahalelerinin olmadığı görülsün. Bununla sebepleri hakiki tesirden azlediyor. 


İşte bu noktadan bakıldığı zaman, evrim teorisi Allah'ın iradesini, hikmetini, ilim ve kudretini, ihsan ve rahmetini tamamen inkâr eden bir yargıya sahiptir. Adeta, her şey kendi içinde biyolojik bir determinizm içerisinde bir yol takip ediyor, şekilden şekle giriyor. 


Bu gibi abesle iştigal edenlere Bediüzzama'ın şu ifadeleri önem arz etmektedir: 


“Sen (ey insan!) kendine bak: Zahiri ve bâtıni hasselerin ve onların levazımatı gibi elin yetişmediği ne kadar eşyaya muhtaçsın. Bütün zihayatları kendine kıyas et. İşte bütün onlar, birer birer, vücud-u Vâcib'e şehadet ve vahdetine işaret ettikleri gibi, heyet-i mecmuasıyla, güneşin ziyası güneşi gösterdiği gibi, o hal ve bu keyfiyet, perde-i gayb arkasında bir Vâcib-ül Vücud'u, bir Vâhid-i Ehad'i, hem gayet Kerim, Rahim, Mürebbi, Müdebbir ünvanları içinde akla gösterir. 


Şimdi ey münkir-i cahil ve ey fâsık-ı gafil! Bu faaliyet-i hakimaneyi, basiraneyi, rahimaneyi ne ile izah edebilirsin? Sağır tabiatla mı, kör kuvvetle mi, sersem tesadüfle mi, âciz camid esbabla mı izah edebilirsin?...” (Sözler, 655) 


Selam ve dua ile... 
İSLAM ALİMLERİNİN EVRİM GÖRÜŞÜ NASILDIR? 
Prof.Dr. Adem Tatlı- Sorularlaevrim 


İslam alimlerinin, canlıların yaratılışı ve gelişmesiyle alakalı düşünceleri zaman zaman yanlış değerlendirilmektedir. Bunda bazı tabir ve terimlerin değişik anlaşılmasının rol oynadığı muhakkak. Farklı değerlendirmeye sebep sadece bu değil, tabii. Bilhassa evrimciler, onların bu konudaki görüşlerini istismar ediyorlar. Bu tip yanlış anlaşılmalara ve istismara mani olmak için, İslam alimlerinin konuyla alakalı eserlerinden bazı pasajlar vererek hakikati açıklamaya çalışacağız. 

Bilindiği gibi evrim; "kademeli olarak gelişme ve değişme" demektir. Lügat manası böyle olmakla beraber, terim manası, bir türden bir başka türün veya bir varlıktan başka bir varlığın yavaş yavaş ve tesadüfen meydana gelmesidir. Bütün canlıların tek bir menşe (Oorijin)'den türeyip silsile halinde birbirinden tesadüfen geliştiğini savunan teori de evrim teorisidir. Bu evrim felsefesinin dayandığı prensipleri dört kategoride toplamak mümkündür. 


Bunlar: 
1— Tedricilik (kademeli gelişme), yani, evrim hadiseleri uzun zaman içinde ve adım adım 


cereyan etmiştir. 

2— Bir türden başka bir tür veya bir varlıktan başka bir varlık hasıl olmuştur. 

3— Günümüzdeki bütün varlıklar, tek bir hücrenin farklılaşmasıyla meydana gelmiştir. Yani tek hücreden omurgasız çok hücreliler, onlardan balık, balıktan kurbağa, kurbağadan sürüngen, sürüngenden kuş ve memeli ve neticede maymundan insan hasıl olmuştur. 

4— Bütün hadiseler, tesadüfen ve kendi kendine cereyan eder. 


Burada hemen şunu ilave edelim ki, İslam alemindeki her alimin şahsi görüş ve düşüncelerini, yorum ve içtihatlarını İslam adına kabul etmek doğru değildir. Bu sahada çalışanlar iki grupta mütalaa edilebilir. Birinci gruptakiler, İslami kaynaklardaki hükümlerin tefsir ve yorumunu yaparlar. Diğer grubu da felsefeciler teşkil ederler. "İslam alimleri" deyince, daha ziyade birinci gruptakiler anlaşılmalıdır. Çünkü, felsefeciler başka kaynakların etkisinde de kalmış olabilirler. 


Şu hususu da belirtmek yerinde olacaktır. O da yaratılışçı görüştür. Varlıkların meydana gelişini tamamen ilmi esaslarla açıklamaya çalışan ve evrimci düşünceye zıt olarak ortaya çıkmış bir görüştür. 


Esasen şu anda, geçmişteki Müslümanların evrim konusundaki değerlendirme ve düşüncelerini aktüel hale getiren evrimcilerdir. Yaratılışçılar bu konunun fenni sahada tartışılmasını istemektedirler. Fakat evrimciler, zaman zaman dinden de medet istiyorlar. Kendi evrim teorilerine İslam alimlerinden destek arıyorlar. Bu çabaları her şeyden önce iddialarını destekleyen ilmi delillerinin bulunmadığını gösterir. 


Türlerin orijinini ve getirdikleri değişiklikleri mantıkla çözmek mümkün değildir. Bu hususta isabetli bir şey söyleyebilmek için ya deney ve tecrübeye dayanacaksınız, ya da vahye. Bu konunun fiilen ele alındığı 150 yıldır, yapılan deney ve elde edilen tecrübeler, tatmin edici bir netice hasıl etmemiştir. İnsanın topraktan yaratılışının dışında dini bir hüküm de yoktur. 
Dolayısıyla, yirminci asrın sağladığı her türlü bilgi birikimine rağmen, türlerin menşei hakkında kesin bir şey söylenemezken, günümüzden asırlarca önceki alimlerin bu sahada fazla bilgi sahibi olması elbette mümkün değildir. Kaldı ki, çoğu zaman herhangi bir vahye veya deneye dayanmayan bir felsefecinin görüş veya düşüncesi bize ne dereceye kadar delil olacaktır? Bir başka ifadeyle, bize, evrimin felsefesi değil, delilleri lazımdır. Evrim, bir felsefecinin ne "var" demesiyle var olur, ne de "yok" demesiyle yok olur. 


Evrimcilerin iddialarına geçmişten delil aramalarına elbette kimsenin bir diyeceği olamaz. 
Ancak, geçmişteki bu mana ve mefhumların nasıl ifade edildiğine dikkat edilmesi kaydıyla. 
Şimdiye kadar yapıla geldiği gibi uydurma terimlerle mesele izaha kalkışılır, değişim ve başkalaşımı ifade eden her kelime yerine "evrim" kullanılırsa, belirli bir sonuca varmak mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla evrim görüş ve düşüncelerinin kritiği yapılırken, bilhassa bu konuda geçmişte kullanılmış Arapça ve Osmanlıca kelimelerin manası iyi anlaşılmalıdır. 
Nitekim bu hassasiyetin yeterince gösterilemeyişinden dolayı, her sahada olduğu gibi, burada da, kavram kargaşasına yol açılmıştır. Bu ifade ve terimleri tam yerinde kullanmayanlar, belki de farkında olmayarak bütün İslam alimlerinde evrimci düşüncenin hakim olduğu imajını uyandırmışlardır. 


Bu hususta mefhum anarşisine, kavram kargaşasına mani olunması veya en azından asgariye indirilmesi, evrim terminolojisine gereken hassasiyetin gösterilmesiyle mümkündür. 


Evrim Terminolojisi 


Evrim konusunda aynı mana ve mefhumların aynı kelimenin farklı kimseler tarafından değişik manalarda kullanılması halinde, karşılıklı ithamların ötesinde bir sonuca varmak mümkün olmayacaktır. 


Evrimin karşılığı olarak kullanılan ve fakat değişik mefhumları ifade eden kelimelerden bazıları şunlardır: 


Tekamül: Tekamül kelimesi, evrimin manasını karşılamamaktadır. Çünkü tekamül bir canlının kendi iç bünyesindeki değişikliklerle belirli bir seviyeye ulaşması, kemale ermesidir. 
Mesela elma çekirdeği tekamül eder, elma ağacı haline gelir. Tek hücreden ibaret olan zigot tekamül ederek Allah'ın izniyle yetişkin bir insan olur. 


Biyolojide bir canlının embriyodan itibaren olgun hale gelinceye kadar geçirdiği safhalara "ontogeny" denir. Tekamül bunun yerine kullanılmalıdır. Bir canlının ilk yaratılışından itibaren günümüze kadar geçirdiği farz edilen ve ilmi tahkikle açıklanmaya çalışılan ve henüz nazariye olmaktan ileriye gidemeyen safhalara da filojeni denir. Evrim de bunun karşılığı olarak alınmalıdır. 


Bu manada kainattaki bütün varlıklar tekamül kanununa tabidir. 


İstihale: Evrim meselesinin münakaşa sahasına geçmesinden sonra bu polemiğe temas eden İslam alimleri, istihale kelimesini kullanmayı tercih etmişlerdir. Daha önceki alimler de bu kelimeyi kullanmışlarsa da, onların bu kelimeye yükledikleri mefhum ile evrim kelimesinin ifade ettiği mana arasında hiç bir irtibat yoktur. Esasen evrim yeni bir mefhum olduğu için Arapça'da tam oturmuş bir karşılığı yoktur. Bu sahadaki bazı otoriteler, evrimin tam karşılığı olarak tatavvur kelimesinin kullanılabileceğini ileri sürerler. Nitekim Arapça lügat "el-Müncid"in Darwin maddesinde bu teori, "Tatavvur teorisi" olarak adlandırılmıştır. 


Netice olarak şu kesinlikle söylenebilir ki, tekamül ve istihale kelimeleri, evrim mefhumunu karşılamaktan çok uzaktırlar. Bu ıstılahların tam oturmamış olmasını, evrim teorisinin yeniliğinden başka, teoriye yapılan tali ilavelerle kazandığı farklı manada aramak gerekir. 


Tahavvül: Bu konuda yanlış değerlendirmelere sebep olan kelimelerden biri de tahavvüldür. 
Bunun ifade ettiği mana da "evrim" kelimesiyle karşılanmaya çalışılmaktadır. Tahavvül kelimesinin yerine de "evrim"in kullanılması mümkün değildir. Çünkü, tahavvülle izah edilmeye çalışılan, atom veya moleküllerin bir mertebeden başka bir mertebeye geçişidir. 
Buraya kadar yapılan açıklamaların ışığında, bu husustaki görüşleri en çok istismar edilen İslam alimlerinin evrimi değerlendirişlerini görelim. Düşünceleri farklı kimseler tarafından değişik şekillerde yorumlananların başında şüphesiz İbrahim Hakkı Hz.leri gelir. 


İbrahim Hakkı Marifetnamesi'nde meseleyi şöyle nakleder: 

"Allah'ın emriyle felekler ve yıldızlar hareket edip dört unsur, (ateş, hava, su ve toprak) birbirlerine karışır ve birleşir. Bu karışım ve birleşmeden önce madenler meydana gelir. 
Bundan da bitkiler, maden ve bitkilerin birleşmesinden de hayvanlar meydana gelir ve hayvan soyu kemalini, en uygun şeklini bulunca insan hasıl olur" (Hakkı, İ. Marifetname, s.29). 


İbrahim Hakkı Hz.leri burada tahavvülat-ı zerrat'tan (atom ve moleküllerin hal değiştirmesi) bahsetmekte, bu elementlerin kademe kademe hangi mertebelerden geçerek insan vücudunda yer aldığına işaret etmektedir. Nitekim, bu ifadelerinden bir kaç paragraf sonra meseleyi iyice açıklığa kavuşturmakta ve şöyle demektedir: 


"O akıcı vücut, bitki alemine girerken bazı afetler, hastalıklar ona saldırır ve bu yüzden bitki olmaz. Yahut bitki olurken kemale gelmeden, olgunlaşmadan evvel bozulur. Bitkilik vasfını kaybeder ve hayvanlara yem olmaktan çıkar. Yahut hayvana yem olacak duruma gelir. Fakat yenmeden evvel yok olur gider ve bu yolda, bu suretle nice yıllar gecikir. 
Bazen de bir hayvan, insanın yemesine elverişli bir duruma gelmişken yenmeden evvel bozulur ve bu yüzden hayvanı insan mertebesine naklettirmeye, dönüşmeye engel olur. 
Bazen de bozulmadan insan mertebesine naklolur"' (a.g.e., s. 30). 


Bu ifade hiç bir yoruma yer bırakmayacak kadar açıktır. Burada nazara verilmek istenen husus; elementlerin tahavvülat (hal değiştirme)'la bir mertebeden diğerine geçtiğidir. Topraktan bitki vasıtasıyla alınan faraza bir sodyum atomu, çiçekte canlılık kazanmakta, koyunda daha hareketli bir hale geçmekte, insan bünyesine gelince en yüksek mertebeye ulaşmış olmaktadır. 
Şimdi fennen tesbit edilen de bunun haricinde bir şey midir? Vücudumuzda görev yapan atom ve moleküller, bitki ve hayvani gıdalardan aldığımız elementler değiller mi? Aslında toprakta bulunan elementlerden doğrudan istifade edemediğimiz için bitki ve hayvanlar devreye girmektedir. İslam alimleri bu geçişi tasvir etmektedirler. 


İbrahim Hakkı, canlıların yapı benzerliklerine göre sınıflandırıldığına da dikkati çekmekte ve madenlerle bitkiler arasında ara varlığın mercan, bitkilerle hayvanlar arasındakinin hurma, hayvanlarla insanlar arasındakinin de maymun olduğuna işaret etmektedir. 


Görüldüğü gibi, bu bir sınıflamadır. Canlıların hikmetle ve kademe kademe yaratıldığına, bunlar arasında yapı benzerliklerinin bulunduğuna dikkat çekilmektedir. Darwin'in, "tabii seleksiyonla basit bir türden yüksek yapılı organizmaların tesadüfen teşekkül ettiği" görüşüyle yukarıdaki ifadeler, birbirleriyle iltibas edilmeyecek kadar açıktır. 


Bütün bunlara rağmen, belirtmeye çalıştığı görüşlerde yanlış anlaşılma söz konusu ise, mesuliyet yine O'na ait değildir. Çünkü İbrahim Hakkı eserinin çoğu yerinde başkalarının görüşlerini nakleder. Nitekim bu konuya da; "Ey aziz, hikmet ehli demişlerdir ki" sözüyle başlamış ve böylece bu hususla alakalı mesuliyeti onlara yüklemiştir. İşin aslı da odur. Çünkü bunlar ayet ve hadislerden değil, hikmet ehlinden nakillerdir. 


İbrahim Hakkı Hz.leri ilk insanın yaratılışıyla alakalı olarak da şu ifadeyi kullanmıştır: "Cinlerin yaratılışından 20 bin yıl sonra Cenab-ı Hak. Hz. Adem (as)'ı yaratmak isteyince Azrail (as)'i yeryüzüne gönderip ona, yedi iklimden toprak aldırmış ve sonra Cebrail (as)'i gönderip o kuru toprağı yoğurtup hamur haline getirtmiş ve 40 gün o şekilde bekletmiştir. 
Sonra Cenab-ı Hak bu hamura, Numan vadisinde, en güzel şekilde suret vermiş ve kendi ruhundan başına üfürerek diriltmiş ve melekleri ona secde ettirip, yeryüzünde evlatlarına peygamber yapmıştır" (a.g.e., s. 18). 


Şimdi bu fikirleri, dile getiren bir alimi, insanın maymundan evrimleştiğini savunan bir kimse olarak takdim etmek, İbrahim Hakkı'yı kendi adına konuşturmak olur ki, bu da en azından tarafsız ilim ahlakıyla bağdaşmaz. 


O'nun, bütün canlıların en uygun tarzda yaratıldığını belirten şu ifadesi de oldukça dikkat çekicidir: 

"Cenab-ı Hak, her şeyi münasip, yerli yerinde ve güzel bir ortamda yaratmıştır. Her canlıya yaraşan ve yarayan ve her organın durumuna uygun olan mizacı, tabii bir yapıyı ona vermiştir. 
Ve bütün alemde olan mizaçların en uygununu ve en mükemmelini insana ihsan etmiştir. Her organa en uygun ve yararlı mizacı, tabiatı, yapıyı vermiştir." (a.g.e., s. 164). 


Bu ifadeleri kullanan birisinin evrimci olması mümkün mü? Esasen insanoğlunun ilk yaratılışına izah araması tabii bir ihtiyaçtır. Dolayısıyla İslam alimleri de müşahedeye uygun yorum getirmişlerdir. Geçmişteki ilim, günümüzdekinden farklı bir yoruma imkan vermiş de olabilir. Bu bakımdan yaratılış meselesine izah getirmeye yönelik yeni ilmi buluşlara, eski düşüncenin hükümleriyle karşı çıkmanın makul bir izahı yoktur. 


Son devrin Diyanet işleri başkanlarından A. Hamdi Akseki de evrim meselesini şöyle değerlendirir: 

"..Ahadis (hadisler) ve asar (selef alimlerinin sözleri) ile Ayat-ı Kerime'nin hey'et-i umumiyesinden bilistidlal Hz. Adem'in ilk insan ve ilk peygamber olduğuna ve topraktan yaratıldığına itikad ediyoruz. Cumhur-u müsliminin ve ehl-i sünnetin mezhebi budur." (İslam-Türk Ansiklopedisi Mecmuası, No. 87, s. 2, 1947) 


Bu konudaki görüşü istismar edilenlerden birisi de merhum Hamdi Yazır'dır. Aslında O'nun bu konuyu değerlendirişi, hiç bir yoruma yer bırakmıyacak kadar açıktır. Şu ifadeleri meseleyi gayet güzel açıklar: 

"Bütün hayvan vücutları mükemmel bir tasnif ile tertip edildiği zaman görünüyor ki, aralarında noksanlıktan kemale doğru, yani, basitten mürekkebe giden bir derecelenme vardır. Bununla beraber her bir cinsin diğer cinsten hasıl olduğuna dair bir tecrübeye, bir şahide de rastlamıyoruz. İnsan insandan doğuyor, aslan aslandan, at attan, maymun maymundan, köpek köpekten vs. Böyle olmakla beraber, bu tecrübeye rağmen, aynı menşeden, yani topraktan gelmeye dayanılarak burada da bir mantık yapılıyor. Hayvan cinslerinin birbirine benzemesini, istihale veya tekamülle basitten yüksek yapılının hasıl olduğuna bağlıyorlar. Bu suretle bir gün gelmiş ki, hayvanın biri ve mesela bir takdire göre maymunun biri veya birkaçı, insan doğuruvermiş ve insanlar bunlardan türemiş. Biz daima göğsümüzü gere gere ve ilmi yoldan hiç ayrılmayarak deriz ki, aynı menşeden gelme davası doğrudur. Evvela bütün hayvanat için bu menşein aslı maddedir, basit unsurlar ve elementlerdir. Bir başka ifade ile topraktır. Bu maddeden hayatın meydana gelebilmesi ise, ilim, irade, kuvvet, kudret sahibi harici bir sebebe bağlıdır ki, o basit şeyden canlı hasıl olabilsin. Çünkü, noksandan, kendi kendine bir kamil hasıl olamaz. Mesela bir okkalık siklet (ağırlık) iki okkalık sıkleti sürükleyemez. Çıktığı, sürüklediği farz edilse, bir şeyin yok iken sebepsiz, illetsiz meydana geldiğini kabul etmek lazım gelir. O zaman akıl, ilim ve fen yoktur. 


..Aralarında mertebe yakınlığı bulunan hayvan cinslerini, tecrübenin aksine olarak, birbirinden istihale ettirmek veya doğurtmak ne tabiidir, ne de zaruridir... "Kurbağalar balıktan doğmuş" demek için, görülmüş bir misale ihtiyaç vardır. Gözlenmiş bir numune olmadığı ve mantıki bir zaruret de bulunmadığı halde böyle bir hüküm, elbette fenni ve felsefi bir hüküm değildir. 


Bunun hangisinin hangisinden doğduğunu mantık bildiremez. Bunu ya müşahede (gözlem) ya tecrübe veya vahiy bildirir. Halbuki şimdiye kadar balıktan kurbağa, maymundan insan doğduğu asla görülmemiştir. Ve bu iddia tecrübe mahsulü olan Pastör nazariyesine de tamamen muhaliftir... Vahiy ise bize, ...Siz insansınız. İnsan olunuz, kardeş olunuz, hepiniz bir babanın evladısınız diyor... Bütün bunlardan yakini olarak bildiğimiz bir şey varsa, o da ilk insanın arzın sinesinde doğmuş olmasıdır" (Yazır, Hak Dini, 1/329-330). 


İslam'ın bu konuya bakışını şu cümleler ne güzel dile getirmektedir: 

"Alemde görünen şu nakışlar, şu cilveler bütün isimleri kudsiyye ve cemile olan Celal sahibi Cemil bir Zatın tazelenen sanatlarıdır, tahavvül eden nakışlarıdır. Hikmetle değişen mühürleridir... 


Meyveler, güzel tad, koku ve şekilleriyle iştahımızı açıp, kendilerini müşterilerine feda ediyorlar. Ta ki, nebati hayat mertebesinden hayvani hayat mertebesine terakki etsinler." 


Görüldüğü gibi, İslam alimlerinin bu konudaki görüşleri tahavvülat-ı zerreye (elementlerin hal değiştirmesine) dayanmakta, topraktan canlılar tarafından alınan elementlerin, onların bünyelerinde kazandığı mertebelere dikkat çekilmektedir. 


El-Cahız, İhsan-üs-Safa, İbn-i Miskeveyh, Nizam-i Aruzi Semerkandi, Nasır-ı Tusi, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Muhammed Kazvini, İbn-i Haldun, Kınalızade Ali Efendi, Abdü'l-Kadir-i Bidil gibi İslam alimleri ve felsefeciler bu konuyla alakalı olarak, ufak tefek ifade farklılıklarının ötesinde, esasta aynı manaları tekrar ettikleri için onların görüşlerine yer vermeye gerek görmedik. 


Esasen İslam alimlerinin evrim diye bir problemi yoktur. Çünkü onlar, alfabenin 29 harfini bilen ve bununla istediği kelimeyi yazabilen birisinin, "balık" yazdıktan sonra, "kurbağa" yazmak için muhakkak "balık" kelimesindeki harfleri kullanmasının gerekli olmadığını çok iyi bilirler. Dolayısıyla balığı yaratan bir kudretin, kurbağayı da, maymunu da, insanı da ayrı ayrı yaratabileceğini düşünürler. Ve onlar; "Neviler için birer evvel baba lazımdır... Beşeriyet ve sair hayvanatın teşkil ettikleri silsilelerin mebdei (başlangıcı) en başta bir babada kesildiği gibi, nihayeti de son bir oğulda kesilip bitecektir" görüşünü kabul ederler. 


PROF. DR. ŞENGÖR MEĞER AKYOL'LA ÇOK SAMİMİYMİŞ 
06.02.2008- haberturk 


Herkesten sakladığını yalnızca O'na gönderiyor, mektubu söyle bitiriyor: "... her zamanki gibi 


sevgi ve saygıyla, Celal" 

üzerinde yaşamın % 95'i ortadan kalktıydı. Bunun 

nedenleri 150 yıldır jeolojinin temel sorunlarından biri olarak durmaktaydı. Sanırım bunu nihayet anladık... Makale kabul edilene kadar mahrem tutulması ricasıyla, siz de görmek ister misiniz? 

Her zamanki gibi sevgi ve saygıyla, Celal " 

Mektup, Taha Akyol tarafından açıklandığından aleniyet kazandı ve özel yazışma niteliğini kaybetti. 

Haberturk.com okurları soruyor: 

Prof. Celal Şengör'ün, Taha Akyol'la samimi olması kötü mü? 

Yanıt: Hayır, bu son derece medeni bir tutum. Saygın bir Profesöre bu 

yakışır. 

Okurlar soruyor: Peki yanlış olan ne? 

Yanıt: Televizyonda şahin, mektupta güvencin olmak 

Okurlar soruyor: Peki Celal Şengör ne yapmalı? 


Yanıt: Türkiye'nin en değerli Jeoloji Profesörü olarak bilimsel 


çalışmalarına yoğunlaşmalı. Paşalar telefon açtığında ayağa kalkıp hazır 

ol'a geçmemeli. Bilim, rütbeden kıdemlidir. Türk Subayı, bilimadamını 

tıpkı Harp Akademileri'nde olduğu gibi ayakta alkışlamayı bilecek kadar donanımlıdır. Bir ordinaryüs olarak, bilimin vakarına Türk Subayları'nın gösterdiği özeni göstermeli. 

Okurlar soruyor: Ege Cansen olsa bu metni nasıl bitirirdi? 


Yanıt: "250 milyon yıl öncenin sırrını çözen, bugünün sırrını çözemez" 


YALAN HABER HÜRRİYETİ 


Emre Aköz-Sabah Gazetesi -Çarşamba, 14 Mayıs 2008- https://www.islamdunyasi.com/index.pl?op—author. all 


Yalan haberin, yanlış haberden farkı bilinçli ve amaçlı olmasıdır. İşte bir yalan haber örneği... 

Dünkü Hürriyet gazetesinin manşetinde ” Bir kadeh rakı artık yasak " yazıyordu kocaman harflerle. 

Bugün yürürlüğe girecek yeni yasaya göre meyhanede, barda; £adehle içki almak mümkün olmayacakmış... Kokteyl içmek hayal olacakmış 

Müthiş bir haberdi bu. Acaba bizim gazetede niye yoktu? Madem böyle bir yasa çıktı, niye haberimiz olmadı? İçki sektöründen ekmek yiyenler niye ayaklanmadı? 

Merakla okudum haberi. 

5752 sayılı yasanın ilgili maddesi orada yazılıydı: 

"YETKİLİ olmadıkları halde, açık olarak içki satışı veya sunumu yapanlar ile satışa sunulan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkileri arz ambalajlarını bozmak veya bunları bölmek suretiyle satanlara 1000 YTL 10 bin YTL'ye kadar idari para cezası..." 


"Ben yalanım " diye bağıran bir haber de yayınlanır mı birader! " 

YETKİLİ olmadıkları halde... " diyor yasa. Yani ruhsatın, belgen yoksa kadehle içki satamazsın. 

İşte bu kadar basit! 

Yasanın bu maddesindeki amaç, belli ki mesela tezgâh altından kadehle içki satan büfe tipi girişimleri filan engellemek. 


Böyle bir yalan haber nasıl yazılabilir? 

Cevabın bir kısmı haberde var: Yazgan Şarapçılık'ın patronu Nurtekin Yazgan, gazetenin Ekonomi Müdürü Vahap Munyar'a bir mektup göndererek dikkatini çekmiş. 

Munyar da bir muhabiri görevlendirmiş. 

Haber kıvama ulaşınca sabah toplantısında yayın yönetmenine, yazı işleri müdürlerine ve diğer bölüm müdürlerine sunulmuş. 

Böylece manşet olmuş. 

Bu kadar çok insanın yalan haber üretimine katılması çok ilginç bir durum. Firma sahibi Yazgan zaten gazeteci değil. Muhabir de tecrübesiz diyelim. 

Peki diğerlerinin derdi ne? 


Okuduklarını anlamıyorlar mı? 


İşin ironik yanı ne biliyor musunuz? Anlamadıklarından değil, tersine, tam da gayet iyi anladıkları için bunu yapabiliyorlar. 

Bal gibi biliyorlar o yasanın "kadeh yasağı" filan getirmediğini. 

Ama o kısacık "Yetkili olmadıkları halde..." ibaresinin birçok okurun gözünden kaçacağını da biliyorlar. 

Olayın, "toplu yalan üretimi" olduğunun bir başka işareti de 

şu: Saat 17.45 itibariyle haber Hürriyet'in internet sitesinde ” Bir kadeh rakı artık yasak... 10 bin YTL ceza " ibaresiyle yer almaya devam ediyordu ve 

" En çok okunan haberler " kategorisinde birinci sıradaydı. 

Halbuki ' Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu ' (TAPDK) Başkanı Kazım Çalışkan, yasanın amacını çoktan anlatmış... Anadolu Ajansı da saat 11.45'te bu demeci servise koymuştu. 

Aradan geçen 6 saat hurriyet.com.ir yöneticisinin tavrını değiştiremediğine göre... Belli ki neredeyse tüm gazete bölümlerinin katkıda bulunduğu bu yalan haberin "yayılması" amaçlanmıştı. 

Haber gazete ve internetten okunacak Kulaktan kulağa yayılacak... İçkiyle ilgili sektörlerde çalışan herkes ' gerilecek". 

Ardından, yasanın öngörülerini TAPDK'ya sorma zahmetinde bulunmayan Hürriyet, bugün Başkan Çalışkan'ın açıklamasını, ” pardon, yanlış anlama olmuş " pişkinliğiyle yayınlayacak. 

Ancak 'kadeh yasağı' diye bir şey olmadığı anlaşıldığında iş işten geçmiş, amaca ulaşılmış olacak. 

Dikkat: Bu tip yalan haberler durup dururken üretilmez. Hürriyet benzeri yalan 

haberlere 28 Şubat (1997) darbe döneminde imza atmıştı. 2004'te ise grubun yöneticileri darbecilerle pazarlık yapmış ama anlaşamamıştı. 

Belli ki bu kez el sıkışmışlar! 


GÖKBİLİMCİLER UZAK GALAKSİDEKİ KARADELİK HAREKETİNİ TESPİT 
ETTİ 


Kaynak: Poorvasha Kar,"'Vacuuming Space?Astronomers Detect Movement of Supermassive Black Hole in Faraway Galaxy", weather.com, çev. Furkan Kargıoğlu, yaklasansaat.com, 16/03/2021 


Işığı bile emen bir cismin hareketi nasıl tespit edilebilir? Bilim insanları bu soruyu cevaplamak için uzun zamandır çalışıyor ancak henüz ilerleme kaydedilemedi. Yakın biz zamanda ilk olarak Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi (HCO-SAO) bilim insanları 
tarafından süper kütleli karadelik hareketi açık bir şekilde tanımlandı. Dünya'dan 230 
milyon yıl uzakta gerçekleşen olay (J04372456) isimli galaksinin merkezinde oldu. 
Karadeliğin kütlesinin Güneş'in 3 milyon katından fazla olduğu tahmin ediliyor. 


Karadelik kavramı Einstein'ın genel görelilik kuramından ileri geliyor. Teoride; ağır bir yıldız öldüğünde geride Güneş'in 3 katından fazla kütleli küçük bir çekirdek bırakır. Bu çekirdeğin çekim gücü o kadar fazladır ki etrafındaki her şeyi emer, kendi içine çöker ve "karadelik" oluşmuş olur. 


Kendi aralarında dörde ayrılan karadeliklerden süper kütleli olanlar en büyükleridir ve Güneş'in milyon-milyar katı fazla kütlelere sahiptirler. Astrofizik Merkezinde gök bilimci olan araştırmanın lideri Dominic Pesce; "Süper kütleli karadeliklerin çoğunun hareket etmesi beklenmez, genelde etrafta dururlar" açıklamasında bulundu. 


Bilim insanları bu tür karadelikleri direkt teleskopla gözlemleyemezler ancak etraflarındaki gaz ve yıldızlara yaptıkları etkiden o noktada bulundukları sonucuna varabilirler. Pesce ve ekibi son beş yıldır bu süper kütleli karadeliklerin hızlarını, bulundukları galaksiler ile karşılaştırarak hareketlerini anlamaya çalışıyor. 


İlk olarak birikme bölgelerinde su barındıran karadelikleri incelediler. Su, karadeliğin etrafında döndükçe lazer benzeri bir radyo ışını olan "maser" yayılmaya başlar. Özel bir teknikle ölçülen bu maser ışınları karadeliğin hızı hakkında çok doğru bilgiler verebilmektedir. 


Bütün bunlara rağmen gök bilimciler, süper kütleli bir karadeliğin neden hareket edebileceği konusunda net bir bilgiye sahip değiller. Ayrıca; karadeliğin "ikili sistemin" bir parçası olmasıyla da durum açıklanabilmektedir. İkili sistemde, 2 adet uzay cismi birbirlerine o kadar yakın olurlar ki çekim güçleri vasıtasıyla kendi çekirdekleri etrafında birbirlerini yörüngede tutmaya çalışırlar. 


BM RAPORU: TOPRAKLAR CANLI YAŞAMINI DESTEKLİYOR FAKAT 
GELECEK PARLAK DEĞİL 


Kaynak: "Global Soils Underpin Life But Future Looks 'Bleak', Warns Un Report", theguardian.com, çev. Furkan Kargıoğlu, yaklasansaat.com, 04/12/2020 


BM raporuna göre; Dünya genelinde topraklar, karada yaşayan canlılar için kaynak görevi görüyor fakat tahribat durdurulmazsa geleceği pek parlak görünmüyor. 


Yeryüzündeki tüm hayvan türlerinin 4'ü toprak altında yaşarken gıda türleri için temel besleyici yapı taşlarını temin ediyorlar. Topraklar aynı zamanda yer üstündeki bitki örtüsü kadar fazla karbon depoluyor ve iklim değişikliği ile mücadele için kritik rol üstleniyor. Fakat FAO (BM Gıda ve Tarım Organizasyonu) raporuna göre daha bilinmeyen çok şey var. 
FAO'dan Global Toprak Ortaklığı (GSP-Global Soil Partnership) sekreteri Ronald Vargas; "Topraktaki organizmalar yeryüzündeki canlı yaşamının sürdürülebilmesi için çalışarak günlük yaşantıda kritik önem arz ediyor" şeklinde konuştu. 


Raporun başyazarı, Manchester Üniversitesinden Prof. Richard Bardgett, toprakta biyoçeşitlilik açısından çok büyük bir kaynak olduğunu fakat bunun ihmal edildiğini söyledi. 
Bunun yanında insanlığın gıda üretimi için de toprağa bağımlı olduğunu belirtti. 2020 Dünya 


Gıda ödülü sahibi Prof. Rattan Lal'e göre Sanayi Devriminden beridir tarım alanlarında 135 
milyar ton kayıp gerçekleşti. 


Leipzig Üniversitesinden raporun başyazarlarından olan Prof. Nico Eisenhauer: "Topraklar gıda üretimine ev sahipliği yaparken aynı zamanda karbon depolar ve suları arıtır. Bundan dolayı en az yer üstündeki canlı biyoçeşitliliği ve iklim krizleri kadar önem arz etmektedir." 
Açıklamasında bulundu. 


Atıkların besleyici gıda maddelerine dönüşmesi için bakterilerin esas olmasına rağmen, 
Eisenhauer'a göre %99'luk kısmı halâ incelenmeyi bekliyor. Çünkü yeryüzündeki her 5 
hayvandan 4'ü iplik kurdudur(yuvarlak solucan) ve bunların sadece çok az bir kısmı kayıtlara geçirilebilmiştir. 


Topraklar en çok zararı yoğun tarımsal faaliyetlerden görmektedir. Gübrelerin ve pestisitlerin aşırı bir şekilde kullanımı ve topraktaki organizmaları öldüren antibiyotikler erozyon tehlikesi oluşturmaktadır. Ormanlar ve doğal yaşam alanları, tarımsal araziler açmak için yok ediliyor. 
Özel olarak bu durum ağaçların ve bitkilerin büyümesi için önemli olan yararlı mantarları da etkiliyor. 


Bilim insanlarına göre atılacak en önemli adım, sağlıklı toprakları zararlardan korumaktır. 
Aşınmış, kaymış topraklar çeşitli bitkilerin yetiştirilmesiyle yenilenebilir. Çorak -kısır toprakların sağlıklı olanlar ile aşılanması da iyileşmeye yardımcı olabilir. 


2014 yılında FAO'dan Maria-Helena Semedo, eğer toprak kaybı bu hızla devam ederse 
yeryüzündeki üst tabaka toprakların 60 yılı kaldığını söyledi. Fakat daha sonra yapılan yeni bir çalışmada bu hızın biraz daha az olduğu ileri sürülmüştü. 


BİLİM VE TEKNOLOJİ 
Dr. Halil Bayraktar-12/2006-yaklasansaat 


İlim, insanın, gerçeği kavrama ve anlama gayretinden doğar. Şu halde ilmin amacı, varlığın ve özelliklerinin bilinmesi demektir. İnsan, gerçeği bildiği ölçüde, problemlerini doğru olarak çözebilir. Ancak ilim sayesinde, gerçek bir hayat görüşü ve insan problemlerinin doğru ve başarılı bir çözümüne ulaşmak mümkün olur. Şu halde, insan ve toplumun problemlerini çözmek için başvurulacak en önemli vasıta, ilimdir. 


Bugün "Bilim" Hızla Gelişiyor 


Bugün yaşadığımız çağda, ilmi gelişmelerin ve buna bağlı teknolojik icatların, baş döndürücü hızla ilerlediğine şahit olmaktayız. Özellikle pozitif ilimlerde kaydedilen ilerlemeler; matematiğin, bütün ilimlerin bir metodu haline gelmesi; bilgisayar teknolojisinin ve işletim sistemlerinin şaşırtıcı hızı, muazzam gelişmelere yol açmaktadır. 


Yıllarca çözülemeyecek "bir problem veya işin", birkaç saniyede sonuçlandırılabilmesi, bu teknik ilerleme temposuna korkunç hız katmış bulunuyor. 
Bütün; matematik, fizik, astrofizik, kimya, mühendislik, fizyoloji, biyoloji, tıp, vb alanlarda, ilmi ve teknolojik gelişmeler, göz kamaştırıcı hızla devam etmektedir. Biyomedikal, robotteknoloji, nanoteknoloji vb.çağın yeni teknolojik gelişmeleri de, yakın gelecekte daha yaygın uygulama alanları bulacaktır. Pozitif bilimlerdeki gelişmeler ve teknolojik uygulamalar, böylece dev adımlarla ilerlemektedir. 


Bilim Cennetin Kapılarına Dayanırken "Dünya Ölüyor" 


Canlılar, hayvanlar ve İnsanlar üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar; insanın gen haritasının çıkarılması, hücre üzerindeki çalışmalar, organ geliştirmeye ve tedaviye yönelik kök hücre çalışmaları ve başka alanlardaki çalışmalar, bir taraftan insanoğlunu, cennetin kapılarına yaklaştırırken; diğer yandan dünyaya hükmetme ve kâr hırsıyla, üzerinde yaşadığımız yeşil gezegeni kirleterek yok etmeye sevk ediyor. 


Uzay çalışmaları ve uzay teknolojisi, makine, (o elektrik-elektronik ve bilgisayar teknolojisi, her gün yeni buluşlar ve keşiflerle adeta göz kamaştırıyor. Bir taraftan yeni enerji kaynakları; Güneş ve rüzgâr enerjileri, hidrojenin enerjiye dönüştürülmesi ve sanayi atıklarının dönüşümü yahut atıksız enerji çabaları, bu cennete uzanan merdivenin basamaklarını yükseltirken; diğer yandan, küresel ısınma insanlığın ölüm ıslığını çalıyor. 


"İnsanın Yaratılışı" Ve İlim Potansiyeli 


Âlemlerin(evrenlerin) Rabb'inin yarattığı, yaratılmışlardan üstün; her şeyin emrine, hâkimiyetine ve incelemesine sunulduğu insanoğlu; melekleri bile şaşırtacak bir "bilim ve teknoloji yeteneği"'ne sahiptir. 
İnsan, Evrenlerin Rabb'ine iman ettiğinde de, yaratılmışların (melekler de dâhil) en hayırlısı, en üstünüdür. İnsanın tekâmülü ve "bilim ve teknoloji"'yi çağlar boyu geliştirmesi, böyle bir potansiyelin kendisine verilmesinden kaynaklanmaktadır. 


Nitekim yaratılmışların Rabbi olan Allah: 


"Ben Arz'da halife(takip eden-yönetici) yaratacağım" dediği zaman, melekler dediler ki: "Biz seni tesbih ve takdis ederken, orada kan dökecek ve fesat çıkaracak birini mi yaratacaksın?" 


Allah dedi ki:"Sizin bilmediğinizi Ben bilirim" 
Ve Âdem'e 'isimler'in(kavramlar-nesneler) hepsini öğretti. 


Sonra meleklere dedi:"Şayet biliyorsanız bunları, bana bildirin?" 


Melekler dediler ki:"Seni tesbih ederiz, bizim ilmimiz yok, bize Sen ne öğretmişsen, biz ancak onu biliriz. Muhakkak Sen, Âlim'sin Hâkim'sin." 


Allah, dedi ki:"Ey Adem! Onlara(meleklere), bunların 'isimleri'ni(ne olduğunu) bildir." 
O zaman ki onları "isimleriyle", onlara bildirdi. 


Allah dedi ki:"Ben size demedim mi, evrenlerin ve Arz'ın ğaybını(gizlisini) Ben bilirim. Ve yine gizlediklerinizi ve açıkladıklarınızı Ben bilirim."(1) 


Allah ile melekler arasında geçen konuşmadan çıkarılacak sonuç şudur: 


"İlim Potansiyeli Meleklerden Üstün" 


Birincisi, insan, yaratılmışların hiçbirisinde bulunmayan bir "gelişme" ve "bilim ve teknoloji geliştirme potansiyeline" sahiptir. Böyle bir potansiyel, ne meleklerde, 

ne cinlerde, ne de başka canlılarda mevcuttur. Sonuç olarak bu potansiyel, Allah'ın lütfu bir yetenektir. İnsanoğlu, bugün kıyametin şafağında ve bilimsel gelişmelerin zirvesindedir. Bu gelişmeler daha da hızlanarak, insanın, "tabiata hâkimiyeti ve maddeye 

hükmetmesi"' açısından cennetin kapılarına dayanacaktır. 


"İfsad Edici Ve Kan Dökücü" 


İkincisi ise meleklerin iddiası olan; "insanın yeryüzünde fesat 

çıkaracağı ve kan dökeceğidir." Bu iddiada aslında doğrudur. Melekler de, cinlerin, önceden başka gezegenlerde veya yeryüzünde, nefis sahibi ve sorumlu varlıklar olarak; fesat çıkardıklarını ve kan döktüklerini bilmektedirler. 


Melekler, insanların da nefis sahibi varlıklar olarak, aynı şeyi yapacaklarını tahmin etmektedirler. Burada yanıldıkları nokta; insanın bu kötülük boyutundan ibaret olmadığıdır. 
Yani, insanın iman ve ilim boyutunun farkında olamamalarıdır. İnsanı, bütün boyutlarıyla kavrayamadıkları ve özellikle bilimsel potansiyelini kuşatamadıkları için, Allah karşısında mahcup olmuşlardır. 


Ancak, insanın "fesat çıkarma ve kan dökme boyutuna" insanlık tarihi şahittir. Bugün yine çağın emperyal güçleri, kan dökerek, dünyayı nasıl fesada boğduklarını ispatlamaktadırlar. 
Ve yine nedensiz ve niçinsiz bir uygarlığın sonucu olan tüketim sanayinin ve sömürücü kapitalist sistemin, yaşadığımız "dünya evini" ve "damını" nasıl yok etmek üzere olduğu kanıtlanmıştır. Mevcut bilim ve teknoloji, insanlığın problemlerini çözemediği gibi, küresel ısınma felaketi kapımızı çalmaktadır. 


Batı Bilimciliği Ne Üretti? 

Ve yine ne hazindir ki, insanoğlunun bu bilimsel- teknolojik ilerlemesiyle ters orantılı bir şekilde; sosyal-psikolojik hastalıklar artmakta; sosyal dengesizlikler boyut kazanmakta; insanın; insanla, tabiatla, evrenle ve kendisiyle olan ilişkileri çıkmaz bir sokakta 


ilerlemektedir. Ferdi, ailevi, sosyal ve toplumlararası bunalım ve çılgınlıklar, adeta teknolojinin sırtında tırmanmaktadır. 


Özetle ifade edecek olursak, insanoğlunun, maddi-teknolojik eğrisi maksimum çizerken, manevi-sağlık eğrisi, adeta minimum çizmektedir. 


Beşeri düşüncenin ve hâkimiyetin, Dünya gezegeninde temsilciliğini yapan otoriteler, insanlığa kendi altın tasları içinde sundukları normların, kendileri de efsunu olmuşlardır. 
Beşeri Avrupa düşüncesinin bir varyasyonu olan sosyalizmin, kısa bir zaman periyodu içinde, insan fıtratı duvarına çarpması sonucu, bugün insanlık, Avrupa Birliği 

kapitalizmi veya Amerikan efsanesine yönelmiş bulunuyor. 


Bugün dünyayı dört cepheden kuşatan ve cazibesiyle toplumları yörüngesinde sürükleyen Batı düşüncesi ve bilimciliği, acaba kendi insanına, kendi toplumuna ve aile sosyal sistemine ne sağlamıştır? Fert, aile ve toplumun bugün ulaştığı sosyo-kültürel boyutların zaman içinde limit sonuçları ne olacaktır? 


Bir Medeniyet Tarihçisinin Çığlıkları 


Bu noktada, ünlü medeniyet tarihçisi ve Fransız düşünürü Garaudy'nin çığlıklarına kulak verelim: 


"Çıkmazda olan bir uygarlık. Makinelerden geçilmeyen bir dünya. Bizler dört yüzyıldan beri üç dünyanın zenginlikleriyle, bilgeliklerini yağmaladık, har vurup harman savurduk. 


"Bu kaos, Batı büyüme modelinin ve onu kuran ve haklı gösteren kültür modelinin iç mantığındadır. Yani tabiatla, insanla ve Tanrı'yla ilişkileri kavrayış ve yaşayış biçiminde yatmaktadır. 


"Mümkün olan en şiddetli arzulara sahip olma ve bunları tatmin etmenin çarelerini arama. 
İşte bugün gözü kapalı ekonomik büyüme, büyüme için büyüme sistemimiz, insanın bu temel sapkınlığına dayanmaktadır. Şiddet ve çöküş, büyüme modelimizin yan ürünlerinden başka birşey değildir. 


"Kelimeler bile bir parçalanışı yansıtmaktadır. Bundan böyle barışın adı 

dehşet dengesi, kuramsal zorbalığın adı düzen, orman yasasının geçerli olduğu rekabetin adı liberasyon, Gulag hapishanesinin adı sosyalizmdir. Bu gerilemelerin hepsine birden ilerleme adı verilir. Onun savaş adı büyümedir. 


"Kesin olan şudur ki, kültür uygarlığının üstün olduğu önyargısı, ta iliklerine işlemiş 

olan Batı insanı, kendi manevi yoksulluğunu ve barbarlığını telâfi etmek için Afrikalılardan öğreneceği çok şey olduğunu ve çok defa Hıristiyanlığın, Batı'nın üstünlüğü önyargısını pekiştirmede bir kandırma görevini yüklendiğini bir an olsun düşünmemiştir. 


"Gözü kapalı büyüme modelimize bir alternatif arıyoruz ve daha bereketli bir yaşama tarzı bulmak istiyoruz." (3) 


Sosyal Bilimler İnsanı Kavrayamadı 


Maalesef bugün sosyal bilimler, bir taraftan maddeci, tabii 

hukukçu, sosyal mukaveleci, sırf akılcı veya ruhçu sayısız beşeri, şahsi sosyal hipotezlerden etkilenmiş; diğer yandan ise tabiatı icabı, pozitif ilimlerdeki kesinlik ve objektiflikten uzak kalmıştır. Bu nedenle, insan problemini çözmede başarılı olamamış; ilmi ve teknolojik gelişmenin çok gerisinde kalmıştır. 


Neticede insanoğlu, ilim ve teknoloji ile mikro ve makro evrenin derinliklerine inip karmaşıklığı çözerken, diğer taraftan kendisini kavrama ve problemlerini çözmede yaya kalmıştır. Bunun sebeplerini aşağıdaki parametrelere bağlı olarak izah edebiliriz: 


Beşeri Bilimlerin Zaafı:"İnsan Teorisi" 


1) İnsan, yaratılmışların içinde üstün bir yeri olan, son derece karmaşık biyolojik, fizyolojik ve psikolojik yapıya sahip bir varlıktır. Zekâ nimetine, dolayısıyla karar verme ve seçme iradesine sahip; bu yönüyle içinde yaşadığı evrenin yasalarıyla kayıtlı, hür-sorumlu ve maddeye hâkim olmayı başaran canlı bir varlık. Uçsuz-bucaksız bilinçaltı şuuruyla; yâni maddi-biyolojik ve ruhi his, duygu, arzu ve isteklerle yüklü her an patlamaya hazır 

bir umman. 


Özetle, maddi-rühi (manevi) ve sosyal bir canlı. Bu özelliklerden veya duygulardan birisini veya birkaçını hâkim unsur haline getiren insan teorisi, eksik ve tehlikelidir. Bugün beşeri ilimler, insanı bütüncül bir görüşle ele alamamanın zaafiyetini taşımaktadır. 


Nedensiz Ve Niçinsiz Uygarlık! 


2) İnsanın amaç-fonksiyonu nedir? Kendisi amaç mıdır, yoksa bir amaç için mi vardır? Bu noktada, nasıl değil, neden, niçin ve nereye soruları sorulmalıdır. Batı düşüncesi ise insanla ve hatta eşya ile ilgili, sürekli nasıl sorusunu sorar ve buna çözümler üretir. Amacı davet 

eden niçin sorusu, bu medeniyetin gündeminde yoktur. Dolayısıyla niçinsiz uygarlıkta, insan eşyanın bir parçası haline gelmekte; maddi farklılaşmalar, bunalımlar ve bedeni- 

cinsel çılgınlıklar, toplumların tahribini hazırlamaktadır. 


3) Bilim, insanoğluna, tabiat üzerinde eşsiz ve büyüleyici bir hâkimiyet sağlayan, deneysel ve matematiksel yöntemlerin tümüdür. Ancak insanoğlu bilimi, sahip olduğu düşünce-kültür normları; yani önyargılar açısından yorumlayarak ve niçinsiz yaklaşımın aracı haline getirerek bilimcilik felsefesine kaymıştır. 


Bu nedenle bilim, "insan olma amacı"'na uygun bir araç olmaktan ziyade, sürekli nasıl sorusuna cevap üreten bir mekanizma haline gelmiştir. Böylece bilim, özellikle de beşeri bilimler, insanın ne olduğu dışında, insan hakkında çok şey öğretmiştir. 


Sonuç 


Sonuç olarak diyebiliriz ki, merkezinde insan bulunan aile, toplum ve devlet gibi sosyal sistemlere; dolayısıyla insana, doğru bir bilgiyle yaklaşamayan beşeri medeniyetler, uzun bir zaman periyodunda, maddi, sosyal, 


psikolojik hastalıklar, tatminsizlikler ve sapkınlıklar üretir ve sonunda mutlaka iflas eder. Niçin, neden ve nereye soruları yerine, sadece nasıl üretirim, nasıl kazanırım sorularına dayanan uygarlıklar, çökmeye mahkümdurlar. 


Bugün insanlık, sürekli bilim ve teknolojiyi kullanarak; "araçlar" üreten bu 

"amaçsız" medeniyetin kurbanı olmuştur. İnsanlığın Gezegeni'ni yok edecek olan 

bu amaçsız medeniyetin, yeni tedbirlerle amaçlı hale getirilmesi çabaları da maalesef boşa çıkmak üzeredir. 


Kaynaklar: 

(1) Kur'an-ı Kerim, Bakara(2/30-33) 

(2) Halil Bayrakçı, "Fert, Aile-Toplum, Devlet Sosyal Gerçeğinin Tahlili", Marifet Yy, İst.1990. 
(3) Roger Garaudy, Yaşayanlara Çağrı, Pınar Yy, İst. 1986. 


DÜNYA GEZEGENİNDE: "CANLILIK VE CANLILAR" 
Gökben Coşkun-Dr. Erman Gündoğdu-yaklasansaat.com-Ekim, 2007 


İçinde yaşadığımız bu gezegen, kocaman, soğuk ve cansız gibi gözüken bir evrenin 

içinde, yaşamla dopdolu, dönmeye devam ediyor. Hayat(canlılık), hayranlık uyandırdığı kadar, düşündürücü bir gerçek. Her doğan canlı, "hayatın sürekliliğini" sağlayan ve adeta yüklendiği sorumluluğu yerine getirmeye çabalayan, yeni bir yaşam halkası. Canlılar olarak isimlendirdiğimiz bu varlıkların, "mucizevi oluşum ve yaşayışları", kendisi de 

bir canlı olan insanoğlunun ilgisini her zaman çekmeyi hak etmiştir. 


Yeryüzünde bir damla su ile başlayan yaşamın parıltısı, bakmayı bilenlerin, gözlerini kamaştırır. "Canlanma ve can", öyle bir şeydir ki; insanda sevinç-coşku uyandırır. Şefkat, merhamet, hayranlık ve huşu doğurur. Aslına benzeyen canlı yavrunun, naifliği, ihtiyaçlı ve aciz oluşu ise insanı derinden düşündürür. 


İşte bu yüzden insanoğlu, canlıları ve canlılığı merak etmiştir. İnsanoğlunun canlıları incelemesi, sadece bu meraktan ibaret değildir. Hayatını korumak-sürdürmek 

için insan, canlıları, yakından tanımak; hatta canlılığın devam ve dengesini sağlamak zorundadır. 


Geçmişte, kaba ve yüzeysel incelemelere mahküm olan bu merak duygusu, günümüzün teknolojisiyle artık tatmin olmaya daha fazla yaklaşmıştır. Yaratılışın güzelliğini, iç 


yüzünü ve bütünlüğünü, her geçen gün biraz daha iyi anlayabilmek için çabalayan insanoğlu; kendisini bu çekimin etkisine çoktan kaptırmıştır. Canlılık denizine daldıkça, karşısına 

çıkan muazzam bilinç, bilim adamlarını hayrete düşürmektedir. Bu muazzam bilinç ya 

da plan, insanoğlunu şaşırtacak boyutta karmaşık ve büyüleyicidir. Bizim bu çalışmamız, 

bu muazzam plana ışık tutabildiği sürece görevini yapmış olacaktır 


"Canl" Ya Da "Canlılık" Nedir? 


Canlının, birçok bilimsel tanımı yapılabilir. Canlı, organize olan ve bu organize karakteri sayesinde de, kendi yaşamını sürdürebilen bir varlıktır. Ya da, kendiliğinden, çeşitli kimyasal tepkimeler oluşturan, bu tepkimelerle, yapı taşlarını, kendisi oluşturabilen; üreyebilen, içinde bulunduğu koşullardan haber alabilen ve bunlara karşı tepkiler geliştirebilen bir varlıktır. En önemlisi de, bunların hepsini yapabilmek için, enerjiye, mutlaka ihtiyaç duyan her şey, "canlı"dır. Ancak, henüz canlı ve cansız arasındaki farkı bile tam olarak ortaya koyamayan bilim dünyasının, bu tanımlamaları, ne derece isabetlidir bilemiyoruz. 


Geçmişte, canlıların sınıflandırılmasında, keyfi unsurlarda işin içine giriyordu. 80'li yıllarda bulunan 16s rRNA dizilimine bağlı sınıflandırma, şu an için geçerli bir sınıflandırma sistemidir. Ancak, oldukça yetersizdir. Bunu gidermek için, son 10 yıldır moleküler genetikte; genom sekansına bağlı sınıflandırma çalışmaları, devam etmektedir. 


Canlıların tarihine dair fosil biliminde, moleküler saat yaklaşımında ve canlıların sınıflamasında, çelişkili tablolar ortaya çıktığına göre; yapılan hatanın üzerinde, düşünülmesi gerekir. Türlerin karmaşık yapısı, gerçekte; "tür"ün, ne olduğu konusunda, önemli güçlükler çıkarmıştır. Canlılar sınıflaması ile ilgili hiçbir model, ortaya çıkan problemleri tam olarak çözememiştir. 


Eksik "Canlılık Tanımı": "Sınıflandırma" Zorluğu 


Evrim Teorisi, olmadan da canlılar, benzerlikler temelinde sınıflandırılabilirler. Bütün canlı sınıflamaları, bir takım görüşlere dayanmaktadırlar. Bu sınıflamalar, canlıları, daha kolay tanımamız gibi pratik bir faydaya hizmet ederler. Darwinci sınıflamalar, canlıların kökeninin bilgisini vermekten çok uzaktır. Canlılar, hiçbir sınıflandırmaya, tam olarak uyamayacak kadar; istisnai türü ve sürprizi barındırmaktadırlar. Belki de, canlı türlerini anlamanın en iyi yollarından birisi de, her bir türü, sınıflandırmaksızın; kendine has özellikleriyle ele alarak, hatalı nitelendirmelerden sakınmaktır. 


Tüm bunlardan önce, sınıflandırmaya, hangi varlıklar girecek, hangileri dışında kalacak, bu oldukça önemlidir. Bu durum, biyolojide, büyük bir sorun teşkil etmektedir. Çünkü bu karmaşa, canlılık tanımlarını, geçersiz kılmaktadır. Bu mesele hakkında, Scientific American Dergisi, Aralık 2004 sayısında şunları yazmaktadır: 


"Aslında virüslerin canlı mı, cansız mı olduğuna karar verebilmek için, önce 'canlılık nedir?' 
sorusuna cevap vermeliyiz. Çünkü, hayatla, ölüm arasındaki gri bölgedir virüsler. Ölü hücreleri bile yeniden yaşama döndürebilen virüsler, yaşama teğet geçiyorlar. 

Bizler, virüsleri, istediğimiz kadar canlılıktan uzak kabul edelim, onların, canlılığın geri kalanı üzerine etkileri çok büyüktür." 


Virüsler, bağımsız birer varlık olabilirler mi? Yoksa, gerekli enzim 

sistemleri gelişmemiş, ilkel canlı parçacıkları mıdır? Yahut da, bir zamanlar, kompleks canlı parçacıkları iken, zamanla, bağımsız bir varlık olma yeteneğini mi kaybettiler? Bunları, hiç bir zaman bilemeyeceğiz. Bu neticeyi, İngiliz biyokimyacısı H. W. Pirie şöyle açıklıyor: 


"Yeni yeni bulunan sistemlerin, ne canlı, ne de cansız olduğu söylenebilir. Böyle 

olunca, canlı ve cansız kelimelerini, ya iyice tarif etmeliyiz veya bunları kullanmaktan vaz geçip, yerlerine yeni kelimeler bulmalıyız. Virüsün, canlı mı, yoksa cansız mı olduğu sorulursa, verilebilecek cevap şu olabilir: 'Bilmiyorum. Bildiğimiz, sadece virüsün, bazı şeyleri yaptığı, bazı şeyleri de yapmadığıdır."" 


Genetik Şifre: Örtülü Kitap 


Bilim, hücrenin önceden programlanmış olduğunu kanıtlamıştır. Hücre, yapı taşlarını oluşturmaktan, üremeye kadar tüm fonksiyonlarını, aldığı talimata uygun bir şekilde yerine getirmektedir. Şimdi bizler, bu yazılı talimatın, hücrelerdeki DNA içinde korunduğunu, öğrenmiş bulunuyoruz. Bu talimata da, genetik şifre diyoruz. Genetik şifre, hücrelerin anlayacağı dilde yazılmış, muhteşem bir kullanma kılavuzudur. Yani bir bilgi paketidir. 
Elbette o bilginin bir kaynağı vardır. 


Bahsettiğimiz bilgi, var oluş denen sır yumağının bilgisi ise; kaynak, "sonsuz boyutlu bir akıl" olmalıdır. Aslında, tüm bilimsel kanıtlar bize, varlıklar üstü; çok yüksek bir bilinç ve düşünceyi işaret etmektedir. Bu üstün bilinç, hem evrenin fiziksel yapısı içinde, hem de canlı organizmanın özelliklerinde, kendini göstermektedir. Son derece estetik, düzen ve karmaşıklık içeren bilgi, yine o "Sonsuz Aklı" ifşa etmektedir. 


Bakınız, bu konuda, ABD Ulusal İnsan Genomu Araştırma Enstitüsü Yöneticisi Francis Collins, neler söylüyor: 


"Eğer insanlığa ait, her türlü bilgiyi ve sırrı içeren, 3,1 milyar harflik bir talimatname(kitap), ilk defa önünüzde açılmışsa, onun sayfalarını, ancak huşu hisleriyle 

inceleyebilirsiniz. Kitab'ın sayfalarına bakmaktan o an kendimi alamayarak; 'Allah'ın Aklı'na dair, belli-belirsiz 'ufak bir kıvılcım' gördüğümü hissettim." 


İşte bu kaynağı, sonsuz akıl olan bilgi sayesinde; atomdan, organize olmuş bir hücreye kadar; herşeyde bilinç vardır. Dolayısıyla, tüm canlılarda bilinç vardır, ancak derecesi(boyutu) farklıdır. Bazı bilim adamları, bu bilinci, ikrar etmekten kendilerini alamamaktadırlar. 


Canlılığın Hayati Özü:Su 
Fizikçi Freeman Dyson, Templeton Ödülü'nü kabul ettikten sonra, görüşlerini şöyle ifade 


etmişti: 


"Atomlar, durağan maddeler olmaktan ziyade, aktif maddeler gibi davranan tuhaf şeylerdir. 
Kuantum mekaniğine göre atomlar, olası alternatifler arasında tahmin edilemez seçimler 


yapmaktadırlar. Atomların, farklı seçimler yapabilme kapasitesinden de anlaşılacağı üzere, her atomun içerisinde, bir dereceye kadar zihin mevcut olmalıdır." 


O zaman şunu açıkça görüyoruz ki; bilgi, bilinç, organizasyon ve enerji, canlılık için şart, ancak ayırıcı bir özellik değildir. Ayırıcı olan, canlılığı meydana 

getiren özdür. Canlılığın hayati özü ise sudur. Hebrew Ünversitesi Weizmann Enstitüsü'nde araştırmalarını sürdüren Gerald L. Shroeder, "Tanrı'nın Saklı Yüzü" adlı kitabında şunları söyler: 


"Temel hücre yapısı, bir parazitin görece basit yapısından, insanın karmaşık yapısına kadar bütün canlılarda aynıdır. Bir hücrenin hayat görüşü, içeride ve dışarıda bir su denizi ile kaplıdır. Bilinen bütün canlılar, su temellidir. Bu, bütün canlıların dâhil olduğu, ortak sınıflamadır." 


Peki, canlılık, nasıl ortaya çıktı? Neden bu gezegende? Bir hücre, nasıl oluştu ve yaşamaya başladı? 


"Canlanma" Nasıl Başladı? 


Yaşamın kökeni hakkında, belki de en yaygın ve en popüler görüş, onun şans eseri(tesadüfi) olarak, ortaya çıktığı görüşüdür. Bu görüş ile ilgili bilgilerimizi, gözden geçirmek için Mahlon B. Hoagland'ın "Hayatın Kökleri" adlı kitabına, bir göz atalım: 


"İşte senaryomuz: Deniz suyunda, erimiş karbon, oksijen, nitrojen ve fosfor (bu elementler nerden geldi?)içeren basit bileşikler; ultraviyole ışınları ve şimşeklerle sürekli bombardıman ediliyorlar. Bu arada, bir kısmı kalıcı ve dengede olan, değişik kombinasyonlara da zorlanıyorlar (nasıl?). 


"İşlem yüz milyonlarca yıl sürerken, deniz, elemanların değişik kombinasyonları yönünden giderek zenginleşiyor. Yeni moleküller, bu arada nükleotidler ve aminoasitler birikiyor. 
Sonunda, denizin, son derece bol ve bütün yeni molekül çeşitlerini içeren koyu 

bir çorbaya dönüştüğü bir zaman geliyor. 


"Şimdi, denizin çorba gibi olması düşüncesi, size aşırı görünebilir. Bunun, bugünkü deneyimlerimizle karşılaştırılabilecek hiç bir yanı yoktur. Böyle zengin bir oluşumun birikmesi, canlılar, onu hemen yiyip bitireceği için, bugün belki de olanaksızdır. 


"Söz konusu süreçte, zamanın önemini kavramak için biraz duralım. Zaman ne 

kadar uzun olursa, bir şeylerin olması da o kadar olasıdır. Kimyasal reaksiyonlar için de bu doğrudur. Zaman sınırlaması olmazsa, yeterince uzun süre beklenirse, en olanaksız reaksiyonlar gerçekleşebilir." 


Urey-Miller Deneyi 


Bu konuyla ilgili olarak, biyolojide çok bilinen "Urey- Miller Deneyi"nden bahsetmeden geçemeyeceğiz. Bu deneyde, Dünya'nın ilk zamanlarda içinde bulunduğu düşünülen koşullar, laboratuvarda oluşturularak; canlıların yapısında bulunan 20 aminoasidin üç tanesi elde edilir. 


Bu deneyden sonra, bilim adamları, daha fazlasını elde edeceklerini umarak; benzer koşullarda pek çok deney yapmıştır. Ancak bir ilerleme sağlanamamıştır. Bu deneyin üzerinden, neredeyse 60 yıl geçmiştir. Hala, tüm Dünya'da okullarda okutulan 

her biyoloji kitabında, hayatın kendiliğinden başladığı tezine dayanak olarak, "Urey-Miller Deneyi" gösterilmektedir. 


Örneğin, bu ve benzeri deneylerden elde edilen bulgulara, evrim teorisini dayandıran Prof. Dr. 
Ali Demirsoy, "Yaşamın Temel Kuralları" kitabında, rahatlıkla şunları söyleyebiliyor: 


"Tüm bunların (deneylerin) ışığı altında, canlılığın özel bir kuvvete gerek göstermediği, özel bir yapısı ve özel kimyasal bağları olmadığı; bugün bizim tekrar yapay olarak yapmayı başaramadığımız kimyasal bir dizilimin sonucu olarak ortaya çıktığı anlaşılabilir." 


"Kopyalayıcı Ve Bilgiç Molekül": Nasıl Oluşur? 


Oysa, ABD Ulusal İnsan Genomu Araştırma Enstitüsü yöneticisi Francis Collins, 2006'da yayımlanan "The Language Of God" kitabında, Urey-Miller Deneyi hakkında şunları söyler: 


"Bundan 50 yıl önce Stanley Miller ve Harod Urey, Dünya'nın ilk zamanlarında var olduğuna inandıkları birtakım organik bileşikler ve su karışımına, elektrik şarj ettiler ve amino asitler gibi biyolojik yapıtaşları elde ettiler. Deneyde kullanılan organik bileşiklerin, uzaydan geldiğini kabul etsek bile, bu kompleks organik moleküllerin, evrende kendi kendine oluştuğuna dair hiçbir şeyi açıklamamaktadır. 


"Burada bir noksanlık vardır. Bu bileşiklerden, nasıl, kendisini kopyalayan ve bilgi taşıyan bir molekül oluşabilir? Fosfat-şeker omurgası ve birbiri üzerinde çok hünerli ve karmaşık şekilde düzenlenmiş organik bazları ve bu bazların, burgulu çift sarmalı oluşturmak üzere, her basamakta eşleşmekte olduğu DNA, "sadece oldu" denip geçilemeyecek; son derece ihtimal dışı bir moleküldür. Üstelik DNA, kendini kopyalamasını sağlayacak hiçbir özgün mekanizmaya sahip değildir. 


"Bazı bilim adamları da, ilk yaşam formunu, RNA'nın meydana getirdiğini iddia etmektedirler. Bunu iddia etmelerinin nedeni; RNA'nın da bilgi taşıması ve DNA'nın katalize edemediği reaksiyonları katalize etmesidir. Oysa DNA, bir bilgisayar hard diski 

gibidir. Stabildir ve bilgiyi depo eder. Buna karşılık RNA, iyi huylu bilgisayar virüsleri gibidir. Programlandığı gibi dolaşır ve kendinde ne varsa ancak onu yapma yeteneğindedir. 


"Şaşırtıcı Canlılık" Çözülemiyor 


"Hayatın başlangıcını, açıklamaya dair güçlükler, özellikle Francis Crick (James Watson'la beraber DNA'nın ikili sarmal yapısını bulmuştur) gibi bazı bilim adamlarının, hayatın Dünya'ya, dış uzaydan geldiği şeklinde iddialarda bulunmasına neden olmuştur. Hayat, 

ya şans(tesadüf) eseri, küçük partiküllerin, Dünya'nın çekimine yakalanmasıyla başlamıştır. 
Ya da çok eski bir uzay gezgini, yaşamı, Dünya'ya getirmiştir. Belki bu 

faraziyeler, yaşamın bu gezegende ilk nasıl başladığını açıklayabilir. Ancak, yaşamın 


kökeni hakkında hiçbir şey söyleyemez. Sadece bu 'hayret verici canlılık olayı'nı, başka bir yer ve zamana; çok daha uzaklara öteler." 


Gerald L. Schroeder'da, canlılığın başlangıcı konusundaki deneye dayanan yanılgıya, şöyle işaret eder: 


"1953 yılında, Stanley Miller, evrende doğal olarak bulunan kimyasallar arasında 

gerçekleşen rastlantısal reaksiyonlar sonucu, bir miktar aminoasit elde ettiğinde, bilim adamları, hayatın başlangıcı sorununun çözüldüğü hissine kapılmışlardı. Ama durum, hiç de sanıldığı gibi değildi. İlk deneyi takip eden deneylerinde, Miller, elde ettiği sonuçları geliştirmeyi başaramamıştı. Termodinamik, düzeni değil düzensizliği desteklemektedir. 

Bu aminoasitleri, kompleks moleküller oluşturacak şekilde, bir araya getirmeye yönelik bütün girişimler başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Hayatın, kompleks yapısının, en basit formlarda dahi ortaya çıkışı, her zaman için, insanları, hayrete düşüren bir muamma olarak kalmıştır." 


Canlı Sistem: " Bilgi- Plan Ve Yönetim" Gerektirir 


Tam burada, Termodinamiğin 2. yasasından, bahsetmek yerinde olacaktır. Bu yasaya göre, evrende entropi(düzensizlik), sürekli artmaktadır. Her şey, milyarlarca yıllık 

zaman ölçeğinde, kaosa doğru gitmektedir. Oysa atomların bir araya gelip molekül, moleküllerin birbirine eklenip zincir, zincirlerin düzenlenip strüktür(kompleks yapı), strüktürlerin de düzene girip bir canlı hücrenin oluşma işi, çok büyük bir organizasyon ve enerji gerektirmektedir. Belki bu reaksiyonlardan bazıları, bir takım düzenlilikler üretebilirler. 
Ancak, eğer bu düzen, sabitlenmemişse, sistem, kısa süre içinde kaotik durumuna geri döner. 
Başka bir deyişle; eğer sisteme (düzene), dışardan zorlayıcı bir düzen(irade) 

yoksa, düzen, entropi yasası gereğince düzensizliğe-kaosa gider. Bu düzensizliğe 

gidişi ve düzenin nasıl oluştuğunu anlamak için, fiziki çevremize ve yaşadığımız Dünya'ya bakmamız yeterlidir. 


Bu konuda, Gerald L. Schroeder şöyle devam ediyor: 
"Hayat, kaos üreten bir evrende, düzeni, korumaya yönelik soluksuz bir yolculuktur." 


Mahlon B. Hoagland ise, "Hayatın Kökleri" inde, canlıdaki düzen ve kaos hakkında şunları söylüyor: 

"Canlı olmanın anlamı, yalnızca düzen, organizasyon ve karmaşıklık değildir. Daha önemlisi, kendine karşı çalışan düşman bir çevrede; yaratma yeteneği, düzeni kurma, organizasyonu sağlamadır. Bir bakıma, yeni bir hayatın yaratılması, mucize niteliğindedir. Düzen 

yaratmak için, plan gereklidir. Hücreler, daha önceden var olan bir planı izleyerek, düzen kurarlar." 


Bir uzayda, nesnelerin bir düzene girmeleri için, önce bir plan, sonra bu planı icra edecek irade(yönetim) gerekir. Canlı sistemin kararlı olabilmesi için de, içerden veya dışardan, zorlayıcı bir enerji icabeder. 


Muhteşem Plan Ve Kontrol: "Embriyogenez"' 


Hücredeki; amaç, bilinç, koordinasyon, tasarım, ya da biz buna "plan-düzen" de diyebiliriz. 
Bu muhteşem kontrol sistemlerine; "embriyogenez", yani embriyonun yaratılması örnek gösterilebilir. Bilindiği gibi sperm hücresinin, yumurta hücresini döllemesiyle; iki üreme hücresindeki kalıtsal maddeyi içeren tek bir hücre oluşur. Bu tek hücre, bölünmeye başlar ve bölünme hızla devam eder. Ancak, tek hücreli canlılardaki gibi bölünen hücreler, ayrılıp gideceklerine, birbirlerine sıkıca yapışırlar. Kısa bir süre sonra ise, son 

derece şaşırtıcı bir olay başlar. Hücreler, bölük bölük hareket etmeye başlarlar. Her bölük, adeta kendi görev yerine yönelir. Her bölükteki hücreler, kendi dallarında 

uzmanlaşmıştır. Karaciğer hücreleri, karaciğerin olması gereken yerde 

toplanırlar. Kas hücreleri, kasların olması gereken yerde birikirler. 


Bazıları sinirleri, bazıları deriyi, bazıları ise damarları oluştururlar. Bu çok hızlı ve önceden planlanmış bir dönüşümdür. Gerçekleşen süreçte, 

hiçbir karmaşa göremezsiniz. Hücreler, bu düzenli ordu içinde, en gönüllü askerlerden bile, daha itaatkâr ve kanaatkârdırlar. Kendilerine verilen komuta, eksiksiz uyarak ve mümkün olan en az enerjiyi harcayarak, görevlerini yerine getirirler. Parmak ısırttıracak 

bir organizasyon sonucunda, vücut yavaş yavaş şeklini almaya başlar. Günümüzde bu organizasyona ait planın, DNA'da yer aldığını biliyoruz. Ancak bu kadarını biliyoruz. 


Bu plan, DNA'da yazılı olsa bile, hücrelerin, bunu doğru okumalarını ve verilen talimatı, eksiksiz uygulamalarını sağlayan nedir? 


Nasıl oluyor da milyarlarca farklı hücre, DNA'daki uçsuz bucaksız talimat listesinden, kendisini ilgilendiren talimatları seçebilmekte ve buna uyarak farklılaşabilmektedir? Örneğin, gözü göz yapan hücreler, bir fotonun retinaya çarptığında vermesi gereken tepkiyi nasıl hesaplarlar? Göz merceğini, hangi büyüklüğe kadar yapıp, nerede durmaları gerektiğini nasıl anlarlar? Gelişen hücre topluluğu içindeki her bir hücrede, tamı tamına aynı 

ölçüde DNA bulunur. O zaman hücreler, nasıl farklı farklı hücrelere dönüşebiliyorlar? 


Evrimci-Bilimcilerin Çıkmazı: "Embriyogenez" 


Bugün bile bazı yanlarıyla anlaşılmaz olan embriyogenez olayı, evrimci bilim adamlarının, en büyük çıkmazıdır. Amaçsız ve umursamaz bir evrenden bahseden Dawkins, bu konuda umursamazlığın aksine, müthiş bir kontrol mekanizmasını, "The Selfish Gene" adlı kitabında şu sözlerle itiraf ediyor: 

"Ceninin gelişiminde genler, o kadar karmaşık ve birbiriyle kilitlenmiş bir ilişkiler ağıyla denetleniyor ki, buna değinmememiz daha doğru olacak." 


Evrimci Alman bilim adamlarından Hoimar von Ditfurth, embriyonun, mucizevi gelişim süreci hakkında, şunları söylemektedir: 

"Tek bir yumurta hücresinin bölünmesinin, nasıl olup da birbirlerinden 

öylesine farklılaşmış; sayısız hücrenin doğuşuna yol açtığı, bu hücreler arasında kendiliğinden olan iletişim ve işbirliği, bilim adamlarının, akıl erdiremediği olayların başında gelmektedir." 


J.D. VVatson, "Gen ve Moleküler Biyolojisi" adlı kitabında şunları yazar: 

"Döllenmiş bir yumurtadan, karmaşık bir canlıya ait çok çeşitli yapılar, hangi yoldan, nasıl bir mekanizma ile meydana gelmektedir? Bu farklılaşma, bütün hücreler, yumurta 

hücresindeki genetik bilgiyi aynen muhafaza ettikleri halde, nasıl oluşmuşlardır? 


"Bu sorulara cevap ararken, belirli bir takım sistemlerin, hücrede, bazı 

genleri çalıştırıp diğerlerini, iş görmekten alıkoyduklarını kabul etmekteyiz. Ancak, 

böyle mekanizmaların varlığı ile, aynı genotipi taşıyan hücrelerden, farklı fenotipte hücrelerin farklılaşması mümkündür." 


Hayranlık Ve Şaşkınlık Uyandıran: "Embriyogenez" 


"Hayatın Kökleri"nin yazarı Hoagland'da, bu konudaki şaşkınlığını gizleyememiştir: "Biyolojinin bütün problemleri arasında en büyüleyici ve en 

zor olanı embriyogenezdir. Embriyogenezde, temel problem olarak, gen ifadesine bakıyorduk. 
Oysa ilk göze çarpan şey, biçimin oluşumu; yumurtadan bebeğe dönüşümdeki akıl almaz mimari başarı. Örneğin, bizi oluşturan tüm özel doku ve organlar, bir iskelete 

asılmıştır. Kemik, bütün diğer yapıların yanı sıra embriyoda gelişir. Sıradan görünüşlü hücrelerden başlayarak, içinde kalsiyumun sert bir yapı oluşturmak için biriktirildiği yeni bir doku belirir. Bu doku, sert ve olağanüstü güçlüdür. Bir organizmanın ağırlığını, ömür boyu taşıyabilecek nitelikte yapılmıştır. Kırıldığı zaman, kendini, yeniden onarabilir. Böylesine 

bir yapısal biçimlendirme süreci, nasıl ortaya çıkıyor?" 


İşte bazı bilim adamlarını hayran, bazılarını şaşkın, bazılarını da çaresiz bırakan canlılarda ki "embriyogenez". Hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde, önceden belirlenmiş "amaç" ve nihayetinde ulaşılan bir "sonuç". Yazılı tüm komutları yerine getirmenin yanı sıra, 

"DUR" emrine de, hiç itiraz etmeden itaat eden hücreler. Bütün bu işlevleri, her 

adımında denetleyen mekanizmalar. 


Gelin son üç cümleyi ters çevirelim. Amacı, düzeni bozmaktan başka bir şey olmayan "belirsiz bir çaba". Yazılı hiçbir komutu okuyamayan, üstelik "DUR" emrini dinlemeyen; devamlı surette bölünen asi hücreler. Düzene karşı baş kaldıran hücre 

terörü. Bunun, kanser olduğunu anlamışsınızdır. 


"Embriyogenez ve Kanser"; amaç-tasarım; amaçsızlık-umursamazlık; iyi; kötü, bütün bunlar,"gerçeği" anlayabilmek için yetmez mi? Evrimciler, evrimin hiçbir amacı olmadığını iddia ediyorlar. Şayet onların anladığı anlamda evrim olsaydı, "canlı düzen", "normal dağılım"a uymaz, kanserli hücrelerdeki gibi "düzensizlik", "normal dağılım"a uyardı. 


' "m 
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Moleküler düzeyde bile, bütün canlı yapıların, bir "amacı"nın olduğunu keşfettiğimiz bir çağda, onların, bu sözlerine nasıl inanacağız? Artık, mikro âlemin bilincinin, her gün yeni keşiflerinin yapıldığı bir çağda yaşıyoruz. 


Evren Ve Canlılar: Çok Hassas "Parametrelere" Dayanıyor 


Her şeyin "planlı" ve tamamen "uygun" olması, rastlantısal bir biçimde hayatın başladığı iddialarını, köşeye sıkıştırmaktadır. Fizikçiler, yaşamı barındıran bir evreni meydana 


getirmek için, tam ayar gerektiren, otuzdan fazla fiziksel ve kozmolojik parametre bulmuşlardır. 


Michael Denton, "Nature's Destiny" adlı kitabında, bu gezegende, yaşamın devamının, "çok hassas ayar ve dengelere" dayandığını, söyler. Denton, özellikle insan yaşamı için gerekli olan diğer pek çok koşulu; kimya, jeoloji ve biyolojiden faydalanarak incelemiştir. Dahası, çok sayıda tekil parametrenin, olağanüstü bir uyuma işaret ettiğini, açıkça göstermiştir. 


Oxford fizikçisi Roger Penrose, diyor ki; "başlangıç uzay-zaman hacmi", öylesine kesin bir "hesabı ve uyumu" gerekli kılıyordu ki: "Yaratıcı, 10 üzeri, tekrar 10 üzeri 123'te(10'9!23) 1'lik duyarlılıkla(hassasiyetle), çalışmak zorundaydı." Penrose, şöyle devam ediyor: 


"Şayet evrende bulunan temel parçacıkların her birinin tepesine birer sıfır kondursaydım, bu paydadaki sayıyı yine yazamazdım, bu çok devasa bir sayıdır." Bu sayının tersi de, sıfıra yakın "olasılığı ya da hassasiyeti" göstermektedir. 


Urey-Miller ve benzeri deneylerden yola çıkarak, işlevsel proteinler ve nükleik asitlerin,"rasgele oluşması ihtimalini" belirlemek için, bilim adamları tarafından çeşitli hesaplamalar yapıldı. Morowitz, Hoyle, Wickramasinghe, Cairns, Smith, Prigogine ve Yockey; ihtimalleri hesaplamak için çeşitli yöntemler önerdiler. Söz konusu hesaplamaların tümü, işlevsel olarak dizilmiş biyo-makromolekülleri, rasgele elde etme ihtimali; Prigogin'in deyişiyle, "milyarlarca yıl ölçeğinde bile, sıfıra yakındır." 


Sonsuz Boyutlu Allah: Sonlu Boyutlu Herşeyi Yarattı 


Doğacı(naturalist) bilim adamlarının, adeta kesin inançlı yaklaşımı, bilimin tarafsızlığını gölgelemektedir. Maalesef bu bilim adamlarının durumu, çok eleştirdikleri ortaçağ kilise din adamlarının, bağnazlığını çağrıştırmaktadır. 


Hoagland gibi, fizikçi George Wald'da, çok çok geniş zaman süresi verilirse, canlılığın ortaya çıkması için "şans"ın yeterli olduğunu savunmaktadır: 


"Aslında zaman, romanın kahramanıdır. Çok uzun zaman verildiğinde, imkânsız olan mümkün olur, ihtimal dışı olan muhtemel olur ve muhtemel olan da kesin olur." 


Peki, böyle bir yaklaşım bilim olabilir mi? Rastlantı ve neredeyse sonsuz olan bir zaman dilimine sığınmak! Bilim, böyle bir "mantığı" yöntem olarak kabullenirse, kanıtlanamayacak hiç bir uçuk önerme yoktur, herhalde. Şayet bir meseleyi kanıtlayamıyorsanız, onu sonsuza yakın zamana havale edin, o mutlak(!) oluverir. Peki, 


bu çok uzun zamanı, nereden buldunuz? Evren'in bile sonlu bir ömrü ve başlangıcı bulunuyor. 


Ayrıca, bu gezegende canlılar, kaç kere topyekun yok oluş yaşamış, bu bilinmiyor mu? 
BM'nin, 390 uzmana hazırlattığı yaklaşık 500 sayfalık en son raporunda, "Dünya canlılarını, geçmişe benzer 6'ncı topyekun yok oluş bekliyor", demiyor mu? O halde, evrim, her defasında inkıtaya uğramış demektir. Nerede sürekli değişim ve evrim? Nerede çok uzun bir zaman? 


Bazı bilim adamları da, tesadüfle(şansla), açıklayamadıkları olaylara, şöyle yorum getiriyorlar:"Şartlar elverişli olup bir kez yaşam başladı mı, madde, böyle davranmak zorundadır. Yani madde, kendi kendini düzenleme özelliğine sahip olur. 
Buna kozmik zorunluluk denir." 


İşte bilim dışı bir zorunluluk. Bir zorunluluk varsa, mutlaka, bu olay ve oluşları icbar 

eden; zorunlayan bir kimse(şey) de vardır. Bu madde midir, kozmos mudur? Biz inanıyoruz ve diyoruz ki; bütün bu sonlu boyutlu alemleri(evrenleri); tüm canlı ve cansızları; planlayan ve yaratıp-yöneten, Kendisi, yarattıklarına benzemeyen, sonsuz 

boyutlu olan Allah'tır. Zaman dahil, tüm sonlu boyutları, yaratıp-yönetmektedir. O'nun Hızı, yarattığı hiçbir gerçek veya sanal parçacık yahut varlığın hızına benzemez. Her an her yerdedir. Her an, her şeyi bir nokta gibi görmektedir. Üzerinden zaman geçmez. Zira zaman, O'nun yarattığı maddeye bağlı bir boyuttur. 


Sonuç 


Alemlerin Rabb'i olan Allah, herşeyi ve canlıları, yaratmakla kalmayıp, kaderini; gelişimini, değişimini, yiyeceğini, görevini ve ecelini de takdir etmiştir. Canlılar aleminin, bu muazzam dengesi, ancak daha şimdi; bu çağda layıkıyla farkedilmektedir. Çünkü, kendi arzularının ve hırslarının kölesi olan insanoğlu, tüm "canlı eko-sistemi ve dengeleri" alt-üst ederek; canlıları, felaketin kapısına getirmiştir. Sadece canlılar değil, yaşamı tamamen canlılara ve çevreye bağlı olan insanoğlu da, felaketin kapısına yaklaşmıştır. 


Ölümden, yaşamın filizlendiği bu harikulade ekosistemde, hiçbir şey boş yere yaratılmamıştır. 
Dünya'da ki tüm canlıların, "yaşamdan ölüme giden dev döngü"sünde, hiçbir şeyin(enerjinin), zerre kadar ziyan edilmediği artık bilinmektedir. Tüm 

bu sistemlere enerji veren Yaratıcı, sistemlere, o enerjiyi, kaybetmeden tekrar tekrar kullanmasını da öğretmiştir. Canlılar, ancak bu sayede hayatlarını sürdürebilmektedirler. 
Bugün artık bilim, dengeyi bozan en ufak bir müdahalenin bile, nelere yol açacağını gösterecek noktaya gelmiştir. 


Sonsuz boyutlu ve en güzel sıfatlara sahip olan Allah, yarattığı şeyleri; mikrodan, makroya; her an ve tamamen kontrol altında tutmakta; "kuantum-madde alemi"ne olduğu gibi, "canlı yaşama"da hükmetmektedir. Bütün bunlar, Sonsuz Yüce Allah'ın, "Ana Plan" ve "Ana Bilgisayarı içinde ve yönetimindedir. 
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GENOM: "ŞİFRELENMİŞ KİTAP" 


Hilal Nevruzoğlu-yaklasansaat.com-2008 


Organizmanın belirli bir özelliğini içeren, kalıtımla yavruya 

aktarılabilen küçük bilgi paketlerine, gen adı verilir. İnsan bedeninde yaklaşık 75 trilyon hücre vardır. Bunların büyük kısmı, milimetrenin onda birinden küçüktür. 

Bütün hücrelerde, çekirdek dediğimiz kapalı bir kap vardır. Hücre ikiye bölünürken, servetini yeni hücrelere aktarma işlemi, çekirdek bölünmesiyle başlar. 

Öncelikle çekirdek bölünür. Çekirdeği, hücrenin beyni gibi düşünebiliriz. Hücre içerisinde gerçekleşen bütün metabolik etkinlikler, çekirdekten gelen direktifler yoluyla olur. Bu direktiflerin kaynağı ise, genlerdir. 

Mikroskopların gelişimi, çekirdeğin içinde kromozom denilen, iplik gibi yapıları görmemizi sağlamıştır. Bu yapılar, çekirdek bölünmeden kendilerini bir kat artırır ve her kromozom dizini, "yeni yavru hücre"nin içine yerleşir. Biri anneden, diğeri babadan gelen bu kromozom seti; beyin, üreme hücresi, kas, kemik, deri ve mide gibi tüm hücrelerimizin çekirdeğinde bulunmaktadır. Yumurta ve sperm hücrelerinde bir set vardır. Kırmızı kan 

hücreleri ise çekirdeksizdir. 

Kontrol Genlerini: Kim Kontrol Ediyor? 

İlke olarak her genom seti, 20.000 geni aynı 23 kromozom üzerinde taşır. İnsan bedeninin karmaşık yapısı düşünüldüğünde; sadece 20.000 gen bulunması oldukça şaşırtıcıdır. Öyle görünüyor ki, bu kadar küçük bir genetik paketin, bu kadar anlamlı yapılar üretebilmesi için her bir genin, bir şekilde "özel talimatlar" kadar "genel bir plan" da içermesi gerekir. Bu durumda, genlerin çalışmasını kontrol eden başka genlerin varlığından sözetmek gerekiyor. 
Peki, genlerin çalışmasını kontrol eden genleri, kim kontrol etmekteydi? 

Çocuğumuza tek bir genom seti aktarırız. Bu set, anne ve babadan gelen kromozomların, birbirleri arasında DNA değişimi ile(rekombinasyon) oluşturulur. Kromozomlar, 

uzun DNA şeritleri ve onları saran kromozom ipliklerinden 

oluşur. Kromozomların ortasındaki boğumlara, sentromer denir. 


Uzun Yaşama Sırrı: Telomerlerde Mi Saklı? 


Kromozomların sonlarındaki parçalara ise telomer denir. Telomerlerin uzunluğuna 

bakarak, hücrenin yaşı okunabilir. Her bölünme sonucunda, telomerler biraz daha kısalır. Bu kısalma, ancak süreç doğal yoldan sonlandığında; yani canlının ölümüyle biter. Kanser hücreleri ve bazı kök hücreleri sınırsız bölünür, ancak telomerleri hiçbir zaman kısalmaz. Bu sebeple İnsanın uzun yaşaması ile ilgili çalışmalar, telomerler üzerine yoğunlaşmıştır. 


İnsanın vücut hücrelerinde 46 kromozom vardır. Üreme hücrelerinde ise 23 
kromozom bulunur. Bu konuda rekor 600 kromozoma sahip eğrelti otlarındadır. Kromozom sayıları ile bir organizmanın karmaşıklığı arasında bir korelasyon bulunamamıştır. Ayrıca 


bütün memelilerde, DNA şeridinin uzunluğu aynı olduğu halde; kromozom sayıları neden türden türe farklılık göstermektedir? Bunun sebebini kimse açıklayamamaktadır. 

Thomas Morgan, meyve sineklerini deney hayvanı olarak 

kullanarak; kromozomların, genlerin yuvaları olduğunu bir dizi deneyle kanıtladı. Bu deneyler sonucunda genlerin, kromozom ipliklerinin etrafında top top sarılmış oldukları artık biliniyor. 

Kromozom Seti: Genom 

Bütün genetik bilgiyi içeren kromozom setinin tamamına genom denir. Hücre genomu, bilinen kromozomlardan ve çıplak DNA'dan oluşan, kendini halka şeklinde 

kapatmış mitekondri genomundan oluşur. 

Genomun bir "kitap" olduğunu düşünelim. "Kromozom" denilen 23 bölümü vardır. Bu 23 
bölümün içerisinde, "gen" denilen binlerce hikaye bulunur. Yaklaşık 20.000 gen- 

20.000 hikaye. Her hikaye, "ekson" denilen paragraflardan oluşur ve bunlar, "intron" denilen reklamlarla yer yer kesilir. Her paragraf, "kodon" denilen kelimelerden oluşur. 
Her kelime, "baz" denilen harflerle yazılmıştır: A, T, G, C. 


DNA: Deoksiribonükleik Asit 

DNA(Deoksiribonükleik asit); karbon, hidrojen, oksijen, azot, fosfat atomlarından oluşan ve hücrenin bütün hayati fonksiyonlarında rol alan, dev bir moleküldür. DNA'yı oluşturan nükleotidler üç bölümden meydana gelmişlerdir: 

1) Baz: Adenin (A), Timin (T), Guanin (G), Sitozin (C) 

2) Şeker (5 karbonlu karbonhidrat) 

3) Fosfat grubu 


Birbirlerine fosfat bağları ile bağlanmış şeker dizilerinde her bir şekere bir de baz bağlıdır. 
Bu, DNA'nın bir zincirini oluşturur. DNA zinciri, ikili sarmal(heliks) yapıdadır. 


"Bir şeyi kalıtımla geçirmek demek, bir parça DNA aktarmak demektir." Genler, 

DNA'dır. DNA, bilgidir. 

DNA'nın Temel Özellikleri 

1. Zincir moleküldür. Değişik basit molekül çeşitlerinin birbirine eklenmesinden 

oluşmuş zincir şeklindedir. 

2. Olağanüstü uzun ve son derece incedir. 

3. Zincirde dört çeşit halka vardır. A, G, C ve T. 

4. Bu dört tür halkanın bağlanma biçimi, bir zincirin halkaları gibi birbirinin aynıdır. A-T baz çiftinde 2 hidrojen bağı; G-C baz çiftleri arasında ise 3 hidrojen bağı bulunmaktadir. Zincirin bir kolunda bulunan nükleotidlerin dizilişi, karşı kolda bulunan nükleotidlerin dizilişini bir çeşit dikte ve kontrol eder. Tesadüfe bırakmayan bir titizlikle molekül yapısı oluşturulur 

ve kontrol edilir. 

5. Halkaların şaşmaz bir düzeni vardır: Bu yazıdaki harflerin düzeni gibi. 

DNA = DİL = BİLGİ 


DNA ipliği bilgidir. Her harf bir kimyasala karşılık gelir ve kimyasal şifre şeklinde yazılmış bir mesajdır. Bu şifrenin bizim anlayabileceğimiz bir yazım şekline çevrilmiş olması; olağanüstü derecede güzeldir. 


İnsanın her bir hücresinde; 0,0001 santimlik bir alanın içinde, yaklaşık 2 

metre uzunluğunda DNA sıkıştırılmış vaziyette bulunur. İçinde bir milyar kelimenin bulunduğu bu mesajı; saniyede bir kelime hızla ve günde 8 saat okuyarak 100 yılda bitirirdik. 
Bir milimetreye bir harf düşecek şekilde yazıya döksek; oluşacak metin Tuna Nehri kadar 


uzun olurdu. Kalın uçlu bir tükenmez kalemle, elimiz üzerinde bir nokta işaretleyecek olsak, 
noktanın olduğu yüzeyde yaklaşık 1000 hücre renklenir. Bu söz konusu noktanın altında, 2 
km uzunluğunda DNA vardır. Hem de yalnızca derinin yüzeyindeki hücrelerde. 


Vücuttaki DNA'lar uç uca ilave edilseydi; Güneş'le Dünya arasındaki mesafenin, 600 
katı uzunluğu bulurdu. Yaklaşık 160 milyar kilometre. Bu aşırı boyuttaki değerler insana, genomun büyüklüğünü; ışık yılı olarak ifade etmeyi çağrıştırmaktadır. 


Bir Noktaya Yoğunlaşmış: Devasa "Genom Kitabı" 


Bu oldukça kalın bir kitap; devasa bir belge; toplu iğne ucundan küçük, minik bir hücrenin içine rahatlıkla sığdırılmıştır. 2 metrelik DNA dizisini, bir hücre içerisine sıkıştırabilmek için; 1/100.000 ölçeğinde bir sıkıştırma işlemi gerçekleşir. Molekülü oluşturan 2 dizi bükülerek; "süper sarımlı heliks", heliks içerisinde heliks barındıran bir heliks oluşturacak şekilde katlanır ve sonuçta; yarıçapı metrenin 1/5.000.000 kadar olan bir küre ortaya çıkar. 


Genomun bir kitap olduğu düşüncesi, kesinlikle mecazi bir anlatım değil; gerçeğin ta kendisidir. Kitap, sayısal bir bilgi parçasıdır. Doğrusal, tek boyutlu ve tek yönlü formda yazılır. Şifresi, gruplaşma sıralarına göre birkaç işaretten oluşan küçük bir alfabeyi, devasa bir "anlam sözlüğü"ne çevirir. Genom da böyledir. Tek farkı, Türkçe kitapların hepsi soldan sağa okunurken; genomda bazı bölgeler soldan sağa, bazı bölgeler sağdan sola okunur. 
Ancak, asla aynı anda iki yönde okunmaz. 


Türkçe kitaplar, 29 harfle oluşturulan farklı uzunluklardaki kelimelerle yazılırken; genom, sadece 4 harfin(A, C, G, T) kullanıldığı; 3 harfli kelimelerle yazılmıştır. Bu kelimeler, düz sayfalar yerine bazların ana yapıya basamak olarak 

tutturulduğu, DNA molekülleri denilen uzun fosfat ve şeker zincirlerine yazılıdır. 

Her kromozom, bir çift uzun DNA molekülünden ibarettir. Bilgi böylece harita veya plan olmak yerine; düz bir yüzey üzerinde iki boyutlu bir şeye; yahutta tek boyutlu "yazılı talimat dizini"ne dönüşür. DNA alfabesinin 4 harfi vardır. Ancak bunlarla yazılabilecek mesajların sayısı sonsuzdur. Tıpkı iki harfli Mors alfabesiyle(nokta-çizgi) söylenebileceklerin sınırı olmadığı gibi. 


Bu Devasa Kitap: Çok Bilinçlidir! 


Hayat, DNA'da yazılı olan sayısal bilgidir. DNA yaşamın kaydını içerir. Birbirini 

izleyen uzun zamanlar boyunca sadakatle aktarılarak günümüze ulaşmıştır. Genom, çok bilinçli ve hünerli bir kitaptır. Uygun şartlarda hem kendi fotokopisini çıkarabilir hem de kendini okuyabilir. Fotokopi işlemi, "replikasyon" olarak bilinir. Kendisini okuması ise "gen okunması"(translasyon) diye geçer. 


23 kromozomlu bir sperm hücresi ile 23 kromozomlu bir yumurta hücresi birleşerek 

bir insanı oluşturacak olan o ilk hücre ortaya çıkar. Bu ilk hücre, DNA'sını kopyalayarak bölünür ve böylece aynı plana sahip 2 hücre oluşur. Kopyalama(replikasyon), her bir hücrenin bölünüşü sırasında; DNA'nın da kendini kopyalamasıyla tekrar eder. Dolayısıyla, bütün hücrelerimizde aynı plan vardır. Replikasyon(kopyalama), dört bazın ilginç bir özelliği sayesinde gerçekleşir: A, Tile ve G, C ile çift oluşturur. Böylece tek bir DNA iplikçiği, T'lerin karşısına A'ları; A'ların karşına T'leri; G'lerin karşısına C'leri ve C'lerin karşısına G'leri getirerek kendini kopyalar. Aslında DNA molekülünün olağan durumu; orijinal DNA 


iplikçiği ile onu tamamlayan iplikçiğin birbirleri üzerine kıvrılmalarıyla oluşan meşhur çift sarmal yapıdır. 


Tamamlayıcı iplikçiğin kopyalanması, orijinal metnin tekrar yazılması anlamına gelir. 
Böylece ACGT dizisi kopyada TGCA halini alır ve kopya, kopyalandığında 

tekrar ACGT dizisi elde edilir. Bu özellik sayesinde; DNA sonsuz sayıda bölünse de, hala aynı bilgiyi saklama becerisine sahiptir. 


DNA Dili: Nasıl Hayata Dönüşüyor? 


DNA dilinin anlamı, belirli bir canlı organizmayı tanımlamasındadır. Başka bir deyişle genler; maddenin, yaşamın gerçek özünün, gerçek canlı unsurun yaratılması için gerekli bilgiyi verirler. DNA dili; fizik olarak yaşamaya, nefes almaya, hareket etmeye, et üretmeye nasıl çevrilebiliyor? Bu soruyu yanıtlamadan önce, nelerden yapılmış olduğumuzu bilmemiz gerekir. 


Canlının Temel Malzemesi: Proteinler 

Bizi oluşturan en önemli malzeme proteindir. Diğer yapı maddelerimiz; su, tuzlar, vitaminler, metaller, karbonhidratlar, yağlar, proteinlere destek olmak üzere 

bulunurlar. Proteinler, yalnızca kütlemizin; suyun dışında çoğunu oluştururlar. Aynı zamanda vücut ısımızı, hareketlerimizi ayarlarlar. Düşüncelerimizin ve duygularımızın da temelini oluştururlar. Kısacası proteinler bizi oluştururlar ve yaptığımız her şey onlara dayanır. Enzimler, bir çok hormon, derimize rengini veren melanin, vücudumuza oksijen taşıyan hemoglobin, kaslarımızın gevşeme ve kasılmasına yardımcı 

olan aktin, miyozin, bakteri ve mikroplardan vücudumuzu koruyan antikorlar, proteine birer örnektirler. 


Örneğin, bir kuşun bütün kütlesi proteindir. Ne görüyorsak, tüyleri, gözleri, hareket etmesi bile proteindir. İçindeki her şey de proteindir. Ayrıca kuşa çok özel bir kişilik veren her şey de; özel proteinlerle belirlenmiştir. 


DNA'nın yönetimiyle yapılan proteinler, birey olmanın, tek olmanın, bütün türlerin fiziksel temelidir. Metal, otomobil için neyse, protein bizim için odur. Otomobilde başka malzemeler de vardır, ancak yapıyı ve işlevi sağlayan en önemli eleman metaldir. Bir arabanın diğerinden farkını; biçimi, niteliği ve metal kısımların durumu belirler. 


Protein; kimyayı, yaşamayı, nefes almayı, metabolizmayı ve davranışı simgeler ve biyologlar buna "fenotip" derler. DNA ise; enformasyonun, kendini kopyalamanın, üremenin ve cinsiyetin temsilcisidir ve biyologlar buna da "genotip" derler. Biri olmadan, öteki var olamaz. 

Protein, Gen Ürünüdür: Etkileşim Çift Yönlüdür 


Proteinler, acaba neden yapılmışlardır? 


1. Zincir moleküldürler. 

2. Uzundurlar ama DNA kadar değil. 

3. Yirmi çeşit protein halkası vardır. Bunlara amino asitler denir. 

4. Yirmi birimin de bağlantı biçimi tamamen aynıdır. 

5. Yirmi birimin veya halkanın, düzeni veya diziliş sırası hassas ve kesindir. 


Bu düzen, hangi protein olduğunu ve sonuçta işlevinin ne olduğunu belirler. Her protein, gen okunması(çeviri-translasyon) sürecinden geçmiş bir genin ürünüdür. Özellikle, 

bedendeki kimyasal tepkimeler, enzim olarak bilinen proteinler tarafından 

katalizlenir. DNA ve RNA moleküllerinin işlenmesi, kopyalarının çıkarılması, hatalarının düzeltilmesi ve bir arada tutulmaları, replikasyon ve gen okunması işlemleri de proteinlerce yapılır. 


Vücudun farklı yerlerinde, farklı genler etkindir. Bu sebeble proteinler, gen metninin başlangıç noktasının yakınında bulunan başlatıcı ve artırıcı dizileriyle fiziki bağ 

kurarlar. Genlerin aktif hale getirilmesinden ya da faaliyetlerinin durdurulmasından da sorumludur. Yani proteinler, genlerin bir ürünü olmakla birlikte, genler arasındaki işlemlerde de proteinlerden faydalanılır. Buradan anlıyoruz ki; proteinler ve genler arasında çift yönlü bir etkileşim vardır. 


Amino asitler, isimlerinin ilk üç harfi eklenmiş zincir halkalarıyla gösterilirler. 20 amino asit şunlardır: fenilalanin, leusin, izoleusin, metyonin, valin, serine, prolin, treoinin, alanin, tirosin, histidin, glutamin, asparajin, lisin, aspartik asit, glutamik asit, sistein, triptofan, arjinin, glisin. 


Çeviri-Translasyon(Protein Sentezi) 


Proteinlerin özelliği DNA zincirininkine çok benzer. Halkaları özel bir düzende olan zincirler, protein alfabesinde 20 çeşit harften oluşuyor; bilindiği gibi DNA alfabesi 4 harften oluşur. DNA bilgisinin protein maddesine dönüşmesinin, dildeki gibi bir çeviri işlemi olduğu hemen görülebilir. 4 harfli bir alfabedeki harf dizisinden, 20 harfli bir alfabenin harf dizisine geçilmektedir. Mors dilinden(nokta-çizgi alfabesi), Türkçe gibi 29 harfli alfabesi olan bir dile çeviri yapmaya da benzetilebilir bu. 


Hücrelerin protein zincirleri içinde binlerce çok ufak, son derece basit "çeviri makinesi" vardır. Bunlara "ribozomlar" deniyor. Ribozom, yapısında RNA barındırır. Genden gelen mesajın çevrilmesinde kullanılacak olan amino asitleri yakalayan ve taşıyan küçük bir RNA molekülüdür. 


RNA molekülleri, DNA moleküllerinin hemen hemen benzeri zincir molekülleridir ancak onlar kadar uzun değildirler. RNA, DNA ve protein arasında köprü kuran kimyasal bir maddedir. DNA alfabesinden gelen mesajın proteinlerin alfabesine çevrilmesinde kullanılır. 
Bu RNA moleküllerine, "mesajcı" denir. Çünkü, genin mesajını ribozomlar yolu ile DNA'nın hücredeki yeri olan çekirdekten, proteinlerin yapıldıkları hücrenin çekirdek dışındaki kısmına (stoplazmaya) taşırlar. Bir DNA molekülü bir çok geni içerir, bir mesajcı RNA molekülü ise yalnızca bir tek genin kopyasıdır. Fakat hepsinden önemlisi, DNA'nın aksine 

RNA katalizör olarak işlev görebilir. Kendisi de dahil olmak üzere başka molekülleri bölüp yapıştırabilir. 


Protein Makinesinin: Bilinçli-Şaşmaz Çalışması 


Bir hücre, bir proteine ihtiyaç duyduğunda, dış hücre tarafından gönderilen kimyasal bir haberci, çekirdek zarındaki gözenekten geçerek çekirdeğe ulaşır. Bu habercinin çekirdeğe nasıl gideceğini nerden bildiği bilinmiyor. Bu haberci, ihtiyaç duyulan kromozomu bulur. 
Daha sonra, istenilen proteini kodlayan genin başlangıcına ulaşana dek DNA boyunca her 

bir nükleotid üzerinden ilerleyerek yoluna devam eder. İstenilen proteini kodlayan gen, DNA iplikçiğinden ayrılır. DNA bilgisinin bu bölümü (bir gen), bir enzim (bu işlemin hızlanmasına 


yardım eden bir protein) tarafından kopya edilir. Mesajcı RNA (mesajcı-ribonükleik asit) denilen bu gen kopyası da bir zincirdir. 


mRNA, DNA'dan kopyalandıktan sonra karmaşık bir durumun üstesinden gelinmelidir. 
"İntron" denilen kısım RNA'dan çıkarılmalı, çok zeki bir makas tarafından bu kısım kesilmeli ve dışarı atılmalıdır. Geri kalan "ekson" adı verilen kısımlar da çok zeki bir 

yapıştırıcı tarafından tekrar birbirine yapıştırılmalıdır. Bu görev de başarıyla tamamlandıktan sonra mRNA görevini yapmaya hazırdır. 


Hala anlaşılmayan bir yöntem aracılığıyla kesilip yapıştırılan gen kopyası mesajcı RNA, çekirdekteki bir gözenekten stoplazmaya taşınır. Burada da hücre için iş gören zeki çalışanlardan biri olan ribozomun iki parçası birleşerek mesajcı RNA'yı sıkıca kavrar. 


Ribozom okuyucudur; mesajcı RNA'nın içindeki harflerin dizilişini okur ve bildiğimiz anlamlı bir sözcük çıkarmak yerine protein çıkarır. Bu, şu şekilde gerçekleşir: Özel enzimler, amino asitleri transfer RNA (tRNA) denilen küçük bir RNA molekülüne bağlarlar. 20 amino asidin her biri özel RNA molekülüne bağlanır. Amino aside bağlanmış tRNA'lar 

kendilerini ribozoma yöneltirler. 


Ribozom, gerekli RNA'yı (bağlı amino asitlerle birlikte), o anda mesajcı RNA'dan okuduğu deyimlere uygun olarak seçer. Mesajcı üzerindeki her nükleotid dizisi, transfer RNA üzerindeki uygun nükleotid dizisiyle mükemmel bir şekilde eşleşir. Her yeni amino asit ve onun tRNA'sı, ribozoma gelip uygun biçimde yerleştikçe, amino asit, kendisinden önce ribozoma gelmiş olan amino asitle kimyasal olarak birleşir. 


Böylece, halkalar sırayla birer birer bağlanırlar. Ribozom mesajı okudukça, protein zincirinin boyu durmadan uzar. Mesaj zincirinin okunması bitince, bütün protein halkası serbest bırakılır. Böylece yeni bir protein doğmuş olur. 


Her Bir Hücre: Saniyede 2000 Protein Üretir 


Bir genboyu DNA'nın içindeki nükleotid dizilişi, bir protein içindeki amino asit dizisini tam olarak belirler. Bütün bunların oluşumu burada anlatıldığından daha zor bir şekilde gerçekleşir. Ve vücudumuzdaki 75 trilyon hücrenin her biri, inanılmaz bir 

biçimde, saniyede şimdi geçen şu saniyeler de olmak üzere, 2000 protein üretmektedir. 

Bir protein, 300 ile 1000 arası aminoasidin kombinasyonundan meydana gelir. Yani, günün her saatinin her saniyesinde vücudumuz; 150.000.000.000.000.000.000 adet aminoasidi dikkatle organize ederek; yapılandırılmış proteinleri oluşturur. Bu her gün, her dakika, her saniye yeniden gerçekleşir. Bizi ve her canlıyı oluşturan bu doku, sürekli olarak ve inanılmaz bir hızla yeniden örülmektedir. 


Protein yapan makinenin bu çeviri işlemindeki şaşmayan hatasızlığı kuşkusuz dikkate değer. 
Bir hücrenin yaşaması için gerekli binlerce proteinin üretilmesinde ancak bir-iki yanlışlığa yer olabilir. İnsanların yaptığı hiçbir makine, bunun gibi 200 romana eşdeğer bir yazıyı bu kadar az yanlışla yazamaz. Bu basit moleküller, her nasılsa, sanki kendi başlarına mükemmel bir akla sahiplermiş gibi hareket etmektedirler. Mucizevi bir şekilde kusursuz işleyen bir DNA ile karşı karşıyayız. 

Zincirlerden: Üç Boyutlu Varlıklara 

Canlı mekanizmalar, zincirleri dil olarak kullanırlar. Çeviri, bir simgeyi başka bir 

simgeye, tek boyutu tek boyuta, bir zinciri başka bir zincire, nükleotidleri, amino 


asidlere dönüştürüyor. Zincirden, "madde"ye nasıl varabiliriz? Protein moleküllerinin görevlerini yerine getirmelerine; dokunabildiğimiz, kavrayabildiğimiz şeylere, tohumlara, çiçeklere, kurbağalara, size, bana, bir boyuttan üç boyuta sıçramak zorundayız. 


Yanıt, protein zincirleri içindeki halkaların; yani amino asitlerin özelliğinde yatıyor. Protein molekülleri, zincir oldukları zaman; aslında fiziki olarak gerçek zincirlerde olduğu gibi üç boyutlu yapılardır. Proteinin, 20 değişik amino asidi, etkisiz simgeler değildirler. Herbirinin kendine özgü kimyasal özellikleri vardır. Bazıları, zincirdeki ikiz eşleriyle kimyasal bağlar yapmayı yeğlerken; bazıları, daha çok asit, bazıları da alkali özelliğini gösterir. Kimi suyu aramak eğilimindeyken, kimi de sudan kaçar. Bazıları öyle biçimlendirilmişlerdir ki; zinciri bükebilirler. Birkaç tanesinin de, bir proteinin, yalnızca bir tek işe yaramasına katkıda bulunacak özel marifetleri vardır. Bu amino asitler zincirdeki yerlerine göre zincirin son biçimini belirlerler. 


Zincirler tamamlandıkları zaman, bir çeşit ip yumağı oluşturmak için kendi kendilerine içiçe dolanıp katlanırlar. Çözülmüş zincirdeki amino asitlerin "sırası", molekülün katlanmak için hazır olduğu zaman nasıl davranacağını, ne yapacağını "şaşmaz" bir şekilde belirler. 
Katlanma biçimi de, protein molekülünün; şeklini, özelliklerini, işlevini belirler. 


Kas proteinleri için bir gen, protein yapan makinelere katlanabilecek ve komşu liflerin üzerinden kayabilecek çok uzun bir protein zinciri yapmasını emreder. Böylece 

kasılabilen uzun lifler oluşur. Kan hücrelerindeki oksijen taşıyan protein zinciri hemoglobin, özel bir üç boyutlu katlanma biçimine sahiptir. Böylece yalnızca kendisine özgü bir 

yolla oksijeni tutma ve serbest bırakma işlevini yerine getirebilir. Sonuç olarak herbirinin sıralanışı, genler içindeki nükleotidlerin sıralanışıyla belirlenmiş binlerce protein zinciri, özel biçimlerde katlanıp, özel işlevler kazanırlar. 

Mutasyon 


Genlerin replikasyonu sırasında hatalar oluşabilir. Arada sırada bir harf (baz) unutulabilir ya da yerine yanlış harf sokulabilir. Zaman zaman tüm bir cümle ya da paragraf çoğaltılır, silinir ya da tersine çevrilir. Buna mutasyon denir. Çoğu mutasyon, ne yararlı ne de zararlıdır. Söz gelimi bir kodon, yanlışlıkla başka bir kodonla değiştirildiğinde; bunlar aynı amino 

asit anlamına geliyorlarsa değişikliğin etkisi olmaz. 64 kodon ve yalnızca 20 amino 

asit vardır, yani birçok "DNA kelimesi" aynı anlamı taşır. İnsanlarda her nesilde yaklaşık 100 
adet mutasyon birikir. İnsan genomunda 1 milyondan fazla kodon olduğu düşünülürse; bu sayı kulağa fazla gelmeyebilir. Ancak yanlış yerde ortaya çıkacak tek bir mutasyon ölümcül olabilir. 


Bu dahil tüm kuralların bir istisnası vardır. İnsan genlerinin tümü bu 23 kromozom üzerinde bulunmaz. Birkaç tanesi mitokondri denilen küçük lekelerin içindedir. 

Bütün genler, DNA'dan oluşmaz. Bazı virüsler, bunun yerine RNA kullanır. 

Her genden, protein üretilmez. Bazı genler RNA'ya çevrilir, ancak 

bunlardan protein sentezlenmez. Bunun yerine RNA, ribozom bileşeni ya da taşıyıcı 

RNA olarak doğrudan işlev görmeye başlar. Bütün tepkimeler enzimler tarafından katalizlenmez; az sayıda tepkime RN A'lar tarafından katalizlenir. Her protein, tek bir genden yapılmaz; bazıları birkaç gen tarifinin bir araya gelmesiyle sentezlenir. 64 kodonun hepsi bir amino asit anlamına gelmez: üç tanesi DUR komutu manasındadır. 


Devasa Bir Düzen: Akıcı Genom Yasaları 

Evren sürekli düzensizliğe doğru yol alırken; yaşam, daima bir düzen istikametinde yol alır. Canlı olmak, daha önceden şaşmaz bir kesinlikle tanımlanmış bir büyük 

düzenle, halkaları, zincire eklemektir. Sadece koku almayla ilgili 856 gen bulunmaktadır. 


Genler ve genomlar, bir taraftan konumlarını muhafaza etmeli, diğer taraftan da çevresel değişimlere ayak uydurabilmelidirler. Genetik ve çevresel faktörler tamamen iç içedir. Akıcı genom yasaları, hayatın bağlı olduğu doğal genetik mühendisliğini yürüten kompleks işletme sistemleridir. Doğal genetik mühendisliği kusursuzdur. 


Geçen 20 yılda biriken bulgular, hücresel ve gensel süreçlerde daha önce hayal bile edilmemiş bir komplekslik ve dinamizm açığa çıkardı. DNA'dan RNA, RNA'dan proteine şeklinde sunulan genetik determinizmin yerini; "akıcı genom" aldı. Buna göre; bir geni tanımlamak ve sınırlandırmak çok zordur. Gen ekspresyonuna neden olan halka, dairesel ve çok yönlüdür. 
Çevrenin etkisiyle de genlerin ve genomların değişmesini sağlayan ve ters yönde de işleyebilen bir bilgi akışı vardır. Ayrıca her genomun içinde, proteinleri yapmak için gerekli bilgiyi içeren kısımların yanı sıra, bu bilgilerin ne zaman ve nasıl kullanılacağını 

yönlendiren bilgi bölümleri de vardı. 


Genomdaki sıralar, normal gelişmenin bir parçası olarak; ya da çevresel değişikliklerin sonucu, binlerce hatta yüz binlerce kat genişletilebilir ya da küçültülebilirler. 

Örneğin, bağışıklık sisteminin hücrelerindeki genlerin, ancak gelişim sırasında oluştuğu bilinmektedir. Bununla beraber, çevresel faktörler doğrudan genleri de değiştirebilir. Baz sıraları mutasyona uğrayabilir, DNA parçaları eklenebilir, silinebilir, sıralar tekrar düzenlenebilir. Genler, genom içinde bir yerden başka bir yere geçebilir ve bazı genler, kendi DNA sıralarında başka genlere dönüşebilirdi. 


Genetik Mühendisleri: Doğayı Kontrol Edebileceklerini Sanıyor! 


Wisconsin Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Bruce Lipton, bu konuyla ilgili ilginç bir takım sonuçlara ulaştı. Yaptığı deneylerde, hücre moleküllerinin bilgiyi işleme mekanizmasını yıllarca çalışarak detaylı bir şekilde inceledi. Araştırmalarının neticesinde; genlerin bizim davranış ve bedenimizin üzerinde sanıldığı gibi bir etkisinin olmadığını; bilakis hücre dışı etkilerle de genlerin açıldığını veya kapandığını keşfetti. 


Genetik determinizmin bir başka varsayımı ise bir genin ancak bir proteini kodlayabileceği fikridir. Oysa gerçekte bu böyle olmaz. Genetik mühendisleri, doğaya yaptıkları müdahalelerin kontrol edilebilir sonuçları olacağına hem kendilerini hem insanları inandırmak adına bu üstünkörü görüşe sığınmışlardır. Aksine proteinlerle, genler arasında "olanaklı tüm ilişkiler" mevcuttur. 


*Aynı genden, birden çok protein sentezlenebilir. 

* Bir genin kopyaladığı büyük bir poliprotein, 2 ya da daha fazla proteine bölünebilir. 

* Daha da şaşırtıcısı DNA'nın genom içinde tekrar düzenlenmesi sonucu birçok gen birbirine bağlanabilir ve daha sonra protein sentezlenir. Örneğin bu olay, immunoglobulinlerin sentezlenmesi sırasında görülebilir. İmmunoglobulinler, vücut bir savunma tepkisi gösterirken, özel yabancı antijenlere bağlanan antikorlarlardır. Bu sayede, organizmanın karşı karşıya gelebileceği binlerce farklı antijenin her birine özel bir antikor çeşitliliği yapılabilir. 

* Son olarak birçok gen, aynı proteinleri kodlayabilir. Buna örnek oksijen taşıyan hemoglobin proteinidir. 


Proteinler ve genler arasındaki bu karmaşık ilişki ağı, onlara herhangi bir sebeble dışardan yapılacak müdahalelerin beklenenden farklı sonuçlar doğuracağının bir işaretidir. 


UNK DNA- "Çöp DNA", Bir Yanılgı 

Diğer taraftan yukarıda bahsettiğimiz genlerden, protein kodlanmasını yapan genler, İnsan genomunun, %5'inden daha az bir kısmını meydana getirmektedir. DNA'nın inanılmaz bir oranının; bazı genomlarda %99'unun, hiçbir fonksiyonunun olmadığı zannediliyordu. Bu sebeble buraya çöp anlamına gelen "junk DNA" adı verilmişti; Son zamanlarda, "junk DNA"nın genomdaki varlığının amaçsız olamayacağı fark edildi. Yapılan açıklamada; "Junk DNA"nın bazı kısımları, genomun protein kodlayan kısmının anlamlı olmasını 

sağlayan "noktalama işaretleri" olduğu anlaşıldı. Tıpkı bir cümle ya da paragrafi anlamlı hale getiren "nokta ve virgüller" gibi olduğu ifade edilmektedir. 


Sessizleştirilen Genler 

Sessizleştirilen genler, proteinlerin, aminoasit sıralarını kopyalasalar da, hücresel ya da fizyolojik mevkilerden gelen "emir" ile aktif olmayabilirler. Böylece tüm genler, tüm hücrelerde okunmayabilir. Genleri devreye sokup çıkartan bu şalterler neden yapılmışlardır? 
Elbette DNA'dan. Gen bankaları ve yeni gen teknolojileri yaratan determinist zihniyet şöyle söylüyordu: 


"Hayat, organizmalar ve çeşitli ekolojik topluluklar, hepsi genlerin hakimiyeti altındadır ve genler yönetilebilir, korunabilir ve değiştirilebilir." 


Fakat bu zihniyetin görmek istemediği şey; genlerin de aslında bir düzenin hakimiyeti altında olduğudur. Ve o düzen, kendisine yapılacak doğal olmayan her müdahaleye bir tepki verecektir. Nitekim insanoğlu, daha önce yaptığı müdahalelerin, yaşadığı gezegeni nasıl bir uçuruma getirdiğini de hatırlayarak; genlerin bağlı bulunduğu ilahi düzene müdaheleninin hazırlayacağı sonu göz ardı etmemelidir. 


Ayrıca genler ve DNA konularında yapılan araştırmalar, her geçen gün mevcut bilgilerimizin ne kadar yetersiz olduğunu bize göstermektedir. 


İşte bunlardan biri; yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre bilim adamları, şu andaki mümkün olan şeyler ile ilgili inançlarımızın tersine, sağlam(eksiksiz) çifte iplikli DNA'nın, uzak mesafeden diğer DNA ipliklerindeki benzerlikleri tanıma yeteneğine sahip olduğunun kanıtlarını bildiriyor. Bir şekilde DNA iplikleri birbirlerini tespit ediyorlar, tanıyorlar. Genetik malzemenin minik parçaları, benzer DNA ile bir araya gelmeye eğilimli. DNA'nın kimyasal alt birimlerindeki benzer dizilişlerin tanınması, bilimin bilmediği bir 

şekilde gerçekleşiyor. DNA'nın neden bu şekilde birleştiğinin bilinen bir sebebi yok. Şu andaki teorik bakış açısından bu marifetin kimyasal olarak imkansız olması gerekirdi. 


Sıçrayan Genler 


"Sıçrayan genler", bu konuda bizim vereceğimiz son örnektir. Ancak öyle gözüküyor ki; gelecek zaman diliminde DNA hakkında daha pek çok yeni gelişmeye tanık 

olacağız. Çoğu DNA, tekrar eden sıralardan oluşur. Tekrar sayısı çeşitlilik gösterir. Bazı tekrarlar, sıçrayan gen ya da bir diğer adıyla transposonlardan oluşur. Transposonlar bir hücre içerisindeki genomda yer degiştirebilen hareketli DNA bölgeleridir. 


Hareketli gen parçalarına, bakterilerden, insana kadar bütün organizmalarda rastlanmıştır. 


Bazı transposonlar bir defa, bazıları ise yüzlerce veya binlerce defa tekrarlanabilmektedir. 
Uzunlukları ise 50 ile 10.000 baz çifti arasında değişebilmektedir. Yer değiştirmeler hücresel fonksiyonlar tarafından idare edilerek; transposonlar, aktif ya 

da inaktif olabilirler. Transposonların hareketleri: 

- Mutasyonlara sebep olurlar. 

- Genomdaki DNA'yı azaltabilir ya da artırabilirler. 


Sıçrayan genlerin iki türü vardır: 

Transposonlar: Direkt olarak bir bölgeden diğerine yer değiştiren DNA parçaları. 
Retroposonlar: Önce DNA bölgesi transkribe olur yani kod, RNA'ya çevrilir. Sonra ters transkriptaz enzimi kullanılarak RNA yeniden DNA halinde kodlanır ve yeni bölgeye 

bu DNA yerleştirilir. Böylece bir öncekinin aksine, gen parçası bulunduğu yeri terketmemekte; ancak kopyası gereken yere gönderilmektedir. Bu, bilgisayarda yaptığımız kopyala-yapıştır işleminin bir benzeridir. Bu kopyalama ve yapıştırma işi ile vazifeli enzime ise "transposase enzimi" denilir. Bu enzimden yararlanılarak artık tek bir işlem 

ile DNA parçaları veya genler, DNA dizilerine ve canlı hücrelere aktarılabilmektedir 


Sonuç 

Bütün bu genetik karmaşıklığa rağmen doğan çocukların çok büyük bir 

bölümünün normal olması, fevkalade şaşırtıcı ve hayranlık uyandırıcıdır. Şifrelenmiş bu hayat kitabı, devasa bir potansiyel çeşitlilik barındırır. Bu sebebledir ki yeryüzünde; sayılamayacak kadar çok tür, çeşit, sınıf ve alemler oluşmuş ve oluşmaktadır. Sırf canlıları 

sınıflandırmak için kurulmuş bilim kürsüleri(taksonomi) yaptığı tüm titiz çalışmalara 

rağmen canlıları tam olarak tasnif edememektedir. Bu nedenledir ki; Allah, bize, Kitabı Kur'an'da şöyle bildiriyor: 


Yaratan O Kimse(Allah), yaratamayan o kimse gibi midir? Düşünmüyor musunuz? 

Şayet Allah'ın nimetlerini(yarattığı şeyleri) saymak isterseniz; sayıp-sınıflandıramazsınız. 
Muhakkak Allah, Bağışlayan'dır, Acıyan'dır. 

INAHL(16)/17-18) 


Elde edilen yeni bilgiler bize, DNA ve genetik konusunda alınacak daha pek çok mesafe olduğunu göstermektedir. Genetik bilimi birçok bilinmeyeni açıklığa kavuştursa da; görünen yüzeyin altında hala "büyük bir gizem" vardır. Aslında tüm bilimsel kanıtlar; bize, varlıklar- alemler üstü, sonsuz boyutlu bir "aklı ve planlama"'yı işaret etmektedir. Bu sonsuz boyutlu üstün bilinç, hem evrenin fiziksel yapısında, hem de canlı organizmalarda, varlığını ve yönetimini açıkça ilan etmektedir. Sayısız "Alemler"in, muazzam estetik, düzen ve karmaşıklık içeren ilmi; akledenleri, o "Sonsuz Akla" çağırmaktadır. 


Bütün bu akıcı genom süreçleri, "Yaradan'ın Mühendisliği ve Yönetimi"'ne 

bağlı kompleks sistemlerdir. Sonuç olarak; bu "muazzam mühendisliğe" dışarıdan yapılacak bir müdehale; "İlahi Düzen"in affedilmez cevabıyla karşılaşacaktır. Bu cevap; insan yaşamı için planlanmış ve ayarlanmış "Dünya ve Atmosferi"nin bugün insanlığa verdiği kaçınılmaz ve tarihi cevap gibi olacaktır. 
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DEPREMLER 
Erdal Nevruzoğlu-Hilal Nevruzoğlu-yaklasansaat.com-2007 


Yeryüzü kıta coğrafyasının bugünkü şeklini almasi için 540 milyon yıl geçtiği düşünülürse, 
böyle bir cografyanın, yeryüzünde en az dokuz kere değiştiği ve bundan böyle de, enaz 9 
kere daha şekilden şekile gireceği varsayılabilir. Yerkabuğunu oluşturan okyanus ve kıta parçaları (ki bunlara "levha" diyoruz), bir gölün üzerine serpiştirilmiş sallar gibi birbirlerine çarparlar, birbirlerinin altına girerler veya birbirlerine sürtünüp, sıyırarak hareket ederler. 
Hareket hızları, yılda 3 cm ila 15 cm arasındadır. Arabistan levhası kuzey-kuzeydoğu doğrultusunda yılda 4,5 cm hızla ilerleyerek, Anadolu levhasını devamlı sıkıştırmaktadır. 
Türkiye'de meydana gelen depremlerin esas nedeni de, Arabistan levhasının bilinen bu hareketidir. 


Kıta hareketleri aynen devam etmektedir. Bugünden 500 milyon yıl sonra, yeryüzünün coğrafyasını tanımak mümkün olmayacaktır. Uzay çağının ölçüm teknikleri ile ayağımızın altındaki kıtaların bu inanılmaz hareketinin, ileride yepyeni hir dünya coğrafyası oluşturacağı bilinmektedir. Mesala, bundan 100 milyon yıl sonra Afrika ve Arabistan levhalarının hareketleri nedeni ile Akdeniz, Karadeniz ve Ege denizi tarihe karışacak; Afrika ve Anadalu, Avrupa ile birleşecektir. 


Deprem Nedir? 


Hareket eden levhalar birbirleri üzerine kuvvet uygularlar. Bu kuvvet yerkabuğundaki kayaçların direnç göstermesi yüzünden belli bölgelerde enerji birikimine yol açar. Bu enerji, kayaçların kırılma sınırını aştığı anda da kırılma (faylanma) olur ve biriken enerji açığa çıkar. 
Levha hareketleri yüzünden birikmiş gerilme enerjisinin aniden boşalmasına deprem diyoruz. 
Ayrıca aktif volkanların içindeki hareketlilik nedeniyle oluşan ve yapıları farklı olan küçük depremler de vardır. 


Depremlerin Oluş Nedenleri 


Dünya'nın iç yapısı konusunda, jeolojik ve jeofizik çalışmalar sonucu elde edilen verilerin desteklediği bir yeryüzü modeli bulunmaktadır. Bu modele göre, yerkürenin dış kısmında yaklaşık 70-100 km kalınlığında oluşmuş bir Taşküre(Litosfer) vardır. Kıtalar ve okyanuslar bu taşkürede yer alır. 


Litosfer ile çekirdek arasında kalan ve kalınlığı 2900 km olan kuşağa Manto adı verilir. 
Mantonun altındaki çekirdegin Nikel-Demir karışımından oluştuğu kabul edilmektedir. 
Yer'in, yüzeyden derine gidildikçe ısının arttığı bilinmektedir. Enine deprem dalgalarının Yer'in çekirdeğinde yayılamadığı olgusundan giderek, çekirdeğin sıvı bir ortam olması gerektiği sonucuna varılmaktadır. Manto genelde katı olmakla beraber yüzeyden derine inildikçe içinde yerel sıvı ortamları bulundurmaktadır. 


Taşküre'nin altında Astenosfer denilen yumuşak üst manto bulunmaktadır. Burada oluşan kuvvetler, özellikle konveksiyon akımları nedeni ile taş kabuk parçalanmakta ve birçok "Levha"lara bölünmektedir. Üst mantoda oluşan konveksiyon akımları, radyoaktivite nedeni ile oluşan yüksek ısıya bağlanmaktadır. Konveksiyon akımları yukarılara yükseldikçe taşyuvarda gerilmelere ve daha sonra da zayıf zonların kırılmasıyla levhaların oluşmasına neden olmaktadır. 


Halen 10 kadar büyük levha ve çok sayıda küçük levhalar vardır. Bu levhalar üzerinde duran kıtalarla birlikte, Astenosfer üzerinde sal gibi yüzmekte olup, birbirlerine göre insanların hissedemeyeceği bir hızla hareket etmektedirler. Konveksiyon akımlarının yükseldiği yerlerde levhalar birbirlerinden uzaklaşmakta ve buradan çıkan sıcak magmada okyanus ortası sırtlarını oluşturmaktadır. Levhaların birbirlerine değdikleri bölgelerde sürtünmeler ve sıkışmalar olmakta, sürtünen levhalardan biri aşağıya mantoya batmakta ve eriyerek yitme zonlarını oluşturmaktadır. Konveksiyon akımlarının neden olduğu bu ardışıklı olay taşkürenin altında devam edip gitmektedir. 


İşte yerkabuğunu oluşturan levhaların birbirine sürtündükleri, birbirlerini sıkıştırdıkları, birbirlerinin üstüne çıktıkları ya da altına girdikleri bu levhaların sınırları, Dünya'da depremlerin oldukları yerler olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya'da olan depremlerin hemen büyük çoğunluğu, bu levhaların birbirlerini zorladıkları levha sınırlarında dar kuşaklar üzerinde oluşmaktadır. 


Birbirlerini iten ya da diğerinin altına giren iki levha arasında, harekete engel olan bir sürtünme kuvveti vardır. Bir levhanın hareket edebilmesi için bu sürtünme kuvvetinin 


giderilmesi gerekir. İtilmekte olan bir levha ile bir diğer levha arasında sürtünme kuvveti aşıldığı zaman bir hareket oluşur. Bu hareket çok kısa bir zaman biriminde gerçekleşir ve şok niteliğindedir. Sonunda çok uzaklara kadar yayılabilen deprem(sarsıntı) dalgaları ortaya çıkar. 
Bu dalgalar geçtiği ortamları sarsarak ve depremin oluş yönünden uzaklaştıkça enerjisi azalarak yayılır. Bu sırada yeryüzünde bazen gözle görülebilen kilometrelerce uzanabilen 

ve FAY adı verilen arazi kırıkları oluşabilir. Bu kırıklar bazen yeryüzünde gözlenemez, yüzey tabakaları ile gizlenmiş olabilir. Bazen de eski bir depremden oluşmuş ve yerüzüne kadar çıkmış, ancak zamanla örtülmüş bir fay yeniden oynayabilir. 


Depremlerin Türleri 


Depremler oluş nedenlerine göre değişik türlerde olabilir. Dünya'da olan depremlerin büyük bir bölümü yukarıda anlatılan biçimde oluşmakla birlikte, az miktarda da olsa başka doğal nedenlerle de olan deprem türleri bulunmaktadır. Yukarıda anlatılan levhaların hareketi sonucu olan depremler, genellikle "tektonik" depremler olarak nitelenir ve bu depremler çoğunlukla levhalar sınırlarında olusurlar. Yeryüzünde olan depremlerin 9090'ı bu gruba girer. 
Türkiye'de olan depremler de büyük çoğunlukla tektonik depremlerdir. 


İkinci tip depremler "volkanik" depremlerdir. Bunlar volkanların püskürmesi sonucu oluşurlar. Yer'in derinliklerinde ergimiş maddenin yeryüzüne çıkışı sırasındaki fiziksel ve kimyasal olaylar sonucunda oluşan gazların yapmış oldukları patlamalarla bu tür depremlerin maydana geldiği bilinmektedir. Bunlar da yanardağlarla ilgili olduklarından yereldirler ve önemli zarara neden olmazlar. Japonya ve İtalya'da oluşan depremlerin bir kısmı bu gruba girmektedir. Türkiye'de aktif yanardağ olmadığı için bu tip depremler olmamaktadır. 


Bir başka tip depremler de "çöküntü" depremlerdir. Bunlar yer altındaki boşlukların(mağara), kömür ocaklarında galerilerin, tuz ve jipsli arazilerde erime sonucu oluşan boşlukların tavan blokunun çökmesi ile oluşurlar. Hissedilme alanları yerel olup enerjileri azdır fazla zarar getirmezler. 


Büyük heyelanlar ve gökten düşen meteorların da küçük sarsıntılara neden olduğu bilinmektedir. Odağı deniz dibinde olan derin deniz depremlerinden sonra, denizlerde kıyılara kadar oluşan ve bazen kıyılarda büyük hasarlara neden olan dalgalar oluşur ki bunlara "Tsunami" denir. Deniz depremlerinin çok görüldüğü Japonya'da tsunamiden 1896 yılında 30.000 kişi ölmüştür. 


Yer çekirdeğinin 4,5 milyar yıldan beri yer mantosuna ve yer mantosunun da yerkabuğuna aktardığı enerji, esas itibarıyla radyoaktif maddelerin bozunumuyla oluşmaktadır. Çok ileride bir gün bunlar tükendiği zaman, sıcaklık düşecek ve dış çekirdek tabakası da kristalleşecektir. 
Bunun sonuçları herhalde yıkıcı olacaktır; çünkü "plakalar tektoniği motoru" duracaktır. 
Sonuçta karbondioksitin, yer mantosuna çıkışı sona erecek ve Dünya yüzünde, bir buz 

çağı başlayacaktır. 


Kaynaklar: 
1) Bilim ve Teknik, Mayıs 1996. 
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DÜNYA'NIN KATMANLARI(TABAKALARI) VE İÇ YAPISI 


Dr. Bahri Güldoğan-yaklasansaat.com-2007 


Kitasal kabak 


Okyanusa kabuk 
Atmosfer 


Yerkatuğu Ust marto s un BOM) 


Manto dış çekedeğe kadar devam eder 


Deş çekirdekteki ermiş metaller 


Katı metal iç çekirdek 


Dünya'nın Kimlik Kartı: Güneş'e ort. uzaklık: 1,000 AB = 1,496 x 109 km Güneş'e uzak uzaklık: 1,017 AB = 1,521x105 km 
Güneş'e yakın uzaklık : 0,983 AB = 1,471x105 km 
Yörünge dışmerkezliği: 0,017 

Ort. yörünge hızı: 29,79 km/sn 

Yörünge dönemi: 365,256 gün 

Dönme dönemi: 23,9345 saat 

Ekvator yörünge eğik.: 23,459 

Ekvator çapı: 12765 km 

Kütle: 5,974x107 kg 

Ort. yoğunluk: 5515 kg/m? 

Kurtulma hızı: 11,2 km/sn 

Yansıtma gücü: 0,39 

Yüzey sıcaklığı: Max 60°C, Min -90'C, Ort: 9°C 


Atmosfer 


Atmosfer, Dünya'nın oluşumundan bu yana, çeşitli gazların karışımından oluşan ve gezegenimizi saran, binlerce kilometre kalınlıkta bir gaz 

kütlesidir. Atmosfer, yerçekimi etkisi ile Dünya'ya bağlı kalır. Yerçekimi dolayısıyla, havanın yeryüzüne yaptığı ağırlık "hava basıncı" olarak 

tanımlanır. Dünya'yı, Güneş'in zararlı ışınlarından koruduğu gibi, canlılar için yaşamsal önem taşıyan gazları da içermektedir. Atmosfer, Güneş'ten gelen ısıyı tutarak, havanın yeryüzüne yakın kesiminin ısınmasına; dolayısıyla hava koşullarının oluşmasına neden olur. Atmosfer'i oluşturan başlıca gazlar: nitrojen(azot) (% 78), oksijen (% 21), argon (fo 0,934), karbondioksit(©0 0,033) ve geri kalan (% 0,0033) miktarı 

ise, neon, helyum, kripton, ksenon, hidrojen, metan gibi gazlardır. 

Ayrıca, toz tanecikleri ve su buharı da bulunur. 


Atmosferi oluşturan gazların; (su buharı ve ozon hariç) yerden 80 km ye kadar, temel özellikleri değişmez. Bu bölge, homosfer olarak adlandırılır. 80 km'nin üzerinde ise, atmosferik gazlar, molekül ağırlıklarına göre ayrışır. Bu tabakaya 


da, heterosfer denir. Atmosfer'in yoğunluğu, deniz seviyesinde en fazla olup, yükseklere çıkıldıkça azalır. Giderek, gezegenler arası uzayın, boşluk denecek kadar seyrek 

moleküllü hüviyetini kazanır. Bu nedenle, atmosfer'in üst sınırını, dolayısıyla kalınlığını kesin olarak tespit etmek mümkün değildir. Atmosfer'in, kütlesinin % 97'si, yeryüzünden 29- 
30 kilometrelik bir yükseklik içinde bulunur. Daha yukarılarda, gaz moleküllerinin 
yoğunluğu elbette çok azalır. 


Troposfer 

Troposfer, atmosferin en alt tabakasıdır. Kalınlığı, kutuplarda 7 km, ekvatorda 17 km civarındadır. Bu farklılık, havanın kutuplarda, soğuyarak alçalması, ekvatorda 

ise ısınarak yükselmesinden kaynaklanır. İklim olayları, troposferin genellikle 3-4 km'lik alt katında, meydana gelir. Bunun başlıca sebebi, su buharının, troposferin alt katlarında olmasıdır. Bu tabaka, ısı değişkenliğinin en çok görüldüğü tabakadır. Troposfer, daha çok yerden yansıyan ışınlarla ısındığından, yerden yükseldikçe her 100 metrede sıcaklık 0,5 °C azalır. Atmosferi oluşturan gazların, % 75'i, su buharının % 99'u, bu katmanda bulunur. Su buharı yoğunlaşması, enlemlere göre değişiklik gösterir ve büyük bölümü tropik enlemlerde yer alır. Su buharı, Güneş enerjisini ve yerden gelen ısı radyasyonunu emerek, sıcaklığın ayarlanmasında önemli rol oynar. Şayet, atmosferdeki bütün su miktarı, yağış olarak yere bir kerede düşseydi, Dünya'nın zemini, 2,5 cm derinliğinde suyla kaplanırdı. 


Atmosfer ve yerküre arasındaki enerji alışverişinin, neredeyse tamamı bu katmanda meydana gelir. Ayrıca genel bir ısınma olarak adlandırılabilecek olan, sera 

etkisi de, atmosferdeki önemli gazlardan biri olan, karbondioksite bağlıdır. 

Doğal karbondioksit(CO>) döngüsü, yılda 70 milyar tondur. Ayrıca, insanların 

ürettiği milyarlarca ton CO2 de, buna eklenmektedir. Troposferden sonraki katman, 50 km yüksekliğe kadar yükselen stratosferdir. 


Stratosfer-Ozon Tabakası 


Buradaki hava, kuru ve daha az yoğundur. Yeryüzünden gelen ısı etkisi, yükseldikçe azalır. 
Sonuç olarak, yükseldikçe havanın daha da soğuması 

gerekirken, stratosfer daha sıcaktır. Troposferin sınırında(ortalama 1 1km yükseklikte) hava sıcaklığı, yaklaşık -56 °C iken, stratosferin sınırında (ortalama 50 kım) 0 °C civarındadır. 
Demek ki bu katmanda bir enerji kaynağı var. O da, Güneş'ten gelen, morötesi (ultraviyole-UV) ışınlarının, yüksek frekanslı kısmını soğuran ozon tabakası. 


Yeryüzündeki hayatı, bu ışınların zararlı etkilerinden koruyan, stratosferde oluşan ve yaklaşık 12 km kalınlığında olan ozon tabakasıdır. Ancak bu tabakada, ortalama 2-3 mm kalınlığında, çok yoğun bir halka vardır ki; adeta Dünya için bir zırh 

görevi yapmaktadır. Ozon tabakasının, iki önemli işlevi vardır: Birincisi yeryüzündeki temel ısı dengesine yardımcı olmak, ikincisi zararlı UV radyasyonunun yeryüzüne ulaşmasına engel olmak. Ozon, atmosfer içinde, Dünya yüzeyinden 50 km yüksekliğe kadar olan kısımda yayılmış olsa da, stratosferdeki yoğunluğu çok fazladır. 


Ozonun Dağılımı Ve Troposfere Etkileri 


Stratosferde, kısa dalga(yüksek frekanslı) mor ötesi ışınlar, oksijeni, ozona dönüştürür. Ozonun, atmosferdeki dağılımı farklıdır. Gazın % 90'ı stratosferde tutulur, geriye kalan % 10 troposferdedir ve bu % 10'un, ancak onda biri, yer yüzeyine yakın bölgelerdedir. Yapılan araştırmalar, son zamanlarda, troposferin yeryüzüne yakın bölgelerinde, ozon miktarı artarken, stratosferdeki ozon tabakasında, azaldığını göstermektedir. 


Ozon tabakasındaki incelme, mor ötesi ışınlarının, Dünya'ya ulaşması dışında, troposferi de etkilemektedir. Stratosfer soğurken, troposfer gittikçe 

ısınmaktadır. Stratosfer, troposferin yalnızca sıcaklığını etkilemekle 

kalmaz, hava basıncını da etkiler. Çünkü troposferde, ne zaman bir alçak 

basınç bölgesi oluşsa, stratosferde de, aynı anda yüksek basınç bölgesi oluşur. Yani, alçak basınç bölgesindeki hava yükselince, yarattığı etki, üst katmandaki ters etki ile dengelenir. 
Tersine, alt katmandaki hava alçalır ve yoğunlaşırsa, yüksek bölgedeki basınç 

düşer. Troposferden stratosfere geçen parçacık, uzun süre yeryüzüne dönmeden, birkaç yıl orada kalabilir. Örneğin, büyük volkanik patlamalardan oluşan küller, stratosferde korunur ve küresel soğuma işlemine sebep olur. 


Mezosfer 


Mezosferde, 50 km'den daha yukarıda, ozon yoğunluğu, birden bire azalır ve üst sınırda (yaklaşık 80 km de) sıcaklık, -939C'a kadar düşer. Mezosferde rastlanan incecik zar 

gibi buz tabakaları, bu yükseklikte bile su buharı bulunduğunu gösterir. Daha da yükseğe çıkıldığında, atmosferin yapısının, büsbütün değiştiği gözlenir. Alt 

katmanlar için fiziksel, orta katmanlar için kimyasal süreçler, tipik özellik arz 

ederken, üst katmanlarda, tamamen farklı olaylar gelişir. 

Mezosferde, hava basıncı ve yoğunluğu, en düşük 

seviyededir. Mezosfer tabakası, yeryüzünü uzaydan gelen meteorlardan korur. Meteorlar, bu tabakaya girdiklerinde, yanarlar. Bu yükseklikte, nefes alacak oksijen yoktur. 


İyonosfer Ve Termosfer 


Güneş'ten kaynaklanan güçlü enerji yayılımı, molekülleri ayırır. 

Böylece elektronlar ve iyonlar oluşur. Bu nedenle, 80 km'nin üstündeki 

bu tabaka; iyonosfer, ya da termosfer, olarak adlandırılır. Termosferde, Güneş'ten 

gelen elektromanyetik dalgalar, yansıtılır. Bu katmandaki tüm hareketler, Güneş'ten 

gelen elektrik yüklü parçacıklardan kaynaklanır. Atmosferde, saatteki hızı 1000 km'ye kadar çıkan bu parçacıklar, ışık yayan cisimlere dönüşürler. "Kutup ışığı", bu şekilde meydana gelir. Ne kadar yükseğe çıkılırsa, Güneş ışınlarının etkisi de, o kadar artar. 600 km yükseklikte, sıcaklık da, yaklaşık 10009C'dir. Termosferin ötesinde, seyrelme devam eder ve gezegenler arası gazlarla karışır. 


Hidrosfer(Su Küresi) 


Su Devri Daimi 


Atmosferdeki su birikimi 


m O < 


Alim; 


” Yeraltı suyürdepölanması 


Hayatın kaynağı sudur. İnsan vücudunun % 55-60 sudan oluşmaktadır. Su, bütün yaşam sürecinde, en temel maddedir. Su çevriminin başlama noktası yoktur. Su çevrimini, harekete geçiren Güneş, okyanuslardaki suyu ısıtır, ısınan su, buharlaşır. Yükselen hava akımları, su buharını, atmosfer içinde yukarıya kadar taşır. Orada bulunan daha soğuk hava bulutlar içinde yoğunlaşır. Hava akımları, bulutları dünya çevresinde hareket ettirir. 
Bulutların içinde, damlaları taşıyan toz zerreleri, bir araya 

gelerek, büyürler ve yağış olarak gökyüzünden düşerler. Bazı yağışlar, kar olarak Dünya'ya geri döner ve donmuş su kütleleri halinde, binlerce yıl kalabilecek olan buz 

dağları ve buzullar şeklinde birikebilir. 


Ilıman iklimlerde, ilkbahar geldiğinde, çoğu zaman kar örtüleri erir ve eriyen su, erimiş kar olarak, toprak yüzeyinde akışa geçer ve bazen de sellere sebep olur. Yağışın çoğu, okyanuslara, ya da toprağa düşerek, yerçekiminin etkisiyle yüzey akışı olarak 

akar. Akışın bir kısmı, vadilerdeki nehirlere karışır ve buradan da nehirler 

vasıtasıyla okyanuslara doğru hareket eder. Yüzey akışları ve yeraltı menşeli kaynaklar, tatlı su olarak, göllerde ve nehirlerde toplanır. Bütün yüzey akışları nehirlere ulaşmaz. Akışın çoğu, sızarak yeraltına geçer. Bu suyun bir kısmı, yüzeye yakın 

kalır. Yeraltı suyu boşaltımı olarak, tekrar yüzeydeki su kütlelerine ve okyanusa katılır. 
Bazı yeraltı suları, yer yüzeyinde buldukları açıklıklardan, tatlı su kaynakları olarak tekrar ortaya çıkarlar. Sığ yeraltı suyu, bitki kökleri tarafından alınır ve yaprak yüzeyinden terlemeyle atmosfere geri döner. 


Dünya'daki Suyun Dağılımı 


Dünya'daki, yaklaşık Imilyar 386 milyon kilometre küp toplam suyun, % 96'dan 

fazlasının tuzlu su olduğu bilinmektedir. Bütün tatlı su kaynaklarının, % 68'inden 

fazlası, buz ve buzulların içinde hapsedilmiştir. Tatlı suyun, kalan % 30'u ise yeraltındadır. 
Nehirler, göller gibi yüzeysel tatlı su kaynakları, dünyadaki toplam suyun, yaklaşık % I'inin 1/700'ü olan 93.100 kilometre küptür. Bununla birlikte, insanların, her gün kullandığı su kaynağının çoğunu, nehirler ve göller teşkil etmektedir. 


Okyanuslarda Su Akıntıları 


Okyanus akıntıları, okyanus sularının hareketleridir. Bu hareketler, okyanuslara akan büyük nehirler gibidir. Okyanus akıntılarına sebep olan, çeşitli faktörler vardır. Okyanus yüzeyinde gözlenen ve rüzgârların neden olduğu akıntılara, yüzey akıntıları denir. Yüzey 

akıntılarının şekli, kendisine neden olan rüzgârın şekline benzemektedir. Kuzey yarımkürede yüzey akıntıları, saat yönünde iken, güney yarımkürede saatin tersi yönündedir. 
Bu akıntılar, dünyanın dönmesinin, yollarını değiştirmesinden dolayı, kuzey-güney yönünde değildir. 


Gulf stream, kuzey Amerika'nın doğu kıyılarından kuzeye akan en büyük yüzey akıntısıdır. 
Bu sıcak su akıntısı, İzlanda ve İngiliz adalarındaki iklimin ılıman kalmasına neden olmaktadır. Gulf stream, üzerindeki havayı ısıtır ve toprak üzerindeki sıcak hava kütlesi, yumuşak hava oluşturmak için hareket eder. Gulf stream, kuzey Avrupa'daki yağmurlu havadan ve buzulların erimesinden sorumludur. Diğer yandan, bazı yüzey akıntıları, kutuplardan ekvatora doğru hareket ederek, beraberinde soğuk havayı taşırlar. Bu akıntıların ulaşmadığı bölgeler, daha sıcak bir iklime sahiptir. 
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Okyanuslardaki derin su akıntıları, yoğunluk farklılıklarına neden olur. Tuzlu sudaki, tuz oranı arttıkça yoğunluk artmaktadır. Yoğunluğu yüksek olan su, yoğunluğu daha az olan suyun altına çökerek, yoğun bir akıntıya sebep olur. Atlas okyanusundaki yoğun akıntıların, üç seviyesi vardır. Bu akıntının iki tanesi güney kutbundan, biri ise kuzey kutbundan gelmektedir. 


Akıntıların, balıkçılık üzerinde büyük etkileri vardır. Çünkü sıcak ve soğuk akıntıların karşılaştıkları yerlerde, bol miktarda oksijen, yosun ve plankton bulunur. Buralar balıkçılık için elverişlidir. İngiltere, Japonya ve Norveç, balıkçılıktan yararlanan ülkelerdir. Ayrıca, soğuk ve sıcak akıntıların karşılaştıkları yerlerde tehlikeli sisler oluşur. 


Labate pa Hawaa ni 


Litosfer(Taşküre) 


Yerküremiz; kabuk, manto ve çekirdek kısımlarından oluşur. Manto ve çekirdek ayrıca, iç ve dış olarak nitelendirilen, ikişer kısma ayrılır. 
Kabuk 


Kabuğun kalınlığı, değişkendir. Kıtalarda 35-70 km, okyanus tabanlarında 5-10 km kadardır. Zirve noktası, Himalayalarda, 8.850 m yüksekliğindeki Everest tepesidir. 

En çukur nokta, Pasifik Okyanusu'nun 10.911 m derinliğindeki, Mariana Çukurudur. 
Yapısı genelde, aluminosilikat ağırlıklıdır. Kıtasal kısmı, çoğunlukla granitten oluşuyor. 
Yani bu kayalar bolca, açık renkli anlamında felsik olarak 

nitelendirilen feldspar ve kuartz minerallerini içeriyor. Okyanus 

tabanlarındaki kabuk ise, bazalt ağırlıklı. Kıtasal ve okyanus dibi kabuklarının kalınlığı ve birleşimi yanında ortalama yoğunlukları da farklıdır. Kıtasal kabuğunki, 2,8 gr/cm? okyanus kabuğunki, 3,3 g/cm? Daha ince olan okyanus kabuğunun, daha yoğun olması, kıtasal kabuğu, bir bakıma dengeliyor. 


Manto 


Manto; demir, magnezyum ve 

silikondan oluşmaktadır. Manto, sıcak ve katı tabakadır. Manto'nun üst kısımları, 

hem katı, hem de bir sıvı gibi davranır. Manto'nun etrafında, üzerinde yaşadığımız, ince bir kaya olan dış tabaka vardır. Buna kabuk denir. 


Kabukla birlikte, mantonun, katı ve elastik olan dış kısmından oluşan katmana, 

litosfer denir. Litosferin hemen altında, sismik dalgaların hızında, bir artış vardır. Kaya tipinin, görece az yoğundan, çok yoğuna geçişine işaret eden bu sıçrama bölgesine, Mohorovicic süreksizliği deniyor. Bu süreksizliğin, kıtalar altındaki, 15-20 km ila, 70-80 km arasında değişen ortalama derinliği, 35 km Okyanusların altında ise, tabanın 7 km altındadır. 
Dolayısıyla, dünyaya göre litosferin kalınlığı, yaklaşık olarak, yumurtaya göre, kabuğunun kalınlığı kadar incedir. Geçmişte, yerkabuğunda bir delik açarak, manto'ya ulaşma önerileri yapılmıştı. Sovyetler Birliği zamanında, Kola yarımadasında, bu amaçla bir delik açılmaya çalışılmıştır. Ancak maliyetler, derinlikle birlikte üstel olarak arttığından, 12 km'den sonra terk edilmiştir. 


Kabuğun ardından, ağırlıklı olarak demir ve magnezyum silikatlarından oluşan 2900 km 


kalınlığındaki manto geliyor. 

Derinlikle birlikte sıcaklık ve basınç artıyor. Kabuğun 100-200 km altındaki 

sıcaklık, kayaların ergime noktasına yakın. Ancak, basınç yüksek 

olduğundan, kayalar tümü ile eriyemiyor. Ve katı ile sıvı arasında, viskozitesi yüksek ve akışkanlığı az plastik bir halde bulunuyor. Litosferde bir çatlak veya oyuğun oluşması halinde atmosferin düşük basıncıyla karşılaştıklarında, hızla eriyip dışarı fışkırıyor 

ve volkan etkinliklerine yol açıyorlar. 


Magma ve Bazalt Kayaların Mıknatıslığı 


Magmanın, oluşan yarıklardan çıkan kısmı katılaşarak, yeni kabuk oluşturuyor. Çıkamayıp geri dönen kısmı ise, tekrar dibe dalarak, konveksiyon hücrelerini ayakta tutuyor. Bu yüzden, çıkıntı boyunca, iki tarafta dağ silsileleri oluşmuş durumdadır. Ve dipteki kabuk sürekli yenilenmektedir. Buna, deniz tabanının yayılması deniyor. Oluşan bazalt kayalar, bir miktar manyetik mineral içerdiklerinden, dünyanın manyetik alanı, o sıralar hangi yönde ise, o yönde mıknatıslık kazanarak donuyorlar. Öte yandan, manyetik kutuplar, periyodik olarak yer değiştirmektedir. Okyanus ortası çıkıntının iki yanındaki kayalar, çıkıntıya paralel şeritler halinde, değişik yönlerde mıknatıslanmış bölgeler sergiliyor. Eski kabuk ise, dalma bölgesi denilen yakınsak sınırlarda, mantoya dalıp eriyor. 


Okyanus kabuğu, kıtasal bir plakaya karşı ilerlediğinde, daha yoğun olduğundan, alta dalarak, bir çukur oluşturuyor. Derine indikçe, ısınıp eriyor ve bu arada bulduğu çatlaklardan, geri fışkırıp, ada yaylarına vücut veriyor. Dalmaya devam eden parçaları ise, soğuk kütleler halinde, mantonun derinliklerine doğru yol alıyor. Bazen de, iki kıtasal plaka, yakınsak sınırda buluştuğunda, biri diğerine göre ağır basıp, alta dalamadığından, birbirlerini omuzlayarak, kırılmalara ve yükselmelere yol açıyorlar. Asya plakasıyla, Hint plakasının çarpışma sürecinde oluşan Himalayalar da olduğu gibi. 


Çekirdek 


2900 km derinlikte, mantodan çekirdeğe geçiş başlıyor. Çekirdek, iç ve dış çekirdek olmak 
üzere, iki parçaya bölünmüştür. Sıcaklık, 3700 °C' yi, basınç da 125 Gpa(Giga Pascal veya milyar kg/m.s?)düzeyini aşıyor. Bu koşullar altında, nikel demir alaşımından oluşan dış çekirdek, erimiş olmak zorundadır. Bu yüzden 2300 km kalınlığındaki dış çekirdeğe girişte, “o 30'a yakın bir yoğunluk artışına karşın, sismik dalgaların P türünün hızında, bir o 

kadar düşüş gözleniyor. 


Dünya'nın Manyetik Alanı 


Dış çekirdeğin sıvı hali, Dünya'nın manyetik alanın kaynağı görülüyor. Alttaki katmanlarda ise, sıcaklıklar, mıknatıslık özelliğinin ortadan kalktığı Curi sıcaklığı'nın üzerinde. 
Dolayısıyla, yerin manyetik alanını, atomların manyetik çift kutupluluğunun eşyönlüleşmesiyle açıklamak imkânsız. Geriye bir olasılık kalıyor. O da dış çekirdekteki sıvı akıntılarının yol açtığı, kendi kendisini ayakta tutan bir dinamo etkisi. Yerin, kendi ekseni etrafında dönmesi nedeniyle, dış çekirdeğin, alt ve üst yarısında oluşan, zıt yönler de spiral akıntılardaki sıvı demirin elektrik iletkenliğinin, zıt yönlü spiral 


akımlar oluşturduğu düşünülüyor. 


5200 km'ye inildiğinde, sıcaklık 4300“C'yi aşarken, çekirdeğin iç kısmına girilmiş 

oluyor. 1200 km kalınlığındaki bu katman, hemen tümüyle demirdir. Sıcaklığın, dünyanın merkezinde, 52009C' ye ulaşmasına rağmen, basınç 325 Gpa'lı aşmış 

olduğundan, iç çekirdek katı haldedir. 


KAYAÇLAR 


Yer yüzeyinin altındaki erimiş kayalara, magma denir. Magma yarı erimiş durumdadır. Balın aktığı gibi akar. Bazı durumlarda yüzeye yaklaşır. Yavaş soğuduğunda ise, büyük kristaller 

ile kayaç oluşturur. Böyle kayaçlara, sokulum (intrusive) kütleler denir. Daha 

yavaş magma soğumalarında, kristaller daha büyüktür. Sokulum kütleler, granit ve gabro'dur. 
Bazen magma, volkanlara doğru yüzeyi terk eder. Magma yüzeye ulaştığında, lav olarak isimlendirilir. Lav hızla soğuyarak, küçük kristalleri oluşturur. Bazen lav çok hızlı soğuduğunda, kristaller oluşmaz. Yeryüzünde oluşan kayaçlara, püskürük (extrusive) kütleler denir. Püskürük kütlelerin, örnekleri bazalt, obsidyen ve pumice'dir. 


Magmanın soğuması ile oluşan volkanik kayaçlar, sokulum ve püskürük kütleler olarak sınıflandırılır. 


Magma, sıcak olduğundan, canlı nesneleri yok eder. Bu nedenle, volkanik kayaçlarda fosil bulamayız. Yer kabuğunu oluşturan kayaçların, çoğu volkaniktir. Volkanik kayaçlar, yapıları yüzünden serttir. 


Tortul Kayaçlar 


Su ve rüzgâr yeryüzünü değiştirebilir. Bu kuvvetler, kayaçları kırarak, küçük kayaçları taşır. 
Bu partiküller farklı yerlerde yerleşirler. Buralarda, küçük parçacıklar toparlanarak, basınç altında çimentolaşıp, daha büyük kayaçları meydana getirirler. Bu kayaçlar, genellikle suda oluşur ve magmatik kayaçlardan daha yumuşaktırlar. Tortul kayaçlar, birçok tabakaları meydana getirir ve fosilce zengindir. 


Tortul kayaçların dört tipi vardır: 


1) Parçalı kayaçlar: Bu kayaçlar rüzgâr ve su gibi mekanik etkilerle; kayaçların kırılarak, taşınması veya küçük parçaların, başka yerlerde toplanmasıyla oluşur. Kum taşı, çakıl taşı bunun örnekleridir. 


2) Buharlaşma: Su, sadece kayaçları kırarak küçük parçaları taşımaz. Ayrıca su, birçok minerallerin üzerinden akarken, onları çözer. Daha sonra, su buharlaştığında, bu mineraller, burada kalarak kayaçları oluşturur. Pamukkale, bu tipin iyi bir örneğidir. 


3) Organik Kayaçlar: Suda yaşayan birçok organizmalar, kabuğa sahiptir. Bu organizmalar, öldüğünde, geride kabukları kalır. Bu kabuklar, birikerek kayaçları oluşturur. Taş kömürü ve linyit bunun örnekleridir. 


3) Kimyasal Kayaçlar: Su buharlaştığında, içindeki mineraller çökelerek birikir. Fakat bazı mineraller, su buharlaşmadan çökelebilir. Her 

madde, suda çözünebilirliğe sahiptir. Sudaki bir maddenin varlığı, diğer bir maddenin çözülebilirliğini etkileyebilir. Bir mineral, saf suda çözünebilir olduğu halde, deniz suyunda çözünemez olabilir. 


Tuz ve diğer mineraller, başka minerallerin çözünürlüğünü düşürür. Bu nedenle, tatlı suda çözülmeyen mineraller, denizlere ulaşarak denize karışır. Yeraltı akımları, bu işlemi hızlandırır. Bu mineraller, tabakaların tabanına çökelir. Daha büyük ağır partiküller, alt tabakaları, daha hafif partiküller ise, üst tabakaları oluşturur. Su basıncı, kayaç 

oluşum sürecini hızlandırır. Bir tortul kayaç, yukarıdaki kayaç sınıflarından, birden fazlasına ait olabilir. Örneğin, bir kayaç, organik esaslı olduğu halde, denizde kimyasal işlemle oluşabilir. 


Metamorfik Kayaçlar 


Akıntı 


Ta a” a, ln 
i f 777 
yz i i Y 74 


/ 
Yükselme&. 
Smlaşma ğa 


dö 


BEKTAŞİ - 
Metamorfik 4 
Oi 


Dünya yüzeyinin değişimini, sürdürmektedir. Isı ve basınç gibi 

faktörler, kayaçların, şeklinin ve yapısının değişiminde rol oynarlar. Bu gibi değişimlerle oluşan kayaçlara, metamorfik kayaçlar denir. Bu faktörlerin sebep olduğu değişimler, ortadan kalkarsa, bu kayaçlar, orijinal yapılarına dönerler. Bu, ters 

yöndeki başkalaşım olarak bilinir. Kayaçlar oluştuktan sonra değişmeden 

kalamazlar. Kayaçlar bir tipten başka bir tipe değişebilir. Bu, sonlanmayacak olan bir işlemdir. Bir tipten, başka bir tipe olan değişim, kayaç çevrimi olarak bilinir. 


Plakaların Hareketi 


Litosfer, yedisi büyük bir düzine kadar plakalara ayrılmış durumdadır. Bu plakalardan bazıları, kısmen kıtasal olup, kısmen de okyanus tabanını kapsıyor. Tektonik 

kuvvetler nedeniyle, birbirlerine göre hareket halindeler. Litosferin parçaları, adeta, dış mantonun, kısmen sıvı olan üst 'astenosfer' katmanı üzerinde yüzüyor. Bazı plakalar, birbirine yaklaşırken, diğer bazıları birbirinden uzaklaşıyor. Plakaların birbirine yaklaştığı sınırlara, yakınsak, uzaklaştığı sınırlara ise, ıraksak sınır denir. Plakaların bir de, sınır boyunca birbirlerine göre, kayma hareketi var ki, buna da muhafazakâr (conservative) sınır deniyor. 


Kuzey Anadolu ve Kaliforniya'daki San Andreas fay hatları, bu sonuncusuna bir örnektir. 
Pasifik ve Atlantik okyanuslarının, ortasından geçen, birer ıraksak sınır vardır. Örneğin Atlantik ortası sınırın, altında yer alan, sıcak noktadaki mantodan kabaran magma, Avrupa ve Amerika plakalarını dışarıya doğru iterek, birbirinden uzaklaştırıyor. 

Okyanus kabuğu, kıtasal bir plakaya karşı ilerlediğinde, daha yoğun olduğundan, alta dalarak, bir çukur oluşturuyor. Derine indikçe, ısınıp eriyor ve bu arada bulduğu çatlaklardan, geri fışkırıp, ada yaylarını meydana getiriyor. Dalmaya devam eden parçaları ise, soğuk kütleler halinde, mantonun derinliklerine doğru yol alıyor. Bazen de, İki kıtasal 

plaka, yakınsak sınırda buluştuğunda, biri diğerine göre ağır basıp, alta dalamadığından, birbirlerini omuzlayarak, kırılmalara ve yükselmelere yol 

açıyorlar. Asya plakasıyla, Hint plakasının çarpışma sürecinde oluşan Himalayalar da olduğu gibi. 


Wegener Teorisi 


à 


Bilim adamları, geçmişte kıtaların, bitişik olduğunu ve yavaş yavaş sürüklenerek, birbirinden uzaklaştığına inanmaktadırlar. Alfred Wegener(1880-1930), 1912 de, 

'bütün kıtaların, büyük bir süper kıta olarak, bitişik olduğunu ve daha sonra parçalanarak, birbirinden adım adım uzaklaştığı' tezini destekleyen kanıtlar sundu. Bu süper kıtaya, bütün karalar anlamında, Pangaea ismini verdi. Kara parçalarının, birbirinden ayrılmasına, kıtasal sürüklenme denir. 


Wegener teorisini destekleyen gözlemler şunlardır: 

(a) Farklı kıtalardaki biyolojik türler ve fosiller benzerdir. Bu ise, yaşam formlarının, aynı bölgeden kaynaklandığı anlamına gelmektedir. 

(b) Farklı kıtalardaki dağ ve kayaçlar gibi jeolojik yapılar, benzerdir. Bu ise kıtaların bitişik 


olduğunu bize göstermektedir. 
Wegener'i destekleyen kanıtlar olmasına rağmen, kıtaların neden birbirinden uzaklaştığı, bilim adamları tarafından açıklanamıyordu. 


Plaka Tektoniği 


Bugün bu hareket, levha tektoniği ile açıklanmaktadır. Hareket 

edenin, kıtalar olmayıp, litosferin bölümleri olduğunu biliyoruz. Litosferin, kıtaları ve deniz tabanını içeren kısımlarına plaka denir. Bu plakalar, mantonun üstündedir. Manto, katı kayalardan meydana gelmesine rağmen, 100 km.lik üst kısmı, plastik gibidir ve akabilir. Bu nedenle, plakalar, manto üzerinde hareket edebilir. Bunu yaparken plakalar, o kıtaları ve okyanus tabanını, kendileri ile birlikte taşırlar. 


Plaka hareketini içine alan teoriye, levha tektoniği denir. Plakaların, milyonlarca yıldır büyük mesafeler kat ettiğinin kanıtları vardır. Günümüzdeki kıtalar, bu yavaş hareketin sonucudur. Bu hareket, hala devam etmektedir. Kıtalar, yılda 1-5cm. Birbirinden uzaklaşarak, kaymakta ve yerin jeolojisindeki yavaş değişim ortaya çıkmaktadır. Okyanus tabanı altında, sualtı dağ zinciri sisteminde, yüz metreden bin metreye yükselmeler vardır. 
Coğrafya haritasına bakarsanız, büyük dağ yamaçlarının, plakaların uçlarında yer aldığını fark edersiniz. 


Dağların Oluşumu 
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Plaka tektoniği teorisine göre, iki plakanın birbiriyle çarpışması sonucu, 

karadaki dağlar oluşur. Dağlar, genel olarak üç ana sınıfa ayrılır: 

I-Volkanik dağlar 

2-kırık dağlar 

3-Kıvrım dağlar 

Volkanik dağlar, bir volkanik püskürme sonucunda oluşmaktadır. Bunlar karada veya okyanus tabanında, oluşabilir. And Dağları, bunun bir örneğidir. 


Kırık dağlar, Büyük bir iç gerilim, yerkabuğunun dev parçalarını kırar ve büker. Böyle dağlar, bir yanda keskin olarak yükselir ve diğer yanda merdiven benzeri bir yapıya sahiptir. 


Kıvrım dağlar, iki plakanın karşı karşıya geldiği zaman oluşur. Plaka kırıklarının, çarpışma olmayan türüdür. Böyle dağların tepeleri eğridir. Alp ve Himalaya dağları, kıvrım dağlardır. Kıvrılan tabakaların, aşağı doğru 


çanaklaşan kısımlarına senklinal, kubbeleşen kısımlarına antiklinal denir. Kıvrılmayla yükselen yerlerde, sıradağlar oluşur. 


Volkan, yerkabuğundaki bir açıklıktan, magmanın yüzeye ulaşmasıdır. Sıcak magmanın geçtiği yola, volkanik baca denir. Magmaya yüzeye ulaştığında lav denir. Volkanın tepesindeki açıklığa krater denir. 


Bazı volkanlar, tepede çok büyük bir çukura sahiptir. Buna kaldera denir. Kaldera, bir volkanın tepesinden fışkıran lavların çökmesinin bir sonucudur. Bazen bir kaldera, bir çökmeden çok, şiddetli patlama ile oluşur. Bir volkanın lavı, dışarı aktığında, sıcaklığı 10000 °C' dir. Hızla soğur ve katılaşır. Lav, soğuduktan sonra, etrafındaki açıklığa toplanan malzemelere, volkanın konisi denir. 


Dünya'da Yaşam Ne Zaman Başladı? 


Gezegenimizin yaşı, yaklaşık olarak 5 milyar yıldır. Ayrıca Dünya'daki yaşamın başlaması için, yaklaşık 3 milyar yıl geçtiği tahmin ediliyor. Yine başlangıçta, Dünyadaki yaşamın, çok basit olduğu düşünülmektedir. Dünya yüzeyini kaplayan ilkel canlılar, zaman 

geçtikçe çeşitlilik ve karmaşıklık kazandı. Yeni hayvanlar ve bitkiler ortaya çıktı. Çoğu bitkiler, önceden dev atkuyrukları gibiydi, küçük beyinleri olan dev hayvanlar vardı. Bugün bu hayvanlara, biz dinazor diyoruz. Zamanla yaşam şartları değişti. Dinazorlar, daha fazla yeryüzünde yaşayamadı. Dev bitkiler, toprağa gömülerek, burada kömüre dönüştü. Bugün milyonlarca değişik canlı, yeryüzünde yaşıyor. Bazıları, ilkçağ canlıları gibi görünse de, çoğu değişik canlılardır. 


Fosil Nedir? 


Yeryüzündeki yaşam tarihini, nasıl biliyoruz? Bilim ilerlese de, geçmişle ilgili bilgi toplamak oldukça zor. Geçmişle ilgili bilgilerin çoğunu, fosiller yardımıyla 

öğreniyoruz. Fosiller, eski çağ canlılarının kalıpları, etkileri ve kalıntılarıdır. Fosilleri araştıran bilim dalına, paleontoloji diyoruz. Fosillerin çoğu, tortul kayalarda bulunur. 


Fosil çeşitleri şunlardır: 


(a) Orijinal fosiller: Bu fosiller, genellikle bir organizmanın kalıntılarıdır. Bu kalıntılar, çoğunlukla, kemikler ve dişler gibi sert kısımlardır. Fakat bazen, organizmanın tamamı, elde edilebilir. Bu şekilde bulunanlar, genelde buzun içindedirler. Atlas Okyanusu'nda, bu şekilde bir mamut bulunmuştur. 


(b) Yer değiştirmiş kalıntılar: Bir organizmanın, sert kısımlarının parçalanması ve yeraltı suyu ile taşınan minerallerin, bu parçalanan kısımlara tekrar yerleşmesiyle, oluşur. 

Çoğu kemik, mineralden yapılmıştır. Bu fosiller, taş gibi görünürler ve bunlara taşlaşmış fosiller adı verilir. 


(c) Karbonlaşmış (kömürleşmiş) fosiller: Bunlar ise, bir bitki çamura gömülü olduğunda 


oluşur. Çamur tortulu, şiste dönüşürken; bitki, geride sadece karbon (kömür) kalana kadar, kimyasal bir reaksiyona girer. 
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EVERGREEN KONTEYNERLERİN SIR İÇERİĞİ 
04.04.2021-mavigazetem.com 


Sevgili dostlarım sizlere bu konuda ilk yazının akabinde ikinci yazıyı yazacağımı söylemiştim ve geminin içindekilerinin neler olduğuna dair bilgi akataracağımı da ifâde etmiştim... 


Gönül dostlarım, Evergreen olayı küresel sermayeye karşı yapılan bir hamleydi çünkü Nisan ayında yapılacak olan uluslararası iklim konferansı öncesi tüm dünyaya küresel sermaye dünyanın sahibi değildir eylemidir! 


Geminin içinde 5G vericilerine yerleştirilmek istenen radyasyon ışınlarıyla oksijene karışacak özel bir kimyasal malzeme bulunmaktaydı ve yaşanan süreçte bu durum tamamen lav edildi, malzemeye el konuldu ve el konulan malzeme imha edildi! Küresel güç Covid 19yalanından sonra ikinci senaryo iklim kartını oynayacaktı ama süreç Evergreen operasyonuyla sekteye uğradı ve geminin karaya oturmasından hemen sonra Avrupa ülkeleri teker teker tekrar halkları yaşam kısıtlamalarına soktu. Sizin anlayacağınız ikinci senaryo sekteye uğradı! Bu durumda payı olan bu kirli süreci sekteye uğratanlara şükranlarımı sunuyorum. Ne gemiymiş, değil mi? Planları ters döndü döneli küresel sermayenin tüm işleri ters gitmeye başladı... 


Sayın Biden düşman olarak ilan ettiği Türkiye'ye bir anda dost olmaya başladı, Çin tam Türkiye'yi ekarte edeceği toplantıyı yaparken, Evergreen vakasından sonra Türkiye çok önemli bir ülke demeye başladı, hatta iklim konferansına davet edilmemiş Türkiye, hemde Biden efendi tarafindan davet edildi! Olan Bill Gates'in öküz gazı projesine oldu, sunni et projesine oldu! Gitti milyarcıkları!. ... 


SÜVEYŞ KANALI VE EVERGREEN ARKASINDAKİ GERÇEKLER 04.04.2021-mavigazetem.com 


EVERGREEN şirketinin Ever Given gemisinin Süveyş kanalında yaşattığı süreç küresel sermayeye bir nevi haddini bil dedirten bir misillemeydi. Yaşadığımız toplumda dünya klasmanını baz aldığımızda hiç kimse bu lisanın ne olduğunu anlamadı! Mutlaka teknik bir sorun olmadığı ve yaşanan problemde derin ellerin gemiye dokunduğunu anladı ama adlandıramadı tabi. Güzel ülkemde müthiş bir şekilde bir algı 


operasyonu güdülmekte olduğu için tüm basın yayın organlarında, sosyal medyada, sokakta, kahvede, restoranda klasik dolar yükseldi ekonomi battı bitti algıları yapılırken, istanbul sözleşmesi ülkemde en önemli konuların başında gelirken ve bu söylemler tüm sosyal medya araçlarında sahte hesaplarla sürekli algı operasyonları yapılırken, güzel ülkemde iletişim bakanlığı twitter bakanlığı olduğu için, kalbi ruhu temiz güzel ülkemin kadirşinas insanları ne olduğunu anlamlandıramadığı için ve yine sosyal medyada tuşlara dokunarak yaşadığı ülkeyi, benim güzel vatanımı sürekli küçük gören söylemlerde bulunarak fakir edebiyatı yapan yaşamında ne kendisine ne ailesine ne topluma karşı bir titresi olmayan dalkavuklar tabiki kol gezer. Akabinde ülke yönetimindeki kişiler içlerindeki kirlenmiş saltanat süren zenginleşmişleri göremediği için, parti sevdası, ülke sevdası, ideoloji sevdası olmayan yeni yetmelerin elde ettiği maddi güç kontrolsüzlüğe yol açar ve bu ehliyetsizlerin kullandığı araç hep toplumun içinden geçer toplumun gönlünü yaralar. Bu saltanatlık sadece bir zümrede yok hepsinde var! Askeri bir söz vardır: “Kontrol edilemiyen tabur cephaneliği vurur” diye! İşte bu ve buna benzer saçma sapan sebeplerden dolayı küresel sermayeye atılan tokadı kimse anlamadı! Tokadın adıdır EVERGREEN... Peki gelelim bu tokadı kim attı, neden attı ve tokadın devamı ne olacak? Bu bir kavgaya dönecek mi? Asıl soru bu! 


Bu tokadı aziz devletimin derin eli attı! Peki neden ve niçini, sebep ve sonuçları, önü ve arkası nedir diye soracaksınız. O zaman açıklıyorum; bu tokadı devletim attı! Kime attı? tabiki küresel sermayeye attı! Nasıl yaptı bunu? Bunu İsrail'e yaptırdı! Derin Türk eli yiğitoğlu yiğitler İsrail'e bunu yaptırdı! Tıpkı yıllar önce hatta asırlar önce yaptığı gibi. Günlük milyar dolarlık zararlar yaptırarak küresel sermayenin CEOsuna Biden efendiye akıllı ol dedi. İkinci bir EVERGREEN vakası Çin de oldu. Bu ne anlama geliyordu? Onu da ayıklayayım size; Çin dışişleri bakanı 24 ile26 mart arası Türkiyedeydi ve buradan gittikten bir gün sonra Çin de yeniden bir EVERGREEN vakası yaşandı yani tek başına bir güç hayali kuran Çin'e tam da buradan giden Çin bakanının brifing verdiği toplantı saatinden bir saat önce Çin'e sende akıllı ol dendi. 
Neden dendi? Çünkü 22 Mart'ta ABD ve Çin tarafindan planlanıp sahnelenmeye başlanmış Türkiyeye karşı ekonomik operasyon yani yaşatılmak istenen devalüasyon harekatı, bu stratejik misillemelerle bozulmuş ve amaçlarına ulaşmamıştır ve yine bu yapılan stratejik hamleler sonrası CEO Biden ve Çin bu defa Türkiyeye şirin gözüken dost gözüken açıklamalara ve tavırlara girmişlerdir. Müthiş bir operasyon tüm dünyaya Türkiyenin hem bulunduğu coğrafyada hemde dünya ticaretinde çok etkin bir pozisyonda olduğunu, güçlü olduğunu hatırlatmış. Aynı zamanda Libya'ya destek takviye götürürken engellenmiş operasyonun, çekilmiş Türk gemisinin de hesabı sorulmuştur. Aziz devletimin tüm dünyada zahire çıkmış bu şahlanışını tüm dünya biliyorda, ah keşke ülkemin zahirde yönetiminde bulunan yetkililer topluma daha sık anlatabilse! Ah keşke şuan bulanan gönüllere berraklıkları sıklıkla aktarabilse! Ah keşke şu yurt dışına kaçmış, yurt içinde saklanmış ismini bile kullanmaktan korkan, karekteri gibi sahte hesaplar açarak durmadan soluksuz klavye başlarında her vatan diyene devlet diyene saldıran bu hainlerin topluma akıtmak istedikleri zehire karşı panzehir verebilse! 


Güzel ülkemin can insanlarına sevgi ve saygılarımla ... 
Not: Konteynerlerin içi ayrı bir muamma. Onu başka bir yazıda paylaşacağım. 


SÜVEYŞ KANALI GERÇEĞİ 


Kaan Sarıaydın-27.03.2021- mavigazetem.com 


Tarihte İngilizlerin kanalı kontrol altına almak amacıyla bir dönem Mısırın işgaliyle bile sonuçlanmış Süveyş kanalı birinci yüzyılda bile hep kritik dönemlerde aynı sorunla ortaya çıkmıştır. 1400 yıl önce bile tüccarlarla halife Hz. Ömeri karşı karşıya getirmiş Süveyş kanalı sorunları. Bugünde aynı nitelik ve entrikasal süreçler yaşanmaktadır. 1400 yıl önce yahudi tüccarlarının oğulları tarafından yani İsrail tarafindan tekrar aynı ergümanla gün yüzüne çıkmıştır. Sorun geminin yaşadığı teknik problemden oluşmadı! Sorun her zaman dediğim küresel sermaye ile derin ulus yapılarının yaşadığı problemdir. Asırlar önce aynı teknik aynı sorun oluşturulmuş ve dönemin yahudi tüccarlarının oluşturduğu problem ile bugün oluşan problem tamamen aynıdır!... Kapital ABD'ye ve küresel sermaye şirketlerine vurulmak istenen darbe tamamen İsrail derin yapıları tarafından icra edilmiştir. Tabiki bu süreçte sadece İsrail yok, bir çok ulus devlet derin yapıları devreye girmiştir... Akdeniz de Türkiyenin kaybetmesi bir çok devletin kaybetmesidir. Bu nedenle Türkiye Mavi Vatan da çok güçlüdür! Karşısında kapital güç var ama yanında hemen hemen tüm ulus devletlerin desteği ve menfaati var!... Hep söylediğim bir şeyi tekrar ediyorum; muhteşem bir şekilde işleyen jeopolitik siyaset tüm intizamıyla devam etmektedir ki, inşallah bu başarı volmü hiç hız kesmeden devam eder... Güzel ülkem yeni dünya düzeninde en güçlü bloktur! 


İBNİ SİNA 1000 YIL ÖNCE YAZMIŞ! 
Bülent Günal//AHT-09.08.2013-haberturk 


Baş ağrısından cinselliğe kadar hepsinin çaresi var. 
İbni Sina'nın Küçük Tıp Kanunu adlı eseri Bahçeşehir Üniversitesi tarafından Türkçe'ye 


çevrildi. Prof. Dr. Kadircan Keskinbora tarafından yayına hazırlanan kitapta İbni Sina'nın 
1000 yıl önce hazırladığı reçeteler yer alıyor. 


Batılı kaynakların “Hâkim-i Tıb”, diğer bir deyişle “Hekimlerin Piri ve Hükümdarı” olarak nitelendirdikleri İbni Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu (El Kanun El-Sağir fit Tıbb) Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları tarafından Türkçe'ye kazandırıldı. 
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, aynı zamanda Tıp Tarihi ve Etiği 
uzmanı Prof. Dr. Kadircan Keskinbora tarafından yayına hazırlanan kitap, 10 makale ve 110 
sayfadan oluşuyor. Yazdığı kitaplar asırlarca Batı dünyasında da temel tıp kitapları olarak okutulan İbni Sina'nın Arapça yazdığı Küçük Tıp Kanunu'nda hastalıklar ve tedavileriyle ilgili birbirinden çarpıcı yorumlar yer alıyor; hangi otların hangi hastalıkların tedavisinde kullanıldığı anlatılıyor. Prof. Dr. Keskinbora, Küçük Tıp Kanunu'nun kendisinin aralarında bulunduğu 4 kişilik bir ekip tarafından tercüme edildiğini söyledi: “İbni Sina'nın yazdığı 
kitapların sayısı 200'ü geçiyor. Küçük Tıp Kanunu ise “İlimler Âlimi” İbni Sina'nın 1013 
yılında yazdığı “El Kanun fit Tıbb’ adlı 5 ciltlik tıp ansiklopedisinin bir özeti. Bu özeti hem öğrencileri için bir el kitabı olsun, hem de daha yaygın okunabilsin diye yazmış.” 

İbni Sina Kimdir? 

İBNİ Sina 16 yaşında tıp ilmini öğrenmek için kitaplar okumaya başlar. Kısa zamanda tıbbi bilgileri öğrenmek bir yana, yeni tedavi yöntemleri de geliştirir. 19 yaşına geldiğinde ise artık o bir tıp doktorudur. Küçük ve büyük kan dolaşımını birbirinden ayıran âlim olarak bilinen İbni Sina, yasak olmasına rağmen kadavralar üzerinde de çalıştı. İbni Sina'nın Kanun adlı eserlerinin ölümünden 100 yıl sonra Latince'ye çevrildiğini ifade eden Prof. Keskinbora “Bu çeviriler Batı dünyasında adeta patlama etkisi yarattı. Eserleri başta Fransa'nın en meşhur tıp 


fakülteleri olan Montpellier ve Louvain Üniversiteleri olmak üzere Avrupa’ daki tıp fakültelerinde temel kitap olarak okutuldu. Bir bakıma İbni Sina 700 yıl Avrupa'nın da tıp hocası oldu” dedi. Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türker Kılıç ise “İbni Sina bin yıl önce Hidrosefali adı verilen hastalığın beyin ve omurilik sıvısının bir dolaşım bozukluğu olduğunu düşünmüş ve beyin sıvısının boşaltılmasının gerekli olduğunu kanunda bildirmiştir. İbni Sina'nın bin yıl önce gördüğü bu gerçek bu alandaki güncel tedavinin esasını oluşturan temel ilkedir?” diye konuştu. 980-1037 yılları arasında yaşayan İbni Sina kulunç hastalığı nedeniyle öldü. 

Baş ağrısından kurtulmak için kan verin, yumurta yiyin 

Baş Ağrısına Hacamat 

“Ateşli baş ağrısı kandan olur. Alameti ise yüz kızarması, damarların barizleşmesi, nabız atılının büyümesidir. İlacı kan vermek ve hacamat (vücuttaki pis kanın atılması) yaptırmaktır. 
Alınması gereken gıda yumurta sarısı, hindiba ve sirkedir.”” 

Acı Çekeni Hamama Götürün 

“Aşktan hüzün, uykusuzluk, sayıklama meydana gelirse akli dengesini kaybetmesinden korkulur. Bu durumda çorba türü sıvı yiyeceklerle beden nemlendirilmelidir. Her gün hamama götürülür. Menekşe yağı koklatılır. Bu bedenin ilacıdır. Ruhun aşkına gelince bu bir psikolojik hastalık türüdür. Bu kişiye nasihat edilmelidir. Ta ki duyguları olabildiğince hafiflesin. Ya da daha başka işlerle düşüncesinin meşgul edilmesi gerekir.” 

Astıma Bal-Badem 

“Hekimlerin Piri? astım hakkında da şu şifalı bitkileri öneriyor: “Bir kimse yürürken hareketlerinde nefes darlığı ile birlikte sert sallantı ve göğsünde ağırlık varsa pişirilmiş kuru zufa otu yedirilir, ada soğanı sıyrığı (yalamtık), geven, sarı incir, kabuksuz badem ve bal ile birlikte yedirilerek içirilir. Ceviz yağı ile birlikte nohut suyu, dereotu, yedirilir ve sıcak su içirilir.” 

Böbrek Taşı Formülü 

“Böbreklerde şiddetli ağrı meydana gelir ve hastanın idrar kabında kum kalırsa böbreklerde oluşmuş taşlardan dolayıdır. Hastaya şu ilaçlardan biri verilir: Kabuksuz karpuz çekirdeği veya çekilmiş üzüm çekirdeği veya kereviz ve anason çekirdeği verilir. Diken çekirdiği, gül çekirdeği, gül, hatmi tohumu, molehiya tohumu birer dirhem ağırlığında öğütülür, taze, mayhoş meşrubatla ezilerek içilir. Ağır yemekler ve süt ürünlerinden men edilir, acı badem yağı ile siyah nohut yedirilir.” 

Uçuk Ve Mantara Sirke 

“Uçuk ve mantar tedavisine bölgeye uygulanacak olan ilaç, sarı terminalia tohum özü, meyan kökü yaprağı karışımının ezilmesi bölgeye sirke yağ ve petekle sürülmesidir. Gıda hafifletilir.”” 

Cinsel İsteksizlikte Yapılacaklar 

“Hastaya yağlı acı yayık, şekerli süt ve zencefil içirilir. Beline menekşe yağı sürmüşse tatlı içeceklerden alıkonulur, balık eti yedirilir. Şayet soğuk tabiatlı bir kimse ise terbiyelenmiş zencefil, rafadan yumurta ve uzun biber yedirilir. Keza bal ile soğangiller, şişman piliç, kuş eti yedirilip bayat içecekler içirilir. Beli yoğurt ve yasemin yağı ile yağlanır.” 

“Sportif hareketlerin en dengelisi yavaş yürümektir? 

* Özel olarak yüksek sesle okumak, başı ve baştaki organların hareketini sağlar. Onları ısıtır, temizler ve yeniden güçlendirir. 


* Hızlı yürüyüş kalçaları, uylukları, bacakları ve ayakları hareket ettirir; bunları ısıtır ve güçlendirir. Sportif hareketlerin en dengelisi yavaş yürümektir. 

“Yemekten Önce Bir Miktar Spor Yapın? 

* Hareket doğal ısıyı harekete geçiri, geliştirir. Hareketsizlik doğal sıcaklığı dondurur ve söndürür. 

* Yemekten önce bir miktar spor yapın. Öncesinde ve sonrasında dinlenin. Yemekten sonra hareket etmeyin. 

* Tek cins yemek ile yetinilmemeli, farklı yemekler yenmeli. Çünkü bu tedbir bakımından önemlidir. 

* Yemeklerin farklı renklerde olması da önemlidir. Ancak her zaman olması gerekmez. 

* Yemek yağlı ise bunun yanında tuzlu veya acı yerse; yine tuzlu ve acı yerken yağlı bir şey yemesi iyidir. Yemek ekşi ise yanında tatlı yemesi zorunludur. Tatlının yanında ekşi de böyledir. 

“Hamurlu tatlılar damarları tıkar? 

İbni Sina, tatlılar hakkında bin yıl önce şu çarpıcı değerlendirmeyi yapmış: “Tatlılar iki türlüdür. Ballı ve hamurlu. Ballı olanlar ağızda eriyip mideye giderse sindirime yardımcı olur. 
Hamurlu olanlara gelince, bunlar katıdır, sindirimi ağırdır. Damar ve eklem tıkanıklarına sebep olur. Tatlılar kan yapıcıdır, cinsel iktidara yardımcıdır. 

“Aşırı seks akla ve gözlere zarar? 

“Cinsel iktidarın varlığının göstergesi yaş ne kadar ilerlerse ilerlesin cinsel ilişkiye şehvet duymaktır. Çocuk denecek kadar küçük yaştaki arzuya cinsel iktidar denilemez. Bu haldeki bir cinsel arzunun terk edilmesi kişiyi bunaltır, yemeğe olan isteği iptal eder. Bu konuda aşırı gitmek bedeni bitkin düşürür, görmeyi zayıflatır ve akıl dengesini bozar.” 

“Yemekten sonra ılık su içmeyin? 

“Yemekte hoş olmayan çeşide gelince; kızartma ile haşlama, kırmızı et ile balık, kurutma ile taze, et ile süt, yumurta ile et, baklagiller ile balık bir arada yemek doğru olmayan karışımlardır. Su içmek yemek üzerine susuzluğu giderir. Bunun yemekten çok olmaması gerekir ki söndürücü olsun. Yemek ile midenin kütlesi arasına girsin. Soğukluk derecesi ise insana çok açık biçimde kendisini göstermeyecek kadar olmalı. Ilık suda bir hayır yoktur.” 
“İbni Sina'ya göre eğitim yaşı 7 mi?” 

“Çocuk yedi yaşına girmeden önce yorucu ve rahatsız edici işlerin altına itilmemeli, bu şekilde bir eğitim ve terbiye etme yoluna gidilmemelidir. Çünkü bu çocuğun dinamizmini kırar, güzel yetişmesine engel olur.” 

“Aşırı uyku kişiyi aptallaştırıyor? 

“Uyku organları dinlendirir ve yemekleri sindirir. Kişiyi ve nefsi korur. Bedendeki doğal hareketler uyku ile olgunlaşır. Aşırı uyku bedeni soğutur, kişiyi aptallaştırır, yüzü kurutur. 
Uykusuzluk ise cesedi kurutur, nemini temizler, güçleri çözer, iradeyi engeller, mizacı bozar. 
Aşırı uykusuzluk hali akli dengesizliğe sebep olur.” 

“7-14 yaşta meyve suyu içirmeyin? 

“Anne bebeğini sütten kestiği zaman yemeğe dönmelidir. Yemeklerin en hafif ve yumuşağı ile başlanmalı, ağırlarına doğru yavaş yavaş ilerlemelidir. Yedi yaşından sonra, 14 yaşına erişinceye kadar çocuğa meyve suyu içirilmemelidir. Çünkü bu beyin ve sinir sistemini zayıflatır.” 


İBN-İ SİNA BİR DENEY YAPAR... 
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ç yapmama stres yüzünden ölmüştür. 


kça huzurlu olduğundan 


İki kuzuyu iki ayrı kafese koyar. Kuzular aynı yaşta, aynı kiloda, aynı cinstir ve aynı yemlerle beslenir. Tüm şartlar eşittir. Ancak, yan kafeste de bir kurt vardır ve kurdu sadece kuzulardan biri görebilmektedir. Aylar sonra kurdu gören kuzu huzursuz, zayıf ve çelimsiz olduğundan ölür. Kurt kuzuya hiç bir şey yapmamasına rağmen, kuzu yaşadığı korku ve stres yüzünden ölmüştür.Kurdu görmeyen diğer kuzu ise oldukça huzurlu olduğundan besili ve kiloludur.Bu deneyde İbn-i Sina, zihinsel etkisini, sağlık ve bünye üzerindeki olumlu ve olumsuz etkisini deneyimlemiştir.Gereksiz korku, endişe, kayıp, stresin insan bünyesine verdiği zararı hiçbir şey veremez.Bu salgın günlerinde en çok uzak durmanız gereken şeydir korku, endişe , kaygı, stres, panik. Kendiniz ve çevrenizin sağlığı için... 


p o 


İbni-SİNÂ'nın dene 


“BU BİR KATLİAMDIR VE HARAMDIR? 
25.09.2001 —hurriyet 


11 Eylül'de New York ve Washington'a karşı düzenlenen saldırıdan sonra gözler yeniden 
İslami kesime çevrildi. Filistin, Pakistan ve Afganistan'da apaçık, Türkiye'de ise internet sitelerinde gizli gizli sergilenen sevinç gösterileri, en az terörün kendisi kadar rahatsız etti insanları. Rahatsız olanlar ve rahatsızlıklarını dile getirenler arasında ünlü İslamcılar da vardı. 
Bunlardan biri de İslamcı kesimin önde gelen entelektüellerinden Zaman Gazetesi yazarı Ali Bulaç'tı. Bulaç, internet sitelerinde Usame bin Ladin ““neck-name”'lerinde büyük bir artış bulunduğunu ve bunun tehlikeli bir gelişme olduğunu söylüyor. Bulaç, sorularımızı cevaplandırdı. - İslamcı bir insan olarak New York ve Washington'a karşı düzenlenen saldırıları onaylıyor musunuz? - Hayır. Kesinlikle onaylamıyorum. İslam hukuku açısından baktığımız zaman, bu saldırıyı gerçekleştirenler üç büyük suç işlemişlerdir: Birincisi, cinayet işlemişlerdir. Uçakta bulunan yolcular, eşlerine-dostlarına giden insanlardı. Bu insanların içinde bulunduğu uçak kuleye çarptırıldı. Bu olayın kendisi başlı başına bir cinayettir. 
İkincisi, hukuk tekniği açısından bir katliam vardır. İkiz kulelerde yaşayan onbinlerce masum insan saldırıya maruz kalmıştır ve altı bin civarında insan ölmüştür. Bu kadar insanın bir anda ve kitlesel olarak öldürülmesi katliamdır ve bu da İslam hukuku açısından kesin olarak suç ve haramdır. Üçüncü önemli suç pek göz önünde bulundurulmuyor. Bu saldırıyı düzenleyenler, kendi nefislerine karşı suç işlemişler ve intihar etmişlerdir. İslami açıdan bu da büyük bir günahtır. Dolayısıyla, bu eylemi Müslüman olduğunu söyleyen birileri yapmışsa, bunu İslam'a rağmen yapmıştır. Ruh ve akıl sağlığı yerinde olan bir müslümanın böyle bir eylem yapması mümkün değildir. BÖYLE KATLİAMA SEVİNMEK MÜSLÜMANA YAKIŞMAZ 
- Amerika vuruldu diye farklı kesimlerden pek çok insan sevindi ama özellikle göze batan Filistin, Afganistan ve Pakistan'daki sevinç gösterileriydi. Böyle bir eylemin ardından sevinilebilir mi?- Hayır. Böyle bir katliama sevinilemez. İnsanların hayatını kaybettiği bir eyleme hiç bir müslüman sevinemez. Böyle bir saldırıya maruz kalanın Hıristiyan, Yahudi yahut ateist olması da sonucu değiştirmez. Neticede haksız yere insan öldürülmüştür. Bir müslüman meşru bir savaşta karşısındaki düşmanı öldürdüğünde bile sevinmez, tam tersine üzülür. Çünkü, mecbur kalsa bile Allah'ın verdiği bir canı almıştır. Bir müslüman çok daha derin, entelektüel ve manevi perspektiften de olaya bakmak zorundadır. - Ama Türkiye'de özellikle, belirli bir bilgi birikimine sahip olduğunu bildiğimiz pek çok insan, en azından kendi aralarında büyük bir sevinçle karşıladılar yapılan eylemi...- Çok genel bir durum değil bu. Ben gerçekten büyük bir acı duydum. Burada öldürülenler sivil insanlardır ve hiç bir din sivillerin öldürülmesine cevaz vermez. İslamcı diyebileceğimiz insanların çok büyük bir bölümü bu saldırıya sevinmemiştir. Ama Rus aydınları sevindi. Yalçın Küçük televizyonda açıkça söyledi bunu. Sırplar sevindi. Bu saldırının kökeninde çok derin bir nefret yatıyor. Asıl üzerinde durulması gereken, bu nefretin kaynaklarına inmek olmalıdır. ORTADOĞU'DA STATÜKONUN DEĞİŞMESİ İSTENMİYOR- İslam coğrafyanın sürekli diktatörlükler üretmesi tuhaf gelmiyor mu size de? Çevremize baktığımız zaman bu tür ülkelerle çevrili olduğumuzu görüyoruz...- Bu doğru. Bu bölgede diktatörlüklerin ve monarşilerin olması tarihi bir vakıa. Batı, Paris Şartı'ndan Kopenhag Kriterleri'ne uzanan süreçte insan hakları, demokrasi ve serbest piyasa ekonomisi gibi üç temel değeri öne çıkarttığı halde, Ortadoğu 


coğrafyasındaki statükonun değişmesini istemiyor. Dini monarşiler ve askeri diktatörlükler, anti-demokratik söylemin de kaynağıdır. - Çözüm konusunda öneriniz var mı?- Benim gördüğüm tek bir çözüm var: İslam ve müslümanlar kendileriyle yüzleşmek zorundadır. Fakat Batı ve modemlik de kendisiyle yüzleşmek zorundadır. Ladin rehin olabilir- İslam kelimesiyle terör kelimesinin yanyana telaffuz edilmesi, öncelikle İslam imajını zedelemiyor mu?- Dünyanın her tarafında terör oluyor. Ama söz gelişi Kuzey İrlanda'dakine Katolik terörü denilmiyor. Diğerlerine de, Protestan veya Yahudi terörü denilmiyor. Neden İslami terör deniliyor o zaman? Böyle denildiği zaman da binlerce, onbinlerce Usame Bin Ladin çıkar ortaya. İnsanlar gizli gizli Usame Bin Ladin'i yüceltiyorlar. İnternet sitelerinde nick- name'lerin önemli bir kısmı Usame Bin Ladin olarak geçiyor. Bu son derece tehlikeli bir şey. 
- Usame Bin Ladin'in bütün bunlardan sonra, en azından Afganistan'da masum insanların ölmemesi için ortaya çıkap uluslararası bir mahkeme de yargılanmayı talep etmesi çok daha anlamlı olmaz mıydı? - Elbette, Ladin'in ortaya çıkıp adil bir mahkemede yargılanmayı kabul etmeliydi. Ama Taliban'ın elinde rehin konumundaysa böyle bir şey yapabilmesi mümkün değil. Bu cihat değil terördür- Bu eylemin cihat olduğunu söyleyenler var . Cihat denilebilir mi böyle bir eyleme?- Bu cihat değil terördür. İslam hukukunda cihadı sadece meşru kamu otoritesi ilan edebilir. Bireyler, sivil gruplar veya cemaatler kendi başlarına cihat ilan edemezler. Buna rağmen birtakım gruplar yaptıkları işin cihat olduğunu söylüyorlarsa, bu onların İslam'dan çıkarttıkları yanlış bir yorumdur. - Afganistan'da Ulema'nın cihat ilan etmek gibi bir hakkı olabilir mi?- Taliban yönetimi, kendini korumak için meşru bir referansa ihtiyaç hissediyor ve bütün dünya müslümanlarından cihada katılmalarını istiyor. Ama söylediğim gibi, burada Taliban yönetiminin meşru olup olmadığına, seçimle işbaşına gelip gelmediğine bakmak lazım. Öyle bir şey yok. Çevresindeki müslüman ülkelerin bir yana, ülkenin milli sınırları dahilindeki grupların bile desteğini almaktan uzaktır. İlahiyatçılardan ortak görüşMüslüman, teröre sevinmezKanal 7'de önceki gece yayınlanan Ahmet Hakan Coşkun'un İskele-Sancak programına, muhtelif İlahiyat Fakülteleri'nden bilim adamları katıldı. Her biri kendi sahasında uzman olan bu isimlerin üzerinde hemfikir olduğu konu, ABD'ye karşı düzenlenen saldırının terör olduğuydu. Bilim adamlarına göre, terör sonucu öldürülen masum insanlara üzülmek de insan olmanın gereğiydi. Sevinenler problemli insanlarProf. Dr. 
Hüseyin Atay (A. Ü. İlahiyat Fakültesi) Elbette bir müslümanın buna üzülmesi gerekir. Buna üzülmeyen bir kimsede, muhakkak surette başka eksiklik vardır. Kendi doğasında bir insanın katiyen sevinmesi mümkün olmaz. Bu gibi insanlar mutlaka problemli insanlardır. Kuran-ı Kerim ““Bana inanan katiyen yanlış yapmaz, suç işlemez”? garantisini vermiyor. Kuran-ı Kerim'de cezalar vardır. Bir Müslüman da suç işleyebilir, yanlış yapabilir. Ama kendi tabiatı ve İslam'ın gerçek anlamına döndüğü zaman kendisinin de üzüleceğine inanıyorum.İslam'a ve insana aykırıProf. Dr. Süleyman Uludağ, (U. Ü. İlahiyat Fakültesi)Savaş şartları dahilinde bile olsa, sivil hedeflere yapılan hücumlar, ölen insanların, günahsız insanların öldürülmesi hiç bir şekilde sevince vesile olamaz. Ona her halükârda üzülür. Hz. Peygamber orduları cepheye gönderirken kadınlara, yaşlılara, din adamlarına, sivil halka dokunulmaması talimatını veriyordu. Bugünkü hadiselerde, Dünya Ticaret Merkezi sivil bir hedeftir, askeri bir hedef değildir. Buradaki insanların öldürülmeyi hakettiklerini gösteren herhangi bir şey mevcut değildir. Sivil insanların öldürülmesi, İslam ve insana aykırıdır.O insanlar masumduProf. Dr. 
Bekir Karlığa (M.Ü İlahiyat Fakültesi) Amerika'nın politikalarına karşı çıkabilir, onu eleştirebilirsiniz. Ama bu eleştiriniz masum insanların ölümüne sevinmenizi gerektirmez. 


Sıradan bir insan bile sevinemez. Müslüman ise hiç sevinemez. Bana göre, bilinçli yapılmış değildir. Burdan bir genellemeye gitmek yanlış olur. Ben İslam entelektüellerinden bu olaya sevinenlere rastlamadım. Dolayısıyla bu olayın sevinç vesilesi yapılması patolojiktir ya da bilinçsiz yapılmış bir haldir. Buradan İslam tanımına gidilmesi de yanlış olur.Muhasebe gerekirProf. Dr. Yaşar Nuri Öztürk (İ.Ü. İlahiyat Fakültesi) Kuran-ı Kerim insanın kendini muhasabe etmesinden değişik ifadelerle bahseder. Bir müslümanın nefsi vardır, ruhu vardır. 
Nefis sevinir, bunu önleyemezsiniz. Bu bir Müslüman'ın kötü de yapmaz. Çünkü elinde değil. 
Nefsin tabiatı budur. Nefis ilk anda bu sevinci duyabilir. Din niçin vardır? Vahiy bizi nefsin elinden alıp yukarı boyuta çekmek içindir. Hemen o yukarı boyut müdahale eder ve biz kendi içimizde muhasabeyi yaparız ve sevinmemiz lazım geldiğini söyleriz. Nefis sevinir ama Müslüman sevinmez. Nefs puttur ama insanda Müslüman olan ilahi cevher var. 


LİBERAL İNANÇSIZLIĞIN GELDİĞİ SON NOKTA: CELAL ŞENGÖR İLE 


BULUŞMAK 
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12 Eylül darbesinin ardından 40 yıl geçti. İletişim Yayınları da bu yıl “40 Yıl 12 Eylül” adında 


önümüzdeki günlerde bir kitap çıkarmaya hazırlanıyor... 

12 Eylül darbesinin ardından 40 yıl geçti. İletişim Yayınları da bu yıl “40 Yıl 12 

Eylül” adında önümüzdeki günlerde bir kitap çıkarmaya hazırlanıyor. Tanıl Bora'nın derlediği kitapta, Türkiye'deki birçok liberal isim 12 Eylül sürecini yazılarıyla anlatıyor. 
O isimler şöyle; Tolga Arvas, Kumru Başer, Murat Belge, Gaye Boralıoğlu, Fethiye Çetin, Ercan Kesal, Gültan Kışanak, Ümit Kıvanç, Ömer Laçiner, Göze Orhon, Merih Cemal Taymaz, Nilgün Toker... 


Birikim Dergisi çevresinin yazılarıyla oluşan 12 Eylül kitabında, “Milattan Önce” başlıklı bölümde Ümit Kıvanç da yer alıyor. Ümit Kıvanç'ın 12 Eylül darbesine ilişkin kitapta yazması dikkat çekti. 

FETÖ'nün kapatılan Taraf gazetesinin yazarı Ümit Kıvanç, 2010 yılında Yeni Harman Dergisi?nin Şubat sayısına röportaj verdi. Başar Başaran ve Burak Cop'a konuşan Ümit 


Kıvanç'ın 12 Eylül darbesine ve devrimcilere ilişkin sözleri büyük tepkilere neden olmuştu. 


Röportajda Mustafa Kemal Atatürk ve FETÖ'nün Ergenekon, Balyoz gibi kumpaslarına destek olan Ümit Kıvanç, 12 Eylül'le ilgili de şöyle konuştu: 


“ABD'nin her istediği oluyordu zaten Türkiye'de, niye darbe yaptırsın, manyak mı? Türkiye ABD'nin en sıkı müttefikiydi. Bu şöyle bir icat ve uydurma biz (devrimciler) mi Türkiye'de o sırada hakim olmak üzereydik de ABD bunun üzerine darbe yaptırttı? Biz birbirimizi 


öldürüyorduk zaten be. (...) Gidin namuslu herhangi bir insana şunu size itiraf edecektir 11 


Eylül günü bu ülkedeki solcuların hiçbiri ne yapacağını bilmiyordu zaten. Faşistler de bilmiyordu. Böyle kalmıştık hepimiz. Kitleler falan da bizim peşimize takılmış değildi. Onları yeterince mutsuz ettik zaten. Bunlar bir takım efsaneler... Yok böyle şeyler yani. Allah saklasın, devrim yapsaydık biz en az 5 milyon kişi öldürürdük. 12 Eylül kaç kişiyi öldürdü? 
Birkaç yüz kişidir yani.” 

Prof. Dr. Celal Şengör de 5 yıl önce Radikal'den Armağan Çağlayan'a konuşmuş ve 12 Eylül darbesi ile darbenin lideri Kenan Evren'i savunmuştu. Kenan Evren'in 12 Eylül döneminde yaptıklarını onayladığını açıklayan Celal Şengör, “Bir kere dışkısını yedirmek işkence değil. Ben bal gibi yerim” demişti. 

Kenan Evren'in başında olduğu darbe sonrasında sadece resmi raporlara giren işkence sonucu öldürülenlerin sayısı 171 olmuştu. Buna karşılık 1982-1988 arasında 9 bin 662 işkence soruşturması veya davası açılmıştı. 39 ton gazete, dergi, kitap yakılarak yok edilmiş, 7 bin kişi için idam cezası istenmiş, 517 kişiye de idam cezası verilmişti. 50 kişi ise idam edilerek öldürülmüştü. İdam edilenler arasında 18 yaşından küçük olmasına rağmen Erdal Eren, 


Necdet Adalı ve Ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu gibi isimler yer alıyordu. 


SESLİ KUTSAL KİTAP, YARATILIŞ 1-4 DÜNYANIN YARATILIŞI) https://www.hristiyanlik.org/yaratilis-1-4/ 


Dünyanın Yaratılışı 


Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı'nın Ruhu suların üzerinde hareket ediyordu. Tanrı, “Işık olsun” diye buyurdu ve ışık oldu. Tanrı ışığın iyi olduğunu gördü ve onu karanlıktan ayırdı. Işığa “Gündüz”, karanlığa “Gece” adını verdi. Akşam oldu, sabah oldu ve ilk gün oluştu. 


Tanrı, “Suların ortasında bir kubbe olsun, suları birbirinden ayırsın” diye buyurdu. Ve öyle oldu. Tanrı gökkubbeyi yarattı. Kubbenin altındaki suları üstündeki sulardan ayırdı. Kubbeye “Gök” adını verdi. Akşam oldu, sabah oldu ve ikinci gün oluştu. 


Tanrı, “Göğün altındaki sular bir yere toplansın, kuru toprak görünsün” diye buyurdu ve öyle oldu. Kuru alana “Kara”, toplanan sulara “Deniz” adını verdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. 

Tanrı, “Yeryüzü bitkiler, tohum veren otlar, türüne göre tohumu meyvesinde bulunan meyve ağaçları üretsin” diye buyurdu ve öyle oldu. Yeryüzü bitkiler, türüne göre tohum veren otlar, tohumu meyvesinde bulunan meyve ağaçları yetiştirdi. Tanrı bunun iyi olduğunu 

gördü. Akşam oldu, sabah oldu ve üçüncü gün oluştu. 


Tanrı şöyle buyurdu: “Gökkubbede gündüzü geceden ayıracak, yeryüzünü aydınlatacak ışıklar olsun. Belirtileri, mevsimleri, günleri, yılları göstersin.” Ve öyle oldu. Tanrı büyüğü gündüze, küçüğü geceye egemen olacak iki büyük ışığı ve yıldızları yarattı. Yeryüzünü aydınlatmak, gündüze ve geceye egemen olmak, ışığı karanlıktan ayırmak için onları gökkubbeye yerleştirdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah oldu ve dördüncü gün oluştu. 


Tanrı, “Sular canlı yaratıklarla dolup taşsın, yeryüzünün üzerinde, gökte kuşlar uçuşsun” diye buyurdu. Tanrı büyük deniz canavarlarını, sularda kaynaşan canlıları ve uçan çeşitli varlıkları yarattı. Bunun iyi olduğunu gördü. Tanrı, “Verimli olun, çoğalın, denizleri doldurun, yeryüzünde kuşlar çoğalsın” diyerek onları kutsadı. Akşam oldu, sabah oldu ve beşinci gün oluştu. 


Tanrı, “Yeryüzü çeşit çeşit canlı yaratık, evcil ve yabanıl hayvan, sürüngen türetsin” diye buyurdu. Ve öyle oldu. Tanrı çeşit çeşit yabanıl hayvan, evcil hayvan, sürüngen yarattı. 
Bunun iyi olduğunu gördü. 


Tanrı, “Kendi suretimizde, kendimize benzer insan yaratalım” dedi, “Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun.” 

Tanrı insanı kendi suretinde yarattı, onu Tanrı'nın suretinde yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı. Onları kutsayarak, “Verimli olun, çoğalın” dedi, “Yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın; denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun. İşte yeryüzünde tohum veren her otu, tohumu meyvesinde bulunan her meyve ağacını size veriyorum. Bunlar size yiyecek olacak. Yabanıl hayvanlara, gökteki kuşlara, sürüngenlere —soluk alıp veren bütün hayvanlara— yiyecek olarak yeşil otları veriyorum.” Ve öyle oldu. Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah oldu ve altıncı gün oluştu. 


Gök ve yer bütün öğeleriyle tamamlandı. Yedinci güne gelindiğinde Tanrı yapmakta olduğu işi bitirdi. Yaptığı işten o gün dinlendi. Yedinci günü kutsadı. Onu kutsal bir gün olarak belirledi. Çünkü Tanrı o gün yaptığı, yarattığı bütün işi bitirip dinlendi. 


Adem ile Havva 


Göğün ve yerin yaratılış öyküsü: RAB Tanrı göğü ve yeri yarattığında, yeryüzünde yabanıl bir fidan, bir ot bile bitmemişti. Çünkü RAB Tanrı henüz yeryüzüne yağmur göndermemişti. 
Toprağı işleyecek insan da yoktu. Yerden yükselen buhar bütün toprakları suluyordu. RAB Tanrı Adem'i topraktan yarattı ve burnuna yaşam soluğunu üfledi. Böylece Adem yaşayan varlık oldu. 

RAB Tanrı doğuda, Aden'de bir bahçe dikti. Yarattığı Adem'i oraya koydu. Bahçede iyi meyve veren türlü türlü güzel ağaç yetiştirdi. Bahçenin ortasında yaşam ağacıyla iyiyle kötüyü bilme ağacı vardı. 


Aden’ den bir ırmak doğuyor, bahçeyi sulayıp orada dört kola ayrılıyordu. İlk ırmağın adı Pişon'dur. Altın kaynakları olan Havila sınırları boyunca akar. Orada iyi altın, reçine ve oniks bulunur. İkinci ırmağın adı Gihon’ dur, Küş sınırları boyunca akar. Üçüncü ırmağın adı Dicle'dir, Asur'un doğusundan akar. Dördüncü ırmak ise Fırat'tır. 

RAB Tanrı Aden bahçesine bakması, onu işlemesi için Adem'i oraya koydu. Ona, “Bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin” diye buyurdu, “Ama iyiyle kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün.” 


Sonra, “Adem'in yalnız kalması iyi değil” dedi, “Ona uygun bir yardımcı yaratacağım.” RAB Tanrı yerdeki hayvanların, gökteki kuşların tümünü topraktan yaratmıştı. Onlara ne ad vereceğini görmek için hepsini Adem'e getirdi. Adem her birine ne ad verdiyse, o canlı o adla anıldı. Adem bütün evcil ve yabanıl hayvanlara, gökte uçan kuşlara ad koydu. Ama kendisi için uygun bir yardımcı bulunmadı. 


RAB Tanrı Adem'e derin bir uyku verdi. Adem uyurken, RAB Tanrı onun kaburga kemiklerinden birini alıp yerini etle kapadı. Adem'den aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaratarak onu Adem'e getirdi. 


Adem, 

“İşte, bu benim kemiklerimden alınmış kemik, 

Etimden alınmış ettir” dedi, 

“Ona “Kadın?” denilecek, 

Çünkü o adamdan alındı.” 

Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak. Adem de karısı da çıplaktılar, henüz utanç nedir bilmiyorlardı. 


İnsanın Günahı 


RAB Tanrı'nın yarattığı yabanıl hayvanların en kurnazı yılandı. Yılan kadına, “Tanrı gerçekten, “Bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin” dedi mi?” diye sordu. 

Kadın, “Bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz” diye yanıtladı, “Ama Tanrı, “Bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin, ona dokunmayın; yoksa ölürsünüz” dedi.” 
Yılan, “Kesinlikle ölmezsiniz” dedi, “Çünkü Tanrı biliyor ki, o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak, iyiyle kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız.” 

Kadın ağacın güzel, meyvesinin yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Meyveyi koparıp yedi. Yanındaki kocasına verdi, o da yedi. İkisinin de gözleri açıldı. 
Çıplak olduklarını anladılar. Bu yüzden incir yaprakları dikip kendilerine önlük yaptılar. 


Derken, günün serinliğinde bahçede yürüyen RAB Tanrı'nın sesini duydular. O'ndan kaçıp ağaçların arasına gizlendiler. RAB Tanrı Adem'e, “Neredesin?” diye seslendi. 

Adem, “Bahçede sesini duyunca korktum. Çünkü çıplaktım, bu yüzden gizlendim” dedi. 
RAB Tanrı, “Çıplak olduğunu sana kim söyledi?” diye sordu, “Sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan mı yedin?” 

Adem, “Yanıma koyduğun kadın ağacın meyvesini bana verdi, ben de yedim” diye yanıtladı. 
RAB Tanrı kadına, “Nedir bu yaptığın?” diye sordu. 

Kadın, “Yılan beni aldattı, o yüzden yedim” diye karşılık verdi. 

Bunun üzerine RAB Tanrı yılana, 

“Bu yaptığından ötürü 

Bütün evcil ve yabanıl hayvanların 

En lanetlisi sen olacaksın” dedi, 

“Karnının üzerinde sürünecek, 

Yaşamın boyunca toprak yiyeceksin. 

Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu 

Birbirinize düşman edeceğim. 

Onun soyu senin başını ezecek, 

Sen onun topuğuna saldıracaksın.” 

RAB Tanrı kadına, 

“Çocuk doğururken sana 

Çok acı çektireceğim” dedi, 

“Ağrı çekerek doğum yapacaksın. 

Kocana istek duyacaksın, 

Seni o yönetecek.” 

RAB Tanrı Adem'e, 

“Karının sözünü dinlediğin ve sana, 


Meyvesini yeme dediğim ağaçtan yediğin için 

Toprak senin yüzünden lanetlendi” dedi, 

“Yaşam boyu emek vermeden yiyecek bulamayacaksın. 

Toprak sana diken ve çalı verecek, 

Yaban otu yiyeceksin. 

Toprağa dönünceye dek 

Ekmeğini alın teri dökerek kazanacaksın. 

Çünkü topraksın, topraktan yaratıldın 

Ve yine toprağa döneceksin.” 

Adem karısına Havva adını verdi. Çünkü o bütün insanların annesiydi. 

RAB Tanrı Adem'le karısı için deriden giysiler yaptı, onları giydirdi. Sonra, “Adem iyiyle kötüyü bilmekle bizlerden biri gibi oldu” dedi, “Artık yaşam ağacına uzanıp meyve almasına, yiyip ölümsüz olmasına izin verilmemeli.” Böylece RAB Tanrı, yaratılmış olduğu toprağı işlemek üzere Adem'i Aden bahçesinden çıkardı. Onu kovdu. Yaşam ağacının yolunu denetlemek için de Aden bahçesinin doğusuna Keruvlar ve her yana dönen alevli bir kılıç yerleştirdi. 


Kayin ile Habil 


Adem karısı Havva ile yattı. Havva hamile kaldı ve Kayin'i doğurdu. “RAB'bin yardımıyla bir oğul dünyaya getirdim” dedi. Daha sonra Kayin'in kardeşi Habil'i doğurdu. Habil çoban oldu, Kayin ise çiftçi. Günler geçti. Bir gün Kayin toprağın ürünlerinden RAB”be sunu getirdi. Habil de sürüsünde ilk doğan hayvanlardan bazılarını, özellikle de yağlarını getirdi. 
RAB Habil'i ve sunusunu kabul etti. Kayin'le sunusunu ise reddetti. Kayin çok öfkelendi, suratını astı. 


RAB Kayin'e, “Niçin öfkelendin?” diye sordu, “Niçin surat astın? Doğru olanı yapsan, seni kabul etmez miyim? Ancak doğru olanı yapmazsan, günah kapıda pusuya yatmış, seni bekliyor. Ona egemen olmalısın.” 


Kayin kardeşi Habil'e, “Haydi, tarlaya gidelim” dedi. Tarlada birlikteyken kardeşine saldırıp onu öldürdü. 


RAB Kayin'e, “Kardeşin Habil nerede?” diye sordu. Kayin, “Bilmiyorum, kardeşimin bekçisi miyim ben?” diye karşılık verdi. RAB, “Ne yaptın?” dedi, “Kardeşinin kanı topraktan bana sesleniyor. Artık döktüğün kardeş kanını içmek için ağzını açan toprağın laneti 

altındasın. İşlediğin toprak bundan böyle sana ürün vermeyecek. Yeryüzünde aylak aylak dolaşacaksın.” Kayin, “Cezam kaldıramayacağım kadar ağır” diye karşılık verdi, “Bugün beni bu topraklardan kovdun. Artık huzurundan uzak kalacak, yeryüzünde aylak aylak dolaşacağım. Kim bulsa öldürecek beni.” Bunun üzerine RAB, “Seni kim öldürürse, ondan yedi kez öç alınacak” dedi. Kimse bulup öldürmesin diye Kayin'in üzerine bir nişan 

koydu. Kayin RAB'bin huzurundan ayrıldı. Aden bahçesinin doğusunda, Nod topraklarına yerleşti. 


Kayin'in Soyu 


Kayin karısıyla yattı. Karısı hamile kaldı ve Hanok'u doğurdu. Kayin o sırada bir kent kurmaktaydı. Kente oğlu Hanok'un adını verdi. Hanok”tan İrat oldu. İrat'tan Mehuyael, Mehuyael'den Metuşael, Metuşael’ den Lemek oldu. Lemek iki kadınla evlendi. Birinin adı Âda, öbürünün ise Silla”ydı. Âda Yaval’ı doğurdu. Yaval sürü sahibi göçebelerin 


atasıydı.Kardeşinin adı Yuval'dı. Yuval lir ve ney çalanların atasıydı. Silla Tuval-Kayin'i doğurdu. Tuval-Kayin tunç ve demirden çeşitli kesici aletler yapardı. Tuval-Kayin'in kızkardeşi Naama'ydı. 

Lemek karılarına şöyle dedi: 

“Ey Âda ve Silla, beni dinleyin, 

Ey Lemek'in karıları, sözlerime kulak verin. 

Beni yaraladığı için 

Bir adam öldürdüm, 

Beni hırpaladığı için 

Bir genci öldürdüm. 

Kayin'in yedi kez öcü alınacaksa, 

Lemek'in yetmiş yedi kez öcü alınmalı.” 

Adem karısıyla yine yattı. Havva bir erkek çocuk doğurdu. “Tanrı Kayin'in öldürdüğü Habil'in yerine bana başka bir oğul bağışladı” diyerek çocuğa Şit adını verdi. Şit'in de bir oğlu oldu, adını Enoş koydu. O zaman insanlar RAB bi adıyla çağırmaya başladı. 


RİCHARD DAWKİNS ZÜRAFADA BİR SİNİRİN GEREĞİNDEN DAHA UZUN 
OLDUĞUNU VE BU GEREKSİZ UZUNLUĞU AKLI BAŞINDA HİÇBİR 
TASARIMCININ YAPMAYACAĞINI SÖYLÜYOR. 


Prof.Dr.Adem Tatlı- sorularlaislamiyet 
Soru 


“Richard Dawkins zürafada bir sinirin gereğinden daha uzun olduğunu ve bu gereksiz uzunluğu aklı başında hiçbir tasarımcının yapmayacağını söylüyor.” 


Cevap 


Bilim adamının görevi, canlılardaki organların ne işe yaradığını bulmaktır. Bir organ var, siz de onun görevini ortaya koyamıyor ve ne için var edilmiş olduğunu bilemiyorsanız, ileride onun ne işe yaradığını birileri ortaya koyacaktır. 


Dawkins'in aklı kâinata mühendis mi tayin edildi ki, onun uygun görmediği varlıklar veya organlar lüzumsuz addedilsin. Bu en hafif tabiriyle haddini bilmemek ve edep sınırını aşmaktır. Dawkins'in yaptığı ve ileriye sürdüğü çalışmaların doğru olduğuna kim karar verecektir? Onun söylemek istediği şudur: “Ben ilmin son sınırına eriştim. Benim yaptığım çalışmadan daha ileri bir çalışma yapılamaz ve organların ne işe yaradığı ortaya konamaz. 
Dolayısıyla benim görevini bilemediğim organlar lüzumsuz ve gereksiz organdır.” 

Böyle bir yaklaşım bilim etiğine uygun değildir. Onun şöyle demesi gerekirdi: Ben buraya kadar yapabildim. Bir başkası zürafadaki bu sinirin elbette bir görevinin olduğunu ortaya koyacaktır.” Niçin böyle demiyor? Çünkü o kendini evrimcilerin akıl hocası ve babası kabul etmektedir. Evrimcilere güya malzeme vermek için, el çabukluğu ve cerbeze ile batılı hak olarak göstermektedir. 


Bilim kendi metotlarıyla bu bilim bezirgânlarının ve ateist felsefeyi bilimsel bilgi olarak takdim edenlerin, eninde sonunda ipliğini pazara çıkaracak, bilim kisvesi altında halkı nasıl aldattıklarını ortaya koyacaktır. 


RİCHARD DAWKİNS'İN İDDİASINA CEVAP VEREBİLİR MİSİNİZ? 


HacıYusuf-17.10.2018-- sorularlaislamiyet 


Soru Detayı 


- Dawkins'in Tanrı Yanılgısı adlı kitabından bir bölüm: 

“Eğer Tanrı her şeyi biliyorsa, her şeye gücü yetme özelliğini kullanarak yapacağı müdahaleleri zaten önceden biliyordur. Fakat bu onun bu belirli müdahalelerini yapma konusunda fikrini değiştiremeyeceği anlamına gelir ki, bu da her şeyi yapabilme gücünün olmadığı anlamına gelir.” 


Cevap:Değerli kardeşimiz, 


Bu iddiası kendi içinde çeliskidir. Çünkü Allah kudret sahibi olduğu gibi irade ve hikmet sahibidir de. Iradesi bir şeye mudahaleyi uygun görmüyorsa kudret taalluk etmez. 


Öncelikle, Cenab-ı Allah'ın bilgisinin niteliği biz insanların bilgi niteliğine benzemez. Bu nedenle onun için insani bir özellik olan “önceden bilme” ifadesi kullanılamaz. 


wegg 


İkinci olarak “onun fikri” ve “fikrini değiştiremeyeceği” ifadeleri de antropomorfik dediğimiz beşer kaynaklı kurgulardır. Cenab-ı Allah'ın ilmi yarattığı varlıkların evvellerini, şimdilerini ve sonları ile ahirlerini birlikte zaman dışı olarak kapsar. 


Allah'ın kudreti de zaman dışı ezelilikte yarattığı varlıklar üzerine içlerine, dışlarına nüfuz edecek şekilde iş görür. Yarattığı varlığın kapasitesi ve varlık konumu ise zamana ve mekâna tabidir. 


Cenab-ı Allah'ın ilim ve kudret tecellisi zaman ve mekan dışı ezelde iken var olanların bu tecelliyi alışları onların başlangıçları ve yaratıcıları olduğu için zaman içi ve mekan sınırlarında olur. Cenab-ı Allah ezeli ilmi ile zaman dışı olarak varlıkların potansiyel ya da bilfiil yönelimlerini bilmekte ve kudreti ile onları onlar için var kılmaktadır. 


Örnek vermek gerekirse bitki kategorisi maden ya da hayvan olmanın dışında kendine göre bir oluş ister ya da gök cisimleri manyetik dalgalanmalardan daha madde yoğun bir var oluş ister. 


Bununla birlikte varlıkların kendilerinin var olmaları için zorunlu bu kategorileri için Cenab-ı Allah'ın merhameti söz konusu olup bir zorunluluğu yoktur. 


Varlık için zorunlu olan Allah için değildir. Dilerse bu genel sistemi dışında da varlıklar yaratmaktadır. 


Örneğin tüm evrenin genel işleyişinde ileri doğru akan bir zaman sürecinde ardıl olarak dizilmiş varlıklara dayalı bir algımız söz konusu iken atomaltı gerçeklik dünyasında ise, sebep ile sebep olunan arasında eş zamanlı bir var oluş ya da son araştırmaların gösterdiği gibi, tersine bir zaman akışı içinde sonucun sebebe yol açtığı durumlar söz konusudur. 


Sonuç itibariyle her iki durumda da zaman ötesi ezeli ilim ve kudretin asla değişmeyen tecellisi söz konusudur. Yaratılanlar yani yaratıcı olmayanlar için itibariyle değişim, değişmeyenin, sonluluk, sonsuzluğun, sınırlılık, mutlaklığın, geçicilik ezeliyetin bir yansımasından ibarettir. 


Selam ve dua ile... 


DEİZM 3 
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Bu konu ile alakalı olarak, “Ateizm yanılgısı 2, Deizm 2, Deizm eleştirisi, Bilim yanılmaz mı?, Dinsiz ahlak olur mu?, İslami emirler ve hümanizm” adlı yazıları da tavsiye ederiz. 


Bu çalışmamızda, dinsizliği din edinen, alternatif bir din oluşturan deizme yönelik araştırmalarımız yer alacaktır. Akılcı olduklarını ileri sürseler de, baştan aşağı tezat dolu olan bu inanç sistemi, günümüzde popülerleşmiştir. (s. 9 ) Bazı insanlar din adamı izlenimi veren kişilerin cahilliklerinden kaynaklanan bir travma yaşaması neticesinde bu düşüncelere kapılıyorlar. (s. 11 ) İslam'ın hükümlerine aykırı davranan aile büyükleri olduğunu da es geçmemek gerekiyor. Çocuklarımızın sorgulamalarına müsaade edebilmesi ve zihinlerini meşgul eden sorularının cevaplandırılması da son derece önemlidir. (s. 12 ) Ateizm Tanrılara ve ruhsal varlıklara reddeden akımıdır. Agnostisizm, tanrının varlığının yada yokluğunun bilinemeyeceğini ileri süren felsefi bir akımdır. (s. 15 ) Teizm; İslam, Yahudilik, Hıristiyanlık gibi ilahi dinlerin tanrı anlayışı olarak kabul edilmektedir. Deizm tanrının varlığını kabul etmesine rağmen evrene müdahalesini reddeden akımdır. Başlarda deizmde genel olarak ahiret inancı varsa da, şu anda ahiretin olmadığını öne sürmektedirler. (s. 16 ) 17-18. 
yüzyıllarda ortaya çıkan bu inanç sisteminde kişi; kitap peygamber ve din olmaksızın, işlerin iyi veya kötü olmasını akla ve doğaya göre belirlenebileceğini ileri sürer. İlaha has vasıfları, akla ve doğaya verirler. (s. 19 ) Kurucusu John Roland olan deizmin, kendi içerisinde de birtakım farklılıklar vardır. Her Müslüman İslam'ın bir temsilcisidir. Yapılacak yanlış bir hareketin faturası İslam'a kesilebilir ve karşımızdaki kişi İslam'dan soğuyabilir. (s. 
20 ) Deizm mensupları, kendi içerisinde çelişen bir çok inanç şekillerine girmişlerdir. ( s. 105) 
Kainatı yaratıp kenara çekilmek mantıklı bir iş midir? İyilik kötülük veya doğru yanlış kavramları kime veya neye göre belirlenir? Deizmin manası teoride *“yaradancılık” olsa da pratikte bunun böyle olmadığını görüyoruz. (s. 21 ) İlah, boş işlerle uğraşan bir zat mıdır? 
Deizme göre Tanrı; dünyayı varlığını devam ettirebilecek bir şekilde yaratmıştır. Doğa yasaları ise, Tanrı tarafından ortaya konulmuştur (s. 23 ) Bir zatın bizden bir şey istemediğini bildirmesi için de bizde konuşması (Kelam) gerekir. (s. 24 ) Bu zat konuşmuyorsa, yaratıcının bir şey istemediği bilgisini size kim nasıl ulaştırmıştır? Bir kimse bir villa yapsa ama yıllarca bir kere bile oraya gitmezse, “madem bir kere bile gitmeyecektin burayı boşu boşuna neden yaptın?” denilmez mi. (s.25 ) Bu iş, ne kadar akıllıca bir iş olur (s. 26 ) 1958 yılında Çin'de başa geçen Komünist lider bütün serçeleri katlettiriyor. 2 yıl sonra, 1960 ülkede haşere istilası baş gösteriyor. 3 yıl süren, 20 milyon insanın telef olmasını sağlayan bir kıtlık yaşanıyor. (s. 
27 ) Deizmin anlayışına göre ilah sadist midir? Allah insanları yarattı. Doğun, büyüyün, eğitim 
görün, yiyin, için, eğlenin, aşk acısı yaşayın, sevdiklerinizin ölüsünü izleyin, sonra kendi ölümünüzü bekleyin ve yok olun gidin... (s. 28 ) 

Allah seni neden insan olarak yarattı? Neden sayısız, bedensel ve zihinsel nimetleri sana verdi? Hakiki yaratıcı seni boşu boşuna yaratmadı. Şayet öyle olsaydı, bu muntazam kainatı ve içindekileri sana hizmet etsinler diye yaratır mıydı. (s. 30 ) Akıl, TO seviyesine göre aldığı 


eğitimlerine göre ve yaşadığı coğrafyaya göre değişiklik arz eder. Böyle bir akıl nasıl kanun koyucu ve yegane kaynak olabilir? Ayrıca akıl eğitimi ihtiyaç duyar (s. 32 ) Bilimler akademisi başkanı ve The Earth (yeryüzü) yazarı Frank Press, dağları, kökünün çoğu toprağın derinliklerinde olan çiviye benzetir. Alaska körfezi'nde tatlı ve tuzlu su birbirine karışmıyor. 
(s. 34 ) Madde değişkendir. Değişken olan bir maddeden kanun beklemek, yegane kaynak kabul etmek doğru değildir. Deizme göre, insanın iyi bir fert olması için gereken şey nedir? (s. 36 ) Bir kişinin iyi olduğuna nasıl karar veririz? (s. 38 ) İlah, sizinle konuşmuyor; peki siz onun böyle bir sistem istediğini nereden çıkardınız? Size vahyetti, vahyi meleklerle bildirdi desek, metafiziği de reddediyorsunuz! Yaratıcının sizden dinsizlik istediğini nereden biliyorsunuz? 

Allah'ı tanıyabilmenin doğru yolu, onun kendini tanıtmasıdır. Bizler de Allah'ın akılla bulunabileceğini savunuyor ancak, neleri yasaklayıp neleri beğendiğini, bizi neden yarattığını akıl ile bulmamız mümkün değildir. (s. 41 ) George Politzer, “Felsefenin Başlangıç İlkeleri” kitabında; “Evren eğer yaratılmış olsaydı, Allah tarafından yoktan var edilmiş olması gerekirdi.” demektedir. Politzer, “durağan evren modeli'ne dayanıyor ve dolayısı ile bilimsel bir iddia ortaya attığını sanıyordu. Artık evrenin sabit olmadığı, sürekli ve değişim içinde olduğu, genişlediği saptanmıştır. (s. 46 ) 1929 yılında Edwin Hubble yıldızların bizden sürekli olarak uzaklaştığını keşfetti. Sadece bizden değil birbirlerinden de uzaklaşıyorlardı. 
Varılabilecek tek sonuç, evrenin her an genişlemekte olduğuydu. Evren genişlediğine göre, zaman içinde geriye doğru gidildiğinde evrenin tek bir noktadan başladığı ortaya çıkıyordu. 
(s. 47 ) Yapılan araştırmalar bu “tek nokta'nın, “sıfır hacme’ ve “sonsuz yoğunluğa” sahip olması gerektiğini gösterdi. “Yokluk” kavramını ancak ‘sıfır hacimdeki nokta” ifadesi 
ile tarif edebilmektedir. Evrende yokluktan var olmuştur. Diğer bir değişle yaratılmıştır. (s. 48 
) Problemlerin temel kaynağı, gerçek yaratıcıyı tanımadığımızdan dolayı ortaya çıkıyor. (s. 65 
) Kur'an'da, 99 isminden daha fazlası zikredilmektedir. (s. 67 ) İslam'ın bütün emirleri insanların yararına olduğu gibi bütün yasakları da insanların zararınadır. (s. 80 ) Allah'ın cezalandırması kendisi için değildir; zulme uğrayanlar içindir. (s. 88 ) Medine'ye göç ederken ona zulmeden insanlardan bazılarının emanetleri hala kendisindeydi. (s. 106 ) 

Profesör doktor Bosworth Smith, Mohammed and Mohammadanism (London, 1874) adlı kitabında, “Muhammed, rütbe bakımından insanların en yücesi olarak kabul ediyorum. Hatta insanlık onun bir benzerini görmemiş ve görmeyecektir.” demektedir. (s. 107 ) 

Cüneyt Avcıkaya, Kolaycılığa kaçmanın adıdır deizm 


ATEİSTLERE KUR'AN DERSİ 
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Kur'an 
E AGN ayan 


Konuyu tamamlayan, ‘Ateistlere din dersi , Neden ateist olmadım? Kur'an'da çelişki yoktur, Yaygın Kur'an imajları? adlı yazıları tavsiye ederiz. 


Kur'an'ın temel özellikleri 


l- Evrenseldir, diğer tüm peygamberler bir ‘bölgeye’ gönderilmiştir. Kur'an ise insanlığa hitap eder. 

2- İslam'ın Hz Adem'den itibaren gelen din olduğunu ilan eder. Geldiği bölgede İslam'dan eksik olan ne ise, o konular insanlara vahyedilmiştir: Ahlak, tevhid, kul hakkı gibi. 

3- Konular, giriş, gelişme, sonuç şeklinde sıralanmaz! Konular Kur'an'da dağınık halde bulunur. Bir konu araştırılırken tüm Kur'an gözden geçirilmelidir ki, bu sayede araştırılan konunun Kur'an bütünlüğü içindeki yeri daha net anlaşılsın ve Kur'an bütünlüğü içinde konu içselleştirilebilsin. Bunu, tabiatta dağınık gibi gözüken ama bir bütün halinde hayatın devamını sağlayan unsurlara benzetebiliriz, her biri farklı, ayrı, özeldir ama, tümü ahenkli bir bütünü oluştururlar. 

4- Kur'an'daki tüm konular, birbirleri ile irtibatlıdır. İman, amel ile ayrılmaz bir bütünlük oluşturur. Önce iman, sonra ibadet ve ahlak sonra, muâmelât ve ukübat gelir. Tümü, bir bütünün parçalarını oluşturur. 

5- Ayetlerin öncelikli hedefleri olduğu gibi, ikinci hatta üçüncü amaçları da bulunabilir. Bunu bazen bir kelime, bazen bir ara cümle ile gerçekleştirir. 

6- Yazılışı nesir gibi olsa da, mesajını şiirsel bir üslup ile verir. 

7- Ayetler bazen bir kelime, bazen 100 kelimeden oluşabilir. Bir ayet bir konudan bahsedebilirken, bazen de bir kaç konuyu içerebilir. 

8- Kur'an'ın üslubunu bilmeyen, metodunu kavrayamayan, dilini çözemeyen, ruhunu yakalayamayan, onu anlayamaz! 

9- Tekrar gibi gözüken ayetlerin mutlaka başka hedefleri vardır. Bağlantı kurduğu konular ile farklı mesajlar verir. 

10- Temel kavramları, “Tevhid, Âhiret, Nübüvvet, İbâdet, Sâlih Amel, Ahlak, Muâmelât, Adalet, Hak, Emanet, İstişare ve Takvâ'dır! Tüm Müslümanlardan, bu kavramların hayatlarına yansımasını istenir. 

11- Kur'an'da, “Allah, Kur'an, insan, hayat, tabiat, evren” irtibatının nasıl olacağı anlatılır. 

12- Kur'an'daki ayetlerin bir kısmı amaç, bir kısmı araçları ifade eder. 

13- Kur'an'da bol miktarda sanatsal/edebi anlatım bulunur. 

14- İçinde, her yüzyılda insanların dikkatini kendisine yöneltecek içerikleri barındırır. Bunlar, bilimsel ayetler olabileceği gibi, muamelat veya ibadete dönükte olabilir. 

15- Kur'an'daki tüm emir ve yasaklar, insanın hem dünya hem ahiret mutluluğunu amaçlar. 
Emirler insanların yararına; yasaklar insanın zararına olanların bütününü ifade eder. 

16- Kur'an, alemlerin rabbi olan Allah'a hamd ile başlar ve insan ile cinlere dikkat çeken ayet ile son bulur. 

17- Kur'an kural koyar, sünnet nasıl yapılacağını gösterir. 

Not: Her kategorinin örnekleri sitemizde mevcuttur! 


İNANÇ SORUNLARI 
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Allah, peygamberler vesilesi ile insanlara tercih yolu göstermiş, bu şekilde iyi ve kötüyü birbirinden ayırt etme imkanı vermiştir. İlahi kuralları öncelikle ve tüm içtenlikleriyle peygamberler uygulamış ve örnek oluşturmuşlardır. ( s. 7) Kelam, İslam dininin ilkelerini naslardan hareketle belirleyen ve akılcı yöntemlerle temellendirip destekleyen bir ilimdir. 
Kelam ilminin en özgün yanı, onun nasları merkeze alan bir disiplin olmasıdır.(s. 9) Günümüzde dini-İslami değerlere yönelik eleştiriler, dönemine göre daha güçlü olarak şekillenmektedir. Zira akla gereğinden fazla anlam yükleyen yeni nesil için bilimsel ve teknolojik gelişmeler tartışılmaz kaynak konumuna gelmiştir. (s. 10) Yeni 


olarak çıktığı düşünülen akımların geçmişte izlerini araştırmak gerekmektedir.(s. 11) Darwin bilimin amentüsü kabul edilmektedir. (s.12) Dr. Fatih Kurt 

Sahabenin soru sormaktan amacı tartışmak değil, bilgilenmekti. Onlar dini yaşamayı gaye edinen bir anlayışa sahiptiler. (s.15) İslam'ın ilk yıllarında sorular; başta Müslümanlar olmak üzere müşrik ve gayrimüslimlerden gelmiştir. Sorular daha çok uluhiyet, peygamberlik, kaza ve kader, Kıyamet, ruhun mahiyeti gibi inanç konularında olmuştur. (s. 16) Sahabe Peygamberimize gelip: ” İçimizden öyle şeyler hissediyoruz ki, herhangi birimiz onları söylemeyi bile büyük günah sayar.” dediğinde, Peygamberimiz: “Bu imanın ta kendisidir.”( Müslim, İman, 209) Vesvese içinde, “Bu, imanın halis olanıdır. ( Müslim, İman, 211) buyurmuşlardır. (s.17) Tarihte kalmış ( Şiilik, sunilik gibi) sorunlar şayet günümüze taşınırsa, Müslümanların birliği ve kardeşliği bundan büyük zarar görecektir. Bizi birleştirecek sadece asgari müştereklerimiz değil, aksine azami müştereklerimiz vardır. (5.21) Profesör Ramazan Altıntaş 

İnançsızlık. insanın kendisini her şeyin ölçüsü olarak görmesi ile başlayan bir tutumdur. Sonuçta da, hayatındaki yegane hakim unsurun kendi aklı ve iradesi olduğuna inanmaya başlar. Hayatına hükmeden tek harici unsur zamandır. Bu tür insanların ilahları ve rableri artık kendi ölçüsüz ve sapkın arzuları olmuştur. (s. 23) İnsan iradesini, aklın yanında, nefis, ölçüsüz arzu ve istekler gibi daha pek çok unsur yönlendirmektedir. (s. 24) r değerler manzumesine ihtiyaç vardır. Bu değerleri, ilahi öğretiler ve peygamber yöntemleri oluşturur. (s. 22) İnsan, kendisini diğer tüm canlılardan ayıran akıl ve vicdan gibi üstün özelliklere sahiptir. (5.25) Profesör Metin Özdemir 

Bireyselleşme sürecinde insan, dini değerlerden uzaklaşmakta ve egosunun kucağına düşmektedir. Günümüz insanının içinde bulunduğu bunalımların temelinde, pozitivist eğitim, maddeci hayat anlayışı, alemin mekanist açıdan izahı bulunmaktadır. Bu zihniyet yerleşince, diğer problemler kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. (5.29) Bunalımlara neden olan felsefe akımları; Materyalizm, pozitivizm, varoluşçuluk, satanizm, evrimcilik, freudizm, sekülerizm, nihilizm, varoluşçuluk gibi, genellikle batı kaynaklı ideoloji ve felsefi akımlardır. Materyalizm kökeninde maddecilik vardır, manevi cevherlerin, bu maddenin bir tezahürü olduğunu ileri sürer. Pozitivizm kurucusu Comte, gerçekliği beş duyu organının verilerine indirgemiştir. Ona göre deneyle sağlanamayan her türlü bilgi, metafiziktir, hayal ürünüdür. Ampirizm ile sosyalizmin birleşmesi ile ortaya çıkan bir akımdır. Freudizm, ruhsal sorunların kaynağını bastırılmış ve bilinçaltına itilmiş sorunlarda arar. Bilginin artmasıyla, dini inançlardan kopuşta artacaktır görüşünü ileri sürer. Deizm, vahiy inkar ederek, İnsanın aklı ile gerçeğin o bulunabileceğini ileri süren felsefedir. Sekülerizm, hayatın vahiy ile ilişkisini koparmayı hedefleyen öğretidir. 
Nihilizm, her şeyi inkar eden felsefi öğretidir. (s. 31) Gayesizlik, kötümserlik ve olumsuzluk ifade eder. Varoluşçuluk, insanın kendi kendisini var ettiğini ileri süren bilim dışı burjuva öğretisidir. Hippiler tarafından yaygınlaştırılmıştır. Kullandıkları uyuşturucu maddeler de, onların bu anlayışlarının baş yardımcısı olmuştur. (s. 32) Yalnızca dünyaya yönelik zevk türleri, soyuttan uzaklaşarak sırf somutlara bel bağlamak insanların sorunları için çözüm olamaz. İnsanın İslam dininde kendine özgü üstün bir yeri ve mevkisi vardır. (5.33) Ölüm dahil hiçbir şey, tevhit inancına sahip bireyi yıldırmayacak, karışıklık ve yalnızlığa sevk etmeyecektir. Çünkü o birey bilmektedir ki, varlığı imanla birlikte güven ve emniyet içerisine alınmıştır. İnsanın varoluş gayesi, kendini ve âlemdeki yerini bilmesidir. Eşyanın hikmetini ve hakikatini kavramasıdır. İnsandan beklenen şey, insanın niteliklerini geliştirmesi, sevgi ile yaratıcıya muhabbet ve ibadet etmesidir.(s. 34) Tevhid inancı, insanın akıl ve his, ruh ve ceset, ibadet ve muamelat bakımından Allah'a tam teslim oluşunu ifade eder.(s. 37) Profesör selim Özarslan 

Neden ve niçin sorusuna karşılık verecek bir başka anlam sistemi yoktur yeryüzünde. Yaratılış gayemizi, nereden geldiğimizi, nereye gittiğimizi söyler din. Varlığı 


anlamlandırır, materyalist düşüncenin kaybettiği nokta, işte tam da burasıdır. Çünkü, varoluşu yokluk üzerinden açıklamaktadır. (s. 38) Bir felaketle karşılaştığımızda, dine yöneliriz. İsyanlarımızı dindirecek, hayatın cilvelerini kabullendirecek dinden daha iyi bir psikologumuz yoktur. (s. 39) Ölüme çare bulunmadıkça, din yok olmaz. Hayat ancak ölümle barışık olanlar için anlam kazanır. (s. 40 ) Ölümü hatırlamak değil midir insanı insan yapan, onu kötülüklerden alıkoyan, yanlış davranışlardan pişmanlık duymaya sevk eden. Son nefese kadar, kesin olarak kazanılmış ya da kaybedilmiş hiçbir şey yoktur bu alemde. XX. yüzyılın o büyük icatlarından, nimetlerinden hangisi, bir yakınını kaybetmiş insanı teselli edebilir ki? Bu soruya ancak din cevap verebilir. Nereye gittiğimizi söyler din. (5.41) Önemli olan yolun nasıl bittiğidir; yoldan çıkmalarımızdan pişmanlık duyabilmektir yolun kalan kısmında. (s. 42) Yüce Allah'ın, ‘ruhuna üfledim” dediği kullarının yaratıcı tarafından sevildiğini hissetmesinden daha güzel bir psikoterapi olur mu? (s. 43) Profesör Doktor Ali Köse 

Dünyevileşme, sonsuzluğu şimdi de aramaktır. (s.45) Kur'an'da uyarı, sadece dünya hayatının, ahiret hayatı göz ardı edildiği takdirde Allah'la olan ilişkiyi saptırıcı mahiyetine yöneliktir.(s. 44) Güçlü ahiret inancıyla donanmayan insanlarda servet, seküler bir zihniyet oluşumuna yol açabilir. “O kimsenin vay haline, malının kendisini ölümsüz kılacağını zanneder.” (Hümeze 3) Ahiret yurdundaki beklentilerin kaynağı ve meşru zemini dünyadır. İslami literatürde, dünya insanın ilgi yönünü temsil eder. Kur'an'da hayat kelimesi ile birlikte kullanılır ve ahiret kavramının mukabil olarak zikredilir.(s. 46) Dünya, Allah'a giden yolda yol gösterici olmak bakımından bir araç olarak çok değerlidir. İslam'da çalışmayı emreder, ama İslam servetin belirli ellerde tekelleşmesi ne karşıdır. (Haşr 7) İslam, birikimi üretime dönüştürür ya da zekat vermek ve infakla servetin toplumsal hayatta ihtiyaç sahiplerinin ekonomik anlamda güçlendirilmelerinde kullanımına yönelik teşvikte bulunur.(s. 
47) Dinle ilişkisi sınırlandırılan bir dünya anlayışında hırs ve açgözlülük ön plana çıkar insanda doyumsuzluk derinleşir. Dünyevileşme, açgözlülük, anlık doyumlara dayalı yaşam biçimini beraberinde getirir. Maddi hazlarını yaşama uğruna her şeyi mübah olarak görür. 
(s.48) Öyle bir kimse, dünya hayatını ahirete tercih eder. İnsanın dinle ilgisi zayıfladığı için: insafsızlık, hırs, israf, fuhuş, hıyanet, gıybet gibi rezaletler ortaya çıkar. Kur'an'da sürekli ahiret bilincini diri tutma vurgulanır. Çünkü bu kötülüklere engel olur. (s. 49) Profesör Doktor Ramazan Altıntaş 

Ateizm, deizm ve nihilizm, Rönesans sonrasında hızla bir yaşam biçimi haline gelmiştir. (s. 50) Teizm, bir ilahın varlığına inanmaktır. Ateizm ise, Allah'ın varlığını inkar eden felsefi görüştür. Âlemin tesadüfen meydana geldiğini kabul eder. Deizim/ilahçılık Latince'de deus kelimesinin türetilmiş ateizm karşıtı bir dünya görüşüdür. Allah'ın alemi harekete geçirdiğini fakat artık aleme karışmadığını tasavvur eden bir anlayıştır.(s. 52) Nihilizm, hiçbir şeyin hakikatini kabul etmeyen görüştür. Bu bakımdan insan eylemlerini belirleyen ahlaki değerlerden bahsedilemez. Ateizm, deizm, nihilizm hepsi tepkisel hareketlerdir. Rönesans sonrası geniş kitlelerin yaşam biçimi haline gelmiştir. Kiliselerin, tanrının bedeni olduğuna inanılması gibi inançlar, ekonomik anlamda halkın sömürülmesine alet edilmiştir.(s. 53) Peygamberlik makamı, ruhban sınıfına terk edilmiştir. Sonuçta batı, helal haram diye bir sınır koymayan Allah inancına yönelmiştir. (s. 54) Ülkemizde din karşıtı akımlara yönelimlerin başlıca nedenleri: İslam'ın bilim ile çatıştığını, insana özgürlük tanınmadığı iddiası vardır ki, sanattan eğlenceye genel olarak popüler kültürün de bu yapıyı beslediği bilinen bir gerçektir. İslam dünyasının bilim ve teknolojideki geriliği, Müslümanların bir eksikliğidir. Bu durum telafi edilmez bir durum değildir. Günümüzde deizmi bir dünya dini haline getirmek isteyen küresel güçler vardır. (s. 55) Marjinal grupların aşırı yorumlarını hariç tutarsak, İslam mezhepleri arasında temel konularda derin görüş ayrılıkları yoktur. Din istismarı da, inkarcılığa yol açabilmektedir. (6.57) Mistik 


çevreleri hariç tutarsak, İslam'da dünya ahiret dengesi kurulabilmiştir. (5.58) Profesör Doktor İbrahim Coşkun 

İbadetin terkinin zaman içinde ibadetsiz bir din anlayışına götürmesi kaçınılmazdır. (s. 
60) İbadet, kulun Allah'a karşı samimiyetinin testten geçirilmesidir. Bir kısım insan, hayatlarına inançlarını yansıtmazlar. (5.62) İnancı yeterince kalbinde yer etmemiş olan insan, erteleme yoluna gider. Bu hal insanda yerleşince, umursamazlığa dönüşür. Sonunda inancı hatırlatacak kişilerden uzak durma psikolojisi insanı kaplar. Samimiyet eksikliği zaman içinde inançlarda aşınmaya yol açar. Kur'an'da, inancı ifade eden iman kelimesi ile dinin pratik tarafını ifade eden amel kavramının ayrı ayrı zikredildiği bir gerçektir. Ancak vahyin bütünlüğü çerçevesinde bakıldığında, iman ile amelin ayrılmaz bir bütünü ifade ettiği de bir gerçektir. Çünkü amel imanın tezahürü, imanda amelini dayanağıdır. İbadetten uzak duran insan, Allah ile irtibatını zayıflatmış demektir.(s. 63) Bazı insanların inandığı halde, inanmamış gibi yaşamayı arzuladıkları bir gerçektir. Bu arzu bilinçli bir tercihin ürünüdür. 
Bugünün insanına göre ibadetler hayatı kısıtlamakta, gündüz çalışmayı ve gece eğlenceyi bölmektedir. Onlara göre ibadet, özgürlük için bir tehlike ve bir tehdit unsuru olmaktadır. (s. 
64) Abdullah Cevdet gibileri, içtihadı bir reform aracı gibi kullanmaya kalmışlardır. Namaz kılmayı iş kaybı veya iş akışını aksatıcı bulurken oruç tutmanın, verimliliği azalttığını düşünürler. (s. 65) Profesör Dr. Cağfer Karadaş 

Deizmin bir çok çeşidi bulunmaktadır.(s. 69 ) Metafiziksel kötülüklere depremler, salgın hastalıklar gibi örnekler verilebilir. Ahlaki kötülük, her türlü zararlı ve çirkin fiüllerdir.(s. 
70) İnsan adaleti herkese ait olanı vermekten, Tanrı adaleti ise herkese vermiş olduğunun hesabını sormaktan ibarettir.( J. J. Rousseau, terbiyeye dair sayfa 
313) İnananın Allah'a yüklediği sıfatları, inkârcılar tabiata yükler. Ateistler, maddi öze tanrısal nitelikler yükler . (5.71) Elektriğin varlığını eserlerinden ve fiillerinden hareketle bilebiliriz. Allah'ın beş duyu organıyla algılanması demek, maddesel bir varlık olduğu anlamına gelir. Bu da mümkün değildir. (5.72) Özgürlük gerçek anlamda iyilikler ve kötülükler gibi zıtlar arasında tercihte bulunmak suretiyle gerçekleşebilir. Özgürlüğün dünyada ödenen bedelleri ahirette fazlası ile telafi edilecektir. Özgürlüğün istismarından kaynaklanan suçlar ve kötülüklerin ahirette hesabı sorulacaktır.(s. 75) Kötülüklerin varlığı sadece özgür irade ve manevi yükseliş açısından bakıldığında anlamlı görülebilir. Bu arada ödenen bedeller ahiret yurdunda telafi edilecek, iyilikler karşılık bulacak, kötülüklerin ise hesabı sorulacaktır.(s. 76) Deneme özgürlüğün kaçınılmaz bir sonucudur. (Kehf, 29; Müzzemmil, 19; Müddessir, 55) Allah, azap etmekte acele etmez. İnsana aklını başına alabileceği bir süre ve fırsat (Fatır, 37) verir. (s.78) Eğer kulak vermiş ve aklımızı kullanmış olsaydık bugün çılgın alevli cehennemlikler içinde olmazdık. ( Mülk, 10)(s. 79) Profesör Doktor Metin Özdemir 

İnternetin yerli seyyar ateistlerine el uzatmalıyız. Bunu, kalpleri taşmadan mühürlemeden yapalım. (s.80) İngiliz ateist yazar Christopher Hitchen, seyyar ateist kavramını internette gezinen bilinçli ve aktif Ateistler için kullanır. Bu kişiler, sürekli sorular sorarak ve cevapları dinlemeyerek, dinlerin korkulardan türediğini, hurafelerden oluştuğunu ileri sürer. Cımbızlayarak, alay ederek, hakaretlerle insanlarla konuşurlar. (5.83) İnternet ateistler için, inançsızlık halini açıkça ilan etme hususunda bulunmaz bir firsat sunmuştur. Birbirlerine destek vermeleri, moral motivasyon aşılamalarını temin eder. (s. 
84) Yeni Ateizm öncüleri olarak, S. Harris, D. Dennett, R. Dawkings, L. Krauss, L. 
Moran gibi isimleri sayabiliriz. Dini ve dini inançları eleştirirken sıklıkla müracaat ettikleri alan tabii bilimlerdir. Onlar için deneysel bilimler, gerçek bilgisine ulaşmada yegane kaynaktır. Özetle, tanrıyı inkar ederler, bilime iman derecesinde güvenirler, dinin sert ve amansız biçimde eleştiriler.(s. 85) Evrimi savunurlar. Tanrıya inanmazlar, kötülük problemini ön plana çıkarırlar. (s. 87) Profesör Dr. Adnan Bülent Baloğlu 


Yeni Ateistler, bilimin insanlık için tek rehber olduğunu iddia etmekte ve bilimden ahlaki konular da dahil olmak üzere pek çok konuda yol göstermesini beklemektedirler. Onlara göre din, felsefe ve sosyal bilimler gibi diğer bilgi kaynakları gayri meşrudur. Hem dini hem de bilimi, hatalı bir şekilde tasvir ve tarif ederler. Dinle bilim arasındaki ilişkiyi kendi ideolojileri uygun olacak şekilde çarpıtırlar. Yeni ateistler, bilime bilimin alanının dışında rol biçmeye çalışırlar. Onlara göre, dinleri insanlar yaratmıştır.(s. 93) Doğa olaylarından korkan ilkel insanı hayal etmek yeterlidir. Bu insan, sözgelimi, bir yıldırım'ın düştüğünü görür ve bunu doğaüstü bir gücün öfkesine bağlar, böylece Tanrı fikri ortaya çıkar.(C. Şengör. Newton niçin Türk değildi sayfa 125) Boşlukların Tanrısı fikrine göre; tanrı fikri bizlerin bilgi eksikliğimizin bir sonucudur ve bilimin, dini yerinden edeceğinden bahseder. (Marx, Din üzerine, s. 189) Harari, dinlerin insanlar tarafından uydurulduğunu iddia eder. Avcı toplayıcıların nasıl hissettiklerini bildiğini iddia eden akademisyenlerin teorileri, Taş Devri dinlerinden ziyade bu kişilerin kendi önyargılarına ışık tutar. Küçük bir tepe sayılabilecek mezar kalıntılarının, mağara resimlerinin ve kemik heykelciklerinin üzerine koca teoriler inşa etmek yerine, samimi olup eski avcı toplayıcılarının inançları üzerine son derece belirsiz bir kavrayışımız olduğunu itiraf etmek gerekir. (Harari, Sapiens, s. 67) Burada sorulması gereken şudur. Eğer Dinlerin ortaya çıktığı dönem ile ilgili bilgimiz çok kısıtlı ise, dinlerin insanlar tarafından yaratıldığından nasıl bu kadar emin olunabilmektedir. Bu iddialar, yazarların önyargıları ile şekillenmektedir. (s. 95 ) Doğayı araştırmayı öğütleyen onlarca ayete rağmen, insanları doğayı araştırmaktan ve bilim yapmaktan alıkoyacak tek bir ayet bulunmamaktadır ve tüm bu ayetlerin yarattığı zihinsel devrimin doğal bir sonucu olarak Müslümanlar birkaç yüzyıl içinde trigonometriden analitik-geometrye, optik'ten astronomiye, biyolojiden ve coğrafyadan antropolojiye kadar bilimin hemen her dalında dünyayı değiştirecek buluşlara imza atmışlardır. (s. 97) Yeni Ateistler sadece bilimsel bilgiyi geçerli gördüklerini öne sürerler. Ahlaki öğretilerimizi bilimsel bir yöntemle elde etmeyi savunurlar. Şu an rüyada olmadığımızın bilimsel bir kanıtını sunamaz veya algılarımızı bizi yanıltmadığını doğa bilimleri ile ispatlamak mümkün değildir. (s. 100) Dr. Alper Bilgili 

Sekülerizm ve pozitivist dünyada, değerin yerini fayda almaya başlamıştır. Cafeler, restaurantlar ve AVM'ler insanlara var olma hissiyatı aşılayan imaj ticarethaneler olup çıkmıştır. (s.106) Profesör Dr. Kasım Küçükalp 

Pozitivizm, bilimsel keşiflerin kendisine verdiği imkanla kainatı en küçük parçasından en büyük sistemlerine kadar tanıyabileceğini iddia ediyordu. Böylece maddede cereyan eden sebep-sonuç ilişkisi tespit edilebilir ve ilkel insanlarda olduğu gibi, meydana gelen hadiseleri olağanüstü bir irade ve kudrete nispet etme acziyetine düşülmezdi. Bilim, ideolojiler için araçsallaştırılmıştır. Gelinen durumun dini bağnazlıktan bilimsel bir bağnazlığa geçiş serüveni olduğu açıkça görülmektedir. (s. 111) Nihilizm, hiçbir değer tanımamayı ifade eden bir kavramdır. Ahlaki nihilizm, aslında pratik alanda nihilizmin insanlığa ne vaat ettiğinin görülmesi bakımından önemli veriler sunmaktadır.(s. 112) İnsan, başta tanrı ve ahlak olmak üzere tutsağı olduğu değerleri kendisini dizginlemek için bizzat kendisi yaratmıştır, iddiasındadırlar. Nihilizm, batı medeniyetinin geldiği noktanın bir tezahüründen ibarettir.(s. 113) Nihilizm, bir bakıma boş vermişlik şeklinde kendisini ifşa eden edilgen bir tutumdur. Bütün değer yargılarını yok eden, bunun karşılığında yeni bir şey ortaya koymayı başaramayan batı medeniyetinin nihilizme savrulması kaçınılmaz bir son olarak görülebilir. Önce deizm ile başlayan Tanrı tasavvuru, daha sonraları ateizmle başka bir boyuta taşınmıştır. Her türlü ahlaki ilkenin kendisine dayandığı güçlü dayanak, ateist dünya görüşünün de revaç bulması ile birlikte otoritesini tamamen yitirmiştir. Böylelikle doymak bilmeyen arzu ve hırslarını tatmin etmeyi yegane hedef haline getiren hazcı ve hedonist bir dünya görüşü daha da güç kazanma imkanı bulmuştur. (s. 114) Batı medeniyeti, bilimsel manada elde ettiği her birikimi Tanrıya rağmen elde edilmiş bir kazanç olarak 


görmüştür. Bu durum bir noktadan sonra kendilerini Tanrıdan bağımsız görmek gibi bir sonucu doğurmuştur. Sorunların halledilemediği anda, ateist zihniyetin nihilizme savrulması gayet tabiidir. Batı medeniyetinin dünyada cari olan zulüm, işgal, zorbalıklara karşı gösterdiği duyarsızlığı anlamak için söz konusu tutumun ardında, böyle bir zihinsel arka planın bulunduğunu unutmamak gerekmektedir. (s. 115) Nietzsche gibi nihilizmin en önemli temsilcileri bile batı uygarlığının son dört asırlık serüveninin mantıksal sonucunun, nihilizm olduğunu söyler. (s .116 ) Doçent Doktor Faruk Sancar 

Din savaşları, Avrupa toplumlarının zihin yapısında ve toplumsal hayatında derin yaralar açmıştı. Toplumsal huzuru tehdit ettiğine inanılan din, toplumun kıyısına konuşlandırılmıştı. Aydınlanma sürecinde, dini olan ile dini olmayan arasına kalın bir ayrım çizgisi çekilirken; gerekçe din ve devlet ittifakının toplumsal huzuru bozabilecek potansiyel bir tehlike olduğu endişesiydi.(s. 119) Şiddeti ideolojik hedefleri için bir vasıta kabul eden gruplar, yaptıkları eylemlerle, İslam'ı ve Müslümanları karalamayı bir kazanç sektörüne dönüştüren uluslararası güç odaklarının değirmenine su taşımaktadırlar .(s. 
120) Neoselefilere göre, bozulma ve dini gevşemenin sebebi, tasavvuf yoluyla giren hurafe ve bidatler, bir diğer sebep ise, Batı eliyle sokulan modern devlet kurumları ve seküler normlardır. İslam Devleti kuruluncaya kadar mücadele devam edecektir. Cihat, dinsel bir vecibedir. Dinsel metinlerin yalnızca lafzi manaları, ilk anlamları geçerlidir. Her türlü tevil, yorum yasaktır. Reddeden, kâfirdir. Şiilik ile mücadelede esastır. Selefi gruplar yekpare değildirler. Müslümanlara şiddet, demokrasi gibi konularda aralarında ihtilaf vardır (s. 121) Ülkelerin fakirlik, yolsuzluk, kaynakların israfi ve yabancılara peşkeş çekilmesi, adaletsizlik, ülkelerinin işgal altında olması gibi sebepler isyan etmelerine neden olmaktadır. Din, onlar için bir kutsal şemsiyedir. Rusların Afganistan'daki yenilgileri, binlerce Müslüman gencin ülkelerine dönmelerine sebep olmuş, mücadele kıvılcımlarını kendi ülkelerinde çakmaya başlamışlardır.(s. 122 ) Ahmet Bin Hanbeli, selefiyyenin temellerine harcı ilk koyan kişi olarak kabul ederler. İbn-i Teymiye ile İbni Kayyım el-Cevziyye, İbni Kesir, Hacer el-Askalani onların üstatlarıdır. Yirminci asırda, Hasan el-Benna, Seyyid Kutup'un fikirlerinden ilham almışlardır. Tabii, Muhammed bin Abdülvehhab, önemli bir yere sahiptir. Onunla beraber selefilik, aşırı ve tavizsiz bir karaktere bürünmüş, onun bu çizgiyi devam ettiren Elbani, ibni Bâz, İbnul-Useymin gibi takipçileri de vardır.(s. 
123) Neoselefi grupları salt dini oluşumlar olarak değerlendirmek yanıltıcı olur. Bunların hepsi tepkisel hareketlerdir. Mevcut radikal selefilik, tarihteki selefiliğin genleriyle oynanmış, başkalaşıma uğramış halidir. Ufku dardır, gelecek vizyonu yoktur, derinlikten yoksundur. (s. 124) Selefilik, dini hayatta bir daralmayı, katılığı ve statikliği ifade eder. 
Neoselefilik şiddet ve hiddetiyle nefret ve düşmanlık tohumları ekmektedir. (5.125) Profesör Dr Adnan Bülent Baloğlu 
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Modern çağın inanç sorunları, Diyanet Yayınları, Heyet 


İSLAMIN DEİZM İLE MÜCADELESİ 

MuratS -bilimvemedeniyet.com/ 

Hafta sonu sosyal medyanın, özellikle Twitter'ın gündemini meşgul eden bir konu hasıl oldu. 
Önceki yıllarında islamcı medyanın programlarına konuk olmuş, binlerce öğrenciye Kelam[1] dersleri vermiş ve zahiren ömrünü islama adamış görüntüsü veren bir ilahiyat profesörünün islamı bırakıp deizme|2| geçtiğini açıklaması konuyla ilgili-ilgisiz hemen herkesin gündemini meşgul etmiş, bütün hafta sonu bunu tartışarak geçirilmesine neden olmuştur. 

Öncelikle Teizm”den|3| deizme geçen bir ilahiyatçı konusu gündemde iken aslında deizm yada ateizmden de teizme her gün binlerce kişi geçmektedir. Yani birilerinin herhangi bir inançtan bir diğerine geçmesi o inancın varlığını doğrulamadığı gibi yanlışlığını da göstermez. Kaldı ki Talha Hakan Alp bu kararının sebeplerinden bahsetmi yor, bahsetse idi argümanları masaya yatırabilirdik. Nihayetinde biri bir sivrisineğin kanadını harikulade bir tasarım olarak görüp Allahın varlığına delil olarak görebilirken bir başkası bu muhteşem yaratılışa zorlama tesadüf yorumları yapabilir. Yani günün sonunda kişinin kendi eğilimleri onun yörüngesini çizebilir. 

Buna kısaca değindikten sonra aslında kendi şahsi gözlemlerimin de Türkiye'de insanların ateizm ve deizme doğru hızlı bir yönelme yaşadıklarını doğruladığını söylemek zorundayım. 
Kişisel sohbetlerimde yada gözlemlerimde bire bir rahat bir diyaloğa girebildiğim insanların kendilerini yeterince rahat ve bir eleştiri masasındaymış gibi hissetmeyecekleri bir ortam sağlanabilirse çekinmeden zahiren teistik görünen inançlarının altında aslında birer deist yada agnostik taşıdıklarını itiraf ettiklerini görebiliriz. Aslında tüm dünyada durum böyle, üstelik bilimsel olarak her gün Allahın varlığı ile alakalı daha keskin daha kendine güvenen yorumlar yapabilmemize rağmen neden insanların Allah olsa bile ona ibadet etmeye gerek yok diye özetleyebileceğimiz bir inanca yöneldiklerini görüyoruz ? ( Evrenin yüce yaratıcısını bu densizlikten tenzih ederim) 


Bunu tek bir sebebe bağlamak imkansız ise de bana göre bu durumun en önemli sebeplerinden biri kişilerin inandıkları dini asleten amaç gibi hissetmeleri yada dinlerinin temelinde yada herhangi bir yerinde Allahın çok az yada hiç yer etmemesidir. Ancak işin gerçeğinde din ancak bir yoldur ve amaç Allaha ulaşmak ve onu memnun etmektir. Ana amaçtan bir kere sapılınca dünyanın hangi noktasında hangi inancın içinde olursanız olun o inancın içindeki kollardan birine mensup olup artık bu mensubu olduğunuz kolun sıkı bir savunucusu bir inanlısı oluyorsunuz. Ortaçağda avrupadaki mezhep savaşlarını hatırlayalım yada yakınçağda yada günümüzde islam dünyasında hala cereyan eden mezhep savaşlarını da unutmayalım. Hayat amacının temelinde Allah olan bir inanlının böyle bir savaşı büyük bir gözü dönmüşlükle ve iştah ile yapabilmesinin tek maksadı artık o şahsın hayatının amacının yada dininin en büyük değerinin mezhebi olduğu açık değildimidir. Allaha giden bir yol olması gereken mezhep asli amaç haline getirilince sapma da kaçınılmaz oluyor. Kısaca özetlediğimiz bu örnekleri aslında şu anda yaşadığımız ortama da uygulayabiliriz. İnsanların boş zamanlarında yaratılışlarının hakkını vererek Allahı tanımaya çalışmak yerine kendisine 


hiç hayır getirmeyecek senin hocan kötü benimki iyi senin yolun kötü benimki iyi tartışmalarına girdiklerini görebilmekteyiz. 


Deizmin Gerçek Sebebi Allahı Tanıma Çabasının Yitirilmesidir 


Deizmin en büyük sebebi Allahın tanınmaması ve tanıma konusunda da bir çabanın olmamasıdır. Yaratıcının muhteşem gücü ve olağanüstü yaratış süreçleri cahil kesimlerce hakkıyla görülemeyince din dediğimiz kavramda gittikçe kültürel bir olgu haline dönüşmeye başlamaktadır. 


İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da renkleri böyle değişik olanlar vardır. Kulları içinde ise Allah'tan ancak alim olanlar “içleri titreyerek-korkar?. Şüphesiz Allah, üstün ve 
güçlü olandır, bağışlayandır. Fatır Süresi 2 


Bir başka ayette ise Yüce Yaratıcı insanların Allahın kadirini hakkıyla takdir edemediğinden bahsediyor. Kadri hakkıyla takdir edilemeyen bir yaratıcıya duyulan inanç yada bağlılık zayıf olacaktır. 


Onlar, Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Oysa kıyamet günü yer, bütünüyle O'nun avucu (kabzası)ndadır; gökler de sağ eliyle dürülüp-bükülmüştür. O, şirk koştuklarından 
münezzeh ve yücedir. Zümer 67 


Bilimsel deliller her ne kadar güçlü şekilde evrene müdahale eden ve insanı dünyanın merkezi yapan bir yorumu tarihte görülmemiş bir şekilde destekliyor olsa da son yüzyılın seküler kalıbının retorik bazında (Kanıt bazında değil) aramızda gücünü arttırarak yaşamaya devam etmesi ve kendi ülkemiz özelinde de insanlara bağımsız bir bakış açısı sunabilecek Türkçe kaynakların neredeyse hiç var olmaması gibi nedenlerin sebep olması ile deizm ve türevi inançlar toplumumuzda etkilerini gittikçe arttırmışlardır. 


Tabi yukarıdaki cümlelere ek olarak peygamberin hayatı ve mücadelesinin içinde insanların olduğu doğal süreçler ile gerçekleştiği de kitlelere açıklayıcı bir şekilde anlatılmalıdır. 
Gönderilen dinin ilk etki olarak Arap yarım adası kültürüne geldiği nihayetinde o kültürden parçalar taşımasının normal olacağı kitlelere anlayabileceği şekilde anlatılmalı bunun tarihsel bir süreç olduğu tüm argümanlar ile bu konuda bilgisiz zihinlere aktarılmalıdır. Söz gelimi dönemin ekonomisinin savaş ekonomisi olduğunu bilmeyen bir genç internette peygamberin ve arkadaşlarının hayatlarının mücadele içerisinde geçmesini tam olarak idrak edemeyebilir ve nihayetinde ” Allahın gönderdiği bir peygamber neden bu kadar savaş yapmış olabilir ki” diye düşünebilir, yada bir başka genç peygamberin yada arkadaşlarının neden çok fazla eşe sahip olduğunu sorgulayabilir. O dönemde savaş ekonomisi olduğu ve erkeklerinin nüfusunun kadınlara karşı ciddi manada az olduğunu bilmeyen bir genç bunu garip karşılayabilir. Hatta bu genç Arap yarım adasında şimdiki gibi sosyal devletlerin olduğunu zannedip ” devlet bunlara bakmıyormuydu sosyal güvenceleri yokmuydu, neden istemedikleri bir erkekle evlenerek kendilerini bir erkeğin kontrolüne bıraksınlar ki” gibi cahilane argümanlar 


üretebilir. Bu argümanların tamamına yetkin ve küçümsemenin olmadığı cevaplar verilmelidir ancak en önemli argüman yine Allahın varlığının anlaşılması ve zatının hakkının teslim edilmesidir. 


Peki Deizm vb. kabuller ile nasıl başa çıkılabilir. Allah nasıl anlatılmalıdır ? 


Deizm İle Mücadele Şartmı, Şart İse Nasıl Yapılabilir ? 


Olması gereken insanların Allahın yaratış kanıtları ile buluşmasını sağlamak, insanları düşünmeye sevk etmek ve çekinmeden Allah için yaşadığımızı betimlemektir. Din ve kültürü ile ilgili konularda ise temcit pilavı gibi müslüman çocukların sürekli karşılarına çıkarılan argümanlara her yerde, her mevkide hiç çekinmeden zaten hali hazırda elimizde olan yanıtları toplumun her kesimine en sirayetli bir şekilde açıklamak olmalı. Deizm ve türevi inançlar bu topluma bir gecede çökmedi o yüzden gidişleri de bir gecede olmayacaktır ve belki de kati olarak hiç gitmeyecektir ancak inancın direği ve asli amacı olan Allah konusu insanların gündeminde hiç yer etmez ise diğer bütün çabalarda akamete uğrayacaktır. Bu sebepten ötürü çok güçlü bir şekilde Allahın varlığı ve onun muhteşem yaratışı üzerinde topluma sunumlar yapılmalıdır. İnsanların tamda Allahın emrettiği şekilde Allahın varlığı üzerine düşünmeleri ve yine Allahın insanların dikkatini çektiği sorulara etraflıca düşünmeleri gereklidir. 


Toprağa ektiğiniz tohumu hiç düşünmez misiniz? Vakıa 63 


Peki siz hiç düşündünüz mü toprağa ektiğimiz tohumu ? Bir çekirdek ekiyorsunuz ve etraflıca bir hayat ortaya çıkıyor. Aslında olay sadece ekilen çekirdekten ibaret değil. O toprağın içinde mineraller, organik artıklar olmalı, toprak çeşitli vesilerle havalandırılmalı (Solucanların toprağı karıştırmaları bunun için iyi bir örnektir) vs. Yani gördüğünüz üzere sadece çekirdeğin kendisi değil sistemin tümü Allahın üstün yaratışını, bir sistemin inşaa edilişini göstermektedir. 


Peki Allah bu sorunun cevabını bilmiyordu da bize mi sormaktadır ? Tabi ki hayır, insanlara kendi yaratılışlarını ve yaratılan herşeyin kökeninin sorgulanmasını öğütlemek için soruyor. 
Bunun samimi bir şekilde sorgulayan birinin Rahmanın yarattıkları üzerinde ki izi görmemesi mümkün değildir. İnsan bunları sorgulaya sorgulaya en nihayetinde kendi varlığını ve yeryüzünün nasıl da insanoğlunun emrine verildiği gerçeği ile karşılaşıyor. İşte o noktaya kadar gelen bir kişi aslında peygamberlerin vahiyle anlatmak istedikleri şeyin hakikatine yani Allahın varlığına ve kendi sorumluluklarına odaklanabiliyor. Zor değil ancak bunun için Allahı tanıma isteği olmalı... 


Yukarıda kine benzer örnekleri arttırabiliriz cevaplar hep aynı noktaya yani Allaha çıkacaktır. 


Tanımadığınız birine sevgi duyabilir yada ondan korkabilirmisiniz ? 


Sevgi ve korku insanın ruha sahip olması ile açıklanabilecek kavramlar. Peki bu iki kavram için ne gereklidir ? Tabi ki bilgi gereklidir. Yani herhangi bir şeyi yada kişiyi sevebilmek veya ondan korkmak için mutlaka bu varlığın yada olgunun bilinmesi gereklidir. Muzu bilmeden onu sevebilir yada tersi bir duygu hissedebilirmisiniz, tabi ki hissedemezsiniz çünkü bilmiyorsunuz işte bizim konumuzda da bu argümanı temel alarak Allah kavramını inceleyebiliriz. 


Gençlerin Allahı hiç bilmeden, tanımadan ve tanıma isteği olmadan ona teslim olabileceğini düşünmek en hafif tabirle ahmaklıktır. İnsan kendisinde bir içgüdü olarak|4| Allah inancını boynunda taşır ama bu inanç rasyonel gerçekler ile desteklenemezse kültürel bir ön kabule döner. Bu durum ise toplumda şu an gördüğümüz Allahın hiç tanınmaması ve büyük gaflet durumlarına yol açar. Bu durumların ileri aşamalarında gidişatın deizm ve türevleri olması kaçınılmazdır. 

Rabbinin nimetini durmaksızın anlat. Duha Süresi 


[1] İmanla ilgili sorulara ispat ve açıklama getirmek için oluşturulan bir felsefe. Daha fazla bilgi için bknz; https://tr.wikipedia.org/wiki/Kelâm Erişim Tarihi; 06/04/2021 

(21 Deizm hasleten Allahın varlığını kabul eder ama onun dünyaya veya evrene büyük bir anlam yüklemediğini dolayısıyla dinlerin doğru olmadığını düşünür. Daha fazla bilgi için bknz; https://tr.wikipedia.org/wiki/Deizm Erişim Tarihi; 06/04/2021 

[3] Allahın varlığını ve varlığa yüklediği sorumluluğa yönelik inanca teizm denir. Daha fazla bilgi için bknz; https://tr.wikipedia.org/wiki/Teizm Erişim tarihi 06/04/2021 


[4] https://bilimvemedeniyet.com/allaha-inanmak-dogamizda-var-bilim-allaha-inanmamizin-icgudusel- 


kokenlerini-kesfediyor/#comments 


BİLİM MÂSUM MU? 
Mecmua: Aksiyon Dergisi-Tarih:-20 Ağustos 2007 Pazartesi 


Dünya ikliminin ısınması, bütün dünyada sanki önlenebilir bir felâket gibi algılanıyor; belki de öyledir çünkü birkaç yıldır yazların aşırı sıcak geçmesi ve kuraklık gibi işaretlerin aslında hangi sebepten kaynaklandığını tam olarak anlayabilmiş değiliz. Belki gerçekten büyük bir çevre felâketi ile yüz yüzeyiz; belki de birkaç yıl sonra geçmesi muhtemel arızi bir durum söz konusudur. Dünya ikliminin büyük devirler halinde soğuduğu ve yeniden ısındığı biliniyor; eğer yüzlerce yıl sürecek bir sıcak dönemin eşiğinde isek, bunu önlemek mümkün olmayabilir. Bu kadar tereddüt göstermemin sebebi, büyük devletlerin ve sermayenin hizmetkârı durumuna gelen bilim adamlarının tahminlerine ne derece güvenebileceğimizdir ve esasına bakılırsa çevre felaketlerinin zemininde, bilim ahlâkına aykırı hareket eden -belki bilim ahlâkı diye bir kavramın varlığından bile haberdar olmayan- bilim çevrelerinin istikametsiz arayış hırsı yatmaktadır. 

Ülkemizde yıllardan beri -farkında bile olmadan- sürdüregeldiğimiz Pozitivist bilim anlayışının üstünlüğü efsânesi, bilimi insan hayatının en mutlak doğrusu ve yanılmayan 


terazisi gibi gösteren bir yanılgıya yol açtı. Bilime saygı, hepimize âdeta din gibi telkin edilen 


bir bakış açısıdır; bu hususta tereddüt beslemek bile mâbedin duvarlarına hakaret mânâsında algılanıyor. Bilime duyulan güven bazen o kadar aşırı noktalara vardırıldı ki, asırlardır biriktirilen mahalli-yerli görgü ve tecrübelerimizi toptan değersiz sayarak unuttuk. Birikim ve tecrübenin işe yaramazlığı, bize küçüklük kompleksi telkin etti; dünyayı ileri ve geri diye kabaca iki kampa ayırmak bu noktadan sonra bize pek tabii geldi. Biz geriydik elbette; gerilikten kurtulmamız, ancak geri olduğumuzu kabullenmekle başlayabilecekti. İlerlemek için ise yüzümüzü güneşin battığı yere çevirmeliydik. Gariptir ki, bu derece özgüvenden mahrum bir sosyal psikoloji ile Batılıların bilim ve teknikte yaptığını tekrarlamak da mümkün 


olmuyordu. 


Bu bakış açısı, arka planında bilimi ancak Batılıların üretebileceği bir meziyet gibi kabullenmemizi de sağlamıştır. Bilim Batıda üretilir ve biz Batılı olmayanlar o bilimi ânında izleyip tekrarlamak marifetini gösterdiğimiz zamanlarda (çağdaş dünya ile aynı hizaya gelmek efsânesi) bile içimiz gururla dolmaktadır. Dönemin muteber kişileri artık bilim 


adamlarıdır, uzmanlardır ve hayatın her safhasında son sözü söylemeye ehil bilirkişilerdir. 


Acaba bilim, bütün dünyaya eşit olarak hayır ve güzellik dağıtması gereken noktada gelişmişlik farklarının korunması, hatta daha sertleşmesi için bir silah gibi mi kullanılmaktadır? 


Burada bilim düşmanlığı yapmanın âlemi bulunmuyor elbette; eleştirilmek gereken şey, bilimin büyük ve yegâne bir otorite halinde yükselmesi esnasında iç disiplin ve denetleme noktasında başıboş kaldığıdır. Bilim eğer büyük bir otorite ve buyurganlığa sahipse -ki öyledir- bu otoritenin sınırlandırılması, dengelenmesi ve kontrol edilmesi gerekir; ne çare ki bu görev, yine bilim adamları tarafından ifa ediliyor. Eğer bu görev bugüne kadar doğru ve olması gerektiği gibi yerine getirilmiş olsaydı dünyanın daha iyi, âdil ve güzel bir yer şekline bürüneceğinden şüphe etmeyiz, çünkü netice itibariyle dünyanın düne göre daha konforlu, daha hızlı, mâmur ve bayındır olmasını temelde bilime ve bilim adamlarına borçluysak, modernliğin ürettiği bütün kötülükleri de aynı kaynaktan bilmemiz gerekiyor. Bilimin sadece keşif, icat, araştırma ve bilme hırsına kilitlenmesi ve bilimin kendisini bu istikamette nötrleştirerek değerler alanında kendisini görevsiz kabul etmesi insanlığa büyük acılar yaşatıyor. Modemliğin kapladığı her şeyi sahiplenmekte bilim ne kadar istekliyse, oradan çıkan problemlere karşı tarafsız davranırken o derece iki yüzlü hareket ediyor. Bilim adamları çok ölümcül silahlar, zehirler yapıyorlar; genlerle, hormonlarla oynuyor, yüksek miktarda 


enerji tüketmeyi gerektiren hayat tarzını kolaylaştırıyorlar. 
Onları suçlamalı mıyız? 


Elbette suçlamalıyız çünkü bilim, araştırdığı nesne ile o nesnenin âkıbeti arasında ilişki kurmayı reddediyor; değerler dünyasının ölçülerini kullanmayı yanlış buluyor fakat güçlü 


hükümetler ve büyük miktarda hazine ve vakıf yardımlarıyla bilimin finanse edilmesine karşı 


herhangi bir itiraz geliştirmiyor. Ahlâk, din, ideoloji, inançlar gibi değerler dünyasının kavramlarını ölçü olarak kullanmayan bilim, kendisini finanse eden sermayedarların niteliği ve bilimi niçin destekledikleri konusunda fikir yürütmeyi de kabullenmiyor. Böylece bilim, insanoğlunun en hayranlık verici birikimini temsil ettiği noktada insanlığın en tehlikeli 


düşmanı rolüne de bürünüyor. 


Bilimin bir başka tehlikeli yanı ise yüksek itibarının ardına her türlü kötü niyetin gizlenebilmesindedir. Her ne kadar bu itibarını büyük ölçüde modern endüstriye katkılarından ötürü görüyorsa da, aynı endüstriyel mantık, bilimi kendi çıkarları için hiç düşünmeden sömürmeyi ihmal etmiyor. Bilim adamları, çalıştıkları iş kolunun çıkarları için gerektiğinde yalan söylemekten veya sonuçları gölgede bırakmaktan kaçınmıyorlar ve böylece bilim adamı-uzman tipi Endüstri İhtilâli'nin koptuğu günden beri dünyanın en sevimli ve tehlikeli 


yaratığı olma sıfatını kazanmış oluyor. 


Bizim gibi ülkelerin büyük bir saflıkla inandığı en büyük yalan, bilimin evrenselliği konusunda geliştirilen hurâfedir. Bu hurâfeye bağladığımız bâtıl itikadlar, bizim gibi ülkeleri, 


bilime karşı doğru tavır geliştirebilme imkânından gittikçe uzaklaştırıyor. 


Bilim adamları yanılma haklarına kutsallık atfediyorlar; ama ürünleri ve bulguları büyük felaketlere veya daha küçük çaplı kötülüklere yol açtığında bilimin yansızlığı ve evrenselliği 


siperine sığınarak itibarlarını koruyorlar. 


Bilimin bir ahlâkı var şüphesiz fakat geçerliği ve denetimi olmayan bir değerdir bu; bilimi büyük sermayedarlar finanse ettiği sürece bilim kırkıncı odaların kapılarını gitgide artan bir şehvetle kurcalamaya devam edecek fakat meselenin özünde neyi niçin yaptığı hakkında uzun 


boylu değer yargıları geliştirme gücünü bulamayacaktır. 


Belki de yanılıyorum: Dünyayı bekleyen kuraklık tehlikesinin büyük bir yalan, sonuçta global güçlerin ticari ve endüstriyel çıkarlarına alet edilmesi muhtemel bir yanıltmaca olup olmadığı 


konusunda tereddütlerim var. 
O ACI KİMYÂ 
Mecmua:Zaman Gazetesi-Tarih:23 Ağustos 2007 Perşembe 


Dünyanın neresinde olursa olsun, bir başbakanın bir gazeteciyi imâ ederek, "seçilecek cumhurbaşkanını tanımıyorsan çık vatandaşlıktan" diye polemik başlatması herkesin dikkatini 


çeker, haber değeri taşır ve tartışılır. 
Yanlış iştir, tasvibi mümkün değildir ve o sözlerin bir şekilde tamir edilmesi gerekir. 


Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kimyâsında, özellikle sinirlendiği zamanlarda ortaya çıkan bir acılık var. Daha dün hükümet listesini götürdüğü Çankaya'da, "hiç görmeyeyim 


daha iyi; siz onu yeni cumhurbaşkanına gösterirsiniz" sözleriyle uğradığı istiskâle mukabil 


kapı önünde gazetecilere karşı sergilediği nefis hakimiyetini ne kadar takdir etmişsek, mesleki kariyerinin dibine vurmuş bir gazeteciyi, "çeker gidersin" sözleriyle âdeta kuyudan 


çıkarmasını yermek de hakkımızdır. 


O acı kimyâ ne zaman tezâhür etse Başbakan'ın aleyhine tecelli edecek sonuçlar doğuruyor; muhatabını incitmekten ziyade keskin sirke misâli küpüne zarar veren bu kimyânın izâlesi mümkün mü bilemem fakat zararı âşikâr; sadece kendine de değil, partisine, temsil ettiği 


kitleye, hükümete... 


Bakınız dün mezkür gazeteci, tam bir mağdur edâsı ile meseleyi nasıl hissi bir düzleme taşımış, okuyalım: "Ben bu ülkeyi severim. 125'inci alayda askerliğimi yaptım. Nöbet tuttum. 
Mataramı parlattım, potinlerimi kaybettim. Askerlikten kaytarmak için rapor -mapor 


almadım..." 
Ağlamamak, en azından duygulanmamak mümkün değil yahu! 


Mağduru severiz biz; bunu Başbakan iyi bilir. Bugünün mağduru, bir haftadan beri, "fış fiş kayıkçı" tekerlemesiyle kendisiyle dalga geçilen Bekir Coşkun'dur. "Kuyudan adam çıkarma" teşbihi boşa yapılmış değil; adam bugünün milli kahramanı oldu âdetâ. 


Doğrusu Başbakan'ın kestiği "muz orta"ya iyi bir rövaşata ile mukabelede bulunmuş mezkür gazeteci. İçinde her şey var; romantizm, mağduriyet, popülizm, dramatizasyon. Haksız mı; sonuna kadar haklı. Oysa ki Başbakan'ı kızdıran sözleri hiç kaale alınmasa daha doğru olacaktı. Nitekim bugün hemen her köşe yazarı, nâhak yere ülkesinden kovulduğu düşünülen 


gazeteciye destek yazıları kaleme almakta. 


Ama bir dakika, bir dakika; bunca hakşinaslık gösterisi, merkezi medya kalemşörlerinden sâdır olunca şüphelenmemek olmuyor; acaba Bekir Coşkun lehine köpürtülen bu mürüvvetmendlik cayırtısı ile, Emin Çölaşan'ın kapı önüne konulmasından ötürü meydana 


gelen minik depremin sarsıntıları mı geçiştirilmektedir diye merak ediyor insan. 


Hani filmlerde kötü adamlar birini döverken radyonun sesini açarlar ya; öyle bir şey olmasın bu? Eğer böyleyse "müşarünileyh"in Hürriyet'teki günleri de sayılı demektir; bakalım bu 


tahminim tutacak mı? 


Başbakan'a bir eleştirim daha var. 


Bu gibi televizyon sohbetlerini yaparken tercih ettiği kanal ve sunucuda daha titiz davranması beklenirdi. Büyük gazeteci veya büyük haberci olduğu hakkında efsâneler rivayet edilen sunucu, vaktiyle Birleşik Devletler'de habercilik usülünün ilk harfi sayılması lâzım gelen bir kuralı bilmediği için polis tarafından derdest edilmişti; çünkü o güne kadar Türkiye'de zabıta 


görevlilerinin yedeğindeki kameralarla sağa sola baskın vermeyi, hakkında henüz mahkeme 


kararı bulunmayan sanıkları televizyon ekranlarında bütün Türkiye'ye karşı mücrim ilan etmeyi habercilik sayan bir gazetecilik geleneği içinde parlatılmıştı. Bugün o haber programlardan herhangi birini yayınlamaya hiçbir kanal cesaret edemez; cesaret edemez çünkü hemen akabinde açılacak ağır şikayet dâvâlarından çekinir. Böyle birine özel mülakat 


vererek onurlandırmak elbette tercih meselesidir. 


Ben Başbakan'ın yerinde olsam tercihimi başka istikamette kullanır, en azından sık sık söylemekten hazzettiği "beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısıyla imâ ettiği insanlardan 


birini seçerdim. 


Sitem değil, düpedüz tenkid; böyle anlaşılsın! 
BİLİÇ'İN BİLMEDİĞİ 
Mecmua:Zaman Gazetesi-Tarih:25 Haziran 2008 Çarşamba-ahmetturanalkan 


Hırvat teknik direktör Slaven Biliç, vaziyeti tek cümlede özetlemiş, "Günlerce çalıştım 


Türkleri çözemedim." diyor. 


Meşhur fıkrayı hatırladım hemen: Akıl hastanesinde hastalar sıraya dizilip, her gün muntazaman bahçe duvarındaki bir delik önünde sıraya girerek bakıp duruyorlar. Yeni gelen doktorlardan biri merak edip sıraya giriyor. Hayli zaman sonra sırası gelince bakıyor ki, aa; hiçbir şey yok; karanlık bir delik- En yakınındakine diyor ki: "Ben bir şey göremedim; niçin 


siz her gün saatlerce bu deliğe göz uydurup bakıyorsunuz ve ne görüyorsunuz Allah aşkına?" 


Hasta, acemi doktoru tersliyor: "Biz kırk yıldır baktığımız halde bir şey göremiyoruz be doktor!" 


Hürriyet gazetesine teşekkür ederim: Dün yayınladıkları "sandalda namaz" haberi Orta Avrupa'nın bunaltıcı sıcağında üzerimde resmen limonlu soda tesiri yaptı. Haber şu: Vatandaşın biri denizin ortasında sandalda namaz kılmış. Yerim müsait olsa asırlar üzerinden sırıkla atlayarak uzayın derinliklerinde zıp zıp zıplayan bu müthiş haberin tam metnini verir, 


etrafına da çiçekli kenar süsleri koyardım! 


Hatırlayacaksınız; bir süre önce 'okul çatısında namaz' haberi de yapmışlardı bu külyutmaz 


zehir hafiyeler... 


Şimdi Slovan Biliç'in ne demek istediğini daha iyi anlayabiliriz; çünkü sandalda namazı haber yapmak, "koşarken terledi" cinsinden bir incili çavuş meselini andırıyor ki, bir değil bir milyon Biliç gelse, Hürriyet refikimizin (bu lafın da cılkı çıktı artık Refika'anım huuu!) nasıl 


sağ gösterip sol çaktığını anlaması mümkün olabilemez. 


Demek iki kaset seyretmekle Türkiye'yi çözebileceğini zannettin ha Biliç kardeşim? Acıdım 


sana... vah vah... 


Bir evvelki (sabık desem yanlış anlarlar; neme lazım? )Reisicumhurumuz Ahmet Necdet Bey'in, Cumhuriyet Kazatası'na yeni okuyucular kazandırmak için erbab-ı gayreti himmete davet etmesi de Biliç kardeşimizin sittin sene geçse çözemeyeceği vakalardandır. Zihni bu derece kaotik çalışan-daha doğrusu ne zaman çalışacağı veya arıza yapacağı önceden kestirilemeyen insanların milli takımıyla top oynamak. Pilav tenceresiyle e-mektup göndermeye kalkışmak kadar öngörülemez ve sinir bozucu bir eylem teşkil edebilir. Bu gayretşinaslığın gerçek kodlarını sıradan bin Türk "şaak" diye çözmekte tereddüt göstermeyecektir ama sıradan bir Avrupalı, eski bir devlet başkanının niçin sıradan bir 


gazetenin tiraj meselesini dert edindiğini anlayana kadar biz maçı çoktan koparmış oluruz. 
Biliç'in bilemediği budur işte! 


Orta Avrupa dolaylarından Türkiye gündemini takip etmek, üstelik hareket halinde iken hiç de kolay olmuyor. Bu yüzden yazımı yine kaotik göndermeleri bulunan bir fıkrayla 


tamamlamak istiyorum. 


Kemalist vaizlerimizden biri ahirete intikal edince sorgu sual melekleri, arkadaşı istihkaka 


çekmişler. 

-Dinukum? 

-Kardeşim yazdık biz o kitabı, okumadınız mı uuff? 
-Rabbikum? 


-Allah Allah: Kardeşim felan kitapta yazmışımdır ben onu: Gelmeyin lütfen bana böyle şeylerle... 


Her sual böyle ters cevaplara konu olunca meleklerin bu ukala vaize kafası bozuluyor. Sevgili 


'hoca'nın yakasını toplayıp iyice silkeledikten sonra diyorlar ki, 


-Tantana yapma be: Bizim senin yazdığın kitaplardan haberimiz var; peki senin bizim 


buradaki kitaplardan haberin var mı? 
BİLİM VE ÜSLÜPSUZLUK HAKKINDA 
Mecmua: Aksiyon Dergisi-Tarih:22 Ocak 2007 Pazartesi-ahmetturanalkan 


Radikal Gazetesi'nin, bazı şöhretli isimlere birer hafta arayla ve bir kereliğine genel yayın müdürlüğü yaptırmayı adet edindikten sonra galiba biraz okur-yazarlığı olan herkeste "ben de genel yayın müdürlüğünü becerebilirim" duygusu uyanmaya başlamış olsa gerektir. Bende 


epeyden beri "genel yayın müdürlüğü" reflekslerinin varlığından haberdarım ama ne de olsa 


biraz şüphem vardı; size anlatacağım haberi gördükten sonra, başlığını koyan adamdan daha 


iyisini yapabileceğim konusunda hiç tereddüdüm kalmadı. 
Başlık aynen şöyle: 


"Üç toynaklı atı gören yaradılışçılar kuduracak" (14 Ocak 2007 tarihli Hürriyet'teki Ezgi 


Başaran haberi) 


"Kudurmak" tabirinin ne anlama geldiği, kim için ne maksatla kullanıldığı mâlum. Haber başlığına göre "kudurması" beklenen zümre ise "Yaradılışçılar"dır. Yaradılışçılar kim peki? 


Evrim teorisine inanmayanlar, şüphe ile bakanlar; kısaca dindarlar. 
Şimdi de haberi özetlememiz gerekiyor ki, kimin ne söylediği iyice anlaşılsın. 


Ankara DTCF Antropoloji bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Erksin Güleç, MTA ile ortaklaşa bir proje kapsamında 13 seneden beri Sivas'ta merkeze bağlı Haliminhanı ve Hayranlı köyleri civarında kazı yapıyormuş. Bu kazılarında Prof. Güleç, çok eski zamanlardan kalma Zürafa, hipparion adı verilen üç toynaklı at, antilop, keçi, sincap ve fare fosilleri bulmuş. Öğretim üyesi, bu fosiller arasında üç toynaklı at fosiline büyük önem atfediyor ve atların en eski atasının beş toynaklı olduğunun bilindiğini, üç toynaklının 


bulunmasıyla aradaki kayıp halkanının tamamlandığını ileri sürerek diyor ki, 


e İşte şimdi üç toynaklı atı gösteriyoruz onlara! Rahatsız olacaklar tabii ki. Eğer yaradılış teorisi doğruysa üç toynaklı at nereden çıkıyor? Şimdi neden tek toynağı var atların? 
Bence yaradılışçılar kuduracak! Buluntularımız olağanüstü, çünkü en sıradan kişinin anlaması ve evrimi görebilmesi mümkün. 


Ayrıntılar önemli; nitekim bu cümlelerden anlıyoruz ki, "yaradılışçılar kuduracak" kehaneti, haber editörüne değil, bizzat Prof. Dr. Erksin Güleç"e aittir. Haber editörü ise, -biraz da haklı olarak- metindeki en patırtı çıkarması muhtemel cümleyi cımbızla çekip başlığa 


yapıştırıvermiştir. 


Sayın Güleç'in sadece antropojik kazılardan elde ettiği bulgularla yetinmediğini, aynı zamanda kesin inançlı bir evrimci olduğunu da şu sözlerinden rahatlıkla anlayabiliyoruz; Haberi yapan muhabirin, "Bir ankete göre Türkiye'deki biyoloji ve fen öğretmenlerinin yarısından fazlası evrim kuramını ya tam olarak ya da hiç benimsemiyor. Bu sizce tedirgin 


edici mi" sualine cevaben diyor ki, 


e Sinir bozucu! Eski eşim Cengiz Güleç, DSP [Sivas] milletvekiliydi. Zamanın Milli Eğitim Bakanına Evrim Teorisinin ders kitaplarına kapsamlı şekilde girmesi gerektiğini anlatmaya çalışmış, başaramamıştım. Şimdiki Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'e anlatmak iyice Zor olur herhalde. Öğrencilerime bir araştırma yaptırttım, ders kitaplarında evrimin nasıl üstünkörü, bir cümleyle anlatıldığını gördük. Lise yıllarımda evrimle ilgili pek çok şey bilirdik, çünkü anlatılırdı. Müthiş bir gerileme ve cehalet içindeyiz. 


Dolayısıyla, herkes Adnan Hoca'nın dağıttığı saçma sapan metinlere inanıyor. Hocam Fikret Ozansoy vefatından önce vasiyet gibi bir mektup yazmıştı: "Evrimsel jeoloji ve pozitif bilimler öğretilmeden bu memleket adam olmaz. Bunun için çabalamalısın." 


Muhabir, esaslı bir haber yakaladığının farkındadır, hemen en esaslı soruyu yetiştiriyor: "Peki 


Yaradılışçıların tutunacağı ne kaldı" 
Cevap! 


e Cehalet tabii ki. Yaradılışın teorisi mi olur? Bu bir inanç meselesi. İnanırsın ya da inanmazsın. Bush'un desteklediği Akıllı Tasarım da çok saçma. Bütün bunlar Tanrı'yı küçümsemek. İnsanda bulduğunuz proteini çok ilkel canlıda da bulabiliyorsunuz. Tanrı bu kadar altyapısız mı? Akıllı Tasarım gerçek olsa insanın çok farklı, üstün yapısı olması gerekmez miydi? 


Bu arada AK Parti Sivas milletvekili ve Devlet Bakanı Abdullatif Şener'in bu kazıları pek merak ettiğini ve desteklediğini de öğreniyoruz röportaj metninden. Muhabirin, "Abdüllatif Şener'in bu kazıya ilgisi nereden geliyor? Sivas milletvekili olduğu için mi?" sorusuna Prof. 
Güleç, "Evet" cevabını veriyor ve ekliyor, "Sivas'taki her şeyle ilgileniyor, destek oluyor. 
Ama bu konuyu çok merak ediyor. Antropoloji kitapları okuyor. Sivas'a bir müze yaptırılıyor. 
Bu fosiller için orada büyük bölüm ayrılacak. Yani Abdüllatif Bey diğerlerinden çok farklı. 
Çok takdir ediyorum." 


Hemen belirtmemiz gereken bir husus var; Evrim bir teoridir ve bu teori, canlıların zaman içinde değişen şartlara intibak edebilmek için genetik yapılarını değiştirdiklerini ileri sürer; buna rağmen bazı çevreler tarafından Evrim, insanın ve canlıların Allah tarafından yaratılmadığını, fiziki şartların eseri olarak kendi kendine oluştuğunu isbatlamak için istismara uğramıştır. Buna mukabil dindarlar ise yaratılışın ancak Allah'ın eseri olabileceğini söylerler, çünkü ilk canlının meydana gelmesini sağlayan fiziki şartlar da Allah'ın eseridir. Bu mesele batı kamuoyunda bizden daha fazla gürültü koparmaktadır çünkü batıda Kilise, Kitab-ı Mukaddes'te anlatılan yaratılış takvimini ve üslubunu müdafaa etmektedir. Bu konunun Müslüman ülkelerde tartışılması esasen tamamen abestir çünkü Kur'an'da "hilkat" ile ilgili âyetler, batıda sürdürülen tartışmaların tamamen dışındadır ve elbette bütün mevcudâtın Allah tarafından yaratıldığını işaret etmektedir. Kitab-ı Mukaddes ile Kur'an-ı Kerim arasında bu bakımdan çok önemli farklar vardır; yanlış olan şey, Kilise ile Pozitivistler arasında sürdürülen çekişmenin İslâmi fikir iklimine taşınmasıdır. Nitekim üç toynaklı bir at fosilinin bulunmuş olması, bu sebeple atların mesela beş toynaktan tek toynağa doğru "evrilmiş" 


olmaları, İslâmi yaradılış olgusuna aykırı düşmez. 


Bu durumda, tek toynağa doğru evrilme olmuşsa bile bu kabiliyeti bahşeden de Allah'tır; dolayısıyla Sayın Güleç'in "Yaratılışçılar kuduracak" kehaneti, sadece kendisini ilgilendiren 


çirkin bir temenni olarak kalakalıyor. 


Bir bilim adamına düşen, işini gücünü bırakıp Teolojinin derin sularına dalarak insanların inançlarını tahkirden ziyade, yaptığı işi değerler alanına taşımamaktır. Sayın Güleç'i üç toynaklı at fosili bulduğu için tebrik ederken, buluntusunu kavga çıkaracak bir üslupla 


kamuoyuna duyurmayı tercih ettiği için kınıyorum. 
Aklınızda Bulunsun: Sahibinden Türk Müziği; Bu Albümler Kaçmaz! 


Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, "Türk Müziği-2" adıyla yeni bir "müzik arşivi" daha yayınladı. Müzik arşivi sözünü bilerek seçtim çünkü mukavva kutu 


içinde satılan bu arşivde, hepsi birbirinden değerli tam 14 albüm yer alıyor. 


Sırayla tanıtalım: İlki, Türk Dünyası Müzik Topluluğu'nun refakat ettiği Cavit Tebrizli albümü; bu albümde Azeri musikisine dair nefis örnekler var. İkincisi Selanik Türküleri; muhtelif sanatçıların seslendirdiği bu albümde ilk defa dinlediğim çok seçkin eserler yer alıyor. Sonraki albüm, "Kemança" sanatçısı Azeri kökenli Muhsin Kurbani'nin seslendirdiği parçalardan oluşmakta. Sırada Ahmet Rasim Bey'in şiirlerinden bestelenen eserler var; ardından bakanlığın açtığı "Az kullanılan Makam ve usullerde Beste Yarışması"nda ödül kazanmış eserlerin seslendirildiği albüm var ki, musikimizin geleceği nâmına çok ümit verici bir çalışma olarak dikkat çekiyor. Daha sonra aynı adı taşıyan iki albüm: Bezmârâ. Bu albümler faslı musikisi sevenler için. Kanun sanatçısı Halil Karaduman'ın kanun sololarından oluşan albümü, Mehmet Özbek'in seslendirdiği Yadigâr Türküler takib ediyor. Onun ardından Necati Çelik'in uduyla, Göksel Baktagir'in kanunuyla, Sadrettin Özçimi'nin neyle icra ettiği eserlerden oluşan müthiş bir albüm daha. Nevnağme isimli diğer albüm, klasik Türk sazları beşlisine adanmış bir çalışma. Ud-Kanun ikilisi albümünden sonra Tarihsel Süreç içinde Klasik Türk Musikisi çalışması gelirken son sırayı Sarıkamış felaketini seslendiren türkülerin 


yer aldığı "Sarıkamış, Bir beyaz ölüm" isimli albüm almakta. 


Okumaktan yorulduğunuza eminim; bir de bu çalışmaların ardındaki emeği ve bu projeyi 


geçekleştirenlerin zahmetini düşünün! 


Güzel Sanatlar Genel Müdürü Bayram Bilge Tokel'e, daha şimdiden meraklıları tarafından mumla aranmaya başlayan bu güzel esere imza koyduğu için şahsi tebrik ve şükranlarımı 


sunuyorum. 
Bu albümler Kültür Bakanlığı'nın satış noktalarında meraklılarını bekliyor. 


Kaçmaz! 


HEMEN HERŞEYİN KISA TARİHİ VE BİLMEK ZEVKİ 
Mecmua: Aksiyon Dergisi-Tarih:19 Aralık 2005 Pazartesi-ahmetturanalkan 


On sene önce Zaman'da yazmaya başladığımda haftada bir kültür sayfasında yazdığım için bu servis, benim için âdeta İstanbul'daki özel büro gibi bir mânâ taşımaya başladı. Bu durum 


Yorum servisi mensuplarınca enikonu yadırganıyorsa da alışkanlık böyle bir şeydir. 


İstanbul'a son gidişimde her zaman olduğu gibi gazetenin Kültür Servisi'ne postu seriverdim (postu sermek, zaten yanyana ve içiçe duran muhtelif servisler arasında pardösüyü Kültür Servisi'nin askılığına bırakmak anlamına geliyor). Üstelik kültürcü gençler, bu muhabbet alâkasını son derece zarif ve çelebice jestlerle desteklemesini de biliyorlar. Nazik ve çelebi Jestten muradım şudur; Gazeteye her gidişimde kültürcü gençler, özel dolaplarını benim için ardına kadar açarak "Emr ü ferman sizindir, neyi beğenirseniz alıp götürebilirsiniz" derler ve ben de fazla insafsız davranmamaya çalışarak dikkatimi çeken kitap ve müzik albümlerini 


seçip bir koliye doldururum. 


O gün de öyle oldu; Kültür Servisi'nin şefi Ali Çolak, "Ahmet Ağabey, benim acele yayın toplantısında bulunmam lâzım; dolabım emrine âmâdedir" dedi ve bugün size bahsedeceğim 


kitabı işte o dolapta gördüm. 


Adı, "Hemen Herşeyin Kısa Tarihi". Yazarı: Bill Bryson adında Amerikalı bir gezi yazarı. 
Kitap 515 sayfa ve cilt kapaklı. Kitabı Boyner Holding'in yan kuruluşu Boyner Yayınları 


neşretmiş. 


Sizin hiç, "bitmesin" diye azar azar okuduğunuz bir kitabınız oldu mu? Aslında her kitapçıda böyle kitaplar ararız da öyleleri nadiren ele geçer. Hemen Herşeyin Kısa Tarihi'ni, bitecek korkusundan ödüm patlayarak taksit taksit ama zevkle okudum. Bittiğinde hayal kırıklığına uğradım, çünkü takriben 100 sayfa tutarındaki açıklamalı notlar ve dizin kısmını metne dahil zannediyordum; aniden açıklamalar faslıyla karşılaşınca filmin yarısında sinemadan çıkmak 


zorunda kalmışım gibi homurdanmaktan kendimi alamadım. 


Tamam, fazla idealize etmeleyim; kitabın iki kusuru var: İlki, açıklayıcı notların ait olduğu sayfanın altına konulması gerekirken uzun bir liste halinde (dedik ya, 100 sayfa) kitabın sonuna atılması. İkinci kusur bir bakıma affedilebilir: kitapta birkaç basit çizim dışında hiç resim, kroki, illüstrasyon, harita vesaire gibi metnin tadına tad katacak yardımcı unsurlar bulunmuyor. Halbuki internette gördüm; orijinal baskısında -üstelik renkli- görüntü malzemesi hayli bol. Herhalde kitabın maliyetini artırmamak için böyle bir yol tercih 


edilmişse de ikinci baskısında bu küçük kusurların düzeltilmesini bekliyoruz. 


Yeri gelmişken üslüba dikkat çekmek çok yerinde olacak. Batı dünyasında özellikle popüler nitelikli kitapların dili ve üslubu fevkalade sürükleyici, eğlenceli, nükteli ve sanatkârâne 


nitelikler taşıyor. Yazmak eyleminin nasıl ciddiye alındığını, okul esnasında ve sonrasında iyi 


ve sağlam metinler kaleme alabilme kabiliyetinin nasıl endüstriyel boyutlara taşındığını tahmin edebiliyoruz. Bill Bryson, iyi yazarların istisnâsız hepsinde farkedilen, çetrefil bir meseleyi kıraathane ahalisine bütün sıcaklığı ile sirayet ettiren bir anlatım ustalığına ve kabiliyetine sahip. Bu noktada kitabı Türkçe'ye çeviren Handan Balkara hanımefendiye en az Bryson ve Boyner Yayınları kadar teşekkür etmemiz lâzımdır. Onun zevkle kendisini okutan akıcı ve "sehil" tercümesi olmasaydı, biz bu Türkçe güzelliğinin farkında olmayacaktık. 
Demek ki öteden beri zihnimde gezdirdiğim vehimde isâbet vardır ve Türkçe'nin en yakıcı problemlerinden biri de, -zahir- anadilini veya bildiğini varsaydığı yabancı lisanı iyi bilmediğinin farkında olmayan kötü çevirici takımının zehir-zıkkım Türkçesidir; bir yığın 


kelime leşi. 


Handan Balkara'nın bu kitabın çevirisindeki Türkçesi, bana göre ödülü hak ediyor, ödül 


dağıtan kuruluşların dikkatini çekmek isterim. 


Gelelim en mühim konuya: Kitabın konusu nedir? Adından pek belli olmuyor ama bu kitap dünya ve kainat hakkında her genel kültür sahibi insanın edindiği bilgilerin vaktiyle nasıl üretildiğini çok tatlı bir üsüpla hikâye ediyor. "Kozmosta Kaybolmak" adlı ilk bölümde Kozmogoni biliminin tarihine paralel olarak kainatın ve güneş sisteminin aslında algılanması ne kadar zor büyüklükte olduğu üzerinde duruluyor. İkinci bölümde Jeoloji tarihi eşliğinde Yerkürenin yapısı hikâye edilmiş. Üçüncü bölüm atom ve atomaltı parçacıklarına, sonraki bölüm yerin altında olup bitenlere dair. Beşinci bölüm kitabın en dikkatle ilgilendiğim kısmı 


çünkü Hayatı konu ediniyor. Son bölüm ise bir canlı türü olarak insanın başına gelenler. 


Hemen farkedeceğiniz üzre kitap, üzerinde tartışmaya doyamadığımız Yaratılış, Evrim, İnsanın kökeni gibi meselerin tam ortasında duruyor. Yazar bu tehlikeli sularda ustaca gezinirken Yaratılış veya Evrim taraftarlığına hâcet görmeksizin -âdeta yorumu okuyucuya bırakmak istercesine- ilim adamlarının başına gelen şeylerin hikâyesi üzerinden ilmi bilgiyi anlaşılır hale getirerek insana "bilmek" zevkini tattırıyor. Bilmek gerçekten zevklidir çünkü bilgi refakatinde düşünmek ve zihni tartışmaya zorlamak en az bilmek kadar leziz bir eylemdir. Böylece okuyucu da kitapta anlatılan bilim hikâyelerinin bir parçası haline geliyor ve -bizde pek çok örnekte rastlandığı gibi- yazarın ukalâ bir edâ ile giriştiği ucuz filozofiye 


bulaşmak zorunda kalmıyor. 


Ne demek istediğimi belki de kitabın ilk sayfasına konulan prolog nüktesinden anlamak mümkün. Aynen şöyle: 


"Fizikçi Leo Szilard arkadaşı Hans Bethe'ye bir günlük tutmayı düşündüğünden bahsetmiş bir zamanlar: "Yazdıklarımı yayınlamak niyetinde değilim. Gerçekleri yalnızca Tanrı'nın bilgisine sunmak için kaydedeceğim.''Sence Tanrı gerçekleri bilmiyor mu?' diye sormuş Bethe. 'Evet' 


demiş Szilard, "Tanrı gerçekleri biliyor ama bu gerçeklerin yorumunu bilmiyor." 


Kitapta farkedeceğiniz en kıymetli şey, bilim yoluyla üretilen bilginin ayrıca yoruma ihtiyaç gösterdiği ve yorum safhasının bilimsel bilgi üretmenin en dikkate değer ve en değerli safhası olduğudur. Bilim, usule uygun tarzda üretilmiş bilgi kullanır ama gerçekte ne olup bittiğini anlamak için daima -yanlışlanabilme ihtimâline kapısını sonuna kadar açık tutan- teoriler geliştirmek zorundayız. Kısacası bilinmeyenler dünyasında küçücük bilgi kırıntılarını insanca 


bir hamle ve gayretle yorumlayarak bütün hakkında kanaat sahibi olmaya çabalamaktayız. 
Aklınızda Bulunsun: 


Hayatın temel maddeleri, sıradan bir eczanenin raflarında bulunan elementlerden 


oluşmaktadır. 


Zamanın başlangıcından bu yana varolmuş milyarlarca farklı hayat türünün yüzde 99'u artık 


yoktur. 


Halen taşıdığımız genler, bir başka insanın genleriyle yüzde 99.9 oranında benzerlik taşır ama genlerimizi depolayan kromozom hücresindeki gen zincirinin yüzde 97'sinin ne işe yaradığını 


bilim adamları hâlâ bilmiyorlar. 


Güneş sisteminin çok küçültülmüş bir şemasını çizmeyi deneyelim: Yerküreyi bir bakla tanesi büyüklüğünde çizerseniz Jüpiter'i bu bakladan 300 metre, Plüton'u ise 2,5 kilometre uzaklığa yerleştirmeniz gerekecektir. 


Eğer bütün DNA'larımızı ucuca koyabilseydik bu ince iplik takriben kırktan daha fazla sayıda, Ay'a gidip gelebilecekti. 


(Hemen Herşeyin Kısa Tarihi'nden) 


BÜKÜLMEZ AHLÂKLILAR 
Mecmua:Zaman Gazetesi-Tarih:30 Aralık 2000 Cumartesi-ahmetturanalkan 


Kusursuz denilecek bir tarzda tasarlanan ve aslına sâdık şekilde uygulanan bir kamu (veya hukuk) düzeni tasavvur edelim; problem şu; her şeye rağmen kamu düzenini işletenlerin ahlâklı olmasına ihtiyaç var mıdır? Meseleyi daha basite indirgemek de mümkün: Kamu 


düzeni ve ahlâk arasındaki ilişki nerede başlar ve nerede biter? 


Cevap kolay değil; kamu düzeni, hukuku egemen değer kılmak için vardır. Hukuk, kanun koyucunun ahlâki değerlerini yaygınlaştırmak gayesine yönelmiştir. Ahlâki değerler ise "din"den neş'et eder; bütün hukuk ekollerinin kaynağı da "ne kadar evrim geçirmiş olursa olsun" dindir. Bu durumda laikliğin bizdeki gibi eğri"büğrü tatbikatı bir yana, teoride olduğu gibi mükemmelen uygulandığı yerlerde de kamu ajanları, yaptıkları iş gereğince dolaylı veya doğrudan ahl 


âki davranmak zorundadırlar. Dolayısıyla kamu işlerinde dini hüküm ve yargılardan tamamen 


bağımsız hareket etmek, aslında "fictiv", yanı hayâl"i muhâl bir ihtim 


âldir. Kanunlar, son tahlilde bizlerin ahlâki hareket etmemizi öngörüyorsa o zaman bir başka 


mesele daha ortaya çıkıyor: Hangi ahlâk? 


Üç günlük bayram sohbetlerinde müşterek konu, kamu yönetimine yönelen şikâyetlerdi. 
Kanuni düzenleme yoluyla kamu işlerinin ıslah edilemeyeceği noktasında bir ortak zihni kabulün giderek yaygınlaştığını hissettim. Bizdeki kamu yönetimi anlayışı, beliren aksaklıkların dünyanın her yerinde olduğu gibi teftiş ve idari yargı yoluyla ıslahını öngörüyor. 
Son zamanlarda kamu işlerinin ıslahı konusunda sıradan insanlarda hâkim olan ümitsizliğin sebebi teftiş ve yargı basamaklarında dahi tuzun kokuşmuş olması yolundaki inançtır; yani müfettişleri kimin teftiş edeceği meselesi. Halbuki "Berlin'de hâkimler var!" vecizesinin Türkçeye tercüme edilmiş hâli olan "Ankara'da hâkimler var!" anlayışına duyulan güvenin giderek sarsıldığı gün gibi âşikâr. Hak arama zinciri, en son baklasında hakkın iadesini temin etmeli; peki, ya zincirin son baklası haksızlığın izâlesinde tesirsiz kalıyorsa ne olacak? İdamı neredeyse fiilen kaldırdık; suç işleyenleri veya işlemeyi düşünenleri cezalandıracak veya caydıracak en etkili tedbir hapis cezası; ama son af kanunundan sonra hapis cezasının caydırıcılığı da kalmadı; infaz sistemimize sonradan ilave edilen ceza indirimleri zaten bir anlamda sürekli af anlamını taşıyordu. Adli yargının nihai kertede caydırıcılığını kaybettiği 


bir hukuk nizamında hakkı kim iade edecek peki: Özel sektör mü? 


İşler nasıl düzelecek; vatandaş, devlete yeniden nasıl güven duyacak ve sistemi ayakta tutmak için ona destek verecek? Görünen bütün işaretler, bu desteğin hızla eridiğini ve yerini ümitsizliğe, yer yer kahırlı söylenişlere ve hatta ilenmelere terk ettiğini gösteriyor. Demek ki âdil ve iyi işleyen bir kamu düzeni ihtiyacı (yani tam mânâsıyla "devlet"), yönetenlerden çok yönetilenlerin sahip çıktığı bir mesele haline gelmiştir. Halbuki geniş mânâda yönetenler ve yönetici sınıftan menfaatlenenler her fırsatta muhaliflerini en hafifinden devlet düşmanı veya gerici, bölücü gibi ucuz yaftalarla ithamda önceliği kimselere bırakmıyorlar. Açık konuşmak gerekirse, devleti savunmak görevi bugün, sevmediği herkesi "gerici, liboş, ikinci cumhuriyetçi, takkeli" gibi sıfatlarla suçlamayı gevezelik derecesinde itiyad edinmiş tiplere 


kalmış ise, devletin itibarı hayli endişe verici bir noktada demektir. 


Bu karamsar tablo içinde Cumhurbaşkanı'ndan, ümit verici, tesellibahş ve yüz ağartıcı bir devlet adamı tipi olarak bahsetmek bile, enikonu riskli hale geldi; zira bugünlerde "işte özlediğimiz hukuka bağlı ve devlet fikrine saygılı devlet adamı" diyerek Cumhurbaşkanı'nı işaret etmek, bizzat Cumhurbaşkanı üzerinde ağır külfet teşkil eden bir ters işleyişe konu oluyor: "Nasıl bir adam olmalı ki, dinci gazeteler, takkeci yazarlar bile seni medhedebiliyor?" 
ithamının zımnındaki o alçakça zıt psikolojik kurguya dikkat edilmelidir. Dürüst ve hüsn"i ahlâk sahibi insanların övülmesinin bile risk teşkil ettiği bir ülkede, ne kadar çok şeyin yeni 


baştan düzenlenmesi gerektiğini düşünebiliyor musunuz? 


İyi kanunları son kertede ancak ahlâken mazbut insanlar yürütebilirler. Hukuk nizamı, son tahlilde bütün vatandaşlardan iyi ve ahlâklı insan olmalarını bekler. Ahlâkın ve güzel ahlâk sahiplerinin ödüllendirilmediği, tam aksine baskı altına alındığı bir ülkede hukuk devleti fikrinin de, iyi kanun yapıcılığının da sahih bir karşılığı yoktur. Siyasette yeni oluşum sözlerinin giderek daha yoğun telaffuz edildiği şu günlerde bir "bükülmez ahlâka sahip olanlar" hareketinin kitlelere büyük itimad telkin edeceği bir kenara yazılmalı. Bugüne kadar ne kadar çok istismar edilmiş olursa olsun ahlâk kavramının hâlâ çok belirleyici olacağı günler yaşayacağımız âşikâr gibi görünüyor. Zira bugün sistemi tehdid eden temel zaaf, siyâsi 


hukukumuzun yetersizliğinden ziyade ahlâki zafiyetlerdir. 


Tebrik: Bütün okuyucularımın yeni yılını tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim. 


CANLI HAYVAN KATLİAMI! 
Mecmua:Zaman Gazetesi, Pazar Keyfi-Tarih: 11 Temmuz 2010 Pazar-ahmetturanalkan 


Rengi farklı da olsa, kaş, göz, ağız, burun, kemik, adale yapısında ufak tefek farklar da bulunsa insanoğlunun tek türü var: Baş, gövde, iki kol ve bacaktan oluşan bir anatomiden söz 


ediyoruz; buna mukabil hayvanlar âlemindeki tür, hele hele renk ve organ farklılığı müthiş. 


Nitekim biz insanlar, "hayvan" tarif ederken, onu insandan ayıran temel farklardan yola çıkabiliyoruz; buna göre hayvan düşünme, konuşma, fikretme ve âlet yapma kabiliyeti 


olmayan canlı türüdür. Bir bakıma insanın dışındaki her canlı. 


Bazı "elemanlar" ise hayvanın insandan aman aman bir farkı olmadığını, esasen dünyadaki en anlamlı ve yaygın canlı türünün hayvanlar olduğunu, insanın bile "Evrim" yoluyla hayvandan türediğini ileri sürüyorlar ki konumuz bu değildir. Burada vurgulamak istediğim fikir, insan türünün tekliğine mukabil hayvanlar âlemindeki müthiş çeşitlilik, başdöndürücü zenginlik ve 


dünyanın her yerinde her coğrafyasında hayata tutunabilen o müthiş uyum kabiliyeti. 


Hayvanları evcilleştiren uzak atalarımız, günün birinde küvette timsah, balkonda atmaca, oturma odasında kedi, köpek, sincap, fare veya kuşlarla birlikte yaşayacağımızı bilselerdi, 


"Abartmışsınız ama!" diye bizimle dalga geçerlerdi herhalde. 
Abarttık ve adını hayvan sevgisi koyduk. 


Hayvanları sevmek güzel bir şey elbette fakat kendi içinde ikiyüzlü bir muhtevası var: Biz hayvanlara karşı -nasıl söylenir bilemiyorum?- biraz "Irkçı" davranıyoruz galiba. Kedi, köpek, kanarya, civciv, buzağı, kuzu sevimlidir, evcildir, hoştur sevilesidir de meselâ bit, pire, solucan, sivrisinek, sülük, kene, köstebek birazcık "zararlı" hayvan cinsine girmezler mi? 


Girerler! Haşere ilâçları sanayiini düşünün bir kere... 


Kimsenin sırf hayvan sevgisi yüzünden evinde tahtakurusu, mutfak karıncası beslediğini duymadım; ne var ki eskiden evlerin kuytu köşelerinde "hin-i hâcette lâzım olur evlâdım, bulunsun" düşüncesiyle bir şişe içinde sülük bulundurulduğunu gayet iyi hatırlıyorum. 
Rahmetli halamın iki buçuk metrekarelik mutfağının yarısını kaplayan eski tarz ocağın üstündeki rafta vardı meselâ. Meşhur ve eski İstanbul valilerinden Fahrettin Kerim Gökay'ın 
Yeşilaycılığına muhalefet olsun maksadıyla akşamcı takımı o günlerde piyasaya çıkan 35 
cc'lik ufak rakı şişesine onun adını takmışlar. Kısa boylu, biraz tombulca, üzeri nokta nokta pütürlü o şişelere o günlerde kısaca Fahrettin Kerim derlerdi; işte böyle bir şişenin içinde sülükler, günler, bazen haftalar ve aylarca şişenin cidarına yapışıp kıvrılmış halde dururlar ve bilmem ki ne ile beslenerek hayatta kalabilirlerdi? İşe yarayacakları zaman şişeden çıkarılan zavallı sülükler, insan vücudunda kan emecekleri yere konulup lüzumu kadar vampirlik yapmalarına müsaade edildikten sonra, "Eğlenceyi tadında bırakalım" kuralı gereğince 


üzerlerine mangal külü dökülerek yapıştıkları yerden ayrılır ve galiba ölürlerdi. 


Hayır, halam bir hayvansever filan değildi. 


Her neyse, burada temel meselemiz hayvanlarla insanlar arasındaki ilişkinin garip tabiatına dikkat çekmektir sadece; en azından hayvanlara karşı ikiyüzlü davrandığımızı söylemek yanlış olmayacaktır; onları severiz, öldürürüz, yeriz, derilerinden elbise ve otomobil koltuğu, tüylerinden kazak yaparız. Bana kalırsa hayvanseverliğin temelinde, onları dilediğimiz gibi tasarruf edebilme iktidarımız yatmaktadır; onları insan gibi davranmaya yaklaştırabildiğimiz zaman sevmeye başlıyoruz. "Kafesinde uslu uslu yemini ye ve ben istediğim zaman öt!" 
diyoruz mesela kuşlara. Zavallı akvaryum balıklarına reva gördüğümüz muamele ise yüz kızartıcıdır; bunun aksini savunan kendini balığının yerine koyarak bir ömür boyunca onda bir metreküp hacmindeki cam kafes içinde yaşamaya rıza gösterebilmelidir; üstelik beslenmeniz 


bile sahibinizin keyfine kalmış bir halde... 


Geçenlerde Zaman Avusturya gazetesinin yıllık şenliğine katılmak üzere Viyana'daydık. 
Sohbet arasında on Avusturyalıdan birine bir evcil hayvan, tercihan köpek düştüğünü söylediler. Mâlum, asri Evropa'da evli çiftler, birbirlerinin küçücük kusurlarını fark ettikleri zaman kolayca boşanabiliyorlar. "Birlikte yaşama" modası hâkezâ. Nikâh yok, çocuk isteğe tâbi ve genellikle istenmiyor. Yalnız yaşama modası geçerli bu ülkede. Yalnız yaşadığı evde öldükten ancak beş sene sonra ölümü fark edibelen insanların yaşadığı bir ülke Avusturya. 
Öyle ki, birkaç gün veya hafta geçtikten sonra ölümü fark edilen yalnız Avusturyalılar şanslı 


sayılıyormuş. 


Fe, diyeceksiniz; eesi köpek! Bir insandan, evlattan, babadan, eşten, akrabadan beklenen sadakat ve yalnızlığı bölüşme ihtiyacını Avrupalılar köpekten bekliyorlar ve böylece her on 


kişiden biri evinde köpek besliyor. 


Bir evde yaşamak isteyip istemediğini köpeklere sorsalar ve köpekten "Evet, ben bu adamın, bu kadının evinde yaşamak istiyorum." cevabı alabilseler belki problem kalmayacak. Biz insanlar, hayvanları iradesiz ve düşüncesiz kabul ediyoruz; onları eğitiyoruz, suni mamalarla doyuruyoruz, tabiatla kurdukları tabii ilişkiyi dejenere ediyoruz. Dereye atılan akvaryum balığının, kırlara salıverilen köpeğin, kanaryanın âkıbeti belli; ilk günü bile çıkaramadan 


uyumsuzluk sebebiyle ölüp gidiyorlar. 


Biliyorsunuz, ülkemiz de artık Batılılaşma yolunda yelken-kürek "ilerlediğinden" dolayı bizde de kedi-köpek edinme merakı şehirli sınıf arasında yaygınlaşmaya başladı. Kediyi fare için, köpeği sürüyü korusun diye edinmekten vazgeçip onları birer can yoldaşı saymaya başlayanlarımız artıyor. Bunlar arasında saldırganlığı ile bilinen pitbull cinsi köpeklerin karıştığı kötü hadiselerin sayısı da artmaya başladı. Hal böyle olunca sorumlular da pitbull cinsine yönelik tedbirler getirmeye başladılar, kimileri "tamamen yasaklanmalı" fikrini 


savunmakta. 


İşte tam bu esnada geçen hafta basınımızda pitbull köpeklerini savunan bir köşe yazısı yayımlandı. Yazara göre bir tatil köyünün bahçesinde otururken yanına bir köpek geliyor, yazar köpeği sevimli buluyor, oynamak istediğini farzederek keratayı biraz gıdıklıyor, köpek hoşlanıyor, patilerini yazarın kucağına koyuyor filan. Sahibine "Bunun cinsi nedir?" diye sorunca pitbull olduğunu anlıyor ve şaşırıyor. Köpeğin sahibi filozofça bir edâyla diyor ki, "Gördüğün gibi bunların da diğer köpeklerden farkı yok. Sevilmek isterler, oynamak isterler; mesele bir köpekte değil, o köpeğin nasıl yetiştirildiğindedir. Pitbull'ları saldırgan diye 


toplayacaklarına, o köpekleri öyle yetiştiren sahiplerini toplamalılar."? 


Yazarımız, "Bu zor bir çelişki" diyor ve aynen benim bu satırlarda yaptığım gibi feylesofâne tefekküre dalarak şöyle yazıyor: "Arkadaşımın söylediklerinde haklılık payı var ama bunu nasıl ayırt edeceğiz ve saldırgan olarak yetiştirilen köpeklerin insanlara zarar vermelerini nasıl önleyeceğiz?? Öte yandan bunun bir canlı hayvan katliamına yol açmasının vicdanlarda yaratacağı tahribatları da düşünmemiz gerek. Bir köpek sahibi ile köpeği arasındaki derin bağı 


böylesine koparmanın yaratabileceği duygusal sorunları unutmamalı..." 


Ben bu tefelsüfte en çok "canlı hayvan katliamı" tamlamasına bayıldım; canlı hayvan katliamı vicdanlarda tahribat yaratırmış. A benim filozof efendim, tavuk çiftliklerinde, mezbahalarda, ticari balık avı faaliyetlerinde yaptığımız nedir? Hayvan mahkemesi kurup suçluyla suçsuzu mu ayırıyoruz, yoksa kesilmek veya ölmek istemeyen hayvanlar için temyiz mahkemesi mi 


tesis etmemiz gerekiyor? 


Ben onu bunu bilmem; evinde hayvan besleyenlere sıkı denetim, eğitim ve yüklü vergiler 


konulmalı; böylece belki "canlı hayvan katliamının" da önüne geçebiliriz. 


Ne dersiniz? 


OLGULARIN GRİ BELGELERİNDE ŞAHSİYET İNŞASI 
Mecmua: Aksiyon Dergisi-Tarih:12 Ağustos 2002 Pazartesi-ahmetturanalkan 


Siyasi partiler, bir kurmay heyeti veya bizzat lider tarafından belirlenen bir siyasi çizgide duruyorlar; elbette ki bu çizginin —herkes bir tarafa—kendini o partiye yakın hissedenleri tamamiyle temsil etmesi mümkün olmayınca bu defa "ara renkler ve tonlar"a müracaatla şahsi 


bir duruş yeri tayin ediliyor. 


Zannederim ki bugünlerde pek çok insan, politik yelpazedeki yerini ancak gri tonlarla ifade edebilmek ihtiyacında bulunmasına rağmen siyah—beyaz kutuplaşmasında bir yere raptedilmekten ürküntü duyuyor. Kararsız seçmen kitlesinin her seçim öncesinde daima çoğunluğu ele geçirmesi böyle de izah edilebilir. Siyasi partiler, bir kurmay heyeti veya bizzat lider tarafından belirlenen bir siyasi çizgide duruyorlar; elbette ki bu çizginin herkes bir tarafa—kendini o partiye yakın hissedenleri tamamiyle temsil etmesi mümkün olmayınca bu 


defa "ara renkler ve tonlar"a müracaatla şahsi bir duruş yeri tayin ediliyor. 
En iyisi bir örnek vermek! 


Eğri oturup doğru konuşmak veya tam tersi Milliyetçi Hareket Partisi, Avrupa Birliği ile ilgili kanun görüşmelerinde muhalif bir tutum takındı ve Meclisin ekseriyetle kabul ettiği kanunlara red oyu verdi. Eğer Mecliste oy hakkında sahip bir milletvekili olsaydım teklif edilen 

kanunlara kabul oyu verirdim ama Türkiye'nin AB'ne girmesi sadece benim reyime kalsa bile 


oyum hayır olurdu. 
İzah edeyim! 


"Kopenhag Kriterleri" adı verilen siyasi düsturlar, benim için Avrupa Birliği'ne üyelik yolunda kabullenilmesi gereken şartlar olarak benim için zerre kadar değer ifade etmiyor ama bu kriterlerin tek tek her birinin kendi ülkemde geçerlilik kazanmasını isterim. O yüzden kabul oyu kullanan bazı partilerin, "biz bu kriterleri kendi halkımız için istiyoruz; AB'ye girmek ise işin kaymağı" yolundaki izahlarını, asıl önceliği AB'ne verdikleri için inandırıcı bulmadım. Türkiye, Avrupa Birliği ülkelerinin siyasi, iktisadi, hukuki ve eğitim standartlarına erişmek için kendi kaynaklarını ve gücünü harekete geçirmeli, hatta AB ile bu vadide rekabet heyecanı bile geliştirmeliydi; ne yazık ki bu nokta— nazar hiçbir siyasi parti tarafından lâyıkınca savunulmadı. İşte bu yüzden MHP'nin kanun tartışmaları esnasında gösterdiği muhalefet, "eğri oturan ama doğru konuşan" veya "doğru oturup eğri konuşan" bir tavır şeklinde algılandı ve bu parti vaktiyle hükümet protokolü ve sair belgelerde gösterdiği hüsn— kabul tavrını Meclis'te tekzib eden ama bu esnada delillerini lâyıkınca izah edip savunamayan 


bir mevkie düştü. 


MHP'nin AB uyum kanunlarına muhalefeti, sadece Apo'nun idamına ve Kürtçe eğitim 


meselesine endekslemesi ve itirazını bu edebiyat üzerine bina etmesi, belki önümüzdeki seçim 


kampanyasında kullanılabilir bir malzeme teşkil etmesi bakımından elverişli ama bana göre uzun vadede tutarsızdı. Zira bu parti, bugüne kadar hiçbir ciddi mahfilde "biz Avrupa Birliği'ne karşıyız" görüşünü seslendirmedi; tam aksine "evet, biz de AB'ye girmek istiyoruz 


ama bazı şartlarımız var" yollu bir lisan kullanmayı tercih ettiler. 


Eğer bu görüşmeler esnasında oy hakkında sahip bir milletvekili olsaydım, kanun teklifine kabul oyu kullanırken, kendi oyumun diğer "kabul" oylarıyla aynı kefede mütalaa edilmesi beni mânen rahatsız ederdi zira bir meselede irâde izharı ile o izhâra yol açan mantık süreçleri birbirine benzemeyebilir. Nitekim Meclis, kanunun tamamını kabul ettikten sonra gösterilen abartılı sevinç ve ayağı yere basmayan övgü sözleri, bana göre anlam itibariyle Türkiye'yi ve Türk halkını aşağılayan ve hatta küçük düşüren bir muhteva taşıyordu. Halk arasında bu gibi gereksiz ve abartılı sevinç gösterilerine "sevindirik olmak" derler. Yazılı ve görüntülü basının büyük kısmı, kanunun anlamını değerlendirirken ve bu kararla Türkiye'nin medeniyet treninin son kompartmanına atlamayı başarmış bir yolcuya benzediğini ifade ederken, tam anlamıyla "sevindirik" bir tutum takındılar ve Meclis'i sanki iyiliğe kemlik edecekken son anda durumu 


farkederek nazik bir tutum takındığı için övgü yağmuruna tuttular. 
Gri bölgeler 


Nihai tahlilde ben, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üye olmak için bu derece heyecan ve istek göstermesini yersiz ve yanlış buluyorum; Kopenhag kriterlerinin kabul edilmesiyle ülkenin milli birlik ve beraberliğinin tehdid altında kalacağına inananlardan da değilim; bu kriterlerin adı bile olmadığı devirlerde Türkiye, milli birlik ve beraberliğini tehdid eden son derece ciddi ve ağır krizler yaşadı. Nihai tahlilde gözden hiç kaçırılmaması gereken husus, Türkiye'nin iyi ve doğru yönetilmesi ve bu suretle daima güçlü pozisyonda kalmasıdır. Ancak Avrupa Birliği'ne girebildiğimiz zaman güçlü olabileceğimiz tezini savunanları bugüne kadar hiç inandırıcı bulmadım. Devletler arasında güç, vaktiyle imzalanmış anlaşmaların hatırına teati olunabilir bir nesne değildir. Gücün tek başına mantığı ve hareket tarzı vardır. 
Bugünlerde çokça seslendirilen, Türkiye'nin AB imkânlarını kullanmak suretiyle daha fazla güç kazanabileceği varsayımı, tarihi tecrübe tarafından doğrulanmıyor ve doğrulanacağı da 


yoktur. 
İşte "gri bölgelerde" ferdi bir duruş yeri aramak böyle bir şey ve bu gayretin genel politikayı etkilemek bakımından hiç bir anlam taşımadığını kabullenmek gerek; ama kabul etmeliyiz ki 


ferdiyet inşâsı genel çizgilerde değil, ancak "genel"in kaplama alanı dışında kalan "gri bölgelerde" mümkün olabiliyor. 


Fıkra:Geniş Ve Kısa 


Temel'le Dursun pilotluk kursunu bitirerek ilk uçuşlarına çıktılar. İnişe geçtiklerinde ikinci 


kaptan Dursun, telaşla kaptanı uyardı, 


—Vay canına Temel Kaptan, dedi, "bu gördüğüm en geniş uçak pisti! 
Temel aynı şaşkınlıkla ekledi, 

—Oyle olsa iyi dedi Temel, "üstelik dünyanın en kısa pisti!" 

Söz: 

"İnsan her zaman kahraman olmaz ama daima insan kalabilir." 
Francis Bacon 

Aklınızda Bulunsun: Yassah Hemşerim! 


İki hafta önce bu sütunlarda Prof. Dr. Ali Yardım Bey'in tatilini, Anadolu kütüphanelerinde yazma eserleri tarayarak geçirdiğinden bahsetmiştim. Küçük bir ayrıntıyı ihmâl etmişim, ilâve ediyorum. Sivas'ta Kongre Müzesi bünyesinde küçük çaplı bir yazma eser külliyatının bulunduğunu öğrenen Ali Bey, Vilayeti de haberdar etmek suretiyle Kongre Müzesi'ne gider. 
Müzedeki yüz civarındaki yazma eseri görmek istediğini lisân— münasiple ilgililere aktarır. 
Müzedeki yazma eserler, kurum bünyesinde "arkeolog" unvanıyla çalışmakta olan görevlilerin şahsi zimmetine emanet edilmiştir. Bu görevliler Ali Bey'e işte bu zimmet meselesini ileri sürüp yazmaların tetkiki için ayrıca bakanlık izni gerektiğini belirterek kitapların görülmesine müsaade etmezler. Bu gibi engellerle çok karşılaştığı için hayli tecrübe sahibi olan Ali Yardım Hoca ısrar etmez ve binayı terkeder. Halbuki Ali Bey'in talebi, ilgili yazmaları, yine arkeologların huzur ve nezaretinde, hemen oracıkta elden geçirmekten ibarettir. Bu mesai, süre itibariyle en fazla yarım gün alabilecek bir tetkikten ibarettir. 
Meseleden daha sonra haberdar olan Vilayet yetkilileri üzülürler ve ilgilileri "te'dib"ten kaçınmazlar ama yapacak bir şey yoktur. Aklınızda bulunsun: Bu memleketin bazı 


kurumlarında kitap incelemek hâlâ bakanlık iznine bağlıdır! 
Alıntı: 


"İktidar değiştikten sonra çok ilginç olay ve davranışlara tanık olduk. Yıllarca tek parti yönetiminin baskısı altında yaşayan cahil halk, demokrasiyi dilediğini yapabilme özgürlüğü olarak algılıyordu. Sanıyorlardı ki demokraside yasak, düzen ve kural yoktur. Bunun çok çarpıcı bir örneği bizim yazıhanenin önünde yaşandı. Bir sabah yazıhaneye geldiğimizde, bir faytonun kaldırımda, tam yazıhanenin önünde park ettiğini gördük. Atlar tam girişe pislemişlerdi. Son derece titiz bir adam olan babamın tepesi atmıştı. Babam arabacıya 


söylenmeye başlayınca o diklendi. 


—Yakup Bey, sizin devriniz geçti artık, şimdi demokrasi var. Ben arabamı istediğim yere park eder, atımı istediğim yere s...tırırım." Uğur Ersoy, Bir Zamanlar Mersin'de, Evrim Y. İstanbul, 
1997, s. 162 


İRTİBATI KOPARDIK'! 
Mecmua:Zaman Gazetesi-Tarih:21 Nisan 2003 Pazartesi-ahmetturanalkan 


Merdiven çıkarken sakız çiğnemek gibi bir şey bu; kolay gibi görünüyor ve aslında tıp literatürüne geçmiş istisnai özür halleri dışında herkes kolaylıkla yapabilir. Beyin o esnada iki, hatta daha fazla işi bir arada yapabilecek mükemmellikte işler; hem adımlarınızı basamağa göre ayarlar hem de sakızı ağzınızın içinde gezdirerek çiğnerken aynı anda bir şarkı 


mırıldanıp anahtarlık koçanı içinden doğru anahtarı bulabilirsiniz. 


Ne var ki Cumhuriyet devrinin devlet adamları, "tarihi derinlik" kavramını merdiven çıkarken sakız çiğnemek kadar kolay tarzda işler halde tutmakta çok zorlandılar; "Tabula rasa" çözümü daha kolay göründü, yani tertemiz, bembeyaz bir sayfa açarak işe sıfırdan başlamak. Yıllardır yazıp çizmiş olmanın ne faydası var bugün? Osmanlı'nın 700. yıl kutlamaları sırasında kaleme aldığım bir yazı başlığını hatırlıyorum şimdi: "Hem Osmanlıyız hem Cumhuriyetçi". 
Osmanlılık bizde bir verâset rolüdür; hangi ana"babanın sulbünden geldiğinizin bilgisi, siz doğmadan önce tesis edilmiş ilişkilerin, komşulukların, borç"alacak meselelerinin bilgisi, sizden öncekilerin uzayda kapladığı yerle ilgili bilgi. Cumhuriyetçiliği, evveli yok sayan bir beyaz kâğıt üzerine binâ edilmiş yeni bir hayat tarzı sayanlar için Osmanlılık, fiziki, zihni ve siyâsi mânâda düne, geriye dönüş zannedildi, yani kâbus, yani kazanılmış bütün medeni mesafelerin kaybedilmesi ve inkârı. Halbuki Sir Isaac Newton daha XVIII. yüzyılda her kütlenin, sırf kütle olmaktan doğan bir çekim gücüne sahip olduğunu ortaya koyan bir câzibe kanunundan bahsetmişti; kütlenin adı değişmiş olmakla çekim gücü ortadan kalkmaz. 
Osmanlılar eski dünyanın tam ortasında yer tutmuş bir câzibe merkeziydi; etkiliyor ve etkileniyordu ve esasen biz bu siyasi varlığın nasıl işlediğini kemâliyle bilmiyoruz bile. 
Cumhuriyet'in, kendi verâset unsurlarına orta sınıfa mensup, yalapşap eğitim görmüş ve cebindeki iki üç bin doları harcamaya gelmiş bir turistin nazarıyla bakması ilginçtir: Her türlü fantaziye kapı aralayan Harem hayatı, sarık, cübbe, kubbeli binalar ve nihayetinde rakı, lokum şişkebap üçlemesi. Bu gibi şeyler vaktiyle haylice tenkid edilmiş ancak tenkidin kalitesi belli bir seviyeye yükselemediği için tesirsiz kalmıştır. Cumhuriyet kuşakları Osmanlı olgusunu bilmezler; bilmeleri istenmediği gibi, Osmanlı'yı anlayacak zihni âletlerden de mahrum yetiştirilmişlerdir. Bugünün en gözde entelektüeli (gazetecisi, akademisyeni, bürokratı dahil) yüz sene öncesine ait bir günlük gazeteyi deşifre edemez çünkü alfabe bilgisinden mahrumdur; Lâtin alfabesiyle yazılmış nüshayı da anlayamaz çünkü lügâtten kopmuştur; sadeleştirilmiş metne de nüfuz edemez çünkü her sadeleştirme işlemi, değerli nüansların ihmâl edilmesi bahasına gerçekleştirilebilir ve nihai planda bir lisan, sadece alfabeden ve lügâtten değil, semboller, efsâneler, inançlar, yanılgılar, âdetler ve topyekün bütün medeni, resmi, folklorik ve dini müesseselerin tarih içinde geçirdiği dönüşümün bütünlük içinde kavranmasını zaruri kılan bir âlemdir. Daha sivri bir iddia ile vaziyeti karakterize edebiliriz; 


bugün, iki asır önce kaleme alınmış bir gazeli bütün kemâliyle anlayabilen ve anladığını bir 


üniversite mezununa anlatabilecek olan "uzman" sayısı iki elin parmaklarını geçmez ve bu hüküm, "iyi ya, o anlaşılmaz, cenâbet ve gudübet lisânı yaşayan Türkçeye doğru evrimleştirdik" böbürlenmelerine mesned olarak kullanılamaz. Bir şey evrimleştirdiğiniz yok sizin; yok saydınız ve şimdi artık o verâset unsurunu anlamıyorsunuz. Evrim değil imhâ, devrim değil cinnet! Bu işin şakası yok, köprüleri yakmışız; kendi geçmişimizle "irtibâtı koparmışız" ve yeniden kurabilmek ihtimâli de yoktur. Pek az insan bu son derece ciddi "zihni" meselenin farkındadır. Bernard Lewis'in Türkçesi, bugün kullanılmakta olan akademik Türkçeyle mukayesesi bile insafsızlık teşkil edecek derecede bir irtifâ teşkil ediyorsa oturup ağlayalım. Bir zaman sonra "hazine"i evrak"tan bir vesika okumak gerektiğinde Batı üniversitelerinden şarkiyatçı davet etmek lüzumu hissedilirse hiç şaşmayacağım. Dil meselesinin aslında ne kadar siyâsi boyutlara sahip olduğunu anlatmak için çok yazı yazdım bu sütunlarda; belki yukarda ifâdeye çalıştığım "tenkid kalitesi" irtifâıa ulaşamadığı için tesir uyandırmadı ve anlaşılmadı ama bu meselede yalnız kalmışlığım da bir hakikattir; en sadakatli okuyucularım bile kelimelerimden müşteki oldu. Ezcümle, artık anlamamıza imkân olmayan bir dünyanın fikri ve mânevi mirasçıları olarak tarihin havanında bir kere daha dövülüyoruz; anlayabilseydik, daha çok boyutlu siyasetler üretebilirdik. Ve son cümle: Osmanlı tarihini derinliğine bilemeyenlerin Cumhuriyet tarihini anlamaları ve bilmeleri de 


eşyanın tabiatına aykırıdır vesselâm. 


MÜ'MİNLERİN ÜTOPYASI ÂHİRET YURDUDUR 
Mecmua: Aksiyon Dergisi-Tarih:01 Temmuz 2000 Cumartesi-ahmetturanalkan 


"Kur'an ve kölelik kurumu ilişkisini irdeliyorsunuz... hakçası, işin içinden çıkamıyorsunuz. 
Şunları, şunları, şunları değiştirdim diyen bir kitap için kölelik, minicik bir teferruattır ve 


önemsizdir âdeta. Ama neden yok...!!! 


"İnsan Allah'ın halifesi ise, niçin bir kısım halifesinin, nasıl hâlâ metâ olarak tasarruf edilmesine razı olur? Kölelikten çok ama çok daha önemli sosyal kurumları değiştirdiği halde 


iş köleliğe gelince niçin?.. gücü neden köleliğe yetmemiş?" 


Okuyucu bundan on sene önce kaleme aldığım bir yazı hakkındaki fikirlerini böyle yazmış defterine. O yazıda ("İnsan haklarının etik temeli, Kölelik ve İslâm Üzerine", Ateş Tecrübeleri, Ötüken, 1996), insan haklarıyla İslâm'ın zâhirde çatışır gibi görünen Kölelik müessesesi üzerinde durmuştum: İslâm köleliği radikal bir üslupla kaldırmamış fakat tedricen 


ortadan kaldırılması yolunda mü'minlere istikamet göstermişti. 
y g Ş 


"Şunları, şunları değiştirdim diyen kitap için kölelik minicik bir teferruattır ve önemsizdir adeta" itirazı ilk bakışta haklı gibi görünüyor fakat dikkatle düşünüldüğünde İslâm'ın dünyayı 


ıslah eden bir ilâhi irâde tecellisi olmadığı, ancak tavsiye ve istikamet göstermek tarzında 


emir ve yasaklar ihtiva ettiği farkedilecektir. İnananlar için Allah'ın "Gâlib" sıfatı dünya hayatında değil, öteki hayatımızda tecelli edecektir; aksi varid olsaydı ortada "din" olmayacaktı; gönderdiği kitaptaki hükümleri ânında icrâya koyan Rab, "din"in teorisini kendi iradesiyle yıkmış olur. "Öldürmeyeceksin" sözü, gramer itibariyle bir emirdir fakat bir Allah kelâmı olarak dünya üzerinde hemen yerine gelmesi mukadder bir müeyyidesi yoktur. 
İnananlara göre emrin verilmesi ile aksine hareket edilmesi durumunda ortaya çıkacak olan müeyyide arasında bir "vâde" vardır. "Öldürmeyeceksin" emri ile bu emrin müeyyidesi zaman itibariyle bitişik olsaydı, insanlara iman teklif edilmesine gerek kalmayacaktı. "Ana ve babanıza üf bile demeyiniz", hem bir emir, hem de bir ihtardır; bu ihtara riayet edilmediğinde Allah, va'di üzre itaatsizliği cezalandırır ama ânında değil. Bütün din teorisi, vâde üzerine kurulmuştur; bu vâde müddetince insana iman teklif olunmuştur; insan, kendisine teklif olunan iman mükellefiyetine riayet ettiği ölçüde mü'min sıfatını taşır. İmanın bükülmez şartı 


ise gaybe inanmaktır; gayb, yani vâde hitâmında zuhur edecek olan hakikat. 


Şüphesiz Allah dileseydi insanlar Rablarına ve birbirine karşı zâlim olmazlardı; kavga etmeden bölüşür, tâkatlerinin son haddine kadar çalışır, gıybet bilmez, isyan etmez, hırsa kapılmaz ve cinayet işlemezlerdi. İnsanı böyle bir hâlet ve tabiat içinde tasavvur etmek mümkün müdür? Allah, insanlara, kendisine isyan hakkını bile fiilen tanıyarak onları bir imtihanla başbaşa bırakmıştır. Bunun aksi, sorulardan önce cevapların yazdırıldığı bir imtihan 


tarzı olurdu. 


Dinin hudutlarını çizdiği insan hürdür ve tefrik kabiliyeti ile donatılmıştır; o, hürriyetle irâdeyi beraber teslim almış bir mahlüktur. Kitab, insana emir ve yasaklarda bulunmadan önce onun tabiatını, yani hürriyet alanlarını belirlemiştir. Kitabın getirdiği her yasak, o fiilin 


A 


icrâsının dahi mümkün olduğunu zımnen beyan eder: "Veyl eksik tartanın haline" âyeti, insanın tartıda fesatlık yapabileceğini öngörür. Okuyucunun talebi ise bundan başka bir şeydir: "Niçin eksik tartı diye bir fenomenle karşı karşıyayız?". Eğer tartıda hile 


yapılamayacak olsaydı, Allah'tan korkarak teraziyi düzgün tutanlar nasıl ödüllendirilecekti ki? 


"İnsan Allah'ın halifesi ise niçin bir kısım halifesinin hâlâ metâ olarak tasarruf edilmesine razı olur?" sualine, yukardakine paralel bir izah getirmek mümkün: "Halifelik" sıfatı, "halef" kökünden geliyor; halef ise selefle aynı dereceyi haiz olamaz. Allah'ın insanı "halifelik" ile 


onurlandırması, insanın ulühiyetine karine değildir. 


Kölelik meselesine yeniden eğilelim: Kölelik, insanın Allah tarafından öngörülmüş ve biçimlendirilmiş tabiatında mevcut —ama meşrülaştırılmamış—bir müessesedir. Bizim köleliği tarihi bir kategori olarak algılamamız, ilerleme ve aydınlanma fikrinin zihinlere bulaştırdığı bir ârıza. Kölelik dün vardı ve dünün hukukunda biçimlendirilmiş bir müessese idi. Bugünün hukuku köleliği meşrülaştırmıyor, hatta dikta rejimlerinde bile köleliğe cevaz veren bir kanun uygulaması kalmadı fakat kölelik fiilen devam ediyor. Öyleyse köleliğin 


târifine bakmalı. Leonard Hobhouse'a göre kölelik, "Kanun ve geleneklere göre başkalarının 


malı sayılan insan"dır; Herbert Spencer'in târifi daha çağdaş: "Başkasının arzularını tatmin zorlaması altında çalışan kimse". Bir başka ayrıntı daha, Cemiyet —& Akvam'ın "Kölelik 


konvansiyonu'nu kabul tarihi 1926'dır. XX. Yüzyıl! 


İslâm'ın yaklaşımı köleliği meşrülaştırmıyor; tedricen ortadan kalkmasını öğütlüyor. Köleliğin modern versiyonları, "çağdaş" toplumlarda rengârenk; kimse şüphe etmemelidir ki kölelik, 


Spencer'in tarifiyle önümüzdeki asırlarda da varlığını sürdürecek. 


Bence bütün mesele Kur'an okumalarının ön hazırlığına bağlı: Ben Kur'an'da —belki de ilgi duyduğum ilmi disiplinler itibariyle—insan tabiatının ezeli ve ebedi değişmezlerini, insan topluluklarının davranış kategorilerini gördüm ve okudum. Bütün tarih tecrübemiz, insanın ve toplumun öngörülmüş tabiatından dışarı çıkamadığını ve çıkamayacağını gösteriyor. 
"İlerlemeciler"in yanıldığı nokta burada; İnsan "evrim" geçirmedi ve geçirmiyor; hepimiz birer "Âdem ve Havva"yız, Hâbil ve Kabil'iz Kur'an'da hikâye edilen esâtiri kıssalar, sadece dünü değil, bugünü ve yarını da anlatıyor. Hepimiz birer köle tâciri, köle ve köleliğin son bulması için didinen birer hürriyet savaşçısıyız. Yeryüzünde ütopya yok; inananların ütopyası 


âhiret yurdudur. 


CERN DENEYİ VE İSLÂMİ TUTUM 
Mecmua: Aksiyon Dergisi-Tarih:29 Eylül 2008 Pazartesi-ahmetturanalkan 


Türkiye'de lise seviyesinde eğitim görmüş insanların fizik bilimi hakkındaki tasavvuru, müfredat yenilemelerine rağmen hâlâ XIX. yüzyıl sonlarındaki fizik paradigmalarının seviyesinde duruyor; bunun başlıca sebebi, bilimle dini karşı karşıya getiren ve birbirinin zıddı gibi takdim eden çağdışı Pozitivist bilim anlayışıdır. Okur-yazarlarımızın kahir ekseriyeti August Comte'un üç basamaklı zihni gelişim ve ilerleme modelini, bilgi felsefesinin temeli ve en sağlam dayanağı zannediyor. Bu dayanak, bilim metodlarına göre üretilmiş bilginin tek sağlam bilgi türü olduğunu kabul eder. Pozitivistler, bilimdeki her ilerlemenin "din"in kapladığı puslu, bulanık ve metafizik alanın küçülmesi olduğunu düşünüyorlardı ve bu mantığın nihai adımı günün birinde dinin ve metafizik olguların tamamen ortadan kalkacağı varsayımını teşkil ediyordu. Hadiseyi biraz daha basitleştirirsek şöyle bir tabloyla 


karşılaşırız: 
ÂŞ Ocukâ$ A Ama Aldatıcı Bir Varsayım 


İnsanlar bilmedikleri olaylar hakkında ister istemez, dinin, metafiziğin veya dini geleneklerin getirdiği izahlarla düşünürler; oysaki mahiyetini, sebep ve sonuçlarını bilebildikleri şeyler hakkında dinin izahlarına müracaat etmezler. Yağmurun niçin yağdığını bilmeyen bir topluluk, onu ilahi güçlerin bir cilvesi, armağanı veya gazabı gibi niteleyecektir; yağmurun 


nasıl ve hangi şartlarda yağdığını bilenler ise yağmuru sıradan bir bilim süreci gibi anlar ve 


ona ilahi sebep yüklemezler; böylece bilimin bilgisi, dini bilgiyi kemirir. Bu kavrayışa göre dinin insanlar üzerinde hâlâ etkili olmasının sebebi, bilimin bazı şeyleri izah etmekte uğradığı güçlüklerdir. Bilim, o bilinmeyenleri de aydınlattığında insanların dine ve tabiatüstü izah ve varlıklara ihtiyacı kalmayacaktır. İşte August Comte felsefesindeki Pozitif dönem, bilimin 


egemen olduğu dünya anlamına gelmektedir. 
Cern Deneyi İlahi Sırları Keşfedecek Mi? 


Bu, abartılı ve büyük oranda yanlış bir kestirmeydi çünkü XIX. yüzyıl sonlarındaki bilim anlayışı, yeni bilim paradigmalarının yükselişiyle bugün neredeyse müzelik tabir edilecek derece eskimiş olmasına rağmen insanların hayatında din, hâlâ ağırlığını koruyor; bunun sebebi bilimin yeterince ilerleme kaydetmemiş olması değildir; bilim o beylik söyleyişle büyük ilerlemeler kaydetti. Doğru olan bilimle dinin farklı vadilerde algılanması gereken birbirinden ayrı kavramlar olmasıdır. Bu varsayım yanlıştı çünkü din ve bilim, şaşırtıcı derecede ortak alanlar kaplamalarına rağmen mahiyet itibariyle birbirinden farklıdır. 
İsviçre'deki CERN araştırma merkezinde yapılmakta olan deney, mükemmel ve ileri bilimin 


Tanrı'yı ve dini açığa çıkaracağını bekleyenler için yeni bir ümit kaynağı oldu. 
"Biraz Daha Işık" Veya "Rabbim Hayretimi Artır!" 


CERN Deneyi, parçacık fiziğinin en problemli ve mahiyetine nüfuz edilemeyen kısımları hakkında bilim adamlarının daha fazla ve tutarlı bilgi edinmeleri amacıyla tasarlandı. 
Bilindiği gibi parçacık fiziği, atom altı parçacıklarının yapısı ve davranışları ile ilgileniyor ve atom altı parçacıklarının davranışlarını izleyip tabiatlarını anlamak henüz mümkün olmadı. 
Milletlerarası bir bilim kuruluşunun yönetiminde yüzlerce bilim adamının katkısı ve hayli pahalı bir bütçeyle tasarlanan deney, temelinde maddenin tabiatını anlamak maksadına yönelik bulunuyor. Maddenin atom altı parçacıkları henüz bilinmeyen ve tatminkâr seviyede gözlenemeyen bir yapı sergiliyor. Deneyi tasarlayanlar, Türkiye'de ve dünyada bazı safdil bilim meraklıların umduğu gibi Tanrı'nın sırlarını açığa çıkarmak, bilinir kılmak gibi bir hedefe kilitlenmiş değiller; onlar sadece maddenin temel tabiatı ve alt parçacıkları hakkında daha fazla bilgi toplayarak, zihnimizi zorlayan temel sorular karşısında daha doyurucu ve akla yatkın teoriler geliştirmeye çalışıyorlar. Bizim bu noktada takınmamız gereken tavır, dinle bilimi bir kere daha çatıştırmaya kalkışmak değil, tam aksine bu "araştırma ve anlama" gayretini saygıyla karşılamaktır, çünkü neticede yapılan araştırma, özü itibariyle son derece dini ve İslâmi bir eylemdir. Her nevi ilmi gayret, İslâmi nokta-i nazardan yüksek derecede ibadet sınıfına giriyor. Tek tanrılı dinler içinde İslâm, inananları araştırmaya, düşünmeye ve anlamaya davet eden yapısıyla farklı ve özel bir yerde bulunuyor. İslâm, bilim adamlarının bulacakları şeylerle -tâbir caizse- "İslâmi varsayımlar"ın eksileceğini, yanlışlanacağını, çökeceğini öngörmüyor. İslâm'ın öngörüsü çok daha başkadır: İslâm, etraflarında olup bitenleri anlamaya çalıştığı, araştırdığı ve eşyanın hakikatine erişmeye çalıştığı nisbette insanı 


tebcil ve takdir eden, -tâbir caiz ise- "ilerici" bir çerçeve koyuyor; buna göre akleden ve 


düşünen insan, Allah'ın rızasına en çok yaklaşan insan zümresidir. İslâm'ın bu yaklaşımı bize hissettirmektedir ki, XIX yüzyıl pozivitistlerinin çocukça bir mantıkla kurmaya çalıştığı "bilim dini kemirir" yaklaşımı yanlış bir adresi göstermektedir; tam tersini düşünmek gerekiyor, yani bilim, Allah'ı anlamak isteyenlerin ufkunu genişletir, hayretini artırır ve 


kavrayışına yeni boyutlar ilave eder. 
Bilim-Din Â$ Atışmaları, İslâ, Mi Dillere Tercüme Edilemez 


CERN Deneyleri henüz sonuçlanmadı, bazı arızalar vuku bulduğu söyleniyor; temennimiz odur ki deney başarıyla tamamlanır ve biz büyük patlama teorisinden, yani yaradılışın fiziki başlangıcından bu yana neler olup bittiği hakkında daha çok bilgi sahibi olur ve daha makul teoriler geliştirebiliriz. Elde edilecek yeni bilgilerin İslâmi kavrayışı haleldâr etmesi söz konusu bile değildir ve tamamen saded dışıdır fakat vaktiyle Kilise Babaları'nın ortaya attığı ve zaman içinde revize etmekten usandıkları Hristiyâni paradigmaların geleceği hakkında aynı şeyi söyleyemeyiz ve esasen bu mesele bizi ilgilendirmiyor. Tam bu noktada bizi ilgilendirmeyen bir başka meseleye daha işaret etmeliyiz; özellikle ABD kamuoyunda hararetle tartışılan evrim veya akıllı tasarım tartışmalarının da uzağındayız; çünkü bu tartışmalar temelinde en geniş mânâsıyla "din"i değil, daha dar anlamda Kilise'nin dini"ni ve onun dini varsayımlarını ilgilendiren kapışmalardır ve bu gibi şeylerin İslâm dillerine tercüme edilmesi mânâsızdır. Zihnimizi bu gibi medyatik kapışmalarla yormak yerine İslâm'ın bilim ve bilgi anlayışına teksif etmek, eminim ki bizi daha faydalı ve öğretici bir kavrayışa götürecektir; nitekim bu kavrayışla ifade etmeliyiz ki inşallah CERN deneyleri büyük başarıyla sonuçlanır ve daha geliştirilerek devam eder. Bu noktada yegâne üzüntümüz, projeyi 


yürüten ekip içinde Müslüman kimliğini taşıyan bilim adamı sayısının az oluşudur. 


Bu derece İslâmi bir projeyi, doğrudan "Müslüman" sıfatı taşımayan bilim adamlarının tasarlayıp yürütmesinde ilahi bir cilve ve mutlaka ilahi bir ikaz var. İnşallah bu nükteyi fark 


eder ve Efendimiz'in duasında olduğu gibi "hayreti" artan ama eksilmeyen bir toplum oluruz. 


ŞEYTAN BUNUN NERESİNDE? 
Mecmua:Zaman Gazetesi-Tarih:02 Şubat 2002 Cumartesi-ahmetturanalkan 


İş zülfiyâre dokununca bir kısım medyanın gözleri faltaşı gibi açılıveriyor: Şeytana taptığını zanneden gençlerin acıklı hikâyesinden bahsediyorum. Bu meselede belki herkesin feryâdü figân etmeğe hakkı var ama bizatihi Türkiye'nin belli başlı zihni illetlerinden birini teşkil eden 


bir kısım medyanın bu meselede bilirkişi pozlarına bürünmesi dayanılır gibi değil. 


Aile kavramına ve değerlerine saygı göstermeleri gerekiyordu ama alafrangalık olsun diye Türkiye'de ancak birkaç bin kişiye hitab eden dejenere hayat tarzını tabii bir şeymiş gibi 


topluma reklâm ettiler; öyle ki yüceltip durdukları ve topluma model diye gösterdikleri hayat 


tarzında din faktörü, ancak bir şampuan markası kadar ikame edilebilir bir şey olarak yer aldı. 
Aile hayatının temelinde dini değerler bulunduğunu görmezden geldiler. Karşılıklı saygı, anlayış, sevecenlik, hoşgörü yeter sandılar ama hâlâ farkında değillerdir ki herhangi bir ilahi doktrine dayanmayan ahlâk, kendi iskeletini taşıyamaz. Ahlâk'ın profan yorumu yok mudur? 
Teorik olarak elbette vardır ama bu ahlâk çerçevesinde olsun sâbit ve namuslu kalabilmek için gerekli altyapı sağlamlığı kimde var? Eğitimimizin kalitesi, böyle tek başına ayakta kalabilen fert yetiştirecek bir seviyeyi tutturabilmiş midir? Din, müeyyide gücüyle insanları ahlâki bir tutarlılık içinde bulunmaya zorlar; dinden yalıtılmış ahlâk tek başına ayakta kalamayacağı için bu defa tabii bir sevk ile kendi "din"ini aramaya ve inşa etmeye koyulacaktır: Satanizm veya 


bir başkası, ne fark eder? 


Sürmanşetlere çıkarılan magazin haberleri, üçüncü sayfa rezillikleri, son sayfa güzelleri, haftasonu ilavelerinde telkin edilen tüketim alışkanlıkları, yeni cinsi muaşeret kalıpları boşa gitmedi; onların boşalttığı ve anlamsızlaştırdığı alanları sevk"i tabiinin doldurması normaldir. 
Televizyon dizilerinde özendirilen ailelerin hayat tarzına bakınız: Akşam eve yorgun gelen erkeğe her ne hikmetse buzlu viski ikram edilir çünkü viski Türk an'anesinin bir icabıdır! Evin her yerinde ayakkabı ile dolaşılır zira eve girerken ayakkabı çıkarmak şarklılığın, daha doğrusu Müslümanlığın göstergesi sayılır. Dizi oyuncuları, ara sıra olsun ibadet etmek bir yana, dini kimliklerini belirtecek davranışlardan özel bir itina ile uzak dururlar. Gün geçmez ki gazete köşelerinde kırmızı şarabın kan dolaşımına iyi geldiğine dair bilimsel görüşler yayınlanmasın. Medyaya akseden Müslüman imajı nadiren müsbet ama kahir ekseriyetle olumsuzdur: Cinci hoca, sahtekâr hacı, tacizci imam, bunak babaanne vesaire. "Siyasi İslâm"ın tehdit sıralamasında birinci sıraya yerleşmesinden sonra bilerek veya bilmeyerek 


milyonlarca insanın kaba"saba ifadelerle rencide edilmesi ise cabadan. 


Netice itibariyle bu tip yayınlar toplumu Satanizm'e sürüklüyor değildir. Toplumun kahir ekseriyeti, dinini doğru öğrenmek imkânlarından mahrum ise de en azından kulak ve göz terbiyesine dayanan bir aile iklimi içinde her şeye rağmen bu gibi aşırılıklara rağbet göstermiyor. Asıl tehlike, Türkiye ortalamasının çok üstünde yaşayan o üç"beş bin ailenin evladını tehdid ediyor. Satanizm benzeri aşırılıklar, Türkiye'yi bir kısım medyanın penceresinden gördüğüyle tanıdığını zanneden orta ve yüksek burjuva ailelerin çocuklarında 


taban buluyor; niçin? 


Türkiye'de örtülü veya açık bir Ateizm salgını artık kaale alınması gereken miktarlara ulaşmış olmalıdır. Herkes dindar olsun veya İslâm'a yönelsin diye bir derdim yok ama herkesin bir dünya görüşüne sahip olması ve aynı zamanda bir ahlâki tutarlılık içinde bulunması, kamu nizamı açısından lâzım.Türkiye'yi bir hamlede Arjantin'e benzemekten hangi güç koruyor 


zannediyordunuz? 


BİLİM ADAMININ BİLİMİ İSTİSMARI VE BİLGİ'YE ZULMETMESİ 
Mecmua: Aksiyon Dergisi-Tarih:05 Ocak 2002 Cumartesi- ahmetturanalkan 


Maddeyle haddi mütecaviz derecede uğraşmaktan ötürü vicdanı berelenmiş, ruhu örselenmiş bir kavimle karşı karşıyayız. Dünya, "batılı insan"a imtihan ediliyor bugün; tarihin gördüğü 


en yırtıcı, en mütecessis, en azgın ve en becerikli insanla 
"Ey mutmain nefs: Rabbine ondan razı olmuş ve razı olunmuş olarak dön" Fecr: 28 


Arkeoloji, eski medeniyetlerin anıtlara ve eşya kalıntılarına dayanılarak incelenmesi. İnsanlar hayata tutunurken iz bırakırlar; eşya, bina, yol veya ayak izi. Arkeoloji evvela bu belirtilere ulaşmayı, hemen ardından bu belirtileri inceleyerek geçmişi yeniden kurgulamayı hedef ediniyor. Tarih, yazılı vesikalarla iş görür. Yazılı vesikanın olmadığı yerde ise arkeoloji 


devreye giriyor. 


Sadece belgesel yayınlayan bir kanalda fillerin atası sayılan Mamutlarla ilgili ilmi bir kazının görüntülerini seyrederken bir husus çok dikkatimi çekti. Kazıyı yürütenler, neredeyse sabır çatlatan bir dikkatle çalışıyorlardı; mümkün olduğu ölçüde sistematik davranıyor ve kazı bölgesindeki bütün buluntuları aynı derecede önemli sayarak inceliyorlardı. Belgesel, Kuzey Sibirya'nın Taymir bölgesinde, ancak iki yaz ayında buzları çözülen bataklıklarda toprak altında kalmış mamut kalıntılarını araştıran bir ekibin çalışmalarını hikâye ediyordu. Bir mamut izine rastlandığında etrafındaki toprağı kazarak kalıntıyı incelemek yerine toprağı dikdörtgen prizma şeklinde bir kerpiç kalıbı gibi söküp helikopter yardımıyla yerinden kaldırarak yer altında inşa edilmiş tabii bir soğuk hava deposuna götürüyorlar, orada toprak tabakasını saç kurutma makinasıyla neredeyse milimetre hesabıyla yumuşatarak küçük plastik torbalara koyup etiketliyorlar ve tahlil edilmek üzere laboratuarlara yolluyorlardı. Bu yolla hayvanın henüz sağ olduğu 20 bin sene öncesinin çevre şartlarını ve iklimi, virüsler, polenler, 


bitki tohumları yardımıyla anlamak mümkün oluyordu. 


Nesli tükenmiş hayvan türlerini incelemek Paleontoloji veya doğrudan biyolojiyi ilgilendirmesi hasebiyle arkeolojinin sahasına girmiyor ama ayrıntı hassasiyeti çok etkileyici. 
Bu hassasiyette batılı insanı tarif eden çok mühim bir nükte var. İlim disiplini, merak ve sabır konusunda batılı insanın bizden daha farklı olduğu âşikâr; zaten batı dünyasını diğer dünyadan farklı kılan temel özellikler de bunlar. Belgesel boyunca daha önce toplanmış verilerden ve "silikon grafik" denilen teknik aracılığı ile canlandırılmış üç boyutlu Mamut görüntülerini seyrettik durduk. Geçmişi merak etmek bu noktada, geçmişi tasavvur ve yeniden kurgulamak ihtiyacına dönüşüyordu ama "batılı insan"ın diğerlerinden niçin daha hırslı ve "başarılı" olduğunu gösteren bir başka husus daha dikkatimi çekti: Projeyi yürütenler, sağlam bir mamut DNA'sı için bozulmamış bir hücre dokusu ele geçirmeyi hedeflemişlerdi ve 


böylece günün birinde bir mamut klonlamayı düşünüyorlardı. 


Mümkün olsa bile bir mamutu yeniden canlandırmak fikri, batılı adamın ayaklarını yerden kesen kopuş noktasıdır. Onlar kurgulamakla yetinmiyorlar, çok daha fazlasını istiyorlar. Onlar için İslâm'ın getirdiği hadler, tabii bir sınır teşkil etmiyor. İşte tam o anda Kur'an'ın Hucurat Süresi'ndeki 12. âyeti hatırlayıverdim birden: "Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan çekinin çünkü zannın bazısı vebaldir, tecessüs de etmeyin", Âyet, insanlar arasında ayıp aranması mânâsında ihtarda bulunuyor ama buradaki "lâ tecessese" ihtarının kapsayıcılığı hakkında düşünmemek mümkün mü? "Ce—se—se" sülâsisi, Türkçe'de casus, tecessüs kelimesinin türetildiği köktür. "Cesse" Arapça'da bir şeye elle dokunmak, yoklamak, birşey hakkında bilgi edinmeye çalışmak, bulup çıkarmak, gizlice izlemek anlamına geliyor; Türkçe'deki 


"araştırmak" fiili, biraz itinasızca da olsa "cesse"nin anlamlarını karşılamaktadır. 


Öyleyse ilmin temel rüknü sayılan "araştırma" eylemine de bir had konulmuştur. İlimle uğraşanlar dahi "lâ tecessese!" emrine muhataptır. Oysa ki "bir noktadan sonra araştırmaya son vermek" batılı bilim anlayışının havsalasına hitab etmez. Onlar tâkatlarının son raddesine kadar bu vadide yürür, araştırır, keşfeder, tüketir ve "şey"in sonuna kadar varmayı murad ederler ki bu davranışın adı "harislik"tir; hırsa mağlub olup da itidalden şaşmak. Batılı insanın bilgi felsefesi "had" tanımaz ve yaratılmış her şey üzerinde sonuna kadar tasarrufu kendine hak görür. Dünyayı istilâ ederken de aynı "hadsiz" hâlet içindedir, atomun iç yapısını merak ederken de. Atom bombası işte bu cinsten bir aşırı tecessüsün eseridir; ilme konu olan herşeyi ahlâk alanının dışına taşıyarak onu nihayet tanımaksızın istismar etmeyi meşru görür. Ozon tabakasını işte bu hırs delik deşik etmiştir. Dünya kaynaklarının, proteinin, kömürün, petrolün, hububatın, suyun ve havanın çılgınca sömürülmesi ve sahiplenilmesi işte bu yanlış ve bâtıl "epistemik" tutumun neticesi. Dünyayı geri ve ileri diye kabaca iki bloka ayırıp mağdurların ve mazlumların nasibiyle bir dünya imparatorluğu (yeni dünya düzeni) kurma arzularının en arkasında bilimin istismarı var. Batılı insan, arzın şahit olduğu en kabiliyetli bilim adamı neslini yetiştirdi ama bu nesilden bahsederken "iyi ve doğru" kavramlarını 


kullanamayız. 


Batılı insan, ilim sahasında frensizdir. Hıristiyan akideleri, onu "had"ler konusunda uyarmakta yetersiz ve muğlaktır; esasen dini, hayatın karşısına koyarak Avrupalı kuşakları dinden nefret ettiren ve her dini müesseseden soğutan onlardır; bilimle dini karşı karşıya getiren de onlar. 
Din—bilim çatışması, batı dünyasına mahsus bir vakıadır ve aslında bu hadise kısaca Hıristiyanlık—bilim çatışmasından ibarettir. Batılı insan, kendi dininin bile içini boşaltmış, sonra dini akidelerini arkeolojik ve prehistorik bulgularla teste tabi tutup onu efsâne şekline 


sokarak kuru ve imâna hitab etmeyen seküler bir ahlâk felsefesi haline getirmiştir. 


Yine arkeolojiye dönelim; arkeolojiye yani geçen zamanın madde üzerinde bıraktığı izlere. 
Arkeolojinin insana öğrettiği nedir? İnsanlık tarihinin pek mühim bir kısmı ancak bu ilim dalının ışığında kısmen aydınlanabiliyor; ne var ki arkeolojinin çağlar boyunca okuyabildiği 


tek şey ölümün çehresidir. Mısır'da milyonlarca ton kesme taşla yükseltilen piramitlerin 


altında yatanlar, vaktiyle tanrı—kral olduğunu zanneden bir avuç zavallı fâni idi ve onlar toplumlarına, "ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye büyüklenmiş ve kendilerine ibadet edilmesini emretmişlerdi. Dünyanın tanıdığı en cür'etkâr hırsız olan Schliemann'ın açtığı Truva hazineleri, Yunan mitolojisinin efsanevi kahramanlarına aitti fakat onlar üç kuruşluk boncuk parçasının ilahlık iddialarından daha uzun ömürlü olduğunu farkedemeden göçüp gittiler. Arkeoloji bize sadece ölümü hatırlatır aslında. Parlak medeniyetler göçüp gitmiş, hânümanlar yerle bir olmuş, nice koçyiğitler istisnasız ecele yenik düşmüş, güzellikler pörsümüş, vaktiyle "tatlı hayat" yaşamaya doyamamış ışıklı şehirler toprağın derânunda birkaç santimetrelik kül tabakası şekline dönüşmüştür. Külleri eşeleyip ince eleklerden geçirmek büyük mârifet; kemik parçalarından yola çıkarak geçmiş nesiller hakkında bilgi edinmek büyük hüner; bilinmeyen zamanlara soluk da olsa tasavvurun ışığını düşürmek hayranlık verici fakat bu bilginin nihai tahlilde bize öğrettiği şey nedir? Arkeoloji neye yarar: Geçmişi kurgulamaya mı, kurmaya mı? Anlamak için kurgularız ama ihyâ edemeyiz; velev ki 


ihyâ edebilmiş olsak bunun anlamı nedir? 


Batılı insan, ilimde ölümü aşmanın yollarını arıyor; bu gayret o kadar açık ve bariz ki! Ölüm onlar için henüz halledilmemiş bir geometri problemi, henüz ikmal edilmemiş bir işlemler dizisi gibi görünüyor olmalı. Bu mantığın uzantısı, hayatın dahi matematik dille formüle edilebileceğini gösterir: Bilinmeyen, ulaşılamayan, anlaşılamayan x'tir onlar için; ve "x", denklemde uygun yere konulursa ve yeterince yardımcı veri toplanırsa bir gün bilgi haline dönüşüp sırrını âyân edecektir. Batılı insan "had" dediğimiz kavramı bunun için kavrayamıyor ve bilgiye zulmediyor. Onlar, hakikat karşısında duraklayan ve susan bilgi cinsinden habersizler. Sadece arkeolojide değil, genetik mühendisliğinden parçacık fiziğine, moleküler tıptan sosyolojiye, şehircilikten psikiyatriye kadar bizzat isim verdikleri her bilimde ilahi hadleri "x"ile niteleyerek işlemler zincirini sonuna kadar zorlamaktan vazgeçmiyorlar. Dr. 
Faust'un "Mefisto"suna ne kadar da çok benziyor Batılı insan. Rüyaları onun için kâbus dolu olmalı; batılı insanın şuuraltı, Hollywood ekranlarında istifrâ ediyor. Maddeyle haddi mütecaviz derecede uğraşmaktan ötürü vicdanı berelenmiş, ruhu örselenmiş bir kavimle karşı karşıyayız. Dünya, "batılı insana imtihan ediliyor bugün; tarihin gördüğü en yırtıcı, en mütecessis, en azgın ve en becerikli insanla. Onları ancak İslâm teskin edebilir; bir bilebilseler... ve bir bilebilsek!... 


ELMA BİZDENSE "ÇÜRÜK" DEĞİLDİR 
Mecmua:Zaman Gazetesi-Tarih:09 Şubat 2009 Pazartesi- ahmetturanalkan 


Tıp fakültesi hastanelerinin birinde yönetim değişmiş; yeni yöneticiler bakmışlar ki hastaneye daha önce ihâlesi yapılmış külliyetli miktarda ilâç ve tıbbi malzeme geliyor, fakat bir gariplik 


var. Yıl ortalamasına göre senede bir kere kullanılan bir ilâçtan tam 4 bin kutu sipariş edilmiş. 


Ayrıca 13 binin üzerinde miadı dolmuş ilâç bulunmuş depolarda ama aynı ilâçların eksikliği gerekçesiyle yeni siparişler hastaneye gelmeye devam ediyor. Bunun üzerine yönetim, bazı 


dershane ve laboratuarları boşaltarak depo haline getirmiş. 


Basının bu gibi hadiseleri fikr-i takib kararlılığı ile izlemesi lâzım ki, suçlu, zanlı, ihmâlci belli olsun, birbirinden ayırd edilsin; iki gün sonra unutuyoruz. Bu gibi yolsuzluklarda 


"Yapanın yanına kâr kaldığı" genel kanaattir. Ne kadar utanılası bir durum? 


Bir başka hadise: bir şehrin DSİ kanalında yüz binlerce lira değerinde kesik kupürlü ilaç ve yeşil kart fotokopisi bulunuyor. Polis hadiseyi araştırarak kutulardaki parmak izlerinden bazı eczane kalfalarına kadar ulaşıyor. Çok zeki olmaya gerek yok; âşikârdır ki mesleğini kötüye kullanan bazı doktor ve eczacıların dahli olmadan böyle bir yolsuzluğu kotarabilmek mümkün değil. Meslek dalını ilgilendiren her yolsuzluk isnadında meslek haysiyeti adına ayağa kalkan kuruluşların, kendi içindeki çürük elmaları ayıklamakta bu derece serin davranmalarına ne 


isim vereceğiz? 


Ne yazık ki istisnai hadiseler değil bunlar; neredeyse sistematik bir düzenlilikle tekrar 


olunuyor. 


Her kurumun iç teftiş mekanizmaları, denetleme hiyerarşisi, bunların en üstünde Sayıştay, Danıştay İdare Mahkemesi ve ayrıca meslek odaları var. Niçin bunca denetime rağmen birileri gözünü karartıp harama tevessül eder? Eder, çünkü kamu idaremizin en mühim zaaflarından biri, denetleyenlerle denetlenenler arasındaki "sempatik ve empatik" akışkanlıktır. Bu gibi yolsuzluk davaları mahkemeye düştüğünde bilirkişilik kurumu devreye girer. Bilirkişilik görevi yapmış olanlar hiç alınganlık göstermesinler fakat yargının bu safhası, nedense en çok 


karadelik oluşan bir nevi uzay arazisidir! 


Sırada daha sümenaltında unutulduğu, ya da posta parası bulunamadığı için yargıda 


zamanaşımına uğrayarak düşüvermiş ilginç davalar var. 


Vakit gazetesinde önceki gün çok ilginç tesadüfleri biraraya getiren çürük hadiselerine yer verildi; haydi "iddia" diyelim; öyle demek zorundayız çünkü çürük raporu veren bir bilirkişi heyetinin raporu, aksi isbat edilene kadar "bilimsel doğruluk karinesi" taşımaktadır. Bir bilim heyetinin verdiği ilmi bir raporun doğru olmadığını isbat etmek, usüle uygun tarzda oluşturulmuş yeni ve daha üst bir bilim kurulunun bilirkişi raporu ile mümkün olduğuna göre, 


bir nevi muhâl ihtimâlden bahsediyoruz demektir. 


Söylerken biraz sıkılıyorum fakat bizim okumuş-yazmış takımımızın arasında hayli sıkı bir nevi meslek tesânüdü, bir sınıf teâvünü mevcut bulunduğunu ileri sürmekte mahzur görmüyorum. İsterseniz örneklerini tek tek irdeleyebilirsiniz; ilmi yanlışlık veya intihâl 


sebebiyle birbirine kılıç çekmiş iki bilim adamı arasındaki nizâ maddeleri listelendiğinde 


deontolojik (Deontoloji: Bir mesleğin uygulanmasında uyulması gereken ahlaki değerler ve 


etik kaidelerle ilgili disiplinin adıdır) itirazın son sıralarda yer alması pek kerih bir nüktedir. 


Bizde bu yüzden meslek kusurundan ötürü ceza görmüş meslek erbâbı, ancak ve ancak "talihsiz" sıfatıyla anılmaya sezâ, istisnâi cinsten bir hadisedir. Bu gibi hallerde necib basınımız, ilgili meslek kuruluşunu ilzâm eden bakanlık üzerinden hükümetlere dirsek atmayı tercih ederler. Kimsenin aklından meseleyi Deontolojik bir düzleme taşıyarak, ilgili meslek kuruluşunun davranışını irdelemek, konuyu felsefi boyutlarıyla teşrih etmek geçmez ve külli 


bir çözüm yolu aramak geçmez. 


Bunun sebebi acaba, "günün birinde bizim de bir işimiz düşerse..." endişesi midir? 


TARTIŞ-MA! 
Mecmua:Zaman Gazetesi, Pazar Keyfi-Tarih:30 Aralık 2007 Pazar- ahmetturanalkan 


-Sevgili seyircilerimiz, işte bu hafta da yine "Dostlarla baş başa" programıyla karşınızdayız. 


Bugünkü misafirlerimiz bilim dünyamızın iki önemli ismi. 


İzninizle önce sağımda oturan misafirimi tanıtmak istiyorum; kendisi "uzaduyum" diye bilinen telekinezi alanındaki uzmanlığı ile tanınan bir bilim adamı. Prof. Dr. Dizel 


Dandanakan. Hoş geldiniz efendim! 


-Hoş bulduk, teşekkür ederim; sözlerime başlamadan önce bana bu fırsatı verdiğiniz için 


televizyonunuza ve onların şahsında... 


-Bi dakka hocam, size henüz söz vermedim ama isterseniz önce isminizle başlayalım. Niçin Dizel? 


-Teşekkür ederim. Niçin Dizel? Bunun kısa ve hoş bir hikâyesi var. Efendim annemle babam iyi anlaşırlarmış. Å$ ocukların ismini de birbiriyle kafiyeli şeylerden seçmişler. Mesela benim kızkardeşimin ismi İzel'dir. Önce bu ismi düşünmüşler, ilk çocuk ben olunca, yani erkek 


olunca, Dizel koymuşlar. Benden sonra İzel geliyor, sonra da küçük kardeşim... 
-Onun adı nedir Dizel Bey? 

-Ne olabilir?.. 

-Valla bilmem ki, hiç düşünmemiştim bu açıdan; Temel olabilir mi? 
-Bilemediniz efendim: Dübel! 


-Dübel derken?.. 


-Tam o anladığınız şey; duvara çivi filan çakarken şa'apılan o şey! 

-Anladım. Efendim şimdi de izninizle solumdaki konuğu takdim etmek isterim.. 
-Bi saniye efendim; usül hakkında bir şey söylemek istiyorum.. 

-Tamam efendim, önce sizi tanıtayım sonra yine söylersiniz... 

-Müsaade edemem efendim, çünkü itirazım zaten sizin bu tanıtımınızla ilgili? 
-Yaa, buyrun öyleyse? 


-Dikkatinizi çektiyse sayın seyirciler, sunucu arkadaşımız Prof. Dandanakan'ı tanıtırken şöyle 


konuştu: "İzninizle önce sağımda oturan..." yanlış duymadım değil mi efendim? 
-Evet, öyle dedim! 


-Hah, kendi ağzınızla kabul ettiniz; şimdi soruyorum: Niçin solumda değil de sağımda? Niçin solunuzdaki misafirinizle değil de sağınızdakiyle başlıyorsunuz. Bu bir ideolojik tercih mi? 
Size sağı sola öncelikli gösteren şey nedir? Tarafsızlığınız nerede kaldı? Doğrusu hiç 


yakışmadı hiç!.. 
-Aa, bunu hiç düşünmemiştim; öylesine bir şeydi işte. Böyle alınganlık göstereceğinizi bilsem, kura atardım. 


-İşte bir başka metafizik yaklaşım örneği daha; niçin kura atıyorsunuz? Bilimde kura atmak 


diye bir şey yoktur beyefendi. Bilim tesadüflere inanmaz. Bilim... 


-Usul hakkındaki şeyiniz bittiyse sizi tanıtayım yine de seyircilerimize. Bu misafirimiz de uzaduyum konusundaki araştırmaları ile tanınan Prof. Dr. Dolgun Dalbudak. Kendisine niçin dolgun, niçin Dalbudak diye sormadan önce, bu hususta soru sorup soramayacağıma dair izin 


almak istiyorum. İzniniz var mı efendim? 


-Hayır efendim; bu benim özelimdir; ismimle gurur duyuyorum; ayrıca küçük kardeşimin 


ismi Solgun, ağabeyiminki de Yorgun'dur. 


-Anlıyorum, şimdi ilk tura geçmek istiyorum. Dolgun Hocam'a soruyorum. Efendim 


uzaduyum nedir? 


-Lâftır! Tek kelimeyle lâftır. Benim verebileceğim yegâne cevap bu. Yok bunu beğenmez, 


saçma sapan şeyler dinlemek isterseniz, sıramı zevkle meslektaşım Dizel Bey'e verebilirim. 
-Ayıp olmaz mı? 


-Niye ayıp olsun efendim; ben buraya telekinezi hakkında konuşmak için gelmedim ki sadece. 


Benim başka mesajlarım var, ilerde söyleyeceğim onları! 


-Öyleyse Dizel Bey'e dönüyoruz; hocam telekinezi nedir? 


-Sayın sunucu, izniniz olursa Prof. Dolgun'a iki çift sözüm var. Biir, telekinezi hakkında konuşmayacaktınız niçin geldiniz; ikii, burası mesaj tahtası mı kardeşim, her ipini kıran aklına 


geleni sallasın? 
-Evet dinliyorum sayın meslektaşım, buyrun devam edin! 
-Tamam söyleyeceğim bu kadar! 


-Bakın bay sunucu, adam ne dedi? İki çift dedi. Halbuki sadece bir çift konuştu... Bunların hepsi böyledir zaten? Nerede öteki çift Bay Dizel? 


-Beş dakika reklâm arasına girince öteki çifti ben size sorarım Dolgun Bey, burada terbiyem 


müsaade etmiyor yalnız!.. 


-Ayol halktan gizlenecek neyim var benim; üstelik sen dedin iki çift diye. İki çift, dört elemandan oluşur; sen sadece iki eleman saydın da ondan söyledim. Bir çift deseydin mesele 


yoktu! 
-Ulan ben senin..., dur gitme şerefsiz, bakın kaçıyor sayın sunucu... 


-Sevgili seyirciler, elimizde olmayan teknik sebeplerden iki dakika reklâm arası veriyoruz. 


Şimdi reklâmlar... 
-Vaay Dizelciğim, seni gören hacı oluyor yahu; görüşmü yoruz haylidir... 


-Canım kardeşim, iş güç, dersler filan işte. Nasıl çocuklar, sevgili eşin nasıl; yine o nefis 


mantılardan yapıyor mu? 


-Yapıyor ama dostlar olmadan tadı tuzu olmuyor ki. Sıkça görüşelim, sana Rusya'dan 


getirdiğim yeni telekinezik materyalleri tanıtmak isterim. 
-Aa, çok iyi olur. Ben de Laponya'da çektiğim fotoğrafları göstereyim sana. Bi görsen? 


-Değerli konuklar, yayına giriyoruz efendim. Üç, iki, bir... yayın! Sevgili seyirciler, "Dostlarla baş başa" devam ediyor. Şimdi telekinezi konusunda Prof. Dolgun Bey'e dönüyorum yeniden. 


Sayın hocam... 


-Bana sayın hocam diyemezsiniz efendim. Hangi çağda yaşıyoruz; medreseler çoktan kapandı, hocalık, mollalık, şakirdlik, tilmizlik tarihe karıştı. Bana böyle hitab edemezsiniz. 
Siz asıl Dizel Bey'e hocam demelisiniz, çünkü üfürükten şeyleri bilim diye yutturmaya çalışan 


odur! 
-Hadi ordan terbiyesiz; sensin molla! 
-Metafizik bunlar Dizelciğim, metafizik; biraz çağdaş olun artık! 


-Metafizik de bilimdir ulan; inanmazsan kapının önüne çıkalım, orada ikna ederim ben seni... 


-Hadi ordan zorba; sen önce askerde iken ödünç aldığın ikibuçuk lirayı ver de öyle konuş, beleşçi!.. 


-Sevgili seyirciler, bir Dostlarla baş başa programının daha sonuna geldik. Biraz erken bitiriyoruz ama zannederim çok doyurucu bir tartışma oldu. Saygıdeğer bilim adamlarına 


teşekkür ederken haftaya yeni bir konukla yeniden birlikte olmak dileğiyle diyorum efendim! 


SÜNNETULLAH'TA DİN-BİLİM ÇATIŞMASI OLMAZ; ÇÜNKÜ... 
Mecmua: Aksiyon Dergisi-Tarih:19 Şubat 2008 Salı- ahmetturanalkan 


Prof. Dr. Celal Şengör'ün kendisi gibi bilim adamı arkadaşlarına hitaben kaleme aldığı o mektup, Türk Bilim Tarihi'nin en dramatik belgelerinden biri olarak yerini alacaktır; bu belge dramatiktir, çünkü bilim ve din ilişkilerine dair akıl yürütürken sadece ve sadece Avrupa Ortaçağı'ndaki Kilise dogmatizmine ve bu dogmatik kireçlenmeye eleştiri getiren laik bilim çevrelerine atıfta bulunuyor. Sayın Şengör'ün söyledikleri Avrupa Ortaçağı için geçerli ve doğrudur, fakat o, tarihin ve mekânın belirli bir kısmında cereyan eden çatışmayı bütün zamanlara yaygınlaştırmak suretiyle pek kaba bir anakronizm yapmakta ve ne yazık ki gülünç 


duruma düşmektedir. 


Prof. Şengör, bu ünlü mektubunda diyordu ki: "Din, belirli dogmalar çevresinde kurulmuştur ve yanılmaz olduğu iddia edilen bir veya birkaç tanrının vahiyleri olan dogmalarından vazgeçemez. Bilim ise sürekli olarak gerçeği arayan ve gerçekle bağdaşmayan hiçbir şeyi kabul etmeyen bir düşünce sistemidir. Bilim, bitmeyen bir deneme-yanılma süreci içerisinde daima yanlışları eleyerek hakikate asimtotik olarak yaklaşır. Ancak hepinizin bildiği gibi, tek bir ters veri en ihtişamlı teoriyi çöpe atmaya yeterlidir. Dinin pek çok dogması bilimin ısbatları karşısında bu şekilde çöpe gitmiştir. Bugün artık ne dünyanın yedi günde yaratıldığına, ne Nuh Tufanına, ne de Havva ile Â, dem masalına inanmak mümkündür. 
"Üniversitede yasak olmaz' diyenlerin, üniversitede yanlışlığı isbat edilmiş fikirlerin artık kullanılamayacağını ve öğretilmeye devam edilmelerine izin verilemeyeceğini anlamış olması gerekir. Bu nedenle coğrafya derslerinde düz bir dünya veya fizik derslerinde Aristo fiziği 


öğretmeye kalkan hocalara izin verilemez." <!--more--> 


Fikren sol cenahta yer tutmasına rağmen ilim ve feraset sahibi meslektaşları tarafından da acı eleştirilere uğrayan bu ifâdelerin işaret ettiği bir başka vahim husus, Sayın Şengör'ün bu cümlelerinde sarfettiği "din" kavramının içine zımnen 'İslâm'ı da yerleştirmekte hiç beis görmemesidir; halbuki bilmesi lâzımdı ki Batı'da cereyan eden din ve bilim çekişmelerinin dışında ve üstünde, İslâm tarihi bünyesinde, İslâmi menşeli bir bilim tarihi süreci daha vardır; bu süreçte bilimin dinle, dinin bilimle çatıştığı görülmez. Prof. Şengör'ün henüz farkında 


olmadığı anlaşılan bu durum, -âlim olması şart değil- her âkıl Müslüman'ın pek iyi bildiği 


"Sünnetullah" kavramından doğmaktadır. Müslüman bilim adamlarının bilime bakışları, Faustiyen bakış açısından çok farklı olarak, Tanrı'nın insandan gizlediği ve yasakladığı sırları, Tanrı'ya rağmen keşif ve öğrenmek arzusundan kaynaklanmaz; onlar sadece bilimin temel konusunu teşkil eden evrende Sünnetullah'ın, yani Allah'ın evreni nasıl kurguladığını, yani tabiat kanunlarını ve bu kanunların işleme biçimini merak eder ve araştırırlar. Bu bakış açısı (bu epistemik vaziyet alış), bilim namına bulunan, icat ve keşfedilen herşeyi kendiliğinden Allah'ın sünneti kategorisine sokar ve bulunan şey ne kadar yeni, şaşırtıcı, hatta sarsıcı olursa 


olsun -seküler bilgi- karakterini kaybetmeden 'din'in içerdiği bilgi mevkiine geçer. 


Bu niçin böyledir; acaba biz Sünnetullah kavramını bu derece geniş ve kapsayıcı yorumlamakla, -haddimize kat'iyyen düşmemekle birlikte- İslâm'ı müdafaa gayreti içinde miyiz? Kesinlikle değil; bu bakış açısı, (bu epistemik yer), bizatihi Kur'an'ın defalar ve defalarca tekrarlayarak adeta insanlara ezberletmeyi murad ettiği bir davranış -düşünüş, algılayış, bakış, idrak- tarzıdır. Kur'an insanları yaratılmış şeyleri defalarca inceleyip araştırarak 'Sünnetullah'ı kavramaya mecbur eder. Bu yüzden modem bilimin gün geçtikçe şaşırtıcı başarı irtifalarında gezinmesi, bir Müslüman'ın inancını zayıflatacağı yerde imanını artırır, çünkü böylece Sünnetullah'ın aklı ve havsalayı hayran bırakan azametine bir yerinden 


temas edilmiş olur. 


Kur'an'ın "farz" derecesinde kesin emir ve teşviklerine rağmen Müslümanların bilimde Batı dünyasının gerisinde bulunması, Müslümanların kusuru ve hicrânıdır; İslâm'ın değil ve bu mesele, tamamen başka bir düzlemde incelenmeye muhtaçtır. Prof. Şengör'ün o çok talihsiz mektubu, sergilediği câhilâne hükümleri ve bilgi kusurları itibariyle, bir bilim adamının kendi medeniyetinin temel kavramları hakkında ne kadar vahim ve naif eksiklikler içinde göründüğünü bize anlatması bakımından ibret vericidir. Bir küçücük örnekle bu hezeyânın yanlışlığını işaretleyerek konuyu kapatalım: Prof. Şengör'ün bilim ve din hakkındaki ahkâmlarında en küçük bir isâbet payı olsaydı, bugünün en câhil Müslümanı bile evlatlarını ilim öğrenmesi için teşvik etmez, onların bilimle uğraşmasını, üniversite eğitimi almasını engeller ve bilim aleyhtarı bir tutum alırdı; oysa ki durum tam tersidir ve hepimiz bu durumu istihzâ ile seyrediyoruz: İnançlı insanlar -bırakınız erkek çocukları-, kız çocuklarının rahatça eğitim görmesi için yıllardır mücadele ediyorlar ve unutulmasın: Müslümanlar ders müfredatının değiştirilmesini, "İslâmileştirilmesini", bilimin softalık eseriyle daraltılmasını da 


savunmuyorlar; çağın bilimini öğrensin diye evlatlarına "eşit eğitim hakkı" istiyorlar. 


Son cümle: Türk üniversitelerinin en büyük ve vahim problemi, Türk bilim adamlarından bir 


kısmını pençesinde tutan epistemik gerilik ve tutuculuktur. 


Mizancı Murad Bey, Yeniden Aramızda! 


Türk Modernleşme tarihinin önemli isimlerinden Mizancı Murad'ın ünlü 6 Ciltlik Tarih-i 


Umumi isimli eseri, Berikan Yayınları tarafından sadeleştirilerek yayınlandı. Henüz çiçeği 


burnunda bir yayınevi için, Türk kültürünün arkeolojisine hizmet eden bu önemli ve hacimli eseri yayınlamak riskli olduğu gibi alkışlanması gereken bir nitelik de taşıyor. İlk defa 1881 - 
83 yılları arasında İslâm harfleriyle okuyucusunun karşısına çıkan Tarih-i Umumi, Latin 
harfleriyle ilk baskısını yapıyor. Dr. Faruk Yılmaz tarafından sadeleştirilen bu güzel eser, bundan 125 sene evvel Osmanlı entelektüellerinin tarih ilmine ve olaylara bakışını 


aksettirmesi bakımından büyük değer taşıyor. 


Berikan Yayınları'nın ikinci mühim yayın seti, tam 7 Cilt hacmindeki Türk Hak İnançları isimli önemli araştırmadır. Dr. Yaşar Kalafat tarafından hazırlanan bu eserin İslâm kültürüne ve din sosyolojisi araştırmacılarına büyük bir pencere açacağı şüphesiz. Bu iki değerli bilim 


adamımızı ve Berikan yayınlarını tebrik ederim. 


(İrtibat: Berikan Yayınevi, GMK Bulvarı, Nu: 80/1, Maltepe-Ankara, Tel: 312 232 62 18) 


NÜKLEER ENERJİ VE BİLİM ÜZERİNE DÜŞÜNDÜKLERİM 
Mecmua: Aksiyon Dergisi-Tarih:20 Şubat 2006 Pazartesi- ahmetturanalkan 


Türkiye'de bugün "akademik bilgi" denilen bilgi türü, tıp alanları dışında itina ve hürmet gören bir mevkiide bulunmuyor. Bence bu problem, akademik bilginin niteliğinden ziyade akademik kimliğin pekişmemesinden kaynaklanıyor. Ülkemizde sekseni aşkın üniversite var ama bunca akademisyenin topluma kabul ettirebildiği bir akademik kimliğinin olup olmadığı 


tartışılır. 


Kış mevsiminin en güzel günlerinden biri; kar, bütün ufukları kapatmış, insana, eşyayı hergünkü hâlinden farklı gösteren bir keyif vaadiyle lâpa lâpa yağıyor. Hani öyle yerler vardır ki, bir amatörün de eline en sıradan fotoğraf makinesi tutuştursanız güzel fotoğraflar çekebilir (meselâ Kadıköy iskelesi gibi, meselâ güz yapraklarının kızıldan sarıya, yeşilden külrengine cümbüş eylediği sonbahar ormanları gibi); böyle bir havada kötü fotoğraf çekmek için özel eğitim görmüş olmak gerekir; işte öyle güzel yağıyor. Hani o insanda işi gücü boşverip 


sokaklarda gezinmek, resim yapmak, şiir yazmak arzusu uyandıran bir kışkırtıcı edâ. 


Benim çook eski model, taşınabilir bir televizyonum var; siyah-beyaz tüplü, ekranı doksan derece dönebilen, yirmi yaşını çoktan geçmiş bir tv alıcısı. İşyerimde anten olmadığı için bu âleti sadece üzerindeki basit anten aracılığı ile kullanabiliyorum; ekranı pek küçük, görüntü parazitli; televizyon yayınlarını seyretmekten çok radyo niyetine dinlemeye müsaade eden bu 


küçük cihaz, neredeyse günün her saatinde açıktır. 


Dışarda kar yağıyor, çayımı demlediğim küçük tüp ocağı hafif bir fışırtı ile odaya inceden su 


buharları püskürtüp durmakta. 


Televizyon NTV. Günlerini bilmiyorum, öğleden sonraları "sorun söyleyelim" meâlinde bir program yapılıyor. Haber spikerlerinden birisi, günün dikkat çeken olayları ile ilgili olarak konunun uzmanlarını çağırıyor; meraklılar da muhtelif vasıtalarla sorularını göndererek 


bilmediklerini öğrenmeye çalışıyorlar. 
Yarım kulak dinliyorum. 


Tarih 13 Şubat Pazartesi. Günün konusu, nükleer enerji. Türkiye'de nükleer santral yatırımları bir kere daha tartışmaya açıldığı için mesele dikkat çekiyor. Programın sunucusu iki öğretim üyesi davet etmiş stüdyoya. Bazılarının yaptığı (ve hayrettir takdir gördüğü) gibi sunucu, davet ettiği kişilerle tartışmıyor, azarlamıyor veya taltif ederek taraf durumuna girmiyor. 


Mümkün olan en kısa zamanda soruları yönelterek cevap almaya çalışıyor. 


Özetleyeyim: İki öğretim üyesi neredeyse temel kavramlar da dahil olmak üzere hiçbir konuda fikir birliğine varamıyorlar. Bütün dikkatimi bu tartışmaya yoğunlaştırıyorum. 
dilerim), "televizyon ekranında iki bilim adamının en basit verilerde bile uzlaşamayarak saç saça, baş başa bir kavga görüntüsü vermesinden" rahatsız olduğunu dile getiriyor, hem de iki 


kere; ne var ki program canlı yayınlanıyor. 


Birisi nükleer enerjiden yana bir tavır koyuyor, "riskleri vardır ama bütün dünya kullanıyor; üstelik nükleer enerji, toplam enerji ihtiyacının ikame yollarından biridir. Türkiye bu alana girmekte çok gecikti, şimdi de gecikirsek, otuz sene sonrasını kaybederiz" diyor. Öteki ise meslektaşını açıkça yalanlayarak tam tersini söylüyor, "kirlidir, pahalıdır, biz hiç bulaşmayalım vb." Rüzgâr enerjisinden bahis açılıyor; bu enerjinin birim mâliyeti konusunda bile birbirinden beş kat farklı rakamlar telâffuz ediliyor. Sunucu ustalıkla tartışmadan ziyade 


seyirci sorularına cevap almaya çalışmakta. 


Nükleer enerji aleyhtarı olan, o hep bildiğimiz "zinhar; sakın ha" frekansında konuşuyor. 
Durum anlatılanın tam tersidir; "batı ülkelerinde bile nükleer santrallar kapatılmaya 


başlanmıştır vb..." 


Her an birbirlerinin yüzüne su bardağı fırlatacaklar veya yayın esnasında kavga etmeye başlayacaklar diye endişeleniyorum ama iş o raddeye kadar varmıyor. Sunucu sâkin ve tecrübeli müdahelelerle konuyu rayından çıkarmamaya itina ediyor. Bir saat bile dolmadan 


program bu minval üzre sona eriyor. 


Kar hâlâ yağıyor. Kafam karışıyor, televizyonu kapatıp pencereden dışarıyı seyrediyorum, 


düşünüyorum, "televizyon seyircisi bu tartışmadan ne mânâ çıkarır?" 


Mâlumdur, televizyon tartışmalarında birbirine zıt görüş savunanlar davet edilir ki, hafif tabirle "maraza çıksın", tartışma alevlensin, seyircilerin dikkati celbedilsin. Muhalif görüşleri 


dinlemenin faydası da âşikârdır ama; çoğu defa gerçek, iki farklı görüş birbiriyle çatışırken 


büründüğü sisten sıyrılarak kendini hafiften gösterir. Gerek habercilikte, gerek televizyon yayıncılığında 'karşı görüş'e yer vermek, nâmus gibi kaidedir. Bilim meselelerinde de farklı düşünmenin son derece tabii olduğunu biliyoruz; bilim tartışmayla gelişir ve yeni bakış 


noktalarına ulaşır. 


Nükleer enerji konusunda farklı görüşlerin varlığını biliyoruz; bunlar bir dereceye kadar mâkul, ciddiye alınabilir gerekçeler ihtivâ ediyor ama iki bilim adamının tartışması, bu sınırı aşıyor; birbirlerini tekzib ederken kullandıkları üslüptan şöyle bir yanlış kanaate varmamak işten değil: Bu iki kişiden en az biri, -belki ikisi birden- konusunu bilmiyor; ihtisas dalında yeterli değil! Eğer insafı elden bırakıp üstünkörü bir hüküm vermek gerekirse bu tartışmayı dikkatle izleyen birinin kafakarışıklığından başka bir fayda sağlaması bile mümkün 


görünmüyor. 


Kar biraz şiddetini azalttı, bulutlar hafiften yükseldi ama, havadaki o baştan çıkarıcı ve nemli 


kar kokusu hâlâ terâvetini kaybetmedi. Bu iyi. 


Yine düşünüyorum; nükleer enerji konusu 'değerler alanı'na giren bir mesele değil ki; eğitimi tartışmıyoruz, başörtüsünü tartışmıyoruz, tartışılan şey önce fizik biliminin geniş kapsamına giriyor, daha sonra nükleer teknolojiyi ilgilendiriyor. Her iki bilim adamının da en azından bir 


yerlerde buluşması, müşterek bir çıkış noktasından sonra nizâ etmeleri beklenirdi. 
Sahi, niçin kavga ettiler ki? 


Galiba sebep ideolojik; soğuk savaş yıllarında nükleer bomba denemeleri dünyada büyük tepkiyle karşılanırdı. Daha sonra 1986'da Ukrayna'nın Çernobil şehrindeki santralin infilak edip zararlı tesirlerini kıtalar ötesinde bile hissettirince atom enerjisi iyice itibarını kaybetti. 
Diğer taraftan batılı ülkeler, bütün mahzurlarını bilmelerine rağmen mevcut santralleri işletiyorlar, hatta yenilerini kuruyorlardı. Bizde ise nükleer lobi aleyhtarları, tam bir 


"istemezükçü" tavrıyla nükleer enerjinin sözünü bile ettirmediler. 


Bugün Türkiye'de enerji profili değişiyor; her yıl öncekileri göre yüzde 8 miktarında daha fazla enerji kullanacakmışız. Özellikle ısınmakta doğalgaz ağırlık kazanma ya başladı. 
Doğalgaz yaygınlaştıkça dışa bağımlılımız da artmakta. Enerji Bakanı işte bu günlerde ABD'de nükleer enerji santralleri ile öngörüşme yapmak üzere ABD'yi ziyaret etti. Nükleer enerji üreten firmalar ve ülkelerin çok etkili bir lobiye sahip olduğu tahmin edilir ama anti- 


nükleer lobi de boş durmuyor. 
Kar sâkinleşti, soğuk başladı; hep öyle olur zaten. 


Meselenin daha çok derinleştirilmesi gereken boyutunu ihmâl ettik aslında: Türkiye'de bugün "akademik bilgi" denilen bilgi türü, tıp alanları dışında itina ve hürmet gören bir mevkiide bulunmuyor. Bence bu problem, akademik bilginin niteliğinden ziyade akademik kimliğin 


pekişmemesinden kaynaklanıyor. Ülkemizde sekseni aşkın üniversite var ama bunca 


akademisyenin topluma kabul ettirebildiği bir akademik kimliğinin olup olmadığı tartışılır. En can alıcı noktada, yani bilginin yöneleceği istikamet ve bizatihi bilginin ne olduğu konusunda "epistemik" hassasiyetin kıtlığı, en mühim akademik meselemizdir; hal böyle olunca, emeklilik çağı gelmiş bilim adamlarının bile epistemik, yani bilim felsefesiyle ilgili şahsi ve saygıdeğer bir vaziyet alış ve duruş geliştirmeden, yani iz bırakmadan gelip geçtikleri en sık 


rastladığımız durum haline geliyor. 


Bilmeliyiz ki, bilginin ne idüğüne dair esaslı bir kanaati olmayanın bilim adamlığı, sadece teknisyenlik seviyesinde kalır. Yüksek öğretim kurumlarının toplamda pek az saygı 


uyandırabilmiş olmasının temelinde hep bu kahredici eksiklik var. 


Sağda solda tek-tük lâmbalar yanmaya başladı. Çam dallarına yüklenen kar örtüsü açık 


maviden eflâtuna dönüşmekte. 


Akşamdır. 


ALKOL VE BİLİM 
Mecmua:Zaman Gazetesi, Turkuaz-Tarih:09 Nisan 2006 Pazar- ahmetturanalkan 


Güneş tutulması herkesin dikkatini çekti; duyduğumuza göre bazı Karadenizli vatandaşlar 


eski bir geleneğe uyarak gökyüzüne silah sıkmışlar; daha eskiden ise teneke, davul çalınırmış. 


Dinibütün olanlar, "Bütün tabiat hadiseleri, Rabb'imizi anmak ve yüceltmek için bir vesiledir" düşüncesiyle iki rekâtlık Küsüf (tutulma) namazı kıldılar, TRT naklen yayına geçerek tutulmayı Akdeniz kıyısından alıp Karadeniz sahiline kadar muhtelif illerden seyrettirdi ve bu arada yazarınızın yaşadığı şehri feci şekilde ihmâl etti. Yeri gelmişken TRT'yi kınayalım. 
Halbuki Sivas, tam güneş tutulmasının en iyi seyredildiği kuşak üzerinde bulunuyordu. Bu duruma yazarın hemşehrileri fena halde öfkelendiler, her zamanki gibi "memleketin sahibi 


yok ki kardeşim" diye yakındılar. 

Siz o fikrayı duymamış olamazsınız ama yeridir, hatırlatalım. 

İstanbul'a göç etmiş Erzurumlu iki hanım, yolda karşılaşıyorlar, biri diğerine diyor ki, -Bacı duydun mu melmekete iki metre kar yağmış? 

Öteki usanmış bir tavırla başını sallıyor, 

-Yağar helbet, n'oolacak; sahapsız melmeket! 


İnsanlar bir tuhaf doğrusu; güneş tutulmasını önemsiyoruz çünkü pek seyrek görülebilen bir hadise; ama astronomik bir harikuladelik olarak güneşin her gün doğu ufkundan yükselmesini kayda değer bulmuyoruz. Artık geceleri gökyüzüne bakmayı unutan bir topluluk olduk; 


güzelim samanyolunun (nâm-ı diğer "Kehkeşân"dır) emsalsiz manzarasını, o anda kestane 


fişeği gibi patlamış olsa bile bizim beş sene sonra haberdar olabileceğimiz kadar uzaklarda 


parlayan yıldızların cümbüşünü sadece çobanlar seyrediyor. 


"Ne yani biz seyredemez miyiz?" diye sinirlenmeyiniz; iki sebepten ötürü buna imkân yok: Bir; şehir ışıkları, gökyüzü cisimlerinin görünmesini zorlaştırıyor, yani uyku-tüneği bırakıp balkondan sabaha kadar gökyüzünü seyretseniz bile işin tadına varmanız mümkün değil. İki; gökyüzü hakkındaki bilgimiz sıfır derecesindedir. İddia ediyorum, bir üniversite mezunu bile Çoban Yıldızı'nın yerini gösteremez, akşamları en erken doğan ve parlayan Venüs'ü tanımaz. 
Meselâ bu satırların yazarı lisede Astronomi diye bir ders okumuştur ve bilginin ona pratikte 


hiç hayrı dokunmamıştır. 


Sadece gökyüzünde değil, her yerde, her an, öyle sıradışı ve harikulade tabiat olayları vukubuluyor ki güneş tutulması solda sıfır kalır. Misâl ağaçların tomurcuklanması, Meclis'te bir hatibin öngörülen sürede konuşmasını tamamlaması, Erman Toroğlu'nun Türkiye'de hâlâ 


televizyon starı olabilmesi, vesaire, vesaire... 


Son harikulâde haber İngiltere'deki Jodrell Bank rasathanesinden geldi (haber asparagas koktuğu için araştırmacı yazar olarak hemen meseleyi inceledim; hakikaten böyle bir rasathane var, ancak benim araştırmacılığım haberin geri kalan kısmını doğrulamaya yetmez, 


herkes ayağını denk alsın!). 


Efendim uzayın derinliklerinde 463 milyar km kadar uzakta dev bir alkol bulutu tesbit etmiş bu rasathanenin uzmanları. Diyorlar ki, bu alkol bulutu yıldızların nasıl oluştuğunu anlamaya 


yardımcı olabilirmiş. 


Alkol ve yıldız arasında ne alâka olabilir ki; yıldızlar alkol kullanır ama her alkol kullanan yıldız olamaz (Bkz. Lise mantık dersleri). Sıradan bir insanın alkol yardımıyla yıldız olması için (tabii ki bir günlüğüne sadece) çakmak çaksan tutuşacak derece kafayı çekip otomobiliyle yola çıkması ve haber kameralarının ışığı altıda trafik kontrolü yapan bir ekibe yakalanması 


gerekiyor. 


Ben bu gibi yıldızlara bayılıyorum; mutlaka sizin de çok hoşunuza gidiyordur. Haberciler, paşa paşa kabahatini kabullenip, "kesin cezamı, hakettim memur bey" diyenler ilişmiyorlar; 


onların uzmanlık alanı inkârcılar ve "sen benim kim olduğumu biliyor musun"cular. 


Konuyu dağıtmayalım lütfen; Uzmanlara göre bu dev alkol bulutu çoğunluk itibarıyla metil- alkol, yani kısaca metanolden müteşekkilmiş. Yahu bu maddeyi bir yerlerden hatırlıyorum ben; hani şu kaçak içki imal eden sektör erbâbının rakıya kattığı madde değil mi bu? Evet, derhal araştırıyor ve buluyorum; doğru: Uzaydaki metanol bulutu ile bizim kaçakçıların 


rakıya katıp milleti çatır çatır öldürdüğü, sakatladığı madde aynı. 


Şimdi mesele şu: Ben bilimden filan biraz anlarım; öyle tesadüf olmaz. Nitekim bakınız 


haberi veren gazete bile bu madde için, "alkollü içkilerde bulunan etanol'ün akrabası" diyor. 


Bu durumda alkolün, yara pansumanı ve kolonya imalatı dışında kullanılmasının mübah 


olduğu bir başka alanla daha karşılaşmış oluyoruz: Yıldız imâlâtı. 


Bu durum şüphesiz, arada bir çilingir sofrası kurup "içelim güzelleşelim" fehvâsıyla felekten ritmik aralıklarla gün çalan Bekri Mustafa ahfâdını hayli memnun edecek ve nihai tahlilde, "uzaydaki alkol bulutunun menşeini aramak için astronom kardeşlerimiz beyhüde kendilerini helâk etmesinler; o alkol bulutu, bizlerin çakırkeyf halde iken âsumâne yolladığımız ahların kesifleşmiş şeklinden ibarettir" diye kozmogonik bir tahlilde bulunacaklardır. Hatta içlerinden bazıları, "alkol bulutunun içinde yaşıyoruz kardeşim; bir kadehcik parlatmanın neresi günâh" diye çamura yatmaya dahi kalkışacak ve alkollü araba kullanmanın suç olmaktan 


çıkarılmasını savunacaklardır. 


Aha şuraya yazıyorum; bilimde fazla derinleşmenin hayır getirmeyeceği belliydi zaten. 


KİMYA DEĞİL SİMYA 
Mecmua:Zaman Gazetesi, Turkuaz-Tarih:29 Haziran 2003 Pazar- ahmetturanalkan 


Kokuların olmadığı bir dünyada yaşıyor olabilirdik pekâlâ. Hüznün bile resmini yapabilen bir ressam günün birinde bulunabilir ama altında kuru tezek yanan bir sacın üstünde pişen yufkanın kokusunu resmedecek sanatçı anasından hiç doğmayacaktır. Koku ne işe yarar öyleyse; yoksa gülün gülden nâzik hâtırı için mi yaratılmıştır? Koku vardır çünkü eşyâyı niteler; eşyânın öteki boyutudur; eşyânın ve bütün varlıkların bir başka mânâsı kokusunda 


olsa gerektir. 


Önünden geçerken takım elbiseli, kravatlı olmadığınıza hayıflandıracak derecede statü havaları basan birbirinden şık mağazalarla, şık giyimli insanlarla, granit kaldırım döşemeleriyle kaplı bir caddede yürürken bir an nereden geldiğini asla kestiremeyeceğiniz, boğulmakta olduğunuza hükmettirecek kadar burun düşürücü, keskin ve kötü bir koku, o mıntıkayı nitelemektedir bana göre. Mıntıkanın rühudur o. Evet, etrafta pahalı parfümler, pahalı losyonlar, hatta uzaklarda bir yerde efildemekte olan ıhlamur çiçeklerinden bahar rüzgârının kopup getirdiği gönül çelen rayhâlar ekseriyettedir ama kim bilir hangi mazgaldan münasebetsizce yükselen lâğım kokusudur ki sair güzelliklerin nasıl bir ambalaj hünerinden 


ibaret olduğunu hatırlatacaktır. 


Yanık egzoz dumanı, bize endüstri ihtilâlinin henüz sona ermediğini ihtar etmektedir; yerin yedi kat dibinde petrolleşmeye âmâde mineral gölleri olduğu müddetçe azman petrol şirketleriyle otomotiv sanayii hokkabazları bize bu kokuyla yaşamamız gerektiğini hep 


hatırlatıp duracaktır. 


Tâze ekmeğin râyhâsı, buğdayın aslen bir cennet meyvesi olduğuna delildir; ekmek hep güzel kokar. Teknede mayalanan hamurun geniz yakıcı ekşimtırak kokusunda ekmeğe ve emeğe 


selâmın sesi vardır. 


Kimya fabrikalarının çelik tanklarında haddeden geçirilip damıtılarak damlası bilmem kaç milyon liraya satılan bütün kozmetik ürünlerinde tasannu' sezilir; tasannu' yani yapma çiçeklerin sahte güzelliği. Pahalı şişelerde ambalajlanıp satışa sunulan insanın kendisine 


duyması gereken saygıdır süretâ; içtenliksiz nezâket, plastik yaldızları andıran bir tebessüm... 


Emeğin kokusu, soğan"sarmısağın kaderine benzer; ne onlarla ne onsuz yapabiliriz; adları 


kötüye çıkmıştır, kırk kere kırklansalar nâfiledir. 


Bana İstanbul'un asli kokusunu kim tarif edebilir meselâ; "İstanbul'una bağlı" diyeceklere peşinen hürmet ederim. Bin bir çehreli İstanbul, her çehresinde bir başka kokuyu imbiğinden süzmektedir. Bir yüzü hanımelidir, öteki yüzü küf; kıyılarında iyotla zift, içlerinde insan çürüğü ile servi reçinesi. "Servinin de reçinesi olur mu ?" demeyiniz; âlem"i imkândır bu, olmaz olmaz! Bütün renklerin, kokuların, zenaatların ve güzelliklerin harman olduğu yer; bütün çeşnilerinin üstünde İstanbul tek kokuya indirgense nedir o? Bilemem, ama her ne ise, işte odur; büyük ihtimâlle yerin birkaç metre altında balçığa bulanmış can çekişmektedir 


İstanbul'un ruhu. 
Biz eşyanın ruhunu, onun kokusundan bilebiliriz ancak. 


Aksi olsaydı, savaş sonrasının bitap Almanya'sında yayınlanan birkaç demiryolu dergisinin basıldığı kuşe kâğıdının sırt dikişine yakın yerinde hâlâ koklayabildiğim asitli selüloz kokusu, bende "baba" kavramıyla bu kadar özdeşleşemezdi. Şerhi hem uzun hem şahsidir; belki de o yüzden bütün kara trenlerin lokomotif dumanında, istim buharında demiryolcu babalar terler 


dururlar. 


Acaba koku dediğimiz şeyde, geçmiş zamanların, insanların, hadiselerin ve yerlerin bilgisi mi şifrelenmiştir; burun, bir hâfıza, hatta düpedüz zekâ avadanlığı mıdır ki, olmadık bir yerin olmadık bir saatinde burun hücrelerimize temas eden koku partikülleri, beynimizin çoktan kapalı sandığımız bölümlerinde uyuya kalmış hücreleri uyandırmakta ve gerçekte hiç yaşanmadığını sandığımız hayat tablolarını bir rüyâ sahnesinin aralığından bize 


seyrettirebilmektedir? 


Herkes kendi listesini yapsın isterse; benim çocukluğum maltız dumanıdır, keskin sirke, asitfinik, henüz suya basılmamış Sümerbank patiskası, vişne çürüğü, Nuri Leflef kundura cilâsı, kukaya bulanmış esans, pelit hışırtısı, kavak efiltisi, çürümeye yüz tutmuş bostan 


gazeli, margarin ve kiremit kırığının saçma sapan gibi görünen terkibi... 


Yaşanmış olan sadece hatırlanandır; bizatihi yaşanan değil. Kokular bu yüzden kimyâya değil, 


an 


düpedüz "simyâ"ya dairdir. 


DİKKAT! UÇAN SPAGETTİ CANAVARI TARİKAT OLUYOR 
17 Haziran 2006- Ayşe Özek Karasu- hurriyet 


Uçan Spagetti Canavarı aslında, Darwin'in evrim teorisine karşı ortaya sürülen "akıllı tasarımın parodisi. 

Daha doğrusu parodisiydi ama, şimdi iş bir çeşit tarikatlaşma yönünde ciddiye binmeye başladı. Uçan Spagetti Canavarı'nın kilisesi, *İncili, taraftarları ve hatta karşıtları var. "Akıllı tasarım teorisini fen derslerinde okutacaksanız, alın size bir teori daha" diyerek köfte gözlü spagetti canavarını yaratan 25 yaşındaki Amerikalı fizikçi Bobby Henderson'un absürd parodisi, Yıldız Savaşları fanatiklerinin Jedi dini gibi kült oluyor. Ancak Spagetti Canavarı, iman sahibi Hıristiyanlar açısından, Jedi dini kadar zararsız değil. 


Gerçi kimse sokaklara dökülüp bayrak yakmıyor ama, öfke birebir benziyor. Danimarka 


gazetesi Jyllands Posten o çirkin Hz. Muhammed karikatürlerini basınca İslam dünyasında yaşanan o öfke patlaması var ya, şimdi Amerika'daki inançlı Hıristiyanlar aynı infial içinde. 
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İnfialin nedeni, Uçan Spagetti Canavarı. Ya da özgün adıyla Flying Spaghetti Monster (FSM). 


Evrim teorisi-akıllı tasarım çatışmasının yarattığı bir fenomen bu FSM. Geçen yıl birkaç gazete haberine konu olmuştu. 


Olay, geçen yıl evrim teorisi ile akıllı tasarımın mahkemelik olmasıyla başlıyor. Çocukları Dover Lisesi'nde okuyan bir grup veli, biyoloji dersinde öğrencilere ek kaynak olarak "Pandalar ve İnsanlar" adlı kitabın tavsiye edilmesi üzerine mahkemeye başvuruyor. Çünkü bu kitap Darwin'in evrim teorisini reddediyor ve üstün bir zeka tarafından tasarlanıp yaratılan canlıların aynı bugünkü halleriyle dünyaya geldiğini iddia ediyor. 


Sonunda mahkeme akıllı tasarımın bilim olmadığına karar veriyor. Bush'un da desteklediği akıllı tasarımın taraftarları bozuluyor. Ancak bozuldukları başka bir şey daha var; Kansas'taki bir okulun akıllı tasarımı müfredata dahil etme girişimi üzerine, aniden peydahlanan Uçan Spagetti Canavarı. 


Üniversiteden henüz mezun olmuş 25 yaşındaki fizikçi Bobby Henderson, okul yönetim kurulu üyelerine bir mektup göndererek, "Ben evreni bu spagetti canavarının yarattığına inanıyorum. Bunu da diğer iki teoriyle birlikte fen dersinde okutun" diyor ve kağıt parçasına "akıllı" yaratıcının arapsaçına benzeyen resmini de karalıyor. Yönetim kurulu akıllı tasarımın okutulmasını dörde karşı altı oyla kabul ediyor. 


Pastafaryanlar 


Henderson da o mektupla yetinmeyip bir web sitesi kuruyor: venganza.org. Uçan Spagetti Canavarı’ nmn müritleri bu sitede buluşuyor ve kendilerine "Pastafaryanlar" adını takıyorlar. 
Bu isim, Etiyopya'nın eski imparatoru Haile Selasiye'yi tanrı kabul eden Rastafaryanlara atfen, İtalyanca”da makarna anlamına gelen "pasta"dan üretilmiş. Web sitesindeki sohbet grubuna dünyanın dört bir yanından katılımlar oluyor. Derken hareket "Uçan Spagetti Canavarı Kilisesi" adını alıyor. "Yüce Makarnaları" diye hitap ettikleri canavara dualarını "Ramen" diye sona erdiriyorlar. "Ramen" makarnadan yapılan bir Japon yemeği. 


Sohbet grubunun yöneticisi olan Dee Dee McKinney şu anda kilisenin 3 bin 332 resmi üyesi bulunduğunu, ancak gerçek taraftar sayısının 10 milyonu bulduğunu iddia ediyor. 


Hatta İtalya”dan başvuran bir şahıs, FSM Kilisesi'nin Avrupa’ daki rahiplerini eğitmek için ilahiyat kürsüsü kurmak istediğini söylüyor, ancak FSM'de ruhban sınıfı olmadığı için reddediliyor. 


FSM'nin tişörtleri, kahve kupaları, buzdolabı süsleri, bayrak ve stickerları, bilgisayar oyunları çıkıyor. Bu objeler üzerine basılan en tutulan desenlerden biri de 10 numara Buitoni tipi makarna yumağı ortasına oturtulmuş köfte gözlü yaratığı, Michelangelo'nun Yaratılış sahnesinde Adem'e dokunurken gösteren Photoshop resmi. 


FSM taraftarlarının çoğu lise öğrencileri. Bilimin uyduruk teorilerle yazboz tahtasına dönmesine başkaldırdıkları için taraftar olduklarını ve FSM'nin "sözünü" yaymaya çalıştıklarını söylüyorlar. Amerikalı akademisyenlere göre de bu çocuklar, yaratılışla ilgili keyfi görüşlerin kendilerine dayatılmasına tepki gösteriyor. FSM'nin yaratıcısı Bobby Henderson "akıllı tasarımın" bu teoriyi savunanlar açısından da tehlikeli olduğunu belirterek "Öyle tehlikeli ki, her türlü yaratıcıya açık kapı bırakıyor; bir tabak makarna dahil" diyor. 


Korsan Gemisi Alacaklar 


FSM'nin ateistlerin ürünü olduğunu öne süren bazı Hıristiyan grupları siteye lanetler yağdıran, "cehennemde yanacaksınız" diye kehanetler savuran mailler göndermeye başlıyor. 
İçlerinde ölüm tehditleri de var. Bunun üzerine Henderson Oregon’ dan Arizona” ya taşınıyor. 


Sonunda FSM'nin İncil'i de çıkıyor. Henderson'un mizahi bir dille yazdığı "The Gospel of the Flying Spaghetti Monster", geçenlerde Random House tarafından yayınlanıyor. 


Şimdi FSM kilisesi bu kitabın geliriyle bir korsan gemisi satın alıp Yüce Makarnaları'nın sözünü yaymak için dünya limanlarını dolaşmayı planlıyor. 


Neden korsan gemisi? Çünkü FSM kilisesi, korsanları da yüceltiyor ve global ısınmadan tutun da deprem ve kasırgalara kadar bütün doğal afetlerin korsan kıtlığından kaynaklandığına; 19. 
yüzyıldan başlayarak korsanları ortadan kaldıran insanoğlunun felaketlerle cezalandırıldığına inanıyor. 


Bakalım Uçan Spagetti Canavarı furyası ne kadar sürecek? Taraftarları, Jedi dinine inananlar kadar sadık ve sebatlı olacak mı? 

Hiç belli olmaz. 2001'de Avustralya'da yapılan nüfus sayımında 70 bin kişi din hanesine "Jedi" yazdırmıştı. 


BU YILKİ DARWİN ÖDÜLLERİ 
11 Ocak 2003-Ayşe Özek Karasu- hurriyet 


Olayların tamamı trajik. Ama her yılın başında DarwinA wards.com sitesine bakmaktan alıkoyamıyorum kendimi. 

Her yıl ahmakça girişimler sonucu ölenlerin ruhuna Darwin ödülü veriliyor bu sitede. Örneğin oksijen çadırında sigara içenler, tüpgazda kaçak olup olmadığını çakmakla kontrol edenler gibi... Dünyaya ayak uyduracak kapasiteye sahip olmadığı için genleriyle birlikte öbür dünyaya göçen, yani Darwin kuramı doğrultusunda seleksiyona uğrayan bu kişilerin ödül alabilmesi bazı kurallara bağlı. Çocuk ve zeka özürlü olmamaları, kendi özgür iradeleriyle hareket etmeleri gerekiyor. Yeterli muhakeme gücüne sahip olmaları en önemli koşul. 


Darwin ödülleri kriterlerine göre kendilerini gen havuzundan izole edenler genelde suçlular oluyor. Ne var ki 2002 yılının mansiyon ödülü bir suçluya değil, tam tersine bir hukuk adamına ait. Söz konusu kişi Pakistanlı bir yargıç. 


Geçen yıl adamın biri Pakistan'da el bombası bulundurmak suçundan hakim karşısına çıkarılıyor. Adam polise meydan okuyor; getirin gösterin bakalım şu bombayı diyor. Polis de getiriyor. Sanık, bombanın sahici olmadığını iddia ediyor. Hakim bir yandan iddialara kulak verirken, diğer yandan kararlı bir şekilde bombayı eline alıyor ve pimini çekiyor! Neyse ki sadece yaralanıyor. İşte sıkı bir ödül yerine sadece mansiyon alması da yaralanmış olmasından kaynaklanıyor. Çünkü ortama ayak uyduracak zeka kapasitesine sahip olmadığı halde hayatta kalıyor, genleri seleksiyona uğramıyor. 


Amerika'da da bir pilot ve yolcusu Darwin ödülünü kılpayı kaçırıyorlar. Bu ikili bir yandan uçarken, havadan çakal avlayarak eğleniyorlar. Ancak bir ara yolcu hedefini şaşırıyor ve yanlışlıkla uçağın sağ kanadını vuruyor. Sonuç: uçak düşüyor. Neyse ki pilot ve yolcusu sadece yaralanıyor. Çakal da öyle. Yani bu hikayenin kahramanlarına da Darwin ödülü yok. 


Ödüller 1993'ten Beri Veriliyor 


Charles Darwin'e göre türler, çevrelerine daha iyi uyum sağlamak için zaman içinde evrim geçirirler. Diyelim ki, sık ağaçları olan bir yerde uzun boyluların dallara çarparak ölüm oranı kısa boylulara göre daha yüksektir ve sonunda kısa boyluların genleri gelecek kuşaklara 


geçer. 


Stanford Üniversitesi'nden Wendy Northcutt, 1993'de evrim teorisini araştırırken, ani salaklık sendromu sonucu ölenlerin de seleksiyona uğradığını düşünüyor. Böylece Darwin ödülüne layık olabilecek haberleri toplamaya başlıyor ve DarwinA wards.com sitesini kuruyor. E- mail'lerle gelen yeni hikayelerle site bir kara mizah platformuna dönüşüyor. Sonunda her yılın ödüllük olayları belirleniyor. 


Sigortayı Dolandırmak Uğruna Öldü 


2002'nin salakça ölümlerine bakınca, çoğunun suç işleme girişimi sırasında meydana geldiği görülüyor. Bunlar arasında en tüyler ürpertici olanı ise İtalya'nın Tirol bölgesinden. Andreas adında 23 yaşındaki gencin cesedi, bir bacağı dizinin altından motorlu testereyle kesilmiş vaziyette kırsal alanda bulunuyor. Ortalık kan gölü. Polis gencin bir sadistin kurbanı olduğunu düşünüyor. Sonra gerçek ortaya çıkıyor. Andreas'ın kuzeniyle birlikte sigortayı dolandırma girişimi sırasında can verdiği anlaşılıyor. 29 yaşındaki kuzenin verdiği ifadeye göre bu ikili 


birkaç tane sigorta poliçesi yaptırıyor. Sigorta şirketlerinden birkaç milyon dolar kaldırmak için yapmaları gereken tek şey, kalıcı sakatlık sağlamak. Kuzeni, Andreas'ı bir bacağını motorlu testereyle kestirmeye ikna ediyor! İlkyardımdan çok iyi anladığını, atardamardaki kanı hemen durduracağını söylüyor. Ama, kan durmuyor. Kuzen paniğe kapılıp kaçarken, motorlu testereyi de nehre atıyor. Şu anda ölüme sebebiyet vermekten yargılanıyor. 


Soyacakları Kamyonun Altında Kaldılar 


Bangladeş'te çok film seyrettikleri anlaşılan altı soyguncu geceyarısı otomobille işe çıkıyor ve ilk geçeni soymak üzere aracı yola enlemesine bırakıyorlar. Hesapta gelen aracı böylece durduracaklar. Ancak otomobilin içinden çıkmayı unutuyorlar. İlk gelen, yüklü miktarda sığır taşıyan bir kamyon oluyor. Ancak şoför kamyonu durdurmayı başaramıyor ve soyguncuların aracını biçiyor. Soyguncuların yanı sıra bir inek de ölüyor. 


Hayret! Silah Satıcısı Silahlı Çıktı 


Albuguergue'de üç adam, gazeteye satılık silah ilanı veren kişiyi soymaya karar veriyor ve randevulaşıyorlar. Buluşma yerine gittiklerinde adamın suratına göz yaşartıcı gaz sıkıyorlar. 
O da ne! Adam “silah”? çekiyor. İçlerinden 18 yaşındaki Carlos mermiye hedef olarak ölüyor. 
Diğer ikisi ise silah satan bir adamın silah çekeceğini akıl edemediklerini söylüyorlar. 


Kendisini Başının Arkasından Vurdu 


ABD'nin Colorado eyaletinde çaldığı otomobili çılgıncasına hızlı kullanan Gerald adlı genç adam, polis tarafından durdurulunca, yaya olarak kaçmanın daha akıllıca bir iş olduğuna karar veriyor. Tabana kuvvet kovalamaca sırasında ilginç bir karar daha alıyor: Peşindeki polislere ateş etmek. Bir yandan koşarken, 9 mm'lik Ruger yarı otomatik silahı arkasına doğru körlemesine sıkıyor. Ve kendisini başının arkasından vurmayı başaran ilk insan olarak tarihe 


geçiyor. 
Telefonla Konuşmak İçin Dağa Tırmandı Düştü Öldü 
Suç işlerken değil de, masum amaçlar uğruna ahmakça ölenler de var. 


Yasak olsun olmasın, araç kullanırken telefonda konuşmak son derece tehlikeli. Ama dağa tırmanırken daha da tehlikeli... ABD'nin Alaska eyaletinde meydana gelen olay da bunu doğruluyor. Marc adında 30 yaşındaki bir dağcı, ekip arkadaşlarıyla birlikte Şeytan Parmağı adı verilen son derece dik bir tepeye tırmanış yapıyor. Gece kamp yerinde otururken Marc'ın birisine telefon açacağı tutuyor. Ancak kamp yerinde şebeke gittiği için bir elinde telefon tepeye tırmanmaya kalkışıyor ve tabii son tırmanışı oluyor. Marc'ı düştüğü yerden çıkarmanın imkansız olduğunu gören arkadaşları, “En sevdiği şeyi yaparken ölen arkadaşımız orada kalsın” diyorlar. Ancak Marc'ın en sevdiği şeyin tırmanmak mı, yoksa telefonda konuşmak mı olduğuna açıklık getirmiyorlar. 


GALAPAGOS'A GİTMEK YA DA GİTMEMEK 
17.02.2019 —haberturk 


Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in gündeminde de plastikle mücadele var. Bunun için ta Galapagos Adaları'na gidip oradan uyardı; sahillere yılda 200 ton plastik atık vurduğunu söyledi. Tipik Alman turist kıyafeti basından çok eleştiri aldı ama asıl mesele kıyafette değil ziyarette. Çünkü adalara varacak plastiği doğaya salmamak yetmiyor, Alman turistleri Galapagos adalarına gitmeye özendirmemek de gerekiyor. On yıl içinde turist sayısı tam yüzde 90 artış göstermiş. Bu yüzden, Darwin'in kaplumbağalarından öte yüzlerce endemik türü barındıran dünya mirası takımadaların ekosistemi tehlikede. Turist zararlısı sadece kent kültürlerini değil, doğal yaşamı da tehdit ediyor. Bizim Akdeniz'in biyoçeşitliliği de dahil. 
Habertürk yazarı Ayşe Özek Karasu yazdı. 

Dünyada en görülesi yerler Patagonya'nın buz tarlaları, Galapagos'un adaları ve Machu Picchu'nun tapınakları şeklinde sıralanıyor bana göre. Daha oraları gezemedik ama 


travel.com sitesinde gezerken, “Bir an önce görmeniz gereken 30 yer, çünkü bunlar 2030'da 


olmayacak” galerisi çıkıyor karşıma. Üç destinasyon da listede. 


“Venedik ile Seyşel Adaları batmadan, Tac Mahal ile Çin Seddi erozyondan çökmeden, Klimanjaro'nun karlarıyla Patagonya'nın buzulları global ısınmayla tamamen erimeden gidin görün” diyorlar da şöyle bir paradoks var: Galapagos adalarıyla Machu Picchu, doğal etkenlerin yanı sıra kitle turizmi yüzünden de tehdit altında olduğu için tükenmeden görmek gerekiyormuş. Yani endemik türleri barındıran doğal yaşamın, arkeolojik harikaların 


tükenişine katkıda bulunmak üzere davet bir nevi! 
Galapagos'un dev kaplumbağalarına fazla yaklaşmak yasak ama yeterli önlem mi? 


Global ısınmayla iklim değişikliğine neden olan insanoğlunda paradoks çok. İşte Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeler'in iklim değişikliği ve çevre kirliliğiyle mücadele mesajı da içeren Güney Amerika turu. Steinmeier Ekvador ziyaretine, bu ülkeye bağlı Galapagos Adaları’ nı da dahil etti. Pasifik Okyanusu'nda flora ve faunasıyla UNESCO koruması altındaki takımadalar, dünyanın başka hiçbir yerinde görülemeyecek deniz canlılarını barındırıyor; 2 bin 900 tür deniz canlısının yüzde 25'1 endemik. Mesela Galapagos'un iguanasından başka okyanusta yüzebilen iguana yok yeryüzünde. Charles Darwin'in “Türlerin Kökeni” teorisini geliştirdiği adalarda dev kaplumbağaların ötesinde 


deniz memeleri, kara kuşları arasında yüzlerce endemik tür var. Dünyanın en küçük deniz 


aslanları, en iri karabatakları, tropik penguenleri, otobur sürüngenleriye nadir ekosistemlerden 


birini oluşturuyor Galapagos. 
Galapagos'un iguanaları endemik bir tür. 


Bu ekosistemi koruma amaçlı önlemler arasında plastik poşet yasağı da var 25 bin nüfuslu adalarda. Onlar kullanmıyor ama Steinmeier'in de uyardığı üzere okyanusun suları yüzlerce ton plastik atığı sürüklüyor adaların sahillerine. Şu yeryüzünde hepimizin kullandığı plastiğin izi bunlar. Cennetin tehlike altında olduğunu söyleyen Steinmeier, “Balıklar, deniz aslanları, deniz ayıları tarafından yutulan plastik maddeler besin zincirine karışıyor. Böyle devam edersek 2050 yılında denizlerde balıktan çok plastik yüzecek” diyor. Galapagos'taki 400 balık 


türünün 41'inin endemik olduğunu belirtelim. 
Karbon Ayak İzi 


Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, eşi Elke Büdenbender'le birlikte Galapagos 


adalarından Santa Cruz'u gezdi. 


Bu arada Alman medyası Steinmeier'in adalardaki giyim stilini fazla janjanlı buldu; “SPD'li politikacı halka yakın görünmek için tipik turist kıyafetiyle çıkarma yaptı”diye tarz eleştirisi yaptı Die Welt. Der Spiegel, “Cumhurbaşkanı özellikle plastik atıklara karşı uyarıda bulunurken o renkli outdoor kıyafetiyle pek iyi bir görüntü sergilemedi” diye yazıp “İtfaiyeci Sam” adlı çizgi karaktere benzetti Steinmeier'i. Ayrıca kızıl kahve botlardan safran sarısı pantolona, Steinmeier'in üzerindeki bütün renkleri sayıp, “Asla üç renkten fazlasını karıştırmayacaksın” kuralını hatırlattı. Stil onların sorunu da Der Spiegel ayrıca “Dünyanın yarısını havayoluyla aşıp çevre koruma mesajı vermek ne kadar inandırıcı olabilir. Altı günde 


altı uçuşla bıraktığı karbon ayak izi dikkate değer” diyerek paradoksa dikkat çekti. 


Ancak diğer bir paradoksal durum da bizzat Galapagos'a gitmekle ilgili. Galapagos Adaları turizmden yaşamsal önemde gelir elde ediyor, ama kitlesel turizm aynı zamanda adalardaki benzersiz doğal yaşamı da tehdit ediyor. Geçenlerde New York Times'taki habere göre, adalara yönelik turizm 2007-2016 yılları arasında tam yüzde 90'lık artış göstermiş. Hayli pahalı bir seyahat olduğu halde. 

UNESCO'nun 2007'de tehlike altındaki dünya mirası listesine aldığı Galapagos Adaları'nda 


Ekvador Hükümeti koruyucu önlemler uyguluyor, cruise gemilerinin sayısı sınırlanıyor, sadece lisanslı rehberlerle gezilebiliyor, dışarıdan yiyecek getirmek, belirlenen güzergahtan 


çıkmak, hayvanları ellemek yasak. Ancak bu önlemlere rağmen, çevre korumacılara göre her bir turist, hayvan davranışlarının değişmesine yol açabilir. Örneğin penguen çiftleri, strese girdikleri için yumurtalarına gerektiği gibi bakamayabilir. En büyük tehlike ise yabancı türlerin adaları istilası. Turistlerin kıyafetleri ya da valizleriyle gelen tohum ve sporlar, parazit ve mikroplar havzayı istila edip endemik türlerin yok olmasına neden olabilir. Yabancı bir sinek türünün dadanmasıyla ispinoz kuşlarında ağır kayıplar verilmiş, türü tükenme tehlikesi altındaymış. 


“ADEM? İLE “HAVVA” 200-250 BİN YIL ÖNCE Mİ YAŞADI? 
28 Mart 2015-ismet berkan-hurriyet 


SEMAVİ dinlerin yaradılış hikâyesini hepimiz biliriz. 


Adem ile Havva cennetten kovulur, dünyaya gelirler ve biz de onların çocuklarıyız. 

Bundan üç gün önce, 25 Mart 2015'te saygın bilim dergisi Nature Genetics'te yayınlanan bir makalenin yazarları kutsal kitaplardaki değil ama bu dünyadaki “Adem?” ile “Havva'nın peşine düşmüşler. 

Daha önce dünya çapında yapılan genetik araştırmalarda İzlanda ilginç bir örnek olarak karşımıza çıkmıştı. Adada insan hayatı Vikinglerin göçüyle başlamıştı ve günümüzde yapılan araştırmalara göre ada halkı, genetik karışma anlamında dünyadaki en “saf? halktı; adaya dışarıdan gen neredeyse girmemişti. Yani bugün adada yaşayanlar bin küsur yıl önce, 874 yılı civarında adaya göç edenlerin çocuklarıydı hâlâ. 

Aynı araştırma saflık iddiasındaki Yahudilerin veya bir zamanlar saf ırk yetiştirmeye çalışıp milyonlarca Yahudi'yi öldürmüş olan Almanların veya biz Türklerin gen havuzumuzun ne kadar karışık olduğunu da ortaya çıkarmıştı. Irkçılığın hiçbir bilimsel temeli yoktu; dünyada birbiriyle karışmamış veya çok az karışmış sayılı halk vardı, bunlardan biri de İzlandalılardı. 
DeCODE Genetics adlı şirket, İzlandalı 753 erkeğin genetik geçmişini araştırarak işe başladı. 
Erkeği erkek yapan Y kromozomunu geçmişe doğru götürdüklerinde, teorik olarak dünyadaki bütün erkeklerin atası, yani teorik “Adem'in aşağı yukarı hangi tarihlerde yaşadığını bulacaklarına inanıyorlardı. Bu amaçla bazı varsayımlar altında, “Adem Baba'mızın 174 bin ile 321 bin yıl önce, kabaca 200-250 bin yıl önce yaşadığını saptadılar. 

Bu yeni bir iddia, çünkü daha önce aynı konuda yapılan hesaba göre 50 bin yıl daha erken bir tarihte yaşamış olmalı bugünün bütün erkeklerinin atası olan Y kromozomuna sahip “Adem Baba’. 

Peki ya teorik “Havva Ana’mız? DeCODE Genetics onun da izini sürüyor ve “Havva'nın 

da 200 bin yıl kadar önce yaşadığını hesaplıyor. 

Kafanız karıştı değil mi, “Adem” binlerce yıl yalnız mı dolaştı, Havva yokken kendi türünü nasıl sürdürdü? 

Biraz daha karıştırayım kafanızı: “Adem? ile “Havva'nın birer birey olarak birbirleriyle hiç karşılaşmamış olma ihtimalleri hayli yüksek. 


E madem karşılaşmadılar bile nasıl çocuk yaptılar? 

Diyorum ya, “teorik? bir Adem ile teorik bir Havva'dan söz ediyoruz. 

Erkeklerdeki Y kromozomu ile kadınları ortak bir ataya götüren mitokondria üzerinde yapılan bir çalışma bu. Ve çeşitli varsayımlar kullanarak tarihi geriye doğru götürüyor. 

Kaldı ki, bilimciler Evrim Teorisi ışığında bakıyorlar buna ve o ‘Adem’ ile “Havva'nın Adem ve Havva olarak gökten düştüklerini varsaymıyor, onların evrimleşerek bizim bugünkü DNA”mıza ulaştıklarını söylüyorlar. 

Yani aranan şey modern insanın DNA’ sının kendi evrimleşmesini ne zaman bugünkü haline getirdiği, yoksa birer birey olarak Adem ile Havva değil. 

Ölçütümüz bugünkü modem insansa, önce erkek, yani Adem ortaya çıktı; modern kadın DNA'sı daha sonra evrimleşti bu araştırmaya göre. 

Belki de günümüz kadınının erkeğe göre daha mükemmel olmasını buna borçluyuz; insanın daha yeni ve daha iyi bir versiyonu kadın! 


Not: Meraklısı araştırmanın tamamına şu internet adresinden 


ulaşabilir: http://www.nature.com/ng/journal/vaop/ncurrent/full/ng.3171.html 


GÜL'ÜN ERGENEKON'DAKİ ROLÜ 
Mehmet Ali Güller- 31/07/2012-mehmetaliguller.com/tag/ismet-berkan/ 


Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün sözcüsü Ahmet Sever'in Vatan'dan Ruşen Çakır'a yaptığı açıklamalar, Cumhurbaşkanlığı için Erdoğan-Gül çarpışmasının başladığını gösteriyor. 

Gül, Erdoğan'a ve AKP'ye iki mesaj veriyor: Birincisi, adaylığına karşı olduğunu belirten Erdoğancı AKP'lilere açıkça kızgın olduğunu belirtiyor. İkincisi de 2014 için Erdoğan'la karşı karşıya gelmekten çekinmeyeceğini ilan ederek, AKP’ deki destekçilerine “hazırlanın” talimatı veriyor. 

2014 Türkiye'sinin Erdoğan'a da Gül'e de mecbur kalmayacağını bildiğimizden, bu konuyu 
geçiyoruz. Ancak Ahmet Sever'in, Gül'ün Ergenekon operasyonundaki rolünü bir kez daha ortaya koyan sözlerindeki ayrıntılara mercek tutuyoruz. 

“Gül Olmasaydı, Operasyon Başarılamazdı” 

Ahmet Sever, Ergenekon soruşturması sürecinin başarısını, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün sağlam duruşuna bağlıyor. Ruşen Çakır, Ahmet Sever’den bunu biraz açmasını istiyor. 

İşte Sever'in yanıtı: “Eğer bazılarının istediği gibi Abdullah Gül'ün yerine daha düşük profilli bir kişi cumhurbaşkanı olsaydı bu süreç bu kadar başarılı olamazdı. Türkiye, bugünkü Türkiye olmazdı, olamazdı. Her şeyi kendisi çıkıp açıklayamıyor, ben de bazı şeyleri açıklamaya mezun değilim, ama şu kadarını söyleyebilirim: Eğer Abdullah Gül o sancılı sürecin sonucunda cumhurbaşkanı olmasaydı bütün bu gelişmeler, ilerlemeler o kadar kolay gerçekleşemezdi.” 


GüPün “Şemayı Delillendirin” Talimatı 


Ahmet Sever haklı; çünkü gerçekten de Abdullah Gül, ABD'nin Türk Ordusu'nu ve milli kesimleri hedef aldığı bu operasyonda, önemli bir rol almıştır. Anımsatalım: 

17 Mayıs 2006 Danıştay suikastından üç saat sonra, Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 
Şahin TBMM'de şöyle konuştu: “Bekleyin ve hazırlıklı olun. Sürprizlere şaşıracaksınız. 
Gladio tipi bir yapılanma var.” Başbakan Erdoğan da “Bu iş başörtüsüyle ilişkili değil. 
Susurluk, Küre, Sauna bağlantıları var. Saldırı iktidarımıza yöneliktir” diyordu. 

Hemen bu bağı kuracak ve Ergenekon tertibini yürütecek bir savcı arandı. İşte o ilk günlerde Abdullah Gül, Başbakan Yardımcısı ve Terörle Mücadele Yüksek Kurulu Başkanı sıfatıyla emniyet ve MİT yöneticilerini topladı. Burada Gül'ün önüne bir şema 

kondu. Gül inceledi ve İsmet Berkan'ın iki yıl sonra yazdığı şu “açık talimatı” verdi: “Bana 
anlattıklarınızı delillendirip savcıya da anlatın, hepsi yakalansın, yargılansın.” (Radikal, 4 
Temmuz 2008) 

İddianamelerdeki tüm dayanaksız suçlamalar, Gül'ün bu açık talimatı nedeniyledir. Zira görevliler, delillendirebilmek için uydurmuşlardır! 

Bunun nasıl bir zorluk olduğunu yine İsmet Berkan’ dan öğreniyoruz: “Danıştay saldırısı ile çok sonra İstanbul'da başlayacak olan Ergenekon soruşturması arasında somut bir bağlantı kurulamıyor. Emniyet ilk gün getirip Abdullah Gül'e sunduğu istihbari bağlantıları savcıya sunamıyor, delillendiremiyor.” (Radikal, 9 Nisan 2008) 

Savcı Nasıl Bulundu? 

Gül'ün “açık talimatı”nı yerine getirecek savcı da öyle kolay bulunamıyor. Hatta Cemaatçi “güvenlik yetkilileri” Radikal'den Murat Yetkin'e “savcı bulunamıyor” diye yakınıyorlar. 
Ama en sonunda bir “savcı” bulunuyor. Onun hikâyesini de İsmet Berkan’ dan dinleyelim: “Nasıl olduysa İstanbul”da Zekeriya Öz isimli bir savcı bulundu. Bütün bunların 2003 sonu 
2004 başında yaşanan darbe girişimleriyle bağını keşfetti.” (Radikal, 4 Temmuz 2008) 
“Nasıl olduysa” konusunu ise Fatih Altaylı aydınlattı. Zekeriya Öz, El Kaide soruşturmasında CIA ekibiyle görüşmeler yaptıktan sonra Ergenekon savcılığına getirilmişti! 
(HaberTürk TV, 3 Eylül 2008) 

GüPün Abd'ye Mesajı 

İşte Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Ahmet Sever'in bugün “Gül olmasaydı operasyon başarılamazdı” dediği meselenin kısa hikâyesi budur. 

Peki, Ahmet Sever, Gül adına bunu neden söyleme ihtiyacı duydu? Yoksa Gül ABD'ye, “beni Erdoğan'dan daha iyi değerlendirebilirsiniz”” mesajı mı veriyor? 

Mehmet Ali Güller- Aydınlık Gazetesi-31 Temmuz 2012 


PİNOKYO'YA ALLAH RIZASI İÇİN BİR PARÇA EKMEK 
22/08/2006-İsmet Berken-Radikal 


Geçen gün Radikal'de, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilan ettiği '100 Temel Eser'i bazı yayınevlerinin nasıl tahrif ettiğine ilişkin bir manşet yayımladık, başlığımız 'Hayırlı sabahlar Hans'tı. Aynı gün ben de konuyla ilgili bir yazı kaleme aldım.Neyse ki Milli Eğitim Bakanlığı konuya gereken duyarlığı gösterdi, tahrif edilmiş eserlerin okullarda öğretmenler tarafından öğrencilere önerilmesine engel olacaklarını açıkladı. 

Bizim haberimizde yabancı eserleri 'Türkleştirip İslamlaştırdıklarını' söylediğimiz yayınevlerinden biri, yaptıklarını savundu. Yayınevlerinin yaptığı tahrifatlar arasında yabancı eser kahramanlarının 'Allah rızası için' diye konuşmaları, sık sık 'Allah' sıfatının kullanılması da vardı. 

Şimdi tartışma şu: Hıristiyan olduğu besbelli olan bir roman ya da öykü karakteri 'Allah' kelimesiyle konuşmalı mı, konuşmamalı mı? 

'Tek tanrılı dinler' diyoruz, üç semavi dinin inananlarının aynı yaratıcıya inandıklarını söylüyoruz. Ama yine de, İngilizcedeki 'god'ı Türkçeye 'Allah' diye çevirebilir miyiz? 

Bence çeviremeyiz, çevirmemeliyiz. Onun yerine 'tanrı' demeliyiz. Çünkü Allah, çok özel bir sıfat ve bu sıfat sadece Müslümanların inandığı tanrıyı temsil ediyor. 

'Allah' sıfatını belki dilsel ve kültürel yakınlıkları nedeniyle bazı doğu kilisesi mensupları da gündelik hayatlarında kullanabilir. Yani Maruniler, Kıptiler, Süryaniler ve Türkiye'de Türkçe konuşurken Ermeniler gibi ama sonuçta bu doğu kiliseleri de, kendi dillerinde yaptıkları ayinlerde 'Allah' demezler. 

Oysa, yayınımıza konu olan kitaplarda, örneğin ünlü masal kahramanı Pinokyo, sokakta 'Allah rızası için ekmek' dileniyor. Eserin İtalyanca orijinalinde veya güvenilir İngilizce ya da Türkçe çevirilerinde tam orada Pinokyo'nun nasıl dilendiğini bilmiyorum ama herhalde 'Allah rızası' için dilenmiyordu. 

Bu bizi aslında çok ama çok eski bir tartışmaya götürüyor: Çevirmen bir edebi eseri çevirirken ne kadar 'başka bir dilde yazan'dır, ne kadar 'çevirmen'? 

Bu sorunun mutlak bir cevabı yok. Çünkü öyle eserler ve onların öyle bölümleri var ki, onu yazıldığı dilde aynen söylemek diğer dillerde anlamsız pasajların ortaya çıkmasına neden olabiliyor. 

Son güncel örnek, ünlü Fransız yazar George Perec'in içinde bazı harfleri hiç kullanmadığı romanı. Bu romanın Türkçe çevirmeni (yoksa yazarı mı demeliyim?) aynı çabayı ortaya koymuş ve o harfi çevirisinde hiç kullanmamış. Ama bu uğurda, orijinal romana bazı ilave bölümler yazmak, bazı bölümlerin de yerlerini değiştirmek zorunda kalmış. Bu durumu Celâl Üster, Radikal Kitap'ta yazdığında bir tartışma kopmuştu. 

Veya zamanında ünlü şair Can Yücel'in yaptığı 'serbest çeviriler." Can Baba şimdi yaşasa 


acaba 100 temel eserin bazı versiyonlarındaki Allahlı, Galip Babalı, hayırlı sabahlarlı 


cümleleri 'serbest çeviri' diye yorumlar mıydı? Can Yücel'in çeviri tarzı en iyi 'tarz' mıydı? 
Kendisi bile böyle çeviri yapmayı bırakmamış mıydı? 

Haberimizde adı geçen yayınevlerinden biri, benim yapılan 'Türkleştirme' ve 'İslamileştirmeleri' birer 'psikolojik harekât' sayan cümleme takmış, 'Hayır' diyor, "Yaptığımız psikolojik harekât değildir.' 

Bence öyledir. Televizyonda ana karakterlerinden biri bir domuz olan çizgi filmi yayımlamamak da, çocuk kitaplarının içine böyle 'Allah'lar eklemek de psikolojik harekâttır. 
Belki şu denebilir: Ne var, burası Müslüman bir ülke, çocuklarımızın 'Allah' adını daha çok duymasının ne sakıncası olabilir? 

Evet ama burası gündelik hayatta din vurgusunun çok da abartılı olmadığı, inancın inananla Allah arasında olduğu, yani biraz da inançların tevazu içinde yaşandığı bir ülke. Bu ülkede inanca vurguyu arttırmanın sadece dini, yani o kadar da masumane olmayan anlamları var. Bu anlamlar da hep siyasi. 

O yüzden bu ülkede dini veya din dışı bütün semboller çok büyük siyasi anlamlarla yüklü aynı zamanda. Çocuklarımızı hiç değilse çocukluklarında bu ağır yüklü siyasi anlamlardan uzak tutsak ve daha sonra onlar yetişkin olduklarında kendi akıllarıyla istediklerini seçseler daha iyi olmaz mı? 

Ama hayır, hâlâ 'Ağaç yaşken eğilir' diye düşünüyoruz, bilimle doldurmamız gereken kafaları daha minicikken siyasi-dini kavram ve sembollerle doldurup kendimizden yana çekmek 


istiyoruz. Bu uğurda Batı klasiklerini tahriften de kaçınmıyoruz. 


PİNOKYO 'ALLAH' DEDİ, CAMİA KARIŞTI! 

22.08.2006 -haber7 

Bir yayınevinin 100 temel eser serisinde kullandığı üslup, bir gazetenin tepkisini çekti. 
'Pinokyo, Allah der mi' tartışması 'psikolojik harekat' var iddiasına dek uzandı. 


Damla Yayınevi'nin hazırladığı '100 Temel Eser' dizisinin çevirisinde yapılan uyarlama ve 


üslubun eleştirilmesiyle başlayan, 'klasik eserlerdeki İslami terminoloji' tartışma konusu oldu. 


Radikal'de 19 Ağustos tarihinde 'Hayırlı Sabahlar Hans' başlıklı ilk haberde, Andersen Masalları 'Bir varmış bir yokmuş, Allah'ın kulu çokmuş' diye başlaması ve Pinokya'ya 'Allah Razı Olsun' dedirtilmesi gündeme getiriliyordu. Aynı gazete bir gün sonra 'Küfür de var İslami terminolojide' başlıklı haberle konuyu sürdürüyor ve bu kez duyduğu rahatsızlığı daha yüksek ses ve daha hırçın bir üslupla dillendiriyordu. Bu haberde, 'bir başka yayınevi olan Nehir'den çıkan kitapta Pinokyo'nun babası Gephetto'nun ismi 'Galip Dede', Heidi'nin dedesi 


Alm'in isme Alp olarak yazılıması'nın da altı çiziliyordu. 


Radikal'de aynı gün yer alan 'Devlet tavsiyeli küfür sözlüğü' haberinde yine Damla Yayınevi topun ağzına alınıyor ve 'Üstünde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Tavsiye Ettiği 100 Eser, logosuyla Damla Yayınları'nın bastığı 'Türkçede Deyimler' kitabına bakanlar şu ifadelere rastlıyor: 'Ağzına tükürdüğümün', 'Aklı b.una karışmak', 'Anasını bellemek', 'b.k atmak', b.kunu çıkarmak". bilgisine yer veriliyordu. 


Radikal'in o günkü nüshasında Genel yayın Yönetmeni İsmet Berkan, 'Bir varmış bir yokmuş Allah'ın kulu çokmuş' başlıklı yazısında, tavırlarının bir paranoya mı olduğunu sorguluyor ve vahim bir iddiayı dillendiriyordu: Psikolojik harekat: 


Berkan yazısında şöyle diyordu: 'Gerçekten de, belki abartıyorum ama yabancı masalların bile İslamileştirilmesi, adı yabancı olan karakterlerin 'Tanrı' yerine 'Allah' demesi bir çeşit psikolojik harekât aslında. Geçmişte KGB'nin veya CIA'nın edebiyat alanında, özellikle de çocuk 

edebiyatı ve çizgi romanlar alanında yaptıkları bundan başka türlü değildi. 

Şimdi kafayı taktım matematik kitaplarına ve öteki ders kitaplarına. İddiaya göre, matematik dersinde eskiden 'Masada üç, ağaçta altı elma var toplam kaç elma eder' gibisinden doğadan örneklenen toplama çıkarma konuları şimdi 'Sultanahmet Camisinin altı minaresi var, Ayasofya'nın da dört, toplam kaç minare eder?" şeklinde örnekleniyormuş. Kitabı elime geçirir geçirmez doğrusunu aktaracağım. 

Bir başka iddia da, eskiden ders kitaplarında Emre, Can, Merve gibi daha 'modern' çocuk isimleriyle olaylar örneklenirken 

bugün bu isimlerin Rahim, Yasin gibi daha İslami isimlerle yer değiştirdiği. 

Bakalım benim arkadaşım mı paranoyak? 


Tepki Demeçleri 


Radikal, konuyla ilgili haberlerini ertesi gün de sürdürdü ve 'Sorumsuz yayıncılık' başlıklı haberinde, 'Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından tavsiye edilen '100 Temel Eser' üzerinde yayınevleri tarafından dinsel ve ideolojik oynamalar yapılmasına eğitimciler ve çevirmenler 


tepki gösterdi' diyerek kitaplarda tepki gösterilen ifadeleri şöyle listeliyordu: 


Klasik olmuş kitaplardaki bazı çeviriler 

Pinokyo 

23. sayfa: 'Bana ne olursunuz biraz ekmek verin... Allah rızası için.' 

77. sayfa: Benim elim değil / Fadime anamın eli / El benden sebebi Allah'tan / Okumak benden, şifa Allah'tan / Elemtere fiş, kem gözlere şiş / Bir daha nazar değmez inşallah. 

96. sayfa: Ben eskiden ne kadar komik bir haldeymişim. Şimdi ise Allah'a şükürler olsun ki, gerçek bir çocuğum. 


39. sayfa: Allah sizden razı olsun. 

Üç Silahşörler 

73. sayfa: Aramis'in yanına gitmek isteyen Dartanyan'ı bir kadın durdurur ve şöyle der: 'Onu şu anda göremezsiniz. Yanında din adamları var. Hastalığından sonra hidayete erdi. 

Elenor H. Porter'in 'Pollyanna' kitabı: 

41. sayfa: Pollyanna ile Bay Pandleton arasında şu diyalog geçiyor: 

- Bildiğim tek şey kıyamete kadar yatacağım. 

- Yo kıyamete kadar yatamazsınız. Yani Kutsal Kitap'ta yazdığına göre kıyamet hiç beklemediğimiz bir anda kopabilir. Ama ben inanmıyorum. Yanlış anlamayın kıyametin kopacağına inanıyorum. Sadece hemen kopacağına inanmıyorum. 

15. sayfa: Polly Teyze Polyanna'ya şöyle bir cevap veriyor: 'Benimle böyle konuşman hayret verici. Soruna gelince, Allah'ın bana bahşettiklerinin değerini bilirim.' 

La Fontaine'in seçmeler kitabı 

89. sayfa: Balıkçı 'Ya nasip' diyerek oltasını denize atıyor. Balıkçının tuttuğu balıkları kapan tilki, balıkçıya, seslenerek şunları söylüyor: 'Allah yolunuzu açık etsin. Haydi bana eyvallah. 
Heidi 

86. sayfa: 

Bayan Sesasman: Bu konu için dua ediyor, Allah'tan yardım istiyor musun? 

Heidi: Bilmiyorum, bir faydası olur mu? 

Sesasman: Dua etmek insanı rahatlatır. 

Anton Çehov'un 'Acı' isimli kitabı: 

Grigoriy, karısına 'Sabret güzelim! Allah'ın yardımıyla hastaneye varır varmaz bu sancılardan kurtulacaksın' diye sesleniyor. 

32. sayfa: Grigoriy, 'Allahım bu ne tipi! Sen ne dersen olur Allahım; ama ne olur bana yolumu kaybettirme...' 

Anton Çehov'un 'Hikâyeler' kitabının 'Kaval' adlı bölümü 

78. sayfa: Çiftlik kâhyası Meliton ve çoban köylülerde yaşanan değişimi şöyle açıklıyor: "Çünkü çok günah işlemeye başladık. Allah'ı büsbütün unuttuk, onun için... Böyle giderse elbette kötü son gelir... Kendimizi bilmenin, aklımızı başımıza toparlamanın zamanı şimdi.' 
Oscar Wilde'ın Mutlu Prens kitabı 


Miller ve Hans, 'Hayırlı sabahlar' diye selamlaşıyor. 


Kitabın sonunda ise Kaz, 'Yüce Allahım diye bağırdı sonra da suya doğru koşmaya başladı' cümlesi yer alıyor. 

Andersen Masalları-1'de 'Bülbül' masalı, 'Bir varmış bir yokmuş. Dünyada Allah'ın kulları pek çokmuş' diye başlıyor. 


Yayınevi'nin Savunması 


Damla Yayınevi: Edebi tercüme 


Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilköğretim öğrencilerine tavsiye ettiği '100 Temel Eser'i yayımlayanlardan biri olan Damla Yayınevi, dün bir açıklama yaparak yaptıklarını şöyle savundu: 'Tercüme eserlerde yazarın ifade etmediği cümlelere yer verilmesi eserlerimizde kesinlikle söz konusu değil. Yayınevimizin yayıncılık ilkelerine aykırı olan böyle bir davranışı kabul edemeyiz. 


Özellikle çocuklara yönelik tercümelerde, her edebiyat insanının makul göreceği gibi seviyelendirme ve monoton tercümeden daha ziyade edebi değeri olan bir tercümeye yer vermek gerekir. Haberde, kitaplarda 'Allah' kelimesinin kullanılması fahiş bir hata olarak gösterilmek istenmekte. 'Allah razı olsun', 'Hayırlı sabahlar' gibi terimlerin Türkçede kullanıldığı muhakkak. İngilizce 'god' kelimesinin 'Tanrı' yerine 'Allah' olarak tercüme edilmesi yanlış değil. Hele hele 'psikolojik harekât' hiç değildir. 


Milli Eğitim Bakanlığı'nın Açıklaması 


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), '100 Temel Eser' kapsamına alınarak okullara satılan 'küfür dolu' Deyimler Sözlüğü'yle ilgili inceleme başlattı. 

Bakanlık, Damla Yayınevi'nin 'MEB tavsiyeli' ibaresini taşıyan 'Deyimler Sözlüğü'nde küfür düzeyine varan argo ifadelerin yer aldığı yönündeki haberler üzerine dün bir açıklama yaptı. 


Açıklamada özetle şöyle denildi: 


'İşlem yapılacak' 

'MEB'in böyle bir deyimler sözlüğü yoktur, adı geçen yayınevine ait böyle bir sözlüğü de okullara tavsiye etmemiştir. '100 Temel Eser' listesinin ana hedefi, yeni nesillerde Türkçe bilinci uyandırmak ve okuma alışkanlığı kazandırmaktır. Bu eserlerin tahrif edilerek gelişigüzel ve özensizce yayımlanması ve bu yayınların okullara sokulması kabul edilemez. 
Pedagojik olmayan örnekler kabul edilemez. Genel sözlüklerde yer alsalar bile küfür 


derecesindeki argo tabirlerin ve tabu kelimelerin yer aldığı eserlerin okullara girmesi 


engellenecek. Ayrıca bu tür yayımlarla ilgili gerekli incelemeler zaman geçirilmeden başlatılmış ve incelemelerin sonucuna göre de işlem yapılacak. 

İlköğretim öğrencileri için hazırlanan sözlükte, 'Ağzına tükürdüğümün, aklı b.una karışmak, anasını bellemek, p.ç kurusu, anan güzel mi, b.unu çıkarmak... gibi deyimler yer alıyordu. 
Erdoğan: Sadık kalınmalı 

Radikal'in ortaya çıkardığı, '100 Temel Eser' kapsamındaki klasiklerin aslına sadık kalınmadan ve İslami terminoloji kullanılarak çevrilmesine MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanı İrfan Erdoğan'dan da tepki geldi. Erdoğan, Damla Yayınevi'nin yayımladığı Oscar Wilde'ın 'Mutlu Prens' masalında kahramanların 'Hayırlı sabahlar Hans' diye selamlaşması, Andersen'in masallarının 'Bir varmış bir yokmuş, Allah'ın kulu çokmuş' diye başlamasını, Pinokyo'nun babasının Türk olarak gösterilmesini 'fahiş hata' diye niteledi. Erdoğan, şöyle konuştu: 

'Çevirilerde bir yere kadar farklılık olabilir. Örneğin cümlenin kurgulanışında farklı bir yol çizilebilir. Ancak, karakter isimlerinin değiştirilmesi, aslına sadık kalınmaması çok yanlış, çok fahiş bir hata. Biz de üç arkadaş geçmişte Şerif Mardin'in bir kitabını çevirmiştik. Tabii ki çevirmenden çevirmene farklılıklar oluyor, ancak kimse bu konuda aslına sadakati ihmal etmemeli. Aslına sadakatsizlik, hukuki bazı hakları da beraberinde getirir. Bakanlığın, bu tür kitapları denetleme şansı yok. Bu tartışmasız hatayı düzeltmeye kalkmak başka hataları da beraberinde getirir. Burada vatandaşa ve veliye de gerçekten büyük sorumluluk düşüyor. 
Onlar da çocukları için, kendileri için kitap alırken, dikkatli olmalı.' 

"Özet kitap işi yanlış' 

Bandrol almamak için sayfa sayısını azaltmak adına kitapların özet olarak çıkarılmasına da tepki gösteren Talim Terbiye Kurulu Başkanı Erdoğan, 'Kitapların özet olarak çıkarılmasını doğru bulmuyorum. 'Minerali alınmış besin gibi' benzetmesi vardır özet kitaplar için, bu 


benzetmeyi haklı buluyorum' dedi 


Ve Tartışmalara Neden Olan Tercüman'ın Görüşleri 


Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullara tavsiye ettiği 100 temel eserde ideolojik ve dinsel içerikli 
oynamalar yapmakla suçlanan Pinokyo ve Heidi kitaplarının çevirmeni İsmail Bilgin 22 
Ağustos tarihli Sabah gazetesine konuştu ve 'Pinokyo 'Allah razı olsun' derse ne sakınca var ki!' dedi. 


Bilinçli bir İslamlaştırma yaptığı, dini motif yerleştirdiği yönündeki eleştirileri kabul etmeyen Bilgin, 'Teşekkür ederim yerine 'Allah razı olsun' gibi sözleri doğallığında kullandım. Bunun ne sakıncası var' dedi. Bilgin eleştiriler üzerine kitapları yeniden inceleyeceğini söyledi. 
Belediyede Mühendis 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde jeoloji mühendisi olarak görev yapan İsmail Bilgin, 96 
sayfalık Pinokyo kitabında 5-6 kez Allah geçtiğini, sadece bunlara odaklanmanın yanlış olduğunu' savundu. 'Kitabın dilinin benzer bir çok kitapla karşılaştırıldığında çok anlaşılır ve güzel olduğunu' söyleyen Bilgin, şöyle devam etti: 'Tanrı İngilizce'de 'God' demek, bunu Allah diye çevirmenin, 'Teşekkür ederim' yerine 'Allah razı olsun' demenin ne sakıncası olabilir? Biz Müslüman ve Türk bir ülke değil miyiz? Yine de kitapları yeniden inceleyeceğim. Önce orijinal metinlerimle yayınlanan baskıyı karşılaştıracağım. Yanlış varsa bu yanlıştan döneceğim' dedi. 


Elemterefiş 

Bilgin, Pinokyo kitabında yer alan tekerlemenin ise yanlışlıkla kitaba girdiğini, 'bunun yayınevinin suçu olduğunu' söyledi. Pinokyo kitabının tekerlemeler bölümüne, 'Benim elim değil / Fadime anamın eli / El benden sebebi Allah'tan / Okumak benden, şifa Allah'tan / Elemterefiş, kem gözlere şiş / Bir daha nazar değmez inşallah' yazısı alınmış. 

Heidi Öyle Der Mi? 

İsmail Bilgin'in çevirdiği kitapta Pinokyo, 'Bana ne olursunuz biraz ekmek verin... Allah rızası için! Ben eskiden ne kadar komik bir haldeymişim. Şimdi ise Allah'a şükürler olsun ki, gerçek bir çocuğum' diyor. Heidi'de ise, şu diyalog geçiyor: Bayan Sesasman: Yavrum neden mutsuz olduğunu bana söyler misin? Hala aynı konu için mi üzülüyorsun? Heidi: Evet efendim. Peki bu konu için dua ediyor musun? Allah'tan yardım istiyor 


musun? Bilmiyorum bunun bir faydası olur mu? Olmaz mı, dua etmek insanı rahatlatır. 


(Derleme: Haber7) 


BİR VARMIŞ, BİR YOKMUŞ, ALLAH'IN KULU ÇOKMUŞ 
19/08/2006- İsmet Berken-Radikal 


Belki abartıyorum ama çocuk kitaplarında yabancı masalların bile İslamileştirilmesi,adı yabancı olan karakterlerin 'Tanrı' yerine 'Allah' demesi bir çeşit psikolojik harekât aslında. 


Daha önce bu köşede 'Kökten laik' diye nitelediğim insanların zaman zaman 'paranoyakça' davranışlar içine girdiğini yazdım. Şimdi yavaş yavaş galiba ben de paranoyaklaşıyorum. 
Geçmişte, yani bundan üç yıl önce, sağda solda, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve diğer hükümet ileri gelenlerinin hafta sonları spor kıyafetlerle gözükmesini "Türkiye'yi 


kravatsızlaştırmaya götürecek projenin ilk adımları' olarak niteleyen mektuplar almıştım. İşte bu mektuplar için 'Paranoya' tabirini kullanmıştım. 

Ama geçen hafta gayet de namazında niyazında bir arkadaşımdan aldığım 

telefon için böyle düşünmedim. Arkadaşım, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilan ettiği 100 Temel Eser'in bazı okullar tarafından öğrencilere belli yayınevlerinin basımlarının mecbur tutulduğunu, o yayınevlerinin ise Pinokyo'yu, Güliver'i veya Heidi'yi bile İslamileştirdiğini söyledi bana. 

Normal şartlar altında biri bana böyle bir şey söylediğinde tepkim, 'Yok canım, o kadar da olmaz' şeklindedir ama bu sefer öyle yapmadım, haber servislerindeki arkadaşlarımızdan durumu soruşturmalarını istedim. 

Ve Umay Aktaş'ın bugün manşetimizden okuduğunuz haberi çıktı ortaya. Masalcı Andersen'e 'Bir varmış bir yokmuş, Allah'ın kulu çokmuş' cümlesini kurdurtan, Pinokyo'yu yapan marangozun adını 'Galip Dede'ye çeviren, Oscar Wilde'ın iki karakterini birbiriyle 'Hayırlı sabahlar' diye konuşturan 'Temel eser'ler bunlar! 

Etik, ahlak, esere ve sanatçıya saygı... Bunlar bizim yayıncılık dünyamızın bir bölümünün anlaşılan tamamen unuttuğu kavramlar. 

Saygın bir çevirmen, dünya çocuk edebiyatının artık klasikleşmiş eserlerini çeviriyor, sonra kendine utanmadan 'yayınevi' diyen bir kuruluş çıkıyor, eldeki hazır çevirinin üzerinde kalem oynatıyor, sağını solunu değiştiriyor, isimleri İslamileştiriyor, konuşmaları İslamileştiriyor ve orijinal çevirmene de beş kuruş vermeden bu pespaye şeyleri 'kitap' diye öğrencilerin karşısına koyuyor. 

Özellikle yardımcı ders kitapları pazarı ama belki de çocuk kitapları pazarının tamamı Türkiye'de neredeyse ilaç sektörü kadar 'hediye' ile dönüyor. Öğretmenleri, kendi yayınevlerinin çıkardığı uyduruk 'eser'leri öğrencilerine teşvik etmesi için paralar, hediyeler ortada dönüyor. 

Milli Eğitim Bakanlığı, yer yer eleştirilse dahi sonuçta ilköğretim öğrencilerinin 100 Temel Eser'i okumasını mecbur bırakan bence pernsipte kötü olmayan bir uygulama başlattı. Sorun uygulamada değil. Sorun,100 Temel Eser denen eserlerin günümüze uyarlanmasında, günümüz yayınevlerinin bu eserleri diledikleri gibi kesip biçerek ve orijinal hallerinden çokça uzaklaştırarak basmasında. Yani kalitede. 

Ama baksanıza, kaliteden geçtik, 'Hayırlı sabahlar' diye konuşan karakterler bile var bu kitaplarda. 

Ne olacak sanıyorlar, evinde 'Günaydın' denen bir çocuk kitapta 'Hayırlı sabahlar' ifadesini görünce ansızın doğrusunun 'Hayırlı sabahlar' olduğunu mu düşünmeye başlayacak? 

Ama böyle küçümsememek lazım belki de... Bir 'paranoyak' laik arkadaşımın söylemesiyle 'Nesiller böyle değişecek, yeni kültür böyle yerleşecek. 

Gerçekten de, belki abartıyorum ama yabancı masalların bile İslamileştirilmesi, adı yabancı olan karakterlerin 'Tanrı' yerine 'Allah' demesi bir çeşit psikolojik harekât aslında. Geçmişte KGB'nin veya CIA'nın edebiyat alanında, özellikle de çocuk edebiyatı ve çizgi romanlar alanında yaptıkları bundan başka türlü değildi. 

Şimdi kafayı taktım matematik kitaplarına ve öteki ders kitaplarına. İddiaya göre, matematik dersinde eskiden 'Masada üç, ağaçta altı elma var toplam kaç elma eder' gibisinden doğadan örneklenen toplama çıkarma konuları şimdi 'Sultanahmet Camisinin altı minaresi var, Ayasofya'nın da dört, toplam kaç minare eder?' şeklinde örnekleniyormuş. Kitabı elime 


geçirir geçirmez doğrusunu aktaracağım. 

Bir başka iddia da, eskiden ders kitaplarında Emre, Can, Merve gibi daha 'modern' çocuk isimleriyle olaylar örneklenirken bugün bu isimlerin Rahim, Yasin gibi daha İslami isimlerle yer değiştirdiği. Bakalım benim arkadaşım mı paranoyak? 


HZ. ADEM (AS) VE YARATILIŞTAKİ TEKİLLİK 
12.01.2018- Halil Akgünler-www.saidnursi.de 


Cenab-ı Hak Vahid ve Ehaddir. Vahidiyet ve ehadiyet hakikati her yaratılan mahlukun üzerindeki birlik mühründen kolayca anlaşılabilir. Kainatın heyet-i mecmuasından tutun da galaksilere, yıldızlara, güneşler ve gezegenlere kadar bütün büyük mahluklar üzerinebirlik mührü vurulmuştur. Dünyamız ve üzerinde yaşayan tüm mahluklar da aynı şekilde birlik mührü taşırlar. Bitkiler, ağaçlar, hayvanlar, insanlar nev ve tür olarak birlik mührü taşıdıkları gibi, bu tür içindeki fertler de tek tek yine birlik mührüne mazhardırlar. Bu nedenle yaratılan her mahluk bidayetinde ve ilk yaratılışında birdir ve bu birlik mührü yaratılan her tür üzerinde açıkça görülür. Devam eden yaratılış sürecinde türler içindeki fertler üzerinde de yine birlik mührü devam eder. Onun içindir ki hiç bir mahluk birbirine benzemez, hatta aynı yumurta ikizi bile olsa. Mutlaka ki her mahluk tektir ve bir tekillik noktasından yaratılmıştır. 


Kainatın kendisi bile bir tekillik noktasından yaratılmıştır. Big Bang teorisi bunu açıkça ispat eder. Şu koca kainatın çok küçük bir çekirdek gibi bir noktadan, adeta çekirdeğin çatlamasına benzer bir şekilde yaratıldığını ifade eder. İşte onun için bu yaratılış teorisine büyük patlama, yani bilimsel tabiri ile Big Bang demişler. 


Dünya yüzündeki canlılar da benzer bir yaratılış özelliği gösterirler. Mesela tüm ağaçlar ve bitkiler çekirdek denen küçük bir tohumdan yaratılmıştır. Her bir ağacın tohumunu toprağa attığınız zaman yine o ağaca benzer bir ağaç olur. Kudret-i İlahi bir ağacı küçük bir tohumdan yarattığı gibi bir çok hayvan ve kuş türünü de bir tohum hükmünde olan küçük bir yumurtadan yaratır. 


ÂDEM TÜR MÜDÜR? 
30 Mart 2017 Perşembe- Abdulhakim Beyazyüz haksozhaber 


Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a hamd, resulüne selam olsun. Bugünkü yazımızda, Adem kavramı üzerinde duracak ve Kur'an'ın bu kavrama yüklediği anlamı tespit etmeye çalışacağız. 


Âdem sözlükte; Adem (a.s.), insan, kişi anlamında kullanılmaktadır. Rağıb el-İsfehâni Müfredat adlı eserinde, Âdem'e (a.s) bu ismin, yerin üst kısmından yaratılması nedeniyle verildiğini nakleder. Eserde geçen bir başka iddiaya göre bu isim Âdem (a.s.)'a teninin esmerliğinden dolayı verilmiştir. Nitekim recülü adem denildiğinde, kişinin esmer olmasının kastedildiği ifade edilmiştir. Diğer bir iddiaya göre ise yaratılışında çeşitli unsurların var olması ve kendisine ruh üflenmesi nedenleriyle Âdem (a.s)'a bu isim verildiği de söylenmiştir. 


Kur'an'da kavram olarak ise, Allah'ın kendisini yeryüzü için halife kılmayı dileyerek, isimleri öğrettiği, melekleri kendisine secdeye (saygı göstermeye) davet ettiği, Nuh(a.s.), 


İbrahim ailesi ve İmran ailesiyle beraber, kendisini âlemlerden üstün kıldığı insanlığın babası olan zat anlamında kullanılmaktadır. 


Âdem özel bir şahsiyet olarak mı, yoksa insanlık türünü ifade etmek üzere mi kullanılmıştır? 


Adem (a.s) özel bir şahsiyet olarak Kur'an'da kullanılmıştır. O, insanlık türünün bir ferdi ve aynı zamanda babası olmasıyla beraber, bağımsız bir şahsiyettir de. Nitekim Kur'an'ı Kerime baktığımızda şunları görürüz. 


“Hani meleklere, "Âdem için saygı ile eğilin" demiştik de İblis hariç bütün melekler hemen saygı ile eğilmişler, İblis (bundan) kaçınmış, büyüklük taslamış ve kâfirlerden olmuştu. Dedik ki: "Ey Âdem! Sen ve eşin cennete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin, ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz." Fakat Şeytan onların ayaklarını oradan kaydırarak, kendilerini içinde bulundukları nimet yurdundan çıkardı. Biz de dedik ki; Birbirinize düşman olarak oradan aşağı inin. Yeryüzü belirli bir süreye kadar size barınak ve geçim yeri olacaktır. Âdem, Rabbinden birtakım kelimeler aldı (onlarla amel edip Rabbine yalvardı, O da) bunun üzerine onun tövbesini kabul etti. Şüphesiz O, tövbeyi çok kabul eden (kulunun günahından geçen) dır, çok esirgeyendir.” (2/34—37) 


Yukarıdaki ayetlerden açıkça şu sonuçların çıktığını söyleyebiliriz. 
1-5) Secde edilen tüm insanlar değil, insanlığın atası olan Hz. Âdem'dir. 
2-) Cennete konulan tüm insanlar değil, insanlığın atası olan Hz. Âdem ile eşidir. 


3-) Yasak fiili aynı anda tüm insanların beraberce işlemeleri mümkün değildir. Bundan dolayı burada bahsedilenler, bizim gibi bağımsız şahsiyetleri olan Hz. Adem ile eşidir. 


4-) Nimetlerle dolu yerden çıkarılan tüm insanlar değil, Hz. Âdem ile eşidir. 


5-) Hatasında ısrar etmeyip tövbeye yönelen ve tövbesi kabul edilenlerin tüm insanlık olması mümkün değildir. Bu nedenle burada bahsedilen kişiler özel şahsiyetlerdir. Bunlarda, babamız Adem (a.s.) ve annemiz Havva (a.s)'dır. 


Meseleye ışık tutan ayetlere bakmaya devam edelim; 


“(Ey Muhammed!) Onlara, Âdem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlardı da, birinden kabul edilmiş, ötekinden kabul edilmemişti. 
Kurbanı kabul edilmeyen, " And olsun seni mutlaka öldüreceğim" demişti. Öteki, "Allah, ancak kendisine karşı gelmekten sakınanlardan kabul eder" demişti.” (5/27) 


Bu ayetten anlıyoruz ki, Adem (a.s) bağımsız bir şahsiyettir. İnsanlığın atası olan bu şahsiyetin oğullarından birisi, tıpkı şeytanın kendi kusurunu Âdem (a.s)'a yüklemesi 

gibi, kurbanın kabul edilmemesini bahane ederek isyan yoluna sapmış ve kardeşini öldürme yoluna gitmiştir (5/30). Yine ayetlerden anlıyoruz ki insanlık tecrübesinin ilk döneminde oldukları için, kardeşini nasıl gömeceği tecrübesinden bile yoksundur (5/31). Bu durum ayetlerin mecaz ya da sembolik bir anlatımdan öte, Hz. Âdem ve ilk insanlık tecrübesinden bahsettiğinin başka bir işaretidir. 


Diğer ve çok önemli bir delil de şu ayette geçmektedir: 


“Allah birbirinden gelme bir nesil olarak Âdem'i, Nuh'u, İbrahim ailesi ile İmrân ailesini seçip âlemlere üstün kıldı. Allah işiten ve bilendir.” (3/33,34) 


Bu ayetler net olarak Hz. Âdem'in bir türü değil, bağımsız bir şahsiyet ve insanın ilk atası olan değerli bir zat olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Zira Allah Adem (a.s.)'ı kendisi gibi bilinen ve peygamber olan gerçek şahsiyetlerle birlikte anmakta ve Allah'ın onları insanlık içinden seçip değerli kıldığını şüpheye yer vermeyecek şekilde, ortaya koymaktadır. Dikkat edilirse, Âdem (a.s) peygamberlerin ataları olan ve ailelerinden de nice peygamberlerin seçildiği Nuh, İbrahim ve İmran ailesi ile beraber zikredilmekte ve onlarla aynı kefeye konulmaktadır. Bu nedenle bu ayetler, Adem (a.s)'ın tüm insanları ifade eden bir tür olduğu iddiasını geçersiz kılmaktadır. 


Ayrıca şu ayet de, yukarıda söylediklerimizi pekiştirmektedir: 


“And olsun, bundan önce biz Âdem'e (cennetteki ağacın meyvesinden yeme, diye) emrettik. O ise bunu unutuverdi. Biz onda bir kararlılık bulmadık.”(20/115) halbuki başka bir ayette Eyüp (a.s.) şöyle övülmektedir; “Gerçekten biz Eyyüb'ü sabırlı (bir kul) bulmuştuk. O, ne iyi kuldu! Daima Allah'a yönelirdi.”(38/44) Bu ayette ortaya koyuyor ki, Âdem (a.s) ifadesi, insanlık türünün tümü için değil, insanlığın ilk atası olan özel bir şahsiyet için kullanılmaktadır. Ayrıca “ Şüphesiz Allah katında (yaratılışları bakımından) İsa'nın durumu, Âdem'in durumu gibidir: Onu topraktan yarattı. Sonra ona "ol" dedi. O da hemen oluverdi.” (3/59) ayeti ve insanlığı babamız Âdeme nispet eden şu ayetler de babamız Âdem (a.s)'ın bağımsız bir şahsiyet olduğunu ortaya koymaktadır. (7/26,27,31,35,172, 17/70, 19/58) 


Hz. Âdem peygamber midir? 


Kanaatimizce Hz. Âdem peygamberdir. Zira “Dedik ki: "Ey Âdem! Sen ve eşin cennete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin, ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz. Derken, şeytan ayaklarını oradan kaydırdı. Onları içinde bulundukları konumdan çıkardı. Bunun üzerine biz de, "Birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belli bir süre barınak ve yararlanma vardır" dedik. Derken, Âdem (vahy yoluyla) Rabbinden birtakım kelimeler aldı, (onlarla amel edip Rabb'ine yalvardı. O da) bunun üzerine tövbesini kabul etti. Şüphesiz O, tövbeleri çok kabul edendir, çok bağışlayandır.”(2/37) Ayetleri Hz. Âdem'in Peygamber seçilmiş ve vahiyle muhatap olmuş olabileceğine dair işaretler taşımaktadır. 


Ayrıca Yüce Allah'ın “Biz, bir peygamber gönderinceye kadar (hiç bir topluma) azab edecek değiliz.”(17/15) ve “Hiçbir ümmet de yoktur ki, içlerinden bir uyarıcı geçmiş olmasın.”(35/24) ayetleri, bizlere Hz. Âdem'in de kendi çocukları için peygamber seçilmesi gerektiği kanaatine götürmektedir. Zira yukarıdaki ayetler ışığında düşündüğümüzde, Hz. 
Âdemin çocukları ve zürriyetinden oluşan bu topluluğun peygambersiz bırakılmış olma ihtimali çok makul görünmemektedir. Ayrıca bu ayetlerin ne şekilde anlaşılması gerektiğini daha açıkça ortaya koyan şu ayetler ise, bizi Hz. Âdemin kesine yakın bir şekilde peygamber seçildiği kanaatine götürmektedir. “Allah birbirinden gelme bir nesil olarak Âdem'i, Nuh'u, İbrahim ailesi ile İmrân ailesini seçip âlemlere üstün kıldı. Allah işiten ve bilendir.”(3/33,34). 


Âdem (a.s.)'ın içine konulduğu cennet, vaat edilen gerçek cennet midir? 


Bu hususta her şeyden önce cennet ifadesinin hem sözlük, hem de kavramanlamlarında Kur'an'da kullanıldığını hatırlamak gerekir. Nitekim şu ayette bahçe anlamında, sözlük anlamıyla kullanılmıştır. “Şüphesiz biz, vaktiyle "bahçe sahipleri"'(cennet sahipleri)*ne belâ verdiğimiz gibi, onlara (Mekkeli inkârcılara) da belâ verdik. Hani o bahçe sahipleri, sabah erkenden (fakirler gelmeden) bahçenin ürünlerini devşirmeye yemin etmişlerdi.”(68/17) 


Şu ayette ise kavram anlamında kullanılmıştır; "Allah'a karşı gelmekten sakınanlara söz verilen cennetin durumu şöyledir: Orada bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır. Orada onlar için meyvelerin her çeşidi vardır. Rablerinden de bağışlama vardır. Bu cennetliklerin durumu, ateşte temelli kalacak olan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu?”(47/15) 


Dolayısıyla Âdem (a.s.)'ın konulduğu cennetin tam olarak hangisi olduğuna dair başka bazı ipuçlarına bakmak gerekmektedir. Dikkat edilirse bahsedilen cennette 

sınanma, şeytanıncennette vesvese vermesi gibi olayların olduğu görülmektedir. Hâlbuki vaat edilen mükâfat yurdu cennette ise bütün bunların olmayacağı açıktır. Aynı 

durum cennetten çıkarılmadurumu için de geçerlidir. Dolayısıyla bu işaretler bahsedilen cennettin Âdem (a.s)'ın ihtiyacını gidermeye müsait bir bahçe/orman olması ihtimalini akla getirmektedir. Diğer yandan “Sizi yerden (topraktan) yarattık, yine (ölümünüzden sonra) ona döndüreceğiz. Hem de ondan sizi bir kere daha çıkaracağız.”(20/55) ayeti de, bu cennettin bal nehirlerin akıtıldığı mükâfat yurdu değil, yeryüzünde Âdem (a.s)'ın ihtiyaçlarının tümünü rahat bir şekilde giderdiği sözlük anlamıyla bir cennet olabileceği ihtimalini güçlendirmektedir. Nitekim haşr olayının yeryüzünde olacağına dair şu ayet de bu ihtimali güçlendirmektedir.“Ve yeryüzü, Rabbinin nuruyla aydınlanır. Kitap (amel defterleri) ortaya konur. Peygamberler ve şahitler getirilir ve haksızlığa uğratılmaksızın aralarında adaletle hüküm verilir.”(39/69) Dikkat edilirse ayetlerden, insanla alakalı tüm şeyler yeryüzünde gerçekleşmiş gibi bir mesaj çıkmaktadır. Dolayısıyla Âdem (a.s.)'ın konulduğu bahçenin de yeryüzündeki bir bahçe olması daha büyük bir ihtimaldir. Unutmayalım ki, insan yurdu olarak zikredilen yeryüzünün kendisi de, aslında gökteki sayısız gezegenlerden birisi olan Dünya gezegenidir. Bu nedenle Rabbimizin bize rahmet ederek ve algı kapasitemizi dikkate alarak, bizimle konuştuğunu dikkate almamız gerekmektedir. Bununla beraber mutlak olarak işin doğrusunu ancak Allah bilir. 


Sözlerimizin sonu Rabbimize hamddır. İsabet ettiğimiz doğrular Rabbimizin bize olan lütfü, yanlışlar ise bizim meseleleri karıştırmamızdandır. Rabbimizden bağışlanmayı ve isimlerinin ahlakı ile ahlaklanmayı niyaz ederiz... 


“HZ. ADEM TÜRKTÜR!?” 


24 Ağustos 2009 Pazartesi- Abdurrahman Dilipak-Vakit 
Namık Kemal Zeybek Hz. İbrahim'in, dolayısı ile Hz. Peygamber'in Türk olduğunu söylemiş.. 


Düşünüyorum da Namık Kemal beyden daha çarpıcı ne söyleyebilirim diye! Fanatik birtakım zenciler gibi “Tanrı zencidir” filan demeyeceğim. Onlar “beyazlar şeytanın çocuklarıdır, o zaman Tanrı zencidir” gibi bir “çözümleme” yapmışlardı. Ama Türklük konusunda daha 


kapsayıcı, çarpıcı bir iddiada bulunabilirim. Aynı zamanda barışçı olsun.. “Hz. Adem Türktür” desem mesela. Maksat “dünya Türk olsun”, maksat kavga olmasın.. 


Biliyorsunuz, Kürt diye aslında “Türklerin dağda yaşayanına” denir!?. Hani karda yürürken ayaklarının altındaki karlar “kırt kırt” ya da “kart-kurt” der ya, Kürt adı da buradan geliyor aslında! ?.. 


Geçen gün bir Gurmanço arkadaş, bu tesbite karşı, başka bir iddia ortaya attı. Ben Kürtçe bilmem. O diyor ki, “Gur” Kürtçede “Kurt” demektir. “Manço” da “Beyaz”. Gurmanço “Bozkurt” demek oluyor yani.. Bu arkadaşın nihai “çözümleme”si şu: Asıl Bozkurtlar Kürtlerdir. Türkler Kürtlerin ovada yaşayan “light” kesimine denir.. 


Hz. İbrahim'in babası Azeriydi değil mi, Hz. İbrahim de Azeri olur o zaman.. 


Nasıl İsmail ile İshak Hz. İbrahim'in çocukları ise, Ham, Sam, Yafes de Hz. Nuh'un çocukları.. Yafes'in soyu, Hint-Avrupa grubu. Yani Türk.. Kızılderili dedikleriniz de öyle, Yakut Türklerinin Bering’den geçenleri.. Güney Amerika'dakilerse Berberi.. 


Türkün Müslümanına genelde Türk deniyor, ama Yahudisine Hazara ya da Karaimler deniyor.. Hıristiyanına da Gagavuz ya da Gök oğuz deniyor.. 


Şimdi işler karıştı, şamanı, ateisti, laik geçineni hepsi Türk olarak anılıyor.. 
Gelin Hz. Adem'in Türklüğünde anlaşalım ve bu iş bitsin. Yoksa anlaşamayacağız.. 
Hz. Adem Türkse, Hz. Havva da Türk.. 


Mustafa Kemal, “Ne mutlu Türküm diyene” derken aslında bir ırkı değil, iyi, mükemmel insanı, yani cennetlik insanları kasdediyor olmasın sakın. 


Buyurun bu da Yaşar Nuri'nin “çözümleme”si: “Hiçbir peygamber hiçbir kavmin çocuğu değildir. Kur'an-ı Kerim peygamberleri bir kozmik hürriyetin çocukları olarak verir.” 


Yani ırkı yok. Cinsiyeti yoktur dememiş iyi ki.. Öztürk şöyle devam ediyor: “Ama tarih içinde her peygamber de diğer insanlar gibi bir coğrafyadan geliyor, bir anne babadan doğuyor. 
Yağmurun milliyeti olmaz, güneşin de olmaz... Peygamberler de böyledir. Onların Kur'an-ı Kerim'deki adları Nur’ dur, ışıktır... Peygamberlere milliyet tayin etmek gibi bir yola gitmeyelim. Ama tarihi gerçeği araştıralım.” 


Namık Kemal Zeybek'in çözümlemesi hayli ilginç.. “O Türkler için Türk'tür, Araplar için Araptır, Rumlar Rum diyorsa öyledir. O tüm milletlerdendir...” 


“Peygamberimizin bir de beşeri hayatı vardı. Soyunun Araplaşmış araplardan olduğu bir gerçek. Araplıktan önceki mensubiyeti bilinmiyor. Bir konferansta Sümerlerin Türk olduğu kanaatinden yola çıkarak şöyle dedim: ‘Hz. İbrahim'in Sümerlerden olduğu söylenir. 
Peygamberimizin de Hz. İbrahim soyundan olduğu söylenir. Dolayısıyla Hz. Peygamber baba tarafından Türk olur. Ana tarafından Araptır. Onun peygamberlik yönü değil, beşeri yönü Türk asıllı Araptır denebilir. Soy itibarıyla ister Türk olsun, ister Arap olsun, ister Grek, ister Slav olsun... Hangi soydan olursa olsun bizim başımızın tacıdır. O bize Allah'ın sözlerini iletti.” ” Aslında sözün sonunu iyi bitirmiş.. 


Zeybek'in sözlerine Murat Bardakçı'nın itirazı vardı. Bardakçı “Namık Kemal Bey'in tek söylediğine katılıyorum. Allah affetsin!.” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Muhammed'in Hz. İbrahim'den geldiği söylenir. Fakat Hz. İbrahim'e Sümerlik isnat etmek Kur'an'a terstir. 
Sümerler'in Türk olduğu Güneş-Dil teorisinden kalma bir fantezidir. Cumhuriyet yeni kurulmuş, o zamanın siyasi ihtiyacı olarak ortaya çıkmış bir şeydi Güneş-Dil teorisi.” 


Bu muhteşem tartışmayı bir kenara bırakalım da, bu çözümlemeye geri dönelim: “HZ. 
İBRAHİM SÜMER, SÜMERLER TÜRK, HZ. MUHAMMED İBRAHİM SOYUNDAN, O 


ZAMAN HZ. MUHAMMED DE TÜRK.” Hz. Muhammed Türk olduktan sonra artık Kürtler de Türk olmayı kabul eder herhalde!?. Ama bakarsınız Kürtler, “Hz. İbrahim Kürttür, Kürt kalacaktır” diye tuttururlar, Hz. Peygamber'i de Kürt ilan ederlerse şaşmayın!?. İnat değil mi bu.. “Dünya Türk olsun”a karşı “Herkes Kürt olsun” çağrısı!. 


Hz. Peygamber, Türkse, Türkler ehlibeytten sayılır o zaman değil mi? Bunu İranlılara söyleyelim de, Kum'da, Azerilere beyaz değil, siyah sarık sarsınlar bari. 


Bu durumda ehlibeyt de Türk olduğuna göre Mehdi de Türk olacaktır herhalde.. 


Luther'e göre Türkler, şeytanın soyundan, hatta Yecüc Mecüc, Deccal Türklerin arasından çıkacak (!?) Neyse, görüldüğü gibi bu tartışma çok su götürür.. Hz. Musa da beni İsrail soyunda, Ruhül kuds Hz. İsa da. Şaron da aynı ırktan.. Hz. Muhammed (sav) de Kureyş”ten, Ebu Cehil de.. Zaten hepimiz Adem'in çocukları değil miyiz? Habil ve Kabil kardeş değil mi? 
“Babalar koruk yediklerinde oğullarının dişi kamaşır mı?” 


Aman “Mehdi” konusu son derece hassas bir konu. Hamaney'in açıklamasını biliyorsunuz.. 
Hamaney Mehdi ordusunu göreve çağırırken, Bush'un da herhalde yeni bir Haçlı Seferi için Evangelistlerin “Mesih'in ordusu”nu, ya da Christianty Army'i seferberliğe çağırıyor olması gerekir.. Ama teolojide, bir Mesih ve Mehdi savaşı yok.. Ama şimdi önümüzde böyle bir sorun var.. Bu iş hızla teoloji konusu olmaktan çıkıp mitolojik bir alana kayıyor ve Matrix'e dönüyor.. Göreceksiniz, bu ortamı değerlendiren Tapınakçılar da kolları sıvayacaklar ve Mescid-i Aksa'da terör estireceklerdir.. Bu tartışmalar hızla dinin alanından çıkıp siyasetin alanına kayıyor.. 


Hani o kadar çabaladım, görüldüğü gibi bu tartışma te'vil götürmüyor! 


Bu tartışmanın saçmalığı gibi, tüm ırkçı tartışmalar da saçmadır. İnsanlar doğdukları anne babayı, zamanı, toprağı, cinsiyetlerini kendileri seçmediler. Kendi kaderini yazan kim var, bana söyler misiniz? 


Biz hepimiz Hz. Adem'in çocuklarıyız. Hz. Adem ise topraktandır. Üstünlük ancak takva iledir.. 


Bize düşen haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana, zalime karşı durmaktır.. 


İnsan “ünsiyet peyda eden” demektir.. Peki bize ne oluyor ki, elimizi kardeş kanına buluyoruz?. Allah (cc) bizi kabileler halinde yarattı ki, tanışalım, tearüf edelim/bilişelim diye. 


Selam ve dua ile.. 
HZ. ÂDEM'E ÖĞRETİLEN İSİMLER ÜZERİNE... 


06 Ocak 2019 Pazar-haksozhaber 


İsimleri ya da müsemmaları bilme düzeyinde bir ilme sahip olma Âdem'i meleklerden üstün kılan bir özellikmiş. Peki, bu isimler ya da müsemmalar nedir? 


Faruk Beşer, Yeni Şafak gazetesindeki yazısında Hz. Adem'e öğretilen isimler konusunu değerlendirmiş: 


İsim vermenin adabına dair bir şeyler yazmayı düşünürken bunun Hz. Âdem'e isimlerin öğretilmesi meselesi ile başlatılması gereğini anladım. Gerçekten de isim ve isim verme sıradan bir olay değil. Mesela biz her namazda okuduğumuz Sübhaneke'de Allah'ı tespih ederken “ismin ne yücedir Allah'ım” diyoruz. O'nun ismi yüce bir varlığın ismi olduğu için 


mi yücedir, yoksa ismi de bizatihi yüce midir? Mesela ilk inen ayette de “Rabbinin ismiyle oku? buyruluyor. Kuranıkerim?'de “Allah'ı zikret” buyrulmasının yanında, “Rabbinin ismini zikret”, “Rabbinin ismini tespih et” gibi ayetler de var. Biz bir işe başlarken Allah'la değil de, “bismillah” diye Allah'ın ismiyle başlıyorum deriz. O halde ismin bile başlı başına bir değeri var. 


Bu durum müfessirleri, kelamcıları düşündürmüş ve isimle müsemma/ismin konusu aynı şey midir tartışmaları yapmışlar. Mesela Razi, Bakara 31. Ayeti'nin tefsirinde bu tartışmaları uzun uzadıya anlatır ve sonunda isimle müsemmanın aynı şey olmadığı kanaatine varır. Galiba doğru olan da budur, ancak yine de isimle müsemma arasında inkâr edilemez bir alakanın olduğu da açıktır. 


İsim vermenin fikıh ve edep/ahlak tarafina geçmeden önce, Âdem'e öğretilen isimler konusuna değinme lüzumu hâsıl oldu dedik. 


Allah meleklere yeryüzünde bir halife yaratacağını söyleyince onlar bunu yadırgamış ve ‘kan dökecek birisini mi yaratacaksın?” diye şaşkınlıklarını dile getirmişlerdi. Bunun ne anlama geldiği de ayrıca yazılmaya değer. Allah da onlara, kendisinin onların bilmediklerini de bildiğini söyledikten sonra buyurdu ki, “Allah Âdem'e isimlerin tamamını öğretti, sonra da onları meleklere gösterip, doğru söylüyorsanız hadi şunların isimlerinden bana bilgi verin bakayım, dedi? (Bakara 31). Dikkat edilirse burada da isimle müsemma birbiri yerine kullanılmıştır. İsimleri öğretti, sonra da bu isimlerden değil, şunların isimlerinden bana bilgi verin, buyurdu. O halde “şunların” buyurduğu şeyler isimlerin kendisi değil, konuları olmalıdır. 


Ama biz haddimiz olmadığı için bu uzun tartışmalara girmeyelim, sadece şunu söyleyelim: Allah (cc), meleklerin Âdem'e (as) secde etmesini istediği bir sadette, ona bütün isimlerin öğretilmiş olması özelliğini üstünlük sebebi olarak gösteriyor. Demek ki, isimleri ya da müsemmaları bilme düzeyinde bir ilme sahip olma Âdem'i meleklerden üstün kılan bir özellikmiş. Peki, bu isimler ya da müsemmalar nedir? 


Bunun cevabı açık değildir. Dolayısıyla bu ayet müteşabih bir ayettir. Anlamı için kesin bir şey söylenemez. Ama tevil ve tahminlerde bulunulabilir. Mesela: 


Âdem'e öğretilen isimlerin, dünyanın başından sonuna kadar insanoğlunun her bir nesneye verdiği ve vereceği isimler olduğunu söyleyenler bile vardır ki, bu çok anlamlı değildir. O halde bu, ya Âdem'in, yani insanoğlunun eşyaya isim verme yeteneğidir, çünkü bilgi/ilim isimlendirme ile başlar. Bunun anlamsız olduğu söylenemez. Ama bu durumda da akla şöyle bir soru gelir: Allah'ın Âdem'e verdiği bu yeteneği meleklere göstermesi anlamlı olabilir mi? 
Yani bu cevapta da zihni tırmalayan bir yön vardır. 


Ya da bu öğretilen isimler, cinsler ve neviler gibi küllilerin/tümellerin isimleri olabilir. Her bir cinsin bir âlem olduğunu düşünürsek, o zaman Allah âdeme âlemlerin isimlerini öğretmiş, meleklere de isimlerini söylemeleri için bu âlemleri göstermiş olur. Bu daha makuldür. Çünkü Allah sözü edilen ayette o müsemmaya akıllılar için kullanılan zamiri (hüm) kullanmış, âlem kelimesinin çoğulunu da Kuranıkerim?”de hep yine akıllılar kipinde olmak üzere “âlemin” olarak vermiştir. 


Ya da Allah Âdem'e kendi isimlerinin/esmasının eşyadaki tecellilerini, yani her bir şeyin her bir özelliğinin O'nun hangi isminin tecellisi olduğunu göstermiş, meleklere de bunu sormuş 


olabilir. Çünkü Allah'ın isimleri aslında O'nun fiillerinin ismidir. O halde her bir ismiyle hangi fiiller oluştuğunu, Âdem'e hangi şeyin kendisinin hangi fiilinin sonucu olduğunu öğretmiş olabilir. Zaten Allah Âdem'e isimleri öğretmiş, meleklere ise isimlerden değil onların müsemmalarından haber vermelerini istemiştir. Bize en makul gelen açıklama budur. 


Bir başka ihtimal, Allah'ın Âdem'e kendi zamanında, sadece kendisine lazım olacak olan eşyanın isimlerini öğretmiş olmasıdır. Bu da makuldür, ama Adem'in üstünlüğünü sağlayacak bir özellik olarak zikre değmez gibi görünür. 


Her ne olursa olsun isim meselesi önemlidir ve gelecek yazımızda bunun adabından söz etmemize değer. 


NASIL DA YALAN SÖYLÜYORLAR! 


07 Nisan 2021 Çarşamba —haksozhaber 


104 Amiral Muhtırası karşısında Avrasyacı Perinçekgillerin pragmatist hesaplarla girişti ği 
manipülasyon tam bir şark kurnazlığı. Avrasyacılıkları paçalarından akan amiralleri Atlantikçi diye lanse etmek de bu tayfanın son kuyruklu yalanlarından. 


Ei 


DR. DOĞU PERİNÇEİ 
PARTİSİ GENEL 


104 AMİRALDEN CFR BAĞLANTILI BİLDİRİ 


Doğu Perinçek ve tayfası yalan ve propaganda işinde son derece mahir. /04 Amiral Muhtırası olayında da maharetlerini ortaya koyan bu tayfa o kirli Avrasyacı zihniyetlerini temize çıkarmak için tutturmuş bir amiraller Atlantikçi türküsüdür gidiyor. 


Hükümetle giriştikleri pragmatist ilişki ve hesaplar sonucunda darbe süreçlerinin açıktan içerisinde yer alamayan Perinçekgiller tayfası utanmasa tıpkı 15 Temmuz'un bertaraf edilmesini kendileri ve patronları Rusya'ya mal ettikleri gibi aynı şekilde amiraller başarılı olacaklardı ama biz bertaraf ettik diyecek! Amirallerin Atlantikçi olduklarına ilişkin vurgularında o kadar ısrarcılar ki neredeyse muhafazakar medya ve AK Parti tabanından kendilerine alıcı bulacaklar. Öyle ya 15 Temmuz sonrası hükümetle girdikleri pragmatist ilişkiler temelinde nasıl olsa darbecilikle işlerinin olmadığına ilişkin birilerini konjonktürel de olsa inandırdılar. O gün bugündür öyle bir hava estiriyorlar ki sanki İslam düşmanlığının ülkedeki sancaktarları ve 28 Şubat darbesinin bileşenleri arasında onlar yoktu! Darbecilik ve İslam düşmanlığı denilince sicillerinin bu noktada son derece bozuk olduğuna nihai kertede bir tek kendilerini inandırabilirler ki bunun da farkında değiller! 


İşte 104 amirale ilişkin siyaset, medya ve kamuoyunda oluşan tepkiyi Perinçekgiller tayfası yine kendini gündemleştirmenin aracı olarak kullanıyor şimdilerde. Yine kendilerinden başka kimsenin bilmediği, bilemeyeceği müthiş teorilerle! Neymiş efendim; bu amiraller var ya bu amiraller bunlar Atlantikçi. Bakmayın öyle ulusalcı göründüklerine. Bunların alası 


Amerikancı, NATO'cu. 15 Temmuz'a 103 gün kala muhtıra vermelerini de kendilerine bu üst akıl söylemiştir. 


Garip olan sadece bu söylemin basitliği değil. Aydınlıkçıların vaziyeti kurtarmak için ürettikleri bu malzemenin kimi troller ve trolleşmiş yazarlar eliyle dolaşıma girmesi daha beter. 


Oysa Atlantikçilik suçlamasının Avrasyacıların vaziyeti kurtarmak için giriştiği bir yalandan öte anlam taşımadığını Yıldıray Oğur gayet açık şekilde ortaya koymuş. 


Yıldıray Oğur'un Karar gazetesindeki “Söz konusu vatansa teferruat olma sırası...” 
başlıklı yazısının (7 Nisan 2021) konuyla alakalı kısımları şöyle: 


“Peki, en çok ABD'nin rahatsız olması beklenen Montrö 'yü savunmak, pek çoğu açık açık NATO'dan çıkılmasını gerektiğini söylemiş, Rusya ve Çin 'le ittifak yanlısı bu emekli amiralleri nasıl bir imzayla Atlantikçi yapabildi? 


O da Aydınlıkçıların el mahareti. 


Her komutanın CV'sinde olan 90 'larda Brüksel'de NATO Karargahı'nda görev yapmasından başladılar, Global İlişkiler Forumu üyesi olmasından çıkıp, oradan ABD 'ye bağladılar. 


Meğerse Global İlişkiler Forumu, ABD Dış İlişkiler Konseyi'nin (CFR) Türkiye'deki şubesiymiş. 


Peki bundan CEFR'nin ve Global İlişkiler Kurumu 'nu 2009'da kuran Koç Ailesi'nin haberi var mı? 


O kurulun üyesi olan onlarca işadamının, diplomatın, siyasetçinin akademisyenin, mesela Aydınlık'ın manşetlerinden düşmeyen o kurulun üyesi Murat Ulker'in, Ulusal Kanal'da da sık sık görünen o kurulun üyesi ulusalcı diplomatların, siyasetçilerin? 


Peki nasıl bağlayıverdiler? 


CER, dünyadaki 18 ülkedeki think tank ile birlikte çeşitli konuları konuşmak için Konseylerin Konseyi adlı bir proje başlatmış. Türkiye'den buna davet edilen think tank de Global İlişkiler Forumu 'ymuş. Üstelik bu 18 ülke içinde Aydınlıkçıların bayıldığı Çin 'den ve Rusya'da da think tankler var. 


Koç Grubu'nun desteklediği Global İlişkiler Forumu 'nun onlarca üyesinden biri olan Ergun Mengi, böylece Atlantik'e bağlanınca, Montrö ve laiklik mesajı veren ve 3 sene önce bir Doğu Perinçek yazısı olabilecek bildiride NATO, CIA ve ABD projesi oluverdi. 


Üstelik 2007'de emekli olmuş Mengi'nin emeklilikten sonra mesaisi Genelkurmay SAREM, Avrasya Stratejik Araştırma Merkezi ASAM ve Ümit Özdağ'ın kurduğu 21. 
Yüzyıl Enstitüsü nde geçmiş. Yani ulusalcılığın, Avrasyacılığın Türkiye 'deki fikri merkezlerinde... 


Ama o kadarına kim bakar. Aydınlıkçıların vaziyeti kurtarmak için ürettikleri malzeme, çoktan AK Partili troller ve trolleşmiş yazarlar eliyle dolaşıma girdi bile. 


Zaten bir kaç hafta öncesine kadar “Mavi Vatan'ın fikir babası”, “FETÖ'ye karşı mücadele eden amiraller” olarak televizyonlarda ağırlanan, Türkiye'nin dış politikasıyla, FETÖ ve PKK 'yla mücadelede fikirleri alınan emekli amiraller için şu anda atış serbest... 


Gözaltındaki emekli amirallerden birinin son kitabında “jeopolitik direniş cephesinde başta Rusya ve Çin'den başka dayanağımız olmadığını anlamakta hâlâ zorlanıyoruz” dediği Rusya ve Çin'den ise uğradıkları bu muameleyle ilgili hiçbir açıklama gelmedi.” 


Doğu Perinçek'in 104 Amiral Muhtırasını Atlantikçilik üzerinden değerlendiren konuşmalarına bir örnek: (https://youtu.be/frnDrYellGe) 


AŞILAMALAR VE AŞI PASAPORTLARI ZORUNLU OLMALI MI? 
Fatih Demir / Haksöz Haber-07 Nisan 2021 Çarşamba 


Aşının fiilen zorunlu olduğunu ve aşıyı reddedenlerin sosyal dışlanma ile karşı karşıya kalacağı algısını oluşturan ülkeleri toplumsal ayrışmalar mı bekliyor!? 


Dünyanın çoğu ülkesi korona salgının ıstıraplarını çekerken işgalci devlet statüsündeki İsrail aşılamasını neredeyse tamamladı. İngiltere, aşıları ülke içerisinde tutarak İsrail'den sonra halkını aşılayan ikinci ülke konumunda. Ancak bu aşılamaların bir bedeli var. 


Ülkeler için ekonomiyi hareketlendirmek ve pandemi koşullarını hafifletmek en önemli konulardan birisi haline geldi. İsrail vatandaşları “yeşil geçiş” sistemi ile restoranlara gidebilir, her türlü kapalı alanlardaki faaliyetlere dahil olabilirken “yeşil geçiş”e sahip olmayanlar ise daha az imkanlardan faydalanabilecek halde tutuluyor. 


Kimi ülkeler aşılamayı zorunlu tutarken birçok ülke aşılamayı zorunlu kılamıyor çünkü henüz aşıya bile sahip değiller. 


İsrail'de de aşı olmak istemeyenler “yeşil geçiş” hakkına sahip olamıyor. İsrail aylardır aşılama sistemi ile övünerek halkının iyiliğini düşündüğünü kanıtlamaya çalışırken Filistin'e uyguladığı ambargoları da örtbas etmeye çalışıyor. 


Aşı konusunda tereddütlü olan insanları ötekileştiren genel kanıyı destekleyen adımların atılması, pandeminin sona ermesine nasıl bir katkı sunacak henüz tam olarak belirlenemiyor ancak kimi sorunları da açığa çıkarmaya başladı. 


Aşının fiilen zorunlu olduğunu ve aşıyı reddedenlerin sosyal dışlanma ile karşı karşıya kalacağı algısını oluşturan ülkeleri toplumsal ayrışmaların beklediği sosyolojik olarak tespit edilebilir hale geldi. 


Toplumu kesinkes böleceği düşünülen zorunlu aşılama konusunda hükümetler toplum ve algı yönetimi karşısında oldukça başarısız olmaya devam ediyorlar. Halk sağlığı uzmanları, bu bölünmenin eşitsizlikleri arttırabileceğini ve tam da hükümetlere güven duyulması gereken bir zamanda bu şekilde davranmanın yıkıcı etkileri olabileceği uyarısında bulunuyor. 


Aşı konusunda zaten tedirgin olanları bir de zorunlu aşılamaya tabi tutmanın aşı karşıtlarını daha da öfkelendireceği ve aşıdan uzak durmalarına sebep olacağı da öngörüler arasında yer alıyor. 


Bu konuda belki de en ilginç olan tespit ise, "Endişeleri olanlar pahasına aşıya açık olan insanlara fayda sağlayan bir sistemin 'hepimizin yararına olduğu anlatısı'nın zayıflamaya yüz tutması olacaktır" deniliyor. 


Yerli bir aşı-pasaport sistemi düşünen tüm ülkeler arasında İngiltere en sağduyulu olan ülke gibi görünüyor. İsrail gibi, aşıları inanılmaz bir hızla uygulamaya aldı. Nüfusunun neredeyse yarısı en az bir doz aşı oldu. Ülkenin hastaneye yatma ve ölüm oranları istikrarlı bir şekilde düştü. Bununla beraber de Avrupa'nın büyük bir kısmı kilitlenmeye geri dönerken, İngiltere koronavirüs kısıtlamalarını kademeli olarak kaldırarak kapalı mekânları aktif hale getirmeye başladı. 


Nüfuslarının çoğunu zaten aşılamış ülkeler için bu tür bir sistemin çekiciliği elbette anlaşılabilir. Aşılanmış insanlara verilen pasaportlar; ekonomileri ve toplumu yeniden canlandırmanın en hızlı ve en güvenli yolunu sunsa da beraberinde tedirginlikleri de sunuyor. 


Aşılamadaki amacın 'halkın sağlığını korumak' olduğu iddiası güzel bir niyeti yansıtıyor. 


Yinede sorun, niyet ve algının her zaman aynı hizada olmaması olabilir. Pandemi halihazırda insanları ırk, cinsiyet ve sosyoekonomik durum temelinde aşırı derecede etkiledi ve aşı randevuları orantısız bir şekilde beyaz Britanyalılar ve daha zengin bölgelerden gelenler tarafından alınıyor. 


Türkiye'de de durum pek farklı değil; imtiyaz sahibi olanların aşılandığı ülkemizde öncelik sırası sürekli olarak değişmekle beraber aşılamaların yaşlılar kapsamında yürütüldüğü biliniyor. Mayıs ayı sonu veya haziran ayı başında ise aşılamanın tamamlanması öngörülüyor. 


Davranış bilimciler, "Etnik köken, ırk ve sosyal yoksunluk nedeniyle aşı eşitsizlikleriniz varsa ve buna temel sosyal aktiviteler için aşı pasaportları eklerseniz, aşı apartheid'i almaya başlarsınız" diyerek hükümetleri bu konuda uyarıyor. 


Kimi davranış bilimciler de bu sava destek olarak, "İnsanlara aşı olmanın iyi bir şey olduğunu ıspatlamak istiyorsanız, buradaki temel olay toplumun katılım sağlamasıdır. Ve tam da topluluk katılımını istediğiniz bir zamanda, yapabileceğiniz en kötü şey, bu toplulukları yabancılaştırabilecek ve aşı olma olasılıklarının daha düşük olmasına yol açabilecek bir önlemi empoze etmek olacaktır." diyor. 


Aşı pasaportları, “yeşil geçiş”, HES kodu vs. normalliğe giden yolu hızlandırabilir. Ancak aynı zamanda ülkenin bazı kısımlarını geride bırakma riskini de taşıyabilir. Herkese aşı sunulana kadar ve tereddütlü toplulukların endişeleri giderilinceye kadar, aşı pasaportlarının sunabileceği tek garantili hedef; daha fazla eşitsizlik ve bölünme gibi görünüyor. 


KAMBRİYEN PATLAMASI EVRİM TEORİSİ İÇİN BİR SORUN MU? 
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Soru Detayı 


- "Kambriyen patlaması evrim teorisi için bir sorun mu?" isimli makalede yaratılışçılara yönelik birçok ithamda bulunuyorlar. 

- Bu açıklamalar beni çok aşırı rahatsız ediyor. Sizden istirham ediyorum bu makalenin tamamını makale ismi linkinden okuyarak, evrimcilerin iddia ve ithamlarının ne derece geçerli, doğru ya da yanlış olduğuna dair kıymetli yorumlarınızla açıklık getirmenizi rica ediyorum. 

- Bu iddiaları çürütmenizi ümit ediyorum. Çünkü makaleyi okuyunca bazı konularda haklılarmış gibi his uyandırıyor. 


Cevap 
Değerli kardeşimiz, 
Kamriyan Devri, günümüzden yaklaşık 550 milyon sene önceki devridir. 


Geçmiş devirleri ve o devirlerde ortaya çıkmış canlıları, konunun iyi anlaşılması için, bu hususta ders kitaplarında yer alan konuları ve Jeolojik Zaman Tablosunu verelim: 


Dünya'da ilk canlı ne zaman ortaya çıktı? 


Yeryüzünde hayatın ne zaman başladığına ait soruya şimdiye kadar kesin bir cevap vermek mümkün olmamıştır. Ancak fosillere dayanarak yaklaşık değerler verilmektedir. 


Bakteri gibi fosili teşekkül etmeyen tek hücrelilerin, tahmin edilenden de daha önce yeryüzünde canlıları temsil etmiş olmaları mümkündür. 


Mevcut fosillere dayanarak yeryüzü beş zaman dilimine ayrılmıştır. Bunlar; 


İlk zaman (Kriptozoik), 1. Zaman (Paleozoik), 2. Zaman (Mesozoik), 3. Zaman (Senozoik) ve 4. Zaman (Tropozoik). Bunlar da Devir ve Seri gibi daha alt birimlere ayrılmıştır (bk. Tablo 1) 


İlk Zaman'ın Antekambriyan Devri kayaçlarında Suyosunu (Alg) fosillerine rastlanmıştır. 
Dolayısıyla ilk hayatın bu devirde, yani günümüzden takriben 2 milyar yıl önce suyosunları ile başladığı tahmin edilmektedir. Günümüzde de mevcut olan Suyosunları deniz ve göllerde yaşamaktadırlar. 


Yerküre güneşten ayrılıp bugünkü yörüngesine yerleştirilmiş ve zamanla soğuyarak kabuk bağlamıştır. Denizlerin teşekkülü ile, önce bu denizlerdeki hayat şartlarına uygun ve az besinle yetinebilen Suyosunlarının yaratılmış olması, hikmet ve maslahata uygundur. 


Zamanla yeryüzü şartlarının iyileşmesine paralel olarak, günümüzden takriben 550 milyon yıl önce Kambriyan Devri'nde Uç Bölmeliler (Trilobitler), Yumuşakçalar (Salyangozlar) (Molluca), Midye gibi vücudu iki kapaklı olan deniz hayvanları (Brachiopoda) görülüyor. 


Günümüzden takriben 330 milyon yıl önce Devoniyen Devri'nde; böcekler, örümcekler balıklar, eğrelti otları, atkurukları, kibrit otları yeryüzünde ortaya çıkıyor. 


Tablo 1. Jeolojik Zaman Tablosu. En eski (yaşlı) devirler tablonun alt tarafında, en yeni devirler de üst tarafında yazılmıştır. 


Zaman Devir Seri Periyodun Jeolojik olaylar Biyolojik karakterler başlangıcı ve iklim 


Kuvaterner | Holosen 25 bin yıl Mutedil iklim, Orta- Günümüz insanı, hayvanı ve 


önce Doğu'da kuraklık bitkileri ve çöllerin teşekküki, 

Plestosen 60 bin yil Periyodik “Günümüz insanlan, büyük önce buzullaşma, soğuk memeliler ve birçok bitki ve sıcak klim 
Neojen Pliyosen 12 milyon Bugünküne Ağaç eğrehiler ve dev köpek ylönce benzeyen iklim, balıkları ortadan kalktı, 

Karaların Australopithecus'un görünmesi, 


yükselmesi. Çeşitü Memeliler. 


Miyosen 25 miyon Volkanik faaliyetler, Kemikli balıklar, dev köpek balıkları, yl önce Alp'er ve otobur memeliler, kayın ve kavak 


Himalayalar'ın | gibi yaprak döken ağaçlar. Yüksek teşekkülü yerlerde Cedrus ve Sequoia ağaçları, 


Pateojen | Oligösen | 34 milyon Yer kabuğu Çiçekli bitkiler, yapraklarını döken 


yıl önce hareketleri, ağaçlar. İlkel maymunlar. Kedi, 
Alplerin teşekkülü, köpek ve ayılar 
Serin iklim, 


Eosen (| 5S milyon Volkanik fasliyetler,| İlk atlar (Eohippus), günümüzün 


yil önce Tropikal şartlar memeli ordoları, Subtropik ormanlar 
Paleosen 75 milyon İlk memeli grubu balinalar denizde yıl önce yaşamaya başladı. Bütün dinosaurlar ortadan kalktı, 
Subtropik ormanlar. 
Kretase 130 milyon Avustralya dışında Dev kara reptilleri, keseli ve yl önce dıman iklim, plasentah memeliler, Çiçekli bitkiler 


Tebeşir yığılması gelişti, Gymnospermler azaldı, 


Jura 180 milyon Kireç taş (tebeşir), Dev dinozorlar ve diğer reptiller, ik 


yl önce İklim mutedil memeliler ve dişli kuşlar, ilk 
Angiospermler, Conifer ve Cycad'lar dominant 
Triyas 230 milyon Başlangıçta sicak | İlk dev dinozorlar. Deniz reptilleri, yl önce ve kurak, sonra Gymnosperm devri, tohumlu nemi eğreltiler ortadan kalktı. İlk sinek iklim ve termitler 
Permiyen 260 milyon Kuzey yarım küre Tülobitler ortadan kalktı. 


ywlönce (o sıcak, kurak, bam Ammoniter gelişti, Coniferler bölgeler nemli, ortaya çıktı, İlk Cycadlar. Pek çok 


Güneyde buz devri böcek tipi ortaya çıktı. 
şartları 
Karbonitar | 280 milyon İklim sıcaklık ve | Eğrelti otan dev ağaçlar hâlinde yıl önce nemli, kömür gelişti. İlk reptiller ve amfibiler teşekkülü (chthyosteğidas). 
Devoniyen 330 milyon Denizden İlk böcekler, örümcekler, tatlı su ylönce © yükselmeler, yar balıklarının çoğu, eğreltiler, kurak iklim atkuyrukları, krit otları ortaya çıktı. 

Säiluri 380 milyon Sıcak ve kurak Bitkiler kara hayatına geçtiler. 
yen yl önce iklim Denizlerde Ilk omurgalılar. 
Ordovisiyen| 430 milyon Sicak iklim Hayat sadece denizlerde mevcut. 

| yl önce Ostracodermler, Trilobitler çok 
gelişti. Cephalepodlar dominant 
Kambriyen 550 milyon Muted iklim Denizde yaşayan omurgasızlar yil önce (Trilabitler, Molluscalar 
Brachiopodlar, süngerler, deniz algieri). 


Ante İPrekamtetum 2 miyar yl Sıcak iklim, Tortul | Protozoa'lardan Radiolarla'ya alt az önce kayalar. sayıda fasil, algor. 


Arke Aa müyer wi o Sıcak iklim, az Bu devreye ait fosil yok zoik önce sayıda tortul kaya 


Geçen zaman içerisinde değişip sebeplerden dolayı Dinazorlar gibi bazı büyük canlı gruplarının belli bir devirde yaşayıp ortadan kalktığı doğrudur. Ama o kendine has özellikleriyle yaratılmış ve yine o şekilde yaratıcı tarafından ortadan kaldırılmıştır. 


Dikkat edilirse aynı jeolojik devirlerde biyolojik olarak birbirinden farklı bitki ve hayvan türleri bir arada yer alıyor. Mesela Devoniyen devrindeki çeşitlilik, evrimcilerin iddia ettiği gibi yapı ve şekil itibariyle türlerin birbirinin devamı şeklinde değildir. 


Aynı şekilde ard arda gelen devirlerde de canlıların birbirinin devamını andırır tarzda bir silsile yoktur. İyileşen çevre şartlarına uygun olarak yüksek yapılı bitki ve hayvanların her birinin ayrı yaratıldığı anlaşılıyor (bk. Tablo 1) 


İşin daha garibi, değişen çevre şartlarına uygun olarak önceki canlıların ortadan kalktığı ve yeni çevre şartlarına uyanların hayatta kalarak yeni türleri teşkil ettiği iddiasının da hiçbir tutarlı tarafının olmadığı, tablo 1’e bakılarak görülebilir. 


Burada dikkat edilirse, yeryüzüne gönderilen canlı grupları, ortaya çıktığı devirden itibaren günümüze kadar hiç değişmeden gelmiştir. 


Sonuç 


Canlılığın yeryüzünde ilk olarak ortaya çıkışı, fosil kayıtlarına göre, günümüzden yaklaşık 2 
milyar yıl önce olduğu anlaşılıyor. Fosili bulunmayan varlıkların da daha önce hayat sahnesinde yer almış olmaları da mümkün gözükmektedir. 


Farklı türlerin belirli bir devirde bir arada bulunmaları, bunların gerek kendilerinden önceki ve gerekse kendilerinden sonraki devirlerde yer alan canlılarla, silsile halinde basitten mükemmele doğru bir gidişle bir türden başkasının meydana geldiği şeklindeki evrimci iddiayı doğrulamadığı ve türlerin tamamen birbirlerinden bağımsız olarak yaratıldığı görülüyor. 


İlk canlının, çevrenin imkanlarından faydalanabilecek tarzda, kendine has özellikleri ve bütün sistemleriyle doğrudan yaratıldığı, pek çok araştırıcı tarafından belirtilmektedir. Nitekim bunlardan Jacobson şu ifadeyi kullanır: 


“İlk canlının ortaya çıktığı zaman, üreme plânlarının, çevreden enerji ve madde sağlamanın, büyüme sırasının ve bilgileri büyümeye çevirecek mekanizmaların tamamına ait bilgilerin o anda bir arada bulunmaları gerekmektedir. Bunların hepsinin kombinasyonu tesadüfen gerçekleşemez. Dolayısıyla bütün bunların yapılabilmesi ancak İlahi bir güçle mümkündür.”(1) 


Bir yaratıcıyı kabul etmeyen evrimciler de ilk canlılığın nasıl ortaya çıktığının bilinemediğini ifade etmektedirler. Evrimci biyolog Andrew Scott, ilk canlılığın ortaya çıkışıyla ilgili olarak şunu söyler: 


“İlk kimyasal maddelerden canlı hücrelere kadar giden aşamaların bütün mekanizmaları bilinememektedir. Bunlar ya tartışma konusudur ya da tamamen karanlık içindedir.”(2) 


Evrimci Alexander Oparin de hücrenin teşekkülü hakkında benzer görüşü dile getirmekte ve şöyle demektedir: 


“Hücrenin meydana gelişi, Evrim Teorisi'nin tamamını içine alan en karanlık noktayı teşkil etmektedir.”(3) 


Almanya Gutenberg Üniversitesi Biyokimya Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Klaus Dose, hayatın kökenini bulma noktasındaki çalışmaların başarısızlıkla sonuçlandığına dikkati çekmektedir: 


“Hayatın kökenine cevap bulmak için kimyasal ve moleküler evrim sahasında 30 yıldır yapılan çalışmalar başarısızlıkla sonuçlandı. Yapılan çalışmalar, problemin ne kadar büyük olduğunu ortaya koydu. Şimdi bu konudaki bütün teoriler ve deneyler ya bir çıkmaz sokak içinde bitiyor ya da bilgi elde edilemediğinin itiraflarıyla sonuçlanıyorlar.”(4) 


Evrimci Fred Hoyle, hayatın nasıl başladığını gösteren bir delilin olmadığını belirtir: 


"Hayatın yeryüzünde organik bir çorbada başladığı hipotezini destekleyen tek bir delil dahi yoktur."(5) 


Netice olarak, bir yaratıcıyı kabul etmeden ilk yaratılışı ve günümüzdeki yaratılışı anlamak ve anlatmak mümkün değildir. Çünkü canlılık, yani hayat, Cenab-ı 

Hakk'ın “Hay” ve “Muhyi” isimlerinin tecellisidir. Hiçbir sebebe bağlı olmadan doğrudan O'nun tarafından gönderilmektedir. Onun için sebeplerle varlıkları açıklamaya çalışan ateist evrimcilerin hayatın başlangıcını anlayamamaları normaldir. 


Onlar canlıdan yansıyan hayat ışığının bizzat canlının maddi yapısından kaynaklandığını farz ediyorlar. 


Nasıl ki aynadan yansıyan güneş ışığı aynanın içinden değil de güneşten geliyorsa, hayat ışığı da varlıkları teşkil eden atomlardan değil, doğrudan “Hay” isminin tecellisi olarak Allah'tan geliyor. 


Pozitivist felsefenin sadece laboratuvarda deneyleri bilimsel bilgi kabulünü esas alan bilim adamları, iki yüz yıldır hayatın ne zaman ve nasıl ortaya çıktığını araştırıyorlar. Vardıkları neticeyi ve itiraflarından birkaç tanesini naklettik ve siz de okudunuz. 


- Peki, bu metotla hayatın nasıl ortaya çıktığını bulabilecekler mi? 
Hayır. İki yüz yıl daha uğraşsalar yine aynı noktada dönüp duracaklardır. 
- Neden? 


Çünkü metotları yanlış. Nasrettin Hoca samanlıkta yüzük kaybetmiş. Yüzüğü samanlıkta değil, caddede lambanın altında arıyormuş. Niçin caddede aradığını sormuşlar. “Samanlık karanlık.” demiş. 


Bazı bilim adamları, Nasrettin Hoca gibi canlılığı atom ve moleküllerde arıyorlar. Çünkü Pozitivist felsefeye göre, bir yaratıcının olduğu yer karanlıktır. İlim sahasında ateizme dayalı bu felsefenin esas alınması, sadece hayatı anlaşılmaz kılmakla kalmıyor, bütün ilmi gelişmelerin önünü de tıkıyor. 


Bakarsınız günün birinde bir yarım akıllı çıkar ve kralın çıplak olduğunu beyan eder. Böylece ilmin önü açılarak hakikatlere ulaşılır. 


Evrimcilerin her şeyi zamana havale derler. “Bu işler zaman içerisinde hallolur.” derler. 


Peki, bütün bitkiler, hayvanlar ve insanlar yeryüzünde göründüğü andan itibaren hemen hemen aynı şekil ve yapılarıyla mevcut. Hani yeni çevre şartlarında bir canlı ortadan kalkıp yeni çevre 


şartlarında yeni canlıları meydana getiriyordu? Yosunlara varıncaya kadar bütün canlılar yeryüzünde ilk yaratıldıkları gibi. Asırlarca önce yeryüzünde ilk yaratıldığı andaki yapısı şekli ile mevcut. 


Evrimcilerin bu görüşü yeni değildir. Kur'an da buna işaret eder. Onları Kur'an dehriyyün (materyalistler)'lar olarak bildirir. 


Casiye suresinin 24 âyetinde Cenab-ı Hak, geçmişte yaşamış kavimlerde, Allah'ı inkar eden maddeyi ezeli kabul eden ve her şeyi zamanın yaptığını ve zamanla her şeyin hallolduğunu iddia eden dinsizleri şöyle bildirmektedir: 


“Bir de şöyle demektedirler: 'Bu dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur. Ölürüz, yaşarız. Bizi öldüren ise zamandan başkası değildir.' Hâlbuki onların bu konuda bir bilgileri yoktur, zannetmekten başka bir şey yaptıkları yok.” (Casiye, 49/24) 


Şimdi bunlar da aynı şeyi söylemiyor mu? Canlıların gelişmesi zamanladır. Onlara göre yeterli zaman verilince her şey meydana gelmektedir. 


İşte dünkü dehriyyunla (her şeyi zaman halleder) diyenlerle bugünkü güya bilim adına “Her şey zamanla hallolur.” diyen ateistler arasında sadece zaman farkı vardır. Onlar dün yaşadı. 
Bunlar da günümüzde yaşıyor. 


Kısaca söylemek gerekirse, bunlar Allah'ı kabul etmemek ve kâinattaki olayları ve yaratılışları Allah'a vermemek için akıl almaz kıyaslamalara girmekteler ve kendilerince deliller ileri sürmekteler. Bu ipe sapa gelmez düşüncelerini, bazı Latince kelimelerle takdim edince işin içerisinde olamayanlar, bunların ilmi konuştuğunu zannediyor. 


Şimdi bunun en açık delili evrim teorisidir. Bu teori 150 yıl önce ileri sürüldü. Aynı beklentiler o zaman ileri sürüldü. Zamanla her şeyin meydana geldiğini iddia ettiler, 


Peki, şimdi ne diyorlar? Yine aynı şeyleri. 150 yıl sonra da, dünyanın ömrü varsa, bunların peşinden gidenler de yine aynı şeyleri söyleyecekler. Hem de bu asılsız ve Allah'ı yok sayan cadı masallarına benzeyen düşüncelerini, şimdikilerin yaptıkları gibi, güya bilimsel bilgi imiş gibi ileri süreceklerdir. 


Kambriyan patlaması ile ileri sürdükleri delillere ve fosillere baktık. Eskilerin masalları. 
Güya bazı fosiller bulunmuş, bunlar geçmişi ispatlıyormuş. Geçmişin neyini ispatlıyor? Bir canlının fosilinin resmini koymak ve onu Latince bir isimle vermek kimin yarattığını ispatlıyor. O varlığı yoktan yaratıp ona hayat veren kim? O canlı nasıl yaratıldı ve hayatı nasıl devam ettirildi. Ortada bir varlık varsa onu bir yapan ve yaratan olmalı değil mi? Onu yaratıp havasını, suyunu kim ayarladı? Solunum ve sindirim sistemlerini kim tanzim etti ve onların görevini gece gündüz kim mı yaptı? Bütün bunları zaman mı tanzim etti? Bütün canlıları yeryüzüne çıkarıp günümüze kadar getiren kim? Zaman mı? Bu zamanın akıl var mı? Kudreti, iradesi ve ilmi var mı? 


Bütün bunları yapan ne sizin zamanınızdır ve ne de ilah olarak kabul ettiğiniz tabiatınızdır. Her bir varlığı, genetik yapısıyla ve en mükemmel şekliyle yaratıp hayatını devam ettiren sonsuz ilim, irade ve kudret sahibi Allah'tır. O isterse bütün canlıları bir anda yaratır. İstese devre devre yaratır. Zaman da mahlüktur. O da yaratılmıştır. Tıpkı bugün sizi yaratıp rızkınızı verdiği ve hayatınızı devam ettirdiği gibi.. 
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Selam ve dua ile.. 
ZALİM ÇİN, 2 UYGUR MÜSLÜMANA İDAM CEZASI VERDİ 


07 Nisan 2021 Çarşamba —haksozhaber 


Doğu Türkistan'da 2 eski hükümet görevlisi Uygur idam cezasına çarptırıldı. Sincan Yüksek Halk Mahkemesi Başkan Yardımcısı Wang Langtao, gerekçeyi "bir terör örgütüyle komplo kurmak, rüşvet almak ve ayrılıkçı faaliyetlerde bulunmak" olarak açıkladı. 


Çin'in Doğu Türkistan'daki Uygurlar üzerindeki insanlık dışı politikalar ve soykırım uygulamaları devam ediyor. Doğu Türkistan hükümetinin internet sitesinde salı günü yapılan açıklamada, Sincan Adalet Departmanı eski Başkanı Shirzat Bawudun ve Sincan Eğitim Departmanı eski Direktörü Sattar Sawut'a "ülkeyi bölmeye çalışma" suçu nedeniyle iki yıl ertelemeli olarak idam cezası verildiği kaydedildi. 


Sincan Yüksek Halk Mahkemesi Başkan Yardımcısı Wang Langtao, bir basın toplantısında, Bawudun'un ülke yönetimine karşı "bir terör örgütüyle komplo kurduğunu, rüşvet aldığını ve ayrılıkçı faaliyetlerde bulunduğunu" söyledi. 


Doğu Türkistan İslami Hareketi'ne üyelik suçlaması 


Euronews'in Çin resmi ajansı Xinhua'ya dayandırdığı habere göre, Bawudun'un Birleşmiş Milletler tarafindan "terör örgütü" olarak kabul edilen Doğu Türkistan İslami Hareketi'nin (ETIM) önemli bir üyesiyle 2003 yılında görüşüp işbirliği yapmaktan suçlu bulunduğunu yazdı. 


Sattar Sawut'un ise "etnik ayrılıkçı hareketlerde bulunmak, şiddet ve terör eylemlerine karışmak, Uygur dilinde aşırı dini içerikli yayınlar bulundurmak ve rüşvet" suçlamasıyla aynı cezaya çarptırıldığı aktarıldı. 


Mahkeme söz konusu dini yayınların Doğu Türkistan'ın başkenti Urumçi'de, 2009'da isyana sebebiyet verdiğini ve bu olaylarda en az 200 kişinin öldüğünü açıkladı. 


Çin İdam Cezasında Birinci 
Birleşmiş Milletler ve insan hakları örgütleri verilerine göre Doğu Türkistan'da yaklaşık 1 


milyona yakın Uygur, Kazak, Özbek ve diğer etnik kökenli azınlık, eğitim adı altında toplama kamplarında zorla çalıştırılıyor. Birçok sivil toplum kuruluşu bu kamplarda Uygurlara yönelik 


işkence, tecavüz, hükümet lehine propaganda, işçi sömürüsü gibi birçok suçun işlendiğine dair somut kanıtların olduğunu belirtiyor. 


Uluslararası Af Örgütü verilerine göre dünyada en fazla idam cezası ve infaz Çin'de uygulanıyor. Resmi olmayan rakamlara göre her sene binlerce kişi ülkede idam ediliyor. 


MODERNİTE İÇİNDE İNGİLTERE'NİN MANEVİ İKİLEMİ 
Sümeyye E. Kalkan / Haksöz Haber-07 Nisan 2021 Çarşamba 


The Guardian'daki makalede kendisini dinsiz olarak tanımlayanların artışıyla birlikte manevi açlığın da yükselişe geçtiği belirtiliyor. Dinsizlik yaygınlaşırken ateizm de sorulara cevap olmuyor. Sümeyye Kalkan'ın çevirisiyle ilginize sunuyoruz. 


The Guardian 
The Guardian'ın “post-Hristiyan? Britanya”ya bakışı: Manevi bir ikilem 


Çoğunluğumuz herhangi bir dine mensup değiliz. Ama bizim için ateizm de bir seçenek değil. 


Birkaç sene önce Britanya'nın önde gelen sosyologlarından biri ilgi çeken bir araştırma yayınladı. Yapılan sosyal anket sonucuna göre kendilerini dinsiz olarak tanımlayanlar yükseliyor. Prof. Linda Woodhead'ın belirttiğine göre ise giderek daha fazla dinsiz, kendilerini ‘yavaş, plansız ve neredeyse fark edilmeyen bir devrimde? ilan ediyorlar. Yeni kültürel çoğunluk kurumsal olan bir dinle bağlantısı olmadan ortaya çıkıyordu. 


Son yapılan nüfus sayımı, bu ulusal yolculukta bir tür bardağı taşıran son nokta oldu. 
Sonuçlar uzun zaman yayınlanmayacak ancak kendilerini Hristiyan olarak tanımlayan Britanyalıların sayısının ilk kez 4050'nin altına düşeceği tahmin ediliyor. 2001'de “Dininiz nedir?” sorusuna verilen cevapların %72’sini içerirken, 2011'de 4059'a düştü. Bu arada “dinsizlerin ya da hiçbirine mensup olmayanların” oranı Yo 15”ten 9025'e yükseldi. Bu istatistikler ne kadar katı olsa da mevcut durumu önemli ölçüde önemsiz bir şeymiş gibi gösterebilir. 2018 Britanyalı Sosyal Tutum anketinde daha az detaylı olarak şu soru sorulduğunda: “Kendinizi herhangi bir dini gruba mensup olarak tanımlıyor musunuz”, yalnızca 4038'i Hristiyan olarak tanımladı. %52 gibi büyük bir kesim hiçbir şeye mensup olmadığını söyledi. 


Diğer nedenlerin yanı sıra demografik nedenlerden dolayı da Müslüman olan Britanyalı sayısı da muhtemelen artmaya devam ediyor. Ama Paskalya döneminde Hristiyanlarda ciddi sorgulamalar başlıyor. Bu da istatistiklerdeki artışın devam edeceği anlamına geliyor. Bir zamanlar Hristiyanlık nasıl nesilden nesile aktarılıyorsa, bebek patlaması neslinin (1945-1960 


yıllarında doğanlar) kurumsal dini reddetmesi de sonraki nesillerde (Y, Z kuşağında) devam ediyor. Şimdi post-Hristiyan bir Britanya ortaya çıktı. 


Britanya için bunun manen ne anlama geldiğini bilmek zor. Hümanist UK’in seküler kampanyacıları haklı olarak, duygusal ve manevi destek modeli gibi din eğitiminden önemli dersler çıkarmanın önemini vurguluyorlar. Galler, bu ay bir dönüm noktası olan, hümanizmi de içeren yeni bir “din, değerler ve etik” sürecini başlatan Senedd tasarısını geçirdi. Ancak daha geniş açıdan bakarsak, dine dair artık her şey mümkün. 


Prof. Woodhead araştırması esnasında, adını İngiltere'nin en ünlü ateisti Richard Dawkins'den alan “Dawkins Göstergesi” kavramını ileri sürdü. Dini okullara düşmanlık gibi faktörleri de ölçerek, Prof. Woodhead, dinsizlerin daha özgürlükçü olmalarına rağmen, yalnızca küçük bir azınlığın militan-laik olduğunu ve çok az bir kesimin de kendisini ateist olarak tanımladığını ortaya çıkardı. Çoğunluk ise “arada kalanlar, şüpheciler ve bilmiyorum' diyenlerden oluşuyor. Buna ilaveten Tanrı'ya ya da herhangi bir üst otoriteye inananlar da mevcut. Bu durumla ilişkili olarak, yaş azaldıkça, ateist sayısı da azalmakta. 


Dini açıdan bakacak olursak geleceği daha da ilginç kılan budur. İngiltere, post-Hristiyan olduğu kadar post-seküler de olabilir mi? En azından birkaç kültürel işaret bunu gösteriyor. 
Örneğin, Fleabag'ın (Londra'da tek başına yaşayan bir kadının hayat hikayesini anlatan dizi) ikinci serisiyle izleyici etkileşimini ele alalım. Phobe Waller-Bridge'nin hazcı karakteri ile Katolik bir rahip arasındaki yasadışı aşk ilişkisine duyulan yoğun ilgi, bireyci bir çağdaki ahlaki yükümlülüklerin nasıl sona erdiğini gözler önüne seriyor. Dine duyulan ilgi, 21.yy'da William Byrd ve Palestrina gibi erken dönem Hristiyan bestecilerin popülerliğini şaşırtıcı bir şekilde artırdı. Hatta Covid öncesi dönemdeki haclar Geoffrey Chaucer'i hayrete düşürecek derecede arttı. Kazuo Ishiguro'nun son romanı Klara ve Güneş'te de değindiği gibi, yapay zekanın yükselişi, insan ruhunun doğası hakkında metafizik sorular ortaya çıkarıyor. 


Belki de ateist Philip Larkin'in cemaat olarak Hristiyan ibadeti geliştiği sıralarda, 70 yıl önce bu soruna değinmişti. “Kiliseye Gitmek” adlı şiirinde Larkin, içimizde “çok daha ciddi bir açlığı” tatmin eden böyle yerlerin manevi bir havası olduğunu yazmıştı. Cemaatler o zamandan beri zayıflamış olabilir ama manevi açlık insan olmanın bir parçasıdır. Bu açlık, önümüzdeki yıllarda başka çıkışlar ve ifade yolları bulacaktır. 


TEVRAT, KURAN VE YARADILIŞ 
3 Temmuz 2015-Beyza Bilgin-hurriyet 


İNSANLARIN yaratılması ve sonra cennetten kovulmaları ile ilgili hikâyenin, tarih içinde hiç eskimeyen bir konu olan kadın-erkek rekabetinde çok önemli rolü olduğu malumdur. Doğrusu ehlikitap, kadına ve erkeğe eşitsiz muamele yapmanın dayanaklarını kutsal kitaplarından çıkarmakta fazla zorlanmamıştır. Tevrat'ın Yaradılış bölümünde, Allah'ın erkeği (Âdem'i) yerin toprağından yaptığı, nefesinden üfledikten sonra onun yaşayan can olduğu yazılıdır. 


Allah'ın onun için bir bahçe yaptığı, bahçenin ortasında bir yerde iyiliği ve kötülüğü bilme ağacını bitirdiği, Âdem'e bahçenin bu ağacından yememesini, çünkü ondan yediği gün öleceğini tembihlediği de bildirilmiştir (2: 7-17). 

Aynı bölüme göre Allah, Âdem'e yardımcı olması için, yerde ve gökte hayvanları yaratmış, Âdem bu hayvanlara isimler koymuştur. Bunların hiçbirinin Âdem'e gerçek yardımcı olmadığını gören Allah, ona en uygun yardımcıyı yaratmak üzere, Âdem'in üzerine bir uyku getirmiş, uyuyan Âdem'in kaburga kemiklerinden birini çıkararak yerini etle kaplamış, çıkardığı kaburga kemiğinden bir kadın yapmıştır. Allah kadını Âdem'e gösterince Âdem demiştir ki, “Bu benim kemiğimden kemik ve etimden ettir, buna kadın denilecek, çünkü o insandan alındı. Bunun için insan anasını ve babasını bırakacak, karısına sarılacaktır ve onlar bir beden olacaklardır.” Bu anlatımın sonuna şöyle bir cümle eklenmiştir: “Ve adam ve karısı çıplaktılar ve utançları yoktu.” 


Mecaz İfadeler 


Burada ilginç olan nokta, Âdem'in uyutulmasına rağmen olayların farkında oluşu ve kadın- erkek ilişkisini, sarılıp bir beden olacaklarını ifade edecek kadar bilmesidir. Yine de onlar, henüz çıplaklıklarının farkında değildirler ve utançları yoktur. Şeytanın kandırması ve yasak meyveyi yedirmesi ile ilgili anlatımdan da öğreniyoruz ki, Allah, Âdem'e, “Yasak meyveyi yediğin gün ölürsün” demiş olmasına rağmen, meyveyi yedikleri halde ölmemişlerdir. Daha önemlisi, şeytan yılan bedenine bürünerek önce kadını (Havva) aldattığı için yılanın ve kadının cezalandırılmasıdır. Yılan, karnı üzerinde sürünmek ve ömrünün bütün günlerinde toprak yemek üzere lanetlenmiştir. Onun ve kadının soyu birbirine düşman kılınmıştır. Soyun kadına bağlandığını da fark ediyoruz. 


Cezalar Kadına 


Tevrat'a göre Allah kadına şöyle hitap etmiştir: “Zahmetini ve gebeliğini ziyadesiyle çoğaltacağım; ağrı ile evlat doğuracaksın, arzun kocana olacak, o ise sana hâkim olacak!” 
Erkeğe söylediği sözler ise kadını aşağılayıcı niteliktedir. “Karının sözünü dinlediğin ve ondan yemeyeceksin diye emrettiğim ağaçtan yediğin için, toprak senin yüzünden lanetlendi; ömrünün bütün günlerinde zahmetle ondan yiyeceksin ve toprağa dönünceye kadar alnının teri ile ekmek yiyeceksin, çünkü ondan alındın, çünkü topraksın ve toprağa döneceksin.” 
Aynı bölümde şunları da okuruz: “Ve Rab Allah dedi; işte Adem iyiyi ve kötüyü bilmekte bizden biri gibi oldu ve şimdi elini uzatmasın ve hayat ağacından yemesin ve ebediyen yaşamasın diye, Rab Allah onu cennet bahçesinden çıkardı. Ve hayat ağacının yolunu 


» 


korumak için bahçenin doğusuna ve her tarafa dönen kılıcın alevini koydu! 
Kuran Anlatımı Farklı 


Kuran'a göre insanın yaratıldığı toprak ve su karışımının adı “nefis'tir; erkek ve kadın bu nefisten yaradılmışlardır ve kadının yaradılışı erkeğin yaradılışından farklı değildir (4Nisa 1). 
Kadın Âdem'in vücudundan alınan bir kemikten değil, Âdem'in yaradılmış olduğu nefisten yaradılmıştır. Elmalılı Hamdi Yazır bu yaradılışı, iki cinsiyetin bir tek tohumdan meydana gelişine benzetmiştir (Hak Dini Kuran Dili, C.I, 5.1275). Tefsircilerin hepsi bu fikirde değildir. Tefsirlerden birçoğunda -parantez içinde-, nefisten erkeğin, kadının ise erkeğin vücudundan yaradıldığı ilavesi vardır. Bu anlayışın ulema arasında bir icma, ortak kabul olduğu bildirilmiştir. 

Kuran'a göre yasak meyveyi ilk yiyen erkektir, “Âdem Rabbinin tembihini unuttu 


denilmiştir” (20Taha 115). Kuran'da kadının unutması da cezalandırılması da yoktur, fakat İslam edebiyatındaki yaygın kullanış yanlış kanaatlere sebep olmuştur. 


İLAHİ MATERYALİZM 
Adnan Gümüş-15 Mart 2019-evrensel.net/ 


MEB 2023 Vizyon Belgesinde spiritüalizmi temel veya zemin saydığından beri spiritüel eğitimin nasıl bir eğitim olacağına dair kendi kendime sorup duruyorum. 


Başlangıç sorunu, “yaratıcı” sorunu, önce tasarım mı yoksa materyal mi vardı sorusu, materyal olmadan herhangi bir varoluş nasıl tasarlanabilir sorusu kafamı kurcalayıp duruyor. 
Diyelim ki, Tanrı tasarlamış olsun, nasıl tasarlamış olabilir? 


Tevrat, Tekvin 1 Yaratılış, Dünyanın Yaratılışı 


1 Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. 2 Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; engin 
karanlıklarla kaplıydı. Tanrı'nın Ruhu suların üzerinde hareket ediyordu. 3 Tanrı, “Işık olsun” diye buyurdu ve ışık oldu. 4 Tanrı ışığın iyi olduğunu gördü ve onu karanlıktan ayırdı. 5 Işığa “Gündüz”, karanlığa “Gece” adını verdi. Akşam oldu, sabah oldu ve ilk gün oluştu. 6 Tanrı, “Suların ortasında bir kubbe olsun, suları birbirinden ayırsın” diye buyurdu. 7 Ve öyle oldu. 
Tanrı gökkubbeyi yarattı. Kubbenin altındaki suları üstündeki sulardan ayırdı. 8 Kubbeye “Gök” adını verdi. 9 Tanrı, “Göğün altındaki sular bir yere toplansın, kuru toprak görünsün” 
diye buyurdu ve öyle oldu. 10 Kuru alana “Kara”, toplanan sulara “Deniz” adını verdi. 11 
Tanrı, “Yeryüzü bitkiler, tohum veren otlar, türüne göre tohumu meyvesinde bulunan meyve ağaçları üretsin” diye buyurdu ve öyle oldu. 12 Yeryüzü bitkiler, türüne göre tohum veren otlar, tohumu meyvesinde bulunan meyve ağaçları yetiştirdi. 14-15 Tanrı şöyle buyurdu: “Gökkubbede gündüzü geceden ayıracak, yeryüzünü aydınlatacak ışıklar olsun. Belirtileri, mevsimleri, günleri, yılları göstersin.” 16 Tanrı büyüğü gündüze, küçüğü geceye egemen olacak iki büyük ışığı ve yıldızları yarattı. 20 Tanrı, “Sular canlı yaratıklarla dolup taşsın, yeryüzünün üzerinde, gökte kuşlar uçuşsun” diye buyurdu. 21 Tanrı büyük deniz canavarlarını, sularda kaynaşan canlıları ve uçan çeşitli varlıkları yarattı. 22 Tanrı, “Verimli 
olun, çoğalın, denizleri doldurun, yeryüzünde kuşlar çoğalsın” diyerek onları kutsadı. 24 
Tanrı, “Yeryüzü çeşit çeşit canlı yaratık, evcil ve yabanıl hayvan, sürüngen türetsin” diye buyurdu. Ve öyle oldu. 26 Tanrı, “Kendi suretimizde, kendimize benzer insan yaratalım” dedi, “Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun./27 Onları erkek ve dişi olarak yarattı.” 


Kur'an'da İnsanın Yaratılışına Dair Çeşitli Ayetler 


“Allah, “Sana emrettiğim zaman seni saygı ile eğilmekten ne alıkoydu?” dedi. (O da) “Ben ondan hayırlıyım. Çünkü beni ateşten yarattın. Onu ise çamurdan yarattın” dedi.” (Araf, 7/12)./ “İblis, “Ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın” dedi.” (Sâd, 38/76)./ “Yine unutma ki bir vakit melâikeye Âdem için secde edin demiştik derhal secde ettiler, lâkin İblis hiç dedi: ben bir çamur halinde yarattığın kimseye secde mi ederim?” (İsra, 17/61)./ “7 O ki, yarattığı her şeyi güzel yaptı. İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı. 8. Sonra onun neslini bir öz sudan, değersiz bir sudan yarattı. 9. Sonra onu şekillendirip ona ruhundan üfledi. Sizin için işitme, görme ve idrak duygularını yarattı. Ne kadar az şükrediyorsunuz!” (Secde, 32/7-9)./ “Âdem çamurdan süzülmüş bir hulâsadan yaratılmıştır.” (Mü’ minun, 23/12Y “14 Allah, insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. 


15. “Cin”i de yalın bir ateşten yarattı.” (Rahman, 55/14-15) (Ey insanlar!) Sizi topraktan yarattık, (ölümünüzle) sizi oraya döndüreceğiz ve sizi bir kere daha oradan çıkaracağız.” 
(Tâhâ, 20/55) Şu ayetlerde de insanın çamurdan yaratılışı ifade ediliyor: Hicr, 15/27-33, Saffat, 37/11, Mü'minun, 23/12, Enam, 6/2, Rum, 30/20. 


Tevrat ve Kur'an'ı irdelersek, Rab, bu dünyayı, var olanları ve canlıları “materyal” halinde veya “materyalden” tasarlıyor veya yaratıyor. Tanrı önce göğü ve yeri, sonra ışığı (yıldızları), sonra cansız maddeleri, sonra bitki ve diğer canlıları yaratıyor. İnsanı çamurdan, Şeytan ve Cin'i ateşten yaratıyor. Tüm bunlara bir tür “ilahi materyalizm” denebilir; çünkü bir materyal olmadan veya madde formuna geçmeden olmuyor. 


Materyal Ve Beşeri Olanın Bilgisi Ve Bilimleri 


İnsan topraktan gelmiş ve toprağa geri dönecek. Gerisi, yani mutlak baş ve mutlak son, varsa da aşkın şeyler, insan aklı ve bilgi sınırlarını zorluyor aşıyor, ancak Tanrı'nın kendisinin bilebileceği şeyler, yani ilahiyatçılar, ne söylüyorsa, Tanrı'nın alanına giriyorlar, belki de her söyledikleri şirke girmek anlamına geliyor veya atıp tutuyor yalan söylüyorlar. 


İlahiyat gereksizdir çünkü aşkın olana dair, Tanrı'yı açıklamaya dair tüm görüşler mesnetsiz kalmaya mahküm. Sezgi ve benzeri deneyimler de öznel olup bir başkasına doğru şekilde aktarılamaz. 


Bilim kişileri ve filozoflar yalan söylemiyor, şirke girmiyor, çünkü materyal olanı, duyulabilir ve akledilebilir olanı anlamaya ve açıklamaya çalışıyorlar. Beşer sınırında ve bu dünyanın sınırlarında kalıyorlar, insan dahil mahlukatla, oluşmuş olanlarla, materyal olanla ilgililer. 
Tanrı ve dinleri de beşeri olan üzerinden açıklamaya çalışıyorlar, varsa, Tanrı'nın aşkın alanına müdahil olmuyor veya ilahiyatçıların yaptığı gibi onun adına konuşmuyorlar. 


TÜRKİYE'DE "EVRİM" SAVAŞI 
16.07.2007 —haberturk 


The Independent gazetesi, Türkiye'de yaratılış teorisi konusunda “sessiz bir savaş” 


yaşandığını yazdı. 

Türkiye'deki okul ve üniversitelerde bilim adamlarının, yaratılış teorisi yanlılarının giderek artan etkinliği ile karşı karşıya geldikleri bildirildi. İngiliz The İndependent gazetesi, Türkiye'de 700 akademisyenin, Milli Eğitim Bakanlığı'nı mahkemeye verdiğini belirterek 


“sessiz bir savaş” yaşandığını yazdı. 


The İndependent, İstanbul kaynaklı “Türk bilim adamları, yaratılış teorisine karşı geliyor” başlıklı haberinde “Akademisyenler ve bilim adamları, İslami yaratılış taraftarlarının artan etkinliği ile karşı karşıya gelirken Türk okul ve üniversitelerinde gerilimler yükseliyor” diye yazdı Nicholas Birch imzasını taşıyan haberde Adnan Oktar'ın başında bulunduğu Bilim Araştırma Vakfı'nın (BAV) Darwin'in evrim teorisine karşı yaptığı yoğun çalışmalara dikkat çekildi. 


"Türkiye Ortadoğu'nun Yaratılış Teorisi Merkezi Oldu" 

İngiliz gazetesi, İstanbul Üniversitesi’ nden genetik uzmanı Haluk Ertan'ın “Bilim olmadan modem uygarlık imkansız ancak Türkiye, Ortadoğu'nun yaratılış teorisinin merkezi haline geldi” görüşune ve buna BAV yetkilisi Tarkan Yavaş'ın “Sadece Ortadoğu'nun değil, 


dünyanın merkezi oldu” yolundaki tepkisine yer verdi. 


Türkiye'de geçen yıl gerçekleştirilen bir anketin Türklerin sadece yüzde 25'inin evrimi kabul ettiklerini gösterdiğini belirten gazete, 2005 yılında yapılan benzer bir anketin bilim öğretmenlerinin yarısına yakın bir bölümünün de evrim teorisini ya sorguladığını yada 


reddettiğini gösterdiğine de işaret etti. 


The İndependent, “Türkiye'deki yaratılış teorisi ile ilgili sessiz savaş, 1985 yılından bu yana 
okulların bilim müfredatında yaratılış teorisine yapılan göndermelerin kaldırılması için 700 


akademisyen Eğitim Bakanlığı'nı mahkemeye verdiği geçen bahar başladı” diye yazdı. 


Türkiye'de beş bilim öğretmeninin evrim öğrettikleri için sürgün edildiğine dikkat çeken gazete, “akıllı yaratılış” teorisine Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in destek verdiğini belirterek, Çelik'in geçen Kasım ayında bir tv kanalında “Evrim teorisi ateizm ile, akıllı yaratılış inanç ile örtüşüyor” dediğine dikkat çekti./ANKA 

TARİH, İNSAN VE HAYAT 

İsmail Çolaktarihçi, Araştırmacı-Eylül 2012 429. Sayı -zaferdergisi 


Tarih, insanoğlunun yaratılmasıyla başlayan ve sadece onun varlığıyla anlam kazanan bir ilimdir.Tarih, insanoğlunun yaratılmasıyla başlayan ve sadece onun varlığıyla anlam kazanan bir ilimdir. İnsanı, üstün ve sorumlu kılan vasıfların başında, “tarihinin” olması gelir. Aslında tarih, insanın kendini arayışının bir seyir defteri, hayat ile arasındaki girift denklemi çözmeye muktedir en tılsımlı anahtarlardandır. 


Ne yazık ki tarihi, malumatfuruşluk olarak gören ezberci anlayıştan kurtulamadığımız, insanlarımıza tarih bilinci ve sevgisini tam anlamıyla aşılamaktan hâlâ uzak olduğumuz inkâr edilemez. Bugünü anlamlandırma ve yarını tayin etme misyonundan onu soyutlayıp, düne hapsetme hastalığından kendimizi kurtarabilmiş değiliz. Hâsılı, hayatımızın hakiki rotasını bulmasında ve kültürel hayatımızın inşasında, mihenk taşlarından biri olma rolünü tarihe verdiğimizi rahatlıkla dile getiremiyoruz. 


Kuşkusuz tarih, geçmişten miras kalmış; mutlu yarınları kurmada emsalsiz bir tecrübeler hazinesi, moral değerler membaı ve kudret kaynağıdır. Amerikalı medeniyet tarihçisi Will Durant, tarihin bu değerine şöyle temas etmektedir: “Gelişmişlik, tarihi mirası muhafaza etme, faydalanma ve daha zengin olarak gelecek nesle bırakmadır. Yaşanmış cehennem olmaktan çıkan tarih neticede, binlerce devlet adamının, âlimin, sanatkârın ve filozofun yaşadığı, öğrettiği ve sanatını icra ettiği bir cennet köşesine döner.” Şu hâlde tarihe/maziye, 


kendimizi avutup eğlendirecek efsunkâr hikâye ve masallar mecmuası olarak bakmamalı, keşfedilmeyi bekleyen bereketli bir saha olarak görmeliyiz. 


Tarihin, milletlerin şuur altını ve hafızasını oluşturduğu herkesin genel kabulüdür. Milleti millet yapıp, benliğini/tabiatını dokuyan unsurların başında tarih gelir. Hafızasını ve kimliğini kaybeden milletlerin varlığını idame ettirmesi ise imkânsızdır. Mehmet Kaplan'ın şu tahlili buna ışık tutmaktadır: “Tarih milletlerin şuur altını teşkil eder. Binlerce yıllık tecrübenin mahsulüdür. Tarihi kültürün terbiyesini almayan yeninin vücuda getirdiği eserler ham ve çirkin olur.” 


Tarihteki parlak zaferlerin ya da simaların, milletlere misal teşkil edip cesaret ve kendine güven duygusu aşıladığı, hürriyet ve hamle ruhu verdiği ise şüphe götürmez. Parlak bir geleceğe kavuşmanın şartları arasında; yüce idealler peşinde koşmak, hamle ruhuna sahip olmak ve yenilikçi kabiliyeti diri tutmak baş sıralarda yer alır. Toplumların, kendilerini sürekli canlı kılacak dinamizmi üzerlerinde toplayıp, istikbali kucaklayabilmelerinde vazgeçilmez dinamiklerden biri de yine tarihtir. 


Bu yüzden, tarihe duyduğumuz alâka ve onun hayatımızdaki yeri; nasıl bir gelecek düşlediğimiz ve kendimizi nerede görmek istediğimizle doğrudan ilişkilidir. Batılı Tarihçi E. 
Hallet Carr, bu kanaati şöyle tasdik etmektedir: “Tarih özünde değişim, hareket ve ilerlemedir. Gelecekte gelişmeye inancını kaybeden bir toplum, geçmişindeki ilerlemeyle ilgilenmekten de vazgeçer.” 


Zira Fransız filozof Gustave le Bon'un deyişiyle, “dünler; yarınların özü ve mayasıdır.” 
Geçmiş, bugün ve gelecek, tarihin sonsuz zinciri içinde birbirine bitmez diyaloglarla bağlıdır. 
Diğer bir Fransız düşünür Montesguieu, tarihin; zamanın ışığı, hakikatin sadık şahidi, iyi nasihat ve tedbirin kaynağı, davranış ve âdetlerin kaidesi olduğuna işaret etmektedir. İnsan aklının özü, geçmiş kuşakların tecrübelerini biriktirip gizli kabiliyet ve hasletlerini geliştirmesinden meydana gelir. 


Leon-E. Halkın, insan ve hayat arasındaki karmaşık denklemi çözmede, tarihin vazifesine şu analizle dikkat çeker: “Tarih olmadan, yaşadığımız asrın ve ülkenin sınırlarına hapsedilmiş, kendi bilgilerimizin ve düşüncelerimizin dar çemberine sıkıştırılmış bir şekilde, dünyanın geri kalan kısmına yabancılaşan bir tür çocukluk çağında; bizi çevreleyen ve önce gelen her şeye karşı derin bir cehalet içinde kalırız.” 


Bilindiği gibi, insanın mayasında hatalarla maluliyet vardır ve doğru yolu bulabilmesi için her daim hayatının muhasebesini yapması gerekir. Onu sigaya çekecek ve dengeyi kuracak en hassas mizandan biri ise tarihtir. Esas olan da, maziden ebede doğru akıp giden zaman nehrindeki hâdiseler selinde boğulmamak için tarihin ibret sandalına binmektir. Hayat gemisini rotasından sapmadan salimen menziline ulaştırmak için tarihin aktardığı koordinatlardan istifade etmek hayatidir. 


Frekansımızı tarihe ayarlı kıldığımız takdirde, geleceği inşa etme ve selâmete erişme adına yolumuzu şaşırmak söz konusu bile olmayacaktır. Yeter ki, onun bize bahşettiği tecrübeler definesine teveccüh gösterelim; ibretler meşherine dikkat kesilelim ve istikbalimize yön veren trafik levhalarına itibar edelim. Zamanın acımasız dişlileri arasında öğütülmek istemiyorsak; tarihi havsalamızdan süzülüp gelen uygun formüller devşirmek ve benzer vakaların çözümü için kullanışlı anahtarlar geliştirmek mecburiyetindeyiz. Bugünkü her pişmanlığın, dünkü ihmal ve gafletin acı bir meyvesi olduğu hakikatini hakkıyla bilip, ibret levhalarıyla dolu mazi 


okulunun kazanımlarını maksimum seviyede kâr hanesine kaydedenler, hiç şüphesiz geleceğe başarıyla hükmeden ve istikamet verenler olacaktır. 


Bu sebepledir ki, “geleceği görmemiz için Allah'ın tuttuğu ayna” olan tarihin ehemmiyeti, insan, toplum ve devletin mukadderatını tayin etmede bir kat daha artmaktadır. Doğulu bir filozofun tabiriyle, “kâinatın vicdanı” hükmündeki tarihten gelen seslere kulak kabartmak ve anlamını çözüp içindeki değerli hazineye ulaşmak her şeyden daha kıymetlidir. 


OXFORDLU HOCA: YARADILIŞ FİKRİ OKULLARA GİRDİ 


05 Ağustos 2008-yenisafak 


"Tanrı Yanılgısı' kitabı ile tepki toplayan İngiliz ateist profesör Richard Dawkins, Müslüman ailelerin, 'yaratılış inancını' İngiliz okullarına soktuğunu ve bunda hükümetin tutumunun etkili olduğunu savundu. Sunday gazetesine yaptığı açıklamada hükümeti 'yumuşak başlı' davranmakla suçlayan Dawkins, “Müslümanlar yaratılışa inanıyor ve çocukları da okulları dolduruyor, öğretmenler de çocukların inancına saygı duymak için özel bir çaba harcıyor. 
Ancak hükümet çok uluslu bir ülkede farklı geleneklere sahip çocuklara saygı duymak gerektiğini düşünü-yor” dedi. 


PARAYI BASTIRIP 'TANRI YOK' DİYECEK 
22.10.2008 -haber7 


Ateist profesör Richard Dawkins başkent Londra'daki otobüslerin birisine 'Muhtemelen Tanrı yok' yazılı ilan astırmak için para topluyor. 


İngiliz Hümanizm Birliği çatısı altında başlatılan kampanya için bugüne kadar yaklaşık 10 bin sterlin (27 bin YTL) toplandı. 


Dawkins'in Hıristiyan ve Müslüman yolcuları rahatsız edecek bu ilanı otobüslere astırmak için ihtiyacı olan tutar ise sadece 5 bin 500 sterlin. (15 bin YTL) Belediye ilan başvurusunu kabul ederse ocak ayından itibaren bu ilan otobüslerde yerini almış olacak. — akşam 


İNSANIN TEK KAYGISI KENDİNİ KEŞFETMEK OLMALIDIR 
7 Nisan 2020-Aygül Aydın-hurriyet 


Biliyorum, hepimiz kendimizi sürekli savunur bir hal içindeyiz. Yaşamın en korkutucu yönü biraz da belirsizlik, öyle değil mi? Bir şey için sürekli önlem alıyoruz ve ucunda bu emeğe rağmen şayet olması gereken olursa ne yapacağımızı bilmiyoruz. 


İnancımız mı gidecek, verdiğimiz emekler mi boşa gidecek?Ya da gerçekten sonuç alacak mıyız?Değiyor mu duygusu? Yapılması gereken yapılmasına rağmen karşılığını bulmakta ya başarısız olursa?Hiç düşünmüyoruz....Bazen yapman gerekeni yapmana rağmen sonuç olması 


gereken değildir. 


İşte o çizgide neden diye sormadan tevekkül etmek gerekir. 
Herkes yapamaz. 

Ucunu görmediğiniz bir boşlukta kürek çekmek misali... 

Kıyı var mı? 

Var diyorlar. 

Ece... ben, sen, o, biz, siz, onlar neden o kıyıyı görmüyorlar... 
Bize o küreği çektiren neydi? 

İnançtı, sonunda özgür olmaktı, yaşamı sevmekti belki de... 
Kıyıyı göreceğiz, az kaldı. 

Asılın küreklere... 


İbn-i Sina'nın deneyini size anlatayım: 

Aynı kiloda aynı yaşta aynı cinsten iki kuzu iki ayrı kafes içine yerleştirilir ve tamamen aynı şekilde beslenirler. Ancak, yan kafeste bir kurt vardır ve kuzulardan yalnızca biri kurdu görebilir. Aylar sonra kurdu gören kuzu huzursuz, zayıf ve çelimsiz olduğundan ölür. Kurt kuzuya hiçbir şey yapmamasına rağmen, kuzu yaşadığı korku ve stres yüzünden ölmüştür. 


Kurdu görmeyen diğer kuzu ise oldukça huzurlu olduğundan besili ve kiloludur. 


Bu deneyde İbn-i Sina, zihinsel etkinin, sağlık ve bünye üzerindeki olumlu ve olumsuz etkisini deneyimlemiştir. Gereksiz korku, endişe, kaygı, stresin, insan bünyesine verdiği zararı 


hiçbir şey veremez. 


Bu yüzden bu işten bir çıkarım yapmamız gereken bu deneyden anlaşılacağı üzere kaygıdan uzak durmamızdır. Sürekli savunma içgüdüsü insanı paranoyak yapar. Olduk olacağımız kadar demeyin. Daha önümüzde güzel günler var. Kaygınız sadece kendinizde bilmediğiniz 


bir yönü olur da keşfedemezseniz olsun... 


Geçen sene... 


Frankfurt'a gittiğimde Goethe'nin evini ziyaret etmiştim. İçerde Almanca bir yazı vardı. 


Kütüphanesinin üzerine koymuşlar. Bu ne diye sordum? 


“Faydasız bir hayat erken bir ölümdür” yazıyordu. Çok hoşuma gitmişti. Gerçekten ne kadar faydasız bir hayat içinde olduğumuzu görmedik mi? 


Şimdi aslında bu virüsle gerçek yaşama döndük. 

Birçok gerçek gördük. 

Ailemiz bizden razı mı? Biz eşle, eş bizle mutlu mu? Olmak istediğimiz yerde miyiz? 
Paran yok ya da var? Sonuç ne alabiliyorsun ya da ne ödeyebiliyorsun? 

Yediğin, içtiğin ne kadar? 

Neden herkes egzersiz ve sporun önemini fark etti? 

Ömür boyu bu düzen böyle gider mi? 

Aslında ben neye sabrediyormuşum? 


Yeni düzene ayak uydurmak, yeni koşullar oluşturmak, şartlara uyum sağlamak, aciz benliğimizin en derin korkularıyla yüzleşmek, hayatta kalmayı başarmamız, bencil olmamak 


ve nasıl savaştığımız bu senenin konusudur. 


Evet her şey bu kadar hızlı değişirken, belki de öncelikleriniz artık değişirken kimin nerde 


nasıl bir nasibi var bilemezsiniz. Kaderinize küsmeyin, isyan etmeyin... 
Gücünüz kendinizde, yeter ki inancınıza tutunun. 


Astroloji evrensel aklı kullanır. 
Evrensel akıl sayısal olarak değil kendi bölünmezliğinde de birdir. Bu şekilde her insanda bütünüyle mevcuttur ve her insan kendi tekilliğini ondan çıkartır, çünkü hiçbir şey, onun 


vasıtasıyla bilindiği şeyden daha fazla birliğe, bütünlüğe ve mükemmelliğe sahip değildir. 


Bütün varlıklarda bulunan bir akla dair yanlış bir görüşe örnek, şu felsefi fikirden sağlanabilir; 


ferdi manevi bir varlık ölüm anında bedeni terk ederken hemen evrensel akla döner, bu 


yüzden ölümden sonra ayrı bir hayatta kalma yoktur. Bununla birlikte, bu hayatta aklın sonsuz ışığına “egocu” bir sınırlama bahşeden beden değil, nefistir. Nefis, bedenden ayrıldıktan sonra varlığını sürdürür, hatta bu hayatta bütünüyle bedene doğru yöneltilmiş ve gerçekten bundan başka bir muhtevaya sahip değil göründüğü zaman bile. Nefis ömrümüzce sorumlu olduğumuz tek şey... 

Mars-Uranüs Meydan okuması! 


Uranüs'ün ani değişimciliği ile Mars'ın gözü karalığı kıyasıya kapışabilir. 


Sertliği, düzenciliği, kısıtlayıcıları ve pozitif polaritesinin verdiği inisiyatif ile oluşan dinamik ise belki de en iyi şu tanım ile anlatılabilir: "Kaostan yeni düzenler çıkarma"... İçinizdeki patlamalar yüzünden sık sık eskiyi devirmek, zorunda kalırsınız. Aldırmaz gibi davranırsınız 


ama aldırırsınız. O an için önemli olan bulmak ve sonuç almaktır. 


O kadar süratlisinizdir ki iyi olan ya da yenilikle olan her şeye zarar vererek bile gidebilirsiniz. Onaylanma önemli değildir çünkü farklılığının ve dehasının bilincindedir. 
Verdiği zararları, yarattığı skandalları, sarsıntıya uğrattığı dengeleri kendinin değil, ona ayak uyduramamış olan "'geri kalmış'' çevrenin suçu olarak görür. Ona göre "gelecek" sadece kendisidir. 

Bazı şeyleri bilmek yeterli değildir. Nazik, tatlı ve ölçülü olun! 

Dayanışma ve arkadaşlığa inanıyorsunuz ama bunu yaparken sert ve soğuk görünüyor olabilirsiniz. Ya da insanlar size soğuk geliyor olabilir. Bu konuda da tüm diğer konularda olduğu gibi yüksek idealleriniz olabilir. İdealist ve dost yönleri genelde birbirine karışır ve kimliğinde hümanisttik eğilim olarak belirir. Dostluklarınıza şu an için bir mesafe çekmek isteyebilirsiniz. Bu durum "ileri gitme" motivasyonunu azaltabilir. "Bildiğinden başkasını yapmama" biçiminde belirir. 


Değişin... 
Bildiğiniz ezberleri bozun. 
Belki de bugüne kadar bildiğinizi sanmıştınız... 


Mutlu sağlıklı dünler dilerim... 


OSMANLI KİMLİĞİ-1 
Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil-3 Eylül 2009-http://ahmetsimsirgil.com/ 


Osmanlıların Oğuzların Kayı boyundan geldiklerini açıklarken Oğuz Han hakkında da malumat vermenin yerinde olacağını belirtmiştim. Bu yazımızda Oğuz Han etrafında gelişen bilgileri değerlendirmeye ve Oğuz'un kimliği ve Oğuz boyları hakkında bilgi vermeye 


çalışacağım. 


Oğuz adının menşei ve Oğuz'un kimliği ile ilgili birçok fikirler ortaya atılmış ise de son yıllarda yapılan ciddi araştırmalar meseleyi önemli ölçüde açıklığa kavuşturmuş 


bulunmaktadır. 


Ünlü Macar bilgini J. Nemeth, Oğuz sözünü ok*uz şeklinde belirtmektedir. Ona göre ok boy kabile demek olup “z” de çoğul ekidir. 


14. yüzyıl başlarına ait olan Oğuzların destani tarihlerinde Türklerin ilk fatih hükümdarı olarak Oğuz Handan bahsedilir. Oğuz'un Hak dine girdiği bu itibarla babası Kara Han tarafından öldürülmek istendiği fakat onun yapılan savaşta galip gelerek babasını öldürttüğü 


anlatılır. 


Pek çok müellif Oğuz Han destanında anlatılan bilgilerle Çinlilerin Hiung Nu dedikleri Büyük Hun Devleti kurucusu Mete Han (Mao Tun)'ın sergüzeştinin benzer olduğunu görerek bu iki 


şahsiyetin aynı kişi olduğunu iddia etmişlerdir. 


Yine Çin kaynakları Mao Tun/Mete Han'ın ülkesini sağ ve sol olmak üzere iki kola ayırdığını ve yirmi dört kumandan tarafından idare ettiğini belirtirler. Bundan Hun ilinin yirmi dört 


boydan meydana geldiğini ifade ederler. 


Aslında Mete'nin ordusunu ikiye ayırıp yirmi dört komutanla idare etmiş olması bu tarzın ilk onun zamanında başladığını göstermez. Nitekim eski Türk illerinde ve ordularında ikili düzen değişmez bir kaidedir. Osmanlı Devletinde de sağ ve sol kol olmak üzere ikili düzen yaşamaktadır. Ayrıca 24'lü düzene ait olarak da pek çok misaller vardır. Mesela Rumeli eyaleti 24 sancaktır. Yörükler 24 kişiden müteşekkil takımlara ayrılırdı vs. Bu durum ikili ve yirmi dörtlü sistemin evvelce uygulandığının da bir kanıtıdır. Kaşgarlı Mahmud 24 Oğuz boyunun adlarını dip dedelerinden aldığını söyler. Bu 24 dip dedeye Zülkarneyn'in Türkistan 


seferinde nasıl Türkmen adının verildiğine dair bir de hikâye nakleder. 


Bize göre de Oğuzla Mete'nin aynı şahsiyet olması neredeyse imkân dışıdır. Öyle olsa Türklerin atası olarak ifade edilen Oğuz'un M.Ö. 220'li yıllarda yaşamış olması gerekir ki ihtimal dışıdır. 


Zira arkeolojik ve tarihi vesikalara göre Türkler dünyanın en eski kavimlerindendirler. 
Türklere dair izler M.Ö. 3000 yılına kadar çıkarılmaktadır. 


Çin ve Türk kültür ilişkileri üzerinde kaynaklara dayalı araştırmalar yapan ünlü Alman bilgini Wolfram Eberhard bu konuda oldukça açık bilgiler vermektedir. O Çin medeniyetinin büyük ölçüde Türklere borçlu olduğunu söyler. Türkler M.Ö. 1450-1050 yılları arasında atları ve arabaları ile Çin'e girmişlerdir. Yine Çin tarihinde M.Ö. 1050—247 yılları arasında devlet 


kuran Chou sülalesi esas itibariyle Türk'tür. 


Ancak bu devletin yıkılmasından sonradır ki Çinlilerin Hiung Nu dedikleri Hun devleti ve 


Mao Tun dedikleri hükümdarı Mete Han sahneye çıkmıştır. 


İşte bütün bu bilgiler değerlendirildiğinde Oğuz'u Mete Han’la birleştirmek çok büyük ve tarihi bir hata olacaktır. Bu durumda Oğuzların tarih içindeki serüveni hakkında bilgiler veren 


Oğuznamelerin, ne kadar gerçekçi oldukları da ortaya çıkar. 


İşte Oğuzname”deki bilgiler iyice değerlendirildiğinde görülecektir ki Oğuz'un hayatı Mete Handan çok öncelere gider. Nitekim Oğuzname'ye dayanarak Fatih'in oğlu Sultan Cem'in isteği üzerine Osmanlıların atalarını ortaya çıkaran Bayati Şeyh Hasan Oğuz hakkında şu 


malumatı veriyor. 


“Bu doğru yolda Hakk'ı bilir olduğundan çocukluğunda veli manasına bu ad verilmiştir. 
Allah'ın birliğini tanıdığından babası buna çıkışıp dövüşünce Oğuz'un askeri onu öldürmüştür. Bu iş Hz. İbrahim aleyhisselam çağında oldu. Yaptığı öteki işler Oğuzname’ de pek tanınmıştır. Yüz elli yıl yaşayıp ölmüştür. 


Oğuzname'nin pek çok nüshaları vardır. 14 ve 15. Asırda ele alınanlar bugün elimizdedir. 
Bunların en mühimlerinden biri dünya tarihçiliğinde önemli bir yeri bulunan Fazlullah Reşidüddin (1274—1318)Y'in eseridir. Bir diğeri Reşidüddin'in eserinin yanı sıra tarihi Oğuz rivayetlerinden ve Oğuzname'nin Uygur versiyonundan yararlanarak fevkalade kıymetli bir Oğuzname kaleme alan Yazıcıoğlu Ali'dir. Eserini 1423 yılında Sultan II. Murad Han'a sunmuştur. Kaşgarlı Mahmud'un 1074 yılında hazırladığı Divan-ı Lügatü't-Türk adlı eseri XI. 
asır Oğuz ve Türkmen tarihinin ve etnik yapısının ortaya çıkarılmasında en mühim kaynak durumundadır. Nihayet Fatih'in oğlu Cem Sultan'ın arzusu üzerine Bayat boyuna mensup Mahmud oğlu Şeyh Hasan Osmanoğulları'nın atalarını anlatan bir eser takdim etmiştir. 
Eserini elinde bulunan eski bir Oğuzname'den kısaltarak bir hafta içerisinde yazdığını belirten Şeyh Hasan, hiçbir yerde rastlanmayan Oğuz hanlarından bahseder ki fevkalade kıymeti 


haizdir. 


Türkleri daha farklı bir şekilde görmek ve değerlendirmek isteyenler mevcut Oğuznameleri eskilerin İslami versiyonu olarak değerlendirip güvenilirliğini kırmaya çalışmaktadırlar. 
Bunlara göre Peygamber efendimizden önce sanki hiç peygamber gelmedi veya Türkler sanki 


hiç peygamber duymadılar. 


Oysa Türklerin ilk atası Yafes'in babası Nuh aleyhisselamdı. Onun oğullarından biri Türk'tür. 
Bu itibarla Türk adı bütün Türk ırkını içerisine alan bir isim olduğu gibi zaman içerisinde alt 


birimlere de alem olmuştur. 


Türk'ün torununun oğlu Kara Han onun da oğlu Oğuz'dur. Oğuzname'ye göre Türklerin Peygamberler ile irtibatı hep devam etmiştir. Oğuz'un beşinci göbekten torunu Bozdoğan Han beyliğe geçince Cebbarilerle savaşlar yapmıştır. Çok kuvvetli olup doksan yıl beylik etmiş 


yüz doksan yaşında ölmüştür. Davud aleyhisselama inanıp ümmet olmuştur. 


Korkulu Bey ise Süleyman Aleyhisselamın hizmetinde bulunmuştur. Hatta bir defasında Süleyman Aleyhisselamın hizmetinden geldiğinde oğlu olduğu için adını Süleyman koymuştur. Çarboğa'nın İskender-i Zülkarneyn hizmetinde olduğu Kurtarı Bey'in ise İsa 


Aleyhisselam devrine ulaştığı ve kendisini tasdik ettiği belirtilir. 


Türklerin İslamiyet'i kabulleri sırasında itikat ve yaşayışlarının bu dine yakın oluşunun sebebi 


bütün bu bilgiler ışığında daha iyi anlaşılmaktadır. 
Buna göre Oğuz'un hayatının M.Ö. 4000—3500”lere uzadığı rahatlıkla anlaşılır. 


Oğuzname'ye göre Oğuz Han'ın Gün Han, Ayhan, Yıldız Han ve Gök Han, Dağ Han, Deniz Han adlarında altı oğlu vardı. Bunlardan ilk üçü sağ kolu diğer üçü ise sol kolu teşkil 


ederlerdi. 


Oğuz Han'ın altı oğlundan her birinin dört boyu olup hepsi yirmi dört boydu. Oğuz aşiretleri bu yirmi dört boydan gelmişlerdi. Uygur, Karluk, Kıpçak, Kalaç, Ağaçeri ve Ayferi boyları ise Oğuz'un kardeşleri veya amcaoğulları idiler. 

Kaşgarlı Mahmud ve Reşideddin Oğuz boylarının listeler halinde göstermişlerdir. Kaşgarlı Mahmud yirmi iki boy olarak göstermiş ve iki boyu dahil etmemiştir. Reşideddin ise yirmi dört Oğuz boyunu vermiştir. Yazıcıoğlu Ali ve Ebü'l-Gazi Bahadır Han da Reşideddin”den alarak yirmi dört Oğuz boyunu vermişlerdir. Yazıcıoğlu, Reşideddin'in eserinin mükemmel 


bir nüshasını görmüş ve istifade etmiştir. Buna göre Oğuz boyları şu şekildedir. 


Bozoklar 
Gün Han Oğulları: Kayı, Bayat, Alkaevli, Karaevli 


Ay Han Oğulları: Yazır, Döğer, Dodurga, Yaparlı. 
Yıldız Han Oğulları: Avşar, Kızık, Begdili, Karkın. 
Üçoklar 


Gök Han Oğulları: Bayındır, Beçene, Çavuldur, Çepni. 


Dağ Han Oğulları: Salur, Eymür, Alayundlu, Üregir. 
Deniz Han Oğulları: Yigdir, Bügdüz, Yıva, Kınık. 


Bu boyların hemen hemen tamanının adları Anadolu'da köy ve kabile isimleri halinde yaşamaktadır. Bunları tek tek ele alarak Anadolu'nun nerelerinde bulundukları ve yaşadıkları hakkında çok geniş bir incelemeyi Prof. Dr. Faruk Sümer Bey Oğuzlar isimli çalışması ile yapmıştır. 


OSMANLI KİMLİĞİ-2 
Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil -14 Eylül 2009- ahmetsimsirgil.com/ 


Geçen haftaki yazımızda Oğuzlar hakkında genel bir malumat vermiştik. Şimdi de Osmanlı 


hanedanı ile Oğuzların ilişkisi üzerinde duracağız. 


Öncelikle şunu belirtelim ki Osmanlı devletini kurmuş olan hanedanın menşei hakkında bilgi veren ilk Osmanlı kroniklerinin hemen tamamında hanedanın Oğuzlarla bağlantısı üzerinde 


durulmakta ve Oğuzlara dayandığı ifade edilmektedir. 


Osmanlılar hakkında ilk bilgileri veren zamanın büyük bilginlerinden Ahmedi (1334— 1413)'dir. İskendername isimli eserinin sonuna, Osmanlıların ortaya çıkışı ve ilk hükümdarlarına dair bilgiler verdiği “Dastân ve Tevarih-i Mülük-ı Al-i Osman” başlıklı özel bir bölüm ilave etmiştir. Ahmedi burada Selçuklu Sultanı Alaaddin'e yardıma giden Gündüz Alp ve Ertuğrul'un Gök Alp ve Oğuz soyundan olduklarını şu ifadelerle açıkça belirtmektedir. 


Leşkerini cem idüp girdi yola 
Gündüz Alp Er Duğrıl anunla bile 
Dahi Gök alpı Oğuzdan çok kişi 
Olmuş idi ol yolda onun yoldaşı 
(Bak. Osmanlı tarihleri, s. 7—8). 


Bu konuda bilgi veren ikinci önemli Osmanlı tarihçisi Şükrullah'tır. 1388'de doğmuş 1405 
yıllarında devlet hizmetine girmiştir. Çelebi Mehmed, II. Murad ve Fatih Sultan Mehmed devirlerini idrak eden Şükrullah'ın Osmanlı devletinin kuruluş yıllarını anlattığı Behcetü”t-Tevarih isimli bir eseri bulunmaktadır. Eserinin hemen girişinde anlattığı bir olay ise daha 


enteresandır. 


Şöyle ki: 1449'da II. Murad Han'ın görevlendirmesi ile elçilikle Karakoyunlu Cihan Şah'a gitmişti. Görevini yerine getirdiği ve bu ülkede bulunduğu günlerden bir gün mihmandarı 


(şagavul) gelerek Cihan Şah'ın kendisini istediğini ve özel olarak görüşme talebini bildirdi. 


Cihan Şah konuşma sırasında “Sultan Murad benim ahiret kardeşimdir. Bu kardeşlikten başka da akrabamdır” dedi. Şükrullah akrabalığın sebebini ve nereden geldiğini 


öğrenmek isteyince Cihan Şah tarihçisi Mevlana İsmaili çağırttı. 


Mevlana İsmail, Uygur diliyle yazılmış bir de kitap getirdi. Oğuzname olduğu anlaşılan kitapta Oğuz Han ve soyundan bahsediliyordu. Cihan Şah: 


Kardeşim Sultan Murad'ın nesli Oğuz oğlu Gök Alp'e ulaşmaktadır. Kırk beşinci göbekte Osman'ın babası Ertuğrul'a iner. Ceddim Kara Yusuf'un nesebi ise kırk birinci göbekte Oğuz Han oğlu Deniz Alp'e erişmektedir. Cihan Şah Mirza bundan sonra “kardeşim Sultan Murad'ın nesebi bizim nesebimizden ağadır (yüksektir). Gökle denizin arasında fark 


olduğu gibi” demiştir. 


Osmanlı hanedanını Oğuz'a vardıran bir diğer meşhur tarihçi Aşıkpaşazade'dir. 1393'de doğan Aşıkpaşazade 1413 yılında Geyve'de Orhan Gazi'nin imamının oğlu olan Yahşi Fakih'in evinde bir müddet kaldı. Bu sırada Osmanlı tarihinin Yıldırım Bayezid devri sonuna 
kadar ki devrini anlatan bir eser bularak okudu. Yahşi Fakih'ten birçok vukuatı dinledi. 1481 
yılında öldüğü rivayet edilen Aşıkpaşazade, Tevarih-i Âl-i Osman isimli eserinin hemen başında Osmanlı hanedanı şeceresini Gök Alp, Oğuz Han ve Kara Han yoluyla Yafes'e ve 


Nuh aleyhisselama ulaştırmıştır. 


Osmanlıların en eski tarihlerinden birinin müellifi de Oruç Bey'dir. O da eserinde “Osmanlı 


hanedanı Oğuz Han neslindendir ve inançları sağlamdır” demektedir. 


Nihayet İlk Osmanlılar hakkında bilgi verip kaynak kullanması bakımından önemli olan müelliflerden biri de Enveri (hayatı 15. asır)'dir. Düsturname isimli eserinde Semerkandi nisbeli birinin eserinden istifade ettiğini bildiren Enveri de Osmanlı soyunu Oğuz Han'a 


bağlar. 


Görüldüğü üzere müelliflerin konu hakkındaki mehazları ayrı ayrıdır. Farklı kaynakları kullanan ve birbirlerinden etkilendiklerine dair bir ibare bulunmayan bu kadar müellifin aynı 


yanlışta birleşmeleri mümkün müdür? 


İşte ilk dönem kaynaklarında görüldüğü üzere Osmanlı hanedanının Oğuz Han'a ulaştığı tezi, kesin bir dille ifade olunmuştur. Bu itibarla modern tarihçiler de bu konuda fikir birliğine 


varmışlardır. 


Bizde Oğuzlar üzerinde en geniş araştırması ile tanınan Prof. Dr. Faruk Sümer, Osmanlıları 


“halis bir Oğuz-Türkmen” olarak vasfeder. (bak. Oğuzlar, s. XX). 


Öte yandan Sovyet tarihçiliğinde gelmiş geçmiş en ünlü Oğuz ve Selçuklu tarihçisi olarak görülen Türkmen tarihçi S. G. Agacanov Oğuzlar isimli eserinde Oğuzlarla ilgili mükemmel bir kaynak taraması yapmış ve Osmanlıların da Oğuzlardan geldiğini kesin bir dille 


vurgulamıştır. 


Osmanlıların kabilesini tartışma konusu yapan ve Kayılardan gelmediğini ifade eden Prof. Dr. 
Halil İnalcık dahi Oğuzlar konusunda endişe etmez ve “Osman Türk ve Moğol hanedanlarının ilk atası Oğuz Han nesliden gelmektedir” diyerek tavrını ortaya koyar. (Bak. Doğu-Batı, s. 
116). 


Demek ki Osmanlılar Oğuz soyundan gelmekte olup yüzde yüz Türk'türler. Onların Rumlardan, Moğollardan ve Araplardan geldiklerini ifade edenler hiçbir destek göremedikleri gibi zaman içerisinde tezlerini destekleyecek bir belge de ortaya 


koyamamışlardır. 


Bu bakımdan Hammer ve N. Jorga gibi ünlü Avrupa tarihçileri Osmanlıların Türklüğü 


konusunda en küçük bir tereddüt göstermemiştir. 


Cumhuriyetin ilk yıllarında Osmanlıların Oğuzdan ve Kayıdan gelmediği hususunda en ciddi söylemlerle ortaya çıkan P. Wittek'in fikirlerini ise Fuad Köprülü çürüttü. Dolayısıyla merhum Prof. Dr. İsmail Hakkı Uzunçarşılı ve Prof. Dr. Şehabeddin Tekindağ gibi konunun uzmanları ile günümüz tarihçileri bu hususun artık tartışılmaz kabul gördüğü yönünde 


birleşmişlerdir. 


Gelecek yazımızda ise Osmanlı Kayı boyu ilişkisi üzerinde duracağız. 


OSMANLI KİMLİĞİ-3 
Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil-25 Eylül 2009- ahmetsimsirgil.com/ 


Osmanlı Kayı ilişkisine girmeden önce Kayı hakkında kısa bir bilgi verelim. Kayı'nın anlamı sağlam, kuvvet ve kudret sahibi demektir. Oğuzlar hakkında bilgi veren Reşidüddin ve Ebü’l-Gazi Bahadır Han'a göre Oğuz eli'nin en asıl, en üstün ve en şerefli boylarından biridir. 


Avşar, Begdili, Kınık ve Salur gibi hükümdar çıkaran boylardandır. 


Kitab-ı Dede Korkud'da Kayılar hakkında şu çarpıcı ifadeler yer almaktadır: “Ahir zamanda hanlık tekrar Kayı'ya geçe. Kimse ellerinden almaya”. Ruhi ve Müneccimbaşı gibi müellifler bu ifadeleri naklettikten sonra “Bu dediği Osman neslidir, işte sürüp gidiyor” 


diyerek atıfta bulunmuşlardır. 


Osmanlılar hakkında bilgi veren ilk kaynakların Osmanlı-Oğuz ilişkisine hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde yer verdiklerine işaret etmiştik. Ancak bu ilk kaynaklarda Osmanlı ailesinin Oğuz'un hangi boyuna mensup olduğu hakkında bir bilgi yoktu. 


Bu kaynakların hemen akabinde yazılan ve genelde müellifi öncekilerle muasır olan 15 ve 16. 
yüzyıl kaynakları ise Osmanlıların kimliği hususunda daha ayrıntılı bilgiler vermeye başladılar. Bu kaynaklar hemen hemen istisnasız bir şekilde Osmanlı hanedanını 


Oğuz'un Kayı boyuna mensup olarak gösterdiler. 


Osmanlıların Kayı boyundan geldiğini belirten ilk dönem eserlerinin başında Yazıcıoğlu Alinin Selçukname'si gelmektedir. 1423 yılında Sultan II. Murad Han'a hitaben yazılan eserde Reşidüddin, İbn-i Bibi ve Ravendi'nin etkisi görülmektedir. Yazıcıoğlu Ali eserini yazarken Osmanlı — Oğuz — Kayı ilişkisinde tarihi Oğuz rivayetlerinden ve Oğuzname'nin 


Uygur versiyonundan yararlanmıştır. 


Osmanlıların Kayı boyuna mensubiyetini gösteren en mühim kaynaklardan biri de Beyati Şeyh Hasan'ın Câm-ı Cem Âyin isimli eseridir. Cem Sultan'ın muhtemelen atalarının hatıralarını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak suretiyle unutulmasının önüne geçmek isteğiyle yazılmasını istediği eserde Şeyh Hasan, Osmanlıların Kayı boyundan geldiklerini Oğuznamelere dayanarak ortaya çıkarmıştır. Şeyh Hasan'ın bu eseri II. Bayezid devrinin 


önemli müelliflerinden Mehmed Neşri'ye de kaynaklık etmiştir. 


Bursa'da müderrislik yaptığı bilinen Mehmed Neşri, tarih ilmine büyük katkıda bulunmuş, kendisinden sonra gelen tarih yazarlarına etki etmiş kıymetli bir ilim adamıdır. Kitab-ı Cihan-nüma adıyla sekiz ciltlik bir dünya tarihi yazmıştır. Bunlardan yalnız Osmanlı hanedanını içeren altıncı kısmı zamanımıza kadar muhafaza edilebilmiştir. Neşri burada öncelikle Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan tarihi sürekliliğine vurgu yapar ve 


girişi üç tabakaya ayırır. 


Birinci tabakada Oğuz Han evladı ve Oğuz Han soyunu anlatır. Neşri bu bölümde Türklerde saltanatın, Oğuz'un Gün Han oğlu Kayı Han'ın ve oğullarının elinde asırlarca kaldığını 


belirtir. Bir zaman sonra saltanatın Dağ Han oğlu Salur boyuna geçtiğini ifade eder. 


İkinci tabakada Türklerde saltanatın sol koldan Oğuz Han oğlu Deniz Han oğlu Kınık nesline 


geçtiğini ifade eden Neşri, Selçuklu aileleri ve devletini kısaca anlatır. 


Üçüncü tabakada ise Osman gazi oğullarını beyan eder ve Nuh aleyhisselamın oğlu Yafes”den Ertuğrul Bey'e kadar bir şecere nakleder. Yalnız bu şecerede birinci tabaka ile bazı küçük farklılıklar bulunur. Birinci tabakada Oğuz'un Gün Han oğlu Kayı Han verilirken üçüncü tabakada Oğuz oğlu Gök Alp denilmiştir. Aslında Gün Han ile Gök Alp arasında kaynaklarda hep bir farklılık vardır. Bazı kaynaklar Kayı'yı Gün Handan naklederken bazıları Osman oğullarını Gök Alp'ten başlatır. Bunu fırsat bilen ve Osmanlı'nın Kayır’ dan gelmediğini ifade edenler hep bu çelişkiye işaret etmişlerdir. Ancak anlaşılması güçtür ki o zaman Osmanlıların neden Oğuz'un Gök Alp oğlunun Bayındır, Peçenek, Çavundur ve Çepni boylarından birine mensup olduğunu iddia etmezler. Hâlbuki Gök Alp'ten geldiğini kabul edenlerin bunu 


söylemeleri gerekirdi. 


Oysa Gün Han veya Gök Alp'i alanlar sonraki isimlerde genelde birleşmektedirler. Nitekim Kayı'yı Gök Alp'ten yürüten Neşri ve Gün Han'dan devam ettiren Beyati Şeyh Hasan ile diğerleri de sonraki isimlerde hep birleşmektedirler. Dolayısıyla biz bunun Gün Han 


yazılırken “N” harfinin belki bazı yerlerde sağır “Nun” yani “kef” şeklinde yazılması ve onun 


da Gök olarak okunmasından kaynaklanmış olabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca Karamani Mehmet Paşa ve ondan naklen Kemalpaşazade'nin Gündüz Alp'in babasını Gök Alp olarak göstermesi şecerede arada bir de Gök Alp'in bulunmasından da kaynaklanmış olabileceğinin açık bir belirtisidir. Dolayısıyla bu çelişki Osmanlının Kayı boyuna mensubiyetine bir halel 


getirmez. 


Nihayet, 15. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bir imparatorluk haline gelen Osmanlı devletinde hanedanın Kayı ile ilişkilerinde modern tarihçilerin ifadelerine de başvurmak yerinde olacaktır. Mesela 16. asrın ilk çeyreğinde eserini kaleme alan Kemalpaşazade bir taraftan hanedanın dini misyonunu açık bir biçimde vurgularken menşei konusunda ise eski eserlerle tenakuza düşmez. Cengiz Han'ın önünden kaçan Türkmenlerin Belh'den Anadolu'ya 


göçüp yerleşmelerine atıfta bulunur ve Kayı'ya vurgu yapar. 


Acem, Kürt veya Türklüğü tartışma konusu olan büyük devlet ve ilim adamı İdris-i Bitlisi’ nin tarihe dair yazdığı Heşt Behişt isimli eseri de bu konuya öncülük eden kaynak kitaplardandır. 
Osmanlı tarih yazıcılığına yenilikler getiren ve önemli katkılarda bulunan İdris-i Bitlisi 


Osmanlı'nın soyu konusunda da çok net bilgiler verir. 


“Çeşitli kitaplardan rivayet, eski tarihlerden mütalaa ve mukarrer oldu ki” diyerek Osmanlı 


soyu hakkında şu malumatı nakleder: 


“Ecdadı izamı cennet-mekân olan mücahidler babası Osman Bey'in doğum yeri ve makamı ve kavminin çıkış yeri Türkistan ve Turan-zemin idi. Onların silsileleri Oğuz Han'a ve Kayı Han'a ulaşır.” İdris-i Bitlisi bundan sonra Kayıların Gazneliler döneminde Selçukilerle İran- zemine geldiklerinden ve daha sonra Ahlat civarına yerleştiklerinden Moğolların baskınları 


sırasında ise Söğüt ve Domaniç'e nakillerinden uzun uzadıya bahseder. 


Ayrıca Ruhi Çelebi, Lütfi Paşa ve Karamani Mehmet Paşa gibi dönemin kıymetli ilim adamı ve tarihçileri de Osmanlı hanedanının Oğuzların Kayı boyuna mensubiyetini hiç 


kuşku duyulmayacak bir biçimde belirtmişlerdir. 


Enveri'nin Düsturname’ sinde Osmanlıları belki de biraz daha ululamak kastıyla Seyyitlerle akraba yapmaya çalışmış ancak bu görüş kendisinden sonra hiç taraftar bulmamıştır. Yine batılılardan Gibbons'un Osmanlıları Moğollardan gösteren ifadelerini ise Fuat Köprülü açık 


bir biçimde çürütmüştür. 


Bütün bu kaynak ve deliller Osmanlı menşei hakkında bilgi veren, araştırma yapan son yüzyılımızın tarih alanındaki değerli bilim adamlarını ve araştırıcılarını hep aynı isme 


yöneltmiştir ki o da “Kayı” olmuştur. 


Prof. Dr. Şehabeddin Tekindağ, Prof. Dr. Faruk Sümer, Prof. Dr. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Prof. Dr. M. Fuad Köprülü, Prof. Dr. Feridun M. Emecen, Prof. Dr. Fahamettin Başar, Prof. 
Dr. Üçler Bulduk, Doç. Dr. Erhan Afyoncu ve Doç. Dr. Erol Kürkçüoğlu bu ilim 


adamlarımızdan bazılarıdır. 


Ahmet Şimşirgil: 1959'da Boyabat'ta doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini aynı yerde tamamladı. 1978'de girdiği Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü'nden 1982'de mezun oldu. 1983'te aynı bölümdeki Yeniçağ Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olarak vazifeye başladı. 1985'te Yüksek Lisansı'nı tamamladı. 


TI. ABDÜLHAMİD HAN'IN ŞAHSİYETİ 
Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil 


21 Eylül 1842 Çarşamba günü sabah saat 5'te eski Çırağan Sarayı'nda doğdu. Babası Sultan 
Abdülmecid Han annesi Tir-i Müjgân Sultan'dır. On yaşında iken annesini kaybetti. 
Perestu Kadınefendi”nin bakımına verilen şehzade iyi bir eğitime de tâbi tutuldu. Küçük yaşta Arapça tahsiline başlamışlar, ilk öğrendikleri Arapça olmuştur. Ardından Farsçayı ve diğer ilimleri de tahsil etmiştir. Sonraki yıllarda iyi anlayacak derecede Arnavutça ve Çerkezceyi de öğrenecektir. 


O, Arabiyi Ferid ve Şerif Efendilerden, Farisiyi Kazasker Ali Mahvi Efendi ve Sadrazam Safvet Paşa'dan, tefsir, hadis ve fikıh ilimlerini Gümüşhanevi Ömer Hulusi Efendiden, Fransızcayı Gardet, Ethem ve Kemal Paşalardan, Osmanlı tarihini Vakanüvis Lütfi Efendiden öğrendi. 

Spor ve at biniciliğini Lala Mehmed Sadık Ağa ve Mâbeynci Osman Efendiden, silah talimlerini ve diğer askerlik bilgilerini hünkâr yaveri çeşitli subaylardan aldı. 


Tefsir ilmine oldukça vâkıftı. Ayet-i kerimeleri bazen okur ve izâh ederlerdi. Babaları Abdülmecid Han, “Bu benim oğlum derviştir.” buyururlarmış ve ekseriya bu lakapla hitap ederlermiş. Çok fasih ve güzel konuştuğu için de amcaları Abdülaziz Han da kendisine, “Bülbül” lakabını vermişti. 


1861'de babasının veremden ölümü ve Sultan Abdülaziz'in tahta geçişinden sonra saraydan ayrıldı. Tarabya'daki yazlığı, Maslak'taki köşkü ve Kâğıthane'deki çiftliğinde geçen daha sakin bir hayatı tercih etti. Bu dönemde Perestu Kadınefendi'den kalan miras ve kendisine tahsis edilen aylığı tasarruflu kullanarak giriştiği çeşitli ticari faaliyetler neticesinde ciddi bir servet sahibi oldu. 


II. Abdülhamid, şehzadelik yıllarından itibaren Maslak ve Kâğıthane”de bulunan çiftliklerinde tarımla uğraştı. Her sene 500-600 arası Merinos cinsi koyun getirtir bunların ticaretini 


yapardı. Ayrıca yurtdışından getirttiği Üstübeç'in (boya maddesi) alım satımını yapardı. 


Sarrafı Mösyö Zarifi vasıtasıyla parasını esham (hisse-borç senedi) alım-satımında değerlendirdi. Bu sayede şahsi servetini daha da attırdı. 


Tahta çıktığında askere dağıtılacak olan 60 bin Osmanlı altını tutarındaki cülus bahşişini elde 


ettiği bu servetten dağıtmıştır. 


Abdülhamid Han'ın tıb ilmine özel bir ilgisi vardı. Tıbbın gelişmesi için çok gayret gösterirdi. 
Ülkede şöhret kazanmış doktorlarla bizzat görüşür ve tıptaki gelişmeler hakkında kendilerinden bilgi alırdı. En az bir doktor kadar tıp bilgisine sahip olmuştu. Doktorunun yazacağı ilaçları bilir, hangisinin daha iyi geleceğini bile söylerdi. İbn-i Sina'nın tıp kitabını 


Arapçasından okuduğunu hususi doktoru Âtıf Hüseyin Bey'e anlatmıştır. 


Abdülhamid Han'ın, ara sıra vücutça bir rahatsızlık hissederse Harem'de yaptırdığı geleneksel ilaçları da kullandığı da bilinmektedir. Sultan II. Abdülhamid, atletik bir vücuda sahipti. 
Vücutça zinde ve çevik idi. Uzuvları birbiriyle uyumlu idi. Zayıftı. Buna rağmen kemikleri 


kalın olduğundan şeklen pek zayıf görünmezdi. 


Omuzlarının genişliği mutedil fakat biraz öne doğru eğik yani bir nevi kambur idi. Kolları uzun, elleri büyük ve enli, parmakları kalındı. Cildi, yüzünde beyaza meyyal toprak renginde olup vücudunun diğer yerlerinde beyazdı. Alnı geniş, şakakları basık, yanakları çökük, çehresi 


uzundu. 


Kaşları belirgindi. Gözleri pek o kadar büyük olmayıp biraz küçük, parlak ve cevval bakışlı idi. Gözlerinin hızlı hareket eder olması onun meraklı bir tavra sahip olduğunu ilk bakışta insana hissettirirdi. Gözleri renkçe koyu maviye kaçar siyahtı. Etrafı esmer, göz kapaklarının çevresi kırmızıya çalıyordu. Ayrıca gözlerinin etrafında büküntüler bulunmaktaydı. Kaşlarının çıkıntısının fazla olmasından ve elmacık kemiklerinin oldukça belirgin bir durum arz etmesinden ötürü gözleri oldukça çukur da kalmıştı. Sesi gür ve kalındı. Burnu ecdad-ı izamı 


gibi yüzüne nispetle büyük ve uzunca idi. Saçları koyu kumral kırca ve çok sıktı. 


Sultan Abdülhamid Han'ın haleti ruhiye bakımından asabi mizaçlı olduğu ifade edilmektedir. 
Ancak bunun davranışlarına fazla yansımadığı görülmektedir. Şehzadeliğinde rahat olmasına rağmen hükümdarlığı sırasında daha içine kapanık, yalnızlığı seven bir karaktere sahip olduğu görülmektedir. Aslında bir bakıma Sultan Abdülhamid'in ahval-i ruhiyesi adeta bir muamma idi. Fikrini okşayıp aklından ve kalbinden geçenleri keşfetmek, maksadını anlamak gerçekten 


zordu. 


Kendisi gayet nazik ve terbiyeliydi. Mâbeyncileriyle nazikâne ve samimi bir şekilde görüşürdü. Emrinde çalışanlara, sefirlere, vezirlere gayet doğru, muntazam ve akilâne sözler söylerdi. Bu itibarla kendisiyle görüşenler çabuk etkilenirlerdi. Etkili bakışları, zekâsı ve 


siyasi maharetiyle hususi bir tesir bırakırdı. 


Hafızası pek nadir insanlarda bulunabilecek kadar kuvvetliydi. En eski ve ilgisiz konuları bile yıllar geçse rahatlıkla hatırlardı. Bir gördüğü insanı bir daha unutmamış, birine verdiği emri 


senelerce sonra rahatlıkla anlatırdı. Yaşadığı onca olaya ve probleme, maruz kaldığı 


sıkıntılara ve ilerlemiş yaşına rağmen ahir ömrüne kadar unutkanlıktan uzak kalmış, 


hafızasının zindeliğini büyük ölçüde muhafaza edebilmiştir. 


O, bir kere görüştüğü, hatta sadece gördüğü adamın zihni veya yaratılış özelliklerini takdir değilse de tahminde ekseriya hakikate yakın bir isabet gösterirdi. Sefirlerin ve ecnebi misafirlerin bu hususta müteaddit ve riyasız şahadetleri olmuştur. Bu melekesi sayesinde 


hasımları üzerinde hüsn-i tesir icrasına muvaffak olurdu. 


Sultan Abdülhamid şık giyinirdi ve zarafete adeta âşık idi. Temiz ve itinalı giyinmenin hayatta bir intizam ifade ettiğini söylerdi. İnsanların kıyafetleri konusunda ihmalkâr davranmalarının kendilerinde düzen ve intizam fikrinin bulunmayışından kaynaklandığına inanırdı. Nitekim o, hata denilen şeyin gayr-i ihtiyari olabileceğine inanmazdı. Sultan Abdülhamid'e göre insanda hata olmaz, hata ya kasten olur yahut dikkatsizlik neticesinde meydana gelirdi. Ona göre kasten yapılan hatalar cezalandırmayı gerektirici bir kabahat idi. 
Dikkatsizlik neticesinde vuku bulan hataların kabahati ise o dikkatsizliği yapana aitti. 


Dikkatsizlik mazeret sayılamazdı. 


Kaynak: Kayı X, Sayfa: 251-254 


MEHMED REŞAD HAN'IN ŞAHSİYETİ 
Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil 


1917 yılına gelindiğinde memleketin durumu kadar Sultan Mehmed Reşad Han'ın sıhhati de 
bozulmaya başlamıştı. Padişah Meclis'in 1917 yılı açılış nutkunda artık öncekilerde olduğu 


gibi zaferlerden söz edemiyordu. Ülkeyi tam manasıyla bir karamsarlık sarmaya başlamıştı. 


3 Şubat 1917'de İttihatçılarla iyice arası açılan Said Halim Paşa istifa etti. Dâhiliye Nâzırı 
Talat Bey'e vezaret rütbesi verilerek sadarete getirildi. Enver ve Cemal Paşalar kabinedeki 


görevlerini korudular. 


Talat Paşa Hükümeti, Sultan Mehmed Reşad'ın birlikte çalıştığı onuncu ve sonuncu hükümet oldu. Ülkenin düştüğü elim vaziyette büyük bir ıstırap duyan Padişah bundan sonra adeta 


sarayına kapandı. 


Devlet diye bir şey kalmamıştı. Buna rağmen İttihatçılar hâlâ post kavgası içerisinde idiler. 
Bu itibarla, son hastalığının başlangıcında kimse ile görüşmeyi istemez olmuştu. Bu ruh 


halini: 
“Artık beni bıraksalar da haysiyetimle ölsem” sözleriyle ifade ederdi. 


Öte yandan Padişah uzun bir süredir şeker hastalığından şikâyetçiydi. 24 Haziran 1918 


gününe denk gelen Ramazan ayının on beşinci günü, mütat olarak katıldığı Hırka-i Saâdet 


ziyaretini güçlükle yerine getirebilmişti. Bundan sonra sarayına çekildi, vefatına kadar dışarı 


çıkmadı; başkâtibinin getirdiği evrakı yatağında imzaladı. 


Vefatından yedi yıl evvel cenaze masrafını ayırıp Hazine-i Hassa Umum Müdürlüğü'ne 


emaneten vermiş ve: 
“Ben öldükten sonra cenazemin irade ile kalkmasını istemem” demişti. 


Saltanatı döneminde büyük buhranlar yaşayan Padişah, nihayet Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasına sayılı günler kala 3 Temmuz 1918'de (Kadir gecesi) vefat etti. Sağlığında yaptırmış olduğu Eyüp Sultan haziresindeki türbesine defnedildi.270 Saltanatı dokuz sene, iki 
ay, yedi gün sürmüştü. Beş hanımı olmuştu. İlk kadınefendisi Kamres Hanım'dır. 1855 
yılında Gence'de doğan Kamres Hanım ile 1872'de evlendi. Ondan iki erkek çocuğu oldu. 
Kamres Hanım 30 Nisan 1921'de vefat etmiş ve kocasının Eyüb Sultan'daki türbesine defnolunmuştur. Sultan Reşad'ın ikinci kadınefendisi Dürr-i Adn (Cennet incisi) Hanım'dır. 
Şehzade Necmeddin Efendi'nin annesidir. 17 Ekim 1909'da vefat eden Dürr-i Adn Hanım Fâtih'te Gülüstu Kadınefendi Türbesi'nde medfundur. 


Diğer eşleri Mihrengiz (1869-1938); Nazperver (1870-1930) ve Dilfirib (1890-1953) 


Hanımlardır. 
Sultan Mehmed Reşad'ın üç erkek çocuğu olmuştur. Kız çocuğu olmamıştır. 


Mehmed Ziyaeddin Efendi, 1873'de Ortaköy Sarayı'nda doğmuş olup 1938'de Mısır'da İskenderiye'de vefat etmiştir. Yurt dışına çıkarıldıktan sonra bir defa İstanbul'a turist olarak gelmiş ancak doğduğu şehri yalnızca vapurun güvertesinden gözleri yaşlı olarak 


seyredebilmiştir. 


İkinci oğlu Mahmud Necmeddin Efendi, 23 Haziran 1878'de Kuruçeşme Sarayı'nda 


doğmuştur. Babasının saltanatı sırasında 1913 senesinde kalp rahatsızlığından vefat etmiştir. 


Üçüncü oğlu Ömer Hilmi Efendi 2 Mart 1886'da Ortaköy Sarayı'nda dünyaya gelmiş ve 2 
Kasım 1935'de İskenderiye’ de vefat etmiştir. 


Mehmed Reşad Han, uzuna yakın orta boylu, şişman ve sarışın bir zât idi. Teni beyaz, burnu 


yassıca idi. Gözlerinin rengi çivit mâvisi idi. 


Halim, selim, merhametli, dindar ve nazik bir hükümdardı. Genç yaşta Mevleviliğe intisap ettiği için şehzadelik döneminde Mesnevi ve diğer dini eserleri çok okumuştur. Ayrıca Osmanlı tarihini ve ecdadının menkıbelerini okumayı çok severdi. Bu ilgisi padişahlığı 


döneminde de devam etmiştir. 


Terbiye ve nezaketi ise her türlü ölçünün üstünde bulunuyordu. O kadar ki, bazen vükelâ ile 


konuşurken bir hükümdar için caiz olmayacak derecede tevazu anlatan tabirler kullanırdı. 


Maiyetine karşı çok şefkatli davranır, biri rahatsızlansa iyileşinceye kadar defalarca hatırını sorardı. Misafir kabul edeceği zaman mutlaka önünü iliklerdi. Hâfızası çok kuvvetliydi. Bunu yaşlılığına rağmen muhafaza etmişti. Geçen hâdiseleri en ince teferruatına kadar hatırlar ve naklederdi. 


Cuma namazlarını ayrı ayrı camilerde kılmayı severdi. Boş zamanlarında ya kitap okur veya pek sevdiği güvercinlerle oyalanırdı. Gözleri sağlamdı. Pek az ışıkta ve gözlüksüz okur, fazla aydınlıktan rahatsız olurdu. Bunu bahane ederek elektrik ışığından kaçınırdı. Keza, hususi 


dairesine kalorifer yapılmasını da istememişti. 


Başta Mevleviler olmak üzere tarikat erbabına karşı pek ziyade hürmet gösterir ve onlara her 


vesile ile iltifat ederdi. 


Devrin adamları genelde kendisinin güzel ahlak sahibi olduğunda müttefiktir. Çok merhametli 


bir insan olup, fakir fukaraya, dul ve yetimlere yardım etmeyi en büyük görevi addederdi. 
Konya Karapınar'da kendi adını taşıyan bir camisi bulunmaktadır. 
Şahsi Hususiyetleri 


Sultan Mehmed Reşad'ın uzun süre mâbeyn başkâtipliğini yapan Ali Fuad Bey, hükümdarın 


şahsihususiyetleri hakkında şu malumatı vermektedir: 


“Sultanın en sevdiği tenezzühgâhı Ihlamur Kasrı idi... Cuma günleri selâmlık resminden sonra çoğunlukla Ihlamur ve yaz mevsimlerinde de Balmumcu Köşkü'ne giderdi. Öğle yemeğini orada yiyip, yemekten sonra bendegândan bazılarına o günkü gazeteleri okuturdu. 
Ardından bir miktar uyuduktan sonra (kaylule) abdest alıp, ikindi namazını eda ederdi... 
Ihlamur Köşkü bahçesinde çok gül ağacı bulunduğundan, gül mevsiminde beğendiklerinden birer gül koparıp haremlerine hediye olmak üzere götürürdü. Fakat ikişer tane kopartmaya 


kıyamazdı. Avdet ederken: “Başkâtip, bugün iyi eğlendik, değil mi?” derdi. 
Padişah bu sâde ve yeknesâk hayatı kendince eğlence ve dinlenme addederdi. 


Namazlarını aksatmadan kılardı. Kılamadıkları olduysa da “Elhamdülillah üzerimde namaz 


borcu kalmadı; hepsini kaza edip ödedim.” demiştir. 


İyi yemekten de anlardı. Fakat gayet az yiyip, “hiçbir vakit sofradan karnım doyarak 


kalkmam.” derdi. 


Sefirlerin adetleri veçhile kendi huzurunda ayak ayak üzerinde oturmalarına kızardı: “Gâvur 


geldi de ayaklarını burnuma soktu.” diye konuşurdu. 


Sultan Reşad latifeyi sever fakat gâyet nezih olmasını isterdi. “Latife latif olmak gerek” 


vecizesini sık sık tekrarlardı. 


Yegâne zevki güvercinleri idi. Kuşçubaşı yeni cins bir güvercin yetiştirip kendisi de beğenmiş olduğundan, yanında bulunana “Kuşçubaşı'ya 3 lira atiye ver.” dedi. Onun bu bahşişi az 


görmesi üzerine, benim yanımda mahcup olarak: 
“Ne yapalım, bizim lütfumuz yoksa da kahrımız da yoktur.” dedi. 


Sultan Reşad ölümden korkmayıp, hal'den korkardı... Görüp işittiği bir şeyi, aradan zaman geçse de unutmazdı. Maiyetinden veya hâriçten bir kimse bahçesinin mahsülünden bir hediye takdim ederse, memnun olurdu. Fakat az olmalı ve herhâlde adedi altıyı geçmemeli idi. 


Zannederim ki onun bu hali, bâr (yük) altında kalmamak maksadına dayanıyordu. 


Birâderinden (Sultan Hamid) bahsederken, daima “Hakan” tâbirini kullanırdı. Kendisine bir haber gönderdiği vakit, “Sakın Zât-ı Şâhâne tâbirini kullanmayın; birâderiniz ellerinizi öptü deyin’, diye tembih ederdi. Sultan Hamid de haber yollarken, *“Hâk-i pây-i Şâhânelerine yüz 


sürerim’, derdi. 


Sultan Reşad fitraten zeki sayılmazsa da, zannolunduğu gibi idraksiz de değildi. Şuuru 


yerinde ve hâfızası metin idi. 


Sultanın kalbi temiz ve tab'ı halim olup, kimseyi incitmezdi. “Ben birine hiddet edersem 


kalbini kırmamak için derhal namaza dururum; o vakte kadar hiddetim geçer.” derdi. 


Sultan Reşad, uzun sözden sıkılıp, dinlemek istemezdi... Selâmlık resmine güler yüzle çıkar ve selâmına duran erkân-ı askeriye ve mülkiyeden her birini, basmakalıp bir kaç sözle 


gönüllerini hoş ederdi...” 


Kaynak: Kayı XI, Sayfa: 164-168 


SULTAN VI. MEHMED VAHİDEDDİN HAN'IN ŞAHSİYETİ 
Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil 


Sultan Vahideddin, 4 Ocak 1861 senesinde, Dolmabahçe Sarayı'nda doğmuştur. 
Babası Sultan Abdülmecid annesi Fatma Gülistu Kadınefendi'dir. Henüz altı aylık iken babası Abdülmecid Han vefat etti. Yetim çocuk annesi Fatma Gülistu Kadınefendi ve ablası 


Mediha Sultan ile Eyüp'te eski bir sultan sarayı olan yalıya yerleşti. 


Ancak bu mesut tablo fazla uzun sürmeyecekti. Annesi Gülistu Hanım 1864 yılında ortaya çıkan bir kolera salgını sırasında ahirete göçtü. Böylece geleceğin son Osmanlı Padişahı'na dört yaşında iken öksüzlük de eklenmişti. Bu vaziyet üzerine ablası Mediha Sultan, büyük biraderi Mehmed Kemaleddin Efendi'nin validesine, Vahideddin ise Abdülmecid Han'ın haremlerinden olup üvey ablası Naile Sultan'ın validesi Şayeste Kadın'ın himaye ve 


terbiyesine verildiler. Böylece her iki kardeş, ayrı iki üvey anne elinde büyümüşlerdir. 


Veliaht iken Almanya'ya gittiği zaman, Batı Cephesi'nde ateş hattı siperlerini gezmiş, herhangi bir umulmadık tehlikeye karşı başını eğmesi söylendiği zaman: “Türk başı düşman 


karşısında eğilmez!” cevabını vermiştir. 


Vahideddin Han hakkında en kıymetli bilgileri kızı Sabiha Sultan vermiştir. O, Vahideddin 


Han'ın şehzadeliği ile alakalı olarak şunları yazmıştır: 


Babam kendi arzu ve hevesiyle ilmin her noktasına imkân derecesinde çalışmış hatta Fatih Medresesi'nde gizli olarak ilm-i kelâm, fıkıh, tefsir-i Kur'an ve hadis-i Nebeviyi bilhassa tahsil etmiştir. Arapçayı bütün kavaidiyle bilir, anlar fakat konuşamazdı. Farisi'yi hemen ona yakın bilirdi. Ecdadından birçoğu gibi iyi denecek derecede hattattı. Bilhassa rika hattı 


mükemmeldi. Sonraları yalnız kurşun kalemle yazdığından hüsn-i hattı oldukça kaybetti. 


Edebiyata vâkıftı. Vezin ve kafiye usullerini tamamıyla bilirdi. Hatta gençliğinde yazdığı şiirleri de varmış. Bunları maalesef elde etmek kabil olmadıysa da, vefatında evrakı arasında 


bulduğum, yurdundan uzakta, yazdığı hazin parçaları muhafaza etmekteyim. 


Mimariden anlardı. Çengelköy'de, valideliği Şayeste Kadın için inşa ettirdiği köşkün planını bizzat çizmişti. Bu köşkü birkaç ay içerisinde Süleyman Usta denilen bir kalfanın nezareti 


altında inşa ettirmişti. Bu köşk, bugüne kıyasen adeta modern denilecek bir şekilde idi. 
İyi ata biner, iyi silah atar ve iyi bir avcı idi. 


Vahideddin Han'ın ilme kıymet vermesi çocuklarının eğitiminde de kendini gösterecektir. 


Nitekim bu hususu Sabiha Sultan şöyle ifade edecektir: 


Babam bizi ben dört buçuk, kardeşim üç yaşında iken eski usul üzere bir merasimle okutmağa başlattı. Bu merasim Mevlit Kandili günü yapıldı. Babamın kendisine mahsus bir sistemiyle aynı senenin Ramazan-ı Şerif inde Kadir Gecesi hatim duası yine usulü veçhile merasimle icra olundu. Bu yalnız benimki idi. Zira kardeşim çok küçük olduğundan, bir sene sonra Kur'an-ı Kerim'i hatmetti. Sonra Arabi, Farisi ve diğer dini ilimlerin tahsiline devam ettik. 


Babam bizimle meşgul olmaktan derslerimizi kontrol etmekten bir an bile fâriğ olmazdı. 
Sabiha Sultan, babası Vahideddin Han'ın hususi hayatına dair ise şu bilgileri vermektedir: 


Hayatı çok sade idi. Debdebe ve âlâyişten nefret eder, kullandığı her şeyin sade olmasını severdi. Ailemiz içinde hatta memleketin en iyi giyinenlerinden idi. Bizlere de bu hususta çok dikkat ederdi. Bilhassa bayramlarda Yıldız Sarayı'na gittiğimizde daima iki elbise yaptırır, 


birini saraya gidip dönerken, diğerini de huzura çıkıldığı zaman giyerdik. 


Kendisi pek küçük yaşta öksüz ve yetim kaldığı için, kimsesizlere karşı büyük bir merhamet duyardı. Fakirlerle alâkadar olur, çocuklarının mektep paralarını, ölenlerin cenaze masraflarını temin eder, hastalarına ve cenaze masraflarına yardımda bulunurdu. Çengelköy halkı arasında o zamanı yaşayanların babamın hayırseverliğini hatırlayacaklarını zan ve ümit 


ediyorum. 


Hizmetkârlarına karşı her zaman himayekârdı. Nazik ve insaflı davranırdı. Bir gün kalfalardan biri babama yanlışlıkla maden suyu yerine ev işlerinde kullanılmak üzere boş bir şişeye boşaltılmış neft yağından vermiş, o da farkına varmadan ilk yudumu yutunca hayli rahatsızlanmıştı. Hiçbir teselliye kulak asmayan bu zavallı kızcağızı çektiği azap ve endişeden kurtarmak ve aynı zamanda kendisine olan emniyetini göstermek için derhal hususi 


kilerciliğine tayin ettiğini pekiyi hatırlarım.187 
Bu Hicrana Can Dayanmaz! 


Afife Rezzemaza Hanım hatıratında Vahideddin Han'ın günlük hayatına ve dini veçhesine şöyle ışık tutmaktadır: 


Sabah erken kalkar, kahvesini içer, gazete okur, esvaplarını giyinip ailesini kabul ederdi. Her sabah aynı hadiseler tekrar ederdi. Hülasa Zat-ı Şahane intizamlı ve ananevi teşkilata tabii idi. 
Haremleri ve evlatları ile görüşmesinden sonra köşkün ahvâli hakkında maiyeti ile muhavere ederdi. Bunu müteakip yanında emektar bir bendegânı ile bahçeye çıkardı veyahut araba ile Çengelköy'e inerdi. Umumiyetle köşkünden ve ailesinden pek ayrı kalmak istemezdi. Bu sebepten davet edildiği köşklerde yatıya kalmazdı. 


Çok sigara içerdi. Fakat Çengelköy'ünde içtiği sigara ile bilâhare San Remo'da içtiği sigara miktarı mukayese dahi edilemez. Çünkü gurbete çıkmasını müteakip aşırı derece sigara içmeye başlamıştı. İlaveten bol miktarda kahve de içerdi. Her sabah taze kahvesi hazır 


olacaktı. Öğle vakti de kahvesi getirilirdi. Akşama da gene kahve içerdi. 


Şarap veyahut konyak içtiğini hatırlamıyorum. Zaten pek dindar olduğu için alkol almazdı. 
Dindar demişken, cennet-mekân Sultan Vahideddin hakikaten dinine pek bağlı idi. 


Namazlarını kılar ve Kur'ân-ı kerim okurdu. 


Vahideddin Han babası gibi Nakşi olup, Gümüşhânevi tekkesinden Ömer Ziyâeddin Dağıstani'nin muhibbiydi. Hatta vefatı üzerine şeyhin bastonunu hatıra olarak almıştı. Fıkıh üzerine çalışmıştır. Nimet-i İslâm adındaki meşhur fikıh kitabını telif ettiği, fakat mevkii sebebiyle kendi ismiyle değil, Maarif Encümeni Reisi Hacı Zihni Efendi ismiyle neşrettiği 


rivayet olunur. 


Vahideddin Han devrin kaynaklarına göre dışarıda ve bilhassa resmi törenlerde soğuk, çatık kaşlı ve ciddi durur, kimseye iltifat etmezdi. Saray dedikodularını bilmez ve yanında konuşulmasından hoşlanmazdı. Resmi olmayan sohbetlerinde bile daima ciddiyetiyle dikkat çekerdi. 


Çok cesurdu. İttihatçıların Bâbıâli Baskını sırasında kendilerine muhalif olan Mülâzım Şaban Efendi, o zaman şehzade olan Vahideddin Efendi'nin Çengelköyü'ndeki köşküne sığınmıştı. 
Mahmud Şevket Paşa'nın gönderdiği adamlar kendisini tevkife geldiği zaman, eline tabancayı 


alıp, “Bana mensup olan ve masumiyetini bildiğim bir adamı kindar düşmanına teslim 


edemem. Zorla girmek isteyeni vururum. Beni öldürmedikçe, kendisini alamazsınız.” demişti. 


Ortalık yatışınca da kendisini Mısır'a göndertmişti. 


VI. Mehmed Vahideddin Han ileri seviyede edebiyat, musiki ve hat sanatlarıyla uğraşmıştır. 
Besteleri tahtta bulunduğu yıllarda sarayda icra edilmiştir. Taif te iken arka arkaya bestelediği şarkıların güfteleri daha çok vatan hasretini ve geride bıraktıklarından haber alamamanın acılarını terennüm etmektedir. Ona ait altmış üç eser tespit edilmekle birlikte ancak kırk bir eserinin notaları mevcuttur. O, Taif te ayrılık, elem ve hastalığının ıstırabını şu dizelerle dile getirmişti: 


Hayli demdir ben cüdâyım lâne-i viraneden 
Düşmüşüm vahşet iline cümle-i cânâneden 
Aks-i sadâ bile gelmez nâle-i figâneden 
Kalmadı ümmid u kudret cism-i nâ-tuvâneden 
Âh yeter Allahım yeter! Şuna insan dayanmaz 


Bunca mihen firkate hem ten ü can dayanmaz 


Vahideddin Han, yakınlarının ve yanında çalışanların ifadesine göre iyimser ve sabırlı bir kişiliğe sahipti. Her türlü heybetten uzak ve sade idi. Sir Henry Luke onun bu vasfını ifade 


ederken çarpıcı bir tespitte bulunmaktadır: 


Sultanın yorgun ve hasta bir hali vardı. Camiye girişinde kalabalığın eski bir adete uyarak, “Mağrur olma Padişahım, senden büyük Allah var.” diye haykırışlarına katiyen ihtiyacı 


olmayan tek bir kişi varsa, o da Sultan'ın ta kendisiydi. 


Onun bir vasfı da son derece duygusal ve ince düşünceli oluşu idi. İşgal günlerinde Yıldız'dan dışarı fazla çıkmazdı. “Efendim, Yıldız'da inzivaya çekilmek yerine, ara sıra halkın arasında 


görünseniz”, teklifine: 


“Memleketimizin elemleriyle dopdoluyum, gece gündüz bu endişeden başka düşündüğüm yoktur. Şehirde nasıl gezebilirim ki, adım başı bir ecnebi asker göreceğim. Kendi payitahtımda böyle ecnebi askerler arasında dolaşmaktan hem eza duyarım, hem de halkıma 


karşı hicap ederim. İnşallah onun günü de gelir.” cevabını vermişti. 


Aynı şekilde Sultan, kendisi ile birlikte San Remo'ya gelenlerin mesuliyetini hep üzerinde hissedecektir. Bunların gurbet diyarlarına düşmelerinin sebebi olarak kendisini gördüğünden, mali bakımdan zor durumda olduklarını bildiği halde masraflarını kısmaya hiç yanaşmamıştı. 
Padişah yapılabilecek bütün tasarrufu kendi zevkinden ve boğazından kesmek sureti ile kendi 


nefsine tatbik etmekteydi. 


Ancak Padişah'ın adeta bir derviş riyazetine benzeyen bu sıkı tasarrufuna rağmen bir kısım 


yakınları israf içerisinde hayat sürmüşlerdir. 


Bunlar vefatından sonra Vahideddin Han'ın kendileri için nasıl bir velinimet olduğunu anlayacaklar ise de iş işten geçmiş olacaktır. Bunların arasında bilhassa Yaveri Zeki Bey Padişah'a çok büyük sıkıntılar yaşatacaktır. Buna rağmen Padişah sabrına devam edecektir. 
Zeki Bey daha sonra Ertuğrul Efendi'nin dairesinde kalırken çektiği sıkıntılar ve belki 


Padişah'a tattırdığı elem ve üzüntüler girdabında hayatına son verecektir. 


Vahideddin Han bitmiş bir devleti teslim almıştı. Kurtarabilmek için her yolu denedi. Mustafa Kemal Paşa'yı bu maksatla Anadolu'ya gönderdi. Kendisinden bir taraftan Mustafa Kemal ve bir taraftan da İngilizler hep birbirlerine zıt şeyler istediler. Bir dönem Ferid Paşa Hükümeti 


hariç genelde İngilizleri idare etmeyi başarmıştı. 
Ona en büyük darbe Milli Mücadele sonrasında hain yaftası vurulması oldu. 


Bunu bir türlü kaldıramadı. Hatta sonradan kızı Sabiha Sultan, babasının, “Bizi en iyi tanıyan 


Mustafa Kemal bunu nasıl söyler.” deyip derin bir keder içerisinde kavrulduğunu yazacaktır. 


Vahideddin Han daha sonra, hiçbir zaman ihanet içinde olmayacağının ifadesi olarak şu 


cümleleri kullanacaktır: 


“Facialara ve olaylara kalkan olamadım ise de paratoner vazifesi gördüm. Bütün musibetleri 


üzerime çektim. Kendimi feda ederek vatanı kurtarmaya çalıştım.” 


Padişah muhtemelen şeref ve haysiyetine sürülen lekeleri temizlemek ve maşeri vicdanda 


layık olduğu yeri almak istiyordu. 


Ömrünün son demlerinde bu arzusuna nail olamayacağını anlayınca yakınlarından birine şu 


vasiyette bulunmuştur: 
“Siz döndükten sonra benim bir vatan haini olmadığımı anlatın!..” 


Bunu devlet adamları arasında ilk defa Bülent Ecevit Bey'in anlatması ise Cumhuriyet 


tarihinin garip bir cilvesi olacaktır. 


Refik Halid Karay'ın Vahideddin Han'ın vefatı üzerine yazdığı ve bir “Fatiha” yerine kabul buyurmasını istediği yazısı ise, sanki milleti adına kendisinden bir özür dileme mahiyetini 


taşıyacaktır: 
Bir Fatiha Yerine! 


Türk Padişah ve Halifesi Vahideddin Han, İtalya'nın bir bucağında, uzun bir silsile-i 


mesaibden (musibetler) sonra rahmet-i rahmana kavuştu. 


Bu felaketzede hakanın muharebenin misilsiz bir facia olan son senesiyle Mütareke devrinin korkunç bir rüyaya benzeyen tükenmez günlerinde memleketinin selâmeti ve felaketlerden 


tahlisi için nasıl candan çalıştığını yakinen bildiğim, gerek gazeteci, gerek politikacı, gerek de 


resmive mühim bir makamın âmiri olarak vesikaları ve delilleri ile pek mükemmel tanıdığım cihetle kendimi -bugünkü Türk matbuatının sırf yaranmak ve cumhuriyet idareyi korumak, halk nazarında yükseltmek için yazacakları haksız ve kıymetsiz makalelerin zıddına- onu hayırla yad etmek ve mübarek na'şı karşısında teessürümü bildirmek mecburiyetinde 


görüyorum. 


Mağfur Vahideddin Han bir sille-i siyasete uğrayıp altı yüz senelik âbâ ve ecdat tahtını, altı asırlık yurdunu ve bu yurtta sakin teb'asını bıraktıktan sonra tahvil-i idarenin icabı, gazeteci makulesi birtakım adi ruhlu insanın şeni” tecavüzlerine uğradı. Bu meyanda Celal Nuri denilen bir politika ..., Süleyman Nazif ismini almış bir müdâhane ... dünya kuruldu kurulalı hiçbir adamın uğramadığı sefil hücumlarla bu bedbaht sultanı itham için müsabakaya giriştiler ve Vahideddin Han'ı her türlü şen'iyelerin faili gibi göstermeye uğraştılar. İnananlar oldu mu, olmadı mı, bilemem. Benim bildiğim bugün gurbet ve ecnebi toprağında can veren padişahın vatanına iyilik yapmaktan başka bir gaye gözetmemesi ve memleketini kurtarmak 


endişesinden başka bir emel gütmemiş olmasıdır. 


Fakat ne elim bir talihsizliktir ki, tac ve tahtını hâmil olan Türkiye'yi tahlis için çalıştığı yol onu âmâlinin tahakkukuna değil, mekhur ve müzmahil menfâsına, medfenine sürükledi. 
Zavallı padişah Avrupa'ya kafa tutmak, silah çekmek, meydan okumakla böyle bir gayenin husülüne inanmıyordu; ona ben de inanmıyordum; benim gibi binlerce mantık ashabı vatandaş da, yapanlardan çoğu da inanmıyordu. Bu, siyasette bir nokta-i nazar farkı idi. İşte bu fark, düşünüş, duyuş ve iş görüşteki bu ayrılık, meselâ hilafetin lüzumuna inanış, İngiltere ile hoş geçinmekten bir keramet bekleyiş, Yunan ordusunu ta Ankara önüne gitmiş görerek harbden bir faide beklemeyiş, bütün bunlar hulüs niyetine rağmen, onu hain-i vatan şeklinde tecelli ettirdi. Memleketinin istiklâliyle bir cüretkâr kumarbaz gibi oynayamaması, bu 


vatanperver padişahı nihayet vatancudâ, vatanzede etti. 


Siyaset nedir? Muvaffak olunca ve olduğun müddet medh, tekrim, tazim... Olmazsan ve olamadığın müddet zemm, tezlil ve tezvir! Bugünün memduhları yarın makdüh, dünki menfurlar bugün merfü! Politikada bedbaht ona derler ki, ikbalde sevilmez, idbârda can verir. 
İdbârda göçen için fatiha yerine bir sure-i zemm, uzkuru”I-mevtâ bi”l-hayr yerine uzku-ru’l- 


mevtâ bi'ş-şer! 


Fakat bütün bu zevâhirin altında bir hakikat vardır, bütün bu medihlerin ve zemlerin tahtında bir nüve gizlidir ki onu zaman meydana çıkarır. Zaman, Vahideddin Han'ın hayat-ı siyasiyesini ihtirastan âribir âlim gözüyle tetkik edecek olursa birçok hatalarını bulabilecektir; fakat ona atfedilmek istenen namertliği, yani sarayının bir köşesinde yaşayabilmek için memleketini ecnebi istilası altında kıvrandırmak emeliyle çalıştığı tezvirini külliyen reddedecektir. Henüz bir adam çıkıp da “Vatanını sevenlerden bir kısmının başında o çalıştı, hem fart-ı hamiyyetinden ne zilletlere katlanarak... Bir kısmının başında da bu çalıştı, hem 


fart-ı muhabbetinden ne zahmetlere göğüs gererek...” diyemiyor. Fakat yarın bu, asıl hürriyet 


ve asıl cumhuriyet teessüs edince hakikat olarak Türk tarihinin granit kitabesine hâkk 


olunacaktır. 


Bedbaht Türk Padişahı siyasetinde muvaffak olamadı; fakat Türk Milleti'ni izmihlâl ve bâdire zannettiğimiz kanlı sergüzeşte atan bir asker o millete, ne bahasına olursa olsun, dünyada her şeyden kıymetdâr olan istiklâlini kazandırdı, düşmanı misli görülmemiş bir şanlı darbe ile yurdun canevinden koparıp attı ve tam mânâsiyle muzaffer oldu. Padişaha düşen bu vazifeyi padişahın yapamaması onun bunu istememesinden değil; muktedir olamamasındandır. Yoksa Vahideddin Han Afyonkarahisar zaferini bizzat kazanmak istemez miydi? O kadar acı yaşlar 


döktüğü ve kara yaslar tuttuğu İzmir'e halâskâr olarak girmekten zevk duymaz mıydı? 


Fakat ne yapsın ki muhit, anane, mantık, ihtiyat, yaş ve daha yüzlerce sebep onu çıkmaz farz edilen böyle bir yola atılmaktan men etti, kahrolası siyasetin bir türlü muzır dalgaları üstünde çırpındıra çırpındıra götürdü, küçük, kuytu köyün kenarına bir enkaz parçası gibi bırakıverdi. 
O, emin ve memleketine müfit zannettiği yumuşak siyasetinin neticesinde tahtını, tacını kaybederken, tehlikeli ve muzır kıyas olunan bir siyaset-i dürüştâne, millete memleketini 


kazandırmıştı. 


Şark politikasında yalnız galiplerin hakkı, hakk-ı kelâmı, müdafaası vardır. Bedbaht padişaha hain, zalim, katil diye bağırdılar. Hâlbuki onun kadar hıyanete, zulme, katle aleyhdar kim vardı? O, böyle addedilmemek için; “kan döktü, harp etti, milleti muhataralı sergüzeştlere soktu” dedirtmemek için İstanbul?da boynunu büküyor, bir tevekkül ve ihtiyat politikasının 


bütün zilletini çekiyordu. 


Bugün artık taht, tac, hanedan, hilâfet mefhumları ardında koşmanın devri geçti. Bilhassa ben ne vakanüvis-i hazret-i şehriyâriyim, ne de fedâi-i tâcdâri... Padişahım olduğu için değil, tanımak şerefine nail olduğum bir büyük vatandaşım olduğundan dolayı haksızlığa uğrayan Vahideddin Han'ın hakkını vermek istedim. Bana öyle geliyor ki, bu Türk hakanı avizelerinin bin bir türlü ışık saçtığı ve mermer salonlarının denizler gibi ufuklara uzandığı aydınlık ve geniş salonlara bedel bir ufak köşkün Frengâne döşenmiş dar, loş odasında can verirken, mahrum kaldığı saltanatına rağmen milletinin bugünkü istiklâlini düşünerek ilcây-i siyasetle yaptığı bazı hataları unutmuş, müsterih can vermiş ve şahsına yapılan tecavüzleri de zafere 


hürmeten atfetmiştir. 
Yarın biz de şayet gurbetlerde ölürsek böyle yapacağız, öyle can vereceğiz! 


Kaynak: Kayı XI, Sayfa: 297-305 


KİTZMİLLER / DOVER, AKILLI TASARIM ÜZERİNDEKİ YASAL SAVAŞ by Austin Cline- tr.eferrit.com/kitzmiller-dover-akilli-tasarim-uezerindeki-yasal-savas/ 


Akıllı Tasarım Kamu Okullarında Öğretilebilir mi? 


2005 Kitzmiller v. Dover davası , okulda Akıllı Tasarım öğretme meselesini mahkemeye 
getirdi. Bu, Amerika'da herhangi bir seviyedeki herhangi bir okulun özellikle Akıllı Tasarım'ı desteklediği ilk kez oldu. Devlet okullarında Akıllı Tasarım öğretiminin anayasallığı için önemli bir sınav haline gelecektir. 


Kitzmiller v. Dover'a ne yol açar? 


Pennsylvania Eyaleti, Dover Bölge Okul Kurulu, 18 Ekim 2004 tarihinde kararını verdi. 


Okullardaki öğrencilerin “ Darwin'in teorisindeki ve akıllı tasarım ile sınırlı olmamak kaydıyla diğer evrim teorilerindeki boşluklardan / sorunlardan haberdar olmaları” gerektiğine oy verdiler . 


Kurul, 19 Kasım 2004 tarihinde, öğretmenlerin bu feragatnameyi 9. sınıf biyoloji derslerine okuması gerektiğini belirtmiştir. 


14 Aralık 2004'te bir grup ebeveyn yönetim kuruluna karşı dava açtı. Akıllı Tasarımın teşvik 
edilmesinin, kilisenin ve devletin ayrılmasını ihlal eden anayasaya aykırı bir tanıtım olduğunu ileri sürdüler. 


Yargıç Jones'un federal bölge mahkemesindeki duruşması 26 Eylül 2005'te başladı. 4 Kasım 2005'te sona erdi. 


Kitzmiller ve Dover Kararları 


Geniş, ayrıntılı ve zaman zaman karara vuran Yargıç John E. Jones II, okuldaki din karşıtlarını büyük bir zafer kazandı. O, Dover okullarına getirilen Akıllı Tasarımın, evrimin dini muhalifleri tarafından kullanılan en yeni yaratılışçılık biçimi olduğu sonucuna vardı. 


Bu nedenle, Anayasaya göre, devlet okullarında öğretilememiştir. 


Jones'un kararı oldukça uzun ve okumaya değer. Ulusal Bilim Eğitimi Merkezi (NCSE) web sitesinde sıkça tartışma konusu ve bulunabilir. 


Onun kararına gelince, Jones birçok faktörü hesaba kattı. 


Bunlar Akıllı Tasarım ders kitaplarını, evrime karşı dini muhalefetin tarihini ve Dover Okul Kurulu'nun niyetini içeriyordu. Jones ayrıca öğrencilerin Darwin'in Evrim Teorisi'ni öğrenmelerini gerektiren Pennsylvania Akademik Standartlarını da değerlendirdi. 


Duruşma sırasında, Akıllı Tasarım destekçileri eleştirilerine karşı mümkün olan en iyi duruma getirme fırsatı verildi. Kendilerine en iyi düşündükleri argümanlarını yapmalarını sağlayan sempatik bir avukat tarafından sorgulandılar. Daha sonra açıklamalarını eleştirel bir avukatın sorularına sunma firsatı buldular. 


Akıllı Tasarım'ın önde gelen savunucuları, tanık standında günler geçirdi. Nötr bir olgu tespit araştırması bağlamında Akıllı Tasarım'ı mümkün olan en iyi ışık altına sokuyorlar. 
Göründüğü gerçekler ve sağlam argümanlar dışında hiçbir şey istemediler. 


Yargıç Jones, ayrıntılı kararını sonuçlandırır: 


Özetle, feragat, özel tedavi için evrim teorisini öne çıkarır, bilimsel topluluktaki statüsünü yanlış temsil eder, öğrencilerin bilimsel gerekçeler olmadan geçerliliğinden şüphe etmelerine neden olur, öğrencilere bilimsel bir kuram olarak maskeleme yapan dini bir alternatif sunar, onlara danışır. Yaratılışçı bir metin, bir bilim kaynağıymış gibi davranır ve öğrencilere devlet okulu sınıfında bilimsel sorgulamadan vazgeçmelerini ve bunun yerine başka yerlerde dini eğitim almayı öğretir. 


Bu Sol Akıllı Tasarımın Neresi 


Akıllı Tasarım hareketinin Amerika'da ne kadar az başardığı, tamamen siyasi dönüş ve olumlu halkla ilişkiler için olmuştur. Bilim ve yasa söz konusu olduğunda - duruşlar her şey için sayılırken, her şey için sayılan iki alan zıtlık olarak ele alınır - Akıllı Tasarım başarısızdır. 


Kitzmiller v. Dover'in bir sonucu olarak, muhafazakar bir Hıristiyan yargıcın Akıllı Tasarım'ın neden bilimsel değil, dindar olduğuna dair kesin bir açıklaması var. 


ABİYOGENEZ VE EVRİM 


by Austin Cline- tr.eferrit.com/abiyogenez-ve-evrim/ 


Bu Abiogenesis'in Evrim ile Aynı olduğu bir efsane 


Evrim ve evrim teorisi zaten yeterince kafa karıştırıcıdır. Ancak, yaratılışçılar evrimin abiogenez ile aynı olduğu yanlış fikrini ortaya çıkardıklarında daha da karmaşıklaşır. 


Abiyogenez, yaşamın inorganik veya cansız maddeden kaynaklandığı teorisi - yaşamı olmayan formlar. Evrim ile özdeş olduğu argümanı, yaratılışçılığın evrime üstün bir teori olarak lanse edilmesinin bir yoludur. 


Hayatın Kökeni Evrimde Değil 


Hayatın kaynağı kesinlikle ilginç bir konu, ama evrim teorisinin bir parçası değil. Yaşamın 

doğal kaynaklarının araştırılmasına abiogenez denir. Bilim adamları yaşamın canlı olmayan malzemeden nasıl geliştiğine dair net bir açıklama geliştirmemiş olsalar da, evrim üzerinde 

hiçbir etkisi yoktur. 


Hayat doğal olarak başlamamışsa da, bazı ilahi güçlerin müdahalesiyle başlamış olsa bile, evrim, hayatın nasıl geliştiğine dair en iyi açıklamanın kanıtı olmaya devam edecektir. 


Biyolojik evrim ve moleküler evrim, abiyogenezin doğalcı açıklamalarının temelidir. 
Bunların, moleküler değişimin (genlerde) biyolojik evrime yol açtığı anlamında bir ilişki ve örtüşmeleri olduğu doğrudur. Öyleyse, özellikle de yaşam ve hayat dışı arasında kesin bir çizgi çizmenin zor olduğunu düşündüğünüzde, bu ikiye katılması zorunlu değildir. 


Hatırlanması gereken en önemli şey, evrim teorisinin hayatın nasıl evrildiği konusunda bilimsel bir teori olmasıdır. Hayatın zaten var olduğu öncülüyle başlar. Yine de, hayatın buraya nasıl geldiği konusunda hiçbir iddiada bulunmuyor. 


Evrim teorisinde yaşam, doğal olarak abiyogenez yoluyla gelişebilirdi. İlahi bir güç tarafından başlatılmış olabilir. 


Uzaylılar tarafından başlatılmış olabilirdi. Sebep ne olursa olsun, evrimsel açıklamalar hayat ortaya çıktığında ve yeniden üretmeye başladıktan sonra geçerli olmaya başlar. 


Evrenin Kökeni 


Bazı yaratıcıları tarafından yapılan bir başka hata da, evrim teorisinin, yaratılışçılık yaparken evrenin kökenini açıklayamayacağı fikridir. Bir kez daha, bu, evrimin yaratılışçılıktan ne kadar aşağı olduğunu açıklamak için kullanılır. 


Bununla birlikte, evrenin kökenleri, evrim teorisinden yaşamın kökeninden daha da uzaklaşmaktadır. Bilim adamlarının her ikisi için de doğal bir açıklama arayışında bir bağlantı vardır. Bu sadece onların bilimsel arayışları olduğu gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Biriyle ilgili sorunların diğerini zayıflatacağı şekilde, herhangi bir içsel ilişkiden dolayı değildir. 


Neden Evrim ve Abiyogenez Bağlantı Efsanesi? 


Yukarıda açıklanan her iki durumda da, bu yanlış anlaşılmayı yayan yaratıcılar bunu iki nedenden biri için yapıyorlar. 


İlk olasılık, sadece evrim teorisinin doğasını anlamadıklarıdır. Evrimin ne olduğu konusunda net bir fikre sahip olmamaları, yanlışlıkla ait olmayan fikirleri de içerir. Bu konuyu anlamadaki başarısızlık, onu eleştirme girişimlerinde ilginç bir ışık tutuyor. 


İkinci olasılık ise, evrimi anlamaları ve ne yaşamın ne de evrenin kökeninin, evrim teorisinin geçerliliği ile gerçekten alakalı olmadığıdır. 


Bu gibi durumlarda, bu sahteliği yayanlar bilinçli ve kasıtlı olarak dinleyicileri ile dürüstlük içinde. Belki de, insanları evrimin gerçek doğasına karıştırmakla, kendi konumlarına göre, Tanrı ve Hıristiyan doktrinlerinin iradesine göre daha fazla destek alabileceklerini hayal ederler. 


ÜÇ DİN, BİR TANRI MI? YAHUDİLİK, HRİSTİYANLIK VE İSLAM by Austin Cline- tr.eferrit.com/ 


Üç büyük Batı tektanrılı dininin taraftarları hep aynı Tanrıya inanır mı? Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar farklı kutsal günlerinde ibadet ettikleri zaman, aynı kutsallığa tapıyorlar mı? Bazıları, diğerleri olmadıklarını söylerken, her iki tarafta da iyi argümanlar olduğunu söylüyorlar. 


Dini Gelenekler ve Teolojik İlkeler 


Belki de bu soru hakkında anlamanın en önemli yanı cevabın, cevabın neredeyse tamamen masaya getirdiği önemli teolojik ve toplumsal varsayımlara bağlı olacağıdır. 


Temel farklılık, kişinin vurguyı nereye koyduğu gibi görünüyor: dini geleneklere veya teolojik prensiplere. Fikri politik ve sosyal nedenlere iten liberal inananlar, öncelikle ateistler ve çeşitli din eleştirmenleri teolojiye odaklanırken, öncelikle geleneklere odaklanırlar. 


Aynı Tanrı'ya inandıklarını ve ibadet ettiklerini iddia eden birçok Yahudi, Hıristiyan ve Müslüman için, onların argümanları, hepsinin ortak bir dini gelenekler kümesini paylaştıkları gerçeğine dayanmaktadır. Hepsi İsrail'in şu andaki çöllerinde İbranice kabileler arasında gelişen tektanrılı inançlardan doğan tektanrılı inançları takip ediyorlar. Hepsinin inançlarını, inananların tek ve tek tanrılı bir tanrı olarak Tanrı'nın ilk tahttan biri olduğuna inandığı önemli bir figür olan İbrahim'e geri götürdüklerini iddia ediyorlar. 


Bu tektanrılı inançların ayrıntılarında çok fazla farklılıklar olsa da, ortak olarak paylaştıkları şey genellikle daha anlamlı ve anlamlı bir şekilde iyi bir anlaşmadır. 


Hepsi insanlığı yaratan tek bir yaratıcısı tanrıya ibadet eder, insanın kutsal bir şekilde yönetilen davranış kurallarını takip etmesini ister ve sadakat için özel, planlı bir plana sahiptir. 


Aynı zamanda birçok Yahudi, Hıristiyan ve Müslümanların hepsi, Tanrı'ya referansla aynı dili kullandıklarını ve hepsinin ortak bir kültürel gelenekleri paylaşan dinlere sahip olduğunu savunurken, bu onların hepsi aynı Tanrıya ibadet eder. 


Onların mantığı, eski geleneklerdeki ortaklığın, Tanrı'nın nasıl algılandığı konusunda ortaklığa dönüşmediğidir. 


Müslümanlar, son derece aşkın olan, antropomorfik olmayan ve insanlara tam itaat göstermek zorunda olduğumuz bir tanrıya inanır. Hıristiyanlar, kısmen aşkın ve kısmen içkin olan, bir (ve oldukça antropomorfik) üç kişi olan ve sevgiyi göstermemiz beklenen bir tanrıya inanırlar. 
Yahudiler daha az aşkın, daha içkin olan ve Yahudi kabileleri için özel bir role sahip olan ve tüm insanlıktan ayrılan bir tanrıya inanırlar. 


Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar, evreni ve insanlığı yaratan tek bir tanrıya ibadet etmeye çalışmaktadırlar ve bu nedenle de hepsinin aynı tanrıya ibadet ettiklerini düşünebilirler. Ancak, bu üç din üzerinde çalışan herhangi biri, bu yaratıcı tanrıyı nasıl tanımladıklarını ve kavradıklarını bir dinden diğerine dramatik olarak değiştirdiğini göreceklerdir. 


Tanrı ve dil 


Öyleyse, en azından bir önemli anlamda hepsinin aynı tanrıya inanmadıkları tartışılabilir. 
Bunun nasıl olduğunu daha iyi anlamak için, "özgürlüğe" inanan tüm insanların aynı şeye inanıp inanmadıklarını düşünün. 


Bazıları, özgürlüğe, açlıktan ve acıdan bağımsız bir özgürlük olduğuna inanabilir. Diğerleri, yalnızca dış kontrol ve baskıdan kurtulma özgürlüğüne inanabilirler. Yine de diğerleri, özgür olma arzusunu ifade ettikleri zaman istedikleri şeyin tamamen farklı kavramları olabilir. 


Hepsi aynı dili kullanıyor olabilirler, hepsi "özgürlük" terimini kullanıyor olabilirler ve hepsi düşüncelerinin bağlamını oluşturan benzer bir felsefi, politik ve hatta kültürel mirası paylaşabilirler. Bununla birlikte, bunların hepsinin aynı "özgürlüğe" inandığını ve istemediğini kastetmiyorum - ve birçok şiddetli siyasi mücadele, "özgürlük" in ne anlama gelmesi gerektiği konusunda farklı fikirlerin ortaya çıkmasıyla sonuçlandı. Tanrı "demek olmalı. Bu nedenle, belki de tüm Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar aynı 

tanrıya ibadet etmek isterler ve onlara ibadet etmek isterler, fakat onların teolojik farklılıkları, gerçekte, ibadetlerinin "nesneleri" nin tamamen farklı olduğu anlamına gelir. 


Bu argümana karşı gelebilecek çok iyi ve önemli bir itiraz var: bu üç dini inanç içinde bile, birçok varyasyon ve tutarsızlık var. Öyleyse bu, örneğin, tüm Hıristiyanların aynı Tanrı'ya inanmadığı anlamına mı geliyor? Bu, yukarıdaki argümanın mantıklı bir sonucu gibi görünecek ve bize duraklama vermesi yeterince garip. 


Kuşkusuz pek çok Hıristiyan var, özellikle köktendinciler, böyle bir sonuca çok fazla sempati duyacaklar, ancak diğerlerine kulağa tuhaf geliyor. Onların Tanrı anlayışı o kadar dardır ki, kendileri için diğer Hıristiyanların (örneğin Mormonlar ) “gerçek” Hıristiyan olmadığı ve bu yüzden de onlar gibi aynı Tanrı'ya ibadet etmedikleri sonucuna varmaları kolay olabilir. 


Din Siyaseti 


Belki de, argümanın sağladığı önemli içgörüyü kabul etmemize izin veren ama bizi anlamsız sonuçlara zorlamayan bir orta zemin vardır. Pratikte, eğer herhangi bir Yahudi, Hıristiyan veya Müslüman, hepsinin aynı tanrıya ibadet ettiklerini iddia ederse, bunu kabul etmek mantıksız olmaz - en azından yüzeysel bir düzeyde. Böyle bir iddia normalde dinler arası diyalogu ve anlayışı teşvik etme çabasının bir parçası olarak sosyal ve politik nedenlerden kaynaklanır; Böyle bir konum büyük ölçüde ortak geleneklere dayanmaktadır, bu uygun görünmektedir. 


Bununla birlikte, teolojik olarak, konum daha zayıf bir zemindir. Tanrı'yı gerçekte herhangi bir şekilde tartışacaksak, o zaman Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar'dan “Hepinizin inandığı bu tanrı nedir” diye sormak zorundayız - ve çok farklı cevaplar alacağız. 


Bu cevapların tümü için hiç kimsenin itirazda bulunmaması ya da eleştirilmemesi, bu cevapların tümü için geçerli olacaktır ve bu, onların argümanlarını ve fikirlerini ele alacak olursak, bir tanrıdan yola çıkarak, bunu zamanında yapmamız gerektiği anlamına gelir. başka bir. 


Bu nedenle, hepimizin aynı tanrıya inandıkları bir sosyal ya da politik düzeyde kabul edebilsek de, pratik ve teolojik bir düzlemde bunu yapamayız - konuyla ilgili hiçbir seçenek yoktur. Bunu hatırladığımızda bunu anlamamız daha kolay olur, bir anlamda hepsi aynı tanrıya inanmazlar; Hepsi Tek Gerçek Tanrı'ya inanmak isteyebilir, ama gerçekte inançlarının içeriği çılgınca değişir. Eğer Bir Gerçek Tanrı varsa, o zaman onların çoğu çalıştıklarına ulaşmayı başaramadı. 


NEDİR BU EVRİM? 
03 Mart 2021-Emre Poyraz-buyuksi vas.com/ 


Evrim teorisi... Çoğu ateistin dayanak noktası...Günümüz dünyasında bu konu evrimciler tarafından artık öyle hale gelmiş durumda ki sanki evrim yüzde yüz bir gerçeklikmiş de evrime inanmayanların tamamı birer yobazmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmakta. Şimdi bu algıyı yıkmaya ve evrimcilerin dayanak noktalarını birer birer kırmaya başlayalım. 

Basit örneklerle konuya giriş yapacak olursak temel anlamda evrim nedir, ne gibi 


mantıksızlıkları var, bunlardan başlamak doğru olacak. 


Genelde ateist olduğunu söyleyen kişiler karşımıza evrim teorisiyle çıkıyorlar. 


Siz de denk gelmişsinizdir. Aslında burada bir mantıksızlık var. Fark ettiniz mi? Evrim teorisini ateizme delil saymak... 


Evrim, türlerin birbirinden geldiğini öne sürüyorsa türlerin oluşum sistemi bir yaratıcının yokluğunu ispatlar mı? Elbette ispatlamaz. Çünkü bu yaratıcının tercihine kalmıştır. Yaradan türleri birbirine akraba olarak da yaratabilir, tek tek de... Bu tamamen yaratıcının tercihine kalmıştır. Yani kısacası evrim teorisi ateizme bir delil sayılamaz. 

Peki öyleyse evrim vardır diyebilir miyiz? 

Tabii ki diyemeyiz. Çünkü evrimin varlığına dair elimizde henüz bilimsel bir veri yok. 
Evrimcilerin yansıttığı gibi “Evrim kesinlikle vardır.” mantığı zaten bilimsel etiğe de ters bir durumdur. Ancak evrimciler bilimsel bir algı oluşturmuşlar gibi evrimi kabul edenleri aydın görüşlü ve bilimsel düşünen insanlar, kabul etmeyenleri ise yobaz olarak gösterme ye çalışırlar. 

O zaman olaya biraz bilimsel bakalım 

Fen bilimlerinde bir iddianın bilimsel bir gerçeklik olabilmesi için sahada veya laboratuvarlarda test edilip sonuç alınabilmesi gerekir. Hatta bu durum tek bir sefer değil, defalarca kez denendiğinde bile aynı sonucun alınması gerekir ama böyle bir durum evrim teorisi için henüz geçerli değil. 

Evrim teorisi basit benzerliklerden yola çıkılarak yürütülen tahminlerden ibarettir. Bu konuyla ilgili Kaliforniya Üniversitesi profesörlerinden meşhur bir evrimci olan Richard. B. 
Goldschmidt bakın ne diyor: 


“Bitki ve hayvan dünyasının evrimi hiçbir delile dayandırılmadan ispat edilmiş bir gerçek gibi kabul edilir.” 

Aslında burada neyi görmüş olduk. Evrimci profesör de evrimin delilsiz bir davayı savunmaktan başka bir şey olmadığını itiraf etmiş oldu. 

Şimdi evrim konusunu biraz daha açalım. Bakalım bu evrim teorisi neymiş görelim 


Evrim, tüm canlı türlerinin bir hücreden başlayıp zamanla gelişerek birbirinden geldiği fikridir. Burada bir şeye dikkat ettiniz mi? Zamanla gelişerek... 

Yani zamanla türler gelişerek oluştu deniliyor. İyi de zaman kavramı normalde yıpratıcı özellikte değil midir? Entropi kanununa baktığımızda biz ne görüyoruz. Varlıklar düzensizliğe doğru gider. Zaman düzensizlik getirir. Evrim teorisi ise zamanla her şeyin mükemmelleştiğini söyler. 


Şöyle bir örnek verelim mesela. Deniz kenarına bırakılmış bir tekne düşünelim. Eğer bilinçli bir müdahale yapılmazsa zaman içinde bu tekne yıpranacaktır. Mesela yüz sene sonra tekneye bakmaya gelseniz belki de tekneden eser dahi bulamayacaksınız. Yani kimse teknenin bir 


gemiye dönüşmesini beklemez. Kısacası zaman tahribat yapar. 

Evrimciler bunu duyunca entropinin yönlendirilmesinden bahsederler. Yani kapalı sistem ve açık sistem modelleri söylenir. Dünyamız da Güneş gibi kaynaklardan yani açık sistemden beslenerek kendi entropisini yavaşlattığını öne sürerler. Bunu da evrimin bahsettiği mükemmelliğe gidişe gerekçe olarak gösterirler. Ancak bu da yeterli bir açıklama olamaz. 
Ara geçiş formlarının, yani yarı maymun yarı insan ırklarının günümüzde hiçbir şekilde karşımıza çıkmaması yine evrimin çöküşünü kanıtlayan bir bilimsel gerçektir. 


Bu açıklamalardan sonra anlamış bulunuyoruz ki evrim bir bilimsel gerçek değil, bir inkar konusudur. Evrime inanmayan insanların da ayrı bir bağnazlık ve yobazlıkla suçlanması da ayrı bir ironidir. Ateistler var oluşu Allah dışında bir şeyle açıklamak istiyor ve bu yüzden de evrime sımsıkı tutunuyor ama bu çabaları Allah'ın varlığını daha çok ispat etmekten başka bir işe yaramıyor. Mucize arayanların Kur'an'a bakması tek başına yeterlidir. 


Göklerde ve yerde Allah'ın varlığını, birliğini ve kudretini gösteren öyle deliller var ki! Onlar, bu delillerle sürekli iç içe, yan yana bulunurlar, fakat üzerinde hiç düşünmeden tam bir aldırmazlık içinde onlardan yüz çevirirler! (Yusuf, 105) 


İSLAMOFOBİ'NİN TAŞIYICI KOLONU: 11 EYLÜL 
September 12, 2017-islamophobiaeurope.com/tr/ 


Her şey 16 yıl önce bugün, yine bir 11 Eylül günü başladı. Yeni düşman bulunmuş daha doğru bir ifadeyle üretilmiş ve sonrasında bu düşmanla savaş adı altında başta Ortadoğu olmak üzere tüm dünya yeniden kontrol altına alınmaya başlanmıştı. 11 Eylül sonrası ülkelerin uluslararası güvenlik çerçevesine bakış açıları önemli değişimler geçirdi. Bir yolcu uçağının, bir kamyonun veya bir tırın ölümcül bir silaha dönüşebilmesi, tüm güvenlik tezlerinin sorgulanmasına neden oldu. Ülkeler ulusal güvenliğe ciddi miktarlarda para ayırmaya başladılar. ABD'nin terörizmle savaş adı altında, devletlerin uluslararası güvenlik anlayışlarını kendi çıkarlarına göre şekillendirmesi yeni döneme damgasını vurdu. Burası, ABD için terörizm paranoyasının başladığı yerdi. Böylece ABD tarafından “önleyici savaş” doktrini uygulamaya konuldu. 

Bu doktrin ilk olarak El-Kaide ve Usame bin Ladin'in saklandığı yer olarak görülen Afganistan'ın işgali ile uygulandı. Taliban, yönetimden uzaklaştırıldı ve kitle imha silahları barındırdığı iddia edilen Irak işgal edildi. Tabi tüm bunlar en geniş manasıyla “demokrasi” gerekçesiyle yapılıyordu. Fakat bu dönemde ABD, teröre karşı demokrasi savaşında Mısır diktatörü Hüsnü Mübarek ve benzeri isimler ile işbirliği yapmaktan hiç çekinmedi. Zira hedef hiçbir zaman bölgenin demokrasi ile yönetilmesi yada terörden arındırılması olmamıştı. 


Ancak belli bir noktada Arap Devrimleri ile tanıştı İslam coğrafyası. Halk artık demokratik yönetimle yani kendi seçtikleri liderler tarafından yönetilmek istiyordu. Tunus ve Mısır'da devam edip başarılı bir şekilde ilerlerken Suriye'de iç savaşla ve sonrasında Mısır”da da darbeyle halkın seçtiği iradeye müdahale edildi. Tam da bu noktada DEAŞ adı altında bir örgüt ortaya çıktı. Zira elden gitmek üzere olan bir Ortadoğu coğrafyası vardı ve bunu elde tutmak için yeni bahaneler üretilmeliydi. Sıradan insanlar olarak DEAŞ'ın nasıl ortaya çıktığını, kimler tarafından desteklendiğini somut olarak hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz belki ama sonuçları itibariyle hangi amacın gerçekleşmesine yaradığını çok rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. 


Laboratuvarda üretilmiş bir terör örgütü olarak ortaya çıktığı ilk andan itibaren Hollywood efektleriyle hazırlanmış filmleriyle, özgür dünyanın bir numaralı düşmanı haline çok kısa 


sürede geldi. Örneğin, milyonlarca insanı Avrupa sokaklarına dökebilen ırkçı İslamofobik PEGİDA hareketi Almanya'nın Dresden şehrinde ortaya çıktı. Sıradan Almanlar evlerinde bu DEAŞ'ın kafalarını kestikleri, insanları diri diri yaktıkları filmleri izleyerek kısa sürede Müslüman düşmanı haline geldiler. Dresden'de Müslümanlar şehrin ancak binde bir nüfusuna sahipken, gündelik hayatlarında neredeyse hiç bir Müslüman ile karşılaşma ihtimali olmayan Dresdenlileri Müslüman düşmanı yapan mekanizmaydı DEAŞ'ın efektlerle süslenmiş filmleri. 


İslamofobi”nin sistematik olarak yükselmesinin miladı 11 Eylül ise tepe noktası DEAŞ'ın ortaya çıkmasıdır. El Kaide ile başlayan İslam ile terörizm eşitlenmesi, DEAŞ ile had safhaya ulaştı. DEAŞ'ın piyasa sürdüğü filmler, sıradan insanların zihninde ikiz kulelerin yıkılması kadar belki de daha fazla travmatik bir etki yarattı. Bu travma birçok açıdan kullanışlıydı elbette. Öncelikle savaşlara kamuoyu tepkisi oluşmuyor, silahlar gönüllerince satılıyordu. 
YPG/PKK gibi terör örgütleri ile işbirlikleri bile makul olabiliyordu. Zira İslamofobi böyle bir şeye hizmet ediyordu. 


SETA, Mart 2017'de Enes Bayraklı ile Fared Hafez'in editörlüğünde, bu konuda uzman 31 
yazarın katkılarıyla “Avrupa İslamofobi Raporu” adlı bir rapor yayınladı. Konuştuklarımızın, araştırmalar ve kamuoyu yoklamalarıyla da örtüşmesi bu anlamda üzücü. Gerçekten de Batı, İslamofobi konusunda çok problemli bir hale doğru evriliyor. Rapordan çok kısa bir araştırma sonucunu da paylaşarak kapatalım. 


“Araştırma kapsamında Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Polonya, İspanya ve Birleşik Krallık”taki katılımcılara “Müslüman göçmenler başta olmak üzere yeni göç dalgaları engellenmeli” argümanı sunulmuştur. Raporda görüldüğü üzere araştırma kapsamındaki katılımcıların Polonya'da yüzde 71'i, Avusturya'da yüzde 65'1, Almanya”da yüzde 54'ü, İtalya'da yüzde 51'i, Birleşik Krallık'ta yüzde 47'si ve İspanya'da yüzde 41'i bu ifadeyi desteklemiştir. Araştırma kapsamındaki Ülkelerden hiçbirinde bu ifadeye karşı çıkanların oranı yüzde 32'yi aşamamıştır.” 


11 Eylül saldırısı sadece Irak Afganistan işgallerini değil, etkisi on yıllar hatta yüz yıllar 
sürecek İslamofobi'yi güçlendirdi. 


KURAN'DAN NOTLAR — EVRİM HAKİKATI 
Esat Arslan : 30 Ağustos 2019-emekveadalet.org/ 


“Yeryüzünde yürüyen hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, sizin gibi birer ümmet olmasınlar. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmamışızdır, sonra hepsi Rablerinin huzurunda toplanırlar.” Enam Suresi, 38. Ayet 

“Rabb'ın, hiçbir şeye muhtaç değildir, merhamet sahibidir. Sizi, başka bir kavmin soyundan getirdiği gibi, dilerse, sizi de yok edip, sizden sonra yerinize dilediğini getirir.” Enam Suresi, 
133. Ayet 

“Gerçekten insan üzerine dehirden (zamandan) öyle bir müddet geldi ki o zaman o, anılmaya 


değer bir şey değildi.” İnsan Suresi, 1. Ayet 


Yukarıdaki üç ayeti beraberce okuyun. 


İlk ayete göre her canlı türü bizim gibi birer ümmetmiş. İkinci ayete göre biz insanlar da başka bir canlı türünün zürriyetinin yaratılmışız. Üçüncü ayete göre adı Kuran'da anılmaya layık olan ilk insan olan Adem'den önce insanın üzerinden öyle uzun bir çağ geçmiş ki insan 


adı anılmaya layık bir tür değilmiş. 


Bu üç ayeti birleştirince haliyle şöyle dememiz gerekiyor: Kuran evrim kuramına karşıt değildir. Aksine onu destekler. Zaten bu sebepledir ki İslam düşünürleri Darwin”den çok daha 


önce kendine has evrim kuramları geliştirmişlerdi. 


Yani evrim-yaratılış karşıtlığı İslam'a ait bir karşıtlıktır. O daha çok Hristiyan coğrafyasına ait kilise-bilim çatışmasının bizim coğrafyamıza intikal etmiş İslam için yanlış bir tartışmadır. 
Kuran'a göre insanı Allah yaratır. Fakat bunu bir süreç içerisinde yapar. Biz bu yaratılış 


sürecine evrim diyoruz. 


Peki o zaman Kuran'da Adem kıssaları ne arıyor? İlk sahabilere göre Kuran'daki peygamber kıssaları odüzanlamıyla o anlaşılmamalıymış. Onlar sembolik ve müteşabih olarak 


okunmalıymış. Fakat biz bu bilgeliği daha sonra unutmuşuz. 


Adem kıssasına buradan bakınca, yani onu sembolik olarak okuyunca, Allah Adem 


aracılığıyla bizlere insan antropolijisine dair çok ciddi ve derin hakikatler veriyor. 


Örnek olarak bir kısmını zikredeyim. Mesela insanın cennette olma hali nedir? Bu hal insanın asli masumluk halidir. Yani Rousseau'nun bahsettiği gibi insanın hayatın sefaletinden ve kötülükten habersiz olduğu ilk mutluluk halidir. Ki Taha Suresine göre insan bu halinde açlığı 


ve susuzluğu bilmez. 


Peki yaklaşılması yasak olan o ağaç nedir ki insanı bu cennet halinden düşürmüştür? Ve bu ağaç öyle bir ağaçtır ki insan bu ağacın meyvesi sayesinde melekleşeceğine ve sonsuz bir ömür süreceğine inanır? Bu ağacın işaret ettiği hakikatlerden biri insanda özbilinç gelişimidir. 
İnsanın hayvandan esaslı farklarından biri olan özbilinç gelişimi insanın kendisinin ölümlü olduğunu fark etmesini ve bundan dolayı acı çekmesini doğurmuştur. Özbilinç gelişiminden 


önce insan saf bir hayvani mutluluk hali içerisinde yaşıyordu. 


Bu ağacın işaret ettiği hakikatlerden biri de özel mülkiyetin gelişimidir. İnsanlık tarihine bakın: özel mülkiyet gelişiminden önce insan türü bir cemaat yaşamı yaşıyordu ki burada toplumsal çatışmalar henüz vücut bulmamıştı. Ancak özel mülkiyetin gelişiminden sonra 


toplumda çatışmalar çıktı ve peygamberlik kurumu bir gereksinim haline geldi. 


Bu ağacın işaret ettiği hakikatlerden biri de insanın tarım ve çiftçilik aracılığıyla avcılık- toplayıcılık yaşamını bırakıp yerleşik hayata geçmesidir. Ki antropologlara göre avcılık- toplayıcılık döneminde insanlar bir bolluk toplumunda yaşıyordu, ancak tarım ve çiftçilik 


yaşamına geçince kıtlığı tattı. Ve toplumsal yaşamda çatışmalar çıkmaya başladı. 


Peki Araf Suresine bakacak olursak insanın yediği bu meyve aracılığıyla çıplaklığının farkına varması ve madden ve manen örtünmeye ve süslenmeye başlaması ne anlama gelir? İşte ancak insan özbilinç gelişimi, özel mülkiyet ve yerleşik hayata geçişle beraber ilk cemaat yaşamının doğallığından çıktı ve kusurları birbirleri için görünür hale geldi. Sonrasında insan doğal kusurlarını örtmek için kültürü yaratmaya başladı. Araf Suresindeki elbiseler ve süsler 


insanın kültür yaratarak kendini şekillendiren bir tür olduğuna işaret eder. 


Peki meleklerin tümünün insana secde etmesi fakat bir tek İblis'in secde etmemesi ne anlama gelir? Şuna: İnsan öyle bir türdür ki doğada gördüğü tüm maddi ve manevi kuvvetleri, yani melekleri hükmü altına alabilir. Fakat bir tek kötülüğün gücü olan İblis ona boyun eğmemiştir, toplumdaki tüm zulmüler, baskılar, sömürüler bu kötülük güçlerinden doğar ve 


insanlık türünün tarihteki yaşamı bir çeşit kötülükle ve İblis”le savaş üzerine kurulmuştur. 


Tüm bunları söyledikten sonra şunu söylemiş oluyoruz galiba: İslam evrim kuramıyla ve antropoloji bilimiyle barışık modern bir dindir. Seküler bilimler İslam'a karşı olmak şöyle dursun, onun hakikatini tespit etmek noktasında oldukça işlevseldir. Şöyle söyleyelim: Doğru anlaşıldığında seküler bilimler İslam'ın hakikatlerinin o destekçileridir. İslam’ da 


Hristiyanlıktaki gibi bir din-bilim çatışması yaratmaya gerek yoktur. 


Ateist evrimcilerin hatası şuradadır: Onlar resmi ve resmi boyayan fırçayı görüyorlar, yani sürecin mekanizmalarını ve sürecin nasıl işlediği görüyorlar, fakat fırçayı elinde tutan gizli 


sanatkarı, Allah'ı görmüyorlar. 


Tek cümleyle şöyle diyeyim: Evren maddeden ibaret bir şey olarak kabul edilirse ve maddenin arkasında mutlak bir bilincin bu maddeyi biçimlendirdiği kabul edilmezse, maddeden bilincin oluşumu asla açıklanamaz. Yani insan bilincinin oluşumu her halükarda o bilinci evrim süreçleriyle var eden ve şekillendiren bir mutlak bilince, yani Allah'a ihtiyaç 


duyar. 


Bir de eğer evrim süreçlerinin arkasında bu süreci koruyup kolla yan ve gözeten bilinç sahibi bir varlık kabul edilmezse canlı vücudunun parçalarının koordinasyonunu sağlayan hikmet 


açıklanamaz hale gelir. Benim okuduğum kadarıyla evrim kuramcıları bu koordinasyonun 


inşası ve korunması hususunda sessizdirler. Bunun için Evelyn Fox Keller'in Genin Yüzyılı adlı kitabına müracaat edebilirsiniz. 

Kısaca şunu demek istiyorum: Eğer Müslümanlar bilime katkıda bulunacaklarsa çağdaş bilim mirasını önyargısız ve tabusuz bir biçimde sahiplenmek zorundalar. Fakat bu bilimin yaratmış olduğu çıkmazların farkında olarak yeni bir paradigmayla bu işe el atmak zorundalar. Ve İslam'ın klasik çağında görüldüğü gibi bir din-bilim çatışması değil, bir din-bilim barışı 


yaratmak zorundalar. 


Burada biraz dağınık anlatıyorum ve işin sadece temel noktalarına temas edebiliyorum. 
Derdimi anlamak isteyen okur bu konuda muhakkak Bediüzzaman'ın Kuran'a dayalı doğa felsefesi metinlerini etüt etmelidir. Örneğin, Ayetülkübra'yı ya da 30. Lema’yı. 

* Öne çıkan görsel şuradan alıntıdır: https:/www.techpowerup.com/forums/threads/deus-ex-human-revolution- 


custom-paint-job-for-computer-case.199093/ 


TÜRKİYE'DE BİYOLOJİK EVRİM KURAMI EĞİTİM-İ-SİZLİĞİ! 
Ferhat Kaya-30 Haziran 2013 Pazar-insanevrimi.blogspot.com/ 


Merhaba Arkadaslar, aşağıdaki yazı Jeoloji Mühendisleri Odası'nın periyodik yayını olan Haber Bulteni dergisinin 2013/1 Nisan sayısında yayınlanmıştır. Ancak derginin mizanpajı sırasında ilgili kişi şekillerin numaralandırması ve metin içindeki yerleşimleri konusunda bazı küçük hatalar yapmış. Ben kendi blog sayfamdan sizlere düzeltilmiş biçimini daha rahat okumanız için ekliyorum. İyi okumalar. 


Nothing in biology makes sense except in the light of evolution. 
(Evrimin aydınlığı olmadan biyolojide hiçbir şey anlamlı değildir.) Theodosius Dobzhansky 


Uluslararası bilim eğitimi standardını yakalamış bazı ülkelerde —özellikle İskandinav ülkelerinde- doğa ve yaşam bilimleri eğitimi evrim kuramı kapsamında ve çerçevesinde öğretilmeye çalışılmaktadır. Yani evrim kuramı biyoloji ders kitaplarında belli dönemlerinde öğretilen darlaştırılmış bir konu değil tam aksine bütün doğa ve yaşam bilimlerini kapsayan temel bir çerçeve olarak düşünülmüştür. Buna karşın Türkiye'nin de içinde olduğu birçok ülkede ise evrim eğitimi genel bilim eğitimi standartlarının çok gerisinde kalmıştır. Bunun temel nedeninin sadece pedagojik olarak yetersiz olunması değil özellikle evrim eğitimi ve genelinde doğa-yaşam bilimleri eğitiminin —çoğunlukla- dini kaygılar nedeniyle politik olarak 
engellenmiş ve sansürlenmiş olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Bu engelleme 1980 
darbesinden sonra zirve yapmış olsa da özellikle 1950'li yılların başlarından itibaren resmi olarak başlatıldığını söylemek mümkün. Dışardan bir eğitim problemi olarak görülse de genel olarak ülkenin diğer birçok alanda —ekolojik kriz, kadın hakları, insan hakları, düşünce özgürlüğü, akademik özgürlük, işçi hakları, çevre kirliliği vb.- yaşadığı demokratikleşememe yeteneksizliğinin bir parçası olarak değerlendirmenin daha bütünsel bir bakış açısı kazandırabileceğini düşünüyorum. Özellikle bu sorunun çözümü konusunda eğitim 


müfredatını belirleyen hükümet politikalarına ve bürokrasisine karşı bilimsel ve siyasal tavrın yetersiz olduğu aşikâr olsa da son yıllarda yükselen nitelikli sesleri -örnek çalışmaları dikkate alarak- bu yazı aracılığı ile duyurmayı deneyeceğim. Özellikle yazının ilerleyen bölümlerinde bahsedeceğim Öztürkler, R.N., 2007; Apaydın ve Sürmeli, 2009; Peker ve diğ., 2010; İrez ve Özyerel Bakanay, 2011 ve Kaya, F., 2012 çalışmaları Türkiye'de evrim eğitimi probleminin ciddiyetinin anlaşılması açısından son derece önemli bilgiler vermektedir. 


Apaydın ve Sürmeli (2009) çoğunlukla Marmara ve Karadeniz bölgesinde yer alan universitelerde (fen bilgisi öğretmenliği, matematik öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, okul 
öncesi eğitim, sosyal bilimler eğitimi ve biyoloji bölümlerinde) öğrenim gören toplam 849 
öğrenci üzerinde biyolojik evrim kuramının kabulü ve anlışabilirliği hakkında bir anket gerçekleştirdi. Bu anket çalışmasında araştırmacılar özellikle bu konuda etkili olacağını düşündüğü fakültelerin ders programı ve eğitim müfredatları ile katılımcıların mezun oldukları lise ve ailelerinin sosyo-ekonomik özelliklerini de dikkate aldılar. Anket sonuçları öğrencilerin ezici çoğunluğunun evrim kuramının bilimsel gerçekliğini kabul etmediğini gösterdi. Bununla birlikte bu oran matematik bölümü öğrencilerinde diğerlerinden daha yüksek çıktı. Ancak aileleri evrim kuramını kabul eden öğrencilerin ise çoğunlukla evrim kuramını kabul ettikleri gözlemlendi. Ayrıca diğer bir ilginç sonuç ise ebeveynleri düşük eğitim seviyesinde olan öğrencilerin kuramı kabul oranının ortalama olması. 


Peker ve diğ.'lerinin (2010) çalışması ise yukarıda bahsettiğim çalışma ile benzer ancak örneklem sayısı (1098) daha fazla. Bir önceki çalışmadan farklı olarak yazarlar makalenin başlangıcında -yazının ilerleyen bölümünde değineceğim- evrim eğitiminin tarihsel ve politik arka planını detaylı bir biçimde tartışıyorlar. Bu çalışmada araştırmacılar 11 devlet üniversitesinden biyoloji, biyoloji öğretmenliği ve fen bilgisi öğretmenliği bölümü lisans öğrencilerini 1. ve 4. sınıflar olmak üzere farklı iki basamakta ankete tabii tutarak özellikle bu bölümlerde evrim eğitiminin kalitesini ve öğrencilerin bilincinde ne gibi değişiklikler yarattığını irdeliyorlar. Aynı zamanda erkek ve bayan öğrencileri gruplandırıp sosyo- ekonomik yapılarını göz önüne alarak değerlendiriyorlar. Sonuçlar şaşırtmıyor, beklenildiği gibi düşük (Şekil 1). Bununla birlikte biyoloji bölümü ve eğitim bölümlerindeki 1. sınıf öğrencileri arasında sonuçlar önemli derecede farklıyken bu durum bütün bölümlerin 4. sınıf öğrencileri arasında dikkate değer bir fark göstermiyor. 1. sınıf öğrencilerinin evrim kuramının kabulüne verdikleri cevaplar arasında “ret, kararsız ve kabul” yüzdeleri dağılımına 
bir göz atarsak kararsızların oranının yüksek olduğunu görüyoruz. 4. sınıfta yani öğrenciler 4 
yıllık fakülte eğitimi aldıktan sonra “ret” sayıları azalıyor ancak reddetmekten vaz geçen öğrencilerin “kabul” etme değil daha çok “kararsız” durumda kaldıklarını görüyoruz. Bu durum 4 yıllık biyoloji, fen bilgisi öğretmenliği ve biyoloji öğretmenliği eğitiminin evrim kuramının kabulü bağlamında öğrencilerin bilincinde çok önemli değişiklikler meydana getirmediğini, hatta başlangıçta “kabul” düşüncesi ile gelenleri de “kararsız” durumda bıraktığı sonucuna ulaşıyoruz. 


Sekil 1 


Peker ve diğ.'leri bu anket çalışmasına lise düzeyindeki orta öğretim öğrencilerini de eklemişler. Lise öğrencilerinin evrim kuramını anlama ve kabul oranları üniversite öğrencilerine göre daha iyi oranlarda (örneklem sayısının liseler arasında çok farklı olduğunu belirtmek lazım, makalede düz liselerde 816, Anadolu Lislerinden 223 öğrenci ile anket yapılırken Öğretmen Lisesinden 3, Yatılı Liseden 9, Anadolu Öğretmen Lisesinden 23 ve Fen Lisesinden 7 öğrenci ile anket yapıldığını da eklemek lazım, bu nedenle sonuçlar görünenden farklı değerlendirilmeli) (Şekil 2). Bununla birlikte liseler arasında evrim kuramını “anlama” ve “kabul” oranlarında tuhaf bir durum var. Anadolu Lisesi ve Anadolu Öğretmen Lisesinin “anlama” oranları Düz Lise, Yatılı Lise ve Öğretmen Liselerinden yüksek iken “kabul” oranları daha düşük. Bunun nedeni örneklem sayısından kaynaklanıyor olabilir ya da öğrencilerin evrim kuramını anladıkları ve bu nedenle kabul etmedikleri de yorumlanabilir. 
Hepsi bir tarafa sonuçlar bütün olarak değerlendirildiğinde hiç iç açıcı değil. Üniversite dersliklerine liseden yetersiz bir biyoloji ve evrim eğitimi ile gelen öğrencilerin 4 yıllık fakülte eğitimi boyunca bu eksikliklerini gideremediği hatta kabul oranlarının da düştüğünü anketler sonucunda anlıyoruz. 
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Sekil 2 


Diğer bir önemli araştırma ise İrez ve Özyeral Bakanay (2011) tarafından yayınlandı. Bu çalışma biyoloji öğretmen adaylarının evrim kuramına kabul durumu ile bilimin doğası ve nasıl çalıştığı konusundaki bakış açılarını sınayan bir anket ve analiz çalışması. Böylece evrim kuramını kabul veya reddeden öğretmen adaylarının bilimin ne olduğu, bilimsel bir problemin nasıl çözüldüğü gibi bilimin direk doğası ile ilgili olan konular hakkındaki yaklaşımları irdelendi. Kısacası evrim kuramını “kabul ediyorum” ya da “reddediyorum” ancak bilimin gerçekten ne olduğunu ve nasıl çalıştığını “biliyor muyum” arasındaki ilişkiyi aydınlatabilmeyi hedefleyen bir çalışma. Araştırmacılar biyoloji öğretmenliği bölümünden 4. 


ve 5. sınıf öğrencileri yani biyoloji eğitimini tamamlamış sadece pedagoji dersi alanlar 
üzerinde hem sözlü hem de yazılı anket çalışmasını gerçekleştirdi. Sorulan soruların içeriği 4 
farklı boyuttan oluşuyor, evrim kuramının güvenilirliği, kuramın bilimsel gerçekliği, kanıtın bilimsel doğası ve yaşamın çeşitliliği. 1. boyut sorularında öğretmen adaylarının *048'i kuramın spekülasyon olduğunu ve bilimsel gözlem ve deneylerle dayanmadığını tercih etti, *037.6'sı yeterince kanıt olmadığını, 9052'si de varolan kanıtların evrim kuramının gerçekliğini kanıtlamada belirsiz olduğunu belirtti. Geriye kalanların çoğunluğu kararsız ve en düşük oran ise olumlu cevap verenler. 2. boyut sorunlarına 9044 evrim kuramının bilimsel bir teori olduğunu seçerken %36 red ve %20 kararsız kaldı. Bilim insanlarının çoğunun evrim teorisini bilimsel ve gerçek bir teori olarak kabul ettiği sorusunu %32 kabul edereken 9045.3 
red ve %22.7 kararsız olduğunu belirtti. 3. boyut sorularında evrim teorisinin yaşayan canlılar hakkında test edilebilir hipotezler ürettiği sorusunu 9056 kabul, %22,7 ret ve 021.3 kararsızı işaretledi. 4. boyut sorularında yaşayan organizmaların milyon yıllar içinde evrimsel süreçlerin bir ürünü olduğu sorusuna ilginç olarak 9054.7 kabul, 9032 ret ve “013.3 kararsız kaldı. İnsanın tarih öncesinde de şu anki biçimi ile varolduğu sorusuna ise %54.4 kabul, “036.3 red ve 909.3 kararsız cevaplarını verdi. Son soru, evrim teorisi canlıların sahip olduğu çeşitli karkaterlerin ve davranışların nedenini ve anlamını cevaplandırır sorusuna ise “052.7 
kabul, 032.5 red ve %14.8 kararsız seçeneklerini işaretledi. Genel olarak ortaya çıkan tablo geleceğin biyoloji öğretmen adaylarının evrim teorisini kanıtlara dayanan bilimsel ve güvenilir bir teori olmadığını düşündüğü, bununla birlikte bazı kritik sorulara verilen cevapların evrim kuramı ve bilimin doğası hakkında çelişkili cevaplar vererek evrim ve bilimin ilişkisi bağlamında öğrencilerin yetersiz kaldıkları gözlenmiştir. Sonuç olarak öğrencilerin bilimin ne olduğu, bilimsel bir problemin nasıl çözüldüğü ve bilimin temel çalışma prensipleri hakkında yeterince bilgi sahibi olmadıkları anlaşılmaktadır. Bu durumda evrim kuramını bilimsel ve güvenilir bulmamaları sanırım sürpriz bir sonuç olmasa gerek. 


R. Nazlı Öztürkler (şimdiki soyadı ile Somel) yüksek lisans (2004) çalışması kapsamında Ankara'da görev yapan 147 biyoloji ve fen bilgisi öğretmeninin evrim kuramını derslerinde nasıl işlediğini anlamak amacı ile bir anket gerçekleştirdi. “Evrim kuramı konusundaki görüşünüz nedir?” sorusuna bu öğretmenlerin yarıdan fazlasının evrim kuramını benimsemediği ortaya çıktı. Ayrıca Öztürkler, yeni mezun olan ögretmenlerin ve hizmet süresi daha uzun olan 20 yıl ve üstü öğretmenlerin cevaplarının farklılığında anlamlı bir ilişki olduğunu belirledi. Hizmet süresi 20 yılın üzerinde olan öğretmenlerin 9055'i evrimin bilimsel gerçekliğini kabul ederken hizmet süresi azaldıkça bu yüzde düşmektedir, buna göre genç öğretmenlerde evrim kuramını kabul oranı yaşlı öğretmenlerden daha düşük. Öztürkler bu durumun tarihsel bir anlamı olduğunu, özellikle 1980 darbesinden sonra ve önce eğitilmiş öğretmenler arasında önemli bir eğitim altyapısı ve politikası farklılığı olduğunu ileri sürdü. 


Evrim teorisinin eğitimi ve kabul oranları hakkında öğrenciler üzerinde yapılan araştırmalar bizleri beklenen üzücü sonuçlar ile karşılaştırıyor. Uzunca bir süredir özellikle dindar ve muhafazakâr çevreler tarafından evrim teorisi ve yaratılşıçılık arasında yaratılan sahte ve politik çatışma hemen hemen herkesi bu konuda değişik düzeylerde bilgi sahibi yaptı. Başka bir bilimsel teorinin değil de evrim teorisinin hatırı sayılır bir devlet ve bürokrasi desteği ile bu kadar önemli bir hedef haline getirilmesinin bir açıklaması olmalı. Bunu anlamak için 


sanırım işin biraz tarihi detaylarına girmekte fayda var. Bu nedenle biyolojik evrim anlayışının bugün anladığımız içeriği ile resmi olarak ülkemize girişi yani Cumhuriyet dönemi ile başlamak yerinde olacak. Bilim ve Gelecek dergisinin 87. sayısında ve 20 Mayıs 
2012 tarihli Birgün gazetesinde R. Nazlı Öztürkler Somel?'in Türkiye”de evrim kuramı eğitimi 
tarihini anlatan yazıları bu konunun politik problemlerine de dikkat çekiyor. Bu çalışmalardan esinlenerek Cumhuriyet dönemini 1923 ile 1950, 1950 ile 1980 ve 1980 ile günümüz olmak üzere farklı zaman dilimlerine ayırıp önemli olaylara değinerek özetlemeyi düşünüyorum. 


Osmanlının son yıllarında evrim teorisine özellikle Darwinizm ve Lamarkizm eksenli olmak üzere Ahmet Mithat Efendi, Suphi Ethem, Abdullah Cevdet ve Ethem Nejdet tarafından değinilmiştir. Ergi Deniz Özsoy, Türkiye'de evrim kuramının tarihsel gelişimi içerikli yazdığı bir makalede, 1913 yılında bir öğretmenin Kastamonu'da bir lisede evrim kuramını öğrettiği için aynı lisenin Arapça öğretmeni tarafından idareye şikâyet edilmiş, ancak buna karşı gelen matematik öğretmeni ile bazı öğrencilerin büyüyen tepkisinden dolayı kolluk kuvvetleri tarafından öğretmenlerin tutuklandığından bahsediyor (Özsoy, 2011). Bu olay 1925 yılında Amerika'da meydana gelen ünlü Scopes Maymun Davası'ndan -lise öğretmeni John Scopes evrim kuramını öğrettiği için dava edilir, evrim ve yaratılış tartışmasının temel bir örneğidir- 

bile daha önce gerçekleşmesi nedeniyle önemli olduğunu düşünüyorum. Mahkeme sürecine taşınmamış olsa da evrim karşıtlığının kökeninin daha eskilere gittiği ve özellikle Arapça öğretmeni tarafından gerçekleştirilmiş olması dindar çevrenin bilim eğitimi üzerindeki manipülasyon gücünü göstermesi açısından manidar. 


Osmanlının çöküşü ve beraberinde gerçekleşen Cumhuriyet devrimi evrim kuramı eğitimi bakımından birçok yenliğe ve değişikliğe zemin hazırladı. Özellikle Atatürk'ün bir ulus devlet oluşturma çabası içinde yeni bir toplumu yaratma sürecinde tanıştığı antropoloji bilimi evrim eğitiminin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Antropoloji bilimi kurulur kurulmaz tıp ihtisasına sahip antropolog adayları Avrupa'ya önemli antropoloji laboratuvarlarında eğitilmek üzere gönderilir. Bölümün kurulması ve yabancı devletlerde eğitim almış antropologların ülkeye dönmesi ile birlikte ilk antropoloji dersleri de başlamıştır. Bu dersler çoğunlukla insanın kökeni, antropometri (antropolojik ölçüm teknik ve metotları) ve prehistorya konularında yoğunlaşmıştır. Doğanın ve insanın evrimini içeren ilk ders kitapları bu dönemde yazılmıştır. Ayrıca biyoloji bölümünün de kurulması ile birlikte özellikle Galip Ata'nın yazdığı Darwin biyografisi ile evrim kuramı resmi olarak ülkemizde eğitilmeye ve tanıtılmaya başlamıştır. 1930'lu yıllarda biyoloji ders kitapları doğanın tarihi ve canlıların evrimini detaylı bir biçimde içermektedir. Ayrıca Almanya'dan Nazi baskısından kaçan birçok Yahudi ya da Alman bilim adamı Türkiye'de birçok bilimin kuruluş aşamasında sahip oldukları deneyimleri aktararak önemli roller oynamışlardır. Örneğin Curt Kosswig biyoloji biliminin kurulmasına katkıda bulunmuştur. 1939 yılı Biyoloji II ders kitabını içeriğine göre evrim teorisini çok detaylı şekilde işlendiğini ve ilk bölümlerden anlaşılacağı üzere işe — günümüz modern biyoloji kitaplarında olduğu gibi- yaşamın çeşitliliği ve canlıların evrimini anlatarak başlandığını, ardından yaşayan canlıların ve çevrenin biyolojik özelliklerine geçildiğini görüyoruz (Şekil 3a,b,c). Günümüzde uluslararası standartlara sahip birçok modem biyoloji ders kitabı da hemen hemen benzer içeriği takip etmektedir. Peki ne oldu da Türkiye evrim teorisi eğitimi konusunda bu çizgisinden şaştı ve 2012'de olmamıza rağmen 


1930'lu yıllardan daha da geriye gitti? 1940'lı yılların başından itibaren ders kitaplarında bazı değişiklikler yapılmaya başlanmış ve özellikle doğa tarihi, canlıların evrimi kısımları sansürlenmiştir. 1950 yılında çok partili döneme geçilmesi ile dini bakımdan muhafazakâr politikalar güçlenmiş, Demokrat Parti iktidara gelmiş ve ilk iş olarak 1954 yılında köy enstitüleri kapatılmıştır. Köy enstitüleri uygulamalı eğitimin verildiği ve bilimin doğasının ve işleyişinin öğrencilere pratik deneyimler ile kazandırıldığı bir projeydi, o nedenle özellikle biyoloji gibi yaşam ve doğa bilimlerinin eğitimi daha etkiliydi. 1960 yıllar ile birlikte muhafazakâr cemaatlerin güçlenmiş ve özellikle Fethullah Gülen grubu sesini duyurmaya başlamıştır. Gülen biyoloji kitaplarını hedef alarak 1960 yılında yaptığı bir konuşmasında ”.../iselerde okutulacak biyoloji kitaplarını, biyokimya kitaplarını, Allah'ın adıyla bizim adamlarımız, dinimize, kökenimize inanmış, bağlı kimseler hazırlasınlar...” der (Öztürkler Somel, 2005). 60'lı yılların ortalarında Adalet Parti?si yönetimi ele alır ve 70'li yıllarda temel amaç “Türk-İslam kültürünün aşağılanan unsurlarının çıkarılması, İslami değerlerin öne çıkarılması ve pozitivizmin dışlanması...” haline gelir ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği tek kitap rejimine geçilir. 
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1980 darbesinden sonra Türkiye artık dini muhafazakârlığın siyasi yaşamda aktifleştiği ve 
kaba ırkçılığın ve milliyetçiliğin egemen olduğu bir döneme girmiştir. Bu atmosfer ilkokuldan yükseköğrenime eğitimin her alanını gerici politikalar ile biçimlendirmiş, uluslararası eğitim standartlarından izole etmiştir. Yükseköğretim Kurulu'nun kurulması ile birlikte özellikle akademisyenler ve üniversite öğrencileri sistematik ve politik olarak kontrol altına alınmış, üniversite eğitimi tek merkezden yönetilmeye başlanarak akademik özgürlük bitirilmiştir. 
1985 yılında dönemin eğitim bakanı Vehbi Dinçerler sürpriz bir biçimde merkezi Amerika'da 
olan Yaratılış Araştırma Enstitüsü'nü (Institute for Creation Research) Türkiye'ye bir konferans için davet eder (Şekil 4 ve 5). Böylece Hıristiyan ve Müslüman iki farklı ülkenin dindarları İncil ve Kuran'da benzer olan Yaratılış efsanesinin Türkiye'de biyoloji ders kitaplarına evrim teorisine alternatif olarak girmesi için kafa kafaya verirler (Kence, 1998). 
Böylece 1980 darbesi sonrası hükümeti, Türkiye'de dinin siyasallaştırılarak eğitim alanına müdahale etmesini sağlar. Ardından evrim karşıtı hükümet destekli bir hareket başlar. Harun Yahya gibi bilim (evrim) karşıtları da bundan sonra ortaya çıkar. 1990'lar artık Yaratılış efsanesinin biyoloji ders kitaplarına bilimsel evrim kuramına alternatif olarak girdiği dönem olmuştur. Hatta Yaratılış, evrim kuramına bir alternatif olmanın ötesine geçmiş, ders 


kitaplarını hazırlayan komisyon 1992 yılı biyoloji ders kitabında açıkça kendi politikalarını yansıtmışlardır; “Günümüzde biyoloji ile ilgili birçok bilim adamı, hayatın çeşitliliğini, bir hücre içinde geçen hayat olaylarının olağanüstü nizamını ve kâinatın çok ince bir düzenle işlediğini görerek, Allah'ın varlığını idrak ettiklerini belirtmişlerdir”. Fethullah Gülen grubundan akademisyenlerin yazdığı Alternatif Biyolojiye Doğru adlı kitaptan kısa bir alıntı “... bu hesaba göre Hz. Adem'in boyunun yaklaşık 30 metre civarında olduğu söylenebilir.... Ağaçların 200 metre olduğu, dinazorların yaşadığı dönemde bizim gibi ufak tefek insanların yaşadığını düşünme, hayat mücadelesi açısından insan ters gelir. Kocaman kertenkelelerin, dev dinozorların yanında öyle insanların olması gerekir ki hayatla mücadelede mevcudiyetini koruyup neslini sürdürebilsin.” (Öztürkler Somel, 2007). Bu kitap Gülen tarafından ödüllendirilmiştir; “Alternatif Biyoloji, genç ve gayretli ilim adamlarımızın göz nuru ve yorucu çalışmalarının mahsulü. Biz, bütün gönlümüzle bu mübarek çalışmayı takdirle karşılıyor ve alkışlıyoruz. Ne var ki, günümüzde zıvanadan çıkmış bilim telakkisinin yeniden hakiki yörüngesine oturtulabilmesi için, bilimin değişik dallarında bunun gibi daha yüzlerce telifata ihtiyaç var.” (Öztürkler Somel, 2007). 2000'li yıllar artık AKP iktidarının yaşamın her alanına damgasını vurduğu ve evrim eğitiminin de bundan nasibini aldığı talihsiz bir dönemdir. Dönemin Milli Eğitim bakanı Hüseyin Çelik, “... Darwin teorisi yapısı dolayısı ile ateistlerle deistlerin dünya görüsüyle birebir örtüşen bir görüştür. Akıllı tasarım ise dinlerin yaratılışla ilgili görüşleriyle birebir örtüşür.” ...Darwin teorisi ateist fikirlerle örtüştüğü için bu bir ateist propagandasıdır bu kitaba girmemelidir demek ne kadar yanlışsa akıllı tasarım semavi dinlerin ilahi kitapların yaratılışla ilgili fikirleriyle örtüşüyor diye bunu yok sayamayız. Gallup Enstitüsü Türkiye'de bir araştırma yapmış, yapılan araştırmada ateist 1%.” ... bu 1% ile Darwin'in görüşleri örtüşüyor ama AT 99% olan insanların görüşleriyle örtüştüğü zaman bu bir dini telkindir diyemezsiniz.” (Öztürkler Somel, 2007) şeklinde açıklamalarda bulunmuş ve evrim eğitimini sansürlemeyi bir kenara bırakın bu kuramı kabul edenleri de ateist, dinsiz ve tehlikeli insanlar olarak hedef göstermiştir. 
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Sekil 5. (Kence, 1998) 


Üniversitelerde de evrim eğitiminin varlığından bahsetmek çok zor. Sadece birkaç üniversite 
—akademik kadrolarından kaynaklı- bu konuda kendini kurtarmış sayılabilir. Ülkemizde 108 
devlet üniversitesi içinde yaklaşık olarak 73 tanesinde biyoloji bölümü var ve sadece 40 
tanesinde evrim dersi mevcut. Bu ders ise ya 2 ya da 3 kredi ve birçoğunda da zorunlu değil, seçmeli. Yaklaşık 6 tane devlet üniversitesinde Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü var ve sadece | tanesinde evrim dersi mevcut. Türkiye'de 62 özel üniversite var sadece 2 tanesinde biyoloji bölümü var, ikisinde de evrim dersi programda yer almıyor. Ayrıca 10 özel üniversitede Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü var, tahmin edin kaç tanesi evrim dersi veriyor, hiçbiri. Bununla birlikte az sayıda olan antropoloji bölümlerinde —biyoloji bölümlerinden iyi de olsa- durum çok da parlak değil. Türkiye'de 11 devlet üniversitesinde antropoloji bölümü var ve sadece 5 tanesinde evrim dersi ve 6 tanesinde insan evrimi dersi verilmekte. Özel olan antropoloji bölümlerinin sayısı ise -muhtemelen- 2 ve ikisinde de ayrı bir evrim dersi yok iken insan evrimi dersi mevcut (Şekil 6) (Kaya, 2012). Üniversiteleri bu durumda olan bir ülkenin ortaöğretiminden kaliteli bir bilim (evrim) eğitimi beklemek sanırım çok gerçekçi olmaz. 
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Sekil 6. (Kaya, 2012) 


Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği ve şu anda okutulan biyoloji ders kitaplarında canlıların kökeni ve evrimine dair açıklamaların sadece Yaratılış mitosu ile anlatıldığını söylemek mümkün. Evrim kuramının önemli bir parçası olan insan evrimi müfredatta yer almamaktadır. 


Türkiye'de eğitim gören bütün öğrenciler modern evrim kuramı ve insan evriminin bilimsel tarihini öğrenemeden eğitim almaktadırlar. Canlılığın oluşumu ve insanın evrimi sadece Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde Yaratılış mitosu çerçevesinde anlatılmaktadır. Türkiye eğitim sisteminde ilk evrim dersi 8. sınıfta çok kısa ve yetersiz bir biçimde verilirken, canlıların ve insanların kökenine dair açıklamanın 4. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde ve takip eden yıllarda diğer din derslerinde yoğun bir biçimde verilmesini iyi analiz etmek gerekir. Dindarlar ve evrim karşıtlarının biyoloji ders kitaplarında Yaratılış efsanesini evrim teorisine alternatif olarak okutulmasına dair dem vurdukları eşitlik önerisi politik bir gösteridir, zira zaten Yaratılış efsanesi 4. sınıftan itibaren henüz çok küçük yaşta olan çocuklara ciddi bir biçimde öğretilmekte ve benimsetilmektedir. Yani içerisinde evrim kelimesi geçen ilk ders konusundan 4 yıl önce çocuklar Yaratılış efsanesini henüz miniciklerken beyinleri yıkanarak öğrenmektedirler. Şekil 7?de gördüğünüz sayfa MEB 4. 
sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabının 24. sayfasıdır ve orda yazılanları anlayabilen bir çocuğun neden daha basit ve somut olan evrim kuramını anlayamayacağını merak ediyorum. 
Evim kurmanın o yaşta öğretilmesinden bahsetmiyorum zira bu pedagogların ve psikologların vereceği bir karar ancak bu kadar ağır din dersi verilmesinin sağlıklı ve doğru olduğunu kim söyleyebilir? Bu din dersi kitabı grafikleri, şekilleri ve anlatım dili ile o kadar stratejik hazırlanmış ki aslında farklı bir sorunu orataya çıkarıyor. Ayrıca toplum içerisinde iyi ahlaklı ve faydalı bir birey olmanın yegane yolunun inançlı bir insan olmakla mümkün olduğu dayatılmaktadır. Evrim karşıtları tarafından politik olarak inançsızlık ile bütünleştirilmiş evrim kuramı ise bu eğitimden geçen çocuklar için ahlaksızlık ve kötü insan olmakla eş tutulmaktadır. Radikal gazetesinin 04.03.2013 tarihli Kur'an'dan Alıntılarla Evrim Teorisi başlıklı haberinde, ODTÜ Biyogen Evrim Ağacı Grubu'nun farklı şehirlerde düzenlediği “Türkiye Evrimle Tanışıyor” seminerlerinin İzmir bölümünde okul öğretmenlerinin bu tür seminerlere öğrencilerin katılmasını istemediği ve hatta kendi derslerinde de evrim kuramı hakkında öğrencilerin sormaları ve öğrenmek istemelerine rağmen konuşmak istemediklerini ve konuyu geçistirdiklerini belirtiyor. Hatta bir 9. Sınıf öğrencisi, “Okulda evrimle ilgili anlatılanlar daha çok “yaradılışçı” bakış açısıyla aynı. Aslında evrim mantığa daha uygun ama okulda bize yanlış gibi öğretiliyor. Eski çağlardan kalan fikirlermiş gibi. İnsanların ön yargısız bir şekilde evrime yaklaşmalarını istiyorum” diyor. Bununla birlikte kimi öğretmenlerin ise evrim kuramını insan maymundan gelmiştir şeklinde indirgeyip bir aşağılama ve hakaret konusu haline getirdiğini bakın Bornova Anadolu Lisesi'nden bir 9. 
Sınıf öğrencisi nasıl anlatıyor: Biyoloji dersine giren bir hocamız evrimi savunanlar hakkında hakaret ediyor. Kur'an'dan ayetler gösterip arkadaşlarımızı etkileyip evrimi yalanlamaya çalışıyor. Darwin ve Lamarck'ı kötüleyip hakaret ediyor. Evrimleşen insan resimlerini gösterip dalga geçiyor, ‘bunlar benim dedemmiş' deyip gülüyor ve sınıftaki öğrenciler gülmeyince de neden gülmediniz diye azarlayıp zorla güldürüyor. Biz okulda evrimi taraflı olarak görüyoruz (Radikal, 04.03.2013). 


görmemek yatanlar 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cbduhü ve rasülun * cirmiesine söylemektir 


Sekil 7. (MEB 4. Sinif Din Kulturu ve Ahlak Bilgisi Kitabindan 24. sayfa) 


Evet, Türkiye'de evrim eğitimi konusunda karanlık bir dönem yaşanmaktadır, ancak daha da kötüsü Türkiye'de çok küçük yaşlarda başlayan inanılmaz bir dindarlaştırma ve muhafazakarlaştırma politikası eğitim alanında yoğun bir biçimde uygulanmaktadır. O kadar küçük yaşta bu kadar kompleks dini doktirinleri öğrenen ve geri kalan eğitim yaşamında da bu uygulamanın kurbanı olan öğrencinin evrim teorisini anlamaması ve reddetmesi sanırım çok beklenmedik bir sonuç değil. Geriye kalan dönemlerde de zaten sansürlenmiş ve darlaştırılmış 1900'lü yılların başlarından kalma evrim eğitimi öğrenmekteler. Bundan dolayı da yazının başlarında okuduğunuz üzücü anket sonuçları ortaya çıkmaktadır. Türkiye'de insan evrimi eğitimi yoktur, biyolojik evrim kuramı eğitimi ise yoğun bir biçimde sansürlenmiş ve indirgenmştir. Buna ek olarak, 1980 darbesinden sonra resmi olarak eğitim alanında uygulamaya sokulan muhafazakarlaştırma politikası halen aktif bir biçimde sürmektedir. 
Sonuç olarak, Türkiye'de biyolojik evrim kuramı eğitiminin mevcut hükümet politikaları ile uluslararası bilim standartları seviyesine ulaşabileceğine dair benim kişisel bir umudum ve beklentim yoktur. Eğer çocuklarınızı ve yakınlarınızı bu konuda eğitmek istiyorsanız kişisel olarak ilgilenmeli ya da eğer varsa alternatif eğitim aktivitelerine katılmasını sağlamalısınız. 
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ROCKEFELLER'IN ADAMI TİLLERSON'DAN TÜRKİYE'YE KIBRIS'TA 6. FİLO 
KAZIĞI! 


7 Mart 2018-Ömür Çelikdönmez- kafkassam.com/ 


ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın son Ankara ziyaretinde; Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşme gerçekleştirdiği mekân, ikonik mesajlar içeriyordu. Ulus'ta “Devlet Konukevi? yani Ankara Palas'ta bir araya gelmişlerdi. Ankara Palas'ın karşısında İstiklal savaşını yürüten Gazi Meclis 1.Meclis bulunuyor. Türk yetkililer at besicisine mesaj vermek için çok anlamlı mekân seçimi yapmışlardı. Lakin gündeme yansıyan olaylara bakıldığında Amerikalı sığır çobanlarının “anlayana sivrisinek saz anlamayana davul zurna az” kabilinden idrak kapasiteleri olduğu anlaşılıyor. Neden mi? Tillerson-Erdoğan görüşmesinde Tillerson'ın Erdoğan'a şu 3 durumu teklif ettiği ABD medyasında yer almıştı. Münbiç'te Türk-Amerikan ortak askeri devriyeleri, Afrin'de tampon bölgenin kurulması ve tedrici olarak ABD'nin Suriyeli Kürt savaşçılarla olan ilişkilerini azaltması.(1) 


Erdoğan'ın ne cevap verdiği kamuoyunun malümu. ABD Suriye'de ikna edemediği Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de köşeye sıkıştırmayı deniyor. Bu amaçla kendilerine Güney Kıbrıs Rum kesiminin sunduğu firsatı jeopolitik üstünlüğe dönüştürecek adım attılar. Güney Kıbrıs hükümeti ile el sıkışan ExxonMobil ve Qatar Petroleum, geçen yıl imzaladıkları anlaşma ile 10'uncu parselde 2018'de sondaj yapmak için mutabık kalmıştı. Kıbrıslı Rumların 10'uncu parsel olarak kabul ettiği bölgede Rex Tillerson'ın ABD Dışişleri Bakanı olmadan önce CEO'luk ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptığı ExxonMobil şirketi ile Katar devletine bağlı Qatar Petroleum ortaklığında doğalgaz aranmaya başlandı. Daha öncede Kıbrıs Rum Kesiminin Münhasır Ekonomik Bölgesine İtalyan petrol şirketi ENİ'nin göndermek istediği Saipem 12000 adlı sondaj gemisi, Türk savaş gemilerince engellenmişti. Türk Deniz Kuvvetleri tarafından engellenen -İtalyan petrol şirketi ENT’ nin kiralamış olduğu- Sapien 


12000 adlı sondaj gemisi Güney Kıbrıs'ın tek taraflı olarak ruhsatlandırdığı 3 numaralı parselde hiçbir çalışma yapamadan 23 Şubat'ta Kıbrıs'tan ayrılmıştı.(2) 


Liman kenti Larnaka'nın güneydoğusundaki araştırma bölgesinin yakınlarında bulunan ve son haftalarda baş gösteren diplomatik gerginliğin baş aktörü olan gemi, amacına ulaşamamıştı. 
Bununla birlikte Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama çalışmaları Türkiye ile AB arasında da gerilimi de tetiklemişti. AB liderleri Türkiye'ye Türk gemileri tarafından uygulanan ablukayı sona erdirme çağrısı yapmış, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, “tehditlere ve iyi komşuluğa zarar veren tüm davranışlara karşı mesafe alınması” gerektiğini söylerken, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise Türkiye'nin AB üyesi devletlerin kendilerine ait hava sahası ve karasuları üzerindeki egemenliğine saygı göstermesi gerektiğini ifade etmişti. Türkiye’ den karşı cevap gecikmemiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan; Kıbrıs'ın Akdeniz'de doğal gaz arama faaliyetlerini eleştirerek “Bizim için Afrin neyse Ege'deki, Kıbrıs'taki haklarımız da odur” diye krizin taraflarını uyarmıştı. (3) 


AB ile Türkiye arasında neredeyse uluslararası krize evrilen “Münhasır Ekonomik Bölge (MEB / Exclusive economic zone); Deniz Hukuku ile ilgili Birleşmiş Milletler Sözleşmesi uyarınca bir devletin deniz kaynaklarının araştırılması ve kullanılmasında su ve rüzgar enerjisi de dahil olmak üzere özel haklara sahip olduğu deniz bölgelerinden oluşuyor. Bu alanın devletin denize olan kıyı kenarından, denize doğru karasularında 200 deniz mili dışına kadar uzandığı kabul edilmekte. Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) kavramı 1982 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ile düzenlendi. Ancak Türkiye, Ege sorununda elini zayıflatacağı gerekçesiyle 31 yıldır bu sözleşmeye imza koymuş değil. Türk Dışişlerinin, 
5 Ağustos 2011 tarih ve 181 No'lu, GKRY'nin Doğu Akdeniz'de Petrol ve Doğalgaz Arama 
Faaliyetleri Hk.” açıklaması, konuyla ilgili resmi perspektifi ortaya koyuyor. Türkiye'ye göre; Uluslararası hukuk, yarı kapalı bir deniz olan Doğu Akdeniz’ de kıta sahanlığı veya münhasır ekonomik bölge sınırlandırmalarının, ilgili ülkeler arasında ve tüm tarafların hak ve çıkarları gözetilerek, hakça yapılmasını amirdir. Dolayısıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yaptığı bu anlaşmalar ve petrol/doğal gaz arama faaliyetleri Kıbrıs sorununun çözümünü olumsuz etkilemekte ve ayrıca bölge ülkeleri arasında yeni ihtilaflara neden olmaktadır. Bu duruma ilişkin olarak, gerek ülkemizin gerek KKTC'nin görüşleri ve ikazları bölge ülkeleri ve BM nezdinde zamanında kayda geçirilmiş, Kıbrıs Adası'nın güneyinde geçerliliği bulunmayan ruhsatlara dayanarak petrol/doğal gaz arama-çıkarma faaliyetlerine ilgi duyan şirket ve ülkelerin sorumluluk ile hareket etmelerini beklediğimiz belirtilmiştir.(4) 


Kıbrıs'taki sondaj krizi, adadaki çözümsüzlüğün bedeli. Güney Kıbrıs'ın 2011 yılındaki tek taraflı hamlesinden hemen sonra Kuzey Kıbrıs da Ankara ile anlaşarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) ada açıklarında petrol ve doğal gaz arama yetkisi vermişti. 
Ancak TPAO” ya yetki verilen bölgelerden bazıları, Güney Kıbrıs'ın uluslararası enerji şirketleri aracılığıyla arama yaptırdığı parsellerle çakışıyor. Kıbrıslı Rumlar diş geçiremedikleri Türklere karşı farklı ittifak arayışlarına girişiyor. Hatta Atina, NATO'yu Türkiye'ye karşı daha güçlü bir tutum sergilemeye çağırarak Ankara'ya savaş uçaklarının satılmasını sınırlamak için Washington'a diplomatik baskı uygulamaya başladı. Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, Türkiye'nin belli bir dönemde Doğu Akdeniz'deki gerçekleştirdiği faaliyetlerin, bölgenin stratejik enerji kontrolü kendi çıkarları için hedeflediği konusunda görüş birliğine vardıklarını söyledi.(5) Kıbrıslı Rumların ExxonMobil şirketiyle de 


anlaşmaları bu arayışın sonucu. Ancak bu sefer durum farklı. ABD'li petrol devi Exxon'un kiralamış olduğu araştırma gemileri 5 Mart Pazartesi günü sonbaharda başlatılması planlanan sondaj çalışmaları öncesi saha araştırması yapmak üzere 10 numaralı parselde çalışmalara başladı. Aynı gün; 5-6 Mart tarihlerinde ABD Ankara Büyükelçiliği terör tehdidi nedeniyle güvenlik önlemleri doğrultusunda kapanmıştı. Ben bu fiili durumun konuyla ilgili olduğunu kanaatindeyim. Kuzey Kıbrıs'ın TPAO” ya ruhsat verdiği alanlarla çakışmayan 10'uncu parsel Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesine de girmiyor. Ancak Türkiye, Güney Kıbrıs'ın tek taraflı eylemi nedeniyle 10'uncu parseldeki olası sondaj çalışmalarına da karşı çıkıyor. 
ABD'li enerji devi ExxonMobil'in 10'uncu parselde sondaja başlaması, zor bir süreçten geçen Ankara- Washington ilişkilerinde yeni bir gerginliğin yaşanabileceğini gösteriyor. Zaten Bölgeye intikal eden ExxonMobil'e ait araştırma gemilerine Amerikan donanmasına bağlı 6. 
Filo'nun eşlik etmesi bunu gösteriyor. 


Bu neyse de 6. Filonun Doğu Akdeniz'e geleceği tarihle Exxon-Mobil-Katar Petrolleri (Qatar Petroleum) konsorsiyumunun sondaj çalışma takviminin çakışması nasıl açıklanmalı? 
Kulislerde seyrüsefere çıkan iddialara bakılırsa Türk Donanmasının Exxon-Mobil şirketinin sondaj gemilerine müdahalesi olursa, 6. Filo söz konusu arama ve sondaj gemilerini koruma görevi yapacakmış. Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri yakından takip eden Prof. Ata Atun'a göre; 6. Filo'nun Doğu Akdeniz'e intikalinin göstermelik gerekçesi Suriye'ye yönelik olası müdahale. Ancak Suriye'de Türkiye'yi istediği çizgiye getiremeyen ABD'nin 10. Parselde arama işlemlerine başlayacak olan Yunanistan'ın güneyindeki Lavriyon ile Makrosios adasının arasında seyreden Ocean Investigator ve İsrail'in Hayfa limanı açıklarından harekete geçen Cook Adaları bandıralı Med Surveyor Med Surveyor adlı gemilere muhafizlık etmesinin gerçek nedeni olası bir Türk müdahalesine mani olmak. ABD'nin gerçekte vermek istediği mesaj, ‘ABD, Rumların tek yanlı Münhasır Ekonomik Bölge ilanını ve bu bölge üzerindeki egemenlik haklarını tanımaktadır ve 10. Parsel de Exxon-Mobil-Katar Petrolleri (Qatar Petroleum) konsorsiyumunun yapacağı işlemleri de desteklemektedir. Türkiye'nin müdahalesi olursa da gerektiğinde 6. Filo söz konusu arama ve sondaj gemilerini koruma görevini yapacaktır.(6) 


Bir enerji şirketinin ABD'yi kendi çıkarları doğrultusunda kullanabilmesi ABD tarihinde ilk, ExxonMobil de sıradan şirket değil. Gelmiş geçmiş ABD yönetimleriyle sıkı ilişkileriyle tanınan Teksas merkezli ExxonMobil, Rockefellerların fonlarıyla kurulmuş bir Amerikan petrol devi. Bu maksatla ABD Deniz Kuvvetlerinden 4 geminin (USS Iwo Jima, USS New York, USNS William McLean, USS Oak Hill) 28 Şubat çarşamba günü Cebelitarik Boğazı'ndan Akdeniz'e girmiş ve 3 Mart'ta Doğu Akdeniz'de 6. Filo da operasyon alanına konuşlanmıştı. Bu gemilerde 2500 Amerikan deniz piyadesi olduğu sanılıyor. USS Iwo Jima amfibik saldırı gemisinde saldırı helikopterleri, keşif uçakları, karadan havaya füzeler de bulunuyor. Amerikan Deniz Kuvvetleri bugün de 6. Filo ile ilgili yeni paylaşımlarda bulundu. 
USS Iwo Jima amfibik grubu, ABD'nin Doğu Akdeniz'de kalıcı olarak bulunan biri kumada gemisi, 4'ü destroyer olan 5 savaş gemisine ilaveten geldi. Amerikalılarla Doğu Akdeniz'de çatışacağımız ihtimal dahilinde olmakla birlikte bana kalırsa çok düşük bir olasılık. Neden mi? ExxonMobil-Katar Petrol'ün ruhsat aldığı 10. parsel ise Türkiye'nin MEB”'i kapsamında değil de ondan. Asıl kapışma; Suriye'de, Irak'ta ve İran'da! Dün Suriye'de düşen Rus Uçağı, bugün Çeçenistan'da düşen helikopter bölgenin hayli ısınacağını haber veriyor. 
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DAVİD ROCKEFELLER URFA GÖBEKLİ TEPE'DE NE BULDU? 


20 Mayıs 2017-Ömür Çelikdönmez- kafkassam.com/ 


David Rockefeller kronik kalp yetmezliği nedeniyle 20 Mart 2017de Pocantico Hills, New York'taki evinde 101 yaşında hayatını kaybeden David Rockefeller'ın Türkiye düşmanlığın içeren sözleri zaman zaman basında yer alır. Bence bunların en dikkat çekeni ilerlemiş yaşına rağmen Urfa Göbekli Tepe kalıntılarına duyduğu ilgidir. Eğer doğru ise kendisi ile görüşen gazeteciye, “Bugün için dünyanın en güçlü devleti olan ABD'nin kuruluş yaşı 239 dur. 
Amerika Kıtasının bulunması ise yaklaşık 500 yılı bulur. Hâlbuki Türkiye Devletinin üzerinde bulunduğu topraklar, insanlık tarihi ile eşdeğerdir. Şanlıurfa-Göbeklitepe'de 1995 yılından beri yapılmakta olan arkeolojik çalışmalarda bulunanlar, insanlık tarihi hakkında bilinenlerin yeniden düşünülmesini gerektirecek, bilgileri değiştirecek, dinler tarihini yeniden sorgulatacak niteliktedir. Göbeklitepe tarihin en eski ibadet merkezlerindendir. Bulgular, bugünden 12.000 yıl öncesinde kurulduğunu kanıtlamaktadır. Yani Türklerin vatan toprakları üzerinde, ABD Devletinin kuruluşundan 11.761 yıl önce, İngiltere'de bulunan Stonehenge’ den 7.000 yıl önce, Mısır Piramitlerinden 7.500 yıl önce medeniyet vardı. Bu topraklar, insanlık tarihi boyunca hemen tüm medeniyetlere ev sahipliği yapmış yerlerdir.” diyesiymiş. 
(Bkz. http://Wwww.anayurtgazetesi.com/yazar/ABD-li-Yahudi-Bankaci-David-Rockefeller-6- /26704/ ) 


David Rockefeller'ın bu konuşmasını kime yaptı ne zaman yaptı bilemiyorum ama ODTÜ'nün efsane rektörlerinden Prof. Dr. Kemal Kurdaş'ın kızı Gülseren Kurdaş Savaş'ın; David Rockefeller Enstitüsünün organize ettiği, arkeolog, sanat tarihçisi antroğolog ve teologlardan oluşan 30 bilim insanının kapalı devre gizli toplantıdan söz etmesi önemli bir ipucu. Bana kalırsa David Rockefeller'ın adamları Göbekli Tepe'de Sudanlı (Nubia) Lokman Hekim'in bulup kaybettiği sonsuz yaşam iksirini aradılar ama bulamadılar. Dolayısıyla David 


Rockefeller Enstitüsünün Göbekli Tepe kalıntısı toplantısı düzenlemesi bu bilgilerin 101 
yaşında ölen David Rockefeller ile paylaşılmış olabileceğini gösterir. Şanlıurfa Göbekli Tepe bölgesinde ortaya çıkan arkeolojik bulgular bilinen insanlık tarihinin yanlış olduğunu kanıtladı. Metal aletler kullanarak taşları yontmayı 6000 yıl önce öğrendiğini düşündüğümüz insanlık, bu bulgulara göre 10000-12000 yıl önce büyük ve detaylı ibadet yerleri inşa etmiş. 
Göbekli Tepe ile ilgili yazım 17 Eylül 2014'de Urfa Göbekli Tepe’de Casus Savaşları başlığı ile yayınlandı. Site editörünün ifadesiyle binlerce kez okundu. (Bkz. http://Wwww.haber- sanliurfa.com/yazarlar/omur-celikdonmez/urfa-gobekli-tepe-de-casus-savaslari/8457/ ) 


Neden Göbekli tepe? Mezopotamya son ikiz yüzyıldır arkeolog kılıklı casusların faaliyet alanı. Bin bir suratlı ajan Gertrude Beli”den ta “Bilgeliğin Yedi Tepesi” diye kitap yazan Lawrens”e kadar, İngiliz istihbaratı ajanları bölgeyi karış karış taradılar. İngilizleri, Alman ve Fransız casuslar takip etti. Şimdilerde Amerikan ve Rus casusları cirit atıyor. Kimi zoolog kimi arkeolog kimi misyoner kimi bitki uzmanı kisvelerinde bölge halkın içine karıştılar, etnik yaraları kaşıdılar, farklı din mensuplarını birbirlerine kışkırttılar. Halkın misafirperverliği ve cehaleti bunların en büyük sığınağı oldu. Son deşifre olan casuslardan biri ise Eski Mossad ajanı Eliyezer Tsafrir. Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Mesut Barzani'nin babası, Kuzey Irak Kürdistanı şefi Molla Mustafa Barzani'nin direk temasta olduğu Eliyezer Tsafrir'de bunlardan biri. (Bkz. 

http://Wwww.hasturktv.com/dunyada bugun/6830.htm) 


Eliezer Tsafrir Kuzey Irak'ta Mossad İstasyon şefi iken Sağdan 1. - 

Göbekli Tepe'de konuşlu arkeolog ordusuna dikkat çekmek amaçlı bu yazı umarım sizlerde bir farkındalık oluşturur. Üç yıl önce bu yazı üzerinde çalışırken basın taraması sırasında Fırat Haber Ajansı'nda servis edilen, bir Alman arkeoloğun trafik kazasında ölüm haberi dikkatimi çekti. Haber aynen şöyleydi; “Amed-Urfa karayolunda meydana gelen trafik kazasında, Alman arkeolog hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, Arkeolog Werner Herbert Schnuchel'in (69) kullandığı 51 EE 728 plakalı otomobil, Urfa-Amed karayolunun 30'uncu kilometresinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Schnuchel, olay yerinde hayatını kaybetti. Schnuchel'in cesedi, Adli Tıp Kurumv’nda yapılan otopsinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastane morguna kaldırıldı.” Bir başka haber sitesinde ise Schnuchel'in Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bazı kazı çalışmalarını inceledikten sonra Şanlıurfa'da ki müzeleri ziyaret edip Kapadokya bölgesindeki kazı alanına dönmeyi planladığından söz ediliyordu. Alman Arkeolog Werner Herbert Schnuchel'in Kapadokya bölgesinde arkeolojik kazılar yapan ekipte yer aldığı ise yine bir başka haber sitesinde belirtiliyordu. Hürriyetin haberinde ise, Alman arkeoloğun cesedi otopsisinin ardından sahip çıkan olmayınca *sahipsiz” yazılarak morg dolabına konulduğundan söz ediliyordu. (Bkz. 16 Eylül 2014/ http://www.hurriyet.com.tr/alman-arkeolog-kazada-oldu- cenazesi-sahipsiz-kaldi-27214320 ) “Mimarlar İçin Etüt ve Bina Ölçmeleri” isimli bir kitap hazırlayan Werner Herbert Schnuchel'in ölümüne sıradan bir trafik kazası süsü verilse de suikast olabileceği kuvvetle muhtemel. Hangi istihbarat örgütünün ayağına basmışsa onlar tarafından temize havale edildiğini söylemek mümkün. Kapadokya bölgesindeki kazı alanından ayrılıp Diyarbakır-Ergani'deki kazı alanını inceleyen ve Şanlı Urfa'daki müzeleri 


gezmeyi planlayan Alman arkeoloğun tek başına seyahat ediyor olması dikkat çekici. 


Göbekli Tepe, uzun zamandır Almanların çalışma alanı. 1994 yılında Heidelberg Üniversitesi”nden Klaus Schmidt tarafından bölgede araştırmalar başlatılmış, Göbekli Tepe'nin Ancak o zaman sitenin anıtsal karakteristiği ve buna bağlı olarak arkeolojik değerine dikkat çekilmişti. Buluntularla birlikte bölgeye yoğun bir arkeolog ilgisi yaşandı. Özellikle Avrupa'dan birçok arkeolog bölgeye akın etti. Kazı çalışmaları 1995 yılında Şanlıurfa Müzesi başkanlığında ve İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü'nden (DATI) Harald Hauptmann bilimsel danışmanlığında yapılan yüzey araştırmasından sonra yeniden başlatıldı. Almanlar stratejik bir mevkide tezgâh açmışlardı. Bu yıllarda Türkiye'nin güneyinde şiddetli çarpışmalar yaşanıyor, Türk Silahlı Kuvvetli Kuzey Irak'a askeri operasyonlar düzenliyordu. Suriye sınırı ise PKK'nın eylemleri yüzünden adeta kevgire dönmüş, Suriye yönetiminin desteklediği PKK, Türkiye Cumhuriyetinin fitil fitil burnundan geliyordu. 1996 sonrasında Şanlıurfa Müzesi başkanlığında ve Klaus Schmidt'in bilimsel danışmanlığında kazılara tekrar başlandı. 
2007 yılından itibaren ise kazı çalışmaları Bakanlar Kurulu kararlı kazı statüsüyle ve yine 
Alman Arkeoloji Enstitüsü'nden Prof. Dr. Klaus Schmidt'in başkanlığında devam ettirildi. 
Projeye Alman Heidelberg Üniversitesi Tarihöncesi Enstitüsü de katıldı. Yıllarca sürdürülen ayrıntılı kazı çalışmalarının, Neolitik Devrim'i ve hazırlayan koşulları yeniden yazmayı sağlayacak güvenilir bilimsel sonuçlar sağladığı söyleniyor. 

Küçük bir hatırlatma; Heidelberg Üniversitesinden Klaus Schmidt, meslektaşı Werner Herbert Schnuchel'in ölümünden iki ay önce ölmüştü. Urfa Göbeklitepe Kazı Başkanı Prof. 
Dr. Klaus Schmidt Almanya'da havuzda yüzerken kalp krizi geçirdi ve 20 Temmuz 2014'te hayatını kaybetti. Klaus Schmidt 2001 yılından beri Alman Arkeoloji Enstitüsü‘ nün Berlin‘ de bulunan merkezinde Orient Bölümünde araştırmacı ve Erlangen-Nürnberg Üniversitesinde öğretim görevlisiydi. Öğrencilik yıllarından itibaren Almanya, Yunanistan, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün‘ de çeşitli arkeoloji projelerinde yer alan Klaus Schmidt, Türkiye‘ deki çalışmalarına 1978 ve 1979 yılında Elazığ Müzesi'nde Norşuntepe kazısı malzemesi üzerinde 
yaptığı ve daha sonra doktora tezi olarak yayınladığı buluntu çalışmaları ile başlamıştı. 1980 
yılında Lidar Höyük kazısına, 1983-1991 yılları arasında Nevalı Cori kazısına katılmış, 1992 - 
1994 yıllarında Nevalı Cori buluntuları üzerine çalışmalarını Urfa‘ da gerçekleştirmişti. Klaus 
Schmidt 1995 yılından beri Göbekli Tepe kazı ve araştırma projesinin başkanlığını sürdürmüştü. 1995 yılında Şanlıurfa Müzesi ve Alman Arkeoloji Enstitüsü ortak projesi olarak başlayan proje 2007 yılından beri Bakanlar Kurulu Kararlı kazı statüsünde yapılmaktaydı. Klaus Schmidt, Göbekli Tepe kazı başkanlığı yanında Ürdün de bulunan Agaba projesinde Ricardo Eichmann ve Lutfi Halil ile birlikte proje başkanlığını yürütmekteydi. (Bkz. http://Wwww.radikal.com.tr/hayat/gobeklitepe-kazi-baskani-alman- arkeolog-schmidt-oldu-1203018/ ) Son not, Alman istihbaratı bu ölümlerle bölgeden ve Göbekli Tepe”den tasfiye edildi. 


Reklamları dinlediniz. Gelelim asıl mevzuya... 2007'den sonraki dönem, Ortadoğu fay hatlarının yeniden harekete geçtiği bir sürece rastlıyor. Alman kazı ekibinin Şanlıurfa Göbekli Tepedeki kazı çalışmaları hem Irak'taki çatışmaların yoğunlaştığı döneme denk geldiği gibi, Türkiye'nin çözüm sürecini de kapsıyordu. Bölgedeki her türlü toplumsal, siyası ve ekonomik hareketlilik Almanların kapsama alanına dâhildi ve Almanlar bunu çok iyi değerlendirmekten geri kalmıyordu. Suriye'deki iç savaş başlayınca Almanların Göbekli Tepe sevdası daha iyi anlaşılmış oldu. Demem o ki Göbekli Tepe deyip geçmeyin, ne savaşlar oluyor orada ah bir bilseniz? 


CIA'NIN ESKİ PATRONU: ROCKEFELLER'İN ABD DÜZENİ ÇÖKÜYOR! 
2 Şubat 2017-Ömür Çelikdönmez- kafkassam.com/ 


Tam olarak böyle demiyor! 2011 ve 2012 yılları arasında ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) eski başkanı David Petracus'a göre; ABD'nin 20. yüzyılda kurduğu dünya düzeni “Rusya, Çin, aşırıcı dini gruplar ve siber tehlikeler” tarafından tehdit altında. ABD'nin 
20. yüzyılda kurduğu düzenin “farklı yönlerden beklenmedik tehlikelerle” karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Petraeus, bu “tehlikelerin” ABD'nin politikaları sonucu ortaya çıktığını belirterek, “Amerikalılar şu anda var olan uluslararası düzeni kabul etmemeli.” diyor. 
David Petraeus'ın karın ağrısı başka. Çünkü Amerika'daki karteller ve tröstler arası kavganın bir tarafı ve Trump'ın karşıtı. Petraeus, “Bu durum kendi kendine oluşmadı. Bunu biz yaptık. 
Kendi kendini koruyan bir durum da değil bu, bu bizim kontrolümüz altında olmalı. Eğer bu kontrolü bırakırsak zamanla yıpranacak ve ardından ise çökecektir.” değerlendirmesinde bulunuyor. Haksızda sayılmaz. Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren projeleri o ve ekibi hazırlamadı mı? Bu durumun birçok kişi tarafından “medeniyetler çatışması” şeklinde sunulmaya çalıştığını kaydeden Petraeus, ABD'nin buna izin vermemesi gerektiğini, ABD'nin 7 Müslüman ülke vatandaşlarına vize sınırlaması getirmesine ilişkin olarak da bu durumun bir an önce son bulması gerektiğini belirterek, sınırlamanın terör örgütleri tarafından “propagandaya” dönüşebileceği yönünde Başkan Donald Trump'a uyarıda bulunan Petraeus, “Bu uygulama sona ermeli.” diyor. 


Bu terör örgütlerinin mimarının ve finansörünün kim olduğunu bilmezlikten gelerek akıl vermeleri yok mu? İşte o insanı çileden çıkarmaya yetiyor. Bölge halkını işgal sürecindeki işkence ve ölümlerle, tecavüzlerle radikal örgütlerin kucağına iten siz değil miydiniz? Terör örgütleriyle mücadele etmeye yeltenen bölge ülkelerinin gözünü korkutmak için IŞİD'in; isyan unsurlarını ve aslında büyük ölçüde terör unsurlarını da bünyesinde barındıran gerçek bir konvansiyonel ordu olarak tanımlayan CIA'in eski direktörü General David Petraeus değil miydi? (Bkz. Ömür Çelikdönmez/ 02.06.2015/ http://Www.dombira.cu/welcome/read/696/avrupalitcihadoC3 oA7ilartbulgaristan'ı-meske n+tuttu ) İki yıl önce yazmıştım. “IŞİD'in miadı dolduğu için tasfiye edilmesi mümkün. El Kaide'yi kullanarak IŞİD'i ortadan kaldırmayı planlayan küresel şer odaklarının kadim planları yine Müslümanları birbirlerine kırdırmak stratejisini içeriyor. Hava operasyonlarından daha etkili sonuç alabilmek için “IŞİD'e karşı kara gücü” arayışında olan Washington yönetimine CIA eski Direktörü David Petracus'tan önemli bir teklif geldi. 
Petraeus, Washington yönetimine IŞİD?e karşı El Kaide'nin Suriye kolu Nusra Cephesi'ni 


kullanmayı önerdi. ABD'nin Irak ve Afganistan'daki işgal güçlerinin eski komutanı da olan Petraeus, öneriyi 2007'de Irakta edindiği tecrübeden yola çıkarak hazırlamış.” (Bkz. Ömür Çelikdönmez /02 Eylül 2015/ https://Wwww.nokta32.com/haber/10379/ciaJoE296804699nin taseron orgutu el kaide isidfoE 290809699e karsi/ ) Hatta Irak ordusunun ve belki de Türkiye'nin Musul'u elde etme ihtimaline karşı, Musul barajının yıkılabileceğini gündeme getirerek, affedersiniz ama eşeğin kulağına kar suyu kaçıran yine bu adam değil miydi? Hatırlayacak olursak; 2007 yılında Irak'taki ABD güçlerinin komutanı David Petraeus ve o sırada Bağdat'taki Amerikan elçisi olan Ryan Crocker, Başbakan Nuri Maliki'yi barajın çürük bir zeminde inşa edildiği ve bu yüzden çok tehlikeli olduğu konusunda uyarmışlardı. (Bkz. 02 Mart 2016 / http://Wwww.haber- sanliurfa.com/yazarlar/omur-celikdonmez/musul-baraji-yikilirsa-ii-nuh-tufani- bekleniyor/18336/ ) 


Kim bu anne tarafından Yahudi babası tarafından Flemenk olan David Howell Petraeus? 7 
Kasım 1952 tarihinde Hollanda asıllı Amerikalı bir ailenin oğlu olarak Orange County, New York'da doğdu. Komando İhtisas Kursu (Ranger Training Brigade) sertifikalı olup albaylığı sırasında Savaş Tarihi doktorası aldı. Irak Savaşı'nın başlangıcında 101. Hava İndirme Tümen Komutanlığı görevinde bulundu. Harekâtın ikinci haftasında Dicle üzerindeki köprüleri uçar birlik harekâtlarıyla ele geçirdi. Süleymaniye'de Türk askerlerinin başına ABD askerleri tarafından çuval geçirildiği dönemde, ABD'nin Kuzey Irak'tan sorumlu komutanıydı. Başkan Barack Obama'nın kararıyla CIA başkanı olmadan önce ABD'nin Afganistan'daki ordularının komutanıydı. Evlilik dışı ilişki yaşadığı gerekçesiyle CLA Başkanlığı görevinden istifa etti. ABD Başkanı Barack Obama, evlilik dışı ilişki yaşadığını kabul eden Petracus'un istifa mektubunu kabul etmişti. General Petracus'a CIA başkanı olmadan önce erken evre prostat kanseri teşhisi konuldu. CIA başkanlığında Rockefeller hanedanının aile şirketine dönüşen bu istihbarat örgütünü iyi yönetemedi. Ekim 2012'de Libya Bingazi'de ABD askeri birliklerini ve elçilik görevlilerini hedef alan, terör saldırısında CIA'nın doğru bilgi kullanamadığı gerekçesiyle ABD basınında yerden yere vuruldu. Petracus'un bir zamanlar bir arkadaşına Rockefeller Cumhuriyetçisi olduğunu söylemesi CIA başkanlığından tasfiye sürecini hızlandırdı. Petreaus, New Hampshire”da oy vermek üzere bir Cumhuriyetçi olarak kayıtlıdır. Kendisini bir seferinde Nelson Rockefeller geleneğinden gelen bir kuzeydoğulu Cumhuriyetçi dostu olarak tanımlamıştı. Fakat 2002 yıllında, iki yıldızlı bir general olduktan sonra oy vermeyi bıraktığını söyledi. (Bkz. Steve Coll, The General?s Dilemma: David Petraeus, the pressures of politics, and the road out of Iraq The New Yorker September 8, 2008) Petracus'un geleneğinden gelmekle övündüğü Nelson Aldrich Rockefeller (8 Temmuz 
1908 — 26 Ocak 1979); New York valisi (1959-1973) ve ABD'nin 41. başkan yardımcısı 
(1974-1977).Cumhuriyetçi Parti'nin ılımlı kanadının önderlerindendi. 


FBI, Uluslararası Güvenlik Yardım Gücü International Security Assistance Force ya da ISAF komutanı David Petracus'un biyografisini yazan kendisi gibi ordu mensubu Paula Dean Broadwell ile evlilik dışı ilişkilerini ortaya çıkardı. İşin ilginç yönü David Petraeus ile evilik dışı ilişkisi deşifre edilen Paula Dean Broadwell’ ın Medya ve toplumda toplumsal cinsiyet eğilimine odaklanan bir medya danışmanlık firması olan Think Broader Vakfı'nın kurucusu olmasıydı. Medyanın, dünyanın bir numaralı istihbarat kurumunun başını ‘deviren’ kadının 
hayatını didik didik etmesi çok sürmedi. Emekli General David Petracus'un 9 Kasım 2012 


günü açıklanan CIA başkanlığından istifası ABD'yi ve dünyayı şok etti. FBI'ın iki kadının karıştığı taciz e-mailleri soruşturması sonucunda farkına vardığı ilişkinin aylardır belli devlet kurumlarında bilindiği de ortaya çıkan gerçekler arasında. Daha bir yıl önce ABD başkanlığına adaylığı konuşulan son yılların en parlak generali, parlak kariyerini, 40 yaşındaki bir kadının cazibesine kapılarak sona erdirdi. Dahası 38 yıllık evliliğine de ağır bir darbe vurdu. 


40 yaşındaki iki çocuk annesi Paula Broadwell hakkında genel olarak bilinen, Petraeus 
hakkında yazdığı “Herşey İçinde: General David Petracus'un Eğitimi” adlı kitabın yazarı olduğuydu. New York Times gazetesine konuşan Petraeus ailesinin bir yakını, ikili arasındaki tanışıklığın seksüel ilişkiye dönüşmesinin Petraeus'un 2011 yılında ordudan emekli olmasından hemen sonra başladığını söyledi. Yani CIA başkanlığına başladıktan 2 ay kadar sonra. Evlilik dışı ilişkinin ABD ordusunda kriminal suç ancak CIA'de olmadığını not edelim. 
İddiaya göre Paula Broadwell, bir zamanlar Petracus'un komuta ettiği Özel Operasyonlar Komutanlığı'na ev sahipliği yapan Florida Tampa MacDill Hava Üssü'nde sosyal irtibat görevlisi olarak çalışan ve orada kocası Scott ile yaşayan 37 yaşındaki Jill Kelley?e anonim tehdit emailleri gönderdi. Farklı haber kaynaklarına göre Broadwell, Kelley’i Petraeus konusunda ‘rakip’ görüyordu. 


Kelley, tehdit emailleri üzerine dostu olan bir FBI ajanına başvurdu. FBI ajanı da yerel otoriteler nezdinde yaptığı soruşturmayla gönderilen tehdit emaillerinin izini sürdüğünde Paula Broadwell’ in emailine ulaştı. Broadwell’ in emaillerini incelediklerinde ise Petracus'a ait emailler ve bazı seksüel içerikle karşılaştılar. İlk ihtimal olarak Petraeus’un email adresinin hacklenip hacklenmediği araştırıldı. Hacklenmediği tespit edilince FBI yetkilileri konuyu hem Petraeus hem de Broadwell ile paylaştı. İkisi de bir ilişki yaşadıklarını itiraf etti. FBI’a, bu ilişkide her hangi bir ulusal sırrın sızdırılmasının kesinlikle söz konusu olmadığı teminatı verdiler. Adalet Bakanlığı Petracus'un patronu konumundaki Ulusal Güvenlik Direktörü James Clapper'ı konu hakkında 6 Kasım akşamı 17:00 sıralarında bilgilendirdi. Bunun üzerine Clapper aynı gece Petracus'tan istifa etmesini istedi. Petraeus perşembe akşamı istifasını sundu ve Obama Cuma günü istifayı kabul etti. 12 Kasım 201(Bkz. 
http://amerikabulteni.com/2012/11/12/david-petraeusun-iliski-yasadigi-paula-broadwell- hakkinda-ne-biliyoruz/ 


ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) eski başkanı David Petraeus'un Trump'a çeki düzen vermek istemesinin arka planında, Soros'un da patronu ABD”nin ve dünyanın en zengin birkaç aileden birisi olduğu tartışmasız kabul edilen Rockefeller hanedanının sözcülüğünü üstlenmesi var. Rockefeller genellikle CLA”ya yatırım yapıyor ve bu istihbarat örgütünü, şirket işlerinde kullanıyor. Daha önceki yıllarda da İran'da Musaddık darbesi, Guatemala darbesi ve Küba Domuzlar Körfezi çıkartması operasyonlarına imza atan CIA başkanı Allen Dulles'ı (1893 — 1969) bu göreve getirmişlerdi. 
http://www.kafkassam.com/rockefeller-ve-rothschildin-ortadogu-kavgasi.html Bu gelenek bozulmamış olmalı ki, David Petraeus dahi CIA başkanlığında bulunmuş. ABD başkanlık seçimlerinde. Rockefeller Hillary Clinton'u desteklemişti. Trump seçim kampanyası süresince CIA'nın aleyhine çalıştığını anlattı durdu. Demem o ki, David Petraeus'un ABD'nin 20. 
yüzyılda kurduğu düzenin “farklı yönlerden beklenmedik tehlikelerle” karşı karşıya olduğuna dikkati çekmesi, bu sömürü imparatorluğunun yıkılmakta olduğunu ilan etmesi aslında 


Rockefeller hanedanlığını bekleyen tehlikeleri anlatmak içindir. Korkunun ecele faydası yok! 
NASIL Kİ Firavunun finansörü Karun tarih sahnesinden silinip gittiyse, çağdaş firavun ve Karunlarında aynı akıbeti yaşaması kaçınılmazdır, Sünnetullahtır. 


İMPARATORLUKLARDAN ULUS DEVLETLERE VARAN İNSANLIK TARİHİNİN 
KADERİ DİJİTAL DÜNYA DEVLETİNE Mİ GİDİYOR? 


24 Mart 2020-Yonetim- Dr. Murad Kayacan-Gökhan Güler-kafkassam.com/ 


Son 200 senedir dünyada yaşanan kayda değer gelişmeler yakından incelenecek olursa neredeyse tüm olup bitenin uluslararası sermayenin yararına olduğu görülecektir. 150-200 sene önce sermayenin hâkimi olanların bugün daha da büyüyerek güçlerine güç kattıkları görülecektir. Söz konusu sermaye gruplarının etki ettikleri/yarattıkları uluslararası sistem sayesinde bir diğer ifade ile ekonomik güçlerini büyük bir siyasi güce dönüştürdükleri de rahatlıkla görülebilir. 


İmparatorluklar bilindiği üzere 1789 Fransız İhtilali sonrasında zaman içerisinde çözülmeye bağlayarak yerlerini Avusturya Macaristan İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğunda olduğu gibi ulus devletlere bırakmışlardır. 


Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi 1776'da ilan edilmiştir. 1776'da ilan edilen Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi?nde bakın neler yazıyor? Gelin hep birlikte bir hatırlayalım. Öncelikle şunu görüyoruz ki o tarihte ABD'deki Alman ve Fransız kanatların Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi”nde oldukça etkili oldukları göze çarpıyor. Öyle ki Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi”nde İngiliz Kralı”na hitaben bizi soyup soğana çevirdin. Vatandaşlarımıza eziyet ettin vb ifadeler yer alıyor! 


Burada gözden kaçırılmaması gereken konu ABD'deki Alman ve Fransızların el ele vererek İngilizlere karşı savaş açtıkları gerçeğidir. Sonuç itibarı ile ABD?deki Alman ve Fransızlar o tarihte İngilizleri ABD'den kovduruyorlar! İngilizlerde bu gelişmenin ardından 1789'da Fransız Kralı”na karşı Fransız İhtilali'ni organize ederek destekliyorlar! Fransız İhtilali konusunda daha pek çok etken olsa da ana etken olarak İngilizlerin Fransız Kralı'nı cezalandırma isteği öne çıkmaktadır! 


Bilindiği üzere Fransız İhtilali imparatorlukların hızla yıkılıp ulus devletlerin oluşmasına vesile olmuştur. 1905'de Rus, 1911'de Çin Devrimi gerçekleşmiştir. 1905'deki devrimin ardından 1917'de Bolşevik Devrimi gerçekleşmiş ve Rusya'da Komünizm ilan edilmiştir. 
1908 TI. Abdülhamit II. Meşrutiyet”i ittihatçıların zoruyla ilan ediyor ve Osmanlı 


imparatorluğunun dağılma süreci başlamış ve içerisinden birçok ulus devlet çıkmıştır. 1911 
Çin Devriminin ardından da 1945'de MAO üzerinden Çin'e Komünizm gelmiştir. 


Burada en dikkat çekici ayrıntı 1905 Rus, 1908 Abdülhamit ve 1911 Çin Devrimindeki tüm finansör ve organizatörlerin aynı kişiler olduğu görülmektedir. 


Yukarıda Amerikan Bağımsızlık Bildirgesinin 1776'da ilan edildiğini ifade ederek bazı saptamalarda bulunmuştum. Sanırım dünya tarihinde en çok suikasta uğrayan, bu çerçevede yaralanan, hastalanan ver hayatını kaybeden devlet başkanları da ABD’ dedir! ABD Temsilciler Konseyi'nin devlet başkanlarını azletmeye yönelik girişimleri de cabasıdır... 


Bakınız, ABD'de atom bombasının atılmasını istemeyen Başkan Franklin D. Roosevelt o dönem ansızın görev başında rahatsızlanarak hayatını kaybetmiştir! Yaşanan bu gelişme üzerine ABD Başkanlığına hali hazırda Başkan Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Harry S. Truman getirilmiştir! 


Hatırlanacağı üzere iki kutuplu dünya sistemi 1946'da kurulmuştu! Harry S Truman ise 1945'de göreve getirilmişti! Bakınız, Truman döneminde dünyayı yakından ilgilendiren ne tür önemli kararlara imza atılmıştır! Tesadüfe bakın ki CIA, Birleşmiş Milletler ve NATO Truman'ın imzası ile kurulmuştur! 1945 Ağustos'unda Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atılması kararını Truman vermiştir. 


Bakınız günümüzde uluslararası sermayenin ekonomide ve siyasette ipleri elinde bulundurabilmesinin en önemli aracı olarak Federal Rezerv Bank gösterilmektedir. Bu kuruluş Amerika ekonomisine hakim olup, ülkenin dış ilişkilerinde de hükümetten daha etkilidir. Özel bankaların birleşmesinden oluşan bu kurumun hâkimi ülkenin büyük bankalarını elinde tutan uluslararası sermayenin kendisidir. Konunun uzmanları Federal Rezerv Bank'ın Amerikan senatosundan da, Beyaz Saray'dan da daha etkin bir organizasyon olduğunu ifade etmektedirler. 


1869 yılında J. P. Morgan, Londra'ya giderek Rothschild'lerin temsilcisi olacak bir bankayı 
Amerika'da açma anlaşması yapmıştır. Bu gelişmenin ardından 1893 yılında ABD'de büyük bankerlerin yerel bankalara verdikleri kredileri geri çağırmaları ile meşhur panik yaşanmıştır. 


Amerikan Kongresini ülkenin bankacılık işlerini daha iyi kontrol edecek bir sistem bulmaya yönelten en etkili kriz ise 1907 paniği olmuştur. 1893 ve 1907 krizlerinin çözümü olarak Merkez Bankasının” kurulması fikri ileri sürülmüştür! Bankerlerin bu iş için kullandıkları adam ise Rockefeller kardeşlerin kayınpederi olan senatör Nelson Aldrich olmuştur. 


Bu şahıs Ulusal Para Komisyonuna getirilmiş, bankacılık ve para reformlarını hazırlama çalışmaları yapmakla görevlendirilmişti. Bu nedenle söz konusu Komisyon ile birlikte bu zat iki yıl boyunca Avrupa'daki merkez bankalarını gezmişti. Dönüşünde, Kasım 1910'da Jekyll adasında Morgan'ın sahibi olduğu bir avcılık kulübünde gizli bir toplantı düzenlemiştir. 


İşte Federal Rezervin yaratıldığı toplantı budur. Senatör Aldrich”ten başka toplantıya giden trende bulunanların ünvanları şöyleydi; Hazine Başkan Yardımcısı, uluslararası banker Kuhn-Loeb'un sahibi olduğu bir bankanın —söz konusu banka bugün birleşmeler sonucu Citibank denilen dev olmuştur- başkanı, J.P. Morgan'ın kıdemli bir ortağı, J. P. Morgan'ın 


bankalarından birinin başkanı, Paul Warburg -aynı zamanda Kuhn-Loeb'in ortağı-, Morgan'ın başka bir bankasının başkanı. 


Bu şahıslar yolculuklarının ilk aşamasında gizlilik yemini ettiler. Fakat yıllar sonra Kuhn — Loeb'in yöneticisi bu toplantıyı kamuoyuna itiraf etmiştir. Bu zat yaptığı açıklamada oluşturdukları planlardan halkın haberi olması halinde asla başarılı olamayacaklarını gayet iyi bildiklerini söylemiştir. 


Sonuçta aşikâr olarak karşımızda duran gerçek; Federal Rezervin kurulması hakkındaki kanun taslağının, ABD halkının seçilmiş vekilleri tarafından veya onları bilgisi dâhilinde değil, çoğu 
1907 paniğinin ateşleyicisi olan J. P. Morgan'a bağlı bir grup banker tarafından gizlilik 
içerisinde hazırlanmış olduğudur. 


Kongre üyesi Lindbergh (Atlantik okyanusunu uçakla tek başına ilk defa geçen ünlü kahraman pilotun babası) Amerikan halkını bu konuda kayıtlara geçen şu sözleriyle uyarmıştır; “Federal Rezerv kanunu yeryüzü üzerindeki en olağanüstü tröstü yaratmaktadır. 
Amerika Başkanı bu kanunu imzaladığı anda paranın gücünden oluşan görünmez bir hükümet kanuni hale getirilecektir. Bu kanun, tröst ne zaman isterse o zaman enflasyon olmasına sebep olacak bir kanundur. Bundan sonra krizler bilimsel olarak oluşturulacaktır.” Ve kısa sürede de tamamen haklı olduğu ortaya çıkmıştır!!!! 


Lindbergh”den daha yakın bir zamanda başka bir kongre üyesi Wright Patman da, (aynı zamanda Hükümet Bankacılık ve Para Komitesi Başkanı) şöyle demekteydi; “Bugün bu ülkede esasında bizim iki hükümetimiz mevcut. Bir resmi anayasal hükümetimiz var. Bir de esasında anayasamızın sadece kongremize tanımış olduğu para gücünü kullanma yetkisini kullanan bağımsız, kontrol edilmeyen, ikinci bir hükümetimiz var: Federal Rezerv.” 


1970”lere gelindiğinde kongre üyesi Wright Patman, Federal Rezervin, bir devlet kurumu olan Genel Muhasebe Bürosu tarafından tam olarak denetlenmesi için kanun tasarısı sundu. 
Tasarıyı sunan kongre üyesine göre böyle bir denetleme seçimle iş başına gelmiş hükümet yetkililerinin Federal Rezerv hakkında tam ve doğru bilgi edinebilmeleri için mutlaka gerekliydi, çünkü bu kuruluş hayata geçirildiği 1913 yılından beri hiç denetime tabi tutulmamıştı! 


Sunduğu kanun tasarısına karşı oluşturulan tepkiden büyük şaşkınlığa düşen Patman, şöyle yazmıştır: “Federal Rezervin yönetim kurulundan kuvvetli bir karşı koyma bekliyordum, fakat bu tasarının yürürlüğe girmesini önlemek amacıyla böylesine geniş ve güçlü bir lobi faaliyeti karşısında hayretler içerisinde kaldığımı söylemeliyim. Bu durum tek başına bile bağımsız ve detaylı bir incelemenin halk yararı açısından şart olduğunu kanıtlamaya yeterlidir.” 


Sonuçta Kongre üyesi Patman yenilgiye uğratıldı. Federal Rezervin defterleri kurulduğu günden bugüne kadar hiçbir zaman incelenememiştir! 


Nasıl ki uluslararası sermayenin ekonomide ve siyasette ipleri elinde bulundurabilmesinin en önemli aracı Federal Rezerv ise, onun tüm bunları yaparken gizli kalabilmesinin en önemli aracı da vakıflardır. Bu konuda öncü Rockefeller ailesidir. 1916 yılına kadar gazetelerde Amerikanın en zengin insanı olarak boy gösteren baba David Rockefeller daha sonraları zenginliğini kendi icat ettiği vakıflar yoluyla hem halktan hem de vergi memurlarından 


saklamayı başarmıştır. Rockefeller ailesi, bu kurumları kendi hukuk bürolarının süper zeki avukatlarına hazırlattıkları ve besledikleri politikacılar sayesinde de yasallaştırdıkları kanunlar ile yaratmışlardır. Bugün Amerikanın süper zenginleri kendilerini işte bu yolla gizlemekte ve ayrıca diğer vatandaşların ödemek zorunda olduğu acımasız vergilerden de sıyrılmaktadırlar. 


Vakıflar sisteminin püf noktası mülkiyet hakkını devredip, yönetim hakkını kendinde saklı tutmaktır. Yalnız bütün vakıflar aynı değildir. Ülkede sadece bir avuç avukat Rockefeller'lerin kullandığı türden vakıfları kurma bilgisine sahiptir. Bu tür kurumlar sadece veraset vergisini ortadan kaldırmakla veya gelir vergisini azaltmakla kalmayıp aynı zamanda da tam bir gizlilik sağlarlar. Teorik olarak tröst yöneticileri —kendi yöneticileriyle (örneğin Rockefeller”lerle) yaptıkları gizli toplantılar sonucu- tröst altında limitsiz sayıda başka tröstler yaratabilirler. Böyle bir yapı içerisinde küçük bir çabayla vergiler elimine edilebilir. Ve biraz daha fazla bir çabayla da sahip olunan varlıkların değeri tamamen saklanabilir. 


1916'dan beri halkın, değil Rockefeller'lerin servetini ve gücünü bilmek, tahmin etmek için bile elinde hiçbir ipucu yoktur. Fakat halkın Rockefeller'lerin serveti hakkındaki kuşkuları o kadar büyüktü ki, ailenin mali danışmanı olan zat Hükümetin Yargı Komitesinin önünde ifade vermeğe çağrıldı. Amaç bu ailenin tek başına ülke ekonomisi üzerinde aşırıya varan bir etki gücünün olup olmadığının araştırılmasıydı. Söz konusu bu zat son derece karışık rakamlar ve grafiklerle yaptığı temsilde temel olarak sadece iki tröstten bahsederek Rockefeller ailesinin mal varlığını bir milyar dolar civarında göstermeye çalıştı. Oysaki birçok kaynak bu ailenin 200'ün üzerinde tröst ve vakfa sahip olduğunu belirtmekteydi. Tahmin edilen ise bu rakamın da ötesinde ailenin yüzlerce hatta binlerce vakfa ve tröste daha sahip olduğuydu. 


Ulus devletlerin uzun zamandan buyana tasfiye edilerek yeni dünya düzeni altında bir merkezden yönetilmesi Yeni Dijital Dünya Düzeninin kurulması planlını ve bu planlamayı yapanların kağıt parayı ortadan kaldırıp dijital kripto para sistemine geçme niyetlerinin olduğu uzun yıllardır dillendirilmektedir. 


Yine bu üst aklın kimlikleri değersizleştirerek yerine yüz tanıma sistemine geçilmesinin planlandığı konuşuluyor. Yakın gelecekte bazı ülkelerin seçimleri Blockchain üzerinden yapmaya hazırlandıkları da ifade edilmektedir. Tüm bu değişim ve dönüşümün Blockchain kayıt protokolü ile yapılacağı ifade edilmektedir. Buna göre dünyadaki tüm bilgilerin, (doğum, ölüm, kimlik, pasaport, yüz tanıma, banka, para, seçimler vb) yüz binlerce bilgisayardan oluşan Blockchain kayıt sisteminde tek elde toplanması hedefleniyor. 


Blockchain teknolojisinin yakın gelecekte ulus devletleri iyice aşındırarak vatandaş ile bağlarının git gide ortadan kalkmasına vesile olacağı ciddi anlamda tartışılmakla beraber özellikle finansal piyasalarda manipülasyonun çok sık görüldüğü elektronik paralar yoluyla “Tek Sanal Para” uygulamasının hayata geçirilmesi şu an için imkansız görünmektedir. 
Bunun temel nedeni de dolaşımdaki para miktarı (emisyonun) denetiminden sorumlu merkezi bir idarenin olamamasıdır. 


Gelelim onca lafi güzaf arasında, blockchain mantığının ciddi bir ilerleme sağladığı ödeme sistemlerine.. Gerçekten bugün dünyanın tüm ülkeleri, ABD'nin rezerv para olarak dış ticarette kullanılma saygınlığını Bretton Woods Sistemi (1945-1973) yıkıldıktan sonra da koruyan ulusal para biriminin transferi için oluşturduğu Swift sistemini, dış politika amaçları 


ve yaptırım uygulamak istedikleri ülkelere karşı bir silah olarak çok sık kullanmasından rahatsızdırlar. Bu rahatsızlık yoğun bir şekilde ABD doları dışında uluslararası kabul gören bir para ve ödeme sistemi arayışını artırmıştır. Bu çaba elbette bir sonuca varacaktır. Bu noktada, %50sinden fazlasının Çin menşeli oyuncuların elinde olduğu bilinen web siteleri üzerinden bitcoin (btc) ve ripple (xrp) gibi sanal para birimlerinden herhangi biri ile anonim bir şekilde bir cüzdandan başka bir cüzdana serveti aktarmak çok kolaylaşmıştır. Yani ödeme sistemi üzerinde ABD zorbalığını kırabilecek çok önemli bir adım atılmıştır. Ama bunu tamamlayacak adım olan ABD dolarını ikame edecek güvenilir ve Ulusal Devletlerin hepsinin kabul ettiği bir para birimi üzerinde anlaşmak için daha çok zaman var gibi gözükmektedir!!! 
2000 adetten daha fazla farklı kripto paranın işlem gördüğü tezgahüstü sanal pazarlardaki 
günlük oynaklık bu tespitin öncelikle nedenidir. 


Mesela ABD'de çok kullanılan ve yatımcının ekonomiye güvenini gösteren Tüketici Güven Endeksi gibi finansal piyasalara güvenini de ifade eden VIX Korku Endeksinin işleyiş mantığında finansal varlıkların değerindeki oynaklığın artışı risk artışı anlamına gelmekte olduğundan, söz konusu finansal pazarlardan da acilen kaçmayı gerektirir. BTC ve XRP gibi kripto paraların oynaklığı yüksek ve riskli bir yatırım aracı görüntüsü muhafaza ediyor olmaları ülkeler arasında USD’nin yerine dış ticaret ve servet biriktirmede ikame edilmesine yönelik bir güveni de tesis edilememesini getirmektedir!!! 


Öte yandan Korona krizinin bir pendemik haline gelerek belirsiz bir süre yaşamlarımıza sınırsız bir şekilde etki etmeyi sürdüreceği net olmakla beraber, sonrasına ilişkin olarak bazı tespitleri şu andan yapabilmek mümkündür: 1) Ölüm sayısı olarak geçmişte yaşanan salgınlar kadar dehşet yaratmayacak olsa da bulaşma hızı dikkat çekicidir, 2) Tarihte ilk defa egemen ve kapitalist devletlerin vatandaşlarına bu kadar hızlı bulaşarak sadece doğduğu Çin ve ya da Afrika'yı talan eden Ebola ve AİDS”ten farklılık göstermiştir. 3) Avrupa Birliği, İngiltere'nin ABD'nin Truva atı olarak tamamen Birlik ile yollarını ayırmasından sonra kenetlenecek derken can derdine düşüldüğünde, nasıl üyeler arası kopuşlar olduğunu somut bir şekilde dünyaya göstermiştir. 4) ULUS DEVLETLER DAHA DA GÜÇLENMİŞ VE MÜSTEBİT HALE GELEREK GÜCÜ PAYLAŞMAKTAN UZAKLAŞACAKLARDIR!!! 


Sonuç olarak günümüzde Blockchain teknolojisinin arkasındaki finansörler ne kadar ulus devlet ile yer yer itişen kapitalist tröstler olsa da, Korono krizi, ulus devletlerin yaşananlar karşısında daha içe kapanık ve daha kontrolcü bir hale gelmesine neden olacağından sözkonusu tröstlerin ulus devleti dolaylı kontrole devam etmeye çalışarak bazı üst akıl mavrasını efsunlu bir şekilde kullandıklarında özledikleri gibi ulus devletleri tasfiye şansı bulamayacaklardır!!! 


Bu tahlili, dünya sahnesinde güç kullanmaktan çekinmeyen devletlerin demokratik seçimler ile başa geçen liderlerine bakıldığında daha da pekişmektedir. Rusya'da Putin, ABD'de Trump, Türkiye'de Erdoğan, Çin'de Şi Çinping gibi liderlerin en önemli ortak özelliği, devlet aygıtını bir şirket gibi yönetip; diğer tüm güçleri bu aygıtın denetimi altına alma konusundaki hassas çabalarıdır. Dolayısıyla, üst akıl; yan akıl; çel akıl hayülası maalesef gölgesi büyük bir potansiyel düşman olarak çeşitli kalemşörlerin muhabbeti olmaya devam edecektir. Ve gerçek anlamda bir dünya egemenliği için bahar bu bahar değildir!!! 


EVRİM SEMPOZYUMUNUN ARDINDAN: HAVVA VE ADEM'İN GÖBEK DELİĞİ 


VAR MIYDI? 
Nurettin Abacıoğlu-Perşembe, 28 Mayıs 2009-haber.sol.org.tr/ 


Üniversite Konseyleri Derneği, ilkini 2006 yılında düzenlediği, II. Evrim, Bilim ve Eğitim 

Sempozyumu'nu 23-24 Mayıs 2009 tarihleri arasında İstanbul'da, Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleştirdi. İnternet üzerinden 1300 katılımcının kayıt yaptırdığı iki günlük etkinlik, çok yoğun bir ilgiye de neden oldu. 


Evrim kuramı, sadece bilim ve akademinin konusu olmayıp, gündelik yaşam ve toplumla içselleşmiş bütünleşik bir alandır. Öz olarak, maddenin ve evrenin, yani doğanın kendisidir. 
Bu bakımdan hem incelenmeye son derece açık ve hem de kendini ilerletici ve sıçratıcı, yani devrimci bir alandır. 


İşte bilimin sahibi olduğu böylesi bir alan, bir yandan bilim kurumları içinden ve bir yandan da evrimi, inancın konusu yapmaya kalkışan kimi teolojik yaklaşımlar ve siyasetler tarafından hem tahrif edilmeye çabalanmakta ve hem de "dinle-bilimin uzlaşı alanı" kılınmaya konu edilmektedir. 


Üniversite Konseyleri Derneği, adı üstünde akademide bir toplumsal örgütlenme çekirdeği olarak, böylesi önemli bir konuya sahip çıkıp, bilimsel aydınlanmacılığın gereğini de yerine getiren bir işlevi sürdürmektedir. Bu anlamıyla yapılan etkinlik, "Evrim Kuramı"nı ortaya koyan Darwin'in 200. doğum yılı ve "Türlerin Kökeni" kitabının yayımlanmasının 150. 
yılında çok anlamlı düşmüştür. 


Bilim, ucu açık, sınanabilen, yinelenebilir verili bilgiyi konu edinir. Yani, metafizik idealizmden ve onun yordama yöntemlerinden olan idealist bir rasyonalizmeden ayrılır. 
Bilimin konusu doğadır; dolayımıyla maddenin kendisidir. Bu anlamıyla bilim, "evrim" i kavramsal olarak içseleştirir. 


Evrim tanımı üzerine pek çok örnek verilebilir. Evrim, maddenin doğası ve bağlamıyla ona ilişkin diyalektik ilişkiler sürecidir. Bu bakımdan, kavramsal bir boyut olarak maddenin ve olanaklı yapılar uzayı olarak tanımlanabileck evrenin, zamansal bir tarihini ve öznel- toplumsal değişim ve süreklilik dinamiklerini sergiler. 


Metafizik idealizm, doğaüstünü öngörür. Bu alan maddenin üzerinde bir "olkunma -yaratılma" edimini kabul eder. Yaratıcı sözkonusu olduğunda, doğanın yasaları ve maddenin varlığı, yaratanın kurallarına tabidir. Yaratıcı, madde ve türevi olan varlıklar ve şeyleri bugün var olduğu biçimiyle yarattığından, bu metafizik alan statik, yani durağan ve değişmeyen bir evreni oluşturmaktadır. Kısacası, maddenin varlığının ve özelliklerinin sınanamadığı, yani bilimin değil, inancın kapsamına giren bir alan olarak belirginleşir. 


Bu bakımdan hem inancın, hem de dinlerin misyon olarak işi giderek zorlaşmaktadır. 
Deneyim ve bilgiden, bilimi üretmeye doğru, sürekli-sıçramalı bir macera izleyen insanlığın gelişim tarihi, statik bir evrenden ziyade, sürekli maddi değişim içinde olan bir evren gözlem ve deneyimine eriştikçe ve adının "evrim" olduğunu öğrendikçe, dinsel inançlar ve kurumlar, meşruiyet alanı olarak bilimle uzlaşmayı ve içeriden onu ele geçirmeyi yeni hedef haline getirmektedir. 


"Akıllı tasarım", bu anlamıyla, işte yeni retoriktir. Sempozyumda, "akıllı tasarım" kavramsal ve haklı olarak sorgulanabilmiştir. Evrim felsefesi üzerine verilen tebliğlerde de yer aldığı üzere, "tasarım" ın akılsızı veya aptalı olamayacağına göre, kavramın "zeki tasarım" olması gerekmektedir. 


Maddi evrenin gelişim dinamiklerinin anlaşılma gayreti, bilimin konusu olmaktan çıkarılırsa, isteyen, istediği bir biçimde ki varlık nedenine inanabilir. Bu anlamda, bu kurgunun içinde akıllı-zeki bir tasarım ve/veya tasarımcı da bulunabilir. Ancak bu bilimin konusu değildir. 
Hele bilimin, dinsel inançlarla uzlaşma sorunu hiç değildir. 


Bilimin, kavram olarak maddeye, evrene ve insana ilişkin var olanla ve onların kaotik nedenselleğinin bir meşruiyet alanı olması bağlamında, teolojinin ve akıllı tasarımcılığın da bu alan içinde kendisine bir yer açma ve yeniden var olma gayretini tetiklenmektedir. 


Bu toplantı işte bu kritik ayırımı somutlamış ve kendi yerine oturması gereken alanı, bir kez daha o mekana oturtmuştur. Bu pencere bir defa daha özetlenecek olursa; evrim, maddenin süreklilik, değişim ve uyumunu (adaptasyon) içeren bir süreçtir. Yoksa, doğaüstü güç ve yaratımla ilgili sınanamayacak referansların, meşguliyet alanı değildir. 


Akıllı tasarım ve tasarımcılara pekçok soru sorulabilir. Örnek olsun, sorum şudur: 


Yaratılış düşüncesinde, insanın ana-atası olan Adem'le, Havva'nın göbek deliği var mı dır?; yok mu dur?.. 


Yanıt belirsiz, rivayet muhtelif, hikaye karışıktır. Kimin, kimin kaburga kemiğinden yaratıldığından bağımsız olarak, Adem ve Havva, Cennet Bahçelerinden ilk günahı işleyip kovulmadan önce, semavi dinlerden Hıristiyan ikonografisine göre resmedildiklerinde, her nedense hep göbek deliği ile gösterilmişlerdir. Kilise ressamları, anamız ve babamızı, kilise kubbelerine göbek deliği ile işlemişlerdir. Tabii bu sorunumuz olmamakla birlikte, nedeni olsa olsa vahyin konusu olsa gerekir. Ama vahiy de bu biçimdeyse, ortaya çetrefil başka bir konu çıkmaktadır. Öyleyse, Havva ve Adem'in anası ve babası kim oladır? Yoksa akıllı tasarım, bir fıkra, insanlara yapılan bir şaka mıdır? 


Haydi, konuyu burada kesmeyelim, yola devam edelim... 


Göbek deliksiz Havva Anamız ile, göbek deliksiz Adem Babamızın dünyaya avdetlerinden sonra, kitaplara göre insan soyunun oluşumu ile görevli kılınmış oldukları bilinir. Yani insaoğlu bu ayrı cinsiyetli iki atadan biyolojik süreç olan "üreme" ile çoğalacaklardır... 


Nitekim, öyle de olmuş olsa gerek ki, yaratılışın bütün yazılı kayıtları, ilk ademoğulları olan Habil ile Kabil'den söz eder. Hani ilk günahdan sonra, birbirinin katili olan "abi" soyundan... 


Habil ve Kabil, Adem'den gebe kalan Havva'nın karnında (yer uterustur; ama halk ağzı tercih edilmiştir) ikamet ederken, gelişim süreçlerini doldurmak için maternal dolaşıma ve göbek kordonuna ihtiyaç duymuşlardır. Doğumlarında göbek bağları kesildiğinde de, onların da nur topu gibi "göbek delikleri" olmuştur. Kısacası, insan oğullları durup, dururken yeni bir yaratılmaya sıçramış, yani evrilmişlerdir... 


Burada derin nefes almak gerekir. Başlangıçta da, bugün kü haliyle yaratılan insan için, herhal tasarımın yeni aşaması, böyle evrimci tasarlanmış olsa gerektir... 


Hikayenin, karanlıkları bitip tükenmez... Ana-atamızın, insanoğulları bilinir de, insankızlarından bahis yoktur. Yani soyun devamlılığı açısından cinsiyet farklılaşması nereden ve nasıl sağlanmıştır. Ola ki, Havva ve Adem'in kitaba, kayda geçmemiş kızları da olmuşsa bile, yoksa insan soyu kardeş çiftleşmesinden mi olkunmuştur. Olmadı ise, Havva Anamıza düşen yeni misyon ve faaliyetleri düşünmek bile akla zarar ve abesle iştigal konusudur... Bunlar, tasarımın "karanlık bölge" basamak, ya da alanlarını oluşturmaktadır... 


Son söz, tasarımcının, tasarımı ile maddenin ve evrenin yaratılmasından bu yana ölçümlere göre yaklaşık 15 milyar yıl geçmiştir. Dünyanın bu evrende vaziyet alması ise, 4,5 milyar yıl öncesine giderken, yerin, göğün ve herşeyin yaratımına ilişkin dini referanslar, kitaplara göre beşbin seneliktir. Ve sorum da, bu ne menem iştir? 


Bu lafları geçiyorum ve sona geldiğimi ilan ediyorum... 


İlker Belek, 16 Mart'ta konu ile ilgili bir makale yazdı (1). Ben de, ondan izin ve alıntıyla bu sayfayı kapatıyorum. 


"İdealizmin diyalektiğin gücünü kabul etmesinin nedeni, değişimin herkes tarafından gözlenebilir kesinlikte pek çok örneğinin bulunmasıdır... Nesnel idealizm, bilimin görevini, tanrının gücünün göstergesi olan değişimin kodlarının çözülmesi olarak tanımlar... Buradan nesnel idealizmin en büyük ayak oyunu ortaya çıkar: Darvin teorisiyle yaradılış inancını aynı düzeye yerleştirmek... Maddenin tanrı tarafından yaratıldığını ileri sürmek bilimle değil inanç düzlemiyle ilişkilidir. Araştırılamaz, sınanamaz düşünceler bilime değil, inanca ilişkindir. 
"Madde yaratılmıştır" demek araştırmayı ve aklı inkarla eş anlamlıdır. Her şeyi yaratan tanrı ise ve tanrı her şeye kadirse, kullarının O'nun kurallarını araştırmaları zaten beyhude ve üstelik yasak bir çabadır. İnançların o nedenle tez gibi dile getirilmesine bilim dünyasında izin verilemez. İnançları olanlar, inançlarını kendileri ve tanrıları arasındaki dünyaya saklamalıdırlar. Orada sınırlı kaldıkları sürece ne bir başkasını, ne bilim dünyasını ilgilendirirler ve bu nedenle de o bağlamı içinde "saygı"yı hak ederler. Ancak inanç o sınırlı ve özel düzleminden çıkarılıp toplumsallaştırılmaya kalkıldığında başkalarının özel dünyasını ihlal etmeye, bilimin objektif yöntemini yasaklamaya başlamış olur...Bütün bunlara rağmen, metafizik idealizm kaçınılmaz olarak dünya işlerine idealist yöntemlerle karışacak, bilim dünyasında geri çektiği metafiziğini gündelik olaylar söz konusu olduğunda toplumsallaştırmaya çalışacaktır. Çünkü inanç tanrı ile kul arasındaki özel bir ilişki olsa bile, inanca konu olan düzenlemeler herkesi bağlayıcı olarak görülürler...O nedenle, yaşamı sekülerleştirmenin yolu, esasta bilimsel çalışmaların değil, siyasal mücadelenin konusudur..." 


nuriabaci © gmail.com 
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EVRİM KARŞITLARININ NESNEL İDEALİZMİ 
Ilker Belek-16/03/2009 Pazartesi- haber.sol.org.tr/ 


Metafizik idealizm ve din var olan her şeyin tanrı tarafından ve bugün var oldukları biçimleriyle yaratıldıklarını ileri sürer: Her şey bir yaratanın ürünü olduğu için, düşüncenin, bilimin, siyasetin, kısacası bilinçli insan etkinliğinin hiçbir önemi yoktur. Yaratanın kurallarına teslimiyet yaşamın temel amacıdır. 


Bu paradigma en tipik biçimde kilise iktidarı döneminde kendisini ortaya koydu, iktidarı yeniden üretecek bir araç olarak kullanıldı. Din açıkça siyasetti. O nedenle, metafizik idealizmin sarsılması da sınıf savaşlarının sonucunda olmuştur. Burjuvazinin feodalizm karşısında aydınlanmaya sarılmasının nedeni de iktidardaki bu felsefenin insan etkinliğinin her türünün önünü şiddetle kesmesiydi. Burjuvaziye sanayi, sanayiye ise bilim gerekiyordu. 


İşçi sınıfının siyasal uyanışı aynı zamanda materyalizme sarılmasıyla karakterizedir. EP Thompsone İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu adlı eserinde bu gerçeği çarpıcı biçimde tanımlar. 
Siyasal ve felsefi olarak hem aristokrasiyi hem de metafizik idealizmi tahtından indiren güç işçi sınıfı materyalizmidir. 


Aydınlanma insani olan her şeyin önünü açtı. Ancak bu büyük sıçrama kimi genetik yapısı bozuk akımların ortaya çıkmasına da neden oldu. Bunları öznel idealizm başlığında toplamak olanaklıdır. Descarte, Berkeley gibi düşünürlerin görüşlerinde izlenebilen öznel idealizm, insana önem verirken kantarın topuzunu kaçırır ve nesnelliği inkar noktasına varır: Nesnellik yoktur, gerçeklik aklın çıkarımları, insanın duyumlarıdır. Bu haliyle öznel idealizm bir başka tür dindir her insanın kendi dünyası vardır, insan dünyayı kendi zihninde kendisi yaratır. 


İdealizmin bu formunun pek taraftar bulamayacağı açıktır. Bir kere, insanı fazlasıyla öne çıkardığı için, nesnel idealizm bu düşünceye ayar çeker. Öte yandan, öznel idealizm nesnel gerçeğin kendisi karşısında komik duruma düşer. 


Nesnel idealizm, dogmatik metafizik idealizmin bilim karşısında yenilgiye uğrayarak, geri çekilmesi sonucunda ortaya çıktı. Değişim dinamiğini (örneğin evrimi) kabul edip, temel bilimlerde bilimsel yöntemi kullanırken, bütün gerçekliğin ve değişimin tanrı tarafından yaratıldığını ileri sürdü. 


İdealizmin diyalektiğin gücünü kabul etmesinin nedeni, değişimin herkes tarafından gözlenebilir kesinlikte pek çok örneğinin bulunmasıdır. Örneğin, sperm ve ovumun birleşmesiyle birlikte yaşamaya başlayan insan embriyosunun ontogenetik gelişim süreci o denli çarpıcı, hayal ötesidir ve o denli canlının filogenetik gelişim sürecinin sıkıştırılmış haliyle benzeşmektedir ki, milyonlarca yıldır hiçbir şeyin değişmeden kaldığını ileri süren metafizik, bu sıradan olay karşısında gerçekten çaresiz kalmaktadır. 


Nesnel idealizm, bilimin görevini, tanrının gücünün göstergesi olan değişimin kodlarının çözülmesi olarak tanımlar. 


Buradan nesnel idealizmin en büyük ayak oyunu ortaya çıkar: Darvin teorisiyle yaradılış inancını aynı düzeye yerleştirmek. Buna göre Darvin de yaradılışcılık da maddenin ve canlıların geçmişini ve bugününü anlamak konusunda eşit değere sahip teorilerdir. Esas mücadele edilmesi gereken düşünce, evrim gerçeğinin reddedilmesi değil, işte budur. 


Maddenin tanrı tarafından yaratıldığını ileri sürmek bilimle değil inanç düzlemiyle ilişkilidir. 
Araştırılamaz, sınanamaz düşünceler bilime değil, inanca ilişkindir. "Madde yaratılmıştır" demek araştırmayı ve aklı inkarla eş anlamlıdır. Her şeyi yaratan tanrı ise ve tanrı her şeye kadirse, kullarının O'nun kurallarını araştırmaları zaten beyhude ve üstelik yasak bir çabadır. 
İnançların o nedenle tez gibi dile getirilmesine bilim dünyasında izin verilemez. İnançları olanlar, inançlarını kendileri ve tanrıları arasındaki dünyaya saklamalıdırlar. Orada sınırlı kaldıkları sürece ne bir başkasını, ne bilim dünyasını ilgilendirirler ve bu nedenle de o bağlamı içinde "saygı"yı hak ederler. Ancak inanç o sınırlı ve özel düzleminden çıkarılıp 


toplumsallaştırılmaya kalkıldığında başkalarının özel dünyasını ihlal etmeye, bilimin objektif yöntemini yasaklamaya başlamış olur. 


Bütün bunlara rağmen, metafizik idealizm kaçınılmaz olarak dünya işlerine idealist yöntemlerle karışacak, bilim dünyasında geri çektiği metafiziğini gündelik olaylar söz konusu olduğunda toplumsallaştırmaya çalışacaktır. Çünkü inanç tanrı ile kul arasındaki özel bir ilişki olsa bile, inanca konu olan düzenlemeler herkesi bağlayıcı olarak görülürler. 


O nedenle, yaşamı sekülerleştirmenin yolu, esasta bilimsel çalışmaların değil, siyasal mücadelenin konusudur. Aynen İngiliz işçi sınıfının oluşum yıllarında olduğu gibi. O siyasal mücadele metafizik idealizmin sınıfsal yönünün deşifre edilmesiyle olanaklı olabilir. 


SOLCU VE MÜSLÜMAN 
15/12/2006-murat belge- radikal 


Mehmet Bekâroğlu ile Ertuğrul Günay'ın bir siyasi oluşum girişiminde olduklarını, kulaktan dolma işitmiştim. Ama geçen gün Ahmet Hakan da bu konuda bir yazı yazdı. Böylece bu "kamuya açık' bilgi haline geldi. 

Ahmet Hakan projeyi sevmiş, belli ki. Özellikle de, birinin 'Ben solcuyum', öbürünün 'Ben Müslümanım' demeyip ikisinin de 'Solcu ve Müslümanım' demesinden memnun kalmış. Şunu diyor: "Müslüman solcu' anlayışının, siyasete yansımasının anahtar kavramlarını şöyle sıralıyorlar: 'Eşitlik, adalet, özgürlük". 

Ve yazıyı İdris Küçükömer'e referansla bitiriyor, ikisinin de onu 'rahmet ve minnetle' andığını söylüyor. 

İdris Küçükömer'i insan olarak çok sevmenin yanı sıra, düşünsel açıdan yakınlığımı da hep vurgulamışımdır. Onunla paylaştığımı düşündüğüm çerçevede, Türkiye'de sosyalistlerle Müslümanların birbirlerini düşman gibi görmeme, tersine birbirlerini anlama ve saygı gösterme ihtiyacında olduğunu hep savunmuşumdur. Birbirini 'anlama'nın ötesinde, ittifak halinde yapılacak çok iş olduğuna da inanırım. 

Ama bu, 'Aynı çatı altında siyaset yapalım' demek anlamına gelmiyor. 'İslami sosyalizm' olmaz anlamında bir şey de söylemiyorum, nasıl bir şey olacağını çok iyi anlamasam da. 
Aşağı yukarı, 'sosyalizan' düşünce ve özlemler olan Müslümanların siyasi hareketi olur, diye düşünüyorum. Böyle tanımladığım anda zaten benim dışımda bir şey, onun için 'olur/olmaz!' 
demek benim işim değil. 

Benim anladığım sosyalizm tamamen 'seküler' bir düşünce biçimidir. Bu düşünce biçiminin merkezinde 'insan' var. Bu, benim açımdan, her çağda değişmeden olmaya devam eden bir insan özü'ne göre tanımlayacağımız bir insan değil. Hem kendine tarih ören, hem de ördüğü tarih tarafından biçimlendirilen bir insan. Amaçları, herhangi bir 'ilahi' gücün bize hedef koştuğu değil, insanların insanlar için düşündüğü amaçlar, araçlar da öyle -amaca ulaşılacaksa, biz kendi gücümüz ve yetilerimizle ulaşacağız. 

Ahmet Hakan'ın Bekâroğlu ve Günay'dan mülhem sıraladığı 'Eşitlik, adalet, özgürlük' sloganlarına gelince, Fransız ihtilâlinin üç sloganı bizim II. Meşrutiyet'in 'Adalet, Hürriyet, Müsavat' şeklini almış, sonra buna 'uhuvvet' de eklenmişti (benim en fazla önem verdiğim...). 
Sokağa çıkmış 'adalet' diye bağıran insanlar, kendilerinden yukarıda bir güç görmekte ve ondan 'adalet' istemektedirler. Sokağa çıkmış, 'Özgürlük, eşitlik, kardeşlik' diye bağıran insanlar, kendilerinden yukarıda bir güç olsa bile, onun orada olmasını istememekte ve "Dünyayı kendimiz kurmak istiyoruz' diye bağırmaktadırlar. Aradaki fark bu ve bence bu nedenle bunlar aynı dünya görüşünün, dolayısıyla aynı 'siyasi partinin birbiriyle yer değiştirebilir sloganları olamaz. 


Başını örterek üniversiteye gitmek isteyen Müslüman kızın bu isteğinin bir 'demokratik hak' olduğuna inanıyorum ve bu hakkın elde edilmesi için sonuna kadar mücadele ederim. Ama 'başını örtme'nin iyi bir şey olduğuna inanmıyorum ve niçin inanmadığımı da sonuna kadar açıklamak, savunmak isterim. İyi olmadığına herkesi ikna etmek isterim. 

İdris Küçükömer, bizim tarihimizde 'ilerici-devrimci' çizgi temsilcileri olarak aramızda dolaşanların 'sol' olmadığını ileri sürdü. Ben de bunu böyle görüyorum. 'Asıl sağ onlardır" diyordu, ben de öyle diyorum. "Bugün karşımızda sağın kitlesi olarak duran insanlar, olmayan sol olsaydı, işte o solun sahipleri olurdu" diyoru İdris, bence. Ama, "Şu halleriyle oldukları gibi, soldurlar" dediğini sanmıyorum. Dese, gider Adalet Partisi'ne girer, çalışırdı. 'Sol' olmak, 'Allah vergisi' değildir pek. 

Bunların ne karmaşık sorunlar olduğunu biliyorum tabii. Çok temel bir konuda, temel saydığım bir çizgiyi çekeyim, dedim; ne kadar çektim, onu da pek bilmiyorum. Ama bir girdik bu konuya, el mecbur, devam edeceğiz. 


KUR'AN'DA SAĞ VE SOL 
Ali Bulaç-Zaman- 18.12.2006 


Son günlerde "Ertuğrul Günay ve Mehmet Bekaroğlu'nun başlattığı yeni siyasi oluşum" çerçevesinde "Müslüman sol" kavramı tartışılıyor. Bazıları İslam'ı "sol" ile, bazıları da "sağ" ile bir tutuyor. İslam'ın "sola karşı sağcı" olduğunu öne sürenler Kur'an-ı Kerim'i referans gösteriyorlar. Bu konuyu 1975'te ele almıştım (Çağdaş Kavramlar ve Düzenler, 22. Bsm. İst., s. 144). Bir daha gözden geçirelim: 


"Vakıa" Süresi'nde "Ashabü'l-Meymene" ve "Ashabü'l-Meş'eme" tanımları geçer (56/Vakıa: 8-9). Aynı sürenin 38. ve 41. âyetlerinde "Ashabü'l-Yemin" ve "Ashabü'ş-Şimal" tabirleri kullanılır. Birçok mealde Ashabü'l-Yemin'e "sağcı", Ashabü'l-Şimal'e "solcu" denilerek rahmetli Çantay'ın yanlışı tekrar edilmiştir: "Sağcılar(a gelince:) O sağcılar ne (mutlu)durlar. 
Solcular(a gelince:) O solcular ne (bedbaht)tırlar." (H.B.Çantay, Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim, 1. Bsm. 1957, IIl, 240.) Bu âyetlerdeki tabirlerin neye vurgu olduklarını anlamak için 


siyak ve sibaklarına bakmak gerekir. 


1) Âyetlerin geçtiği süre kıyameti anlatır. Kur'an'da "vakıa", "kıyameti ifade eder. O halde kıyameti ve ahiret hayatını anlatan bu sürede geçen âyetleri dünyadaki siyasal gruplaşmalara dayanak olarak göstermek yanlıştır. 


2) Bu tabirler bir durumun, bir tavır alışın sembolleridirler. Herkesin yapıp ettiklerini içine alan (amel-hesap) defteri, insanın önceden tavır alışlarına ve davranışlarına göre ya sağından veya solundan kendisine verilecektir. Defterini "sağ yanı"ndan alan kişi mü'mindir ve mükafatı hak etmiştir, defterini "sol yanı"ndan alan kişi ise suçlu-günahkârdır, cezaya müstahak olmuştur. 

Kur'ân'ın sağ'ı olumlu, sol'u olumsuz kullanması anlamlıdır. Latincede sol; meş'um, uğursuz, eski Almancada eğri, sağ; kibar ve imtiyazlıdır. Cehenneme inen yol sola bükülür, Tevrat'a göre, "Rabb'in sağında sevgili kullar oturacaktır". 


Sağ ve sol'un sembolik anlamda kullanıldığı başka alanlar da vardır. Peygamber'in birtakım fiili sünnetleri öyledir. Mesela yemek sağ elle yenir, mescide sağ ayakla girilir, sol ayakla çıkılır vb. Bunlardan amaç, sevabı yanında Müslüman'ın günlük hayatına belli bir disiplin, bir düzen kazandırmaktır. Örnek olarak, bir topluluğun kapalı bir yere gireceği zaman sağdan 


girmesi sünnettir. Bu, fakir-zengin, soylu-az soylu ayırımlarını ortadan kaldırıcı, terbiye edici bir uygulamadır. Peygamber'in kendisi bile bazan, başta veya sağda olmadığı için ashabından sonra kapalı yere girmiş ve sadece boş bulduğu yere -bu yer aşağıda olsun, üst yerde olsun- oturmuştur. Bu sünnetten de hareket edilerek Müslümanların "sağcı" olduklarını söylemek mümkün değildir; hatta aksi söz konusudur. Çünkü sosyo-politik anlamıyla sağ hiyerarşiktir, sınıf ayrımını esas alır. 


Şimdi gelelim âyetlerin yanlış meallerine: Kur'ân-ı Kerim'in "Vakıa" Süresi'nde geçen "Ashabü'l-Y emin" ve "Ashabü'ş-Şimâl", sağcı ve solcu diye tercüme edilemez. Kur'ân da sağcı solcu dememiştir. Kıyamette Müslüman'ın bir sembolü olarak bilinen bu âyet, doğrudan ekonomik ve ideolojik bir fonksiyonu ifade etmiyor. 


"Ashabü'l-Yemin: Sağ Ehli", "Ashabü'ş-Şimal: Sol Ehli" demektir. Bu bir izafet terkibidir. 
Meselâ "ateş ehli" olarak kastedilen "Ashabu'n-Nar''ı, "ateşçi"; Hıristiyan ve Yahudileri kasteden "Ehl-i Kitab"ı "kitapçılar" olarak tercüme edemeyiz. Kaldı ki Araplar sağcıya "Yeminiyy", solcuya "Yesariyy" derler. Yesariyye ve yeminiyye birer kavramdırlar. Kur'ân'da yeminiyy ve yesariyy geçmez. Peygamber Efendimiz (sas)'in hiçbir hadisinde de bu anlamda sağcı ve solcu tasniflerine rastlanamaz. 


Doğru meal şöyledir: "İşte o sağ ehli; ne (kutludur o) sağ ehli. Sol ehli; ne (mutsuz ve uğursuzdur o) sol ehli". 


Müslümanların kendilerine layık görebilecekleri tek isim "Müslüman"dan başkası değildir: "O (Allah), sizi 'Müslüman' olarak isimlendirdi (22/Hacc: 78)." "Allah'a çağıran, salih amelde bulunan ve 'ben Müslümanlardanım' diyenden daha güzel sözlü kimdir?" (41/Fussilet: 33) 


MÜSLÜMAN SOL VEYA SOL MÜSLÜMANLIK 
19/12/2006-Nuray Mert-Radikal 


Mehmet Bekaroğlu ve Ertuğrul Günay'ın önderliğinde bir siyasi parti çalışması geçen hafta sol ve Müslümanlığın bir araya gelip gelemeyeceği tartışması yarattı. Bekaroğlu daha eski olmakla birlikte, her ikisi de benim iyi dostlarım ve geçtiğimiz hafta, beni de, çalışmaları konusunda bilgilendirdiler. Yeni bir siyasi partinin oluşma koşulları ayrı mesele, ancak böyle bir siyasal-düşünsel eksenin oluşmaya başlamasını son derece önemli buluyorum. 

İnançlı olmasaydım solcu kalmaya devam edemezdim' diyen birisi olarak, sol siyaset ve Müslümanlık, üzerine konuşmayı en sevdiğim konulardan biri. Ancak, bir gazete yazısına sığamayacak kadar derin, uzun, çetrefilli bir konu. Yine de birkaç şey söylemeden geçemeyeceğim. 

Öncelikle, herhangi bir dinsel gelenekle, sol geleneği ha deyince, kolayca bir araya getirmenin, bir ortak paydada buluşturmanın mümkün olmadığı kesin. Sol gelenek, modem, seküler, pozitivist düşünce geleneğinin bir parçası. Sol düşünce ve siyaset, sadece insan emeğini değil, insan aklını özgürleştirmeyi hedefliyor. İnsan aklının özgürleşmesinden kastedilen; din de dahil olmak üzere tüm dogma ve baskıcı düşünce kalıplarından kurtulmak. 


Oysa, kimse kendini kandırmasın, dogma olmadan din olmaz, din dogmaya teslim olmaktır, kurtuluşu bu teslimiyette görmektir. Ama dogmaya teslimiyet, modern düşüncenin iddia ettiği gibi basit ve 

sıradan bir önkabulle, hiçbir şeyi uzun boylu kurcalamamak, irdelememek türü bir zihin tembelliği veya ürkekliği olayı değildir. Sorun, modern düşüncenin binlerce yıl düşünmeyi 


reddetmiş insan aklını özgürleştirmesi meselesi değil, modern düşüncenin 'özgürlük' tanımının farklı bir eksene dayanmasıdır. Evet, bu uzun ve tartışmalı bir konu, ancak tartışmasız olan bir şey var, sol siyaset düşüncesi, bu modern gelenekten geliyor ve bu haliyle din (ve hatta dindar birey) ile uzlaşması imkânsız. 

Diğer taraftan dinsel düşünce ve kurumlar, tarih boyunca iktidarın bir parçası olmak dolayısıyla iktidar odaklı bir siyasal düşünce geleneği oluşturmuş vaziyette. İktidarı, mevcut yapıları sorgulayan düşünceler, doğal olarak, siyasal düşünce geleneğinin dışına itilmiş ve gelenek oluşturamamış. Modem çağa gelindiğinde de, bu gelenek, birkaç örnek dışında, üstelik daha da sığ bir statükoculuk şeklinde devam etti veya yine sığ bir köktendinciliğe savruldu. Bugün, yine istisnai bireysel örnekler dışında, Müslüman dediğinizde, sağcı veya köktendinciyi çağrıştırması gayet anlaşılır bir şey. 

Ancak, deniz tükendi. Sol, modern dünyanın 'vicdan'ı olmayı başaramadı, çünkü hiç vicdandan bahsetmedi. Tarihsel maddeciliğin insanlığı kurtuluşa götüremeyeceği belliydi, yanlış bilinçliliğin insan davranışını açıklamaya yetmediği de, işçi sınıfından olmayan birinin neden solcu olduğunun/olması gerektiğinin, maddecilikle (veya Gramsci'nin tezleri ile dahi) hiçbir zaman açıklanamayacağı da. Bir başkasının derdiyle dertlenmek, başkasının başına gelenlerden dolayı kalbi sızlamak, insanlığından utanmak, isyan etmek, insanı solcu yapan aslında budur. Çocuk yaşta anlamadan okuduğu tarihsel maddecilik, diyalektik materyalizm veya 19. yüzyılda Almanya'da geçen siyasal tartışmalar değil. Oysa solun hiç kalbi olmadı veya başka bir deyişle olmaması varsayıldı, insan vicdanının, kalbinin götürdüğü yer tarihsel materyalizmle açıklanmaya çalışıldı. Buradan bir yere gitmek imkânsızdı, nitekim gidilemedi. 
İnsanlığın bugün geldiği yer malum, geçin vahşi kapitalizmi sermaye feodalizmi, piyasa faşizmine doğru hızlı bir gidiş söz konusu. Modem çağın vicdanı olmak istiyorsa solun, her şeyi yeni baştan düşünmesi tanımlaması lazım, yoksa, bugün bulunduğu yerde, insanlığın büyük serüveninden bağını koparmış, bir burjuva fantezisi olan sol -liberterlikte takılır kalır. 
Diğer taraftan, mevcut dünya tablosu içinde, hâlâ iktidarcı bir tavır takınan dini düşünce, kurum, ne varsa, daha fazla kimseyi ikna edemeyecek, varolan öfkeye öfke katacak, dinsel düşünceyi son derece sığ bir alana sıkıştıran köktendinciliğe savrulmayı besleyecek. Ya, tüm insanlığa vaat 

ettiği yolda, vicdan oluşturacak, nerede kendine denk bir vicdan bulursa onunla buluşacak, ya bir kördöğüşün karanlık bir parçası olacak. 

Sol ve Müslümanlık (ve tüm büyük dinler) sadece halkın inançlarına ters düşmemek gibi popülist bir platformda değil, bu temel eksende buluşursa, insanlık için bir ufuk vaat edebilirler. Tüm dünyada da, Türkiye'de de, bu yönde gelişen tüm çabaların umut vaat edici olduğunu düşünüyorum. 


TÜRKİYE"NİN RUHU VE İSLÂMİ SOL 


24 Ara 2006, Pazar- Dücane Cündioğlu -yenisafak 


Türkiye, "ruh"unu bulmadıkça rahat edemeyecek; belirsizlik sürdükçe, bu toprağın çocukları, ister istemez oradan oraya savrulmaya devam edecekler.Sadece siyaset"te mi? Hayır, düşünce ve sanat"ta da. 


"Ruh" bölünemez. Çünkü basittir, yalındır; hesaba gelmez. Biliriz, anlarız, hissederiz. O, yakınımızdaki uzaktır, uzağımızdaki yakın. 


Türkiye"nin Ruhu, bu topraklara kimliğini bahş eden, edecek olandır. Çünkü Türkiye"nin Ruhu, bizatihi bu toprakların iddiasıdır, dâvâsıdır. 


Sol"un, Sosyalizm"in —uzun yıllar boyunca— varlık sebebi, gerçekte, bu toprakların bedenine sahip çıkmaktı; sadece iskeletine ihtimam göstermekti. Belki ona yeni bir ruh vereceklerini sanıyorlardı. Siyasi merkeze kolayca eklemlenebilmesi ve iktidar üzerinden bu toprakların iskeletine, ithal edilmiş bir ruh giydirmeye kalkışması da solun en büyük çıkmazı olarak kaldı. Mâzisi yoktu. İştirakçi Hilmi"yi de, Kerim Sadi"yi de tanımayan, tanımak istemeyen bir soldu bu. Yerli olan herşeye alerjisi vardı. Gençti, şımarıktı, şımartılmıştı. 
Mâzisi yoktu; aramıyordu da. Aramaya kalkışanlar olduysa da izin verildiği yerlerde ve izin kadarıyla aradıklarından kullandıkları aşılar tutmadı. Evin içinde kaybettiklerini, evin dışında arıyorlardı çünkü. 


Siyaset şımarık kardeştir; güya ağabeydir; üstelik kasaya ve cephaneye yakınlığı nedeniyle hem mütehakkim, hem de acilcidir. Bu sebeple küçük kardeşlerini (düşünce"yi ve sanatı) yönetmeyi, onların yönünü tayin etmeyi kendi adına bir kazanç sayar. Her defasında kaybedense ev (ülke) olur. Oysa siyaset de en nihayet "bütün''ün, yani beden ile ruh"un izdivacının ürünüdür; tıpkı düşünce ve sanat gibi. 


Kardeşlerini tekmeleyen kafasız bir ağabeyin, gütmekten anladığı sadece yasaklar koymaktır; günceli öncelediği için, güncel düşündüğü için; günceli gündemi kıldığı için... 


Düşünce ve sanata yabancılaşmış sözümona bir ağabeyin kıyafet balosunda alelacele üstüne yakıştırdığı libasın ne kıymeti var? Oysa ne düşünce, ne sanat günceli önemser; toplumsal olmaktan çok bireysel karakter taşır. Toplum katmanındaki görece güçsüzlüklerine karşın bireyin dünyasında belirleyici olan, bedeni asıl besleyen onlardır. Neredeyse üvey kardeş gibi görülmelerinin en temel nedeni de başka değil, bir tek bu vasıflarıdır. 


Milli Sol, Yerli Sol, ne kadar milli, ne kadar yerliydi, su götürür. İslâmcılık da öyle. "Millilik" ve "yerlilik" güya sağın sıfat-ı kâşifesiydi. Gerçekte hiç olmadı. Çünkü bu ülkenin yetiştirdiği/yetiştirebileceği düşünce ve sanat adamlarını horlayan yine "sağ siyaset" oldu. 
Kasada oturmanın verdiği şımarıklıkla hareket etti. Sol ise çoktan cephaneye yakınlaşmıştı. 
Biri yukarıdan, diğeri aşağıdan düşüncenin ve sanatın nefes almasını engelledi. Hasta kardeşlerini arasıra ziyaret etmelerini önemsememeli. "Geçmiş olsun" dilekleri, samimi değildir. Gözlerine bakın anlarsınız. 


"Radikal İslâm", "Liberal İslâm", "Muhafazakâr İslâm" oluyor da niçin bu kılıklara bürünmüş bir simgenin ayrıca bir de Sol"u olmasın? (Tam da bu noktada, bir zamanların o yadırgatıcı "İslâm Sosyalizmi"ni ve bu tartışmalar bağlamında "Nurettin Topçu" ismini hatırlamalı. 
Mısır"da sonradan Hasan Hanefi"nin önderliğinde "el-Yesar"ul-İslâmi" (İslâmi Sol) kurulmuştu. Lâkin tutmadı. Çünkü bizimkiler gibi, Hasan Hanefi de Fransız eğitiminden geçmiş bir entelektüeldi. Niçin"i üzerinde düşünülmeli.) 


Şimdi yeni bir siyasi hareket başlıyor. Bu hareketin öncülerinden Ertuğrul Günay'ın, "68 kuşağının sosyalizmine egemen olan millilik ve yerlilik vasıfları mıydı?" sorusuna yıllar önce verdiği cevap şöyle: 


— "68 ya da 69 yazıydı, tam hatırlamıyorum, Ordu"daydık ve benim gibi yazı geçirmek üzere memleketine gelmiş bir dolu üniversite öğrencisi vardı. "Ne yapalım, ne edelim?" diye düşünürken, kalktık Milli Eğitim Müdürlüğü"ne başvurduk ve bize bir okul verilmesini istedik. Orada bütünlemeye kalmış lise ve ortaokul öğrencilerine ders vereceğimizi söyledik. 
Para falan da almayacaktık. Bugün öyle birşey hayal bile edilemez ama Müdürlük bize tuttu Merkez Ortaokulu'nu açtı ve otuza yakın üniversite öğrencisi orada bütün bir yaz kurs verdik. 


Bizim bu çalışmamız Ordu"da müthiş beğenildi. Müdür ziyaretimize geldi, halk destek gösterdi. O yaz bir yandan tefecilere karşı fındık mitingleri düzenledik, bir yandan da işte bu anlattıklarımı yaptık. Herşey bizim lehimize idi: İdare anlayış gösteriyor ve halk her konuda yanımızda yer alıyordu." (s. 76) 


Niçin böyle olduğunun sebebiyse şu: 


— "Biz kendimize "Solcuyuz", "Sosyalistiz" diyor ama "Millici" sıfatını da reddetmiyorduk. 
Öte yandan toplum da bunu bize yakıştırmamazlık etmiyordu. "Millici" ve "Sosyalist" sıfatını birlikte kullanabiliyorduk ve bunu kimse yadırgamıyordu. Ama sonradan bu olumlu izlenim silindi. Gerek eylemler, gerekse savunulanlar "milli" şeyler olmaktan çıktı. Böyle olunca da desteksiz ve yalnız kalındı görebildiğim kadarıyla." (Alev Er, "Bir Uzun Yürüyüştü Altmışsekiz", İstanbul, Mayıs 1998; 1. bas. 1988) 


Bakalım, bu yürüyüşün ömrü ve niteliği nasıl olacak? 

Bu basit sorunun cevabını, yine Türkiye"nin Ruhu verecek! 

"MÜSLÜMAN" VE "SOL" KAVRAMLARININ BAŞINA GELENLER 
Mecmua: Aksiyon Dergisi-Tarih:25 Aralık 2006 Pazartesi- ahmetturanalkan 


Müslüman solcu' sıfatlarını taşıyan bir yeni parti kurulacağı haberi basında yankılanmaya başladı; bu haberin gündemde yer tutması, konuyla ilgili bazı kavramların yeniden gözden geçirilmesine vesile olduğu sürece anlamlıdır; kaldı ki, böyle bir partinin -velev- kurulmuş olsa bile, Türk siyasi hayatındaki âcil bir boşluğa tekabül edeceğini düşünmüyorum. 


Öyleyse kavramlardan bahsedelim ve tek başına ayrı ayrı "Müslüman" veya "sol" nitelikler taşıyan partilerin başarısızlığının veri kabul ederek işe koyulalım. Siyasi hayatımızda "Müslüman parti" diye nitelenebilecek birden fazla teşekkül gördük. Yetmişli yılların başından itibaren yüzyılın sonuna kadar geçen otuz sene içinde birbirine teselsül eden partiler kuruldu ve hemen hepsi Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla kapatıldı. Demokratik ve laik kamu düzeni içinde, üyeleri belirli bir dinin mensuplarından ibaret bir parti düşünmek mümkün değildir. Nitekim Milli Nizam Partisi'nden Refah'a kadar uzanan zincir içinde muhtelif isimlerle ortaya çıkan partiler, tüzük ve programlarında açıkça zikredilmese de sözlü ifadelerle ve eylemlerle ortaya çıkan niyetleri bakımından mahzurlu görülerek kapatıldılar. 
Hemen belirtelim ki Batı Avrupa'da benzeri bazı partilerin mevcut bulunması, Türkiye için uygun bir örnek teşkil etmiyor; Türkiye için doğru örnek, Müslümanların bir parti kurarak dini talepler nokta-i nazarından siyaset yürütmesi değil, mevcut partilerin seçmen kitlesinin inanç, kültür ve değerlerini gözönünde tutarak siyaset geliştirmeleridir. Tek Parti yıllarından itibaren laikliğin berbat ve yanlış bir tarzda uygulanması, laiklik politikalarının zaman zaman İslâm aleyhtarı süretlere bürünmesi yüzünden Türkiye'de dindar kitlenin kendini mağdur hissetmesi, kabul edilmesi gereken bir olgudur. Sürekli aynı temalarla beslenen mağdurluk hali, sağlıklı bir duruş yeri değildir ve ne kadar haklı sebeplerden hareket etmiş olursa olsun 


kitlede "Rövanşizm", bir nevi intikamcılık hissi doğurur. Milli Nizam'la başlayan zincir 


halkaları, açıkça bu mağdurluk hâletini siyasi güce çevirmek arzusunu yansıttığı için sağlıklı ve mâkul bir esasa yaslanmamıştı; nitekim bu siyasi çizginin sözcüleri, çok doğru şeylerin yanında çok yanlış söz ve eylemler de ortaya koyarak esastan "duruş" yanlışlığını isbat ettiler. 
Bu siyaset çizgisinde yetişerek siyaseti öğrenmiş genç kuşak, 2001 yılında kurdukları AK Parti ile söz konusu "duruş" eğriliğini düzeltmeye kalkıştılar ve nisbeten başarılı oldular. 
Başarılı oldukları nokta, kısa sürede seçim kazanmak ve savunulabilir bir demokratik tecrübeyi hayata geçirmektir; başarısız oldukları yer ise, parti içi demokrasiyi işletmekte diğer partilerden daha önde olacaklarını vaad etmiş olmalarına rağmen zamanla sıradanlaşmaları ve 


ötekilere benzemeleri oldu. 


Milli Nizam çizgisindeki partiler, zaman zaman açıkça ifade edilmesine rağmen hayli radikal sayılabilecek "sol" programlar ve retorikler de seslendirmişlerdi; bu nokta önemlidir ve 


hatırlanması gerekir. 


Neticede bu uzun tecrübede olan "Müslümanlık" kavramına olmuştu; bütün acı hatıralarına 


rağmen 28 Şubat tecrübesi, bu hükmü doğrular. 


Türkiye'de sol partilerin müşterek kaderi, desteğini istedikleri kitlelerle samimi ve sahici bir beraberlik kuramaması idi. O yüzden program ve retoriklerinde halkın yanında değil, karşısında yer alan parti suretinde göründüler ve radikalleşmekten kurtulamadılar. Onlar halkın bir şekilde dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyor ve kendilerini bu işle vazifeli sayıyorlardı; ne var ki bu niyetleri anlaşıldıktan sonra ise seçim kazanmak için en küçük şansları bile kalmıyordu. Bu durumda sol partilerin kaderi, Cumhuriyeti kuran öncülerin partisi durumundaki CHP ile aynileşiyordu. CHP, Türk toplumunun hızlı bir şekilde bir halden bir başka hale dönüştürülmesini öngörmüş, bunun için 23 yıl süreyle uyguladığı zecri politikalarla halkın antipatisini kazanmış ve ilk demokratik seçimden bu yana tek başına iktidara gelmeyi adeta unutmuştu. CHP dışındaki sol partiler, ister istemez CHP ile aynı misyonu, yani "toplumu eğitmek, adam etmek, dönüştürmek" görevini üstlenmek zorunda kalınca Türkiye'de sol kelimesi anlamını kaybetti. Cumhuriyet tarihinin en sağcı, en muhafazakar siyaset anlayışını temsil eden CHP, 60'lı yılların ortalarında kendini 'ortanın solu'na tayin ederken, öteki sol partiler ise CHP'nin devletçi ve resmi ideolojiden yana tavrını 


paylaşmaya mecbur kaldılar. 


Solun bir başka talihsizliği ise basın-yayın hayatında köşebaşlarını elinde tutan burjuva sözcülerinin kendilerini "solcu" diye tanıtmalarıydı. Bu şöhreti ile basının ağır topları Türkiye'de kendilerini "kamu vicdanı" gibi takdim ettiler ve bu sıfatlarından ötürü meşrulaştırıcı bir mevki elde ettiler. Eğriyi doğrudan onlar ayırıyor, anayasaya neyin uygun olup olmadığına onlar karar veriyor, gerekirse orduyu, üniversiteyi, hatta bağımsız yargıyı bile etkileyebiliyorlardı. Bu bakımdan 'sol'un en talihsiz kariyeri, 27 Mayıs Darbesi'ni 


desteklemek ve meşrulaştırmak olarak hatırlanacaktır. 


Olan 'sol'a oldu. Böylece toplumun çoğunluğu, "faydalı ve doğru olan, solun işaret ettiği yönün tam aksidir" gibi bir önyargı geliştirdi. Bu önyargı pratikte doğru sağlama vermiş olsa bile teorik açıdan yanlıştı ve Türk siyasetini, sanat ve edebiyat dünyasını, fikir hayatını 'sol murakabe'den mahrum bıraktı. Solun Türkiye'de "dinsizlik, Moskofçuluk, komünistlik, Rus uşaklığı" gibi menfur sıfatlarla lekelenmesinde sağ propagandistlerin emeği, kendini solcu 


zanneden fikir babası ve eylemcilerin gayreti yanında devede kulak mesâbesindedir! 


Dolayısıyla Müslümanlıkla solculuğu hakkıyla bünyesinde birleştirebilmiş bir parti, Türk siyasetinin gerçek ihtiyaçları listesinde belki de ilk sırayı almaya namzettir; ne var ki her iki kavramın sabıka listesi hayli kabarık. Bu projenin başarıya ulaşması için evvelemirde basının son derece dürüst ve ahlaki bir yaklaşımla destek vermesi, saniyen sabırla ama israf edilmeden doldurulması gereken hayli uzun bir olgunlaşma döneminin tamamlanması 


lâzımdır zannındayım. 
Aklınızda Bulunsun: Pakistan'ı Görmüş Gibi Olmanız İçin Bir Kitap 


Sular seller gibi zevkle okunabilen, hemen her sayfasında konuyla ilgili birbirinden ilginç fotoğraf ve tesbitlerle zenginleşmiş bir kitap arıyorsanız, sizi hayal kırıklığına uğratmayacak 


bir eser tavsiye edebilirim. 


Yıllarca Pakistan, İran ve Afganistan coğrafyasında gazetecilik mesleğini sürdüren Harun Çelik, bugünlerde "Uzaktaki Yakın Ülke: Pakistan" ismiyle bir kitap yayımladı. Gazetelerin dış politika sayfalarında bölgeyle ilgili haberleri daha iyi anlamanızı ve hatta paylaşmanızı sağlayacak değerli bilgiler ihtiva eden bu çalışmanın ilk baskısı, Ankara'da Aktüelya 


tarafından yapıldı. Baskı sayısı şimdilik sınırlı tutulduğu için elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. 
Bilgi için Tlf: 0312 434 52 50 

'İSLAMİ SOL' KAVRAMINI DÜŞÜNMEK: SOSYALİZM, İSLAM'A UYAR MI? 
29/12/2006 - Musatfa Akyol-Radikal 


Öncülüğünü Ertuğrul Günay ve Mehmet Bekaroğlu'nun yaptığı 'Yeni Siyaset Girişimi' geçtiğimiz haftalarda 'İslami sol' kavramını gündeme taşıdı. Gerçi Günay ve Bekaroğlu 'İslami sol' olmadıklarını açıkladılar, ama olsun, kavramın kendisi önemli ve tartışmaya değer. 
Aslında 'sol' biraz belirsiz bir tanımlama. Özellikle de kimi 'solcu'ların gayet 'aşırı sağcı' pozisyonlar alabildiği ülkemizde... Bazıları 'özgürlükçü sol'dan söz ediyor; ama siyasal ideolojiler arasında asıl özgürlükçü olanı liberalizmdir ve çoğu solcu hareket de aslında özgürlük karşıtıdır. Bu da şaşırtıcı değildir, çünkü sol ideolojinin aslında en önemli içeriği olan sosyalizm, hayal ettiği ütopyaya ulaşıncaya dek, bireysel özgürlüklerin 'halk yararına' bastırılmasını öngörür. 

Peki bu içerik, yani sosyalizm, İslam'a uyar mı? 


Kuşkusuz 'Komünist Manifesto'dan bu yana sosyalizmin neredeyse her tonunda Marksist bir 


öz bulunduğu ve Karl Marx da "Din halkın afyonudur" dediği için, ortada çok temel bir uyumsuzluk vardır. 

Aslında sorun, sadece Karl Marx'ın bu 'analiz'inden değil, onun (ve Engels'in) tüm bir felsefi/ideolojik zeminini oluşturan materyalist felsefeden gelir. Bu, elbette, İslam'a bütünüyle aykırı ve dahası karşıdır. 

'Felsefi ayrılık' 

Ama bazı Müslümanlar bu 'felsefi ayrılık' bir kenara bırakılırsa, sosyalizmin aslında iyi bir şey olduğunu, çünkü sonuçta fakirlerin ve ezilmişlerin hakkını savunduğunu ve eşitlikçi bir toplum hedeflediğini, bu yönden İslam'ın toplumsal amaçlarına uyduğunu düşünürler. Oysa durum pek de öyle değildir. Çünkü fakirler ve ezilmişler konusunda İslam'ın ve sosyalizmin öngördüğü araçlar da taban tabana zıttır. 'Bilge Kral' Aliya İzzetbegoviç, bunu bir cümleyle özetlemişti: "İslam vermeyi, sosyalizm el koymayı emreder." 

Bunun anlamı şudur: İslam, toplumsal adaletsizliği, toplumdaki zenginlerin vicdanlarını harekete geçirerek azaltmayı öngörür. Sosyalizm ise, zenginlerin mallarına adına 'devlet' denen seküler bir mekanizma ile el koymayı hedefler. İslam'da 'zekât ve sadaka' vardır, sosyalizmde 'kollektivizasyon'. 

Dahası sosyalistler, Kuran'ın (ve Kitab-ı Mukaddes'in) ısrarla emrettiği hayırseverliği küçümser, hatta sakıncalı görürler. Çünkü onlara göre gereken şey 'düzen değişikliği'dir. Marx bu yüzden 'Hıristiyan hayırseverliğine' ateş püskürür, "Sosyalizm ve İnsan Ruhu'nun yazarı Oscar Wilde 'hayırseverlik, çok sayıda günahın anasıdır' der. 

Peki neden? Niçin sosyalistler, her uygulandığında felaketlere yol açmış bir 'düzen değişikliğinin' peşinde koşarken, hayırseverliğe karşı çıkmış, bunun bir 'sahte ilaç' olduğuna inanmışlardır? 

Çünkü materyalizm öyle düşünmeyi gerektirir!.. Materyalizme, hele de Marx'ın 'tarihsel materyalizm'ine göre, her insan içinde bulunduğu maddi koşulların bir ürünüdür. Eğer burjuva ise, 'burjuva bilinci' ile düşünmesi kaçınılmazdır. Hayırseverlik bile yapsa, bunu mutlaka 'işçi sınıfını pasifize etmek' gibi hinlikler için yapacaktır. Sınıfsal durumundan bağımsız bir 'vicdana' sahip olamaz; ruhun varlığını kabul etmeyen materyalizm, maddi etkenlerden bağımsız bir vicdana inanmaz ki... 

'İslami sol' denince ilk aklıma gelen isim olan Radikal yazarı sayın Nuray Mert, sosyalizmin bu noktada bir iç çelişkiye düştüğünü vurgularken doğru bir şey söylemiş. "İşçi sınıfından olmayan birinin neden solcu olduğunun/olması gerektiğinin maddecilikle hiçbir zaman 


51" 


açıklanamayacağı"na işaret etmiş ki, çok haklı. 

Ama bu yoldan biraz daha ilerlersek, "burjuva sınıfından" olan birisinin de, yine "sınıf bilinci"'ni bir kenara bırakıp, samimi şekilde fakirlere el uzatabileceği sonucuna varırız. 
Kur'an-ı Kerim'in tanımıyla "mallarında yoksul ve yoksun olanlar için belirli bir hak bulunan" (70/24) ve "ne ticaret ne alışveriş kendilerine Allah'ı anmayı ve zekat vermeyi unutturmayan" 


(24/37) kişiler, işte böyle "vicdanlı sermaye sahipleri"dir. 


'Adil Düzen' 

Ne yazık ki bir din olan İslamiyet'in birincil hedefi böylesi ahlaklı bireyler yetiştirmek iken, bir siyasi ideoloji olan İslamcılık 'düzen değişikliği' fikrine odaklanmıştır. (Adil Düzen'i hatırlayın.) İslamcılık'la sosyalizm arasındaki yakınlık oradan gelir. 

Oysa gerçekte, merhum Prof. Sabri Ülgener'in eserlerinde detaylıca analiz ettiği gibi; özel mülkiyeti ve miras hakkını güvence altına alan, ticareti ısrarla teşvik eden, fiyatlara narh koymayıp "serbest pazar"ın önünü açan İslamiyet, ahlaki normlara sahip bir kapitalizmle son derece uyumludur. Ve bunun içindir ki İslam toplumlarının geleceği sosyalizmde değil 


"ahlaki kapitalizm"de aranmalıdır. 


MARKSİZM VE DİN 
Ecehan Balta — 2006- ecehanbalta.blogspot.com/2016/04/marksizm-ve-din.html 


Bu yazının yazılması ihtiyacı, son dönemde Türkiye'de (Küresel BAK örneğinde) ve başka ülkelerde (mesela İngiltere Respect örneğinde) sosyalistlerle İslami hareket arasında “gelişen” ittifakı anlama ihtiyacı ile eşzamanlı olarak gelişti. Diğer taraftan, Avrupa solunun ıslamofobiye karşı takındığı tutumun yer yer ikircikli özelliği, bu tartışmaya kendi açımızdan mümkünün sınırları çerçevesinde bir katkı yapmayı gerekli kıldı. Sosyalistlerin dini ve laikliği nasıl anlamaları gerektiği konusundaki tartışma, yeni-sömürgecilik ve solun konuya yaklaşımı açısından da önem taşıyor. 


Kapitalist küreselleşme döneminin temel özelliği haline gelmiş bulunan “teröre karşı savaş” adı altında yürütülen işgaller, solu islamofobiye karşı mücadele ve saldırı altındaki “Müslüman toplumların” koşulsuz savunulması mantığına ve pratiğine gün geçtikçe daha fazla yaklaştırıyor. Bu, solun esas olarak din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, fakat yine de egemen bir dinin varlığını sürdürdüğü bir “yönetme biçimi” olan “cumhuriyetçi laikliğe” mesafe alıp “özgürlükçü laiklik” olarak tanımladığı; her insanın inanma ve inanmama özgürlüğünü, devletin tüm din, inanç ve mezheplere eşit mesafede bulunmasını, kamu kaynaklarının insanların dinsel ibadetlerinin gereğini yerine getirmesi amacı ile hiçbir şekilde kullanılmamasını içeren laiklik anlayışını yeniden tartışmayı zorunlu kılıyor. 


Marksizm ve Din: Ufak Bir Hatırlatma 


Marx, Hegel'in Hukuk Felsefesinin Eleştirisinde din-dışı eleştirinin temelini, “insanı yapan din değil, dini yapanın insandır” savının oluşturduğunu yazar. Marx'a göre üretim ilişkileri, dünyanın tersine çevrilmiş bilinci olan dini üretir, çünkü, mevcut sınıflı toplumlar alt üst olmuş bir dünya oluşturur. Devamla dinin, bu dünyanın genel teorisini, onun ansiklopedik özetleme kitabını, onun toplumsal biçimdeki mantığını, onun tinselci onur sorununu, kendinden geçmesini, ahlaksal onaylanmasını, teselli ve aklanmasının evrensel temelini oluşturduğunu yazar. 


Marx, aynı yerde şu meşhur satırları yazar: “Dinsel ıstırap, gerçek acının anlatımı ve aynı zamanda gerçek acıya karşı protestodur. Din ezilen insanın ah çekmesi, kalpsiz dünyanın kalbi, ruhsuz koşulların ruhudur. Din, halkın afyonudur. Halkın mutluluk illüzyonu olarak dini ortadan kaldırmak, halkın gerçek mutluluğunu istemektir.” 


Bu bakımdan din, Marx'ta bir yabancılaşma biçimi olarak tanımlanır. İnsan kendi kaderini başka bir iradenin ellerine bırakır ve bunu yaptığı oranda da o kadere razı olur. Oysa o irade, her zaman kutsallıkla daha birincil bir ilişki kuranlara teslim edilmiştir. 


Marx ve klasik Marksizm bu yaklaşımını önce Alman İdeolojisi'nde ve daha sonra Kapital'de de daha zayıf olarak da olsa sürdürdü. Dinsel yanılsama, ya da yabancılaşma, üretim ilişkilerindeki akıldışı unsurları gizlemek, bunların üstünü örtmek için kullanılmakta idi onlara göre. 


Fakat Marksistler hiçbir zaman dine karşı mücadelenin ideolojik bir mücadele dışında bir şey olduğunu ileri sürmediler. İnsanlar birbirleriyle gerçek insani ilişkileri yeniden kurduklarında ve toplumsal ilişkilerdeki sınıf eşitsizliklerini kaldırma yoluna girdiklerinde dinsel yanılsamaların da ortadan kalkabileceği Kapıtal'de açıkça vurgulanır. Engels'in de dediği gibi, “din tümüyle kişisel bir sorundur, devletin dışındadır”. Laiklik kavramını ortaya atan ve buna ilişkin çeşitli önlemler geliştiren (Kilise mülklerine el konulması, din adamlarının -ruhban sınıfı-, devletin mahalli yönetimlerinde çalışamamaları, mahkemelerde İncil üzerine yemin edilememesi, Kilise'nin nüfus sicili/kütüğü tutma ve bununla ilgili belge verme yetkisinin kaldırılması) Paris Komünü'nün bugün bildiğimiz anlamda kullanılan laiklik ilkesi (din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması), Marx tarafından da Fransa'da İç Savaş'ta olumlanır. 


Lenin de din konusunda materyalizmin bir sonucu olarak ateizmin hiçbir zaman sosyalistlerin tavrı olamayacağı konusundaki fikrini tekrarlar. “Proletarya Partisinin Din Konusundaki Tutumu” adlı makalesinde, “dini zor kullanarak ortadan kaldırmaya çalışmanın” doğru olmadığını yineler. Engels, bu programla ortaya çıkan Blanguicileri sert bir şekilde eleştirmiş, yaptıklarının dini ortadan kaldırmak değil dine savaş açmak yoluyla onun tarihsel sönümlenmesinin önüne geçmek olduğunu yazmıştır:"engellemeler hoşumuza gitmeyen inançların değerini artırmak için en iyi araçlardır”. Ve ekler: "Onların kendi fonlarıyla kendi okullarını kurmasını ve o okullarda kendi saçmalıklarını öğretmelerini yasaklayamazsınız” (Cowper, 2006). Alman Sosyal Demokrat Partisi içindeki tartışmalarda da, bu yöndeki görüşleri, “Bismark 'tan fazla Bismark'çı” olmakla yermiştir. 


Engels'in laiklik tanımı ise, kendi kelimeleri ile şöyle özetlenebilir: 


"Kilisenin devletten tamamen ayrılması. Hiçbir ayrım olmaksızın tüm dinsel toplulukların devlet tarafından özel kurumlar olarak görülmesi. Kamu fonlarından hiçbir şekilde yararlanmamaları ve kamu okullarındaki tüm etkilerinin silinmesi.” 


1873'te Engels işçi partisinin aynı zamanda dinin etkisini ortadan kaldırmak için ideolojik olarak da mücadele etmesi gerektiğini yazar. Marx da laikliği şöyle tanımlar: inanç ve dini ibadet alanında bireysel özgürlük, sadece devlet müdahalesinin reddedilmesi anlamında geçerlidir. “Herkes polisi burunlarının ucunda hissetmeden bedensel ihtiyaçlarını karşıladığı gibi dini ibadetlerini de yerine getirebilmelidir”. Fakat buna, işçi partisinin her fırsatta burjuvazinin “vicdan özgürlüğünün”, dinsel anlamda bir vicdan özgürlüğünün tolere edilmesinden ibaret olduğunu ve sosyalistlerin böyle bir özgürlükle yetinmemeleri gerektiğini ekler. 


Lenin ise şöyle yazar: “Proletaryanın partisi devletin dini kişisel bir sorun olarak belirlemesini ister, ancak halkın afyonu niteliğindeki dini, dinsel batıl inançlara karşı savaşı 'kişisel sorun' olarak görmez.” 


Bir parantez açalım: Michael Löwy'e göre klasik Marksizmin bu bakış açısı henüz tarihsel materyalizm bağlamından uzak, neo-Hegelci bir Marx'ın izlerini taşır. Sınıf, analize bu nokta 


itibari ile dahil edilmemiştir. Dine karşı baskıcı tutumun dinsel öğeyi güçlendireceğine dair önerme güçlü olmakla birlikte, dinin kendisinin Latin Amerika'da olduğu gibi “baskıya karşı direnç” anlamında “kalpsiz bir dünyanın kalbi” olabileceği tarihsel dönem bakımından akla getirilmemiştir (Löwy, 2006). Marksizm elbette tarih-dışı bir kuram değildir fakat bu örtük “Avrupa merkezcilik” vurgusunun doğruluğu da oldukça tartışmalıdır. Her şeyden önce, bir hareketin ilerici ya da gerici bir rol üstlenmesi pekala dönemsel bir öğe olabilir ve bu, bir üst genelleme düzeyinde ifade edilenin gerçekliğini ortadan kaldırmaz. Diğer yandan, bir unsuru nasıl ve neye dayanarak gerici ya da ilerici olarak tanımladığımız bu tartışmanın en başından sorulması gereken sorudur: Örneğin Latin Amerika'da sömürgeciliğe karşı mücadelede önemli bir işlev edinen din, aynı anda maçizm kültürünün yayılmasında ve beslenmesinde de ciddi bir paya sahiptir. Bu harekete hangi kritere bakarak ilerici diyeceğimiz, bizim dönemsel ihtiyaçlarımıza ve kazandığımız kısmi başarılarla mı ölçülecektir yoksa hareketin bütünlüğünü gözeterek mi? 


Laiklik: Mücadele ileKazanılan FakatSoğurulan Bir Kavram 


Laiklik 18 ve 19 uncu yüzyılların burjuva liderlerinin temel taleplerinden biri olarak tarih sahnesine çıkar. Aydınlanma, insanlığın hakikate akıl ve rasyonel toplumsal kurumlar aracılığı ile varacağını, dolayısıyla da toplumsal örgütlenmenin akıl üzerine dayandırılması gerektiğini savunur. Bu bakımdan, din ve devlet işleri birbirinden ayrılmalı; kader insanlığın kendi ellerine yeniden verilmelidir. 


Fransız Devrimi, laiklik konusunda en ileri örneklerden biri sayılabilir. Devrim, dinin yerine; “akıl dinini” koyar. Artık inanacağımız, Tanrı ve onun temsilcisi olan rahipler değil, aklımızdır. 


Fransız Devrimi, eski rejimin devrimci burjuvazi önderliğinde yıkılıp, yerine, burjuvazinin sınıfsal egemenliğine dayalı yeni bir rejimin kurulduğu bir devrim olarak okunduğunda, din sorununun şu temel nedenlerden, devrimin belli başlı sorunlarından biri haline geldiği söylenebilir: 


1. Katolik kilisesi, elinde büyük oranda toprak tutuyordu, ve bu toprakların gelirlerinden esas olarak ruhbanın üst kesimleri yararlanıyordu. Burjuvazi için bu topraklar, bir yandan kendi özel mülkleri haline dönüştürülmesi gereken topraklardı, öte yandan kilise topraklarına bağlı serflik de hâlâ sürmekte idi ve serfliğin özgürleştirilerek, kır ya da kent emekçisi (işgücü) haline dönüştürülmesinin önü açılmalıydı. Dolayısıyla, devrimin temel taliplerinden biri, kilise topraklarına el konulması oldu. 


2. Katolik kilisesi ile eski rejim yani ayrıcalıklı toplumsal tabakalar üzerine kurulu toplumsal ve siyasal düzen, monarşi arasında kopmaz bir bağ vardı. Ruhban, kralın meşruiyetini sağlıyordu; krala itaatsizlik, Tanrı'ya da itaatsizlikti, keza, mevcut toplumsal düzene isyan da bu anlama geliyordu. Dolayısıyla, devrim, en baştan kilise ile ideolojik bir mücadele içinde gelişti. 


3. Devrimin ilerleyen aşamalarında, özellikle, Konvansiyon yani 1. Cumhuriyet döneminde, ruhban ve kilise, devrimi ilerletmek isteyen halk kesimlerinin gözünde, nefret ettikleri eski rejimin savunucuları ve karşı-devrimin kışkırtıcıları olarak görüldüler ve devrimin başarısının Katolik kilisesine karşı devrimci halk içinde bir nefret oluştu. 


4. Devrimin ilerleyen aşamalarında, burjuvazi, köylülere satılmak üzere küçük parçalara ayrılan kilise topraklarını büyük oranda çoğu kez nüfuz ve hile ile satın alarak mülk edinmiş 


olduğundan, Katolik kilisesine haklarının iadesine köktenci bir şekilde karşıydı; zira, bu edindiği özel mülklere yönelik bir tehditti. 


5. Devrim, Aydınlanma düşüncesi içinde doğmuştu. Aydınlanma, en özlü ifadesi ile, yeryüzünün gökyüzünden ayrılmasında, insan tekinin dinsel dogmalar karşısında ve siyasal olarak özerkleşmesinde ifadesini buluyordu. Devrimci burjuvazi ile aşağı tabakalardan halk kesimlerinin sözcüleri, bu fikirlere yakınlık besliyorlar, dini dogmaları insanı köleleştiren gerici fikirler, özgürlüğün önündeki engeller olarak görüyorlardı (Bu önemli bir etken olmakla birlikte, bu sunuşta Devrimin siyasal ve toplumsal gelişimi içinde din meselesi daha çok olgusal düzeyde ele alınacağından, maalesef, geniş olarak değinemeyeceğim). 


Yine de, dinsel dogmaya karşı ideolojik muhalefetin halk içinde de taraftar bulduğuna dair ileri bir örnek olarak Jean Meslier'i verebiliriz. Yoksul kökenli bir curé (mahalle/köy papazı) olan Meslier, daha 18. Yy'ın başında, elden ele çoğaltılarak dolaşan vasiyetnamesi ile, kiliseye isyan etmişti. Rahiplerin skandal yaratan tavırları, yolsuzlukları, aristokrasi ve mutlakiyetçilikle suç ortaklığı halinde yaptıkları klientalizm -yetki ve nüfuz ticareti- halkın kiliseye tepkisini arttırıyordu. Yüksek kilise yetkililerinin açıkça vazettikleri ahlaklı yaşam dışında bir yaşam sürmeleri de cabasıydı; halk arasında, papaz kelimesi ile sefih kelimesi aynı anlamda kullanılmaya başlamıştı. 


Bütün bu nedenlerle; daha en baştan Devrim'in belli başlı sorunlarından, daha doğru bir deyişle mücadele alanlarından biri din oldu. Devrime katılan sansculotte'lar, devrimin ileri götürülmesini ve kilisenin tamamen kaldırılmasını isterken, kendi egemenliğinde toplumsal düzeni yeniden kurmak isteyen ve bu yüzden devrimi ileri götürmek istemeyen burjuvazi, kilise ile uzlaşmak yolunu seçti. Özellikle, Konvansiyon dönemi içinde, din sorunu yüzünden sansculotte”lar ile onları temsil eden Hebertistler ile halk içinde de tutulan burjuvazinin siyasi aktörleri arasında (Ropespierre ve Danton) gerçek bir çatışmaya dönüştü, Robespierre ve Danton, sansculotte'ların temsilcilerini bu çatışma nedeni ile tasfiye etti. 


Burjuvazi kendi iktidarını sağlamlaştırma aşamasında esas olarak, deist bir tutumu, evreni ve onu yöneten yasaları Tanrı'nın yarattığını, fakat işleyişin Tanrı'nın arzusuna bağlı olmadığını savundu; yani, “Tanrı'ya evet ama rahiplerine hayır” dedi. Çünkü, toplumsal düzen, yeni bir eşitsizlik, sömürü ilişkisi üzerinde kurulacağına göre, kitleleri yatıştıracak bir dine olan ihtiyaç, burjuva egemenliği koşullarında da sürmekteydi ve burjuvazi Devrim'in en karmaşık günlerinde bunun bilincinde davrandı. Robespierre döneminde çıkartılan “Yüce Varlık Dini” yasası, daha sonra 1795 Anayasası ile ortaya atılan ve Direktuvar döneminde de süren “hümanist tektanrıcılık” dini, bunun iki önemli örneğidir. 


Bu bakımdan, Türkiye Cumhuriyeti örneği de özgül bir örnek sayılamaz. Laiklik, burjuvazinin ilerici bir rol oynadığı kısa süreli bir dönem dışında her zaman “devletçi” bir laiklik olarak, “din aracılığı ile kitleleri kontrol altına alma aracı olarak” kullanılagelmiştir. 


Türkiye'de İslam 


Laik bir devlette din yok sayılmaz; ancak referans olarak da kullanılmaz. Laiklik, inanmamayı da bir hak olarak gördüğü gibi, hiçbir inanca karşı ayrımcılık yapılmamasının da güvencesidir. Laik bir ülkede, kamusal kuruluşların dinsel referanslardan etkilenmesine izin verilmez. Laiklik, gündelik hayatın din dışında tarif edilmesi anlamına geldiği gibi dini de devletin müdahalesinden uzak tutar. Özgürlükçü laiklik, “az” veya “çok” olmalarına bakmadan bütün din ve mezheplerin varlığını güvence altına almak ve inanç ve ibadet özgürlüğünün önündeki bütün engelleri kaldırmak anlamına gelir. Özgürlükçü laikliğin uygulanması halinde, din denen olgu da toplumsal gündelik hayattan çekilmiş ve inanan ile 


inandığı arasındaki ilişki, devletin ideolojik aygıtı haline dönüşmüş olmaktan kurtarılmış olur. 
Temel insan hak ve özgürlüklerinin başında gelen inanç ve ibadet özgürlüğünün ihlale ve istismara her zaman açık olması nedeniyle söz konusu laiklik anlayışının uygulama şansı bulunmadığı dikkate alınması gereken bir vakadır. 


İnananlar üzerindeki etkisi dolayısıyla zaman zaman devletler tarafından geliştirilen kurallar kimi zaman da “çok” olanın “az” olan üzerinde kurduğu tahakküm nedeniyle herhangi bir dinin bütün kurallarıyla uygulanageldiği bir ortamın neredeyse mümkün olmadığı açıktır. 
Bilinenin tersine bu imkansızlığın asıl nedeni, laiklik gereği, dinin gündelik hayatın dışında tutulmasının zorunlu kılınmasından değil; tam tersine, dinin, iktidar tarafından toplumsal, siyasal ve gündelik hayata fazlasıyla sokulmuş olmasından kaynaklanır. Çoğu zaman kutsal metinlerin yerini, iktidarı elinde bulunduranların manifestoları alır hale gelmiştir. İnsan hak ve özgürlüklerinin içinde istismara ve ihlale her zaman açık olan inanç ve ibadet özgürlüğünün nasıl kullanılacağına ilişkin kurallar, o inanç mensuplarının inisiyatifinden çıkartılıp, devletin koyduğu kurallar referans alındığında, resmi ideolojiyi tahkim eden bir araca dönüşmekten başka bir işlev üstlenmeyecektir. 


Türkiye'de devlet, Şer'iyye ve Evkaf Bakanlığı'nı feshedip, yerine Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurduğu günden bu yana, artan bir şekilde, dini kontrol altında tutmaktan yarar ummuştur. 
Kuruluştan bu yana, zaman zaman şeriatçı talepler karşısında şiddete başvuran Cumhuriyet tarihine bakıldığında, dinin topluma nüfuz etmesine vesile olabilecek kurum ve kuruluşların bizzat devlet eliyle örgütlendiği ortadadır. 


Cumhuriyet'in ilk yıllarından başlayarak kurumsallaştırılan devletçi laiklik anlayışı, temel olarak dinsel simge ve pratiklerin siyasal alandan arındırılması yaklaşımı ile özdeş bir biçimde yürümüştür. Böylece siyasal alan kontrol altına alınmış, fakat aynı zamanda dinsel olarak da bir dini/mezhebi egemen kılmaya olanak tanıyan bir işleyiş yaratılmıştır. "Muhalif bir ideoloji olarak uzun süre kendini açığa vurma imkanı bulamayan İslam, devletin kurucusu olan partinin karşısındaki eğilimleri desteklemiş ve bu kesimde kendini kamufle ederek fiilen genel muhalefet hareketinin bir parçası olmuştur” (Kürkçügil, 1987). Bu, Türkiye'de ilk muhalif parti olan Demokrat Parti ve köylülerin eklemlenmesi ile açığa çıkan köylü İslamını açıklamanın yollarından bir de olabilir. 


İslam 27 Mayıs sonrasında, Türkiye'de kapitalizmin katlandığı, sanayileşme ve kentleşmenin en yoğun olduğu dönemde siyasi bir çerçeve kazanmıştır. Modemleşme süreci derinleştikçe ortadan kaybolacağı düşünülen hayalet, kendini daha gürbüz bir biçimde ortaya koymuştur. 
Kapitalizm geliştikçe İslam da gelişmiştir (Kürkçügil, 1987). 


12 Mart döneminde MNP'nin kapatılmasından sonra, Milli Selamet Partisi kurulur. MSP'nin 
1973 Ekim seçimlerinde yükselişi, 1995'tekine benzer soruları akla getiriyordu: Geleneksel 
ikili siyasal yapılanmanın yetersizliğini gösteren MSP, hangi sınıf ve tabakaları temsil ediyordu? İslam'ın toplumdaki konumu ve işlevi neydi? Solun İslam'a karşı geleneksel tutumu doğru muydu? 


12 Eylül rejimi Kemalistlerden farklı olarak, bağımsız siyasal kimliğiyle bugüne kadar tarih 
sahnesinde yer almaktan vazgeçmeyen siyasal İslam'ı eskisi gibi toplumu geriletici değil, kaynaştırıcı bir öğe olarak görmeye başladı. Bu dönemde siyasal İslam'dan beklenen "halk" nezdinde yönetimin meşruiyetini sağlamak, depolitizasyonu dengelemek ve dini devlet denetimi altına almaktı. Ancak bu ideolojik kaydırma, militan İslam'ın tabanını oymaktan ziyade, daha meşru bir alanda militan İslam çalışmasına olanak tanımış ve uyumlulaştırılması düşünülen ancak mümkün olmayan iki dünyanın güçleri yeri ve zamanı geldiğinde kozlarını oynamışlardır. 


Bu zamanın geldiğini gösteren esas işaret, 1995 genel seçimleriydi. Halk kökenli aydınlar, küçük burjuvazi ve küçük esnafa dayanan ve orta burjuvazinin gelenekçi kesimleri tarafından desteklenen islamcılar, süreç içinde marjinal kesimlerin bir işçi kitle partisi yokluğunda baskı rejimine karşı en köktenci toplumsal muhalefet partisine katıldığını sanan kent yoksullarının sığınağı haline geldi. Burada bu kent yoksullarının İslam açısından pozisyonunun altını çizmekte yarar var: 


İşte 28 Şubat, “zinde güçler”in DYP'den Çiller ve yakın ekibinin tasfiyesi ile birlikte, siyasal İslam'ın zeminini bir kez daha kaydırma çabasıdır. Bu esasta ordu, bir kez daha “laik-antilaik” sahte kutuplaşmasını gündeme getirmiş ve bunda da başarılı olmuştur. Laik-antilaik kutuplaşması bugün hala ordunun ve büyük burjuvazinin elinde kitleleri kontrol altına almak için etkili bir araç olmayı sürdürmektedir. 


Fakat, bu durum, bizim “ezilenlerin dini, kalpsiz bir dünyanın kalbi” olarak İslam'la ilişkimizi nasıl yeniden tanımlamamızı gerektirir? Ya da gerektirir mi? 


İslami hareketin Türkiye'de ve başka üçüncü dünya ülkelerinde yer yer anti-emperyalist bir karakter taşıması, sosyalist solun “düşmanımın düşmanı ...” zemininde İslam'la biraraya gelmesi hususunu en azından tartışmaya açmış, bazı yerlerde de bu ittifak somut hale dönüşmüştür. 


Türkiye açısından 28 Şubat sürecinden sonra İslami hareketin “mazlum” kimliğiyle kendini yeniden konumlandırması ve laikliği “devletin din işlerinden çekilmesi” değil de, “dinsel özgürlük” anlamında yeniden yorumlama çabaları; dönemin postyapısalcıları başta olmak üzere, solun “bireysel özgürlük bizim meselemizdir” şeklindeki yaklaşımını yeniden üreten bir siyasal olgu olmuştur. 


Oysa İslam, büyük burjuvazinin 28 Şubat kozu karşısında geri adım attıysa da, türban eylemleri, Malatya olayları vs. gibi göstergelere bakarak diyebiliriz ki, en azından Fethullah Güven'in dediği gibi “yerinde zıplamaya” devam ediyor, böylelikle işçi sınıfının demokatik kazanımlarına ve özgürlükler alanına yönelik bir tehdit olmayı sürdürmektedir. 


Bir başka deyişle soru, “bireysel özgürlüklerin” nasıl tanımlanacağı noktasında düğümlenmektedir. Bu noktada, yukarıda yaptığımız postyapısalcılık eleştirisi, “bireysel özgürlüğü savunma” nosyonunun kendisine yönelik değildir. Baştan beri göstermeye çalıştığımız gibi, Marksizm klasik Marksistler de dahil olmak üzere “bireysel özgürlükleri” savunur ve dini de bir bireysel özgürlük olarak görür. Fakat özellikle türban meselesinde açığa çıkan tartışma, bireysel özgürlüğün nasıl anlaşılması gerektiği konusunda pratik -politik olarak ciddi bir sorun yaratmaktadır. Bu bakımdan, Marksizmin özgürlük anlayışı üzerinde biraz ayrıntılı olarak durmakta fayda var. 


Marksizmde Özgürlük Sorunu 


Marksizmde özgürlük, kimilerinin iddia ettiğinin aksine, merkezi bir kategoridir. Marksizmin merkezi öğesi olarak özgürlüğe vurgu yapmak iki açıdan önemlidir; birincisi, sosyalizmi sadece adil bir bölüşüm sisteminden ibaret gören Marksizmin ekonomik indirgemeci yorumunun yol açtığı deformasyona karşı durabilmek; ikincisi, Marksizmin sınıf indirgemeci yorumlarına karşı, insan özgürleşmesinin bütüncüllüğüne vurgu yapabilmek ve böylelikle Marksizmin -ve hayatın- bütünlüğünü parçalayan yorumlara bir yanıt oluşturabilmek için. 


Rousseau'ya göre doğal özgürlük, sınırını kişinin kendi kuvvetinde bulan, bir başka deyişle doğal bir eşitsizliğe dayanan bir özgürlükken, toplumsal özgürlük genelin iradesiyle sınırlıdır. 
Genel iradeyi saymayan kişi, özgür olmaya, yani hak elde etmeye zorlanacaktır (1992:24). 


Burada bağlayıcı olan ve tartışmamız açısından önem taşıyan tanımlama, “genel irade” ifadesidir. Althusser'in kendini aşarak “insanın kendi iradesine yabancılaşması” şeklinde ifade etiği bu genel irade eleştirisi, Marksizm'in bireysel özgürlük anlayışının temelini oluşturmalıdır. Politik olarak ise, tam da bu nokta, bizim bugün savunduğumuz “çoğulculuk” anlayışı ile sonuçlanmaktadır/onu ortaya çıkartmaktadır. Kimse, kendi iradesini genelin iradesine toptan bir şekilde devredemez. Oysa siyasal din açısından, “dinin halkın afyonu” olması, tam da bu iradenin başka ve mutlak bir iradeye devredilmesidir. Bu bakımdan, siyasal İslam'a ve genel olarak dine karşı verilen “ideolojik mücadelenin” özü, kitleler nezdinde özgürlük tanımının yeniden yapılması olmalıdır. 


1793 Fransız Anayasasının 6'ncı maddesinde özgürlük, “bireye ait olan başkalarına zarar 
vermeden herşeyi yapabilme erki” olarak tanımlanır (aktaran Lefebvre,1991:170). Bu, Marx'ın özgürlük düşüncesiyle burjuva özgürlük anlayışının arasındaki sınırları belirleyen bir tanımlamadır. Zira, Fransız Devrimi'nden Mills'e ve çağdaş burjuva kuramcılara uzanan bu anlayış, özgürlüğü “zordan arınma” olarak, negatif biçimde tanımlar. Oysa, Marx'ta özgürlük, bireylerin birbirleriyle ilişki içinde kendini gerçekleştirmesi biçimde tanımlanır ve bu haliyle pozitiftir. Bu bakımdan örneğin türban pratiği, bireyin kendini gerçekleştirmesi olarak mı tanımlanacaktır? Yoksa türbana özgürlük “zordan arındırma” anlamında bir özgürlük düşüncesinin devamı mıdır? 


c 


Bireyselleşme, bir “bütün insan” haline gelme sürecidir. Marx bu süreci “yabancılaşma ve ekonomik fetişizmden özgürleşme” (aktaran Lefebvre, 1991:xv) olarak tanımlar. (Bu noktada Marx tarafından dinin de bir yabancılaşma formu olarak görüldüğünü hatırlatalım). 
Marksizmde özgürlük, zorunluluklarla belirlenmiş ve toplumsal ilişki içindeki bireyin yeteneklerini/insani potansiyellerini tam olarak geliştirmek üzere belirlenimleri aşma ve özbelirlenim ve özdenetime yaklaşma sürecidir. 


Modern (burjuva ve ekonomik) özgürlüğün en önemli özelliği “çoğunlukla gerçekte ayrıcalıklı bir insan kategorisiyle sınırlı bir deneyin felsefi genelleştirilmesine bağlı” olmasıdır (Bauman, 1997:66). Zira, özgürlüğün modern anlamda özgürlük olabilmesi, başkalarının özgürlüksüzlüğüyle koşuttur. 


Demek ki biz, özgürlüğün bireyselliği derken, insanın özbelirlenime yaklaşma sürecini kast ediyoruz. “Kişinin kendi istediğini yapmasını”, ya da “kişinin başkalarına zarar vermeden kendi istediğini yapmasını” değil. 


İslam Özgürlükçü Mü? 


Bu bakımdan, İslam'ın özgürlükçü bir pratik ürettiğini ifade etmek mümkün değil. Birincisi, tıpkı sol nasıl antikapitalist olduğu için doğal olarak antiemperyalist olması gerekiyorsa ve bunun tersi sol/doğru değilse, özgürlüğün bütünselliği ilkesinin bir sonucu olarak İslam'ın herhangi bir pratiğini kısmi olarak da olsa özgürlükçü saymak mümkün değildir. Bu bakımdan gündelik pratik olarak da örneğin Pakistan kimi kuramcıların iddia ettiği gibi ulusal kimliğini İslam üzerine kurmuş olsa bile (ki bu kanaatimizce doğru değildir), ya da sömürgecilikten kurtulma mücadelesinde İslam belirli bir dönemde belirli bir rol oynamış olsa bile, ulusal kurtuluş mücadelelerinin kendisinin ne kadar ilerici sayılabileceği sorusu ile bağlantılı olarak, sömürünün ortadan kalkmadığı bir toplumsal ilişkiler sisteminin “bizim” özgürlük anlayışımız ile ne kadar ilişkili olduğu sorulmalıdır. 


Diğer yandan, İslam Marksistlerin anladığı anlamda bir özbelirlenim olarak, özbelirlenime ve özgerçekleştirmeye yaklaşma pratiği olarak özgürlüğü ve özgürleşmeyi özsel olarak savunmaz. Diyelim ki İslam ya da başka bir örnekte Latin Amerika Hıristiyanlığı kendi özgül 


hareket deneyimi itibari ile “belirli kapitalist toplumsal ilişkilere karşı” bir karakter kazanmış olsun (ki bu başta da ifade ettiğimiz gibi, en azından kadınların dinsel olarak konumlandırıldığı yer bakımından mümkün değildir. Zira, kapitalizm sınıf, ırk ve cinsiyet ilişkilerinin belirli bir biçimde sentezlenmesinin bir sonucudur. Bu bakımdan bu ilişkilerdeki eşitsizliklerden birini ortadan kaldırmadığınız/ ortadan kaldırmayı hedeflemediğiniz sürece hareket antikapitalist bir karakter kazanamaz); İslam'ın ya da başka bir dinin belirli bir “adalet” ve “eşitlik” yorumu ile yine bu belirli öğelerle mücadele etmesi ve hatta onları alaşağı etmesi mümkündür fakat, bu bir özgerçekleştirim olarak özgürlük fikrini zorunlu biçimde beraberinde getirmez. Bu bakımdan, eşitlik ve özgürlük birbirinden ayrılır ve ütopyasını “adil bir bölüşüm sistemi” ile sınırlayan ekonomik indirgemecilik bizi burada da bulmuş olur. (Oysa mesela Marx'ın esas problematiği, sınıflı toplumlardaki adil olmayan bölüşümün giderilmesinden daha çok, emeğin ve “bir bütün olarak” insanlığın özgürleşmesidir). 


Diğer yandan, tüm dinlerin ortak bir özelliği olarak, özgürlük mutlak bir iradenin çizdiği çerçeve içinde hareket etmek anlamını taşıdığından; adalet fikrinin eşitlikle bir ilgisi olmadığı gibi, dinsel özgürlüğün de Marksistlerin anladığı anlamda bir özgürlükle ilgili bir tarafı yoktur. 


Tarıg Ali, neden Respect'e katılmadığı sorulan ropörtajda yanıt olarak şöyle diyor: 


“İngiltere'de Respect'in üyesi değilim. Onlarla bazı konularda aynı fikirde değilim. Respect'te bazı şeylerin oluş biçimi saf bir oportunizme denk düşüyor. Elbette ben de Müslüman gruplarla birarada çalışmaktan yanayım. Fakat sosyalistler için amaç din takipçilerini bizim bakış açımıza kazandırmak olmalıdır, onların kendi pozisyonlarını sağlamlaştırmalarına izin vermek değil. (...). Bir tartışma zemini olabilecek nötr bir alan bulmalıyız. Bakış açımızı masanın altına koyup saklamamalıyız. Respect'in işbirliği yaptığı grupların pek çoğunun oldukça muhafazakar ve gerici kökenleri var. Örneğin Mısır ve Endonezya'da. Bunlar her zaman solun düşmanları olmuşlardır”. (2006) 


Bu yazı Yeniyol dergisinin 23. Sayısında (Güz 2006) yayımlanmıştır. 
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MARKSİZM VE DİN 
Erkin Özalp-Sayı 90-Ekim 2006- gelenek.org/marksizm-ve-din/ 


Marksizm ile din arasındaki ilişkiden ne zaman söz açılsa, gündeme Marx'ın ünlü cümlesi gel ir: “Din halkın afyonudur.” 


Üç sözcüklük bir ideoloji, siyaset ya da bilim tanımı ne kadar açıklayıcı olabilirse, bu cümle d e din hakkında ancak o ölçüde tatminkar bir açıklama sağlayabilir. Ama ne yazık ki, Marksiz m hakkındaki tartışmaların önemlice bir bölümü, Marx'ın, Engels'in ya da Lenin'in bazı ifade lerinin bağlamlarından ve tarihselliklerinden koparılarak “açımlanması”na, daha doğrusu çeki ştirilmesine dayanıyor... 


Bu yazıya, çok fazla uzatmadan, söz konusu cümlenin, konu hakkındaki tartışmalarda referan s kabul edilemeyecek bir metinde (Hegel'in Hukuk Felsefesinin Eleştirisine Giriş) geçtiğini v urgulayarak başlayacağım. 


Söz konusu metin, Marx'ın henüz “Feuerbach'çı” sayılabileceği bir dönemde (1843 sonu ile Ocak 1844 arasında) yazılmıştı. Marx'ın o dönemdeki Hegel eleştirisi de büyük oranda Feuer bach'ın tezlerine dayanır. Marx, 1844 yılının Nisan ve Ağustos ayları arasında kaleme aldığı e konomik ve felsefi el yazmalarında da, Feuerbach'tan henüz kopmamıştı. 


Althusser'in “kopuş” tartışmasını yeniden açmak değil niyetim. “Marx şu tarihte Marksist old u” şeklinde kesin bir tarih verme çabasının gereksiz ve yanlış olduğunu düşünüyorum. Ama bi r taraftan da, din hakkındaki ünlü cümlenin yer aldığı metindeki tezlerin tümünü Marksizmin t emel doğruları olarak kabul etmek, ortaya birden fazla Marksizm çıkaracaktır. O metinde şu t ür ifadeler de yer alır: 


“Almanların kurtuluşu, insanın kurtuluşudur. Bu kurtuluşun başı felsefe, kalbi ise proletaryad ır. Felsefe, proletarya ayağa kalkmadan kendisini gerçekleştiremez. Proletarya da, felsefe ken disini gerçekleştirmeden ayağa kalkamaz.”! 


Hegel'in Hukuk Felsefesinin Eleştirisine Giriş'te, “din eleştirisi”, yani dinsel yanılsamaların o rtaya konması yoluyla, insanların kendi gerçek yaşam koşulları hakkında bilinçlenmesini sağl ama beklentisi vardır: 


“Halkın aldatıcı mutluluğu olarak dinin ortadan kaldırılması, onun gerçek mutluluğunun iste nmesidir. Belirli bir durum hakkındaki yanılsamaların ortadan kaldırılmasını istemek, yanılsa maları gerektiren bir durumun ortadan kaldırılmasını istemektir. Dolayısıyla, din eleştirisi, h alesi din olan acılar dünyasının eleştirisinin embriyo halindeki biçimidir.” ? 


Feuerbach etkisini yansıtan bu yaklaşım, Alman İdeolojisi'nde aşılmıştır... Marx ve Engels, F cuerbach'tan devraldıkları “din eleştirisi”ni bu çalışmalarında terk etmiştir. 


Dinle barışmadılar tabii ki; ama insanların dinsel yanılsamalarıyla mücadeleyi bir başlangıç n oktası olarak görmekten uzaklaştılar. Alman İdeolojisi nin önsözünde, insanların kafasındaki yanlış fikirlerle ve bu arada dinsel inançlarla mücadeleyi her şeyin başına koyanların iddiaları nı, “çocuksu düşünceler”, “meleyişler”, “palavracılık”, “maskaralık” gibi ifadelerle yorumladı lar. Çünkü insanların bu (ve öbür) dünyayla ilgili yanılsamaları, üretim ilişkilerinin belirlediği gerçek yaşam koşullarının ürünüdür; maddi varlık koşulları değiştirilmediği sürece, bu koşul! 
arın ürünü olan yanılsamaları ortadan kaldırmak mümkün olmayacaktır. 


Burada, dar anlamıyla teorik bir kopuş yoktur... Siyasal mücadelenin gerekleriyle doğrudan b ağlantılı bir yaklaşım değişikliği söz konusudur. Daha doğrusu, düşünce dünyasındaki (ideolo jik) mücadelenin yerine siyasal mücadele konmaktadır. 

Nitekim, 4/man İdeolojisi'nin belki de en önemli katkısı, “siyasal devrim”i “toplumsal devrim ”in önüne koyması, yani kitlelerin bilincindeki gerçek bir değişimin ancak maddi yaşam koşul larını değiştiren bir siyasal devrimin sonrasında yaşanabileceğini saptamasıdır. * 


Kuşkusuz, siyasal mücadele ile ideolojik mücadele birbirlerinden ayrılamaz. Ama bunlar arası nda bir öncelik sorunu vardır. Marksistler, insanları (daha doğrusu başta işçi sınıfı olmak üzer e ezilen toplum kesimlerini) “her tür” yanılgılarından kurtarmayı öncelikli bir görev olarak tar if etmez. Öncelikli görev, işçi sınıfının iktidara yakınlaştırılmasıdır. İdeolojik mücadelenin ağı rlık noktaları da her bir tarihsel kesitte ve her bir coğrafyada, işçi sınıfının iktidara yakınlaştırı Imasının somut gerekleri tarafından belirlenecektir. 


Ulusal sınırların bulunmadığı bir dünya hayal etmek başka bir şeydir, tek tek kapitalist ülkeler de siyasal iktidar mücadelesi yürütmek başka... 


İnsanların dinsel inançlarına gelince... Binlerce yıllık geçmişe sahip olan dinsel inançlarla mü cadele, tabii ki, siyasal iktidar mücadelesi yürüten Marksistlerin önlerine koyacakları bir öncel ikli görev olamaz. 


Kapital'de “dinsel dünya gerçek dünyanın yansımasından başka bir şey değildir” diyen Marx, insanların birbirleriyle ve doğayla ilişkilerini köklü bir şekilde değiştirecek toplumsal dönüşü 

mler yaşanmadan, yani sınıflı toplum düzeni aşılmadan, dinsel dünyanın ortadan kalkmayacağ ını da ekler... 


Lenin de ,1905 tarihli “Sosyalizm ve Din” makalesinde, programlarına ateizmi neden koymad ıklarını şöyle açıklar: 


“Sınırsız baskıya ve işçi yığınlarının aptallaştırılmasına dayanan bir toplumda, dinsel önyarg ıların yalnızca propaganda yöntemleriyle ortadan kaldırılabileceğini düşünmek aptalca olur. 
İnsanlığın üzerindeki din boyunduruğunun yalnızca toplumdaki ekonomik boyunduruğun bir ü rünü ve yansıması olduğunu unutmak, burjuva dar kafalılığı olur. Kapitalizmin karanlık güçle rine karşı kendi yürüttüğü mücadeleyle aydınlatılmadığı sürece, ne kadar broşür çıkarırsanız çıkarın ve ne kadar vaaz verirseniz verin, proletaryayı aydınlatmak mümkün değildir. Ezilen s ınyfin yeryüzünde cennet yaratmak için yürüttüğü bu gerçekten devrimci mücadelede birlik, bi zim için gökyüzündeki cennete ilişkin bir proleter görüş birliğinden daha önemlidir. ”* 


Tüm bunlar, “din halkın afyonudur” ifadesini geri almak için dile getirilmiyor tabii ki. Tam te rsine, Lenin, dinle ilgili yazılarında, bu ifadenin Marksizmin konuyla ilgili temel doğrularında n biri olduğunu vurguluyor. 


Çünkü, propagandamızla yaratacağımız bir dünyada mücadele etme şansımız da bulunmuyor! 
Bu konuda ne kadar hassas ve özenli olursak olalım, karşı taraf, yani egemen sınıf, dini silah ve uyuşturucu olarak sonuna kadar kullanıyor. 


Marksistler, dinin gerçek anlamıyla “bireysel bir konu” haline getirilmesini (dinsel terimlerle i fade edersek, birey ile Tanrı arasına hiçbir gücün girmemesini ve toplumsal yaşama “din adın a” her tür müdahalenin engellenmesini) savunur. Ama bu, bugünün gerçekliği değil, ulaşmak i çin uğrunda mücadele edilmesi gereken bir hedeftir. Bu mücadelenin taşıyıcılığını da ancak h er türden dinsel yanılgıyı aşmış bir hareket yapabilir. 


Evet, öncelikli görev, işçi sınıfının dünyevi mücadelede birliğini sağlamaktır. Ama işçi sınıfın ın önemli bir kesimi dinci gerici örgütlerin kuşatması altındayken, sınıfın içinde her tür dinsel yanılgıyı aşmış bir öncü kol yaratmadan, bu kuşatmanın kırılması da mümkün olmayacaktır. 


İşte bu nedenle, Lenin, yalnızca dinle mücadeleyi her şeyin başına koyan anarşistleri değil, di nsel yanılgılarla mücadeleyi tümüyle gündemden düşürmek isteyen “oportünistleri” de karşısı na alır. Özellikle de, partinin kendisi ve öncü işçiler söz konusu olduğunda: 


“Sosyalist proletaryanın partisi söz konusu olduğunda, din özel bir iş değildir. Partimiz, işçi s ınyfinın kurtuluşunu amaçlayan sınıf bilinçli, ileri savaşçıların bir birliğidir. Bu tür bir birlik, dinsel inançlar biçimindeki sınıf bilinci yokluğuna cehalete ya da aydınlanma düşmanlığına k ayıfsız kalamaz ve kalmamak zorundadır. Kilisenin devletten tümüyle ayrılmasını, dinsel kara nlığa karşı tümüyle ve yalnızca ideolojik silahlarla basınımızla ve sözlü olarak savaşabilmek i çin istiyoruz. Ama birliğimizi, Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi'ni, tam da işçilerin her tür di nsel aldatılma biçimine karşı mücadele etmek için kurduk. Ve bizim için ideolojik mücadele öz el bir iş değil, tüm partinin, tüm proletaryanın işidir.” 


Konuya bir başka açıdan daha yaklaşılabilir: 

” “İnanana saygı’ (bu ağırlıklı olarak bir siyasal tavırdır), 'inanmayanın kendisine saygı 'sını (bu siyasi, bilimsel ve ahlaki bir tavırdır) yok etmemelidir. Bu bir çürümedir ve eğer devrime giden yolda dahiyane bir stratejik hesabın ürünü olarak pazarlanıyorsa hem bir çürüme hem de akıl yitimidir. Sosyalist iktidar perspektifinden vazgeçerek; solun evrensel ilkelerini geriye çekerek; ideolojik konumlanışları terk ederek “işçi sınıfının kurtuluşu na hizmet etmeye kalka nlara ancak gülüp geçilir.” 


Yoksa özür mü dilemeli? 


Bazıları, Marksizmin din konusunda özür dilemesi gerektiğini savunuyor, “hata ettik, çok indi rgedik” diye... 


Bu düşünce, özellikle Latin Amerika kiliselerinin içinden devrimci mücadeleye katılan kolları n çıkması sonrasında daha güçlü şekilde dile getirilmişti. 


Örneğin, Michael Löwy, “Marksizm ve Din” başlıklı (ve “Kurtuluş Teolojisi Meydan Okuyor ” alt başlıklı) çalışmasında, kurtuluş teologlarının Marksizmden pek çok şey öğrendiğini, sıran ın Marksistlere geldiğini savunmuştu. 


Löwy, bu konudaki tezlerini sorular biçiminde formüle etmişti. İlk sorusu şuydu: 


“Çogu 'Marksizm-Leninizm el kitapları'nın yaptığı gibi, felsefenin temel sorusunun “'maddecil ik’ ile ‘idealizm’ arasındaki çelişki olduğu görüşü hâlâ savunulmalı mıdır? ” 


Felsefenin temel sorununun ne şekilde tarif edilmesi gerektiği bir yana, Marksizm-Leninizm h akkında bilgi edinmek isteyen insanları felsefi tartışmalarla karşılamanın büyük bir yanlış old 

uğunu ben de düşünüyorum. Marksizm, her şeyden önce, bu dünyayı değiştirme mücadelesini n teorisidir. 


Ama Löwy, bundan daha fazlasını ima ediyordu: 


“Kurtuluş teolojisi, Marksist gelenekte var olan bayağılaştırma, ekonomizm ve kaba maddecil ik eğilimlerine karşı mücadelede bize yardım edemez mi? Aydınlardan ve (radikalleşmiş papa zlığın) bireylerden oluşan geniş bir kesimin kendi sınıflarıyla kopuşarak şimdi ezilenlerin dav asına katılmalarının nedenini anlamak istiyorsak, ahlaki ve ruhsal’ motivasyonların rolünü g öz önünde bulundurmalıyız. Aynı şekilde, Hıristiyan kitlelerin kayıtsızlıklarını aşarak ezenlere karşı çıkmalarının nedenini açıklamak için, onların sadece nesnel toplumsal durumlarını inc 

elemek değil, aynı zamanda öznel tutumlarını, kültür ve inançlarını, yeni tarzlarını ve dinlerin ide tanımak gerekir. (...) Devrimci Hıristiyanlar, saf ekonomist ‘gelişme’ mantığına hapsolm 

uş birçok Marksiste kıyasla, çokuluslu tekellerin hakimiyetinde 'azgelişmişliğin gelişmesinin 

toplumsal sonuçlarının çok daha fazla bilincindeydiler. ” 


Aslına bakılırsa, yukarıdaki alıntıyı ima aramadan okuyunca, Löwy'nin önerdiklerini “makul” bulmak mümkün: Aydınların ve devrimci mücadeleye katılan din adamlarının ahlaki ve “ruhs al” motivasyonlarını “göz önünde bulundurmak”, harekete geçen Hıristiyanların öznel tutuml arını, inançlarını, dinlerini “tanımak”... Bunların yapılması gerektiğini kim inkar edebilir ki? 
Löwy'nin iddiasına göre, “saf ekonomist “gelişme” mantığına hapsolmuş birçok Marksist”... 
Bu ölçüde dar kafalı “Marksist”ler, aranırsa bulunabilir elbette...” 


Ama burada tartışılan, ucubik Marksistlerin varlığı değil, marksizmin kurtuluş teologlarından bir şeyler öğrenmeleri gerektiği... 


Löwy, karikatürleştirdiği bir Marksizme (“Stalinizm”) saldırırken, “tarihsel maddeci” bakış aç ısının geri çekilmesini öneriyor... 


Nitekim, aynı Löwy, Engels'in Almanya 'da Köylü Savaşı adlı çalışmasında, köylü isyanlarına 

öncülük eden rahip Thomas Münzer'i devrimci bir lider olarak tarif etmesini yetersiz buluyor . Engels'e göre, 1500'lü yıllarda feodalizme karşı mücadele edenler, mistik/dinsel bir örtüye s arınmak zorundaydı. Löwy, bu yaklaşımı beğenmiyor! Ona göre, Engels Münzerciliğin “saf d insel boyutunu” kavrayamamış”, onun ruhani ve ahlaki gücünü ve inançla yaşadığı mistik deri nliği” fark etmemiş. !9 


Bir başka deyişle, Löwy, tarihsel çözümlemeye dinsel kategorilerin eklenmesi gerektiğini sav unuyor. 


Bu yaklaşımın, kitabın yazıldığı dönemdeki somut/güncel karşılığı ise, Löwy'ye göre, Latin A merika özelinde, devrimci Hıristiyanlarla “ittifak” yaklaşımının aşılması: 


“(...) bugün Brezilya, Nikaragua ve El Salvador 'daki deneylerden sonra, artık bir ittifaktan d eğil, tersine organik bir birlikten söz etmemiz daha iyi olacaktır. Çünkü Hıristiyanlar Latin A merika'nın birçok ülkesinde devrimci hareketin ve hatta onun Marksist öncüsünün zaten çokta n ayrılmaz bir parçasıdırlar.”1! 


Latin Amerika ülkelerinde tam olarak nelerin yaşanmış olduğu bir yana, !? dinsel hareket ve ör gütler, Marksistler için, geçici “müttefik”lerden daha fazlası olamaz. 


Çok mu dışlayıcı? 
Marksizm, her tür dünya görüşünün bir arada yaşama platformu değildir ki! 


Tek tek bazı bireylerin, dinsel inançlarından hareketle, dünyadaki somut gelişmelerden nerede yse hiç etkilenmeden, devrimci tercihler yapması mümkündür. Bu şekilde devrimcileşen birey lerden bazılarının devrimci bir harekete öncülük etmeleri de mümkündür. Ama bir toplumsal hareketin tek başına ya da asıl olarak dinsel inançlar temelinde şekillendirilmesi olanaksızdır. 


Dinsel hareketlerin belirli dönemlerde devrimci roller üstlenebilmeleri, dayandıkları dinsel ina nçların değil, içinde bulundukları toplumsal koşulların ürünü olmuştur. Tüm dinler, çok farklı şekillerde yorumlanmaya açık ahlaki ilkeler barındırır. Genel olarak bakıldığında, tüm dinler, insanları “iyi” olmaya çağırır. “İyi insan” olmanın tek yolunun, her tür sınıfsal baskıya, ezme- ezilme ilişkisine, insanların sermayeye kulluk eder hale getirilmesine karşı mücadele etmek ol duğunu da söyleyebilirsiniz; farklı tarihsel dönemlerde bu tür yorumların savunucuları da çıka r ortaya. Burada önemli olan, bu tür yorumların yapılma potansiyelinden çok, bu potansiyelin ne tür tarihsel kesitlerde, hangi dinamiklere bağlı olarak önem kazanabildiğidir. 


Bir başka açıdan yaklaşırsak, insanlık tarihinin çok önemli bir bölümüne damga vuran dinsel i nançların bazı tarihsel kesitlerde ilerici roller üstlenmemeleri olanaksızdı. 


Ama buradaki belirleyici unsur, sınıf mücadeleleriydi. 


İnsanlık, sınıfsal ayrışmalar ve egemenlik ilişkileri sayesinde ilerledi. Dinler de, sınıfsal ayrış malara dayalı bu ilerlemede, egemen sınıfların elindeki en önemli araçlardan biri oldu. 


Diğer taraftan, özellikle kapitalizm öncesi dönemde, egemen sınıflara karşı mücadele bayrağı açan hareketler, neredeyse bir kural olarak “din adına” mücadele etti. Bazen yeni dinler çıktı o rtaya, çoğu zaman da mevcut dinlere yeni yorumlar getirildi. 


Din dünyası, gerçekte son derece “dünyevi” bir dünyadır. Dinsel inançlar, insanlığın tarihsel il erlemesine bağlı olarak değişir. Çok tanrılı dinlerin yerini tek tanrılı dinlerin alması örneğinde olduğu gibi... Tüm insanların tek bir tanrı tarafından yaratıldığı bir dünya, insanlar arasındak i kardeşlik duygularının geliştirilmesi açısından, her topluluğun kendi dinine ve tanrılarına sah ip olduğu bir dünyaya göre daha elverişlidir. Ve büyük devletler kurmak istiyorsanız, kabile s avaşlarına son vermeniz gerekir... 


Dolayısıyla, Hıristiyanlık ve Müslümanlık gibi dinlerin ortaya çıkış dönemlerinde insanlık tari hi açısından bir ilerlemeyi temsil ettikleri ya da bu dinlerin içinden kendi dönemleri için devri mci sayılabilecek pek çok kolun çıktığı türü tezlerde de bir sorun bulunmuyor. 


Yeter ki, bu tür tezlerden hareketle, Marksizm ile dinsel inançlar arasındaki mesafenin kısaltıl abileceği iddia edilmesin! 


Evet, ne dinler tüm tarihleri boyunca yalnızca gericiliğe hizmet etmiştir ne de dindar insanları n ve din adamlarının bu kimliklerini koruyarak devrimcileşmesi olanaksızdır. 


Ancak insanların dinsel kimlikleriyle, dinsel ideolojilerini de savunmak üzere öncü partide ye ralmaları, ister istemez, partiyi din içi tartışmaların tarafi ya da zemini haline getirecektir. Ya parti belirli bir din yorumunu benimser ya da farklı din yorumları arasındaki mücadele partini n içine de taşınır. Hangisinin daha büyük bir felakete yol açacağı ülkeden ülkeye değişecektir 


Tabii ki, belirli dönemlerde, şurada ya da burada, felakete dönüşmeyecek istisnai (ve kaçınılm az olarak geçici) örnekler de çıkabilir ortaya. Ama bu olasılıktan strateji türetilemez. 


Bir başka örnekle devam edelim... 
İtalya örneği 


İtalyan Komünist Partisi, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde, dinsel örgütlerle işbirliği aray ışının uç örneklerini yaratmıştı. Bu girişimleri, 1970'li yıllardaki “Tarihsel Uzlaşma” açılımı d a dahil olmak üzere, somut hedefleri (hükümette yer almak) açısından bakıldığında, başarısızlı Şa uğradı. Bu ülkedeki Hıristiyan Demokratlar, CIA’ nın örgütlediği kontrgerilla saldırılarının da etkisiyle, komünistlerle koalisyon kurmaya yanaşmadı. 


Kurulsaydı ne değişirdi, diye de sorabiliriz... Örneğin Fransız Komünist Partisi'nin 1981 yılın da “sosyalist” Mitterand'ın kurduğu hükümette yer alması, bu ülkenin kaderini pek fazla değiş trmemişti. 


Buradaki tartışmamız açısından daha önemli olan, İtalyan komünistlerinin Hıristiyan Demokr at Parti ve Katolik kilisesi hakkındaki değerlendirmeleri... 


İtalyan Komünist Partisi, Tarihsel Uzlaşma açılımından çok önce, kendi ülkelerinin farklı old 

uğunu iddia ederek, dinsel örgütlerle yakınlaşma girişimlerinde bulunmuştu. Onlara göre, Hıri stiyan Demokrat yöneticiler ile parti tabanını birbirlerine karıştırmamak gerekiyordu. Taban, “ halkçı” bir karakter taşıyordu. Partiyi iktidara taşıyan, Katolik kilisesine bağlı kitlelerle halkçı lık temelinde bağ kurabilmesiydi... 


Türkiye'de de, Demokrat Parti'nin “tabanda” halkçı olduğu iddia edilmişti... 
Zaten, aksi nasıl mümkün olabilir ki? Burjuva partiler, iktidara gelebilmek için, halkın desteği ni almak zorundadır. Halk da, bu partilere, sömürüyü artırsınlar diye değil, yaşam koşullarını i 


yileştirsinler diye oy verir. 


Söylem düzeyinde bile eşitlikçi olmayan sağcı partiler için, halkın dinsel inançları çok daha b üyük bir önem taşır. Buradan çıkarılacak sonuç, sağcı partilerin halkın inançlarına daha saygıl 


ı oldukları için iktidara gelebildikleri olabilir mi? Bu partiler inançlara saygı falan duymazlar; bunları sömürürler... 


İtalyan komünistler de bunu biliyordu tabii ki. 


Amaçları, Hıristiyan Demokrat Parti'nin içindeki ve asıl önemlisi bu partinin tabanındaki ve s eçmen kitlesi içindeki çelişkileri açığa çıkarmaktı. Bunun için de, partinin yönetiminden çok t abanına seslendiler. 


Ama bu çabanın merkezinde, somut devrimci hedeflere yönelik bir mücadele çağrısı değil, ge nel bir (demokratik) birliktelik sağlama hedefi vardı. 


Bu nedenle de, Katoliklere seslenirken, onların dinsel inançlarını temel aldılar. 1966 yılında p arti kongresine sunulan raporda, Vatikan'ın uluslararası barış girişimlerinden hareketle, şöyle söyleniyordu: 


“(-..) Marksistlerle Katolikler arasında yalnız işçiler düzleminde, yani Katolik işçiler ve komü nist işçiler arası bir diyalogdan başka bir diyalog olamayacağını düşünmek hepten yanlıştır. ( ..J Biz şuna inanıyoruz ki, Hıristiyanlık bilinci tarihin şu döneminde insanların sömürüldüğü, 

özgürlük ve insanlık onurunun kısıtlandığı koşullarla çatışma ve çelişme durumundadır. Bu k 

oşullar, kapitalist topluma özgüdür. O nedenledir ki, Hıristiyanlık bilinci sosyalist fikirlere aç 

ılmak zorundadır. ”!3 


Vatikan'ın barış girişimleri, İtalyan komünistlerinin iddiasına göre, “işçi sınıfının ve baskı altı nda tutulan halkın sosyalist ve anti-emperyalist zaferiyle gerçekleşen o güçlü yürüyüş sayesin de din ‘ideolojisini’ halkın afyonu durumuna getiren muhafazakar düşüncenin aşılması” nın! 
4 bir işaretiydi. 


Aynı raporda Katoliklere bir de soru yöneltiliyordu: 


“Aramızda varolan iş ve ilke birliğinin temellerini birlikte inceleyip savaşlardan, yoksulluk ve sömürüden arındırılmış yeni bir toplumu beraberce kurmak mümkün, hatta zorunlu değil mid ir? 


“Katoliklere sadece kısa vadeli bir program konusunda anlaşmayı önermekle sınırlamıyoruz kendimizi. Biz, sosyalist perspektifleri de içeren daha kapsamlı bir düşünce alışverişinden yan 


ayız. ”!5 


İtalyan komünistlerin “ekonomist” bakış açısını bir hayli aşmış oldukları kesin. 


Bir noktaya dikkat çekmek istiyorum: Katolik kilisesi içindeki muhalif unsurlardan, kızıl papa zlardan vs. söz edilmiyor, Vatikan'ın diplomatik açılımlarından yararlanmaya çalışılıyor... 


Yeri gelir, bu da yapılır... Ama eğer ortada bu tür politikaları anlamlı kılacak somut ve yakın devrimci hedefler ya da korunması gereken büyük kazanımlar varsa... 


Bunların bulunmadığı koşullarda, komünistlerle inananlar arasındaki “diyalog ve işbirliği”, iki “taraf” arasındaki farklılıkların korunmasına yarar. Bir “taraf”ta komünistler vardır, diğer “tar af”ta ise inanan insanlar... 


Bu bir “realite” olabilir... Nitekim İtalyan komünistler, Katolik kilisesinin ülkelerindeki toplu msal gücünü dikkate alıyordu. 


Ama sınıflı toplum düzeni de bir “realite”dir. 


Marksistler, işçi sınıfının inancı güçlü olanlar ve olmayanlar şeklinde bölünmesine karşı müca dele etmek zorundadır. 


Asıl önemlisi, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde Katolik kilisesinin içinde sosyalizme se mpatiyle yaklaşan hiziplerin ortaya çıkması ve Vatikan'ın barış çağrıları yapmak zorunda kal ması, sosyalizmin dünya ölçeğindeki kazanımlarının ve bu arada İtalyan komünistlerinin sağla dığı toplumsal desteğin ürünüydü. 


Solun toplumsal ölçekte güç kazanması, tüm düzen kurumlarını olduğu gibi dinsel kurumları da etkiler. Bu kurumlar, sola karşı mücadele etmek için bile, toplumda karşılık bulan sol değer leri daha fazla dikkate almak zorunda kalırlar. Bu arada, din adamlarından bazıları, temsil etti kleri kurumların gerçek niteliklerinden rahatsızlık duymaya başlayabilir. 


Bir komünist partinin bu durumdan ek yararlar sağlamak istemesinden doğal ne olabilir? 


Sorun, bunun nasıl yapılacağı... Dinsel örgütlerle işbirliği geliştirme çabasına girerek mi, yok sa dinin siyasal alanın dışında tutulmasını çok daha kararlı bir şekilde savunarak ve elde edile n mevzileri de bu amaç doğrultusunda kullanarak mı? 


Dinsel örgütlenmelerin marjinal unsurlarını yakınına çeken bir Marksist parti, bunlara dayanar ak din alanına müdahale etmeye kalkışırsa, hem büyük bir yanlış yapmış olur hem de kaybede r. Yanlış yapmış olur, çünkü din alanına siyasal müdahalede bulunmak, siyasetin dinselleştiril mesini de kabul etmek anlamına gelir. Kaybeder, çünkü Marksistler dinsel inançları bir silah o larak kullanmak konusunda hiçbir zaman egemen sınıflardan ve onların dinsel örgütlenmeleri nden daha başarılı olamaz. 


Marksistler, “din silahı”ndan yararlanmayı düşünmek bir yana, dinin bir silah olarak kullanıl masının en kararlı karşıtları olmak zorundadır. İnançlı insanların Marksistlere saygı duymasın ı sağlayabilecek olan tek yaklaşım da budur. 


Dinler savaşı karşısında Marksistler 

Bugünün dünyasında, apayrı bir sorunla karşı karşıyayız: Dinler savaşı tehlikesi... 

Dinler arasındaki hiçbir savaş, gerçekte dinler arasındaki bir savaş değildir. Haçlı Seferleri, Hı ristiyanların Müslümanlara karşı savaşı değil, Batılı egemen sınıfların doğudaki zenginlikleri yağmalama girişimiydi. 

Peki, dinsel boyut tümüyle önemsiz miydi? Birileri kendi dinleri adına başka dinlerden insanl arı boğazlıyorsa, dinsel boyut kaçınılmaz olarak önem kazanır. Hem saldıran hem de saldırıya 


uğrayan tarafta... 


İsrail, dinsel fanatizmin toplumsal ölçekteki yeniden üretiminin ne tür sonuçlar doğurabileceği ni uzun süredir somut olarak gösteriyor. Bu ülkenin dışa dönük saldırganlığı, içindeki ırkçılık! 


a karışık dinsel bağnazlıkla besleniyor ve bu bağnazlığı besliyor. Gerçekte Siyonizmin kurban ları olan yoksul Yahudiler, İsrail toplumunun en gerici kesimini oluşturuyor. 


İsrail, gericiliğini çevresine de yayıyor. Hamas, yalnızca Filistinli ulusalcı ve solcu güçlerin za yıflaması sayesinde değil, aynı zamanda İsrail devletinin desteğiyle güç kazanmıştı. Ortadoğu 'daki çatışmaların dinsel bir temele oturması, Siyonizmin İsrail’ deki toplumsal gücünün korun masını kolaylaştırıyor. İsrail'in egemen sınıfı, “Yahudilere karşı savaşan Müslümanlar”ı, “yur tları için savaşan Filistinliler”e tercih ediyor. 


Bir süredir, ABD ve Avrupa Birliği de aynı yola girmiş bulunuyor. “Medeniyetler Savaşı”nın bir öngörü değil, İsrail'in politikasını dünya ölçeğine taşıma projesi olduğu yeterince netlik ka zandı. ABD Başkanı Bush'un “Haçlı Seferi”nden söz etmesi, Danimarka'da çıkmakla birlikte merkezine Avrupa Birliği'nin yerleştiği “karikatür krizi”, papanın son açıklamasının yol açtığı son kriz ve diğer pek çok provokasyon, dünya ölçeğinde din eksenli bir kutuplaşma yaratma hedefinden başka neyle açıklanabilir ki? 


Emperyalizmin dünya ölçeğindeki saldırgan politikalarını meşrulaştırmak için “İslami teröriz m” demagojisine başvurduğu, doğru, ama son derece yetersiz bir açıklamadır. “Medeniyetler Savaşı” projesi, yalnızca Ortadoğu ya da Doğu halklarını değil, en az onlar kadar emperyalist ülkelerde yaşayan halkları hedef alıyor. Bu ülkelerdeki sınıfsal dinamikler, bir yandan “terör t ehdidi”yle, diğer yandan da dinsel inançların (ve bu arada her tür gizemciliğin, akıldışı korkun un vs.) toplumsal ölçekte yaygınlaştırılmasıyla denetim altına alınıyor. 


ABD bu konuda başı çekiyor. Bu ülkede hem “sapkın” tarikatlar hem de Hıristiyanlığın tutuc u kesimleri güç kazanıyor. ABD'nin iç politikasında da dış politikasında da dinsel referanslara giderek daha fazla başvuruluyor. 


Foreign Affairs dergisinin Eylül-Ekim 2006 sayısında yer alan ve derginin kapağında en öne mli yazı olarak öne çıkarılan “Tanrı'nın Ülkesi mi?” başlıklı makalede şöyle ifade ediliyordu: 


“Farklı dinsel çizgiler arasındaki güç dengesi zaman içinde değişiyor; son kuşakta, bu denge önemli ölçüde değişti ve bu değişim çarpıcı sonuçlara yol açtı. Amerikan Protestanlığı içinde ki tutucu çizgiler taraftar toplarken, yirminci yüzyılın ortalarında baskın konumda olan libera l Protestanlık zayıfladı. Bu kayma, daha şimdiden ABD'nin dış politikasında ciddi değişimler e yol açtı. ”6 


Yazar, ABD'nin Ortadoğu politikalarını ve özellikle Siyonizm destekçiliğini, tutucu Protestan lığın güç kazanmasına bağlıyor. Bundan “korkulmaması” gerektiğini, ABD'li Protestanların g eçmişte ve bugün başka dinlerden insanlarla pek çok konuda işbirliği yaptığını savunurken, şu tür örnekler veriyor: Katoliklerle birlikte kürtaja karşı mücadele, İsrail'i savunmak için dinci 

ve laik Yahudilerle işbirliği, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Ortadoğu'da misyoner hastane v e okullarının açılması... 


Foreign Affairs yazarına göre, ABD'li Protestanlarla Müslümanlar arasında önemli ortak nokt alar var: Her iki grup da laik düşüncelerin iç ve dış politikadaki egemenliğine karşıymış, dinse l simge ve değerlerin medyada saygılı bir şekilde ele alınması gerektiğini düşünüyorlarmış, po püler kültürde özgür cinselliğin kutsanmasına karşıymışlar... Dolayısıyla, Müslümanlar ile A BD'li Protestanlar arasındaki diyalog, olası bir medeniyetler savaşının önüne geçmenin de en iyi yolu olurmuş! 


Zaten, “dinler arası diyalog”, medeniyetler savaşı ile birlikte, aynı madalyonun iki yüzünü olu şturuyor. Bir uçta İslam dinine yönelik saldırgan açıklamalar, diğer uçta “diyalog ve hoşgörü” çağrıları... Saldırganlık da “diyalog çağrısı” da, her iki tarafi dinsel kimliklere hapsetmeyi a maçlıyor. Buradan, örneğin bizim payımıza, AB ile ilişkilerimizi “Müslüman bir ülke” olduğu muzu temel alarak düzenlemek düşüyor. Artık AB'ye bir Hıristiyan birliği olduğu için kızar 

mıyız, yoksa diyalog ve hoşgörü yolunu mu seçeriz, bize kalmış... 


Avrupa Birliği ve özellikle Almanya ve Fransa açısından, dinsel ayrımları öne çıkarmanın ek bir işlevi bulunuyor: Avrupa'daki Müslüman göçmenlerin Hıristiyanlar tarafından dışlanması ve kendi kendilerini dışlamaları sağlanıyor. Tabii ki, Avrupa ülkeleri, “medeniyetler savaşı”n dan çok, “dinler arası diyalog”dan söz etmeyi tercih ediyor. Aksi halde, Fransa'nın varoşların daki patlamanın göstermiş olduğu gibi, bu savaşın mekanı haline gelirler. Ama Avrupa Birliği "nin liderleri, “karikatür krizi”ne ve papanın son açıklamalarına verdikleri tepkilerin de göster diği üzere, dinler arasındaki diyalogun savaş tehdidi olmadan güçlenemeyeceğini de gayet iyi biliyor. Bu başlıkta ABD ile AB arasında bulunduğu varsayılan çelişkilerden yararlanmayı u manları yalnızca hayal kırıklığı bekliyor. 


Bu tabloda Marksistlerin yapabileceği en büyük yanlış, “Müslümanlarla” dayanışmak olacaktı r! 


İnançları nedeniyle saldırıya uğrayan insanlara sahip çıkmak, halklarla dayanışmak başka bir şeydir, dinsel inançlar temelindeki bir saflaşmanın tarafı olmak bambaşka bir şey... Dinsel ina nçlar temelindeki bir saflaşma, insanlığı Ortaçağ karanlığına geri götürmekten başka hiçbir so nuç doğuramaz. Marksistlerin öncelikli görevi, inanan inanmayan herkese bunu anlatmak ve d inler savaşını gündeme sokan emperyalizme karşı mücadeleye çağırmaktır. 


Emperyalist saldırganlığın dinsel örgütlerden bazılarını direnişe zorlamasını elbette dikkate al mak zorundayız. Bölgemiz, “beklenmedik”, “kitapta yazmayan” pek çok gelişmeye gebe... 


Dahası, ne tür yeni dinamiklerin ortaya çıkabileceği ve bunlarla ne tür ilişkilerin kurulabileceğ i konusunda uluslararası ölçekte deneyim biriktirmeye başladık bile... 


Örneğin bugün, Lübnan'da, İsrail ve ABD karşıtı ulusal güçlerin bir ittifakı var. Lübnan Kom ünist Partisi'nin (LKP) de yerinde bir tercihle dahil olduğu bu ittifakta Hizbullah'ın çok daha büyük bir ağırlığa sahip olduğu açık. Ama bir taraftan da, Lübnan halkını tek başına temsil ed emeyeceğini ve olası bir iç savaşın kendisi için de yıkıcı sonuçlar doğuracağını bilen Hizbulla h, bu ittifakı koruyabilmek için, dinsel hedeflerini geriye çekiyor. Yalnızca başka dinleri temsi l eden örgütlerle değil, aynı zamanda ateistlerle işbirliği yapıyor. 


1975 yılından bu yana neredeyse kesintisiz olarak iç ve dış savaşlar yaşamış olan Lübnan, dinl 
er arasındaki savaşların tüm halklara kaybettireceğinin en somut örneği durumunda. Emperyal izme ve İsrail’ e karşı yurtseverlik temelinde silahlı mücadele yürüten Lübnan Komünist Partis P’nin en önemli avantajlarından biri, dinsel bir kimliğe sahip olmaması. 


LKP'nin bir başka avantajı, uluslararası komünist hareketin bir bileşeni olmasından kaynaklan ıyor. Dünyanın pek çok ülkesinde Lübnan direnişiyle dayanışma eylemlerine komünistler önc ülük etti. Zaten bugün, din savaşlarına karşı dünya ölçeğinde bir hareket yaratma şansına ve ni yetine sahip olan tek taraf, henüz yeterince güçlü olmayan uluslararası komünist hareket. !/ 


Bir başka örneğimiz, Küba ve Venezuela ile İran arasında kurulan özel ilişki... İlk bakışta, gel eceği belirsizliklerle dolu bu ilişkinin, Küba ve Venezuela'dan çok, ABD'nin öncelikli hedefl 

erinden biri durumundaki İran'a yaradığı düşünülebilir. İran'daki molla rejimi, bu ilişki sayesi nde, ABD'nin ve Avrupa Birliği'nin dayatmalarına yalnızca “dinsel fanatizm”i nedeniyle karş ıçıktığı görüntüsünü vermekten uzaklaşıyor. Ama bu görüntüyü vermekten uzaklaşabilmek iç in, uluslararası ilişkiler alanında, dinsel fanatizmini geriye çekmek zorunda kalıyor. Dış politi 

kanın iç politika üzerinde hiçbir etkisinin bulunmayacağı düşünülemez. Dışarıda komünist ve 

ilerici güçlerle işbirliği yapıp içeride anti-komünizmi yükseltmek, eğer işbirliği yapılan güç S 

ovyetler Birliği kadar büyük değilse (“denize düştük, yılana sarılıyoruz” demeye imkan sağla 

mıyorsa), kolay değildir.!8 


Bir başka deyişle, emperyalizmin körüklediği dinler savaşının Marksiz-mi kenara ya da Mark 

sistleri dinsel örgütlenmelerin yanına itmesi kaçınılmaz değil. Aksine içinde bulunduğumuz g 

ericileşme çağında Marksizmin varlığı insanlığın elindeki tek umuda dönüşüyor. Tabii ki, Mar ksistlerin kendi ülkelerindeki görevlerinin hakkını verebildikleri, Marksizm ile işçi sınıfı arası ndaki bağları güçlendirebildikleri ölçüde... 


Bu arada, Hizbullah, Hamas ve İran'ın bugünkü konumlanışlarının Ortadoğu'daki dinci örgütl enmeleri temsil etmediğini unutmamak gerekiyor. Evet, hareket eden özneler, etmeyenleri göl gede bırakır. Ama Ortadoğu'daki dinci gerici örgütlenmelerin büyük çoğunluğu zaten her tür ı şık kaynağının önüne perde çekmeye çalışıyor. 


Hizbullah İsrail e karşı savaşıyor diye, iktidar dönemi yolsuzluklarıyla, emekçi düşmanlığıyla ve işbirlikçiliğiyle hatırlanacak olan AKP'ye, ABD'nin hizmetçisi Fethullah Gülen'e, Sivas Katliamı'nın suçlularına, din tüccarlığından başka bir şey bilmeyen tarikat tüccarlarına ya da | iberal İslamcı “aydın”lara sıcak bakmaya başlayacak halimiz yok! 


Emperyalist saldırganlığın işbirlikçileri de krize sürükleme potansiyelini nasıl değerlendirme miz gerektiğini, Kemal Okuyan, Gelenek'in geçen sayısında yazmıştı: 


“Bizi asıl ilgilendiren, krizin İslamcı siyasetin etki alanındaki yaygın toplumsal kesimlere nası l yansıyacağıdır. Gerçekten daha radikal ve anti-emperyalist dinci hareketlerin ortaya çıkıp ç ıkmayacağından daha önemli olan, gelişmelerin bu etkiyi azaltma olasılığıdır. 


Bu anlamda solun işbirliği ya da ittifak için ‘unsur’ arayışı yüz kızartıcıdır, iktidarsızlığın yen i örneğidir, üzerinde çalışılması gereken AKP'nin, Fethullah'ın, İslamcı yayın organlarının, S aadet Partisi'nin, kısacası İslamcı olarak adlandırılan ve algılanan aktörlerin krize karşı takı 

nacakları tutumun toplumsal sonuçlarından sosyalizan ve yurtsever bir enerji yaratmanın mü 

mkün olup olmadığıdır.”9 
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BİR KEZ DAHA: İSLAM VE SOL 
04/01/2007-Nuray Nert-Radikal 


Siyasette yeni bir girişim olarak tartışma yaratan Mehmet Bekaroğlu ve Ertuğrul Günay'ın önc ülük ettiği hareketten daha önce bahsetmiştim. Bu girişim çerçevesinde 'İslam ve sol siyaset bi r noktada buluşabilir mi?', 'Müslüman solcu olur mu veya solcu Müslüman olur mu?' soruları gündeme gelmişti. Yine daha önce belirttiğim gibi, bunlar benim üzerinde konuşmayı en çok s evdiğim mevzular ancak yerimiz dar, kısa değinmelerle geçmek zorundayız.Bu sefer, geçen c uma günü, Radikal'de yayımlanan Mustafa Akyol'un yazısı vesile oldu. İlk yazımda ben de, so I siyasi gelenekle Müslümanların siyasal geleneğinin kaçınılmaz çelişkilerinden bahsetmiştim Ancak sevgili Mustafa Akyol, olayı bir adım daha ileri götürerek, sol adına ileri sürülen siyas al4oplumsal ilkeler ile İslam'ın bir din olarak temelden çeliştiğini iddia etmiş. Bu klasik sağcı Müslüman tezi veya tepkisidir. Daha doğrusu dinlerle, solun ileri sürdüğü eşitlik iddiasının te melden çelişik olduğunu ileri süren evrensel ve klasik 'sağcı' tepkisidir. Modern çağda, kapital izmin dinsel öğretilerle örtüştüğünü ileri sürerek, kapitalizme dinsel kutsallık armağan eden kl asik sağ siyasetin her türünden söz ediyoruz. 

İslam'ın hangi siyasal ve ekonomik sistemle uyuşup uyuşmadığı sonuna kadar tartışma konus udur. Bugüne kadar, kapitalizme dini kılıf bulanlar, bir de sol siyasetin din karşıtlığını bahane edip, sağ siyaset geleneği beslediler diye İslam'ı (veya Hıristiyanlığı) kapitalizmi öngörüyorla r diye takdim edemeyiz. Batı'da, kapitalizmi Hıristiyan geleneğinin bir ürünü olarak takdim ed en, Protestan geleneği ve bu geleneği belli şekilde yorumlayan ünlü düşünür Weber'dir. Dahas ı Weber, kapitalizmin temelini, tasarruf gibi dinsel ve ahlaki öğelere bağlayarak, emperyalizm i ve vahşi kapitalist sömürü ve talanı göz ardı etme ve temize çıkarma gayretinin en önde gele n temsilcisidir. 

Tezleri her bakımdan son derece tartışmalıdır. 

Mustafa Akyol, İslam'ın kapitalizmle uyumlu olduğunu ileri sürerken gösterdiği dayanak olan Sabri Ülgener de, Weber'ci bir düşünür olarak, İslam ile kapitalizmi bağdaştırma gayreti göst ermiştir. Ülgener de, yine, Weber'ci bir düşünür olarak, Osmanlı'nın kapitalizm üretemeyerek geri kalmışlığının sebebi olarak, Osmanlı iktisat düşüncesinin durağanlığını vurgulayan klasik bir oryantalist düşünürdür. Bu ekol, tabii ki sorunun İslam değil, Ortaçağ boyunca İslam'ın 'y anlış' yorumlanışı olduğunu ileri sürerler. Ülgener'in öğrencisi Ahmed Güner Sayar, 'Osmanlı İktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması' (Der Yayınları, 1986) başlıklı çalışması boyunca, 'Ulema nın serbest ve hür aklın rehberliğinde felsefi ve spekülatif düşünceye hayat hakkı vermeyişi ik tisat bilgi üretimine engel teşkil etti' tezini işler. Bu bir iddia ve tezdir, yani tartışmaya açıktır, mutlak kaynak veya dayanak olarak takdim edilemez. 


Bana da sorarsanız, Ülgener'in dinamik bir ekonomik modelin önünde engel olarak gördüğü k lasik dönem Osmanlı iktisat anlayışı, dini ve münhasıran İslami ilkelere, kapitalizmden daha y akındır. O günkü model ideal falan demiyorum, daha yakın diyorum. Bugün söz konusu olduğ unda da, solun toplumsal dayanışma ve eşitlik ilkelerinin İslami ilkelerin ruhuna daha yakın ol duğunu düşünüyorum. Dahası, bugün gündeme gelmesi tabu sayılan faizin 'haram' sayılmasını bir ilke olarak benimsiyorum. Ha 'Emeksiz kazanç haksızlıktır, sömürüdür' demişsiniz, ha'Fai z haram' demişsiniz.Diğer taraftan, İslam,Mustafa Akyol'un iddia ettiği gibi fakirlerin kaderini zenginlerin sadaka ve vicdanına falan bırakmış falan değil. Kaçamak hesaplarla değil,hakkıyla zekât dağıttığınızda, hak geçmesin diye titizlendiğinizde ne kadar servet birikir bir hesap edin bakalım. Hıristiyanlık da, 'Bir devenin iğne deliğinden geçmesi, zenginincennete girmesinden daha kolay diyen', modern çağ öncesi faize iyi gözle bakmayan bir din. Hayırseverlik ve sada ka ile konuyu geçiştirme, modern kapitalizmin zenginlerinin vicdanlarını temizleme uğruna ö demeye razı oldukları küçük bedeller, solcuların öteden beri karşı çıktığı bu. Öyle olmasaydı, öyle vermişiz, ha böyle deyip,en azından sosyal devletin öngördüğü vergilere ses çıkarmamal arı gerekirdi 


Sosyalizm zorla alırmış, dinler gönül rızasıyla vermeyi öngörürmüş! Gönül rızasıyla verseler, zorlamaya gerek kalmazdı, insanlık da bu yolları icat etmek zorunda kalmazdı, öyle değil mi? 
Bırakın her şeyi bir yana, dini inancın en önemsediği konulardan biri, ahiret inancı gereği, üç günlük dünya diye düşünülüp, açgözlülük ayyuka çıkmasaydı, fazla söze hacet kalmaz, insanl ığın bir sürü sorunu olmazdı. Bırakalım laf döndürmeyi, 'İki derviş bir seccadeye sığmış, iki ci hangir bir dünyaya sığmamış',konu kısaca budur. İsterseniz, bunu, 'İki derviş bir seccadeye sığ mış, zengin hacılar fakirlerle aynı yerde şeytan taşlamaya tahammül edememiş' gibi konuya g öre uyarlayabilirsiniz, konunun terminoloji konusu olmadığı anlaşılır. 


İDRİS KÜÇÜKÖMER VE TÜRKİYE'DE SAĞ-SOL MESELESİ 
05/06/2007- Nuray Nert-Radikal 


Seçim süreci içinde eski merkez sağ isimlerden bazılarının CHP'ye, buna mukabil eski CHP'li lerden bazılarının ise AKP'den aday olmasıyla, bir kez daha İdris Küçükömer muhabbeti açıl makla kalmadı, aldı yürüdü. Aslında 'Hocanın dediği gibi', Türkiye'de asıl sol-sağ partiler tara fından mı temsil edilmekteydi ve de tersi de doğru muydu, sol diye bilinen partiler aslında sağ cı mıydı? 

Bir kere, bazılarının merkez sağdan sola veya soldan sağa geçişi bu kadar abartılacak bir şey d eğil. Nihayetinde siyasetin merkezindeki geçişlerden bahsediyoruz. Ama tabii Türkiye'de, ola y bu kadar basit değil. Özellikle, sağ çevreler, merkez solu yani CHP'yi halk düşmanı, hatta n eredeyse 'nesebi karışık' olarak görüyor. O nedenle, merkez sağa geçeni 'kavga adamı' olarak t akdim ederken, merkez sola geçeni 'ihanet' etmiş biri olarak takdim ediyorlar. Buna mukabil, merkez sağa geçenlere de kendi cenahlarında 'dönek' olarak bakılıyor. 

Bu çerçevede İdris Küçükömer'in meşhur tezinin yeniden gündeme gelmesi anlaşılır bir şey. 
Aslında anlaşılmaz olan, İdris Küçükömer'in tezidir. 

Yıllardır, Küçükömer Hoca diye lafa başlayanlara bunu anlatmaya çalışırım. Olmadı, kalkıp g eniş çerçeveli bir İdris Küçükömer eleştirisi yazdım (Doğu Batı Dergisi, Yaz, 2000, sayı. 11) Hoca'nın tezlerine itibar edenlerden bir cevap çıksın isterdim, böylece, bir memleket muamma sını daha ciddi çerçevede tartışmak imkânı bulurduk. 

Küçükömer'in tezine dönersek, bu tez, Türkiye'de siyaset analizine ışık tutmak bir yana, son d erece sığ ve tutarsızdır. Hoca'nın değeri, erdemi, kendi döneminin klişelerine itibar etmeyip, T ürkiye'ye siyasete farklı bir yerden bakma çabası göstermiş olmasındadır. Ancak, bu çabanın e rdemi, çabanın sonucunun başarılı olduğunu göstermez. 


Hoca, özetle, 'Bu kadar halktan kopuk sola sol denilir mi? Sağ dediğimiz adamlar halka daha yakın, onların gerçek temsilcileri' gibi herkesin aklına gelebilecek bir itirazı, çok özgün ve ay kırı bir tez olarak temellendirmeye çalışmıştır. Olay bu kadar basit midir diyorsanız, teferruatı nı yukarıda sözünü ettiğim yazıda uzun uzun anlattım, bir göz atarsanız memnun olurum. 

Bu yazıya göz atmaya üşenenler için, bir-iki önemli noktayı özetleyeyim. Birincisi, ne solun t opluma uzaklığı, ne sağın topluma yakınlığı sanıldığı gibi Türkiye'ye özgü şeyler değildir. Ev et, özellikle Batı demokrasilerinde, sendikal hareketlere, emekçi örgütlerine dayalı güçlü sol p artiler var olmuştur, ama sağ hiçbir zaman zannedildiği gibi sadece üst sınıfları ve seçkinleri t emsil etmiş değildir. Daha doğrusu, hiçbir toplumda, insanlar sadece mensup oldukları sınıflar doğrultusunda siyasi tercih yapmazlar. Öyle olsaydı burjuva demokrasileri ayakta kalmazdı. 
Ama nedense, bizde, Batı'da solun halkı, sağın seçkinleri temsil ettiği gibi, kitaba uygun bir y anılsama bir tartışılmaz bilgi olarak kabul görmüştür. 

Kuşkusuz Türkiye'nin kendine özgü siyasi tasniflere ihtiyacı vardır, özellikle, bürokratik politi kalar doğrultusunda gerçekleşen modernleşme süreci, siyasi tabloyu karmaşık bir hale getirmi ştir. 

Ancak bu özgünlüğü abartıp, üstelik bu süreci ayaküstü tarihi analizlerle açıklamaya kalkarak, Prens Sabahaddin'den Adalet Partisi'ne bir düz çizgi çizip ona 'halk cephesi', karşısındakine 'b ürokratik cephe' demek fazla anlam ifade etmez. 

Son olarak, sağ ve sol kavramlarının tarifi zor ve tartışmalı olabilir, ama bu kavramları bir de, başka kavramlarla karıştırmak fazladan yanıltıcı olur. Küçükömer'in Türkiye'de sol geleneğe i tirazının çıkış noktalarından biri aslında, solun seçkinci ve otoriter özelliklerine itirazdır. Anca k, kendine sol diyen siyaset ve söylemler pekâlâ seçkinci ve otoriter olabilir, olmuştur, bu Tür kiye'ye özgün bir durum değildir. Diğer taraftan sağ, illa faşizan veya otoriter olmak zorunda değildir, böyle de olabilir, liberal ve demokrat da. O halde, mesele, 'aslında Türkiye'de sağ-sol mudur? falan değildir. Birisi kalkıp, otoriter sol yerine, liberal 

sağ bir siyaseti tercih edebilir, ama bunu yapmak için sağ-sol kavramlarının yerini değiştirme ye ihtiyaç yoktur. Bilmem anlatabiliyor muyum? 


'MÜSLÜMAN SOL'A NE OLDU? 
07/06/2007 - Nuray Nert-Radikal 


Özgürlükçü, değişimci olmak sol açısından gerekli ama yeterli değil. Sol özgürlükçü de olabil ir, otoriter de, tıpkı sağ gibi. 


Altı-yedi ay önce, Mehmet Bekaroğlu ve Ertuğrul Günay öncülüğünde 'Yeni Siyaset Girişimi' adı altında bir platform kurulmuş ve daha ziyade 'Müslüman sol' adı altında tartışılmıştı. Ben de bu konuda iki yazı yazmıştım. 

O halde, bu platformun akıbeti hakkında da bir şeyler yazmalıyım diye düşündüm. 
Platformun öncüleri aslında, 'Müslüman sol' tanımını kullanmak istemiyorlardı, Müslümanlık' la barışık bir sol hareketten bahsetmeleri nedeniyle bu tanımın yakıştırıldığını söylüyor! 
ardı. Sonuçta, 

bu platformdan Ertuğrul Günay başta olmak üzere bir grup AKP'ye katılıp, milletvekili adayı oldu. İsteyen istediği partiye girer, işin bu kısmınının fazla tartışma konusu olmaması gerektiğ ini düşünüyorum. 

Ancak, kimse siyasi kavram ve ilkeleri kendileriyle bulundukları yere taşıdıklarını iddia veya ima etmemelidir diye düşünüyorum. Nitekim, bu platformun, kendini iptal ederek veya topye 

kün bir partiye katıldığını ileri sürmek için bir sebep yok. Zira, Mehmet Bekaroğlu, bir basın t oplantısı yaparak, Günay ve arkadaşlarının kararının şahsi karar olduğunu açıkladı. 

Mehmet Bekaroğlu'nun AKP karşısındaki tutumunun şahsi değil, ilkesel olduğunu çok yakınd 


an bilen biriyim, yine de benim derdim, aralarında neler olduğu değil. Benim derdim, 'sol' kav ramının şahıslara bağlı olarak keyfi kullanımı konusunda duyduğum kaygı. Bu ülkede, dinle b arışan nedense, sağ siyasetle de barışır. Ama kimse, bu durumu da mutlaklaştırmamalıdır. Ben Müslüman olan birinin solcu olabileceğine, hatta daha doğrusu solcu olması gerektiğine inan an biriyim. Birileri sağ siyasetle barışmakta sonuna kadar özgür olmalıdır, ancak davranış ve kanaatleri Müslüman solcu olmanın önünde engel veya 'kötü örnek' olmamalıdır. 

Nedense, bu ülke sağcılığın popüler ve yaygın olmasına karşın, birçok durumda kimsenin ken dine 'sağcı' denmesinden hoşlanmadığı bir ülkedir. 

Sağ-muhafazakâr kesimde 'Aslında Türkiye'de sağ soldur' tezinin bu kadar itibar görmesi de b u tuhaflığın göstergelerinden biridir. Bu koşullar altında, büyük bir ihtimalle, AKP'ye katılan Yeni Siyaset Girişimi mensupları, yazdıklarımı olumsuz karşılayacaklar. Alınmasınlar, demok rasi ve özgürlükler açısından AKP'yi seçmiş olabilirler, sadece 'sol' kavramı ile AKP'nin bir ar ada bulunamayacağını teslim etmek durumundadırlar, bu konuda biraz daha net olsunlar diyor um, o kadar. 

Mevcut sol hareketlerin veya kendine sol diyenlerin çoğunun otoriter siyasetlere yakın durmal arı, bunlara karşı, bazılarının demokrat sağ hareketleri seçmek başka şey. Otoriter sol eleştirisi üzerinden, siyasi tercihlerin tanımlarını değiştirmeye yeltenmek başka şeydir. Özgürlükçü, de gişimci olmak sol siyaset açısından gerekli ama yeterli şart değildir, sol eşitlikçilikte ısrar etm ek durumundadır. 'Fırsat eşitliği' gibi muğlak bir tanım da sol sayılmak için yetmez, tüm liber al sağ siyasetler fırsat eşitliğini savunurla, tartışma fırsat eşitliğinden neyin kast edildiği konus unda düğümlenir. 

Tekrar ediyorum, sol da, sağ da, özgürlükçü ve demokratik de olabilir, otoriter de. Özgürlükç ü sol ve ya otoriter solu tercih edebilirsiniz, otoriter veya özgürlükçü sağ siyasetleri de, bunla r kendi aralarında da, birbirlerine karşı da farklı tercihlerdir. Yani, özgürlükçü sağ, otoriter sol un alternetifi değildir, onun alternatifi özgürlükçü soldur. Bu konuda samimi ve net olmak ta fayda var. 


MEHMET BEKAROĞLU: HEM İSLAMCI, HEM SOLCU 
15.09.2007 Vatan- http://rusencakir.com/ 


Vatan Gazetesi Kitap Eki 


1980'li yıllarda Trabzon, ülke çapında yaşanan İslami hareketin yükselişinden epey pay alıyordu. Aynı dönemde Trabzon'da epey etkili ve nitelikli bir İslamcı entelijansiya da gelişti. 
RP ile mesafeli bir ilişkileri olan bu İslamcı aydınlar başta sol olmak üzere kendilerinden olmayan kesimlere şaşırtıcı bir şekilde açıktılar. İşte böyle bir atmosferde adını duyuran KTÜ öğretim üyesi Mehmet Bekaroğlu, 1999 seçimlerinde FP?den Rize Milletvekili seçildi. Hemen parti yönetimine giren Prof. Bekaroğlu, TBMM İnsan Hakları Komisyonu'ndaki çalışmalarıyla kalıcı izler bıraktı. 


Prof. Bekaroğlu, FP içindeki rekabette, beklenenin aksine “yenilikçi” kanatla birlikte hareket etmedi. Doç. Numan Kurtulmuş, Bahri Zengin gibi isimlerle birlikte yenilikçilere zor anlar yaşattılar. Yakın zamanda Ertuğrul Günay ile “Müslüman sol” olarak tanımlanan yeni bir girişim başlatan Prof. Bekaroğlu, Günay ve bazı arkadaşlarının AKP'ye geçmeleriyle yine yalnız kaldı. 


Biz de Prof. Bekaroğlu ile FP ve Saadet Partisi deneyimini anlattığı “Siyasetin Sonu: “Adil Düzen’ den “Dünya Gerçekleri ’ne” kitabını ve AKP'yi tartıştık: 


SP?de Numan Kurtulmuş ile birlikte hareket ediyordunuz. O SP’de kaldı, siz ayrıldınız. 
Neden? 


Bekaroğlu: Numan Bey eskiden beri bu hareketin içinde. Hem duygusal, hem ailevi bağları var. Yine de kendisini anlayamıyorum. Zaten kitapta da onun hakkındaki görüşlerimi söyledim. Aslında Numan Bey ve bazı başka arkadaşlarla birlikte hareket ediyorduk, birbirimize söz vermiştik. Peşpeşe ayrılacaktık. Ben istifa ettim, o etmedi. Sonra da ne oldu, bilmiyorum. Kulağıma gelen şeyler var, ama neden kaldığını bilemiyorum. Peki ben niye ayrıldım? RP, FP ve SP’deki o dilin, duruşun, siyaset tarzının artık iş görmediği açık ve net bir şekilde ortaya çıktı. Aslında 1990'lardan sonra biz uzatmaları oynadık. Yerel ve merkezi iktidarları kazanmış olduğumuz için bu tıkanıklıkları fark etmemiştik. Ancak 28 Şubat'ta fark edebildik. Aslında genel olarak RP'nin itirazları doğruydu, hâlâ çok doğru şeyler olduğunu söyleyebiliriz. Ancak RP Soğuk Savaş'ın dilini kullanıyordu, bu bir dönem iş görmüş olabilir, ama 90'lardaki uzatmalardan sonra bitti. Ben bu eleştirilerimi Erbakan Hoca başta olmak üzere herkese anlattım. Uzun süre mücadele ettikten sonra daha fazla yol alınamayacağını gördüm ve ayrıldım. 


Siz Milli Görüş kökenli değilsiniz. Ama daha sonradan AKP'yi kuracak olan yenilikçiler genç yaştan beri bu hareketin içinde yoğrulmuşlardı. Siz onlarla çok mücadele ediniz. 
Gerek onlar, gerek sonradan SP’de kalanlar size “sana ne oluyor?” demediler mi? 
Yabancı muamelesi yapmadılar mı? 


Bekaroğlu: Çok fazla yabancı muamelesi yaptıklarını söyleyemem. Yenilikçiler gittikten sonra SP’de bu dünyanın dilini konuşan çok fazla adam kalmamıştı, o yüzden bana katlandılar. Hatta bana sık sık “neden yenilikçilerle birlikte olmadın?” diye sorulmuştur. 
Bunun cevabını kitapta verdim, özetlemeye çalışayım: Ben RP'de yoktum, FP'de dahil oldum. Benim amacım ideolojiden ziyade artık işe yaramayan o dilin bırakılması, ama bu arada o geleneğin, Müslümanlığın da yeniden okunmasıydı. Bu okumanın da mutlaka ve mutlaka özgürlükçü bir yaklaşımla yapılması gerektiğini savunmadım. Bunun sonucunda yeni bir dil yaratabiliri ve bugünkü dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilirdik. Yenilikçi arkadaşlarsa “bizi iktidar yapmıyorlar, gelsek de bırakmıyorlar. Dünya gerçeklerine göre hareket edelim ve iktidarda kalalım” diyorlardı. Bu bana göre çok revizyonist ve fırsatçı bir yaklaşımdı. 


FP Kongresi sürecinde yenilikçilerle aranızda epey bir gerginlik olmuştu... 


Bekaroğlu: Evet, onlar Numan Kurtulmuş, Bahri Zengin ve benim gibi bugünün dilini konuşan insanlardan korktular. Oğuzhan Asiltürk'ten korkmadılar. Hatta Asiltürk onların varlık nedeniydi, onları yaşatan şeydi. Oğuzhan Bey konuştukça güçlendiler. Ama dünyayla bağlantı kurabilen bizim gibi insanların karşı safta olmasını istemiyorlardı. 


Kurtulmuş*u AKP'ye çağırdılar, ama gitmedi. Sizi çağırdılar mı? 


Bekaroğlu: Direkt olarak çağırmadılar. Daha sonra da “Yeni Siyaset Girişimi” adındaki grubumuzla AKP arasında temaslar başlayınca ben tavrımı koydum. Ertuğrul Günay ve 


onunla hareket edenlere yanlış yaptıklarını söyledim. Daha başında devre dışı kaldığım için beni davet etmediler. 


Dönem dönem birlikte hareket ettiğiniz kişileri hep çağırmışlar, bir siz yoksunuz. 
Bunun özel bir nedeni mi var? 


Bekaroğlu: Bunu çok kişi zaman zaman soruyor. Siyaset yapmanın binbir türlü şekli var. 
Benim gibi siyasetçiler bunun ancak 2-3 türünü biliyor. İlkelerim, tercihlerim yanlış olabilir ama onların yanlış oldukları anlaşılana kadar çok ısrar ederim. Günay ve arkadaşlarına çok inanmıştım. Birbirimize söz vermiş, birlikte yemin içmiştik. Türkiye'de solun yeniden tanımlanmasıyla ilgili çok farklı şeyler yapacağız, çığır açacağız diyorduk. Ben bunlara hep inandım. Arkadaşlar da önce inanıyormuş, sonra başka bir şey olmuş herhalde, çünkü çok rahat gittiler. Ben de şaştım. 


Kimleri kastediyorsunuz? 


Bekaroğlu: Ertuğrul Günay, Haluk Özdalga, Erdal Kalkan, İbrahim Yiğit... Bunlar bizim deklarasyona imza atan, birlikte çalıştığımız kişilerdi. Şimdi hepsi AKP milletvekili oldu. 


Onlar gittikten sonra bu iş bitti mi? 


Bekaroğlu: Onlar gittikten sonra çok yara aldı tabii ki. Görüşler, ideoloji önemlidir ama kişiler de önemlidir. Dışardan yapılan benzetmeyle “Müslüman sol” bir hareketi taşıyacak kişiler önemliydi. Bu hareket birkaç kişinin adıyla anılıyordu. Bu bakımdan Ertuğrul Günay'ın gitmesi çok ciddi bir eksikliktir. Ancak toparlanacağız, tatilin bitmesinden sonra 
toplantılara yeniden başlayacağız. Çünkü bu görüşün doğru olduğuna inanıyorum. Türkiye 24 
Ocak 1980'den bu yana neo-liberal politikaları, bazen yırtarak, yağmalayarak hayata geçiriyor. Bu da hem ülkenin ekonomik kaynaklarını, hem de değerlerini bozuyor. Buna verilecek cevap sol bir cevaptır. Solun adalet, özgürlük, merhamet gibi kavramlarına yeniden sarılıp yeniden yorumlamalıyız. Böyle bir alanda siyasetin mümkün, hatta zorunlu olduğuna inanıyorum. 


Günay'ın bugüne kadarki performansını nasıl buluyorsunuz? 


Bekaroğlu: Bugüne kadar belli bir performansını görmedim. O kendisini çok iyi yetiştirmiş, önemli bir siyasetçidir. Ama şaştığım bir şey var: Sayın Günay solun teorik konularda gelişmiş bir ismi değildi, fakat parti içi demokrasi konusundaki mücadelesiyle sembolleşmiş biriydi. Fakat bakıyoruz “Sayın Başbakan beni listede arkasından ikinci sıraya yazdı, minnettarım” diye açıklama yapabiliyor. Saçlarım da yok ki yolayım! Buna şaşıyorum ve üzülüyorum. 


Bakanlığı konusunda ne diyorsunuz? 


Bekaroğlu: Ben TBBMM Başkanlığı veya Başbakan yardımcılığı bekliyordum. Yine de hakkını yemeyelim, daha önceki birçoklarından çok daha iyi Kültür Bakanlığı yapabilir. 


AKP'nin merkeze taşınma iddiasına inanıyor musunuz? Evetse, seçim öncesi yapılan transferler yeterli mi? 


Bekaroğlu: Bu amaçla yapıldı bunlar. Ama çok fazla bir şey yaptıklarını sanmıyorum. 
AKP'nin geleneksel tabanı soldan transferlerde rahatsızlık yaratır mı? 


Bekaroğlu: Hayır, tam tersine. Çünkü bu taban 28 Şubat'ta çok baskı gördü. Bu nedenle tutunmayı sağlayacak her türlü katkıyı meşru görüyor. 28 Şubat döneminde Erbakan'a da “bir bildiği vardır” diye kredi açılmıştı. Bu transferlerle AKP kendi tabanına moral veriyor. 


Bu partilerden bağımsız olarak bir İslami hareket var mı? 


Bekaroğlu: 1980 ve 90”larda tüm dünyada ve Türkiye'de bir şeyler söyleyen bir İslami hareket vardı. Dostu, taraftarları ve düşmanları oluyordu. 1990'lardan sonraysa Soğuk Savaş dilini kullanan bu İslamcılık ciddi bir şekilde aşınmıştı. 28 Şubat'la birlikte seçim yoluyla gelme hayalleri de yıkıldı. 11 Eylül’ den sonra, senin deyiminle “global 28 Şubat” başladı. 
Bundan böyle İslamcılık ciddi bir biçimde geri çekildi ve yöntem, tarz değiştirdi. Birincisi, Türkiye'de pek fazla taraftar bulamayan El Kaide tipi İslamcılık. Öte yandan Türkiye'de, “adil düzen”, “İslam dünyasıyla entegrasyon”, “Batı dan uzaklaşma” gibi iddialarla ayakta durulama yacağı fikri güç kazandı, AKP örneğinde görüldüğü gibi. Öyle büyük bir değişim yaşandı ki Türkiye İslamcıları tam olarak nerede dururlar, onları nasıl tanımlayabiliriz gibi sorulara çok kesin cevaplar veremeyiz. Hele son seçimlerde AKP gerek söylem olarak, gerekse listeleri oluştururken eski İslamcı talepleri kale almadığını bilinçli bir şekilde gösterdi. SP'nin de bu İslamcı talepleri karşılamayacağı anlaşıldığı için orda bir boşluk var. 
Ama bunun nasıl doldurulabileceğinin cevabını kimsenin tam olarak kestirebildiğini sanmıyorum. 


SOLCU MÜSLÜMAN OLUR MU? 


21.11.2008-Şamil Tayyar- timeturk 


Cevabını aradığım bu soru, aslında çocukluk dönemimden kalmadır. TRT'nin o ilk yıllarında 'Solcu Müslümanlarla Sağcı Hıristiyanlar' şeklinde kategorize edilerek verilen Lübnan'daki iç çatışma haberlerinin zihnimdeki izdüşümüdür. 


Siyasi yelpazede konuşlandığımız 'sağ' tarafin Hıristiyanlara, karşı 'sol' cephenin ise Müslümanlara tahsisi çok etkilemişti beni. Kuşku yok ki, iç çelişkilere yol açan ana faktör, solun sembol partisi sıfatıyla CHP'nin 'din' ile arasına koyduğu 'derin' mesafeydi. 


'Mürteci' ile 'mütedeyyin' arasındaki o ince çizginin ihmali, dine ve inançlı kesime yönelik saldırılarla bütünleşince CHP'ye dair toplumsal algılama, 'Ateistlerin veya din düşmanlarının partisi' şeklinde tarif edilen bir marjinalliğe kaydı. Bu temel yaklaşım, CHP'yi önceleri yüzde 30, sonraları yüzde 20 cetveline hapsediverdi. 


Prof. Dr. Emre Kongar'ın ifadesiyle; Türkiye'de din, toplumsal katmanları çaprazlamasına keser. Yani, iktidara alternatif her siyasi parti, 'din' kavramıyla barışık olmalıdır. Aksi 


halde 'marjinal parti' olarak kalır. 


Ecevit gerçeği gördü 


Bu konudaki tespitlerimi, ilk olarak 1986 yılı Ağustos ayında PKK'nın kanlı pususu sonrası Hakkari Uludere'ye bağlı Ortabağ'a giderken dönemin SHP Genel Sekreteri Fikri Sağlar'la da paylaşmıştım. 


Kongar'ın yıllar önce 'Türkiye'nin Toplumsal Yapısı' isimli kitabında dile getirdiği bu sosyolojik gerçekliği, solda ilk keşfeden veya ilk pratiğe döken siyasetçi Bülent Ecevit'tir. 
Yıllar sonra 1999'da birinci partinin lideri olarak kendini yeniden iktidara taşıyan siyasi güç, toplumun 'milliyetçi-muhafazakar' dokusuna uyumlu yeni politikalarla şekillenmiştir. 


Ecevit'in sola kazandırdığı bu ivmeden zamanla Baykal da etkilenmeye başladı. 'Anadolu Solu' kavramı bu etkileşimin sonucudur. Baykal da doğru yoldaydı. 


Şimdi RTÜK Üyesi olan Şaban Sevinç, üniversiteden sınıf arkadaşımdır. Soldaki bu yeni açılımı konuşurken beni Baykal'la tanıştırdı. Bir Ramazan günüydü ve Baykal da niyetliydi. 
İçi doldurulabilirse 'Anadolu Solu' kavramıyla toplumun daha geniş kesimlerini kucaklayabileceği kanaatini kendisiyle paylaştım. 


Çok heyecanlıydı. Ama başaramadı. Ya da vazgeçti. 
Baykal sonunu getiremedi 


CHP'yi MHP'nin daha da sağına iten bir noktada konuşlandırdı. 'Kızıl Elma' hayali kurmaya başladı. Bu yeni hülya, soldaki 'din düşmanlığı' potansiyelini siyasi enerjiye dönüştürdü. 


AK Parti ile MHP'nin ortak teklifiyle meclisten geçen türbanla ilgili Anayasa değişikliğine tepki gösteren Baykal, 5 Ağustos 2008 günü partisinin Meclis grup toplantısında 'Antalya Müftüsü' gibi fetva verdi. 


Sözüm ona türbana Kuran'la karşı çıktı: 'Örtünme, İslamiyet'in bir icadı değildir... Bu dışarıdan Türkiye'ye ithaldir... Kuran-ı Kerim'e baktığınız zaman imanın şartları arasında tesettür sayılmış mı? İbadetin şartları arasında sayılmış mı?' 


Sözde laik hassasiyetle ortaya konan tavrın, Kuran'la açıklanmaya çalışılması 'siyasi şaka' gibiydi. 


Sadece Baykal mı? 


CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman, 'Örtünme Sümerlere, Asurlara kadar dayanıyor. 
Sümerlerde fahişeler örtünmüş, Asurlarda evli kadınlar örtünmüş' diyerek ortaya çıkıverdi. Bir de tavsiyesi vardı: 'Atın örtülerinizi ve özgürleşin. Gelin bu türban esaretinden, erkek egemenliğinden kurtulalım. 


Bu açıklamayı, CHP İstanbul Milletvekili Nur Serter'in "Türban kadını ikinci sınıf birey konumuna indirgeyen, kadın erkek eşitliğini ortadan kaldıran, ikinci sınıf bir giyim tarzıdır', CHP Ankara Milletvekili Nesrin Baytok'un 'Başörtüsüne özgürlük kadına baskıyı arttırır, Hizbullah terörünü hortlatır' sözleri takip etti. 


Ufukta seçim görününce, çarşafa sarıldılar. Baykal şimdi diyor ki: 'Mutaassıpsa mutaassıp sana ne? Ahlakını, örfünü, geleneğini mutaassıp olarak sürdürüyor, sürdürecek tabi sana ne?' 


6 ayda taban tabana zıt, iki ayrım söylem çıktı ortaya. Ayrıca o laflar sanki kendine ve 
arkadaşlarına ait değilmiş gibi 'Sana ne' diye efelenmesi karşısında 'Kime söylüyor' diye kendimizi alamadık. 


Aynı şekilde Baykal'ın yeni sözlerini dünkü köşesinde 'Sağcı, özellikle de din eksenli partiler, her zaman dini ve dince kutsal sayılan değerleri kullanarak oy topladılar. 
Başörtüsünü de bu politikanın en önemli araçlarından biri haline getirdiler. Başı örtülü insanları din eksenli partilerin tabanında kalmaya mahküm etmeye çalıştılar. Başı örtülü toplum kesimlerini sosyal demokrat partiler için 'yasak bölge' ilan ettiler. Onları bu bölgelere sokmamaya çalıştılar' şeklinde yorumlayan Fikret Bila da yasak bölge etrafındaki tel örgülerin CHP'liler tarafından örüldüğünü unutmuş gibiydi. 


Bugün toplumda CHP'ye karşı 'din düşmanı' algılaması oluşmuşsa, bunun faturasını sağ partilere çıkarmak, devekuşu gibi başı kuma gömmekten öte anlam taşımaz. Önce iç hesaplaşmalarını yapmak durumundadırlar. 


Dakka bir, gol bir 


Geçmişteki bozuk sicil, Baykal'ın yeni sözleri önünde 'inandırıcılık' engeli oluşturmaktadır. 'Bakın onlar da gömlek değiştirdi' diyerek Baykal'a Gül ve Erdoğan'ı örnek gösterenler, değişimi perçinleyen somut icraat ve söylemleri görmezlikten geldiler. 


O nedenle Baykal'ın 'çarşaf açılımı', benim için seçim öncesi oya tahvil edilmek istenen basit şark kurnazlığıdır, takiyyedir. 


Ama özü itibariyle söyledikleri doğrudur. Bizlerdeki 'takiyye' algısının kırılması, tümüyle Baykal ve arkadaşlarına bağlıdır. Yeni tezin içi icraat ve söylemlerle doldurulamazsa, CHP'deki hesap asla sandığa uymaz. 


Görüyorum ki, dakika bir, gol bir. Sabah'tan Şenol Ateş'e konuşan Baykal, dün şöyle dedi: "Üniversitede çarşaf, türban isteseler o zaman 'orada dur' deriz. Anlayışımız değişmedi.' 


Baykal'ın mumu 24 saat yanmadı. 
İSLAM KAPİTALİZM İLE BAĞDAŞIR MI? 
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ALİ Kırca yönetiminde gerçekleştirilen Siyaset Meydanı programında İslam ile kapitalizm arasında uyum seviyesinin tartışılacağı bir geceye davet edilince konu ile yakından ilgilenen, hatta kapitalizmin Anadolu'daki muhafazakar kesimler arasındaki gelişimini irdeleyen bir romanın yazarı ("Hacı" - Everest Yayınları: 2003/4) olarak çok heyecanlandım. 


Zira, şahsi kanıma göre Türkiye'nin geleceği ile yazımın başlığına verilecek cevap yakından ilgilidir. 


Siyaset Meydanı programını gerçekleştirenler seçtikleri konuyu Avrupa İstikrar İnsiyatifi (European Stability Initiative) grubunun gerçekleştirdiği "İslami Kalvinistler: Orta Anadolu'da Değişim ve Muhafazakarlık" başlıklı çalışmadan (19 Eylül 2005) almışlardı. 


Söz konusu çalışma da Kayseri ili çerçevesinde, bizzat hayatın ışığında, Hıristiyan dininde yaşanan kapitalizme uyum gösterme çabalarının (Max Weber) İslam için de geçerli olup olmayacağını irdeliyordu. (www.esiweb.org) 


18 Ocak 2006 gecesi gerçekleştirilen tartışma programında İslam dini 
üzerinde otorite veya kamuoyu lideri sayılan bazı kişilerin takındıkları negatif tutum beni 3 
günlük bir yazı yayınlamaya itti. 


Zamanında İslam'ın sosyalizm ile bağdaşacağına dair risale yazmış bir hukuk hocası kapitalizmin hiçbir ahlaki değeri olmadığını, tefeci faizi başta olmak üzere hiçbir faizin İslam'a uymayacağını söyleyerek İslam'ın kapitalizm ile uyuşmasının mümkün olmadığını söyledi. Hukukçu hoca kapitalizme şekil veren liberal-demokrasi düşüncenin gelişiminde çok büyük ağırlık taşıyan "hukukun üstünlüğü" veya "hukuk devleti" kavramalarına ise hiç değinmedi, galiba onları yok saydı. 


Diğer bir konuşmacı ise Müstakil Sanayiciler ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) üyeleri arasında kendilerine kapitalist (sermayedar/anamalcı) denmesinden rahatsız olanların bulunduğunu belirtti. Sanayiciler ve işadamlarına dünyanın her yerinde "kapitalist" denirken bu kelime bu konuşmacıda alerji yaratıyordu. 


Konuşmacıların bir kısmı da "Kalvenizm"' kelimesine takılarak ve herhalde söz konusu çalışmayı (ibid: İslami Kalvanistler) hiç okumadan; bu kelime çerçevesinde ABD'nin İslam'ı Hıristiyanlaştırmak çabasına girdiğini (çalışmada bir çapanoğlu olduğunu) ifade ettiler. 
Kapitalizmi sadece ABD ile, ABD'yi de "dinsiz" kabul ettikleri Başkan Bush ile bir tuttular. 


Halbuki tartışmada amaç, teorik yaklaşımlar dışında; yaşanan İslam'ın/ 21.yüzyılda yaşayan Müslümanların çağa egemen olan serbest piyasa ekonomisi, sanayi üretimi, özel müteşebbislik, yatırım, istihdam, sermaye birikimi (terakümü) vb. gibi kavram ve uygulamalara ne kadar uyum gösterebildiğini irdelemekti. 


Çalışma Türkiye'de ve Batı'da bazı kesimlerce genel kabul gören Türkiye aleyhine bir önyargıyı sorguluyor ve önyargının tersine olumlu bir resim çiziyordu. 


Çalışma zihinlere çizilen şu resmin değiştiğini iddia ediyordu : 


"...Orta Anadolu, bu 'diğer' Türkiye'nin merkezi olarak kabul edilmekte. Gerek kırsal kültürünü ön plana çıkaran yabancılar, gerekse geleneksel Türk toplumunun az gelişmişliğini sona erdirmek için çaba gösteren Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri tarafından Avrupalı olmayan bir Anadolu resmi çizildi yıllar boyunca. Her iki tarafın da Anadolu'da gördüğü hep Türkiye'nin en az Avrupalı tarafı oldu: tarım, hayvancılık ve el dokumasına odaklanmış köy hayatının değişmeyen temposunda derinlere kök salmış bir İslam kültürü..." 


Çalışma, zaman zaman Ankara'nın dahi görmezden geldiği bir gelişime; ister adına Anadolu Kaplanları deyin ister Anadolu Aslanları, işte bu gelişime ışık tutuyordu. 


"İslam kapitalizm ile bağdaşır mı?" Bu soruyu irdelemeye yarın devam edeceğim. 
İSLAM, KAPİTALİZM İLE BAĞDAŞIR MI? (II) 
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"İSLAM, kapitalizm ile bağdaşır mı?” sorusu Türkiye için çok can alıcı bir sorudur ve "Avrupa İstikrar İnisiyatifi (European Stability Initiative)" grubunun gerçekleştirdiği "İslami Kalvinistler: Orta Anadolu'da Değişim ve Muhafazakârlık" başlıklı çalışma (19 Eylül 2005) bizzat bu soruyu irdelemektedir. 


Söz konusu çalışmada Kayseri ili çerçevesinde Hıristiyan dininde yaşanan kapitalizme uyum gösterme çabalarının (Max Weber) İslam için de geçerli olup olmayacağını sorgulanmaktadır. (Www.esiweb.org) 


Çalışmanın ana bulgusu şu şekilde özetlenebilir: 


"Orta Anadolu, toplumsal açıdan halen muhafazakâr ve dindar bir toplum olma özelliğini koruyor, ancak bu muhafazakârlık, yeni elde edilen (...)ekonomik (bir) başarıya büyük katkı yapan özel bir muhafazakârlık türü." 


Çalışma, Kayseri ile ilgili olarak şöyle bir tarihi gelişim resmi çiziyor: 


"...1950'li yıllardaki halinden tanınmayacak derecede farklı günümüz Kayseri'si. Kent merkezi, 1950'deki 65.500 nüfustan, bugün 600.000'li rakamlara ulaşmış. İnsanlar, merkezin batısında 2.350 hektardan büyük bir alanda kurulu olan ve hızla gelişen Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş olanaklarından yararlanmak için kırsal kesimden kente yerleşiyor. 
Türkiye'deki benzerlerinin en büyüklerinden biri olan bu sanayi bölgesi, aynı günde 139 yeni bina inşaatını başlatma özelliğiyle de 2004 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için aday. Geçen on iki aylık dönemde, Kayseri merkezinde 10.000*den çok yeni apartmana elektrik bağlanmış bulunuyor." 


Çalışma, Kayseri”deki bu büyük ilerlemeyi özellikle yatak ve tekstil sektörlerindeki gelişmeye bağlıyor. 


"İki kardeşin temelini attığı bu işletme, bugün bünyesinde 22 şirketi barındıran ve 70 ülkeye yayılan bir ihracat bağlantısına sahip bir holding (Boydak Holding). İki kardeşin altı oğlu tarafından yönetilen holdingin bünyesinde bir banka, nakliye ve ticaret firmaları ve Türkiye'nin en büyük kablo fabrikası var. Ancak kurumun merkezinde, ana şirketler olarak, ülkenin en tanınmış iki mobilya markası olan İstikbal ve Bellona yer alıyor. İstikbal'in sarı mavi etiketi ve Bellona'nın turkuvaz tanıtım bandı, bugün Türkiye'deki tüm kentlerde göze çarpıyor. 1.000”den fazla İstikbal ve 600'den fazla da Bellona mağazasında modern dairelerin her odası için mobilya satılıyor. Toplam olarak Boydak Holding 12.000*den 
fazla insana iş olanağı sağlıyor (bunlardan yaklaşık 10.000'i Kayseri merkezde), 2004 
yılı cirosu ise 1.2 milyar USD." 


Halbuki 1976 yılında aynı Kayseri’ de araştırma yapan, Hollandalı ekonomist Leo van Velzen sadece 20 yıl önce "şu an için ticari kapitalızmi değiştirerek yerine sanayi kapitalizmi getirebilecek düzeyde bir değişim oluşabileceği hakkında yeterli gösterge bulunmuyor" demiş. 


Öte yanda: 


"(Orta Anadolu A.Ş.) Şirket, ilk defa 1986'da jean kumaşı üretimine başladığında, beş farklı türde üretim yapıyordu. Bugün, 100 tanesi dünyanın önde gelen jean markalarına satılan yıllık 300 prototip üzerinden üretim gerçekleştiriyor. 90'lı yılların ortasında aralarında Wrangler, Rifle, Diesel ve Mavi gibi isimlerin bulunduğu, dünyanın en ünlü markalarına jean kumaşı sağlamaya devam etti. Şubat 2005'te toplam 20 milyon USD'lik yatırım yapan Orta Anadolu?nun bugünkü yıllık jean kumaşı üretim kapasitesi, dünya toplam üretiminin yüzde birini oluşturan 45 milyon metre." 


"İslam, kapitalizm ile bağdaşır mı?" Hüküm cümlelerimi pazar günü kuracağım. 
İSLAM, KAPİTALİZM İLE BAĞDAŞIR MI? (ID) 
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BU yazı dizisi "kadın-erkek camide, üstelik hanımların başı açık iken, bir arada namaz kılabilirler mi?" sorusu medyada tartışılmaya başlamadan evvel 25.01.2006 tarihli ilk yazımla başladı. 

Ben tartışmamı katıldığım bir TV programının aklımda geliştirdiği sorular çerçevesinde sürdürüyorum. ("İslami Kalvinizm": Ali Kırca-Siyaset Meydanı-18.01.2006) 


Benim sorduğum soru, başlıkta yer aldığı gibidir ve sadece o kadardır: 

"İslam, kapitalizm ile bağdaşır mı?" 

Perşembe günkü son yazımda bugün yukarıdaki soruyla ilgili kendi kanaatimi ilan edeceğimi belirtmiştim. Ancak, bu arada konuyla ilgili bir sürü çok ilginç mektup aldım. 

Aralarından ikisi bana yol gösterdiği için bugün onlardan bahsetmeyi tercih ediyorum. 
Ülkemizde nadir yetişen araştırmacı gazetecilerden Zafer Özcan, Aksiyon Dergisi'nde yayınladığı "Akla ve paraya ihtiyacı olmayan şehir Kayseri" (Sayı: 571-14.11.2005) başlıklı çalışmasında tartışmalara ev sahipliği eden Kayseri'de "vahşi değil, sosyal kapitalizm''in egemen olduğunu ve üstelik bunun kadim bir geleneğin parçası olduğunu vurguluyor. 


"...Kayseri'de son 20 yılda zirveye ulaşan ekonomik kalkınma, yarım asırlık bir geçmişe sahip aslında. *Ticari zekâ, çalışkanlık ve üretim gücü' gibi faktörlerin önemli rol oynadığı bu gelişmede asıl dikkat çeken unsurlar ise toplumun kendine has özellikleri ile 

şehirdeki kadim gelenek ve değerler. Bugün ?girişimcilik, tasarruf ve hayırseverlik' olarak özetlenebilecek bir sacayağı üzerinde yükselen ekonomik kalkınma modeli, Anadolu'da 


yaşanan bir inkişafı gözler önüne seriyor. Son 5 yılda Kayserili hayırseverlerin, yaşadıkları şehir için 300 milyon dolar harcaması, sağlık ocağından fakülte binalarına kadar hem şehir merkezinde hem de ilçelerdeki kamu yapılarına katkıda bulunması bu bakımdan bir tesadüf değil... Kayseri merkezde toplam 16 aşevi faaliyette. Her gün (600 bin nüfuslu şehirde) 6-10 bin arasında kişi üç öğün yemeğini aşevlerinden alıyor. Öğrencilere sağlanan bursların sayısı ise bilinmiyor. Çünkü şehirdeki yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının sayısı çok fazla..." 


Konuyla ilgili en çarpıcı mektubu ise sorduğum soru çerçevesinde ülkede en geniş ve en özgün araştırmaları yapan iktisatçı Prof. Dr. Murat Çizakça yazdı: 


"İslamiyet'in ekonomik sisteminin pekâlâ kapitalist olduğunu ilk ortaya atan Maxime Rodinson'dur ("Islam and Capitalism"'-Penguin, 1977-1980). Rodinson bu eserinde Kuran ve hadislerden hareketle bu sonuca varır. Rodinson'dan sonra ben de "Demokrasi Arayışında Türkiye: Laik-Dindar/Demokrat Uzlaşmasına Bir Katkı" (Yeni Türkiye Yayınları, 2002) kitabımın ikinci ve üçüncü bölümlerinde bu konuya eğildim ve Ortaçağ İslam Kapitalizmi'nin geliştirmiş olduğu kurumların Batı tarafından alındığını ve bu kurumların Batı'da gelişen özgün kurumlarla sentez edilerek Aydınlanma'nın da 

etkisiyle, Çağdaş Batı Kapitalizmi'nin doğduğunu anlattım. İslam sadece kendine has bir kapitalizm türüne sahip olmakla kalmamış, aynı zamanda Batı kapitalizmini de kuvvetle etkilemiştir. Bu konudaki kanıtları (bir başka) kitabımda (da) bulabilirsiniz. (Murat 

Çizakça: "History of Civilizations" -İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, 2005.) 
Bence "cami tartışması''ndan önce bu tartışma yapılmalıdır. 

"İslam, kapitalizm ile bağdaşır mı?" sorusuna verilecek cevap, "din 

anlayışımızda" değişim yapıp yapamayacağımıza da ışık tutacaktır. 

Sizin cevabınız ne? 


BOLŞEVİKLER VE İSLAM 
Dave Crouch-6 Nisan 2006 istiraki.blogspot.com/2009/08/bolsevikler-ve-islam.htmi 


Sovyet afişi: “Türkistan ordusu —Tüm burjuvalar kahrolsun diye dünyayı ateşe vereceğiz” - 
1920 


Irak'ta muhtemel bir felâketle yüzleşecek olan politik nizam, İslam?ı günah keçisi olarak belirledi. Temmuz 2005'te Londra”da bombaların patladığı gün Blair'in dışişleri bakanı Jack Straw, yeni bir saldırı beklentisi içinde olduğunu söyledi, ama nedense bu saldırının Irak ile ilişkisi üzerinde hiç durmadı. Öte yandan bu süreçte sağın en etkin müttefikleri ve sol liberaller, Müslümanlarla savaş karşıtı hareket içinde gerçekleştirilen dayanışmayı horgören bir tutum içine girdiler.|1| Avrupa gazetelerinde yayımlanan ırkçı karikatürlere yönelik tepki, liberal çevrelerde ve solun karışık kafası içinde mevcut olan İslamofobinin boyutlarını da ele vermiş oldu. 


Devrimci sol ise İslami örtünme konusunda iki kutba ayrıldı. Komünist Devrimci Birlik üyesi Gilbert Achcar, ortada bir konum aldı ve Fransız soluyla kendi parti üyelerini örtünme konusundaki fikirleri hususunda eleştirdi, ama öte yandan da Britanya Müslümanlar Birliği 


gibi İslami köktenci kimi yapılarla seçim ittifakı kurduğu için Sosyalist İşçi Partisi'ne suçlamalarda bulundu.|2J Achcar, sağın İslam'ın özgün anlamda diğer dinlerden farklı olduğu kabulünü de onaylıyor ve Kur'an'ın Hıristiyanlık'ta görülen “kurtuluş teolojisi” türünden solcu yorumlara cevaz vermediğini söylüyor. Achar'a göre Kur'an, Müslümanları gerici bir zihniyet içine hapsediyor.|3) 


Oysa gerçekte İslami inanışa sahip insanlar arasından çıkmış birkaç solcu örgüt mevcut. 
Malcolm X, 1960'larda devrimci Kara Panterler Partisi liderlerine etkide bulunmuş önemli bir isim, ayrıca Şah'a karşı verdikleri gerilla mücadelesinde İslam ile marksizmi kaynaştırmayı deneyen Halkın Mücahitleri”nden de söz edilebilir. Aynı zamanda İslam ülkelerindeki yönetici sınıf, halk desteği için sık sık sol bir retorik kullanıyor; örneğin 1973'te Afganistan'daki askeri darbenin liderleri ya da yetmişlerin ortasında Pakistan'daki millileştirme programına paralel, Zülfikar Butto gibi isimler, kendilerini “İslami sosyalist” olarak takdim etmişlerdi. 


O hâlde beklenebileceği üzere, Müslümanlar da devrimci fikirlere sahip olabiliyorlar. Peki onları sosyalizme kazanmak için çabalayan marksist örgütlerin tarihsel deneyimi bu hususta ne söylüyor? 1917 Devrimi sonrasında, yüzde onu, yani yaklaşık on altı milyonu Müslüman olan eski Rus İmparatorluğu halkları arasında Lenin ve Bolşeviklerin yaptıkları işler unutuluyor. Bu makalenin amacı da sözkonusu boşluğu bir biçimde doldurmak. Bu noktada Bolşeviklerin 1917'den 1920 ortalarına dek ortaya koydukları politikanın, Stalin tarafından İslam'a karşı yürütülmüş cadı avından farklı olduğunu ve o yıllarda Bolşeviklerin Müslümanları partiye alıp geniş bir ölçek dâhilinde İslami örgütlerle birleşik bir cephe oluşturduklarını göstermeye çalışacağım. 


Benim amacım, Lenin'i sağcılar tarafından ona sürülmüş lekeden kurtarmak ve Bolşeviklerin tecrübesinden kimi dersler çıkartmaktır. Müslüman kitlelerle ilişki meselesi, otuz yıllık bir ekonomik darboğazdan geçen, tecrit içindeki bir ülkenin doğurduğu küçük ve hırpalanmış devrimci solu için en önemli meselelerden biridir. Alex Callinicos'un da belirttiği üzere, “örtünme, Avrupa toplumunun altında duran, ekonomik sömürü ve ırki zulümden mustarip olan, ama bir biçimde kendisini Müslüman inancına bağlayan insanların nasıl kucaklanacağına ilişkin hakiki bir meseleye ait gerçek bir semptomdur.” [4] Eğer inançları uyarınca giyindikleri kıyafetler yüzünden işçileri hor görürsek, kendimizi sekterlik çölüne fırlatıp atmış oluruz. Ancak elbette bu noktada solun ırkçılığa ve emperyalizme karşı Müslümanlarla birlikte olmak gibi enternasyonalist bir görevi olduğunu söylemek de abartılı olacaktır. 


Ayrıca bu alabildiğine kişisel bir konu ise eğer, kendi inançlarımla ilgili birkaç laf etmem gerekir. Çocukken düzenli olarak iştirak ettiğim Anglikan kilisesindeki ayinler etkilerdi beni. 
Bununla birlikte yirmili yaşlarıma dek saf bir dini inanca sahiptim ve kaderimin yüksek bir varlığın ellerinde olduğuna güçlü bir duygu ile inanıyordum. Geçmişe dönüp baktığımda, bunun muhtemelen benim yaşadığım değişimin, sefaletin ve ümitsizliğin bir yansıması olduğunu görüyorum. Topluma karşı fena hâlde öfkeliydim ve dini tarikatlar, şiddet, özellikle dini şiddet beni fazlasıyla etkiliyordu. Ancak ben, gene de bunun yerine dünyaya yönelik daha etkin bir anlayış ve onu değiştirme konusunda bir kılavuz öneren marksizmle tanıştım. 


Bolşevik İdaresi Altında Hristiyanlar 


SSCB hakkında dindar insanlara soru yönelttiğinizde alacağınız cevaplarda genelde Stalin tarafından işlenen suçları dinlersiniz. Çoğunlukla tüm sosyalistler de aynı torbanın içine atılırlar. Ancak gerçek şu ki, stalinizmin Lenin dönemindeki Bolşevik Parti ya da Rusya’ daki idarenin ilk yılları ile bir ilişkisi yoktur. Başlangıçta parti programı alenen ateist olmasına karşın ateizm, parti üyeliği için asla bir koşul değildi: Bolşeviklere göre din her yurttaşın özel meselesiydi. 1905'te Lenin, parti programındaki ateizme yönelik sert bir eleştiri yazısı kaleme aldı ve şu noktada ısrarcı oldu: “Proletarya, kapitalizmin karanlık güçlerine karşı vereceği kendi öz mücadelesi aracılığıyla aydınlatılmadıkça, tek bir bildiri ve tek bir vaaz onu aydınlatılamaz.”|5) 


Demek ki sosyalistler, insanların sosyalist örgütlerle temas kurdukları noktada dini fikirlerini muhafaza etmelerini kabullenmeli ve onların dünyayı değiştirme gayreti içinde dini inançlarını terk etmelerini beklemelidirler. Marx da “din halkın afyonudur” ifadesi ile dinin insanların zulmün gerçekliği hakkında bir şeyler söylemelerine ve o zulme karşı dirence ilişkin arzuları ifade etmelerine imkân veren bir dil temin ettiğini söyler: 


“Din, aynı zamanda hem gerçek ıstırabın ifadesi hem de gerçek ıstıraba karşı protestodur. 
Din, mazlum varlığın iç çekişi, kalpsiz dünyanın kalbi ve ruhsuz koşulların ruhudur. Din halkın afyonudur. ”[6] 


Lenin, işçilerin devrimci partiye girmeden önce dini inançlarını terk etmeleri hususunda ısrarcı olmanın politik bir intihar olduğu noktasında gayet açıktı. Aksine o, müminlerin partiye alınmasını teşvik etti. 1909'da, “(işçilerin) dini inançlar(ın)a saldırılmasına kesinlikle karşıyız.” diye yazıyordu. Bunu yapanları “anaokulu materyalistleri” olarak adlandırıyordu: 


“Bugün dinin en derin kökü, emekçi kitlerin zulme uğrama koşulları ve gün gün, saat saat en korkunç ıstırap ve en caniyane işkence ile savaşlar, depremler vs. 'nin etkilemesinden binlerce kez daha fazla etkileyen kapitalizmin kör güçleriyle yüzleşen bu emekçi insanların tümüyle aşikâr olan çaresizliğine dek uzanır. ”[7] 


Rus marksistleri, ayrıca işçilerin tecrübe ettikleri radikalleşme süreçlerini dini inançlarında yansıtabildiklerini anladılar. Troçki otobiyografisinde, Ukrayna’ daki işçilerin 1890'ların sonundaki grev dalgasında Rus Ortodoks kilisesinin “resmi dine karşı savaş veren başka bir inanca duhul etmelerinin çoğunlukla devrime doğru yaşadıkları ilerlemenin geçici aşaması olarak sosyalist siyasete attıkları ilk adım anlamına geldiğini söylüyordu.|8) Zamanında 1903'te, Rusya'da on milyon gibi bir tiraja ulaşmış olan ve Hristiyan dini tarikatların üyelerini hedefleyen gazetede sunduğu teklifin arkasında benzer bir gözlem yatıyordu. Rassvet'in [Şafak] dokuz sayısı 1904'te “bir deney olarak” yayımlanmıştı.|9) 


Bolşeviklerin Hristiyanlığa yönelik sekter olmayan yaklaşımları, ilkin Ocak 1905'te Petersburg'daki genel grevde sınandı. Grev, 9 Ocak'ta iki yüz bin işçinin saraya yürüyüp çara dilekçe sunmak istemeleri ile zirvesine ulaştı; ancak yürüyüş, askeri birliklerin gerçekleştirdiği kıyımla sonuçlandı. Hareketin lideri, üzerinde polis ajanı olduğuna dair şüpheler bulunan Papaz Georgy Gapon'du. Bu tip söylentilere rağmen Bolşevikler gösteriye 


katıldılar, ardından da Lenin, Gapon ile buluşarak onunla konuştu, hattâ onu bir biçimde örgütledi.|10J Gapon, çara sıkı biçimde bağlı olan Rus Ortodoks bir papazdı ve köy hiyerarşisinin en alt seviyesindendi. Ona bağlı papazlar, Yahudilere karşı pogromlar düzenlemiş, rejime muhalif işçilere saldıran Kara Yüzleri örgütlemişti. Ancak gerçek şu ki çarlığın Ortodoksluğu sınıfsal nizamının bir silâhı olarak kullanmış olması, Bolşevikleri Rusların birbirinden farklı gerekçelerle Ortodoks inancına bağlı oluşu gerçeğine karşı körleştirmemişti. 


Bolşevikler, Ekim 1917'de iktidara geldiler ve Sovyet devletini din karşıtı değil, din dışı olarak nitelediler. Aralık 1917'de Rus Ortodoks kilisesinin devletten ayrıştırıldığı, mallarını yitirdiği, doğum, evlilik, boşanma ve eğitim gibi konuların devletin din dışı işlevleri olduğu ilân edildi. Kiliseler okul, barınma yerleri, kulüpler vb. olarak kullanılmaya başlandı, ancak dini grupların dilekçe ile başvurarak herhangi bir binayı ibadet için kullanmalarına izin verildi. Okullar sekülerdi, ancak kesinlikle din karşıtı değildi. 


Bir kararname yayınlamak bir şeydir, ancak kiliseyi pratikte devletten ayrıştırmak başka bir şeydir. Kimi yerlerde Ortodoks kilisesine bağlı olanların sayısı arttı, kiliseye iman yoğunlaştı, hatta kilise malları konusunda Bolşeviklerle bazı çatışmalar yaşandı. Kiliseye yönelik halk desteği zamanla zayıflatıldı. Bu süreçte, 1921 sonunda kilisenin lideri Patrik Tikhon, milyonları bulan kıtlık mağdurlarının beslenmesi için kilise mallarının döviz karşılığı satılmasına itiraz etti. Troçki, kilise mallarının müsaderesi kampanyasına karşı direniş örgütleyen kırk beş rahibi, tam da bu bağlamda idam ettirmişti. Bu sert politika, kiliseye yönelik şeytani bir saldırı değil, kıtlığın yol açtığı aciliyetten kaynaklanan bir eylemdi.|11) 


Öte yandan kimi Hristiyan kiliseleri, Bolşeviklerin idaresinde güçlendiler. Örneğin Sovyetler'in ilk on yılında Baptistleri, Evanjelik Hristiyanları, Pentekostçuları ve Adventistleri içeren evanjelik Protestan kiliselerinin yüz bin olan üye sayısı bir milyonu aştı. Bu evanjelikler, Sovyet anayasasının dini propaganda hürriyetine ilişkin kararı uyarınca, yaygın ve güçlü bir dini propaganda yürütme imkânı buldular. Dini çalışmalarla ilgili bir nizamname yayınladılar, vaiz eğitimi için İncil okulları açtılar, yardım programları düzenlediler, tarım ve imalat kooperatifleri kurdular.|12 | 


Evanjelizmin yükselişinin bir nedeni de Troçki'nin Ekim 1918 tarihli (birkaç ay sonra hükümet tarafından destek gören) kararıydı. Karar uyarınca savaşta tıbbi hizmet vermek için askerliğe izin veren dini inançlara sahip olduğunu kanıtlayanlara bu inançları uygulama izni verilmekteydi. Bu, iç savaşın en civcivli zamanında alınmış bir karardı. Rus evanjelikleri üzerine çalışmaları bulunan ve Bolşeviklerden nefret eden akademisyen Paul Steeves, hareketin genişlemesi ile pasifizm arasında doğrudan nedensel bir ilişki kurmanın imkânsız olduğunu, ancak Baptistler bağlamında “1917-1926 arasında pasifist görüşlerin Rus Baptist Birliği'ne hükmettiğini, bu esnada hareketin sayısal açıdan muazzam büyüdüğünü söylemektedir.|137 Başka bir deyişle gençler askerlikten kaçmak için evanjelistlere katılıyorlardı. Bu sebeple Bolşevik liderlik, dini hürriyetle ilgili politik ilkeyi kaldırmak için ödemeleri gereken bir bedel belirledi. 


Devrimden sonra Lenin, ateist propagandanın ılımlı seyretmesi gerektiğine karar verdi. Kasım 1918'de, “Dini önyargılara karşı mücadele ederken aşırı dikkatli olmalıyız; bazı insanlar dini 


duygularına yönelik saldırılarda sözkonusu mücadeleden gereğinden fazla zarar görüyorlar. 
Bu noktada propaganda ve eğitimi devreye sokmalıyız. Mücadeleyi keskinleştirdiğimiz takdirde halkın öfkesini üzerimize çekmekten başka bir şey yapmış olmayız” tespitinde bulunuyordu. 1921'de kendi tavsiyesini ihlal eden parti üyelerini kınayıcı bir karar almaları yönünde parti merkez komitesini ikna etti: “Bizim dini inançlarından ötürü insanlara zulmettiğimizi tek bir milliyetin düşünmesine ya da düşmanlarımızın bu yönde beyanlarda bulunmasına imkân verecek her şeyden kesinlikle uzak durun.”[14] 


Ancak gene de kimi komünist grupların dini duygulara yönelik saldırılarda bulundukları bazı durumlar yaşandı. 6 Ocak 1923'te Genç Komünistler Birliği'nin örgütlediği “Kızıl Noel”de öğrenciler ve işçi gençler, palyaço kıyafetleri içinde Enternasyonal söyleyerek, dini figürleri yansıtan heykelleri yaktılar. Ancak bu türden olaylar istisnaiydi ve Bolşevik liderliğin saldırısına maruz kalmaktaydı.| 157 Öte yandan ateist propaganda tek başına başarısız olmuştu; bunun yanı sıra Rus iç savaşı sonrası devrimci dalga durulmuş, Alman Devrimi yenilgiye uğramıştı. Bolşevikler, dinin yok edilmesinin ancak temiz, sıcak ve sağlıklı yaşam koşulları oluşturarak, elektrifikasyonla, gelişmiş tarımla ve yüksek yaşam koşulları ile mümkün olacağını gördüler. Ancak 1920'lerin ortalarında bile yedi yıllık savaşın belâlı sonuçlarından kurtulmak için mücadele etmek zorunda kaldılar. 


Lenimw'in İslam ve İmparatorluğun Çöküşü 


Müslümanlar, Rus emperyalizmin zulmü altında çok çile çekmişlerdi. Birinci Dünya Savaşı sırasında Orta Asya'da yapılan askerlik çağrıları ile öfke su yüzüne çıktı, 1916 Yaz'ında 2.500 Rus sömürgecinin öldürülmesine yol açan kitlesel bir ayaklanma yaşandı. İsyan sonrasında halka yoğun bir baskı uygulandı. Ruslar 83.000 insanı katlettiler. Bu sebeple 1917'de çarlığın yaşadığı kriz, milyonlarca Müslümanı radikalize ederek onların o güne dek inkâr edilen dini özgürlüklerini ve milli haklarını talep etmelerine zemin hazırladı. 1 Mayıs 1917”de Birinci Tüm Rusya Müslümanları Kongresi Moskova'da toplandı. Bin delegenin iki yüzü kadındı. Ateşli tartışmalarından ardından kongre, sekiz saatlik işgünü, özel toprak mülkiyetinin ilgası, büyük toprakların tazminatsız müsaderesi, kadınlar için eşit politik haklar ve çokeşlilikle örtünmenin sona ermesi konusunda oylama yaptı. Kongreye göre Rus Müslümanları, o dönemde Müslüman toplumlarda yaygın olan kimi sınırlamalardan kadınları kurtaran ilk güçtü.|17) 


İmparatorluk koşullarında yaşayan İslam, monolitik bir din olmaktan uzaktı. Örneğin Tatarlar ve Kırgızlar, kadının örtünmesi konusunda hiçbir geleneğe sahip değillerdi. Örtünme ve kadınların toplumdan uzak tutulması Orta Asya'da görülen bir şeydi; pratikler, çoğunlukla Rus sömürgeciliği sonrasında yaygınlık kazanmıştı ve zengin ailelerdeki şehirli kadınlar arasında görülüyordu.|18J Orta Asya'daki İslam içinde varolan fikri bir akım olan Cedidiler ya da “yeni yöntemlerin insanları”, devrim için muazzam bir önem kazanmaya başladılar. Bu insanlar, Rus işgalinin ışığı altında Müslüman mirası yeniden yorumlamanın yollarını aradılar. 


Cedidiler, Orta Asya toplumunun yüzyıl dönümünde yaşadığı değişime şiddetli bir eleştiri yönelttiler, “saf” İslam'ın yolundan çıkan toplumlarının “yozlaştığını” ve “çöküş”e geçtiğini iddia ettiler. Ancak “saf İslam”, onlara göre, kutsal metinlerin, milletlerin güçlü ve müreffeh 


olmalarını sağlayacak modern bilginin öngereklilikleri uyarınca yapılacak akılcı yorumu demekti. Önde gelen düşünürleri, teknoloji ve ilerleme karşısında büyülenen, aynı zamanda toplumlarını İslam yoluna sokmak isteyen kişilerdi. Feodalizm karşıtı, orta sınıfa mensup bu aydınlar, dinin eğitimden çıkartılmasını ve kadınların toplumda daha aktifrol oynamalarını talep ediyorlardı.|197 


Bu sebeple Cedidilerin ana yönelimi, “ilerici” ve modern olan Batı'ya yönelikti ve Müslüman toplumu geri götüren İslami din adamlarına zıt yöndeydi. İsimleri Rus liberalizmi ile birlikte anılan Cedidiler 1914 savaşını desteklediler. Ancak cenazeler gelmeye başladıkça ilk fikirlerinden vazgeçtiler. Bir sonraki patlama, Troçki'nin Batı emperyalizminin Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasını öngören gizli planlarını 1918”de yayımlamasıyla gerçekleşti. 


O günden sonra Cedidiler kendilerini, 1908 Türk devriminin lider kadrosu olan Genç Türklere (Jön-Türk) atıfla, “Genç Buharalılar” olarak isimlendiriyorlardı (Buhara, Orta Asya'daki dini ve kültürel bir merkezdir.) Dönemin en etkili Cedid?’ si olan Abdurauf Fıtrat 1919'da, “İngilizleri Hindistan'dan atma görevinin bir hayvanın ayakları altında çiğnenen Kur'an sayfalarını kurtarmak kadar önemli” olduğunu, bunun “camiye giren bir domuzu çıkartmak anlamına” geleceğini yazıyordu. Zamanla Bolşevizm, Cedidiler için önemli bir alternatif hâline geldi. Yığınsal olarak Sovyet rejimi tarafından inşa edilmiş hükümet organlarına akın ettiler.[20] Moskova”daki Müslüman Komiserliği, Rusya'nın İslam'a yönelik siyasetini denetledi; Müslümanlar, birkaç komünistin referansı ile örgütün önemli konumlarına geldiler.|21) 


Eski imparatorluk unsurları arasında Bolşevizme yüzünü dönme noktasında Cedidiler yalnız değillerdi. Sosyalist ilkelerle İslami değerler arasındaki benzerlik hususunda kapsamlı bir tartışma hüküm sürmekteydi. “İslami sosyalizm”in destekçileri, Müslümanların sovyetler hâlinde örgütlenmeleri konusunda ricalarda bulundular. Halkın ağzındaki sloganlar şunlardı: “Din, hürriyet ve milli bağımsızlık!”, “Yaşasın sovyet iktidarı, yaşasın şeriat!”[22] 


Önceleri Japonya’ da profesör olarak çalışan Muhammed Bereketullah, 1919'da Afganistan'daki monarşiye danışmanlık yaptı ve İngilizlere karşı yürütülen savaşın hızlandırılmasında rol oynadı. O günlerde Türkistan olarak bilinen Orta Asya'yı baştanbaşa dolaşan Bereketullah, 


“Çar aristokrasisinin uzun karanlık gecelerinden sonra insani hürriyetin şafağı, insani esenliğin bu gününe ışık ve ihtişam veren Lenin ile birlikte, Rus ufkunda belirdi. [...] Rusya ve Türkistan'daki geniş bölgelerin idaresi emekçilerin, çiftçilerin ve askerlerin eline geçti. Irk, din ve sınıf ayrımı ortadan kalktı. [...] Ancak bu saf ve biricik olan cumhuriyetin düşmanı, Asya milletlerini ebedi kölelik hâlinde tutmayı uman Britanya emperyalizmidir. Britanya emperyalizmi, henüz kökleşip güçlenmeye başlayan mükemmel insani hürriyetin genç ağacını kesmek amacıyla askeri birliklerini Türkistan 'a sevk etti. Vakit artık tüm dünya Muhammedilerinin ve Asya milletlerinin Rus sosyalizminin asil ilkelerini kavramaları, onu ciddiyetle ve şevkle kucaklamaları vaktidir. Onlar bu yeni sistemin öğretmekte olduğu asli faziletleri kavrayıp anlamalı ve hakiki hürriyetin müdafaası için gasıpların, despotların, yani Britanyalıların saldırılarını savuşturmak için Bolşevik birliklere katılmalıdırlar. Modern 


bilimleri, asil sanatları, pratik fiziği, mekaniği vb. öğrenmeleri için evlatlarını zaman kaybetmeden Rus okullarına göndermelidirler. Hey Muhammediler! Dinleyin bu kutsal çığlığı. Lenin ve Rusya'nın Sovyet hükümetinin sizlere yaptığı hürriyet, eşitlik ve kardeşlik çağrısına cevap verin. ”[23] 


Müslümanlar ve Sovyetler 


Dini hürriyet, eski Rus sömürgelerine mensup mazlum halklar için milli hürriyetin önemli bir yönüydü. Mümkün olduğu ölçüde Bolşevik siyasetin amacı, milli azınlıklar ve bu azınlıkların dinlerine karşı çarlığın işlediği suçların zararlarını gidermekti. Bu, sadece temel adalet ve ilksel demokrasi meselesi değil, ayrıca Müslümanlar arasında sınıfsal ayrışmaların açığa çıkması için bir gereklilikti. Tam da bu sebeple milli özerklik ve bağımsızlık, sovyet siyasetinin kilit unsurları hâline geldi. 


24 Kasım 1917'de yeni sovyet hükümetince yayımlanan ve “tüm Rusya ve Doğulu Müslüman 
işçilere” çağrı yapan beyanname, şu tespitlerde bulunuyordu: 


“[...] tüm camileri ve ibadethaneleri yıkılan, inançları ve gelenekleri Rus çarları ve zalimlerinin çizmeleri altında çiğnenmiş olan Rusya Müslümanları: milli ve kültürel kurumlarınız artık sonsuza dek hür ve kutsaldır. Devrimin güçlü muhafazası altında olan tüm diğer Rusya halkları gibi siz de haklarınızı bilin. (...J” 


Bugün için olumlu bir eylem olarak nitelenecek yoğun bir program yürürlüğe konuldu. 
Korenizatsiia, yani “yerlileşme” olarak bilinen bu program, Rus ve Kazak sömürgecilerini, ayrıca onların Rus Ortodoks Kilisesi'ndeki ideologlarını kovmakla işe başladı. Rusçanın hâkimiyetine son verildi, yerel diller okullarda, hükümette ve yayıncılık hayatında tekrar kullanılmaya başlandı. Yerli halklara mensup insanlar, devlette ve komünist partilerde önemli yayrıca yeni bir Rus olmayan liderler kuşağının yetiştirilmesi için üniversiteler kuruldu.|(24) 


Çarlar tarafından yağmalanmış olan, Müslümanlara ait yapılar, kitaplar ve nesneler camilere tekrar yerleştirildi: Petrograd'da, 1917 Aralık'ında yapılan törenle Halife Osman'ın kutsal Kur'an'ı Müslüman Kongresi'ne verildi.[25] Müslümanların dini kutlama günü olan Cuma, tüm Orta Asya'da resmi tatil günü ilân edildi.(26) 


Şeriat hukuku, 1917 Şubat Devrimi süresince Müslümanların ana talebi olarak gündeme geldi. 
İç savaşın 1920-1921 arası dönemde sönümlenmeye yüz tutması ile Orta Asya ve Kafkasya'da paralel mahkeme sistemi devreye sokuldu. Sovyet hukuk kurumları yanında İslami mahkemeler, şeriata göre işlemeye başladılar. Amaç, insanların dini ve devrimci hukuk arasında tercih yapmalarını sağlamaktı. Sistemin denetlenmesi için Sovyet Adalet Komiserliği içinde bir Şeriat Komisyonu kuruldu. 1921'de Rus yasalarının Orta Asya'ya uyarlanması amacıyla Sovyet idaresinin bölgesel birimlerine bir dizi komisyon eklendi. Bunların amacı, reşit olmayanların evlenmeleri ve çokeşlilik gibi konularda iki sistemi uzlaştırmaktı. 


Recm ve baş kesme gibi kimi şer'i hükümler yasadışı ilân edildiler. Şeriat mahkemelerinin bu meselelerle ilgili kararları üst adalet organlarınca onaylanmak zorunda ydı. Bazı şeriat mahkemeleri, kadın lehine alınan boşanma kararlarını küçümsüyor, iki kadının şahadetini erkeğinkiyle eş tutmaya devam ediyorlardı. Bu sebeple 1922 Aralık'ında taraflardan birisi 


talepte bulunduğu takdirde sovyet mahkemelerinin devreye girebilmesini sağlayan bir karar alındı. Davaların yüzde 30 ilâ 50'si şeriat mahkemelerinde çözülüyordu, örneğin Çeçenya'da bu oran zamanla yüzde 80'e ulaştı. Bunun dışında sovyet mahkemelerinin etkisi o denli güçlü değildi: şeriat hukuku, sovyet memurları üzerindeki hükmünü sürdürdü. Alkol tüketimi ya da bir eve peçesiz bir kadınla girilmesi, hâlâ cezalandırılan hususlardı.(27| 


Öte yandan paralel bir eğitim sistemi oluşturuldu. 1922'de elde edilen haklar uyarınca vakıf mülkleri Müslüman idaresine bırakıldı. Sonuçta medrese sistemi ve dini okullar yaygınlaştı. 
1925'te Kafkasya bölgesindeki Dağıstan eyaletinde 1.500 medresede 45.000 öğrenci eğitim almakta, bunun yanında sadece 183 devlet okulu bulunmaktaydı. Kasım 1921'de Orta Asya'da bin sovyet okulu mevcuttu, bu okullarda 85.000 öğrenci okuyordu.|28) 


Bolşevik politikalarının etkisiyle İslami hareket solcu ve sağcı olarak ikiye bölündü. 
Tarihçiler, Müslüman liderlerin işçi devletine koşullu destek verdikleri noktasında ortak fikirdedirler. Bu liderler için sovyet iktidarı altında dini hürriyet konusunda görece daha büyük bir şans mevcuttu.|291 Bolşevikler bu sayede Kazak Panislamist grup Üç Cüz [30] (grup 1920'de Komünist Parti” ye katıldı), İranlı Panislamist gerillalar 


Moskova, önemli bir bölümü Müslüman, Rus olmayan askeri birlikler oluşturdu|33), bu birliklerle Orta Asya”da Bolşevik karşıtı Tatar, Başkır, Kazak, Özbek ve Türkmen güçleri ile savaştı. Kızıl Ordu'daki Tatar askerler, iç savaşta Doğu ve Türkistan cephelerindeki askeri birliklerin yüzde ellisinden fazlasını teşkil etmekteydiler. Kafkaslardaki Kızıl Ordu'da Kabartaylı molla Katkahanov'un “Şeriat Müfrezeleri”nde on binlerce asker savaşıyordu. Tatar Bolşevik lider Mir-Said Sultan Galiyev, “İç savaş süresince sadece dini motifler için, Biçarahof ve Denikin'in askeri birliklerine karşı yürütülen savaşta yer alan dağlı halklara ait köyler ve onlardan müteşekkil kabileler görülebilmektedir: onlar, ‘sovyet iktidarı bize Beyazlardan daha fazla dini hürriyet veriyor? demektedirler” diye yazıyordu.|34| 


Bazı Müslümanlar, devrimci sonuçlara ulaşıp komünist partilere katıldılar. Troçki'nin 1923'te ifade ettiğine göre, güney cumhuriyetlerinde parti üyelerinin yüzde on beşi Müslüman'dı. 
Troçki onları, “kapımızı çalan saf, devrimci yeni üyeler” olarak nitelendirmekteydi. Orta Asya'nın kimi bölümlerinde Müslümanlar, Komünist Parti'nin yüzde yetmişini teşkil ediyorlardı. Bunlar, beraberinde partiye dini gelenek ve inançlarına ait kimi izleri de taşıyorlardı. 1920”lerin ortalarında Orta Asya'daki üst düzey Komünist Parti üyelerinin eşleri bile kapalıydı.(35) 


Tarihçi Edip Halid'e göre, Türkistan'da Komünist Parti kurulduğu gün Cedidiler partiye hücum ettiler.|36J Ancak Orta Asya'da 1917 sonrası devrimin bando arabasına atlamış olan Rus şovenistlerinin yereldeki köylü nüfusa karşı “işçi iktidarı” sloganını istismar ederek yürüttükleri saldırıları bastırmak için büyük bir mücadele yürütüldü. İki yıl süresince yaşanan iç savaş nedeniyle bölgenin Moskova ile ilişkisi kesildi. Bu, kendine has usulleri olan yereldeki “Bolşevikler”in bölgedeki halklara zulmetmek için ellerini kolaylaştırdı. Sonuçta silâhlı İslami isyan hareketi Basmacılar hareketten koptu. Lenin, bu sorunların giderilmesinin tarihsel açıdan devasa bir öneme sahip olduğunu söyledi. 1920'de, Rus hâkimiyetinin devamı olarak gördükleri (Orta Asya'daki) sovyet iktidarı etrafında kümelenmiş ve çar döneminin ürünü olan polis teşkilâtı, ordu, güvenlik güçleri ve idari yapının eski üyeleri olan kişilerin 


Rusya'da toplama kamplarına gönderilmesi emrini verdi.[37] Bu tasfiye sürecinin bir parçası olarak Orta Asya'daki parti politikası, sadece Ruslar için “dini önyargılardan kurtulma”nın bir ihtiyaç olduğu tespitinde bulundu: 1922'de, Türkistan'da bin beş yüzden fazla Rus Ortodoks, dini inançlarından ötürü partiden atıldı, ancak atılanlar arasında tek bir Müslüman yoktu.[38] 


Stalin'in İslam'a Saldırısı 


Bolşeviklerin dini hürriyeti ve milli hakları güvence altına alma gayretleri, sovyet endüstrisinin zayıflığı ve halkın en temel ihtiyaçlarının karşılanmasına dönük mücadele tarafından sürekli kesintiye uğradı. Yoğun sefalet koşulları rejimi zora soktu. 1922'de Moskova'nın Orta Asya'ya yönelik desteği kesilmek zorunda kaldı ve birçok devlet okulu kapatıldı. Öğretmenler ücretlerin ödenememesi nedeniyle işlerini bıraktılar. Bu, Müslüman okullarının cemaat tarafından desteklenmesini tek çıkış yolu hâline getirdi: 


Eğitim komiseri Lunaçarski, “Ekmek temin edemezseniz, onun yerine bir şey koymaya da cesaretiniz olamaz” diyordu. 1924'te şeriat mahkemeleri merkezden aldığı tüm para desteğini yitirdi. Öte yandan ekonomik faktörler, Müslümanların şikâyetlerini mahkemeye getirmeleri önünde bir engel teşkil ediyordu. Örneğin bir kız kararlaştırılmış bir evliliğe ya da kuma olmaya itiraz ediyorsa, önünde çok az şans vardı, zira iş sahibi değildi ve başka bir yerde de yaşama imkânı yoktu.[39] Rusya'da kadınların konumu, işsizlik ve devletin annelik yardımında bulunamaması gibi durumlar yüzünden zayıftı, bu zayıflıksa kadını eve hapsetmekte ve geleneksel aileyi yeniden diriltmekteydi. 


Kontrolünü merkezileştirip güçlendirmek için çareler ararken stalinist bürokrasi, karşısında Rus milliyetçiliğini buldu. Stalinizm ile çarlar arasındaki sürekliliğe vurgu yapıldı, bunun ana gruba, yani Ruslara mensup işçileri rejime entegre etmek için gerekli harç olduğu düşünüldü. 
Bu sebeple Stalin, Rus olmayan cumhuriyetlerdeki “milliyetçi sapmalar”a saldırmaya başladı ve Rus şovenizminin yeniden doğumunu teşvik etti. O, bu noktada eski çar subaylarının desteğini aldı, bu unsurlar zamanla devlet ve ekonomide öne çıktılar. 1922'de Lenin Bolşevikleri uyarıyor, onlara “süt kazanına düşmüş sinek misali, Büyük Rus ayaktakımı denizinde boğulmamaları”nı söylüyordu. 


Bu eğilimlerin güçlenmesiyle, 1920”lerin ortalarında stalinistler, İslam'a karşı, “geleneğe bağlı suçlar” başlığı altında “kadın haklarına, Özbekistan ve Azerbaycan gibi yerlerde özel olarak çarşafa ve başörtüsüne yönelik giderek yoğunlaşan, kapsamlı bir saldırı başlattılar. 
Kampanyanın sloganı, “hücum”du. Etkisiz bir propaganda ile geçen iki yılın ardından hücum 
8 Mart 1927'de, Uluslararası Kadınlar Günü'nde kitlesel eylem aşamasına geçti. Kitlesel 
mitinglerde kadınlara örtülerini çıkartmaları söylendi. Yerel halka mensup bazı kadınlar, podyuma çıkıp çarşaflarını ve başörtülerini şenlik ateşine attılar. 


Hücumun tarihini yazan bir yazar, Bolşevik iktidarının daha ilk yıllarında Müslümanları örtüinmeden vazgeçme konusunda teşvik etme, bu anlamda zorlama fikrinin Bolşeviklerin aklına girdiğini söylüyor: 


“Özetle söylemek gerekirse, 1926 öncesi örtünmenin muhtemel toplumsal tehlikeleri ve zararlı etkileri en iyi hâliyle tali bir konu idi. Doğrusu 1926 öncesi parti politikası epeyce 


açıktı: Çarşafın ve başörtüsünün kaldırılması, Zhenotdel'in (Kadın Departmanı) yoğunlaşması gereken ana mevzu değildi. Gerçekte tersi geçerliydi: otoritenin farklı konumlarındaki birçok Bolşevik, çarşafın ve başörtüsünün kaldırılması hususunda, bunun parti çıkarlarına zarar vermekten başka bir anlama gelmeyecek ilkel bir tutum, hattâ daha da kötüsü, bir çılgınlık olduğunu sesli biçimde tartışıyorlardı. ” [40] 


Kızıl Ordu lideri Mikhail Frunze, Mayıs 1920'de, Birinci Türkistanlı Kadınlar Kongresi'nde hepsi kapalı olan 118 delegeye sovyet otoritelerinin gözünde 


Oysa hücum, marksist pratiği baş aşağı çevirmeyi önermekteydi: kadınlara geleneksel aile dışında okuma, çalışma ve yaşamaları hususunda firsatlar sağlayarak onların bağımsız olmalarını teşvik etmek yerine, hücum kampanyası çokeşliliği, reşit olmayanların evlenmelerini ve başlık parasını yasaklamak suretiyle onları propaganda gücü ile ikna etme yolunu seçti. Kampanyanın amacı, cinslerarası ilişkileri ve aile hayatını acilen dönüştürmekten başka bir şey değildi. Dahası parti, yerli halka mensup kadınların parti saflarına katılmadığı bir ortamda böylesine hızlı bir kampanyaya başvurmaktaydı. 1926'da Özbekistan Komünist Partisi'nin üyelerinin yüzde 93,5'i erkekti; Temmuz 1927'de partide sadece 426 Özbek kadın mevcuttu, bunlar da toplam kadın üyelerin dörtte birinden azını temsil etmektediydi. Cumhuriyetin nüfusu o günlerde beş milyonun üzerindeydi.(43) 


Hücum kampanyası, yereldeki halkların önemli bir bölümünce kaçınılmaz olarak yabancı bir unsur olarak görüldü ve Rus sömürgecilerin zoraki dayatması olarak anlaşıldı. Meselenin tam da bu yönünü vurgularcasına Moskova'nın hücum için seçtiği iki lider de Rus”tu. Bunlar, Lenin tarafından “büyük Rus şovenistleri” olarak anılan isimler arasında gösterilebilirler.|44) Bu tip bürokratlar için Müslüman kadınların endişelerinin bir önemi yoktu. Bu kadınların kurtuluşa dair yüce fikirleri olamazdı. Onlar, daha çok düşük değerli emek güçleriydiler.|45) Kampanya, Orta Asya'daki yerli halklarla Ruslar arasındaki derin ırki gerilimler zemininde seyretti. Bu dönemdeki milliyetçiliğin değerli bir tarihçesini sunan bir yazar, konuyla ilgili şunları yazmaktadır: 


“Elbette çelişkilerin birçoğu şiddetli değildi. Sembolik düzeyde seyreden şiddete daha sık rastlanıyordu. Orta Asya cumhuriyetlerini kendisinin addedenle yaşanan çelişki üzerinden sembolik konular özel bir önem kazanmaya başladılar. [...] sembolik şiddetin en sık rapor edilen örnekleri, Müslümanların dudaklarına domuz yağı sürmek ya da onları domuz eti yemeye zorlamaktı. ” 


Hücum kampanyasının ortaya koyduğu bu iradi delilik, ileride Stalin'in zorla gerçekleştireceği kolektivizasyonun habercisiydi. Kampanya, Komünist Parti ve kadınlar için tam bir felâketti.[46] Örtünmenin ortadan kaldırılması hataydı: millet önünde örtülerini çıkartan kadınların büyük bölümü yeniden örtündü. Bu, tüm iç parti belgelerince de kabul edilmektedir. Demek ki kampanyaya olumsuz bir tepki gösterilmişti. Bu tepkiyse kendisini korku dalgası, düşmanlık ve nihai olarak şiddet yoluyla ortaya koydu. Sonuçta ibadetlere ve cami toplantılarına katılımda artış gözlendi, Müslüman çocuklar, özellikle kızlar, sovyet okullarını terk ettiler, gençlik Genç Komünistler Birliği'nden hızla ayrıldı. Örtüsünü çıkartmış olan kadınlara yönelik öfke arttı, sokaklarda onları ayıplayan kimi tavırlar sergilendi. Bazı köylerde gençlik çeteleri kadınlara tecavüz ettiler. Bazıları, bizzat kendi akrabalarınca 


katledildiler. 1928'in ortalarında şiddet zirveye ulaştı ve kadın-erkek ayrımı yapmaksızın, dolaylı olarak “kültür devrimi” ile ilişkili herkese yöneldi. Binlerce insan can verdi. 
Yakalanıp cezalandırılan katiller, yerel halk tarafından çoğunlukla şehit ilân edildiler.|47|) 


Hücum kampanyasının önde gelen tarihçileri, saldırının Sovyetler Birliği”nde İslam?ı güçlendirdiği noktasında hemfikirdirler. Örtünmeyi ortadan kaldırma konusunda ortaya konulan altı aylık çabanın ardından paranjinin çıkartılması vaadinin yerine getirilmesi partinin onlarca yılını aldı. Ellilere, hattâ altmışlara kadar örtünme, Orta Asya sokaklarında seyrek de olsa görülen bir gerçeklikti. 1991'de Özbekistan SSCB”den koptuğunda örtünme, devlet desteği ya da teşviki olmaksızın, milli bağımsızlığın bir sembolü olarak hızla yaygınlaştı.|48) 


Teori ve Pratik 


Bolşeviklerin dini demokrasiye ilişkin kayıtlarına bakıldığında, sağ kanadın Lenin'in zamanını kolladığı, rejim zayıf olduğu dönemde gerçek niyetlerini sakladığı ve parçalamak için gerekli ânı beklediği konusunda ısrarlı olduğu görülüyor. Aksine Lenin'in devrim öncesi ve devrimi takip eden birkaç yıla ait yazıları ile politik pratiği arasında bir süreklilik mevcuttur. Yirmilerin sonunda karşı devrimci gericilik yerleştikçe ve kararlı biçimde leninizme sırtını döndükçe komünist partiler bu gelenekten ayrıştılar. 


Eğer Bolşevikler, dini azınlıkları sovyet iktidarını destekleme konusunda halkları aldatmak istemiş olsalardı, iç savaşın bitmesine rağmen şeriat mahkemeleri ve dini okullar konusunda uzlaşmaya gitmeye gerek kalmazdı. Oysa Sovyetler eğitim ve hukuk sahasında paralel sistemler oluşturdular, bunlar için merkezi devlet mekanizmasından önemli kaynaklar aktardılar, yereldeki halkların istihdamı için öncelikler tanıyan “olumlu eylem” programları belirlediler. Bu süreçte Kiril yazısı terk edildi, Rus yerleşimciler başka yerlere taşındı ve tüm fabrikalar eski imparatorluğun ücra bölgelerine götürüldü. Eğer Bolşevikler, insanları dini inançlarından ayırmak gibi gizli niyetler barındırıyor olsalardı, 1918 sonrası dindar savaş ve askerlik karşıtlarının askerlik hizmetlerinden kaçmalarına izin vermek gerçekten de anlamsız olurdu. 


Elbette bu söylenenler, Bolşevikler arasında dine ve dolayısıyla millet meselesine yaklaşım hususunda genel bir tartışmanın olmadığı anlamına gelmiyor. Aralarında liderlik mensubu kişilerin de bulunduğu hatırı sayılır miktarda Bolşevik, Lenin ve Troçki’ yle uzlaşma içerisinde değildi, ancak bu iki ismin politikaları, gene de ilk yıllarda hükmünü yürüttü. Lenin ve Troçki'ye itiraz eden sözkonusu yoldaşlar, zalimin milliyetçiliği ya da dini ile mazlumun milliyetçiliği ya da dini arasında fark gözetmiyorlardı. Onlara göre, tüm dinler düşmandı. Ta başlarda Lenin, dini ve milli haklara yönelik bu soyut muhalefetin ileride yeni yeni dirilmekte olan Rus şovenizmi ile örtüşebileceğini söylemişti. 


Millet meselesi noktasında Lenin ve Stalin arasında bir fikir uyuşmazlığı zuhur etti. Temel politik ilke meselesi olan bu tartışma|49)1, Haziran 1923'te Moskova'da merkeze uzak cumhuriyetlerdeki Bolşevik liderlerin gerçekleştirdiği kapalı bir toplantıda ayrıntısı ile yürütüldü. Tartışma dâhilinde genelde din, özelde İslam meselesi ele alındı. Zamanla (Stalin'in konumu adına bayrağı taşıyan) Orjonikidze'nin desteğini alan aşırı solcular, Lenin'in millet politikasına partinin dine yönelik “liberal” yaklaşımına dönük eleştiri 


üzerinden saldırırlar. Örneğin Kırımlı bir Tatar olan Firdevs, Cedidilerin desteğinde Orta Asya'da “yaşayan bir cami” yaratılmasından söz eden Türkistanlı lider Hocanof'a saldırdı. 
Ayrıca Bolşeviklerin doğudaki komünist memurların yerel dilleri, Ruslar gibi milli çoğunluğun zulmünün yeni biçimi olarak öğrenilmesi konusundaki ısrarına itiraz etti.[50] 


Hocanof un konuşması onun, partinin millet meselesine ilişkin beyanlarının ilke meselesinden ziyade saf anlamda “dışsal bir politik oyun” olduğu fikrinden fazlasıyla etkilendiğini açık biçimde gösterir. Stenograf kaydının da ortaya koyduğu üzere Troçki Hocanof'un konuşmasına hemen müdahale etti. Ancak Hocanof'un Türkistan’ daki din siyasetine ilişkin fikirleri, hâlâ Lenin'in taktiklerinin uygulanmasına dönük partinin gayretlerini yansıtmaktaydı: 


“Liberal Cedidilerin yardımıyla yaşayan bir cami açığa çıkar. Dini unsurlara, ulemaya karşı somut mücadele, kadılık kurumunun işlemesi için verilen mücadelede kendisini ifade etmelidir. Ayrıca bu noktada bizim Cedidilerimiz, bunların din adamları değil, liberal olmalarından emin olmamıza katkı sunacaklardır. Fergana 'daki Kırgız halkı arasında kadılığın resmi insanlardan müteşekkil olmasına ihtiyacımız var, bu ise daha çok solcu unsurlara güvenmemiz gerektiği anlamına geliyor. Sonrasında vakıf mallarının işletilmesi ve idare edilmesi meselesi gündeme gelir. Bu meselelerle ilgili olarak bizim parti dışı aydınlar arasındaki solcularla, liberallerle ittifak yapmamız gerekiyor. “(3 1) 


Benzer biçimde Azerbaycan'dan Ahundof da muhafazakâr Müslüman seçkinlerin “az çok liberal olan mollalar”ın Ramazan süresince Doğu'daki kadın mağdurlara yardım etmek amacıyla bağışta bulunmaları hususunda çağrıda bulunmalarını isteyerek, onların ikna edilmelerini sağlayacak bir kampanyadan söz ediyordu. Doğu'ya yapılan bu türden yardımlar, çoğunlukla dini hiyerarşinin eline geçmekteydi. Bu yolla Azerbaycanlı komünistler, Hocanof'un “yaşayan cami”sinin gelenekçi Müslüman liderlerin eline geçmesine mani olmayı umuyorlardı.|(52) Çeçenyalı Elderhanof ise dini ve milli duygulara saldırmanın felâketle sonuçlanacağına işaret etmekteydi: “İşçilere bir yandan cılız ve yumuşak başlı konuşmalar yapılıp, gülücükler atılırken, bir yandan mollaların sakalını çekiştirmek ve süngü zoruyla vergi dayatmak, aşırıya kaçan ve hedeflenenin ancak yüzde beşine ya da altısına ulaşabilen askeri yöntemlerle huzur içindeki halkın acı çekmesine neden olmak, eşkıya çetelerinin dağlara kaçmasına neden olmak, bugün itibarıyla sovyet iktidarına düşmanlık beslenmesine neden olur.”[53] 


Bolşeviklere yönelik sağcı eleştirileri yankılayacak biçimde milli ve dini hislere yönelik tavizler verildiğini, iç savaşın dayatması ile marksist ilkelerden sapıldığını iddia eden kimi yaklaşımlar bugün de sözkonusudur.|54) Tarihi kayıtların da açık biçimde gösterdiği üzere, Lenin ve Troçki aksi yönde hareket etmişler ve onlarla aynı fikirde olmayan Bolşevikler tartışmada Stalin'in safını tutmuşlardır. Daha da önemlisi, kendileri ile uzlaşmazlık içinde olan insanların geçici desteğine ihtiyaç duydukları için Bolşeviklerin ilkelerini yuttuklarını söyleyen bu miskin yaklaşım, her türden birleşik cephe olasılığını dikkate almaz. Birleşik bir cephede devrimciler, müttefikleri ile aralarındaki daha kapsamlı uzlaşmazlıklara bakmaksızın, belirli bir mesele üzerinden savaşırlar ve müttefiklerine bağımsız örgütlenme ve bağımsız 


siyaset yapma hakkını tanırlar. Marksist ilkelerin terk edilmesi korkusu ile sadece seninle uzlaşanlarla birleşik bir cephe kurulabileceğini söyleyen fikir, anaokulu materyalizmidir.|55| 


Milli haklara yönelik Bolşevik desteğinin ayrımcılık talebi için bir kılıf anlamına gelmesinin ötesinde Lenin, farklı milliyetlere mensup işçilerin kendi yönetici sınıflarına karşı gerçekleştirecekleri birliği genişletmeleri amacıyla somut durumlara dayalı siyaseti değerlendirmenin gerekli olduğunu söylüyordu. Millet meselesine ilişkin yazılarında Lenin, dine fazla önem vermiyordu, ancak bu noktada güvenle söyleyebiliriz ki, din hürriyetinin çarlık idaresi altındaki milli hareketlerin asli talebi olduğu alabildiğine aşikâr bir husustu.|56) Özetle Lenin'in konumu şuydu: dini inanç temelinde gerçekleşen her türlü zulme karşı savaşmak gerekli mi? Elbette. Her türden dini gelişme, genelde “dini kültür” için dövüşülmeli mi? Elbette hayır.[57] Marksistlerin dini hürriyete ilişkin talepleri aktif biçimde ele alıp almamaları, soyut sloganlara değil, somut duruma bağlıydı.(58)J Bolşeviklerin şeriat hukukuna yönelik tanıdığı açık serbestiyet, İslami muhafazakârlığa ancak Büyük Rus şovenizmine ait siyasetin parçalanması aracılığıyla karşı konulabileceğinin kabulü üzerinden anlaşılabilir. 
Bunun yanında, dini seçkinlerin cami etrafında tüm sınıfları birleştirme kabiliyetleri zayıflatılmalı, Müslüman toplumdaki sınıfsal ayrışmaların su yüzüne çıkması için gerekli zemin oluşturulmalıdır. 


Moskova'daki Bolşevik liderlik tarafından desteklenen politikalarla tecrübesiz yoldaşların uzak bölgelerdeki uygulamaları arasında çoğunlukla ciddi farklılıklar gözlemlenmekteydi. 
Ruslar arasında yaygın olan şovenizm ve yereldeki unsurlarda mevcut olan aşırı solculuk sürekli sorunlara yol açıyordu.[59] Moskova'nın siyaseti, mollaların sakallarının çekiştirilmesine karşı iken, sovyet mahkemelerinin alkol alan insanlara para cezası vermesine de karşıydı. Ancak dini hürriyet, yobazların din adına her şeyi yapma hürriyeti anlamına gelmiyordu. Dolayısıyla şer'i hükümlerin aşırı yorumlarına kimi sınırlamalar getirilmeliydi. 
Kadınlar Departmanı'na mensup kadınlar, ıssız bölgelerdeki Müslüman cemaatlerde yaygın olan korkunç cinsiyetçilikle mücadele etmek için canlarından olmuşlardı. 


1920 Eylül'ünde Bakü'de düzenlenen Doğu Halkları Kurultayı'nda Zinovyef ve Radek, Batı 
emperyalizmine karşı “kutsal savaş” (gazavat) çağrısı yaptı. Oportünist olsun olmasın, bu şiar, ancak çağrının yapılmasına neden olan politik durumun değerlendirmesi ile yargılanabilir. 
Bolşevik Parti, kendi içindeki aşırı solcu damardan ve eski sömürgelerdeki şovenist sızmalardan mustaripti. Ayrıca liderlik, milyonlar tarafından anlaşılabilecek bir dille konuşma gayreti içindeydi. Eğer insanları sovyet iktidarı için dövüşüp ölmek konusunda yüreklendiriyorsanız ve birçoklarının dini ifadeler dâhilinde dövüşüp öleceğini de biliyorsanız, savaşın bu insanlar için kısmen dini bir nitelik arz edeceğini de görürsünüz. Aynı zamanda Zinovyef ve Radek, savaşın sınıf savaşı olduğunu tekrar tekrar vurguladı ve bu savaşın gerici mollalara karşı mücadeleyi de içerebileceğini söyledi: 


“Hükümetlerinizden sık sık kutsal savaş çağrıları duydunuz ve sizler de bu çağrılara kulak asarak Peygamber'in yeşil bayrağı altında biraraya geldiniz, ancak sadece kendileri için yol arayan efendilerin çıkarlarına hizmet eden tüm o kutsal savaşlar hileliydi; sonuçta siz işçi ve köylüler, sözkonusu savaşların ardından daima kölelik ve yokluk içinde kaldınız. [...] Şimdi biz sizi Komünist Enternasyonal'in kızıl bayrağı altında, ilk kez kendi iyiliğiniz, hürriyetiniz 


ve kendi hayatınız için gerçekleştirilecek bir kutsal savaş yürütmek amacıyla biraraya getiriyoruz. ”[60] 


Karşı devrimci güçlere katılıp sovyet rejimine saldıran muhafazakâr Müslümanların amanı yoktu. İmam Necmeddin Gotsinski, 1920 Eylül'ünde Bolşeviklere karşı bir isyan başlattı. 
Onun genel yaklaşımını halefi Uzun Hacı şu şekilde ifade etmektedir: “Mühendisleri, öğrencileri, yazılarını genelde soldan sağa (yani Latin ya da Kiril alfabesi ile) yazanları asmak için ip örüyorum.” Ayaklanma kanlı bir biçimde bastırıldı ve Gotsinski 1925'te yakalandı.|61| 


Sonuç 


Marksist anlayış uyarınca partinin eylemde değilse de sözde ateist, devletin ise din karşıtı değil, din dışı olması gerektiğini söyleyen Lenin ve Troçki yönetimindeki Bolşevik liderlik haklıydı. Dini cemaatler, devrim sonrasında hürriyetlerine kavuşmuşlar, buna karşın çarlık imparatorluğunun resmi dini ise eski yönetici sınıfla güçlü bağları nedeniyle sınırlandırılmıştı. 
Müslümanlar dâhil tüm dindarlar, kendilerini devrimci addettikleri ölçüde Bolşevik saflarda hoşça karşılanmışlardı. Komünist olmayan, ama devrimi destekleyen dindarlar, devlet aygıtında önemli mevkilere getirilmişlerdi. Kimi önemli Müslüman örgütler, bütünüyle komünist partilere katılmış ya da devrim müdafaasında Bolşeviklerle birleşmişlerdi. 


Müslümanların dini hürriyet talepleri, milli haklara ilişkin taleplerle yakından bağlantılıydı. 
Bolşevikler, Müslümanlarla birlikte bu hakları sadece çar yanlılarından ve Rus sömürgecilerinden değil, aşırı solcu komünistlerden de koparıp almak için birlikte mücadele etmişlerdi. Uğruna mücadele verilen ve devrimin bir parçası olarak elde edilen bu haklar, dindarların üzerine atlama firsatı kollayan din karşıtı bir rejim tarafından bahşedilen birer taviz değildi. Sözkonusu haklara yönelik saldırılar, önemli bir bölümü iç savaş süresince devlet aygıtını istilâ etmiş ordu mensupları olan eski rejime ait Rus şovenistlerince gerçekleştirilmiş, bu unsurlar zamanla Stalin'i karşı devrimin lideri olarak görmeye başlamışlardı. Ancak sözkonusu unsurlar, Bolşevikler arasında mevcut olup Lenin'in yaklaşımına itiraz eden, ayrıca milli ve dini hakları horgören güçlü aşırı solcu akımların yardımını almışlardı. 


Başörtüsü, Lenin yönetimindeki Bolşevikler için önemli bir mesele değildi. Başörtüsüne ve örtünmeye yönelik saldırı, 1927'de Rus şovenistleri ve stalinistler tarafından başlatıldı, bu, birkaç yıl sonra zorla gerçekleştirilecek olan kolektivizasyonun da habercisiydi. Başörtüsünün zorla çıkartılması leninizmi baş aşağı çevirdi. Dolayısıyla bugün Avrupa'da Müslüman kadınların örtünme hakkı için ayağa kalkmaları, Irak, Filistin ve Afganistan işgallerine karşı Müslümanlarla birlikte yürüme, Müslümanların sözkonusu işgallere karşı muhalefet etme haklarının savunulması ve Saygı gibi birleşik cephe koalisyonlarına solcu Müslümanların iştirak etmeleri hususunda sosyalistler, kökleri Lenin ve Troçki”ye uzanan bir geleneği sürdürmektedirler. 
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İSLAM VE KAPİTALİZM 
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80'li yılların başından beri İslamcı hareketler, Cezayir'den Filipinler'e kadar oldukça geniş bir coğrafyada güç kazanıyor, yoksul işçi-emekçi kitlelerin de dahil olduğu milyonlarca insanı peşinden sürükleyebilen partiler olarak karşımıza çıkıyorlar. Bu hareketlerin kökleri çok daha gerilere uzansa da, kitleselleşerek iktidar mücadelesine girişecek denli güç kazanmaları özellikle son 25 yıllık dönemde söz konusu olmuştur. 


Daha “Soğuk Savaş” döneminden itibaren, “anti-komünizm” propagandası çerçevesinde emperyalistler tarafından el altından ciddi destek gören İslamcı hareketler, 70”lerle birlikte ABD emperyalizminin hayata geçirmeye başladığı “Yeşil Kuşak” projesi kapsamında hissedilir biçimde büyümeye ve kitleselleşmeye başladılar. O kadar ki, anılan coğrafyadaki ülkelerin hemen hepsinde İslamcılar iktidar mücadelesine girişmiş ve birkaçında da iktidarı almışlardır. Sonrasında gelişen süreçte ise, İran Devriminin etkileri, SSCB”nin çöküşü, Birinci Körfez Savaşıyla ABD'nin Irak'a saldırısı, Filistin sorunundaki kilitlenme, kriz dolayısıyla Batı'da gelişen yabancı düşmanlığı, ABD'nin yeni düşman olarak İslamı öcüleştirmesi gibi faktörlerin sonucu olarak, İslamcı hareket içinde Amerikan karşıtlığı yaygın bir karakter kazandı. Palazlanan İslamcı güçlerin iktidar mücadelesine girmesi ve dünya çapında yaşanan hegemonya yarışı çerçevesinde farklı emperyalist güçlerin devreye girmesiyle birlikte İslamcılar ABD'nin bölgedeki çıkarları için bir tehdit haline geldiler. 


İslamcı hareket bugün kendini her ne kadar anti-emperyalist göstermeye çalışsa da, bu, yoksul ve ezilen kitlelerin desteğini kaybetmemek için onun kullandığı demagojik bir söylemden ibarettir. Amerikan karşıtlığından öteye gitmeyen sözde anti-emperyalist sloganlar ve ezilen kitlelerin desteğini koruyabilmek için sürdürülen “sol” tandanslı bu demagojik söylem sayesinde, işçi ve emekçi sınıfların sisteme ve bitmek bilmez bölgesel çatışmalara, savaşlara karşı duydukları öfke, ciddi bir sol alternatifin de yokluğu koşullarında, rahatlıkla gerici ve hatta kimi zaman faşizan karakterli İslami hareketlere kanalize edilebilmiştir. 


Yine de İslamcı hareketin temsil ettiği siyasi çizgiyle, yoksul işçi-emekçi kitlelerin beklentilerini ve duygularını birbirinden ayırmak gerekir. Marksistlerin bu iki farklı olguya yaklaşımları da farklıdır. Sorun işçi ve emekçi kitlelerin dini duygularında yahut daha iyi bir dünya özlemi duymalarında değil, bunun ve sisteme duydukları tepkinin yanlış yöne kanalize olmasındadır. Gerçekte İslami ideoloji ya da onun toplum modeli, kapitalizme bir alternatif oluşturabilecek nitelikte değildir ve nitekim iktidara gelen İslamcı hareketler de yoksul ve ezilen kitlelerin ihtiyaçlarını, beklentilerini karşılamamışlardır. 


İslamiyetin kökeni ve ideolojisi 


Dini düşünceler ve öğretiler de tüm diğer fikir akımları gibi içinde bulundukları toplumun nesnel koşullarına bağlı olarak ve toplumun ihtiyaçlarına göre hayat bulur ve şekillenirler. Bu bağlamda İslamiyetin ortaya çıkışı ve gelişiminde de belirleyici olan, ilâhi güçler değil mevcut toplumsal ve tarihsel maddi koşullardır. İslamiyet, 7. yüzyılın ilk yarısında kabile düzeni içerisinde örgütlenmiş tüccar Arap toplulukları arasında ve dönemin büyük ticaret yolları üzerinde bulunan Mekke, Medine gibi kentlerde ortaya çıktı. İslamiyet zamanla, bir yandan dağınık haldeki Arap kabilelerini birleştirerek devletleşmelerini mümkün kılacak, öte yandan temelleri atılan yeni toplumsal yaşantının çerçevesinin ve esaslarının çizilmesini sağlayacaktı. 


Devletleşme sürecinin tamamlanması ve başlangıçta kabile aristokrasisi şeklinde cisimleşen egemenlik ilişkilerinin nitelik değiştirerek kabile şeflerinin devletlû sınıfa dönüşmesiyle birlikte, İslam egemen sınıfın ve onun egemenliğinin aracı olan devletin ideolojisi haline geldi. Bu durum İslamiyetin kurumlaşmasını da sağlamış, Kur'an'ın yazılı hale getirilmesi, yani resmi ideolojinin oluşturulması ve din adamlarının egemen sınıfın bir parçası olarak bürokratik aygıtta yerini alması da bu döneme rastlamıştır. Ayrıca fetihler yoluyla elde edilen ganimetler ve fethedilen topraklarda yaşayan halklardan alınan cizye (vergi-haraç) gelirleri de ciddi boyutlara ulaşarak devletin asli gelir kaynaklarından biri haline gelmiştir. Fetihler ve ticaret yoluyla, çok geniş bir coğrafyaya yayılan İslam uygarlığının Ortaçağda ulaştığı düzey, aynı dönemin feodal Avrupa'sıyla karşılaştırıldığında gerçekten de dikkat çekicidir. 


İslam düşüncesi ve ona bağlı olarak şeriat düzeni de sürekli bir değişim içerisinde olmuştur. 
Tıpkı diğer dinlerde olduğu gibi, İslam dininde de ilk ortaya çıktığı dönemle egemen sınıfların ideolojisi haline geldiği dönem arasında ciddi farklılıklar vardır. Kendi dönemine göre ciddi bir reform hareketi olduğunu ve ilerici bir karakter taşıdığını söyleyebileceğimiz İslamiyet, pek çok açıdan eski komünal gelenek ve adetleri içinde barındırmaya devam etmiş, içinde bulunulan coğrafyada kendisinden önce etkin olmuş dinlerden ve çeşitli öğretilerden de (özellikle Yahudilikten ve yerel pagan dinlerinden) büyük ölçüde etkilenmiştir. Bunun anlamı eski toplumsal ilişkilerin (barbarlık döneminden kalma komünal ilişkilerin) tamamen ve bir çırpıda ortadan kalkmayıp, en azından bir kısmının sembolik de olsa varlığını devam ettirmesidir. Dolayısıyla İslam dininin ilk müritleri (militanları) ve en başta da peygamber sıfatıyla Muhammed, başlangıçta toplumun ortak çıkarlarını ön plana çıkaran daha “akılcı ve adaletçi” bir İslam fikrinin propagandasını yapmışlardır. Ancak asr-ı saadet dönemi diye adlandırılan devletleşme süreci ilerledikçe, yani hâlâ komünal toplumun kimi alışkanlıklarını yitirmemiş üst-barbarlık düzeyindeki kabile yaşantısından sınıflı ve devletli topluma geçildikçe, bizzat Muhammed'in kendisi daha önce koyduğu kimi kuralları ve alışkanlıkları değiştirerek İslamın asıl işlevini görmesini sağlamıştır. İslam anlayışı, dört halife devrinden itibaren egemenlerin ve devletin ihtiyaçlarına göre defalarca elden geçirilerek revize edilmiştir. Böylece tüm diğer dinler gibi İslamiyet de zamanla egemenlerin çıkarlarına hizmet eden ideolojik bir araç haline gelmiştir. 


Kuran'daki ayetlerden peygamberin hadislerine ve sonrasındaki din ulemalarının yorumlarına kadar tüm İslam külliyatı ve tarihi gösteriyor ki; İslam dini ve onun öngördüğü 


şeriat düzeni, kabile yaşantısından devlet düzenine (barbarlıktan uygarlığa) geçen Arap toplumundaki egemenlik ve mülkiyet ilişkilerinin ideolojik ifadesidir. 


İslam anlayışı ve şeriat düzeninde, önceleri kabile şeflerinin, ardından devletin mülkü, mülk sahibi olmayan kölelere ve mevali denilen mülksüz sınıflara karşı sıkı bir şekilde korunmuştur. Allah tüm insanlardan, peygamber diğer insanlardan, onun yakın çevresi olan ehl-i beyt benzeri kimi ayrıcalıklı gruplar geri kalanlardan, mülk sahibi olanlar mülksüzlerden, mülksüzler kölelerden ve nihayet erkekler kadınlardan üstündür. Toplumda kimilerinin zengin-mülk sahibi, kimilerinin ise fakir-mülksüz olması da Kur'an'da yazılı olanlara ters bir durum değildir. Bilâkis “Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır” (AVi İmran 3:27) denilerek mülk sahibi sınıfların meşruiyeti sağlanmıştır. Toplumdaki eşitsizlik bizzat Allah'ın isteği olarak konulduğundan, fakirliğine ve ezilmişliğine isyan etmek Allah'a isyan etmekle eş tutulmuştur: “Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Onların dünya hayatındaki geçimlerini de aralarında biz taksim etmişizdir. Onları derece derece birbirlerine üstün kıldık ki birbirilerine işlerini gördürebilsinler.” (Zuhruf:32) 


Halk, yüzyıllar boyunca toplumdaki eşitsizliğin ezeli ve ebedi olduğu, hatta takdir-i ilahi olduğu, yani odeğiştirilemeyecek bir şey olduğu düşüncesiyle yoğrulmuş ve fani dünyadaki bu çilelere isyan etmeden katlanırlarsa sonunda ebedi öteki dünyada mükdfatlarını alacakları vaadiyle avutulmuştur. Zenginin malını çalan hırsız bu dünyada ve en vahşi biçimde cezalandırılırken, zenginliğinin kaynağı Allah'tan olduğu söylenen mülk sahibi sınıfların işledikleri sınıfsal suçların cezası soyut ve gerçeklik dışı cehennem kavramıyla öteki dünyaya havale edilmiştir. Oysa egemen sınıfların mülkünün kaynağı soyut doğaüstü güçler değil, ezilen ve sömürülen sınıfların son derece somut olan emeğidir. 


Ancak toplumsal eşitsizliklerin #akdir-i ilahi denilerek meşrulaştırılmaya çalışılması, bu çelişkilerden kaynaklı sınıf mücadelelerinin üzerini örtememiştir. Asr-ı saadet döneminde bile, bizzat peygamberin kendisi çeşitli isyanları kanla bastırmış, liderlerini sürgüne göndermiş ve öldürtmüştür. İslam tarihi, daha asr-ı saadet devrinden başlayarak kabileler arası çekişmelerin ve iç savaşların, tasfiyelerin, katliamların, şeriat düzeninin tüm totaliter karakterine, uyguladığı iç ve dış şiddete rağmen sayısız mezhebe ve bunların da altında sayısız tarikata bölünmenin tarihidir. Henüz peygamberin sağlığında başlayan siyasi çekişmeler ve çatışmalar, dönemin koşullarına uygun olarak dini kisve altında kendini gösterdiğinden, mezhep ve tarikat kavgaları görünümünü almıştır. İslam tarihinin ilerleyen yıllarında da bu bölünmeler temelinde ayrı devletler kurulmasıyla birlikte çatışmalar nüfuz savaşları biçiminde süregitmiştir. Ayrıca İslam tarihi içinde pek çok kez mevali ve köle isyanları baş göstermiş, ama hepsi de kanlı bir biçimde bastırılmıştır. 


Tüm bunlardan anlaşılacağı gibi İslami şeriat düzeni, zenginliğin, ayrıcalıkların, servetin belirli ellerde toplanmasının ve mevcut sınıfsal eşitsizliklerin üzerini “mülk Allah'ındır” söylemiyle örterek, toplumsal eşitsizliği ezilen ve sömürülen sınıfların gözünde meşrulaştıran bir yaklaşımı savunmaktadır. Eşitsizliği böylesine meşru gören bir anlayışın, kapitalizmdeki emek sömürüsüne karşı çıkması nasıl beklenebilir? Nitekim günümüz İslamcılarının anlayışında, işçinin emeğini sömüren patron, kendisine şükredilmesi gereken bir rızk dağıtıcı konumundadır. Zaten bu yüzden, İslamcı ideologların ezilen ve yoksul kesimleri tavlayabilmek için kullandıkları demagojik söylemlerinde öne çıkardıkları kavram “eşitlik” değil “adalet”tir. Modern İslam anlayışına göre toplumsal adaleti sağlayacak mekanizmanın en önemli iki unsuru ise zekât sistemi ve faiz karşıtlığıdır. 


Zekât sistemi, İslamcıların savunduğu gibi her derde deva olmaktan çok uzak ve işin aslı göstermelik bir kurumdur. Eşitsizliği kutsayan, hatta yoksulluğu “zayıflık”, “zillet” (alçalma) sayan İslam anlayışında zekât, zenginlerin sevap kazanmalarının bir yolu ve aracıdır da. 
Dolayısıyla zekât vermek, köle azad etmek ve sadaka vermek karşılığında sevap kazanılması 


gibi uygulamalar, aslında eşitsizliğin devamını sağlamaya hizmet etmiştir. Oysa yoksulların kurban kesecek, sadaka verecek, zekât verecek paraları ve mülkleri olmadığından sevap kazanma olanakları da sınırlıdır! Allah'ın insanları neden eşitsiz yarattığı, sınıfsal ayrımlara göz yumduğu ve hatta bunu savunduğu sorgulanmazken, zenginlerin malının 1/40'ını dağıtmaları suretiyle toplumsal adaletin sağlanacağı düşüncesi kuşkusuz ham hayalden ibarettir. En başta şunu söylemek gerekir ki, zekât sistemini zenginlerden alınan bir tür gelir vergisi gibi düşünsek bile azalan oranlı bir vergilendirme söz konusudur. Örneğin 40 koyunu olan biri bunun | tanesini zekât verirken, koyun sayısı 120'yi geçince 2, 200'ü geçince 3 ve nihayet 400'e ulaşınca 4 koyun zekât olarak verilir, yani oran başlangıçta %2,5 iken mal arttıkça “ol?e düşer. 


Böylesine adaletsiz bir sistemin yoksulluğu ortadan kaldıracağı düşüncesinin temelsizliğini göstermek için bir örnek de günümüzden verilebilir. 2004 yılı verilerine göre ve yaklaşık rakamlarla, nüfusun zekât vereceğini varsayabileceğimiz en üst gelir grubuna mensup 9020'lik tabakası toplumsal gelirin 9060'ını almakta ve zekâtı alacak taraf olan en alt %20’lik tabaka ise “03'ünü almaktadır. Bu durumda en üst tabakanın vereceği zekât sonucu, en fakirin aldığı pay 904.5'a çıkacak, en zengin tabaka ise %58,5 olarak kalacaktır. Sınıflar arası uçurumun böylesine ilkel ve göstermelik bir yolla aşılması mümkün müdür? İşte İslamın sağlayabildiği adalet bu kadardır! 


İslamda faizciliğin yahut tefeciliğin hoş görülmemesinin tarihsel kökeninde ise, nüfuzu ve ekonomik gücü artan Yahudi tüccar ve tefecilerin etkisinin kırılması isteği yatar. Dolayısıyla burada insani veya ahlâki bir kılıf aramaya gerek yoktur. Üstelik bu coğrafyada faiz daha önce de zaman zaman yasaklanmıştır. Gerilere gidilecek olursa, Hammurabi kanunlarından tutun da firavunlar devri Mısır'ına kadar pek çok eski uygarlıkta bu tür uygulamalar yer almıştır. 
Tümünde amaç kurulu düzenin çıkarlarının korunmasından ibarettir ve modern İslamcıların faize karşı çıkmalarının ardında yatan gerçekler de çok farklı değildir. 


Onlar enflasyonist politikalardan ve yüksek faizli kredilerden canı yanan orta sınıfların sözcülüğüne soyunarak sermayenin daha güçlü kesimleri karşısında siyasi ve maddi güç toplamaya çalışmaktadırlar. Asıl amaç faizden farklı gösterdikleri kâr payı ve benzeri uygulamalarla bu kesimlerin sırtından kendi sermayelerini arttırmaktır. Oysa kapitalizmde sınai kâr, ticari kâr, faiz ve rant (kira gelirleri) emeğin sömürüsüyle elde edilen artı-değerin farklı biçimleridir. Sorun “paradan para kazanma”nın kötülüğü ise, gerçek şu ki, kapitalist toplumda emekçiler dışında herkes “paradan para kazanır.” Dolayısıyla faiz ne kadar haramsa, her türlü sermaye kazancı da o kadar haram olmalıdır. Fabrikatör olmaktan ya da ticaretle uğraşmaktan tutun da, miras parası yemek, sermaye payı diye kâr payı almak veya hisse senedi almaya kadar birçok şeyin bu kapsama girmesi gerekir. Oysa bunlara karşı çıkmak kapitalizme karşı çıkmak demektir ve İslamcıların yapmadığı şey de budur. 


Kısacası İslami anlayışta kapitalist sömürüye karşıt bir öz yoktur. İşçinin emeğinin sömürülerek kâr elde edilmesinde, zenginliğin bir avuç kapitalistin elinde birikmesinde, insanlığın yoksulluk ve zenginlik temelinde giderek artan oranda kutuplaşmasında ilke olarak İslamcılara ters gelen bir şey yoktur. Aksine tüm bu olup bitenler takdir-i ilahidir, yani Allah'ın isteğidir. Bu duruma isyan etmek Allah'a ve onun buyruklarına karşı gelmektir. 
Müslüman kişi durumuna isyan etmeyip, haline şükretmeli, Allah'ın kendisini sınamak için uygun gördüğü cefaya katlanmalı ve ahrette alacağı mükâfatı hayal etmekle yetinmelidir; bu arada varsın bir avuç burjuva bu dünyada kendileri için kurdukları cennette gününü gün etsin, ne çıkar! 


İslam alternatif midir? 


Tarihsel olarak çok farklı bir dönemin ve koşulların ürünü olan İslam anlayışının ve şeriat düzeninin kapitalizme alternatif olup olamayacağı bir tarafa, modern İslami hareket, varolduğu ve geliştiği tüm ülkelerde mevcut iktidarlarla ne ölçüde karşı karşıya gelirse gelsin, sol hareketin ve işçi sınıfının mücadelesinin bastırılmasında etkili ve gönüllü bir rol oynamıştır. Aynı coğrafyada 12 yüzyıldır hüküm süren İslamın pratiği bir yana, sadece İran ve Suudi Arabistan'da yaşanan deneyimler bile İslamın sınıflı toplumlara yahut kapitalizme ne ölçüde alternatif olabileceğinin göstergesidir. İslam her dönem egemenlerin hizmetindeydi. 
Neredeyse tüm örneklerde İslamcı hareket, siyasi tabanını emperyalist-kapitalist sistemin yarattığı yıkımdan ürken küçük-burjuvaziden ve yoksulluğun, sefaletin pençesinde kıvranan işçi-emekçi sınıflardan oluştursa da, esas olarak burjuvazinin çıkarlarını yansıtmış ve daha çok da onun geleneksel ve gerici kesimlerinden destek görmüştür. Suudi Arabistan, Afganistan, İran, Sudan benzeri örnekler üzerinden de görüldüğü gibi, bir siyasal doktrin veya toplum projesi olarak İslam düzeni, olsa olsa baskıcı, totaliter ve gerici bir sistemdir. 


İslami söylemin “popülist” içeriği ve İslamcı partilerin kullandığı geleneksel retorik, asıl olarak kapitalizmin yıkıma uğrattığı küçük-burjuvazinin geçmişe duyduğu özlemi tatmin etmeye yöneliktir. Örneğin günümüzde bazı İslam ideologlarının temel sloganı olan “asr-ı saadet dönemine geri dönme” ütopyası bu nesnelliğin bir yansımasıdır. Yoksa yüceltilen asr-ı saadet döneminde bile, fakirlik, eşitsizlik ve sefalet varolduğuna göre, ne cehennem azabı korkusu ve ne de adil bir halifenin Kur'an'a harfiyen uyarak kuracağı şeriat düzeni egemen sınıfların baskı ve sömürüsünü ortadan kaldırabilir. İslamcı siyasetin amacı sınıflı toplum düzenini ortadan kaldırmak olmadığından, İslamcı ideologlar tarafından sürekli olarak vurgulanan nokta, işçi-emekçi sınıfların toptan kurtuluşunu sağlayacak toplumsal bir devrim değil kültürel ve siyasal yeniden yapılanmadır. İslam ideolojisi, sorunların üzerini örterek kitleleri emperyalist-kapitalist sisteme karşı gerçek bir mücadeleden alıkoyar ve onlara kötülüğün asıl kaynağının kapitalizm değil de insanların İslama uygun bir yaşantı sürmemesi olduğunu söyler. İslamcı ideologların pek çoğuna göre toplumun İslam düzeninden, yani şeriattan sapmasının asıl sebebi dış güçlerdir. Statik İslam toplumunu çözerek onu değişime zorlayan emperyalist-kapitalist sistemin bu etkisi mutlaklaştırılarak, düşman yabancı emperyalistler veya yabancı dil o konuşan, yabancı dinleri kabul eden, geleneksel yaşam tarzına sadık kalmayan, yani yabancıların etkisinde kalanlar olarak sunulur. 
Erbakan'ın meşhur “Batı taklitçileri” deyişiyle özetlediği gibi, sorun daima bu şekilde çarpıtılır. 


Modern İslamın nasıl bir toplum düzeni öngördüğünün anlaşılması bakımından belki de en 
güzel örnek İslamcı hareketin Türkiye'deki gelişim çizgisi ve izlediği politikalarıdır. 600 
yıllık Osmanlı döneminde ve onun öncesinde İslamiyet, devletin resmi ideolojisini ve şeriat düzeni de hukuksal yapıyı oluşturmuştur. Ancak burjuva TC'nin kuruluşundan bu yana Kemalist-laik egemen çizgi ile İslamcı çizginin yıldızı pek barışmamış, MNP-MSP süreci ile partileşen hareket en sonunda AKP'nin işbaşına gelmesiyle önemli aşama kaydetmiştir. AKP ciddi farklılıklar barındırsa da sonuçta bu çizginin modern kapitalizm koşullarında geldiği yeri 
temsil etmektedir. ‘80 öncesindeki gelişmeler bir yana bırakılacak olursa, özellikle 28 
Şubat'ta Erbakan liderliğindeki RP’”ye vurulan darbe ve sonrasında yaşanan süreçte “laiklerle” dinci kesim arasındaki çatışma artarak devam etmiş, nihayetinde AKP'nin iktidara gelmesiyle de farklı bir boyut ve içerik kazanmıştır. 


70'li yıllarda kendini “küçük ve orta çaplı işadamlarının temsilcisi” olarak gören Erbakan'ın ortaya attığı “adil düzen” tezinin özü; devletçi bir kalkınma modelinin öne çıkartılması, küçük ve orta burjuvazinin ucuz krediler ve diğer devlet olanaklarıyla büyüklere karşı korunması ve 


güçlendirilmesinden ibaretti. “Adil düzen” programında işçi sınıfının çıkarlarına hitap eden 


ciddi hiçbir madde yoktu. Nitekim MC hükümetleri dönemindeki icraatları da bu partinin gerçek yüzünü göstermeye yetmiştir. Erbakan, bir yandan egemen sınıfa, yükselen sınıf mücadelesinin önünü İslami ideolojiyle kesebileceği mesajını verirken, öte yandan burjuvazinin orta kesimlerini oluşturan Anadolu sermayesini de, tekelci İstanbul burjuvazisiyle karşıtlık temelinde peşine takmaya çalışıyordu. 


MNP-MSP çizgisinin temsil ettiği “yeşil sermaye” daha 70'li yıllarda sahnedeki yerini aldı ve Arap-İslam ülkeleriyle geliştirilen ekonomik ilişkilerden, özellikle de Suudi Arabistan menşeli “Rabıta”dan hatırı sayılır krediler alarak ve siyasi gücü sayesinde devletten nemalanarak hızla gelişti. Ve kısa sürede tekelci sermaye çevreleri arasında kendisine de bir yer açabileceğinin sinyallerini vermeye başladı. 90'lı yılların sonlarına gelindiğinde “yeşil sermaye” ülkedeki toplam mevduatın 903'ünü kontrol edebilecek kadar serpilmişti. Böylece aynı siyasi çizginin devamı olan RP-SP ve AKP de artık büyük burjuvazi karşısında taşralı sermaye grupları adına temsili adalet arayan bir kesimin değil, uluslararası ilişkilere, bankalara, fabrikalara, finans kurumlarına sahip olan tekelci burjuvazinin bir kesiminin temsilcisi haline gelmişti. 


1994'teki yerel seçimlerde belediyelerin birçoğunu kazanan RP'li belediye başkanlarının ilk icraatları sendikalı işçilerin örgütlülüğüne saldırmak ve belediye iştirakli işletmeleri özelleştirerek sendikal örgütlülüğe darbe vurmak oldu. Diğer taraftan baskı ve tehditlerle sendikalı işçileri Hak-İş'e bağlı sendikalara üye olmaya zorladılar. Sınırsız ve ücretsiz mesailerle, keyfi görev değişiklikleriyle çalışanların hakları gasp edilmeye başlandı. Yine bu dönemde işten atılmalar ve sürgünler gündeme geldi. İhlas Holding, Kombassan gibi kuruluşlar halktan ve yurt dışında çalışan işçilerden topladıkları milyonlarca doları bulan paralarla dev sermaye kuruluşları haline gelirken, yıllar geçmesine rağmen bu paraların ne kendisi ne de “kar payı” işçilere geri ödendi. İktidarları döneminde birçok grevi yasadışı ilan ederek işçi sınıfının hak arama mücadelesini engellediler. İşçilerin kazanılmış haklarını budayan İş Yasası yine bu hükümetler döneminde yasalaştı. Şimdi de sosyal güvenlik ve emeklilik sisteminin budanması veya tasfiye edilmesi gündemde. 


AKP'nin ekonomik ve politik programı, adeta, İslamcı hareketin işçi sınıfına yaptıklarının ve yapacaklarının teminatı gibidir. İzlediği neo-liberal ve işçi düşmanı politikalarla AKP, modern İslamcılığın en yetkin temsilcisi ve evrilebileceği son nokta olarak görülmelidir. AKP her şeyden önce İslam düşüncesinin ve şeriat düzeninin kapitalist sisteme uymayan tüm ideolojik ve politik fazlalıklarından kurtulmuş ve burjuvazinin güvenini de ancak böyle kazanabilmiştir. Dolayısıyla onun nezdinde İslamcılık önemli ölçüde içi boş bir kabuğa ve arada sırada siyasi oy kaygısıyla tekrarlanan bir söyleme dönüşmüştür. Bu süreçteki evrimi, en radikal biçimlerde başlasa da İslamcılığın kapitalizm altında ulaşabileceği yerin ne olacağını göstermiştir. 


AKP örneğinden de anlaşılacağı gibi İslamiyetin kapitalizme bir alternatif oluşturmadığı ve oluşturamayacağı açıktır. Zaten çağdaş şerlatçıların dikkate alınabilir olanları, genel olarak İslami toplumun sınıflı karakterini kabul ederek, İslamiyeti kapitalizme alternatif bir sistem olarak değil, insanları kapitalizmin zararlı etkilerden koruyacak bir rehabilitasyon aracı olarak ele almaktadırlar. Gerçekten de tüm kurumsal dinler gibi İslam dininin temel özelliği de sınıflı toplumların bir ürünü olması ve hizmet ettiği egemenlerin çıkarlarını korumak adına halkı uyutan bir afyon işlevi görmesi olmuştur. Burjuvazi, kendi sınıf egemenliğini gözlerden saklayabilmek ve onları sınıf mücadelesinden alıkoymak için, kitlelerin dini duygu ve inançlarını bir örtü olarak kullanıyor. 


Bu bağlamda Marksistlerin din konusundaki yaklaşımlarıyla, burjuvazinin ikiyüzlü laiklik anlayışının ayrımını netleştirmek gerekir. Burjuvazi siyaset sahnesindeki yerini alabilmek için yüzyıllar boyunca din kurumlarıyla mücadele etmiştir. Fakat yine aynı burjuvazi, bir kez 


iktidarını sağlama aldıktan sonra din afyonunu işçi sınıfını uyutmak için kullanmaktan da çekinmemiştir. Din, kitleler nezdindeki etkisi ve yaygınlığıyla istisnasız tüm kapitalist devletlerde burjuvazinin asla vazgeçmeyeceği bir ideolojik araç durumundadır. Bu yüzden Marksistlerin en temel sloganı, devletin din işlerinden elini çekmesi ve dinsel kurumların devlete bağlı olmaması yönündedir. Din kurumları devlet tarafından desteklenmemeli, din eğitimi zorunlu müfredattan çıkartılmalıdır. Din, baskı ve ayrımcılık aracı olmaktan çıkartılmalıdır. Herkes istediği dini savunmakta ya da dinsiz olduğunu açıklamakta özgür bırakılmalıdır. Din kişisel bir sorun olarak, herkesin vicdanına ve cemaatlere bırakılmış bir mesele olarak görülmelidir. 


Kuşkusuz işçi sınıfının dini duygularından ve boş inançlardan kurtulması basit veya bugünden yarına halledilebilecek bir sorun değildir. Din ve benzeri her türden burjuva ideolojisinin hayat bulduğu nesnel koşullar değişmedikçe, din hakkında söylenecek sözlerin ya da koyulacak yasakların kitlelerin kafasından bu inancı söküp atması olanaksızdır. 

Marksistlerin görevi, tek tek bireylerin dini duyguları ile uğraşmak değil, onları mücadeleden alıkoyan ve dini duygularını sömüren İslamcı hareketin sermayenin çıkarlarını savunan gerçek yüzünü teşhir ederek, işçi sınıfını bir bütün olarak sosyalizm mücadelesinin saflarına çekmektir. 

İslamiyetin ve diğer dinlerin bugün hâlâ kitleler nezdinde kabul görmesinin ve daha da önemlisi bir kurtuluş kapısı olarak algılanmasının en büyük nedeni, insanların kapitalizmin gücü ve baskısı karşısında kendisini çaresiz hissetmesidir. Oysa ne İslam ne de bir başka dinsel toplum düzeni işçi ve emekçi kitlelerin sorunlarına çözüm getirebilir. Her türden kötülüğün, acının, sefaletin ve eşitsizliğin kaynağı olan kapitalist sistemi ortadan kaldırmadıkça işçi sınıfının kurtuluşu mümkün değildir. Kapitalizmin tek alternatifi işçi sınıfının kendi elleriyle kuracağı sosyalist bir dünyadır. 


Kaynak: Marksist Tutum dergisi, no:11, Şubat 2006 
SOSYALİZM VE DİNİ İNANÇ 
16/12/2006-Murat Belge-Radikal 


Sosyalizmle Müslümanlık'tan girmiştik dün. Bu tabii Müslümanlık'la sınırlı bir şey değil. 
Genel olarak 'din' demek gerekiyor. 

Bunların bir arada yürümeyeceğini savunuyordum. Ama düşünceden, ideolojiden, inanç ve fikirlerden söz etmeye başladığımızda, insan hayatının en ele avuca sığmaz, en hesaba kitaba gelmez alanında gezinmeye başladık demektir. Burada öyle hazır reçeteler, 'Bu olur, o olmaz'lar sökmez. Her durum yeni, bireysel bir durumdur ve kendi başına, her şeyin yeniden düşünülüp tartışılmasını gerektirir. 

En basit, en yalın örneğiyle, şöyle bir sorudan başlayalım: dini inançları olan biri aynı zamanda sosyalist olamaz mı? Sosyalist bir hareket içinde olamaz mı? Buna 'Olamaz' diyemeyiz. 'Olamaz' dediğimizde yalnız yanlış bir şey söylemez, aynı zamanda birilerinin ekmeğine de yağ sürmüş oluruz sanıyorum. Çünkü dünyada olsun, özellikle Türkiye'de olsun, dini sağ düşünce ve sağ siyaset safına çekmek, oranın temelli bir öğesi göstermek alışkanlığı var. Bu da, bazı tarihi temelleri olsa da, ilanihaye böyle olmak zorunda değil. 

Nitekim birçok örneği de var. Sözgelişi, daha çok Latin (Katolik) kökenli toplumlarda gördüğümüz Katolik sendikalar. Bunlar hiç de 'sağ politika' yapan örgütler değildir. Gene Latin kökenli Güney Amerika toplumlarında gerilla önderi olan papazlar da görmüştük. 
Fransız Komünist Partisi bir tarihte üyelerinin 'diyalektik maddecilik'e bağlı olma koşulunu 


kaldırmış, 'Tarihi maddeciliği benimsemek parti üyeliği için yeterlidir' demişti. Bunun anlamı, doğrudan doğruya, dini inançları olan birinin partiye üye olmasını kabul etmek demekti. 
Tabii bu konuyu biraz daha kurcalarsak, son örneğin de biraz çağrıştırdığı gibi, 'dini inanç yerine ikame deilmiş seküler inanç' konusuna da girebiliriz. Belirli bir insan mizacı, herhangi bir inancı öyle bir biçimde benimser ki, bunun 'dini' inançtan hiçbir farkı olmaz. Türkiye'de 'Atatürkçü'lüğün ortalama benimsenme biçimi tam böyledir. Ama bütün dünyada, komünizmi din gibi kucaklamış dünya kadar insan vardı. 

Türkiye'de AKP örneğine baktığımızda, bu partinin önder kadrosunun, üyelerinin veya tabanının öznel ve bireysel tercihleri, bağlılıkları ne olursa olsun, toplumun siyaset alanında izlediği somut ve nesnel yolun, bu toplumun sağından çok soluna yakın olduğu görülüyor. 
Yani, örnek çok. Dediğim gibi, düşünceler dünyası insan hayatının en hesaba kitaba gelmez yöresi olduğu için, burada her türlü özgün, şaşırtıcı karışım ve bileşim mümkündür. 

Sonuç olarak, dini inançları olan biri de pekâlâ sosyalist bir hareket içinde bulunabilir. Ama bu bireysel bir durum. Benim dün dile getirdiğim itiraz böyle durumlarla ilgili değil, sosyalizmin ve dinin hedef koyduğu değerleri bir siyasi hareketin ortak hedefleri ve değerleri haline getirme çabasıyla ilgiliydi. Aslında bunun da örnekleri, girişim ve deneyimleri yok değil. Şimdiye kadar çok başarılı olanını görmedik, ama burada 'başarı' konusunu ölçü almıyoruz. 'Hıristiyan sosyalizmi veya 'İslam sosyalizmi' gibi örnekleri de, ben bildiğim 'sosyalizm' kategorisi içinde göremiyorum. 'Bildiğim' dediğim sosyalizm ise dünyaya, evrene, 'dini' denecek bir açıdan bakmakla ilişkisini kesin ve bilinçli biçimde kesmiş bir düşünsel temel üstünde kurulur. 


İSLAM'IN SOL YORUMUNA DUYULAN İHTİYAÇ 
Tuncay Karakaş- http://islamidusunce.net/(e.t :09.04.2021) 


esedullahmurat: 

Bilindiği üzere “sol” kavramı fakirlerin, sömürülenlerin hakkını savunan, baskıcı yönetimlere karşı alternatif olarak ortaya çıkan fikri ve siyasi oluşumları ifade eder. “Sağ” kavramı ise var olan statükoyu korumayı kaygı edinen, kapitalist eğilimli, tüketim üzerine kurulu fikri ve siyasi oluşumları ifade eder. 

Ne yazık ki ülkemizde “sol” kavramı “dinsizlik” ile “sağ” kavramı da “inanç” ile klasik koşullanma yoluyla özdeşleştirilmiştir. Böylece İslamcılar sol söylemlere kulaklarını tıkamış, “din elden gitmesin” diye sağ söylemlere sığınmışlardır. Dine karşı olduğunu savunan birçok topluluk da bunu ifade etmek için kendilerini solcu olarak nitelendirmişlerdir. 


Ne var ki İslam mesajı, her ne kadar İslam dinini bir kavramın süzgecinden geçirerek okumak yanlış ise de, sosyal adaleti savunarak ezilenleri koruması ve büyük bir devrim gerçekleştirerek zengin fakir arasındaki farklılaşmayı ortadan kaldırması açısından daha çok sol kavramına yakın bir mesajdır. 


Tarihte sosyal adalet temelli tek devleti kuran ve sahip olduğu değerler sistemiyle zengin ve fakir arasındaki farklılaşmayı ortadan kaldıran siyasi yapının ilham kaynağı İslam dinidir. 


Zira Hz. Ömer döneminde zekât verilecek kimse bulunamaması bilinen tarihi bir gerçekliktir. 


İslam dini sahip olduğu inanç, bilgi ve mülkiyet değerleri açısından her şeyi göreceleştiren 


dinamik bir yapıdır. 

Tek hükmeden Allah'tır, o halde hiçbir hükmedenin hükümranlığı mutlak değildir. 

Tek bilen Allah'tır. O halde hiçbir bilenin bilgisi mutlak değildir. 

Mülkün tek sahibi Allah'tır. O halde hiçbir mülk kullanım dışında kimseye ait değildir. 


Günümüzde birçok aydın mutlakıyetçi önyargılarından ötürü, İslam'ın mutlakıyetçi olduğunu ileri sürmektedir. Oysaki İslam dini bireysel özgürlüklerin ve hoş görünün had safhada olduğu bir toplumsal yapı öngörmektedir. 10. yy İslam medeniyetinin yapısı incelendiğinde bu yapıyı açıkça görmek mümkündür. 


Günümüz İslam dünyasındaki siyasal yapı içler acısıdır. Dini sömürü ile iktidara gelenler kendi menfaatleri dışında hiçbir değeri kaygı edinmemektedirler. Bir taraftan yakın çevrelerindeki muhafazakârlara devlet kaymağından tattırırlarken diğer taraftan hak eden muhafazakârlara hak ettiklerini objektiflik adına lütfetmemektedirler. Bu trajikomik olgu tıpkı iki zencinin beyaz olmak için mücadelelerini anlatan şu fıkraya benzemektedir: 


“İki zenci beyazların zencilere olan insanlık dışı yaklaşımlarından oldukça bunalmış durumdadır. Bu durumdan kurtulmak için beyaz olmaya karar verirler ve yaptıkları araştırma sonucu bunun ancak sihirli bir halkanın içinden geçerek mümkün olduğu bilgisine ulaşırlar. 
Ancak sihirli halka ancak biri diğerinin sırtına bindiğinde ulaşabilecekleri yüksek bir yerdedir. 
Aralarında kararlaştırırlar: Önce biri diğerinin sırtına binecek ve halkadan geçerek beyaz olacak, sonra zenci olarak kalan beyaza binecek ve o da beyaz olma mutluluğuna erişecektir. 
Sonuçta biri diğerinin sırtına binerek halkadan geçer, zenci kalan hadi sıra bende der beyaz olana. Beyaz: “Hadi oradan pis zenci” diyerek arkadaşını tanımaz.” 


Bu fıkra ülkemizdeki İslamcıların güdük siyasetlerini çok iyi tasvir etmektedir. Artık halk da sağdan soldan tükenmişliğin, yitirilen geleceğin farkına varıyor ve onlar da sadece menfaatlerini düşünmeye başlıyor. Tüketim değerleri toplumun en alt kesimlerini bile hâkimiyeti altına almış durumda. İnsanların inançlarını bile tüketim pazarına çıkarırsanız sonuçta olacak olan kültürel şizofrenidir. Bunun da sonucu kültürel intihardır. 


Okullarımızda sınav kazandırma kaygısı ötesinde hangi insani değerlerden söz edilmektedir? 
Herkesin şikâyetçi olduğu, insanların bile tüketim değeri olarak görüldüğü programlar neden herkes tarafından izlenmektedir? 


Ülkemizin, neden, hiç olmazsa eğitim alanında, gençliği topluma ve statükoya entegre olmuş, insanı özünde bir ağaç olarak görüp onu yaş iken eğerek ömrü boyunca sırtındaki kamburla yaşamasına neden olan, her yerde eğilip büzülen, kendine güvensiz, her şeye eğilerek emredersiniz diyen bir insan modeli yetiştirme çabası dışında bir tane olsun doğru düzgün politikası yoktur? 


Netice olarak ülkemizdeki güdük siyaset komedisinin son bulması için insani olanı kaygı edinen yeni açılımlara ihtiyaç olduğu aşikârdır. Her ne kadar başka medeniyetlerin tecrübesinde oluşmuş kavramlardan kendi değerlerimizi süzmek doğru olmasa da, var olan modem paradigma ve ülkemizin sosyal ve siyasi yapısı içinde konuşursak, belki de bu açılımlardan en önemlileri İslami sol söylemleri savunan siyasi hareketler olacaktır. 
Matruşka:insanlara SOL veya SAĞ diye kakaladıkları şey aslında Amrikaya hizmetkarlıktır 


çünkü bu 2 fitnenin girdiği yer perişan olmuştur ve Amrikanın kucağına oturmuştur işte size örnek — biz yeni yeni kucaktan kalşkmaya ve kurtulmaya çalışıyoruz ve kurtulmayı sağlayanlarada SAĞCI VE SOLCU AMRİKACILAR SALDIRIYORLAR niye anladınız mı??? Amrikacı komünistler ve ırkçı faşistler bunlar ezilenlerin ve sömürülenlerin ve güçsüzlerin ve işçi sınıfının BAŞ DÜŞMANLARIDIR 


MÜSLÜMAN SOL GELİYOR 


11 Aralık 2006-Ahmet Hakan-Hürriyet 
OH be,NİHAYET, "Müslüman eşittir sağcıdır" paradigması esaslı bir darbe yiyecek. 


Nihayet, "Bir Müslümanın solcu olması, sağcı olmasından evladır" anlayışı siyaset dünyasında yankı bulacak. 

Çünkü... 

Yılların CAP'lisi Ertuğrul Günay ile yılların İslamcısı Mehmet Bekaroğlu el ele verip, bir "Müslüman sol"' hareket başlatıyor! 

Sakın yanlış anlaşılmasın... 

Bu hareket, Şanar Yurdatapan'ın "Kızıl"ı, Abdurrahman Dilipak'ın "Yeşil"i temsil ettiği o "İkili hareket"'e hiç mi hiç benzemiyor. 

Yani... 

Biri, "Ben solcu ve tanrıtanımazım ama pekala Abdurrahman'la oturup konuşabiliyorum", diğeri ise, "Ben İslamcıyım ama Şanar?ın şarabına karışmıyorum"' tarzı mesajlar vermiyor. 

Günay ile Bekaroğlu ikilisinin farkı şurada: 

İkisi de "Biz solcuyuz" diyor. 

İkisi de "Biz Müslüman”ız" diyor. Hatta... 

Bekaroğlu, hem Müslüman olup, hem de solcu olunabileceğinin teorik çerçevesini çizerken, Ertuğrul Günay, hem solcu olup hem de Müslüman kalınabileceğinin teorik çerçevesini çizmekle meşgul. Yani... 

Birinin "Müslüman" tarafı, diğerinin "Sol" tarafı temsil ettiği bir hareket değil bu... 
Söz konusu olan "Farklı gibi görünen iki anlayışı" bir potada eritmiş iki siyasetçinin buluşması... 

Günay ve Bekaroğlu ile geçtiğimiz günlerde kahvaltıda buluştuk. 

İkisi de heyecanlı ama temkinliydi. 

Hemen bir siyasi parti oluşumuna gitmek yerine, bu yeni anlayışın nasıl bir yankı uyandıracağını görmek için zemin yoklaması yapma kararı almışlar. 

Bu doğrultuda çeşitli kesimlerle buluşup tartışıyorlarmış. 

"Müslüman solcu"' anlayışının, siyasete yansımasının anahtar kavramlarını şöyle sıralıyorlar: "Eşitlik, adalet, özgürlük." 

Bu üç temel kavramın İslam ile sol arasındaki hedef birliğini temsil ettiğini düşünüyorlar. 
Ardından da ekliyorlar: 

"Ne CHP solcu, ne AKP İslamcı... Bu iki parti de eşitlik, adalet ve özgürlük konusunda samimi ve ısrarcı değil." 

Bekaroğlu Che'den, Ertuğrul Günay Ali Şeriati’ den söz ediyor. 

Ve her ikisi de "Türkiye?de sol sağdır, sağ soldur" diyen İdris Küçükömer Hoca'yı 


rahmet ve minnetle anıyor. 

Şaşırtmayan Baykal 

HUYUM kurusun... 

Ne zaman Genelkurmay Başkanı iktidara yüklense, benim gözüm hemen Deniz Baykal'a çevrilir. 

Umutsuzca ve umarsızca merak ederim, "Ne diyecek acaba?" diye... Ve Baykal beni hiç şaşırtmaz. 

Hükümetin limanlar konusunda attığı adıma Genelkurmay Başkanı tepki gösterince, ben her zaman olduğu gibi gözümü Baykal'a çevirdim. Ve yine hiç şaşırmadım. 

Çünkü Baykal, her zamanki gibi, "Yaşasın! Asker vuruyor, hükümet sıkışıyor ve kaos çıkıyor!" havasındaydı. Ve bana bir kez daha Baykal'dan umut kesmek düştü. 

Çünkü... 

Bir kez daha anladım ki... 

Baykal, "Hem hükümete karşı en sert muhalefeti yapmak, hem de sivil siyasetin alanının daraltılmasına itiraz etmek" şeklinde bir formülü işletecek yürekliliği gösterebilecek çapta bir politikacı değildir. 

Bir kez daha anladım ki... 

Baykal, "Durun Paşalar! Ben hükümetle hesaplaşırım. Bu benim işim" tavrını koyabilecek cesarete sahip değildir. 

Bir kez daha anladım ki... 

Baykal, "Ne demek devlet politikasından sapma? Ben iktidara gelince kendi başıma karar alamayacak mıyım" cümlesini bile kurmaktan acizdir. 

Şovlar arasında 

Makina: Okan Bayülgen, televizyonda tempo ile gerilimin sahici kıvamını yakalamış bir isim. Hakkı Devrim'in orada bir köşede oturması da kuşaklar arası iletişim açısından harika bir imkan sunuyor. "Medya Arkası", radikal bir anti medya tutum sergilemese de hiç yoktan iyi. Tek itirazım, son zamanlarda skeçlerin iyiden iyiye TRT dönemi parodilerine benzemesinedir. 

Beyaz Şov: Kasmayan bir okul kantini gibidir Beyaz'ın şovu. Beyaz, hiç bitmeyecek bir ergenliğin içindedir ve bu açıdan hayli sempatiktir. Yalakalık yapmak ile sorulması gerekeni sormak. İşte bu ikisinin arasında bir yerdedir Beyaz ve bu müthiş dengeyi sağlamak da az bir şey değildir. 

Stüdyo 4X4: Eski dostum Şoray kendini biraz daha salsa, Seray Sever biraz daha kendisi olsa, Savaş Ay "sosyal içerik katma" huyundan vazgeçse... Alı Atıf Bir'siz bile daha iyi olacak gibi görünüyor. 

Son Ütücü: Yapılmak istenenler ile yapılanlar arasında bir uyumsuzluk var. Armağan bir tempo tutturmak istiyor, olmuyor. Armağan daha şehirli olmak istiyor, varoş havası yakasını bırakmıyor. Armağan daha "fırlama" olmak istiyor, sürekli dilini tutuyor. Yani daha iyi olabilir gibi geliyor bana. 


“MÜSLÜMAN SOL” MU? O DA NE? 
14 Ara 2006, Perşembe- Davut Dursun- yenisafak 


“Müslüman sol” bir siyasal parti hazırlığı olduğunu okuyoruz. Böyle bir partinin kuruluşu için kolları sıvayanların başında da tanıdık iki önemli isim var: Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu ve Ertuğrul Günay. 


Okuduklarımıza göre bu iki saygın isim, yeni bir parti için uzun zamandır hazırlık yapıyor, belli şehirlerde toplantılar düzenliyorlarmış. Görüştükleri kişiler arasında sol kesimden isimler olduğu gibi sağ veya muhafazakar olarak bilinen isimler de var. Bu toplantılara katılan kişiler dinlediğinde işlerinin pek de kolay olmadığı anlaşılıyor. Toplantıya katılanların pek çok soru sordukları, alınan cevaplarla fazla tatmin olmadıkları ve kafalarının karışık olduğu görülüyor. 


M. Bekaroğlu olsun E. Günay olsun toplum tarafından bilinen isimler. Bekaroğlu bir dönem milletvekilliği yaptı. Özellikle insan hakları konusundaki faaliyetleri ve çıkışlarıyla toplumun takdirini kazanmıştı. Günay da Cumhuriyet Halk Partisinde yetişmiş ve Türk solunda önemli yeri olan bir isim. Partinin genel sekreterliğini yapmış, milletvekilliğinde bulunmuş, özellikle sosyal sorunlar ve insan hakları gibi konulardaki yaklaşımları büyük sempati ile karşılanmış bir isim. Karşıt cenahtaki bu iki ismin bir siyasal parti kurmak için ortaya çıkmaları ahlaki açıdan takdir edilmesi gereken bir eylem. 


“Müslüman sol” diye nitelenebilecek bir siyasal partinin kurulması çabasını, bu işe girişen kişilerden bağımsız ele almak ve değerlendirmek gerekiyor. Bekaroğlu ve Günay toplumda bilinen, takdir edilen ve kendilerine güvenilen isimler olsa da “Müslüman sol” bir parti kurmaya yönelmeleri kendi kişiliklerinden ayrı olarak böyle bir hareketin başarı şansının ne olacağını değerlendirmek gerekiyor. 


Öncelikle ülkemiz zihin dünyasında “Müslüman” ile “sol” kavramlarının bir araya getirilmesiyle nasıl bir şeyin ortaya çıkacağını ve bunun toplum nezdinde nasıl bir kabulle karşılanacağına bakmak gerekiyor. 


Türk solu ta başından beri kendisini İslama karşı konumlandırmış ve devamlı İslamla ve dindarlarla hesaplaşma ihtiyacı içerisinde olmuştur. Bu durum sanıyorum, solun felsefi arka planında yer alan Marksist Pozitivist felsefenin materyalist niteliğinden kaynaklanmaktadır. 
Solun nerede ise bütün farklı tonları, temelde materyalist ve pozitivist bir felsefi dünya görüşüne dayanmakta ve buradan hareketle metafizik dünyayı ya inkar etmekte, yahut da yok saymaktadır. 


Bilindiği gibi metafizik felsefenin somutlaştığı alanların başında din ve gelenek gelmektedir. 
Böyle olunca sol hareketler dinle ve gelenekle sorunlu olmaktadır. Türk solu da bir yandan felsefi olarak metafizik dünyaya ait olan İslamı ve geleneği reddederken diğer yandan materyalist solun önünde din ve gelenek ciddi bir engel olarak görüldüğünden buna karşı mücadele edilmiştir. Neticede sol ile din arasında her zaman bir çatışma ve gerginlik söz konusu olmuştur. 


Türk insanının hafizasında solun dinle birlikte anılması noktasında çok olumlu bir görüntünün olmadığını söylememiz gerekiyor. Bu biraz da Türkiye"ye özgü bir durumdur. Mesela Ortadoğu ülkelerinin pek çoğunda durum daha farklıdır. Buralarda sol kesimler dine daha yakın bir duruş sergilemekte olduğundandır ki “İslam sosyalizmi” diye bir siyasi akım 


gelişmiştir. Türkiye"de hiçbir zaman solun İslamla yorumlanması ve “İslam sosyalizmi” diye bir ideolojinin gelişmesi mümkün olmamıştır. Bu nedenle “Müslüman sol” bir partinin öncelikle böyle bir olumsuzlukla birlikte yola çıkması gerekiyor. Müslüman sol parti demek, en başta, İslamla ve dindarlarla barışan, uzlaşan ve sol tercihleri İslam değerleriyle yeniden yorumlayan bir hareket demek olmalıdır. 


Öncelikle böyle bir fikri temelin olduğundan şüpheliyim. Gerçekten de solu İslam ile uzlaştırmaya çalışan yahut da İslam ve geleneksel değerleri sol bir bakışla yorumlayan bir düşünce akımı var mı? Varsa bunun Türkiye"deki temsilcileri kimler? Üzerinde yeteri kadar çalışılmamış, toplumsal düzeyde beğenilip kabul edilmemiş bir düşüncenin siyasal partiye dönüşmesinin söz konusu olamayacağını herkes biliyor. 


İkinci önemli sorun alanı ise bugünün Türkiye"sinde gerçekten bir böyle bir siyasal parti ihtiyacının bulunup bulunmadığı konusudur. Türk solu ciddi bir kriz içerisinde bulunuyor. 
Bunun hem iç toplumsal gelişmelerden kaynaklanan yönleri, hem de dış dünyadaki olup bitenlerle ilgili yönleri var. Sol ideolojiler ve siyasal hareketler tüm dünyada ciddi bir gerileme içerisinde bulunuyor. Solun kendisini yeniden üretmesi ve gelişmelere göre kendisini yeniden tanımlamasında bir sıkıntı var. Bunu en iyi başaran İngiliz sol hareketi oldu ve bunun sonuçlarını da aldı. Ancak mesela Fransız solu bunu başaramadığından sıkıntılar içerisinde bocalayıp duruyor. 


Türk solu ne ideolojik bakımdan kendisini yenileyebildi ne de kendisini sorgulamayabilmesini bildi. Solun söylem düzeyinden eylem düzeyine kadar her alanda ciddi bir kritiğe ve yeniden yapılanmaya ihtiyacı var. Bunun sosyal demokrat partilerin yönelişine bakıldığında milliyetçiliğe yaslanarak aşılmak istendiği görülüyor. Bu durumun solun yaşadığı krizden çıkmasına yaramayacağını herkes tahmin ediyor. Kanaatimce solda yeni bir parti değil mevcut partilerin kendilerini sorgulamaları ve yeniden yapılanmaları sorunu vardır. 


“Müslüman sol” bir partiden çok “liberal sol” veya “sosyal liberalizm” tartışmaları daha anlamlı gözüküyor. Dünyadaki fikri gelişime bakılır, yeni literatür incelenirse “liberal sol” üzerine anlamlı tartışmaların olduğu görülür. 


“Müslüman sol”un ne fikri temeli, ne de toplumsal tabanı vardır. İki saygın ismin takdir edilecek bir çıkışı söz konusu, ancak başarı şansı pek yok gibi... 


'BEN DAİMA MÜSLÜMAN BİR SOLCU OLDUM' 
Ali Murat Güven- 11 Aralık 2005 Pazar- yenisafak 


Müzik yazarı, radyo programcısı, dizi oyuncusu, reklâm yıldızı, haber programı sunucusu... 
"Kaleminden, çenesinden, etinden, yağından, sütünden ve kürkünden istifade edilebilen ideal medya kahramanı türü"nün son dönemlerdeki en verimli örneği o. Ancak, benzerlerinden çok önemli bir farkı var ki o da gerektiğinde gayet "siyasallaşabilmesi"... 


Arkadaşımız Ali Murat Güven, gününde yakalandığında muhabbeti tadından yenilmeyen bu modern zaman meddahı ve en az onun kadar şan şöhret sahibi olmuş göz kamaştırıcı göbeğiyle son dönemlerin en renkli söyleşisini gerçekleştirdi. 


RL 
Ma 


Huzurlarınızda, necip Türk milletinin semiz çocuğu, "Yeni Kadirizm'"in müstesna temsilcisi Kadir Çöpdemir... 


Bırakın yüzünü günışığında görmeyi, o yüzü hayâlinizde canlandırdığınızda bile gülme reflekslerinizin harekete geçtiği insanlar vardır ya, Kadir Çöpdemir de öyle biri... TV'deki başarıları bir yana, yalnızca şu GSM operatörünün reklâmında canlandırdığı "kaşar vatandaş" tiplemesi bile Türkiye'yi ve Türk insanını çok iyi gözlemlemiş olmanın ışığını yansıtıyor. 
Mecrâ Yeni Şafak, muhatap Kadir Çöpdemir ve arada bir de bu hukuk olunca, söyleşimizi Cem Yılmaz'ın unutulmaz repliğinde olduğu gibi "Sayın Çöpdemir, niçin komedi?" sorusu üzerine kurmadık. 


Çöpdemir, benim için büyük bir komedi ustası olmasının yanısıra, artık gitgide zayıflayan üniversite anılarımda da varlığını hâlâ belli belirsiz sürdüren bir "okul arkadaşı"... Yetenek pırıltılarına daha 1980'lerin ortalarında, İstanbul Üniversitesi Basın-Yayın Yüksekokulu'nun bakımsız kantinindeki sohbetlerinde sıklıkla tanık olduğumuz, ondan sonrasında da -Allah'ın her hak edene hak ettiğini fazlasıyla verdiği üzere- gösteri âleminde vitesi dörde takıp kısa sürede kaptırıp gitmiş eski bir dost... 


Eh şimdi, mecrâ Yeni Şafak, muhatap Kadir Çöpdemir ve arada bir de bu hukuk olunca "şimdiye kadar yapılanları tekrar etmek" bize pek yakışmazdı. O yüzden, Cem Yılmaz'ın unutulmaz repliğinde olduğu gibi röportajımızı "Sayın Çöpdemir, niçin komedi?" sorusunun üzerine kurmadık; son yıllarda yıldızı her geçen gün giderek daha da parlayan bu büyük komedyenin iç dünyasını eştikçe eştik, altından bakın neler çıktı... 


"Okul Arkadaşlığı" Kontenjanından: Hani küçükken aynı mahallede yanyana evlerde oturulurken sonrasında bir biçimde paçayı kurtarıp şöhret olmuş eski bir dosttan her söz edildiğinde, "Biz onunla bir zamanlar..." diye başlayan "durumdan pay çıkarma" çabaları vardır ya... Çöpdemir ile çektirdiğimiz bu samimi fotoğraf da işte o kontenjandan... 
Kendisiyle 1980'lerde İstanbul Üniversitesi Basın-Yayın Yüksekokulu'nda aynı dönemde okumuşluğumuz var! 


Sayın Çöpdemir, öncelikle... 


- Baba ba! Yeni Şafak'tan gelmiş ya, ağır abi tabii... Diğerlerine hayatta benzemez. (Program kameramanına seslenerek) Görüyor musun Cem, mevzuya nasıl da TRT-2 tartışma programı modunda giriyor! 


- Yok hayır, nabız yokluyorum şu anda. Acaba mâziden hâlâ belli bir hatırımız var mı diye. Aldığım elektriğe göre bir tutum belirlemek durumundayım; ciddi olmam dayatılırsa odurumda röportaj boyunca çok ciddi takılacağım. Yok eğer, "Rahat ol" sinyali gelirse de bildiğim gibi soru soracağım. 


- Rahat olunuz aziz kardeşim. Zatıâlinizin de memleketimizin medar-ı iftahar mevkütelerinden Yeni Şafak'ın da şu fakirin başının üzerinde yeri vardır. 


- O hâlde soruyorum, sıkı dur! Öncelikle, eski söyleşilerinden birinde aynen şöyle dediğini okudum: "Ben gençliğimde bir dönem sıkı solcu oldum; ama Allah'a derin bir muhabbet duyduğumdan ötürü bu maya tutmadı." Bu bir... 

Sonra kalktın, yakın geçmişteki bir buluşmada Başbakan Erdoğan'a kendi ellerinde patlıcanlı dürüm yedirdin. Bu iki... 


Saydıklarım yetmiyormuş gibi, buraya gelmeden önce yaptığım ön araştırmada, ekip arkadaşlarından, her Ramazan'da -o doymak bilmez göbeğine rağmen- tek gün dahi sektirmeden oruç tuttuğunu öğrendim. Bu da üç... 


Bilmelisin ki bu gidişini büyük bir öfkeyle karşılayan pek çok insan var âlemde. Ekşi Sözlük'te hakkında yazılmış olan yazılara baktım; bazı genç arkadaşlar sana feci şekilde giydiriyor; hattâ gerçek bir entelektüel olma yolundaki serüveninin son dönemlerde gericilik batağına saplanarak noktalandığını ileri sürenler bile var. Yukarıda saydığım bu davranışlarındaki gizli kodları birazcık aç bize. Tam olarak nedir olay? Sen de önceleri solcu olup, ardından bir gece ansızın dönenlerden misin? Nokta dergisinin bir zamanlar her iki-üç haftada bir yaptığı gibi, yakında senin için de "Hidayete erdi" kapağı mı hazırlamamız gerekiyor? 


- Çok damardan bir başlangıç oldu bu yahu... Ama önemli bir mevzu, bütün olanı biteni anlatmam lâzım. Madem ki öyle, madem ki bu kadar direkt girdin olaya, o hâlde şimdiye kadar anneme bile anlatamadıklarımı ilk kez sana anlatacağım. Camiada "Vay be bu adam da elden gitti" gibi bir serzeniş varsa, o hâlde entelektüel kesimden bütün kalbimle özür dileyerek durumumu açıklığa kavuşturmak mecburiyetindeyim. 


Doğrudur, ben bir solcuyum, ama aynı zamanda yedi yaşından beri de kesintisiz oruç tutan bir adamım. Bütün bunların yanısıra, bir dönem siyasi arenada epeyce ses getiren "Yeni Demokrasi Hareketi"nin de kurucu üyesiyim. Sevgili Cem Boyner ile oluşturmuştuk o hareketi. Bunlara ek olarak "rocker"lığım da vardır, biliyorsun eski bir rock müzik yazarıyım. 
Bu arada Orhan abimizi de (Gencebay) çok severim. Onu ve müziğini savunduğum için vaktiyle beni aforoz etmişti rock çevreleri. Şimdi ise bizzat aynı çevreler Orhan Gencebay şarkılarını kendileri düzenleyip çalıyorlar. Senin anlayacağın, mâzim epeyce karışık! Adam çok dönmüş yani. Solculuğu, rockçuluğu, punkçuluğu, liberalliği; hepsinin üstüne bir de Müslümanlığı var! Bazıları açısından durumum bir hayli vahim. Ama içlerini rahatlatacaksa hemen ekleyeyim. Hayattaki duruşum her zaman emekten yana oldu. Bugün de hâlâ eşitliğin, adaletin ve gelişmenin yanında saf tutmuş Müslüman bir solcuyum. 


- Hmmm, demek hâlâ solcusun. Bu gerçekten de rahatlatıcı bir haber, ama son dönemlerdeki hâlin pek öyle göstermiyor. Ayrıca bu topraklarda "orta" diye bir şey yoktur, hiçbir zaman da olmadı. Olsaydı zaten 12 Eylül darbesi gerçekleşmezdi. Bizler, insanların yollarının mahalle girişlerinde kesilip kendilerine pat diye "Sağcı mısın, solcu mu?" sorusunun sorulduğu, o anda cevabı doğru tuturamayanların oracıkta 


öldürüldüğü bir dönemin çocuklarıyız. Bu yüzden ayrıntılı olarak anlat bize, ne demek oluyor bu karışık manzara? 


- Bilenler bilir; 1980'lerin başlarından bu yana çok ciddi ve kendi içinde gayet tutarlı bir sol çizgi izledim ben. 12 Eylül darbesinin hemen ardından yaşanan o buhranlı günlerde binbir zorluk içinde üniversiteyi kazandım. Memleketim Eskişehir'den İstanbul'a geldim ve İstanbul Üniversitesi Basın-Yayın Yüksekokulu'nda okumaya başladım. O zamanlar öylesine garip bir Türkiye'de yaşıyorduk ki. Okula koltuğunun altında Cumhuriyet gazetesiyle gelmek bile gerektiğinde sivil polis tarafından alınıp götürülme gerekçesiydi. Başka şeyleri bırak yani. Bir yere çaktırmadan duvar yazısı yazmayı ya da afiş yapıştırmayı falan kastetmiyorum. Bir Nazım şiirini cepte bulundurmak üç gün nezarette kalmak için yetip de artıyordu. O dönemdeki siyasi duruşum nedeniyle, muhataplardan yenilmesi gereken her türlü dayağı da yedim, gözaltına da alındım, toplumsal hayatta ve devlet dairelerinde çekilmesi gereken bütün sıkıntıları da çektim. 1980'lerin başlarında henüz evlerinin bahçesinde kısa pantolonla top oynayan bazı genç arkadaşlar benim nasıl bir atmosferden söz ettiğimi anlayamayacaklardır doğal olarak. Ama o atmosferi yaşamadılarsa, o zaman biraz daha vicdanlı davranmayı da bilecekler. Gözlerini doğrudan doğruya -Türkiye'nin çok ciddi demokratik açılımlar içinde olduğu- şu son dönemde dünyaya açmış, Taksim'deki bir kafede kapuçinosunu yudumlarken, beni, "Dönmüş len bu herif" diye kendince tefe koyan arkadaşların azıcık daha akıllı olmayı öğrenmesi gerekiyor. Bunların rahatça atıp tutabilmek için en azından benim yediğim kadar cop yemesi bir ön koşul meselâ... 


'Aslanlar gibi DGM'de yargılandım' 


- 1980'lerin başlarındaki ortamı tasvir eden saptamalarına katılmamak olanaksız. Sağ ya da sol görüşlü olsun, "ot" olmayı kabul etmeyen, güncel siyasi olaylar üzerine kampüste görüş beyan eden her öğrenci, çevrede dolaşan sivil ve resmi polislerin nazarında potansiyel birer teröristti. Şimdiki gençler ise toplumsal olaylar sırasında polise doğrudan kafa tutuyorlar. Oysa ki sözünü ettiğin dönemlerde bir memura üç saniyeden daha uzun süre bakmak, keyfi bir gözaltına alınma nedeniydi. 


- Hislerime ne kadar da güzel tercüman oluyorsun! Velhasıl, günümüzde sık sık karşımıza çıkan "tiki" modeli arkadaşların, Çisil'lerin, Berke'lerin, Çükütay'ların anlayabileceği bir dünya değildi o. Düşünce suçundan dolayı aslanlar gibi DGM'de yargılanmış bir adamım ben. 
Sonunda beraat etmişim, o ayrı. Ama DGM yargılamasından geçmenin bir de arka planı vardı. Bunu da bilenler gayet iyi bilir. 


- Ama şöyle bir yeni gençlik modelinin varlığını da yadsıyamazsın herhalde. İlerici, aydın ve çağdaş kişi, eşittir ateist, eşittir müzmin muhalif, eşittir toplumla kökünden uyumsuz... Yok mu böyle bir model Türkiye'de? 


- Var elbette. Bunlar, 1970'lere ve kısmen de 80'lere damgasını vuran fosil bir bakış açısının tortuları aslında; büyük ve trajik bir yanılsamanın son çırpınışları. Ama dünya artık hayata bakış olarak, siyasal olarak, ekonomik olarak öylesine farklılaştı, öylesine başka noktalara taşındı ki bu tip değerlendirmeler hem çok ucuz, sığ ve basit kalıyor, hem de hayat denilen karmaşık yapıyı kavrayamıyor. Hayatın bambaşka cümleleri var artık. Allah'ına da inanırsın, sol tandanslı da olabilirsin. Dünyanın şu anda geldiği nokta budur ve bu insanın ruhunda asla bir tezat oluşturmaz. Çünkü 80'lerde yalnızca bizde değil, bütün dünyada büyük bir kırılma yaşandı. Sistemler, bloklar, liderler değişti, o güne dek doğru bilinen pek çok şey çöktü ve bambaşka bir yere doğru gitmeye başladı dünya... 


Ben gençliğinde Sovyetler'deki sosyalist sisteme sempati duyan bir adamdım. Bakıyorum şimdi, hukukuyla, siyasetiyle, ekonomisiyle, gelenekleriyle koskoca bir sistemi değiştirdiler. 
Üstelik, kimsenin dikte etmesiyle de değiştirmediler, değiştirme kararını tamamen kendi başlarına aldılar. Çünkü baktılar ki olmuyor, o devâsâ ülke yalanlarla, gerçek hayatta karşılığı olmayan teorilerle yürümüyor! Niye Rus halkını ve onları izleyen diğer halkları bir yüzyıl daha sefalete mahküm etsinler, Stalin gibi adamlar illa da haklı görünsün diye mi? 


Rus demokrasi devriminin üzerinden onbeş yılı aşkın zaman geçti, günümüzde hâlâ bir çok 
siyasi ve ekonomik sorunla boğuşuyorlar. Ama buna karşılık, 2004 yılı dış ticaretlerinde 20 
milyar dolar fazlalık çıkarmışlar. Yani, iyi-kötü bu zorlu dönüşümü de başardı adamlar. Oysa, bir zamanlar ürettikleri mallar tüm dünyada kalitesizliğin simgesiydi. 


'Dönüşmek, döneklik değildir 


Yakın geçmişte Moskova'yı ziyaret ettim ve orada içler acısı bir manzaraya tanık oldum. 
Kremlin Meydanı'nda, eski sistemi özleyen Komünist Partisi mensubu 30-40 kadar yoksul insan -ki bunlar 80'li yaşlarda amcalar ve teyzelerdi- her gün ellerinde megafonlar ve Lenin bayraklarıyla gösteriler yapıyorlar. Çevrelerinde de Rus gençleri toplanmış, hafif müstehzi ifadelerle onları izlemekteler. Bu manzara bana son derece trajik geldi. Çünkü bu dönüşüm sürecinde ister istemez büyük gaddarlıklar da yaşandı, liberal sistemin yürürlüğe girmesinin ardından sosyal güvencelerini yitiren yüzbinlerce insan oldu. Ama böylesine büyük bir dönüşümün bu tür acı sonuçları olması kaçınılmazdı. O amcalara, teyzelere bundan otuz yıl önce, "Ey millet, gün gelecek komünizm aşılacak ve sizler de gençlerin maskarası olacaksınız" deselerdi buna kim inanırdı? 


Ben, o insanların dâvâlarına bağlılığına da saygı duyuyorum; ama ister kabul edin isterseniz etmeyin, dünya artık temelinden değişti. Bundan böyle hiçkimseyi "artı değer elde etmeden üretim yapmanın faziletleri"ne inandıramazsınız. Zaten aslında komünizm döneminde de buna kimsenin inandığı yoktu, fakat millet Sibirya'ya sürgün edilme korkusuyla inanmış görünüyordu. "İşçi sınıfını kalkındıracağız" diye aynı işçi sınıfını yetmiş yıl boyunca dandik bir penye tişörte hasret bıraktılar. Şimdi ise Rusya'dan dünya çapında bilgisayar yazılımcıları çıkıyor. Bir tek yazılım ise ekonomik getiri olarak geçmişin onbinlerce köhne fotoğraf makinesine bedel... 


O yüzden, "dönüşmek", kesinlikle döneklik demek değildir. Döneklik bambaşka, alçakça birşeydir ve çevremizdeki kimi hakiki dönekler hayat tarzlarıyla bunun tanımını çok daha iyi yapmaktadır. "İnsan gençliğinde bir siyasi fikre inanır, zaman içinde bu fikrin türlü eksiklik ve yanlışlıklarını görse bile ömrünün sonuna kadar ona körüne körüne bağlı kalır, onunla koyun koyuna yaşar" diye bir kural yok. Böyle bir dayatma, insan ruhuna yapılmış en ağır işkencedir. Zaman içinde -deneyimlerinizin de ışığında- hayatı pekâlâ başka başka noktalardan kavrayan biri hâline gelebilirsiniz. Birşeye inanırsınız, ama bakarsınız ki inandığınız o şey hayatınıza tam olarak karşılık gelmiyor; o zaman daha başka bir kavrama noktası bulursunuz. Burada önemli olan, yaşadığınız dönüşümün günübirlik çıkarlar ya da ticari hesaplardan kaynaklanmadığını, doğrudan doğruya ruhsal bir sancının eseri olduğunu çevrenizdeki herkesin bilmesi. Hani, ben eskiden sosyalist tandanslı bir adamdım, şimdi ise daha liberal bir adamım da bu yüzden altı tane apartmanım olmuş değil. Biz sayın başbakanla yemek yedik diye bir siyasi ya da ekonomik ikbâl elde etmedik, sadece ona karşı duyduğumuz sade vatandaş muhabbetiyle oturduk sofraya. Ben şu dakika itibarıyla NTV'de maaşla çalışan bir yapımcıyım. Ayrıca bir de malüm dizide ve malüm reklâm filminde oynuyorum. Oradan da makül bir gelirim var. Yirmi yıldır çalışan biri olarak, hayattaki bütün mâli portrem budur. 
Dünyaları yiyip yutmuş falan değilim yani. Benim ticari faaliyetlerim, geleceğe yönelik ince hesaplarım yok ki sayın başbakana yanaşmaya çalışayım? 


Kısacası, 80'lerde de samimiydim, bugün de aynı ölçüde samimiyim. Samimi olduğum için sol görüşü benimsedim, hayatım boyunca hep ezilen kesimlerin yanında yer almaya gayret ettim. Aynı şekilde, samimi olduğum için Allah'a gönülden inandım. Hiçbir zaman da "Aman abi, konjonktürel durum şu sıralar piyasada solcu gözükmeyi ya da tam tersine muhafazakâr görünüp oruç tutmayı gerektiriyor" falan diye düşünmedim. Neysem aynen öyle yaşıyorum. 
Şu anda da inanç olarak Müslüman, ruh olarak ise soldaki adalet arayışına yakın bir adamım. 


Ama dünyada ve Türkiye'de insan hak ve özgürlükleri alanında yaşanan bütün liberal açılımları da gönülden destekliyorum. 


'Seviyemiz buysa, o zaman Semra Hanım'a aynen devam! 


- Şimdiki konu başlığımız, şu şanlı rating olayı... Gayet iyi hatırlıyorum, bundan birkaç yıl önce, Türk televizyonculuk tarihinde kara bir gün yaşanmış ve "Keloğlan" adlı, sapır sapır dökülen eski bir film ülke çapında tüm gün izlenme birincisi çıkmıştı. O gün henüz aklını yitirmemiş bir çok Türk vatandaşı gibi ben de kendi kendime şu soruyu sormuştum: "Toplumumuzun bilgi birikimi ve beğeni düzeyi bu mudur?" Bir sürü başarılı çalışma, ölçüm makinelerinin kurulu bulunduğu topu topu bin dolayındaki ev o gün başka şey izledi diye iki-üç hafta sonra yayından kaldırılıyor. Televizyonlarda belgesel yok, nitelikli yarışma ve müzik programı yok, adam gibi film yok; nitelikli olanın da bu ölçüm sisteminde hiçbir karşılığı yok. Ne diyorsun rating ölçümleri hakkında? Varoşlardaki alıcılara bağlanmış bu bin küsur makine "Kurtlar Vadisi" ni zirvede gösterdiği için, biz de ömrümüz boyunca televizyonu her açtığımızda Polat Alemdar tarzı kahramanların acıklı oyunculuklarını mı izleyeceğiz? 


- Abicim, öyle sorular soruyorsun ki yıpratıyorsun beni, inadına inadına can evimden vuruyorsun! Aslına bakarsan, ben de bu rating mevzusunun pençesine düşmüş mağdurlardan biriyim. Türkiye'de televizyonculuk yapılırken artık iyice demode olmuş bir Yeşilçam mantığından hareket ediliyor. Deniliyor ki "Halk nezdinde popüler olabilecek ürünler mutlaka kalitesiz olmalıdır, kaliteli ürünler halka asla ulaşamaz." Hayır efendim, bir iş hem çok kaliteli, hem de çok popüler olabilir! İyi işler de doğru bir damar yakaladığında pekâlâ rating yapar. Bir işin popüler olmasına engel değil ki kalitesi. Ya da popüler bir iş illa da estetik ve teknik açıdan sapır sapır dökülecek diye bir kural yok. Rating dedin, çok haklısın. Biz şimdi bir dizi yapıyoruz, sana yemin ediyorum, her gece uykularım kaçıyor, mide ağrısından kıvrım kıvrım kıvranıyorum. Çünkü ben o çalışmanın yazar grubunda da yer alıyorum ve sürekli olarak doğru damarı yakalamak zorundayım. Bu yüzden allak bullak oluyor bütün hayatım. 
Cumartesi mi gösteriliyor dizi, pazar ya da pazartesi günleri -rating raporları geldiğinde- midemize kramplar giriyor. Öyle bir psikolojiye bürünü yoruz ki anlatamam. Ratingleri gösteren o liste hayatımızın ve sanata bakışımızın tam merkezine oturuyor. Ruhum çatlıyor bu durumdan dolayı... 


Ama öte yandan da televizyon endüstrisinde yer alan biri olarak sağduyulu düşünmeye çalışıyorum. Hayatta her konuda olduğu gibi bu konuda da bir matematik sözkonusu. Bunca emek ve masraftan sonra, o ürünün ne kadar tüketildiğinin bir istatistiği mutlaka çıkartılmalı kanımca. Ha, bu 100 kişiyle mi olmalı, 3000 kişiyle mi, yoksa 5000 kişiyle mi onu bilemem. 
Ama rating ölçümü diye bir şey olmalı. Bunun nasıl daha sağlıklı, gerçeği daha fazla yansıtan bir şey hâline geleceğini ise büyüklerimiz bilir. 


- RTÜK'ün ölçmesi daha uygun olabilir mi? Sosyo-ekonomik ve kültürel düzey açısından ülke sathına daha homojen biçimde dağıtılmış, daha fazla sayıda makineyle meselâ... 


- Ha, bak o gayet güzel olabilir. Zaten RTÜK'ün de AB'ye uyum sürecinde program içeriklerine karışan ve sık sık ceza kesen bir kurum olmaktan ziyade, bu tür teknik konularda herkesin kararlarına saygı duyacağı bir hakeme dönüşmesi gerekiyor. Çünkü artık içeriğe yönelik yargılamayı halkın bizzat kendisinin yapması gerektiğini düşünüyorum. Herhangi bir 


kurumun, özerk ya da değil, neticede devletle organik bağı bulunan bir kurumun bu işi yapması çok ters bana göre. Biri çıkıp da kötü bir iş yapmışsa, necip Türk milleti derhal kanalı değiştirsin. Tepkilerini de telefonla, faks ile, mail yoluyla o yapımcıya iletsin. Kanalı değiştirmiyor, değiştiremiyorsa, o zaman bizler de bu milletin hak ettiği, istediği, sevdiği budur deriz ve hoşgörü gösteririz. RTÜK, yayınların görsel kalitesini artırsın, rating ölçsün, reklâmlarda etik kontrolü yapsın. Ben bu kurumun bir haber programının, dizinin ya da filmin içeriğine ilişkin denetleyici rolüne katılmıyorum ve bundan da büyük rahatsızlık duyuyorum. 
Bu, insan bilincinin geldiği son noktaya karşı bir saygısızlıktır. Birileri gelip de bana diyecek ki "Biz bu filmi senin için izledik, bu sana yaramaz, sen bundan kötü etkilenirsin." Kimseye böyle bir hakkı vermem ben... 


'Semra Hanım, AB'den daha önemli' 


- İyi de, düzeyli programları tercih etmede kamuoyu iradesine hakettiğinin çok ötesinde prim vermiş olmuyor musun? Kamunun kültürel ve estetik beğeni düzeyinin yükseltilmesi biraz da olumlu anlamda yönlendirmeler yapmaya bağlı birşey. 
Televizyonculuk tarihinde banalliğin iş yapmadığı tek bir toplum gösterebilir misin bana? Meselâ, bu ülkede yakın zamanda Ata isimli gencecik bir adam gözümüzün içine baka baka televizyonun selinde boğulup öldü. RTÜK'e giydirmek kolay da, o varken bile böyle felaketler oluyor, maazallah bir de olmasa... 


- Semra Hanım'ın o meşhur boynuz hareketini yapıp Sinem'i fırçaladığı geceyi çok iyi hatırlıyorum ben. 17 Aralık 2004'tü ve o gün bizim AB müzakerelerine başlayıp başlamayacağımızın kararı verilecekti. Sanıyorum, 73 gibi müthiş bir rating almıştı Semra Hanım'ın boynuz şovu. Gördük ki ülkemiz için bu kadar önemli bir meselede dahi necip Türk milleti müzakereleri sallamamış ve hemen herkes Semra Hanım'ı izlemeyi tercih etmiştir. Ha, eğer milletimizin en kritik günlerdeki tercihi eğer buysa, vereceksin bu millete Semra Hanım'ı abiciğim! Hem de köküne kadar, dibine kadar vereceksin! Ha ondan sonra da bir gün Türk milleti elin İngilizi, Fransızı, Hollandalısı ya da Amerikalısıyla karşılaştığı zaman; bilgide, görgüde, hayatı kavrayışta, ekonomik ve sosyal olarak bambaşka bir noktadaki bir başka dünya insanıyla muhabbet ettiği zaman yüreğinde derinden derine bir mahçubiyet duyarsa amenna. Ama duymazsa o zaman yine ....edip Semra Hanım'ı yayınlamaya devam edeceksin! 
(Sinirleniyor) Çünkü, artık başdöndürücü bir bilgi çağındayız. Ortaçağ'da bir köylünün belki 60-70 yılda zorlukla topladığı enformasyonu şimdi yalnızca bir tek günde edinebiliyoruz. 
"Ben daha bilgili, daha görgülü, daha tecrübeli, daha donanımlı olmalıyım" gibi insani kaygıları kimse bizim beynimize şırıngayla sokamaz. Buna bizzat kendimiz ihtiyaç duyacağız. Karşımızda bin tane kanal varken şöyle düşünmeyi öğrenmeliyiz: "Yahu dünya ne kadar küçüldü ve ben hâlâ ne kadar az şey biliyorum." 


Hayatın ne denli acımasız ve kısa, bilginin ise ne kadar önemli ve sonsuz olduğunu ancak biz kendi kendimize kavrayabiliriz. Bütün bu insanca kaygıları bir kenara atıp sadece Semra Hanım'ı izlemek istiyorsak, o zaman lütfen RTÜK gibi kurumlar Semra Hanım'ın önünü kesmesin. Herkes lâyık olduğu şeyi izlemeli. Sözünü ettiğin o kısırdöngüyü kendi kendimizle hesaplaşarak aşmamız lâzım, anlıyor musun? Var içimizde böyle bir kıroluk aslında. Daha henüz toplum olarak doymamış durumdayız bu tür banalliklere. Ben diyorum ki bir süre daha böyle programlar yapılsın, bu zehiri içimizden şöyle iyice bir akıtalım, sonra giderek bunlardan usanalım ve nihayet düzlüğe çıkalım. Yaşayacağımız o arınma sürecinde devlet de önümüzü kesmesin. Çünkü birileri bize doğruları zorla göstermeye çalıştıkça, biz o barikatı kendi bilincimizle aşamıyoruz bir türlü. Henüz o düzeyde değiliz. Hâlâ böyle şeyleri ekranda yakaladıkça izlemenin derdindeyiz, sırf devlet engellediği için de çok istememize rağmen 


izleyemiyoruz. Ama ruhumuzun bir köşesinde banalliğe olan talep varlığını hep sürdürüyor. O yüzden, ben bunu bir "cehaleti aşma dönemi" olarak kabul edip mutlaka yaşamalıyız diyorum. 
Zamanla düzeysizliği reddetmeyi de öğreneceğiz. 


'Piyasa, popçu psikopatlarla dolu' 


- Bana, bu yorumunla medya sektörünün günahlarını devlete ve topluma hakettiklerinin ötesinde fatura ediyormuşsun gibi geliyor. Pekiyi, o hâlde Ata'yı kim öldürdü? 


- Ata'yı kendi bilinçsizliği öldürdü; onu medya öldürmedi. Biz insanlar, bir yaştan sonra bilincimizi oya gibi işler, hayatı nasıl kavracağımıza dair bütün yol haritalarımızı tek tek hazırlar, ona göre de bazı savunma mekanizmaları oluştururuz. Bu süreç de 17-18 yaşlarında oluşmaya başlar ve yıllar geçtikçe iyice yerli yerine oturur. Şimdi, eğer bunlar oturmadıysa, ya psiko-nevrotik bir rahatsızlığımız vardır, ya da biz kendimize çok emek vermemişizdir. 
Sebep hastalık ise söylenecek birşey yok, bu tababeti ilgilendiren bir durum. Ama, onun dışındaki durumlarda kendimize hiç yatırım yapmamışız demektir. Medya dediğimiz şey, kıyasıya rekabetin yaşandığı bir ticaret arenası. Bu arenanın oyuncuları elbette ki çıkarları gerektirdiğinde birtakım kişilerin üzerine oynayacak ve onları parlatacaktır. O kişiler de bu vesileyle renkli günler yaşar, yakaladıkları şöhretin saadetini sürerler. 


Bir süre sonra aynı medya, kamuoyu ilgisinin azaldığını görünce, o kahramanlarını hiç tereddütsüz şekilde ortada bırakır ve kendisine yepyeni kahramanlar bulur. Bence bu noktaya kadar şaşırtıcı olan bir şey yok. Fakat kişi eğer o ilgi kaybolduğunda hemen çöküyorsa, bitiyorsa, insanlıktan çıkıyorsa, beşere ait birtakım hususiyetlerini kaybediyorsa, bu durum medyanın suçu değil, tamamen kendi suçu. Zamanında bilincini ışıtsaymış kardeşim; hayatı doğru süzen, doğru algılayan bir adam olsaymış! 


Biliyorsun, ben kıdemli bir radyocuyum. 90'lı yıllarda ülkede bir genç popçu rüzgârı esmişti, her gün bir yıldızcık boy gösterirdi sektörde. O dönemde aman ne saykolar çıktı piyasaya, ne saykolar! Mesleğim nedeniyle bunların pekçoğunu yakından gözleme fırsatı buldum. Adam ya da kadın, aslında hiçbir vasfi yok, ama şans eseri bir albüm yapıyor, klibi dönüyor televizyonlarda haldır haldır, radyoda her gün parçaları çalıyor, ismi iyi-kötü orada burada çıkıyor. Çevresindeki herkes bu havanın etkisine girmiş ve ona gerçek bir yıldız muamelesi çekiyor. Halbuki bu durum tek şarkılık, tamamen geçici bir süreç. Çünkü o şahısta aslında herhangi bir numara yok, sırf bir reklâm balonu. İlgi sönünce birdenbire ayaklarının altından toprak çekiliyor çocuğun, öylece kalakalıyor. Kaç tane böyle psikopat oğlan, psikopat kız var ortalıkta dolaşan biliyor musun? Sektörün kurtları onu ikna etmişler sen bir yıldızsın, sen büyük yeteneksin diye, şöhret rüzgârı geçtikten yıllar sonra bile unutulmanın şokunu yaşıyor bunlar... 


O yüzden, tamam böyle bir Ata trajedisi yaşandı da, hırsızın suçu olduğu gibi ev sahibinin de suçu var bu işte. Hiç aynaya bakmamış mı rahmetli, hiç hayatı kavrama noktası geliştirmemiş mi, hiç bilincini ışıtmamış mı? Kardeşim ben nereye gidiyorum, doğru mu bu yaşadıklarım, ben gerçekten bir yıldız mıyım, yoksa balon bir kahraman mıyım, yıldız olabilir miyim olamaz mıyım. Bunları hiç düşünmeyen bir gençlik var piyasada. Kestirme başarılara inanan bir gençlik. Olmaz böyle bu iş. Üstelik de anne-babaları ellerinden tutup bizzat götürüyor setlere bu çocukları. 


Bak ben bugün birtakım medyatik işler yapıyorum, sokakta yürürken bütün insanlar beni tanıyor. Ama hem kendim için, hem de senin için çok iddialı söylüyorum kardeşim, yarın bu işlerin hepsini elimizden alırlar, bizi de hiç kimse tanımaz olur! Ama ben bu duruma şimdiden psikolojik olarak hazırım. Çünkü bundan üç-dört yıl önce de kimse tanımıyordu beni. Dönüp dolaşıp yine oraya geleceğiz. Dört yıl önce böyle bir yerden geldim, dört yıl sonra da rahatlıkla aynı noktaya dönebilirim. Eyvallah! 


Benim hayat felsefem şudur. Evde çorba kaynıyorsa, sokaktaki adam beni tanımış tanımamış umurumda bile değil. Çünkü evde çorba kaynamadığında ortaya çıkacak olan ruhsal çatlak çok daha büyüktür. İşte o yüzden hepimizin doğru düzgün yapabildiğimiz gerçek birer işi olmalı. Hayatta hiçbirşey havadan gelmiyor. Gelirse de sonu aynen böyle oluyor. Eğer rahatın yerindeyse, ekonomik durumun iyiyse, üç tane insanın senin suratını tanıyıp tanımamasının önemi yok. Asıl büyük sorun ise şu: Eğitim düzeyin düşük, ekonomik durumun kötüdür. Bir de zamanında toplum tarafından hasbelkader tanınmışsındır, sonra o fasıl geçip gider, tanıyanlar da tanımaz olur. Geriye dönüp baktığında, "Bu benim eserim" diyebileceğin doğru düzgün birşey üretemediğini görürsün hayatta. İşte o hakikaten feci bir manzaradır, böyle bir durumda da tam göçersin. Gençlerimize ciddi birer meslek sahibi olmayı ve onurlarıyla yaşamayı mutlaka öğretmeliyiz. En büyük şöhret, kimseye borcu bulunmayan bir kişi olarak tanınmaktır. 


En büyük İslâm âlimlerinden birinin adını taşıyor 


Kadir Çöpdemir'in kamuoyu tarafından az bilinen özelliklerinden biri de "adı"... Evet, yanlış okumadınız; bu ünlü komedyen, gösteri dünyasının geleneksel kurallarından biri gereğince gündelik hayatında kısaltma ad kullanıyor. Kendisinin nüfus kağıdındaki tam adı ise "Abdülkâdir Geylâni Çöpdemir"... 1077-1166 yılları arasında yaşamış olan Gavs-ı Âzam Abdülkâdir Geylâni hazretleri, tasavvufa özgü deruni hâller ile dinin zahiri hükümleri arasındaki hassas dengeyi çok güzel kurabilen nadide İslâm bilginlerinden biriydi. Çöpdemir de kendisine babasından yadigâr kalan bu güzel adın içerdiği bilgeliğe derinden derine sadâkat gösterircesine, televizyon dünyasının kendine özgü kurallarıyla kendi iç dünyasının kuralları arasında son derece başarılı bir denge kurmuş durumda. Evini teknolojinin en son nimetleriyle donatacak, her şeyin en iyisini, en güzelini ve en yenisini satın alacak kadar çağa dönük; ancak sayısız espriye konu olan heybetli göbeğinin beyni üzerindeki onca baskısına karşın Ramazan aylarında oruçlarını bir gün bile aksatmayacak kadar da özbenliğine hâkim... 
Kısacası, "İnsan, ismiyle müsemmadır" derler ya; bu yetenekli adama da taşıdığı güzel addan bayağı birşeyler sinmiş! 


“ABDESTLİ KAPİTALİZM?” 
13 Kasım 2009- Ece Temelkuran- milliyet 


“Peki, Kuran sizce kapitalizme mi yoksa sosyalizme mi yakındır?” 

Yazar İhsan Eliaçık, MÜSİAD'ın kurucu başkanı Erol Yarar ile birlikte katıldığı “Karşıt Görüş” programında, Balçiçek Pamir'in sorusuna cevaplarken en ihtimamlı sözcükleri seçti. 

Kuran'ın sosyalizme yakın olacağını, hiç değilse kapitalizme uzak olacağını, hele “abdestli kapitalizme” ile hiç uzlaşamayacağını anlattı. Elbette, Burberry's kravatıyla programa katılan, Müslümanların zenginleşmesinin İslamiyetin başına gelecek en iyi şey olduğuna inanan Yarar, olaya “Komünist komünist konuşma!” tarzında yaklaştı. 

Eliaçık, ‘yoksulun zengin malında hakkı” olduğunu ve 'eşitleninceye kadar vermek gerektiğini’, “sadakanın yoksulluğu yeniden ürettiğini” anlatırken, Yarar hâlâ “Veriyoruz ya işte malımızın 40'da birini zekât olarak” savunmasını yapıyordu. Programın kilit noktasına böylece gelindi. Ama önce bir kısa bilgilendirme. 


Ebu Zer ve isyan hakkı 

Eliaçık, İslami hareket içinde “Yiyecek ekmeği olmadığı halde kınından sıyrılmış bir kılıç gibi isyan etmeyen insanın aklına şaşarım!” diyen, Peygamber'in “kardeşim” dediği Ebu Zer'in fıtratından geliyor. Marksizme yakınlığıyla bilinen ve İslam dininin devrimci yanını öne çıkaran İranlı düşünür Ali Şeriati'nin geleneğinden. 

Bu sebeplerle Eliaçık, Türkiye”deki sermayeyi ve siyasi iktidarı büyük bir hınç ve hırsla ele geçirmek isteyen ‘ekibin’ pek görmek istemediği bir yüz. Hayattaki söz hakkını vicdandan, eşitlikten yana kullanıyor. Daha açık söyleyeyim: 


Artı değer ve Kuran 

İslami çevrelerin son derece belirsiz bir biçimde sarf ettikleri ve AKP'nin adında da geçen “adalet” kavramını ‘eşitlik’ olarak da yorumlayan, bu nedenle de “İslami muhafazakâr” çevrenin hazzetmeyeceği bir insan. 

İslami çevrenin yazarlarını, söz söyleyenlerini topyekün gerici sananların mutlaka tanıması gereken bir yazar. “Abdestli kapitalist” de kendisine ait bir kavram. Kapitalizmin, abdest suyuyla meşrulaştırılmasına karşı çıkıyor. Ne ki referansları İslami kaynaklar. 

Örneğin Yarar, “Ne yani? Zenginliği de yoksulluğu da Allah vermiyor mu?” deyince, Kuran'da da maalesef adlı adınca ‘artı değer? kavramı geçmediği için konuyu “İslami bozulmayla? anlatmak zorunda kalıyor. Neyse... 


Müslüman aydının kırgınlığı 

Geldi çattı programın kilit anı. Eliaçık dayanamadı ve şöyle dedi: 

“Bakın, ben 80 darbesinde Mamak'ta yattım. 28 Şubat'ta da hakkımda onlarca dava açıldı. 
Ama biz bunları böyle olsun diye yapmadık!” 

Eliaçık'ın kırgınlığı çok tanıdık. Cumhuriyet gazetesi taşıdığı için vaktiyle dayak yiyenler İlhan Selçuk'un “İşkencecimi affediyorum? yazısına nasıl kırıldıysa, Deniz Baykal'ın konuşmalarında, sosyalist ya da sosyal demokrat mücadeleyi taşra şehirlerinde canı pahasına vermiş eski CHP'liler nasıl kırılıyorsa, o da belli ki aynı yerinden kırgın. 

AKP ile cisimleşen kapitalist hırsın İslami hareketi ele geçirişini, adalet kavramı üzerine düşünen insanların bir anda ihale peşine düşüşünü, insanların camiye bir ekonomik ağın dışında kalmamak için gidişini gördükçe kalbi kırılıyor olmalı. Bunu anlıyor ve insanlığın vicdansız aynasına bakılırken ben de aynı yerimden kırılıyorum. Ama merak ettiğim bir şey var. 


Müslüman aydın! Konuş! 

Neredeler? Ebu Zer'in yoldaşları, Ali Şeriati’ nin Türkiye'deki öğrencileri, Dior örtülerin, Versace kravatların ardında yeniden üretilen eşitsizliğin karşısında, “bahçe sahiplerine” karşı, neredeler? Bu soruyu sevgili Cihan Aktaş'a ve Ümit Aktaş'a da sormuştum. 

Yoksa İsmet Özel'in bu manzaraya bakıp söylediği gibi “toparlanıp gittiler? mi? Telefon kablolarından hayatlarımıza girildiği, “lüks İslami hayat” sitelerinin cam duvarlarla yoksullardan ayrıldığı, bunlara yapılacak muhalefetin sınırının bile iktidar tarafından belirlendiği bugünlerde... Neredeler? Tenezzül etmiyor olabilirler, anlarım, ama bugünlerde onların yeri, ana akım medyadır. Konuşmalılar. İnançlıların, sermaye hırsıyla çıldırmış bu “ekipten” ibaret olmadığını söylemeliler. 


FATİH ALTAYLI NE ZAMAN ADAM OLACAK? 
09 Nisan 2021 Cuma- Haksöz Haber 


Habertürk yazarı Fatih Altaylı lakayt üslubuyla yine mültecileri hedef almış! 
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Türkiye'de bazı isimler TV’ lere çıkmış olmanın, yıllardır gazetelerde köşe yazarlığı yapmış olmanın güvencesiyle mi desek bilemedik bir sebeple karaktersizliği meslek edinmişler. Bu isimlerin Türkiye’nin hukuk ve vicdan merkezli bir normalleşmesi önünde en büyük engellerden olduğu unutulmamalıdır. 


İnsanın insana muhtaç olduğu dünyada, bir arada olmanın ve birlikte yaşamanın önemini kavrayamazsak ırkımız kendisiyle birlikte dünyanın da sonunu getirecek. Yeryüzünü kimyasal atıklarla, türlü pisliklerle kirlettik. Kendi içimizde ise kavgaya düştük. Zalimlere karşı mazlumların safında hep birlikte durmadığımız için her gün yüzlerce çocuk, kadın göz göre göre katlediliyor. 


Kimileri ise son bir umut adına kimyasal-konvansiyonel katliamlardan kaçarak savaş olmayan bölgelere sığınıyor. En azından tepesine yıkılmayan bir çatıda yaşayabilmek, nefes alabilmek için... Ancak insanlık düşmanları, kendisini varil bombası sanan alçaklar mazlumları sığındıkları yerlerde de rahat bırakmıyorlar. Bu gibi mide bulandırıcı tipleri gördükçe insan kendi ırkından, varoluşundan tiksiniyor! 


Medyada her fırsatta mülteci kardeşlerimizi hedef alanların başında Fatih Altaylı geliyor. 
Daha önce bu meseleyi haber yaptık. Detaylarına çok fazla girme ihtiyacı hissetmiyoruz ama AB ile yapılan görüşmelerde mültecilere ayrılan kaynaklar üzerinden kendisine yakışan “lakayt” bir tarzla yine sığınmacıları hedef göstermiş Altaylı. 


Suriyelilerin fazlalık olduğunu kast eden acar yazarımız, Türkiye'yi otel gibi kullandıklarını ifade etmiş. Bu dehşet ‘otel’ metaforu üzerinden “her şey dahil Türkiye? başlığıyla yazdığı yazıda bilindik yalanları kendince sıralamaya çalışıyor. Dediğimiz gibi çok fazla detay vermeye gerek duymuyoruz. 


İşin özünde biz sana acıyoruz Fatih Altaylı. Kardeş olmanın ne demek olduğunu bilmeyen cahil, sevgiden yoksun bir zavallısın! Zorda kalanı el uzatmanın değerini hiçbir zaman anlamayacaksın. Dün başörtülüleri hedef alan birisiyken bugün mülteci düşmanlığı yapan bir müptezelsin. Bu dünyadan göçtüğünde kimse seni hayırla yad etmeyecek. Kim zorda kalmışsa ona çelme atan bir aymazı kimse hayırla yad etmez çünkü! 


Yazılarının sonunu hep ‘ne zaman adam oluruz?” başlığı ile bitiren Altaylı hakkında “Fatih Altaylı ne zaman adam olacak?’ diye sormadan edemiyoruz. Hala umut var mı? 


SİYONİST İSRAİL UCM İLE İŞBİRLİĞİ YAPMAMAKLA SAVAŞ SUÇLARINI 
BİRKEZ DAHA TESCİL ETTİ 


09 Nisan 2021 Cuma - Haksöz Haber 


Siyonist israil hükümeti, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Filistin'deki durumla ilgili başlatacağı soruşturmada işbirliği yapmayacağını açıkladı. 


İsrail medyasına göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Benny Ganiz, Başsavcı Avichai Mandelblit ve güvenlik teşkilatındaki üst düzey yetkililerle bir toplantı düzenledi. 


UCM'nin İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatma kararının görüşüldüğü toplantıda, UCM Savcısı Fatou Bensouda'ya İsrail'e karşı soruşturma açma yetkisi olmadığının ve İsrail'in bu bağlamda UCM ile iş birliği yapmayı reddedeceğinin iletilmesine karar verildi. 


Toplantıda ayrıca konuyla ilgili UCM'ye mektup gönderilmesi kararlaştırıldı. 
UCM, İsrail'e 30 gün mühlet vermişti 


Filistinli gruplar, 31 Mart'ta UCM'ye Filistin halkına karşı suç işleyen İsrailli yetkilileri yargılama çağrısında bulunmuştu. 


UCM, 18 Mart'ta işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçlara yönelik soruşturma kararına itiraz etmesi için İsrail'e 30 gün mühlet vermişti. 


Filistin soruşturması 


UCM, 16 Ocak 2015'te İsrail tarafından işlenen savaş suçlarıyla ilgili ön inceleme açılması kararı aldığını bildirmişti. 


Başsavcı Fatou Bensouda, söz konusu ön incelemenin, Filistin'in, 2 Ocak 2015'te mahkemenin kuruluşuna kaynaklık eden Roma Anlaşması'nı imzalaması ve 1 Ocak 2015'te 
UCM'ye verdiği, Filistin topraklarında işlenen suçlarla ilgili mahkemenin otoritesini 13 
Haziran 2014 itibarıyla kabul ettiğine dair beyanı üzerine açıldığını açıklamıştı. 


İsrail'in UCM'ye üye olmadığına işaret eden Bensouda, soruşturma açılması yönünde hakimlerden coğrafi kapsamı belirlemelerini istedi. 


UCM ilk derece dairesi 5 Şubat 2021'de verdiği kararda Mahkemenin Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs ve diğer Filistin topraklarında işlenen suçları soruşturmak için yargı yetkisine sahip olduğuna ve Filistin'in Mahkemeye taraf devlet olduğuna hükmetmişti. 


PERİNÇEK'İN TGB?Sİ ÇİN KOMÜNİST PARTİSİ'NİN GENÇLİK KOLLARINI 
ARATMIYOR! 


09 Eylül 2020 Çarşamba- Yahya Fırat / Haksöz-Haber 
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e bağlı Türkiye Gençlik Birliği (TGB), önceki 


gün Çin zulmünü protesto etmek için İstanbul’ dan Ankara'ya giden ve kente girişlerine izin verilmeyen yaklaşık 15 Doğu Türkistanlı Müslüman'ı bölücü olarak tanımladı. 


TGB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çin zulmünü protesto etmek isteyen Doğu Türkistanlı Müslümanlara yönelik “Uygur kışkırtıcıları” ve “Çin karşıttı propaganda yapan bölücüler” ifadeleri kullanıldı. 


Mao'ya iman etmiş ve Çin'in nüfuz ajanlığını yapan Perinçek'e bağlı TGB de adeta Çin Komünist Partisi”nin gençlik kolları gibi çalışıyor. Üstatları Perinçek gibi onlar da her fırsatta Çin propagandası yapıyorlar. 

Perinçek gençliği utanmazsa, yakınlarının akıbetlerini öğrenmek ve Çin zulmüne dikkat çekmek amacıyla Ankara'ya giden, çoğu kadın ve çocuklardan oluşan gruba terörist muamelesi yapacak. 

Neyse ki Türkiye, bu oyuna da izin vermedi. Çin'i yine böldürtmedi! 


Türkiye, 'Uygur kışkırtıcılarının' bölücü kampanyasına izin vermedi! 


İstanbul'dan Ankara'ya Çin karşıtı propaganda yapmak için giden Uygur bölücüleri polis tarafından geri gönderildi. pic.twitter.com/dOTDaKMISF 


— TGB (©genclikbirligi) September 8, 2020 


GELECEK, DEVA... Hepsi Uygur 


izi taşlıyor 


İSA'NIN ÇARMIHTA ÖLÜMÜ VE KURAN 


bible-guran.com/tr/isanin-carmihta-olumu-ve- 


kuran/?gclid-EAlalOobChMlp8b, ol, x7wI1VdoBÇOBhILcARdEAAYASAAFgIdzPD BwE 


Hristiyan inancında İsa'nın çarmıha gerilerek ölümünün tarihsel kökenleri mevcuttur.Hristiyanlığın kökeni Tanrı'nın tarih boyunca yaptıklarında yatar. Gerçekten de Hristiyanların inandıkları ile Tanrının yaratmış olduğu dünyadaki işleri arasında bir bağ mevcuttur. 


Hristiyan J. Gresham Machen şunları yazmıştır: 


İlk kilise sadece İsa'nın ne söylemiş olduğuyla değil aynı zamanda ve temel olarak İsa'nın neler yapmış olduğuyla ilgilenmiştir. Dünya bir olayın ilanıyla kurtarılmıştır. Ve bu olayla beraber olayın anlamı da vardır. Ve olayla beraber, olayın anlamını izah etmek bir doktrindir. 
Bu iki unsur her zaman Hristiyanlığın mesajında bir araya gelmiştir. Olayların anlatımı tarihtir; Olanları, olayların anlamıyla beraber anlatımı ise doktrindir. “Pontus Pilatus'un 


döneminde acı çekti, çarmıha gerildi, öldü ve gömüldü” — bu tarihtir. “Beni sevdi ve benim 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için Kendisini feda etti” —bu doktrindir. İlk kilisenin Hristiyanlık inancı böyleydi. 


Hıristiyan inancı ve tarih arasındaki ilişki önemlidir; çünkü yüz milyonlarca Müslüman, 


İsa'nın çarmıhtaki ölümünün tarihi olayını reddeder.? 

Yüz milyonlarca Müslüman İsa'nın çarmıhta öldüğünü inkar ediyor 

İsa'nın çarmıha gerilişi hakkında Kur'an'da geçen sözler: 

157 Bir de Meryem oğlu İsa Mesih'i; yani Allah'ın Elçisini “Biz öldürdük” demeleri vardır. 
Onu ne öldürdüler ne de astılar ama böyle bir şüpheye düşürüldüler. Anlaşmazlığa düştükleri bu şeyde tam bir şüphe içindedirler. Bu konuda bilgileri sadece varsayıma uymaktan ibarettir. 
Onu kesin olarak öldürmediler: “Hayır, Allah onu, Kendisine yükseltti. Ve Allah Azîz’ dir (üstündür, güçlüdür), Hakîm’ dir (hüküm ve hikmet sahibidir). (Nisa Suresi 4:157-158).3 
Muhammed'in kuzeni ve birçok Müslüman tarafından “Kur'an tefsirinin babası” ve “[Bilgi] denizi” olarak tanınan Ibn “Abbas (d.68/687) Kur'an'ın 4:157-158 suresi hakkında şunları söylemiştir: 

(Ve Meryem oğlu İsa Mesih'i; yani Allah'ın Elçisini biz öldürdük demeleri vardır) Allah onların adamı Tatianos'u [bir Roma askeri] mahvetti. (Onu ne öldürdüler ne de astılar) Allah Tatianos'u İsa gibi gösterdi ve İsa yerine onu [Tatianos] öldürdüler; (Anlaşmazlığa düştükleri 


bu şeyde) onun ölümü ile ilgili olarak (tam bir şüphe içindedirler) öldüğü hakkında şüphe içindedirler; (Bu konuda bilgileri sadece varsayıma uymaktan ibarettir) varsayım dahi değil; (Onu kesin olarak öldürmediler) yani onu kesinlikle öldürmediler. (Hayır, Allah onu, Kendisine yükseltti) cennete. (Ve Allah Azîz’ dir) düşmanlarına bunun cezasını vermekte, (Hakim”dir) Ona inananlara zafer bahşetmekte: O Peygamberini kurtarmış ve onların adamlarını öldürmüştür. (Tafsir Ibn ‘ Abbas) 

al-Baydawi (d.685/1282) suresini yorumlayan klasik İslam yorumcularından birisi İsa'nın çarmıha gerilişi hakkında şöyle diyor: 

Bir grup Yahudi'nin İsa”ya ve annesine hakaret ettikleri ve bu yüzden İsa'nın onlara karşı Tanrı'ya yalvardığı biçiminde bir hikaye bulunuyor. Tanrı onları [İsa ve annesine hakaret edenleri] maymuna ve domuza çevirdiğinde, Yahudi”ler konsili toplayıp İsa” yı öldürmeye karar verdiler. Daha sonra Tanrı İsa'ya onu cennete göndereceğini söyledi ve İsa da havarilerine dönüp: “Aranızdan kim benim görünüşüme benzemek, [benim yerime] ölmek, çarmıha gerilmek ve [dosdoğru] cennete gitmek istersiniz?” dedi. Aralarından birisi kendisini öne sürdü ve Tanrı onu İsa kılığına sokarak çarmıha gerdi. Başkaları o kişinin İsa'nın varlığına inanıyormuş gibi yaptığını ancak onu fitnelediğini ve bunun üzerine de Tanrı'nın o kişiyi İsa'ya benzer bir kılığa sokarak onu çarmıha gerdiğini söylemektedirler.* 

İslam'ın İsa'nın çarmıhta öldüğünü inkar etmesi tarihin yeniden radikal bir biçimde 


tanımlanmasıdır. 


İslam'ın İsa'nın çarmıhta öldüğünü reddetmesi tarihin yeniden radikal bir biçimde 


tanımlanmasıdır.” 


va pa Ta 


Bir insan gerçeklere inanmazsa, Tanrı'nın dünyada yarattığı şeyleri görüp, duyup ve öğrenebilir mi? 


Gözlem, şahadet, tanıklık ve insan analizi, yüzyıllar önce Golgota”da olan şeyleri öğrenmemizde çok az role sahiptir ya da bunda hiç rol oynamaz. Nihayetinde önemli olan tek şey, gözlem ya da yazılı tarih yerine Hz. Muhammed'in bir meleğin kendisine geçmişte olmuş bir şeyi gösterdiğini söylemiş olmasıdır. Tüm bunlar Hz. Muhammed'in bu olayın yaşanmasından yüzyıllar sonra ve yüzlerce kilometre uzakta yaşamış olduğu gerçeğine karşın söylenmiştir ve hiçbir kanıt sunulmamıştır. 

İsa?nın Çarmıha Gerilerek Ölümü Hakkında Tarihsel Gerçekler 

Eski Antlaşma peygamberleri İsa*nın ölümü ve defnedilmesine tanıklık ettiler. 


Yeşaya İsa'dan yaklaşık 700 yıl önce şöyle yazdı: 


Yeşaya 53:7-9 O baskı görüp eziyet çektiyse de Ağzını açmadı; Kesime götürülen kuzu gibi, Kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi Açmadı ağzını. Acımasızca yargılanıp ölüme 


götürüldü. Halkımın başkaldırısı ve hak ettiği ceza yüzünden diriler diyarından atıldığını 


Onun kuşağından düşünen oldu mu? Şiddete başvurmadığı, Ağzından yalan çıkmadığı halde, 


Ona kötülerin yanında bir mezar verildi, Ama öldüğünde zenginin yanındaydı. 


İsa Kendi ölümünü birçok defa doğruladı. 
Matta 16:21 Bundan sonra İsa, kendisinin Kudüs'e gitmesi, ihtiyarlar, başkâhinler ve din bilginlerinin elinden çok acı çekmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini öğrencilerine anlatmaya başladı. 
Matta 20:17-19 İsa Kudüs'e giderken, yolda on iki öğrencisini bir yana çekip onlara özel olarak şunu söyledi: «Şimdi Kudüs'e gidiyoruz. İnsanoğlu, başkâhinlerin ve din bilginlerinin eline teslim edilecek, onlar da O'nu ölüm cezasına çarptıracaklar. O'nunla alay etmeleri, kamçılayıp çarmıha germeleri için O'nu diğer uluslara teslim edecekler. Ne var ki O, üçüncü gün dirilecek.» 
Matta 26:1-2 İsa bütün bunları anlattıktan sonra öğrencilerine şöyle dedi: «Biliyorsunuz, iki gün sonra Fısıh bayramıdır, ve İnsanoğlu çarmıha gerilmek üzere ele verilecek.” 
Matta 26:6-12 Beytanya'da cüzamlı Simun'un evindeyken, yanına bir kadın geldi. Kadın, kaymaktaşından bir kap içinde çok değerli, hoş kokulu bir yağ getirmişti. İsa sofrada otururken, kadın yağı O'nun başından aşağı döktü. Öğrenciler bunu görünce kızdılar. «Nedir bu savurganlık?» dediler. «Bu yağ pahalıya satılabilir, parası yoksullara verilebilirdi.» 
Söylenenleri fark eden İsa, öğrencilerine, «Kadını neden üzüyorsunuz?» dedi. «Benim için güzel bir şey yaptı. Yoksullar her zaman aranızdadır, ama ben her zaman aranızda olmayacağım. Kadın bu hoş kokulu yağı, beni gömülmeye hazırlamak için bedenimin üzerine boşalttı. 
İsa'nın çarmıhta ölümünün görgü tanıkları: 

e Mecdelli Meryem 

e Yakup ve Yusuf'un annesi Meryem 

e oİsa'nınannesi Meryem 

e İsa'nın sevdiği havari (Yuhanna 19:26) 
İsa'nın ölü bedeninin defnine katılanlar: 

e Aramatyalı Yusuf 

e Nikodemus 

e Mecdelli Meryem 

e Yakup ve Yudufun annesi Meryem 
Hristiyan olmayan kaynaklarda İsa’nın ölümü hakkında yazılar: 

e Josephus(MS37'de doğmuş ve MS 100'de ölmüş Yahudi tarihçi) İsa’nın ölümünden 

bahseder (Antiguities 18.3.3).9 
e Romalı ünlü tarihçi Tacitus (AD 55-120) MS 115 civarında İsa'nın Pilatus tarafından “idam edildiğini” yazmıştır (Annals 15.44).7 

Çok sayıda görgü tanığı İsa'nın dirilişine şahit oldu:8 


İsa, yaptığı ve öğrettiği şeylere şahitlik ve tanıklık etmeleri için havariler seçti. İsa”nın önde gelen havarilerinden biri Petrus idi. Petrus, İsa'nın ölümünden ve cennete yükselişine kadar 


İsa'nın dirilişine görgü tanıklığı etti. Petrus şunları söyledi, 


Tanrı, İsa'yı ölümden diriltti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız. O, Tanrı'nın sağına yüceltilmiş, vaat edilen Kutsal Ruh'u Baba'dan almış ve şimdi gördüğünüz ve işittiğiniz gibi, bu Ruh'u üzerimize dökmüştür. Davut, kendisi göklere çıkmadığı halde şöyle der: “ “Rab, 


edir 


Rabbim'e dedi ki, Ben düşmanlarını Ayaklarının altına serinceye dek, sağımda otur. 


“Böylelikle bütün İsrail halkı şunu kesinlikle bilsin: Tanrı, sizin çarmıha gerdiğiniz İsa”yı hem Rab hem Mesih yapmıştır.” (Elçilerin İşleri 2:32-36) 


Havari Petrus, İsa” çarmıha gerildikten sonra Onu gördü.’ 
Yuhanna da İsa”mım yaptıkları ve öğretilerine şahitlik ve tanıklık etmeyi seçen başka bir 


havariydi. Yuhanna İsa'nın ölümü ve dirilişine şahitlik etti, 


Sevginin ne olduğunu Mesih'in bizim için canını vermesinden anlıyoruz. Bizim de kardeşlerimiz için canımızı vermemiz gerekir. (1 Yuhanna 3:16) 

İsa'nın çarmıhta öldüğü ve ölümden sonra dirilişi hakkındaki şahadete inanmak Musa'nun yasasının bir gereğidir. 

Yasa/Tevrat, bir meselenin iki ya da üç görgü tanığı ile çözümlenmesini gerektirir (Yasanın Tekrarı 17:6-7). İsa'nın ölümden sonra dirilişinin yüzlerce tanığı vardı (1.Korintliler 15:1-8). 
Dolayısıyla, İsa'nın tanıklığı, Eski Antlaşma peygamberleri, İsa'nın takipçileri, Hristiyan olmayan tarihçiler, vb. gerçek, yasal ve inandırıcıdır. 

Kur'an ve Kur'an'a inananlar çarmıha gerilişi sırasında neler olduğu ve İsa'nın 


takipçilerinin neden İsa'nın çarmıhta ölümüne ve ölümden sonra dirilişine şahitlik ettiği hakkında kararsızdır. 


Her ne kadar kesin olduğunu iddia etse de An-Nisa 4:157 suresi, tarihsel kesinlikten uzak bir tarihsel iddiadır: 

Nisa Suresi 4:157 Bir de “Biz Allah'ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük” demeleridir. Oysa onu ne öldürdüler, ne de astılar. Fakat öldürdükleri kimse, onlara İsa gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, ondan yana tam bir kuşku içindedirler. O hususta bir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesinlikle öldürmediler. 

Tarihi açıdan bu iddia doğru değildir. Bu iddia olayın gerçekleşmesinden yüzyıllar sonra yapılmıştır ve tarihi bir dayanağı yoktur. İsa'nın havarilerinin hiç birisi İsa'nın çarmıhta ölmüş gibi gösterildiğini yazmamış ve beyan etmemişlerdir. Kuran kimin çarmıhta öldüğünü açıklamaz. Kuran, İsa'nın havarilerinin yüzyıllar boyunca aldatılıp aldatılmadıklarını 

ve neden Allah'ın tüm dünyanın aldanmasına müsaade ettiğini (yoksa Allah mı dünyayı aldattı?) açıklamamaktadır. Kesin bir bilgisi olmayan, çarmıhta ne yaşandığına dair şüphelerle dolu olan Müslümanlar varsayımda bulunmaktadır. Bütün Hristiyanlar (Katolik, Ortodoks ve Protestan) İsa'nın çarmıhta öldüğüne inanmaktadırlar. Hıristiyanlar her konuda hemfikir değildirler. Farklı düşündüğümüz çok şey vardır. Ancak hemfikir olduğumuz tek bir şey varsa o da İsa'nın çarmıhta öldüğüdür.'9 İsa'nın çarmıha gerilişinin tarihselliği hakkında ezici bir fikir birliği bulunmaktadır."! 

Bunu kısaca açıklamak gerekirse, Musa Kanunları Kur'an'a inanmayı yasadışı, kanunsuz hale 


getirir ve dolayısıyla da Kur'an'a inanmak günahtır. 


İsa'nın çarmıhta ölümü ve dirilişiyle ilgili kanıtlar ve gerçekler gözlerinizin önündedir. 
Gerçeklere dayanarak bir karar vermelisiniz. 


Tanrı'nın işlerini reddetmek sadece ahlaka aykırı olmakla kalmaz. Bu aynı zamanda mantıksızdır. 

Eğer kişinin inançları gerçek dünyayla örtüşmez ise ciddi problemler ortaya çıkar. Bir psikiyatri hastasının sürekli öldüğünü söylemesiyle ilgili bir hikaye vardır. Doktorlar 


defalarca hastayı ölmüş olmadığına ikna etmeye çalışmış ancak başarılı olamamışlardır. 


Saatlerce uğraşmışlar ve ölülerin kanının akmadığını söyleme yoluyla hastayı hayatta olduğuna inanmaya ikna etmeye çalışmışlardır. Otopsileri izledikten, kan dolaşımının nasıl gerçekleştiğiyle ilgili açıklamaları dinledikten ve tıp kitaplarını okuduktan sonra psikyatri 


hastası “Peki, tahmin ediyorum ki sadece hayatta olan insanların kanı akar.” 


Hasta bu gerçeği kabul eder etmez doktorlardan birisi bir iğneyi hastanın damarına batırmıştır. 
Sonrasında doktorlar “Kanıyorsun, kanıyorsun! Bu ne demek?” diye bağırmaya 


başlamışlardır. 


Psikiyatri hastası kanayan koluna bakmış ve “GERÇEKTEN DE ÖLÜLERİN KANI AKIYOR!” diye haykırmıştır. 


Psikiyatri hastasının aklında onun ÖLÜ olduğu vardır. Ancak aklı gerçeklikle örtüşmemektedir.!? 

İslam'ın da benzer bir problem vardır. İsa'nın çarmıhta ölmediğini iddia etmesi gerçeklikle bağdaşmaz. Bu tarihle de bağdaşmaz. Tarihte meydana gelen olaylar herkes için gerçek 


olduğu için tarih önemlidir: 


Bunlar |İncil”de geçen olaylar), tarihte oldukları için doğrudur ve tarihte olan şeyler sadece 


görgü tanıkları için değil herkes için gerçektir.!* 


İsa'nın ölümü ve dirilişi herkes için müjdedir, çünkü hepimiz bir gün öleceğiz. İsa öldükten sonra dirilmiştir ve içindeki inanç ile sonsuza kadar yaşayacaktır, Romalılar 10:9 İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın O'nu ölümden 


dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın. 


Sizi, gerçek ve tek kurtuluş yolu olarak Hristiyanlığı kucaklamaya davet ediyorum. İsa şöyle 


söylemiştir: “Benim O olduğuma iman etmezseniz günahlarınızın içinde öleceksiniz” 


(Yuhanna 8:24). 


Sorularınız olması halinde ya da bu konuda daha fazla sohbet etmek isterseniz buraya tıklayın. 


İsa'ya inanın ve günahlarınızın bağışlanması için vaftiz olun ve sonsuz yaşamın sizi beklediğinden emin olabilirsiniz. Bu kesinlik, Tanrı'nın gerçek dünyada İsa'nın çarmıhtaki ölümü, Onun defni, dirilişi ve cennete yükselişine ilişkin olarak yapmış olduğu şeyden 


kaynaklanır. 


Türk Müslümanlar İsa Mesih'e İnanıyor 
Footnotes 


1. Christianity and Liberalism, 25,26 
Mucizelerin imkansız olduğunu söyleyen seküler varsayımlar da dahil inanç, tarihsel olayların doğruluğu ya da yanlışlığını kanıtlamaz. Aksine, Yahudi-Hristiyan inancı “eski ve yeni İsrail'in tarihsel deneyimlerinden, yani Tanrı'nın Kendisini bilinir hale getirmesinden doğmuştur. Bu gerçek, Hristiyan inancına özel bir anlam ve onu diğerlerinden ayıran bir objektiflik katmaktadır” (George Eldon Ladd). 
İslam dininin Yahudilik ve Hristiyanlık gibi semavi ayrıldığı en önemli noktalardan biri, İslam'ın Tanrı'nın tarihteki işlerinden ayrılmış olmasıdır. Bunu söylerken anlatmak istediğim şey, İslam'ın sadece bir kişinin söylediklerine ve yaşamına ve Muhammed'in kendisinden yüzyıllar önce olduğunu söylediği şeylere dayanıyor olmasıdır. Bu ciddi hatanın önemi göz ardı edilemez. Bazı Müslümanlar, İslam öncesi vahiylerin yanlış olduğunu söyleyerek İslam'ı bu ciddi hatadan kurtarmaya çalıştı—ve başarısız oldu. Gerçek ise şu ki İslam tek bir kişinin söylediklerine dayanması tuhaftır ve semavi dinlerden sapmak anlamına gelmektedir. 

3. Kur'an'da geçen 4:157 suresi İsa'nın çarmıha gerilişinin Kur'an'da yer aldığı tek suredir ve buradan yola çıkarak Müslümanlar İsa'nın çarmıhta ölmediği anlamını çıkarırlar. 

4. çevirisi Francis E. Peters, Judaism, Christianity, and Islam: The Classical Texts and Their Interpretation, cilt. 1, From Covenant to Community, bölüm.3, no.30 |Princeton: Princeton Üni versitesi 
Yayınları, 1990), 151 

5. Bazı İslam mezhepleri Kur'an'ın İsa'nın çarmıha gerilerek ölümünü reddetmediğini söylüyor: 

“Bazı falasifa ve İsmaili tefsircileri bu bölümü şöyle yorumlamıştır: Yahudiler İsa”yı tamamen yok etmeyi amaçlamıştır; ama onlar onun sadece nasut [insanlığı] çarmıha germiştir ve onun lahut [kutsallığı] hayatta kalmıştır; krş. L. Massignon, Le Christ dans les Evangiles selon Ghazali, REI, 1932, 523-36, Rasa'il Ikhwan al-Safa (ed. Bombay, iv, 115) dan metinler, Abu Hatim al-Razi (about 934)'den bir pasaj ve İsmaili Mu'ayyad Shirazi (1077)'den başka bir pasajdan alıntı yapılmıştır. Ancak bu tefsir genel Kabul görmemiştir ve İsa'nın çarmıha gerilerek ölümünün reddedilmesi genel kabul görmektedir. Bu reddediş ise Kur'an'ın mantığı ile tam anlamıyla bağdaşmaktadır” (Anawati, G.C. 
“Isa.”, in The Encyclopaedia of Islam, E. J. Brill, Leiden, CD-ROM sürümü). İsa'nın çarmıha gerilerek öldüğüne inanan küçük bir Müslüman azınlık ise İsa'nın ölümünü günahın bir kefareti olarak yorumlamaz. Onlar İsa'nın bedeninin bizi kurtarmak için haftanın ilk günü dirildiğine de inanmazlar (Romalılar 4:25; 1 Korintliler 15:3-4). Şii İsmaili görüşü hakkında daha fazlası için bkz. Khalil Andani, “They Killed Him Not: The Crucifixion in Shi'a Isma'ili Islam.” 


6. Metinde şöyle yazar, “Pilatus, halkın önde gelenlerinin talebiyle onu çarmıha mahkum ettiği zaman...” 
Testimonium Flavianum adlı bu pasaj tartışmalıdır ve pasajın tamamının Josephus tarafından yazıldığı kabul edilmemelidir. Bununla birlikte, tanınmış akademisyenler John P. Meier ve Joseph Klausner, İsa'nın çarmıha gerilişi ile ilgili bölümün özgün olduğunu kabul etmiştir. 

7. Müslümanlar bazen Josephus ve Tacitus'un yazılarının özgünlüğünü ve geçerliliğini reddeder. Peki, olan şey hakkındaki kendi söylemlerinin tarihsel kanıtına sahipler mi? 

8. Diriliş sözcüğü, bir kişiyi öldükten sonra ayakta/hayatta görme anlamına gelir. 

9. İncil çalışmalarında uzmanlık yapmış Hristiyan olmayanlar —İsa'nın mucizelerine ve bakireden doğum doktrinine inanmayan akademis yenler— gittikçe artan şekilde şu sonuca varı yor: 

“Petrus ve havarilerin İsa'nın ölümü sonrasında, İsa'nın onlara dirilmiş İsa olarak kendini gösterdiği deneyimler yaşamış oldukları tarihsel bir gerçek olarak kabul edilebilir”(Gerd Lüdemann, “What Really Happened to Jesus”, s.80.)Agnostik bir profesör olan Bart Ehrman şöyle yazmıştır:“O zaman neden bazı havariler İsa”yı çarmıha gerildikten sonra gördüklerini iddia etti? Bazı havarilerin bunu iddia ettiklerine hiçbir şüphem yok...Yirmi beş sene sonra yazan Pavlus, havarilerin bunu iddia ettiklerini söylüyor ve onun bunu uydurduğunu düşünmüyorum. Ve havarilerin en az birkaçını tanıyordu, üç sene sonraki bir etkinlikte onlarla tanışmıştı.” 


Gary Habermas'a göre Gerd Lüdemann ve Bart Ehrman ile benzer sonuçlara varan akademik araştırmaların sayısı artıyor. Daha fazlası için bkz. Gary Habermas”ın literatür taraması, Resurrection 


Research from 1975 to the Present: What are the Critical Scholars Saying? 
10. “Tarihteki en kesin gerçeklerden biri İsa'nın Roma'nın Yahudiye valisi Pontius Pilatus tarafından 


çarmıha gerilmiş olmasıdır” ” (Bart Ehrman, The Historical Jesus: Lecture Transcript and Course 


Guidebook, Bölüm 2 / 2 (Chantilly, VA: The Teaching Company, 2000], 162). 

11. Bu önemlidir çünkü Müslümanlar Itmam al-hujjah (el! å>~l) kavramına inanırlar. Itmam al-hujah (el ä>all) dini gerçekliğin Allah'ın elçisi tarafından tamamen açıklığa kavuşturulduğu inancıdır. İsa'nın çarmıhta öldüğü söz konusu olduğunda —İsa, kutsal kitap ve tarih açık ve nettir. Eğer Muhammet Allah'ın elçisi olmuşsa büyük bir olasılıkla İsa'nın çarmıhta öldüğü tarihsel gerçeğine reddetmezdi. 
Muhammed'in açıklıktan yoksun olması ve Müslümanların çarmıhta ne olduğu konusunda yanılmaları Muhammed'in Allah'ın elçisinin olmadığının kanıtıdır. 

12. Bu öykü John Warwick Montgomery” nin Suicide of Christian Theology kitabındaki “Tanrı'nın Ölümü”, s. 122'den alınmıştır. Dr. Montgomery'nin vurguladığı nokta şudur: “eğer geçersiz varsayımlara sıkı sıkıya bağlıysanız, gerçekler size hiç bir anlam ifade etmez.” 

13. Michael Horton, “Heaven Came Down”; Modem Reformation, Kas./Ara. 1995, Cilt. 4 No. 6. 


ABD-2019 YILLIK ULUSAL VETERAN (ESKİ ASKER) İNTİHAR ÖNLEME 
RAPORU 
Tamer Güner, 11.10.2019, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri 


Sonsuz Ark'ın Notu: Aşağıda yayınladığımız, ABD Veteran İşleri Bakanlığı, Ruh Sağlığı ve İntihar Önleme Ofisi (U.S. Department of Veterans Affairs, Office of Mental Health and Suicide Prevention)'nin hazırladığı 32 sayfalık "2019 National Veteran Suicide Prevention Annual Report' başlıklı rapor incelemesi, çevirmenimiz Tamer Güner'in özel bir çalışmasıdır ve ABD'de Veteranlar (Eski Askerler)'ın intiharlarına yönelik resmi verilerle desteklenen ayrıntılı içeriklere sahiptir. Veteran intiharlarında, 2008'den 2017'ye her sene 6000 artış olmuştur. 2017'den itibaren günlük Veteran intihar ortalaması 16.0 veya daha fazladır. 
Veteranlar Sağlık İdaresi (VHA) hizmetlerinin kullanıcıları arasındaki intihar oranlarının; ekonomik eşitsizlikten, evsizlikten, işsizlikten, askerlikle bağlantılı sakatlık durumundan, toplumsal etkileşimden ve kişisel sağlık ve iyilik durumundan etkilendiği görülmüştür. VHA hizmeti almış Veteran hastalar arasında, bipolar bozukluk ve opioid kullanım bozukluğu tanısı alan hastaların intihar oranları en yüksek seviyededir. ABD'li eski askerlerin intihar etmelerinin temel sebebinin Allah'ın "haksız yere insan öldürmeyin" emrine uyulmamasının 


bir sonucu olduğunu düşünüyoruz. Somali, Irak, Afganistan, Pakistan ve Suriye'de çocuk, 
erkek, kadın, yaşlı sivil milyonlarca müslümanın veya dünyanın herhangi bir yerinde 900 
Amerikan üssünden çıkarak insanların tek tek veya topluca katledilmesinde sahada aktif rol alan ve her biri onlarca kişinin katili olan bu eski askerlerin askerlik sonrası yaşadıkları psikolojik çöküntülerden kaynaklanan diğer sorunların baskısıyla intihar etmeleri neden- sonuç ilişkisinin bir sonucudur. Allah'ın adaleti kusursuzdur ve Allah unutmaz. 


2017 yılında 6.163 tanesi ABD Veteranı olmak üzere 45.390 Amerikalı yetişkin intihar 
sebebiyle öldü. Milletimiz her intiharla anlaşılabilir bir şekilde acı çekiyor ve bu durum, kanıta dayalı klinik müdahaleleri yorulmaksızın araştırmamıza ve her bir Veteran'a ulaşmamızı sağlayacak toplum önleme stratejilerinin geliştirilmesine yönelik arayışımıza güç veriyor. 


İntiharın tek bir sebebi olmadığından ve intihar trajedisinin tüm Amerikan toplumunu etkilemesinden dolayı VA /United States Department of Veterans Affairs- Amerika Birleşik Devletleri Veteran İşleri Bakanlığı) bu rapor aracılığıyla Veteran popülasyonumuzdaki ve toplumumuzdaki intiharı bıkıp usanmadan ele almak için yenilenmiş ve kararlı bir çağrı sunar. 
Bu rapordaki bulgular, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Ulusal Ölüm 

Endeksi'nden (2017 yılına kadar ulaşılabilir) en güncel ulusal verileri yansıtmaktadır. 


Temel Bulgular: 


. Veteran intiharlarında, 2008'den 2017'ye her sene 6000 artış olmuştur. 

. Amerikalı yetişkinlerin günlük ortalama intihar sayısı 2005'de 86.6 iken 2017'de 124.4'e yükselmiştir. Bu ortalama içindeki Veteran intiharları günlük olarak; 2005'de 15.9, 2017'de ise 16.8'dir. 

. Yaş ve cinsiyet farklılıklarına göre yapılan düzenlemenin ardından, 2017'deki Veteran intihar oranlarının Veteran olmayan yetişkinlerin 1.5 katı olduğu görülmüştür. 

. 2017'de erkek Veteranların *070.7'si ve kadın Veteranların %43.2’si ateşli silahları kullanarak intihar etmiştir. 

. Yukarıda sözü edilen Veteran (Eski Asker) intiharlarına ek olarak, 2017?de hiçbir şekilde federal olarak faaliyete geçmemiş eski Ulusal Muhafız ve Rezerv üyeleri arasında günlük ortalaması 2.5 olan 919 intihar kaynaklı ölüm vardır. 

Amerika Birleşik Devletleri'nde İntihar: 

. 2005'de 31.610, 2017'de ise 45,390 Amerikalı yetişkin intihar nedeniyle hayatını kaybetmiştir. 

. Bu ölümlerin 2017'de 6.139 tanesi, 2005'de ise 5.787'si Veteranlardan oluşmaktadır. 
. 2017'de Veteranlar, ABD'deki yetişkinler arasında intihar sonucu tüm ölümlerin 

“013 ,5'ünü oluşturmuştur bu rakam tüm Amerikalı yetişkinlerin 907,9*udur. 2005 yılı için bu oranlar 018.3 ve “ol 1.3'tür. 


45,000 
40,000 z 
35,000 


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2917 


Şekil 1: Senelere göre Amerikalı yetişkinler ve Veteranlar için İntihar sayıları [Koyu Mavi: Yetişkinler- Açık Mavi: Veteranlar] 


Ülke genelinde 2000’lerden itibaren intihar kaynaklı ölümlerde artış görülmektedir. 2005?den 
2017 senesine kadar toplum genelindeki intihar oranlarındaki artış 9043.6, Veteranlar 
arasındaki intihar oranlarındaki artış ise 906.1 'dir. 


. 2005 yılında Veteranlar da dâhil olmak üzere her gün ortalama 86.6 Amerikalı yetişkin intihar nedeniyle hayatını kaybederken, 2017 yılında bu sayı 124.4 olmuştur. 


. 2005 yılında her gün ortalama 15.9 Veteran intihar nedeniyle ölürken bu oran 2017 
yılında 16.8'tir. 


Amerika Birleşik Devletleri'nde İntiharın Kültürel Bağlamını Anlamak: 


. İntihar için tüm toplumu kapsayıcı bir açıklama bulunmamaktadır. 

° İntihara götüren tek bir sebep bulunmamaktadır. 

. İntihardan korunmak için tek bir yol bulunmamaktadır. 

. İntihara yönelik; Tek bir tıbbi neden, etiyoloji veya tedavi ya da önleme stratejisi yoktur. 


Bunun yerine, intihar aşağıdaki alanlar arasında dinamik ve bireysel etkileşimler içermektedir: 


. Uluslararası (örneğin, savaş, küresel ekonomi) 

. Ulusal (örneğin ekonomik eşitsizlikler, medya tanıtımları ve hesapları, ölümcül araçlara erişim ile ilgili politikalar, sağlık hizmetlerine erişim ile ilgili politikalar) 

. Topluluk (örneğin saglık hizmetlerine erişim, istihdam oranları, toplum hizmetleri düzeyi ve bağlılık, evsizlik oranları) 

. Aile ve ilişki (örneğin sosyal destek düzeyi, ilişki sorunlarının yoğunluğu) 

. Birey (örneğin sağlık ve refah) 


Bu dinamik alanların etkileşimi incelendiğinde, ABD intihar oranlarının yıllara, ekonomik koşullara, bölge ve eyaletlere, demografiye ve meslek kategorilerine göre değiştiği görülmüştür. Veteranlar Sağlık İdaresi (VHA) hizmetlerinin kullanıcıları arasındaki intihar oranlarının; ekonomik eşitsizlikten, evsizlikten, işsizlikten, askerlikle bağlantılı sakatlık durumundan, toplumsal etkileşimden ve kişisel sağlık ve iyilik durumundan etkilendiği bulundu. Aşağıdaki detaylar, bu alanlardaki VHA Veteranlarının deneyimlerini 


vurgulamaktadır: 


Ekonomik Eşitsizlikler: VHA bakımına kayıtlı Veteranların istihdam edilme olasılığı ve gelir seviyeleri VHA hizmeti almayan Veteranlara göre daha düşüktür. Bazı Veteranlar sivil pozisyonlara geçmekte güçlük çektiklerini ifade etmektedir. Askerlikte edindikleri çok gelişmiş beceriler sivil hayatta üst düzey konumlara karşılık gelmeye bilmektedir. Ayrıca, 


Veteranlar arasındaki işsizlik ve yoksulluk evsizlikle bağıntılıdır. 


Evsizlik: Ocak 2017'de, ABD Konut ve Kentsel Gelişim Departmanı tarafından yapılan çalışmaya göre; 40.000 Veteranın evsiz olduğu ve 15.300'ün üzerinde Veteranın ise sokakta yaşadığı veya belirli bir gecede korunmasız kaldıkları tahmin edilmektedir. Evsizliğin VHA hizmeti alan hastalar için intiharda rol oynadığı görülmektedir. Evsizlik belirtileri olan veya evsizlikle ilgili hizmet alan VHA hastaları, diğer VHA hastalarından daha yüksek intihar oranlarına sahiptir. 


Servis Bağlantısı: Askerlik hizmetine bağlı sakatlık durumuna sahip VHA hastaları, diğer VHA hastalarından daha düşük intihar riskine sahip olabilir. 


Sosyal Bağlantı: İzolasyonun intihar için bir risk faktörü olduğu görülmüştür. VHA hastaları arasında boşanmış, dul kalan veya hiç evlenmemiş olanlar en yüksek intihar oranlarına sahipken, evli olanlarda oranlar en düşük seviyededir. Ayrıca, VA hastaları arasında, kırsal alanlarda yaşayanlar arasında intihar oranları yükselmiştir. 


Sağlık ve Refah: İntihar sonucu ölen VHA Veteranlarında uyku bozuklukları, travmatik beyin hasarı veya kronik ağrı teşhisi olasılığı daha yüksekti. Ayrıca, ruhsal sağlık tanıları (bipolar bozukluk, kişilik bozukluğu, madde kullanım bozukluğu, şizofreni dâhil depresyon ve anksiyete bozuklukları), yatan hasta ruh sağlığı bakımı, önceki intihar girişimleri, Veteranlar Kriz Hattı'na daha önce yapılmış çağrılar ve önceki ruh sağlığı tedavileri de, daha fazla intihar olasılığı ile ilişkiliydi. 


2015-2017 Arasında Veteran (Eski Asker) İntihar Sayıları: 


ABD genelinde intihar nedeniyle Veteran (Eski Asker) ölüm sayısında bir artış yaşamıştır. 


. Yılda Veteran intihar ölümlerinin sayısı 2005 yılında 5.787'den 2017'de 6.139'a yükselmiştir. 

. Yıllık Veteran intihar ölümlerinin sayısı 2008'den bu yana 6.000 artmıştır. 

. Yıllık Veteran intihar ölümlerinin sayısı 2016'dan 2017'ye kadar 129 artmıştır. 

. Yıllık Veteran intihar sayısı 2006'da en düşük, 2014'te en yüksek, 2017'de ise önceki 


yılların beşinden düşüktür. 
e == 
A smo 


Şekil 2: 2005-2017 Arasında Yıllık Veteran (Eski Asker) İntihar Sayıları [Düşey: İntihar Sayısı-Yatay: Yıl] 


Günlük Ortalama Veteran İntihar Sayıları: 2015-2017 


Günlük ortalama intihar sayıları 2015'den 2017'ye artış göstermiştir. 


. 2005'te içlerinde Veteranların de bulunduğu günlük ortalama 86.6 kişi intihar sonucu ölmüştür. 2017'de bu sayı 124.4'e çıkmıştır. 

. 2005'te intihar nedeniyle günlük ortalama Veteran ölümü 15.9 iken 2017'de bu sayı 16.8'dir. 

. 2017'den itibaren günlük Veteran intihar oranları 16.0 veya daha fazladır. 

. 2017'deki 16.8 olan günlük intihar oranları 2016'daki 16.4'lük ortalamadan daha yüksek ve 2008-2011 ve 2013-2015 yılları arasındaki günlük ortalamaya eşit veya daha düşüktür. 

. 2017”deki günlük ortalama 16.8 olan Veteran ölümü, son 13 yılın 7? sindeki yıllık ortalamadan daha düşüktür. 


Yıl İntihar Sayısı Günlük Ort. 


0,152 


Tablo 1:2005-2017 Toplam ve Günlük Ortalama Veteran (Eski Asker) İntihar Sayıları Yaş ve Cinsiyete Göre Ayarlanmış İntihar Oranları: 


2005'ten 2017'ye Veteran nüfusunda 9018 düşüş yaşanmıştır. Nüfus ve zaman arasında karşılaştırma yapmak için; intihar oranları, yaş ve cinsiyete göre nüfus farklılıklarını ortaya koymak amacıyla ayarlanmıştır. 


. 2005'ten 2017'ye tüm ABD toplumunda yaş ve cinsiyet ayarlı intihar oranları 100.000”de 14.7 intihar kaynaklı ölümden, 100.000'de 18'e yükselmiştir. 

. 2005-2017 yılları arasında hem Veteranlar hem de Veteran olmayan erişkinler arasında intihar oranlarında artış görülmüştür. 

. 2005-2017 yılları arasında ABD nüfusunda %17’lik artış gerçekleşmiştir. 

. 2005-2017 yılları arasında Veteran nüfusunda 9018.3'lük bir düşüş yaşanmıştır. 

. Veteranlar arasında yaş ve cinsiyet ayarlı intihar oranları 2005'te 100.000”de 18.5'dan, 2017'de 27.7'ye yükselmiştir. 

. Veteran toplumunda yaş ve cinsiyet ayarlı intihar oranları 2016'da 100.000'de 25.7 


iken bu oran 2017'de 100.000”de 27.7'ye yükselmiştir. 2016 ve 2017 yılları arasındaki Veteran (Eski Asker) intihar oranlarında görülen değişim çok önemli gözükmese de 2005 - 
2017 arasındaki ayarlanmış intihar oranlarında görülen artış oldukça dikkat çekicidir. 

. Yaş ve cinsiyete göre yapılan ayarlamanın ardından 2017'deki Veteran (Eski Asker)intihar oranlarının, Veteran olmayan erişkinlerin 1.5 katı olduğu görülmektedir. 


Yıl Ölümlü İntihar Günlük Ort. Veteran Pop. Yaş ve Cinsiyet Ayarlı İnt.Ort. 


Veteran 
Population 


-and- 
Sex-Adjusted 


Tablo 2: 2005-2017 -Yaş ve Cinsiyet Ayarlamalı Veteran (Eski Asker )İntihar Oranları (100.000 kişide) 


Şekil 3: 2005-2017 Yılları Arasında Veteranlar ve Veteran Olmayan Erişkinler İçin Yaş ve Cinsiyete Göre Ayarlanmış ve Ayarlanmamış İntihar Oranları |Düşey: 100.000de İntihar Sayısı-Yatay: Yıl| 


Kesikli Koyu Mavi: Veteran Ayarlanmış , Kesikli Açık Mavi: Veteran olmayan Ayarlanmış , Düz Koyu Mavi: Veteran Ayarlanmamış, Düz Açık Mavi: Veteran Olmayan Ayarlanmamış 


VHA Hizmeti Alan Veteranlar İçin Yaş ve Cinsiyet Ayarlı İntihar Oranları: 


Bu bölüm, son zamanlarda VHA hizmeti alan ve almayan Veteranlar arasında intihar ölümleri ve oranları hakkında bilgi vermektedir. Son zamanlarda VHA hizmeti alan Veteranlar, ilgili takvim yılında veya bir önceki takvim yılında VHA sağlık buluşması gerçekleştiren Veteranlar olarak tanımlandı. 


. Her yıl için, 2005'ten 2017'ye kadar, son zamanda VHA hizmeti alan Veteranlar, diğer Veteranlardan daha yüksek intihar oranlarına sahipti. Bununla birlikte, bu yıllar boyunca, son zamanda VHA hizmeti alan Veteranlar arasında intihar oranları, diğer Veteranlara göre daha yavaş arttı. 

. Son zamanlarda VHA hizmeti alan Veteranlar arasında yaşa ve cinsiyete göre ayarlanan intihar oranı 2016 ve 2017 arasında % 1,3 oranında artmıştır. 

. VHA hizmeti almayan Veteranlarda yaşa ve cinsiyete göre ayarlanan intihar oranı 
2016 ve 2017 yılları arasında % 11,8 oranında artmıştır. 


Şekil 4: 2005-2017 Yılları Arasında VHA Hizmeti Alan ve Almayan Veteranlar İçin Yaş ve Cinsiyete Göre Ayarlanmış İntihar Oranları |Düşey: 100.000'de İntihar Sayısı-Yatay: Yıl] 


Kesikli Koyu Mavi: VHA Hizmeti Alan Veteran Ayarlanmış, Kesikli Açık Mavi: VHA Hizmeti Almayan Veteran Ayarlanmış, Düz Koyu Mavi: VHA Hizmeti Alan Veteran Ayarlanmamış, Düz Açık Mavi: VHA Hizmeti Almayan Veteran Ayarlanmamış 


Ruh Sağlığı ve Madde Kullanım Bozukluğu Olan VHA Hizmeti Alan Veteran (Eski Asker) Hastalarda İntihar Oranları: 


. 2017'de intihar sonucu ölen VHA hizmeti almış Veteranların % 58.7'sine 2016 veya 
2017 yıllarında zihinsel sağlık veya madde kullanım bozukluğu tanısı konmuştur. 

. 2017'de, zihinsel sağlık veya madde kullanım bozukluğu teşhisi konmuş VHA hastalarında intihar oranı 100.000'de 56.9 iken bu oran 2005 yılında 100.000'de 57.1'dir. 

. VHA hizmeti almış Veteran hastalar arasında, bipolar bozukluk ve opioid kullanım bozukluğu tanısı alan hastaların intihar oranları en yüksek seviyededir. 

. Depresyon tanısı konan VHA hastalarında intihar oranı 2005'ten 2017'ye, 100.000'de 


70.2'den 100.000'de 63.4'e düşmüştür. 


Şekil 5. 2005-2017, Zihinsel sağlık veya madde kullanım bozukluğu Olan Veteranların 100.000'de İntihar Oranı 


Yaş Grubuna Göre Veteran İntihar Oranları: 


. 18—34 yaş arası Veteranlar 2017 yılında en yüksek intihar oranına sahipti (100.000'de 44,5). 

. 18—34 yaş arası Veteranlar için intihar oranı 2005'ten 2017'ye kadar % 76 oranında arttı. 


. 55-74 yaş grubundaki Veteranlar, 2017'de 100.000'de en düşük intihar oranına sahipti. 


. Mutlak intihar sayısı 55-74 yaşları arasındaki Veteranlarda en yüksekti. Bu grup 2017 
yılında intihar sonucu meydana gelen tüm Veteran (Eski Asker) ölümlerinin% 38'ini oluşturdu. 


05 2006 2007 2008 2009 201 1 2012 2013 2014 2015 20 


Şekil 6. 2005-2017, Yaş Grubuna Göre 100.000?'de Veteran İntihar Oranları 


Koyu Mavi: 18-34 Yaş, Açık Mavi: 55-74 Yaş, Kesikli Koyu Mavi: 35-54 Yaş, Kesikli Açık Mavi: 75+ Yaş 
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Şekil 7. 2017, Yaş Grubuna Göre 100.000'de Veteran İntihar Oranları 


Rate per 100,000 


Şekil 8. 2017, Yaş Grubuna Göre 100.000*de Veteran İntihar Sayıları Veteran (Eski Asker) İntihar Oranı Cinsiyete Göre: 


. 2005 ve 2017 yılları arasında kadın Veteran (Eski Asker) nüfusu % 6,5 oranında artmıştır. 


. Yaş için ayarlamalar yapıldıktan sonra, 2017de kadın Veteranlar arasında intihar oranı 100.000'de 16.8 iken, erkek Veteranlarda bu oran 100.000'de 39.1 idi. 
. Yaş için ayarlama yapıldıktan sonra, 2017'de Veteran (Eski Asker) kadınlar arasında 


intihar oranı Veteran (Eski Asker)olmayan kadın oranının 2,2 katı idi. 


. Yaş için ayarlama yapıldıktan sonra, 2017?'deki Veteran (Eski Asker) erkekler arasında intihar oranı, Veteran (Eski Asker)olmayan erkeklerin oranından 1,3 kat daha yüksekti. 
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Şekil 9. 2005-2017, Kadın Veteranlar Arasında Toplam İntihar Sayılar 


Rate per 100.000 
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Şekil:10 2005-2017, Veteran Kadınlar ve Veteran Olmayan Kadınlar Arasındaki İntihar Oranları 


Koyu Mavi: Kadın Veteran Ayarlanmamış, Açık Mavi: Erişkin Veteran Olmayan Kadın Ayarlanmamış, Kesikli Koyu Mavi: Kadın Veteran Ayarlı, Kesikli Açık Mavi: Erişkin Veteran Olmayan Kadın Ayarlanmış 


Percentage Percentage 


of Noo- Percentage > p PRS of Female Anjana AE ol Mate of Male of Female 
Veteran of Veteran Non-Veteran 
” Non-Veteran Veteran Veteran 
Aduk Sukide > Adult 
Adult Suicide Suiüde Suicide 
Sukide Deaths 0 Deaths Suicide Deaths 
Deaths Deaths 
Firearm 48.1% 69.4% 53.5% 70.7% 31.3% 43.2% 
Poisoning 1.9% 9S 32% 8.9% 323% 287% 
SuHeratlon 28.7% 5.58 29,34% 15.0% 26.6% 19.9% 
Other Bam s0% 7a% da Sö sm 
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Şekil 11: 2005-2017, Federal Olarak Hiç Aktif Olmamış Eski Ulusal Muhafız ve Yedek Üyeler Arasındaki İntihar Sayısı 


Mavi: Ulusal Muhafiz, Gri: Yedek Üye 


Fate per 160.000 


— Notere Guard — Reserse 


Şekil 12: 2005-2017, Federal Olarak Hiç Aktif Olmamış Eski Ulusal Muhafız ve Yedek Üyeler Arasındaki İntihar Oranları 


Mavi: Ulusal Muhafiz, Gri: Yedek Üye 

U.S. Department of Veterans Affairs, Office of Mental Health and Suicide Prevention (ABD Veteran İşleri Bakanlığı, Ruh Sağlığı ve İntihar Önleme Ofisi) 

Kaynak: https://www.mentalhealth.va.gov/docs/data- sheets/2019/2019_National_Veteran_Suicide_Prevention_Annual_Report_508.pdf 


32 YILIN ARDINDAN ÇERNOBİL'İN RADYOAKTİF BÖLGESİNDE YAŞAM 
HANGİ DÜZEYDE? 
Seçkin Deniz, 11.12.2019, Sonsuz Ark, Yayın Dünyası'ndan, Özel Dosyalar, Çeviri 


"Çernobil ekosistemindeki çoğu canlıda olduğu gibi, radyasyonun yarattığı riskler ile modern dünya tarafından terk edilen bir bölgede gelişen riskler arasında bir çizgi çizmenin oldukça zor olduğunu söyleyebiliriz." 


26 Nisan 1986 gece yarısından kısa bir süre sonra, Çernobil ismi tüm Dünya'da nükleer 
felâketle aynı anlamı çağrıştırmaya başladı. Ukrayna'nın kuzeyinde bir nükleer enerji santrali, güvenlik testinin ardından patladı ve çevreye radyoaktif bir “gölge” yayıldı. 


Felâketin hem figüratif hem de gerçek döküntüsü, nükleer enerjinin risklerine ilişkin, korkuyla karışık hislerin bugün hala güncelliğini korumasına neden oluyor. Fakat yine de, bu felâketin doğa açısından bir kazanç nitelemesine neden olup olmadığına karar vermek zor. 


Çünkü 2600 kilometre karelik, girişe kapalı bir alan, özellikle bu hedeflenmese de bir tür doğa rezervine dönüştü. 2015 yılında Current Biology'de yayımlanan bir araştırma verilerine göre, yapılan popülasyon incelemeleri, bazı popülasyonların insanların bulunmadığı bu bölgede patladığını göstermektedir. 


Öte yandan bölge ekosistemleri üzerine yapılan çalışmalar, radyasyon iyonlaştırmanın adapte olamadığından kaynaklı da yaşamın büyük oranda zorda olduğunu ortaya koyuyor. Fakat 


istisnalar da bulunuyor, Çernobil ve Fukuşima gibi bölgelerde, serpintinin organizmalar üzerindeki uzun vade etkileri üzerine tartışmalar sürüyor. Şimdiye kadar bildiklerimiz bunlar. 
Kara Mantar ve Ölü Ayrıştırıcılar 

Çoğu mikrop, diğer pek çok organizma için ölüm anlamına gelen felâketlerde hızlıca avantaj elde eder. Cladosporium sphaerospermum, Cryptococcus neoformans ve Wangiella dermatitidis gibi melanin bakımından zengin mantarlar, iyonlaştırıcı radyasyonun pigmentleri üzerindeki etkileri sayesinde Çernobil'in içerisindeki özel bölgenin kralı haline gelmişlerdir. 
Araştırmalar, bu mantarların, nükleer santralin radyoaktvitesini yalnızca tolere etmekle kalmadıklarını, burasının tadını da çıkardıklarını gösteriyor. 


Ancak yine de, çevre ekosistemlerdeki diğer ayrıştırıcılar için iyi bir haber değil. Bazı çok 
küçük türler avantaj elde ederken, diğerleri bu durumdan büyük oranda zarar gördü. 2014 
yılında Oecologia'da yayımlanan bir araştırmada, Çernobil etrafındaki 20 ormanlık alanda kuru yaprakların ayrıştırılması oranında önemli bir düşüş olduğu bulgusuna ulaşıldı ve bu da girişe yasak bölge içerisindeki en küçük geri dönüşümcüler için büyük değişikliklere işaret ediyor. 

“Kızıl Çamlar” ve Soya Fasulyeleri 

Nükleer felâketler, genellikle kuru otlar, soyulmuş ağaçlar ve tozla dolu çorak araziler olarak düşünülür. Fakat tersine, Çernobil çevresinden elde edilen görüntüler, büyümüş yeşillikleri gözler önüne seriyor. Peki neler oluyor? 


Çernobil sonrasında bütün bitkiler elbette ki ayakta kalamadı. Yaklaşık 10 kilometre karelik bir alanda, radyasyon hasarı sonucu yaprakları kahverengiye dönmesinin ardından Kızıl Orman adı verilen bir çamlık bulunuyor. Bu ağaçların büyük çoğunluğu koparılmış ve kalanlar da girişe yasak bölgenin en çok etkilenmiş parçalarıdır. Herhangi bir yangın tehlikesinde bu kuru ağaçlardan büyük oranda radyasyon yayılacağı tahmin edilmektedir. 


Fakat, diğer bölgelerdeki bitkiler, artan radyasyon baskısıyla başa çıkabilecek akıllıca yollar geliştirmiştir. Çernobil'in sınırlandırılmış alanı içerisinde büyüyen soya fasulyeleri üzerine yapılan bir araştırma, bu bitkiler, 100 kilometre uzakta büyüyen bitkilerle karşılaştırdı. 
Araştırmacılar, yayılan bitkilerin tam olarak gelişmediğini ancak yine de, ağır metalleri bağladığı ve insanlarda kromozomal anormallikleri azalttığı bilinen proteinleri emerek hayatta kalmayı başardıkları bulgusuna ulaştı. 

Kuş Beyinleri ve Turuncu Tüyler 

Felâketle birlikte, kuş populasyonu en zor zamanlarından birisini yaşadı. Neredeyse 50 türü içeren 550 örneğin incelendiği bir araştırmada, beyin hacminde önemli bir düşüş görülen kuşların nörolojik gelişimlerinin radyasyondan etkilendiği sonucuna ulaşıldı. 


Patlama sonrasında pek çok kuş populasyonunun azaldığı görülürken, bütün kuşların aynı şekilde etkilenmediği de gözlemlendi. Örneğin, ölen dişi kuş sayısı erkek nüfusuna oranla çok daha fazlaydı. Öte yandan, parlak tüylere sahip olmak bazı türler için bariz bir dezavantaj oldu. 


Biyokimya tarafından, aynı zamanda vücudun antioksidan desteğini azaltan fazla miktarda 


feomelanin üretildi. Eğer radyasyondan kaynaklanan hasarla başa çıkmak istiyorsanız, bu kimyasal ailesinden çok miktarda kullanmak işe yarardır. Araştırmacılar, karotenoid renklere (turuncu, sarı, kırmızı tonlarında) ve büyük vücut kütlesine sahip kuşlarda, populasyon azalmalarının daha fazla olduğu bulgusuna ulaştı. Bu da koyu renklerin Çernobil kuşlarının “yeni modası” olduğuna işaret ediyor. 

Geri Dönen Fareler 

Çernobil'in insansız bölgesindeki en şaşırtıcı keşif, muhtemelen, çok sayıdaki memelinin ormanlara geri dönüşü olmuştur. 


Fare ve tarla fareleri (vole) gibi daha küçük canlılar üzerinde 1990ların ortalarında yürütülen çalışmalarda, bölgenin sınırları boyunca populasyon büyüklüklerinde önemli farklılıklar olmadığı sonucuna ulaşıldı. Öte yandan, son yıllarda, geyik ve yaban domuzu gibi daha büyük hayvanların da bölgeye geri döndükleri gözlemlendi. En çok kazananın ise, insanların bulunmayışının bir fırsata dönüştüğü kurtlar olarak görülüyor. Bazı tahminlere göre, insan girişinin yasak olduğu bölgedeki kurt sayısı bölge dışındaki kurt sayısından 7 kat daha fazla. 
Elbette ki, sayı çokluğu; daha iyi bir sağlık anlamına gelmese de; hayvanların, insan saldırılarına kıyasla radyasyonu yeğledikleri düşünülebilir. 

Çernobil Matruşkaları 

İnsanların, yasaklı bölge sınırları içerisinde yaşamalarına izin verilmiyor. Yaklaşık 350.000 
insan tahliye edildi ve arazinin temizliği doğrudan doğanın kendisine bırakıldı. 


Yaklaşık 1000 kişi, aylar sonra radyasyona maruz kalmış bölgedeki evlerini aramak için geri döndü. Çoğunluğu yaşlı kadınlardan oluşan bu gruba “Çernobil Matruşkaları” ismi verildi ve 
30 yıl içerisinde geriye neredeyse 100 kişi kaldı. Ancak ölümlerin, doğrudan nedeninin 
radyasyonlu çevre olmadığı, yaşlılığa bağlı doğal ölümler olduğu ileri sürülüyor. 


Çernobil ekosistemindeki çoğu canlıda olduğu gibi, radyasyonun yarattığı riskler ile modern dünya tarafından terk edilen bir bölgede gelişen riskler arasında bir çizgi çizmenin oldukça zor olduğunu söyleyebiliriz. 
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DAMAR AĞLARININ GELİŞİM KURALLARI BİTKİ VE HAYVANLARDA AYNI 
Seçkin Deniz, 03.07.2019, Sonsuz Ark, Yayın Dünyası'ndan, Özel Dosyalar, Çeviri 


“Modelimizde eğer bir şeyi keserseniz, bu damarın aşağısındaki her şey ölüyor. Damar ağlarında durum böyle olmuyor tabi. Gerçek ağlarda gerekenden çok daha fazla damar var,” diyor Ronellenfitseh. Ekip ilerleyen günlerde yapacakları çalışmalarda, farklı organizmalardaki böyle ihtiyaç fazlası damarların bulunmasını anlamaya çalışacak. 


Her tür organizmada işleyebilecek basit kuralların ortaya çıkışına evrimsel süreçte sıkça rastlanır. Bu kurallar genellikle binlerce yılı alan uyumlanma (adaptasyon) ile biyolojinin en karmaşık parçalarının doğa tarafından yapılandırılması için yeterli olur. Örneğin damar sistemleri, bulundukları organizmanın her yanına besin maddelerini verimli biçimde taşımalı ve bir yandan da söz konusu organizmaların farklı biçim ve boyutlarda olmalarına uyumlu duruma gelebilir olmalıdır. 


Bu konuya odaklanan Pennsylvania Üniversitesi Fizik & Astronomi Bölümü’ nden Eleni Katifori ile Katifori'nin laboratuvarından çalışan araştırmacı Henrik Ronellenfitsch, yaptıkları araştırma sonucunda basit bir kuralın, hem hayvanlardaki hem de bitkilerdeki damar yayılışına (vaskülatür) nasıl rehberlik ettiğini tanımladı. Araştırmacılar, “uyumlanabilir geri bildirim” (İng. adaptive feedback) olarak bilinen bu kuralın, her tür organizma için olası en verimli damar ağını üretebileceğini göstermek için matematiksel modellemeden yararlandı. 
Elde edilen bulgular Physical Review Letters dergisinde yayımlandı. 


Uyumlanabilir geri bildirim düşüncesi, biyofizikte uzun süredir biliniyordu. Bitkilerin ve hayvanların, damarlarında akan sıvının hızını kullanarak neredeki yolların büyüklüğünü arttıracaklarına veya azaltıp kaybedeceklerine karar vermesini anlatmak için kullanılıyordu. 
“Bu çok basit bir kural. Bir damarı ya kullanırsın ya da onu kaybedersin,” diyor Katifori. 


Ancak sadece uyumlanabilir geri bildirim kuralını kullanan bir model, gerçek yaşamdaki organizmalarda görülen verimli damar sistemlerini öngörmeyi başaramıyordu. Yani bu alanda, uyumlanabilir geri bildirim tarafından öngörülen gelişim modelleri ile en verimli olacakları öngörülen sistemler arasında bir uyuşmazlık vardı. 


Uyumlanabilir Geri Bildirim ve Büyüme 


Ronellenfitseh sadece uyumlanabilir geri bildirimi kullanmanın damarların nasıl gelişeceğini öngörmeye yetmediğini varsayarak, öngörü yapabilmek için başka hangi değişkenlere gerek olduğunu bulmaya karar verdi. Modelin doğru işlemesi için sadece tek bir bilgiye daha gerek vardı: Büyüme. Ronellenfitsch bir organizmanın zaman içindeki büyümesini hesaba kattığında, modelin gerçek dünyadaki damar ağlarını verdiğini gördü. 


Ortaya çıkan model gerçek yaşamın damar ağlarını ortaya koymakla kalmayıp, aynı zamanda 


bunların olası en verimli biçim olduğunu da gösteriyordu. Bir organizma büyürken, giderek küçülen damar dizilerinin besinleri yeni alanlara taşımasını öngörüyordu. “İlk olarak oluşan bir ana damar ile başlıyorsunuz. Sonra bu ana damardan dallanan ikincil damarlar gelişiyor. 
Bunlardan da üçüncü mertebe damarlar dallanıyor ve bu böyle sürüyor,” diyor Ronellenfitsch. 


Katifori bu bulgunun en önemli yanının, hem hayvan hem de bitki türlerine genelleştirilebilir olması olduğunu belirtiyor. Bu kurallar biyolojide son derece yaygın olduğu için modelin biyolojik dünyanın ötesine ilişkin sonuçları da olabileceğini tahmin ediyor. Muhtemelen bu model, kaynakları bir ağ aracılığı ile dağıtan başka sistemlere de uygulanabilir; sistem boyunca elektrik dağıtan bir güç şebekesinde örneğin. “Çalışmamız şunu ortaya koyuyor: Sıvı, enerji ya da başka bir şeyin dağıtımını yapan bir sistemde eğer büyümeyi biliyorsanız, olası en iyi ağı kurabilirsiniz,” diyor Katifori. 


Model damar ağlarının oluşumunu açıklamak konusunda işe yaramakla birlikte, resmin tamamını açıklayabildiği söylenemez. Doku hasarının iyileştirilmesini olası kılan fazlalık damarlar henüz model tarafından içerilmiyor örneğin. Bu biyolojik sistemlerin çok önemli özelliklerinden biri oysa. 


“Modelimizde eğer bir şeyi keserseniz, bu damarın aşağısındaki her şey ölüyor. Damar ağlarında durum böyle olmuyor tabi. Gerçek ağlarda gerekenden çok daha fazla damar var,” diyor Ronellenfitseh. Ekip ilerleyen günlerde yapacakları çalışmalarda, farklı organizmalardaki böyle ihtiyaç fazlası damarların bulunmasını anlamaya çalışacak. 
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BİTKİLER BİZİ “GÖRÜYOR” OLABİLİR i 
Seçkin Deniz, 19.12.2018, Sonsuz Ark, Yayın Dünyası'ndan, Ozel Dosyalar, Çeviri 


"Yapılan çalışma ayrıca bazı bitkilerin, örneğin Arabidopsis bitkisinin, göz lekesinin (İng. 
eyespot) gelişimi ve işleyişi ile ilgili proteinleri ürettiğini ortaya koyuyor. Göz lekesi, yeşil algler gibi bazı tek hücreli organizmalarda bulunan aşırı basit göze verilen isimdir." 


Trends in Plant Science dergisinde yayımlanan bir makalede, bitkilerin görme duyusu aracılığı ile çevrelerini algılayabildiklerine ilişkin yeni kanıtlar sunuldu. Almanya Bonn Üniversitesi”nden bitki hücresi biyoloğu František Baluška ile İtalya Floransa Üniversitesi”nden bitki fizyoloğu Stefano Mancuso tarafından gerçekleştirilen çalışmanın odağındaki konu, aslında yeni sayılmaz. 


Bitkilerin “gözlerinin” olabileceği fikrini, 1907 yılında Charles Darwin'in oğlu olan Francis Darwin bir varsayım eşliğinde gündeme getirmişti. F.Darwin, yaprakların lens benzeri hücreler ile ışığa duyarlı hücrelerin birleşiminden oluşan organları olacağı hipotezini ileri sürdü. 20.yüzyılın başlarında yapılan deneyler, bitkilerde gerçekten de böyle yapılar olduğunu doğruladı. Bu yapılara şimdilerde “ocelli” adı veriliyor (Türkçe'de sözcüğün tekil hâli osellus (göz lekesi, İng.eyespot| kullanılıyor). Yine de “gören bitki” kavramı, yakın zamana dek bir kenara atılı kalmaktan kurtulamadı. 


Yeni yayımlanan çalışmada, araştırmacılar öncelikle 2016 yılında yapılan önemli bir keşfe atıfta bulunuyor: Fotosentez yapabilen tek hücreli organizmalar olan Synechocystis siyanobakterilerinin, ocelli gibi davranıyor olmaları (Bkz. Bakteriler Dünyayı Bizim Gibi Görebiliyor). Bu önemli keşfe katkıda bulunan bilimcilerden biri olan mikrobiyolog Conrad Mullineaux şöyle açıklıyor: “Bu siyanobakteriler, hücrenin bütününü bir lens olarak kullanarak, ışık kaynağının görüntüsünü hücre zarına odaklıyor; tıpkı hayvan gözündeki retina gibi.” 


Siyanobakterilerdeki bu mekanizmanın amacı tam olarak anlaşılamamış olmakla birlikte, varlığı daha yüksek bitkilerde de benzerinin evrilmiş olabileceğini akla getiriyor. “Eğer böyle bir şey halihazırda evrimin düşük basamaklarında mevcutsa, korunmuş olma olasılığı yüksek,” diyor Baluğka. 


Yapılan çalışma ayrıca bazı bitkilerin, örneğin Arabidopsis bitkisinin, göz lekesinin (İng. 
eyespot) gelişimi ve işleyişi ile ilgili proteinleri ürettiğini ortaya koyuyor. Göz lekesi, yeşil algler gibi bazı tek hücreli organizmalarda bulunan aşırı basit göze verilen isimdir. Söz konusu proteinler, spesifik olarak plastoglobuli (sonbahar yapraklarına kırmızı ve turuncu tonlarını vermesi ile ünlüdür) denilen yapıların içinde beliriyor. Baluška, bu keşfin, bitkilerdeki plastoglobulinin göz lekesi gibi davranabileceğine işaret ettiğini belirtiyor. 


Bunlardan başka çeşitli gözlemsel araştırmalar da, bitkilerin henüz anlayamadığımız görsel becerilerinin olabileceğini gün yüzüne çıkardı. Örneğin 2014 yılında Current Biology dergisinde yayımlanan bir makalede, tımanıcı Bogulila trifoliolata bitkisinin yapraklarını, tırmanmakta olduğu ağacın yapraklarının rengini ve şeklini taklit edecek biçimde 


ayarlayabildiği ortaya kondu. 
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BAKTERİLER DÜNYAYI BİZİM GİBİ GÖREBİLİYOR 
Seçkin Deniz, 12.12.2018, Sonsuz Ark, Yayın Dünyası'ndan, Özel Dosyalar, Çeviri 


"Yeni yapılan çalışma bakterilerin bunu yapabilmelerini, hücre gövdesinin bir lens görevi görmesine borçlu olduklarını açığa çıkardı." 


300 yıldan fazla süredir devam eden araştırmaların sonunda, bilimciler nihayet bakterilerin 
dünyayı nasıl gördüğünü açığa çıkardı. Meğer bunu bizim yaptığımıza çok benzer biçimde yapıyorlarmış. İngiltere ve Almanya'da çalışan araştırmacılardan oluşan bir ekip tarafından, bakteriyel hücrelerin temelde mikroskobik bir göz küresi gibi davrandıklarını, yani aslında dünyadaki en eski ve en küçük kameralar olduklarını belirten bir makale elife dergisinde yayımlandı. “Bakterilerin dünyayı aynı bizim gibi gördüğü fikri oldukça heyecan verici,” diyor Queen Mary Üniversitesi”nden ekip lideri Conrad Mullineaux. 


Siyanobakteriler (İng. cyanobacteria) su kütlelerinde bolca bulunur; ayrıca kayaların ve çakılların üzerinde yeşil kaygan bir katman da oluşturabilirler. Yapılan çalışmada kullanılan Synechocystis türü siyanobakteriler doğada taze su göllerinde ve nehirlerde yaşar. Yaklaşık 2.7 milyar yıl önce evrimleşen siyanobakteriler güneşten gelen enerjiyi kullanarak karbondioksiti oksijene çevirir. 


Fotosentez bu bakterilerin yaşamlarını sürdürmesinde kritik rol oynadığından, bilimciler onların ışığı nasıl algıladıklarını anlamanın peşindeydiler. Daha önce yapılan çalışmalarda ışık algılayıcılarına (foto-sensörlere) sahip oldukları gösterilmiş ve bir ışık kaynağının konumunu algılayıp, ona doğru ilerledikleri ortaya konmuştu. Bu görüngüye “ışığa gitme” (ışığa göç, fototaksi. (İng. phototaxis|) adı verildi. Fakat böylesine küçük hücrelerin bunu nasıl başarabildiği anlaşılamamıştı. 


Yeni yapılan çalışma bakterilerin bunu yapabilmelerini, hücre gövdesinin bir lens görevi 


görmesine borçlu olduklarını açığa çıkardı. 
Bakterinin görme mekanizması şöyle işliyor: 


Tek hücreli organizmanın küresel yüzeyine çarpan ışık, tıpkı minik bir lenste olduğu gibi odaklanıyor. Böylece hücrenin diğer yanında bir odak noktası oluşuyor. Bakteri hücresine düşen görüntü, retinadaki gibi ters oluyor. Ancak çözünürlüğü çok düşük olduğundan, bakteri miyop insanların görüşüne benzer biçimde nesnelerin sadece dış hatlarını seçebiliyor. 
Dakikalar içinde bakteriler “pili” adı verilen, minik dokunaç benzeri yapılar geliştiriyor. Odak noktasındaki yüksek ışık yoğunluğundan uzaklaşmak, dolayısıyla ışık kaynağına doğru ilerlemek için pililer üzerinde oldukları yüzeye tutunup, kendilerini geri çekiyorlar. Böylece bakterinin ilerlemesini sağlıyorlar. Çalışmada kullanılan synechocystis sp. PCC 6803 türü siyanobakterinin, Tip IV pililer ile ilerlediği, bir dizi fotoreseptör sayesinde ışık yoğunluğunu ve rengini ölçtüğü belirlendi. 


Bakterilerin ışığa ilerleyişini açıklamak için yapılan önceki tüm girişimler sonuçsuz kalmıştı; çünkü sadece birkaç dalgaboyu uzunluğundaki bu organizmaların, hücrenin ön ve arka taraflarındaki ışık arasındaki farkı algılayamayacak denli küçük oldukları düşünülüyordu. 
Ancak bakterinin tüm gövdesi bir lens gibi işlediğinden, organizma ışığı odaklayabiliyor. Bu da hücre içinde bariz bir ışık miktarı farkı yaratıyor. 


“Bakterilerin ışığa verdikleri tepki, onların davranışı hakkında yapılmış en eski bilimsel gözlemlerden biridir. Bakterilerin optik nesneler olmasına ilişkin gözlemimiz sonradan apaçık belli bir şeymiş gibi geldi; ama görene dek bu hiç aklımıza gelmemişti. Buna daha önce hiç kimse dikkat etmemişti; üstelik mikroskop altında son 340 senedir incelenip durdukları halde,” diyor Mullineaux. 


Bulgular, bakteriler ile daha karmaşık çok hücreli organizmalar arasındaki yakınsak evrime (aralarında doğrudan evrimsel bağ bulunmayan canlıların, geçirdikleri değişimlerle birbirlerine benzer özellikler geliştirmesine) iyi bir örnek oluşturuyor. “Işığın bakteriler tarafından algılanmasının fiziksel ilkeleri ile hayvanlardaki çok daha karmaşık görme duyusunun fiziksel ilkeleri benzer; fakat biyolojik yapılar farklı,” diyor Freiburg Üniversitesi”nden ekip üyesi Annegret Wilde. 


Bir synechocystis hücresi, insan gözünden yarım milyar kat daha ufaktır. Gözdeki retinada olduğu gibi hücrenin arkasına düşen görüntü ters olur. Görüntü çözünürlüğünün çok daha düşük olmasının nedeni ise optik nesnelerin ince ayrıntıları ayırabilme becerisinin “açısal çözünürlük“e bağlı olmasıdır. İnsan gözünde bu 0.02 derece gibi etkileyici bir değer alır. 
Araştırmacılar synechocystis bakterisinde bu değerin yaklaşık 21 derece civarında olduğunu tahmin ediyorlar. 


KAMERA: Kamera lensi, yüksek çözünürlüklü görüntü oluşturmak için ışığı odaklar. 
İNSAN GÖZÜ: Işık odaklanıp, ters çevrilerek, yüksek çözünürlüklü başaşağı görüntü oluşturulur. 

SİYANOBAKTERİ: Işık kaynaklarının ve nesnelerin dış hatları algılanabilir. Bakteriler “pili” kullanarak, kendilerini ışığa doğru iterler. (Telif: eLife) 


Sevkan Uzel, 17 Şubat 2016, Yıldız Teknik Üniversitesi, Editör / Yazar 


Alıntı Kaynak: 
BilimFili.com "Bakteriler Dünyayı Bizim Gibi Görebiliyor" https://bilimfili.com/bakteriler-dunyayi-bizim-gibi-goruyor/ 


Kaynaklar ve İleri Okuma: 

1- Phys.org, "Slime can see: Scientists discover that slime-forming bacteria act as optical objects" http://phys.org/news/2016-02-slime-scientists-slime-forming-bacteria-optical.html 2- Nils Schuergers et al. Cyanobacteria use micro-optics to sense light direction, eLife, 2016; http://dx.doi.org/10.7554/elife.12620 


BİDEN VE CIA 
Seçkin Deniz, 01.12.2020, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu:Çevirisini yayınladığımız analiz, The Center for International Policy (CIP)-Uluslararası Politika Merkezi'nde kıdemli araştırmacı, Johns Hopkins Üniversitesi'nde devlet profesörü, eski CIA analisti Melvin A. Goodman'a aittir ve geçmişten bu yana CIA direktörlüğü atamalarındaki alelacele, düşünülmeden yapılmış seçimleri eleştirerek yeni Başkan Joe Biden'in atayabileceği adayın niteliklerine odaklanmaktadır. "Gizlilik ve demokrasi arasında her zaman büyük bir gerilim olacaktır ve Biden, Amerikalıları korumak için sır saklamaktan çok Amerikalılardan sır saklamakla ilgilenen bir direktör atarsa büyük zarar verecektir." uyarısıyla ve "Muhtemelen CIA direktörü rolüne uygun önerilebilecek mükemmel bir özgeçmiş yoktur, ancak profesyonel ordu, Capitol Hill ve belki de Ajansın kendisi, istihbarat analizinin merkezi rolünü kabul eden ve "iktidara doğruyu söylemek" için uygun olan sert fikirli bir lider yetiştirmek için en iyi yerler olmayabilirler..” diyerek bugüne dek CIA'ye hiç direktör vermemiş olan Dışişleri Bakanlığı'ndan seçim 

yapılabileceğini, (mezartaşına, "Burada kendisinden daha akıllı insanları çalıştıran birisi yatıyor" diye yazdıran iç savaş sonrası ABD'nin demir-çelik zengini olan ve sapkın bir 


mezhep olan bahaliliğe hayran, mason cumhuriyetçi Andrew Carnegie'in kurduğu) Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'nın başkanlığını yapan, Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak emekli olan, görevde iken Ocak 2012'de dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Müsteşar Feridun Sinirlioğlu ile Ankara'da görüşerek Amerika'nın İran'a karşı aldığı yaptırım kararlarını Türkiye'nin de desteklemesi yönündeki beklentiden bahseden William Joseph Burns'ün iyi bir aday olabileceğini ifade etmektedir. Türkiye'nin bu atamayı dikkatle takip etmesi gerektiğini hatırlatıyoruz. 


Yeni bir başkanın yapması gereken en önemli atamalardan biri, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) direktörüdür. Ne yazık ki, bu atama genellikle geçiş sürecinde geç yapılır, yeterince dikkat edilmez ve atamalar tipik olarak vasat bir seçimle sonuçlanır. Başkanlar, CIA direktörlüğü için onay sürecinden sağ çıkamayan liberalleri (Ted Sorenson ve Tony Lake); çeşitli nedenlerle başarısız olan eski CIA analistlerini ve ajanlarını (Richard Helms, William Colby, Robert Gates, John Brennan ve - şu anki direktör - Gina Haspel); istihbaratı siyasallaştıran Capitol Hill'den (Temsilci Porter Goss ve George Tenet) veteranları; ve Soğuk Savaş sonrası dönemde liderlik sağlayamayan eklektik bir grubu (John Deutch, General David Petraeus, General Michael Hayden, Leon Panetta ve Jim Woolsey) belirlediler. 


Photograph Source: jlhervâs — CC BY 2.0 


Başkan Bill Clinton'ın başarısızlığın poster çocuğu olan Woolsey'i seçmesi tipikti. Geçiş dönemi geç kalmıştı; Clinton'un olası bir adayı yoktu; ve Woolsey gelecek dönem başkanının etrafındaki kilit danışmanlar tarafından neredeyse hiç tanınmıyordu. Ama tek bir özelliği vardı. O katı bir adamdı ve sözde bir Demokrattı ve Clinton'un danışmanları, askeri istihbarat topluluklarını yatıştırmak için sağ kanattan birini seçme fikrini destekliyorlardı. 


Arkansas, Little Rock'ta Clinton ve Woolsey arasındaki buluşma klasikti. Woolsey toplantıya neden çağrıldığından tam olarak emin değildi ve kolej futbolu ana tartışma konusuydu. 
Neredeyse hiçbir esaslı tartışma yoktu. Clinton ve Woolsey hiçbir zaman bir çalışma ilişkisi kurmadı; İçe kapanık biri olan Woolsey, kapalı kapılar ardında çalıştı ve teşkilatın liderliğini yabancılaştırdı ve kongre istihbarat komitelerinde hem Demokratları hem de Cumhuriyetçileri iyice kızdırdı. 


Ajans profesyonelleri olan yöneticiler özellikle karışık bir gruptu. Haspel, en çok CIA'nın sadist işkence ve taciz programındaki lider rolü ile biliniyordu; asla dikkate alınmamalıydı. 
Brennan, programın planlanması ve uygulanması sırasında yönetici pozisyonundaydı ve asla itiraz etmedi. CIA direktörü William Casey (eski OSS), Bob Gates'i mükemmel bir dalkavuk olarak buldu ve ikisi, Başkan Ronald Reagan için politikleştirilmiş bir istihbarat programı uyguladılar. James Schlesinger, Porter Goss ve George Tenet de istihbaratın siyasallaştırılmasında başarılı oldular. 


Bu arada, Kongre'ye Amerika'nın istihbarat servislerinde "onurlu adamların" çalıştığına güvenmesi gerektiğini söyleyen Helms gibi somut bir örnek var. Birkaç yıl sonra, kendisine 2.000 dolar para cezası verildi ve Senato Dış İlişkiler Komitesi önünde yalan söylediği için iki yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı. General Hayden, yasadışı arama ve el koymalara karşı Dördüncü Değişikliği bozduğu Ulusal Güvenlik Ajansı'ndaki liderlik rolüyle dikkat çekti ve CIA'da, CIA sorgulayıcılarının Sekizinci Değişikliği ihlal ederek şüpheli teröristlere işkence yapmasına ve taciz etmesine izin vermek için Hill'de aktif olarak lobi yaptı. 


CIA, tepede istikrarlı ve kıdemli bir liderin olmaması ve kilit noktalarda istihbaratın uyarlanmasına izin veren birçok CIA liderinin kararını bulanıklaştıran bir "gizlilik kültürü" nedeniyle kilit anlarda bocaladı. Muhtemelen CIA direktörü rolüne uygun önerilebilecek mükemmel bir özgeçmiş yoktur, ancak profesyonel ordu, Capitol Hill ve belki de Ajansın kendisi, istihbarat analizinin merkezi rolünü kabul eden ve "iktidara doğruyu söylemek" için uygun olan sert fikirli bir lider yetiştirmek için en iyi yerler olmayabilirler.. 


Ancak, Başkan olarak seçilen Joe Biden'ın, hiçbir zaman bir CIA direktörü üretmemiş olan bir hükümet departmanına, Dışişleri Bakanlığı'na bakmasını öneriyorum. 1950'lerin başında Başkan Harry Truman, Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama Bölümü müdürü George Kennan'dan CIA'nın liderliğini devralmayı düşünmesini istedi. Ne yazık ki Kennan, istihbarat toplamanın ve analizin önemini anlayan ve keskin tahmin ve değerlendirmelerde titiz bir uygulayıcı olacak bir ajansın lideri olmayı reddetti. Başkan Clinton, Büyükelçi Thomas Pickering'i CIA direktörü olarak adlandırmaya çok yakındı, ancak Clinton Pickering'in Sovyetler Birliği'nin çöküşünün ardından Rusya büyükelçisi olarak mükemmel bir seçim olduğuna karar verdi. Yıllardır Pickering için davul çalıyorum, ancak şimdi 89 yaşında, yaşlı liderler çağında bile artık bariz bir seçenek değil. 


Neyse ki, Mike Pompeo'nun küçük ayakkabılarını doldurmak için olası bir dışişleri bakanı olarak kabul edilmesine rağmen, mükemmel bir seçim olacak olan Dışişleri Bakanlığı emektarı William Burns var. Burns şu anda Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'nın başkanıdır; Dış Servis Memuru olarak 33 yıllık parlak bir kariyere sahipti ve Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak emekli oldu. Burns, "gizlilik kültürünün" sınırlarını ve gizli eylemin tuzaklarını anlayacaktır. Daha da önemlisi, karar vericiler için zorlukları ve fırsatları belirlemede istihbaratın merkezi rolünü sağlamak için çok az CIA yöneticisinin sahip olduğu stratejik anlayışa sahip olacaktır. 


Benim en büyük endişem, Biden ekibinin, eski CIA direktör vekili Michael Morell'in de dahil olduğu CIA direktörü olarak olası seçeneklerden oluşan yorgun bir listeye bakması. Morell, John Brennan ve John McLaughlin gibi birçok CIA "aydınları" gibi, CIA’ mın terör şüphelilerini vahşileştirmedeki rolünü hiçbir zaman kabul etmedi ve Senato istihbarat komitesinin otoriter işkence ve taciz çalışmasını "son derece kusurlu" olarak eleştirdi. Hepsi CIA'nın rolünü akladı. Gizlilik ve demokrasi arasında her zaman büyük bir gerilim olacaktır ve Biden, Amerikalıları korumak için sır saklamaktan çok Amerikalılardan sır saklamakla ilgilenen bir direktör atarsa büyük zarar verecektir. 


Melvin A. Goodman, 18 Kasım 2020, Counter Punch 


(Melvin A. Goodman, the Center for International Policy (CIP)-Uluslararası Politika Merkezi'nde kıdemli araştırmacı ve Johns Hopkins Üniversitesi'nde devlet profesörüdür. Eski bir CIA analisti olan Goodman, Failure of Intelligence: The Decline and Fall of the CIA and National Insecurity: The Cost of American Militarism. and A Whistleblower at the CIA. His 


most recent book is “American Carnage: The Wars of Donald Trump” (Opus Publishing), ve yakında çıkacak olan “The Dangerous National Security State” (2020).” kitaplarının yazarıdır. 
Goodman, counterpunch.org'un ulusal güvenlik köşe yazarıdır.) 


KİRALIK ÖZEL MOSSAD- PRİVATE MOSSAD FOR HİRE- (1) 
Seçkin Deniz, 11.05.2019, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: Aşağıda çevirisini seri hale getirerek yayınladığımız analiz, ABD'de yayın yapan New Yorker'dan Adam Entous ve Ronan Farrow'un ortak çalışmasıdır ve Kaliforniya'da küçük bir hastane yönetimindeki yolsuzluklardan yola çıkarak MOSSAD'ın dünya üzerinde kurduğu, Trump'ın seçim kampanyası dahil, illegal ağa ve kirli ilişkilere projektör tutmaktadır. Kiralık Özel Mossad şirketlerinin sloganı “Shape Reality-Gerçeği şekillendirmek” ve teknikleri hedeflerini manipüle etmek için ayrıntılı sahte kimliklerin kullanılmasını içeriyor ve sınır ve hukuk tanımaz bir şekilde para veren herkesin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet ediyorlar. Dünyanın bunları bilmeye ihtiyacı var. 


2016'da bir akşam, Alex Gutiérrez adlı yirmi beş yaşındaki eski bir community 

college (Seçkin Deniz'in Notu: Community College, ABD'de bir kentsel / banliyö ortamında birden fazla kampüsü olan büyük topluluk kolejleri veya kırsal ortamdaki küçük kampüslerdeki orta-lise okulları) öğrencisi, Kaliforniya'daki San Joaguin Vadisi'nde bulunan Tulare'de lüks bir restoran olan La Piazza Ristorante Italiano'da bir masada bekliyordu. 
Gutiérrez, yerel hastane yöneticisi bir doktor olan Yorai Benzeevi'yi hastane kurulunun bir üyesi olan Parmod Kumar ile bir masada otururken gördü. Kutlama havasındaydılar, pahalı şarap şişelerinden içiyorlar ve gülüyorlardı. Bu Gutiğrrez'i rahatsız etmişti. Elebaşlarını, tiksintiyle izliyordu. 


Gutiérrez kısa süre önce 'Hastane Hesap Verebilirliği için Yurttaşlar' adlı bir Tulare organizasyonuna katılmıştı. Grup, Benzeevi'yi nakit sıkıntısı çeken hastane masrafları karşılığında zenginleşmekle suçlamıştı. (Benzeevi'nin avukatları, tüm faaliyetlerinin şirketiyle yapılan sözleşmeyle yetkilendirildiğini söylemişti.) Mahkeme belgelerine göre, sözleşme Benzeevi için son derece kazançlıydı; 2014 yılında, muhasebecisine gönderilen bir e-postadan anlaşıldığı üzere, hastane yönetim görevinden aldığı ayda iki yüz yirmi beş bin dolara ek olarak, dokuz milyon dolar gelir elde edebileceği tahmin ediliyordu. (Tulare'da ortalama hanehalkı geliri yılda yaklaşık kırk beş bin dolardı.) Yurttaşlar grubu, hastane yönetim kurulundaki müttefiklerini tasfiye ederek Benzeevi'den kurtulmak için iddialı bir plan yapmışlardı. 2016 sona erdiğinde, grup Kumar'ı yenmek için özel bir seçime gidiyordu; eğer oy kullanmasaydı, kurulun çoğunluğu Benzeevi'nin sözleşmesini feshedebilirdi. 


Siyaset bilimi uzmanı olan Gutiérrez, Sekoya Koleji'ndeki Genç Demokratlar Kulübü'nün lideriydi ve 2016 Başkanlık seçimleri sırasında Bernie Sanders'in bir mitingine katılmıştı. 
Gutierrez, on iki saatlik vardiyalarla, haftanın altı günü çalışan sütçü babasını ve Sanders'ın kurumsal açgözlülük, gelir eşitsizliği ve Amerika'nın kâr amacı gütmeyen sağlık bakım sistemleri ile ilgili mesajlarını izleyerek büyümüştü. 


Benzeevi ve Kumar'ı La Piazza'da eğlenirken görmek, Gutidrrez'in haksızlığa isyanını 


alevlendirdi. Noel ile Yılbaşı arasındaki haftayı komşularının kapılarını çalıp oylamanın iptali ve Kumar'ın azli için gereken dilekçeyi imzalamalarını isteyerek geçirdi, sonuçta gerekli olan 
1100 imzayı aşmıştı. Gutiérrez daha sonra annesi Senovia'ya Kumar'ın koltuğu için yarışıp 
yarışmayacağını sordu; Yurttaşlar grubu, bir göçmen ve sosyal hizmet uzmanı olan Senovya'nın, % 60 civarında İspanyol olan bir toplulukta çekici bir aday olacağını düşünüyordu. 


Oylamanın iptali, Benzeevi'nin hastane yönetimindeki görevi için bariz bir tehdit oluşturmuştu ve Kumar koltuğunu kurtarmak için bir kampanya oluşturmak 

konusunda Washington'daki bir hukuk bürosuna danıştı. Bir danışman, onu bir İsrailli özel istihbarat şirketi olan Psy-Group'a yönlendirdi. Psy-Group'un sloganı “Shape Reality-Gerçeği şekillendirmek” idi ve teknikleri, hedeflerini manipüle etmek için ayrıntılı sahte kimliklerin kullanılmasını içeriyordu. 


Psy-Group, İsrail'in gizli servislerinden gelen ve kendisini 'Private Mossads-Özel Mossadlar' olarak tanımlayan yeni bir özel istihbarat firmaları dalgasının parçasıydı. Bu firmaların en saldırganı olan Psy-Group müşterileri için hemen hemen her şeyi yapmaya istekli görünüyordu. 


Psy-Group rakiplerinin çoğundan ayrılıyordu, çünkü sadece istihbarat 

toplamıyordu; İnsanların inançlarını ve davranışlarını etkilemek için hazırladığı mesajları gizlice yayma konusunda uzmanlaşmıştı. Operatörleri teknolojik yeniliklerden ve gevşek devlet gözetiminden faydalanıyordu. Eski bir İsrail istihbarat subayı olan Uzi Shaya, “Sosyal medya neredeyse herkese ulaşmanıza ve akıllarıyla oynamanıza izin 

veriyor” diyordu. "İstediğini yapabilirsin. İstediğin kişi olabilirsin. Savaşların yapıldığı, seçimlerin kazanıldığı ve terörün desteklendiği bir yer. Düzenleme yok. Bu hiç kimsenin ülkesi değil.” 


Son yıllarda, Psy-Group çeşitli ayrıntılı gizli operasyonlar tasarlamıştır. Amsterdam'da, Brunstad Hristiyan Kilisesi adı verilen dini bir tarikat hakkında bir rapor hazırlayan Psy-Group, Norveçli liderin “Yeni Ahit'ten daha önemli bir kitap” yazdığını iddia etti. 


Psy-Group Gabon'da “Bentley Operasyonu”nu kurguladı; Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba'nın ana siyasi rakibi hakkında istihbarat toplayarak ve yayarak Ondimba'nın “gücünü koruma"'ya çalıştı. (Amsterdam ve Gabon'daki operasyonların yapılıp yapılmadığı belli değildir. Brunstad sözcüsü, kilisenin İncil'den daha önemli olduğunu düşündüğü “herhangi bir kitabın ” kabul etmesinin “saçma” olduğunu söyledi. Ondimba'nın temsilcilerine ulaşılamamıştır.) 


Güney Afrika'da apartheid döneminde bir cilt beyazlatma şirketinin mirasçılarını hedef alan başka bir projede, Psy-Group şirketin mirasçılarını gizlice “bok 

parçası” olarak kaydetti. Psy-Group, New York'ta, Amerikan üniversite 

kampüslerinde Filistinlilere karşı tutumu dolayısıyla İsrail'e ekonomik baskı yapılmasını isteyen bir hareketi destekleyen aktivistleri utandırmak ve korkutmak için zengin Yahudi 


Amerikalı bağışçılar adına bir kampanya düzenledi. 


Psy-Group'un en büyük hırsı, ABD seçim pazarına girmekti. 2016 Başkanlık yarışında, şirket, Donald Trump'ın kampanya ekibindeki üyelere sonuçları etkileme yeteneği kazandırdı. Psy-Group'un sahibi Joel Zamel, eski Beyaz Saray sözcüsü, eski Meclis Başkanı Newt Gingrich”ten şirketinin Trump'ın damadı Jared Kushner'a hizmet vermesini bile istedi. İşi büyütme çabası, şirketin online aldatma konusundaki yetenekleriyle ilgili ciddi iddiaları içeriyordu. Şirketin konumu müşterileri cezbetmeyi amaçlıyordu; ancak aynı zamanda FBI'ın dikkatini çekmişti. Özel savcı Robert Mueller, firmanın faaliyetlerini, Rusların seçimlere müdahalesine ve diğer hususlara yönelik soruşturmanın bir parçası olarak inceliyor. (Seçkin Deniz'in notu: Uzun süredir Amerika'daki gündemi belirleyen Rusya'yla işbirliği olup olmadığı konusunda da Özel Savcı Mueller Trump'ın ekibinin ya da yardımcılarının Rusya'yla işbirliği yaptığını kanıtlamadı. VOA, 24 Mart 2019) 


Psy-Group'un Benzeevi'yle yaptığı görüşmeler, 2016 seçimlerinden sonra, şirketi eyalet düzeyinde ve yerel düzeylerde daha fazla iş geliştirmek için bir plan hazırlamaya teşvik etti. Hiçbir seçim çok küçük değildi. Bir şirket belgesi Psy-Group'un sunduğu 

bir etki hizmetinin maliyetinin ortalama üç yüz elli bin dolar olduğunu gösteriyor; saatte iki yüz yetmiş beş dolar kadar küçük(!) bir bedel. 


Yeni sıçrama stratejisi, Cumhuriyetçi Ulusal Komite, Demokratik Ulusal Komite ve major süper pacs (Seçkin Deniz'in notu: Süper PAC'ler, SpeechNow.org / Federal Seçim Komisyonu olarak bilinen bir davada Temmuz 2010 federal mahkemesi kararının ardından ortaya çıkan nispeten yeni bir komite türüdür) üyeleri dahil olmak üzere elliden fazla kişiyi ve grubu bir araya getirmekti. 


Firma, “Gerçeklik bir algı meselesidir” etiketinin altında, sırtına bağlı bir köpekbalığı yüzgeci olan bir akvaryum balığı görüntüsünü içeren kışkırtıcı bir broşür yayınladı. Başka bir broşürde, bir aslanın gölgesinde duran ve firmanın hizmetleri arasında listelenen “bal tuzakları” yazan bir kedi vardı. (Casusluk dünyasında, bir bal tuzağı, genellikle bilgi kaynağını etkilemek için cinsel açıdan çekici bir operatör yerleştirmeyi içerir.) 


“Ben şeylerle bağlanırım.” 

Psy-Group, Kumar'ın hastane kurulundaki yerini korumak için Tulare'da “koordine edilmiş bir istihbarat operasyonu ve etki kampanyası” için Benzeevi'ye bir öneride 

bulundu. Operatörler, azletme çabalarına öncülük ettikleri ortaya çıkan topluluk üyeleri 


üzerinde “harekete geçirilebilir zekayı ortaya çıkarmak ve sunmak için” sahte kimlikleri ve “muhalif adayı” hedefleyen bir “negatif kampanya” oluşturmak için kayıtlı olmayan Web sitelerini kullanacaktı. Bu önerinin, Tulare'deki “çim kökleri” hareketinin bir parçası gibi görüneceği anlaşılıyordu. Operasyon, “Açlık Oyunları” romanlarındaki, insan sesini taklit etme kabiliyeti ile bilinen kurgusal bir kuşa atıfta bulunan kod adı ile Proje Mockingjay idi. 


Modern özel istihbarat pazarı, Jules Kroll adındaki eski bir savcının polis dedektiflerini, FBI ve Hazine ajanlarını ve adli muhasebecileri, şirketler, hukuk ve muhasebe firmaları ve diğer müşteriler adına dedektiflik çalışması yapmak için işe almaya başladığı 1970'li yıllara dayanıyor. Kroll Inc. olarak tanınan şirket, az sayıda eski CIA memurunu da işe aldı, ancak bu işe alımları nadiren duyurdu; Kroll, CIA ile çok yakın ilişki kurmanın casus ajansının hor gördüğü ülkelerdeki çalışanları tehlikeye atabileceğini biliyordu. 


2000'de İsrailli Kroll'ün versiyonları pazara girdi. Bu şirketler benzersiz bir avantaja sahipti: az sayıda ülke, nüfusun bir parçası olarak İsrail'den daha fazla eğitimli ve savaşta test edilmiş istihbarat uzmanları üretiyordu. 


İsrail'de askerlik yapmak çoğu vatandaş için zorunludur ve üst düzey istihbarat birimleri genellikle lisedeyken yetenekli kişileri tespit ederler. Bu askerler, çeşitli dil ve teknik becerilerde yoğun bir eğitim görürler. Birkaç yıllık devlet hizmetinden sonra, çoğu askerlikten ayrılır, bu noktada çoğu kişi eğitimlerini sona erdirir ve sivil iş piyasasına girer. Gadi Aviran, İsrail özel istihbarat sektörünün öncülerinden biriydi. İstihbarat firması Terrogence'i kuran Aviran, “Her yıl ordudan ayrılan devasa bir yetenek çizgisi vardı” diyor. “Benimki gibi bir şirketin yapması gereken şey kapının önünde durup “ilginç görünüyorsun” demekti. 


Adam Entous, Ronan Farrow, 18-25 Şubat 2019, New Yorker 


(Bu makale, 18 & 25 Şubat 2019 tarih ve baskı sayısında, “Deception, Inc.” başlığı ile yer almaktadır. Adam Entous, The New Yorker'da çalışan bir yazardır. Ronan Farrow The New Yorker'a katkıda bulunan bir yazar ve “ Barışa Savaş: Diplomasinin Sonu ve Amerikan Etkisinin Çöküşü ” adlı kitabın yazarıdır) 
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Gadi Aviran, İsrail özel istihbarat sektörünün öncülerinden biriydi. İstihbarat firması Terrogence'i kuran Aviran, eskiden, İsrail askeri istihbarat araştırma ekibinin başındaydı ve terör tehditleri aranan telefon görüşmelerini ve internetten toplanan verileri gözden geçiren analistleri denetliyordu. Aviran, sürecin “akan bir nehre bakmak ve ilginç bir şey olup olmadığını görmeye çalışmak gibi” olduğunu söylüyordu. Sistem, 

genellikle saldırıları gerçekleştikten sonra analiz etmede etkiliydi, ancak önceden uyarı sağlamada iyi değildi. 


Aviran daha hedefli bir yaklaşım hakkında düşünmeye başladı. Casuslar, özel dedektifler, suçlular ve hatta bazı gazeteciler, insanları, yanlış bilgi vererek kandırmak için uzun süredir yanlış kimlikleri kullanıyordu. İnternet yeni yaklaşımı için yaptığı hazırlıkları daha kolay hale getirdi. Aviran, avatarlar olarak bilinen sahte online şahısların terörist gruplara casusluk yapmak ve planlı saldırıları engellemek için kullanılabileceğini düşündü. 2004 yılında terörle mücadele çalışmalarında avatarların etkinliğini yansıtan ilk büyük İsrail şirketi olan Terrogence'ı başlattı. 


Terrogence başladıktan sonra, pek çok şüpheli cihatçı grupla, belirlenmiş yöneticiler tarafından yönetilen sadece üyelere yönelik online forumlar aracılığıyla iletişim kurdu. Bu kapı görevlilerini aşmak için Terrogence'ın operatörleri avatarlarına 'Avrupa üniversitelerinde okuyan Arap öğrenciler olarak' efsaneler veya arka planlar kazandırdılar; operatörler, avatarlar çoğaldıkça en değerli online sohbet odalarının tamamen birbirlerinden bilgi toplayan avatarlar tarafından doldurulduğunu söylüyorlar. 


Aviran, Terrogence'ın temel misyonuna odaklanmaya çalıştı - terörle mücadele - ancak bazı müşteri devletler, şirkete başka alanlarda ilerlemeleri için önemli sözleşmeler teklif 

ettiler. “Bu kaygan bir eğim” diyor Aviran, bunun zorlu bir yol olduğu konusunda ısrar ediyor. “Bir şeyle başlarsın ve aniden düşünürsün, Bekle, bekle, bunu yapabilirim. Sonra birileri başka bir şey yapıp yapamayacağınızı sorar. Ve dersiniz ki, “Eh, riskli ama para iyi, öyleyse bir deneyelim.” 


Terrogence'ın başarısı taklitçileri doğurdu ve diğer eski istihbarat subayları, çoğu Terrogence'dan daha az riskli olan kendi firmalarını kurmaya başladı. En cesurlardan biri olan Black Cube, ordunun sinyal-istihbarat teşkilatı Mossad ve Birim 8200 de dahil olmak üzere İsrail casus ajanslarıyla ilişkilerini açıkça ilan etti. 


Black Cube, İran doğumlu bir İngiliz emlak kralı olan Vincent Tchenguiz'in Terrogence'a yatırım yapmış olan yardımcısıyla anlaşarak işe başladı. Mart 2011'de, Tchenguiz, iş ilişkilerini araştıran bir İngiliz dolandırıcılık karşıtı birim tarafından tutuklanmıştı. (Ofis daha sonra soruşturmayı düşürdü ve bir uzlaşma önerdi.) Mossad'ın eski direktörü Meir Dagan'a yetkilileri etkilediğine inandığı iş rakiplerini araştırmak üzere, eski istihbarat subaylarının uzmanlığını nasıl kullanabileceğini sordu. Dagan'ın eski bir meslektaşına göre Dagan'ın Tchenguiz'e verdiği mesaj şuydu: "Sizin için kişisel-özel bir Mossad bulabilirim". (Dagan 2016'da öldü.) Tchenguiz, böylece Black Cube'un ilk önemli müşterisi oldu. 


Bazı açılardan, Psy-Group, Terrogence'a göre daha doğrudan ortaya çıkmıştı. 2008 yılında Aviran, Royi Burstien adında bir İsrail Savunma Kuvvetleri istihbarat subayını, iş geliştirme başkan yardımcısı olarak işe aldı. Facebook gibi (profil fotoğraflarını ve diğer kişisel bilgileri içeren) sosyal ağlar popüler hale gelmişti ve Terrogence'ın avatarlarının tespit edilmesini zorlaştıracak kadar karmaşıktı. Burstien, Aviran'dan avatarlarını daha agresif bir şekilde ve daha geniş bir ticari müşteri yelpazesi adına kullanmayı düşünmesini istedi. Aviran temkinliydi. Burstien ,Terrogence'da bir yıldan az bir süre çalıştıktan sonra, İsrail askeri istihbaratına geri döndü ve PsyOps ya da psikolojik operasyonlarda uzmanlaşmış bir unitlite 


ünitesine katıldı. 


Sonraki yıllarda, Burstien'in bazı hırsları başka yerlerde gerçekleştirildi. Rusya'nın istihbarat servisleri, bilgi savaşı yapmak ve komşu ülkelerdeki anlaşmazlıkları kışkırtmak için çeşitli araçlar (bilgisayar korsanlığı, siber silahlar, çevrimiçi takma adlar ve sahte haberler yayan Web siteleri dahil) kullanmaya başlamıştı. 


2000 yılının sonlarında Ruslar Estonya ve Gürcistan'ı hedef aldı. 2014 yılında Ukrayna'ya 
sataştılar. O yılın ilerleyen aylarında, Burstien, Black Cube gibi, istihbarat toplama operasyonlarını gerçekleştirmek için avatarları kullanan Psy-Group'u kurdu. Ancak Burstien, avatarlarını başka bir amaç için de kullanıyordu: Rusya tarafından monte edilenlere benzer kampanyaları etkilemek. Burstien, Psy-Group'un “derin” avatarlarının çok inandırıcı olduklarını, fikirlerin tohumlarını insanların kafalarına ekebildiklerini söylüyor ve onları ikna ettikleri için övünüyordu. 


Tulare, etki kampanyası için pek olası bir hedef değildi. Kasaba, adını, 1773 yılında, bir İspanyol komutanı tarafından ele geçirilerek vaftiz edilen, kıyıları boyunca büyüyen Tules sazlıkları olan -Los Tules- bir gölden alıyordu. Kasabanın adı, daha sonra beyaz bir Honda motosiklet süren başsız bir hayalet hakkında yazılmış olan “Bardsley Yolu'nun Hayaleti” adlı bir şarkıda anıldı. 


Bugün, Tulare kenti altmış binin üzerinde insana ev sahipliği yapıyor; süt üretiminde öncü bir role sahip. Yaz aylarında, kuru rüzgarlar o kadar fazla eser ki, birçok kent sakini, vadi nezlesi olarak bilinen ve flulike semptomlara neden olan bir mantar enfeksiyonuna yakalanarak acı çeker. Çok uzun zaman önce, Kaliforniya'da orman yangınları şiddetlendiğinde, rüzgarlar dumanı Tulare'ye doğru sürüklemiş ve havada berbat bir koku bırakmıştı. 


Hastane Hesap Verebilirliği için Yurttaşlar grubu basit bir Facebook sayfası açarak işe başladı. Grubun liderleri ilk önce Alex Gutierrez'in Kumar'ın koltuğuna aday olacağını umuyordu, ancak Gutiérrez' şehir meclisinde bir üye pozisyonunda durmayı planlıyordu. 
Annesi Senovia yedek seçenek oldu. 


Senovia, Meksika'nın merkezi eyaletlerinden Aguascalientes'te on iki çocuğun en büyüğü olarak doğmuştu. Ailesi, kuraklık onları topraklarını terk etmeye zorlayana kadar mısır ve fasulye yetiştiren fakir çiftçilerdi. On altı yaşındayken tam gün çalışmaya başlamıştı; Yirmi dört yaşındayken, Los Angeles'ta yaşayan erkek arkadaşı Miguel Gutiğrrez'in yanına gitmek için Tijuana'daki sınırı geçti. Evlendiler ve iki yıl sonra, Senovia, beş çocuğunu büyüttüğü ve ailenin gelirinine katkıda bulunmak için temizlik görevlisi olarak yarı zamanlı olarak çalıştığı Tulare'ye taşındı. Otuz beş yaşındayken, Lise diplomasını aldı, daha sonra community 
college'e katıldı ve Fresno'daki California Eyalet Üniversitesi'nde lisans derecesi aldı. 2015 
yılında Amerikan vatandaşı oldu ve sosyal hizmet alanında yüksek lisans yaptı. 


Alex, annesinin yarışa girmeye razı olup olmayacağından şüpheliydi. O güne dek politikaya hiç ilgi göstermemişti. “Göçmenler olarak büyüyen ebeveynler neler olduğunu biliyor, 


ancak oylama dışında, gerçekten bu işte yer almak 

istemiyorlar” demişti. Alex, Senovia'nın üç yatak odalı evindeki aile akşam yemeğinde hastaneye zarar veren “yolsuzluk ve yanlış yönetim” hakkındaki gerçekleri anlattı. Senovia ona “Bu işi sevinçle, yapacağım çünkü bu işe başlamışsınız” dedi. 


Hastane kurulu görüşmeleri genellikle az zaman gerektiren işlerdi. Tulare kurulunun eski bir üyesi, kapıdan kapıya dağıtılan imza ve kartların maliyetinin sadece yüz elli dolar olduğunu söyledi. 11 Temmuz 2017'de yapılan toplantı çağrısında, seçmen katılımının binbeşyüz kişiden az olması bekleniyordu. Yine de Alex, üniversiteye ara vermeye karar verdi ve annesinin kampanya yöneticisi olarak çalıştı. Yarışın zorlu, çekişmeli ve pahalı olacağından şüpheleniyordu. On bin doların masrafları karşılaması gerektiğini hesapladı. Hastane Sorumluluğu için Vatandaşlara yardım etmek için Cinco de Mayo'da bir bağış 

topladı. Davetiye, Sierra Nevada dağlarının eteklerini betimleyen bir duvarın önünde 

duran, kocası ve beş çocuğu ile çevrili pembe elbisenin içindeki Senovia'nın bir fotoğrafını içeriyordu. 


“Hey, şu anda işlerin kasvetli göründüğünü biliyorum, ama bir kez bir palmiye ağacı bulup sakal bıraktığımızda kısa sürede şakalar yapacağız.” 

Senovia, konukların el yapımı tacos yedikleri bir meyve bahçesinde düzenlenen ilk büyük kampanya etkinliği için heyecanlıydı. Tulare kenti büyük ölçüde Cumhuriyetçiydi; Trump, 2016'daki seçimlerde oyların yüzde elli üçünü kazanmıştı ve kentin Meclis Temsilcisi Devin Nunes, Rusya soruşturmasına karşı koyma çabalarına öncülük etmişti. Ancak hastane kurulu bir aşama meselesiydi. Senovia'nın destekçilerinden biri, Portekiz kökenli bir sütçü,Senovia'nın “klas” görünümünün ve yabancı aksanın bir şekilde 2016 seçimlerinde kocasını destekleyen Melania Trump'ı hatırlattığını söylemek için fon toplayıcı Alex'i bir kenara çekti. (Bernie Sanders hayranı Alex, güldü ve bunun uygun bir kıyaslama olamayacağını söyledi.) 


Senovia konuşmasını yaptıktan sonra, Alex'e, toplantının Meksika ordusunun Puebla Savaşı'nda Fransa'ya karşı kazandığı zaferi hatırlatan Cinco de Mayo”da yapılmasından memnun olduğunu söyledi. Senovia oğluna “Fransızlar Meksika tarafından yenildiklerine inanamadılar “ dedi. “Kumar'ı yeneceğim ve o da Meksikalı bir kadının onu mağlup ettiğine inanamayacak. ” 


Fakat Benzeevi, rakiplerinin mücadele etmeden kazanmasına izin vermeyecekti. Alex ve 


Senovia komşularından küçük bağışlar alırken, Benzeevi Psy-Group ile görüşmek üzere İsrail'e giden uçağa biniyordu. 


Psy-Group, Tel Aviv'in dışında, yirmi dakika mesafedeki ticari bir alanda bulunan sıradan bir binadan yönetiliyordu. Ofisleri dördüncü kattaki işaretsiz bir kapının 

arkasındaydı. Çalışanların girmek için anahtar kart kullanıyorlardı ve ayrıca, özel bir istihbarat firmasına göre güvenlik komik bir şekilde gevşekti, özellikle öğlen ve öğleden sonra saat 2 arasında, motosiklet kasklı erkekler yemek getirmek için girip çıkıyorlardı. Müşterilere, sıralanmış kanepelere bakan geniş ekranlı büyük bir televizyonun olduğu solmuş kot pantolon ve tişörtlerin yirmi tonunun rastlandığı yerde molalarını Mortal Kombat ve fifa 17 oynayarak geçirenlerin bulunduğu ortak bir odaya kadar eşlik edildi. 


Burstien, Psy-Group'u kuralları çiğneme alışkanlığı ile bilinen Black Cube'a göre daha sorumlu bir alternatif olarak konumlandırmaya çalışıyordu. Burstien bir toplantıda “İyi ya da kötü adamlar olduğumuzu söylemiyorum?” dedi. “Siyah ya da beyaz değil. Gri rengin çok fazla tonları var.” 


2016 yılında, Romen polisi, ülkenin önde gelen yolsuzlukla mücadele görevlilerine yönelik 
yasadışı saldırı ve tacizleri nedeniyle iki Black Cube görevlisini tutuklamıştı. (İkili suçlarını kabul ettiler ve denetimli serbestlik aldılar.) Psy-Group, Black Cube'un yaşadığı yasal sorunlardan ders almaya çalışıyordu. Burstien, avukatların şirketin çalışanlarının yaptığı her şeyi onayladığına dair olası müşterilere güvence veriyordu. 


Eski şirket yetkilileri, Psy-Group'un avatarlar için gerçek kişilerin kimliklerini çalmadığını veya bunu uygun bulmadıklarını söylediler. Gizli konuşmaları kaydediyorlardı, ancak hiçbir zaman “iki tarafın” rızasını gerektiren yargı bölgelerinde kullanmıyorlardı, çünkü bu yasadışıydı. 


Ancak şirketin yasal yasal meşruiyet iddiaları, düzenlemelerin teknolojideki ilerlemelere ayak uyduramadığı gerçeğini ortaya koydu. “Düzenlemeler neler? Kanun nedir? ” 2011'den 2016'ya kadar Mossad direktörü olan Tamir Pardo şöyle diyordu: “Yasa yok. Düzenleme yok. Asıl sorun bu. Neredeyse ne istersen yapabilirsin. ” 

Adam Entous, Ronan Farrow, 18-25 Şubat 2019, New Yorker 

(Bu makale, 18 & 25 Şubat 2019 tarih ve baskı sayısında, “Deception, Inc.” başlığı ile yer almaktadır. Adam Entous, The New Yorker'da çalışan bir yazardır. Ronan Farrow The New Yorker'a katkıda bulunan bir yazar ve “ Barışa Savaş: Diplomasinin Sonu ve Amerikan Etkisinin Çöküşü ” adlı kitabın yazarıdır) 
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Psy-Group faaliyetlerini gizlemek için büyük çaba harcıyordu. Çalışanlara, zaman zaman firmayla bağlantıları izlenemeyen “beyaz” adı verilen bilgisayarları kullanabilecekleri kütüphanelere veya internet kafelere gitmeleri talimatı verilmişti. Genellikle bir görev için 


kullanılan sahte Gmail hesapları oluşturdular ve sonra işe başladılar. Özellikle hassas operasyonlar için, Psy-Group, orada çalışmak isteyen sahte ön şirketler ve avatarlar yarattı ve daha sonra Psy-Group'un kendilerine müşterileri için teklif verdiklerini 

söylemedikleri 'gerçek dış müteahhitleri' işe aldı. Psy-Group çalışanları bazen yerel yüklenicilere nakit olarak ödeme yaptı. 


Burstien, bir toplantıda, bir Avrupa ülkesindeki parlamento seçimlerinden önce, çalışanlarının sahte bir düşünce kuruluşu yarattığını söylemişti. Operatörler, avatarları kullanarak, kurdukları sahte düşünce kuruluşu için çalışmak üzere yerel analistler kiralamış ve daha sonra şirketin müşterinin siyasi kampanyasını desteklemek ve rakiplerini itibarsızlaştırmak için yalan haberler yayınlamışlardı. 


Psy-Group yetkilileri, başka bir toplantıda, kurumsal bir müşterinin Avrupa'da yasal onay kazanmasını sağlamak için bir avatar yarattıklarını söylediler. Bir süre sonra, avatarlar sektörde o kadar iyi yerleşmişti ki, genel basında çıkan haberlerde ve hatta Avrupalı parlamenterler tarafından bu avatarlardan alıntılar yapılır hale gelmişti. 


Eski bir Psy-Group çalışanı, Burstien'in stratejisi için “Yasal görünmek 

zorunda” diyordu. Psy-Group çalışanlarının çoğu şirketin sahibi Joel Zamel hakkında çok az şey biliyor ya da hiçbir şey bilmiyorlardı. Kıbrıs'ta yayımlanan kurumsal belgelere göre, Joel Zamel 1986'da Avustralya'da doğmuştu. Zamel daha sonra, terörle mücadele ve iç güvenlik konularında uzmanlık derecesiyle devlet, diplomasi ve strateji alanında yüksek lisans derecesi kazandığı İsrail'e taşınmıştı. Zamel'in babası madencilik sektöründe bir servet kazanmıştı ve Zamel yetenekli bir ağ oluşturucuydu. 


Zamel, Ronald Reagan ve George W. Bush'un dış politika pozisyonlarında görev yapan ve Psy-Group'un danışma kurulunda yer alan Newt Gingrich ve Elliott Abrams da dahil olmak üzere ABD'de yüksek profilli Cumhuriyetçiler ile ilişkiler geliştirmişti. (Trump yönetimi kısa bir süre önce, ABD'ninVenezüella 'ya yönelik politikalarını denetlemek için neo-con Elliot Abrams'a özel temsilcilik görevi verdi.) Belgeler, Zamel'in Psy-Group'u kontrol eden ioco adlı Kıbrıs merkezli bir şirketin direktörü olduğunu gösteriyor. (Zamel'in avukatları ve Burstien, Zamel'in ioco'da sahiplik hissesinin ne kadarının elinde bulunduğunu ya da bu girişim için başka kimlerin fon sağladığını söylemeyi reddettiler.) Kıbrıs'ı bir cephe olarak kullanmak, Psy-Group'un İsrailli şirketlerle fazla çalışmayan Arap ülkelerinde hizmetlerini satmasını kolaylaştırmaktaydı. 


Başlangıçta, Psy-Group, Terrogence'ın yaptığı gibi, cihat ağlarını araştırarak para kazanmayı umuyordu. Konseptin ilk testinde, bir Psy-Group operatörü Madison adlı bir avatar için bir Facebook hesabı oluşturdu. Burstien'in fikri Madison'ı sanal bir bal tuzağı olarak kullanmaktı. Avatar'ın Facebook sayfası, Madison'ı Chicago'daki bir Hıristiyan aileden ortalama bir genç Amerikalı olarak gösteriyordu. Madison adlı genç kadın Justin Bieber hayranıydı ve liseden mezun olduktan sonra bir hediyelik eşya dükkanında çalışmıştı. Din hakkında Facebook mesajları yayınlıyor ve İslam hakkında daha fazla şey öğrenmeye ilgi duyduğunu söylüyordu. Sonunda, Casablanca'dan bir Facebook üyesi Madison'u online olarak 


Fas camilerinden iki imamla tanıştırdı; bu iki imamdan biri Müslüman olma sürecinde kendisine rehberlik etmeyi teklif etti. 


Madison'ın dini dönüşümü Skype aracılığıyla gerçekleştirilmişti. Bir kadın Psy-Group çalışanından Madison rolü oynaması ve din değiştirme anlamına gelen Kelime-i Şahadet'i, şirket ofislerindeki bir masadan söylemesi istendi. "Nihayet! Ben bir müslümanım, “dedi Madison Facebook'ta. “Evde hissediyorum.” ve Cümlenin sonuna gülen bir yüz ifadesini ekledi. 


Dönüşümünden sonra, Madison daha radikal inançları destekleyen Facebook üyeleriyle temasa geçmeye başladı. Yeni arkadaşlarından biri Suriye Rakka'da yaşayan bir IŞİD-DAEŞ savaşçısıydı ve onu bir IŞİD-DAEŞ gelini olmaya teşvik ediyordu. Bu noktada, Burstien, şirketin inandırıcı “derin” avatarlar yaratma kabiliyetini gösterdiğini hissettiği operasyonu durdurmaya karar verdi. 


Kısa bir süre sonra, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerine “radikalleşmeyi ve işe alım zincirini durduracak” başarılı "Madison'ın katılımı”nı modelleyen bir etki kampanyası için saha görevlileri gönderdi. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri bu teklifle ilgilenmedi. 


Psy-Group, zengin bir Yahudi-Amerikalı bağışçı için Project Butterfly adında bir operasyon yapma konusunda daha başarılı olmuştu. Operasyon, Psy-Group'un “İsraili 

karşıtı” aktivistler olarak tanımladığı ve ABD'deki boykot, Elden Çıkarma, Yaptırım hareketini destekleyen ve B.D.S olarak bilinen, İsrail'i Filistinlilere yönelik uygulamaları nedeniyle baskı altına almak için şiddet içermeyen protestoyu bir yol-yöntem olarak 

gören, İsrail'i insan hakları ilgili olarak suçlayan B.D.S. hareketini hedef seçmişti; B.D.S. 
İsrail hükümetinin çok ateşli destekçilerini lanetliyordu. 


New York'ta bağışçılarla yapılan ilk toplantılarda, Burstien, etkili bir BDS karşıtı kampanya yürütmenin anahtarının İsrail ve Yahudi-Amerikan topluluğunun bu çaba ile ilgisi yokmuş gibi görünmesini sağlamak olduğunu söyledi. 2017 tarihli şirket belgesine göre, Butterfly'ın hedefi “İsrail karşıtı hareketleri içeriden dağıtmak ve engellemek” idi. 


Psy-Group operatörleri İnternet'i, sosyal medya hesaplarını ve İnternet'in “derin” Web'ini taradı. BDS aktivistleri hakkında aşağılayıcı bilgiler, Google gibi arama motorları tarafından indekslenmez. Bir öğrenci dindar bir Müslüman olduğunu iddia ediyorsa, örneğin, Psy-Group operatörleri o öğrencinin alkol almak ya da bir ilişki yaşamak gibi birçok dindar Müslüman için kabul edilemez davranışlarda bulunduğunu gösteren fotoğraflarını arıyordu. Psy-Group daha sonra bulduğu bilgileri şirkete veya bağışçılarına geri izlenemeyen avatarları ve Web sitelerini kullanarak online olarak dağıtıyordu. 


Project Butterfly 2016 yılının Şubat ayında başlatıldı ve Psy-Group, 2017'de yapılacak faaliyetler için 2,5 milyon dolar bağışta bulunan destekçilerine, “İsrail'in geleceğine yatırım yaptıklarını” söylediler. Eski bir şirket çalışanı, bazı durumlarda, bağışçıların Psy-Group'tan 


oğullarının ve kızlarının çalıştığı üniversitelerdeki B.D.S üyesi eylemcileri hedeflemelerini istediklerini söylüyor. 


“Bence başka insanlar olmalıyız.” 

Proje, on kadar üniversite kampüsüne odaklanacaktı. 2017 Mayıs ayında bağışçılara gönderilen bir güncellemeye göre, Psy-Group iki “ana eylem gösterisi turu” düzenledi ve kampanyanın adında olmayan “ortakları” ile bir araya geldi. Psy-Group çalışanları kısa süre önce Washington'a giderek, BDS hareketi ile ilgili araştırmalarının bir kısmını paylaşan Demokrasileri Savunma Vakfı (The Foundation for Defense of Democracies-FDD) adlı bir düşünce kuruluşundaki yetkilileri ziyaret etmişlerdi. 


Burstien'in katıldığı bir sonraki toplantıda, Psy-Group, FDD'ye Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'de bir öğretim görevlisi de dahil olmak üzere dokuz aktivist hakkında oluşturduğu dosyaları nasıl derlediğini açıklayan gizli bir not verdi. Notta, Psy-Group kuruluştan gelecekteki hedefleri belirleme konusunda rehberlik istiyordu. Bir FDD görevlisine göre, vakıf “onlarla sözleşme yapmak zorunda kalmadı ve onların araştırması, kendilerini geliştirmek için çok az işe yaradı." 


Burstien, projeye yardımcı olmak için eski Mossad müdür yardımcısı Ram Ben-Barak'ı işe aldı. İsrail Stratejik İşler Bakanlığı'nın genel direktörü olarak 2014'ten 2016'ya kadar çalışan Ben-Barak, devletin B.D.S hareketi ile mücadele etmesi için bir plan hazırladı, ama bu plan asla uygulanmadı. Ben-Barak, Butterfly operasyonu için hevesliydi. B.D.S.'ya karşı mücadele "'Bir savaş' gibiydi" diyordu, B.D.S. aktivistleri için “Onları öldürmeyeceksin ama onlarla başka yollarla uğraşmalısın.” 


Başbakan Benjamin Netanyahu'nun eski bir ulusal güvenlik danışmanı olan Yaakov Amidror, aynı zamanda Butterfly Psy-Group'a da danışmanlık yaptı. Amidror, pozisyonu kabul etmeden önce, Psy-Group'un dış ilişkiler müşaviri Daniel Reisner ile Netanyahu da dahil olmak üzere beş İsrail Başbakanına tavsiyede bulunmuştu. Amidror, “Danny, yasal mı?”sorusunu hatırlıyor. Reisner yasal olduğu yanıtını vermişti. İsrail'in aktif istihbarat teşkilatının ABD'yi gözetmesi gerekmediği halde, Amidror, eski İsrail istihbarat subaylarının Amerikan kolej öğrencilerine karşı operasyonlarda bulunma konusunda uygunsuz hiçbir şey görmediğini söyledi. Amidror omuz silkti. “Yasal ise, herhangi bir sorun 

görmüyorum” dedi. “İnsanlar finanse etmeye hazırsa, tamamdır. Ben varım." 


22 Nisan 2017'de Benzeevi Tel Aviv'e geldi. Şehrin sahilindeki yürüyüş yolunun karşısındaki 
Dan Hotel'e giriş yaptı. İsrail'deki ilk tam gününün başlangıcında, Psy-Group'un Amerikalı 


müşterilerini yöneten eski avukat Scott Mortman'ın “Evine hoş geldin!” e-postasıyla karşılandı. E-posta, gün içindeki programlarına dair bilgi içeriyordu. Öğle yemeğinde Mortman, Benzeevi'ye Psy-Group'un teklifleri hakkında brifing verdi. Ardından Benzeevi, Kumar'ı hastane yönetim kurulunda tutmak için şirketin önerdiği kampanya boyunca çalışacak olan Burstien ile bir araya geldi. Burstien ve Mortman, tecrübeli iki ekip arkadaşıydı. Eski bir meslektaş, “Royi, pelerin ve hançer' hikayesini anlatırdı ve sonra Scott gelirdi ve “Yaptığımız şey tamamen yasaldır ”ı ayrıntılayan “İzci” 

hikayesini anlatırdı. ” demişti. 


Benzeevi, zaten şifre korumalı ve “ayrıcalıklı ve gizli” olarak işaretlenmiş bir e-postada yer alan bir Psy-Group savaş planı taslağını aldı. Teklif, Benzeevi'ye Psy-Group'un faaliyetlerinin kendisiyle ve hastane yönetim şirketiyle “tamamen bağlantısı kesileceği” konusunda güvence veriyordu. 


Burstien anlaşmayı tamamlamak için kiraladığı en büyük silahlardan biri olan Ram Ben-Barak'ı aradı. Lanky ve karizmatik Ben-Barak, Mossad'ın merkez çalışanlarından birine benziyordu. Eski bir şirket çalışanı Benzeevi'nin “Mossad'tan birinin kendi tarafında olacağı fikrinden hoşlanıyor gibi göründüğünü” söyleyecekti. 


Kaliforniya'ya dönmeden önce Benzeevi'ye, Psy-Group'a, Tulare operasyonun iki yüz otuz bin dolarlık ücretini gönderebileceği bir banka hesap numarası verildi. 8 Mayıs'ta, Senovia'nın Cinco de Mayo partisinden sadece birkaç gün sonra Benzeevi”nin şirketi, Zürih'te bir bankaya yönlendirilen üç ödemeden ilkini yaptı. Operasyon başlamıştı 

ve 'Mockingjay' olan kod adı 'Katniss' olarak değiştirilmişti, yeni kod adı “Açlık Oyunları” romanının kahramanı Katniss Everdeen'e atıfta bulunuyordu. 


ABD seçim pazarına girmek için Psy-Group'u kurmaya karar verdiğinde, Kaliforniya'nın merkezinde küçük bir hastane yönetiminde yapılacak bir seçimle 

ilgilenmek, Burstien'in düşündüğü bir şey değildi. 2016'nın başlarında, Başkanlık yarışı hızlanırken, O ve Zamel daha büyük oyunculara ulaşmaya çalıştılar. Ana seçim kampanyalarından biri tarafından işe alınmak, başlangıçta, hizmetleri yasa dışı olmasa bile riskli görünen belirsiz bir yeni şirket için uzun vadeli bir şans gibi görünüyordu. New York ve Washington'daki firmalardaki avukatlar Psy-Group'la ilgili sorular sordular, ancak çoğu şirketle sözleşme imzalamak için çok dikkatliydi. Ancak Trump'ın seçim kampanyası onlara bir fırsat sundu. 


2016 yılının başlarında, İsrail hükümetiyle bağları olan bir Cumhuriyetçi danışman, Psy- 
Group'u kıdemli bir Trump kampanya yetkilisi olan Rick Gates ile temasa geçirdi. Potansiyel olarak kazançlı bir projeyi korumaya istekli olan Burstien, önce Cumhuriyetçiler arasında, sonra genel seçimlerde, Trump'ı tanıtmak ve rakiplerini baltalamak için bir istihbarat ve etki kampanyası çerçevesinde planlar yaptı. 


İlk olarak Times'ın haberleştirdiği Project Rome adlı teklifte, Psy-Group'ın adaylar için kullandığı kod adlarına göre, Trump 'Lion' ve Hillary Clinton 'Orman'dı. Psy-Group ayrıca, 


çalışmalarını yasal olarak gözden geçirmek için Washington'lu hukuk firması Covington & Burling'i tuttu. Eski Psy-Group yetkilileri, gözden geçirme sonrası ortaya çıkan 'not'un şirketin ABD'de hizmet sunmaya başlamasına yeşil ışık yaktığını söylüyorlardı. (Covington & Burling sözcüsü, firmanın müşterilerin tavsiyelerini görüşemediğini söyledi.) 


Zamel genellikle Burstien'den bağımsız olarak faaliyet gösteriyordu ve ikisinin ne kadar yakın bir şekilde koordine oldukları belirsizdi, ancak her ikisi de Trump'ın seçim kampanyasını potansiyel bir müşteri olarak görüyordu. Trump'ın İsrail'e yönelik sözlü desteği ve İran'la ilgili sert görüşleri Zamel'in yolunu açtı ve Zamel, Trump'ın iç çevresine ulaştı. 


Mayıs 2016 başlarında Zamel, Tring'in şansını artırmak için sosyal medyayı kullanacak güçlü araçlar sağlayabileceğini söyleyerek Gingrich'e bir e-posta gönderdi. Zamel, konuyu daha fazla tartışmak için Washington 'da bir toplantı önerdi. Gingrich, e-postayı Jared Kushner'e iletti ve kampanyanın bu öneri ile ilgilenip ilgilenmeyeceğini sordu. Kushner, Web işlemlerini yürüten Brad Parscale de dahil olmak üzere kampanyadaki diğer kişilerle birlikte öneriyi inceledi. Bir tanıdığa göre, Parscale Kushner'a Zamel'in yardımına ihtiyaç duymadıklarını söyledi. (Bir 2016 kampanyası görevlisi, “Hizmetlerini kullanmadık” dedi.) 


Ayrıca aynı yılın baharında Zamel, BAE lideri Mohammed bin Zayed ve Körfez'deki diğer güçlü figürlerle bağları olan Lübnan asıllı Amerikalı George Nader ile tanıştı. 1959'da doğan Nader, Zamel'in neredeyse iki katı yaşındaydı. Her iki adam da sahne arkasında çalışmayı tercih ediyordu, ancak bağlantılarını üst düzey politik isimlere yönlendiren yoğun ağ kullanıyorlardı. Bazıları Nader'i etkileyici bir satıcı olarak görüyor; diğerleri, uzun yıllar boyunca Orta Doğu'daki yüksek riskli müzakerelere yakından katıldığını söylüyorlardı. (*) 


Clinton ve Obama'nın Ortadoğu meseleleri danışmanı ve şimdi Dış İlişkiler Konseyi (The Council on Foreign Relations- CFR)'nde seçkin bir danışman olan Martin Indyk, “George'un en az üç istihbarat servisinden para aldığı konusunda şakalaşırdık; Suriyeli, İsrailli ve İranlı.” diyor. 


2016 yılının Haziran ayında Nader, Zamel kendisine yaklaşıp bir toplantı talep ettiğinde 
Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen uluslararası bir ekonomik foruma 

katılıyordu. Nader'in temsilcisine göre, Zamel Nader'e Trump'ı destekleyen bir sosyal medya kampanyası için para toplamaya çalıştığını söylemişti; Nader'in Körfez bağlantılarının finansal olarak katkıda bulunmakla ilgilenebileceğini düşünüyordu. Nader temsilcisine 

göre, Nader, Zamel'in teklifini dinledi, ancak herhangi bir taahhütte bulunmadı. (Zamel'in temsilcileri, Trump'a yardım için Zamel'in St. Petersburg'da Nader'le görüştüğünü reddetti.) 


Zamel, 2016 Ağustos ayının başlarında, Blackwater adlı güvenlik firmasının kurucusu Erik Prince'in Trump Tower'da Zamel, Nader ve Donald Trump, Jr.'la yaptığı toplantıda işlerini yürütmek için bir firsat daha buldu. (Kız kardeşi Betsy De Vos, Trump'ın Eğitim Sekreteri olan Prince, büyük bir Trump bağışçısıydı ve ekibinin üyelerine erişime sahipti.) Toplantıda Zamel, Trump Jr.'a babasının kampanyasını desteklediğini ve Psy-Group'un etki operasyonları hakkında konuştuğunu söyledi. (Zamel'in avukatı Marc Mukasey, Zamel'in 


toplantı sırasında resmi bir teklifte bulunmadığı konusunda ısrar etti.) 


Burstien, Trump kampanyası ile ilgili görüşmelerinin herhangi bir sonuca ulaşmadığını söyledi; Zamel'in temsilcisi, müvekkilinin seçimlerle ilgili herhangi bir faaliyette bulunduğuna dair iddiaları reddetti. Ancak, Nader'in temsilcisine göre, Zamel seçimlerden kısa bir süre sonra Nader'e Trump'ın zaferinde etkili olan gizli bir kampanya yürüttüğünü söylemişti. 


Zamel, Nader'e operasyonun nasıl çalıştığı hakkında bilgi vermeyi de kabul etmişti. Bu konuşma sırasında, Zamel Nader'e Trump'a yardım etmede avatarların, botların, sahte haberlerin ve onaylanmamış Web sitelerinin rolünü açıklayanlar da dahil olmak üzere birçok analitik rapor göstermişti. Nader'in temsilcisine göre Zamel, Nader'e, “İşte Trump'ın seçilmesine yardımcı olmak için yaptığımız çalışma ” demişti. 


Nader, Zamel'e iki milyon dolardan fazla para ödedi, ancak raporların kopyalarını asla almadığını söyledi. Zamel'in bir temsilcisi Nader'e, 2016 yılı seçimlerinde Trump'a yardım etmek için kendisinin veya herhangi bir çalışanının müdahil olmadığını söylemişti. Nader bu izlenimden kurtulmuş görünüyorsa da, temsilci yanıldığını söylüyordu. Temsilci, "Nader Zamel'e raporun ne zaman, nasıl veya neden oluşturulduğunu bilmeden ödeme yapmış olabilir, ancak erişim ve yeni işler elde etmek için onu kullanmak 

istedi"' diyordu. “Aslında, sosyal medya'da (genel olarak) kampanyayla bağlantılı olarak nasıl kullanıldığını göstermek için halka açık materyaller kullandı.” 


Bilgi savaşı, savaşın kendisi kadar eskidir. Sun Tzu “Savaş Sanatı” nda “bütün savaşların aldatmaya dayandığını” söylüyor. Modern zamanlarda, hem Sovyet istihbaratı hem de Amerikalı mevkidaşı, diğer tarafı istikrarsızlaştırmak için bir ikna aracı ve bir silah olarak dezenformasyonu kullanmıştı. 


Moskova, sosyal medyanın ortaya çıkmasından çok önce, AIDS virüsünün Amerikan hükümetinin bilim adamları tarafından biyolojik bir silah olarak üretildiğine dair fevkalade söylentilerin yayılmasını sağlamıştı. C.I.A., Kremlin liderliğini kızdıracağı ve Sovyet karşıtı düşünceleri ülke içindeki muhalif çevreler arasında derinleştireceğini bildiği etkili birer muhalif olan olan Boris Pasternak ve Aleksandr Solzhenitsyn gibi yazarların Sovyetler Birliği'nde yer altı kitaplarının yayınlanmasını desteklemişti. 


1991 yılında, Sovyetler Birliği'nin çökmesiyle ABD hükümeti, Soğuk Savaş sırasında 
karşılaştığı zorlukların birçoğundan arınmış olduğuna ve bilgi savaşına duyduğu ilginin azaldığına kendisini ikna etti. Ordunun özel kuvvetleri bilgi savaşındaki boşluğa girdi. 
PsyOps'ta uzmanlaşmış Austin Branch, “Bu alanda faaliyet göstermemiz gerektiğini 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biliyorduk” diyor. “Bilgi çağıydı. Yol haritamız yoktu.’ 


Austin Branch, doksanlı yılların başlarında ordunun ilk “bilgi işlem” görevlilerinden biri oldu. O ve diğer uzmanlar, Orta Avrupa ve Kuzey Afrika'daki okuyucuları hedefleyen deneysel web siteleri oluşturdu. Siteler bağımsız haber kaynaklarına benzemek için tasarlandı; 


ABD ordusunun bu sitelerdeki rolü yalnızca daha derin tıklayan okuyucular tarafından anlaşılabiliyordu. Psikolojik operasyonlarda uzman olan eski bir askeri görevli “Kimin kim olduğunu gizlemedik, ancak bulmayı kolaylaştırmadık” diyordu. 


Adam Entous, Ronan Farrow, 18-25 Şubat 2019, New Yorker 


(Bu makale, 18 & 25 Şubat 2019 tarih ve baskı sayısında, “Deception, Inc.” başlığı ile yer almaktadır. Adam Entous, The New Yorker'da çalışan bir yazardır. Ronan Farrow The New Yorker'a katkıda bulunan bir yazar ve “ Barışa Savaş: Diplomasinin Sonu ve Amerikan Etkisinin Çöküşü ” adlı kitabın yazarıdır) 

Not: Çeviri programları kullanılarak İngilizce'den çevrilmiştir. 
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Kanıtlar serisi: 

Hilede BAE izi 

Haber Merkezi 21 Mayıs 2018, 04:00 Yeni Şafak 

ABD'de Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduğu seçime yönelik “hile” soruşturmasında BAE ve İsrail'in izlerine rastlandı. Seçimden 3 ay önce Trump'ın oğlu Donald Trump ile gizlice görüşen BAE temsilcisi George Nadir ve İsrailli Joel Zamil'in ‘seçime müdahale” teklifinde bulunduğu belirtiliyor. Zamil, sosyal medyada manipülatif içerik üreten bir şirkete sahip. 


ABD'de savcı Mueller tarafından yürütülen başkanlık seçimlerine müdahale soruşturmasında BAE ve İsrail'in de seçimlerde parmağı olduğu ortaya çıktı. 


ABD'nin Ortadoğu politikalarını şekillendirmek üzere ülkede lobi faaliyetleri yürüten BAE ve İsrail’ den danışman ve uzmanların Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ile seçimlerden önce Trump Tower'da gizli bir görüşme gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. 


ABD'de özel savcı Robert Mueller tarafından yürütülen ABD seçimlerine müdahale soruşturması, seçimlerde Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail bağlantılı kişi ve kurumların bağlantısının bulunması ile yeni bir dönemece girdi. The New York Times'ta yer alan habere göre, 2016 ABD Başkanlık seçimlerinden 3 ay önce, Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, New York'taki Trump Tower'da küçük bir grupla gizli bir görüşme yaptı. 

Donald Trump Jr Trump Tower'da buluştular 

Yapılan gizli toplantıda Ortadoğu'da birçok karanlık işin içerisinde yer alan paralı asker şirketi Blackwater'ın eski sahibi Erik Prince, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın temsilcileri, Birleşik Arap 


Emirlikleri”nin fiili yöneticilerine danışmanlık yapan George Nadir ile İsrailli Joel Zamil vardı. Sosyal medyada manipülatif içerik üreten bir şirkete sahip olan Zamil'in şirketinde sosyal medyadan bilgi toplama konusunda uzman İsrail istihbaratının eski mensuplarının çalıştığı biliniyor. Toplantıda Nadir ve Zamil'in Trump'a seçimlere müdahale etme teklifinde bulundukları öğrenildi. 

Milyon dolarlık çalışma 

Joel Zamil'in toplantıda sunduğu milyon dolarlık sosyal medya çalışmasının kabul edilip edilmediği kesin bir şekilde bilinmese de, Trump'ın oğlunun teklifi kabul ettiğine dair güçlü işaretler bulunuyor. Toplantıya Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed'i temsilen katılan George Nadir'in, bu süreçten sonra Jared Kushner ve Michael Flynn’le de bağlantı kurduğu biliniyor. George Nadir'in, İran'ı istikrarsızlaştırmak için Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la ortak hazırladıkları gizli bir planı da toplantıda gündeme taşıdığı belirtiliyor. Nader'in ayrıca seçimden sonra Joel Zamil’e 2 milyon dolar ödediği belirtiliyor. 
Özel Yetkili Savcı Mueller, bir süre önce soruşturma kapsamında George Nadir ‘i sorguya almıştı. Ayrıca bir süre önce de Abu Dabi yönetiminin, İsrail lobisinin çalışma tarzını kopyalayarak ABD'de politikacılar, düşünce kuruluşları, uzmanlar ve sosyal medya trollerinden oluşan bir ağ kurduğu ortaya çıkmıştı. 


KİRALIK ÖZEL MOSSAD- PRİVATE MOSSAD FOR HİRE- (IV) 
Seçkin Deniz, 21.05.2019, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: Aşağıda çevirisini seri hale getirerek yayınladığımız analiz, ABD'de yayın yapan New Yorker'dan Adam Entous ve Ronan Farrow'un ortak çalışmasıdır ve Kaliforniya'da küçük bir hastane yönetimindeki yolsuzluklardan yola çıkarak MOSSAD'ın dünya üzerinde kurduğu, Trump'ın seçim kampanyası dahil, illegal ağa ve kirli ilişkilere projektör tutmaktadır. Kiralık Özel Mossad şirketlerinin sloganı “Shape Reality-Gerçeği şekillendirmek” ve teknikleri hedeflerini manipüle etmek için ayrıntılı sahte kimliklerin kullanılmasını içeriyor ve sınır ve hukuk tanımaz bir şekilde para veren herkesin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet ediyorlar. Dünyanın bunları bilmeye ihtiyacı var. 


1991 yılında, Sovyetler Birliği'nin çökmesiyle ABD hükümeti, Soğuk Savaş sırasında 
karşılaştığı zorlukların birçoğundan arınmış olduğuna ve bilgi savaşına duyduğu ilginin azaldığına kendisini ikna etti. Ordunun özel kuvvetleri bilgi savaşındaki boşluğa girdi. 
PsyOps'ta uzmanlaşmış Austin Branch, “Bu alanda faaliyet göstermemiz gerektiğini biliyorduk” diyor. “Bilgi çağıydı. Yol haritamız yoktu.” 


Austin Branch, doksanlı yılların başlarında ordunun ilk “bilgi işlem” görevlilerinden biri oldu. O ve diğer uzmanlar, Orta Avrupa ve Kuzey Afrika'daki okuyucuları hedefleyen deneysel web siteleri oluşturdu. Siteler bağımsız haber kaynaklarına benzemek için tasarlandı; ABD ordusunun bu sitelerdeki rolü yalnızca daha derin tıklayan okuyucular tarafından anlaşılabiliyordu. Psikolojik operasyonlarda uzman olan eski bir askeri görevli “Kimin kim olduğunu gizlemedik, ancak bulmayı kolaylaştırmadık” diyordu. 


ABD liderleri genellikle bu tür operasyonların etkinliği konusunda şüpheci oldular. Ayrıca, İnternet'teki açık bilgi akışının, ABD tarafından yayılan yanlış bilgilerin ABD yasalarına aykırı olarak istemeden “geri tepmesinden” ve Amerikalılara ulaşmalarını temin etmenin ımkansız olmasa da zorlaştıracağından endişe ediyorlar. Sonuç olarak, Pentagon'un liderlerine 2014'ten 2018'e kadar bilişim operasyonlarında üst düzey askeri danışman olarak hizmet 

eden emekli Ordu Albay Mike Lwin, Washington'da ihtiyatlı bir yaklaşımın hakim olduğunu söylüyor. 


Öte yandan Rus askeri ve istihbarat teşkilatları bilgi savaşını bir gösteri olarak görmediler. 
Kamu hizmetlerinden bankalara kadar kritik altyapıları felç edebilecek siber silahlara yatırım yaptılar ve yurtdışındaki siyasi ve etnik uyuşmazlıkları körüklemek için sahte şahıs ve sahte haber kullanımını geliştirdiler. Lwin, bu online etki operasyonlarının “ne kadar önemli olduğunu hafife aldık” diyor. “Yüz yüze kalana kadar, takdir etmedik.” 


2016 seçimleri hesapları değiştirdi. ABD'de, araştırmacılar, Rus operatörlerinin, tercih 
ettikleri adayı tanıtmak ve ABD toplumunda bölünmeler başlatmak için bir plan yaptığını tespit ettiler. Üst düzey İsrailli yetkililer, Amerikalı meslektaşları gibi, etki kampanyalarının etkinliği konusunda şüpheliydiler. Rusya'nın ABD'deki operasyonu, eski Mossad yöneticisi Tamir Pardo'yu ve İsrail'deki diğer kişileri de bu tehdidi yanlış değerlendirdikleri konusunda ikna etti. “Bu şimdiye kadarki en büyük Rus galibiyyetiydi. Bir kurşun atmadan, Amerikan toplumu paramparça oldu” diyordu Pardo. “Bu bir silah. Bunu kontrol etmenin bir yolunu 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bulmalıyız, çünkü bu bir hareket bombası. Aksi takdirde demokrasinin başını belaya sokar. 


Pardo'nun eski meslektaşlarından bazıları 'daha paralı' bir yaklaşım benimsemişti. Rusya, dünyaya bilgi savaşının işe yaradığını ve bir iş fırsatı olarak gördüğünü gösterdi. 2017 yılının başlarında, Trump göreve geldiğinde, Psy-Group'un hizmetlerine duyulan ilgi artmış gibi görünüyordu. Eski çalışanlardan birinin söylediğine göre, hukuk firmaları Psy-Group'a “geri dönüp yaptıklarınızı bize tekrar anlatmanızı istiyoruz, çünkü bu kabiliyetin tamamen farkında olmadığımız kararları etkileyebileceğini görüyoruz.” dediler. Bir başka eski Psy-Group çalışanı da daha açık söylemek gerekirse, “Trump kampanyası bu yoldan kazandı. Lanet 


Başkan yapıyorsa, neden biz yapamıyoruz? ” diyordu. 


Bu yeni ilgiden yararlanmak için Burstien, Washington'da bazı Psy-Group 

çalışanlarının “Yapmış olsaydık” slayt seti olarak adlandırdığı ve Nader'in gördüğü yeni bir 
PowerPoint sunumuyla görüşme turları yapmaya başladı. “Donald Trump'ın 2016 
Cumhurbaşkanlığı Kampanyası - Analiz” başlıklı sunumda, web sitelerinin, avatarların ve botların seçimin sonucunu etkilemedeki rolü açıklanıyordu. Slayt sunumunda yapılan bir vurguda, Trump yanlısı avatarların Bernie Sanders taraftarları için açılan bir Facebook sayfasına katıldığı ve ardından sahte haber yayınlayan Web sitelerinden Hillary Clinton karşıtı makalelere bağlantı kurduğu ve grubun gerçek üyeleri için düşmanca bir ortam yarattığı açıklanıyordu.. 


Grubun yöneticisi, “Bernie taraftarları sayfamızdan ayrılmaya başladı, ortam zehirli ve zehirli iğrençti ” dedi. Sunumun bir parçası olarak, Burstien, Rus ajanlarının ABD'de 


seçimlere karışırken yakalandığını; Psy-Group'un müşterilerine bu konuda “daha dikkatli” olduğunu söyledi. 


Psy-Group'un ABD pazarındaki seçim sonrası programı, 1 Mart 2017'de, Beyaz Saray'ın yanındaki Eski Ebbitt Grill’ de “yeni D.C. ofisimizi kutlarken” adlı bir kokteyl resepsiyonunu içeriyordu. Ertesi gün Politico”daki bir yazı, toplantıdan kısaca bahsetti ve Psy-Group'u “Londra, Hong Kong ve Kıbrıs'taki ofisleriyle” çok uluslu bir şirket olarak nitelendirdi. İsrail'den söz edilmedi; Burstien, iş dünyasının İsrail açısını azaltmasının daha iyi olacağını düşünüyordu. 


Aslında, resepsiyon Psy-Group'un kendisi hakkındaki algıları şekillendirme kampanyasının bir parçasıydı. Yansıttığı görüntü çoğunlukla yanıltıcıydı; şirketin “yeni D.C. ofisi”, Beyaz Saray'ın karşısındaki caddede bulunan binanın sekizinci katındaki We Work'ta bir masadan oluşuyordu. 


2017 yılının Haziran ayında Tulare'da garip şeyler olmaya başladı. Bir dizi uğursuz Web sitesi 
oraya çıktı: Tularespeaks.com, Tulareleaks.com ve Draintulareswamp.com. Siteler ziyaretçileri, Senovia Gutiérrez ve müttefiklerinin hastane yönetimi ile ilgili mücadelelerini karalayan makalelere yönlendiriliyordu. 


Yerel gazete Valley Voice'ın muhabiri Tony Maldonado, bu siteleri gördü ve kendi kendine ne halt ettiklerini sordu. Sakinlerin hastane kurulu seçimlerinden kovulduğunu biliyordu, "Ama bu gölgeli taktikler", diyecekti. “Tamamen sol alanın dışındaydı”. 


Maldonado, “Büyük bir şehirde ya da ulusal düzeyde bunu görebilirsiniz, ” demişti. “Ama küçük bir kasabada, Tulare'deki bir hastane kurulunu görmek, çılgınca.” 


Etki alanı adları, 2016 Cumhurbaşkanlığı kampanyasındaki temaları andırıyor gibi görünüyordu. Trump, Washington karşıtlığını canlandırmak için “bataklığı 

boşalt” kelimesini kullanmayı severdi. Tulareleaks.com adresi, Rus istihbarat subaylarının 
2016 seçimlerini etkilemek amacıyla saldırıya uğramış e-postalar yayınlamak için kurduğu 
iddia edilen bir site olan DCleaks.com'a benziyordu. Web siteleriyle birlikte, bölge sakinleri olduğunu iddia eden, ancak şehirdeki hiç kimsenin tanımadığı online şahıslar, sosyal medyada yorum yapmaya başlamıştı. Mesajların bazıları Senovia'nın rüşvet aldığını ileri sürüyordu. 
Diğerleri, Meksikalı geçmişine ve aksanına dikkat çekiyor ve Amerikan vatandaşı olup olmadığını sorguluyordu. 


Eski bir şirket çalışanına göre, Psy-Group, ayrıca şirket bazen gizli faaliyetler dediği “çevrimdışı” işlemler de gerçekleştirdi. 9 Haziran akşamının erken saatlerinde, kısa sarı saçlı bir kadın Senovia'nın ön kapısını çaldı ve kapıyı açan Senovia'nın yetişkin oğlu 

Richard'a annesinin kampanyasının destekçisi olduğunu söyledi. 


Kadın Richard'a annesinin isminin yanlış yazıldığı “Bayan Sanovia'ya” yazılı bir zarf verdi. 
Richard, Yukon Denali S.U.V.'nin yanında duran, telefoto bir lensle fotoğraf çeken bir 


adamın caddenin karşısında durduğunu fark etti. O gece, S.U.V. Senovia'nın sokağına tekrar geldi ve adam daha fazla fotoğraf çekti. Fotoğraflardan bazıları kısa süre sonra Draintulareswamp.com'da “Senovia'nın İplerini Kim Tutuyor?” başlığı altında yayınlandı. 
Ekteki makalede “Bu yazı özellikle topluluğumuzun bir üyesine yönelik. Halk Martha Senovia'yı yakından izliyor olmalı. Geçtiğimiz hafta, diğer birçok tanımlanamayan arabaya 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ek olarak, Bayan Senovia'nın evinin önünde çok pahalı bir siyah araba görüldü.’ 


Web sitesi, Senovia'nın takma adı Martha'yı kullanmıştı. Fotoğraflar, Senovia rüşvet almış gibi görünmesi için tasarlanmıştı (Zarf otuz dolarlık Tommy Hilfiger hediye sertifikası içeriyordu.) Daha sonra Valley Voice, “Tulare Politikalarında Bit Yeniği; Hastane Toplantısı Yaklaşıyor” başlığı altında bir makale yayınladı.. Şirketin eski çalışanlarından biri, Psy-Group'un,“ciddi istihbarat”ile değil “maymun işi” ile meşgul olduğunu söyleyecekti. 


Draintulareswamp.com'da yayınlanan diğer makalelerde, Senovia'nın finans yönetimine uygun olup olmadığını sorguluyordu ve 2003 yılında iflas başvurusunda bulunduğunu gösteren kayıtlar yayınlandı. (İflas kayıtları orijinaldi.) "Bunlar korkunçtu; İnanamadığımız şeyleri yayınlıyorlardı ve bunları çok hızlı bir şekilde ortaya çıkarıyorlardı. “demişti Hastane Sorumluluğu için Vatandaş üyelerinden Deanne Martin-Soares. “Hiçbir şey izleyemedik. 
Bütün bunların nereden geldiğini bilmiyorduk. ” Facebook'ta Alex Gutiérrez, bu smear taktiklerini yorumlamıştı: “Kampanyalarının bu tür çöplerle üretilip ilerletilmesi çaresizliklerinin ve korkularının hacimlerini gösteriyor! ” 


15 Haziran günü, Senovia'yla “sıfır deneyimli-acemi” olduğu için alay eden ve "kanıt isteyen” 
sakinleri Tularespeaks.com'u ziyaret etmek için yönlendiren kampanya el ilanları kentin çevresindeki kapı kollarında belirmişti. El ilanlarını basan ve dağıtan küçük işletme sahibi iş adamı, ücretinin Francesco Manoletti adını kullanan, uydurma bir kişi gibi görünen bir yabancı tarafından nakit olarak ödendiğini söylemişti. (Başka bir Psy-Group operasyonunda, müteahhitleri işe almak için benzer bir isim olan Francesco Gianelli kullanıldı.) 


"Çünkü öyle dedim." 

Parmod Kumar, seçimlerin feshini engellemek için kendi siyasi danışmanı olarak Michael McKinney adında California kampanyasında tecrübe edinmiş bir adamı tutmuştu. Kumar veya Benzeevi'nin Senovia'ya yapılan saldırıların arkasında olduğuna yönelik dedikodular yaygınlaşmaya başladığında, McKinney Web sitelerini kimin yarattığını keşfetmeye çalışsa 

da başarılı olamadı. McKinney, “seçmenin öfkesi seçimlerin feshine yönelik” diyordu. “Bir 


seçim kazanmak için seçmenleri oy kullanacak kadar kızdırmanız gerekiyor. Feshi durdurmak için seçmenlerin öfkesini azaltmak zorundasınız. ” 


McKinney, saldırının amaçlanan etkinin tam tersi sonuçlara neden olduğunu Senovia'nın taraftarlarını seçim gününde ortaya çıkmaya teşvik ettiğini hissettiğini söylemişti. MeKinney, Kumar'a bahse konu Web siteleri ile ilgili sorular sorduğunda, Kumar, nereden geldiklerini bilmediğini söyledi. McKinney, Benzeevi ile de görüştüğünü söyleyerek, kampanyanın “durdurulmasını” kimin istediğini söylemesini istedi. Benzeevi bundan sonra McKinney'in telefonlarına cevap vermeyi bıraktı. McKinney, web sitelerinin saldırısı için, “Senovia'ya gerçekten zarar vermedi” diyecekti “Taciz ediliyormuş gibi görünmesini sağladı. 
Kumar'a zarar verdi. Geri tepti.” 


Seçimin arifesinde, Alex'in evi yandı ve son kampanyadaki el ilanlarını da içeren neredeyse her şeyini kaybetti. Yangının seçim ile ilgili olabileceğinden şüpheleniyordu, ancak yerel itfaiye yetkilileri kötü bir kasıt kanıtı görmediklerini söylediler. Eski bir Psy-Group yetkilisi bana, “Herhangi bir projede asla herhangi bir fiziksel yangın başlatmadım” dedi. 


Burstien, Psy-Group'un Tulare'daki çalışmalarının şirketin diğer küçük kampanyaları kazanmasına yardım edeceğini umuyordu, ancak aşırı iyimserdi. Burstien meslektaşlarına birkaç anlaşmayı tamamlamaya yakın olduğunu söylüyordu, ancak Şubat 2018'de yeni müşterilerin azaldığını ve bordro yapamayacağını anladı. Psy-Group'un mali sıkıntılar yaşadığı bu dönemde F.B.Pnin ani incelemesi ile karşılaştı. Büro, Vladimir Putin ile gayri resmi bir kanal oluşturmak amacıyla, Trump’ın kampanya başlangıcından önce Seyşeller’ de gizli bir toplantı düzenlemeye yardım etmek için George Nader'le görüşmüştü. Ocak 2018'de, F.B.I. ajanları, Amerikan vatandaşı Nader'i Dulles Uluslararası Havaalanında durdurdu ve kendisine jürinin mahkeme celbini verdiler. 


Nader işbirliği yapmayı kabul etti ve F.B.I. ajanları, Zamel ile yaptığı görüşmeler de dahil olmak üzere Trump kampanyasının çeşitli işleriyle ilgili sorular sordular. (Temsilcilerinden birine göre, Nader'e doğru bir şekilde ifade vermesi karşılığında dokunulmazlık sağlandı. 
“Bu tür bir dokunulmazlığı olan birinin yalan söylemeye ihtiyacı yoktur ” dedi.) 


Ertesi ay, FBI. ajanları Zamel'e büyük jüri mahkeme celbi ile ilgili 

yardımlarda bulundu. Ajanlar ayrıca Burstien'i bir iş gezisinde olduğu San Francisco bölgesinde de takip ediyordu. Burstien otel odasına döndüğünde kapısının altında, Büronun sorgunlamak için gelmesini istediğini bildiren bir not buldu. Burstien, arkadaşlarına “şokta” olduğunu söyleyecekti. FBI Ayrıca, Psy-Group'un WeCork'ta bulunan D.C. ofisini ziyaret etti ve sürekli çalıştığı bir masanın çekmecesinde gizlenmiş bir dizüstü bilgisayarı ele geçirdi. 


FBI Burstien'in çalışanlarından bazılarını Psy-Group'un faaliyetleri hakkında sorguladı. Eski bir şirket yetkilisine göre, görüşmelerde, temsilciler "ateş olmayan yerde duman yokmuş gibi" davrandılar. Yetkili, “Çok fazla duman vardı” diyordu. “Onlara göstermek zorundaydık, o dumandı, o dumandı, o dumandı ve o ateş değildi.” Psy-Group yetkilileri FBP’ yı hukuk bürosundan aldıkları mektupları gösterdiler, faaliyetlerinin yasallığını kanıtladılar ve şirketin 


yabancı bir acente olarak kaydolması gerekmediğini söylediler. Eski bir Psy-Group çalışanı “FBI bu saçmalığın yasadışı olmadığına gerçekten şaşırmıştı” diyordu. 


Bir röportajda Burstien, Psy-Group'un işleyişi hakkında rahat hissettiğini ancak ortalama vatandaşları korumak için değişiklik yapılması gerektiğine inandığını söylemişti. 


“Online platformları nasıl kullanabileceğimizi gerçekten anlayan, etkileyici taraf olarak anlatıyorum” demişti. “Daha fazla düzenleme yapılması gerekiyor ve bu her ülkede yasa koyuculara bağlı. ABD yasa koyucuları, iki yıldan uzun bir süre önce bu yeni yeteneklerin potansiyeli ile ilgili bilgi edindikten sonra ne yaptı? İğneyi A'dan B'ye taşıma güçleri var. Bildiğim kadarıyla önemli bir şey yapılmadı.” 


Psy-Group adına Benzeevi'ye yardım eden Ram Ben-Barak, itiraz ettiği Tulare'deki faaliyetlerinin kapsamını öğrendikten sonra şirketten ayrılmaya karar verdiğini söyleyecekti. Barak, firma ile çalışma kararından pişman olmuştu. “Resmi görevinizden ve Mossad'dan ayrıldığınızda, gerçek dünyanın nasıl çalıştığını 

bilmiyorsunuz” demişti. "Bir hata yaptım." 


Şu anda İsrail parlamentosuna milletvekili olarak girmeye çalışan Ben-Barak, avatarların ve yanlış bilgilerin çoğalmasını engellemek için yeni düzenlemelerin gerekli olduğuna inandığını söyledi. “Bu, zamanımızın mücadelesi” dedi. “Her şey sahte. Bu inanılmaz." 


Terrogence kurucusu Gadi Aviran, kurulmasına yardım ettiği sahte kişiliğin bu kadar güçlü olacağını “hiç hayal etmediğini” söylemişti. “Nerede olduğumuzu anlamak için, nerede başladığımızı anlamak zorundayız. Asil bir dava olarak başlayan şey sahte haber olarak bitti. Bugün sahip olduğunuz şey sular altında kalmış bir pazar, insanlarla temel olacak bir şeyler yap.” 


Tulare'de, Psy-Group'un stratejisi 11 Temmuz 2017 gecesi test edildi. Hastane kurulu seçimi büyük bir katılımla sonuçlandı; ama Psy-Group'un müşterisi için değildi. Binden fazla oy kullanıldı ve sadece yüz doksan beş kişi Kumar'ın yerinde kalması için oy kullandı. Senovia Gutierrez yüzde yetmiş beş oyla kazandı. Sonunda, Senovia'ya saldıran Web siteleri, toplumda çok dikkat çekmişti. Bir bilgisayar güvenlik uzmanı, seçimden sonra çıkan sitelerden gelen iz verilerini inceledikten sonra, “Hiç kimsenin gelmediği bir bir konser düzenlemişlerdi sanki ” dedi. 


Senovia'nın kazanmasından sonra, Benzeevi'nin sözleşmesi feshedildi. Hastane geri dönüşüm uzmanı Larry Blitz, hastanede geçici CEO olarak görevlendirildi ve hastanenin mali kayıtlarının “Kitabına uydurmak için uydurma tekniklerle girilen veriler” yüzünden tamamen dağılmış olduğunu gördü. Hesaplar “Büyük Kanyon kadar büyük bir delik” içeriyordu. 
Hastane otuz altı milyon dolardan fazla borçlanmıştı ve neredeyse bir yıl boyunca kapanmak zorunda kalacaktı. (Ekim 2018'de yeniden açıldı.) 


Bir sabah, Blitz'in baş finans memuru hastanenin önünde duran polis arabası ile karşılaştı, 


polisin bilgisayarlara ve telefonlara el koymuş olduğunu fark etti.. Yerel bölge savcısı, Tulare tarihindeki en büyük soruşturmalardan biri olan dolandırıcılık soruşturmasının bir parçası olarak kırktan fazla arama emri çıkardı. Benzeevi ve hukuk ekibi, Psy-Group hakkındaki sorulara cevap vermeyi reddetti. İlk başta Kumar, gizli kampanyanın farkında olmadığını ve bu hikayenin açığa çıkması için yardım etmek istediğini söyledi. Sonra aramalara cevap vermedi. 


Eski bir şirket yetkilisine göre, Zamel, 2018'de Mueller ekibi çalışanları sorgulamaya başladığında Psy-Group'u kapatmaya karar vermişti. Ancak, onun ölümü, sağladığı hizmetlerin çoğuna yönelen ve artan iştahı bastırmadı. Psy-Group'un eski çalışanlarından bazıları iş görüşmeleri için Black Cube ile bir araya geldi. 


Black Cube, yapımcı Harvey Weinstein da dahil olmak üzere son çalışmalarından bazıları yüzünden eleştiriliyordu ancak ününün işe zarar verdiğine dair hiçbir işaret yoktu; Şirketin operasyonlarını bilen bir kişi, çeşitli kurumların ilgisinin artmasına neden olmuştu. Kısa bir süre önce 1998'den 2002'ye kadar Mossad direktörlüğü (başkanlığı) yapan Efraim Halevy, Black Cube'un danışma kuruluna katılmıştı. Bir Mossad profesyoneli ve Netanyahu'nun eski bir ulusal güvenlik danışmanı olan Uzi Arad, eski meslektaşlarından bazılarını görmekten utandığını söylüyordu, “Kiralık paralı askerler” diyor ve ekliyordu: “Bunun çok ahlaksızca olduğunu bilmeliler.” 


Geçtiğimiz yıl, Black Cube, Tel Aviv'in en pahalı mahallelerinden birine taşındı ve şu anda The Bank Discount Tower'da şık ve tam katlı bir ofise sahip. Giriş işaretsiz ve siyah boyalı; kapılar parmak izi okuyucular tarafından kontrol ediliyor. Ofisin özel bir alanı, eski bir şifreleme makinesi de dahil olmak üzere, casuslukla ilgili nesnelerle dekore edilmiş durumda. 


Bazı Psy-Group emektarları firmanın kapatılmasından ecesefle bahsediyorlardı: “Şirket hala açık olsaydı, tüm bu olumsuz baskılar bize çok daha fazla müşteri getirecekti”. Eski bir üst düzey İsrail istihbarat yetkilisi, bazı Psy-Group ve Black Cube operasyonlarını kamuoyu incelemesine maruz bırakan utanç verici yanlışlıklara rağmen, “özel Mossad'lara” yönelik küresel talebin arttığını ve etki operasyonları pazarının yeni ticari alanlara genişlediğini söyleyecekti. 


Eski yetkili, özellikle emlak fiyatlarını etkilemek için avatar kullanımın arttığı, örneğin, teklif sahiplerinin bir mülk için daha fazla para teklif ettiği yanılsaması yarattığı veya rekabeti engellemek için toksik kimyasalların varlığına dair söylentiler yaydığı potansiyel olarak büyük bir pazardan bahsediyor. 


Eski bir Psy-Group yetkilisi, “Bu serbest pazar açısından korkutucu” diyor, avatarlar için olası uygulamaların listesinin “sonsuz” olduğunu söylüyor. Bir başka İsrailli özel istihbarat emektarı uyarıyor: "Bakıyoruz; bu Buzdağı'nın görünen kısmı, nereye kadar gidebiliriz?" 


Adam Entous, Ronan Farrow, 18-25 Şubat 2019, New Yorker 


(Bu makale, 18 & 25 Şubat 2019 tarih ve baskı sayısında, “Deception, Inc.” başlığı ile yer almaktadır. Adam Entous, The New Yorker'da çalışan bir yazardır. Ronan Farrow The New Yorker'a katkıda bulunan bir yazar ve “Barışa Savaş: Diplomasinin Sonu ve Amerikan Etkisinin Çöküşü” adlı kitabın yazarıdır) 


ÖTEKİLEŞTİRİLEN EŞCİNSEL VE BİSEKSÜELLER 
21/05/2006 -Yener Bayram-Radikal 


Eşcinsel ve biseksüellerin sorunlarına heteroseksist bir bakış açısıyla yaklaşmak, kaş yapayım derken göz çıkarmaktır. 


Toplum, çoğunluktan farklı olanı, hâkim değerlerle uyuşmayanı ya yok etmeye ya da çoğunluğa benzetmeye çalışır. Nazi Almanyası bu anlayışın en uç örneklerinden biri... Hitler, Auschwitz'e Yahudileri, eşcinsel erkekleri, Çingeneleri, politik muhalifleri gönderir. Seks işçiliği yapan kadınları ve sakatları ise doğrudan yok etmeye çalışır. Tabii bu anlayış Hitler'in Almanyası ile beraber tarihe gömülmedi. Günümüzde hâlâ çeşitli gruplar yaşadıkları toplumlarca dışlanmaya ya da yok edilmeye devam ediliyor. Lambdaistanbul'un geçtiğimiz ay sonuçlarını kamuoyuyla paylaştığı anket çalışması, ötekileştirilen ve bu anlamda toplumsal baskıyı enselerinde hisseden gruplardan biri olan eşcinsel ve biseksüellerin sorunlarını irdeliyor. Bu çalışma bize bu alanda düşünme, fikir üretme ve tartışma ortamını sağlıyor. 


Heteroseksist bakış 

Azınlık (niceliksel olarak değil, niteliksel ve muhalif anlayış olarak kullanıyorum) gruplar hakkında araştırma yapmak daha yoğun bir özen gösterilmesini gerektirir. Çünkü kolaylıkla egemen olan anlayışın gözlüklerinden azınlık gruba bakma tehlikesine düşülebilir. 
Dolayısıyla konu cinsel yönelimler olunca heteroseksist bir bakış açısıyla eşcinsel ve biseksüellerin sorunlarına yaklaşmak, kaş yapayım derken göz çıkarmaktır. Bu alanda daha önce yapılan bazı araştırmaların bu tehlikeye düştüklerini görürüz. Örneğin 1986'da yayınlanan 'Eşcinsellik' kitabının arkasında bir grup gey, biseksüel, travesti ve transseksüelle yapılan bir anket çalışmasına yer verilir. Kitabın yazarı Arslan Yüzgün, her ne kadar kitabında yer verdiği bu anket ile dönemin sorunlarını ele almak istese de eşcinsellerin makyaj düşkünlüğü, moda tutkusu, meslekleri dışında bir sanatla uğraşıp uğraşmadıkları yönündeki sorularıyla, eşcinseller hakkındaki kalıp yargıları yeniden üretir. Bu tıpkı "Eşcinseller yalancıdır", "Eşcinseller seksten başka şey düşünmezler" gibi önyargılarda olduğu gibi, toplumun çoğunluğuna benzemeyen, hâkim değerlerine uymayan gruplar hakkında genelleme yaparak onları ötekileştirmektir. 


Kadınlara ulaşmak zor 

Lambdaistanbul'un gerçekleştirdiği "Eşcinsel ve Biseksüellerin Sorunları" başlıklı anket çalışmasında en dikkat edilen konulardan biri de hakkında araştırma yapılan grubu ötekileştirmemekti. Eşcinsel ve biseksüellere heteroseksist bir merakla bakmak yerine, heteroseksist önyargılardan eşcinsel ve biseksüellere yönelik her alanda ortaya çıkan ayrımcılıktan ötürü bu grubun yaşadığı sorunları teşhir etmek çalışmanın çıkış noktasıydı. 
"Eşcinsel ve Biseksüellerin Sorunları" kapsamında 393 kişiyle görüşüldü. Bu 393 kişinin 


yüzde 38'i kadın, yüzde 62'si ise erkek... Özellikle kadınlara ulaşmak, erkeklere ulaşmaktan daha güç oldu. Bunun temel sebebi erkek egemen sistemde kadınların sosyalleşme alanlarına girememeleri, yani kadın görünmezliği... Bir gey ya da biseksüel erkek, bir eşcinsel ya da biseksüel kadına oranla daha rahat evden çıkabiliyor, sosyalleşme alanlarına girebiliyor, arkadaş edinebiliyor, Lambdaistanbul'dan ve böyle bir anket çalışmasından haberdar olabiliyor. Oysa aynı olanaklar kadınlar için geçerli değil. Özellikle kadınlarda olmak üzere, erkeklerde de anketin sonuçlarını etkileyip etkilemeyeceğini bilmediğimiz bir sessiz çoğunluk söz konusu... 

Anket kapsamında görüşülen bu 393 kişinin verileri toplumun eşcinsel ve biseksüellere yönelik ayrımcı ve dışlayıcı tavrı hakkında bize fikir veriyor. Bazı önemli veriler ise şöyle: 

- Görüşülen 393 kişinin, yüzde 75'i, çevrelerindeki insanlara eşcinsel ya da biseksüel olduklarını söylediklerinde "Hiç onlara benzemiyorsun" tepkisini almış. Aslında bu sonuç medya ya da popüler kültürün oluşturduğu yanlış imgelere de işaret ediyor. Eşcinseller şöyle olur, böyle yürür, öyle konuşur gibi kalıp yargılar ve bu yargıları yeniden ve yeniden üreten uyaranlarla çevrili olduğumuzu biraz daha iyi görebilir hale geliyoruz, anket sonuçlarına bakarken. 


Şiddet 

- Eşcinsel ve biseksüel bireyler cinsel yönelimleri sebebiyle şiddete maruz kalabiliyor. 
Fiziksel şiddete maruz kalma oranı yüzde 23, sözlü şiddete maruz kalma oranı ise yüzde 50. 
Bireylerin cinsel yönelimleri sebebi ile bu derece zarar görebileceğini, dahası gördüğünü bugüne kadar düşünmemiş, görmemiş ve duymamış olanlarımız için oldukça ezber bozucu bu açıdan, bu çalışma. 

- Ankete katılan 393 kişinin yüzde 51'i geçmişte doğru bilgiye ulaşamadığı için cinsel yönelimiyle ilgili olumsuz duygulara kapılmış. Yüzde 58'lik bir oran ise geçmişte ya da hâlâ eşcinsel ya da biseksüel olduğu için yalnız kalmaktan korkmuş ya da korkuyor. 

Eşcinseller ve biseksüellerin birçoğu psikolog ya da psikiyatra gitmeleri yönünde "öneri" alırken, bazen aileler ya da yakın çevre zorla psikologa ya da psikiyatra götürebiliyor. 
(Azımsanamayacak bir oran, yüzde 33.) Ancak bu sefer de psikolog ve/veya psikiyatra götürülen eşcinsel ya da biseksüel bireyler, psikologlarca heteroseksüel olmaya zorlanabiliyor. (Bu oran, yüzde 29.) Kimi psikologlar bunu yaparken erkek hastalarına (!) 
vajina resimleri göstermekten, hastalık kapma ya da hayatları boyunca yalnız kalma korkusu aşılamaya kadar çeşitli bilimsel yöntemler (!) uyguluyor. Oysa bireyin cinsel yönelimini değiştirmek söz konusu değildir. Kaldı ki psikiyatride geçerli olan temel metinlerden biri olan 
Amerikan Psikiyatri Birliği'nin 'Tanı ve İstatistik Rehberi", eşcinselliği ve biseksüelliği 30 
yıldır bir bozukluk ya da hastalık olarak tanımlamıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün Uluslararası Hastalıklar Sınıflandırması içinde de yer almıyor eşcinsellik ya da biseksüellik. Yani eşcinselliği ya da biseksüelliği "hastalık" olarak nitelendirip iyileştirmeye çalışan her psikolog/psikiyatr tamamen çağ ve bilim dışı davranmış, ayrıca suç işlemiş oluyor. 

Türk Silahlı Kuvvetleri ise Dünya Sağlık Örgütü'nün tersine eşcinselliği "ileri derecede psiko- seksüel bozukluk" olarak tanımlayıp eşcinsel olduğunu söyleyen kişilere çürük raporu veriyor. Rapor alma sürecindeki eşcinsellerin yüzde 62'sinden anal muayene, yüzde 29'undan ise cinsel ilişki sırasında fotoğraf çektirmeleri isteniyor. 

Bu anket çalışması cinsel yönelim ayrımcılığının boyutları hakkında önemli veriler sunuyor. 
Sadece eşcinsel ve biseksüellere yönelik ayrımcılık değil, tüm dışlanan gruplara yönelik ayrımcılığın bu tarz çalışmalarla belgelenmesi hayati değer taşıyor. Bu veriler sayesinde ayrımcılığın önlenmesi adına neler yapabileceğimizi konuşmak, bu konuda fikir üretmek hepimiz için kolaylaşıyor. 

YENER BAYRAM: Lambdaistanbul, Eşcinsel Sivil Toplum Girişimi gönüllüsü 


"Eşcinsel ve Biseksüellerin Sorunları" çalışmasının verileri Lambdaistanbul'un hazırladığı 'Ne Yanlış Ne de Yalnızız' başlıklı kitapta bir araya getirildi. 


'GAY'LER ESKİDEN ESNAFTAN SAYILIR VE PADİŞAHIN HUZURUNDA 
YAPILAN RESMİGEÇİTLERE BİLE KATILIRLARDI 


27 Ağustos 2006-Murat Bardakçı-hurriyet 


Bursa'da geçtiğimiz günlerde yürüyüş yapmak isteyen eşcinseller engellemeler yüzünden değil yürümek, birkaç metre bile ilerleyemediler ve sadece bildiri okumakla yetinmek zorunda kaldılar. 

Ama bu eşcinsellerin büyük büyük dedeleri, bundan asırlarca önce "meslek grubu" kabul edilip esnaftan sayılmış, hattâ hükümdarların sefere çıkmalarından önce düzenlenen büyük resmigeçitlere bile katılmışlardı. İşte, Evliya Çelebi'nin meşhur "Seyahatnâme"sinde, 17. asır gay'lerinin Dördüncü Murad'ın huzurunda yapılan bir geçit resmine yanlarında kendilerini pazarlayanlar olduğu halde katılmalarının anlatıldığı bahis... 


GAZETELERDE okumuşsunuzdur: Eşcinseller, geçtiğimiz günlerde Bursa'da valilikten izin alarak "Buluşma" adı altında yürüyüş yapmak istediler ama engellendiler; değil yürümek, birkaç metre bile ilerleyemediler ve sadece bildiri okumakla yetinmek zorunda kaldılar. 


Hadisenin kahramanlarının bu sayfada da gördüğünüz fotoğraflarından, yürüyüşe hazırlananların çoğunluğunu travestilerin ve transseksüellerin teşkil etti ği anlaşılıyordu. 
Yorumunu sizlere bıraktığım böyle bir görüntüye bugün Anadolu'nun herhangi bir vilâyetinin sokaklarında rastlanmasının imkânsızlığı bir yana, bu yürüyüşün Bursa gibi bir sanayi şehrinde bile yapılabilmesi zaten çok zordu. 


Bursasporlu Esnaf Derneği Başkanı Fevzinur Dündar, yürüyüşten önce bir demeç vermiş, "Osmanlı'nın payitahtı olan Bursa'da böyle bir yürüyüşü kabullenemiyoruz"' demiş ve "Bursa'nın erenlerin, evliyaların şehri" olduğunu söylemişti. Neticede, Bursa'da planlanan "Buluşma" mümkün olamadı. 


Resmi Kayıtlarda Var 


Buraya kadar herşey tamamdı, zaman ve şartlar işin gereğini yerine getirmişti ama doğru olmayan tek husus, Osmanlı'nın "payitahtında" yani "başkentinde" böyle bir yürüyüşün yapılamayacağı meselesi idi. Zira, Osmanlı Devleti'ne daha sonraları asırlarca başkentlik yapmış olan ve "erenlerle evliyalar" bakımından Bursa'dan hiç de geri kalmayan, hattâ hemen her köşesinde bir veya birkaç yatır bulunan İstanbul'da, geçmiş asırlarda böyle yürüyüşler yapılmıştı. Eski zamanların eşcinselleri, İstanbul?da padişahın huzurunda düzenlenen resmigeçitlere bile iştirak etmiş, hattâ yanlarında kendilerini pazarlayanlar olduğu halde yürümüşler ve bu yürüyüşler o devrin kayıtlarına ayrıntılarıyla geçmişti. 


Osmanlı zamanında müşteriye çıkan delikanlılara "hiz oğlanı" denirdi ve mesleklerini icra eden "hiz"'lerin devlet tarafından kayıt altına alınmaları şarttı. Hayatını bu işten kazanan erkekler "'defter-i hizân"' yani "hizler defteri" denilen kütüğe yazılırlardı ve bugünden çok daha önemli bir farklılık sözkonusuydu: Profesyonel eşcinseller, "esnaftan" kabul edilirlerdi. 
Esnaf, o devirde ordunun bir bölümü sayılır, padişahın sefere çıkışından önce İstanbul'da yapılan büyük geçit resmine bütün meslek grupları katılır ve "'hizân", yani eşcinseller de bu 


geçit resminde yeralırlardı. 


Bu törenlerden birini, 17. asrın çok önemli bir ismi, Evliya 

Çelebi, meşhur "Seyahatnâme"'sinde ayrıntılarıyla yazıyor. Zamanın hükümdarı Dördüncü Murad'ın bir sefere çıkışından önce yapılan büyük resmigeçide askerlerin yanısıra bütün İstanbul esnafının da katıldığını, meselâ börekçilerin sanatçılarla, peksimetçilerin imamlarla, yelkencilerin de dalgıçlarla, imamlarla ve müezzinlerle birarada yürüdüğünü ve binlerce kişilik kortejde "eşcinsellerin, deyyusların ve pezevenklerin"' de yeraldığını söylüyor. 


İnanmayan Okusun 


Evliya Çelebi, Seyahatnâme'sinin birinci cildinde her meslek grubunu ayrı ayrı anlattığı ve İstanbul'un esnaf tarihi bakımından bugün en önemli kaynak kabul edilen bu geçit resmi bahsinde, eşcinsellerin yürüyüşünü bugünün Türkçesi ile şöyle yazıyor: 


"Pasif dilber eşcinsel esnafı: Bunlar, evsiz-bar ksız 500 kişidir. Kendi kadir ve kıymetlerini bilmeyip Bâbulluk'ta, Kalatyonoz'da, Finde*de, Kumkapı'da, San Pavlo'da, Meydancık”ta, Kiliseardı”nda ve Tatavla*da málum işin yapıldığı yerlerde boğaz tokluğuna çalıştıkları sırada avlanıp Subaşı'nın (yani, o zamanın polis müdürünün) tuzağına düşer ve deftere kaydedilirler. İşte, sözü edilen bu kişiler geçit resminde Subaşı ile şakalar ederek yürürler. Bunlar gibi daha nice esnaf mevcuttur ama anlatmakta hiç fayda yoktur ve sadece Subaşı tarafından bilinirler. Resmigeçide katılan deyyusların sayısı 212, pezevenklerin adedi de 300'dür." 


17. asır Osmanlı İstanbul'undaki eşcinsel resmigeçidinin ayrıntıları Evliya Çelebi?de kısaca işte böyle geçiyor ama bu yazdıklarımdan dolayı hiddetlenecek ve her zamanki âdetleri veçhiyle "Bunların hepsi uydurma"' diyecek olan zamanımızın gönüllü Osmanlı polislerinden de önceden küçük bir ricam var: Geçmiş dönemi duygu ile değil, bilgi ile yorumlayın, dolayısıyla oturup okuyun, en azından verdiğim kaynakları gözden geçirin, hattâ bu kaynakların nakletmediğim bahislerini de bir zahmet tedkik buyurun ve diyeceğinizi ondan sonra söyleyin! Zira bu tarih beğenelim veya beğenmeyelim bizim tarihimizdir ve olayların meydana geldikleri zamanın şartlarına göre değerlendirilmeleri halinde utanılacak hiçbir şeyimiz yoktur. 


Gay ilişkilerden Avrupalı olmaya karar verince utanır olduk 


İSTANBUL caddelerinde geceleri mesleklerini icra etmeye çalışan travestileri görüp de "Ahlâk namus kalmadı, ne günlere geldik" diye yakınanlar, eski devirlerin daha başka ve daha temiz olduğunu zannetmekle hata ediyorlar! 


Hata ediyorlar, zira mâlum işin geçmişiyle bugünü arasında hiçbir fark yoktur, insanoğlu aynı insanoğlu, merak da aynı meraktır. Değişiklik, sadece mâlum işin gizli yahut açık yapılmasında ve tıp teknolojisinin gelişmesi neticesinde transseksüellerin ortaya çıkmasındadır. Ama, geçmiş asırlarda gizlenmesinde gerek görülmeyen bazı eğilimler 

bugün "ayıp" kabul edilmekte ve örtülü bir şekilde sürdürülmektedir. 


Uygunsuz kadınlarla erkekler, Osmanlı zamanında da faaliyetteydiler. Devlet bu faaliyetlere bazen göz yummuş, bazen de sıkı yasaklar getirmişti ama yaygın düşünce, "İsteyen, canının çektiğini yapsın" şeklindeydi. Üstelik bu iş eski devirlerde sadece bize mahsus değildi, bütün dünyada vârolan birşeydi. Aynı cinse duyulan ilgi Osmanlı toplumunda da hafiften 


yadırganırdı fakat yadırgama kendi cinsine düşkün olanın bu merakını gizlemesini gerektirecek bir hâle gelmez, herşey ortada, apaçık cereyan ederdi. Şairlerin delikanlı sevgilileri için kaleme aldıkları gazeller elden ele dolaşır, bestecilerin yine genç erkekler için döktürdükleri nağmeler de her yerde terennüm edilirdi. 


Meselâ, Fuzuli'nin "Subh çekmiş çerha tıygın tâşa çalmış âfitâb / Zâhir etmiş ol meh-i dellâke aynı intisâb"' mısraıyla, yâni "Sabah usturasını bilemiş, güneş kılıcını taşa çalıp o ay gibi tellâka bağlılığını göstermiş" sözleriyle başlayan gazelinin bir delikanlıya yazıldığı daha ilk okuyuşta anlaşılırdı. Gazel, daha sonra "Başlar, onun anber kokulu usturasının hareketinden, suyun dalgalanıp kabarcıklar meydana getirmesi gibi neşelenip tertemiz oluyor. Her kılımın ucunda bir baş olsaydı ve sevgilim onları saç gibi doğrasaydı, kanlar döken usturasından yine de kaçmazdım..." sözleriyle devam etmekteydi. 


Bir başka örnek: Küçük Mehmed Ağa'nın eseri olan ve müziğimizin en san'atlı parçalarından sayılan Evcârâ makamındaki bestede, yâni "Gelince hatt-ı muanber o meh cemâlimize / Yazıldı mebhas-i sevdâ kitâb-ı hâlimize"' güfteli eserde "O ay yüzlü sevgilimizin sakalları çıkmaya başlayınca, hâlimizi anlatan kitaba sevda bahsi yazıldı" deniyordu. 


Eşcinsel ilişkiler, Avrupalı olmaya karar verip Tanzimat'ı ilân etmemizden sonra, 1840'lardan itibaren "ayıp" sayılır oldu ve bir zamanlar sıradan hadise gibi görünen münasebetler artık sessizliğe büründü. 


19. asrın büyük âlimi ve devletin resmi tarihçisi Cevdet Paşa, "Mâruzât"' isimli eserinde bu anlayış değişikliğini apaçık, şöyle anlatır: 


"Kadın düşkünleri çoğaldı, delikanlı meraklıları azaldı. Oğlancılık sanki yere battı. 
İstanbul'da eskiden beri delikanlılara karşı olan aşk ve ilgi kızlara yöneldi. Sultan Üçüncü Ahmed zamanından beri devam eden Kâğıthane seyri daha fazla rağbet buldu. 
Gerek orada, gerek Bayezid Meydanı'nda arabalara işaret verme usulü başladı. 
Devletin önde gelenleri arasında kulamparalığıyla meşhur Kâmil ve Âli Paşalar (0 devrin sadrazamları, yani başbakanları) ile onlara mensup olanlar kalmadı. Âli Paşa, yabancıların eleştirisinden çekinerek kulamparalığını gizlemeye çalışırdı." ("Mâruzât", Türk Tarih Kurumu Yayını, sah: 9) 


BİLİM NE DİYOR? 


24 May 2009, Pazar-Hayrettin Karaman-yenisafak 


Eşcinsellere ve insan hakları adına onları destekleyenlere göre insanlar iki cinsten ibaret değildir; erkek ve kadın gibi bir üçüncü cins de vardır, bu da “eşcinseller”dir. Yani eşcinsellik anormal değil, hastalık ve sapıklık değildir, bu sebeple onlara da, diğer iki cinse tanınan bütün haklar tanınmalıdır. 


Anlaşılan Yahudi ve Ermeni lobileri gibi eşcinsellerin de lobi faaliyetleri var ve birçok çevreyi etkileri altına almışlar. 


Eşcinselliğin, iddia edildiği gibi normal ve yaratılış icabı olduğunu kabul edebilmek için bilimin ve dinin bu konudaki kesin hükümlerine bakmak gerekir. 


Bugüne kadar bilim alanında böyle bir kesin bilgi ve hüküm ortaya çıkmış değildir. Konu üzerinde inceleme ve araştırma yapan ilgili çevreler arasında iki farklı tez vardır ve tartışmalar devam etmektedir. 


Bana gönderilen bir bilgi notuna göre “Geçtiğimiz yüzyılın önemli bir bölümünde, eşcinsellik, "kişilik bozukluğu" olarak kabul görüyordu. Ancak, 1973"te Amerikan Psikiyatri Derneği (APA), 1990'da ise Dünya Sağlık Örgütü (WHO), eşcinselliği "psikiyatrik bir bozukluk" sınıfından çıkardı. Ama, terapi sürecinden geçen eşcinsellerden birisinin şu sözü dikkat çekicidir: "Uzun yıllar gey olduğumu sandım. Sonunda anladım ki gerçekte ben gey değil, homoseksüellik problemi olan heteroseksüel bir erkektim."... Hiç kuşkusuz eşcinsel gruplar yahut kendilerini sadece eşcinsellerin insan haklarından sorumlu görenler bu fikre müthiş tepki gösteriyor ama Türkçe"ye yeni çevrilen "Erkek Homoseksüeller İçin Onarım Psikolojisi, Yeni Bir klinik Yaklaşım" isimli kitap (Çeviren: Ebru Morgül, Kaknüs Yayınları), konuyu bir kez daha gündeme getirdi. Üstelik, kitabın yazarı öyle bir çırpıda bir kenara bırakılabilecek bir isim de değil. Dr. Joseph Nicolosi, uzun yıllar ABD"de Eşcinsellik Üzerine Ulusal Araştırma ve Tedavi Birliği NARTH'"ın başkanlığını yapmış, şimdi de Kaliforniya"daki Thomas Aquinas Psikoloji Kliniği"ni yönetiyor.” 


Prof Dr. Nevzat Tarhan'ın bir yazısında (15 Mayıs, Haber 7 -İnternet) konuya ışık tutan önemli tespitler var: 


“Homoseksüeller cinsel yönelimini ve cinsel tercihini doğal yani genlerin öngördüğü heteroseksüel yönelime değil, bir sapma olan kendi cinsine yöneltmişlerdir. Homoseksüel Pedofili olarak bilinen çocuk yaştaki eşcinsteki kişilere cinsel ilgi duyma en sık rastlanılan homoseksüalite biçimidir. 


“Homoseksüellik ile ilgili bir gen tanımlanamamıştır. Ancak eşcinsel tercihi olan kişilerin yetiştirilme tarzı araştırıldığında sosyal öğrenmenin rolü göze çarpar. Aşırı koruyucu ve erkeklere düşman bir anne modeli ile zayıf, evle az ilgilenen veya sevgi vermeyen bir baba rollerini sık görürüz.” 


Konu bilim yönünden -en azından- tartışmalı olduğuna göre “eşcinselliğin normal olduğu” tezi bir iddiadan ibarettir ve bu teze dayalı hukuki düzenlemeler bilime değil, siyasete dayanmaktadır. 

Gelecek yazı: Kur'an eşcinselliği kınıyor ve yasaklıyor 


KUR"AN EŞCİNSELLİĞİ KINIYOR VE YASAKLIYOR 


28 May 2009, Perşembe- Hayrettin Karaman-yenisafak 


M.H. ya bilerek veya cehalet ve bağımlılığı yüzünden âyetleri yanlış yorumluyor; ictihad ve çağdaş yorum diyerek Kur'an-ı Kerim"e olmadık manalar yüklüyor, on beş asırlık geleneği bir yana atıyor, anlamada ilk muhatapların dili ve örfünü hiçe sayıyor. 


Kur'an-ı Kerim"de Lut kavminin yaptığı kötü fiilin, zorla tecavüz değil, rıza ile de olsa erkekler arasındaki cinsel ilişki olduğu açıktır, zorla olana tahsis etmenin delil ve dayanağı yoktur (Bak. 4/15 7/80 11/69 14/58 15/60 27/5 29/28...) 


Yine yüce kitabımızda "nikah, tezvic, zevc, zevce..." gibi ilgili kelimeler daima ve istisnasız olarak kadınla erkeğin evlenmesi manasında kullanılmıştır. Baştan beri cinslerin kendi aralarında cinsel ilişkilerine ve karşı cins ile nikahsız ilişkiye olumsuz bakmış ve bu fillere cezalar koymuştur. 


Bizim "Kur'an Yolu" isimli tefsirimizden bir özet aktaralım: 


"Kadınlarınızdan çirkin fiilde bulunanlara karşı aranızdan dört şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse, o kadınları ölüm alıp götürünceye yahut Allah onlara bir yol açıncaya kadar evlerde tutun. /İçinizden bu çirkin fiili işleyen ikilinin canlarını yakın. Eğer tövbe eder, durumlarını düzeltirlerse artık onlara eziyet etmekten vazgeçin; çünkü Allah tövbeleri çok kabul eden, çok esirgeyendir." Nisâ: 4/15-16) 


Fuhşun çeşitlerine göre cezalarını belirleyen Nisâ ve Nür sürelerinin çeşitli ayetleri birbirini tamamlamış, âyetlerin açıklamaya muhtaç kısımlarını da hadisler açıklamış, böylece başlıca cinsel suçlarla ilgili cezaların kaynağını sünnet ve buna dayalı sahâbe icmâı teşkil etmiştir. 


“Çirkin fiil” diye tercüme ettiğimiz fâhişe kelimesi Kur"an"da, hemcinsler arasındaki cinsel ilişki için de kullanılmıştır (Ankebüt 29/28). Buradan hareketle âyetler lafızlarına uygun olarak yorumlandığında 15. âyette kadınların kendi aralarında yaptıkları fuhuştan (sevicilik, lezbiyenlik), 16. âyette de erkeklerin kendi aralarında yaptıkları fuhuştan (livâta, homoseksüellik) bahsedildiği anlaşılmaktadır. Nür süresinin 2. âyetinde ise kadınlarla erkekler arasında yapılan fuhuş (zina) suçunun hükmü açıklanmıştır; şu halde suçların cezalarıyla ilgili hükümlerde bir değiştirme (nesih) söz konusu değildir. Buna göre: 


a) Seviciliğin cezası kadınları evlerde hapsetmektir; “Allah"ın onlara bir yol açması” ise hallerini düzeltmeleri ve erkeklerle evlenmeleridir. 


b) Livata suçunun cezası, bunu yapanlara söz ve fiille eziyet çektirmek, onlara maddi ve mânevi olarak acı vererek canlarını yakmak, böylece bu iğrenç fiili işlemekten vazgeçmelerini sağlamaktır. Ceza olarak ne söyleneceği, ne yapılacağı âyette açıklanmamış, ictihad ve uygulamaya bırakılmıştır. 


c) Kadınla erkek arasında yapılan fuhuşun cezası ise Nür süresinde (24/2) açıklandığı üzere yüzer sopadır. 


"Lüt'u da (peygamber gönderdik). Kavmine dedi ki: “Sizden önceki milletlerden hiçbirinin yapmadığı fuhşu mu yapıyorsunuz!” / “Çünkü siz, kadınları bırakıp da cinsel tatmin için erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz taşkın bir milletsiniz.” / Kavminin cevabı, “Onları (Lüt ve arkadaşlarını) memleketinizden çıkarın! Çünkü onlar fazla temizlik taslayan insanlar!” 
demelerinden başka bir şey olmadı. / Biz de onu ve karısı dışındaki aile fertlerini kurtardık. 
Karısı geride kalanlardan (kâfirlerden) idi. / Ve üzerlerine dehşetli bir yağmur (taş) yağdırdık. 
İşte gör günahkârların sonunun ne olduğunu!" (A"râf:7/80-84) 


Lüt aleyhisselâm, Hz. İbrâhim'in kardeşi Haran"ın oğludur. İslâmi kaynaklarda soy kütüğü Tarah oğlu Haran oğlu Lüt şeklinde geçmektedir. İbrâhim ile birlikte Irak"tan ayrılmış; Tevrat"ta bildirildiğine göre Ölüdeniz kıyısındaki Sodom ve Gomore"de (Ammüre) peygamber olarak görevlendirilmiştir. Buralarda oturan halk, inkârcılık yanında, livâtayı da meşrü hale getirmişlerdi. Hz. Lüt, erkeğin erkeğe yaklaşması (homoseksüellik) şeklindeki bu fuhuş çeşidini, daha önce hiçbir millette görülmemiş ölçüde yaygınlaştırmaları sebebiyle 


onları eleştirdi; kendisinin güvenilir bir peygamber olduğunu, Allah"tan korkup davetine icâbet etmeleri, hallerini düzeltmeleri gerektiğini söyledi (bk. Şuarâ 26/160-164) ve bu yaptıkları sebebiyle onları “müsrifler” şeklinde niteledi. “Mâkul ve meşrü ölçüleri aşan” anlamına gelen müsrif kelimesinin burada cinsel sapıklığı ifade ettiği anlaşılmaktadır. 


Kitap ve Sünnet"te zinanın cezası belirlenmekle beraber, sapıklık ve çirkinlik sayılarak yasaklanan eşcinselliğin cezası tayin edilmemiş; bu yüzden Müslüman âlimler bu suçun cezası hakkında taşlama (recm), yakma, üstüne duvar yıkma, yüksek bir yerden atmak suretiyle öldürme gibi farklı idam usulleri önermişlerdir. İmam Ebü Hanife ve diğer bazı âlimler ise ta"ziri (hâkimin uygun göreceği öldürme dışındaki bir ceza) yeterli bulmuşlardır. 


Gelecek yazıda: Hadislerde eşcinselliğe izin ve müsamaha yoktur. 
HADİSLER DE EŞCİNSELLİĞE İZİN VERMİYOR 


29 May 2009, Cuma- Hayrettin Karaman-yenisafak 


İslami kaynaklarda konumuzla ilgili iki kelimenin manaları ve mefhumları farklıdır ve — hükümde hataya düşmemek için- bu farkın dikkate alınması gereklidir. 


a“ 


"Hunsâ" kelimesi, "her iki cinse ait organları bir arada bulunduran veya her ikisi de olmayıp yalnızca idrar yapmaya yarayan bir deliği bulunan insan" için kullanılır. Bunlara erkek mi, kadın mı muamelesi yapılacağı konusunda çeşitli teşhis görüşleri vardır. 


"Muhannes" ise yumuşaklık, söz, bakış, davranış gibi konularda kadına benzeyen erkek demektir. 


Muhannesler de Fıkıh"ta iki guruba ayrılır. Doğumundan itibaren böyle olanlar, böyle yaratılmış sayılanlar; bunlara —işi fuhuş ve zina boyutuna götürmedikçe- bir suç ve günah 


isnad edilemez. 


İkinci gurup ise sonradan bozularak ve kendi iradeleriyle kadınlara benzemeye özenenlerdir ki, bunlar hadislerde lanetlenmişlerdir. 


M.H. nin yanlış ve yanlı aktardığı hadislere gelince: 

Ebü- Dâvud'"'un kitabına aldığı hadis şöyledir: 

Hz. Peygamber"e, ellerine ve ayaklarına kına yakmış olan bir muhannes getirildi; Peygamberimiz (s.a.), "Buna ne olmuş" dedi, "Kadınlara benzemeye çalışıyor" dediler. Naki" denilen bir yere sürülmesini emretti. 

"Onu öldürelim mi" diye sordular, "Namaz kılanları öldürmek bana yasaklandı" buyurdular. 
Bu hadiste şu hususlar dikkat çekiyor: 

Hz. Peygamber (s.a.) eşcinselliğe izin vermek veya müsamaha etmek şöyle dursun "kadınsı 


davranan, ellerine ve ayaklarına kına yakan birinin" bu davranışını bile hoş görmüyor, kötü örnek olmasın diye topluluktan uzak bir yere gönderiyor (tecrid ediyor). 


Hz. Peygamber dönemi toplumu yalnızca "kadınsı davranan" bir kimsenin bile öldürülebileceğini düşünüyorlar, ama Peygamberimiz "onun inanmış ve ibadet eden bir mümin" olduğunu ve öldürülmesinin caiz olmadığını söylüyor. 


Ebü Dâvüd ve Müslim'in kitaplarına aldıkları bir diğer hadis ise şu mealdedir: 


Hz. Peygamber'in hanelerine bir muhannes girip çıkardı (hizmet eder, yardım alırdı), Hz. 
Peygamber'in eşleri onu, "kadınlara ilgi duymayan (gayr-i uli"l-irbe) sayarlardı (Bak. Nür Süresi: 24/31). Bir gün Peygamberimiz (s.a.), o muhannes eşinin hanesinde iken yanlarına girdi, bu sırada muhannes bir kadını anlatıyor; "Önden dört büklüm, arkadan sekiz büklüm ile sallanarak yürüyor" diyordu. Peygamberimiz "Görüyorum ki bu kişi, bunlara kadarını biliyor, bundan sonra yanınıza girmesin" dedi, eşleri de onu evlerine girmekten menettiler. 


Hadisin bir başka rivayetinde şu ek de yer almaktadır: 


"Muhannes Beydâ denilen bir yere gönderilmişti, (eşleri) bu takdirde o açlıktan ölür" dediler, Peygamberimiz de her Cuma günü gelip iki kere eve girmesine, ihtiyaçlarını alıp yerine dönmesine izin verdi. 


Bu hadis de "kadınların cinsel objelerini algılayan" bir kimsenin "erkek sayılacağını ve kadınların ona karşı erkek gibi davranmaları gerektiğini ifade ediyor. Ayrıca böyleleri işi, hangi cinsle olursa olsun zina boyutuna götürmedikçe onlara iyi davranılması, ihtiyaçlarının karşılanması, fakat topluluk içinde kötü örnek olmaması ve kötülüğe sebep olmaması için uzak tutulması gerektiğini de anlatmış oluyor. 


Sonuç olarak hadislerde de İslam"da eşcinselliğin normal karşılandığına dair bir delil bulmak mümkün değildir. 


EŞCİNSELLER VB. İLE AYNI TOPLULUKTA YAŞAMAK 


31 May 2009, Pazar- Hayrettin Karaman-yenisafak 


Liberal demokratik rejimde, sosyal ve ahlaki çoğulculuğun giderek hakim olduğu, herhangi bir dinin değerlerinin yükselen değerler içinde yerinin azaldığı bir ortamda yaşamak durumunda olan Müslümanlar, başkaca bir zaruret, meşru fayda ve zarar yoksa, kendilerine göre "ayıp ve günah" olanı açıkça yapan, işleyen, uygulayan ve kınanmaları da yasak olan kimselerden uzak yerlerde, onlarla asgari ilişki içinde yaşamaya çalışırlar. 


İslam barış ve müsamaha dini olmakla beraber her ikisinin de sınırları vardır. 


Dindaşları tarafından ayıp ve günah açıkça işlendiğinde Müslümanlar öncelikle bunu, (mümkün oluyorsa, daha kötü bir sonuç doğurmuyorsa) bizzat veya (bu olmuyorsa, vakti geçmiyorsa) ilgili mercilere başvurarak fiilen engellemeye çalışırlar. Bu mümkün değilse öğüt vererek, kınayarak, fiilin kötülüğünü açıklayıp karşı tarafı ikna etmeye çalışarak önüne geçme teşebbüsünde bulunurlar, bu da olmuyorsa o kimselerden uzak dururlar, onları cesaretlendirecek, ayıbı ve günahı tabii hale getirecek davranışlarda bulunmazlar. 


Farklı inanç sahipleri Müslümanların topraklarına veya dinlerine karşı (bunlara zarar vermek üzere) savaş açmadıkça onlarla "iyilik ve adalet" çerçevesinde ilişki kurarlar. 


Peki bu kurallar liberal, çoğulcu demokratik rejimlerde nasıl işleyecek? 
Bu rejimlerde de: 


1. İslam'a göre ayıp ve günah olana -şahıslara yönelik olmamak, yalnızca fiil kastedilmek şartıyla- "Bize göre ayıp ve günahtır" demek serbesttir. 


2. Kimse kimseyi belli bir yerde (bölge, mahalle, apartman...) oturmaya mecbur edemez; muhafazakâr Müslümanlar değerlerini en iyi nerede koruyabilirlerse oralarda oturmayı tercih ederler. 


3. Kimse kimseyi dost ve arkadaş olmaya mecbur edemez. Muhafazakâr Müslümanlar dostlarını ve arkadaşlarını "açıkça ayıp ve günah" işlemeyenler arasından seçerler. 
Diğerleriyle -zaruri olanlar dışındaki- ilişkileri ise onları ıslah etme amacına yönelik olur. 
Asla günaha ve ayıba taviz vermezler, onların tabiileşmesine katkıda bulunmazlar. 


4. Mecbur olmadıkça ayıbın ve günahın hukuki kural olmasına ve meşruiyet kazanmasına oy ve destek vermezler. 


5. Sivil toplum dayanışmalarında sıra "ayıp ve günahı işleme" hakkına gelince "Bizi bu konuda mazur görün, sizi desteklememiz mümkün değildir" derler, birlikte hareketi evrensel iyilere ve iyiliğe bırakırlar. 


6. İnsan hakları belgelerinde "genel ahlaka aykırılık" bir hürriyeti kısıtlama sebebi olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde eşcinselliğin "ahlaksızlık, genel ahlaka aykırılık" bakımından değerlendirilmesi hukuk adamları arasında ihtilafa sebep olmuş, bazıları "Bu ahlaksızlık değildir" demişler, bazıları ise "Ahlaksızlıktır" hükmünü benimsemişlerdir. Küreselleşmenin, "dini, milli, yerel kültürleri" silip süpürmesine imkan verilmemeli, medeniyetine ve kültürüne bağlı olanlar, kendi kültür değerlerini korumak için tedbir almalı, bu meyanda "Bizim dinimizde ve kültürümüzde ahlaka aykırı olanı, halkımızın genellikle böyle kabul ettiği davranışları" genel ahlaka aykırı olarak değerlendirmeli ve hürriyetlerin kısıtlanmasında bu ilkenin kullanılmasına destek verilmelidir. 


EŞCİNSELLİK PROBLEMİ 
21 May 2009, Perşembe- Hayrettin Karaman-yenisafak 


Dinimize inanan, müslümanca yaşamak isteyen, ama kendi cinsine karşı çeşitli derecelerde ilgi duyan, bundan rahatsız olan ve kurtulmak isteyen... birçok kimseden mektup aldım, kendilerine yardımcı olmamı istiyorlardı; ben de nasihat ediyor, dinin bu fiile bakışını anlatıyor ve bazılarını da tanıdığım psikiyatri uzmanlarına yönlendiriyordum. Bugünkü yazıda —aşağıda- size sunacağım mektup ABD"de ilmi araştırma yapan bir gençten geldi ve ben ilk defa "eşcinselliğe İslam"dan meşruiyet delili arayan bir eşcinsel imam ve öğretmen"in varlığından haberdar oldum. 


Önce bu mektubu vereceğim, sonra o imamın bir röportajından alıntılar yaparak delillerini çürütecek ve eşcinselliğin İslam"da haram olduğunu ispat edeceğim (Röportaj Türkiye"de eşcinsellerin çıkardığı bir dergide de yayımlanmış). 


Mektup: 


"Uzunca bir süredir size eşcinsellikle ilgili kafamda oluşan sorularla ilgili bir mail yazmak, düşüncelerinizden istifade etmek istiyordum. Ancak, elimde elle tutulur bir belgeden çok hissiyatlar ve izlenimler vardı ve bunlar üzerinden bir çıkarımda bulunmak bana hiçbir zaman doğru gelmedi. Mailde ek olarak gönderdiğim yazılar bu konuda bana bir kaynak sağladı. 
KAOS-GL isimli eşcinsel kültür ve sanat dergisinin son sayısı İslam ve eşcinsellik adında bir dosyaya sahip ve ekte gönderdiğim yazılar da bu dosyada yer alıyor. Güney Afrika Cumhuriyeti"nde imamlık yapan bir eşcinsel olan Muhsin Hendricks"le yapılmış bir röportaj. 
Kur"an"da Lüt kavmiyle ilgili olan ayetleri çok farklı yorumluyor ve benim ilk araştırmalarımda elde edemediğim bir hadise gönderme yapıyor. Kendisine de belirli yollarla ulaşmaya çalıştım, ama ek bir şey bulamadım şimdiye kadar. 


"Bu konuda neden bu kadar kafa karışıklığına sahip olduğumu da belirtmek istiyorum. 
Üniversite öğrencisiyim ve alternatif kültür ve sanat faaliyetleriyle uğraşıyorum. Böyle bir alanda bir Müslüman olarak var olma çabası içerisindeyim, ancak benimle aynı alanda çalışma yürüten eşcinsel arkadaşlarım da var, aramızda konuştuğumuzda ben tartışamayan taraf olarak kalıyorum, çünkü eşcinsellikle ilgili görünür olarak Müslümanlar arasında sorgulayan bir tartışma ortamı yok ne yazık ki. Bana yukarıda bahsettiğim yazıyı okuttular ve söyleyecek tek kelime bulamadım. "Ama öyle değil" demek de yeterli olmuyor tahmin edersiniz ki." 


Bu mektuba kısa bir cevap olarak şunu yazmıştım: 


"Bütün ilahi dinler eşcinselliği bir bozulma, bir ahlaksızlık, bir tabii olanın dışına çıkma, bir ayıp ve günah olarak görürler. Size, yakında okuduğum bir yazıyı da gönderiyorum." 


Gönderdiğim yazı, eşcinselliğin normal olmadığını ve tedavi edilebilir olduğunu ifade eden ilmi bir rapor idi. Genç şu cevabı yazdı: 


"Bana gönderdiğiniz yazı ve benzeri çok yazı okudum. Tam tersine argümanlı da çok ama çok yazı okudum. Bu noktada bilimsel bir açıklama, tüm dinlerdeki genel kabuller ve İslam geleneğindeki karşılığından çok (ki bunların da önemli olduğunu çok iyi bilerek ve İslami bir yaşam tarzı kurgulama konusunda bu bilgilerden yararlanmaya özen gösterdiğimi de belirterek) Kur'an ve sünnetteki detaylı karşılığını merak ediyorum. Ekte gönderdiğim yazıda bahsedilen hadisi başka bir yerde göremedim ben naçizane araştırmalarımda. Sizin de kaynaklara ulaşımınız ve bilgileriniz benim için çok değerli, yardımlarınız için şimdiden teşekkürler." 


Konuya devam edeceğim. 
Kur'an eşcinselliği kınıyor ve yasaklıyor. 
MUHSİN HENDRİX"İN İDDİALARI 


22 May 2009, Cuma- Hayrettin Karaman-yenisafak 


İmamlık ve öğretmenlik yaparken eşcinsel olduğu ortaya çıkınca bu görevleri bırakmak zorunda kalan/bırakılan M.H. röportajında, çok dindar bir ailenin çocuğu olduğunu, çocukluğundan itibaren kadınlığa meyilli bulunduğunu, ergenlik çağından sonra bu meyilden 


ve onun sürükleyebileceği günahtan kurtulmak için çok çabaladığını, namaz kılıp oruç tuttuğunu, belki faydalı olur diye bir kızla evlendiğini, Pakistan"da İslami öğretim gördükten sonra konuyu incelediğini ve sonunda İslam'a göre eşcinselliğin günah ve yasak olmadığı neticesine ulaştığını ifade ediyor ve iddiasını ispat amacıyla şunları söylüyor: 


"Biz şu anda bir kitap hazırlıyoruz. İsmi de "İslam ve Eşcinsellik" olacak. Bir yıl içinde basılacak bu kitap. 12 yıllık bir araştırma sürecinin ürünü. Biz kendimiz eşcinsellik konusunu gidip aştık. Çünkü din adamları bu konularda çok bilgiye sahip değil... 


"Evlilik bir iş sözleşmesi gibi; yani çalışmazsa Kuran-ı Kerim"e göre bozmak gayet normal. 
Kuran"da "erkekle kadın evlenir" diye bir açıklama bulamazsınız. Böyle bir kural yok. 
İslam'a göre evlilik bir iş anlaşması olduğuna göre...eşcinsel ilişkilere uygulamada hiçbir sakınca yok. Çocuk sahibi olmaya gelince de, eğitim ortamı, sevgi ortamı yerindeyse eşcinsel bir ailenin çocuk evlat edinmesinde hiçbir sakınca yok. 


"Bizim eşcinsel olmamızın, duygularımızın, Tanrıya inanmamızla bir ilgisi olmadığını, İslam ile bir ilgisi olmadığını açıklamamız gerekiyor.... "Tanrının yarattığı hiçbir şey yanlış değildir"i açıklamalıyız... 


"İslami şeriat kanunları Kuran"a ve Hz, Muhammed'in (S.A. V.) öğreti ve yaptıklarının toplandığı hadis kitaplarına dayanır. Her iki kaynak da Sodom ve Gomora İle İlgili hikayeye referansta bulunarak kanunlar için temel kaideyi oluşturur ve eşcinselliğin İslam"da kamusallaşmasını engeller. Analojik muhakeme (kısas) ve din adamlarının fikir birliği (icma) bu iki metne ve kaynakları yorumlayışlarına dayanır. 


"Hz. Muhammed (S.A.V.) eşcinsellikle doğrudan ilgili olmadı ya da eşcinsellere cinsel yönelimlerinden dolayı cezalandırmadı ya da zulümde bulunmadı. Hz. Muhammed (S.A.V) döneminde Medine"de "muhannesün" adı verilen bir grup efemine erkek yaşardı. Muhannesün grubu modern gey erkeklerin bazı vasıflarını taşısa da, onları tam olarak temsil ettiği söylenemez. Hz. Muhammed bazılarının Müslümanların evlerinde kadınlara ait odalarda çalışmalarını engelledi ve bazıları da Medine"den sürgün etti. Ama tüm bunlar, onların cinsel yönelimleri temelinde değil, edepsiz ve dine aykrı davranışlarından dolayı yapıldı." 


"Aşikardır ki, Sodom ve Gomora sakinleri bugünkü anlayışın aksine eşcinsel değildiler, daha ziyade 5. yüzyıl Atina"sı ya da 7. yüzyıl Arabistan"ında olduğu gibi cinsel özgürlükleri bulunan aristokratik heteroseksüel erkeklerdi. Bu erkeklerin egoist ve ataerkil toplumsal düzenin güç dengelerine hizmet eden bu cinsel özgürlükleri bir kadına tecavüz etme hakkından, reşit olmayan oğlan çocuklarla birlikte olma ve hayvanlarla ilişkiye girebilme hakkına kadar geniş bir alana yayılırken; aynı zamanda çocukları taşıyacak ve soyunu devam ettirecek aristokrat bir kadınla yasal evlilikleri de bulunmaktaydı.” 


M. Hendrix bu iddialarında hem Kur'an ayetlerini hem de hadisleri kendi peşin hükmüne ve sapkınlığına tabi olarak hedefinden saptırıyor, işine geldiği gibi yorumluyor, hatta iddiası ile 


çelişen kısımları atlıyor, yok sayıyor. 


Gelecek yazılarda bütün bunları açıklayacağım. 


BATILILAŞMA EŞCİNSEL DÜŞMANLIĞINI YAYGINLAŞTIRDI 
By Rasim Ozan Kütahyalı on May 18, 2009-derindusunce.org 


Ali Bulaç-Bülent Ersoy-Cemil İpekçi arasındaki tartışma üzerinden Türk medyası birkaç gündür eşcinsellik ve homofobi meselelerini manşete taşıyor... Ali Bulaç'ı da, Cemil İpekçi?yi de özel bir ısrarla programa davet eden bizzat benim. Bülent Hanım da programa kendisi bağlanmak istedi ve bence son derece verimli ve yararlı bir tartışma oldu programda... Bir mayın tarlası hassaslığında olan bu konu büyük bir nezaket ve zarafet içinde konuşuldu. Fakat kimse de eyyam yapmadı ve kanaatlerini söyledi... Öncelikle şu gözden kaçırılıyor... Ali Bulaç, 2004 yılında AB uyum yasaları çerçevesinde yapılan hukuki düzenlemelerle birlikte, eşcinsellerin özel hayatlarının güvenceye kavuşmasını destekleyen konuşmalar yaptı. Programın bandını yeniden seyrettim. Bu yasal güvence meselesini programda birkaç defa vurgulamış Bulaç... Programda çok daha homofobik laflar başkaları tarafından söylendi. Bunlar da gözden kaçırılıyor. Bulaç “İslami kimlik” sahibi olduğu için özellikle Bulaç'a yükleniliyor. Bu ülkede çok ciddi bir homofobi sorunumuz var. Bu kesin... 
Fakat aynı zamanda bu ülkede kimi çevrelerde çok ciddi bir İslamofobi sorunu da var. Arslan Bulut'un sözlerini es geçip hususi olarak Bulaç'a yüklenme tavrı buradan 

kaynaklanıyor... Sahici anlamda vicdanlı tavır İslamofobi ve homofobi illetlerine aynı anda karşı çıkmayı gerektiriyor. Bir insanın eşcinsel kimliği sebebiyle ne olursa olsun “doğru düzgün” biri olamayacağına yönelik bağnaz inançla, bir insanın İslami kimliği sebebiyle ne olursa olsun “uygar” olamayacağına yönelik bağnaz inanç arasında fark yok... Üstelik Türkiye'nin bir başka gerçeği de “hem İslamofobik hem de homofobik” bir başka kitlenin de bu ülkede kilit yerlerde var olduğudur. Ali Bulaç'a sözleri sebebiyle kızan Cemil İpekçi geçen sene bir geceyarısı beni arayıp Sabih Kanadoğlu”nun homofobik sözleri sebebiyle AİHM'e gidilmesi gerektiğini yazmamı rica etmişti... Türkiye'nin ironisi Cumhuriyet mitinglerine katılan kitlelerin çoğunluğunun da eşcinsellik konusunda Ali Bulaç'tan farklı düşünmemesidir... Cemil İpekçi bunu bilen bir insan, o sebeple de kendine “laik” diyen bu kesimi çok eleştiren, laik kesimin çifte standartlı yapısını açık eden ve dindarlara yapılan haksızlıklara sonuna kadar karşı çıkan bir insan, sırf bu sebeple aynı “laik medya” İpekçi'ye de az saldırmadı... Bunu da unutmayalım... 


ELİ 


Öte yandan bence hem Müslüman entelektüellerin hem de “Ortaçağ karanlığı”ndan korkan kesimlerin eşcinsellik ve modernlik meselesine daha bir ciddiyetle odaklanması gerekiyor... 
Çünkü bu alanda her iki kesimin de önyargılarını tuz buz edecek bir tablo var karşımızda... 
Bu İslam toplumlarının tarihi için de genel bir insanlık tarihi için de aynı şekilde geçerli... 
Batı üniversitelerinde eşcinsellik çalışmaları ile ilgili kürsüler var. Bu alanda çalışan çok ciddi sosyal bilimciler ve tarihçiler var. Bu akademisyenlerin de üzerinde ittifak ettiği temel noktalar var... 


O noktaların en temel olanı da modernleşme denilen sürecin homofobi olgusunu arttırdığı ve yaygınlaştırdığı gerçeğidir... Aydınlanma Çağı diye anılan dönemde eşcinsellere yönelik tolerans artmamış, bilakis azalmıştır. Hatta eşcinsellere yönelik inkâr ve imha politikalarının sistemleştiği dönem Aydınlanma sürecini takip eden asırlardır... Batı dünyası ancak 1960'larla birlikte kendi yarattığı disiplinli modernliği tamamen terk edebilmiştir. Bu geç-modern dönemin ya da postmodemnitenin yeni 


realitesidir... Modernliğin asırları modernleşmekte olan tüm toplumları daha katı görgü kurallarına, utanmak kavramının merkeze alındığı daha disiplinli bir toplumsal yapıya, duyguların “uygarlık” gereği daha fazla bastırılması gerektiği düşüncesine sevketmiştir... Modemite çok daha disiplinli, çok daha denetleyici ve gözetleyici bir toplumsal yapı üretmiştir... Ayıp ve utanç kavramının egemenliğini ilan ettiği asırlar Ortaçağ zamanları değildir. Bu konuda çalışan tüm tarihçilerin ittifak etiği üzere Batı'da modernliği önceleyen dönem esrimenin, öz-denetimsiz bir şekilde yaşamanın çok daha “doğal” olduğu zamanlardı. Aydınlanma sürecinde “uygarlaşan” Batı toplumlarında “doğal” olanı bastırmak bir “burjuva erdemi” olarak kabul edildi... Bugünün Batı akademyasında Ortaçağ Avrupası'nı “karanlık çağlar” olarak niteleyen tek bir ciddi bilim adamı bulamazsınız... “Çağdaş” bir gazetemiz olan Milliyet önce bu “çağdaş” bilgiyi öğrenip, ona göre manşet atsın... 


Aynı süreç eşcinsellik bağlamında Osmanlı tarihi için de geçerli... Bizler de “Avrupalılaşma”ya yönelip, o yönde idari ve sosyal reformlar yapmaya başlayınca daha “homofobik” bir toplum olduk... İslamcı aydınlar da bu yönde önyargılarını sorgulamak zorunda. Laik aydınlar da... Bizim tarihimizde de Batılılaşma (yani modernleşme) ile birlikte eşcinsel ilişkiler çok daha “ayıp” sayılır olmuş ve daha fazla kınanır hale gelmiştir... 1840'lardan itibaren Batı devletlerinin büyükelçilerinin eşcinselliğin Osmanlı hayatında görünür olmasından rahatsız olduğu ve eşcinselliğin “doğal” olarak algılanmasının “uygarlık karşıtı ilkel bir durum” olduğuna yönelik şikâyetlerini sık sık bizim devlet adamlarımıza ilettiği bilinen bir olgudur... Mükemmel yazılarını zevkle okuduğumuz Ayşe Hür'e tavsiyemdir, bir haftayı da bu meseleye ayırsın... 


DİNDARA DÜŞMAN, EŞCİNSELE DOST 
17 May 2009, Pazar- Hayrettin Karaman-yenisafak 


Dostumuz Ali Bulaç bir tv programında, eşcinsellik ile şiddet arasındaki ilişkiye dair bazı Arap aydınlarının tespitlerinden bahsetmiş; bunun da kendi düşüncesi değil, onların düşüncesi olduğunu açıklamış. Buna rağmen belli çevreler Sayın Bulaç"a yönelik “âdeta bir linç girişimi” başlatmışlar. Artık buna alıştığımız için fazla da önem vermemek gerekiyor. Ancak bu vesile ile ülkemizdeki çifte standardı gündeme taşımakta fayda görüyorum. 


Önceki günkü yazısında (15 Mayıs 2009) Sayın Prof. Dr. Nevzat Tarhan bunu (çifte standardı gündeme taşıma işini) çok güzel yapmış, eline ve kalemine sağlık. 


Prof. Tarhan eşcinselliğin doğuştan mı (bir gen sebebiyle mi) yoksa eğitimden mi kaynaklandığı konusunda ilmi bilgi verdikten ve eşcinsellikle şiddet arasındaki ilişki konusunda ispatlanmış bir bilginin de bulunmadığını kaydettikten sonra şöyle diyor: 


“Homofobikler eşcinsellere karşı ayrımcılık yapan, aşağılayan, fiziksel ve psikolojik şiddet uygulayan kişiler olarak bilinir. Eşcinselliğe karşı korku, nefret ve düşmanlık duyguları taşıyan kişilerdir. 


“Homofobi gibi bir sosyal olguya karşı yapılan haklı mücadele gereklidir. Eşcinselliğe karşı çıkanlar da gerekçeleri ile fikir mücadelelerini yapmalıdırlar. Gelecek kuşaklarımızın toplumsal ahlakını kendi doğrularını savunma haklarına sahiptirler. 


Aynı özgürlüğü dinini yaşamak isteyen kişilere göstermemek çifte standart değil mi? Eşcinsel müdafilerine duyurulur.” 


Bu ülkede yıllardan beri dindarlara, din adamlarına, başörtülülere, İslamcılara karşı kampanya yürütülüyor. Cemaat ve tarikat içinde öğrenme ve dinini yaşama yolunu seçmiş Müslümanlara karşı ayrımcılık uygulanıyor; onlar bu ülkenin vatandaşları değilmiş, onların insan haklarında yerleri yokmuş gibi davranılıyor. İnsan hakları savunucusu geçinen kalemler bu zulüm karşısında sessizler. Sıra eşcinsellere gelince “din ve ahlak açısından” farklı inanan ve düşünenlerin, düşmanlık aşılamadan tenkit haklarına bile saygı gösterilmiyor, bunu yapanlara karşı linç girişimi başlatılıyor. 


Çifte standart bu değilse nedir? 


Yıllardır bazı mümin eşcinsellerden, durumlarının dini yönünü soran mektuplar aldım ve onlara özel cevaplar verdim. Son günlerde ABD"den aldığım bir mektupta, Afrikalı bir eşcinsel imamdan söz ediliyor ve bu imamın yazdığı bir kitapta “eşcinselliğin İslam"da yeri olduğu”nun iddia edildiği bildiriliyordu. 


Güney Afrika"da, başkent Cape Town"da yaşayan imamlık ve öğretmenlik de yapan Muhsin Hendricks ile yapılan bir röportaj da bana gönderildi. Pek yakında inşallah bu röportajı ele alacak ve İslam'"ın eşcinselliğe nasıl baktığını açıklayacağım. 


ARKADAŞ OLABİLİR MİYİZ ALİ BEY? 
15 Mayıs 2009 -Ece Temelkuran-milliyet 


Ali Bulaç buyuruyor: “Eşcinsellik geliştikçe insanların kitlesel olarak öldürülmeleri hızlanıyor. Eşcinsellikle sivillerin savaşta katledilmesi arasında bir orantı var. Meşru yollardan savaşı göze alamadığın zaman kitlesel olarak öldürüyorlar. Şu anda Irak ve Afganistan'da sivil halkı kitleler halinde öldürenlerin çok önemli bir kısmının eşcinsel olduğunu söylüyorlar. Bundan da özel bir zevk alıyorlar. Bu derin ruhsal travmalarla da ilgili bir konudur” dedi. 

“Eşcinsellik geliştikçe” ne demek? Eşcinsellikle sivillerin öldürülmesi “orantısını? kim, nasıl hesapladı? Sivilleri öldürenlerin eşcinsel olduğunu “söylüyorlar? ne demek, kim söylüyor? 

“Özel zevki? kim tespit etmiş? “Ruhsal travmalarla ilgili bir konudur” deyip meseleden sıvışmaya çalışmak “Eyvah! Fena çuvalladık! Ruha, travmaya bağlayıp derhal mevzuyu karambole getirmeli” gibi bir zihinsel telaşın ürünü müdür? 

Bu nasıl hastalıklı bir muhayyiledir?.. diye bir hezeyan içinde sorasınız gelir. Neyse ki militarizme karşı yükselttiği şiarla gönüllerimizde taht kuran Bülent Ersoy çıkar ve Ali Bulaç'a sağlı sollu girişir, biraz içiniz soğur. Ve fakat bu işin pansuman tarafı. 

Oysa önümüzdeki daha kesin tedaviye muhtaç bir ‘vaka’. 

Gerçi, Sivas Katliamı'nı anlayışla karşılamış, meseleyi “modernizme? bağlamış; bugün de Mardin Katliamı'nı öldürenlerin Müslüman olmamasıyla açıklamış “zengin bir dimağdan? 
böyle ‘fikirlerin’ çıkması şaşırtıcı değil. 


Müslüman gençler rahatsız! 

Öyle sanıyorum ki, Ali Bulaç'ın bu “zihin bulamacı’, kendini öncelikle Müslüman olarak tarif eden, hatta Bulaç'a saygı duyan entelektüel kesimde bile rahatsızlık yaratmıştır. 
Zihinleri ve kalpleri eşcinsel vicdani retçilerin yanında duracak kadar açık genç İslami 


çevrenin midesi, bu gerici ve kokuşmuş cümlelerden benim midem kadar bulanmıştır. Ama mesele orada bitmiyor... 

Ali Bulaç'ın çaresizliği tek kişilik değildir. Acaba bugün bizlere demokrasi, özgürlük, adalet, bireyin özgür seçim hakkı konularında durmaksızın dersler veren İslamcı aydınlardan, yazarlardan kaçı bir canlı yayında eşcinsellik ve eşcinsel haklarıyla ilgili duruşunu açıklamaya cesaret edebilir? İslamcı kesimden eşcinsel hakları için mücadele verenlerle birlikte görünecek kadar yürekli, kadın ya da erkek, kaç “delikanlı” vardır? 

Ali Bulaç İslamcı ideolojinin en müstehcen bilinçaltını bir canlı yayında sergilemiş olabilir ama aynı kesimden kaç kişi bu söylenenleri kınayacak yüreğe sahiptir? 

Bekliyorum. Gazetelerine ve dergilerine bakacağım. Göreceğiz bakalım var mı öyle bir babayiğit? Mahallenin iyi aile terbiyesi almış çocukları gibi yapıp bu “pis” konularla ilgilenmemeyi tercih etmeleri kimseyi tatmin etmez. 

Bu toplumsal bir meseledir ve eğer bu ülkeyle ilgili tahayyülleri ve o tahayyülleri gerçekleştirecek kudretleri varsa, kafalarının arkasında eşcinseller ve bu meselede eşcinsellerin yanında durmayı seçenlerle ilgili sakladıkları şeyleri bilme hakkımız vardır. 


Sakil gülüş ve tedavisi 

Peki Ali Bulaç niye gülüyordu? Bülent Ersoy, son derece ciddi ve sağlam cümlelerle konuşurken niye gülüyordu? O gülüş aslında en az söyledikleri kadar önemliydi. O gülüşü iyi tanırım. Kadın hareketi de aynı gülüşle karşılanır bu memlekette, doğru söyleyen gençler de, eşcinseller de... O gülüş, egemen erkek ideolojisinin karşısındakini “çocuklaştırma?, “hiçleştirme” taktiğidir. 

Ali Bulaç'ın gülüşü bir şey daha demek. Bulaç'ın bir tane bile eşcinsel kadın ya da erkek ahbabı, arkadaşı yok. 

Olsa ondan utanır, ne öyle şeyler söyleyebilir ne de öyle gülebilirdi. Bu sebepten, eğer eşcinsel hareketi içinde Bulaç'ın tavrını ifşa etmek ve bu 'vakayı” tedavi yoluyla topluma kazandırmak isteyenler varsa onlara öneriyorum: 

Ali Bulaç'a arkadaşlık teklif etsinler! 

“Arkadaş olabilir miyiz Ali Bey!” tacizi herhalde onu, hakkında yazılan her türlü eleştiri yazısından daha çok tedirgin edecek ve belki de Bulaç'ın tedavisi bir gün mümkün olabilecektir. 


RİCHARD DAWKİNS'İN THE SELFİSH GENE İSİMLİ KİTABI ÜZERİNE 
NOTLAR 
Sakir Kocabaş-Anlamlılık Üzerine Kitabı(Syf 129-132)-küre yayınları 


Oxford Üniversitesi zooloji profesörlerinden Richard Dawkins The Selfish Gene! isimli kitabının önsözüne şu sözlerle başlıyor: Bu kitap neredeyse sanki bir hayal-bilim kitabıymış gibi okunmalı.Kitap, hayal gücüne hitap edecek şekilde yazıldı. Fakat bu bir hayal-bilim kitabı değil bir bilim kitabı.” Ben derim ki: Bilimsel ifadeler ancak teorik, hipotetik veya ampirik ifade grameri içinde verilebilir. Hayal-bilim ifadeleri ise, masalsı (hayali) terimleri bilimsel bir gramer içinde kullanarak meydanagetirilir. Yukarıda yazarın söylediği sözden hayal-bilim ve bilimsel ifadelerin nasıl birbirinden ayrılabileceğinden haberi olmadığını gösteriyor. 

Dawkins diyor ki:Bizler hayat kavgası veren makineleriz. Yani, genler diye bilinen bencil molekülleri korumak için kör bir şekilde programlanmış robot araçlarız. Bu gerçek benim hala hayret ettiğim birgerçektir.? 

Ben derim ki: Yazar burada insanlar tarafından icat edilmiş robotlarla insanlar arasında bir benzeşim kuruyor. Robotları canlılarla ilgili bazı biyolojik (nörolojik) olayları incelemede model yerine kullanmak verimli olabilir. Fakat heyecana kapılıp bu benzeşimin 


çerçevesi dışına çekirge gibi atlayarak bütün farklılıkları unutmamak gerek. "İnsan = Hayat kavgası veren makine" gibi bir famül kapsam bakımından ancak "İnsan = Ekonomik birim" formülüile mukayese edilebilir. Yazarın, " ... bencil genleri korumak için kör bir şekilde programlanmış..." sözüne gelince, burada geçen "programlanma"kelimesi lisanda bir "programcı" kavramını dışarıda bırakan bir çerçevede kullanılmakta. En etkileşimli SZ sistemlerinde bile, bunu programlayan gerek insan olsun, gerekse başka bir SZ programı, hiç programlayıcısı olmayan bir program kavramı yok. En küçük bir zeka belirten her bir SZ programının mutlaka önceden yazılmış bir derleyicisi ve temel fonksiyonlar sistemi olması gerekiyor. Böylece, yazarın "kör bir şekilde programlanmış" teriminin bilgisayar bilimlerinde ve özellikle SZ disiplini içinde bir anlamı olmadığını söyleyebiliriz. Diğer bir deyişle, yazarın bu ifadeye kendine göre bir anlam vermek istediğini belirtmeliyiz. 

Dawkins diyor: Eğer bir gün uzaydan üstün yaratıklar dünyaya uğrayacak olsa,medeniyetimizin seviyesini anlamak için, " Hala evrimi keşfetmemişler mi?" diye sorarlardı.* 

Ben derim ki: Şüphesiz bu cümleyi normal ifade biçiminde alamayız. Aksi takdirde şöyle sorabilmemiz gerekirdi: Uzayın üstün yaratıkları hakkında neler biliyorsunuz? Ayrıca bunların ne soracaklarını nasıl biliyorsunuz? 

Cümleyi benzeşimli ifade olarak alacak olursak bütünüyle şuna çevirebiliriz: Evrime inanmak üstün medeniyetin işaretidir (?) .Şimdi artık bu inancın üstün bir medeniyetin işareti mi, yoksa bilim, inanç, doğru, kanıtlama vs. terimler hakkında günümüz dünyasının düşünce alanında içinde bulunduğu gramer şaşkınlığının bir işareti mi olduğunu görmeye çalışalım. Evrimin "keşfi", bazı biyolojik olayları temsil etmede ve açıklamada kullanılmak üzere bir 

model sistemi icat etme ve geliştirmekten başka bir şey değil. R. Dawkins diyor: 

Canlı organizmalar yeryüzünde, üç milyar seneden fazla bir zamandır,ne için var olduklarını bilmeden gerçek, bunlardan birisine aşikar oluncaya kadar yaşayageldiler. Bu birisi Charles Darwin idi.” 

Ben derim ki: Bu ifade, içinde tarihsel ve dini ifade gramerlerinin birbirine karıştırıldığı bir ifade örneği. Burada yazarın " gerçek" dediği şeyin bir bilinısel hipotezden (doğal ayıklama hipotezi) başka bir şey olmaması gerekiyor; yani biyolojik olaylar ve jeolojik kalıntılarla karşılaştırmada kullanılan bir model. Eğer bir hipoteze (bir modele) "gerçek" diyecek olursak, o zaman Newton mekaniğine de " bir gerçekler sistemi" dememiz gerekir! " Canlı organizmalar yeryüzünde neden var oldular?" sorusu temel ve dini bir sorudur. Ne doğal ayıklama ne de başka herhangi bir teori veya hipotez bu soruya bir cevap olamaz. Bunu daha iyice anlayabilmek için şu soruyla karşılaştırın: "Neden madde ve enerji var olmuştur?" ve sonra da buna teorik bir cevap bulmaya çalışın. Büsbütün cevapsız durumlara düşmemek için R. Dawkins gibi pozitivistlerin ve materyalistlerin verdikleri cevaplar temel ve dini ifade grameri içinde olmaktadır; yani, verdikleri bu cevaplar olaylarla karşılaştırılmamakta ve lisanda birer karşılaştırma modeli olarak kullanılmamakta ve kendileri açıklanamamaktadır. 
Çünkü bunlar diğer açıklamaların temeli olarak işlev görmektedir. Bunu teorik veya hipotetik terimleri ktıllanarak yaptıkları için söylediklerini çoğu zaman kendileri de teorik sanmaktadırlar. Bazen pozitivistlerin ve materyalistlerin " hayat" , "varlık" vs. hakkında söyledikleri şeyleri Escher'in bazı resinılerindeki devir-daim akışlara benzetmek mümkiin. 
Bunların bu konuda söylediklerini şöyle özetlemekde mülkün: " H er şey kendi kendine oluşmuştur ve geride kalanlar doğal ayıklamanın neticesidir. "Şu soru ve cevabı düşünün: Türlerde neden değişikler oldu? 

Bu değişikler kendi kendine ve şans eseri oldu. Burada verilen cevap dini bir cevaptır ve bu, soruyu da dini bir soru haline getirmektedir. (Fakat ben bu sorunun gerçekten teorik bir soru olarak ele alındığı ve işlem gördüğü teorik bir lisan düşünebilirim. Ancak bu, bugün pozitivistlerin ve materyalistlerin kullandığı lisandan çok farklı bir lisan olurdu.) 

R. Dawkins diyor: 


Darwin bize, meraklı çocuğun "insanlar neden vardırlar?" sorusuna anlamlı bir cevap verebilme imkanı getirmiştir. Artık biz "Hayatın manası var mıdır?", "Biz ne için varız?", " İnsan nedir?" gibi derin meselelerle karşılaştığımızda hurafelere başvurmuyoruz. Meşhur zoolog G. G. Simpson bu sonuncu soruyu kendisi soruyor ve şöyle diyor: "Demek istediğim şu ki, bu soruya 1839 senesinden önce verilmeye çalışılan cevapların hiçbir hükmü yoktur ve bu cevapları tümüyle hiç kale almasak daha iyi ederiz. "© 

Ben derim ki: Bu kötü ifadelendirilmiş üç sorudan birincisi için şunu diyebilirinı: Hayatınızın manası yaşama biçiminizdir; yani hayatınızın anlamı, hayat tarzınız, dininizdir. İkinci soruya da şunu diyebiliriz: Neler yapıyorsanız, onun için varsınızdır. (Bu, gramatik bir cevap.) 
Üçüncü soru teorik bir dil için biçimsel bir soru (tanımlama sorusu) olarak ele alınabilir. 
(Yani mesela diğer canlılar içinde insanın konumu vs.) Bu soru aynı zamanda temel ve dini bir soru olarak da alınabilir. 

Yazarın "hurafe" terimini kullanış tarzına gelince, bir hayat tarzındaki herhangi bir temel ifade diğer bir hayat tarzında hurafe telakki edilebilir. Örnek olarak, bir pozitivistin temel ifadeleri pozitivist olmayan biri için hurafe sayılabilir. (Materyalistler hariç, çünkü onlar kavramsal bakımdan pozitivistlere çok şeyler borçludur.) Böylece, bir Müslüman için de, "Her şey kendi kendine olmuş ve olmaktadır" sözü tam bir hurafe sayılabilir. (Eğer tamamen anlamsız sayılmıyorsa tabii.) " Hurafe" kelimesinin bir ifadede anlamlı olabilmesi, ancak onun bir hayat tarzına bağlı olarak söylenmiş olmasıyla mümkündür. 


Dipnotlar: 

1 Dawkins, R. The Selfish Gene, Londra: Granada Publishing 1.td. , 1978. 
2 A.g.e., X. 

3 A. g.e., X. 

4 A.g.e.,s. 1. 

5 Ag. e.s. 1. 

6 A.g.e.,s. 1. 
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(60) 


Bir vakit Müsâ genç adamına, “Ta iki denizin birleştiği yere varmadıkça yahut (bu yolda) senelerce yürümedikçe durup dinlenmeyeceğim” demişti. 


(61) 


Her ikisi, iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını (yoklamayı) unuttular. Balık denizde yolunu tutup gitmişti. 


Tefsir (Kur'an Yolu) 


A A9 


Farklı görüşler bulunmakla beraber müfessirlerin çoğuna göre, kıssada geçen Müsâ'dan maksat, İsrâiloğulları”na peygamber olarak gönderilmiş ve kendisine Tevrat verilmiş olan Hz. 
Müsâ'dır (bilgi için bk. Bakara 2/51 vd.). Delikanlının da Hz. Yüsuf'un torunlarından Yüşâ b. 
Nün olup Hz. Müsâ'nın kız kardeşinin oğlu olduğu rivayet edilir. Uzun süre Hz. Müsâ'nın hizmetinde bulunmuş, ondan ilim almış ve onun vefatından sonra yine bir peygamber olarak 


İsrâiloğulları'nın yönetimini üslenmiştir. Bazı kaynaklarda yüz on (veya yüz yirmi) sene 


yaşadığı ve Hz. Müsâ'dan sonra yirmi yedi (veya yirmi dokuz) sene İsrâiloğulları'nı yönettiği belirtilmektedir (İbn Âşür, XIII, 360; Ahmet Suphi Fuat, “Yüşa””, İA, XIII, 443). 


Kıssada geçen ve Hz. Müsâ'ya ledünni ilim (gayb ilmi) hakkında bilgi veren üçüncü şahsın kimliğine dair Kur'an'da bilgi verilmemiş olup, sadece 65. âyette “kullarımızdan biri” şeklinde geçmektedir. Ancak müfessirlerin çoğunluğu bu şahsın Hızır aleyhisselâm olduğu görüşündedir (bk. Râzi, XXI, 149; Şevkâni, III, 336). Hızır'ın ledünni ilme sahip olduğu şüphesiz olmakla birlikte, peygamber olup olmadığı kesin olarak bilinmemektedir. Bu kıssadaki olayları, Hz. Müsâ'nın Hızır'a tâbi olmasını, ondan ilim almasını ve kıssada geçen bazı âyetleri, özellikle 82. âyetteki, “Ben bunu kendiliğimden yapmadım” ifadesini nazarı itibara alarak Hızır'ın peygamber olduğunu iddia eden âlimler çoğunluktadır. Diğerleri ise onun peygamber değil veli olduğunu kabul ederler (Râzi, XXI, 148). 


Hızır aleyhisselâmın âb-ı hayat içtiği için kıyamete kadar yaşayacağını söyleyenlere karşı müfessirlerin çoğunluğu, “Senden önce de hiçbir beşere ebedilik vermedik” (Enbiyâ 21/34) meâlindeki âyete ve diğer akli ve nakli delillere dayanarak onun öldüğünü söylemişlerdir (Elmalılı, V, 3260). Hızır'ın maddi âlemde değil misal âleminde bulunduğunu söyleyenler de vardır (bk. Tehânevi, 1, 415). 


Resülullah'ın olayla ilgili tamamlayıcı bilgiler verdiği bir açıklamasında bildirdiğine göre, bir gün Hz. Müsâ İsrâiloğulları”na hitap ederken kendisine, “İnsanların en bilgini kimdir?” diye sorulur, o da “Allah bilir” demesi gerekirken “benim” diye cevap verir. Bunun üzerine yüce Allah ona, “İki denizin birleştiği yerde bir kulum var. O senden daha bilgindir” diye vahyeder. 
Hz. Müsâ, “Rabbim, onu nasıl bulabilirim?” deyince de Allah, “Bir balık al, sepete koy; balığı nerede yitirirsen işte kulum oradadır” diye cevap verir. 


Müsâ aleyhisselâm, emredileni yapıp yardımcısı Yüşâ b. Nün ile birlikte yola koyulurlar. İki denizin birleştiği yerdeki bir kayanın yanına geldiklerinde başlarını koyup uyurlar. Balık sepetten atlayıp denizde yüzmeye başlar. Uyandıktan sonra Yüşâ balığın kaybolduğunu farkeder, fakat Müsâ'ya haber vermeyi unutur. O gün ve bütün gece giderler. Sabah olunca Müsâ yardımcısına, “Yiyeceğimizi getir. Gerçekten yolculuğumuz yüzünden yorgun 

düştük” der. Yüşâ bir gün önce kayanın dibinde uyuyup uyandıklarında balığın kaybolduğunu farkettiğini, ancak durumu Müsâ?ya haber vermeyi unuttuğunu söyler. Müsâ, “İşte bizim aradığımız yer orasıydı” der ve hemen geri dönerler, uyudukları yere gelerek Hızır ile buluşup tanışırlar. Hz. Müsâ Hızır'a ondan ilim öğrenmek için geldiğini söyleyince, Hızır “Sen benimle beraberliğe sabredemezsin” der. Müsâ da, “İnşallah, beni sabreder bulacaksın. Senin emrine de karşı gelmem” diye cevap verir. Hızır, “Eğer bana tâbi olursan, sana o konuda bilgi verinceye kadar hiçbir şey hakkında bana soru sorma!” diye uyarıda bulunur. 


Derken bir gemi gelir, gemiye biner binmez Hızır geminin tahtalarından birini söküp çıkartır. 
Müsâ ona kötü bir iş yaptığını söyler. Hızır, “Sana, benimle beraberliğe sabredemezsin demedim mi?” der. Müsâ verdiği sözü unuttuğunu söyleyerek özür diler. Sahile çıktıklarında Hızır, sahilde oyun oynayan çocuklardan birini öldürür. Müsâ ona, mâsum bir cana kıymanın kötü bir davranış olduğunu hatırlatır. Hızır, “Sana benimle beraberliğe sabredemezsin demedim mi?” der. Müsâ, “Bundan sonra sana bir şey sorarsam bir daha benimle arkadaşlık etme” diye cevap verir ve artık mazeret gösteremeyeceğini söyler. Nihayet bir köye gelirler ve 


köy halkından yiyecek isterler. Fakat köy halkı onları misafir etmez. Köyde yıkılmak üzere olan bir duvar görürler. Hızır duvarı düzeltir. Müsâ, “Onlar bizi misafir etmediler ... 
dileseydin, bu yaptığına karşılık onlardan bir ücret alırdın” der. Hızır, Hz. Müsâ'nın son müdahalesinin artık ayrılma sebebi olduğunu, yolculukları esnasında yaptıklarının sebeplerini anlatacağını bildirir. Bunlar 79-82. âyetlerde bildirilen sebeplerdir. Resülullah buyurmuştur ki: “Allah, Müsâ'ya rahmet eylesin. Ne olurdu sabretseydi de Allah onların haberlerini bize daha çok anlatsaydı (geniş bilgi için bk. Buhâri, “Tefsir”, 18/2; Müslim, “Fezâil”, 170-172). 


Bu olayın nerede ve ne zaman meydana geldiğine dair gerek Kur'an'da gerekse hadiste açıklayıcı bilgi olmadığı gibi, âyette sözü edilen iki denizin de hangileri olduğuna dair bir açıklık yoktur. Bunların Akdeniz'le Kızıldeniz veya Hazar denizi ile Karadeniz olduğu, yahut Nil nehrinin Sudan'daki iki kolu olan Beyaz Nil ile Mavi Nil olabileceği yahut Ürdün nehri ile Kızıldeniz veya daha başka denizler olabileceği ifade edilmiştir. 


Bir başka yoruma göre “iki deniz” burada mecazi mânada kullanılmıştır. Bunlardan biri Hz. 
Müsâ diğeri de Hızır'dır. Çünkü Müsâ zâhir ilminin, Hızır da bâtın ilminin denizidir. İbn Abbas'tan böyle bir rivayet nakledilmekle birlikte müfessirler bu rivayetin sahih olmadığı kanaatindedirler. 


Mevdüdi olayı farklı bir açıdan değerlendirmektedir. Ona göre olayın ayrıntıları göz önünde bulundurulacak olursa iki şey ortaya çıkmaktadır: 1. Bu olaylar Müsâ aleyhisselâmın peygamberliğinin ilk yıllarında gösterilmiş olmalıdır; çünkü bu tür şeyler, peygamberlerin ilk döneminde eğitim ve öğretim için gereklidir. 2. Bu kıssa, Mekkeli müminleri rahatlatmak için anlatıldığına göre, İslâm'ın ilk dönemlerinde Mekkeli müşriklerin müminlere yaptığı işkencelerin bir benzeri ile İsrâiloğulları'nın da Hz. Müsâ'nın peygamberliğinin ilk döneminde karşılaştığı sonucuna varılabilir. Bu iki noktaya dayanılarak bu olayın Firavun'un İsrâiloğulları'na uyguladığı işkencenin en şiddetli olduğu ve bu dönemde Hz. Müsâ'nın Sudan'a yaptığı yolculuk esnasında gerçekleştiği söylenebilir. Bu takdirde iki denizin birleştiği yer de Mavi Nil ile Beyaz Nil'in birleştiği bugünkü Hartum şehri olur (II, 166). 


Tarihi ve coğrafi bilgiler ışığında “mecma'u”l-bahreyn”den maksadın Süveyş körfezi ile Akabe körfezinin birleştiği yer olması kuvvetle muhtemeldir. Çünkü Hz. Müsâ'nın Hızır'ı araması olayı onun İsrâiloğulları'nı Mısır'dan çıkarıp Sina dağına götürmesi ve burada vahiy almasından sonra vuku bulmuştur. Sina dağına ve Sina çölüne en yakın iki deniz ise Süveyş ve Akabe körfezleridir. Bunun dışındaki görüşler çok uzak ihtimallerdir (Celal Kırca, “Mecma'u”I-bahreyn”, DİA, XXVII, 256). 


Kıssa, Hz. Müsâ ile ilgili olmasına rağmen Tevrat'ta yer almamıştır; bununla birlikte İsrâiloğulları arasında biliniyor olması gerekir. Nitekim yahudi efsanesinde bunun benzeri olan İlyâs ile Yeşua ben Levi kıssası vardır ki muhtemelen Kur'an'da anlatılan bu kıssanın bozulmuş şeklidir. 


Bazı müsteşrikler, Kur'an'da anlatılan bu kıssanın Gılgamış destanından, İskender hikâyesinden ve yahudi efsanesinden veya Grek mitolojisindeki Glaukos (İlyada) hikâyesinden kaynaklanmış olduğunu ileri sürmüşlerdir (bk. A. J. Wensinck, “Hızır”, İA, V, 458). Ancak bu efsanelerdeki şahsiyet, Kur’an’daki Hızır’dan ziyade halk inançlarındaki Hızır'a benzemektedir. Ayrıca bu hikâyelerdekinin aksine, gerek Kur'an'da gerekse sahih hadislerde Hızır'ın ölümsüzlüğe mazhar olduğuna dair en küçük bir işaret yoktur (geniş bilgi için bk. İlyas Çelebi-Süleyman Uludağ, “Hızır”, DİA, XVII, 406-411). 


Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 568-572 


HZ. MUSA İLE HZ. HIZIR KISSASI 


13.08.2017-dogruhaber.com.tı/ 


Kur'an'da bulunan Hazret-i Musa (as) ile Hazret-i Hızır'ın (as) birlikte yaptıkları yolculukta başlarından geçeni ayet ayet buraya alalım ve bakalım başlarından ne geçmiş ve sonunda bizlere ne ders veriliyor görelim. 


Hazret-i Musa (as) Hızır'ı (as) gördüğünde selam verdi. Ve, 'Cenab-ı Hakk'ın sana öğrettiği ilimden istifade etmem için seninle gelebilir miyim?” dedi. Hazret-i Hızır (as): Benim yaptıklarıma sabretmeye senin gücün yetmez ya Musa! Bende, Allah'ın kendi ilminden bana verdiği öyle bir ilim var ki, sen onu bilemezsin. 


Sende de, Allah'ın sana verdiği öyle bir ilim var ki, ben de onu bilemem.' dedi ise de, Hazret- i Musa (as): 'Beni inşallah sabırlı bulursun. Sana hiçbir işinde karışmayacağım.' diye cevap verdi. 

Hızır (as) bu defa: `O halde bana uyacaksan, ben sana anlatmadıkça her hangi bir şey hakkında bana soru sormayacaksın' dedi ve ikisi birlikte yürüdüler. Bir gemiye bindiler. Bir serçe kuşu geminin güvertesine kondu ve denizden bir iki yudum su aldı. 


Hızır (as): 'Ya Musa! Benim ilmimle senin ilmin; Allah'ın alemleri kuşatan sonsuz ilmini bu serçenin denizden aldığı bir yudum su kadar eksiltmez! dedi. 


Sonra Hızır (as) geminin tahtalarından bir ikisini söküp attı. Hz. Musa (as): 'Adamcağızlar bizi gemilerine aldılar. Sen gemilerini batırmak mı istiyorsun?' dedi. Hz. Hızır (as): 'Sen bana sabredemezsin, demedim mi? dedi. 


Hazret-i Musa (as) özür diledi. Yürüdüler. Sokakta bir erkek çocuk gördüler. Hızır (as) çocuğu öldürdü. Musa (as) tekrar şaşırmıştı: Aman, ne yaptın? Günahsız bir canı telef ettin!” 
dedi. Hızır (as): 'Ben sana yaptığım işlere dayanamazsın demedim mi?' dedi. 


Musa (as): 'Bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana arkadaş olma.' dedi ve yine yola koyuldular. Bir kasabaya vardılar. Kasaba halkından yiyecek istediler. Kasaba halkı bunlara yiyecek vermedi. 


Sonra şehrin içinde yıkılmak üzere olan bir duvar gördüler. Hızır (as) bir işaretle duvarı onardı. Musa (as): Keşke ücret alsaydın. İhtiyacımız vardı.” dedi. Hızır (as): "Artık seninle ayrılmalıyız dedi. 


Dayanamadığın işlerin yorumunu sana anlatayım: 


Gemi, denizde çalışan birkaç yoksula aitti. Onu kırarak kusurlu kılmak istedim. Çünkü peşlerinde her sağlam gemiye zorla el koyan bir hükümdar vardı. 


Çocuk ise, inanmış bir anne ve babanın evladı olmasına rağmen, çok asiydi. Anne ve babasını da azdırmasından ve inkara sürüklemesinden korktuk. 


Duvara gelince, şehirde iki yetim erkek çocuğa aitti. Duvarın altında onların hazinesi vardı. 
Babaları da iyi bir kimseydi. Rabbin onların ergenlik çağına ulaşmasını ve Rabbinden bir rahmet olarak hazinelerini başkalarının müdahalesi olmadan çıkarmalarını istedi. 


Ben bunları kendiliğimden yapmadım. İşte dayanamadığın işlerin iç yüzü budur. 
13.08.2017 


KUR'AN'DA TEKRAR EDİLEN HZ. MUSA VE HZ. HIZIR HADİSESİ NEDİR? 


14.03.2007-sorularlaislamiyet 


e Soru Detayı 

e - Bu hadise niye önemlidir; bize neyi ders vermek istiyor? 

e Cevap 

e Değerli kardeşimiz, 

» HZ. MUSA VE HZ. HIZIR KISSASI 

e Hz. Musa (as) ve genç yardımcısının “iki denizin birleştiği yere” yaptıkları yolculuk. 

e "Hani Musa genç yardımcısına demişti: İki denizin birleştiği yere ulaşıncaya kadar gideceğim ya da uzun zamanlar geçireceğim." (Kehf, 

18/60) 

e Balık, buluşma yerinin tam olarak belirlenmesinde bir işaret olmuştur. 

e "Böylece ikisi, iki (deniz)in birleştiği yere ulaşınca balıklarını unutuverdiler; (balık) denizde bir akıntıya doğru (veya bir menfez bulup) kendi yolunu tuttu. (Varmaları gereken yere gelip) Geçtiklerinde (Musa) genç-yardımcısına dedi ki: "Yemeğimizi getir bize, andolsun, bu yaptığımız-yolculuktan gerçekten yorulduk.' (Genç-yardımcısı) Dedi ki: 'Gördün mü, kayaya sığındığımızda, ben balığı unuttum. Onu hatırlamamı şeytandan başkası bana unutturmadı; o da şaşılacak tarzda denizde kendi yolunu tuttu.' (Musa) Dedi ki: 'Bizim de aradığımız buydu. 
Böylelikle ikisi izleri üzerinde geriye doğru gittiler." (Kehf, 18/61-64) 

e Ayetlerden Hz. Musa (as) ve genç yardımcısının yanlarında yemek üzere bir balık getirdikleri anlaşılmaktadır. Ancak henüz yeme vakitleri gelmeden evvel, Allah bu balığı ikisine birden unutturmuş, balık da onların unuttukları bu anda akıntıya doğru gidip, yanlarından uzaklaşmıştır. 

e Ancak bu unutmanın pek çok hikmetleri vardır. Allah bir hayır ve hikmet üzerine ikisine birden yiyeceklerini unutturmuştur. Hz. Musa (as)'ın iki denizin birleştiği yere gelmesinin nedeni, Kehf Suresi'nin devamında hakkında bilgiler verilen önemli ve kutlu bir şahısla görüşmektir. Kaderde belirlenmiş bu yere ulaşmak için Hz. Musa (as) ve genç yardımcısı uzun zaman geçirmişlerdir. Ancak bu buluşmanın tam yerine ulaşabilmek için daha fazla detaya ihtiyaçları vardır. Çünkü iki denizin birleştiği yer olarak ifade edilen mekan geniş bir alanı 1fade etmektedir. Böyle geniş bir alanın hangi noktasında buluşacaklarını bilmeden, aradıkları kişiyi bulmaları çok zor olabilir. 

e İşte bu aşamada balığın kaçışının bir hikmeti ortaya çıkmaktadır. Bu kaçış açık bir işarettir. Çünkü balık, aradığı (Hz. Hızır olduğu tahmin edilen) kutlu şahıs ile Hz. 
Musa'nın buluşacakları yerin detayının tespitinde bir görev üstlenmiştir. Musa Peygamber ve yardımcısının unutması sonucu balığın kaçtığı yer, onların buluşma 


noktasını belirlemektedir. Allah bu buluşmanın nokta tayinini, balığın kaçışını vesile kılarak gerçekleştirmektedir. 

Hz. Musa'nın üstün merhamet ve ilim sahibi Hz. Hızır ile buluşması 

"Derken, katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve tarafımızdan 

kendisine bir ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kulu buldular.” (Kehf, 

18/65) 

Allah kullarına karşı sonsuz merhamet sahibidir, Rahman ve Rahim'dir. Hz. Musa (as)'ın buluşmak üzere yola çıktığı Hz. Hızır (as) ise Allah'ın kendisine rahmet verdiği bir kişidir. Yani Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatı Hz. Hızır (as) üzerinde tecelli etmektedir. Allah, Hz. Hızır'a Kendi katından üstün bir ilim vermiş ve onu üstün bir kul kılmıştır. 

Hz. Musa tabi olmak için Hz. Hızır?'dan izin istemiştir 

"Musa ona dedi ki: Doğru yol (rüşd) olarak sana öğretilenden bana 

öğretmen için sana tabi olabilir miyim?" (Kehf, 18/66) 

Ayetlerde geçen ifadelerden, Hz. Musa'nın buluşacağı bu kutlu kişi hakkında daha önceden vahiy ile detaylı bilgi aldığı anlaşılmaktadır. Söz konusu durumu ortaya koyan pek çok delil vardır. Örneğin Hz. Musa (as) buluşacağı yere, bulunduğu yere göre oldukça uzak olmasına rağmen gitmek için bir çaba sarf etmiştir. Çünkü orada buluşacağı kişinin kendisine çok fazla fayda vereceğine emindir. Bunun herhangi bir buluşma olmadığını, çok özel bir buluşma olduğunu bilmektedir. O nedenle her türlü zorluğu göze almakta, uzun bir yol katetmektedir. 

Ayrıca buluşur buluşmaz karşısındaki kişiyi hemen tanımış, onun üstün ahlakını ve ilmini fark etmiş ve kendisine tabi olmayı talep etmiştir. Bu da karşısındaki kişinin ilim öğretilen, kutlu bir kişi olduğunun kendisine önceden bildirmiş olabileceğini göstermektedir. (En doğrusunu Allah bilir.) 

Hz. Hızır'ın Hz. Musa'ya verdiği cevap 

"Dedi ki: Gerçekten sen, benimle birlikte olma sabrını göstermeye güç yetiremezsin. (Böyleyken) Özünü kavramaya kuşatıcı olamadığın şeye nasıl sabredebilirsin?" (Kehf, 18/67-68) 

Ayetlerde dikkat çekildiğine göre Hz. Hızır da Hz. Musa hakkında detaylı bilgiye sahiptir. Üstelik konuşmalarından Hz. Hızır'ın geleceğe dair bazı bilgilere de Allah'ın bildirmesiyle sahip olduğu anlaşılmaktadır. 

Hz. Hızır, Hz. Musa'nın talebini dinledikten sonra ona hemen kendisiyle birlikte olmaya sabır gösteremeyeceğini söylemiştir. Daha hiçbir olay olmadan, Hz. Musa'nın nasıl bir tavır göstereceğini bilmeden ve görmeden Hz. Hızır'ın böyle bir açıklamada bulunması çok dikkat çekicidir. Bunun nedeni ise Allah'ın dilemesiyle Hz. Hızır'ın geleceği bilmesidir. (En doğrusunu Allah bilir.) 

Hz. Musa inşallah diyerek söz vermiştir 

"(Musa:) 'İnşaallah, beni sabreden (biri olarak) bulacaksın. Hiçbir işte 

sana karşı gelmeyeceğim. dedi." (Kehf, 18/69) 

Ayette görüldüğü üzere, Hz. Musa, Hz. Hızır'ın söylediği sözler karşısında hemen Müslümanca bir tavır göstermekte ve "İnşallah" -yani "eğer Allah dilerse"- diye cevap vermektedir. Bu kelime müminlerin Allah'a olan teslimiyetlerinin, kaderin her an işlediğini bildiklerinin, Allah dilemedikçe hiçbir şeye güç yetiremeyeceklerinin farkında olduklarının bir ifadesidir. 

Hz. Hızır Hz. Musa'dan açıklayıncaya kadar kendisine soru sormamasını istemiştir 

"Dedi ki: Eğer bana uyacak olursan, hiçbir şey hakkında bana soru sorma, 

ben sana öğütle-anlatıp söz edinceye kadar." (Kehf, 18/70) 


Hz. Musa ve Hz. Hızır kıssası ile peygambere ve elçilere uymanın önemine bir kez daha dikkat çekilmektedir. Bu tabiyet esnasında müminlerin titiz bir saygı göstermeye ehemmiyet vermeleri gerekmektedir. 

Eğer yapılan bir hareketin ya da söylenen bir sözün hikmetleri görülmüyorsa, o zaman Müslümana düşen şey; tabi olduğu elçinin veya mürşidin, hikmetlerini açıklamasını saygıyla beklemektir. Bu bakış açısına sahip bir Müslüman, yapılanın aslında son derece isabetli ve doğru olduğunu hemen fark edecek ve ilk baştaki tavrının hatalı olduğunu kolaylıkla anlayacaktır. Nitekim ayetlerde de tabi olunan kişinin gerekli gördüğü zaman yaptığı işlerin, aldığı kararların ve söylediği sözlerin hikmetini öğütle açıklayacağı bildirilmektedir. Örneğin Hz. Hızır Kehf Suresi'nin bu ayetinde "ben sana öğütle-anlatıp söz edinceye kadar" diyerek, Hz. Musa'ya karşılaştığı olayların hikmetini açıklayacağını hissettirmiştir. 

Hz. Hızır Bindikleri Gemiyi Delmiştir 

"Böylece ikisi yola koyuldu. Nitekim bir gemiye binince, o bunu (gemiyi) deliverdi. (Musa) Dedi ki: 'İçindekilerini batırmak için mi onu deldin? 
Andolsun, sen şaşırtıcı bir iş yaptın.'” (Kehf, 18/71) 

Kehf Suresi'nin bu ayetinden Hz. Musa'nın Hz. Hızır ile olan yolculuğu sırasında yanına genç arkadaşını almadığı anlaşılmaktadır. Bu seçimin pek çok hikmeti olabilir. 
Ancak bunlardan biri, ikili eğitimin önemine işaret etmesidir. 

Ayette bildirilen olay, Hz. Hızır'ın ilk karşılaştıklarında ona söylediği sabır gösteremeyeceği olaylardan birinin kaderinde gerçekleştiği andır. Hz. Hızır'a geleceğe dair verilen bilginin bir kısmı böylece gerçekleşmiştir. 

Hz. Musa Hz. Hızır'dan aldığı eğitimin devam etmesini talep etmiştir 

"Dedi ki: 'Gerçekten benimle birlikte olma sabrını göstermeye kesinlikle 

güç yetiremeyeceğini ben sana söylemedim mi?' (Musa:) 'Beni, 

unuttuğumdan dolayı sorgulama ve bu işimden dolayı bana zorluk 

çıkarma. dedi." (Kehf, 18/72-73) 

Kehf Suresi'ndeki bu ayetlerde, Hz. Hızır'ın konuşmalarındaki kesinlik dikkati çekmektedir. Hz. Hızır, gerçekleşecek olan olayları bildirirken çok emin bir üslupla konuşmaktadır. Hz. Musa'nın hiçbir şekilde sabredemeyeceğini "kesinlikle" diyerek ifade etmekte, buna gücü yetemeyeceğini dile getirmektedir. 

Hz. Musa'nın ayette geçen "bu işimde bana zorluk çıkarma" şeklindeki sözlerinden ise, Hz. Hızır'la olan eğitimin kesilmesini istemediği anlaşılmaktadır. 

Hz. Hızır'ın çocuğu öldürmesine Hz. Musa'nın gösterdiği tepki 

"Böylece ikisi (yine) yola koyuldular. Nitekim bir çocukla karşılaştılar, o 

hemen tutup onu öldürüverdi. (Musa) Dedi ki: 'Bir cana karşılık 

olmaksızın, tertemiz bir canı mı öldürdün? Andolsun, sen kötü bir iş 

yaptın." (Kehf, 18/74) 

Hz. Musa her ne kadar söz verse de, soru sormama konusunda karar alıp, irade göstermek istese de kaderinin dışına çıkamamakta ve bu soruları sormayı engelleyememektedir. Üstelik Hz. Hızır'ın Allah'ın emriyle hareket eden, ilim sahibi bir kişi olduğunu bildiği, ona tabi olduğunu söylediği halde, Hz. Hızır'ın yaptıkları karşısında bir tepki göstermektedir. 

Hz. Hızır da Allah'ın emri ve dilemesiyle hareket eden, salih bir kuldur. Yaptığı her hareket, söylediği her söz ancak Allah'ın emriyle gerçekleşmektedir. Üstelik bu ölümün bir cana karşılık olup olmadığını Allah dilemedikçe hiç kimsenin bilmesi mümkün değildir. Aynı şekilde öldürülen çocuğun "tertemiz bir can" olup olmadığını da Allah bildirmedikçe, hiç kimse bilemez. 

Hz. Hızır’ dan aldığı derslerin devamı için Hz. Musa'nın bulduğu çözüm 


"Dedi ki: 'Gerçekte benimle birlikte olma sabrını göstermeye kesinlikle 

güç yetiremeyeceğini ben sana söylemedim mi?' (Musa:) 'Bundan sonra 

sana bir şey soracak olursam, artık benimle arkadaşlık etme. Benden yana 

bir özre ulaşmış olursun.' dedi." (Kehf, 18/75-76) 

76. ayette ise Hz. Musa'nın, meydana gelen bu durumdan Hz. Hızır'ın rahatsızlık duyduğunun farkında olduğu anlaşılmaktadır. Hz. Hızır'ın yaptığı hatırlatmalara ve sabır gösteremeyeceği yönünde kesinlik arz eden konuşmalarına rağmen, Hz. Musa ısrarla sabır göstereceğini ifade etmiş, ancak iki olaydan sonra artık bir çözüm yolu bulmaya karar vermiştir. Bunun için de Hz. Hızır'ın bu eğitimden vazgeçmemesine yönelik yeni bir ikna üslubu kullanmıştır. 

Kasaba halkının Hz. Musa ve Hz. Hızır'ı konuklamaktan kaçınmaları 

"(Yine) Böylece ikisi yola koyuldu. Nihayet bir kasabaya gelip yemek 

istediler, fakat (kasaba halkı) onları konuklamaktan kaçındı. Onda 

(kasabada) yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar buldular, hemen onu inşa etti. 
(Musa) Dedi ki: 'Eğer isteseydin gerçekten buna karşılık bir ücret 

alabilirdin.'" (Kehf, 18/77) 

Yollarına devam eden Hz. Musa ve Hz. Hızır, girdikleri kasabada güzellikle karşılanmamışlardır. Bu karşılamadan yaptıkları yolculuğun çok zorlu bir yolculuk olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü kasaba halkı onları konuklamaktan, hatta onlara yemek vermekten dahi kaçınmıştır. 

Bu ayette Allah, doğruyu ve faydalı ilmi bulmak için her türlü zorluğa talip olunmasının makbuliyetine işaret etmektedir. Hz. Musa da Hz. Hızır ile birlikte olabilmek, onun ilminden istifade edebilmek ve öğütlerinden faydalanabilmek için her türlü zorluğa razıdır. Bu tüm inananlar için de bir öğüt niteliğindedir. Müslümanlar da benzer bir durumla karşılaştıklarında aynı kararlılığı ve güzel ahlakı göstermelidirler. 
Ayette ayrıca Hz. Hızır'ın son derece yetenekli, maharetli ve süratli bir kimse olduğuna işaret edilmektedir. Bu, hem daha önce gemiyi içindekilere hiç sezdirmeden tahrip edebilmesinden, hem de duvarı inşa ederken yaptığı işin hızından ve dayanıklılığından anlaşılmaktadır. Allah ayetinde "hemen onu inşa etti" diye bildirerek bu hıza ve tecrübeye işaret etmiştir. Ayrıca Hz. Hızır, gemiyi delerken de çok büyük bir hüner göstermiştir. Gemiyi tahrip etmemiş, sadece birkaç küçük hasarla, karşı tarafın beğenmeyeceği bir hale getirmiştir. Buradan Hz. Hızır'ın duvarın ve geminin yapıldığı malzemeye tam bir hakimiyeti olduğu anlaşılmaktadır. 

Ayetin devamında Hz. Musa üçüncü ve son kez Hz. Hızır'a bir soru sormaktadır. Oysa Hz. Hızır ücret alıp almaması gerektiğini zaten Allah'ın kendisine verdiği ilimle gayet iyi bilmektedir. 

Hz. Musa'nın sorduğu son soru, aralarında ayrılma vaktinin geldiğinin bir işareti olmuştur 

"Dedi ki: İşte bu, benimle senin aranda ayrılma (zamanı)mız. Sana, 

üzerinde sabır göstermeye güç yetiremeyeceğin bir yorumu haber 

vereceğim." (Kehf, 18/78) 

Hz. Hızır bu ayette, Hz. Musa'ya "yorumu yapılmadığı için sabredemedin" diyerek öğütle açıklamada bulunacağını söylemektedir. Bu sözleriyle tüm bunların, hikmetleri açıklanırsa sabredebilecek şeyler olduğunu ifade etmiştir. Yani eğer Hz. Hızır ilk andan itibaren sorulan soruların hikmetlerini açıklamış olsaydı, Hz. Musa bunlara sabır gösterebilirdi. Burada bir kez daha peygamberin veya mürşidin açıklamadığı konularda mutlak hayır ve hikmet aranması gerektiği akla gelmektedir. 

Hz. Hızır'ın gemiyi delmesinin nedenleri 


"Gemi, denizde çalışan yoksullarındı, onu kusurlu yapmak istedim, 

(çünkü) ilerilerinde, her gemiyi zorbalıkla ele geçiren bir kral 

vardı." (Kehf, 18/79) 

Bu ayette görüldüğü gibi, ayrılma kararını belirledikten sonra Hz. Hızır olayların hayır ve hikmetlerini birer birer açıklamaya başlar. Birinci olayda Hz. Hızır bir gemiyi delmiştir. Ancak bu gemiyi delmesinin çok önemli birkaç nedeni vardır. 

Merhamet, müminlere düşkünlük ve şefkat Allah'ın peygamberlerinin ve elçilerinin de en dikkat çeken özellikleridir. Allah'ın üstün ilme sahip kullarından biri olan Hz. Hızır da tüm elçiler gibi şefkatli ve merhametli, Allah'ın katından rahmet verdiği bir insandır. 
O nedenle de yoksulluk ve ihtiyaç içinde olan bu insanlara yardım etmek için hemen gemilerinde bir delik açmış, böylece gemiyi eksik ve kusurlu göstererek zalimlerin el koymasından kurtarmıştır. 

Hz. Hızır'ın gemiyi delişinde de çok büyük bir akıl, feraset, basiret ve ileri görüşlülük hemen dikkati çekmektedir. Çünkü gemiyi makul ölçülerde, tekrar tamir edildiğinde kolayca kullanılabilecek şekilde tahrip etmiştir. Böylece gemiyi gören kişi kusurlu zannedecek ve el koymaktan vazgeçecektir. Ancak gemi sahipleri zorba kişilerin mallarını gasp etme tehlikesi ortadan kalktıktan sonra gemiyi kolaylıkla yeniden tamir edip, kullanabilecek hale getireceklerdir. 

Allah, çocuğun canını almak için Hz. Hızır'ı vesile etmiştir 

"Çocuğa gelince, onun anne ve babası mü'min kimselerdi. Bundan dolayı, 

onun kendilerine azgınlık ve inkar zorunu kullanmasından endişe edip- 

korktuk. Böylece, onlara Rablerinin ondan temiz olmak bakımından daha hayırlısı, merhamet bakımından da daha yakın olanını vermesini 

diledik." (Kehf, 18/80-81) 

Ayette çocuğun ailesinin mümin kimseler olduğu haber verilmektedir. Bu bilgi ile, o devirde de hak dinin olduğuna işaret edilmektedir. 

Hz. Hızır'ın çocuğun canını almasıyla ilgili ayetler incelenirken vurgulanması gereken bir diğer konu ise, çocuğun ölümünün Allah'ın bir takdiri olduğudur. O çocuğun ölümünü Allah kaderinde yer ve zaman olarak yazmıştır. Allah, 

"Sizi çamurdan yaratan, sonra bir ecel belirleyen O'dur. Adı konulmuş 

ecel, O'nun katındadır." (Enam, 6/2) 

ayetiyle insanlara bu gerçeği hatırlatmaktadır. Kuran'da bildirildiği gibi her insanın canını melekler alır. Allah, Enfal Suresi'nde bu gerçeği şu şekilde bildirir: 

"Melekleri, onların yüzlerine ve arkalarına vurarak: 'Yakıcı azabı 

tadın.' diye o inkar edenlerin canlarını alırken görmelisin." (Enfal, 8/50) 

Ancak meleklerin canı alması da bir sebeptir, gerçekte ise canı alan ancak Allah'tır. 
Allah bu çocuğun canının alınmasını Hz. Hızır'ın eliyle takdir etmiştir. Ancak Hz. Hızır olmayıp, başka biri de bu ölüme bir vesile olabilirdi. Bir kaza sonucu, kalbinin durması nedeniyle ya da düşüp başını yaralayarak bir anda hayatını yitirebilirdi. Ayrıca bu olayda Allah, ölüm meleklerini görünmeyen sebep kılmış, görünen yüzünde ise, Hz. 
Hızır çocuğun canını alıyor gibi göstermiştir. Gerçekte ise Hz. Hızır vahiyle hareket eden bir insandır ve Allah'ın emrinin dışına kesinlikle çıkamaz. Allah dilemedikçe, kendi iradesiyle birşey yapması mümkün değildir. Allah bu çocuğun canını almak için onu vesile etmiştir. 

Hz. Hızır ileride inkarcılardan olacağına dair kesin bilgiye sahip olduğu bir çocuğu, Allah'ın emriyle öldürmektedir. O çocuğun hem ailesine ve çevresine zulmetmesini engellemek, hem de günahlara boğulmasına mani olmak istemektedir. Bunun için önceden tedbir almaktadır. 

Hz. Hızır'ın öksüz çocuklara ait olan duvarı inşa etmesinin hikmeti 


e "Duvar ise, şehirde iki öksüz çocuğundu, altında onlara ait bir define vardı; babaları salih biriydi. Rabbin diledi ki, onlar erginlik çağına erişsinler ve kendi definelerini çıkarsınlar; (bu,) Rabbinden bir rahmettir. 
Bunları ben, kendi işim (özel görüşüm) olarak yapmadım. İşte, senin sabır göstermeye güç yetiremediğin şeylerin yorumu." (Kehf, 18/82) 

e Hz.Hızır İslam ahlakının bir gereği olarak yetim çocukların geleceğini düşünmekte ve onlar için çok önemli bir yatırım yapmaktadır. Eğer Hz. Hızır duvarı tamir etmeseydi, duvar yıkılıp yetim çocukların babalarına ait hazine ortaya çıkacak, çocukların malları da zalim kimseler tarafından yağmalanacaktı. İşte bu nedenle Hz. Hızır hazine için, çocuklar ergenliğe erişinceye kadar korunup, gizlenebilecek sağlam bir yer yapmış, onların gelecekleri için önemli bir tedbir almıştır. 

e Ayette ayrıca Hz. Hızır'ın "Bunları ben, kendi işim (özel görüşüm) olarak yapmadım" dediğine dikkat çekilmektedir. Bu, daha önce de vurguladığımız gibi, her şeyi yapanın Allah olduğunu, her şeyin kaderde olup bittiğini bildiğini gösteren bir konuşmadır. Hz. Hızır hiçbir kararı kendi dilemesiyle yapmadığını en güzel şekilde ifade etmektedir. 

e Selam ve dua ile... 


ALMANYA'NIN YENİ “YAHUDİLERİ” MÜSLÜMANLAR OLMAMALIDIR! 


Murat Kurt -Haksöz Dergisi Sayı: 282 - Eylül 2014 


Türkiye'de daha önce sol ve ulusalcı çevrelerin kışkırtmalarıyla Hatay'da Suriyeli mülteciler aleyhinde oluşturulan ırkçı kampanya son zamanlarda Suriye'ye sınır ya da yakın güney illeri ve hatta İstanbul gibi metropollerde de fiili saldırıya dönüşmüş durumda. Suriyeli mültecileri hedef alan saldırılar ırkçı-yabancı düşmanı eğilimlerin ne kadar büyük bir zulüm ve insanlık suçu oluşturduğunu ortaya koyarken, bu vesileyle Avrupa'da uzun zamandır yükselmekte olan benzeri eğilimlere dikkat çekmenin yararlı olacağını düşünüyoruz. 


Almanya'da Ağustos ayı, sıcaklığını güneşten değil, tutuşturulan camilerin alevlerinden aldı. 
11 Ağustos günü iki camide çıkan yangının şokunu atlatamayan Müslümanlar, bir hafta 
aradan sonra üçüncü camide yangın çıkınca olayın kundaklama olduğuna kesin kanaat getirmiş oldular. Olaylar hep birbirine benziyordu; sabah namazının ardından, bir öncekinde olduğu gibi cami içindeki Kur'an ve diğer kitaplar ateşe veriliyordu. Binanın arka tarafından camların kırılarak içeri girildiğini, tüm kitapların caminin ortasına toplandığını ve yangının buradan çıktığını söylemek emniyet teşkilatına zor gelmişti; polis failleri hep içeriden arıyordu. Olay günü kundaklama ihtimalini hiç düşünmeyen polis, bina kameralarının devre dışı bırakıldığını bile önemsememişti. Sonunda bu kadar delile karşı yenik düşüldü ve yapılan açıklamada nihayet haftalar sonra olayın kundaklama olduğu ortaya çıktı. Aslında ilk defa yaşanmıyordu bu tür olaylar. 


Bu olaydan birkaç ay önce Başbakan Erdoğan'ın Almanya'ya yapacağı ziyaret öncesi Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler'in ön çalışma için gittiği ve basın toplantısının yapıldığı Köln Merkez Camii aynı gece yakılmak istenmişti. Yapımı devam eden Almanya'nın en büyük camisine içinde yanıcı madde bulunan çanta atılmış ve aynı gece DİTİB'e! bağlı iki farklı cami de saldırıya uğramıştı. Sadece Almanya'da son iki senede camilere tam 78 defa saldırılması olayların ne kadar ciddi olduğunun göstergesidir. 


Tarihte Nefret ve Kin 


Müslümanlar Batı Hristiyan dünyasının şiddet uygulamalarına sürekli muhatap olmuşlardır. 
Avrupa'nın İspanya’ sında Müslümanların tedhiş, zulüm ve sürgün hadiseleri hatıralardan hiçbir zaman silinmedi. Endülüs Müslümanlarının zorla din değiştirme eylemlerinin uzun sürmesinden memnun kalmayan Başpiskopos Cisneros kitlesel vaftizlerin yapılmasını emretmişti. Şehirlerde Hristiyan olmayan kimsenin kalmamasını ve bütün camilerin kiliseye çevrilmesi emrinden sonra Kur'anlar ve diğer Arapça kitapları meydanlarda yaktırması Müslümanlara karşı halkta kin ve nefret duygularının doğmasına neden olmuştur. 


Yakın tarihe bakacak olursak, Avrupa'da yoğun yaşanan ilk göçlerden bu yana zaman zaman ırkçı saldırılara maruz kalınmıştır. Bu saldırıların nedeni bazen yabancı düşmanlığı olurken, bazen de İslami kimliğe duyulan neftettir. Özellikle bu tedhiş ruhu 11 Eylül olaylarından sonra yoğun bir şekilde ortaya çıkmıştır. Avrupa'daki hükümetlerin ve sivil toplum örgütlerinin ırkçılığı engellemek için çalışmalar yapması olumluluk gibi gözükse de çok cılız ve yetersizdir. Başta Almanya ve Fransa olmak üzere Avrupa'nın genelinde İslam düşmanlığı Yahudi düşmanlığı (Anti-Semitizm) gibi görülmemekte, hatta Müslümanlara yapılan hakaret ve aşağılanmalar özgürlükler kapsamında değerlendirilmekte; böylece Batı'nın değerler konusunda ikiyüzlülüğü açığa çıkmaktadır. Anti-Semitizme karşı Avrupa'da oluşturulan yasaların, İslam ve Müslüman düşmanlığına karşı olmaması, maalesef ki bazı ideolojik ve siyasal grupların nefret ve ötekileştirme duygularını körüklemektedir. Bu kesimler bir yandan tarihsel ve kültürel önyargılara başvururken, diğer yandan da güncel dünyada yeni önyargıların yaratılmasına kaynaklık etmekteler. Maalesef bu bilinçli ve maksatlı çalışmalar şiddet olaylarına neden olabilmektedir. 


Misafirlikten Ev Sahipliğine 


Avrupa'da Müslüman kökenlilerin sayısı azımsanamayacak ölçüdedir. Batı Avrupa'da 905'lik bir nüfus? ile İslam, Hıristiyanlıktan sonra gelen ikinci din konumundadır. Avrupa Müslümanlarının varlığı 19. yüzyılın ikinci dönemine uzansa da 2. Dünya Savaşı sonrasında kıtanın yeniden inşası için işçi göçü ile kısa sürede yoğun bir artış sergilenmişti. Uzun bir zaman toplumun en alt tabakasından sayılan Müslümanlar, süreç içinde ekonomik ve eğitim seviyelerinin yükselmesiyle sosyal statü olarak daha itibarlı hale geldiler. Çalışmak için geldikleri Avrupa'da ilk dönemler kısa bir süre kalmayı planlayan bu insanlar zamanla yerleşik konuma geçtiler. Müteşebbis Müslümanların Avrupa'da ufak ufak da olsa yatırımları olmaya başladı ve hatta Müslümanlara ait huzurevleri ve mezarlıkların oluşturulması yerleşik konuma geçildiğinin önemli göstergesi haline geldi. 


11 Eylül Sonrası Avrupa 


11 Eylül 2001'i izleyen haftalarda Müslümanlar polis kontrollerinin sıklaştığını, kiralık ev ve 
işyeri bulmakta zorlandıklarını ve gündelik hayatta daha çok saldırgan tavırlarla karşılaştıklarını belirttiler. Hatta yabancı taksiciyi gören müşterinin Müslümanın kullandığı taksiye binmemekte ısrar ettiği bir dönem yaşandı. Avrupalı Müslüman göçmenlere yönelik bu tür düşmanlıklar maalesef ki sonradan da mekânlara ve kişilere saldırı şekline dönüşmüştür. Özellikle Fransa”da başörtülü kadınlar sözlü sataşmalara en fazla uğrayan kesim oldu. İngiltere'de gerçekleşen saldırılarda zaman zaman kadınların başörtüleri başlarından çekilip alınmaya çalışıldı. Camilere yönelik saldırılar; ateşe verme, tahrip etme ve pisletme şeklinde vuku buldu. Portekiz gibi Müslüman göçmenlerin az olduğu yerlerde bile camilere saldırılması olayların ne kadar vahim olduğunun işaretleriydi. 


Almanya'da Müslümanların ölüm ve bomba tehditleri almasına aldırmayan emniyet teşkilatı, ülkenin emniyetini ön plana çıkartarak hiçbir hassasiyet gözetmeden -Ramazan ayında bile- güvenlik bahanesiyle birçok mescidi aramış hatta bazı kira anlaşmaları feshedilmiştir. Polis baskınlarında yaşanan onur kırıcı, aşağılayıcı uygulamaların kilise ve sinagoglarda bırakın yaşanmasını akıllardan bile geçmesi mümkün değildi. Mannheim'da Cuma namazı esnasında 
60 polis ellerinde sopa ve ayakkabıları ile camiye girdiler. Müslümanların “terör” muamelesi 
görmesi İslam imajını daha da olumsuz hale getirmeye neden oldu. 


Sayıları az da olsa önyargı ile yaklaşmayan medyanın varlığından söz etsek de maalesef yazılı ve görsel basın bugüne dek tamamen Müslüman karşıtı bir tavır sergilemektedir. Bazı gazetelerin “Onlar (teröristler) içimizde her an patlarlar!” başlıkları ile çıkması toplumda bir taraftan korkuyu körüklemiş bir taraftan da bazı insanları “bir şeyler yapmaya” zorlamıştır. 


Norveç'in İmtihanı 


İslam karşıtı görüşler 11 Eylül öncesine kadar daha çok Avrupa ülkelerinin aşırı sağ partilerinde ve gayri resmi olarak merkez sağ partilerin sağ kanatlarında dile getirilirken daha sonra yavaş yavaş merkez sağ ve hatta sosyal demokrat partilerin programlarına girip temel tez olarak yer aldılar. Yaygınlaşan söylem halkta kendisini buluyor ve Anders Behring Breivik gibi kendini aşırı sağcı, radikal ve Tapınak Şövalyelerinden biri olarak tanıtan bir ekip, üretilen veya ürettiği siyasi vesveselerle 77 kişiyi kamp yaparken katledebiliyor. 


Kristal Gece 


Yakın tarihe göz atacak olursak elbette kin ve nefret olaylarından sadece Müslümanlar nasibini almadı. Yahudi düşmanlığının en belirgin günü olan 9 Kasım 1938 gecesi Almanya”nın kara lekesi olarak tarihe geçti. Tüm Reich'ta*Yahudilere karşı bir şiddet hareketi başlamış ve ilk başta planlanmamış gibi gözükse de Alman faşizminin propaganda bakanı Joseph Goebbels ve diğer Naziler bu firsatı da kaçırmadan özenle pogromlar* organize etmişlerdi. Paris'te bir Alman devlet yetkilisinin Yahudi bir genç tarafından öldürülmesi sonucu iki gün içinde, polis ve itfaiye öylece durup seyrederken, 250”nin üzerinde sinagog yakıldı, 7.000'den fazla Yahudi işletmesi yıkıldı ve yağmalandı, onlarca Yahudi öldürüldü. 
Yahudi mezarlıkları, hastaneleri, okulları ve evleri ise yağmalanmıştı. Mağaza vitrinlerinin kırılan ve sokaklara yayılan camlarından dolayı, bu pogromlar Kristallnacht (Kristal Gece) adıyla bilindi. 


Avrupa Parlamentosu Seçimleri 


Bu yaz yapılan AB parlamento seçimlerinde yabancı düşmanı ya da ırkçı partilerin oy oranlarını *020'ye ulaştırmalarının; hatta Fransa'da aşırı sağın 2009 seçimlerine göre oylarını 
4 kat daha artırarak %25 oranında oy almasının en büyük nedeni, İslam karşıtlığının 
propaganda malzemesi olarak kullanılmasıdır. Elbette kendine aktarılan sanal sosyal korku senaryoları karşısında etkilenen ve kendini “sorumlu” hisseden, kendi değerlerini korumak isteyen kişi Müslümanlara saldırma, hakaret etme, ibadethanelere yanıcı madde atma eğiliminin etkisinde kalacaktır. İlginç olan ise bu tür kışkırtıcı korku senaryolarına bağlı barbarlık hareketlerinin Avrupa’ da, bütün insanlığın gözü önünde gerçekleşiyor olmasıdır. Bu tür kışkırtmalarla Avrupa Müslümanları aynı 2. Dünya Savaşı'nda Yahudi toplumunun gördüğü zulümlerle ve bu zulmü besleyen toplumsal patolojik ruh haliyle karşı karşıya kalma riski taşımaktadırlar. 1938'de yanmaya başlayan sinagogların kökenlerini 1880'lerde artan 


Yahudi düşmanlığında aramak gereklidir. Onlarca yıl sonra da Yahudi düşmanlığı birkaç milyon Yahudinin katledilmesiyle neticelenmiştir. 


Ne Yapmalı? 


Birkaç sene önce Türkiye dış diplomasisinin de talep ettiği ve AB tarafından istenen, tüm AB ülkelerinin de çıkarmakla mükellef olduğu “Ayrımcılıkla Mücadele” yasalarının tamamlanması, ciddi bir şekilde uygulanmaya başlanması ile Müslümanlar rahatlayacak ve yitirilen güven yeniden kazanılmaya çalışılacaktır. Aynı zamanda Müslümanların akıbetinin Yahudiler gibi olmaması için, İslam düşmanlığının Anti-Semitizm gibi cezalandırılması konusu, aktif olarak hem kitlesel etkinliklerle hem yerel ve uluslararası diplomasi alanında gündeme getirilmelidir. Yoksa Almanya Yahudilere mezar olduğu gibi Müslümanlara da mezar olabilir. Nasıl tüm Yahudi ibadethaneleri emniyet güçleri tarafından korunuyorlarsa, Almanya'da 2600'ü aşkın cami ve ibadet mekânları da korunmalıdır. 


Almanya'da Müslüman nefreti doğrultusunda yaşanan son olaylar, küllenen Avrupa ırkçılığı asabiyesini canlandırmaya yöneliktir. Bu asabiye ateşini körükleyecek fitneyi durdurmak için önlemlerin alınması amacıyla hem sivil hem resmi diplomasi alanı harekete geçirilmelidir. 


Dipnotlar: 
l- Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
2- Yaklaşık 38 milyon Müslümana tekabül ediyor. 


3- Sözlük anlamı imparatorluk, krallık, devlet ve zenginlik olan; tarihte ise Almanların dünyada söz sahibi olduğu devirlere verilen ad. Tarihte üç adet Reich dönemi vardır. 3. Reich Nazi Almanyasıdır. 


4- Pogrom dinsel, etnik veya siyasi nedenlerle bir gruba karşı yapılan şiddet hareketleridir. 
Bu şiddet hareketleri genellikle evleri, iş yerlerini veya ibadet yerlerini tahrip etmek, insanları dövmek, yaralamak, tecavüz etmek veya öldürmekten oluşur. 


CİNSELLİK BUNALIMI VE HZ. LUT 
Cengiz Duman -Haksöz Dergisi Sayı: 40 - Temmuz 1994 


Giriş:Toplumun fuhuş girdabına kapıldığı, cinsel bunalımların had safhaya ulaştığı; cinsel ilişkilerin bırakınız gizli olmasını, açık açık, üstelik milyonlara hitabeden basın-yayın organlarınca ballandırıla ballandırıla anlatılıp gösterildiği bir ortamda yaşıyoruz. Bu sapkın ortamda ister istemez bulunan Müslümanlar, karşılaştıkları bu gibi olaylar karşısında alacakları tavır ne olmalıdır? 


Bindörtyüz yıldır insanlara hidayet kaynağı olan Kur'an-ı Kerim; insanın yirmidört saatinde, hayatının her safhası için insanlara yol gösterir. Cinsel konularda da helal haram sınırlarını çizer. İnsan hayatının tabii bir parçası ve aynı zamanda neslin devamı için gerekli olan cinsel ihtiyaçlarda da; yapmalarını istediği işleri emreder. Düştükleri yanlışları gösterir. Toplumu ifsad edecek davranışlardan kaçınmalarını ister. Böylece toplumu refah ve mutluluğa götürecek yöne sevk eder. 


Bütün bunları anlatırken geçmiş kavimlerden cinsel konularda sapmalar gösteren; hatta bu sebepten azaba uğrayan Lut kavmini örnek vererek; gerek indiği dönem içerisindeki cahiliyye araplarına gerekse kıyamete kadar ilahi vahye muhatap diğer toplumlara da bu kıssa örnekliğinde kendilerinin bu hal ve tavırlarını düzeltmelerini ister. "...Sen bu kıssayı anlat belki üzerinde düşünürler." (A'raf, 176) 


Lut (a) Kimdir? 


Kur'an-ı Kerim'de İbrahim (a) anlatılırken, Hz. İbrahim'e inananlardan biri olarak Lut'un ismi geçer. "Bunun üzerine Lut ona inandı." (Ankebut, 26) 


Bu ayetten Hz. İbrahim ile Lut'un aynı kavimde yaşadığı ve Lut'un Hz. İbrahim'e tabi olduğu anlaşılıyor. Ayrıca Lut kavmini helak için gelen meleklerin Hz. İbrahim'e de uğraması her ikisinin de yakın coğrafyalarda rasullükle vazifeli olduklarını gösteriyor. 


Kur'an, Lut'un yaşadığı yerin cahiliyye araplan tarafından gerçekleştirilen ticaret kervanlarının yolu üzerinde olduğunu şu ayette anlatır: "Siz sabah akşam, onların yaşadıkları yerlerden geçmektesiniz, Düşünmeyecek misiniz?" (Saffat, 137-138) 


Tevrat'ta Lut'un yaşadığı yerler olarak Sodom ve Gomorra kentlerinin isimleri verilir. Sodom ve Gomorra diye belirtilen yerler bugünkü Ürdün'ün bulunduğu bölgeden ayrılarak Sodom ve Gomorra'nın bulundukları bölgeye yerleşir. Bir müddet sonra Allah Lut'u bulunduğu kavme rasul tayin eder. "Şüphesiz Lut da rasullerdendir." (Saffat, 133); "Lut'a da hüküm ve ilim verdik." (Enbiya, 74); "Lut'u rahmetimizin içine aldık; doğrusu o salihlerdendi." (Ankebut, 
75). 


Lut Kavminin Durumu 


Lut kavmi, insanın çoğalması için zaruri olan cinsel ihtiyacı, Allah'ın çizdiği sınırların dışına taşırarak; toplumu ifsada götüren haram bir fiile meyletmiştir. "Lut da, kavmine şöyle demişti: 'Doğrusu siz, daha önce hiç bir kavmin yapmadığı bir hayasızlığı yapıyorsunuz. Erkeklere yaklaşıyor, yol kesiyor ve toplantılarınızda fena şeyler yapmıyor musunuz?" (Ankebut, 28- 
29) 


"Kadınları bırakıp, şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz; evet siz cahil bir kavimsiniz," (Nemi, 55) 


"Rabbinizin sizin için yarattığı eşleri bırakıp da, insanlar arasında, erkeklere mi yaklaşıyorsunuz." (Şuara, 166) 


Oysa Allah: "...Onlar sizin örtünüz, siz de onların örtülerisiniz." (Bakara, 187) diyerek kadın ve erkeği birbirlerinin örtüleri olarak tavsif etmiştir. Helal bir cinsel birleşmenin ancak nikah yolu ile bu iki cins tarafından yapılacağını emretmesine rağmen; Lut kavmi harama meyletmiştir. Dolayısıyla helal birleşmeyi terk ederek; toplumu batağa sürükleyecek erkek erkeğe yapılan haram birleşmeyi tercih etmişlerdir. 


"Doğrusu siz alemlerde hiç kimsenin sizden önce yapmadığı bir hayasızlığı yapıyorsunuz." 
ayetinde belirtilen "sizden önce hiç kimsenin yapmadığı" ifadesi Lut kavminin yapmış olduğu homoseksüelliğin; daha önce hiç yapılmadığı şeklinde değil, böyle toplumsal olarak büyük boyutlarda daha önce yapılmadığı şeklinde anlaşılmalıdır. Çünkü tarihin her devrinde şu veya bu şekilde bir haram fiili ferdi olarak işleyenler bulunmuş olabilir. Lakin, "kavmi ona koşarak geldi" ve "Toplantılarınızda fena şeyler yapmıyor musunuz?" ayetlerinden anlaşılacağı üzere, fuhşun bireysel değil toplumsal boyutlarda seyrettiği anlaşılıyor, bundan dolayı Allah, bu kötü fiilin daha önce bu boyutlarda olmadığını bildiriyor. Lut (a) kavminin Allah'ın emirlerinin çiğnenmesinin devamı halinde geriye dönüşü olmayan bir mecraya sürükleneceklerini, azabın yaklaşmakta olduğunu haber veriyor. 


Yukarıdaki ayetlerin cahiliyye Araplarına indiği dönemde homoseksüellik, Lut kavminin yaptığı boyutlarda değildi. Buna rağmen Allah; bu kötü fiilin toplumu helake sevk eden bir iş olduğunu, böyle bir fiile yönelenlerin bunu terk etmelerinin en doğru yol olacağını Lut kıssasıyla anlatır. 


Lut'un Tutumu 


Lut kavmini sürekli olarak uyarır. Yaptıkları fiilin Allah nezdinde geçerli olmayan bir fiil olduğunu hatırlatır. 


"Kardeşleri Lut onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?" 
"Bilin ki, ben size gönderilmiş bir elçiyim." 
"Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin." 


"Buna karşı sizden hiç bir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan, ancak Alemlerin Rabbidir." 


"Alemlerin içinde erkeklere mi gidiyorsunuz?" 


"Ve Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyor musunuz? Siz sınırı aşan bir kavimsiniz." (Şuara, 161-166) 


Bütün bu uyarılara rağmen Lut kavmi sapıklıkta ısrar eder. İşledikleri günahlar kalb ve gözlerini öylesine köreltmiştir ki, kendilerini helak etmeye gelen insan kılığındaki meleklere de yeltendiler. Buna karşılık Lut onlara şöyle der: "Ey kavmim! İşte şunlar kızlarımdır; sizin için onlar daha temizdir. Allah'tan korkun misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin! İçinizde aklı başında bir adam yok mu?" (Hud, 78) 


Lut (a) evine konuk olarak gelen Meleklere yeltenenlere "İşte şunlar kızlarımdır; sizin için onlar daha temizdir" diyerek, yaptıkları sapıklığa karşı helal bir alternatif teklif eder. 


Buradaki teklif hususunda müfessirlerin bir kısmı "hakiki kızlarıdır" bir kısmı ise "kavminin kızlarıdır" demişlerdir. 


"İşte şunlar kızlarımdır" ifadesi ister Lut'un kızlarını isterse kavminin kızlarını kapsasın fark etmez. Bu teklif Lut kavminin yaptığı işin kötü olduğunu, temiz olanın kadın erkek arasındaki ilişki olduğunu göstermek içindir. Lut'un bütün çabalarına karşın kavmi tepki gösterir. 
"Dediler ki: Senin kızlarında bizim bir hakkımız olmadığını biliyorsun. Sen bizim ne istediğimizi bilirsin." (Hud. 79) 

"Onlar şöyle dediler: Ey Lut (bizim yaptığımıza karşı gelmekten) vazgeçmezsen, iyi bil ki sürgün edileceksin!" (Şuara, 167) 


"Doğru sözlü isen bize Allah'ın azabını getir." (Ankebut, 29) 


Artık Lut (a), kavminin doğru yola geleceğine dair tüm inancını tüketir. "Keşke size yetecek bir kuvvetim olsa veya sağlam bir yere sığınsam." (Hud, 80) Yapacağı iş Allah'a sığınmaktı. 
Bütün gücüyle Allah'a sığınarak ondan yardım ister. 


"Rabbim! Bozgunculara karşı bana yardım et." (Ankebut, 30) 
"Rabbim! Beni ve ailemi, onların yapageldikleri kötülüklerden kurtar." (Şuara, 169) 


Allah Lut'un duasını; ailesinden karısının kalması haricinde kabul eder. "Bunun üzerine geride kalan yaşlı bir kadın dışında, onu ve ailesini, hepsini kurtardık." (Şuara, 170-171) 


Kur'an bize Lut'un karısının suçunu belirtmez. Müfessirler birtakım suçlamalarda bulunmuşlarsa da gaybi bir konu olan bu durum karşısında Kur'an'ın bize verdiği kadarla yetiniyor ve orada duruyoruz. 


Kur'an-i Kerim'de Nuh(a)'ın oğlunun, Nuh'un duasına rağmen helak edilmesi olayından sonra anlatılan bu olayda da Lut'un ailesinin kurtulması duasına mukabil karısı helak edilenler arasında yer alır. Bu olay bize gösterir ki Allah'ın emirlerine karşı gelmiş olan bir kimse, Allah nezdinde peygamber ailesinden de, soyundan da olsa gerekli cezayı görecektir. Allah nezdinde geçerli olan soy-sop, mevki, makam değil, takvadır. 


Helak 


Yüce Allah; Lut kavmi hakkındaki emrini Meleklere bildirir. Melekler Lut (a) kavmine varmadan evvel Hz. İbrahim'e uğrayarak ona Allah'ın ihsan ettiği, erkek çocuğu müjdelerler. 
Melekler Hz. İbrahim'e Lut kavminin helak haberini de bildirirler. Kur'an bize bu muhavereyi şöyle anlatıp. 


"Andolsun ki elçilerimiz İbrahim'e müjde getirdiler ve 'selam' dediler. O da: 'Selam' dedi ve hemen kızartılmış bir buzağı getirdi. 


"Ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce, onları yadırgadı ve onlardan dolayı içine korku düştü. Dediler ki: 'Korkma! (Biz melekleriz.) Lut kavmine gönderildik."" (Hud, 69-70) 


Bu ayetler bize İbrahim (a) ile Lut (a)'un aynı zaman diliminde yaşadıklarını bildirir. 


Konuklar gelince onlara sunduğu yemeği yemediklerini gören Hz. İbrahim'in içine bir kurt düşer. Hz. İbrahim konukların yemek yemediklerini görünce onların melek olduğunu anlamıştır. Korkusu, vahiy indirmek için gelmediğini anladığı bu meleklerin kendi kavminin helaki için geldiği sanısına kapıldığı içindir. Melekler hemen onun merakını giderirler: "Korkma! Biz Lut kavmine gönderildik." 


"İbrahim'den korku gidip kendisine müjde gelince, Lut kavmi hakkında (adeta) bizimle mücadeleye başladı." 


"İbrahim cidden yumuşak huylu, bağrı yanık, kendisini Allah'a vermiş biri idi." 


"Ey İbrahim! Bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin emri gelmiştir. Ve onlara, geri çevrilmez bir azab mutlaka gelecektir." (Hud, 74-76) 


İbrahim (a) meleklerin vazifesini anlamıştır. Ancak ayetlerin belirttiği gibi, kafir de olsa Lut kavminin helak edilmemesi için Meleklerle tartışır. Hz. İbrahim'in bu hareketi o anlık şoktan dolayıdır, yoksa Meleklerin söylediği gibi Allah'ın azabı geldikten sonra onu kimsenin durduramayacağıdır. Bunu en iyi bilenlerden birisi de İbrahim'dir. 


Melekler daha sonra Lut (a)'a gelirler. Lut (a) da Hz. İbrahim'in üzüldüğü gibi kavminin helakından dolayı üzülür. Hz. İbrahim ve Hz. Lut da görülen bu latif tutum peygamberleri kana susamış insanlar gibi göstermek isteyen kafirlere karşı en güzel İbrettir. 


"Elçilerimiz Lut'a gelince, (Lut) onların yüzünden üzüldü ve onlardan dolayı içi daraldı da 'Bu çetin bir gündür' dedi." (Hud, 77) 


"Dediler ki: 'Ey Lut! Biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar asla sana dokunamazlar. Sen gecenin bir kısmında ailenle yürü. Karında başka sizden biç biri geride kalmasın. Çünkü onlara gelecek olan şüphesiz ona da isabet edecektir. Onlara vaad olunan helak zamanı, sabah vaktidir. Sabah yakın değil mi?" (Hud, 81) 


Lut (a)'a Meleklerin bildirdiği hicret emri, Musa (a)'nın Firavun'un adamlarından inananları kaçırdığı zaman da Allah tarafından aynı şekilde bildirilmişti. "Biz Musa'ya: 'Kullarımı geceleyin yola çıkar; şüphesiz takip edileceksiniz.' diye vahyettik." (Şuara, 52) 


Baskı altında yaşayan Musa ve Lut gibi peygamberler toplumlarının helak edilmesi kararlarının akabinde, inananlarla birlikte geceleyin kafirlere fark ettirmeden hicret etmeleri 


istenir. Kafirlere fark ettirmeden kaçmanın en uygun olduğu zaman gecedir. Lut (a) da ailesinden karısı hariç diğer inananlarla beraber geceleyin kavmini terk ederek yola koyulur. 


Tevrat'la Bir Karşılaştırma 


Lut kavmini helak ile görevlendirilen meleklerin, İbrahim (a)'e uğraması olayı Tevrat'ta da yer almaktadır. Ancak Kur'an ve Tevrat metinlerinde yer alan bu olayın karşılaştırılması, Tevrat metinlerinin nasıl tahrif edilmiş olduğunu gösterecektir. Bu karşılaştırma aynı zamanda Tevrat'ta anlatılan kıssaların hidayet özelliğinin nasıl kaybolup, yerini küfrün aldığını rahatlıkla anlatmış olacaktır. 


"Ve İbrahim sığırlara koştu, ve körpe ve iyi bir buzağı alıp uşağına verdi, ve onu hazırlamakta acele etti. Ve ayranla süt ve hazırladığı buzağıyı alıp önlerine koydu; ve kendisi yanlarında, ağaç altında durdu, onlar da yediler." (Tevrat, Tekvin Babı) 


Tahrif edilmemiş Tevrat metninde Meleklerin Kur'an'daki ayetlerde belirtildiği gibi sunulan yemeği yemedikleri muhakkaktır. Hz. Musa'dan sonra Tevrat'ı kendi hevalarınca tahrif eden Yahudiler Meleklere yemek yedirttikleri gibi; daha sonraları müşrik araplar işi meleklerin dişi oldukları dahası Allah'ın kızları oldukları iftiralarına kadar götüreceklerdir. Böylece Tevrat, hidayete sevk eden bir kitap olmaktan ziyade şirke götüren bir kitap konumuna düşürülmüş oluyor. 


Allah'ın Kur'an'ı indirme gayesi de, insanları doğru yola sevk edecek bir kitabın bulunmamasından elde mevcut Tevrat ve İncil'in tahrif edilmesindendir. Kur'an inmeden cahiliyye döneminde mevcut bulunan muharref ilahi kitaplarda, Allah'ın bildirdiği emir ve kıssalar hedefinden saptırılmış ve tevhidi çizgiden uzaklaştırılmıştı. Tevrat'ın şirk kitabına dönüştüğünün delillerinden bir tanesi de, Lut'un anlatıldığı bölümde Lut'un kızlarının babaları ile yatması iftirasının yer almasıdır ki; bu olay tamamı ile iftira ve kıssanın hidayet içeriğinin tamamen tersyüz edildiğinin, tevhidi çizgiden saptırıldığının göstergesidir. 


Sonuç 


a)-Allah'ın bize Lut kıssasını anlatmasının ilk amacı muharref Tevrat vasıtası ile Mekke insanlarının edindikleri yalan yanlış bilgileri düzeltmektir. 


b)-Kıssanın anlatılması ile yeryüzündeki bütün cahiliye toplumlarında olduğu gibi Mekke cahiliyye toplumunda da görülen sapık bir münasebet şekli, erkek erkeğe yapılan cinsi ilişki mahkum edilir. 


c)-Dahası ferdi olmaktan ziyade, yani yapanların var olduğu halde bilinmediği bir yapıdan çok, aleni üstelik toplumsal olarak yapılan bir fiil haline gelen cinsel suçların azaba müstehak olduğu anlatılır. 


d)-Günümüzde yapılan bu çirkin fiillerin boyutu Lut kavminin yaptığı toplumsal pisliğin çok ilerisindedir. Erkek erkeğe, kadın kadına evlenmenin normal görüldüğü, homoseksüel olimpiyatları gibi tertiplerle global pisliklerin bir araya getirildiği, ameliyatlarla erkeklerin kadın, kadınların erkek olarak yaşamak istedikleri bir dünyanın sapıklıkta Lut kavminden çok ileri olduğunu söylemek yanlış bir tesbit olmasa gerektir. 


e)-Bir peygamberin yüzü suyu(!) hürmetine dahi onun ailesinden biri olan karısının dahi affedilmediği Nuh (a)'un oğlunun cezalandırılmasından sonra ikinci bir örnek olarak muhataplara sunulur, 


f})-O halde Allah'ın kınadığı bu fiilin kötülüğü ve bunun getireceği belalar tüm insanlara hatırlatılmalıdır. 


BOZUK DÜZENİN TERAZİSİ VE ŞUAYB (as) 


Cengiz Duman-Haksöz Dergisi Sayı: 37 - Nisan 1994 


İnsanlar hayatlarını idame ettirebilmeleri için kendilerinde bulunmayan ihtiyaç maddelerini, ya kendilerine yakın olan bölge insanlarından ya da bu ihtiyaçların bulunduğu yerlerle yapılan alışverişlerle sağlarlar. 


Ticaret denilen bu olgu, insanların ihtiyaçlarını temin etme vasıtası olduğu gibi, onlar için geçim sağlama vasıtası da olmuştur. 


Toplum bireylerinin kaynaşması ile aynı zamanda yakın ve uzak toplumların iletişim vasıtası konumunda olan ticaret; insanlar arasındaki karşılıklı haklar korunduğu sürece toplumların ilerlemesinde büyük etken olurken bu hakların ihlalinde ise toplumu uçuruma sevk edecek bir amil durumuna gelir. 


Allah, ticaretin; toplumun yaşamında önemli bir yeri bulunduğunu, doğru yapılmasından cemiyetin olumlu, karşılıklı hakların ihlalinde cemiyetin büyük zararlar çektiğini, hatta; uçuruma (helake) ittiğini göstermek amacıyla (Özellikle tüccar bir toplum olan Mekke'lilere) Şuayb (a)'ın kıssasını vahyeder. 


Böylece Allah, Müşriklerden kavimlerini uçuruma götüren, ticarette karşılıklı rızayı gözetmeyip hile yapan Şuayb kavminin kıssasının ışığında, kıssadan öğüt ve ibret almalarını ister. 


Mekki surelerde anlatılan Şuayb kavminin, ticaretle ilgilenen tüccar bir toplum olduğu göz önüne alındığında ticaret kervanlarının geçtiği işlek bir yol üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. 


Şuayb kavminin yaşadığı bölge, muhtemelen Hz. Musa'nın da Mısır'da işlediği cürümden dolayı kaçtığı yer olması hasebiyle Mısır'a yakın olan; Mısır, Filistin, Sina üçgeni içerisinde Mekke ticaret kervanlarının da geçtiği bir yerde bulunmaktaydı. 


"Musa 'Medyen 'e yöneldiğinde: "Rabbimin bana doğru yolu göstereceğini umarım." dedi." 
(28/22) 


"Sen bir cana kıymıştın, seni üzüntüden kurtarmıştık ve bir çok musibetlerle denemiştik. 
Bunun için 'Medyen' halkı arasında yıllarca kalmıştın." (20/40) 


Risalet vazifesini yüklenmeden önce, işlediği bir fiilden dolayı Mısır'dan kaçan Musa (a) Medyen'e sığınır. Medyen'de Şuayb (a)'ın yanında yerleşir, onun kızıyla da evlenir. Daha sonra eşiyle birlikte Medyen'den ayrılarak Tur dağının bulunduğu yöreye doğru yola koyulur. 


"Musa süreyi doldurunca ailesiyle birlikte yola çıktı. Tur tarafından bir ateş gördü..." (28/29) Ve bundan sonra Musa, Allah tarafından Firavun kavmine Rasul olarak tayin edilir. 


Kur'an-ı Kerim'deki Musa (a)'nın anlatıldığı bu ayeti kerimelerden Medyen'in bulunduğu yer tayin olunduğu gibi Medyen kavminin bulunduğu yörede yaşayanlar itibariyle aynı zamanda Arap asıllı oldukları anlaşılmaktadır. 


Mısır'a yakın bir yerde olduğu anlaşılan Medyenliler; aynı zamanda kendilerinin ticarette ileri bir seviyede olmalarını sağlayan zengin kervanların geçtiği bir yol üzerindeydiler. 


Hindistan'dan gelen ticaret kervanları Yemen, Taif, Mekke, Medine istikametiyle Medyen kavminin de bulunduğu bölgeden geçip, Şam'a ulaşırlardı. 


Mekkelilerin de katıldığı bu ticarete Kur'an'da Kureyş suresinde şöyle değinilir: 


"Kureyş kabilesinin yaz ve kış seferlerinde..." 


Kur'an-ı Kerim bize, Mekkelilerin tüccar bir toplum olduğunu belirttiği kadar, onların Medyen ahalisinin helak olduğu yerlerden geçmeleri hasebiyle Medyenliler'in başından geçenleri; Kur'ani doğrultuda olmasa da bildiklerini beyan etmektedir. 


Şuayb kavminin helaktan sonraki kalıntılarının bulunduğu yerlerden geçen Mekkeliler'den ibret almalarını isteyen Allah, Lut ve Şuayb kavimlerinin, Mekke ticaret kervanlarının yolları üzerinde olduğunu Hicr süresindeki şu ayetle ifade eder: 


"Eykeliler de, şüphesiz zalim kimselerdi. Bunun için onlardan öç aldık. Hala her iki memleket de işlek bir yol üzerindedirler." 


Kur'an'da Şuayb (a)'in kavminden bahsedilirken Medyen ve Eyke olarak iki isim verildiğini görmekteyiz. 


Medyen halkından bahsedilirken "Ehuhum" (Kardeşleri) denmesinden yola çıkan bazı müfessirler, Eyke'lilerden bahsedilirken "Onlara" denmesinin Şuayb (a)'ın Eyke'lilere sonradan gelmiş olması gerektiğini savunurlar. 


Bazı müfessirler de Şuayb'ın davet ve nasihatinin aynı, her iki ahalinin de cezasının benzer şekilde olmasından hareketle, Medyen ve Eyke'nin aynı kavim olduğu kanaatine varmışlardır. 


Bütün bunlara ilaveten; Kur'an-ı Kerim'de kıssaları anlatılan tüm rasullerin, kendi kavimleri içinde yetişmiş "içlerinden bir rasul" ve "güvenilir bir elçi" olarak görevlendirdikleri dikkate alındığında, Medyen ve Eyke'nin aynı kavim olduğu, ancak anlatımın değişik varyantlarla yapıldığı kanaati hasıl olmaktadır. 


Her halükarda Medyen ve Eyke ayrı ayrı kavimler olsa dahi; Allah'ın isteği, bu kavim veya kavimlerin işledikleri ortak kötü fiillerin onları helake götürdüğü nazarı dikkate alınarak bu suçların istenmemesidir. 


Kur'an'ın hedeflediği bu noktayı kenara bırakıp, pek fazla fayda getirmeyecek, aksine birbirimizle cedelleştirecek tali konularla uğraşmak, kıssayı öğüt ve ibret olmaktan engellemek demektir. 


Şuayb kavminin Allah ve rasulüne karşı tutumunu dört grupta inceleyeceğiz. 
Bunlardan birincisi, Şuayb kavminin Allah'a karşı tutumudur. 

"Ey kavmim! Allah'a kulluk edin, O'ndan başka ilahınız yoktur." (7/85) "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?" (26/27) 


"Sizi ve daha önceki nesilleri yaratandan korkun." (26/184) diye çağrıda bulunan Şuayb (a)'a karşı şöyle cevap verirler. 


"Ey Şuayb! Babalarımızın taptığını bırakmamızı emreden veya mallarımızı istediğimiz gibi kullanmamızı men'eden senin salat'ın mıdır?" (11/87) 


Ayetlerden anlaşıldığı gibi Şuayb'ın kavmi, putlara tapan bir kavimdir. Kendilerinin arzu ettikleri şekillere göre yonttukları ilahların, emirlerini de yine kendi içlerindeki; Kur'an'ın "ileri gelenler" olarak nitelediği zengin ve yönetici kimseler tarafından belirlendiği bir dine (yaşam tarzına) inanıyorlardı. Pek tabii ki Şuayb (a)'in tek ve gerçek ilaha inanmaları isteği hoşlarına gitmemişti. 


Kendi yaşamlarını kendileri belirleyen bu insanlar, Allah'a inanmak istemediler, daha doğrusu; kendi kafalarına göre çizdikleri bir Allah'a iman ettiklerinden dolayı işlerine gelmeyen tek ve gerçek Allah'ı inkar ettiler. 


Allah'ı inkar eden bu insanlar onun elçisini de reddederek karşı tutum aldılar. 


"Sen ancak büyülenmiş birisin, bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsin. Doğrusu seni yalancılardan sanıyoruz. Eğer doğru sözlülerden isen göğün bir parçasını üzerimize düşür, dediler." (26/185?187) 


Allah'a inanmak aynı zamanda rasulüne inanmak demektir. Rasulüne inanmak Allah'a inanmayı gerektireceğinden, Şuayb (a)'ın tek Allah'ını inkar eden kavmi, o Allah'ın rasulünü de inkar eder. 


Şuayb (a)'ı beşerlikle, büyücülükle, yalancılıkla suçlarlar. Mucize talebinde bulunarak; Allah'ın tekelinde bulunan bir konuda, sanki rasulün elinde olan bir şeymiş gibi rasulü aciz göstermeye çalışırlar. 


"Doğru söze" (vahye) inanmayanlar, mucize gelse bile şu veya bu bahanelerle yine inkar edeceklerdi. 


Allah'ı ve rasulünü reddeden bu müşrikler Rasulün getirdiği vahye de karşı tutum alırlar. 


Neden reddetmesinlerdi! Kendi inançları doğrultusunda uydurdukları ilahları siper yaparak dilsiz, düşüncesiz ve aciz putlar adına oluşturdukları dinde zulmün en hasmı gerçekleştiriyorlardı. Böylece mustazaf halkı soyuyorlar, haklarını gasp ediyorlardı. 


Oysa Şuayb'ın getirdiği vahiy, onlardan bu yaptıkları zulmü bırakmalarını istiyordu. 
Dördüncü karşıt tutumları ise Allah'ın emirlerine karşı gelmekti. 


"Ölçüyü tam, yapın, eksiltenlerden olmayın, doğru terazi ile tartın. İnsanların hakkını azaltmayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın." (26/183) 


"Ölçüyü, tartıyı eksik tutmayın. Doğrusu ben sizi bolluk içinde görüyorum." (11/84) 


"Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı tamamı tamamına yapın; insanlara haklarını eksik vermeyin; yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. İnanıyorsanız Allah'ın geri bıraktığı helal kar sizin için daha hayırlıdır." (1 1/85286) 


Ticaret yapan bu toplumdaki haksızlıkları gündeme getiren ve bu haksızlıklardan vazgeçilmesini isteyen Allah, doğru yapılmayan ticaretin insanların haklarını gasbetmek olduğunu, bunun ise zulüm olduğunu beyan eder. 


İşin ilginç yanı; ayette "Doğrusu sizi bolluk içinde görüyorum." diye belirtilen durumdur. 
Şuayb (a)'ın kavmi bolluk içinde olmasına rağmen yine de alışverişte hile yapılıyordu. Bu bolluk içerisindeki insanların ticarette hile yapmalarındaki sebep; satıştan kalan karın daha çok olması isteğidir. 


Oysa Allah hile yapılarak kazanılan karın haram olduğunu; gerçek ve helal olan karın karşılıklı rızayla yapılan alışverişten kalan icar olduğunu beyan eder, 


"İnanıyorsanız, Allah'ın geri bıraktığı helal kar sizin için daha hayırlıdır." 


Ama bu yozlaşmış toplumda rasulün hatırlatmaları fayda vermez. İnkarcılar müslümanlar aleyhine ellerinden ne gelirse geri koymazlar. 


"Allah'a inananları yolundan alıkoyup ve yolun eğriliğini dileyerek tehdid edip her yolda pusu kurup oturmayın." (7/86) 


Bu ayetler müşriklerin geldiği son noktanın müslümanları tehdit ve işkence olduğunu belirtir. 
Her toplumda olduğu gibi "Mele" (ileri gelenler) tarafından yönetilen Şuayb'ın kavmi de inkarcıların safındaydı. Mevcut yönetimin icraatına, yani ilahlar adına uydurulan bu yaşama 


karşı gelmek gibi bir istekleri yoktu. Zaten mevcut yönetime karşı gelip Şuayb'a inanmaya kalksalar "ileri gelen"lerin tehditleri onları da hedef alıyordu. 


"(Şuayb'ın) kavminden "ileri gelen" kafirler dediler ki: "Eğer Şuayb'a uyarsanız o takdirde siz mutlaka ziyana uğrarsınız." (7/90) 


Allah'ın Hud Suresi 84. ayetinde Şuayb (a)'ın ağzından belirttiği "doğrusu ben sizi bolluk içinde görüyorum." değerlendirmesi ışığında bu kavmin neden Allah'a isyanda direndiğini tesbit etmek lazımdır. 


Tarihte bolluk ve refahın zirvesinde olan bir çok kavmin Allah'ı inkar ettikleri görülmektedir. 
Çünkü; o bolluk ve refaha insanların haklarına tecavüz edilmesi (zulüm) ile ulaşılmıştır. Tek amaçları servet biriktirmek ve diledikleri gibi yaşamak olan inkarcılar ulaştıkları bu seviyeyi korumak isterler. Nasıl olacaktır bu koruma? Aynı yöntemle... yani zulümle. 


Böylesi bir toplumun, mevcut konumlarını sürdürebilmeleri için Allah'ın elçilerine karşı gelmeleri gereklidir. Aksi halde rasulün getirdiği mesajı kabullenmeleri düzenlerinin sonu anlamına gelir. Bunun farkında olan, kavmin yönetimini üstlenen "ileri gelenler" soyguncu düzenlerinin devamı için; ilahlar adına düzenlerini tasdik ettirici şeyler uydurup insanları bu yaşam tarzına itaat etmeye çağırmışlardır. 


Hal böyle olunca tabiidir ki Allah'ın rasulünü yalanlayacaklar, ondan olağanüstü isteklerde bulunacaklar, bu istekleri gerçekleşmeyince, peygamberliğinin de geçersiz olduğunu iddia ederek onu yalanlamak için kendilerince makul bir sebep bulmuş olacaklardır. 


Bunun yanı sıra getirdiği vahiyde pazarlık yaparak, şunu kabul edersek veya bunu istemezsen gibi uzlaşmacı tavırlarla rasulün getirdiği vahyi kendi nevalarına göre eğriltmeye, karıştırmaya çalışacaklardır. 


Müşrikler kendi batıl sistemlerini korumak için ne gibi önlemler gerekirse alacaklar ve inananları susturmak için ne lazımsa yapacaklardır. 


Bütün bu karşı gelme çabaları sonuç vermezse devreye baskı ve eziyet girecek, bu da işe yaramazsa inananlar yurtlarından sürülmeye başlanacaktır. 


Bu hususta şu ayet bize, Şuayb kavminin de aynı tavırda olduğunu belirtiyor. 


"Ey Şuayb! Ya mutlaka seni ve seninle beraber inananları kentimizden çıkarırız. Ya da dinimize dönersiniz." (7/88) 


Peki bütün bu zulümlerle yaşayan, Allah'a İsyanda dönüş yapmayacağı belli olan kavim için Allah ne yapacaktır? 


Her şeyden önce Allah bir kavmi yok yere cezalandırmaz. Bu hususta Allah şöyle diyor: "Biz rasul göndermedikçe hiç bir kavmi yok etmeyiz." (17/15) 


İnsanları kendine kulluk etsinler diye yaratan yüce Allah, arzu ettiği vakit, "Bize rasul göndermedin" dememeleri için zaman zaman rasuller göndermiş, onları bu yolla çeşitli imtihanlara sokarak denemiştir. 


"Biz hangi kasabaya bir rasul gönderdikse, ora halkını, yalvarıp yakarsınlar diye, darlık ve sıkıntıya uğratmışızdır." 


"Sonra kötülüğün yerine iyiliği koyduk, öyle ki çoğalıp babalarımız da darlığa uğramıştı, bolluğa kavuşmuşlardı dediler." (7/94295) 


Allah'ın rasul göndererek doğru yola gelmeleri için uyardığı, bolluk ve refah içerisindeki Şuayb'ın kavmi, Allah'ı inkarda direndikleri ve onun emirlerine karşı geldikleri için helaki hak etmişlerdir. 


"Kavminin inkar eden ileri gelenleri, "Şuayb 'a uyarsanız, andolsun ki siz kaybedersiniz." 
dediler. Bu yüzden onları bir sarsıntı tuttu ve oldukları yerde diz üstü çöküverdiler." (7/90291) 


Oysa başlarına gelecekleri hakkında uyarılmışlardı. Eğer Allah'a isyanda direnmeselerdi Allah onlara bu azabı yollamazdı. Bu hususta Şuayb (a)'ın duası gerçekleri ortaya koyar. 


"Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında hak ile sen hüküm ver, sen hükmedenlerin en hayırlısısın." (7/89) 


"Ey kavmim! Andolsun ki Rabbimin sözlerini size bildirdim, öğüt verdim; kafir millet için niçin üzüleyim." (7/93) 


Allah'da bu gerçeği şöyle tasdik eder: 


"Eğer inanmış ve bize karşı gelmekten sakınmış olsalardı, onlara göğün ve yerin bolluklarından verirdik. Ama yalanladılar; bu yüzden onları yaptıklarına karşılık yakalayıverdik." (7/96) 


Kıyamete kadar baki olan Kur'an-ı Kerim, hitabettiği tüm insanlara Allah'a göre yapılması ve yapılmaması gerekli olanları belirtmiş ve insanların öğüt almalarını istemiştir. 


"Dinde zorlama yoktur." Akıllara hitabeden Allah'a, kendi rızaları ile uyanlara esenlik, şu veya bu şekilde yine kendi istekleriyle gerçekleri inkar edip, emirlere isyan edenlere de ebedi azab verileceği açıklanmıştır. 


Sonuçta Şuayb (a)'ın kıssası ile tüccar bir toplum olan Mekkeli Müşriklere ve Kıyamete kadar yaşayan tüm Kur'an muhataplarına alışverişlerde karşılıklı rızaya dayanan bir ticaret yapılması öğütlenmiş olur. İnsanların mallarının haksızlık ve hile ile yenmemesi için uyarılır. 
Bu hususta karşılıklı rızayla yapılan ticaretten kalan karın, Allah'ın nezdinde gerçek, helal olan kazanç olduğu hatırlatılır. 


Ticaretin yapılmadığı hiç bir toplum düşünülemeyeceğine göre; adları ne olursa olsun -sanayi toplumu, tarım toplumu- gibi tanımlamalarla kendilerini tanımlayarak, Allah'ın bu emirlerinden kaçmak demek zulümde devam edilmesi anlamına gelir ki bu hususta Allah şu hatırlatmayı yapar. 


"Kasabaların halkı, geceleyin uyurlarken azabımızın kendilerine gelmesinden emin midirler?" 
(7/97) 


SİYONİST TERÖR SÜRÜYOR 


Türkan Çınar -Haksöz Dergisi Sayı: 37 - Nisan 1994 


İsrail'in el-Halil'de gerçekleştirdiği katliam birinci ayına girerken, işgal toprakları bugünlerde yeniden hızlanan şiddet olaylarına sahne oluyor. 


Bilindiği gibi 25 Şubat Cuma günü Hz. İbrahim camiinde sabah namazındaki Filistinli müslümanların üzerine ateş açılmış ve 67 müslüman şehit olurken, 300'den fazla kişi de yaralanmıştı. Dünya kamuoyunda şok etkisi yaratan katliamdan sonra, Filistinli 
müslümanların düzenlediği protesto gösterilerinde, şimdiye kadar İsrail polisi tarafından 14 
kişi daha şehit edildi ve 75'i aşkın kişi de yaralandı. Aşırı (ortodoks) yahudilerin merkezi olarak bilinen el-Halil bölgesinin, aynı zamanda HAMAS'ın, müslüman kalelerinden sayılması, şüphesiz olayların bu bölgede yoğunlaşma nedenini de açıklıyor. Katliamın birinci ayı gerekçesiyle HAMAS'ın yaptığı 3 günlük genel grev çağrısı Filistinliler'in genelinde etkili olurken, işgal topraklarında hayat felç oldu. Batı Şeria'nın kuzey kasabalarında ve Ramallah'ta 


sokağa çıkma yasağı ilan eden İsrail polisi, 4 kişiyi HAMAS üyesi olduğu gerekçesiyle öldürdü. Öte yandan HAMAS yayınladığı 109 nolu son bildirisinde "siyonist vahşetin Hz. 
İbrahim camiinde gerçekleştirmiş olduğu katliamdan sonra Filistin cihadının yeni bir döneme girdiğine dikkat çekerek, Filistin halkının katiller karşısında birlik ve bütünlük içinde olduğunu" ifade etti. Bildiride daha sonra, "Böylece bütün kutsal toprakları saran yeni bir intifada başlatılmış oldu. Bu intifada işgalcilere 'topraklarımızdan çekilin gidin' diye, vatanımıza ihanet edenlere ise 'artık ya geri çekilin ve halkın kutsal davasını kirletmeyin' diye seslenmektedir" denildi. 


İsrail-Filistin çatışmasına yeni bir boyut kazandıran el-Halil katliamının perde arkası ise yeni oyunları gizliyor. Zira birçok insanı katleden Goldstein adlı bir yahudinin tek başına hareket etmediği İsrail yetkililerinin yaptığı soruşturmada ortaya çıktı. Frankfurter Allagemeine gazetesinin 18 Mart tarihli nüshasında, Jörge Bremer imzalı yoruma göre, "gerek sürgün politikası, gerekse el-Halil katliamıyla Rabin hükümetinin krizde olduğu ortaya çıktı" denildi. 
Yeni koalisyon planları yapan İzak Rabin'in özellikle yeni yahudi yerleşim birimleri kurulmasını savunan Tsomet Partisi ile flört etmesi gerçekte FKÖ'ye iki yönlü mesaj veriyor olabilir. El-Halil katllamım dünya kamuoyunda fazla büyütmemek ve barış görüşmelerinde FKÖ'nün aşırı isteklerini dizginlemek. Zira FKÖ katliam sonrasında işgal topraklarındaki yahudilerin silahsızlandırılmasını istemişti. Ancak işgal topraklarında çifte standart uygulayan İsrail hükümetinin buna niyetli olmadığı ortadadır. El-Halil'de 144 yahudi yerleşim birimine sahip olan İsrail yasaları, Filistinliler'e karşı yahudilerin yasadışı eylemlerini görmezlikten gelirken; Filistinli müslümanların silah taşımasına izin vermiyor. Geçenlerde Filistinli bir çiftçiyi öldüren İsrailli yerleşimci yalnızca bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. 


Olayın başka bir boyutu ise İsrail hükümetinin özellikle ABD topraklarında kurduğu terörist kampların varlığının gündeme gelmesiydi. Katliamın faili olarak gösterilen Siyonist Goldstein'in mensubu olduğu KAH örgütü mevcut Siyonist kamplarının sadece birisi. İsrail güvenlik örgütünün KAH örgütüne bağlı 5 eylemci hakkında çıkardığı tutuklama kararına karşın yalnızca bir kişi tutuklandı. Diğerleri ise İsrail radyosuyla demeçler verip saklanmadığını açıklayabiliyorken, KAH Örgütünün kapatılması hala sözde kalıyor. Bilinen bir gerçek ise, İsrail devletinin bu terörist kamplarına el altından ödenek ayırmasına rağmen, Filistin halkının temsilciliğini yaptığını iddia eden Arafat zihniyetinin; Filistin intifadasını sahiplenen HAMAS vb. İslami grupları itham ederken; İsrail'in kanlı işgal politikasına talip olmasıdır. 


Bu arada el-Halil katliamının üzerinden tam üç hafta geçtikten sonra BM'nin olayı kınadığını ancak açıklayabilmesi hayli ilginçti. ABD'nin çekimser oy kullandığı Güvenlik Konseyi'nin 
904 nolu kararı "Filistinlilere koruma (!) ve güvenlik (!) sağlanmasını" öngörüyor. Kararın 
hemen ardından görüşmelerin yeniden başlayacağını bildiren ABD Başkanı Clinton "Kudüs'ü İsrail'in ayrılmaz başkenti olarak kabul ettiğini" de açıklamayı ihmal etmedi. Bu arada Orta Doğu barış görüşmelerinde kurulan Orta Doğu Barış Konferansı Bölgesel Güvenlik Çalışma Grubu (ODBK)'nun Antalya'da yaptığı toplantıya İsrail ve FKÖ'nün yanı sıra ABD, Rusya, Mısır, Kanada, Hollanda, Tunus, Ürdün ve Umman'dan heyetler katıldı. Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı toplantıda, Türkiye'nin Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdür Yardımcısı Elçi Süha Umar "Ülkemiz askeri güvenlikle ilgili konularda BM, AGİK gibi uluslararası kuruluşlarda edindiği tecrübeleri (!) Orta Doğu ülkelerine aktarmak amacındadır." 
dedi. 


El-Halil katliamıyla hızlanan olayların doğrudan Lübnan'daki durumu da etkilediği gözlenirken, İsrail'in Güney Lübnan'daki Hizbullah mevzilerine saldırılarını arttırdığı bildirildi, Lübnan'da Maruniler'e ait Necat kilisesinin bombalanmasını, el-Halil'e misilleme olarak müslümanların yaptığı iddiası ise daha sonra İsrail ile işbirliğinde bulunan Hıristiyan grupların yaptığının ortaya çıkması üzerine çürütüldü. Ayrıca Güney Lübnan'a yapılan İsrail 


bombardımanı ikisi okul öğrencisi üç kişinin ölümüne yol açtı. Olayda çoğu öğrenci 25 kişi yaralanırken bir günlük yas ilan edildi. 


İsrail altındaki işgal toprakları böylesine kanlı ve acımasız çatışmalara şahit olurken; 66. 
Oscar Ödül Töreni'nde 10 dalda ödül alan Yahudi Steven Spielberg "Ben bu filmi çekerken gerçek yahudi olduğumu anladım" diyebiliyordu. Öyle ya, Spielberg- II. Dünya Savaşı'nın karanlık tarihinde 1300 yahudinin Nazi zulmünden kaçırılış hikayesini anlatırken, soydaşlarının geçmişte yaşadığı acıları dile getiriyordu. "Schindler'in Listesi" adlı filmin kerameti acaba neresindedir? Herhalde bugün dünyanın dört bir yanında müslümanlara yapılan zulümleri unutturacak bir propaganda filmi olmasındandır. Oysa 1933'de Alman Siyonist Federasyonu'nca açıklanan bir mektupta şunlar yazılıydı: 


"Nasyonel uyanışın önderi olan yeni Alman hükümetinin yahudi sorununu çözmeye yönelik hazırladığı kültürel, sosyal ve ahlaki yenilenme (burada herhalde nazi zulmü kastediliyor) ancak siyonist hareketle yapılacak bir işbirliğiyle mümkündür." 


El-Halil katliamı 1940'larda değil 25 Şubat 1994 tarihinde yapıldı ve Siyonistlerin gerçek yüzünü göstermek için 65 şehidiyle tarihteki yerini alacaktır. 


Özellikle el-Halil katliamından sonra FKÖ içindeki muhalif kanat Arafat'a karşı güç kazanmaya başladı. Mart ayının son haftasında Siyonistlerin Gazze'de öldürdüğü 6 Filistinli FKÖ mensubu idi. 


YUNUS (a.s.) VE TEVHİDİ MÜCADELE SABIR 
Cengiz Duman -Haksöz Dergisi Sayı: 35/36 - Şubat/Mart 94 


Kur'an-ı Kerim'de müstakil bir sureye ismini vermiş olan Yunus (a); aynı zamanda Allah tarafından, Zünnun ve sahib-i hut (balık sahibi) olarak isimlendirilmiştir. 


"Zünnun'u da an; hani öfkelenerek gitmişti de biz kendisini asla sıkıştırmayız zannetmişti." 
(Enbiya, 87) 


"Sen Rabb'inin hükmüne sabret, sahib-i hut (balık sahibi) gibi olma." (Kalem, 48) 


Yunus(a)'ın balık sahibi olarak nitelenmesinin sebebi, onun balığın karnına haps edilişinden gelmektedir. Yoksa balıkçılık ve buna benzer bir iş yaptığından dolayı değildir. 


Yunus kıssası hakkında Kur'an-ı Kerim'de dört yerde işaret vardır. Yunus Suresi, Enbiya Suresi, Saffat ve Kalem surelerinde kıssa hakkında detaylı olmayan ve fakat kıssanın amacını en beliğ biçimde ifade eden ayetler yer alır. 


Şurası muhakkak ki Yunus kıssası hakkında Kur'an'ın iniş dönemi esnasında yaşayan müşrikler, atalarından gelen lafzi olmayan bir tevatür olarak ve de Ehl-i Kitab sahiplerinden edindikleri bir takım tahrif edilmiş, kıssanın amacından uzaklaşmış sadece ve sadece tarihi bilgi konumunda olan bilgilere sahiptiler. 


Bu hususta Kitab-ı Mukaddes'te Yonah adlı bir bölümün bulunduğunu ve orada anlatılanların; Kur'an'da anlatılan Yunus (a) kıssası ile ortak özelliklere sahip olduğu görülmektedir. Ancak gerek Kitab-ı Mukaddes'te yer alan metinler ve gerekse müşriklerin Yunus (a) hakkında edindikleri lafzi olmayan tevatürler insanları hidayete sevkedecek bir amil olmaktan öte, tarihsel bir biyografi veya efsane niteliğine sahipti. 


Bu yüzden Cenab-ı Hakk Kur'an-ı Kerim'de Yunus kıssasının doğrusunu zikrederek, tüm insanların konumlarına göre bu kıssadan dersler alarak Allah'ın birliğini tasdik etmelerini istemiştir. 


Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Rasullerin kıssalarında görülen ortak noktalardan biri de, vahyin iniş dönemi esnasında müşriklerin müslümanlara uyguladıkları baskılardır. 


Rasullerin elçilik görevlerini toplumlarına açıklamasıyla beraber, müşrikler tarafından yoğun bir baskı ve eziyet kampanyası başlatılır. Hedef; rasul ve ona uyanların dirençlerini yıkmak ve aynı zamanda müslümanları kitleye aciz göstermektir. 


Rasuller yalancılıkla itham edilir. Üstünlük heveslisi olarak nitelendirilir. Mecnun olarak vasıflandırılır. Sihirbaz, kahin ve şair olduğu iddia edilir. İftiranın her türlüsü yapılır. 
Müslümanlara çeşit çeşit tuzaklar kurulur. 


Bütün bu eziyet ve baskılara rağmen Rasul ve müslümanların yapacakları tek hareket; "okuma" (tebliğ) eyleminde "sabr" etmek, gidişatın seyrini Allah'ın istediği istikamette devam ettirmektir. 


Kur'an'ın iniş döneminde de Rasulullah'ın elçiliğini ilan etmesiyle beraber geçmişte diğer rasullere yapılanlar "sünnetullah"ın gereği tekrar edilmeye başlandı. 


Müşriklerin Rasul ve Kur'an'a yaptıkları iftira ve saldırıları, Allah, Kur'an'da şöyle beyan ediyor. 


"(Ey Muhammed) öğüt ver; Rabb'inin nimetiyle sen, ne kahinsin, ne de mecnunsun." (Tur, 
29) 


"Arkadaşınız sapıtmadı ve azmadı." (Necm, 2) 


"(Dediler ki:) Bu Kur'an öğretilegelen bir sihirdir. Bu Kur'an sadece bir insan sözüdür." 
(Müddessir, 24-25) 


"Biz ona şiir öğretmedik." (Yasin, 69) 
Rasulullah'a yapılan bütün iftira ve eziyetlere karşın Allah, rasulüne şöyle emreder: 


"Bizi anmaktan yüz çevirenlere ve dünya hayatından başka bir şey istemeyenlere aldırma!" 
(Necm, 29) 


"... Yanlarından güzelce ayrıl." (Müzzemmil, 10) 


Rasulullah'a yapılan çirkin iftira ve taarruzlara karşı ondan, müşriklerin yaptıkları bu tazyiklere aldırış etmemesi, onların yaptıklarının karşılığını Allah'a havale etmesi istenir. 


Allah, müşriklerin bu tavırlarına çok üzülen, adeta kendi kendini yiyen Hz. Peygamber ve beraberindeki müslümanlara "sabr" etmelerini, tebliğ eyleminde gevşememelerini ve kafirlerin akıbetini kendine bırakmalarını ister. 


"Yalanlayanları bana bırak." (Kalem, 44) 
"Yalanlayanları bana bırak. Onlara az bir süre tanı." (Müzzemmil, 11) "Sen Rabb 'inin hükmüne sabret. Balık sahibi gibi olma..." (Kalem, 48) 


Kalem Suresi kırksekizinci ayet-i kerimede geçen "...balık sahibi gibi olma..." ibaresi ile Rasulullah ve diğer müslümanlara; geçmişte müşriklerin baskı ve eziyetlerine dayanamayarak toplumunu terkeden Yunus peygamber kıssası anlatılır. 


Allah müşriklerin baskılarına karşı, dayanma güçlerinin sınırını zorlayan Rasulullah ve ashabının; geçmişte müşrik toplumunun baskılarına sabretmeyerek elçilik görevini bırakıp toplumunu, Allah'ın izni olmaksızın terkederek hata eden Yunus (a)'ın kıssasından öğüt ve 


ibret almalarını ve Yunus'un bu hatalı davranışına meyletmemelerini, Allah'ın Mekke müşrikleri hakkındaki hükmüne kadar sabretmelerini ister. 


"Doğrusu Yunus da rasullerdendir." (Saffat, 139) 


Putperest bir toplum içinde yaşayan Yunus (a), Allah tarafından elçi olarak seçilir. Allah'tan aldığı vahyi insanlara iletmesi, onları İslam'a davet etmesi için görevlendirilir. 


Allah Kur'an'da elçilikle görevlendirdiği peygamberler arasında Yunus (a)'ı da sıralar: 


"Nuh 'a, ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimizi, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a ve Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettiğimiz gibi, şüphesiz sana da vahyettik." (Nisa, 163) 


Yunus (a) risaletle görevlendirildikten sonra büyük bir çaba ile kavmine; putlara tapmamalarını, bir ve eşi benzeri bulunmayan, doğmamış ve doğurmamış, bütün kainatın yaratıcısı olan Allah'a tapmalarını, ona kulluk etmelerini söyler. 


Taptıklarının onlara bir faydasının olmayacağını, kendilerine bile fayda ve zarar vermekten aciz durumda olan bu putları terk etmelerini her firsatta insanlara bildirir. 


Yunus'un tüm uyarılarına rağmen kavminin inkarcıları onun aleyhine bir tutum içine girerler. 
Onun yalancı, büyücü, insanları yönetme heveslisi biri olduğunu öne sürerler. Yunus (a)'dan mucize talebinde bulunurlar. Yanında melekler olmasını isterler. Daha neler neler... 
Maksatları peygamberi zor durumda bırakmak, toplumun gözünden iyice düşürmekti. 


Her seferinde Yunus (a)'a elle ve dille saldırıda bulundular. Onun direncini yıkmaya ve söylediklerinden vazgeçirmeye çalıştılar. Bu baskılar her geçen gün daha da artarak sürdü. 
Kavmi sanki taş kesilmişti, Yunus'un uyarıları hiç işitilmemiş gibiydi. 


Yunus bunalmıştır. Kendi kendini yemektedir. Onun bu hali peygamberin müşfik vasfındandır. Kavminin iman etmemiş olması onun için Allah nezdinde görevini yapmadığı anlamına gelmezdi. Çünkü Allah şu umumi kaideyi zaten ona bildirmişti. 


"Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi mutlaka iman ederdi. O halde sen mi insanları, inanmaları için zorlayacaksın? Allah'ın izni olmadan kimse iman edemez." (Yunus, 997100) 


Yunus (a) yine de kavminin inkarcı tutumuna çok üzülüyordu. İşte ne oldu ise oldu, bu sıkıntı ve çaresizlik içindeki durum esnasında Allah'tan bir emir olmaksızın kavmini terk ederek yola koyuldu. 


Allah, Yunus'un bu davranışı hakkında Kur'an'da şöyle beyan eder: 


"Zünnun hakkında söylediğimizi an. O öfkelenerek giderken, kendisini sıkıntıya sokmayacağımızı sanmıştı." (Enbiya, 87) 


Enbiya Suresi'ndeki bu ayeti kerimede Yunus (a)'m kavmini terk etmesine sebep olarak öfkelenmesi gösterilir. Resulün öfkesi Allah'a değil, toplumuna karşıdır. Ayete görev kavmine kızan Yunus "kendisini sıkıntıya sokmayacağımızı sanmıştı." ibaresi ile belirtilen; Allah'tan bir emir olmadığı halde kavmini terk etmiştir. 


Oysa Kur'an'da, Rasullerin kendi toplumlarından ayrılmalarının hep Allah'ın izniyle olduğunu görürüz. 

"Biz Musa'ya: "Kullarımı geceleyin yola çıkar. Şüphesiz takip edileceksiniz." diye vahyettik." 
(Şuara, 52) 


"Senin kavminden inanmış olanlar dışında (bundan sonra) kimse imarı etmeyecek. Onların yapageldiklerine üzülme. Nezaretimiz altında ve sana bildirdiğimiz gibi gemiyi yap..." (Hud, 36737) 


"Rabbim! Beni ve ailemi bunların yapageldiği kötülükten kurtar." dedi. Bunun üzerine geride bulunan yaşlı bir kadın dışında, onu ve ailesini, hepsini kurtardık." (Şuara, 1697171) 


Dolayısıyla Yunus peygamberin, kavminin akıbeti hakkında Allah'ın emrini beklemeden, yanlış bir kararla Allah'ın kendisini sıkıntıya sokmayacağını da zannederek toplumunu terketmesi "sünnetullah"a yani Allah'ın kanununa ters düşer. 


Yunus (a)'m kavmini terketmesinden sonraki olaylar şöyle gelişir: 
"Dolu bir gemiye kaçmıştı. 


Gemide olanlarla karşılıklı kur'a çekmişti ve yenilenlerden olmuştu. Bu sebeple denize atılmıştı. 


Kendini kınarken onu bir balık yutmuştu. 


Eğer Allah'ı teşbih edenlerden olmasaydı, tekrar diriltilecek güne kadar balığın karnında kalacaktı. 


Halsiz bir halde iken kendisini sahile çıkardık. 
Onun için geniş yapraklı bir bitki bitirdik. 
Onu yüzbin veya daha çok kişiye rasul olarak gönderdik." (Saffat, 407147) 


Yaptığı yanlışlığın neticesinde Allah, Yunus'u sıkıntıya uğratır. Başına gelen bu musibetlerin kendi davranışı sebebiyle olduğunu idrak eden Yunus (a) Allah'a kulluğunun bir ifadesi olan tevbe kapışma başvurur. Sonunda Allah onu tevbesini kabul eder. Ve onu yeniden kavmine Rasul seçer. 


Ummadığı halde Allah tarafından sıkıntıya uğratılan Yunus Allah'a kulluğun gereği olarak umutsuzluğa düşmez. Tevbe etmenin/geri dönüşün bir ibadet olduğunu en iyi bilen o şanlı Rasul'ün yaptığı tevbe sayesinde, Allah tarafından affedilir. Tekrar elçilikle görevlendirilir ve böylece kavminin yolunu tutar, 


"Sonunda ona inandılar, bunun üzerine biz de onları bir süreye kadar geçindirdik." (Saffat, 
148) 


Yunus (a)'ın rasullükle tekrar vazifelendirilip kavmine yollanması ile beraber, kavminin bu sefer ona iman ettiğini görüyoruz. Bu olay da gösteriyor ki insanların hidayetinin tek müsebbibi Allah'tır. Hidayet yalnızca onun elindedir. 


"Kur'an'da beyan edilen Yunus (a) kıssasından çıkaracağımız derslere gelince: 


Kur'an'ı imam kabul etmiş olanların, karşılarındaki inkarcıların hal ve tavırları ne olursa olsun tebliğ mücadelesini bırakmayarak, toplumlarından kendilerini soyutlamamaları gerekir. 


Müslümanlar, inkarcıların Kur'an karşısındaki katı tavırlarının belki bir gün Allah'ın hidayeti ile değişebileceğini unutmamalıdır. Bu yüzden Allah, Hz. Muhammed ve ashabına "Yanlarından güzelce ayrıl", "yalanlayanları bana bırak; onlara az bir süre tanı" diye emrederek onlardan sabretmelerini istemiştir. İnkarcılar hemen iman etmiyor diye acele etmemelerini, onlara süre tanımalarını istemiştir. 


Allah'ın kesin olarak iman etmeyeceklerini bildirmesi halinde toplumdan veya şahıslardan ilişik kesilebilir ki bu da günümüz toplumunda vahyin tekrar gelmesinin mümkün olamayacağına göre "okuma" tebliğ eylemi kıyamete kadar kesintisiz sürecektir. 


Toplumun inkarcı tavırlarına kızarak tebliğ vazifesinden yüz çevirip, dünya nimetlerine dalan yahut ıssız beldelere kaçma fikrinde olanlara Yunus (a)'ın kıssası en güzel ibrettir. 


Zaman bozuldu bu insanlara din-min anlatılmaz diyerek toplumlarını terke dip inzivaya çekilen veya çekilmek isteyenlere en güzel örnek Yunus kıssasıdır. 


Toplumlarının iman etmelerinden ümit kesenlere; Yunus (a)'ın hatasını anlayıp tevbe etmesinden sonra tekrar rasullükle toplumuna gönderilmesi neticesi kavminin iman etme olayı, hidayetin Allah'ın elinde olduğunun en güzel öğüt ve ibret numunesidir. 


Sonuçta görülen odur ki hayatımızın her safhası Allah'ın takdiriyle gerçekleşmekte, onun müsadesiyle gündemimiz oluşmaktadır. Kendimizi yetkimizin, sınırlarımızın Ötesinde görüp küfür-hidayet olayı hakkında gaybi yargılara varmamamız gerekir. 


İslam tarihindeki bazı hadiseler de, bu hususta bize örneklik teşkil eder. Ömer b. Hattab, Halid b. Velid ve hatta Ebu Süfyan ve bunlar gibi nice İslam düşmanlarının daha sonraları hidayete erdiklerini ve o andan itibaren İslam'ın savunucuları oldukları gözönüne alındığında tebliğ eyleminde sürekliliğin ve sabrın önemini daha iyi kavramak mümkün olacaktır. 


Tevbe ibadetinin İslam'ın yegane kulluk imkanlarından biri olduğu Yunus (a)'ın tevbesi ve Allah'ın bu tevbeye icabet etmesi ile kıssada ortaya konmuş olur. Yunus'un hatasını idrak etmesiyle beraber derhal gerçekleştirdiği Allah'a tevbesi, yanılan kullar için Allah'ın bahşettiği nimetin sınırını en veciz biçimde bize beyan etmektedir. 


SİVAS OLAYLARI DAVASINDA SON GELİŞMELER 
Ali Topçu -Haksöz Dergisi Sayı: 35/36 - Şubat/Mart 94 


Bundan önceki sayılarımızda, hatırlanacağı gibi, Sivas davasına esas teşkil eden olayları, Sivaslı müslümanların inançlarına sövülerek nasıl tahrik edildiklerini dile getiren değerlendirmeleri yayınlamıştık. Akabinde bir kısım insanın suçlu zannıyla rastgele toplanarak sanık mevkiine konmasını ve yargılanmadan kamuoyunda nasıl mahkum edildiklerini, açılan davaların iktidarın SHP kanadı ve Adalet Bakanı'nın baskıları ile Ankara Devlet Güvenlik Mahkemeleri'ne nakledilmelerini ve yargılamanın başladığını, mahkeme sırasında önemli gördüğümüz gelişmeleri ve duruşma günlerini yayınlamaya, aktarmaya çalışmış idik. 14-18 Şubat tarihleri arasında yapılan son duruşmalarda da Türk hukuk tarihinde alışılagelen çarpıklıkların yeniden sergilendiğine de şahit olundu. 


Ankara DGM'de görülen Sivas Davası ile ilgili duruşmalarda en göze çarpan çelişki Sivas olayları sanıklarının teşhis yöntemi idi. Dünyanın her yerinde sanıkların, tanıklar tarafından teşhis edilmesi işlemi, sanık veya sanıkların, kendilerine benzeyen olayla ilgisi olmayan şahıslar arasına katılarak yapıldığı halde Sivas davasında tanıklar tüm sanıklar arasından bir kısmı sanıkları teşhis etmekteler. Zaten tüm sanıkların resimleri duruşma sırasında müştekilere ve vekillerine dağıtılmış idi. Resimlerden belleklerine bazı tipleri kazıyan tanıklar, mevcut sanıklar içerisinde bu tipleri parmaklarıyla göstererek teşhis etmekteler. Tabii ki böyle bir teşhiste karavana yok. Mutlaka piyango bir sanığa çıkacak. Böyle ilkel bir teşhis usulü herhalde Zulu kabilelerinde bile rastlanmayacak bir usul. Zaten DGM'nin kurulması da böyle bir ilkel anlayışın ürünü değil mi? Sanık vekillerinin duruşmaların başından beri bu teşhis usullerine itirazları henüz mahkeme heyeti tarafından dikkate alınmış değil. Mahkeme heyeti toplumda infial uyandıran olay nedeniyle üzüntülerini yargılamaya karıştırmaya devam etmekte. Bir sanık vekilinin "Adaletin tesisinde üzüntünün yeri yoktur. Adalet üzüntü ile değil, adil bir yargılama ile gerçekleşir, adalete gölge düşürecek usul ve tutumlardan mahkemenin kaçınması gerekir." şeklindeki uyarılarına rağmen heyet piyango usulü teşhis işlemine müsaade etmeye devam etmiştir. Görünen odur ki bu ileriki duruşmalarda da devam edecektir. 


Ayrıca müştekiler, tanık olarak dinlendiklerinde sadece olayla ilgili bilgi ve görgüleri anlatmaları CMUK'un amir hükmü iken, mahkemenin, müştekilerin saatler süren ve müslümanların inançlarına hakarete varan ve de birtakım paravanlar arkasına saklanarak süfli ideolojilerini anlatma gayretlerine karşı yapılan itirazlara ve iddia makamının bu tür anlatımlara izin verilmemesi mütalaasına rağmen tanıkların sözünün kesilmemesine karar vermesi de üzüntünün adalete gölge düşürdüğünün bir kanıtı olarak değerlendirilebilir. 


Duruşmalarda dikkat çeken önemli noktalardan biri de, müştekilerin, kamu tanıklarının aksi yöndeki ifadelerine rağmen, olayın laikliğe, cumhuriyete, anayasa ve anayasal kuruluşlara başkaldırı olduğu yönündeki ifadesidir. Dinlenen müştekilerden birçoğu kalabalığa yön veren şahısların yeşil sarıklı, cumhuriyetin ilk yıllarında gazete ve dergilerde karikatürize edilen müslüman tipini duruşmalarda kullanarak bir Menemen fobisi yaratma gayretine girmişlerdir. 
Tabii ki bunun bazı sloganlarla süslenmesi gerekirdi ve öyle yapıldı. Dosyanın hazırlık soruşturmasında, teşhis tutanaklarında ve kamu tanıklarının ifadelerinde rastlanmayan "Ya Allah Bismillah Geliyor Hizbullah", "Cumhuriyet Sivas'ta Kuruldu, Sivas'ta Yıkılacak", "Zafer bizimdir, Vurun Kafirlere" gibi sloganlar, müştekiler tarafından duruşmalarda olay sırasında söylenmiş gibi dile getirildi. Kamu sanığı olarak dinlenilen Emniyet Müdürü ve yardımcıları ise bu sloganlardan hiç bahsetmediler. 


Duruşma sırasında ve sonrasında görüştüğümüz sanık vekillerinden Hukukçular Derneği Üyesi avukatlar, bu davada yargılanan sanıkların insanları öldürmek gibi, oteli yakmak gibi ne bir amaçları, ne de bir gayretleri olmamıştır. Otel önünde yanan vasıtalardan otele ateş sıçraması ve yangın çıkması, insanların bir bölümünün dumandan zehirlenmesi hadisesi vardır. Ancak bizim dosya münderecatından, müşteki ve kamu tanıklarının ifadelerinden çıkarabildiğimiz kadarıyla eldeki mevcut sanıkların otelle alakalı hiç bir boyutta dahilleri yoktur. 


Sanık avukatlarının olayların müslümanlar tarafından nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusundaki soruya verdikleri cevap da dikkat çekici ve bazı müslüman çevrelerin provakasyon mantıklarına cevap mahiyetinde idi: İnançlarına küfredilen insanlar tabii olarak tepkilerini gündeme getireceklerdir. Bu hem tarih boyunca böyle olmuştur, hem de insan fıtratı bunu gerektirmektedir. Tabii tepkinin biçimi de önemli. Burada sadece gösterilen tepkiyi ve neticesini ele almak insani fitratını, tarihi ve sosyolojik bulguları görmezlikten gelmek olur. Tepkilerini ortaya koyan insanları 'onlar bizden değildir' gibi sözlerle dışlamak da yanlıştır. Sivas'ta yürüyüşe halk katılmıştır. Müşteki ve tanıkların ifadelerinde 20 binlerden bahsedilmektedir. Amaç ile neticeyi aynılaştırmak yanlıştır. Neticeyi tayin eden her zaman insanlar değildir. Bir kamu tanığının ifadesiyle "bu bir tabii afetti." Böyle diyor tanık. Yani bir kaza. Allah'ın kazası. Buradan Kur'ani metodu izah sadedinde vurgulamakta fayda var. 
"Haram ayda savaşmak büyük günahtır. Fakat Allah yoluna engel olmak, Allah'a ve Mescid-i Haram'a karşı nankörlük etmek, halkını ondan söküp çıkarmak Allah yanında daha büyük günahtır. Fitne, katilden daha büyük günahtır. Onlar yapabilseler sizi dininizden döndürmeye kadar sizinle savaşmaya devam ederler..." 


SÜLEYMAN PEYGAMBERİ ANLAMAK -1 
Cengiz Duman -Haksöz Dergisi Sayı: 28 - Temmuz 1993 


Bir. / Giriş 


"Kıssalarda geçen olaylarla peygamberimiz ve ashabına gayret, sabır ve müjde bildirilmekte; Allah'ın ayetlerini yalanlayıp küfürde direnenler de uyarılmaktadır. Daha sonraki çağlarda 


gelecek olan müminler için de bu kıssalarda durum ve şartlarına göre ibretler ve örnekler vardır. Zaten müminler bunlar üzerinde düşünmeye ve öğüt almaya çağırılmaktadır. 


Kur'an'daki kıssa ve haberlerin anlatımına geçilmeden önce "bil-hak, bil-ilm" ifadeleri yer alır. Bundan amaç, anlatılacakların anlatılanların gerçek ve doğru olduğu zaman ve zanla alakası bulunmadığıdır." © 


"Gerçekten rasullerin kıssalarında akıl sahipleri için çok büyük bir ibret vardır." (Yusuf/111) 


Ağırlıklı olarak Mekki surelerden; Sad, Nemi, Sebe, Enbiya surelerinde, kıssası anlatılan Süleyman (a) hakkında, Kur'an-ı Kerim'in indiği dönemde Arapların bir takım bilgileri mevcuttu. 


Arap müşriklerinin bu bilgileri evvela; Kitab ehliyle olan münasebetleri esnasında Tevrat ve İncil'den aktarılan rivayetlerden kaynaklanıyordu. Bunun yanı sıra Kureyş suresinde belirtilen; kışın Yemen'e, yazın Şam'a yapılan ticaret kervanlarının seferleri esnasında da bilgiler ediniyorlardı. Yemen tarafına yaptıkları "kış seferberinde o bölge içerisinde bulunan Sebe ile ilgili rivayet ve kalıntıları; Şam'a yapılan "yaz seferberinde ise o bölge yakınlarında bulunan şimdiki Kudüs'te hükümranlık sürmüş olan Süleyman (a) hakkındaki rivayet ve kalıntıları işitip görüyorlardı. 


Böylece Cahiliyye toplumunun Süleyman (a) kıssası hakkındaki altyapısı, henüz Kur'an inmeden önce oluşmuştu. Ne var ki bu altyapı hidayete sevkedecek Tevhidi çizgiden uzaktı ve daha ziyade masalımsıydı. Rivayetlerin kurgusu zenginlik, maddiyat ve aşk teması üzerineydi. 
Tevrat'ta ve İncil'deki metinler aslından uzaklaşmış; tarihsel vak'alara dönüştürülmüşlerdi. 


Hz. Süleyman (a) hakkında bütün bu olumsuzluklara muhatap olan Cahiliye toplumuna Allah; Süleyman kıssasını vahyederek onlardan öğüt almalarını istedi. Bu kıssanın nüzulü, Müslümanlar için ibret ve öğüt, inanmayanlar için azgınlıklarını daha da artıran sebep oldu. 


"Rasul'lerin kıssalarında, senin kalbini sağlamlaştıracak her şeyi sana anlatıyoruz. Bunda sana hak ve inananlar için bir öğüt ve ibret gelmiştir." (Hud/120) 


İki. / Babası Davud (a) 


Hz. Süleyman'dan evvel, babası Davud'un, büyük bir hükümdarlığı vardı. Davud (a) aynı zamanda rasul seçilmiş ve kendisine kitap verilmişti. "Andolsun ki biz, Rasullerin kimini kimine üstün kıldık, Davud'a da Zebur'u verdik." (İsra/55). Adil bir hükümdardı. Halkını ezmedi. "Ey Davud biz seni hükümdar yaptık. İnsanlar arasında adaletle hükmet." (Sad/26) 


Allah'ın verdiği nimetler sayesinde egemenliği oldukça genişlemişti. "Onun mülkünü güçlendirmiştik." (Sad/20) "Dağları ona ram etmiştik..." (Sad/18) "Toplanıp gelen kuşları da. 
Hepsi onun nağmesine katılırdı..." (Sad/19). 


Böylece otoritesini sağlamlaştıran Davud'a Allah; zırh yapımını öğretmek suretiyle savaşlarda üstünlük elde ederek egemenliğini daha da genişletmesini sağladı. "Savaşın şiddetinden korunmak için zırh yapma sanatını öğretmiştik." (Enbiya/80). Calut'la yaptığı savaşı anlatan ayetler (Bakara/249-250) onun savaşma sanatındaki maharetini bize gösterir. 


Davud'un bu muhteşem hükümranlığı altında yetişen Hz. Süleyman aynı zamanda onun kararlarına ortak oluyordu. "Davud ve Süleyman da milletinin koyunlarının yayıldığı ekin hakkında hüküm veriyorlarken, Biz onların hükmüne şahittik." (Enbiya/78). Babası Davud'un yanında tecrübe ve bilgisini geliştiren Hz. Süleyman, ülke yönetiminde de derin bir tecrübe sahibi olmuştu. Hz. Davud'un hükümdarlığı ölümüne kadar sürdü. Onun ölümünden sonra tahtına Hz. Süleyman varis oldu. Kur'an-ı Kerim'in Neml Suresi 15. ayeti bu hususa şöyle işaret eder: "Süleyman, Davud'a mirasçı oldu." Tevrat'ta ise bu olay şöyle anlatılır: "Ve Davud ataları ile uyudu... Ve Süleyman babası Davud'un tahtına oturdu..." (Tevrat, I. Krallar). 


Üç. / Süleyman'ın (a) hükümdarlığı 


Artık Süleyman (a) hem bir melik, hem de rasul olarak ülkesini yönetmeye başlamıştı. 
Babasından kalan hükümdarlıktan başka, Allah ona peygamberlik de vermişti. "Andolsun ki Davud'a ve Süleyman'a İLİM verdik." (Nemi/15). Hz. Süleyman, Tevrat'ta "Irmaktan Filistiler diyarına ve Mısır sınırına kadar" diye tarif edilen, bugünkü İsrail topraklarından daha da büyük bir araziye sahip devletin başına geçmişti. Ülkenin batısını teşkil eden topraklar Akdeniz'e sınırdı. Bu kıyılar deniz ticaretinin limanlarını oluşturuyordu. Ayrıca Kızıldeniz kıyısında da limanlar mevcuttu. 


a/ Rüzgar 


Tevrat'ın I. Krallar bölümünde Süleyman'ın Edom'da, Kızıldeniz kıyısında gemiler yaptırdığı belirtilir. Kur'an'ın gösterdiği işaretlerden bakacak olursak Süleyman (a) Allah'ın, istediği tarafa sevkettiği "rüzgar" sayesinde, bütün gemilerin rüzgarın itme gücü ile hareket ettiği o çağda, mal yüklü gemilerinin daha hızlı seyretmesini sağlayarak ticarette de büyük aşamalar kaydettiği düşünülebilir. "Bereketli kıldığımız yere doğru, Süleyman'ın emriyle yürüyen şiddetli rüzgarı, Onun buyruğuna verdik..." (Enbiya/81). "Bunun üzerine Biz de, istediği yere onun buyruğu ile kolayca giden rüzgarı verdik." (Sad/36) "Gündüzün estiğinde bir aylık mesafeye gidip akşam da bir aylık mesafeden dönen rüzgarı Süleyman 'in buyruğu altına verdik." (Sebe/12) "O halde rüzgar Süleyman'ın emrindeydi ve o bir aylık uzağa deniz seferleri düzenleyebiliyordu. Çünkü rüzgar onun gemileri için istediği yönde esiyordu." © 


Bazı müfessirler; "Süleyman aleyhisselama müsahhar kılınan bir rıyhi (rüzgar) mahsus idi... 
Yani Süleyman aleyhisselam isterse bütün alemin rüzgarını tutabilirdi demek değil, havada bir cereyanına tasarruf edebilir ve onunla dilediği yere gidebilirdi... Süleyman aleyhisselam bununla balon gibi mi yoksa teyyare gibi mi giderdi orasını Allah bilir." Veya "Şam'da sabah taamını yer öğle vakti istahırda bulunur. Öğleden sonra Kabil'e varır orada beytutet ederdi... O rüzgar emri veçhile istediği yere kürsüsünü ve kürsü üzerinde etbaını ve askerini alır götürürdü." © diyerek Süleyman (a)'in rüzgara binerek seyahat ettiği, hatta ordu dahil her şeyin rüzgara binerek böylece istenilen yere gidildiği kanaatindedirler. 


Eğer Hz. Süleyman rüzgara binip Kabil'e kadar gitmiş olsaydı; aşağı yukarı Kabil kadar bir uzaklıkta olan Sebe diyarına da gider bizzat ora halkı hakkında bilgi edinirdi. "Ben, dedi, senin görmediğin bir şeyi gördüm ve Sebe'den sana gerçek bir haber getirdim" (Neml/22) diye haber getiren Hüdhüd kuşuna gerek kalmazdı. 


"Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan müteşekkil olan ordusu toplandı. Hepsi toplu olarak gidiyorlardı. Sonunda karıncaların bulunduğu vadiye geldiklerinde bir karınca: Ey karıncalar dedi, yuvalarınıza girin ki Süleyman ve orduları farkında olmayarak sizi ezmesinler." (Neml/18). Bu ayette ise Süleyman'ın ordusunun günümüz orduları gibi gayet düzenli bir yürüyüşle sevkedildiğini ve "bir karıncanın" diğer karıncalara ezilmemeleri için uyarıda bulunmasından da Süleyman (a)'ın ordusunun rüzgara binerek hareket etmediği anlaşılıyor. 


b/ İnşaatçılık 


Süleyman (a) aynı zamanda yapı işlerine de ağırlık vermişti. Yaptırdığı binaların en görkemlisi Kudüs'te inşasına başlanılan mabeddi. Emrinde inşaat işlerinde çalıştırdığı binlerce köle ve usta vardı. "Ve şeytanları: Her bina ustasını ve dalgıcı. Ve zincirlerle birbirine bağlanmış diğerlerini buyruğu altına verdik.' (Sad/37-38). Bu sayede çok zor bir iş olan inşaatçılığa ağırlık verildi. Her şeyin insan emeğiyle yapıldığı o çağlarda başlanılan bir inşaat yıllarca sürüyordu. Binlerce köleyi besleyen, yıllarca süren yapılara yığınlarca malzemeyi temin edebilen Hz. Süleyman'ın hükümdarlığının ne kadar büyük olduğu Tevrat'ın I. Krallar bölümünde şöyle dile getiriliyor: "Ve Süleyman'ın yük taşıyan yetmiş bin ve dağlarda taş 


kesen seksen bin adamı; bunlardan başka Süleyman'ın işte çalışan kavmin üzerine hükmeden, İşin başında bulunan üç bin üç yüz baş kahyaları vardı... Ve Süleyman on üç yıldır evini yapıyordu." 


c/Bakır 


"...Onun için su gibi erimiş bakır akıttık." (Sebe/12). Allah, Hz. Süleyman'a, bakır madenini bahşetti. Böylece babası Davud'a demiri yumuşatarak savaş malzemeleri yapma sanatını ihsan eden yüce Allah; Süleyman'a da bakır madenini sel gibi akıtarak Davud'dan kalan demircilik sanatının üzerine bakırcılığı da eklemesini sağladı, Böylece bakırcılık gelişti, bina dekorasyonları, heykeller, devasa kazan ve kaplar imal edilmeye başlandı. 


"Süleyman için ö ne dilerse; mabedler, heykeller, büyük havuzlara benzer çanaklar ve taşınması güç kazanlar yaparlardı." (Sebe/13). Süleyman inşa ettiği mabedin süslemelerini bakırdan yaptırıyordu. İnşaatlarda çalışan binlerce işçinin yemekleri için dev kazanlar ve günlük yaşamda kullanılan kap kaçakları bakırdan döktürmüştü. Bakır, artık günlük hayatın bir parçası olmuştu. Tevrat'ın 1. Krallar bölümünde her birinin dört arşın olduğu belirtilen tunçtan on kazan yaptığı belirtilir. 


Burada, Süleyman Ateş'in "Yüce Kur'an'ın Çağdaş Tefsiri" isimli eserinde üzerinde durduğu "Kıtr kaynağı"nın katran olduğu iddiasına değinmekte yarar görmekteyiz. Ateş; "Müfessirlere göre kıtr kaynağı, erimiş bakır kaynağıdır." dedikten sonra "Fakat Muhammed İzzet Derveze'nin işaret ettiği gibi kıtr'ın, katran yani petrol olması daha uygundur." Hz. Süleyman, o kaynaktan elde edilen katrandan yararlanmıştır. Akla uygun olan budur. Yoksa erimiş bakırın o zaman için sel gibi akıtılması akla uygun düşmemektedir." © diyerek, "kıtr"ın bakır değil, katran olduğunu iddia etmektedir. Ateş; bu kanıya çağımızın en önemli kaynağı olan petrolün, o bölgede bulunmasından dolayı varıyor. Oysa Sebe Suresi 13. ayetinde belirtilen "kaleler, heykeller, havuzlar kadar büyük leğenler, sabit kazanların hangi madenlerden yapıldığı hakkında bir fikir serdetmiyor, o dönemde günlük hayatta kullanılması pek bir şey ifade etmeyen katranın "kıtr kaynağı" olduğunu savunuyor. Halbuki 12. ayetin siyak ve sibakı "kıtr"'ın bakır kaynağı olduğunu gösteriyor. Süleyman; mabed'in ve inşa ettirdiği diğer yapıların süslemelerini; koca koca kazanları, kapları acaba hangi madenden yaptırıyordu? Bu bolca harcanan madenin bereketi nereden geliyordu? "Onun için, su gibi erimiş bakır akıttık. 
Rabbinin izniyle, yanında iş gören cinleri onun buyruğu altına verdik ki, bunlardan buyruğumuzdan çıkan olursa ona alevli ateşin azabını tattırırdık. Süleyman için, o ne dilerse, mabedler, heykeller, büyük havuzlara benzer çanaklar ve taşınması güç kazanlar yaparlardı." 
(Sebe/12-13) 


çAtlar 


Süleyman(a)'ın sahip olduğu nimetler arasında atlar da vardı. Ordusunun süvari birliklerini, en iyi cins atlar olduğu bilinen Arap atları ile teçhiz etmişti. 


"Ona bir akşam üstü, çalımlı, cins koşu atları sunulmuştu. Süleyman: 'Doğrusu, ben bu iyi malları, Rabbimi anmayı sağladıkları için severim.' demiştir (Sad/3 1-32). Bu ayet-i kerimeden anlaşıldığı kadarıyla, kendisine bir beldeden (Tevrat'a göre Mısır'dan) getirilen cins atlarla, Hz. Süleyman bizzat ilgilenmiştir. Onların bu güzel görünüşleri ve Allah yolunda kullanılan bir nimet olması hasebiyle Süleyman, atları sevdiğini söylüyor: 


"Koşup, toz perdesi arkasında kayboldukları zaman: 'Artık yeter, onları bana getirin.' dedi. 
Bacaklarım ve boyunlarını sıvazlamaya başlamıştı." (Sad/33). Atları yarıştırıp deneyen Süleyman, onları yanına getirip bacaklarını ve boyunlarını okşar. Bu ayetlerde belirtilen mal sevgisi; Allah tarafından verilen malların Allah'ı anmayı, onu hatırlamayı sağladıkları için sevilmesi olayıdır; dünya hayatına tapan insanların mal sevgisi gibi olmadığını belirtmesi içindir. Hz. Süleyman'ın mal sevgisi Allah'ın istediği nizamın temini için atların ve 


diğerlerinin bir vasıta olmasından dolayıdır. Hz. Süleyman her zaman Allah'a; verdiği nimetler için şükreden bir kuldu. O denenmiş biriydi. Allah'a asi olması mümkün değildi. 
Bunu Allah, bir sonraki ayette şöyle anlatıyor: "And olsun ki Süleyman 'ı denedik, hükümranlığını zayıf düşürdük; sonra eski haline döndü. Süleyman: 'Rabbim, beni bağışla! 
Bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver! Sen şüphesiz, daima bağışta bulunansın.' dedi." (Sad/34-35) 


Müfessirlerden bazıları ise bu ayetlerde geçen "meshetme" olayını Süleyman'ın atları seyrederken namaz vaktini kaçırmasından ötürü atların boyun ve bacaklarını kesmesi olarak yorumlamışlardır. Namaz ibadetini tam yerine getirememesinden dolayı, buna sebep olan atları katlettiğini iddia eden müfessirler, böyle acaip bir yorumdan sonra olayı yumuşatmak için Süleyman'ın atları tasadduk ettiğini; bu yorumda da açık verince at etinin o zamanlar helal olduğunu bu sebeple fakirlere tasadduk edildiğini savunmuşlardır. 


Ayetlerde anlaşılması gerekenin Süleyman'ın mal sevgisinin; Allah rızasını kazanma yolunda bu malların bir vesile olduğunu itiraf etmesi iken, olmadık yorumlara gidilmesi sonucu, ayetlerin asıl mesajı kaybolmaktadır. Dolayısı ile olay hidayetle ilgili olmaktan ziyade tarihsel boyutlarda kalmaktadır. 


d/Cinler 


Hz. Süleyman babasının zamanından devam edegelen bir hükümdarlığın sahibi idi. Bu hükümdarlığı tesis ederlerken çeşitli savaşlar yapmışlar, bu savaşlardan aldıkları ganimetler yanında savaşan düşmanlardan esirler, köleler edinmişlerdi. "Rabbinin izniyle, yanında iş gören CİNleri onun buyruğu altına verdik." (Sebe/12) 


" Dalgıçlık yapan ve bundan başka işler de gören ŞEYTANlardan da onun buyruğu altına verdik." (Enbiya/82) 


"Süleyman'ın CİNlerden, insanlardan ve kuşlardan müteşekkil ordusu toplandı." (Neml/18) 


"...Bina kuran ve dalgıçlık yapan ŞEYTANları, demir halkalarla bağlı diğerlerini onun buyruğu altına verdik," (Sad/37-38) 


Eğer emrinde böyle büyük bir güç mevcut olmasaydı, emeğe dayalı işlerin yoğun olduğu o dönemde Hz. Süleyman'ın, yıllar sürecek binalar yapmaya girişmesi mümkün olamazdı. 
Ayrıca ticaret ve diğer el sanatlarının yoğun olarak yapılması mümkün olmazdı. Bunun yanısıra iki insan topluluğunun karşı karşıya gelerek çarpışması şeklinde yapılan savaşlarda ele geçirilen cinler (esirler) bu savaşlarda kullanılmış olsaydı, asıl ordu birlikleri daha çok yıpranırdı. Neml Suresi 18. ayetinde verilen "Süleyman'ın CİNlerden, insanlardan ve kuşlardan müteşekkil ordusu toplandı." cin, insan ve kuş sıralaması, ordunun savaş düzeni hakkında bize, yukarıda serdettiğimiz cinlerle ilgili fikirlerimizin isabetli olduğunu kanıtlamaktadır. 


Bütün bu tesbitlerden sonra, Süleyman'ın emrindeki cin ve şeytan olarak isimlendirilen kölelerin insan üstü yaratıklar olduğunu ileri sürenlere karşı, şunları da ifade etmemiz gerekmektedir: 


l- "Demir halkalarla bağlı" ifadesi günümüz filmcilerinin tarihi filmlerde köleleri hep boyunları ve ayakları bağlı olarak tipledikleri gibi, boyunları ayakları zincirlerle bağlı "insan" esirleri ifade eder. Yoksa insan üstü varlıkların zincire vurulması gibi garip bir yorum yapmak gerekirdi ki; bu mantıksız bir yorum olurdu. 


2- "Dalgıçlık yapan" şeytanlar ifadesi ise inci ve sünger çıkarmak için denizin derinliklerine dalan insanları anlatmaktadır. Dünyanın bir çok bölgesinde halen bu tip İnsanlar vardır ve geçimlerini bu yolla temin etmektedirler. Kur'an'da denizin derinliklerinden çıkarılan inci ve 


mercan hakkında şu ayeti kerime geçmektedir. "Bu iki denizden de inci ve mercan çıkar." 
(Rahman/22) 


3- "Süleyman'ın Cinlerden, insanlardan ve kuşlardan müteşekkil olan ordusu toplandı." 
ayetinde cinlerin, ordunun en ön safında yer alması onların bir nev'i yem olarak öne sürülerek hem onların bu yolla cezalandırılması sağlanmış ve hem de karşı ordu yıpratılmış oluyordu. 
Esasen bu cinler insanüstü varlıklar olsalardı arkadan "insan" birliklerinin sürülmesine gerek kalmazdı. Çünkü kılıç, ok, mızrak işlemeyen bir orduya karşı kimse duramazdı. 


Bütün bu esirlere cin ve şeytan denilmesi, onların ele geçirilen yabancı kavimlerden olmalarından ileri gelmektedir. Aynı zamanda bu köleler Hz. Süleyman'a karşı çıkan kafirler olmalarından dolayı bu sıfatlarla isimlendirilmişlerdir. 


"Cin kelimesi insanlar arasında bir sınıf için de kullanılmaktadır. Hatta şeytan kelimesi bile Kur'an'da bir çok defalar insanlar için kullanılmıştır. Fena insanlardan bir çok yerlerde şeytanlar adı ile bahsedilmiştir (2/14; 3/175; 21/82 vs. olduğu gibi). Fakat Arap edebiyatında cin kelimesinin insan için kullanılması İslamiyetten evveldir, Musa İbn Cabir'in, cinlerim de kaçıp gitmedi, mısrası (Cin gibi olan arkadaşlarım da kaçıp gitmediler) şeklinde tefsir edilmektedir. Burada cin kelimesinin insan manasına geldiği açıkça görülmektedir. Tirmizi de (Araplar, işinde çabuk ve zeki olan kimseleri cinlere veya şeytanlara benzetirler) der. 
İslamiyetten önceki şiirlerde cin kelimesinin, büyük ve cesur insanlar için kullanıldığını gösteren misaller vardır. Sonra Arap dilcileri cin kelimesini "mu'zam al-nas" yani insanların ekseriyeti, yahut da beşeriyetin kısmı küllisi olarak izah ediyorlar." © 


Mantıken bir rasulün emrine ŞEYTAN'ın verilmesi Kur'an esprisine uygun düşmez. Çünkü Rasul ve Şeytan iki zıt kutuptur, ikisinin yan yana gelmesi Vahy'e gölge düşürür. Dolayısıyla Süleyman(a)'ın emrindeki şeytanları ele geçirilen esirler olarak algılamak en tutarlı yorumdur. 


e/Kuş Mantığı 


"Ey İnsanlar! Bize Mantıkut-Tayr Öğretildi." (Neml/16). Sebe melikesi ile Hz. Süleyman arasında geçen olaylar öncesinde açıklanan bu özellik aynı zamanda Sebe'den haber getirip, diyalogu sağlayan Hüdhüd kuşunun Süleyman'la anlaşmasını izah etmiş oluyordu. "Şu yazımı onlara götür, onlara at." (Neml/28) 


Hz. Süleyman'ın kuşlarla olan ilişkisi, babası zamanında başlamıştı: "Doğrusu Biz, akşam sabah onunla beraber teşbih eden dağları, KUŞLARI da toplu halde onun buyruğu altına vermiştik." (Sad/18). Davud da kuşlarla ilgilenmişti, onun bu ilgisi Süleyman'da da devam ermişti. Daha sonraları Süleyman (a),kuşların hareketlerini de anlamaya başlamış ve onları çeşitli işlerde kullanma imkanlarını elde etmişti. 


"O yalnız kuşların sesleri veya hareketleri ile 1fade ettikleri hislerini anlamakla kalmıyor, o hisleri idare eden mantıki, ledünniyatı da biliyordu." © 


"Binaenaleyh kuşun muhtelif hisleri arasındaki münasebatı idare eden hassasiyet kuvvesi kuş mantığı ve hislerini izhar için çıkardığı sesler de kuş dili demek olur. Mesela horozun yem aramak için deşinmesinde bir mantık vardır. Yemi bulduğu zaman "dik, dik" diye tavukları çağırması da bir nutuk, bir dil demektir." © 


Dolayısıyla kuş mantığını kavrayan Süleyman (a) onları istediği yerlerde kullanmayı başarmıştı. "Hz. Süleyman (a.s.) bu kuş birliklerini, muhtemelen haberleşme, avlanma ve buna benzer görevler için kullanıyordu." © 


Devamı gelecek sayıda 


Notlar: 
l- Sami Börekçi, "Kur'an'ın Düşünceyi Değiştirmesi", Kelime, Sayı 16, s. 15. 
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4- Süleyman Ateş, Yüce Kur'an'ın Çağdaş Tefsiri, Cilt 7, s. 241, İstanbul, 1990. 
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Cengiz Duman -Haksöz Dergisi Sayı: 29 - Ağustos 1993 


Dört/ Sebe Melikesi 


Nemi Suresi'nde anlatılan, Süleyman (a) ve Sebe melikesi arasında geçen olaylar; Kur'an-ı Kerim'in diğer surelerinde anlatılan Hz. Süleyman ile ilgili kıssaların iyice anlaşılmasından sonra daha iyi kavranacaktır. 


"Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan müteşekkil olan ordusu toplandı. Hepsi toplu olarak gidiyorlardı." (Neml/18). Hz. Süleyman ordusu ile bir sefere çıkar, fakat bir müddet sonra Hüdhüd ona bir haber getirir. "Senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Sana Sebe'den doğru bir haber getirdim." Bu ayet-i kerimeden anlaşılan, Hz. Süleyman'ın Sebe'den haberi olmadığıdır. Allah onu, Hüdhüd vasıtasıyla Sebe'den, orada olanlardan haberdar eder ve bu vesileyle de Sebe'ye sevkeder. Burada haberleşmeyi; kıssanın anlatımına başlarken "Ey insanlar! Bize KUŞ MANTIĞI öğretildi." diye belirtilen "Mantıku't-tayr" sayesinde Süleyman'la Hüdhüd arasındaki diyalog sağlar. Tabi burada Hüdhüd ile Süleyman arasındaki konuşmalar sanki hüdhüd insan dili biliyor da konuşuyor gibi anlaşılıyorsa da; aslolan MANTIKUT-TAYR'ı bilen Hz. Süleyman tarafından Hüdhüd'ün mantığı kavranarak oluşan diyalog olduğu kabul edilmesi lazımdır. Bu hususa merhum Elmalılı Hamdi Yazır; Hak Dini Kur'an Dili adlı tefsirinde şöyle değinir: "... Süleyman'a kuş dili değil, kuşa insan dili bildirilmiş olur. Halbuki 'Bize mantıku't-tayr öğretildi' buyrulmuştur. Ehemmiyet kuşun söylemesinden ziyade Süleyman'ın anlamasında ve anlayışının derinliğindedir." 


Hüdhüd'ün getirdiği haberde Sebe ile ilgili anlattığı detaylar Peygamberlik fonksiyonunun Allah tarafından Hüdhüd ağzıyla ifade edilmesidir. "Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini gördüm." Sebe kavminin Allah'ı tanımadıkları, Allah zannıyla güneşe taptıklarını anlatıyor. 
Bunu niçin yapıyorlar? "... Şeytan kendilerine, yaptıklarını güzel göstermiş, onları doğru yoldan alıkoymuştur. " O halde ne olacaktır? Şeytan onlara eğri yolu süslü gösterdiği için, doğru yolu bulamayacaklardır. Onlara Allah'ın dinini bildirecek bir rasul gereklidir. İşte Allah'ın Süleyman'ı Sebe'ye sevketmesi; onlara doğru yolu bildirmek istemesinden kaynaklanıyor. Tabii ki bu ayetler bize, aynı zamanda peygamberliğin toplumdaki fonksiyonunu anlatmış oluyor. 


Hüdhüd'ün Süleyman'a Sebe kavminin durumunu bildirdikten sonra; Süleyman (a) Melike'ye Hüdhüd vasıtasıyla bir mektup gönderir. Mektubu alan Melike, hemen mele'sini toplar. "Ey ileri gelenler! Vereceğim emir hakkında bana fikrinizi söyleyin; siz benim yanımda bulunmadıkça, bir iş hakkında kesin bir hüküm veremem." 


Bu ayet, Melikenin ülkeyi nasıl yönettiği hakkında bize bir fikir veriyor.. Daha önce 23. 
ayette Melike'nin elde ettiği nimetler sayılır: "Ora halkına hükmeden, her şeyden kendisine bolca verilen ve büyük bir tahta sahip olan bir kadın buldum." Kendisine her şeyden bolca verilen, ifadesi Süleyman (a) için de kullanılır: "Ey insanlar! Bize kuşdili öğretildi ve bize HER ŞEYDEN BOLCA VERİLDİ." Şu halde Melike büyük bir servet sahibidir ve ülkesini 


şura ile yönetmektedir. Sebe Melikesi Belkıs ile Hz. Süleyman arasında yapılacak bir kıyaslamada, ülke yönetim tarzları ile sahip oldukları servetlerin birbirlerine yakın olduğunu gösteren verilerle karşılaşıyoruz. Her iki yönetim birbirinin aynı kapasiteye sahiptirler. Ancak Belkıs'ın yönettiği devlet ve tebası şirke düşmüş, Allah'a isyan etmişlerdir. Hz. Süleyman'ın yönetimi ise adaleti ile şöhret bulmuş, ele geçirilen yerler ve tüm bölgede nam salmış, diğer idarelerin gözleri korkmuştu. Tabii bu Belkıs tarafından da duyulmuştu. 


Yapılacak en iyi iş, Hz. Süleyman'ın mektubunu aldıktan sonra, Süleyman'ın zayıf taraflarını yoklamaktı. Neticede şura, Hz. Süleyman'ın hediyelerle denenmesine karar verir. Bu kararda şu psikoloji vardır: Krallar her ne kadar büyük bir servete sahip olsalar da, tebaları tarafından saygı ile karşılansalar da, yine de içlerinden elde ettikleri bu nimetlerden daha da fazlasını isterler. Bu onların zayıf taraflarıdır. Dolayısı ile iyi bir yönetici olan Melike, Süleyman'ı denemek ister. Fakat umdukları gibi olmaz. Süleyman (a) mala düşkün biri değildir. Allah bunu daha önce anlatmıştı. "(Süleyman) Doğrusu ben bu iyi malları Rabbimi anmayı sağladıkları için severim." (Sad/32). Hz. Süleyman'ın, malı Allah'a hizmette bir vasıta olduğu için sevdiğini bilmeyen melikeye cevabı çok serttir: "Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha iyidir. Ama belki de siz hediyenizle sevinirsiniz. Onlara dön! Andolsun ki, güç yetiremeyecekleri bir ordu ile gelir onları oradan alçalmış ve küçük düşmüş olarak çıkarırız," Bu sert cevap içerisinde Melike'nin daha önce ifade ettiği bir husus yer alır. O da; "Doğrusu hükümdarlar bir şehre girdikleri zaman orasını bozarlar, onurlu kimselerini aşağılık yaparlar." 
şeklindeki hükümdarlar hakkındaki tanımıdır. 


Hz. Süleyman, bu sert cevabı yolladıktan sonra, Melike'nin teslim olacağından o kadar emindir ki şöyle bir çağrı yapar. "Ey cemaat! Bana teslim olmalarından önce, hanginiz o kraliçenin tahtım yanıma getirebilir?" Amacı ona kudretinin büyüklüğünü göstermektir. Buna bile gerek kalmaz çok zeki biri olan Melike; Süleyman'ın hükümdarlığı hakkında tevatüren edindiği bilgilerle, bu mülkün Allah'ın yardımı olmadan olamayacağı kanaatine varır. Hz. 
Süleyman'la görüşmek üzere Kudüs'e doğru yola çıkar. 


Belkıs Kudüs'e doğru yol alırken onun müslüman olduğundan haberi olmayan Hz. Süleyman, Kitab ilmine sahip birisi sayesinde Belkıs'ın tahtını getirttirerek, tahtı melike tarafından tanınamayacak hale getirtir. Süleyman'ın Melike'ye ilk sorusu, yanı başlarında duran tahtın kime ait olduğu idi. Belkıs'ın cevabı ise tahttan ziyade Allah'a teslim olması ile ilgiliydi. 
"Sanki odur, daha önce bize bilgi verilmişti ve teslim olmuştuk." Rivayeten aldığı bu bilgilerle teslim olan Melike, Hz. Süleyman'ın sahip olduğu eserleri görünce kalbi daha mutmain olur ve şöyle der: "Rabbim! Şüphesiz ben kendime yazık etmişim. Süleyman'la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum." 


Böylece Allah'ın verdiği nimetleri, O'nun yolunda kullanan bir yöneticinin ve toplumun ulaştığı seviye Belkıs'a gösterilmiş, onun da elindeki serveti Allah yolunda kullanması gerektiği anlatılmış oluyordu. 


Beş./ Süleyman'ın Ölümü 


"Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, ancak değneğini yiyen kurt onun ölümünü cinlere farkettirdi. O ölü olarak yere düşünce, ortaya çıktı ki, şayet cinler gaybı bilmiş olsalardı alçak düşüren bir azab içinde kalmazlardı." (Sebe/14) 


Süleyman (a), babasından devraldığı hükümdarlığı adaletle; Allah'tan aldığı Rasullüğü hak ile yerine getirip eceli geldiğinde vefat ettirilir. Emrindeki cinlerin bu olaydan haberleri olmaz. 
Dolayısıyla azab içinde hayatları devam eder. Eğer Süleyman'ın ölümünden haberleri olsalardı isyan eder kurtulurlardı. 


Müfessirler ise bu ayete farklı bir açıdan yaklaşırlar. Mehmed Vehbi Efendi'ye göre: "Nastan aylarca uzlet edip hiç kimseyle ihtilat etmeksizin ibadetle meşgul olarak evvelden beri adeti 


olduğundan, herkes eski adetine hamletmiş ve ölümü hatırlarına gelmemişti. O zamanda asaya dayanarak ibadet etmek caiz olduğundan asa üzerine dayanması da adet-i sabıkaya muvafık olduğu cihetle tul-u müddet vefat ettiği halde asa üzerinde kalacağı görülmüş bir şey olmadığından hiç kimsenin şüphesini dai olmadı. Halbuki cinniler biz gaybı biliriz diyerek halkı aldatıyorlardı." (9) 


Razi'ye göre: "Süleyman bazen tam bir gündüz gece ayakta Allah'a ibadet ederdi. Hatta bazen daha da uzatırdı. Bir asası vardı, ona dayanarak O'nun huzurunda dururdu. İşte böyle bir ibadeti sırasında değneğe dayanmış iken vefat ettirildi. Askerleri kendisini ibadette sanıyorlardı. Böylece günler, aylar geçti. Sonra Allah işin ortaya çıkmasını isteyince kurt, Süleyman'ın değneğini kemirerek çürüttü ve Süleyman yere düştü. Süleyman'ın öldüğünü daha önce farketmeyen ve kendilerinin gaybı bildiğini zanneden cinler, bu durum karşısında gaybı bilmediklerini anladılar." (10) 


Ayeti açıklamak için müfessirlerin yaptıkları yorumlar oldukça ilginç. Asaya dayalı olarak günler haftalar hatta aylar geçirip ibadet etmek gibi bir ibadet çeşidi bulunarak olayı izah etmek çok acayip bir yorum olsa gerektir. Hal böyle olsa bile namazın sadece kıyam bölümünü ikmal edip diğer erkanlarını yerine getiremeyen biri derhal fark edilirdi. Hele hele asaya dayalı namaz kılan birinin rahatsızlığından ötürü bunu yapsa gerektir ki; eğer böyle ise oturarak namazını kılabilirdi. Büyük bir hükümdarlığın sahibine bu uzun müddet içerisinde hiç bir şey danışılmaması mümkün olmazdı. Kırk gün toplumundan ayrılan Musa peygamberin, döndüğünde onları buzağıya tapar bulması; Süleyman'ın böyle çok uzun müddet toplumdan ayrı kalmasının mümkün olmadığına delalettir. 


Ömer Rıza Doğrul'a göre: "Süleyman'ın dayandığı değnek, onun saltanatıdır. Değneğini yiyen kurt da oğlunun idaresizliği ve zaafıdır, Cinler de kendisinin emri altına giren yabancılardır. 
Süleyman'ın ölümünden sonra onun saltanatına musallat olan oğlu Rehoboam, sefahate ve zevke daldığından, onun saltanatını kemirdi, çürüttü, sonun da İsrailoğullan'na hizmet eden, boyun eğen kabileler, artık onlara boyun eğmediler." (11) 


Tevrat'ta da Süleyman'ın ölümünden sonra yerine oğlu Rehoboam'ın geçtiğini fakat; ülkeyi babasının yönettiği gibi iyi yönetemediğini anlatır. 


Dolayısı ile Süleyman'ın ölümünden sonra yerine geçen oğlu adaletle ülkeyi yönetememiş, fakat emrindeki köleler, kavimler idareye tabi olarak itaattan ayrılmamışlardır. Ne zaman ki Süleyman'ın ölümünü haber almışlar o zaman idareye karşı gelerek, tabi olmaktan imtina etmeye başlamışlardır. Eğer Süleyman'ın ölümünü daha evvel haber almış olsalardı itaat etmeyerek isyan edecekler ve baskıdan kurtulacaklardı. 


Hz. Süleyman'ın ölümü hakkında Tevrat'ta muharref ifadeler vardır. "Ve vaki oldu ki, Süleyman'ın ihtiyarlığı zamanında karılan onun yüreğini başka ilahların ardınca saptırdılar..." 
(Tevrat, I. Krallar). 


Bu hususu Allah şiddetle reddeder. "Şeytanların Süleyman'ın hükümdarlığı hakkında söylediklerine uydular. Oysa Süleyman kafir değildi, ama insanlara sihri öğreten şeytanlar kafir olmuşlardı." (Bakara/102). 


Gerek müfessirlerin yaptığı yorumlar, gerekse Ö. Rıza Doğrul'un yaptığı izah, sonuçta vaklayı anlamaya yönelik ferdi görüşler olarak alınmalı, ama nihai tespit olarak değerlendirilmemelidir. Zira Rabbimiz bu detay üzerinde fazla durmamış, asıl mesajı, öne çıkarmıştır: " ...Şayet cinler gaybı bilmiş olsalardı alçak düşüren bir azab içinde kalmazlardı." 
Bizler için önemli olan husus budur. Ölümün nasıllığının bilinmesi bizlere pek bir şey kazandırmayacaktır. Hatta belki de gereksizdir. 


Altı./ Bir Tesbit 


Müslümanlar, Kur'an'la olan ilişkilerinin niteliğini zamanla kaybetmişler, Kur'an'ın verdiği mesajdan ziyade kavramlar üzerinde uğraşır olmuşlardır. Süleyman kıssası da aynı akibete uğramış, bu kıssa ancak "karınca, kuş, taht, köşk, Süleyman (a)'m ölümü" gibi ayrıntılı olarak zihinlerde yer etmiştir. 


Dolayısıyla müfessirlerimizin tefsirleri; Süleyman kıssasının değişime uğramış kavramlarının yerlerine oturtturularak, müfessirlerin yaşadıkları çağlardaki toplumlarına; Süleyman kıssasının vermek istediği mesajı o çağlara yansıtarak vermeleri gerekirken ayrıntıların tartışıldığı metinlerle dolup taşmıştır. 


Kur'an'ı yüzünden okuyup içeriğine vakıf olamayan halk, Süleyman (a) gibi nice krallık, imparatorluk kuranların gidişat ve çökmeleri hakkında ne bir değerlendirme ne de tepki gösterememişlerdir. Servet, zevk-ü sefa peşinde, toplumunu unutarak yaşayan yönetimlerini uyarma arzusu gösteremediklerinden her türlü eza ve cefaya maruz kalmışlardır, 


Yedi./ Sonuç 
Sonuç olarak Süleyman (a) kıssasının vermek istediği mesajları şöyle sıralayabiliriz: 


a) Hz. Süleyman kıssasının nazil olmasının ilk sebebi Tevrat, İncil gibi muharref kitaplardan ve çeşitli rivayetlerden, Hz. Süleyman hakkında bir takım yanlış fikirlere sahip olan cahiliyye toplumuna kıssanın doğrusunu bildirmektir. Çünkü hidayetle ilgili içerikten yoksun olan Süleyman (a) kıssasından insanlar öğüt ve ibret alamazlardı. 


b) Mekke'yi kendi heva ve heveslerine göre yöneten Mekke melelerine, toplumu hak ve adaletle yönetmeleri kıssa yoluyla bildirilmiş oluyordu. 


c) Hz. Süleyman'ın kıssasının bütünü, ülke yönetiminde bulunan bir yöneticinin Allah'ın emirlerini gerek kendisine, gerek toplumuna, gerekse diğer toplumlara uygulamalarını ibret olarak vermektedir. 


d) "Ey Davudi Biz, seni yeryüzünde halife yaptık. O halde insanlar arasında hak ile hükmet, hevana uyma yoksa seni Allah'ın yolundan saptırır. " (Sad/26). Babası Davud'a Allah'ın emrettiği bu ilke; Hz. Süleyman'ın da kavmini yönetirken uyguladığı İlahi bir ilkedir. Allah böylece ülke yöneticilerinin toplumlarına yapacakları davranışların nasıl olması gerektiğini iki İslami otorite olan Davud ve Süleyman'ın kıssası ile bildirmiş oluyordu. 


e) Sebe melikesinin melesi ile yaptığı istişare, ülke yönetiminde ŞURA prensibinin önemini gösterir. 


f) Allah'ın verdiği nimetleri onun kanunlarına göre değerlendirerek toplumun refahını artırmak? Diğer toplumların önüne geçmek... Hz. Süleyman'ın gemiler inşa edip, rüzgarlardan faydalanarak ticarette ilerlemesi, zırh ve arap atları ile teçhiz edilmiş kuvvetli bir orduya sahip olması, bakır madenini işleme sanatını geliştirmesi ve inşaat sanatını ilerleterek elde ettiği göz alıcı binalar sayesinde kurduğu medeniyet bizlere ibrettir. Böylece silah üstünlüğü sayesinde gelecek tehlikelere karşı hem hazırlıklı olmak, hem de diğer kavimlere üstünlüğünü bu yolla kabul ettirmek mümkün olabilir. İyi değerlendirilen yeraltı ve yerüstü servetleri ve iyi yapılan ticaret sayesinde ekonomik olarak hem kavmini refaha ulaştırmak ve hem de diğer kavimlere egemenlik sağlamak mümkün olabilir. İslam bunu yaparken insanlara adalet ve refah götürür. 
Fakat günümüzde ise aynı imkanlara sahip müşrik, emperyalist Batı ülkeleri kendi refah ve zenginliklerini, diğer milletlerin sömürülmesine, aç kalmasına, yokluk ve sefalet içinde kalmasına dayandırmaktalar. 


g) Yöneticiler geldikleri makama Allah'ın lutfu ile gelirler, dolayısıyla böbürlenme, şöhret tutkusu ve tamahkarlık onlara yakışmaz. Elde ettikleri o mevkinin Allah'ın onlara bahşettiği ve sınandıkları bir mevki olduğunu her zaman hatırlamaları gerektiği kıssa yolu ile anlatılır. 


h) Süleyman (a)'ın Sebe melikesini, İslam'a çağrı metodu olan mektup gönderme metodunu, daha sonra Peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselam'ın; çağdaşları diğer hükümdarları İslam'a davet ederken kullandığını görmekteyiz. 


1) Davud ve Süleyman kıssası, Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak İslam otoritesinin yapması gereken davranışların neler olduğunun; olması gerektiğinin örneklerini veren bir ibret ve nasihat vesikasıdır. 


Notlar: 

9- Konyalı Mehmed Vehbi Efendi, Hülasat'ül-Beyan, Cilt 11-12, s. 4493, İstanbul, 4. Basım. 
10 - Süleyman Ateş, Yüce Kur'an'ın Çağdaş Tefsiri, Cilt 7, s. 243, İstanbul, 1990. 

11- A. g. e., Cilt 7, s. 244. 


MUSA VE ZORBA FİR'AVN 
Murat Kayacan -Haksöz Dergisi Sayı: 31 - Ekim 1993 


"O kin güden (Fir'avn) yüzbinlerce çocuk öldürttü, aradığıysa evinin içindeydi." 


Yeryüzü, İslam-küfür mücadelesinin yapıldığı alanın adıdır. Şahıslar, zeminler değişse bile olayın mahiyeti aynıdır. Müminler, istikbarın köleci, aşağılayıcı tavrına karşı, zihinleri ve bedenleri tutsak alınmış mustazafları "la ilahe illallah" şiarı ile başkaldırıya teşvik eder. 
Çünkü, Allah'ın ümitsizliğe kapılmadan savaşımını sürdüren devrimci mustazaf kitlelere iktidar ve huzur vaadi varken (53/4-5) ezilmeye razı olan mustazaflara ise vaidi (azap sözü) mevzu bahistir (4/97). 


Rabbimiz bize kitabında değişik kıssalar sunmaktadır ki onları okuyalım (22/46) üzerinde düşünelim (15/75) ve onlardan faydalanarak günümüze ışık tutalım (12/111). Bu bağlamda bize örnek olabilecek kıssalardan birisi de Hz. Musa-Fir'avn kıssasıdır. 


Musa(a), azdıkça azan Fir'avn'ın zulmüne son vermek için gelmiştir. Fir'avn kendisinde ilahlık özelliği bulunduğunu düşünerek, mutlak egemenlik hakkını kendisinde görür. Musa (a)'in mücadelesinin ilk merhalesinde sorun olan kendi kavminden ziyade Fir'avn ve diğer ileri gelenlerdir. Musa, Fir'avn'dan toplum üzerinde kurduğu baskıyı kaldırıp adaletle hükmetmesini istemektedir, Fir'avn'dan kavmine insani haklarını vermesini talep etmektedir. 


Fir'avn'lık tarih boyunca insanın kardeşi olan insanla olan ilişkilerini zulüm ve sömürü esası üzerinde kuran bir yapıdır. Ancak bir yerde zulüm devam ettiği sürece adaleti ayakta tutmak isteyen müslümanlar da var güçleriyle mücadelelerini sürdürecek ve Rabbimizin yardımıyla hak, batıl karşısında galip gelecektir. Nitekim halkına karşı Rablik iddiasında bulunan Fir'avn'ın akıbeti yenilgilerin en şiddetlisi olmamış mıdır? 


Fir'avn'ın hakim olduğu düzenin temel unsurlarını şöyle sıralayabiliriz; Zorba bir yönetici: 

FİR'AVN 

Tekeller, tröstler, uşak yönetim kadroları: 

MELE, MÜTREF 

Değişik sebeplerle ezilen kesim: 

MUSTAZAFLAR 


a- Fir'avn 


O, kendi gücüne kimsenin erişemeyeceğine inanan (10/83), servetine şükredeceğine nankörlük eden (10/88), yaptığı iyilikleri başa kakan (26/18) azgın bir kimsedir (20/24). 
Alaycı ve küçümseyicidir (26/25-26 ve 43/52). Sözünde durmayan, sağlam bir karaktere sahip olmaktan uzak bir şahsiyettir (7/134). Nefsini ilah edinmiştir ve onun yolunda her şeyi kurban etmeye hazırdır. Zorbadır, İsrailoğullarını büyük zulümlere maruz bırakır, eziyetler birbirini izler (2/45). Diktatördür, kendisini Rab olarak görüp ilahlık iddiasına karşı çıkan her akıl sahibini yok etmeye çalışmaktadır (7/123-124). Otoritesini sarsacak en ufak harekete bile tahammülü yoktur (26/29). Halkı ardından sürükleyebilmek için ilericiliğine dair söylevler verir (45/29). Musa (a)'ı yalanlamaya bir kılıf uydurmak için "Allah Yusuf peygamberden sonra elçi yollamaz" teranesiyle sapkınlığını gösterir (40/35). Çünkü artık elinde Yusuf (a)'in hakkında yalan yanlış söylentilerin dışında bir şey mevcut değildir. Politikası uğruna Yusuf peygamberin halkında uyandırdığı olumlu imajı Musa (a)'ya karşı kullanmanın yollarını aramaktadır. Benzer bir durum Hristiyanlar için de söz konusudur. Döneminde kendisine karşı çıkılan İsa (a)'nın ölümünün ardından -İsa (a)'nın getirdiği vahye muhalif olarak- ilahlaştırılarak Hz, Muhammed'e karşı çıkılması şeklinde tezahür etmiştir. Halbuki İsa (a) Allah hakkında böylesine büyük bir yalan uydurmaktan beridir (5/116-117) ve ellerindeki kitabı terk edenlerin (25/30) sonu hüsrandır. 


Fir'avn iktidarının yükü mazlumların sırtındadır (44/31). Allah'ın varlığına inanmaz (40/27). 
Büyük bir topluluğa kendisini Rab olarak benimsetmesi ona güven verir. Bu topluluk, onun en önemli dayanaklarından birisidir (26/56). Halbuki Allah nice büyük, güçlü ve zengin toplulukları yok etmiştir (28/78) ve Allah, halkı ıslahatçı olduğu halde bir memleketi helak etmez (11/116-117) 


b- Mele, Mutref 


Mele, bir görüş üzerinde birleşmiş olan topluluk demektir. Toplum içinde göz dolduran, büyük görülen kişiler vardır ki, bunlar günümüzde "ileri gelenler" diye adlandırılmaktadır. 
Bunlar kapitalist toplumlarda sermaye sahipleri, faşist toplumlarda diktatörler ve çevreleri, askeri diktanın hakim olduğu yerlerde komutanlarıdır. İstisnalar hariç (7/75) mele, Kur'an'da müminlere işkence ve karşı koyuşta ileri giden önderler için kullanılır. 


Mutref, nimetle şımartılıp azdırılmış anlamında kullanılır. Bir toplum içinde Allah'ın nimetlerinin adilane dağıtılmaması veya gayri meşru kazançla bir kesim büyük oranda mal sahibi olurken toplumun çoğunluğunu oluşturan insanlar da yoksulluk içinde kalırlar. Aşırı ölçüde mal biriktirenler refahın verdiği gevşeklik ve ahireti unutmanın sonucu her türlü edepsizliği işlemeye başlarlar. 


Kapitalist-müstekbir kesim hilekardır fakat kendi kuyularını kazdıklarından habersizdirler (6/112-113). Allah'ın verdiği nimetlere, arta kalanı Allah yolunda harcayarak, şükredecekleri yerde uğrayacakları azabı gözardı ederler (34/31-35). Ömürlerinin sonuna kadar nankörlüklerini sürdürürler (102/1 -2). Sürekli şirk dinin propagandasını yaparlar (38/62-63). 
Allah'ın rahmetini taksim etmeye kalkarlar (43/30-32). Büyük günah işlemekten çekinmezler (56/45-46). Sanki malları onları ebedi yaşatacaktır (104/1-3). 


Mele ve mutrefi gözümüzde somutlaştıran iki örnek şahıs Karun ve Haman'dır. Karun, Fir'avn'ın ileri gelen dostlarındandır. Musa'nın kavminden olması İsrailoğullarını koruması için yeterli bir sebep değildir. Onu ilgilendiren kazanmak, daha çok kazanmaktır. Görevi iktisadi olarak insanları bağımlı kılmak, piyasayı yönlendirmek, anahtarlarını güçlü bir topluluğun taşımakta güçlük çektiği servetini (28/76) Fir'avn ve ona bu imkanları sağlayan düzeni ayakta tutmak için kullanmak ve Allah'ın arzında bozgunculuk yapmaktır (28/77). 
Allah'a verdiği nimetler için şükretmez, ona göre nimetler kendisine verilen iktisat, iş idaresi ve spekülasyon bilgisinden kaynaklanmaktadır (28/78). Bu yüzden insanların yaptığı ikazlara 


kulak vermez. Çünkü o işinin erbabıdır. Öbürleri işi iyi bilmediklerinden zengin olamamaktadırlar. 


Vezir olan Haman ise Fir'avn'ın akıl hocasıdır. Büyük şeytanın yanında itibarlıdır. Savaşı, siyaseti ve toplumu yönlendirmeyi iyi bilir. Konusunda uzmandır. Fir'avn'nın zulmünde en büyük işbirlikçilerden birisidir. Fir'avn'ın toplumu ifsad edip tuğyanda bulunmasında büyük payı vardır. Fir'avn'a moral verir. Zaten Fir'avn'ın hevasını Rab edinmemiş birisi hala Fir'avn erkanında nasıl kalabilir?! 


Onlar sürekli olarak Fir'avn'ın emirlerine, isteklerine uygun hareket ederler. Fir'avn'ın makamını sağlam bir zemine oturtmak için adeta yarışırlar. Ona sözle akıl verirler (7/127). 
Fir'avn'ı harekete geçirmek için onun kalbindeki en hassas noktaya iktidarı kaybetme korkusuna temas ederek onun laik bilicini canlı tutmaya çalışırlar. 


C- Mustazaflar 

Kur'an'da mustazaflar üç ayrı kategoride ele alınmaktadır. 
1- Güçsüz mustazaflar 

2- Zalim mustazaflar 

3- İnkılapçı/ıslahatçı mustazaflar 


I. Güçsüz mustazaflar: İnsanlar içinde çocuklar vardır. Kadın olmaları hasebiyle kolayca zulme maruz bırakılabilecekler ve akli yetersizliği, sakatlığı yaşlılığı sebebiyle takatsiz olan erkekler de mevcuttur. Ya da akılları ve güçleri yerinde olduğu halde müstekbirlere karşı savaşacak mala, silaha sahip olamamış olabilirler (4/98-99). Ellerinde zalimlerden kurtulabilmek için dua etmekten başka çaresi kalmamış kimseler olabilir. Bunlar zulme karşı duyarsız değildir. Ancak çeşitli sebeplerden dolayı zulme karşı koyabilecek imkanlara sahip değillerdir (4/75). 


2. Zalim mustazaflar: "Sen o zalimleri bir görsen, Rableri huzurunda tutuklanmış, birbirlerine söz atarken bir görsen mustazaf durumuna düşürülenler, müstekbirlere: "Siz olmasaydınız elbette biz inananlardan olurduk" diyorlar (34/31). Ayette zalimlerin iki sınıf olduğu görülmektedir. Mustazaflar ve müstekbirler. Her ikisi de zalimdir çünkü zalim müstekbirler maddi yardımlarıyla Fir'avn'ı desteklemiş, zalim mustazaflar da iyiliği emr, kötülüğü nehy sorumluluğunu terketmişlerdir. 


Fir'avn'ın ordusu zalim muştazaflardan oluşmaktadır. Vatanı düşmandan(!) koruma görevini üstlenirler. Rütbelerinin yükselişi Fir'avn'a olan kulluklarıyla doğru orantılıdır. Şerefi Fir'avn'ın yanında ararlar. Diktatör birisine gönülden bağlı oldukları için dengesizdirler. Onlar sadece itaat etmek için vardır. Hükmün ilahi ölçülere uygun olup olmaması onlar için mesele değildir. Asker ocağı "peygamber ocağı"dır. Başında Fir'avn da olsa vatanı için savaşan şehid değil midir? 

Büyücüleri de zalim mustazaf sınıfına dahil edebiliriz. Büyücüler bu dönemin medyasına tekabül eder. İnsanların gözlerini boyarlar (20/66). Halk köyü göremez ama büyücülerin gösterdiklerini köy zannederek klavuza pek kulak asmazlar. Büyücüler kitleleri enformatik (bilgilendirilmiş) cehalet içine iterler. Fakat icra ettikleri fonksiyon bir dereceye kadar başarılı olabilir (20/69). Fir'avn'ın hizbi, Fir'avn'u terketmediği sürece daima hüsrana uğrayacak olan taraftır. Güçsüz mustazaflar için mücadele vermeleri ancak Fir'avn'ın kuklalığını terk edip üçüncü mustazaf türü olan inkılapçı/ıslahatçı mustazaflara dahil olmaları ile mümkündür. 
Büyücülüğü terketmeksizin felaha ermek mümkün değildir (20/70). 


Zalim mustazaf kesim zulüm düzenine kendilerini kaptırıp giden zalim idarenin piyonlarıdır. 
Zulüm nedir bilmezler. Hatta zulmün varlığını bile hissetmezler. Onlar alet, makina, araç gibi 


insanlardır. Hareketleri mekaniktir. Onların hareketi düşünmeden izlemek ve emre itaat etmektir. Fir'avn onların düşünce kabiliyetlerini çekip almıştır. Akıllarım, anlayışlarını yitirmişlerdir. Fir'avni emirleri muhakeme ya da eleştiriye tabi tutmazlar. Hatta üzerinde düşünmeye bile yanaşmazlar. Pek tabii bu kişiler tabiatla ilişkilerinde, bu sahadaki çalışmalarında beşeri bir üstünlük sağlayacak bir buluş yapabilecek kudretlerini yitirirler. 
Gelişme ve ilerlemeye yönelik tüm kabiliyetlerini dumura uğratırlar. Çünkü onlar birer alete dönüşmüştür. Derler ki: "Rabbimiz yöneticilerimize ve büyüklerimize uyduk da bizi yoldan saptırdılar" (33/67). Görüldüğü gibi sözlerinde kendilerine zulmedildiğini hissetmemiş, kuru bir itaat ile liderlerinin peşinden gitmişlerdir. Böyleleri sağlıklı bir toplum düzeninde problem olurlar. Fir'avn, toplumunda böylesi insanların sayısını artırmaya çalışır. Aslında bu tür insanlar toplumun çöküşüne ortam hazırlarlar. Toplum iç veya dış bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığında sağlıklı kararlar verip gerekli sorumlulukları yüklenmek konusunda başarısız kalırlar. Cemiyet içerisinde her söylenene kanan insanlar arttıkça toplumun inhitatı da o oranda hızlanır. Toplum tabii bir Ölüme terkedilmiş olur. 


Zalim mustazaflar, müstekbirlerin istikbarına, çıkardıkları fesada rıza gösterirler. Bu yüzden onlar da "mele ve mutref" gibi azabı hakederler (34/31-33). Yeryüzünde nasıl azap içindelerse Ahiret'te de azap içinde olacaklardır (4/97). 


3. İnkılapçı/Islahatçı Mustazaflar: Bu kişiler vahiyden uzak bir hayat süren müstekbirlerin yönetimi altına düşerek bundan kurtuluş ve çıkış için Allah'a yalvaranlar ve bu arayışlarından dolayı müstekbirlerin zulmüne maruz kalanlardır. Vahye tabi oldukları sürece Rableri onlara vaadde bulunmakta onları yeryüzünün varisleri ve imamları yapacağı müjdesini vermektedir (28/4-5), Rabbimizin va'di her zaman haktır (7/137), 


Fir'avni toplumda inkılapçı/ıslahatçı mustazaflara misal olarak gösterilenler, Musa (a), Harun (a), İsrailoğullarından bir kesim ve sihri terkederek iman eden büyücülerdir. 


Din adamlarının toplumdaki işlevi büyücülerinkine benzemektedir. Allah'ın ayetlerinin önüne perde çekmeğe çalışırlar. Dini kendi tekellerine alarak Fır'avnları devirecek potansiyel gücün harekete geçmesini engelleme uğraşısı içindedirler. Büyücüler gibi Fir'avnların uşaklığını yaparlar. Allah'ın onlara verdiği nimetle Allah'ın ayetlerine karşı galip gelmeye çalışırlar. 
Düzen taraftarıdırlar. Olanı olduğundan farklı gösterebilmek için ellerinden geleni yaparlar. 
Büyücüler gibi kafalarını vahy ile değil toprak ile doldururlar. İslam toplumunun başına gelen afetlerin bir sebebi de bu din adamlarıdır. Onlardan bir gurub kitapta olmayan şeyleri kitabi üslup kullanarak icadettikleri haramları, helalleri Allah'ın dinine mal ederler. Halbuki söylediklerini delillendirebilecekleri bir kaynakları yoktur (3/78). Allah'ın ayetlerini bütünlüğe aykırı şeklide yorumlayarak hevalarına uygun fetvalar verirler. Hevai arzularının peşinde koşarak nassları egemen şirk düzenine uydurabilmek için dillerini eğip bükerler. İnsanları Allah yolundan alıkoyarlar çünkü onların menfaatleri Ahiret'e kıyasla daha önemlidir. Ahiret hesabını gözardı ederler (1 1/9). Dış görünüşleriyle nasslara uygun ama gerçekte hakkın diniyle çelişir fetva ve teviller ortaya koyarlar. 


Bu tür insanlara örnek olarak Samiri'yi gösterebiliriz. Samiri, Allah Rasulünün adını kullanarak din adamı kisvesiyle halkı saptırır (20/85). Dinde olmayan, peygamberin sünnetinde örneği görülmeyen bir bid'ati dinin özüymüş gibi sunar (20/88). Müslümanlar, İslam'a açıkça cephe alanlara karşı olduğu kadar (40/35) tevhid görüntüsü altında şirk dinini yaymaya çalışan din adamlarıyla da imtihan edilebileceklerini göz ardı etmemelidirler (20/90). Samiri tipi insanlar, kendilerine ulaşan ayetleri terkedip şeytana uyarak sapıtanlara öncülük edenler sınıfına girerler. Allah dileseydi bu kimseleri yüceltirdi ancak onlar alçalmayı isterler, heva ve heveslerine uyarlar. Onların durumu kendisini uyarsan da uyarmasan da dilini çıkarıp soluyan bir köpeğin durumu gibidir. Bu insanlar ayetleri yalanlayıp kendi nefislerine 


zulmedenlere iyi birer örnektirler (7/173-175). Nihai hedefleri "Allah, zalim de olsa Fir'avn'ın devletine zeval vermesin" anlayışını halka benimsetmektir. 


Küfür cephesini öz olarak değerlendirdikten sonra şimdi de İslami cepheyi ele alacak olursak Musa (a)'m Fir'avn'a karşı verdiği mücadelede üç temel unsurla karşılaşırız. 


İnkılapçı-ıslahatcı lider: 
Musa 

İstişari yönetim kadroları: 
Harun 

İnkılapçı/ıslahatçı halk: 
Adil İnsanlar Topluluğu a) Musa: 


Musa, peygamber olarak seçilmiştir (20/13). Allah'ın vahyine muhatap olmuş bir kuldur (4/164); Şeriat sahibi bir peygamberdir (19/51). Ciddidir, sözüne sadıktır (2/67). Allah'a tevekkül etmiştir. İyi davranan halis kullardan birisi olduğu için ona hüküm ve ilim verilerek anlayışı zenginleştirilmiştir (28/14). Allah katında vecih, itibarlı ve değerli bir kuldur (33/69). 
Güçlüdür, emindir (28/26). Allah'ı veli edinmiştir (7/155). Şükreden bir kuldur. Kendisine verilen nimetin değerini çok iyi bilir ve diğer inananları da buna teşvik eder (5/20). Rahman ona hakkı batıldan ayırdeden, bir ışık ve öğüt alarak kitap indirir ki (21/48) düşünsünler (28/43) ve insanlar yola gelsin (2/53). Kendisini sorgulamayı iyi becerir, eksik yönlerinin farkındadır. Düşünür ve göğsünü açması, kalbini ferahlatması (20/25), işini kolaylaştırması (20/26), konuşmasını berraklaştırması ve kardeşi Harun'u destekçi olarak ona vermesi için (20/27-31) Rabbine niyazda bulunur. Allah'a bir kez daha lütufta bulunarak onun duasını kabul eder (20/36). 


b) Harun: 


Harun ise doğruyu söylemekten çekinmeyen soğukkanlı (20/90), güvenilir, iyi bir dost ve hatiptir (26/13; 28/34). Harun'un, etkili konuşabilen, duygularına hakim, ağırbaşlı bir şahsiyete sahip olduğunu Musa (a) çok iyi biliyordu. Kendisi ise çabuk parlayan, heyecanlı birisidir. 

c) İnkılapçı/Islahatçı Halk: 


Bunlar ümmeti simgeler. İslami hareketi yönlendiren şahısların kontrol mekanizmasıdır. 
İmamları, Allah'a itaat ettikleri sürece onlara isyan etmezler. İslam'a gönül vermişlerdir, merttirler. Adalet taraftarıdırlar. Hakkı hakim kılmak için mücadele verirler (7/159). 
Büyücülüğü terkederek bu guruba dahil olan insanlar bu bilinçli ümmetin adeta prototipleridir. Bunlar iman ve hak güçleriyle, küfür ve tuğyan güçleri arasındaki kanlı çatışmaların doruğa ulaştığı anda kararlı bir imanın tağutlar karşısındaki eşsiz ve harikulada tavrının en canlı örneğini teşkil etmektedirler (20/72). İslam düşmanı tağutların, İslam özgürlüğüne koydukları kısıtlamalara, yaptıkları tehdit ve işkencelere karşı koyarken bu tavrı sergileyebilmemiz gerekmektedir. Büyücüler yaptıkları kötü işleri terkederek davayı omuzlayan işkencenin ardından imanlarına daha sıkı bir şekilde sarılan müminlerin özelliklerini üzerlerinde barındırırlar. Sürekli direnişçi ve inkılapçıdırlar. Zira onların meselesi bir an önce huzura kavuşmayı hedefleyen kısa vadeli çıkarcı ve kişisel bir mesele değildir. 


Safları belirledikten sonra şematik olarak durumu ortaya koyalım. 


Zalim Lider <-> İnkılapçı/Islahatçı Lider: 


FİR'AVN <-> MUSA (a) 

Zalim İleri Gelenler <-> İstişari Yönetim Kadroları: 

KARUN, HAMAN, SAMİRİ <-> HARUN (a) 

Zalim Taban <-> Adil Taban: 

ZALİM MUSTAZAFLAR + İNKILAPÇWISLAHATÇI HALK, GÜÇSÜZ MUSTAZAFLAR 
Musa ve Fir'avn 


Allah, Musa (a)'a seslenir (20/11). Musa'ya kendisinin Rabb olduğunu, kendisinden başka ilahın olmadığını ve Allah'ı anmak için namaz kılmasını emreder (20/14). Rahman, ondan namaz kılarak tevhidi kavradığını pratik olarak göstermesini ister. Musa (a) kıyamet saati ile uyarılır (20/15). Ona bazı mucizeler verilir. En çok vurgulananlar "asa" ve "beyaz el" mucizelerdir. Mucize o toplumda büyük bir silahtır. Bu yüzden Allah, Musa'nın kişiliğine kazandırdığı güzel hasletlerin yanında ona etkili mucizeleri de verir. Mucizeler, engin bir kavrayış ve oturaklı bir karaktere sahip, güvenilir ve iyi bir hatip olan Harun, Musa'nın Fir'avn'a olan tebliğinde önemli unsurlardır. Rahman, Musa'ya tebliğinde yumuşak ve güzel sözler söylemesini tavsiye eder. Belki bu sayede Fir'avn öğüt alır ve Allah'ın azabından çekinir (20/44). Vardıklarında Fir'avn'ın da Rabbi olan Allah'ın elçisi olduklarını söylerler ve İsrailoğulları'nın serbest bırakılmasını isterler (20/47). Ona ahiret azabından bahsederler (20/48). Fir'avn'ın sorusuna karşılık (20/49) Rabbimizin yaratıcılığından ve yoktan var ettiklerinin ancak ona itaat etmekle felah bulacaklarından bahsederler. Allah'ın yaratıcılık vasfının ortaya konmasıyla Fir'avn'ın Rablik iddiası havada kalmıştır (20/50). Çünkü eşyanın yaratıcısı onun zaaflarını, yeteneklerini ve gücünü daha iyi daha şümullüce bilmektedir. Bu cevap ile Fir'avn'ın ilgilenmediğini ve "Peki ya ilk nesillerin hali ne olacak?" diyerek adeta Musa ile dalga geçip alaya aldığını görüyoruz (20/51). Çünkü Musa'nın Rabbi hakkında soru soruyor. Sanki aldığı cevaba iman etmiş gibi konuyu değiştiriyor. Musa "Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi" olan Allah'ı anlattığında Musa'yı cinlenmişlikle itham ediyor (26/23-26). Buraya kadar Musa'nın oldukça başarılı bir mübelliğ olduğunu görmekteyiz. 
Allah'ın ayetleri karşısında Fir'avn ne kadar yetersiz ve güçsüz bir varlık olduğunu kavramasına rağmen, nefsini aklının önüne geçirmiş ve iman etmemiştir. Küfrün ne kadar kısır görüşlere sahip olduğunu ve ne tür çıkmazlara girdiğini Rabbimiz bize göstermektedir. 


Fikri yönden kapasitesinin yetersiz olduğunu gören Fir'avn güç kullanmayı tasarlar ve kendisinin ilah olduğunu vurgulayarak Musa'yı hapishane ile tehdit eder (26/29). Musa (a) zekidir. Fir'avn mantığını doğru yola kanalize etmeye çalışır (26/30). Fir'avn'a suçsuz ve zeki bir adamı cezalandırmak haksız bir davranış olarak gözükür ve Musa (a)'dan mucize göstermesini taleb eder(26/31). Musa (a) ona mucizeleri gösterir. Fir'avn ayetlerin inandırıcılığına rağmen bulunduğu konumu terketmemek için bile bile hakkı inkar eder (17/101-102). Zaten onun niyeti fikri olarak yenemediğini başka bir yönden altetmeye çalışmaktır. Bunun için "bu bilgin bir büyücüdür" (26/34) ve ardından da "Büyüsüyle sizi toprağınızdan çıkarmak istiyor" (26/35) diyerek yine yalanlar. Fir'avn -kendi mantığına göre- iktidarını bir büyücüye kaptırmaktan korkuyor. Peki bir büyücüde bu kadar kudret varsa, neden bütün büyücüleri öldürtmesi gerekirken yalnızca İsrailoğullarını katlediyor?!... 


Aslında Fir'avn ve ileri gelenlerin korkuları atalarından aldıkları sahihlikten uzak örfi değerleri kaybetme tehlikesinden kaynaklanıyor. İktidarlarının sarsıldığını hissediyorlar (10/78). Peygamberin davetine şimdiki yönetici ve zengin kimselerin karşı çıkması da bu sebebe dayanmaktadır. Bu nedenle iktidar ve güç sahipleri genellikle çağrılara olumsuz yanıt vermişler, onları reddetmek için çeşitli mazeretler uydurmuşlar, davetçilere türlü türlü eziyetler yapmışlardır. Halbuki onların hurafe dolu inançları, insanları mutlu etmekten uzaktır. Köhne değer ve yapılarını, mustazaf kitlelerin kalplerinde taşlaştırmaya çalışırlar ve 


evrensel mesajın halk kitlelerine ulaşmasına engel olurlar. Çünkü bu kendi yönetimlerine yönelik bir devrimi de beraberinde getirecektir. 


Büyücüler ve Musa 


Musa'nın büyücülerle buluşma zamanı bayram günü insanların toplandığı kuşluk vaktidir (20/59). Vaktin tayini Musa(a)'a aittir. Rasulün böyle bir vakti seçmesi o ortamda da insanlara tebliğ etmenin uygun zamanını kolladığını göstermektedir. Büyücüleri Allah'a karşı yalan uydurmamaya davet eder ve azapla uyarır (20/61). Ancak Fir'avn onların etkilenmesini ve misyonlarını terketmelerini önlemek için gizli bir görüşmede bulunarak onları şeytan yolunda mukim kılmaya çabalar. Fir'avn'ın verdiği moral desteğiyle (20/62-64) Allah'ınki kıyaslanabilir mi? (20/68). Ve Musa Rabbinin yardımıyla muzaffer olur. Bunun üzerine büyücüler secdeye kapanarak iman ederler (20/60). Hem de ne iman! Fir'avn'ın onların ellerini ayaklarını çaprazlama kesip hurma dallarına asma tehdidine karşı zerre kadar ımanlarından kuşkuya düşmezler. Şerefi ezeli ve ebedi olanın yanında ararlar. Fir'avn zor da kullansa, dayatılan gayr-ı resmi ajanlığa, bir daha geri dönmezler (20/73). Çünkü onların kalbine iman yazılmıştır. 


Büyücüler meslekleri icabı büyü ile büyü olmayanı ayırdedebilirler. Onlar iman ettiği halde, Fir'avn'ın iman etmemesi gösteriyor ki Fir'avn inanmak için mucize istemesinde samimi değildir. Musa (a)'ı aciz kılacağını düşünerek böyle bir istekte bulunmuştur. 


Fir'avn muvahhidleri altetmek için cedeli, kitle haberleşme araçlarını (büyücüler) kullanmış ve son çare olarak da sadık askerlerini devreye sokmuştur (20/68). Kendisi kesin çözümden yanadır. İktidarını ordusuna ve halkına borçludur. Ama Fir'avn ordusuyla tuzak kurarken Allah'ın ondan çok daha etkili tuzak kurabileceğini (3/154) gözardı etmektedir. Bu durum Fir'avn ve yandaşlarını helaka sürükler (20/78-79). 


Sonuç 


Ayetlerin muhtevasından anlaşılmaktadır ki Hz. Musa'nın cihadı ailevi ve etnik etkenlere değil yalnızca nübüvvet kaygılarına dayanmaktadır. O yepyeni bir gelecek yapılanmasında ezilen İsrailoğulları'nda devrimci mücadeleye kanalize edilebilecek bir ruh görmüştür. Ayrıca İsrailoğulları'nın tebliğde öncelikli bir yapıya sahip olduklarını müşahade etmiştir. Çünkü Fir'avn'ın emperyalist yönetiminden en çok etkilenen onlardır ve zulme karşı koymalarında kendilerine önderlik yapabilecek birisini bulma çabası içindedirler. Allah onlara dirayetli, uzlaşmasız bir peygamber göndererek onlara lutufta bulunmuş ve onları kafir Fir'avn'ın zulmünden kurtarmıştır. Ancak onlar kendilerine verilen nimeti unutmuş ve tevhidin birleştiriciliğinden sapmışlardır. 


İsrailoğulları denizi geçtikten sonra ortaya koydukları tavırlarla bize bir gerçeği sunmaktadırlar. Bunlar küfre karşı mücadele verirken tevhidin kendilerine yüklediği sorumluluğu tam olarak yerine getirmemekte ve İslam'dan etkilendiklerinden daha fazla Doğu ya da Batı kaynaklı sapık ideolojilerden de etkilenmektedirler. Fir'avn'a karşı bir Marxist, Fir'avn ölünce bir Budist gibi olabilmektediler. Bu da onları birçok hata ve çarpıklığa duçar etmektedir. Çünkü yabancı akımların etkisinde kalan insanlar birbirlerinden kopuk parçalara dönüşmektedirler. Başka fikir akımlarından etkilenenler zamanla değişik kişiliklere bölünerek sapmaya uğramaktadırlar. 


Asrımızda da hayatlarının bir kısmını İslami kurallara göre ayarlarken diğer bölümlerini cahili değerlerle doldurup taşıran (bilerek/bilmeyerek) insan gruplarıyla karşılaşmaktayız. Bunların toplumsal alışkanlıkları, iktisadi ve siyasi anlayış ve uygulamaları çoğunlukla başka ideoloji ve dinlerin etkisi altındadır. Bu toplumlara hakim olan anlayış İsrailoğulları'nın ki ile örtüşmektedir. 


Musa (a)'ın mücadelesinde şu iki unsur göze çarpmaktadır: a) Adalet çizgisi üzerinde mukim olan tevhid çağrısı, b) Mazlum konumdaki İsrailoğulları'nın tağutun hakimiyetinden kurtarmak. 


O, Allah'ın vahyini baz alarak hareket etmekteydi. Usulünü onunla belirliyor, kanunlarını onun istediği doğrultuda koyuyordu. Onun programı Allah'ın dini ve şeriatıydı. 


Musa(a)'ın Nuh, Hud, Salih, Şuayb ve Lut peygamberin kıssalarındakinin aksine kavmiyle başlangıçta bir sorunu yoktur. Onun mücadelesi Fir'avn'ın toplum üzerindeki demir yumruğunu alaşağı etme hedefidir. Bir mümin olarak onun İsrailoğulları'nı köleleştirmesini, ezmesini kabullenemez. Fir'avn halkını karşılıksız ya da sembolik ücretlerle çalıştırmaktadır. 
İsrailoğulları kendi kaderlerini tayin hakkına sahip değillerdir. Bilakis Fir'avn yönetimi altında ezilen, horlanan, köle gibi yaşayan bir topluluktur. Bu da onları sürekli zelilliğe, vakıaya teslim olmaya çağırmaktadır. 


Müminlerin sorumluluğu insanları bu tür köleleştirici ve baskıcı vakıalardan kurtararak onların Allah'ın dilediği gibi yaşamalarını sağlamaktır. Müstekbirlerin gücü mustazaflardan kaynaklanmaktadır. Mustazaflar teslimiyet havasından kurtulup özgürlük havasını teneffüs etmeli ve hür olmalıdırlar. Ardından toplumsal değişim üzerine fikir yürütmeleri gerekir. 


Müminler, yönetim, hukuk ve kulluk düzleminde hayatı Allah'ın murad ettiği şekilde ıslah etmeye çalışan insanlardır. Bunu gerçekleştirirken sahip oldukları takva, bu meselelere anlamlı ve hikmetli tahliller yapabilmesinde önemli bir rol oynar. Müminlerin toplumu dönüştürme planının her aşaması bilinç, doğruluk ve güvenle sağlamlaştırılmıştır. Takva ise müminler nefislerini zorluk sıkıntı ve tehditler karşısında tahammül gücü olan bilinçli bir komuta merkezine dönüştürebilirler. Çünkü baskıcı kafir akıma rağmen yeryüzünün hükümranlığına ulaşmak meselesi ne bir laf ebeliği meselesi, ne bağırıp çağırma, ne infial meselesi ve ne de gözyaşlarıyla yalvara yakara dua etme meselesidir. İman ve samimi bir iradeyle daima Allah'ın lutfunu yardım ve hoşnutluğunu umarak hareket etme meselesidir. 
Musa (a)'ın kavmi ise henüz bu şuurda değildir. Musa(a)'ya "senden önce de senden sonra da bize işkence edildi." (7/129) demektedirler. Böyle sözler sarfeden İsrailoğulları ile konumları itibariyle örtüşen insanlar işkenceye uğrayınca eziklik ve çaresizlik duyguları daha da artar. 
Böyle bir durumda sırf eziyetin verdiği acıdan bedenlerini kurtarmayı hedeflerler. Amaçları içerisinde uzun vadeli hedefler dar bir alanı kaplar. Halbuki canlarını mallarını cennet karşılığında Rablerine satan dava adamları böyle midir?! 


Rabbimiz bu kıssayla Fir'avn'ın başka bir yönünü açığa vurmaktadır. Fir'avn komplocudur (20/71). Kendisini kadir-i mutlak pozisyonunda görür. Kontrolü dışında bir olay gelişemez sanır. Ancak onun hesabı olduğu gibi Allah'ın da bir hesabı vardır. Fir'avn büyücülerin imanını delilleriyle apaçık gördüğü halde onlarınkini tastik edenlerin imanı gibi görmedi. 
Tıpkı halklarından gelen değişim, adalet arayışının gerçekten halktan kaynaklandığına inanmayıp sebebi eski/yeni düşmanlarının şahsi komplolarında aramaya yönelen çoğu tağut gibi. Fir'avni tipler inanların akıllarına ve düşüncelerine sahip olmak isterler. İnsanlar yalnızca onların ideolojilerine inanmalıdırlar. Aksi durumlarda düşünce yasaktır. Tevhid ve adalet arayışı içinde olanları bile estirdikleri medya terörü ile müfsid olarak (7/127) tanımlayıp propagandalarını bu meyanda şekillendirirler. Onların Allah'ı birleme, şirki terketme, tuğyanla mücadele etme ve zulmü ortadan kaldırma gibi risalevi çağrıları yeryüzünde fesad çıkarmak olarak telakki ettiklerini görürüz. Fir'avncı düşünceye sahip olanlara göre, Musa (a) ve onun gibiler müfsiddirler. İstikrarsızlık (!) unsuru olan müminlerle mücadele edilmeli panzehir rejimler oluşturulmalıdır. 


Rabbimizin hakkı tavsiye eden (103/3) ve tevhidin şahidliğini yapan (2/143) müminlere yardım edecek ve batıl, hakkın karşısında yok olmaktan kurtulamayacaktır. 


Fir'avn'ın başına gelen (20/78) çağdaş Fir'avnları da aynı akibete uğratacaktır. Rabbimizin vaadi ne kadar sehamet aşılayıcıdır: 


"Biz ise istiyorduk ki o yerde güçsüz düşürülenlere lütufta bulunalım onları önderler yapalım ve onları (Fir'avn'ın mülküne) varisler kılalım." (28/5) 


TÜRKİYE ALEVİLİĞİNİN KÖKENLERİ 


Mikail Bayram -Haksöz Dergisi Sayı: 46/47 - Ocak/Şubat 1995- Röp: Arif Çiftçi - Hamza Türkmen 


Türkiye'de Aleviliğin son günlerde yoğun bir tarzda gündeme gelmesinin ve Alevilerin yükselen bir eylemliliğin içinde olmalarının nedenleri üzerinde durur musunuz? 


Gerçekten son bir sene içerisinde medya, Alevilik konusunu canlı olarak gündeme getirdi ve canlı olarak gündemde kalması için de çaba sarf ediyor. Tabii ki bu konuda çeşitli zümrelerin, çeşitli siyasi grupların, bir takım hesapları ve düşünceleri var. Bu çevreler Alevileri hesapları doğrultusunda yönlendirmek ve kullanmak amacındadır. 


Bu siyasiler, Alevi vatandaşları kendileri için bir oy potansiyeli olarak muhafaza etmek ve oylarından istifade etmek istemektedirler. Alevi vatandaşlar da bu hesabı keşfetmiş durumdalar. Hatta zaman zaman Alevi vatandaşlar kendilerinin bu yönde kullanılmak istenmesinden de rahatsızlık duymaktadırlar. Söz gelimi yakın zamanda Zülfü Livaneli'nin yönettiği bir TV programında yer alan kişiler bu yaklaşımları dile getirdiler. Ayrıca bu siyasilerin amaçlarını gizlemeden söyledikleri bir konu da Refah olayıdır. Bu siyasiler Türkiye'de RP olayının gelişmesi karşısında reaksiyoner bir grubun oluşmasını istiyorlar. 
RP'nin gelişmesini engellemek için bu kişiler Alevi vatandaşları organize edip bu alanda motive etmeye çalışıyorlar. 


Bir grup kimseler de var ki, bu grup içinde Alevi dedesi olan İzzettin Doğan'da vardır; kendilerince modern düşünceler taşıyorlar. Laiklik, hümanizm gibi... Ve Alevi tarzındaki müslümanlığın laikliğe, modernizme, hümanizme yatkın olduğunu düşünüyorlar ve Alevilere bu yaklaşımı empoze etmeye çalışıyorlar. Bunların, laik müslüman yaratma veya hümanist insan yetiştirme ve bunlardan da bir cemaat oluşturma ve sosyal bir güç meydana getirme gibi bir amaçları var. 


Diğer bir grupta soroptimistlerdir. Onlarda Alevilikle bir hayli meşgul oluyorlar. Soroptimist bayanlar mason localarının kadın kollarıdır. Tabii ki bunlar kökü dışarda olan kuruluşlardır. 
Bunlar da bir çeşit dünya vatandaşı yaratmak ve dolayısıyla Alevi vatandaşların özellikle Alevi kadınların arasına girerek onları kendi amaçlarına çekmek gibi bir çabaları vardır. 


Bu tür amaçlar, tabii ki Aleviliği sürekli olarak gündemde tutmaktadır. 
Aleviliğin, daha doğrusu Tür kiye aleviliğinin doğuşu hakkında neler söyleyebilirsiniz? 


Alevilik üzerinde duranların birçokları Anadolu Aleviliğinin Selçuklular zamanında doğduğunu ve o günden bu güne kadar çeşitli merhalelerden geçerek sürüp geldiğini ifade ediyorlar. 


Ben katiyyetle şunu söylüyorum ki, Andolu Selçukluları zamanında Alevilik henüz teşekkül etmiş değildi. Çünkü Türk devletleri Karahanlılar, Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçukluları, Sünni mezhepleri, devletlerinin politikası yapmışlardı. Dolayısıyla Anadolu Selçukluları zamanında da devletin resmi mezhebi Sünniliktir. Ve Selçuklular zamanında Şii tandanslı veya Alevi dediğimiz tarzda bir İslami anlayış Anadolu'da mevcut değildi. 


Ancak Alevilerin de, Sünnilerin de sahiplendikleri, benimsedikleri, mübarek gördükleri, hatta kutsiyetlerine inandıkları bir takım şahsiyetler vardır. Söz gelimi Hacı Bektaş gibi, Yunus Emre gibi, Tabduk Emre, Baba İlyas, Ahi Evren gibi Türkmen dervişleri, hem Sünni müslümanlarca onaylanıyorlar, hem de Alevi vatandaşlarca sahipleniliyorlar. 


İsmini verdiğim bu şahsiyetler incelendiğinde, hiç birisinin Şii olmadığı ortaya çıkmaktadır. 
Bunlar mutasavvıftırlar. Derviştirler. 


Kişilerin zihniyetlerini, mezheplerini, dini anlayış yorumlarını öğrenmek için en makbul yol, bu kişilerin kendi eserlerini incelemektir. Bu şahsiyetlerden bazıları eser yazmışlardır. Hacı Bektaş'ın eserleri vardır. Baba İlyas'ın ben bir eserini keşfettim. Adı "Cihadname", Bunların eserlerini mütalaa ettiğimiz zaman, Şii değil Sünni oldukları anlaşılıyor. Hacı Bektaş itikadda Eş'ari, fıkıh da Şafii mezhebindendir. Ahi Evren'in birçok eserleri var. Bu eserleri de ben ortaya çıkardım. Bu eserler de Ahi Evren'in Şafii, Eş'ari mezhepli olduğunu göstermektedir. 


Mesela; bakın Hacı Bektaş, o dönemde Sadreddin Konevi'ye bir mektup yazmıştır. Bu mektup Bursa Kütüphanesi'ndedir. Bu mektubu ben buldum ve Hacı Bektaş'da tebliğ olarak sundum. 
Bu mektub da Hacı Bektaş'ın Sünni olduğu rahatlıkla anlaşılıyor. Zaten Bektaşi menkıbelerinde Hacı Bektaş'ın Ahmet Yesevi'nin takipçilerinden olduğu, halifesi olduğu ileri sürülür. Lakin Hacı Bektaş'ın Yesevi'ye ulaşması mümkün değildir. Arada bir kaç şeyh daha vardır ki onlar da Şeyh Lokman-ı Perende ile Kutbu'd-Din Haydar gibi şeyhlerdir. Dolayısıyla Hacı Bektaş, Ahmet Yesevi'ye dayanıyor. Yesevi ise Sünni meşrepli bir mutasavvıftır. Hace Yusuf-i Hemedani kolundan gelmektedir. Yanı Haceğan hanedanındandır. 


Tabduk Emre de Hacı Bektaş'ın, Yunus da Tabduk'un talebeleridir. 


Ancak Niyazi Öktem, Anadolu Aleviliği ile Hallacı Mansur arasında bir irtibat kurmaktadır. 


Hallacı Mansur, Anadolu kültür muhitinin dışında yaşamış Karmati mezhebinden bir sofidir. 
O, Karamati'dir. Karamatilik, Şii bir mezheptir. Yani hem Şiidirler hem de tasavvufidirler. Bu yüzden Aleviliğin özünde Hallac'ın fikirleri mevcuttur. Bu bakımdan doğru bir tesbittir. 
Anadolu Aleviliğinin kökenleri Hallac'a ve Karamatiye dayanır. 


Aslında Alevilik, Şiiliğin doğuşu ile başlar. Biz Alevilik deyince bu zümreyi genellikle Anadolu'ya tahsis ediyoruz. Anadolu da müstakil bir zümrenin vasfı olarak algılıyoruz. Yine bir TV kanalında Ali Kırca'nın yönettiği "Siyaset Meydanı " programında Sünni araştırmacıların da katıldığı Alevilik üzerine bir açık oturum yapıldı. Burada Aleviliğin tarifi genel olarak Şii İslam'ın bir yorumu olarak tanımlandı. Bu tanım doğrudur. Ancak bu tanımda bir eksiklik vardır. O da şudur: Alevilik tasavvufi Şiiliktir. Sadece Şiilik değildir, Tasavvufi Şiiliktir. İşte Aleviliğin bu tasavvufi cenahı Hallac-ı Mansur'dan gelir. Şiilik cenahı ise Şiiliğin başlangıcıyla birlikte vardır. Şiilik de Hz. Ali'nin siyasi etkinlikleri sonucu doğmuştur. 
Zaten İslam dünyasındaki bütün dini zümreler, siyasi farklılıklardan doğmuştur. Önce siyasi bir hareket ortaya çıkıyor, sonra o hareket mezhebi bir harekete dönüşüyor. 


Anadolu ölçeğinden kalkarak, tarihi kökleri de gözeterek Alevilik tanımı yapacak olursak nasıl bir tarif karşımıza çıkar. 


Anadolu Alevileri'nin sahiplendiği kişiler olan Türkmen şeyhler ve dervişler, başlangıçta Sünni idiler. 


Anadolu Selçuklular Devleti'nin askeri gücü Türkmenlere dayanıyordu. Bu dönemde Türkmen halkın teşkilatlandığını görüyoruz. Çeşitli tarikatlar ve sosyal kuruluşlar, Türkmen halkı hem organize ediyor, hem de onlara dini bir anlayış ve yaşayış biçimi kazandırıyordu. 
Ayrıca bu kuruluşların ileri gelenleri Türkmenleri belli bir siyasi görüş etrafında birleştiriyor ve yönlendiriyorlardı. O dönemde Anadolu'da yoğun bir tasavvufi-dini faaliyet mevcuttu. 


Evhadiyye tarikatı, Haydariyye tarikatı, Bektaşilik, Gazilik, Bacılık gibi sosyal kuruluşlar, Türkmen halkı örgütleyen kuruluşlardı. O dönemde bunlar tasavvufi -dini zümreler olup Sünni kökenliydiler. 


Osmanlı devletini de bu tasavvufi-dini zümreler kurdular. Devletin alt yapısını bu zümreler oluşturdu. Bizzat Osmanlı ailesi, Gaziler zümresinden idiler. Şeyh Edebali, Ahi idi. 


Zamanla Osmanlı Devleti çok uluslu bir devlet hüviyetine bürününce, yani İmparatorluk haline gelince ve devlet hizmetine gayr-ı Türk unsurlar ve zümreler alınınca, Türkmen zümreler ve örgütler rahatsızlık duymaya başladılar. Yüksek devlet hizmetleri devşirmelere verilmeye başlandı. Türkmen kökenli yüksek devlet memurları, görevden alınmaya başlandık kökenli devlet adamları ile gayr-ı Türk unsurlar arasında nüfuz mücadelesi devreye girdi. 
Sultan Fatih'ten itibaren Sultanlar genel olarak Türkmenlere muhalif bir politika izlediler. 
Katip Çelebi gayet güzel tesbit ediyor. Katip Çelebi, Celali İsyanları'ndan bahsederken, bu isyanların ele başlarının çoğu önceleri Devlet-i Aliye'nin yüksek mevkilerinde bulunan kişiler olduklarını bildiriyor. Devlet bu kişileri görevden alınca, gaddareleri ellerinden alınınca bunlar Anadolu'ya geldiler, kendi adamlarının, cemaatlerinin arasına girdiler ve Türkmen olan bu cemaatleri Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklandırdılar. 


Bunlar güçlü Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanınca devlet bunlar üzerine yürüdü. Bu sefer bunlar Osmanlı devletinin gadrinden Safevi devletine sığındılar. O dönemde İran'da Safevi devleti vardı. Enteresandır Safevi devletini kuranlarda Türkmenlerdir. Azerbaycan'da bulunan ve Anadolu'da Osmanlıların zulmünden kaçıp İran'a sığınan Türkmenler Safevi devletini kurdular. Bu sefer Safevi devletinin Osmanlı Devletinin karşısında reaksiyoner güç olması gerekiyordu. Safeviler Osmanlılar karşısında rakip bir güç olabilmek için Şiiliği önemli bir kalkış noktası olarak seçtiler. Çok enteresandır. Safevi tarikatının da bidayette Sünnidir. Şeyh Safiyüddin Sünnidir. Hatta Şeyh Safiyüddin'den sonra gelen birkaç nesil daha Sünni idiler. 


Erdebil tarikatı da var. 


Evet Erdebil Şeyhi. Fakat sonradan Şeyh Cüneyt, Şeyh Ali gibi Şah İsmail'in amcası ve babası da Osmanlı Devleti karşısında bir güç olmak itiyorlardı. Osmanlı Devleti karşısında bir güç olabilmek için de Şii zümreleri ve özellikle de Türkmenleri hizmetlerine aldılar ve. 
Anadolu Türkmenlerini de Şiileştirdiler. Şiilik buradan geldi. Safeviler kanalıyla Anadolu'ya geldi. Aleviliğin Selçuklular zamanında kadar mevcut olduğunu söyleyenler burada yanılıyorlar. 


ejtve 


dediğimiz pek çok propagandist dervişleri Anadolu'ya gönderdiler. Bunlara uyan Türkmenlerden on bin tanesi Erzincan'da "kızıl börk" giydiler ve Şiiliğe girdiler. Onbin 


ejtve 


Bu konuda bir çalışma da yapılmış. Hocamız Faruk Sümer Bey'in "Safevi Devletinin Teşekkülünde Anadolu Türkmenlerinin Rolü" adlı çalışması önemlidir. Orada çok güzel şeyler tesbit ediliyor. Fakat o eserde tesbit edilmeyen bir önemli hususu burada söylemek isterim. O da şudur: Safeviler zamanında Hüseyin-i Kerbelai'nin yazdığı "Ravaztü'l Cinan" adlı bir eser vardır. O eseri okuduğumuz zaman Safevi Devletinin yapısı içerisinde yüksek kademelerde bulunan pek çok Ahi'ye rastlarız. O Ahiler Anadolu'dan gitme Ahilerdir. Safevi Devleti'nin hizmetine girmişlerdir. 


Bunlar Sünni değil mi? 


Başlangıçta Sünni idiler. Anadolu'da iken Sünni idiler. Bunlar Safevi hizmetine girdiler. 
Safevi devletinin hizmetine girdikten sonra Şiileştiler. Aynen Anadolu'daki Türkmenler gibi. 


Fakat Faruk Sümer kitabında; "Onlar Osmanlıya muhalif oldukları için Safevi hizmetine girdiler, hepsi Şii olmadı Sünniliğini koruyanlar da vardı." diyor. 


Doğrudur. Siyasi bakımdan Osmanlıya muhaliftiler; ama Sünniliklerini muhafaza edenler de vardır. Ama katar katar Safevilerin hizmetine girenler genellikle Safevi tarikatının üniforması olan kızıl börkü giyiyorlardı. Onun için de onlara Kızılbaş deniliyordu. Safevi devletinin hizmetine girdikten sonra bir süre daha Sünniliklerini devam ettirdiyseler de zamanla Şüleştiler. 


Dilerseniz tekrar Selçuklu devrine dönelim. Selçuklular zamanındaki dini-tasavvufi Türkmen zümrelerin Sünni kökenli olduğunu söylüyorsunuz. Oysa bunlara "Heterodoks" diyenler de var. Heterodoks nitelemesiyle ne kastediliyor ve siz bu iddia hakkında ne diyorsunuz? 


Efendim, Heterodoks gayr-ı Sünni demektir. Fakat Selçuklular zamanında Anadolu'daki dini- tasavvufi zümrelere hetorodoks diyenler, daha çok Şamanizm bulaşık bir dini-tasavvufi anlayışı kastediyorlar. Bu iddiayı ilk defa ileri süren F. Babingerd'dir. Daha sonra Fuat Köprülü ve onu takip eden tarihçiler bu görüşü devam ettiriyorlar. Ben tabii bu görüşü kabul etmiyorum, Ben diyorum ki, bir dini zümreler Ahiler, Beştaşiler, Tabduklar, Evhadiler vs. 
kısacası Türkmen tarikatların tasavvufi anlayış ve yaşayışlarında eski Türk inanışları ve Şamani eyilim ve uygulamalar vardır. Bu bütün tasavvuf için geçerlidir. Yani İranlı bir mutasavvıfta eski İran dinlerinin tesirleri ve uygulamaları mevcuttur. Hintli bir mutasavvıfta Hint kültürünün tesirlerini açıkça görüyoruz. Suriye muhitinde yetişen bir mutasavvıfta Hıristiyan kültürünün ve Yunan kültürünün etkilerini görüyoruz. Bu eski kültürlerin belirtileri, tesirleri bu muhitlerde yetişen mutasavvıflar için heterodoksluğun belirtisi ve ölçüsü olamayacağı gibi Türk muhitlerde yetişen Türkmen mutasavvıfların heterodoks olarak vasıflandırılmalarının yanlış olacağını düşünüyorum. Bazı arkadaşları görüyorum. Mesela Şems-i Tebrizi'yi Sünni mutasavvıf sayıyor da Hacı Bektaş'ı, Kirmani'yi, Taptuk Emre'yi heterodoks sayıyor. Akıl karı değil. Az veya çok her mutasavvıfda ırki eyilimlerin, İslam öncesi kültürlerin tesirlerini görmek kabildir. Bu bakımdan Selçuklular zamanında Anadolu'daki dini-tasavvufi zümreler heterodoks olarak vasıflandırılamaz diyorum. Ancak yukarıda söylediğim gibi belli bir dönem sonra, yani Safevi Devleti'nin Anadolu Türkmenleri arasında Şii mezhebini yaydıktan sonra, bu Türkmen zümreleri heterodoks diye tanımlarsak daha doğru düşünmüş olacağımızı kabul ediyorum. 


Safevilik bu Şiilik düşüncesini nereden aldı? 


... 


İran'da Şiiliğin derin bir geçmişi olduğunu biliyorsunuz. Selçuklulardan önce Buveyh oğulları diye bir devlet vardı. Buveyh oğulları Şii bir devletti. Keza İran'ın güneyinde de Karmati Devleti vardı. Karmatiler'de Şii idiler. Bunlar İran'da Selçuklular zamanında pek varlık gösteremiyorlardı. Ancak Şiilik çok yaygın olmasa da İran'da halk hareketi olarak mevcut idi. 
Ama siyasi varlıklarını ortaya çıkaramıyorlardı. Şah İsmail Osmanlılara karşı rakip bir güç olmak arzusu içerisinde olunca, bunları harekete geçirdi. 


Bu arada Türkiye'de Yavuz Sultan Selim'den bahsedilirken Alevileri/Şiileri kesip, doğradığı dile getirilir. Ama Şah İsmail'in de Sünnileri kesip doğradığı hiç söylenmez. Şah İsmail'de kendi muhitinde Sünnileri kesip doğruyordu. Hatta bir olay zikredeyim; Şah İsmail İran'da devletini kurduktan sonra Halid bin Velid'in soyundan gelen pek çok insanın hepsini katletti. 
Sırf Halid bin Velid İran'ı fetheden komutan olduğu için. 


Sasanilere karşı ilk defa savaşan ve İran topraklarını fetheden ve İran'da çok hoş karşılanmayan bir takım faaliyetlerde bulunan Halid bin Velid'e karşı İranlıların bir düşmanlıkları vardı. İşte bu düşmanlık Şah İsmail döneminde de sırf o İran halkının milli 


duygularını okşamak için Halid bin Velid'in soyundan gelen insanların hepsini ortadan kaldırdı. 


Osmanlı Devlet yapısına muhalif Sünni Türkmen kitleleri siyasi kamp değiştirirken mezheplerini de değiştiriyorlar. Anadolu'da böyle bir değişimin gereği Alevilik oluşuyor. Bu değişimi gerçekleştiren Türkmenler Sünni oldukları dönemde İslam'ın ibadi şekillerini yerine getiriyorlar mıydı? Bu değişimden sonra Alevileşen o kitleler bu günkü Aleviler gibi namaz, hac vb. ibadi görevlerini terk mi ettiler? Yoksa bu ibadi görevler daha sonra mı terk edildi? 


Çok güzel bir konuya değindiniz. Ben az önce dedim ki Selçuklular zamanında bu Türkmen zümreler kesin olarak Sünni orjinlidirler. Ben Anadolu Selçukluları zamanında telif edilen bütün eserlerin listesini çıkardım. Bu eserler arasından hiç birisi Şii inanç ve ibadet esaslarına dahil değil. Hepsi Sünni orjinlidir. 230'dan fazla eser var. Ve Anadolu Selçukluları zamanında Şii ibadetine dair veya Şii akaidine dair bir tek eser yazılmış değildir. Ancak Osmanlılardan sonra Anadolu Türkmenlerinin Şiileşmesi söz konusu olduktan sonra Şii ibadetine dair çok az miktarda eser var. Buna rağmen Anadolu'daki Şiiler, Sünni usullere göre ibadetlerini yapıyorlardı. Bugün dahi öyledir. Anadolu'nun muhtelif yerlerine mesela gidin Hacı Bektaş'a veya Kars'a o bölgelerde Şii vatandaşlar bugün hala Sünni usullere göre namazlarını kılıyor, ibadetlerini yapıyorlar. Ancak Şii Caferi fıkhına göre ibadet yapan bazı yörelerde mevcut. 
Ama dediğim gibi birçok yörelerde de hala yine Sünni usullere göre ibadetlerini icra ediyorlar. 


Ama bugün yaygın olarak gündem tutan Alevilikte namaz gibi İslam'ın temel şartları olan ibadi mükellefiyetler yerine getirilmiyor. Ama Şia'da bu ibadi mükellefiyetler yerine getiriliyor. Yani bugün namaz kılmak vacibiyeti tüm İslami ekoller için, Rasul'le irtibatı olan tüm İslami ekoller için varit. Fakat Aleviler bugün namaz mefhumundan uzaklar. Hac mefhumundan uzaklar. Şimdi bunlar tarihi süreç içinde mi bir değer kaybına uğradılar? 


Bütün Aleviler için bunu söyleyemeyiz.. Bazı yörelerdeki Aleviler de ibadet var. Namaz kılıyorlar, hatta camileri bile var. 


Ama yaygın Alevilik anlayışlarında.. 
Yaygın Alevilik anlayışı dediğiniz gibi ibadi görevlere karşı lakayttırlar. 
Kabul etmiyorlar mı? 


Hayır kabul ediyorlar; ama uygulamıyorlar. Hiç yapmıyorlar. Alevilerin arasında tasavvufi merasimler, dini ibadet yerine geçmiş. Bir de Alevilerin büyük bir kesimi yakın bir zamana kadar göçebe idiler. Konar-göçer aşiretler halinde yaşıyorlardı. Özellikle Güney Anadolu'daki yörükler öyledir. Bu konar-göçer olan Alevilerin yerleşik hayatları yoktu. Tabii ki yerleşik hayatta cami oluyor. Cami o yerleşik yaşayan insanları birbirine ve belli bir merkeze bağlıyor. 
Bunlar konar-göçer oldukları için camileri de yoktu. Dolayısıyla bunlar yerleşik hayata geçtikten sonra da yine camileri yoktu. O konar-göçer durumlarındaki hallerini aynen devam ettirdiler. 


Bir de Anadolu'nun birçok yerlerinde Alevi vatandaşlar Sünnilerle birada ibadet etmeyi arzu etmedikleri için camileri terk etmişlerdir. Çünkü camiler Sünnilere mahsus addedilmiş ve dolayısıyla bunlar cami cemaatinin dışında kalmışlardır. 


Bir de eğitim ve öğretimde ihmal edilmişlerdir. Osmanlılar döneminde devre dışı kalmışlardır. 
Bunu da kabul etmek lazım. Yani Osmanlılar büyük ölçüde bu vatandaşları, Alevi vatandaşları terk etmiştir. Çünkü devlet Sünnidir. Bunlar himayenin dışında kalmışlardır. 
Himayenin dışında kalmanın neticesi olarak da dini kültürlerini, dini bilgilerini rahatlıkla 


sistemleştirememişlerdir. Ancak dervişlerin, sufilerin, mutasavvıfların irşadlarıyla, onların zikirlerinden ibaret bir dini yaşayış kalmıştır aralarında. 


Selçuklular döneminde Şiiliğin etkisi yok diyorsunuz? Ama Anadolu Selçuklu mimarisinde ki duvar yazılarının üçüncü sırasını hep Hz, Ali'nin sözleri dolduruyor. Bu duvarında yazı bulunan tüm mimari eserlerde standart olarak var. Peki Şiilikle doğrudan bir irtibat yok da niçin Anadolu Selçuklularında Hz. Ali aktif olarak bu kadar öncelikli yer tutabiliyor? 


“gu: 


muhabbeti, bir adamda bir mutasavvıfta veya bir dervişte Hz. Ali'ye karşı bir muhabbeti varsa hemen ona Şii damgası yapıştırıyorlar. Halbuki herkes iyi bilir ki Hz. Ali, Sünnilerce de makbul bir insandır. Sünnilerde samimi olarak Hz. Ali'yi severler. Ve Hz. Ali'nin oğullarının zulme maruz kaldıklarını Sünni müslümanlar da kabul ederler. Hz. Hüseyin'in şehid edilmesinden dolayı teessür duyarlar, samimi teessür duyarlar. Dolayısıyla Sünni olanlarında Hz. Ali'ye bir muhabbet izhar etmeleri onların Şii olduklarını gerektirmez. 


Selçuklu Türkmenlerinin Alevilikle irtibatlandırılmaları, Alevi kültürle Anadoluya taşınan Şaman kültürü arasında bazı ortaklıkların bulunması ile; daha doğrusu Anadolu Türkmenlerinin İslam öncesinden devraldıkları bazı dini kalıntıları terk etmemiş olmalarına bağlanabilir mi? 


Alevilikten bahsederken "Anadolu'daki Türkmenler" diyoruz. Bunlar Türkmen'dir. 


arasında, Aleviliği veya Şiiliği ihya ederken Türk kültürünün unsurlarını kullanıyordu. 

Bir takım inanışlar eski Türk kültürüne ait inanışlardır. Söz gelimi kırklar (kırk gizli kişiler), yediler gibi. Şah İsmail'in Şiirine bakın. Diyor ki: 

"Vardım kırklar meclisine, gel beri ey can dediler. 

İzzet ile selam verdim, gir işte meydan dediler 

Kırklar yerinden durdular, yerlerinden yer verdiler 

Ortaya sofra serdiler, lokmamıza ban dediler." 


Bu konuda güzel bir kitap var. Ahmet Yaşar Ocak beyin, "Bektaşi Menakibnamelerde Eski Türk İnançları" adlı kitabı. Bektaşiler veya Alevi vatandaşlarda bulunan bir takım telakki ve adetlerin eski Türk inançlarından gelen hususlar olduğu bu çalışmada açıkça gösteriliyor. 


Şah İsmail Şia doktrinini benimsemiş miydi? 


Şah İsmail bir defa ecdadı kanalıyla tasavvufa bağlıdır. Yani tasavvufi bir kökten gelmektedir. 
Tasavvufi kökten geliyor ama bir de Osmanlıların karşısında Şiiliği bir güç olarak çıkarmak istiyor. Başta da değindiğim gibi genellikle siyasi eğilimler zamanla dini ve tasavvufi tavır haline, dini hareket haline dönüşüyor. Tasavvuf orjinli Şah İsmail Osmanlılar karşısında siyasi 


doktriner bir şii anlayışına kayıyor. 


Eski Türk kültürü yaşayış biçimi din telakkisi ile bu günkü Alevilerin yaşam ve anlayış tarzları arasında devam eden benzeşmelere bir kaç örnek verebilir misiniz? 


Pratik yaşayışta birçok benzerlik vardır. Bir iki örnek verecek olursak. Sözgelimi türbelere bakış tarzı, türbeler etrafında yapılan bir takım ibadetler, ayinler, cem ayinleri bunlar tamamen eski Türk kültüründen gelen ayin tarzlarıdır. Hatta benim üzerinde durduğum bir tarikat var: Evhadiye tarikatı. Evhadiye tarikatında sema yapılıyor; sema yapılırken gençlerin ellerinde birer kandil veriliyor, o kandille raks ediyorlar. Bugün hala Anadolu'da alevi 


vatandaşlar arasında, Türkmenler arasında "Çayda Çıra" dediğimiz o milli oyunda hala bu şey yaşıyor. Mesela Elazığ yöresinde folklorik bir motif olarak yaşıyor. Dolayısıyla bu tür benzeşmeler pek çoktur. Yaşayışta çok fazladır. 


Cumhuriyet kurulduğu dönemde Türkiye'de değişik fikri akımlar oldu. Bunlardan birisi de Anadolu milliyetçiliği. Türkmen unsurunu ve İslam ruhçuluğunu sentezleyen Anadolu milliyetçiliğinin en önemli teorisyenliğini Nurettin Topçu yapmıştır. Nurettin Topçu ve söz konusu çizgiyi takip eden Türkiye milliyetçileri Anadolu'da oluşan "halk İslamı"'nı Mevlanalara, Yunus Emrelere, Hacı Bektaşi Velilere; daha da geri giderek Harran ovası medeniyetine daha doğrusu Hallac-ı Mansur'a bağlıyorlar. Bugün ise Anadolu'daki aleviler arasında özellikle Hallac-ı Mansur sevgisinin çok yaygın olduğunu görüyoruz. Orta Asya'dan Oğuzlarla gelen Türk unsuru Hallac-ı Mansur'un taşıdığı İslam ruhçuluğu ile sentezlenerek Anadolu kültürünü oluşturdu deniliyor. 
Aslında bu söylem, bu çerçevedeki Anadolu milliyetçiliği bugünkü Alevilik anlayışını çok büyük ölçüde beslemiyor mu? 


Kabul edersiniz ki Tasavvuf, İslam dünyasında bir halk hareketidir ve tasavvufu halk doğurmuştur. Belli süreçten sonra belli bir zamandan sonra İslam doktrinerleri bir takım ilimler geliştirdiler. Tefsir ilmi doğdu, hadis ilmi doğdu, kelam ilmi doğdu, fıkıh ilmi doğdu. 
Bu ilimlerin hiç birisi halka hitab etmiyordu. Sözgelimi bir kelamcı Fahreddin-i Razi'yi ele alalım. Fahreddin-i Razi'nin halka verecek bir şeyi yoktur. Çünkü halkın Fahreddin-i Razi'yi anlayabilmesi için arapça bilmesi lazım, usul bilmesi lazım mantık bilmesi lazım. Aynı şekilde bir muhaddis içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Bunların halka verebilecekleri bir şey yok. İslamiyet bu şekilde öğretilmeye başlandığı dönemlerde halktan bir takım kişiler de kitlelerin yerleşik kültürü ile önemli çatışmalar oluşturmayacak basit bir İslam sunabilmek için tasavvufu icat ettiler. 


Tasavvuf böyle doğdu. Bir halk hareketi olarak doğdu. Şimdi halk hareketi doğunca öteden beri halkla siyasi kurumlar arasında bir takım çatışmalar olmuş ve genellikle de bu siyasi çatışmalar halkın kahraman bildiği kişilerle çatıştıkları zaman birçok dönemlerde onları katletmişlerdir. Hallac-ı Mansur bunlardan bir tanesidir. Siyasi kurum Hallaç-ı Mansur'u katletmiştir. Hallac-ı Mansur sürekli olarak başlangıçtan beri halk kahramanı olarak nitelendirilmiştir. Çünkü devlete karşı gelmiş devlete karşı isyan etmiş. 


Anadolu'daki Türkmenlere baktığımız zaman Selçuklular zamanında da Türkmenler devletle mücadele ediyorlardı. Çünkü, Selçuklular zamanında birçok Türkmen isyanı var. Osmanlılar Döneminde yine bu halk Osmanlılarla mücadele ediyor. Osmanlılara karşı bir mücadele veriyorlardı. Bu mücadeleyi veren insanlar kendi kahramanlarını bayraklaştırıyorlar. Hallac-ı Mansur'a en çok sahiplenmelerinin sebebi Mansur'un bir halk kahramanı olmasıdır. Ve bir siyasi otoriteye başkaldıran kişiler üstün insanlar olarak vasıflandırılmış ve onların peşinden gidilmiştir. Onları kendilerine önder edinmişlerdir. 


Yani halk kültürü bunu bu hale sokmuştur. 
Gayet tabii. 


Şimdi İslamı medeniyet çerçevesinde ele alan, geleneği temel bir değer olarak önümüze sunan oryantalist çalışmalar var. Bu çalışmaların en önemli fikir aşılayıcılarından birisi de Lous Massignon. Bunun Hallac-ı Mansur üzerine çalışmaları var. Şimdi bu çalışmalar neticede Alevi bakış açısıyla, o soyut ve kuralsız alevi bakış açısı ile Hallac-ı Mansur arasında bir bağ kurduruyor. Böyle bir bağ varsa ve Aleviler Hacı Bektaş'a gittikleri gibi Hallacı Mansur'a da gidecek olurlarsa orada bulacakları mevcut Alevilikten farklı ne olabilecektir? 


Hallacı Mansur ile Hacı Bektaş birbirinden farklıdır. Gerçi Hacı Bektaş'ta da bir Hallaç hayranlığı görürüz; ama Hacı Bektaş Sünni kökenlidir. Çünkü Hallacı Mansur öyle bir şahsiyettir ki hem Sünni mutasavvuflar ona sahip çıkıyorlar. Hem Şii mutasavvuflar onu sahipleniyorlar. Hatta onu Hristiyanlarda sahipleniyor. Çünkü Hallacın bir takım fikirleri Hristiyanlıktan gelmektedir. Söz gelimi onun hulul görüşü dahi Hristiyan kökenlidir. Allah'ın insana hulul etmesi biliyorsunuz Hristiyanlıkta bir mezheptir, Bu mezhebe göre Hz. İsa bizatihi Allah değil o beşerdir ama Allah ona hulul etmiştir. Allah onun benliğine girmişte öylece Allah olmuştur. 


Şimdi bakıyorsunuz Hallac-ı Mansur'un inancı bundan farklı değil. Dolayısıyla ben diyorum ki İslamdan çok Hristiyanlığa daha yakındır. Yani Hallacı müslüman saymaktan Hristiyan saymak daha evladır. 


Ama bugünkü alevilerle Hallacı Mansur'un söylemi arasında çok büyük yakınlıklar var. 
Hallacı Mansur'da Kabe'nin kalp olduğunu söylüyor. Bugünkü alevi kültürü arasında benzer bir yaklaşım vardır. Peki Anadolu aleviliği Şah İsmail zamanında oluştu ise hicri 
3. asırda yaşayan Hallacı Mansur'la Anadolu arasındaki bu söylem irtibatı nereden doğuyor? 


Az öncede dediğim gibi Hallacı Mansur öyle bir şahsiyettir ki bütün tasavvufi ekoller, tarikatlar Hallacı Mansur'u bir numaralı kahraman olarak değerlendirmişlerdir. Hallacı Mansur'un otoritesi, kahramanlık yönü bütün tarikatlar arasında sahiplenilince Anadolu alevileri de büyük ölçüde Hallacı Mansur'u sahiplenmişlerdir. Ancak ben Hallacı Mansur'un yalnız Aleviler için değil müslüman Sünni tarikatlar içinde tehlikeli olduğunu düşünüyorum. 
Yani Sünni müslümanlarda Alevi müslümanlarda Hallacı Mansur'u sahiplendikleri takdirde sanıyorum bir çıkmaza girerler. Ancak bunu üzülerek söyleyeyim ki alevi vatandaşlarda Hallac'ın fikrine yatkınlık daha çok görülüyor. Bu da Hallacı Mansur'un siyasi otoriteye karşı baş kaldırışından kaynaklanıyor. Alevilerde yapıları itibariyle, geçmişleri itibarıyla devletle çatışan devlete baş kaldıran siyasi otoriteye baş kaldıran bir zümredir. Bu bakımdan onların Hallacı Mansur'u daha çok sahiplendiklerini görüyoruz. Sünnilerde bu sahiplenmede biraz daha sınırlı kalıyor. 


Peki, Aleviler bugün niye Hacı Bektaşi Veli'yi yüceltiyorlar ve onu kendilerinden sayıyorlar? 


Çünkü Hacı Bektaş da Selçuklu Devletine karşı başkaldıran adamdır. Yunus Emre de öyle. 
Hatta tespit ediyoruz ki Yunus Emre, Taptuk Emre, Baba İshak ve Baba İlyas kesin olarak devlet tarafından öldürülmüştür. Bunlar Anadolu Türkmenlerinin kendilerinden yabancılaşan yöneticilere karşı muhalefet hareketlerinin önderleriydi. İlk müslümanlık devrelerinde de böyleydi, Alevilik devrelerinde de böyleydi. Selçuklular zamanında da böyleydi, Osmanlılar zamanında da böyleydi. 


Türkmenlerin Selçuklular döneminde de muhalefet ettiğini görüyoruz. Osmanlı döneminde de muhalefetini görüyoruz. Şimdi Selçuklu döneminde Alevi olmayan Türkmenler yine aynı muhalefet anlayışını sürdürürken Osmanlı da Alevi oluyorlar. Bu zincirde kopukluk yok mu? 


Haklısınız. Şimdi Selçuklular döneminde Türkmenlerin devlete karşı başlangıçta bir isyanları söz konusu değil belli bir dönemden sonra Türkmenler devlete karşı mücadele ediyorlar. Ve bu mücadelenin ilki de Baba İlyas veya Baba İshak dediğimiz isyandır. Bu isyan 1240 yılında vuku buluyor. Devlet, o dönemde İranlıların hegomanyası altına girmişti. 


İran kültürüne mensub kişiler devlet kademelerine hakim olmasından sonra Türkmenler huzursuz olmaya başladılar. Ve İran da o zaman Şiilik hakim değildi. 


Moğolların hakimiyetinden sonra İrancı bu kadro Moğolların ekonomik ve askeri gücünden de istifade ederek Türkmenler üzerinde ağır baskılar yaratmaya başladılar. Oysa devletin askeri gücü bu Türkmenlere dayanıyordu. Ne gariptir ki devlet kendi gücüyle mücadele etmeye çalıştı. Kendi gücünü yok etmeye çalıştı. Ki o güçte Türkmenlerin gücüdür ve ondan sonra bunlarla mücadele ederken kendisini güçsüz bıraktı ve devlet yıkılmaya maruz kaldı. 


Türkmenler tasavvuf ve tarikatlar kanalı ile örgütlenmişlerdi. Türkmenlerin aziz bildikleri birçok tarikat şeyhi bu isyanlar sırasında öldürüldüler. Bakın Baba İlyasi Horosani bu isyanlar sırasında öldü. Baba İlyas bu isyanlar sırasında öldürüldü. Ahi Evren Ahilerin piri bu isyanlar sırasında öldürüldü. Taptuk Emre, Aksaray'ın Taptuklu köyünde -Bugün de mezarı orada- öldürüldü. İbrahim Hakkı Konyalı'nın delillendirmeye çalıştığına göre Yunus Emre'de bu şekilde öldürüldü. 


Yunus Emre'nin de öldürüldüğü kanaatiniz kesin mi? 


Tabi tabi o kanaatteyim. Dolayısıyla görüyoruz ki Anadolu Selçukluları zamanında devletle mücadele eden bu insanlar bu şekilde zulme maruz kaldılar. Ve birçok Türkmen de Anadolu'nun dışına göç etmek zorunda kaldılar. Ya uç bölgelere gidiyorlardı ve yahut Anadolu'yu terk ediyorlardı. Daha çok Mısır'a Suriye'ye göçüyorlardı. Onun için meşhur Sadreddin Konevi vasiyetinde diyor ki hiç olmazsa gençler Diyar-ı Rum-u terk etsinler çünkü Diyar-ı Rum-un başında büyük bir bela var. Moğolları kastediyor. Anadolu'nun başında çok büyük bir bela var, bir an önce Anadolu'yu terk edin diyor. Aynı şeyi Hacı Bektaş'ta söylüyor. 
Hacı Bektaş'ta halifelerini uç bölgelere göç etmeye teşvik ediyor. Nitekim biz " Menakıbename"sinden de öğreniyoruz ki Hacı Bektaş'ın birçok halifeleri uç bölgelere geldiler. Tavas'a gitmiş, Denizli'ye gitmiş Bektaş'ın halifeleri var. Bunlar Anadolu'yu terk ediyorlar. Birçok ahiler Anadolu'yu terk etmiş; mesela Kırım'a gidenler olmuştur. 


Moğollar Anadolu'ya geldikten sonra Selçuklu Devletini egemenlikleri altına aldılar. Ve ondan sonra sultanlar da dahil bütün ümerayı Moğollar tayin etmeye başladılar. Ve Moğollar istedikleri şehzadeyi iş başından uzaklaştırıyor, istedikleri şehzadeyi iş başına getiriyorlardı. 
Devlet adamlarını da öyle. 


Moğollar ümerayı Türkmenlerle mücadeleye sevk ediyordu. Bakın burada büyük rol oynayan Muinüd-din Süleyman Pervane, Cacaloğlu Nureddin, Taceddin Muğtez gibi yöneticiler Moğollar tarafından tayin edilmiş adamlardır. Moğollar Anadolu'daki Selçuk beylerini ve Mevlevileri destekliyorlardı. Yine gayet iyi biliyoruz ki Moğollar Mevlana'ya çok para veriyorlardı. Bir defasında 700 dinarlık bir yardımda bulunmuşlardı. "Menakıbu'l Arifin"de bunlardan bahsediyor. Hatta bunu Mevlana'nın mektuplarında da sık sık görürsünüz. 
Moğolları över. Moğolların hizmetine bir takım insanları, müritlerini veriyor. Bunlara dair elimizde pek çok doküman var. Selçuklu Devletinin zulmünden özellikle Moğolların o insafsız zulmü nedeniyle Anadolu'dan uç bölgelere göçen dini zümreler; Ahi teşkilatı, Bacı teşkilatı üyeleri, Gaziler, Abdallar Türkmenler tarafından kurulmuş olan dini zümrelerdir, teşkilatlardır. Osmanlı Devleti'ni bunlar meydana getirdiler. Osmanlı devletinin alt yapısı bunlar tarafından meydana getirildi. Fuad Köprülü "Osmanlı Devletinin Kuruluşu"nda bunu gayet güzel açıklar. Hatta Osmanlı Devletinin ordu teşkilatı yine Bektaşi dervişlerinden kuruldu. Türkmenler bu sefer Osmanlı Devletini kurmak suretiyle Selçuklu devletine karşı Osmanlı devletini desteklediler, öne çıkardılar. Ve Osmanlı devletinde kısa sürede büyümesinin en büyük sebebi budur. Çünkü Anadolu'da bulunan Türkmenler Osmanlı devletini destekliyorlardı. Osmanlılar gayet rahatlıkla Anadolu'nun birçok yerlerini fethettiler. 
Mesela Ankara'da Ahiler devleti vardı. Ahiler, Osmanlı devleti teşekkül edince Ahiler devletlerini hemen Osmanlı devletine kattılar. 


Selçuklu devleti yıkılınca ortaya çıkan otorite boşluğunu Ahiler hemen doldurmuşlardı. 
Birçok yerlerde böyle oluyor. Dolayısıyla o dönemlerde Ankara ve Çankırı'da da Ahiler çok 


kuvvetli idiler. Selçuklu devleti yıkılınca Ankara ve Çankırı bölgesinde ahiler duruma hakim oldular. Bu bölgeleri Ahiler yönetmeye başladılar. Ve tabii Osmanlı devleti zuhur edince de hemen devletlerini Osmanlı devletine kattılar. 


Ancak Osmanlı devleti belli bir dönemden sonra ki özellikle Fatih döneminden itibaren çok uluslu bir devlet hüviyetine bürünmeye başladı. Yani imparatorluk haline dönüştü. 
İmparatorluk haline gelince Türkmenler bundan rahatsızlık duymaya başladılar. Devletin ve devlet yönetiminin ellerinden çıkmakta olduğunu fark ettiler. Özellikle Fatih Sultan Mehmed'in Çandarlıyı önce azledip sonra katletmesi Türkmenlerin büyük infialine sebep oldu. Çünkü Çandarlı halktan gelen bir adamdı. Ahi topluluğundan gelen bir insandı. Ve onu halk destekliyordu. Onun içinde Fatih Sultan Mehmet, Çandarlıyı harcayıncaya kadar akla karayı seçti. Kolay değildi. Çünkü büyük bir halk desteği vardı. Bu bakımdan Osmanlı Devleti de tabandan gelen insanların yüksek kademelerde olmasını görmek istemiyordu. Onun için devşirmeler desteklenmeye başlandı. 


Yani kulluk sistemi 


Tabi, çünkü devşirme ocaklarından gelen insanların tabanda bir güçleri mevcut değil. Halkın içinden gelmiş kimseler değil. Bunları rahatlıkla azledebiliyor, rahatlıkla idam edebiliyor. 
Ama bir Çandarlı gibi halkın içinden gelen insan öyle değil. Çünkü geniş bir tabanı veya kadrosu var. Osmanlı devlet yönetimi itibarıyla yapısı itibarıyla Türkmenlerin kontrolünden çıkınca Türkmenler bu sefer devlete karşı muhalefet etmeye başladılar. Katip Çelebinin de belirttiği gibi Osmanlı devletine karşı isyan hareketlerini yapan insanların büyük kısmı devletin yüksek kademelerinde olupta azledilen insanlardı. Bunlar devlet kademelerinden kovulunca Anadolu'ya geliyorlar ve Anadolu'da isyan hareketleri başlıyor. 


Hatta bu devlet adamlarının birçokları Safevi Devleti ile de irtibat kuruyorlar. Osmanlı şehzadeleri bile var. Şehzade Korkut öldürüldükten sonra kadrosu Safevilere sığındılar. Şah Kulu isyanları var, Tamamen İran'dan medet umuyorlar. Osmanlı devletine karşı bir şey yapamıyorlar, devlet çok güçlüdür. O gücün karşısında kahroluyorlar ve bu sefer yeni siyasi güçten, yani Safevi Devleti'nden yararlanmaya çalışıyorlar, ona sığınmaya çalışıyorlar. 
Dolayısıyla Safevi Devletine siyasal planda yaklaşım peşinden Şia ile etkilenme, yerli bir Alevilik anlayışını doğuruyor. Bu dönem Osmanlının Şiilerle daha doğrusu Safevilerle mücadeleye başladığı dönemdir. 


Türkiye'de Aleviliğin gelişmesini çok büyük ölçüde Türkmen hareketliliğine bağladınız. 
Ama aynı zamanda Anadolu'da Kürt Alevileri de var. Kürtlerin alevileşmesinin sebebi nedir? 


Şimdi bunun birkaç sebebi var. Bir defa bazı yörelerde bugün Kürt olan Aleviler bidayetleri Türkmendi. Türkmenken Kürtleşmişler. Bunun terside varittir. Kürtken Türkleşmiş olanlar var; Türk iken Kürtleşmiş olanlar var. Anadolu da uzun süre Kürt vatandaşlarla Türkmen insanlar bir arada yaşadılar. Bunlar birbirlerini kültürel bakımdan etkilediler. Dolayısıyla Kürt olan Alevilerin önemli bir kısmının geçmişleri yine Türkmendir. Bu konuya özellikle Osmanlı şer'iyye defterlerinde rastlarız. O defterlerde bakıyorsunuz 1600 yılında Türkmen olan bir grup köyler, 1800 yılında bakıyorsunuz Kürt olmuşlar Kürt kimlikleri ortaya çıkmış. 


Anadolu'daki Alevilik düşünce olarak daha çok medreselerin ulaşmadığı mahrumiyet bölgelerinde oluşmuş; medrese İslam'ından nasiplenememiş insanlar grubu olarak değerlendiriliyor. 


Doğrudur. Anadolu Aleviliği şifahi bir kültüre dayanıyor. Kitabi bir kültüre dayanmıyor. 
Tarikatlar da zaten böyledir. Tarikatlarda da kitabi bilgi yoktur. 


Günümüzdeki alevilerin Pir Sultan Abdal ile Hacı Bektaşi Veliyi önceleyen bir çekişme içinde bulundukları basına yansıyor. Bu farklılığın nedenleri nelerdir? 


Hacı Bektaş bir defa Selçuklu Devri ricalindendir. Az önce de dedim. Selçuklular dönemindeki bu kişiler Hacı Bektaş olsun taptuk Emre olsun, Yunus Emre olsun bunlar devlete muhalefet etmiş kişilerdir. Yani alevi vatandaşlarca kahraman addedilen insanlardır. 
dayanmıştır. Bir Safevi propagandistidir. Bu yüzden Osmanlı yönetimi tarafından idam edilmiştir, bugün onu bayraklaştırmaya çalışan bazı mahfillerin sunmaya çalıştığı gibi İslam dairesinin dışında değildir. 


Aleviler kendi kimliklerini tanımlamaya, kendi anlayışlarını ortaya koymaya çalışırken; bu toprağın ürettiği bir kültürün ürünü olduklarını vurgulayan ve tamamen kendilerine özgü bir felsefe ortaya koymaya çalışanlar var. Ayrıca Aleviliği İslam'ın bir yorumu olarak sunanlar var. Bugünkü Alevilerin gerek itikadi ve gerek fıkıh anlayışları itibarıyla İslam dairesi içindeki yerleri nedir? 


Bugün aleviliği yeniden gündeme getiren, yeniden canlandırmak, bir fikir hareketi haline getirmeye çalışan insanların çoğunun Aleviliklerinde samimi olmadıkları inancındayım. 
Bunlar samimi değiller. Samimi olsalardı Hacı Bektaş'a dönerlerdi. Çünkü Hacı Bektaş müellefat sahibidir, eserleri olan bir kişidir. Veya Yunus Emre'ye dönerlerdi. Yunus Emre eserleri olan, şiirleri olan bir kişidir. Veya Baba İlyas'a dönerlerdi ki, eserleri olan bir kişidir. 
Bugün biz Aleviler için hiç değilse bu kişilerin eserlerinde mevcut olan İslamı öne sürelim bunu ihya etmeye çalışalım. Eğer samimi iseler bunu hareketlendirmeye çalışmaları gerekir. 
Bugünkü Alevi entellektüelleri buna hiç yanaşmıyorlar. Bakın bugüne kadar yapılan gayretler içerisinde hiç birisi buna yanaşmıyor. Hacı Bektaşi gündeme getirmiyor. Demek ki ayrı bir niyetleri ayrı bir amaçları var. Sözümün başlangıcında da belirttim. Bir takım siyasi maksatları, kendilerine göre modern saydıkları fikirleri Alevilik içerisinde devam ettirme gayretleri var. Oysa bir Pir Sultan Abdal —kaldı ki bu Alevidir- Osmanlı döneminde Alevilerin önde gelen kişilerindendi. Ama onun da ibadi görevlere sahip çıktığını görüyoruz. 


Bunlar bunda dahi samimi değiller. Çünkü kendi siyasi amaçlarını öne çıkarıyorlar. Kendi felsefi görüşlerini ön plana çıkarıyorlar. Hatta ben üzülüyorum. Aralarında bazı kişiler var ki ateisttir. Fakat Alevilik kimliği içerisinde ateistlik yapmaya çalışıyor. Veya komünisttir, Alevilik kimliği içerisinde koministlik yapmaya çalışıyorlar. Memnuniyetle görüyoruz ki Alevi vatandaşlar da bunları görüyorlar. Bir koministin bir marksistin Alevi kimliği ile ortaya çıkmasından rahatsızlık duyuyorlar. Ve "biz komünist değiliz ki; biz ateist değiliz ki; bunlar bizim adımıza bizi temsilen ortaya çıkıyorlar" diyorlar. 


Yani bugünkü Alevilerin, Hacı Bektaş'a da önem verseler Hallacı Mansur'a da önem verseler aslında şu anki dini telakkilerinin herhangi bir ilkeye, bir ölçüye, bir kitabiyata dayanmadıkları; tamamen etkilenebilir, değiştirilebilir ve hatta kullanılabilir bir örfe dayandıkları ortaya çıkıyor? 


Evet örfi bir din ortaya çıkıyor. 


Şimdi Türkiye'de Alevilik tartışılıyor, konuşuluyor. Bunlar konuşulur ken Aleviler olsun başka bir grup insan olsun Alevilere yaklaşırken bir Hacı Bektaşi Veli'yi tavsiye ettiğimiz zaman veya bir Yunus Emre'yi tavsiye ettiğimiz zaman bu insanlara geleneksel manada bazı insanları tavsiye etmiş oluyoruz. Halbuki bugün Kur'ani temellerden hareket edildiğinde geleneksel İslam anlayışındaki yanlışlıkların Sünni kesimde de olduğunu görüyoruz. Sünni bir yaklaşımla alevilere gitmektense; veya aziz bilinen kişileri, ekolleri atlayıp Kur'an'a dayalı bir yaklaşımla gitmek daha doğru değil midir? 


Bu söylediklerinizde tamamen haklısınız. Hakikaten eğer İslama gideceksek, dini konuşacaksak, Allah'ın rızasını arıyorsak o zaman Kur'ani bir İslam'a dönüş zaruridir. Bütün dini zümreler Alevilik olsun Sünnilik olsun başkaları olsun, Haricilik olsun hangisini alırsak alalım belli ölçüde İslam'ın özünden temel prensiplerinden sapmalar mevcuttur. Dolayısıyla Sünniye, Aleviye, Karmatiye, İsmailiye tavsiye edilecek şey şudur. Allah'a karşı hepimiz sorumluyuz. Allah karşısında hepimiz bütün dini zümreler, bütün insanlık belli bir sorumluluğu vardır. İşte o sorumluluk bizi İslam'ın özüne dönmemizi icab ettiriyor. Hz. 
peygamberin temsil ettiği, Hz. Peygamberin hatta Hz. Ali'nin ve diğer kişilerin Hz. 
Peygamberin rahle-i tedrisinde yetişmiş olan insanların yaşadıkları, uyguladıkları İslam'a dönmek zarureti vardır. Allah karşısında ki sorumluluğumuz bunu icabettiriyor. Bu bakımdan bütün bu dini zümrelerin Kur'ani bir İslama veya peygamberi bir İslama dönmeleri gerekir. 
Dolayısıyla burada sadece İslamın özünden uzaklaşmış olan Alevilik değildir. Sünnilerde belli ölçüde uzaklaşmış. Bunu araştıran herkes biliyor, görüyor. Dolayısıyla Kur'an'a dönme hareketi İslam dünyası çapında da bir hareket olma özelliği taşıması lazım. 


Yani tekrar Kur'an'ı önceleyen bir ıslah hareketi mi? 


Tabi ıslah hareketi olması lazım. Fakat batı emperyalizmi, bunun karşısında büyük bir engeldir. Batı kesin olarak böyle bir hareketin İslam Dünyasında olmasından çekiniyorlar. 
Onlar artık "Radikal İslam" diyorlar veya "kökten dinci" diyorlar. Bizim spikerlerin sık sık ağızlarına aldıkları kökten dinci hareketler dedikleri budur işte. O kökten dinci hareketlerin İslam dünyasında doğmasından büyük bir endişeleri vardır. 


Hatta Batıda özellikle İslamiyeti inceleyen oryantalistler arasında şöyle bir düşünce var. 
Bidayette İslamı tetkik ettiğimiz zaman İslamın ilk kaynaklarını ortaya çıkarttık. Gerçekten doğru diyorlar. İslam dünyasında İslam ilahiyatına dair en eski orjinal kaynakları Batılılar buldular, Batılılar yayınladılar. Müsteşrikler bu ilk kaynakların ortaya çıkması, yayınlanması, İslam dünyasında radikal bir İslam'ın doğmasına sebeb oldu diyorlar. Ve kendilerinin yanlışlık yaptıklarını, İslam dünyasını İslam'ın özünden uzaklaştırıcı, İslamın özünü görmelerine engel olacak bir çalışma yapmaları gerektiğini söylüyorlar. 


Bunun yerine tasavvufi hareketlerin neşri revaç bulmasını, güçlenmesini, teşvik edilmesini, himaye edilmesini gözetiyorlar. Onun için bakın birçok tarikatların şeyhleri, merkezleri Batıdadır. Şeyhler orada oturuyorlar. Oradan İslam Dünyasına komut veriyorlar. Ve bu şeyhler bu tasavvufi zümreler özellikle de biraz İslam dışı olan fakat İslam görünen Bahailik gibi hareketler tamamen Batının himayesinde gelişiyor. Mevlana'yı onlar bize empoze ediyorlar. 


Artık tasavvuf ve tarikatlar üzerine yoğunlaşıyorlar. Mevlana törenlerinin düzenlenmesi bizim insanlarımızın kafasından çıkmış şeyler değil. Onları artık Batı planlıyor. Bölücülüğü körüklemek ve canlı tutmak için Aleviliği öne sürüyorlar. 


Ancak şu da var. Toplum içinde şu anda örgütlenme açısından en büyük sosyal çevrelerden birisi Aleviler. Bürokraside de en örgütlü güç olarak bunlar görülüyor. 
Yani sadece kullanılan değil aynı zamanda kendini de muhafaza eden bir zümre olarak gözüküyorlar... 


Doğrudur, evet. Hatta şunu da söyleyeyim. İşçilerimiz Batıya gidiyorlar. Giden işçiler arasında milli benliklerini en güzel koruyan muhafaza eden yine Alevi vatandaşlardır. Çünkü onların folklorik bir yönleri var, folklorik bir yaşayışları var. O folklorik yaşamaları, cem ayinleri, zikirler, milli oyunlar vesilesiyle sık sık biraraya geliyorlar. Bu yüzden onlar kendilerini daha rahat büyük ölçüde oy desteği göremiyorlar. Kendileri için oy potansiyeli olarak aleviliği görüyorlar ve bu yönden alevilikten yararlanmak istiyorlar. İzzettin Doğan'ın felsefi düşünceleri olduğunu söylemiştim. O modern düşünce de işte hümanizmdir, laikliktir. 


Dünya vatandaşlığı içerisinde entegre olma düşüncesidir. Bunu bu düşünceleri Aleviliğin içerisinde bunu devam ettirmek ve Alevileri de bu muhafaza ediyorlar. Fakat Sünniler bu hususta son derece pasifler. Bir nesil iki nesil sonra bakıyorsun tükeniyorlar. Asimile oluyorlar. 


Günümüzde Aleviliğe laiklerin ve resmi ideolojinin gösterdiği müsamahanın daha fazla olduğunu görüyoruz. 


Cumhuriyetin başlangıcı ile birlikte iki şey İslama karşı bir güç olarak kullanılmaya çalışıldı. 
Bunlardan birisi ırkçılık hareketidir; diğeride Aleviliktir. Yani Türkçülük hareketi de Alevilik hareketi de İslama ve İslamcılığa alternatif bir güç olmasını sağlamak için himaye edilmişlerdir. Bu bakımdan daha M. Kemal işbaşına gelir gelmez hemen bir Bektaşi dedesi olan Cemalettin Efendi ile irtibat kurmuş ve Cemalettin Efendiye Bektaşiliğin bir güç haline getirilmesi, organize edilmesi yönünde bir takım çalışmalar yaptırmıştır. 


Ama tekkelerin kapatıldığı söyleniyor? 

Evet tekkeleri kapattı ama onlara açıkça müsamaha etti. 

O biraz Türkmenlerin mezhebi olduğunun bir imtiyazı olamaz mı? 

Evet o dönemde böyle bir çalışma vardı. Bunu sürekli olarakta o dönemde işliyorlardı. 


Günümüzde ise Laikler, Alevilerin oy potansiyelini kendi zihniyetlerine bir destek için kullanmaya çalışıyorlar. Madem ki demokrasi ile yönetilecek bu memleket, demokrasiyle yönetilebilmek için insanların oylarına ihtiyaç vardır. Dolayısıyla müslümanlara fazla yanaşmıyorlar. Müslümanlar da büyük ölçüde oy desteği göremiyorlar. Kendileri için oy potansiyeli olarak Aleviliği görüyorlar ve bu yönden Alevilikten yararlanmak istiyorlar. 
İzzettin Doğan'ın felsefi düşünceleri olduğunu söylemiştim. O modern düşünce de işte hümanizmdir, laikliktir. Dünya vatandaşlığı içerisinde entegre olma düşüncesidir. Buna bu düşünceleri Aleviliğin içerisinde bunu devam ettirmek ve Alevileri de bu atmosferin içine sokmak düşüncesi yine burada rol oynuyor. Ve yahut bir başka siyasi bir akım vardır. Bu siyasi akımın ilerleyişini güçlenmesini engellemek amacıyla yine Alevilerin gücünden yararlanmaya çalışıyor. Bütün bu saydıklarımın hepsi de samimi değillerdir. Yani Alevi görünüyorlar fakat Alevi değiller. 


KEMALİZMİN BEKASINA KOŞULAN ALEVİLİK VE SOSYALİZM 


25 Temmuz 2013 Perşembe- Kenan Alpay -haksozhaber 


Alevilik, başı sonu belirsiz bir inanç olarak orta yerde duruyor. İbadeti ve itikadi ilkeleri alabildiğine müphem bu inanç ve pratik örgüsünün etnisiteden ne kadar bağımsız olduğu da mezhep mi ayrı bir din mi olduğu da bu sebeple daha çok tartışılacak. 


Söz konusu Alevilik tartışmaları başka bazı tali amaçlar dışında elbette yükselen İslami hareketleri bloke etme niyetiyle Kemalizm kadar sol-sosyalist hareketler ve liberal çevreler açısından da kullanıma elverişli görüldüğü oranda gündemde tutuluyor. İlaveten bu tartışmaların Batı'nın, Batıdışı toplumları kontrol etmek üzere etnik-mezhebi ayrımlar üzerinden her dönem operasyonel kullanıma hazır hale getirildi. Bu operasyonel kullanımın sömürgecilik döneminden itibaren “doğu sorunu” gibi bir konseptte değerlendirildiği de gözden uzak tutulmamalıdır. 


Kemalizmin Yedeğindeki Sosyalizm ve Alevilik 


Türkiye'de Kemalist ideoloji ve iktidar sınıflarını koruma ve kollama görevini İç Hizmet Kanunu 35. Maddeye dayandırarak TSK yıllarca uhdesinde tuttu. Fakat bu koruma ve kollama vazifesini yürürlüğe sokabilmek için az da olsa toplumsal bir talep ve hareketliliğin kamuoyunda etkili olması için doğrudan veya dolaylı olarak kimi etnik-mezhebi veya ideolojik sınıfları devreye sokmayı ihmal etmedi. 


Kemalist ideoloji ve iktidar sınıfları bekasını teminat altına almak için bir taraftan ordu, yargı, akademi ve medya üzerinden siyaset yürüttü. Diğer taraftan da Alevi ve sol-sosyalist kesimleri de toplumun yükselen İslami taleplerine karşı yedekte tuttu, sahadaki etkinliklerinden düzenli olarak imkân devşirdi. 


Bu sebeple ne Alevilerin ne de sol-sosyalist hareketlerin devletin temel niteliği ve asli kadrolarıyla alakalı hiçbir dönem ciddi bir eleştiri veya hesaplaşması olmadı. Tersine gerek örgütlü Alevi kesimler gerekse sol-sosyalist hareketler bu hesaplaşmadan ısrarla kaçındılar. 
Çünkü hesaplaşma veya tutarlılık arayışı onların askeri darbelerin yanındaki, İslami kesimlerin karşısındaki pozisyonlarının gayrı meşru ve gayri ahlaki tercihini işaretleyecekti. 


Devrimcilik de insan sevgisi de her iki kesim için basit ve çirkin bir maske olarak iş gördü uzun yıllar boyunca. Güya özgürlük ve eşitlik talebinin mümessili gibi ortalıkta arzı endam ettiler. Lakin asli misyonları devletin Müslüman toplum üzerindeki tahakkümüne toplumsal meşruiyet sağlamaktı. Buna dair sayılamayacak kadar örnek yaşadık. 


Mesela siz hiç “eğitim öğretimdeki Kemalist şartlandırmaya son verilsin” diyen özgürlükçü sol-sosyalist örgüt veya aydın gördünüz mü? Göremezsiniz çünkü laik-Kemalist şartlandırma bürokratik oligarşinin olduğu kadar Alevilerin ve sol-sosyalist hareketlerinde biricik dogmasıdır. 


Siz hiç İslami çevrelerin dışında “her yere dikilen Mustafa Kemal heykelleri hem fetişizmin hem de faşizmin sembolüdür. İnsan ve toplumu bu çirkin tahakkümden kurtarmak için bürokratik oligarşiyi temsil eden Atatürk heykelleri kaldırılsın” gibi bir görüş işittiniz mi? 
Türkiye'deki Alevi çevreleri ve sol-sosyalist hareketleri göz önünde tutunca hayali bile komik. Komik çünkü Alevilerin de sol-sosyalist hareketlerinde ideolojik ve sınıfsal olarak Kemalizmle olan akrabalığı ve karşılıklı bağımlılığı çok güçlü. Öyle ki Kemalist vesayetin zayıflaması veya çökmesi demek hem Alevilik hem de sol-sosyalist siyaseti açısından sonun başlangıcı demektir. 


Şikeli Muhalefet, Devletçi Siyaset 


Özellikle 28 Şubat ve 27 Nisan sürecinde belirginlik kazanan askeri cuntalara eklemlenme siyasetinde Alevilik ve sol-sosyalist hareket adına kimler öne çıkmışsa aynıları Suriye'deki Baas-Esed cuntası adına Türkiye'de faaliyet göstermiştir. Yani Ergenekon-Balyoz gibi askeri cunta faaliyetleriyle Alevilik ve sol-sosyalist hareketin bekasını eşitleyenler Suriye'de de katliam ve yıkımları Nusayrilikle eşitleyip savunmuşlardır. 


İdeolojik şartlanma ve İslam-Müslüman halk karşısında konumlanma itibariyle tecrübeyle sabittir ki, Türkiye’de Stalin'in Askerleri, Mustafa Kemalin Askeri olmaya hiç ama hiç uzak değildir. Kolayca ve gönüllü olarak evrilirler oraya doğru. İlaveten cem evlerini dahi 


Kemalizmi tazim etmekle mükellef bir merkeze çevirenlerin hem Türkiye'de hem de Suriye'de Şebbiha kimliğinin gereklerini ifaya soyunması şaşırtıcı değildir. 


Gezi Parkı vesilesiyle ortaya çıkan şiddet manzarası ile mümkün kılınmak istenen darbe havasıyla bu ittifak ayrıştırılamayacak kadar perçinlenmiştir. ABD ve İsrail'in, Suud ve Esed rejimin desteğiyle hayata geçirilen Mısır”daki askeri darbeyi sevgi ve saygıyla üstelik de imrenerek izleyen ve destekleyenlerin Türkiye'deki siyasi kimliklerine şöyle bir bakalım: Aydınlık-Sözcü-Cumhuriyet-BirGün-Sol-Evrensel çizgisinde değişik tonlardaki Kemalistler, Aleviler, sol-sosyalistler ve kimi liberaller. 


Alevilik ve sol-sosyalist hareketler sadece itikadi-ideolojik yönüyle değil asıl olarak bu itikat ve ideolojinin inşa ettiği siyasi kimliğin tezahürü ve ilişki ağıyla analiz edilmeyi gerektiriyor. 
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Hangi Alevilik? 


(Türkiye'de Merkez'in Çevre ile ilgili en önemli sorunları özgürlükleri kısıtlayan yasaklar ve tek tip kimlik dayatması nedeniyle oluşmuştur. Kemalist resmi ideoloji kuruluşundan bu yana öncelikle Müslümanların üst kimliğiyle ve evrensel mirasıyla; sonra Sünni Müslümanların ümmet dayanışmasıyla; sonra başta Kürtçe konuşanlar olmak üzere ana dili Türkçe olmayan bütün etnik gruplarla; sonra dergâh-tekke geleneğine bağlı Alevi Müslümanlarla sürekli didişmiş ve boyun eğdirmeye çalışmıştır. 


Hükümet'in 2009 yılında başlattığı Alevi çalıştayları ile Türkiye'de baskı altında tutulan, kimliği modernize edilmeye çalışılan ve sayıları milyonları bulan bu sosyal kesitin sorunları ilk defa resmi düzeyde kamuoyunun gündemine getirilip çözüm için tartışmaya açılmıştır. 


Başörtüsü yasakları, dindar subayların TSK'dan atılmaları, RP'nin kapatılması konusunda 
hiçbir tutarlı ve özgürlükçü karar almayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 02 
Aralık 2014 te Alevilere yeni ibadet mekanı olarak sunulan cemevleri hakkında teşvik edici bir karar almıştır. AİHM'in bu yeni kararıyla Alevilik tartışmaları yeniden Türkiye gündeminde üst sıralara taşınmıştır. Batıcı ve Erdoğan karşıtı tüm medya ve tv kanalları da AİHM'in bu kararından kalkarak Alevilik tartışmasını yeniden 2013 Gezi Olayları ve 6-7 Ekim 2014 olayları gibi ısıtıp AK Parti Hükümeti'ne karşı yeni bir muhalefet zemini oluşturabilmek kaygısı içinde gündemi yönlendirme telaşı içine girmişlerdir. 


03 Aralık'ta Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya'nın konuyla ilgili önemli bir basın 
açıklaması oldu. Bu tarihten itibaren de farklı tv kanallarında Alevilik konusu ya politik mülahazalarla ya da kamuoyunu aydınlatmak amacıyla ekranlara taşındı, taşınıyor. Bu akşam Uzay Tv'de 20:00'da Makro Plan isimli programda bu konuyu konuşacağız. Bu bağlamda 2010 yılında basılan ve baskı mevcudu kalmayan “Açılım Politikaları” kitabımın içindeki Alevilik ile ilgili bölümü elden geçirip güncelleyerek yayınlamanın konuyu paylaşmak isteyen kişilere faydası olacağını düşündüm. Konuyu önceki yazılarımı elden geçirerek ve güncelleyerek peşpeşe yayınlayacağım. İlk bölüme de “Hangi Alevilik? ” sorusuyla başlayalım dedim.) 


Aleviliği İslam kültürü içinde değerlendiren Kemalist Cem Vakfi da, tabanı olmayan ve tabela teşkilatı olarak kurulan birçok Alevi derneği de başta Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) olmak üzere Alevi olmayan hiç kimse ve kuruluşun kendilerini tanımlamasını istememektedir. 


Bugün Aleviler üç ana öbekte toplanmışlardır: 


Birinci öbek, Aleviliği İslam'ın içinde görmekte ve Hz. Ali inancını Kur'an yorumu olarak değerlendirmektedir. Bunlar Cem Vakfı liderliğinde oluşturulan Alevi Vakıfları Federasyonu (AVF)Y'dur ki en büyük Alevi kitlesine hitap etmektedirler. DİB örgütlenmesinde reform yapılmasını istemektedirler. 


İkinci öbek, Aleviliği Anadolu topraklarının binlerce yıllık kültürüyle bağdaştırmaktadır. 
Büyük şehirlerde ve Avrupa'da aktif olan, sosyalist gelenekten gelen bu kesim Pir Sultan Abdal Derneği öncülüğün de Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF)'nu oluşturmuştur ki, örgütlü bir canlılığı yansıtmaktadır. DİB'in kaldırılmasını istemektedirler. 


Üçüncü öbek, Aleviliği İslam'ın özü olarak görmekte, İslami mezhepler arasında kucaklaşmayı savunmaktadır. İslam'ın özü olan Aleviliği hem Sünnilere hem Alevilere öğretme gayreti içinde olan, Alibeyköy'de devasa bir Ehl-i Beyt Akademisi açan bu akımı ise Dünya Ehl-i Beyt Vakfi temsil etmektedir. DİB örgütlenmesinde reform yapılmasını istemektedirler. 


Bu yaklaşımlar dışında veya bu yaklaşımlarla irtibatlı olarak Aleviliği materyalist-Marksist, pozitivist ve ulusalcı çerçevede değerlendiren veya onu bir din olarak gören veyahut Hz. 
Ali'siz Alevi tanımı yapan bazı aydınlar ve marjinal öbekler de mevcuttur. Aleviliği Caferilikle hatta Sünnilikle tanımlamaya çalışan yaklaşımlar yanında; diğer mezhepçi ve tarikatçı Müslümanlar gibi İslami aidiyeti veya insan fitratının temizliğini önemseyen Alevileri de, üretilmiş değerlerle değil, Rabbimizden iletilmiş ve korunmuş olan Kur'an'daki İslam'la ve tevhidi tanıklıkla tanıştırıp şereflendirmeye çalışan çabalar da söz konusudur. 


Türk ve Kürt ulusalcılarının Alevilik tanımları şu demagojik yaklaşımlara dayanmaktadır: 


Atatürk'ün 7 bin yıllık Türk Tarih Tezi ile bağdaşan bir yaklaşımla Alevilerin, Hititleri oluşturan Luvi, Hatti ve Pala halklarından biri olan ve ışığa tapan Luvilerden geldiği belirtilmektedir. Luvi (Luwi) dilinde “A” harfinin ihmal edilerek söylenmesinin çok yaygın bir kullanım olduğunu belirten bu yaklaşım, “A'nın ihmal edilmeden kullanıldığında “Işık İnsanı” anlamına gelen “Aluvi” kelimesinin ortaya çıktığını, Alevi sözcüğünün de “Aluvi”nin ardılı olduğunu anlatmaktadır. 


Aleviliği Zerdüştlüğün güçlü devamı niteliği olarak gösteren Kürt ulusalcıları ise kelimenin Kürtçe “Alav” kökünden keldiğini ve “1” eki aldığını, Alevi sözcüğünün de ışığa saygı gösteren kişi anlamına geldiğini anlatmaktadırlar. 


Bütün bunlardan sonra “Hangi Alevilik? ” sorusu kaçınılmaz olmaktadır. “Aleviler kendilerini nasıl tanımlıyorsa, bana düşen de onu öyle kabul etmektir.” yaklaşımı veya “Aleviler ne istiyorsa eşit vatandaşlık temelinde devlet onu karşılamalıdır. ” yaklaşımı yeterli olmamaktadır. Çünkü 


milyonlarca Alevi arasında tanım, usul, metot ve hedef beraberliği yoktur. “Hangi Alevilik? ” sorusu bir özgürlük sorununu da ortaya çıkartmaktadır. Zira Alevilik kimliğine bürünen bazı 


Marksist, ateist, batıcı veya Kemalist darbeci unsunlar, Hz. Muhammed ve Hz. Ali sevgisini öne çıkartan Alevi Müslümanlarla, Sünni Müslümanların ve tahkik ehli insanların ilişkisini “Alevilikten size ne” diyerek engellemeye; ayrıca Alevi dindarlar üzerinde dayatmacı ve yasakçı kendi iç totaliter hegemonyalarını oluşturmaya çalışmaktadırlar. 


Bugünkü Türkiye Aleviliği’ nin ocağa bağlı “Dede” formu veya “Baba” icazeti belirsizleşmiştir. 


Her Alevi öbeği, dede ve babaları kendi anlayışı içinde kabul etmekte veya belirlemektedir. 
Ayin-i Cem'de yapılan semahlar, şehir kültüründe ritüellerine bağlılıktan uzaklaşıp adeta folklorik gösterilere dönüşüp modernleşmektedir. Alevilerin sırrı, sözlü eğitim ve aktarımından çıkmış, spekülatif yaklaşımlar için malzeme konusu olmuştur. Aleviliği bazı gruplar siyasi parti tabanıyla, bazıları da çağdaş ideolojik hareketlerle bağdaştırmaya çalışmaktadır. Alevilerin önemli bir kesiminin gerek CHP ve Ergenekon Çetesi tarafından manipüle edilmesi gerek en büyük tahripkârları olan Atatürk ile bağdaştırılmaları, Aleviliğin dini kimliğini, özgünlüklerini ve “özgürlük”lerini tartışmaya açmaktadır. Bazıları da Aleviliği sadece kültüre indirgeyip üç saz ve iki nefesle Alevi kitleyi arkasına katacağını zannedip, Aleviliğin kökleri ve değerleriyle ilgili inceleme ve tartışma sürecini tıkamak istemektedir. 


Alevi Açılımı ve Alevi Tanımıyla İlgili Tartışmalar 


Alevilerin iç ihtilafları ve bölünmüşlüğü karşısında Alevi sorununu çözmek ve bu konuda bu kimliğin kendini ifade etme özgürlüğünü elde etmesini desteklemek için bile Alevilik tanımının tartışılması gerekmektedir. Üstelik Aleviliğin büyük çoğunluğuna göre o, Hz.Ali'yle ve İslam'la irtibatlı bir anlayış ve yaşam tarzıdır. O zaman dinle irtibatı olduğu için de bir ilahiyat konusudur ve bu konuya ilgi duyan herkesin inceleme sahasına girmektedir. 


Alevilerin teolojisi nedir? Hukuk anlayışı ve siyasi felsefeleri nedir? 


Alevileri ve Aleviliği küresel şartlara, Batı modernizmine veya ulusalcılığa uydurmaya veya bağdaştırmaya çalışan yazar ve ekollerden mi; yoksa onu tarihi-dini verileriyle birlikte gelişim seyri içinde inceleyen Alevi bilginlerden mi öğrenmemiz gerekmektedir? 


Alevi literatürünü ve tarihini, ayrıca Alevilerin çağdaş sorunlarını hangi Alevi kaynaklardan okuyabiliriz? Bu konuları batılı oryantalistler alabildiğine araştırıyor ve yönlendirici yorumlar yapıyorken, niçin Kur'an perspektifiyle Müslüman araştırmacılar da konuya yaklaşıp değerlendirmelerde bulunamasın? 


Erdoğan Hükümeti tarafından Alevi çalıştaylarıyla birlikte 2009 Haziranı'nda başlatılan Alevi açılımı önemliydi. İlgili çalıştaylarda konunun tartışılması -araştırılması, özellikle Alevi kitleyi kendi kontrolleri altında tutmak isteyen totaliter ve seküler Alevi görünümlü söz ustaları tarafından engellenmiş; Batılı ve Batıcı medya da özellikle bu ajitatör işbirlikçi aydınlara sürekli mikrofon tutmuştur. 


AK Parti'nin Alevi açılımı da Kürt açılımı gibi Türkiye'yi hukukileştirmeyi ve Alevileri Garpzede bölücülerin elinden kurtarmayı öncelemektedir. Veya vesayet rejiminin ürettiği “irtica geliyor” vehimlerini aşmaya yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Ama bu tür girişimler karşısında eski sosyalist kökenli Alevilerin de, Atatürkçü -devletçi Alevilerin de, Alevileri oy deposu olarak gören CHP'nin de “sosyal taban elden gidiyor...” türü endişeleri belirginleşmektedir. Alevi çalıştaylarını gerçekleştiren AK Parti Hükümeti'nin Alevileri 


İslamlaştırmak, Sünnileştirmek veya dejenere etmek gibi herhangi bir projesinin veya gizli ajandasının olduğunu söylemek mümkün görünmemektedir. Oysa Ergenekon çetesi soruşturmalarında Alevileri kullanma niyetleriyle ilgili binlerce resmi belge ortaya çıktı; ama “şeriatçılık” veya İslamcılıkla ilgili AKP'nin gizli ajanda taşıdığı hakkında yerel ve küresel güç odakları tarafından vehim ve spekülasyanlar dışında bir tane dahi ortaya belge konulamadı. Çünkü AK Parti Türkiye Anayasal sisteminde tutarlı bir İslamcılık yapılamayacağı vakıası üzerine programını oluşturmuştur. Muhafazakâr demokrat olduğu konusunda da tutarlı ve kararlı. Ama ulusal sistemi ve Türk ulusalcılığını restorasyona tabi tutarak 21. yüzyılda Türkiye olarak küresel kapitalizm içinde konuşlanıp güçlü bir mevkii tutmak konusunda samimi ve bu konuda ayak bağı olan Kürt sorununu, Alevi sorununu, laiklik sorununu, düşünce ve inanç yasaklarıyla ilgili totaliter mantığı aşmaya çalışıyor. 
Kemalist ulusçuluğunu da “Türkiye Milleti” olarak yeni şartlara göre restore etmek ve yumuşatmak istiyor. 


Sistem içi gizli iktidarını kaybetmek istemeyen egemen sermaye kesimi de, asker ve sivil bürokrasi de, CHP de Batılı egemenlerden destek alarak Kürt-Türk, Alevi-Sünni çatışmasını kaşıyarak, irtica kampanyaları ile İslamofobi üretip laik ve Alevi kitlelerde korku psikolojisi yayarak, psikolojik harp taktikleriyle ayak sürtmeye çalışıyor. Ama son Ahmet Davutoğlu Hükümeti, Eski Başbakan Bülent Ecevit gibi, “Önce gidin siz kendi aranızda anlaşın, sonra bana gelin.” gibi ertelemeci yaklaşım sergilemiyor, kendini belden aşağıya bir söylemle bile eleştiren muhataplarıyla diyalog kurmaya, Alevi sorununu çözmeye çalışıyor. Neticede AKP bir parti, tabii ki başarısını liberal muhafazakâr politikalarını güçlendirmek için oya tahvil etmek isteyebilir. Ama her türlü eksiklik ve zaafa rağmen Alevi çalıştayları ve açılımı Almanya başta olmak üzere küresel güçlerin Aleviler üzerinde devşirici hesaplarını devre dışı bırakmaya çalışan bir çaba; Alevi grupların kendi aralarında ve bu konuya kafa yoran çevre ve aydınlar arasında da tutarlı bir diyalog köprüsünün ayakları olarak görülmelidir. 


Yenilenme ya da Çözülme 


Kırsal kökenli Alevilik bağı, kentleşme sürecinde Kemalist yasaklardan sonra, modernleşmenin de bütün sorunlarını yaşıyor. Alevilik verili bir kültür. Ve kentleşme sürecinde dinsel bağları modernizmin çekim gücü karşısında çözülüyor. Büyük kentlere göçen Alevi ailelerin çözülme süreci devam ederken kimlik oluşturma konusunda dini etkenler de belirleyici olmaktan çıkmaya başlıyor. Alevilik ilkesi, dedelik, cem, musahiplik, görüm (yargı kurumu), cenaze ve anma törenleri, gerek form gerek içerik yönünden ciddi değişiklik talepleri ve zorlamalarıyla karşı karşıya kalıyor. 2000'li yıllarda kırsal ve küçük şehirleri önceleyerek Alevilerle yapılan bir saha çalışmasında örneklemin *096'sı Allah'a inandığını söylemiştir. Bu oran büyük şehirlerde yüzde 10'luk bir düşüşle %86,7 olarak çıkmıştır. Bu konular külfet getiren Alevi ritüellerin ve eğitiminin sahiplenilmesi konusunda çok daha büyük bir farklılık göstermektedir. 


Beşeri din ve kimliklerden İslam'a geçiş döneminin kültürünü yansıtan Alevilik, kendini fitri ve vahyi temelde yeniden tanımlayacak yerde, modernizmin kuşatması altında var olan birikimini de elden kaçırmadan nasıl var kalacağını hesaplamaktadır. Bunun için de farklı tutumlar içinde Alevi geleneği yeniden formüle edilmeye, bazıları tarafından da ulusçuluk gibi icat edilmeye çalışılmaktadır. 


Alevilik, modernleşme sürecinde var kalabilmek için teolojik yanını daha çok ihmal edip, heterodoks yönünü besleyen bağdaştırmacılık (senkretizm) yanını öne çıkartarak yeni arayış ve tanımlamalara kendine açmaktadır. Dün Kemalizm'le kendini bağdaştırmaya çalışarak - 


karşıtına sığınarak- var kalmaya çalışan Aleviler, bugün küreselleşme sürecine eklemlenerek var kalmaya çalışmaktadırlar. Bu yaklaşımı da “Aleviliğin din, mezhep veya tarikat olmadığı için çağdaş olabileceği” savı ile teorik izaha kavuşturmaya çalışan aydınlar ve öbekler bulunmaktadır. Ama modernleşmeye kendi değerlerine tutunarak ve bu değerlerini çağdaş şartlarda geliştirerek cevap vermeye çalışan Alevi geleneği halen inisiyatifini devam ettirmektedir. Kemalist devrimler nedeniyle kendi geleneklerinden kopuş yaşayan Alevilikte, Dedelik kurumunu, Alevi İslam geleneği içinde yeniden yapılandırabilmek için “Dedeler Kurulu” oluşturma teşebbüsleri, AVF bünyesinde “Alevi Islam Din Hizmetleri 

Başkanlığı “nın kurulması gibi teşebbüsler; materyalist, ateist, Hz. Ali'siz Alevilik anlayışlarına karşı da kitle desteği bulan cevaplardır. 

Açılım politikalarıyla gündeme gelen Alevi çalıştayları, bazı Alevileri karşıtına benzeten yaklaşımlara, darbecilere, tek tip kimlik dayatmalarına karşı tavır geliştirme konusunda cesaretlendirmiştir. Ancak açılım politikalarının dışında da insani ve fitri konularda Türkiye'deki farklı kesimler aralarında diyalog yolu geliştirilebilmelidir. 

Aleviler, dini ritüel ve kimlik politikalarını yasaklayan Ankara Hükümeti'ne karşı çıktıkları için Dersim katliamını planlayan Kemalizm'le kendi onurları ve sahici özgürlükleri için yüzleşmelidirler. 

Hiçbir Alevinin Aleviliği, Batıcı çıkarlar doğrultusunda paryalaştırmaya hakkı olmamalıdır. 
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NEREDEN ÇIKTI BU ALEVİLİK MESELESİ? 


13 Aralık 2014 Cumartesi - Mustafa Siel- haksozhaber 
Aleviliğin Kökeni 


Anadolu'ya 1000 yıl önce gelmeye başlayan ve (Müslüman Türk anlamında) Türkmenler denen çeşitli Türki boylar, tasavvufla Sünniliğin Orta Asya Türk kültürü ile sentezinden oluşmuş bir İslam anlayışına sahiptiler. 


Selçuklu zamanındaki siyasi gelişmeler nedeniyle, özellikle kırsal kesimde mukim Türkmenlerin bir kısmının devlete karşı mesafeli duruşuyla başlayan toplumsal fay hattı kırılması süreç içinde derinleşti ve Yavuz Selim zamanında Şah İsmail'in Osmanlıya mesafeli duran Türkmenleri kendisine bağlama amaçlı Şiileştirme faaliyetleriyle kopma noktasına geldi. 


Bu zamana kadar Şia kültüründen uzak olan muhalif Türkmen unsurlar, Şah İsmail'in çabalarıyla Şia ve (zaten Sünni Türkmenlerde tasavvufi damar nedeniyle önemli bir yere sahip olan) Ehli Beyt kültürüne yaklaştılar, lakin tam anlamıyla Şiileşmediler. Nitekim Anadolu Alevileri arasında Caferi değil Hanefi fıkhı uygulamaları daha yaygındır. 


Alevi Ve Sünnilerin Ortak Geçmişine Dair Bazı Bulgular 


Aleviliğin ilk önderi sayabileceğimiz Baba İlyas'ın köyü olan Amasya'nın İlyas Köyünde Alevi ve Sünni aileler karışık olarak ikamet etmektedirler. Keza bu köyünde içinde bulunduğu öz mıntıkasındaki 10 civarındaki köyde Alevi ve Sünni aileler karışık olarak yaşamaktadırlar. 


Bu mıntıkadaki bir başka ilginç durumda, ova kısmında genelde karışık yada Sünni köyler mevcutken, dağlık kısımlarda daha ziyade alevi köylerin bulunmasıdır ki, bu durum bölgedeki Alevilerce Yavuz Selim zamanında bazı köylerin dağlık kesimlere kaçıp sığındığı şeklinde açıklanmaktadır. 


Bu karışık köy yaşamı sonradan oluşmuş olmayıp, bu köyleri kuran ailelerin muhtemelen Şah İsmail ile Yavuz Selim kapışmasından sonra ortaya çıkan keskin siyasi kamplaşma neticesi, köylerdeki ailelerin Alevi ve Sünni olarak keskin hatlarla bölündüğü söylenebilir diye düşünüyorum. 


Amasya muhitinde bazı evliya — yatırlar hem Sünnilerce hem de Alevilerce kutsal kabul edilmekte ve ziyaret edilmektedir. Hatta, Sünni köylerde bulunan bazı yatırlar Alevi köylerince kutsal kabul edilip ziyaret edilirken, Alevi köylerde bulunan bazı yatırlarda başka Sünni köylerce kutsal kabul edilip ziyaret edilmektedir. 


Yeniçeriler Alevi mi İdi? 


Osmanlı Ordusunun temelini teşkil eden Yeniçeriliğin, Aleviliğin bir kolu olan Bektaşi ocağınca oluşturulması ve bu ocağın Yeniçeriliğin lağvedildiği döneme kadar devam etmesi bile alevi ve Sünnilerin aynı din, dil etnik ve kültürel kökene dayandığını ortaya koymaya yeter aslında. 


Şah İsmail'in ordusu ile savaşan ve binlerce Alevi?yi katlettiği iddia edilen yeniçerilerin Bektaşi olması da, Yavuz Selim ile Şah İsmail arasındaki sorunun dini değil siyasi olduğunu ve bu dönemde Sünni Alevi uçurumunun henüz tam olarak ortaya çıkmadığını ortaya koyan karinelerden birisidir bence. 


II. Mahmud'un yeniçerileri ortadan kaldırmasından sonra, Yeniçeri Ocağının son Bektaşi Şeyhi Hamdullah Efendi'nin Amasya'ya sürülmesi ve burada ikameti esnasında Amasya'daki Alevilerle hemhal olması ve ölümünün ardından türbesinin Amasya Alevilerince kutsal bir olarak bu güne kadar ziyaret edilmesi ve bu gün türbenin yanına bir cemevi yapılmış olması, Sünnilik, Alevilik ve bir kolu olan Bektaşilik arasındaki ortak geçmişi ve karşılıklı geçiş ve etkileşimleri ortaya koyan somut tarihi verilerden birisidir. 


Bir başka ilginç hususta, eski olan türbe yatırların bir kısmının hem Sünni ve hem de Alevilerce kutsal sayılırken, Hamdullah Efendi türbesi gibi Alevi Sünni ayrımının keskinleştiği yakın zamana ait türbelerde bu durumun görülmemesi olup, mesele Hamdullah Efendi Türbesi sadece Alevilerce kutsal kabul edilmektedir. 


Osmanlı Alevi mi İdi? 


Her ne kadar bazı Alevi yazarları Osmanlıların başlangıçta Alevi olduğunu ve sonradan Sünnileştiklerini iddia etmekte iseler de, hiçbir tarihi temeli bulunmayan, vakıadan ziyade temenniyi ifade eden bir iddiadır bu. 


Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Taptuk Emre, Geyikli Baba, Ahi Evren gibi Selçuklunun son zamanları ile Osmanlının ilk zamanlarında yaşayan dini şahsiyetler hem Sünnilerce, hem de Alevilerce kendilerinden kabul edilmekte oluşu, Osmanlının ve Türkmenlerin sonradan Sünnileştiklerine değil, tüm Türkmenlerin başlangıçta tasavvufi boyutu olan bir Sünnilik anlayışına sahip olduklarına delalet eder. 


Tüm somut bulgular, Alevi ve Sünnilerin aynı etnik, dil, din ve kültürel kökenden geldiği, 
1000 yıllık süreç içinde siyasal tercihlerin etkisiyle oluşan fay hattının muhtemelen Şah İsmail 
ile Yavuz Selim kapışmasında adeta bir deprem gibi harekete geçerek bölünmenin gerçekleştiği ve zamanla kalıcı (kronik) hale geldiği iddiasını teyit etmektedir. 


Erken Cumhuriyet Döneminde Aleviler 


Laiklik esasına dayanmakla beraber, halkın çoğunluğunu dikkate alarak geleneksek Sünniliğin laikliğe aykırı olmayan unsur ve uygulamalarının asgari düzeye indirilmiş soyut ve 


somut kotlarıyla sistemini kuran Cumhuriyet rejimi, Alevileri Osmanlıdan daha fazla görünmez kılmıştır. Çünkü Osmanlı zamanında her ne kadar ikinci planda kalmaya zorlansalar da, Bektaşi tekkeleri gibi imkanlarla tamamen görünmez değillerdi. 


Cumhuriyet rejimi bekası açısından Alevi sorununu çözmekten ziyade daha da derinleştirmeyi amaçlamıştır. Bunun nedeni Sünni çoğunluğun kontrolden çıkması halinde Alevileri bir sigorta olarak yedek kuvvet olarak tutma isteğidir. 


Rejim aynı zamanda Sünni ve Alevileri alttan alta birbirlerine karşı kışkırtarak, her iki kesimi de diğerinin tehditi altında hissettirerek kendisine muhtaç ve bağlı kılmaya çalışmıştır. 


1980 Sonrası Devlet Alevi İlişkileri 


1970 sonrası yükselen Alevi Solculuğunu kendisi için tehlike gören rejim, 1980 ihtilalinden 
sonra Sünnileri güçlendirmeye çalışmış iken; süreç içinde Sünnilerin gün geçtikçe İslami kökenleriyle buluşmasını tehlike görerek 1990”dan sonra tekrar Alevi kartını oynamaya başlamıştır. 


Bu durum 28 Şubat Sürecinde en üst seviyelere çıkmış ve özellikle Askeriye ve Yargı içindeki bazı Alevi grupların önlerinin iyice açılması neticesi Suriye benzeri Alevi azınlık 
diktatörlüğü hedefine doğru yöneldiklerine dair Sünni kesimde ciddi endişeler oluşmuşken, 28 
Şubat Sürecinin ekonomik ve siyasal başarısızlıkla sonuçlanması, bu gidişatı akamete uğratmıştır. 


AK Parti Ve Aleviler 


Alevilerin Yargı ve Askeriyedeki kadrolaşma çabaları Ergenekon ve Balyoz Davaları süreci ile sona ermişse de, Alevilerin 1990 sonrası gelişen süreçlerdeki tutumları nedeniyle Islamcılar, Sünni halk ve AK Parti nezdinde Alevilere karşı antipati ve kuşku oluşmuştur. 


Oysa 1990”lara kadar, İran'da gelişen İslam Devrimi sürecinin de etkisiyle İslamcı camialarda ve bunun yansıması olarak Sünni kesimlerde Alevilere bakışta ciddi yumuşamalar oluşmuştu. 


2009'a gelindiğinde, Ergenekon ve Balyoz Davalarının da etkisiyle vesayeti aşma konusunda ciddi mesafe kaydeden AK Parti iktidarı, Türkiye'nin iki yakıcı sorunu olan Kürt Sorunu ile beraber Alevi sorununun çözümü için de ciddi ve samimi çaba göstermeye başlamıştır. 


Gezi Parkında Aleviler 


2013 Haziranında gelişen Gezi Parkı Eylemlerinde Alevilerin başat görünümü ve olayların adı 
konulmasa da adeta tüm Türkiye bazında bir Alevi ayaklanmasına dönüşmesi üzerine, muhafazakar Sünni blokta bir duyarlılık oluşmuş, Erdoğan'ın mitinglerine katılan milyonlar aslında Sünni duyarlılıkla meydanlara doldurmuşlardır. 


Gezi Süreci AK Partide Alevi sorununun çözümüne yönelik ciddi bir isteksizlik ve hareketsizlik oluşturmuşsa da, Alevi sorunun çözümünün siyasi ve insani bir zorunluluk olduğunu gören AK Parti kurmayları bu yolda tekrar çaba göstermeye başlamışlardır. 


Özellikle Davutoğlu'nun Başbakanlığından sonra Alevi sorununu çözme yolunda ciddi adımlar atılmaya başlanacağı görülmektedir. 


Alevi Sorununun Oluşumunda Esas Suçlu Devlet Ve Sünni Halktır 


Alevi sorunu, 1000 yıldır karşılıklı olarak birbirini ötekileştiren iki halk kesiminin derin kopuşunun yıkıcı ve kalıcı bir etkisidir kanaatimce. Eğer bu süreç içinde taraflar birbirlerini anlamaya gayret sarf etselerdi (muhtemelen ilk dönemlerde dini değil sadece siyasi görüş farklılıklarına sahiptiler), sorun bu derece kökleşmezdi diye düşünüyorum. 


Burada, 1000 yıllık süreçte karşılıklı ötekileştirme desem de, süreçte daima baskın ve devlete hakim olan Sünni kesimin daha fazla sorumluluk ve suç sahibi olduğunu kabul etmek gerekiyor. 


Elbette süreçte Alevilerin hatasız ve masum olduğunu iddia etmiyorum, lakin hakim toplumsal kesim olan ve en azından Cumhuriyete kadar devlete hakim olan Sünniler, Alevileri anlamaya ve inanışlarını kabul etmeseler bile yok sayıp, maddi ve manevi baskılarla sindirmemeye çalışmaları gerekirdi. 


Alevi Sorunun Oluşmasında Alevilerinde Suçları Vardır 


Şah İsmail'in siyasi projelerine alet olmak, Cumhuriyet sonrası Sünnilere karşı rejimi sahiplenmek, önlerinin açıldığı zamanlarda devlette pervasızca kadrolaşmak şeklinde Alevilerin de ciddi hatalar yaptığını müşahede etmekteyiz. 


Cumhuriyet idaresini Osmanlı”daki Sünni egemenliğinden kısmen de olsa kurtuluş imkanı olarak gören Alevilerin, rejime olan adeta kutsarcasına kayıtsız şartsız destekleri ve rejimin Sünnilere yaptığı baskıları sevinçle karşılamaları da, Sünni bilinçte derin yaralar açmıştır. 


Alevilik adına konuşan kişi ve STK'ların çoğunluğunun son yıllarda Alevilerin hakkını aramaktan ziyade AK Partinin Sünnilere sağlamaya çalıştığı başörtüsü, okullarda din ve Kur'an dersleri gibi bazı imkanları engellemeye çalışmaları da, bu çarpık anlayışın bir yansıması durumunda. 


Özellikle 1990 sonrası süreçte devlette kadrolaşma ve 28 Şubat Sürecindeki devlete ele geçirme çabaları olduğuna dair algı, Sünni kesimde ciddi endişelere sebep olmuş, Alevilere karşı var olan önyargıların iyice pekişmesine yol açmıştır. 


ALEVİ KİMLİĞİ TARTIŞMALARI 


Güney Uzun -Haksöz Dergisi Sayı: 166/167 - Ocak/Şubat 2005 


Türkiye'de konuşulması, tartışılması hassas konuların başında Alevilik ve Aleviler geliyor. 
Değişik zamanlarda ve nedenlerle gündeme gelen bu konu son günlerde iki şekilde yeniden gündeme geldi. Birincisi İzmirli bir işçinin nüfus cüzdanındaki din hanesini "Alevi" şeklinde değiştirmek için yargıya başvurmasıyla birlikte başlayan ve "Alevilik İslam dışında farklı bir din midir?" şeklini alan tartışmalardır. İkincisi ise özellikle Türkiye'nin AB sürecinde müzakere için tarih verilmeden önce AB tarafından açıklanan İlerleme Raporu'nda yer alan Alevilerin ve Kürtlerin azınlık oldukları şeklindeki açıklamalardır. 


Anadolu Aleviliğinin oluşmasındaki faktörler ve kurumsallaşması süreci bu dergide daha önceden incelenmişti.! Bu nedenle benzer şeyleri tekrarlamadan yukarıda dile getirilen iki tartışmadan yola çıkarak Aleviler adına konuşan tarafların kimler olduğunu, neyi temsil 


ettikleri, ne tür siyasi-ideolojik düşüncelere sahip oldukları konusunda bilgi paylaşımına vesile olmayı amaçlamaktayız. 


"Alevilik İslam Dışıdır" Açıklamasının Alevi Kesimdeki Yansımaları 


Hatırlanacak olursa nüfus cüzdanındaki "İslam" yerine "Alevi" ibaresi konulması isteği ve Alevi-Bektaşi Kuruluşları Birliği Federasyonu Başkanı Ali Doğan'ın: "Alevilik İslam'ın dışındadır." çıkışı ile Aleviliğin ortaya çıkış nedenleri, tarihsel seyri ve günümüzdeki Alevilerin düşünceleri üzerine bir tartışma başladı. Ali Doğan, Aleviliğin İslam'dan binlerce yıl önce de var olduğunu söyleyerek öncelikle Orta Asya'da Şamanizm, Zerdüştlük, Manihaizm gibi inançlardan etkilenerek oluştuğunu ve son şeklini almasında Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam'ın etkisinin olduğunu dillendirdi.? Bu tartışmaların olduğu sırada Alevi-Bektaşi Birlikleri Federasyonu ile Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu'nun Ankara'da gerçekleştirdikleri toplantıdan sonra yayınlanan bildiride AB İlerleme Raporu'ndaki Alevilikle ilgili vurgu olumlanıyordu. Cemevlerinin inanç merkezi olarak kabul edilip yasal statüye kavuşturulması istenmekteydi. Alevi çocuklarının zorunlu din dersi alması uygulamasının kaldırılması, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın lağvedilmesi, Alevi inanç ve kurumların anayasal güvence altına alınması, kimliklerdeki din hanesinin kaldırılması da bildiride yer alan diğer talepler arasında bulunuyordu.? 


Aleviliğin İslam dışı olduğu söylemlerine Cem Vakfi Başkanı Prof. İzzettin Doğan karşı çıkarak: "Bu iddiaları Ali Doğan'ın kulağına fısıldayan diyanet ajanıdır. Amaçları da Alevileri antipatik göstermek, Alevi-Sünni çatışmasına çanak tutmak ya da Alevilerin Diyanet'ten almaları gereken payın önünü kesmektir. Alevi İslamını Hz. Ali gibi yorumlayan Alevilik ise Türk kavimlerinin İslam'ı algılama ve uygulama biçimidir." şeklinde karşı tavır sergiledi. 
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Bardakoğlu, Alevilikle ilgili tartışmalara katılarak öncelikle Diyanet'e yönelik eleştirilere cevap verdi ve Diyanet'in bir devlet, kamu kuruluşu olduğunu hatırlattı. Bardakoğlu, Diyanet'in Sünni bir din politikası uygulamadığını belirterek Aleviliğin karşıtının da Sünnilik olamayacağını ancak Aleviliğin karşıtının Emeviler olabileceğini söylüyordu. Aleviliği İslam kültürü içinde bulunan bir tarikat veya kültürel eğilim olarak tanımlayan Bardakoğlu, Aleviliğin mezhep sayılamayacağını, ancak Anadolu'daki kültürel bir eğilim olabileceğini ifade ediyordu. Bardakoğlu laik ve demokratik bir devlette vatandaşların tarikat ve mezheplerine göre ayrıştırılmasından da kaçınılması gerektiğini sözlerine ekliyordu.İ 


Alevilikle ilgili tartışmalara araştırmacı Reha Çamuroğlu ise farklı bir boyuttan katılarak "Alevilik İslam dışıdır" çıkışının altında Almanya'da toplanan din vergisinden pay alma hevesinin olduğunu öne sürdü. Çamuroğlu'na göre bu vergi 7 milyar mark tutarında ve Almanya hükümetince bloke edilmiş. Çünkü Müslümanları temsil eden kurum yok. Aleviler bu iddiayı ortaya atarak kendilerini ayrı bir din olarak lanse edip bu paranın üçte birini almanın hesabını yapıyorlar.9 Burada bir parantez açıp bazı Alevilerin toplanan vergilerden Diyanet'e giden kısmının Alevilere verilmesi talepleri ile eşitliklerle yüzleşmek adına Diyanet'e giden vergilerin Alevilere iade edilmesi” taleplerinin reel ve tutarlı olmadığını ifade etmeliyiz. Rejimin laik görüntüsüne vurgu yapanlar belli bir inanç çevresinin devletten parasal destek almasını önermekte. Kaldı ki iade edilecek vergiler hangi vakıf ve derneklere gideceği ve dağılımın nasıl ve hangi kriterlere göre yapılacağı konuları cevapsız kalmaktadır. 
Tabii burada sormak lazım; Diyanet aldığı vergileri hangi İslam anlayışının yaygınlaşması, kök salması, hangi kurumların ömrünün uzaması için kullanıyor? Müslümanlar acaba Diyanet'in Türk İslamını, devlet İslamını, laik din anlayışını benimsiyor ve katkıda bulunmak istiyorlar mı? Laik bir kurum olan DİB'in Alevileri temsil etmediğini söyleyenler, DİB'in Müslümanların büyük kısmını temsil ettiğine nasıl karar veriyorlar? Alevilerle ilgili ödedikleri vergilerin onlara iadesini talep edenlerin tutarlı olması için tek taraflı değil bütüncül, tutarlı ve ilkeli çözüm önerisi sunmaları gerekmektedir. 


Aleviliğin İslam dışı olduğunun söylendiği tartışmaya farklı yaklaşan tek Reha Çamuroğlu değil. Sevilay Yükselir, Habertürk'te çıkan "Müslüman gibi değilim Aleviyim" başlıklı yazısında, Aleviliğin bambaşka bir inanç sistemi olduğunu söyleyerek Allah'a ulaşmada değişik yolların olduğunu, bu yollara saygı duymak gerektiğini belirtiyor. Aleviliği İslam'la bağdaştıranlara ise "Aleviliğin hangi kuralı ya da şartı İslam'la bağdaşabilir?" diye sorarak namaz yerine semahın, cami yerine cemevinin olduğunun altını çiziyor. Olayın duygusal yönünü de ihmal etmeyen Yükselir, Alevi olduğu için kız verilmeyen, gelin alınmayan binlerce gencin hayallerinin yıkıldığını söylüyor.8 Ancak yazar olayın bu duygusal boyutunda "Sünni" kesimdeki gençlerin kalp acılarını unutmuş gözüküyor. Ayrıca yazının içerisindeki "cesur" çıkışları başlıktaki "gibi" bağlacı biraz bozuyor. 


Alevi araştırmacı Cemal Şener, Alevilikle ilgili tartışmalara katkıda bulunarak: "Aleviliği İslamiyet'in dışına itme art niyetli değilse bilgisizliktir. Alevilik İslamiyet'in Türkçe konuşmasıdır. Kur'an-ı Kerim de beş vakit namaz ya da camide ibadet yoktur. Bunlar sonraki dönemlerde konulmuştur."? diyor. Şener'in görüşleri bunlarla sınırlı değil. Cemal Şener'e göre "Aleviler Kurtuluş savaşında M. Kemal'i desteklemiştir. Oysa Osmanlı hanedanı ile şeriatçılar vatana ihanet etmiş ve emperyalistlerle beraber olmuşlardır. Bu yüzden şeriatçılar Alevilerin Atatürkçü olmalarından rahatsızdırlar. Bu anlaşılırdır. Ancak kendilerini 'ilerici', 'sosyalist', 'anti-emperyalist' ve 'Kürt solu' olarak görenlerin Alevilerin Atatürkçü olmalarından rahatsızlık duymaları izaha muhtaçtır." Şener daha sonra Lenin, Stalin, Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, Fidel Castro ve Abdullah Öcalan'dan alıntılar yaparak Atatürkçülükle sosyalizmin çatışmadığını dile getiriyor.!9 Bilindiği gibi M. Kemal, 1919'da Hacıbektaş'ta Alevi dedelerini ziyaret etmiş. Bunun sonucu olarak Aleviler M. Kemal'i desteklemeye ikna olmuşlardır. 
Ancak M. Kemal benzer ziyaretleri Aleviler dışındaki (Sünni denilen) tarikatlara da yapmış ve onların da desteklerini almıştır. Alevilerin asıl olarak Kemalist devleti desteklemeleri kurulan devletin laik-seküler bir yaklaşımı benimsemesi ve devrim kanunları ile İslam dışı bir görünüm almasından sonra olmuştur. 


Yukarıdaki alıntıdan hemen, Cemal Şener'in anti-emperyalist olduğunu düşünmeyelim. 
Çünkü birazdan okuyacağınız cümleler onun Amerikan emperyalizmine bakış açısını ve düşünce ufkunu bizlere resmedecektir. Şener 2001 yılı 29 Ekim kutlamalarını televizyon ekranlarında seyrederken öncelikle Anıtkabir'deki coşkulu (!) kalabalığı tasvir ediyor. Sonra aynı ekranlarda ABD'nin Afganistan'a saldırısını canlı yayında izliyor. Amerikan bombaları ile öldürülüp özgürleştirilen (!) binlerce masum çocuk, kadın, yaşlı insanın zihninde oluşturduğu acıma duygularına karşı bir mekanizma geliştiriyor. Ona göre şeriatçılar çağdaş ve medeni dünyayı yok etmek istiyorlar ve ABD'nin Afganistan işgali şeriatçı teröre (!) karşı kaçınılmaz bir mücadeledir. İşte bu yüzden yüz binlerce masumun ölmesi doğallaşabilir. İşte bu yüzden Irak'ın işgal edilmesi için bu medeni dünya yalanlarla kandırılıp yerle bir edilebilir. 
Bu şeriatçılara dünyayı dar etmek için Filistin'i duvarlarla örerek masum insanlara helikopterlerden bomba yağdırılabilir, tekerlekli sandalyedeki bir adamın bedeni paramparça edilebilir, insanların evleri başlarına yıkılır öyle mi? Şener, katil Bush'un, Sezere 29 Ekim için gönderdiği kutlama mesajındaki "Türkiye'nin 11 Eylül'den sonra Amerikan saldırganlığına vermiş oldukları destekten dolayı minnettar olduğu" sözlerine bir katkıda bulunarak Amerika'nın başlattığı teröre karşı savaşı ilk 78 yıl önce M. Kemal'in keşfettiğini ve 
şeriatçılarla mücadele etmek için Cumhuriyet'i kurduğunu dile getiriyor. 2 


Ali Balkız ise Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin başkanlığına seçildikten sonra amaçlarının "Aleviliğin İslamiyet'in içerisinden çekilerek yozlaşmasına ve asimilasyonuna karşı durmak" olduğunu ifade ediyor. Aleviliği ise bir kültür, yaşam ve felsefe biçimi olarak görüyor. 
Derneklerinin faaliyetlerinin Türkiye'nin laikleşmesi ve demokratikleşmesine yönelik olacağının altını çiziyor." Derneğin, bir mezhebin savunucusu olmadığını, Aleviliği de bir 


din, mezhep veya tarikat olarak görmediklerini, akıl ve bilimin öncülüğünde emekten yana bir mücadele sürdürdüklerini vurguluyor. 


Alevi dedesi Mustafa Güvenç, Ali Doğan'ın, "Alevilik İslam dışıdır." şeklindeki açıklaması ile ilgili olarak Doğan'ın çelişkiler içinde bulunduğunu ve sözlerine itibar edilemeyeceğini belirterek Aleviliğin İslam'ın Türkmen yorumu olduğuna vurgu yapıyor. Güvenç "Son yıllarda Aleviliği asimile etmek isteyen, kaşıyan, siyasi rant elde etmeye çalışan bazı kesimler oluştu. Aleviliği İslam'ın dışında göstermek bu kesimlerin işine geliyor. Geçen Eylül'ün 26'sında İstanbul Lütfi Kırdar'da 20 bin kişinin katıldığı bir cem töreni yapıldı. Burada asimilasyona karşı Aleviliğin ve cem töreninin nasıl yaşatılması gerektiğini gösteren uygulamalar yapıldı. Buradaki amaç, yanlış bilgilendirme ve ajitasyona karşı Alevi İslamı'nı doğru anlatma faaliyetiydi. İşte bazı çevreler bundan rahatsız olup, Aleviliği İslam'ın dışında gösteren cümleler sarf etme gereği duydu."14 diyerek Aleviliği İslam dışında göstermek isteyenlerin farklı siyasi amaçlar güttüklerinin ve bu amaçları doğrultusunda Aleviliği kullandıklarının altını çiziyor. 


Hz. Ali ve İslam: Alevilerin Turnusol Kağıtları 


Yukarıda değişik kesimlerden farklı kalemlerin ve şahısların "Alevilik İslam dışıdır." 
şeklindeki açıklama ile ilgili olarak düşünceleri vermiş olduk. Buradan da anlaşılabileceği gibi tartışma genelde Alevi kesimin kendi içerisinde gerçekleşti. 


Yine bu tartışmalarla birlikte genel olarak beş tür Alevilik anlayışının olduğunu gördük. 
Bunlardan birincisi "Sol Alevilik", Aleviliğe ateist ve ideolojik (sol) argümanlarla yaklaşan ve Aleviliği bir kültür biçimi, hayat felsefesi şeklinde algılayan kesim. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve çevresini bu yaklaşıma örnek verebiliriz. Anadolu Aleviliğinin isyancı yüzünü öne çıkartarak dinsel argümanlar yerine emek, sosyal adalet söylemleriyle sol bir dünya görüşünü dillendiriyorlar. İkincisi Aleviliği Şamanizm'den unsurlar taşıyan din olarak görenler. Bu ikinci grup içine girebilecek şekilde Aleviliğin Zerdüştlükten çıktığını iddia eden Kürt kökenli yazarları da ekleyebiliriz. Bu gruba da "Etnik Alevilik" diyebiliriz. Alevilerin Müslümanlaşmış Ermeniler oldukları ve Ermenilerle aynı ırktan geldikleri, kılıç zoruyla Müslüman oldukları, Hristiyanlık'taki baba-oğul-kutsal ruh üçlemesi ile Alevilerdeki Allah-Muhammed-Ali üçlemesinin benzer olduğu, Hz. İsa'nın Hz. Ali'ye büründüğü söylemleri misyonerler tarafından kullanılmaktadır.!5 Üçüncü olarak yeni bir akım olarak ortaya çıkan "Alisiz Alevilik" anlayışıdır. Bu yaklaşım ile Faik Bulut'un "Alisiz Alevilik" isimli kitabıyla ilgili aşağıda daha geniş bilgi vermeye çalışarak dördüncü Alevi anlayışının yukarıda Cemal Şener örneğinde olduğu gibi Alevilikle Atatürkçülüğü birleştiren uslusal bir Alevilikten bahseden düşüncenin olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlayış ehlileştirilmiş ve rejim tarafından zamanı geldiğinde kullanılmak üzere yedekte tutulan bir durumu da ifade ediyor. Burada Cem Vakfı'nı ve İzzetin Doğan'ı da zikretmek gerekiyor tabi. "Ulusal Alevilik" şeklinde tasnif edebileceğimiz bu düşünce içerisinde Cem Vakfı diğer Alevilerin aksine Diyanet'in kaldırılması yerine Alevi Diyaneti'nin kurulmasını ve Alevilerin yeni yapılanmayla Diyanet bütçesinden (devletten) pay almasını talep ediyor. Diğer Aleviler tarafından resmi ideolojiye yakın olarak görülüyorlar. Hatta Cem Vakfı'nı devletin Aleviler içerisindeki uzantısı olarak değerlendiriyorlar.!5 Osmanlı'da Alevilerin devlete isyanlarını öne çıkartarak muhalif bir söyleme katkıda bulunanlar olduğu gibi o dönemlerde devletle dirsek teması içine giren, iyi geçinen Alevilerden söz ederek devletçi bir kimlik oluşturmak için tarihsel veriler kullananlar da var. Son olarak da "Ehlibeyt Aleviliği" şeklinde isimlendirebileceğimiz Alevilik içinde Ehlibeyt vurgusunu yapan, Aleviliği İslam'ın içinde gören ve Aleviliği Şia'ya yakın gören anlayıştır. Ehlibeyt Vakfı bu düşüncenin temsilcilerindendir. Ancak Ehlibeyt Vakfı ve bu düşünceye sahip kesimler diğer Aleviler tarafından Aleviliği Şiileştirmekle itham edilmişlerdir.17 


"Alisiz Alevilik" tezinin temsilcisi bu isimle kitap yayınlayan Faik Bulut. Çoğumuz bu ismi televizyon ekranlarında İslam, Müslümanlar ya da Ortadoğu ile ilgili tartışmalarda bilirkişi, uzman (!) olarak konuşmalarından ya da benzer konuları işlediği diğer kitaplarından tanıyoruz. Faik Bulut, Aleviler arasında da yankı bulan ve çok tartışılan kitabında: "Hz. Ali Alevi değildi. Sünniydi... O camide namaz kılarken öldürüldü. Hz. Ali, Aleviliğe olumlu bir katkı sağlamamıştır... Alevilik fikriyatı Alisiz ve Ehli Beytsiz başlamıştır. Mezopotamya ise Alevi fikriyatının ilk ocağıdır." gibi görüşlere yer veriyor. Tabii ki Faik Bulut'un bu tezlerine Aleviliği İslam dışına çekmek isteyen çevreler destek veriyor. Faik Bulut, bu kitabında dile getirdikleriyle hem Ali Doğan'a destek vermiş oluyor, hem Ali Balkız ve çevresi gibi Aleviliği bir kültür ve felsefe biçimi şeklinde görüp buradan hareketle laik ve emekten yana bir faaliyet sürdüklerini söyleyenlere bir katkıda bulunuyor. Aslında Faik Bulut'un "Alisiz Alevilik" söylemi ile eskiden İttihatçıların İslam'ı belirleyici öğe olarak kullanmak istemeyen, Türkçülüğün bile din dışı yorumlarını öne çıkartan ve Alevilerin eski Türk inancının bugünkü temsilcileri olduğu tezleri örtüşmektedir."$ Tabi burada ister sağ ister sol olsun Alevilerin büyük bir kısmının milliyetçi açmazlarla dolu olduklarını görürüz. Temel tezlerinin bir yerinde ya Türk Şamanizmine ya da Kürt Zerdüştlüğüne dair argümanlar vardır. Son olarak AB sürecinde Türkiye'deki gayrimüslim azınlıklarla yetinmeyip etnik olarak Kürtleri ve inançsal olarak da Alevileri azınlık şeklinde lanse etmeye çalışan çevrelere de katkıda bulunmuş oluyor. Bilindiği gibi AB, bu tür çalışmaları Türkiye yerelinde sürdürmeleri için bazı çevrelere önemli maddi-manevi katkılarda bulunmaktadır. Bu bağlamda Alisiz Alevilik ya da Aleviliği İslam'dan soyutlama çalışmaları AB ile uyumlu bir şekilde sürmektedir. Yakın bir zamanda "AB Aleviliği" teriminin Türkiye'de daha çok telaffuz edileceğini söylemek hiç de abartı olmasa gerek. 


Müslümanlar ve Alevilik Kimliği 


"Allah'a davet eden, doğruları yapan ve 'Ben Müslümanlardanım' diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır?"19 


"Alevilik Türk kitlelerinin anayurtlarından göç etmeleri sırasında ve son olarak geldikleri Anadolu'da karşılaşmış bulundukları dinsel ve kültürel akımlarla anlaşılabilir. Anadolu Aleviliği senkretizm?" sonucunda oluşmuş bulunan heterodoks?! bir din algılamasıdır. Bu Alevilik tanımı; tarihsel ve sosyal koşulların doğal bir sonucu olarak, kitabi olmaktan çok sözlü geleneğe dayalı, eski inançların ve mitolojinin İslâmi şekiller altında yaşamaya devam ettiği bir din anlayışıdır." Bu tanımlama Alevilerin diğer tanımlamalarına göre gerçeğe daha yakın görünmektedir. Bu tanımlamalardan yola çıkılarak Aleviliğin kökeninin Sünni -Şii bölünmesinde aranamayacağı da ifade edilmektedir. Bu bağlamda Alevilerin tarihsel seyrini incelerken Ehli Sünnet-Şia ayrımından daha çok Safavi-Osmanlı siyasi mücadelesine bakmak gerekmektedir. 


Bu tartışmalar göstermektedir ki Türkiye'deki Alevilerin en iyi ideolojik duruşa sahip olanları bile Kemalizm'den kendilerini arındıramamışlardır. Ayrıca T.C. Devleti'ni Sünni bir devlet olarak görmek gibi bir hataya düşmektedirler. Türkiye'deki Müslüman halkı Ehli Sünnet (Sünni) olarak görmekle (ki halkın din algısı da tartışılır) T.C.'yi Sünni mezhep devleti olarak görmek farklıdır. Bu bağlamda Diyanet İşleri Türkiye'de yaşanan İslam'ı temsil etmemekle beraber muhalif bir söyleme sahip Müslümanlar tarafından kabul edilen ve referans alınan bir kurum değildir. Bunun böyle olduğunu görmek için bu dergide yayınlanan Diyanet ve uygulamaları ile ilgili bir çok yazıyı okumak yeterlidir. Devletin bekası için İslam dinini ve sembollerini kullanması ise devleti İslam devleti yapacak bir uygulama değildir. Kaldı ki rejimin DİB'i kaldırmamasının ya da Alevilerle ilgili yasal düzenleme yapmamasının ardında, yapılacak değişikliklerden İslamcıların yararlanabileceği düşüncesi ve rejimin "irtica" tehdidine karşı İslam'ı denetim altında tutma isteği yatmaktadır. Bu bağlamda karşılıklı kullanma stratejisi ile siyasi partiler ve Alevi grupları kendilerini belirli kalıplara 


sokmuşlardır. Siyası partilerin Alevilere verdikleri sözleri yerine getirmemelerinin bahanesi olarak bazı Alevi kesimlerce "yapılacak değişikliklerin şeriatçılara yarayacağı, rejimin laik rengine Zarar vereceği" savunması öne çıkartılmıştır. Rejim noktasında kaypak zeminde duranlar politik mücadelelerinde "bazı Müslüman kesimlerin" uyguladığı popülist, günlük, siyasi ve ekonomik ranta dönük pratiklerin benzerini sergilemekten geri durmamışlardır. 


Alevilik ile Sünnilik iki taraf değildir. Yani belli bir diyalog ve fikir alışverişi ortamı olacaksa bunun taraflarından biri Sünnilik olamaz. Alevilik İslam ile karşılaştırılmalıdır. İslam dini kendi referanslarını belirlemiştir. Bunlar ise temel kaynağımız olan Kur'an-ı Kerim ve onun pratiğini temsil eden Hz. Peygamber (s)'in örnekliğidir. Bu bağlamda İslam-Alevilik üzerine olaylara mezhepsel bakmayan, düşüncelerine belli ketler vurmayan kişilerle ve uygun zeminlerde temel referanslar ışığında diyalog geliştirilebilir. 


Sivas ve Gazi Mahallesi olaylarından sonra ivme kazanan Türkiye'deki Alevi hareketi; toplumsal yapının bir kısmını değiştirmek istediğinden reformcu, topyekun bir değişimden yana olmadığından devrimci olmayan, modernleşme sürecini olumladığından modernleşmeci, aynı zamanda Anadolu kültürüne bağlılıktan bahsettiğinden gelenekçi bir karaktere sahiptir.?3 
Kitabi olmaktan çok geleneksel bir inanç sistemine sahip Alevilerin modernleşmeci karakterleri hem Türkiye'de hem de Avrupa'da çabuk dejenere ve asimile olmalarına neden olabilmektedir. Yine devrimci olmayan her hareket gibi eklemci bir görünüm arz edip ulusal, sol vb. hareketlerin içerisinde kimlikleri ile ideolojileri arasında uzlaşma çabasını sergiledikleri görünmektedir. Dindar Müslüman Kürtlerin Kürt solu hareketi içerisinde bulunmaları gibi. 


Bazı kesimlerin Alevilerin İslamlaşmasından rahatsız oldukları doğru. Eğer bu zorla (yani Alevi köylerine zorla cami yaptırılması vb.) ve baskı ile yaptırılıyorsa buna karşı çıkılması Müslümanlar açısından da zorunludur. Çünkü Allah hak ile batılı birbirinden ayırarak hangi dini (inanç sistemini, yaşam tarzını) seçmemiz noktasında bizleri hür bırakmıştır. Kaldı ki bu baskı kendini laik bir devlet olarak gören ve hiçbir İslami renge tahammül edemeyenler tarafından yapılıyorsa bu hem laikliğin din üzerindeki belirgin niteliği ile "devlet dini" oluşturması çalışmalarını deşifre ediyor hem de rejim açısından bir çelişkiyi içeriyor. Ayrıca Alevilerin İslamlaştırılması ya da asimilasyonundan bahsederken insanlar hangi dine çağrılıyorlar? Aleviler, Firavun ve Nemrut gibi kendilerini yeryüzünün ilah ve rableri ilan etmiş günümüz müstekbirlerinin düzenlerinin devamı için taze kan olmaya mı çağrılıyorlar, yoksa Hz. Musa (s), Hz. İbrahim (s) ve Hz. Muhammed (s) gibi yeryüzünden kula kulluğu kaldırıp Allah'ı birleyip yalnızca ona kulluğa, tevhide, adalete mi? Yeryüzünde tevhidi ve adaleti önceleyen Kur'ani çağrı asla egemenler tarafından yapılacak bir çağrı değildir. 
Alevilerin fert ya da kitlesel olarak İslam'a geçmelerinden rahatsız olanlarla ilgili olarak ise eğer Aleviler kendi inançlarını yeryüzünü sömüren, işgal eden, kan gölüne çeviren Amerikan-İngiliz-İsrail şer üçgenine karşı direnmeye, "küresel intifadayı" kuşanmaya, emperyalistler ve yerli işbirlikçileri ile mücadele etmeye çağrılıyorlarsa bundan kim gocunabilir? Bu dönüşümden hoşnut olmayanların safları bellidir. Bizler en azılı düşmanlarımızın bile hidayete erip İslam olmasını, Müslüman olmasını isteyebilecek bir içtenliğe sahipken aynı mahallede yaşadığımız, her gün gördüğümüz, ahlaklı, erdemli, dürüst, kalpleri kurtuluşa açık ınsanların Müslüman olmasına sevinmemizden daha doğal ne olabilir? 


Yukarıdaki bakış açılarından çıkartabileceğimiz ve Nuray Mert'in de vurguladığı başka bir duruş farklılığı ise kendi özgürlük alanlarını genişletmek isterken bunu hep kendilerinin karşıtı gördükleri kesimlerin (onlara göre Sünni kesim) özgürlük alanlarını daraltmak ve kısıtlamak şeklinde dillendirmeleri. Nuray Mert "Aleviler, Sünniler çoğunluk diye, her taleplerini, Sünnilere yüklemek biçiminde ifade etme alışkanlığından vazgeçmelidirler. 
Alevilerin kendilerine dönük özgürlük alanını genişletmek talebi, hep Sünnilerin alanını daraltma talebi ile birlikte geliyor. Örneğin İHL'lerin kapatılmasına destek veriyorlar. 


Sünnilerin hegemonya kurduklarını ifade ediyorlar. Ancak Sünniler gündelik hakları bile kısıtlanan bir çoğunluktur. Aleviler yeri gelince resmi ideoloji ile birlikte davranıyorlar. 
İslam'ı modernize etme yönündeki resmi gayretlerin arkasında Alevileri görüyoruz."?5 diyerek bazı Alevi kesimlerinin siyasi (ideolojik) duruşlarındaki tezatlara dikkat çekiyor. Bu tezatların biri de Alevilerin rejimin laikliğine yoğun vurgu yapmalarına rağmen laik bir devletten beklenmemesi gereken talepleri dillendirmeleri. Bunlar içerisinde Aleviliğin anayasal güvence altına alınması, cemevlerine yasal statü sağlanması gibi istekler bulunuyor. Kaldı ki yukarıda Müslüman çoğunluğun en temel hakkı olan başörtüsü ve kendi dinlerini öğrenme isteklerine destek vermeyip rejim yanında yer alanların anayasal talepleri bir çelişkiyi içerisinde barındırıyor. 


28 Şubat 1997 darbesinden bir yıl önce bir kısım Alevi örgütünün zorunlu eğitimin 8 yıla 
çıkarılması, Kur'an kurslarının MEB'e bağlanması, İHL diplomalarının kamuda geçerli olmaması gibi talepleri ile darbecilerin aldığı topyekun savaşa dair kararları benzerlik teşkil etmekteydi.” 1998'de Avrupa'daki Aleviler yayınladıkları bildirgede bilinen isteklerinin yanında tekke ve zaviyelerin kapatılmasını öngören yasaklamanın Alevilerin cemevlerine uygulanmamasını, gerici İslam'ın desteklenmemesini, şeriatçı kamu çalışanlarının işten çıkarılmasını isteyen talepleri ifade ediyorlardı. İHD'nin 28 Şubat sürecinde ibadet özgürlüğüne dair söylemleri bazı Alevilerin bu dernekten uzak durmasına neden olmuştur.?7 
Bu şekilde davrananlar o günlerde Mazlumder'den rahatsızlık duyarak ortak eylemliliklerden de çekilmişlerdir. Bunun benzerini son yıllarda ABD'nin Irak işgaline ve İsrail'in Filistin'de yoğunlaştırdığı katliamlara tepki koymak dolayısıyla sol ve Müslümanların ortak platformlarında Özgür-Der'in İslami kimliğinden rahatsızlık duyarak menfi tavır takınmalarında da görebiliriz. 


Aleviler açısından yanlış bulduğumuz siyasi duruşları İslami kesimde de görüyoruz. 
Bunlardan en belirgin olanı ise "Alevilik Hz. Ali'yi sevmekse biz de Aleviyiz." şeklindeki açıklamalardır. Burada öncelikle bazı Alevilerin belirttiği gibi Alevi olgusunu kabullenememenin belirtilerini görüyoruz. Bu düşünce tarzıdır ki zorla Alevi köylerine camiler yapılmasına neden olmaktadır. Bu açıklamalardaki diğer bir yanlışlık ise "kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma" şeklinde özetlenen bir durumdur. Yani evrensel Kur'ani hükümleri reddedip bazı sembollere sarılarak kendilerini ifade edenleri eleştiriyor, bir sembolü ya da hükmü kabul etmekle, parçacı, sentezci anlayışlarla Müslümanlığın olmayacağını söylüyor, Kur'an'dan, Hz. Peygamber'den ve Hz. Adem'den beri süren tevhidi mücadeleden örneklerle İslami kimliğin nasıl olması gerektiğine vurgular yapıyorsak sırf "Hz. Ali'yi sevmekle Alevi olunmayacağını" iyi kavramalıyız. Aleviliğin çıkışını, tarihsel seyrini ve şu an büründüğü görünümü iyi anlamadan popülist, pragmatist ve karşısındakini yok sayan bir anlayışı terk etmeliyiz. Bu yaklaşımı genelde politikacılarda görmekle birlikte İslami kesimden de bu tür yanlış değerlendirmeler ve tanımlara rastlamaktayız. Olaylara, kişi ve gruplara mezhep taassubu ile yaklaşmayı terk etmeliyiz. 
Osmanlı'nın her yaptığını onaylayan, temel referans sayan muhafazakar, gelenekçi anlayışlardan sıyrılmalıyız. 


Son olarak faklı inançların kutsallarına sövmemeyi, aslı astarı olmayan, kulaktan duyma ve maksatlı uydurma sözlerle insanları ve inançlarını karalamamayı Kur'an-ı Kerim bizlere emretmektedir.28 Kendisini İslam dairesi içerisinde bir yerlerde görenleri zorla bu dairenin dışına atmayı birinci vazife saymak yerine "Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır. 
Onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz Rabbin kimlerin kendi yolundan saptığını, kimlerin de doğru yolda olduğunu en iyi bilendir."?9 ayetinin ışığında bir tavır sergilemeli, üzerimize düşen tebliğ görevini yerine getirmeliyiz. 
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ALEVİLİK - SÜNNİLİK ARASINDA “TÜRK İSLAMI" 


Murat Kayacan -Haksöz Dergisi Sayı: 112 - Temmuz 2000 


Yasin Aktay'ın "Türk Dininin Sosyolojik imkanı" adlı eseri son zamanlarda gündeme gelen Türk İslamı kavramını sorguluyor. Kitabın önsözünde yazar ne Sünniliğin ne de Aleviliğin hakiki (ortodoksi) ve hakikatten uzak (heterodoksi) olma konusunda kavramsal bir hiyerarşinin yükünü çekemeyeceğini ileri sürüyor. (9) Ancak Sünniliğin Kitabiliği Aleviliğe nispetle -özellikle Türkiye'de- daha baskındır. 


Modernleşmeye karşı tavırları ele alan Aktay, cumhuriyet devrim ilkelerinin halifeliği ilga etmenin ardından modemliği dayatmasının tepkilere neden olduğunu zikrediyor ve modemliğe gösterilen reaksiyonların her zaman toptancı olmadığını M. Akif ve Said Halim Paşa gibi Müslüman kimlikli yazarların modernizm karşısında seçmeci bir tavır takındıklarını ifade ediyor. (28-29) 


Dini laikleştirme çabalarını daha 1924-1933 yılları arasında İstanbul Dar'ul-Fünun'a bağlı İlahiyat Fakültesi dergisi önemli katkılarda bulunmuştur. Bu fakültenin yayınladığı dinde reform bildirisinde, İslam'ı Hristiyanlık'a benzetme arayışının en güçlü vurguları vardır. 
Camilere sıraların konulması, müzik çalınıp ilahi okunması, ayakkabılarla girilmesi, Türkçe ibadet yapılması gibi teklifler bu arayışın ürünleridir. Aleviliğin kurumlaştırılması çabası güdenler Sünniliğin kitabiliğini kısıtlayıcı olarak görmektedirler. Ancak keyfilik, belli bir hukuk garantisine kavuşturmayı sağlayan kitabilik karşısında ne kadar özgürleştirici olabilir ki! (54) Ayrıca özgürlük, tahakküm karşıtlığı eşitlik gibi unsurlar hiçbir etnik ya da dinsel grubun kalıtsal Özellikleri olarak tanımlanamaz. Kitabi yanı ağır olan bir ekolün kendini yeniden üretmesinden ziyade gündelik dayatmalara ayak uydurması daha kolay olacaktır. Zira temel ilkelerin her çeşit yoruma açık olduğu bir durumda asgari vazgeçilmez ilkelerin varlığı da fazla bir anlam ifade etmemektedir. (66) Son yıllarda gündeme gelen ve özgürlükçü olarak lanse edilen Alevilik resmi görevlendirme karşısında bu yönünü topyekün bırakıp göreve koşuyor ve ortam bulduğunda iktidarın iç mantığına ne kadar uyumlu olduğunu gösterme fırsatı bulmuş oluyor. (77) 


Örneğin Cumhuriyet döneminde Alevilerin değişmez aksesuarı olan Hz. Ali timsalinin yanına bir de Alevi dedeleriyle diyaloga giren Mustafa Kemal portresi de eklenmiştir. (68) 


Alevi Bektaşi geleneğinin öncüsü sayılan Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre gibi şahsiyetleri Alevi önderler olarak göstermenin tam tersi de kanıtlanabilir bir durumdur. Çünkü bunlar Sünni kültür içinde de muteber kişiler olarak addedilirler. Ayrıca Sünni sayılan kırsal bölgelerin dindarlığı ile Alevi köylerdeki dindarlığın hurafeci evliya kültürü ile dolu olduğu rahatlıkla görülebilir. Anadolu'daki Nakşibendilik şeriat vurgusuna rağmen köylerde bir heterodoksi görünümünde iken Bektaşiliğe bakıldığında şeriat ve Kur'an-ı Kerim vurgusunu azımsanamayacak bir ölçüye yaklaştığı söylenebilir. (61) Aslında iki mezhep arasındaki ihtilaf akidevi değil siyasidir, ihtilaf konusu Osmanlı karşıtı politikaların sahibi Şah İsmail'in telkinlerine Alevilerin kulak vermesinden kaynaklanır. 


Şehre göçen Aleviler ise, Aleviliğin tüm dinsel ritüellerinden ve inançlarından da kopuyorlar. 
Burada Alevilik artık dinsel değil politik bir tutum olarak beliriyor. (67) Aleviliğin kullanılmasında Ali'yle irtibatı kesmenin zorluğu tehlikeli söylemin kucağına düşme (!) 
olasılığını da gündeme getirdi. (22) Yazılan dini eserlerin Sünni bakış açısıyla yazıldığını ileri süren Alevi kesim, alternatif bir tarih yazımını hedeflemiş ve Sünniliğe karşı olan her çeşit isyan ve hareketi özgürlükçülük, eşitlikçilik olarak tanımlayıp heteredoks (sapkın) anlayışları yüceltme yoluna gitmiştir. (50) Bu bakış açısı Reha Çamuroğlu'nun eserlerinde net bir şekilde görülebilir. Heteredoks anlayış ön plana çıkarılırken bu iyi, özgürlükçü(!) bakış açısının da eleştirilen tahakküm, otorite yanlısı Sünni anlayıştan nasıl farklılaşacağı izah edilemiyor. (51) İktidarın zulmüne karşı muhalefet hareketinin içinde yer alan Ebu Hanife'nin, Malik, Safi ve A. Bin Hanbel'in ve İbn Teymiye'nin siyaset ve siyasetçilerle aralarındaki mesafelilikleri 


görmemek Sünnileri mahkum eden heterodoks yaklaşımların cevap vermekte zorlanacakları bir konudur. 


İlahiyat Fakülteleri ve İmam Hatiplerin cumhuriyet rejiminde çıkacak muhalif seslere karşılık kullanılabilecek bir kadronun temini amacını güttüğünü ancak demokratik süreçler sonucunda niyetlenilen seyrin ortaya çıkmadığını tespit ediyor.(42-43) 1947 CHP kurultayında bu niyet açıkça beyan edilmiştir. Amaç uyumsuzca gelişen din pratiğine karşı aydın din adamı yetiştirmektir. 


Aleviliğin bugün bir dinsel kimlik arayışının adresini teşkil etmesi de, aslında, yükselen İslami eleştiri ve talepleri karşılamak ve siyasi bir tedbir olarak okumak daha uygundur. 
Halbuki Siyasal İslam, Aleviliği kendisine karşı gibi görmek bir yana kendisini Sünni olarak da tanımlamıyor. Piyasada Alevilik ile ilgili bol miktarda kitap varken kimliğini salt İslam olarak gören ancak Sünniliği bir kimlik olarak ön plana çıkaran neşriyat bulmak zordur. (52 - 
53) 


Başbakan'ın Türk Müslümanlığını telaffuz ederek bir kesime karşı verilen mücadelede diğerine yaslanma taktiğine başvurması da Sünnilikten u-mut kesildiğini gösteriyor aslında. 
Çünkü Sünniliğe yapılan her türlü yatırım eninde sonunda kitabiliği güçlendirecek ve hareket alanını daraltacaktır. (77) Siyasallaşan İslam daha fazla özgürlük ve sivil toplumsal taleplerde bulunduğu göz önünde bulundurulduğunda, Aleviliğin iktidar mani velası gibi görüldüğü aşikardır. 


Zaten sözlü kültür Derrida'nın ifade ettiği gibi yazılı kültüre göre daha despot yönetimlerin işine gelir. Sözlü kültürde sözü söyleyenin hiyerarşik konumu çok önemlidir. (83 -84) Her geleneksel kültürde, ilişkilerin otoriterce yaşandığı, sorgulanamadığı bir ortamda sözlü kültürün özgürleşmede bir avantaj olmayacağı açıktır. 


Türkiye'de demokrasinin tarihi dinsel güçlerin, ellerinden alınmış tüm güç ve imtiyazların tekrar ele geçiriş tarihleri olarak okunabilmektedir. Başka bir deyişle İslam ülkelerinde siyasal İslamlaşma ile demokrasi arasında her zaman paralel bir ilişki olmuştur. (190) Eser, özellikle cumhuriyet döneminde resmi din anlayışı ve dine yönelik politik tavırlar açısından irdeleyici bir bakış açısı kazandırıyor. 


